yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 


MUADDİB 
Ayın Kitap İncelemesi Gel eşi 
Bir Uzaylı Hikâyesi - KARŞILAŞMA SEVER YAZAR ay 
MEHMET FATIH ATALAY BÜ FEDAKÂ 
ISMAIL ŞAHIN RAK AKAR 
Şiir 
Tekilliğe Ulaşmak Karadeliğin Kaderi 
İnsanlığın En Büyük ve GAYE PEKYALÇIN 
Son Başarısı Olabilir 
ARDA TIPI Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
Bilgisayar ve Video ESRA UYSAL 
Oyunlarında Bilimkurgu 
DUNE Kısa Öykü 
M. YAĞMUR POLAT e 
Gökyüzünden Gelen Ateş 
Bölüm 2 
Zeplin BÜNYAMİN TAN 
UFUK YASİN YURTBİL 
4. YBKY Kısâ Öykü Yarışması Birincisi Kamos 
Dönüş Yok Bölüm 1 
TÜLAY TEMUÇİN EREN KASAPOĞLU 
5. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
Bulut Çobanı Pin PoJlisi 
ABDÜLKADİR DOĞANAY Bölüm 1 
6. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi MUSTAFA BILGUCÜU 


ŞO Mü 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
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Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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eN Paradigma Polisiye www.yerlibilimkurguyukseliyor.com ©) 


Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Bilim İnsanları Dizisi 


Söndürülen Bir Işık... 


iynatla 


Hypatia (Yunanca: Ynaria; 370-415) Yunan filozof, 


matematikçi ve astronomdur. 


Doğum: 370 İskenderiye, Mısır, Ölüm: 415 İskenderiye, 
Mısır Linç 

Dalı: Felsefe, Matematik, Astronomi 

Etkilendikleri: Platon, Plotinus, Aristo, İskenderiyeli 
Theon (babası) ve EHudoxus 


Etkiledikleri: Synesius 

* (Yunanca: Yaoro; 370-415) 
Hypatlaını filozof, matematikçi ve 
astronomdur. İskenderiye Kütüphanesi'nde felsefe, 
matematik ve astronomi üzerine dersler vermiştir. 
Yeni Platonculuk öğretisine bağlı olan Hypatia, 
Atina Akademisi'nin Eudoxus'ün başını çektiği 
Matematik geleneğine üye idi. Hypatia doğayı; 
mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalıştı. 


Hypatia, günümüze kadar ulaşmış olan sayılı kaynaktan 
biri olan Yunan tarihçi Socrates Scholasticus'un 
“Historia Oo Ecelesiastica” adlı eserine oOgöre; 
İskenderiye'nin en önemli iki figürü olan, İskenderiye 
Valisi Orestes ile İskenderiye piskoposu Cyril arasında 
anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği ve politik işlere 
karıştığı gerekçesi ile 415 yılında kıpti Hristiyan bir 
çete tarafından taşlanarak öldürülür. 


Hypatia'nın devrin en güzel kadınlarından biri olduğu ve 
Vali Orestes'in bizzat Hypatia”dan ders aldığı sıralarda 
Hypatia'ya aşık olduğu bilinmektedir. Anlaşmazlıklara 
ise Vali Orestes'in, İskenderiye'de Piskopos Cyril'in 
kışkırtmaları ile Hypatia'ya karşı hızla büyüyen 
nefretin önüne geçmeye çalışması olmuştur. Hypatia, 
İskenderiye'ye Hristiyanlığın hakim olduğu son 
yıllarında Piskopos Cyril, Hypatia'yı hedef göstererek 
İncil'den yaptığı alıntılar ile halkı kışkırtmış ve 
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Hypatia, halk tarafından “dinsiz” ve “şeytan” olarak 
nitelendirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde de Kıpti bir 
Hristiyan çetesi tarafından taşlanarak öldürülmüştür. 

Eserlerinden günümüze ulaşabileni yoktur; fakat 
Sinesiusile yazıştığı mektupların bir bölümü mevcuttur. 


Yaşamı 


Bir matematikçi, astronom ve filozof olan Hypatia, 
dönemin ünlü matematikçisi Theon'un kızıydı. 
Hypatia'nın annesi hakkında günümüze herhangi 
bir kaynak ulaşmamıştır. Hypatia Atina'da eğitimini 
aldıktan sonra 400 yılına doğru İskenderiye”ye döner 
ve İskenderiye Kütüphanesi'ndeki Platon Okulu'nda 
dersler vermeye başlar. Hypatia bu okulda, içerisinde 
Hristiyanlık, Paganizm ve Musevilik gibi birçok inanca 
sahip öğrencisine Platon ve Aristo'nun öğretilerini 
kazandırdı. Bu öğrencileri arasında ileride İskenderiye 
valisi olacak olan Orestes ve Ptolemais'in piskoposu 
olacak olan Synesius da vardı. 


Günümüze ulaşabilmiş 5. yy'dan kalma kaynaklar 
Hypatia”yı; Platon, Aristo ve Plotinus'un felsefelerinin 
öğreticisi olarak tanımlar. Fakat Kıpti Nikiü piskoposu 
İoannis'in yazdığı 7. yy'dan kalan “Vakainame” adlı 


eserde Hypatia için şunlar söylenmiştir: “Hypatia 
helenistik bir pagan idi. Her zaman büyüye, usturlaba 
ve müzik enstrümanlarına bağlı kalmıştı. Ayrıca 
insanları şeytani hileler ile kandırmıştı.” Fakat bütün 
Hristiyanlar, Nikiü piskoposu İoannis veya Hypatia'yı 
öldüren çete gibi Hypatia'ya karşı düşman değildiler. 
Hatta bazı Hristiyanlar Hypatia'yı, erdem ve iffetin 
sembolü saymıştır. 


Ölümü 


Hypatia'yı ölene kadar savunmuş olan İskenderiye 
Valisi Orestes ile Hypatia'yı “dinsizlik” ve “şeytanlık” 
ile suçlayan İskenderiye piskoposu Cyril arasındaki 
kavga şehir çapında bir provokasyona dönüşür ve 
olaylar Hypatia'nın 415'te taşlanarak öldürülmesine 
kadar varır. 


Hypatia'nın ölümü hakkında bugün en güvenilir 
kaynak, bir Hristiyan olan Socrates Scholasticus'un 
439'da yazmayı tamamladığı “Historia Ecclesiastica” 
adlı yapıtıdır. Bu yapıta göre olaylar Socrates 
Scholasticus'un anlatımı ile şöyle gelişir: 

« ..Hypatia'nın sık sık Vali Orestus ile görüşmesi 
Hristiyanların hoşuna gitmiyordu. Hypatia'nın, Vali 
Orestus ile Piskopos Cyril'in uzlaşmasını engellemeye 
çalıştığı düşünülüyordu. Böyle düşünen bir grup 
bağnaz, Peter adındaki çete liderleri ile birlikte 
Hypatia'nın evinin önünde pusuya yattılar ve onu 
beklemeye başladılar. Hypatia eve geldiğinde ise onu 
kaçırıp Caesareum adındaki bir kiliseye götürdükten 
sonra tamamen soydular. Ardından onu taşlayarak 
öldürdüler Daha sonra Hypatia'nın parçalanmış 
bedenini alıp Cinaron adındaki bir yerde yaktılar. » 
(Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History) 


Çalışmaları 


Aritmetik üzerine 13 ciltlik bir yorum. 

Apollonius'un Konik”leri üzerine yorum. 

Ptolemy'nin “Almagest”i üzerine düzenleme. 

Babası Theon'un yazdığı “Öklid'in Elementleri” adlı 
eser üzerine düzenleme. 

“The Astronomical Canon” (Astronominin Kanunları) 
adlı kitabı. 


Hypatia'nın bilime katkıları; gök cisimlerinin 
sınıflandırılmasında, hidrometre'nin bulunmasında, 
sıvıların yoğunluk derecesinin belirlenmesinde ve daha 
birçok konuda etkili olmuştur. 


Ardından 


*1847 Yılında Fransız şair Charles Marie Rene Leconte 
de Liste kendisi hakkında Hypatie ve Hypatie et Cyrille 
(1857) adlı eserler verdi. Liste, Hypatia'yı eserlerinde 
“savunmasız ve güzel” olarak betimledi. 

*1853 yılında İngiliz yazar Charles Kingsley 
Hypatia'ya atfen, “Hypatia - or New Foes with an Old 
Face” adlı romanını yayınladı. Kingsley romanında 
Hypatia'yı “kendini beğenmiş ve erotik bir kahraman” 
olarak tasvir etti. 

*1884 yılında keşfedilen bir asteroide Hypatia'ya 
atfen, “238 Hypatia” adı verildi. 

*2 Ocak 1893'te “Hypatia” adlı bir oyun sahnelendi. 
Haymarket Tiyatrosu, Londra. 

*2009 yılında Hypatia'nın hayatını konu alan “Agora” 
adlı film çekildi. 


Yağlı Boya Tablo: Alfred Seifert - 1901 


Kaynakça 

“Hypatia” (İngilizce). Wichita State University. 23 

Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Rullmann, Marit(1996). Kadın Filozoflar: Antikçağ”dan 

Aydınlanmaya Kadar. Tomris Mengüşoğlu (çev.). 

İstanbul: Kabalcı. ss. 66-70. ISBN 975-7942-50-2. 
Alıntı: Vikipedi 
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Hazır mısınız? 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor platformunun dördüncü kitabı geliyor! 
İlkini 2018 de hayata geçiren YBKY platformu, 2019 ve 2020 seçkilerinin ardından seriye kaldığı 
yerden devam ediyor! 

YBKY Öykü Seçkisi 2022 için parmakları ve zihinleri çalıştırma zamanı. İşte seçkiye katılmak 


için yapmanız gerekenler; 


1. Üst sınırı 2000 kelime olacak öykünüzü, 

2. Dilbilgisi kurallarına olabildiğince uyarak, 

3. Aşırıya kaçan argo ve küfür kullanmadan, 

4. Açık şekilde siyasi veya herhangi bir oluşumu hedef alan kurgulardan kaçınarak, 

5. Word belgesi olarak. 12 punto ve Times New Roman karakteriyle yazılarak, 

6. 1 Ocak 2022 tarihine kadar (son katılım tarihi), 

7. yerlibilimkurguyukseliyor gmail.com adresine ulaştırmak. 

8. Seçkiye katılacak öykü kurgularında konu sınırlaması aranmayacaktır. 

9. Öyküler YBKY platformunun oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, son katılım tarihinden en geç iki ay sonra sosyal medya hesaplarımızda 
açıklanacaktır. 

10. YBKY nin, seçkiye katılamayan öykü sahiplerine katılamama sebeplerini açıklama/rapor 
halinde geri dönüş gibi bir zorunluluğu yoktur/talep edilemez. 

11. Öyküler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


12. PDF dosyaları ve belirtilen şartlara uymayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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YERİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
Bilimkurgu Oykü Seçkisi 


deca 
yerlibilimkurguyukseliyor.com 


wwv.yerlihilimkurgu.com © 


bilimkurgu Yazarları Dizisi - 24 
Tarihin İlk bilimkurgu yazarı 


Samsat'lı Lukianos 


Samsat”lı Lukianos (d. 125 — ö. 180), Süryani retorikçi, Hiciv yazarı. 


Nüktesi ve alaycı doğası ile tanınır. Ona ait olduğu 
düşünülen günümüze kadar gelmiş seksen kadar eser 
bulunur. Aya yapılan bir yolculuğu anlattığı “Gerçek 
Bir Hikaye” adlı eseri, dünyadaki ilk bilim kurgu eseri 
kabul edilir. 


Önceleri Kommagene Krallığı sınırlarında kalan, 
sonraları ise Roma İmparatorluğu tarafından ele 
geçirilerek Suriye eyaletinin bir parçası yapılan, bugün 
Adıyaman ili sınırlarında kalan Samosata”da yaklaşık 
olarak milattan sonra 125 yılında, orta halli işçi bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Köklü bir 
Süryani yerleşimi olan Samosata'nın yerlisi idi, anadili 
Süryanice idi. Bir süre heykeltıraş dayısının yanında 
çalıştıktan sonra İyonya'da Yunan dili ve kültürünü 
öğrendi, özellikle Homeros ve Platon'un eserleri 


üzerine çalıştı. 


Gençliğinde Antakya'ya gidip avukatlı yapan Lukianos, 
daha sonra Atina'ya gitmiş ve sofist olmuştur. Kent 
kent gezip görüşlerini izleyiciler anlatan Lukianos, 
İtalya ve Galya'ya gitti. Bir göz hastalığı için gittiği 
Roma'da Platoncu filozof Nigrinos ile tanıştı. 2. 
yüzyılın ikinci yarısında Atina'ya yerleşti. Sofistliği 
bırakarak Helen entelektüel yaşamı hakkında eleştirel, 
nükteli eserler yazdı. Bütün filozofları ve mitolojik 


paganizmi eleştirdi. 
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Günün felsefe akımlarının eleştirdiği için çok düşman 
kazandı. Geçim sıkıntısı çekince Mısır'a giderek devlet 
hizmetinde çeşitli görevler aldı. 192'de 67 yaşında 
hayatını kaybettiği düşünülür ancak Atina'da mı yoksa 
İskenderiye”de mi öldüğü bilinmemektedir. 


Eserlerinden seçmeler batıda ilk olarak 1499 yılında 
Floransa'da basılarak yayınlanmıştır. 


Başlıca eserleri “Tanrıların Konuşmaları”, “Deniz 
“Ahirete Varış” “Öbür 
Konuşmalar”, “Gerçek Bir Hikaye (Yaşanmış bir 
öykü)”, “Tarih Nasıl Yazılmalı?” dır. 


Konuşmaları”, Dünyada 


Dünya edebiyat tarihindeki ilk bilimkurgu türündeki 
eser olarak bilinen Gerçek Bir Hikâye adlı eserinde 
50 yiğit adam ile uzak diyarları keşfetmek için çıktığı 
deniz yolculuğunu bu yol boyunca başlarından geçen 
olağanüstü hayali olayları, gördükleri hayali varlıkları 


anlatır. 


“Tarih Nasıl Yazılmalı”da ise yine döneminin taraflı 
abartılı yalan yanlış tarih yazımlarına ve yazarlarına 


eleştiride bulunur. 
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Samsatlı 


LUKİANOS 


TANRILARIN KONUŞMALARI 
SEÇME YAZILAR 
Türkçesi Nurullah Ataç / Önsöz Tahsin Yücel 


“Yeryüzünde bıraktığın bütün o mutluluğunu, valilerini, 

yığın yığın altınlarını, Babylon'da sana tapan ulusları, koca 

koca fillerini, bütün o görkemini, debdebeni anımsamıyor 

musun? Onları anımsayınca da buraya gelmiş olmaya nasıl 

katlanıyorsun?.. Ne o? Niçin ağlıyorsun? Deli misin? Talihin 

kayralarına güvenilmeyeceğini, hepsinin de geçiverdiğini sana o 
akıllı uslu Aristoteles'in öğretmedi mi?” 


$ 
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İİ ne kadar geniş? Kafanızın 
Ha d içinde O yarattığınız O dünyaları 
kurgulamak ve onları kağıt üstüne dökmek, inandığınız 
fikirleri geniş kitlelere yayabilmek ne kadar mümkün 
sizce? Bunu gerçekleştiren insan sayısı o kadar az ki! 
Bilim kurgu edebiyatı malumunuz olduğu üzere aslen 
kaçış edebiyatıdır. Yüzyıllardır türün üstüne yazan bu 
bahsettiğimiz hayal gücü eşsiz kimlikler, beyinlerinde 
ürettikleri toplum modeline uymayan fikirleri bizlere 
ulaştırmak adına gerekirse toplumdan aforoz edilmeyi 
bile göze almışlardır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren yazın sanatının farklı ve daha cesur 
hallere evrilmesi neticesinde okuyucunun önünde 
muazzam bir seçenek okyanusu oluşması kaçınılmaz 
olmuştur. Sanayi devriminin bir getirisi olarak 
toplumların daha özgür biçimlerde düşüncelerini 
yayabilme fırsatını elde etmeleri neticesinde muazzam 
bir hayal gücü gelişimi yaşayan edebiyat dünyası, 
yeni devrimin getirisi olan emperyalist dünyaya kafa 


tutan yazarların çoğalmasını sağlamıştır. Öyle ki, 


mevcut sistemi eleştirmek adına düşüncelerini farklı 
dünyalar yaratarak anlatma gayreti içine giren bu 
şahsiyetler, okuyucunun daha fazla düşünmesine, 
toplumsal çarpıklıkları daha fazla irdelemesine olanak 
sağlamışlardır. 20. yüzyıla geldiğimizde ise özellikle 
iki büyük savaş geçiren gezegenin, toplumsal bazda 
büyük değişiklikler yaşaması neticesinde bu dönemleri 
derinlemesine inceleyen ve hayal gücüyle birleştirdiği 
konuları farklı dünyalar yaratarak okuyucuya sunan 


isimlerin sayısı daha da fazlalaşmıştır. 


İ yılında dünyaya gelen Frank Patrick 
90200. yukarıda bahsettiğimiz gibi, 
yazılı tarihin hayal gücü en geniş yazarlarından biridir. 
Küçüklüğünden beri yazar olma tutkusuyla büyüyen 


Herbert, gazetecilik, fotoğrafçılık, ekolojik danışmanlık 
ve öğretim görevlisi olarak pek çok farklı dalda çalıştı. 
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İkinci Dünya Savaşında Amerikan Donanmasında 
fotoğrafçı olarak görev aldı ve sonrasında kendini 
yazarlığa verdi. 1955 yılında ilk romanı olan The 
Dragon in the Sea ile kariyerinin başlangıcını yaptı. 
1959 yılında efsane seri Dune romanı için çalışmalara 
başladı ve ilk kitabı tam 6 yıl sonunda bitirdi. Muazzam 
ilgi gören kitap bilim kurgu yazın tarihinin en çok satan 
kitabı oldu. Tarihte verilen ilk Nebula ödülünü kazandı 
ve hemen ardından Hugo ödülü geldi. İlk kitabı takiben 
beş kitap daha yazan Herbert bütün dünyada sadece 
bilim kurgu türüne ilgi duyanların değil, bütün edebiyat 
sevenlerin ilgisini çekmiştir. 1986 yılında aramızdan 
ayrılan yazarın bizlere bıraktığı bu muhteşem miras hâlâ 
hak ettiği ilgiyi görmeye devam etmektedir. Yaratmış 
olduğu binlerce yıl sonrasının, yıldızlara yayılmış insan 
toplulukları arasında süren çatışmalarını, günümüz 
dünyasının çıkar çatışması içinde olan toplumlarıyla 
bu kadar başarılı örtüştürmesi, dehasını anlamak adına 


çok önemli bir etkendir. 


Dune efsanesi, İmparator Padişah IV. Shaddam''ın kızı 
Prenses Irulan'ın anlatımıyla başlar ve artık okuyucu/ 
seyirci için bambaşka dünyaların kapıları sonuna kadar 


açılır, 


Yıl 10191 


Bilinen evren, Padişah İmparator IV Shaddam 


tarafından yönetiliyor 
Benim babam 


Bu zamanda, evrenin en değerli maddesi, melanj 
baharatıdır 


Baharat, ömrü uzatır 


Baharat, bilinci geliştirir 
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Baharat, uzay seyahati için çok önemlidir 


Baharat, uzay ekibini ve onun gezgincilerini 4 bin yıl 


boyunca mutasyona uğrattı 


Onlara, uzayı katetmek yeteneği veren baharat gazını 


verdi 


Yani hareket etmeden evrenin herhangi bir yerine 


seyahat etmek 

Oh, evet 

Size söylemeyi unuttum 

Baharat bütün evrende sadece bir gezegende mevcuttur 
Büyük bir çöl halinde, ıssız kurak bir gezegen 


Bu 


gizlenmiş, Fremen olarak bilinen insanlar 


çöllerin derinliklerinde kayalıkların içinde 


Uzun süredir bir kurtarıcının geleceğine dair bir 


kehanete inanıyorlar 
Onları gerçek özgürlüğe götürecek kişi 


Arrakis gezegeni aynı zamanda DUNE olarak da 
bilinmektedir 


ZORLU BEYAZ PERDE SERÜVENİ 


Dune ve sinema serüveni 70'li yılların başında 
başlamış ve zorlu bir süreci takiben 1984 yılında David 
Lynch yönetiminde izleyiciyle buluşmuştur. Sinema 
dünyasında ilk rolüyle seyirci karşısına çıkan Kyle 
MacLachlan, romanın baş karakteri Paul Atreides'i 
başarıyla canlandırırken kendisine muhteşem bir 
Mexico City'nin 


Churubusco Stüdyolarında çekilen filmin müzikleri ise 


oyuncu kadrosu eşlik etmiştir. 
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efsane grup Toto ve Brian Eno elinden çıkmıştır. 


Uza 


kontrolünü eline geçirmek isteyen asil ailelerin 


bir gelecekte geçen film, Dune olarak 


bilinen çöl gezegeni Arrakis'in 


iktidar mücadelesini anlatır. Bütün evrende sadece 


e | 


bu gezegende çıkartılan Melanj denen Baharat, insan 
ömrünü uzatırken, milyonlarca ışık yılı süren uzay 
yolculuklarını kısaltması açısından hayati önem arz 
etmektedir. Bütün bu koşulların ortasında gezegenin 
kontrolü için, Harkonnen Hanedanına karşı mücadele 
veren Atreides Hanedanının genç varisi Paul, gezegenin 


sakinleri Fremenler ve bütün evrene yayılmış gizli 


bir kadın topluluğu olan Bene Gesserit cadıları için 
beklenen Mesih yani Kwisatz Haderach adayı olarak 
görülmektedir. Patrick Stewart, Brad Dourif, Dean 
Stockwell, Virginia Madsen, Jose Ferrer, Sting, Linda 
Hunt ve Max Von Sydow dahil olmak üzere filmin 


zengin bir oyuncu kadrosu vardır. 


Romanın ilk başarısından sonra, Duneu film 
olarak uyarlama girişimleri 1971'de başlar. 1970'li 
yıllarda Arthur P.Jacobs, Alejandro Jodorowsky ve 
Ridley Scott'ın çabalarıyla uzun bir süreç yaşanır ve 
nihayetinde 1981 yılında yapımcı Dino De Laurentiis, 


David Lynch'i yönetmen olarak işe alır. 


Filmin bütçesi 40 milyon dolardır ve sadece 30 milyon 
dolarlık hasılat başarısızlığı üstüne, filmin senaryosu, 
kurgusu, başarısız efektleri eleştirmenler tarafından 
ağır bir şekilde eleştirilir. Sadece oyunculuk, aksiyon 
sahneleri ve müzikler filmin olumlu yönleri olarak 


görülür. Film piyasaya sürüldükten sonra yönetmen 
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Lynch, çekimler boyunca yapımcılardan gelen 
baskının kendisini çok sınırladığını söylemiş ve son 
kurgu sonrası vizyona giren filmi reddetmiştir. Dünya 
genelinde en az üç farklı versiyonu yayınlanan filmin 
bazı versiyonlarında David Lynch'in adı jeneriklerde 
Alan Smithee takma adıyla değiştirilmiştir. Bu takma 
isimler genelde filmle ilişkilendirilmek istemeyen 
yönetmenlerin kullandığı bir yöntemdir. Film yıllar 
içinde kült mertebesine erişmiştir. Ancak film, romanın 


hayranları tarafından hala kabul görmemektedir. 


JODOROWSKY VE DUNE 


1971 yazında, yapımcı Arthur P. Jacobs Dune'un film 
haklarını satın aldı. Ancak 1973 yazında hayatını 
kaybettiğinde film için yapılan çekim planları halen 
devam etmekteydi. Yönetmenler arasında David 


Lean'in bile ismi geçiyordu. 


1974 yılında film hakları Jean-Paul Gibon liderliğinde 
bir Fransız konsorsiyum tarafından alınır ve yönetmen 


olarak Alejandro Jodorowsky projenin başına getirilir. 
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Jodorowsky, müzikler için Pink Floyd ve Magma 
gruplarını düşünür, görsel efektleriçin Dan O? Bannon'a, 
set ve karakter tasarımları için H.R.Giger, Jean Giraud 
ve Chris Foss'a gider. Oyuncular için kafasında 
fantastik bir kadro kurar. Salvador Dali'yi İmparator, 
Orson Welles?'i Baron Harkonen, Mick Jagger'ı Feyd- 
Rautha, Udo Kier'i Piter De Vries, David Carradine 
Leto Atreides ve oğlu Brontis Jodorowsky'i Paul 
Atreides olarak belirler. Ancak proje birkaç nedenden 
ötürü rafa kaldırılır. Olağanüstü hazırlıklar yapılmış, 
eskizler hazırlanmış ve film öncesi destansı bir çalışma 


yapılmıştır. 


Jodorowsky daha sonra çektiği filmlerin pek çoğunda 
Dune etkilerini filmlerinin içinde hissettirmiştir. 2013 
yılında, başarısızlığa uğrayan bu büyük hazırlık bir 


belgesel olarak hazırlanmış ve vizyona girmiştir. 
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DE LAURENTİİS DEVREDE 


1976 yılının sonlarında İtalyan yapımcı Dino De 
Laurentiis filmin haklarını Gibon konsorsiyumdan 
satın alır. De Laurentiis en doğru kararı vererek kitabın 
yazarı Frank Herbert'la 1978'de yeni bir senaryo 
yazması için anlaşır. Herbert'ın senaryosu 175 sayfa 
uzunluğundadır ve yaklaşık üç saatlik ekran süresine 
denk gelmektedir. De Laurentiis daha sonra yönetmen 
Ridley Scott”ı 1979'da kiralar. 


Senaryoya Rudy Wurlitzer de dahil olur. Scott kitabı iki 
filme ayırmayı amaçlarken başka bir proje olan Blade 
Runner?'ı yönetmeye devam etmeden önce üç senaryo 
taslağı üzerinde çalışır ancak süreç yavaş işlemektedir 
ve netice olarak Scott projeden ayrılır. 


UYNCH'IN (O SENARYOSU VE 


FİLMİN ÇEKİMLERİ 


1981”dedokuzyıllık film haklarının süresinin dolmasına 
karar verilir. De Laurentiis, yazarın haklarını yeniden 
müzakere ederek onlara Dune devam filmleriyle ilgili 
yeni haklar ekler. Fil Adam filmini gördükten sonra 
yapımcı Raffaella De Laurentiis, David Lynch'in filmi 
yönetmesi gerektiğine karar verir. O süre zarfında 
Lynch, Star Wars serisinin üçüncü filmi Retur Of The 


Jedi dahil pek çok filmden yönetmenlik teklifi almıştır. 


O zamana kadar kitabı okumamış olan Lynch, senaryo 
üzerinde hızla çalışmaya başlar. Eric Bergren ve 
Christopher De Vore ile birlikte altı aylık bir çalışma 
sonunda iki taslak oluştururlar. Lynch daha sonra beş 
taslak üzerinde daha çalışacaktır. 
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30 Mart 1983'te 135 sayfalık senaryonun altıncı 
taslağıyla filmin çekimleri nihayet başlar. Tamamı 
Meksika'da çekilir. 40 milyonu aşan bütçesi, 16 ses 
sahnesi, 80 set ve toplam 1700 kişiden fazla kadrosuyla 


Dune, sinema dünyası serüvenine başlar. 


YAPIM SONRASI DUNE 


Çekimlerin ardından zorlu bir kurgu süreci başlar. 
İlk kurgu sonucu ortaya dört saatlik bir film çıkar. 
Lynch'in asıl amacı kesintilerle birlikte en az üç saatlik 
bir versiyondur. Buna karşılık Universal ve filmin 
finansörleri iki saatlik bir kurgu üzerinde ısrar ederler. 
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Dino De Laurentiis, kızı Raffaella ve Lynch filmden 
çok fazla sahneyi çıkartırlar. Ek olarak Virginia 
Madsen'la ilgili giriş sahnesi yeniden çekilir ve bu 
sahneye ilaveten başka yeni sahneler çekilip kurguya 
ilave edilir. Filmin gösterime girmesinin ardından 


çıkan söylentilerin aksine Lynch ilk kurgu dışında 


filmin başka hiçbir kurgusuna iştirak etmemiştir. 


1988'de eksik sahnelerin eklenmesiyle 186 dakikalık 
bir versiyon televizyonda iki bölüm halinde yayınlanır. 
Lynch bu sürümü reddeder ve adı kredilerden 
kaldırılarak yerine Alan Smithee yazılır. Daha sonra bu 
sürüm Extended Edition adıyla Dvd olarak yayınlanır. 
İlerleyen yıllar içinde filmin farklı kurguları yayınlanır. 
Universal, Lynch?e filmin yeni bir kurgusu için teklif 
götürse de yönetmen gelen her teklifi reddeder. Lynch, 
Dune ile ilgili hiç kimseyle tartışmamayı ve filmi 
hayatından silmeyi tercih eder. 


DUNE PRÖMİYERİ VE GİŞE 


3 Aralık 1984”te The Kennedy Center'da ilk prömiyeri 
yapılan film, 14 Aralık tarihinde bütün dünyada 
gösterime girdi. Filmin tanıtımlarında sadece çok satan 
kitabı değil, aynı zamanda Eraserhead ve The Elephant 
Man filmleriyle büyük başarılar kazanan Lynch'in 


de reklamları yapıldı. Filmin üretim aşamasından 
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beyaz perdeye gelişine kadar geçirdiği safhaları öven 
makaleler yayınlandı. Bütün bu hazırlıklara rağmen 
915 sinemada gösterime giren Dune, 40 milyonluk 
bütçesine karşılık 30 milyonluk kazancıyla tam 
anlamıyla batar ve gişede uğranan hayal kırıklığı üstüne 
eleştirmenlerin gelen olumsuz yorumlar durumu daha 
da kötüleştirir. 


Dünya sinemasının en önemli ve bilinen 
eleştirmenlerinden Roger Ebert filme bir yıldız 
verir ve “Bu film, tüm zamanların en kafa karıştırıcı 
senaryolarından biri, tam bir karmaşa, anlaşılmaz, 
çirkin, yapılandırılmamış, anlamsız bir seyirlik” der 
ve filmi yılın en kötüsü olarak seçer. Gene Siskel ile 
yaptığı inceleme neticesinde Ebert “Kanlı sahnelerin 
yoğunluğunu çok fazla bulur ve bu kadar çok para 
harcanmış bir filmde böylesine ucuz ve kötü efektlerin 
kullanılması kabul edilemez.” yorumlarında bulunur. 
Film daha sonra 1984 yılının en kötü filmi ve en 
büyük hayal kırıklığı olarak listelenir. Diğer olumsuz 


eleştiriler de genelde filmin uzunluğuna ve Ebert'in 


dikkat çektiği konulara odaklanır. 


Dune, o yılın Oscar ödüllerinde en iyi ses dalında aday 
olmuştur. Bunun dışında Stinkers Bad movie Award 
ödüllerinde yılın en kötü filmi seçilmiştir. 


Dune'un müziklerini besteleyen Toto Grubuyla bir 


parçanın bestesini yapan Brian Eno'nun mükemmel 
işlerine filmin başarısızlığı asla gölge düşürememiştir. 
Eleştirmenlerin ortak oldukları filmin birkaç iyi 
tarafından biri müzikleri olmuştur. Lynch, istediği 
gibi filmi kotaramamıştır ama müzikler için yaptığı 
seçimle, film olarak olmasa bile Dune üzerine yapılmış 


mükemmel bir albümle hatırlanmaya devam edecektir. 


TOTO 


Toto, 1977 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde 
kurulan bir rock grubudur. Grup elemanları, Joseph 
Williams (Baş Vokal), David Paich (Klavyeler, 
vokaller), (oSteve (o Porcaro 
Lukather?'dan (Gitarlar, 
Grubun ağırlıklı türleri, rock, soul, funk, progresifrock, 


(Klavyeler), o Steve 


vokaller) oluşmaktaydı. 


hard rock, R&B, blues ve caz gibi geniş bir yelpazeyi 
içermektedir. 


www.yerlihilimkurgu.com 19 


Paich ve Jeff Porcaro birkaç albümde birlikte çaldıktan 
sonra bir grup kurmaya karar verirler. David Hungate, 
Lukather, Steve Porcaro, ve Bobby Kimball ilk albüm 
öncesi gruba dahil olurlar. Toto, 1970”lerin sonundan, 
1980'lerin sonuna kadar, 1978 yılında yayınladıkları 
sadece grup isminin yer aldığı isimsiz albümle 
birlikte hiç düşmeyen bir başarı grafiği yakalarlar. 
Eleştirmenlerce beğenilen ve ticari olarak büyük başarı 
yakalayan Toto IV (1982) albümünün ardından Toto, 
dönemin en çok satan müzik gruplarından biri olur. 


Meme” 


Grubun, Hold the Line, Rosanna ve Africa parçaları 
en bilinen ve sevilen şarkılarındandı. Hungate 1982'de 
gruptan ayrıldı, 1984'te de Kimball yollarını ayırdı 
grupla. Ancak 1998 yılında gruba tekrar katıldı ve 
2008'de tekrar ayrıldı. Jeff Porcaro 1997'de kalp 
krizinden öldü. 


Hungate, Toto'ya turne müzisyeni ve daha sonra 
grup üyesi olarak katıldı. 2008'de Lukather gruptan 
ayrıldığını açıkladı ve geri kalan grup üyeleri daha 
sonra kendi yollarına gittiler. 2010 yılında Toto, ALS 
teşhisi konan ve artık grubun aktif bir üyesi olmayan 
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Mike Porcaro'nun yararına yeni bir kadroyla kısa bir 


Avrupa turnesine çıktı. Porcaro, 2015 yılında öldü. 
Grup, 2017 yılında 40.yılını kutladı ve 2019 yılında 40. 
yıl dönümü turunu yaptı. 


Toto, 14 stüdyo albümü yayınladı ve dünya çapında 
40 milyondan fazla albüm sattı. Grup birçok Grammy 
Ödülü kazandı ve 2009 yılında grup üyeleri Hall of 


Fame müzesine kabul edilerek onurlandırıldı. 


BRIAN ENO 


Brian Peter George Eno, 15 Mayıs 1948 doğumlu 
sanatçı, İngiliz müzisyen, prodüktör, görsel sanatçı 
ve kuramcı. Kendini “müzisyen olmayan” olarak 


tanımlayan Eno, çağdaş 


müziğe benzersiz 
kavramsal Oo yaklaşımlar 
ve kayıt teknikleri 
kazandırdı. Kendisi, 


popüler müziğin en etkili 
ve yenilikçi isimlerinden 


biri olarak görüldü. 


Suffolk 
doğan Eno, 


şehrinde 
1960”ların 
ortalarında Ipswich Civic 
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College Sanat Okulunda ve daha sonra Winchester 
Sanat Okulunda resim ve deneysel müzik eğitimi aldı. 
1971'de glam rock grubu Roxy Müziğe katıldı ve 
grupla iki albüm kaydetti. 1973 yılında bir dizi solo 
albüm kaydetmek için gruptan ayrıldı ve Another Green 
World (1975), Music For Airports (1978) albümlerini 
yayınladı. 


Ayrıca Robert Fripp, Cluster, Harold Budd, David 
Bowie ve David Byme gibi sanatçılarla birlikte çalıştı. 
John Cale, Jon Hassell, Laraaji, Talking Heads ve Devo 
gibi sanatçıların albümlerinin yapımcılığını üstlendi. 
Sonraki yıllarda Eno solo albümler kaydetmeye ve U2, 
Laurie Anderson, Grace Jones, Slowdive, Coldplay, 
James Blake, Kevin Shields ve Damon Albam gibi 
sanatçılarla çalışmaya devam etti. 


Eno, öğrencilik zamanlarından kalma ses enstalasyonları 
ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlayan 
aforizmalar içeren yazın çalışmalarıyla medyada 
yer aldı. İnsan haklarının ateşli bir savunucusu olan 
sanatçı, çok çeşitli konularda yazıyor ve Long Now 
Vakfının kurucu üyelerinden biri. Eno, 2019 yılında 
Roxy Müziğin bir üyesi olarak Rock and Roll Hall of 
Fame'e kabul edilmiştir. 


ALBÜM 


Kasım 1984'te yayınlanan albüm Toto grubunun ilk 
ve tek film müziğidir. Brian Eno albümde, Prophecy 
Theme bestesiyle yer alır. 1997 yılında albümün 
piyasaya Her 
iki sürümün CD baskıları artık satış dışı kalmıştır. 


genişletilmiş baskısı sürülmüştür. 


İnternet üstünden koleksiyonculardan yüksek fiyatlarla 
CD”lerini bulmak mümkün olsa da, iTunes ve Spotify 


gibi kanallardan albümler dinlenebilir. 


Albümlerin ayrıntılarına girelim biraz, enstrümantal 
müziklerde, grubun klavyecisi David Paich'in babası 
Marty Paich tarafından yönetilen Viyana Senfoni 
Orkestrası ve Viyana Volksoper Korosu gruba eşlik 
ediyor. Brian Eno daha önce bahsettiğimiz gibi sadece 
Prophecy Theme bestesiyle albümde yer alıyor. Film 
için yaptığı birkaç beste daha olmasına rağmen bunlar 


filmin içeriğinde kullanılmamış. 
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Filmin piyasaya çıkan ilk soundtrack albümünde 
17 parça yer alıyor. Albümde yer alan iki parçanın 


başlangıcında Prenses Irulan ve Baron Harkonnen'in 


filmin içinden alınmış diyaloglarını dinliyoruz. 


i K 
N v sak -... 
MUSIC COMPOSED, PERFORMED AND PFRODUCED BY TOTO 


1997 yılında ek parçalar içeren genişletilmiş albüm 
Polygram şirketinin bağımsız bir bölümü olan PEG 
Records tarafından yayınlanmıştır. 30 parçalık albüm 
içinde yer alan birden fazla parçanın mastering 
problemli olması ve parçaların filmin gidişine göre 
yanlış sıralanması albümün görünen sorunları olarak 


karşımıza çıkıyor. 
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İki albümde duyulan müziklerle filmde duyulan 
farklar 
filmin kapanış parçası Take My Hand, film müziği 


müzikler arasında belirli var. Örneğin 
CD”lerinde daha uzun duyulurken filmin daha sonra 
piyasaya çıkan versiyonlarında daha kısa tutulmuştur. 
186 dakikalık yönetmen dışı kurgulanmış olan film 
versiyonunun içeriğinde albümlerde yer alan pek çok 
parça duyulmaz ve bazı sahneler alternatif ekleme 


müziklerle geçiştirilmiştir. 


Şimdi 1984 kasım ayında piyasaya sürülen 17 parçalık 


ilk albümü incelemeye başlayalım. 
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DUNE - SOUNDTRACK ALBUM 


Prologue€ 


Efsaneye giriş, kulağımızda Prenses Irulan'ın sesi ve 
Dune evrenini tanıtan bu diyaloğun gerisinde Irulan'a 
eşlik eden derinlerden gelen Adagio (Yavaş tempo) 
parçayı dinliyoruz. Yaylı enstrümanların ilerleyişi ana 


temanın gelişini haber veriyor adeta. 


Main Title 


Viyana 

Senfoni 
Orkestrasının 
eşliğinde ana temayı 
dinliyoruz. Çöl 
gezegeni Arrakis 
görüntüleriyle 

akan jenerikle 
birlikte orkestranın 


muhteşem 
performansı öyle başarılı bütünleşiyor ki müziği 
iliklerinizde hissediyorsunuz. 


Robot Fight 


Hemen akabinde gelen parça Paul Atreides'in eğitim 
robotlarıyla yaptığı dövüş sahnesine ait. Elektronik 


müziğin hakimiyetinde vurmalı enstrümanların aynı 


tempoyla ilerlediği bir beste bu. 


Leto's Theme 


Atreides Hanedanının lideri Dük Leto Atredies'in 


temasını dinliyoruz. Orkestranın ağır girişiyle yaylılar 
eşliğinde ilerleyen, umut yüklü bir ilerleyiş sonrası 
tedirgin havanın hakim olduğu bir parça. Bitişe doğru 
bu tedirginlik daha da artıyor. 


The Box 


Bene Gesserit cadısının, Paul Atreides'i sınadığı 
sahnedeyiz. Bu küçük sınav sonrası Paul'ün hayatta 
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ET 


kalıp kalmayacağı belli olacak. Orkestranın hafif 


tonlarla ilerlediği ve gerilim dozunu parça sonuna 


kadar sürdüren havası hiç durmuyor. 


The Floating Fat Man 
(The Baron), 


Atreides Hanedanının, yönetimi devralmak üzere 
Arrakis 


kulaklarımıza eşlik eden müzik, uzayın derinliklerinde 


gezegenine çıktıkları yolculuğu izlerken 
olduğumuzu hissettiren bir parça. Orkestraya koronun 
eşlik ettiği, devasa uzay gemilerinin ve onları düşünce 
gücüyle uzak mesafelere götüren pilotların arasında 
ilerleyen sahnenin özüne uygun, dingin ve aynı 


zamanda görkemli bir beste. 


First Attack 


Harkonnen hanedanının psikopat lideri Baron Vladimir 
Harkonnen'in öfkeyle köpüren sesi ve sonunda gelen 
çılgın kahkahalarıyla açılan parça, orkestranın bu girişi 
destekleyen yorumuyla tam olarak örtüşüyor. Parçanın 
bazı bölümleri barok türüne kayıyor, elektronik 
enstrümanların ağırlığı sonuna kadar parçanın ritmini 


ayakta tutuyor. 
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Atreides Hanedanının, Arrakis gezegenine yerleşmesi 


sonrası, gezegenin yönetimini daha önce elinde tutan 


Harkonnen (oHanedanının, İmparatorun desteğini 
alarak kalleşçe saldırı anları. Orkestra ve elektronik 
müziğin birlikteliğiyle başından sonuna kadar savaş 
tamtamlarının susmadığı, koronun bütün gücüyle 
kendini hissettirdiği Agitato (Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı) 


bir parça dinliyoruz. 
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Prophecy Theme 


Albümün en iyi parçalarından birini dinliyoruz. Brian 
Eno'nun bestesi ve çöl boyunca eşlik eden görüntülerle 
birlikte mistik havası çok yüksek bir parça. Gözlerinizi 
kapattığınız an çölün üstünde uçuyormuş hissi veren, 
tamamen Eno'nun hakimiyetinde ilerleyen beste, 
saldırıdan kurtulan Paul ve annesi Bene Gesserit cadısı 
Jessica'nın geleceklerine doğru yaptıkları yolculuğun 


hikayesini notalarla anlatıyor. 


Dune (Desert Theme) 


ETTE ELİT LET tat MAREA | 
İAEAK aş 
tn 


Eno'nun parçası üstüne albümün lokomotif parçası 
geliyor. Toto grubunun muhteşem Çöl Teması eşliğinde 
elektronik müziğin ve elektro gitarların başından 
sonuna kadar hakim olduğu parça aynı zamanda 
albüm içinde grubun, orkestra olmadan sadece kendi 
seslendirdiği iki besteden biri. 


Paul Meets Chani 


Paul ve annesinin çölün derinliklerine kaçması sonrası 


karşılaştıkları çöl insanları Fremenlerle birlikte 
yaşamaya başladıktan sonra, grubun lideri Stilgar'ın 
kızı Chani ve Paul arasında başlayan efsane aşkın 
hikayesini notalaradöken harika bir parça. Duygusallığı 
ön plana koyan beste orkestranın ve koronun etkisiyle 


sonuna kadar duygusal hakimiyetini hissettiriyor. 


Prelude (Take My Hand) 


Toto grubunun albüm için bestelediği parçanın orkestra 


versiyonunu dinliyoruz. Parça, film içerisinde sadece 
bir defa Paul ve Chani arasında yaşananları yansıtan 
sahneler sırasında çalıyor. Akustik hali dışında bu 
versiyonuyla da çok sevilen ve albüm dışında çok 
tutulan bir beste Take My Hand. 
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Paul Takes The Water Of Life 


Filmin kilit noktalarından birindeyiz. Paul geleceğini 


görememektedir ve kehanetlerde bahsedilen kişi olup 
olmadığını bilmek ister. Çöl solucanlarının içinden 
alınan zehirli hayat suyunu içmek geleceğini görmenin 
tek yoludur. Suyu içtiğinde ya zehirlenerek ölecek ya 
da gerçekte kim olduğunu görecektir. Başından sonuna 
kadar mistik ve düşük tempoyla ilerleyen bir beste bu. 
Paul'ün suyu içtikten sonra yaptığı zihinsel yolculuğa 
eşlik eden, çok farklı seslerin hakimiyetinde son bulan 
bir parça. 


Big Battle 


Fremenler tarafından kutsal kişi 
Paul artık Muaddib olarak anılmaktadır. Annesiyle 


beraber çöl insanlarına yeni savaş taktikleri öğreten 


olarak görülen 


Paul nihayet kurduğu orduyla Baron Harkonnen'den 
babasının intikamını almak için eline büyük bir 
fırsat geçirecektir. Yüzlerce metre uzunluğunda dev 
solucanlara binmeyi öğrenen ve onların da katkısıyla 
ordusuyla Harkonnen sarayına yapılan saldırı sırasında 


çalan parça, Agile (çabuk, çevik) bir tempoyla hızına 
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bir saniye bile ara vermeden ilerliyor. Orkestranın yanı 
sıra Toto elemanlarının da eşlik ettiği beste, savaşın 
dehşetini kulaklarımıza taşıyor ve muhteşem bir koro 
yükselişiyle sonlanıyor. 


Paul Kills Feyd 


Savaş sona ermiş, saray ele geçirilmiş ve ordularıyla 
beraber Baron'a yardıma gelen İmparator IV. Shaddam 
ve kızı Prenses Irulan esir düşmüştür. Baron layığını 
bulurken geride kalan psikopat yeğeni Feyd Rautha 
(Sting) ve Paul arasında son bir dövüş yaşanacaktır. 
Vurmalı çalgılarla, elektronik müziğin bileşimi 
sayesinde gerilim yüklü sahneyi çok başarılı yansıtan 
bir beste. Dövüş sonuna kadar aynı tempoyla devam 
eden davullar ve orkestranın gerilim dozunu zirveye 
taşıyan müdahalesiyle 


parçayı bitiriyoruz. 


Final Dream 


Nihayet beklenen finale 
geliyoruz. Paul'ün, 
kehanetlerde beklenen 
kurtarıcı olduğuna iyice 
emin olan milyonlarca 


Fremen, sarayın dışında 
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Paul'ü beklerken, Çöl Gezegeni Arrakis?'e yani bilinen 
diğer adıyla Dune gezegenine, ilk defa yağmaya 
başlayan yağmurla veda ediyoruz. Kapanış parçası, 
orkestra ve koronun bütün ihtişamıyla yükseliyor ve 
son notalarını kulaklarımıza ulaştırıyor. 


Take My Hand 


Kapanış jeneriğini Toto'nun harika parçası Take My 
Hand ile yapıyoruz. Solo gitar ve elektronik orgun 
bileşimiyle ortaya çıkan beste, hem coşku hem hüzün 
barındıran yapısıyla ruhumuzun derinliklerine hitap 
ediyor ve albüme yakışan bir nokta koyuyor. 


DUNE - SON SÖZ 


Dune, destansı özellikleri, felsefesi, günümüz 
dünyasına yaptığı atıflarla bugün hala güncelliğini 
koruyan bir seri. Böyle kapsamlı bir hikayeyi sinemaya 
uyarlamak elbette kolay değil. Sadece ilk kitabın 700 
sayfa civarında olduğunu düşünürsek, bu işe girişmenin 
bir sinemacı için ne kadar büyük kumar olduğunu 
anlayabiliriz. Fanatik olarak nitelendirebileceğimiz 
bir okur kitlesine sahip olan Dune serisini layığıyla 
sinemaya uyarlamak kolay olmasa da buna ilk girişen 
kişinin sıra dışı yönetmen David Lynch olması aslında 


takdire şayan bir durum. 


Kariyerinin henüz başında Fil Adam gibi bir şahesere 
imza atmış yönetmenin böylesine riskli bir işe girişmesi 


cesurca bir hareket olduğu kadar aynı zamanda sektöre 


karşı bir meydan okuma olarak da değerlendirilebilir. 
Yapımcıların her anma müdahale etmesi, kurgu 
masasında yaşanan sorunlar, devasa bütçeye rağmen 
asıl olması gereken efektler konusunda ucuza kaçılması 
ve bu kadar uzun bir kitabın ikiye bölünmeden iki 
saat gibi bir süreye sığdırılması sonucu filmin adeta 
kitabının özeti gibi durması, kaçınılmaz başarısızlığı da 
beraberinde getirmiştir. Yönetmenin ilerleyen yıllarda 
gelen, filmin tekrar kurgulanması tekliflerini sertçe 
geri çevirmesi ve Dune hakkında hiç konuşmaması 
anlaşılabilir hayal kırıklığının sonucu olarak tezahür 
etmektedir. 


Tüm bunlara rağmen yıllar içinde film kült mertebesine 


ulaşmayı ve belli bir saygı görmeyi başarmıştır. 
Oyunculukların ve aksiyon sahnelerinin başarısı 


yanında filme hayat veren müziklerinin varlığı yapımın 
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artıları olarak değer bulmuştur. Eğer Jodorowsky 
elinden çıkma bir Dune filmi olsaydı nasıl olurdu 
acaba sorusu kafalarımızı hep meşgul edecek olsa da 
artık önümüze bakıyoruz ve Fransızların harika çocuğu 
Denis Villeneuve'nun yönetiminde, 2020 sonunda 


gösterime girecek yeni Dune filmini bekliyoruz. 


Toto, kariyerinin zirveye çıktığı dönemde, Dune için 
yaptığı müziklerle bir kez daha hayranlık uyandırmayı 
başarmıştır. Viyana Senfoni Orkestra ve korosuyla 
beraber mükemmel bir uyum yakalayan topluluk 
sözsüz parçalarla çölün havasını kulaklara başarıyla 
taşımayı başarıyor. Romanın genel havasını yansıtan 


mistik havayı filmde çok fazla hissetmesek bile albümü 
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dinlerken o havayı yakalamak mümkün. Özellikle 
Desert Theme ve Take My Hand parçalarıyla rock 
türünün en iyi örneklerini sergileyen topluluk filmin 
başarısızlığı üstünde adeta bir yıldız gibi parlayarak 
zedelenen itibarı biraz bile olsa kurtarmayı başarıyor. 


Brian Eno'nun tek parçalık Prophecy Theme bestesi ise 
albümün kilit anlarından birinde geçiyor ve sanatçının 
bir parçayla da olsa ne kadar önemli bir katkı yaptığını 
besteyi dinlerken fazlasıyla anlıyoruz. 


Albüm süresi kısa bile olsa, en iyi parçaların 
seçilmesiyle defalarca dinlenebilen bir çalışma çıkmış 
ortaya. Birbirine benzeyen parçaların azlığı albümün 
tekrar dinlenebilirlik özelliğini arttırıyor haliyle. Dune, 
çoğunluk tarafından beğenilmese de, çoğunluğun, 
hakkını sonuna kadar verdiği ve beğendiği bir albüm 
var karşımızda. Popülerliğini hala sürdüren ve özellikle 
koleksiyoncuların arşivlerinin baş köşesine koydukları 
biralbüm bu. Ne kadar zaman geçer geçsin bu özelliğini 
koruyacağı ortada olan bir gerçek. 


İncelememizi filmin unutulmaz bir sözüyle bitirelim, 


“Din ile siyaset aynı arabada gittiğinde, sürücüler 
karşılarında hiçbir şeyin duramayacağını sanır, 
Dümdüz gider hızlandıkça hızlanırlar. Engelleri 
körlemesine gidenlerin 


tamamen göz ardı eder, 


uçurumu çok geç fark edeceğini unuturlar.” 


Bir, Bene Gesserit sözü; 


“Geleceğiniz umut dolu olsun dostlar...” 


THE MOTION PICTURE EVENT YOU'VE BEEN WAITING FOR. 


Its surface is barren. 

Its true strength hidden. 

Its foreboding desert conceals 
the power to fold space, 

to slow time, to send the mind 
where the body cannot go. 

it is the source of the 

ultimate power, 


It is the deadiy battleground 
where a young leader will emerge 
to command an army of 

six million warriors against 

the tyrannical force that threatens 
to enslave the universe, 


It is the clash for the 
greatest prize of all... 


The planet called Dune. 


|“ FRANKHİ ANTONY GIBBS 
“e KIT WEST 24 AL CARL BOB RINCWOOD 
" ANTHONY MASTERS 57“ FREDDİE FRANCIS #5 JOSE LOPEZ RODERO 
LEAS RAFFAELLA DE LAURENTİİS ©“ DAVID DYNCH gesi arab na senkuy20ok 
COMING FORCHRISTMASTO SELECT THEATRES 


Şiir 
Gaye Pekyalçın 


Karateliğin Karleri 
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Gecemin en parlak yıldızıydı belleğin 

Çoban Lucifer'in sonesi gelirdi kıskançlığından 
Tanda ve akşamlarda geçilmezdi 

Zühre'nin kaprisinden 

O tersine dönerdi; 

“Dünya kadar büyüğüm ben” 

Bütün sistem ak ve sazak kokunupdansederken 


Nedeni neydi bilmiyorum 

Belki de fazlaydı Marduk için; 

kelvinlerce derece sıcaklık 

Babil'in asma bahçelerinde gölgelenirken 
Yakıtın bitti sanki aniden, 

milyonlarca senenin parlağıyken sen 


İnfilak etmiştin nihayetinde, 

bu denli çekirdeğe dek çekilirken 

Öyle yoğundun ki küçülürken, 

kütlelerce büyüyordun gözümde 

Böyle ateş, böyle cazibe görülmemişti gerçekten 
Ben de soğuruluyordum mısnatısınca koşulsuz 
İksir ışınlarım nirvana ısısındayken 


Ne önemim, ne işlevim, ne sesim vardı 
Zaman akmazken tünellerinde 

Isı bazım, ışık hızından hızlı yolalıyordu 
Yengeç dönencesinden spirallerde 
izafi dönüşürken 

Hangi dalga boylarıyla ölçülsem 

Ayın yedinci evresindeyken 

Senin yedinde yitiyordum yine ben 


Söylenmemişe doğrulanıyordu hipotezler 
Yüreklerce dillenmemişsem 

Hafızanın kurt boşluklarında 

hiçliğe hükümleniyordum 

“Kayan yıldız hangimizdik” paradoksunda 
Şimdi kimin dileği gerçekleşmeliydi 
Hakkaniyeten..? 


Yalnız baykuşlar görmüyordu biliyorsun 

Mavinin ışıklarını 

Muhabbet kuşları da seçebiliyordu bakarken 

Ah sen de hatırlayabilsen 

Yansıtmadığını içinden de görebilmen mümkünken 


Nasıl olduysa, 

bir hüznün duvağı kalmıştı yutulmadık 

Kalbim lahitinde külleri süpürürken unutulmuştu belki de 
Sahiden 


Hay Allah, 

Unutuyordum ya; 

ben de söylemeyi 

İnfilak zamanın yaklaştı yine senin, karam..! 
Bunca sevdadan menevişler içinde dönenirken 
Başkaca bir “son” beklenmemeli zaten 

Bu ses ki, senin içinden 

Bil ki; 

En eşsiz nebula pırıltılarıyla 

döşeğimiz serilecek 

gökkubbeye 


Sen'den, Ben'den 
Biz'den 


İlaveten; 


İlahaten... 


Karadeliğin Kaderi - Gaye Pekyalçın 
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Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. : 
Mehmet Fatih ATALAY 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Mehmet fatih Atalayın 
Bır Uzaylı Hikâyesi 
Karşılaşma 


isimli kitabı. 
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B sayımızın konuğu, Mehmet Fatih Atalay'ın 
Ns aşilişma — Bir Uzaylı Hikâyesi” isimli 
kitabı. 


Bilimkurgunun alt konularından biri insanların 
evrende başka canlıların/ırkların/medeniyetlerin keşfi 
üzerinedir. Bu kitabın konusu da bir keşifle ilgili. Ama 
bir farkla. Keşfi yapan bir uzaylı ırktır. 


Kadsun gezegeninde yaşayanlar uzun yıllar 
boyunca evrende başka canlılar olup olmadığını 
araştırmıştır. Günün birinde bir sinyal alırlar. Sinyalin 
izini sürerler ve sinyalin kaynağı olan gezegeni 
Efkim 
kendilerinden 19 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Efkim 


bulurlar.Gezegene adını vermişlerdir e ve 
gezegenini incelemek için bir gözlem ekibi oluşturulur. 
Gözlem ekibi Kadsun gezegenine benzeyen Tsufor 
Tsufor'danEfkim 


gezegenini incelerler. Efkim gezegeninde yaşayan 


gezegeninde bir koloni kurar. 
canlıların Kadsun”dakilerden hiç farkı yoktur. 


Ancak Efkim halkı 
bilgiler hiç 


hakkında edindikleri 
iç açıcı değildir. Efkim'liler savaş 
yapmakta, birbirlerini ve diğer canlıları öldürmekte ve 


gezegenlerine büyük zararlar vermektedirler. 


Gözlem ekibi Kadsun konseyine rapor sunar. 
Raporda Efkim gezegenindeki teknolojik ilerlemenin 
çok hızlı olduğu ve kısa bir süre sonrabaşka gezegenlere, 
galaksilere yolculukların başlayacağı anlatılır. Kadsun 
Konseyi birbirlerini öldüren Efkim halkının uzaya 
açılmalarının tehlikeli olacağına karar verirler. Bunu 
önlemek için Efkim gezegeni yok edilmelidir. Ancak 
bu karara uygulanırsa Efkim'lilerden bir farkları 


kalmayacaktır. 


Gözlem ekibinin Efkin gezegenine gitmesi 


gerekmektedir. Gözlem ekibi Efkim gezegeninde 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


konuşulan bir dili öğrenir, Efkimliler gibi giyinmeleri 
gerekmektedir. Efkimlilerin UFO dedikleri bir araçla 
gezegene inerler. Üç çiftçiyi kaçırırlar, inceleme 
yaparlar. İncelemeler bittikten sonra çiftçilerin son 
yaşadıklarını unutması sağlanır ve baygın bir halde 
alındıkları yere bırakılır. 


Efkim 
gezegeninde yaşayacaktır ve bu arada teknolojik 


Konseyin okararna göre ekip 
gelişmeler hakkında bilgi toplayacaklardır. Ekip bir 
üniversitede araştırma görevlileri olarak çalışmaya 
başlar. Efkim gezegeninde bir çok ülke bulunmaktadır 
farklı alanlarda teknolojik çalışmalar yapılmaktadır. 
Ekip gerekli bilgilere ulaşır. Sıra bir sonraki aşamaya 
gelmiştir. Konsey kararına göre Kadsun gezegeninden 
gönüllü bilimadamları—sabotajcılar olarak- Efkim'e 
gönderilecek ve çalışmaları sabote edeceklerdir. 
Böylece Efkim gezegeninde farklı ülkeler tarafından 


yapılan araştırmaların önü kesilmiş olacaktır. 


Ekip ve çalıştıkları üniversitedeki bölüm 
başkanı Jag ile aralarında bir konuşma geçer. Ekip 
gerçekte kim olduklarını anlatır, ancak Jag bunun 
bir şaka olduğunu zanneder. Bunun üzerine ekipten 
biri elindeki bir cihazı kullanarak OEfkime indikleri 
aracı çağırırlar. Jag ikna olmuştur. Jag'a kendileriyle 
gelmesini teklif ederler. Jag hemen kabul eder ve 
Kadsun'a giderler. 


Ekip ve JagEfkim'e geri döner. Ekip üyeleri 
tamamen farklı ülkelerde çalışmaya başlar. Ekip 
üyelerinden biri, şoförünün hızlı araç kullanması 
yüzünden kaza geçirir. Hafızasını kaybetmiştir. Günün 
birinde işinden istifa eder ve bir dağ başında yaşamaya 
devam eder. 


Kadsun'luların daha önce gönderdiği bir 


sinyale cevap gelmiştir. Cevap tam bekledikleri 
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gibidir. Birileri Efkimden yayın yapmaktadır. Bu 
arada sabotajcılar Efkim gezegenindeki çeşitli 
ülkelere dağılmışlardır. Sabotajcılardan ikisi Efkimden 
gönderilen sinyalin yerini tespit ederler ve uzaktan 
izlerler. Ufak bir evden yayın yapılmaktadır. Evden 
çıkan kişi çalıştıkları kurumun başkanıdır. İşin aslını 
öğrenmek için başkanlara yakınlaşırlar. Başkan 
Errupegoçe adındaki gizli bir örgütü yönetmektedir. 
Başkan konuştukça, sabotajcılar aslında birilerinin 
Efkimi daha iyi bir hale getirmek için çalışmalar 
yaptığını öğrenir. Sabotajcılar kendilerini tanıtır. 
Başkan ve örgütün üyeleri şaşırmıştır. Uzayda akıllı 
varlıkları ararken “Uzaylı” dedikleri yanlarındadır. 


Başkan ve örgüt üyeleri Kadsun Konseyi 
ile görüşmeler yapar. Efkim gezegeninin kurtulması 
için neler yapılabileceği konuşulur. Başkan, bu işi 
Kadsunluların yapmasını ister. Konsey ise bunun riskli 
olduğunu söyler. Zira Efkim halkının UFO inanışları 
yüzünden istenmeyen durumlar ortaya çıkabilecektir. 


Kadsun'lular ve örgüt üyeleri “Uzaylı” 
varlığının Efkimliler tarafından bilinmesi konusunda 
anlaştılar fakat bu bilginin nasıl açıklanacağı 
konusunda bir şey yapamadılar. Errupogoçe üyeleri 
zaman zaman Kadsun'a ziyarete gittiler. Bazıları orada 
kaldılar. Efkim'iKadsun gibi yapma rüyaları hâlâ 
devam ediyordu. Çok sık yapılan ziyaretler sonucu 
Efkim'de daha çok UFO gözleniyordu. Efkim insanları 
gezegenlerinden çıkıp uzayı istila edemeyeceklerdi 
artık. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 
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Post-hiyolojik uzaylıları aramalı mıyız? 


2 
X—4X45<5 


X—-4X<d 
n(8NC)-2 


-log.x *logsy 

-log,x—log.y albc) - (ab)c 
atb-bsta (1002)a4 100b 
alb*c) - absac 10000 a * 100 b - 


126 -6y 
2x 42y-20 


Biyolojik? Biyolojik sonrası mı? Arada bir şey mi? 
İnsanlığın geleceği nedir? 


Horvath Partners 
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Uluslararası Astrobiyoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni 
bir makalede, Kudüs İbrani Üniversitesinden Joseph 
Gale ve ortak çalıştığı yazarlar, yapay zekadaki (AT) son 
gelişmelerin -özellikle örüntü tanıma ve kendi kendine 
öğrenmede- büyük olasılıkla dünya dışı akıllı yaşam 
arayışında bir paradigma kaymasıyla sonuçlanacağına 
dikkat çekiyorlar. 


Gelecekbilimci Ray Kurzweil 15 yıl önce, tekilliğin 


(bilgisayarın yeteneklerinin insan Oo beyninin 
yeteneklerini aştığı teorik süreç) yaklaşık olarak 
2045'te gerçekleşeceğini tahmin ederken, Gale ve 
yardımcı yazarları bu olayın çok daha yakın bir 
zamanda, özellikle de Kuantum hesaplamanın ortaya 
çıkışı ile gerçekleşebileceğine inanıyorlar. Sinir ağları 
ve öğrenme modları ile güçlendirilmiş AlphaGO 
programının Go dünya şampiyonu Lee Sedol'u mağlup 
etmesinin üzerinden dört yıl geçti. Strateji oyunu 
StarCraft Il, bir sonraki şampiyon makineye sahip 


olabilir. 


Bilgisayarların hesaplama kapasitesine bakar ve insan 
beynindeki nöron sayısıyla karşılaştırırsak, tekilliğe 
2020lerin başlarında ulaşılabileceğini düşünebiliriz. 
Bununla birlikte, bir insan beyni bir bilgisayardan 
farklı bir şekilde bağlantılara sahiptir. Bizim için basit 
olan bazı görevlerin bugünün Al için hala oldukça 
zor olmasının da nedeni bu olabilir. Ayrıca, beynin 
büyüklüğü veya nöronların sayısı zekayı göstermez. 
Örneğin, balinaların ve fillerin beyinleri insanınkinin 
iki katından daha fazla nörona sahiptirler, ancak 
insanlardan daha zeki değillerdir. 

Yazarlar tekilliğin ne zaman gerçekleşeceğini 
bilmiyorlar ama gerçekleşecek. Bu olduğunda da 
Stephen Hawking'in 2014'te yaptığı bir tahmine 
atıfta bulunarak, insan ırkının sonunun pekâlâ imkan 
dahilinde olabileceğini söylüyorlar. Kurzweil'e göre, 
insanların yerini tamamıyla yapay zeka ya da bazı 
insan-makine melezleri alabilir. 


Bu astrobiyoloji için ne anlama gelecek? Sadece 
mikrobiyal ölçekte dünya dışı yaşam arıyorsak fazla 
bir anlamı olmayacak. Ancak dünya dışı akıllı yaşam 
(SETİ) arayışı üzerinde ciddi bir etkisi olabilir. 
Diğer uygarlıklar bizimkine benzer ancak daha 
eskiyseler, onların zaten tekilliğin ötesine geçmiş 
olmasını o bekleyebiliriz. Dolayısıyla, yaşanabilir 
bölge olarak adlandırılan bir gezegende bulunmaları 
da gerekmeyecek. Yazarların işaret ettiği gibi, bu tür 
uygarlıklar elektronik gürültünün az olduğu kuru ve 
soğuk ortamları olan, bilgi işlemek için süper iletkenliği 
ve iletişim aracı olaraksa kuantum dolanıklığı 
kullanabilecekleri, yerleri, hatta belki de uzayı tercih 


edebilirler. 


Kuantum dolanıklığını yeni yeni anlamaya başlıyoruz ve 
bunun bilgi aktarımı için kullanılıp kullanılamayacağı 
ise henüz net değil. Öte yandan, eğer bunu başarabilirse, 
dünya dışı zeki uygarlıklar için bariz kanıt eksikliğini 
de açıklamış olur. Yani, mesaj göndermek için neden 
“ilkel” radyo dalgalarını kullansınlar ki? 


Ayrıca yapay zekanın tüm ilgili alanlarda, özellikle de 
bilinci gerçekleştirmede yeteneklerimizi aşabileceğine 
fikrine şüphe düşüren insan beyni bilgi işleme 
yetisinin özel bir durumunun olup olmadığının da hala 
belirsizliğini koruduğunu düşünüyorum. Milyonlarca 
yılık evrimin ürünü biyolojik beyinlerimize özgü, 
bir 
mümkün mü? Eğer değilse, yazarlar teknolojik tekilliğe 


bilgisayarların başaramayacağı şeyin olması 


ulaşmanın insanlığın en büyük ve son ilerlemesi 
olabileceği konusunda haklılar demektir. 


Kaynak: 
Dirk Schulze-Makuch airspacemag.com 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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ZI, 
2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
bünyamin Tan 


bökyüzünlen Gelen Ateş 


Gittikçe yaklaşan bu sıcak ve sarı ışık, çadıra 
temas eder etmez büyük bir yangın çıktı ve her 
şey savrulmaya başladı. İçerideki insanların etleri 
iskeletlerinden osoyuluyor, parçaları sağa sola 
savruluyordu. Sanki görünmeyen bir el vücutlarından 
etlerini tek tek söküp atıyordu. Biraz sonra tümünün 
bedenindeki etler sıyrılmış, geriye iskeletlerinden başka 
bir şey kalmamıştı. Bedenleri birer yakıta dönmüş, 
yeryüzünde cehennemin ateşini harlamak için odun 
ve kömür vazifesi görüyordu. Eğer cehennem diye bir 
ateşin mekân varsa o da burası olmalıydı. Artık her 
şey alev almış, yer ve gök ateşle sarılmıştı. Gökyüzü 
ve yeryüzü ateşten bir varlığın bedenine hapsolmuş 
gibiydi. Şömine ateşine atılmış birer kâğıt parçasına 
benzemişti her şey. Gördüğü manzara karşısında 
dehşete kapılan Ali, olanca gücüyle bağırdı: 


“Hayır! Olamaz!” 


Gözlerini, artık görmek istemediği dehşetli 
manzaranın karşısında yummuşken yanında oturan 
doktora arkadaşı Seren'in onu omzundan tutup 
sarsmasıyla açmıştı. Genç kızın endişeli ve yosun 
yeşili gözleri gördüğü ilk şey oldu. Sonra etrafa attığı 
mütereddit bakışlarla her şeyin yerli yerinde olduğunu 
gördü. Tüm vücudu terden sırılsıklam olmuştu. 
Alnından biriken damlalar; göz kenarlarına, burnuna 
ve yanaklarına çiy taneleri gibi kayıp iniyordu. Ön 
taraftaki herkes biraz garip, biraz heyecanlı ve biraz da 
sinirli bakışlarla onu süzüyorlardı. Ali, az evvel yaşadığı 
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garip olayın etkisiyle ona dikilen bakışları cehennem 
zebanisine benzetmiş, birkaç kez yutkunarak öylece 
bakakalmıştı. Bakışlar üzerinden çevrilince utancından 
“yer yarılsa da içine girsem? diye düşünürken imdadına 
profesör yetişti: 


“Sen biraz dışarı çıkıp hava al Ali, sanırım 
kendine gelemedin hâlâ. Sunumdan sonra beni gör 
mutlaka. Seninle konuşmak istediğim şeyler var.” 


“Özür dilerim hocam, çok üzgünüm gerçekten.” 


Alelacele toplanıp çadırdan dışarıya attı kendini. 
Ona neler olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. 
Bu garip görüntülerin anlamı ne olabilirdi? Neden 
görüyordu bunları? Üstelik az evvel gördüğü şey çok 
sahiciydi. Işıkla beraber gelen ısıyı, yangının etini 
kavururken hissettiği acıyı gerçekten duyumsamıştı. 
Bazı halüsinasyonlar çok sahici olabiliyordu, ama 
bunları görmesine sebep olan şeyin ne olduğunu 
kestiremiyordu. Bildiği nörolojik veya psikiyatrik bir 
hastalığı yoktu. Keyif verici maddeler bir yana alkol 
bile kullanmazdı. Kafası karışmış ve huzursuzluk hissi 
iyiden iyiye artmıştı. 


Profesör, Ali'nin çadırdan çıkmasıyla beraber 
sunuma kaldığı yerden devam etti: 


“Evet, genç arkadaşımız anlaşılan biraz zor 
bir gece geçirmiş, kaldığımız yerden devam edelim. 
Bu medeniyetin dili konusunda çok az şey biliniyor. 


Kazılar sırasında çıkarılan kilden ve taştan yapılma 
tabletlerde sağdan sola doğru yazılan bir yazı sistemi 
görülmüş. Bitkisel ve çatallı şekillerden oluşan 
değişik bir yazı... Bugün bildiğimiz hiçbir yazı 
sistemine benzemiyor. Ne Mezopotamya ne de antik 
Mısır yazılarındaki sembollere benzemediği için bir 
karşılaştırma yapılarak da çözümü mümkün olmamış. 
Bilgisayar destekli deşifre çalışmalarının da pek işe 
yaramadığını biliyoruz. Fakat bilim dünyasındaki 
genel kanı, Hint-Avrupa dil ailesine ait bilinmeyen bir 
dil olduğu.” 


O sırada, orta sıralardan bir bilim insanı elini 
kaldırarak profesörün sözünü kesti: 


“Hocam bu şehirle ilgili yapılan birçok kazı 
çalışması var, birçok da materyal ele geçti. Önümüzdeki 
raporlarda da sizin anlattıklarınızla beraber coğrafi 
yapı, din, şehrin yapısı ve ticaret ağıyla ilgili, üstelik 
şehrin göbeğinde bulunan büyük hamama kadar 
birçok bilginin yer aldığını görüyoruz. Burayla ilgili 
birçok şey açığa çıkarıldığı anlaşılıyor, her ne kadar 
bazı kısımlarda eksiklikler olsa da. Peki, biz neyin 
peşindeyiz? Yani tüm bu çalışmalar yapılmışken biz ne 
amaç için geldik buraya?” 


“Peki, genç ve aceleci arkadaşım. Sizi anlıyorum, 
haklısınız. O hâlde sözü kısa kesip merama geleyim 
ben de. Aylin, rica etsem otuz iki ve otuz üç numaralı 
slaytları yansıtır mısın?” 


“Hemen hocam.” 


Genç kızın perdeye yansıttığı slaytta iki 
fotoğraf yan yana konulmuştu. Soldaki fotoğrafta 
bir caddeye rastgele saçılmış iskelet kalıntıları 
görünüyordu. Sağdaki fotoğrafta ise bir evin içinde 
birbirine sarılmış vaziyette duran iki iskelet ve bir 
merdivenin üzerine yığılıp kalmış olan birinin iskeleti 
yer alıyordu. İskeletlerden bazıları kaçınılmaz sonu 
beklerken bazılarının can havliyle bir yerlere kaçmaya 
çalıştığı anlaşılıyor. Ve kaçmaya çalışanları ölüm, bir 
merdivende veya sokak aralarında yakalamıştı. Gizil bir 
güç, merdiven eteklerinde ve duvar diplerinde bir yığın 
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yaprak gibi savurmuştu onları. Profesör, fotoğraflara 
bir süre baktıktan sonra dinleyicilerine döndü: 


“Mohenjo Daro şehri halkının ortadan 
kaybolmasıyla ilgili birçok teori öne sürüldü. Bir 
teoriye göre ticaret gelirleri azaldığı için buradan 
göç etmişlerdi. Bir diğer teoriye göre ise taşan İndus 
Nehri'nin şehirde kolera salgınına sebep olmasıydı 
kaybolmalarna sebep olan. Hatta şehrin kimi 
yerlerinde bunun izlerini de görüyoruz; fakat şehrin 
iç kısımlarında buna dair izler yok. Üstelik etrafındaki 
tahkimat duvarlarını göz önüne alırsak bu ikinci teori 
pek de olası görülmüyor. Bir başka teori ise istilacılar 
tarafından soykırıma uğramış olduklarıdır; ancak 
bunun da pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz.” 


“Yapılan kazılarda hiçbir savaş aleti kalıntısına 
rastlanılmadı. Üstelik bulunan iskeletlerde herhangi bir 
darbe veya yaralama izine dair bulgu da söz konusu 
değil. Bazı spekülasyonlar ileri sürenler de yok değil. 
Şehrin orta kesimine yakın bir bölgedeki camlaşmış 
kumlardan ve merkeze bakan ev duvarlarındaki yanık 
izlerinden yola çıkan kimi araştırmacılar ise nükleer 
bir saldırıdan söz ediyorlar. Tabi bu gibi çılgın ve 
anakronik teorilerle kaybedecek zamanımız yok. ” 


Ön sıradan sarışın bir kadındı söze karışan: 


“Öyleyse birinci teori en mantıklısı ve en olası 
olanı yani...” 


“Son bulgulara kadar ben de sizin gibi 
düşünüyordum; fakat son bulgular bize aksini 
gösteriyor. Şehirde yapılan kazılarda bulunan iskelet 
sayısı kırkın üzerinde. Ancak en şaşaalı döneminde 
burada beş milyon kişinin yaşadığı öngörülmüştü. 
Kalan insanların da göçle buradan ayrıldığı ve bu 
iskeletlerin de farklı zamanlarda ölen kişiler olduğu 
düşünülüyordu. Yapılan karbon testleri de bunu teyit 
edince bu bilginin doğruluğundan şüphe edilmedi. 
Zaten yapılan kazılarda mezarlık gibi bir yapıya da 
rastlanılmamıştı. Ta ki geçtiğimiz yıl bulunan toplu 
mezarlara kadar.” 
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“O zaman istilacılar tarafından uygulanan bir 
soykırımdan söz edebiliriz.” dedi yine aynı kadın. 


Profesör, kesin bir dille reddetti bu öneriyi: 


“Hayır, kesinlikle değil. Bulunan iskeletlerden 
bazıları gömülü oldukları yerden çıkarıldılar. Yapılan 
incelemelerde, kemiklerde yüksek ısının yarattığı 
deformasyonlar gözlemlendi. Pelvisteki ve eklem 
uçlarındaki hassas, süngerimsi kemiklerden eser yoktu 
mesela.” 


“Peki, biz ne yapacağız?” 


Soruyu soran, arka sıralardan orta yaşlarda 
bir bilim insanıydı. Profesör, gözlerini meslektaşına 
dikerek cevapladı soruyu: 


“Bizler de bu iskeletlerin kalanlarını oldukları 
yerden çıkarıp incelemeler yaparak şehir halkına ne 
olduğunu anlamaya çalışacağız.” 


Profesörün bu cevabına yine bir soruyla karşılık 
verdi adam: 


“Nasıl yani?” 


“Şöyle (o anlatayım, Oo yeralı Oo görüntüleme 
sistemleriyle yapılan taramalarda iskelet sayısının 
tahmin edilenin çok üstünde olduğu görüldü. Üstelik bu 
toplu mezarlar şehrin dışında ve dört bir yana dağılmış 
durumda. Yapılan karbon testleri, iskeletlerin aynı 
zaman diliminde öldüğünü gösteriyor. Ve görüntüleri 
inceleyen uzmanlar, sayıyı yüzbinlerle ifade ediyorlar.” 


Adam, hayretle: 
“Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?” 


Herkes hayretle açılmış gözlerini profesöre 
dikmişti: 


“İnanın hiçbir fikrim yok. Bu kadar insanı bir 
araya getirip yakarak gömmek tarihte hiçbir ordunun 
başarabileceği bir iş değil. Mutlaka kaçanlar ve 
bu olayı çevre ülkelere ulaştıranlar olurdu. Buna 
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neyin sebep olduğunu bulmamızı istiyorlar bizden. 
Önünüzdeki raporların en arka sayfasında kazı 
çalışmalarını yapacağınız alanların krokileri mevcut. 
Göreceğiniz üzere epey toplu mezar alanımız var. 
Ayrıca bulunduğunuz ekipteki çalışma arkadaşlarınız 
ve kazı ekibinde yer alan yerli işçilerin kimler olduğu 
da ekte mevcut.” 


Yine aynı bilim insanıydı söze giren: 
“Peki, neden biz?” 


Profesörün, alanda daha önce gerçekleşen menfur 
olaylardan duyduğu üzüntü yüzüne yansıdı: 


“Daha önceki kazı çalışmalarında ülke dışına 
çıkarılan eserler olduğu rapor edilmiş. Bu sebeple 
Pakistan, yabancı araştırmacılar konusunda oldukça 
temkinli ve bu işi, kardeş ülke olarak gördüğü 
Türkiye'den bir bilim heyetinin yapmasını istiyor. 
Zaten ekiplerinizde Pakistanlı akademisyenler de 
sizinle birlikte olacak.” 


“Atatürk ve Cinnah arasındaki bağıntı, 
Pakistanlıların Kurtuluş Savaşı'ndaki destekleriyle 
zaten tarihsel bir bağımız var.” dedi orta sıralardan biri. 


“Evet,” diye onayladı profesör. “O yüzden dostça 
ilişkiler içerisinde bu çalışmayı yürüteceğimizden 
hiç şüphem yok. Kendimizi evimizde gibi 
hissedeceğimizden eminim. Bizim her başarımız onlar 
için övünç ve tabi ki onların her başarısı da bizim için 
öyle. Üstelik son yıllarda birçok alanda imzalanan 
protokol de var. Bu sebeple bilimsel alanda yapılacak 
böyle bir çalışma için de bizi tercih etmeleri gerçekten 
onur verici bir şey. Ben de ekip olarak bu onura layık 
olduğumuzu göstereceğimizi umuyorum.” 


Devam Edecek... 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - S.U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


3 


34. 


32. 


36. 


3l 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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KENAN ÇETİNKAYA 

2. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi 

Epimetheus'un Daimi Maceras 

SELÇUK GÖKHAN KALKANOĞLU Sonbahar 
3. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi YEŞİM ŞAHIN 


OB vip 


wwv.yerlihilimkurgu.com 47 


4. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ - Alternatif Tarih 


Ufuk Yasin Yurthil 


leplin 


akvimler 1953 yılının Ekim ayını gösteriyordu. 

İstanbul?da yazdan kalma bir hava vardı. Bu güzel 
havayı fırsat bilen ahali parklara akın etmişti. İnce ince 
esen meltem İstanbulluların yüzlerini okşuyordu. Oyun 
oynayan çocukların neşeli kahkahaları, mangalda nar 
gibi kızarmakta olan etlerin iştah açan kokularına 
karışıyordu. Vapurların ısrarlı düdükleri, yolculara son 
ikazlarını yapmaktaydı. Yüzlerde tebessüm, ellerde 
martılara atılacak simitler vardı. 


İstanbul”daki güzel hava tüm Türkiye'nin heyecanla 
beklediği 29 Ekim kutlamalarını daha keyifli bir hale 
getirmişti. 29 Ekim 1953, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 30. yıldönümüydü. 


Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının üzerinde titizlikle duruyordu. 
Çok sayıda üst düzey yabancı konuk, Atatürk'ün 
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davetlisi olarak İstanbul'a gelmişti. Son on yılda 


Türkiye'de yaşanan teknolojik ve kültürel kalkınma, 
dünyanın dikkatini çekmişti. Atatürk'ün Türkiye'yi 
bilim ve sanat dallarında herkesin imrendiği bir konuma 
getirme gayesi meyvelerini veriyordu. Dünya çapında 
saygı gören bilim insanları, çalışmalarını yapmak için 
Türkiye'yi seçiyorlardı. Sinema sanatına duyulan ilgi 
artarken, Türk sineması dünyanın dört bir yanında 
izleniyordu. Türkiye, kuruluşu sırasında hedeflediği 
muasır medeniyetler seviyesine, otuz yıl gibi kısa bir 
sürede ulaşmayı başarmıştı. 


Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemek için İstanbul'a 
gelen yabancı konuklar arasında dikkat çekici isimler 
vardı. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan 
dâhi girişimci Ernest Monroe, bu isimlerin başında 
geliyordu. Kurduğu şirketler ile akla sığmayacak 
geleceğe ışık tutma 
ateşlediği maceraperest bir kişilikti, Monroe. Yeşil 


buluşlar yapan, sevdasının 


gözleri zekâ pırıltıları saçıyordu. Karşısındaki insanı 


bakışları ile etkisi altına aldığı bir sır değildi. Ticari 
zekâsı kuvvetli, vizyon sahibi bir girişimciydi. 


Cumhuriyet kutlamaları geldiği 


İstanbul'da, Atatürk ile özel bir görüşme yapmayı 


Bayramı için 
hedefliyordu. Dört tarafı düşmanla çevrilmiş vatan 
toprağını kurtarıp kısa sürede kalkındırmayı başarmış 
Atatürk ile nevi şahsına münhasır Ernest Monroe'nun 
görüşmesi, çağın en zeki iki beyninin düellosu anlamına 
geliyordu. 
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“Eğitim sisteminin bireye özel olması” için bir 
kararname taslağı üzerine çalışmakta olan Mustafa 
Kemal'in Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofisinin kapısı 
çalındığında, güneş batmak üzereydi. Gelen yaveriydi. 
Önce rahatsız ettiği için özür diledi. Ardından Ernest 
Monroe'nun İstanbul'a vardığı haberini iletti. 


Monroe sükseli girişleri ile ünlüydü. İstanbul'a gelişini 
de sansasyonel yapmaktan geri durmamıştı. Tasarımı 
kendine ait Yeni Ufuklar isimli yüz metrelik zeplinini 
Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başına demirlemişti. Bunu 
bir gövde gösterisi olarak değil, Atatürk'ün dikkatini 
çekme ümidiyle yapmıştı. 


“Zeplini kaldırmasını isteyelim mi efendim?” diye 
sordu yaver. 


“Hayır, gerek yok. Onun derdi benimle,” diye yanıtladı 
Atatürk. 


İlerlemiş yaşına rağmen dinçti. Bedenini bir dönem 
pençeleri altına alan siroz hastalığının etkilerini 
üzerinden atmıştı. Düzenli spor yapıyor, fırsat buldukça 
Anadolu'yu karış karış gezip halkın sorunlarını 
dinliyordu. 


“Emredersiniz efendim. Akşam yemeği için bir emriniz 
var mıdır?” 


“Masaya ikinci bir tabak koyun. Bir rakı bardağı daha 
ekleyin. Bakalım Bay Monroe aslan sütüne nasıl tepki 


Zeplin - Ufuk Yasin Yurtbil 


gösterecek?” dedi Atatürk. Sözlerinin sonuna küçük bir 
tebessüm de ilave etmişti. 


Mesajı alan yaver, Atatürk'e selam durduktan sonra, 
hazırlıkları koordine etmek üzere gözden kayboldu. 


Mustafa 
ardından ayağa kalktı. Çalışma odasının balkonuna 


Kemal, yaverinin kapıyı kapatmasının 
geçti. Güneşin utangaç bir genç kız gibi gözden 
kaybolmasını fırsat bilen rüzgâr, İstanbul'u akşam 
serinliğine hazırlıyordu. Atatürk sigarasını yaktı. 
büyüleyici 
boğazı seyretti. Bir an için gözü, sarayın bahçesine 


Dolmabahçe Sarayı'nın balkonundan, 


demirlemiş zepline kaydı, Monroe'nun zeplinine. 
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“Gösterişli girişleri seviyorsunuz,” dedi Atatürk, 


masanın karşısında oturan konuğuna. 


“Geldiğimi haber vermekte bir mahsur görmüyorum,” 
diye yanıtladı Monroe. “Sizin anlayış göstereceğinizi 
biliyordum.” 


renk 
katacağı için küçük şovunuzda bir sakınca görmedim. 


“Zeplininizin varlığı bugünkü kutlamalara 
Ne de olsa kendisi artık devri geçmiş romantik bir 
teknolojinin son temsilcisi,” dedi ve sözlerinin ardına 
bir yudum rakı ekledi, Atatürk. 


“Neden öyle dediniz? Zeplin teknolojisinin geleceğinin 
parlak olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sordu 
Monroe. Gözlerini kısıp Atatürk'ün cevabını bekledi. 


“Zeplinlerin devrinin bittiğini söyleyen ben değilim. 
Daha hızlı hareket eden ve sayısız kez kullanılabilen 
uçak ve yolcu taşıyabilen roket teknolojisi üzerine 
eğilmemiz gerektiğini Dünya Ekonomik Forumu'nda 
belirten bizzat sizdiniz.” 


Atatürk'ün 
Monroe'nun göğsünü kabartmıştı. 


konuşmalarını takip ediyor oluşu, 


“Haklısınız. Son yıllarda çok sayıda zeplin siparişi 
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almış olsam da, gözlerimi uçak ve roket teknolojilerine 
diktim. Gelecek gökyüzünün üst katmanlarında. Onu 
oradan çekip almak istiyorum,” dedi Monroe. Hırsı 
gözlerinden okunuyordu. 


Atatürk tabağındaki levrekten bir çatal aldı. Sonrasında 
mavi gözlerini Monroe'ya dikti. Bakışları Monroe'yu 
delip geçiyordu. 


“Söylesenize Bay Monroe, sizi buraya getiren nedir? 
Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için bunca yol 
kat etmiş olmanıza müteşekkirim; ama ziyaretinizin 
arkasından başka bir ajanda çıkacağından şüphem 
yok.” 


Atatürk'ün etkisinden kurtulan 


Monroe'nun yüzüne sinsi bir gülümseme yayıldı. 


bakışlarının 


“Sayın Atatürk, istikbal göklerdedir sözünün sahibi 
sizsiniz. Benim de görüşüm aynı yönde. Bu hususta 
yürütebileceğimiz ortak çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunmak istedim.” 


Atatürk karşısındaki adamın alelade bir milyarder 
olmadığını gayet iyi biliyordu. Tuttuğunu koparan 
kararlı bir insandı Monroe. Bu görüşmeyi kafasında 
sayısız kez oynatmadan Atatürk'ün karşısına çıkmazdı. 


“Sizi dinliyorum,” dedi Atatürk. Monroe'nun artık 
taleplerini açık etmesini istiyordu. 


Monroe bir saniye durdu, rakı bardağını elinde 
döndürdü ve konuşmaya başladı: 


“Ben gökyüzünün ötesini görmek istiyorum. Ay 
bizim için arka bahçe olmalı. Mars'ta kolonileşme 
fikri sadece bilimkurgu teması olarak kalmamalı. 
Gerçekleştirmeliyiz. Ulaşımı sesten hızlı uçaklarla, 
atmosferin üst katmanında giden yolcu roketleri ile 
sağlamalıyız. Bunlarla ilgili çalışmaları yapmam için 
bana araştırma imkânı ve kalifiye eleman verecek bir 
ülke arıyorum. Bu konudaki arzumu anlayabilecek 
en doğru kişi sizsiniz diye düşünüyorum. Çünkü aynı 
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Zeplin - Ufuk Yasin Yurtbil 
vizyonu paylaşıyoruz.” 


Monroe'nun ağzındaki bakla Atatürk'ü şaşırtmamıştı. 
Bir süre bekledikten sonra çatalını bıraktı, dizlerinin 
üzerindeki beyaz peçeteyi masaya koydu ve ayağa 
kalktı. 


“Gelin Bay Monroe, çalışma odama geçelim. Bu 
konularda fikrini almak istediğim bir dostumun 
düşüncelerini beraber dinleyelim.” 


Atatürk ve Ernest Monroe çalışma odasına geçtiler. 
İçeriye girdiklerinde pencerenin yanında bir adam 
ayakta durmaktaydı. Atatürk'ü görür görmez yanına 
geldi ve sarıldı. Ardından Ernest Monroe'nun elini 
sıktı. Atatürk ikiliyi tanıştırdı: 


“Bay Monroe, sizi “Türkiye Cumhuriyeti Bilim 
ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu” Başkanı ile 


tanıştırmama izin verin; Bay Einstein, Albert Einstein.” 
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O gece Cumhuriyet'in 30. Kuruluş yıldönümü 
görkemli bir törenle kutlandı. İstanbul boğazı coşku 
dolu, rengârenk bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. 


Kutlamalar devam ederken küçük bir çocuk, Kız 
Kulesi'ni karşısına almış gösterileri izliyordu. Ufaklık 
bir an için kafasını kaldırdı ve göğe baktı. Bir yıldızın 
kaydığını gördü. O yıldıza ulaşma hayaliyle masum bir 
dilek tuttu. Dileğinin gerçekleşeceğini ve uzaya çıkan 
ilk Türk astronotu olacağını o an için bilmiyordu. 
Düşlerini gerçekleştirdiğinde, Kız Kulesi'nin üzerinden 
kayan yıldızı ve tuttuğu dileği anımsayacaktı. 


Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinin ışığı o gece 
sabaha kadar yandı... 


ÖDÜLLÜ 


KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


Konu 


Altermatif Tarim 


|KELİME SINIRI 
1400 


Öykülerinizi 
20 Şubat 2018 
tarihine kadar, 
Word belgesi olarak 
bize ulaştırabilirsiniz. 
Kelime sınırını aşan öyküler 
değerlendirmeye alınmaz 
ve yayınlanmaz fakat katılımı 
ilan edilir. 
Yarışmaya katılan tüm 
eserler, liste halinde 
facebook sayfamızda, 
internet sitemizde ve dergimizde 
açıklanır ve aldıkları puana göre 
sırasıyla yayınlanır. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor'un 
eserler üzerinde herhangi bir 

| sorumluluğu yoktur-aranamaz. 
yerlibilimkurguyukseliyort&gmail.com 


wwww.yerlibilimkurguyukseliyor.com 
ww w.yerlibilimkurgu.com 


Öyküler Yerli Bilimkurgu Yükseliyor yönetimi tarafından değerlendirilir 


Birimciye 


RUHKURTARAN 
Kitabı Hediye! 
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Posthümanizm. Kavram Kuram Bilim-Kurgu 
başak /ğın 


kavram 
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Nedir bu posthümanizm? Tasarımcılarının zincirlerinden kurtularak 
kendi başına evrilmeyi başaran ve insanlıktan intikam almaya gelen 
yapay zekanın, insanları temel hak ve özgürlüklerinden alıkoyarak onları köleleştirmesi mi? “İnsan 2.0 geliyor” ya da “Beynimizi bilgisayar 
arayüzleriyle yönetmek artık mümkün” başlıklarıyla, yazılı ve görsel 
medyada sıklıkla yer bulan haberlerin bir parçası mı? Organizmaların teknolojiyle buluşturulduğu /aboratuvarlarda süpergüçlere 
erişmek için oynanan tehlikeli oyunlar mı? Çılgın bilim insanlarının, 
evrenin hakimi olma sevdasıyla peşinde koştukları delice hayallerle 
yürüttükleri deneyler mi? “Yaşasın insanlığın sonu geldi” diye sevinçle 
alkış tutan, gezegeni ele geçiren siborglara evin anahtarını teslim 
edip, kendileri de bu istilacı düşmanlara katılarak tüm canlı hayatın 
sonunu getirecek yeni türden insanlar topluluğu mu? Tüm hayatlarını 
sanal gerçeklikle idame ettirmeye çalışan dijital bireylerin çağı mı? 
Bu kitap, size, posthümanizmin ne olduğuna dair ipuçları sunarken, 
ilgili kavramları kuramsal çerçevedeki tartışmalarla açıklıyor. Tanrıların kutsal ateşini çalarak insana veren Prometheus'tan Matrix'in 
dijital ağlarına dolanık yaşayan Neo'ya, robot oyuncaklardan Frankenstein'a ve Darth Vadera uzanan geniş bir yelpazede, bilinen edebi ve 
kültürel örneklerin incelemesiyle oldukça karmaşık görünen bu kuramlar bütününü somutlaştırırken, bir yandan da posthümanizmin 
ne olmadığını, onun sıklıkla karıştırıldığı terimlere açıklık getirerek 
anlatıyor. 


Basım Yılı: 2020 
Sayfa Sayısı: 244 
Yayınevi: Siyasal Kitabevi 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi 
iskele babasından adam olur, senden olmaz” derken haklıydıbe/- 
ki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi 
normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir aileyle birlikte 
geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden 
babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. Bu durum 
onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüy- 


alarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, robot 
psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra 
dışı deneyimler yaşayan “bizden' insanların hikayeleri anlatılıyor. 
Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu 
bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine inanılan perili 
köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrıla, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki Hayat, başka 
dünyalarınmümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir 


eser. 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 148 
Yayınevi: Mantis Yayınları 


Öteki hayat 


urat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


SİEogl 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Mustafa Bilgücü 


Alan Polisi 


Düzen sağlayıcı nizamcılar yüksek uçar mobil 
jetleriyle başımın üzerinde gezindiklerinde içimdeki 
belirginlik (o korkutucu boyutlara ulaşır. Günün 
birinde dış kapımı devirerek evime davetsiz misafir 
olacaklarını, yolumu kesip ATD (Alan Tarama Dairesi) 
ajanı olduklarını söyleyerek o yapışkanımsı soğuk 
demir çubuğu başımda gezdireceklerini düşünüyorum. 
Yazık ki karşı duramıyorum. Tarihi kaynakların 
çoğunu incelediğimde, arşiv belgelerinde kalmış 
sessiz çığlıkları okuduğumda, geçmişin derinlerine 
sızmış belirsiz kalem lekelerine baktığımda bu işin 
çok eskilere kadar uzandığını görüyorum. Ta şeytanın 
başkaldırışına kadar uzanan bir hikayenin önü sonu 
belli olmayan hikayesinin içinde buluyorum kendimi. 


Ama bu sapkın ruhlu, serseri kılıklı sokak 
çetecilerinden en azından karakter açısından bir 
farkı olmayan ATD ajanlarından kendimi nasıl 
koruyabilirim? Daha dün Dezavantajlı Mahluklar 
Daire Başkanlığı önündeki kapalı ve kilitli giriş kapısı 
önünde öğle mesaisinin bitmesini beklerken yanımda 
ağır silahlarıyla nöbet tutuyorlardı. Demir çubuklarının 
vınlaması kulaklarıma geliyordu. İşim olmasaydı 
orada durmazdım. Aylık haraç vergimi yatıracaktım. 
Elimdeki faturanın üzerindeki bol sıfırlı rakamı 
görmezden geliyordum. Faturamı ödesem bile açtıkları 
krediden gelen puanları toplayabilmek için onların 
şartlı siyasetlerinin bir parçası olmalıydım. 


Sesimi çıkarmadım. Yanımda ve önümde 
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bekleyen kadınlara baktım. Sonra doluşmaya başladılar. 
Kader mahkumları gibi kapı önünde bekleşen bu bir 
grup insan içinde olmak beni yaralıyordu, çünkü 
sıraya tabi olmak, herkes gibi yaşamak, özelliğimi 
ve farkımı sindiren bu tayfaya kapılıp katılmak içime 
acı veriyordu. O kızlara baktım. Hangi kızlara mı? 
Birbirlerine benzemeyen kızlara. Bir ufak tefek ve çok 
eline yüzüne bakılır bir tipi olmayan, yanındaki kızın 
yamacına bile yakışmayan o kıza bakıyor ve bir de 
diğerine, uzun boylu, dar kotu organlarını gözler önüne 
sererken pompalanan kanın akış yönünü bile kıyafetinin 
kumaşının altından görebileceğiniz diğerine gözümü 
kaydırıyordum. Benim gibi mesai saatinin başlamasını 
bekliyorlardı. Merhabalaşıp tanışmak istediğimi ele 
vermesin diye yönümü onlarınkinin zıttına çevirdim 
ve gözlerimi kaçırdım ve düşürdüm. Kısa boylu olan 
güzelin vurgulanmasını sağlayan bir konu mankeni 
edasıyla arkadaşının gözlerine bakarak hareketlerimi 
yansıtmaya ve böylece sanki arkasında bir göz varmış 
gibi, endamlı arkadaşının istifini bozmadan çevreden 
haberdar olmasına yarıyordu. Şimdi şunu söyleyeyim, 
onlarla aslında konuşmazdım, ama vınlama, demir 
çubuğu üzerime çekiyor gibiydi ve nöbetteki alan polisi 
giderek yanıma yaklaşıyordu. Kızlar kendilerine niçin 
selam verildiğinin bilinmesini isteyen tiplerden değildi, 
bunu oradaki polislerin de bilmemesi gerekiyordu. 


Basitliği üzerinde bir cümle kurarak işe başladım. 
Kızlara Kabulleniş Politikaları Bakanlığınca devre dışı 
bırakılmalarının nedenini sordum. Bu soruyu ayakta 


çok beklediklerini söyleyerek, havanın sıcaklığına sözü 
çevirerek geçiştirmek istedilerse de ben ısrar ettim. 
Hangi dezavantajlı grup faaliyeti içinde olduklarını 
bilmek, nereden geldiklerini öğrenmek, adlarını 
kulaklarımın duymasını ve öylesine başlatılan bir 
öykünün bu isimlerle şekillenip süslenmesini istemek 
de umurumda değildi. O vınlama yok muydu? Demir 
çubuk başımın üzerinde esiyor gibiydi. Daha fazla 
dayanamadım. 


“Kaç lira ödeyeceksiniz?” diye sordum. Kısa 
boylu ve bakımsız, çekici olmayan arkadaşını aramıza 
siper etmiş olan afet bir anda yüzünü döndü ve süsmek 
üzere olan bir büyükbaş gibi zıplarcasına cevap verdi: 


“Bu sizi neden ilgilendiriyor? Herkes gibi 
bekleyeceksiniz, mesai başlayacak, kapı açılacak ve 
ödemenizi yapacaksınız. Bu arada kimseyle sohbet 
etmek zorunda değilsiniz.” 


Doğru söylüyordu, değildim; ama bir şekilde 
vınlayan çubuğun başımın üzerinde fırıldak misali 
dönüp durmasına, apar topar bir araca tıkılıp 
götürülmeye razı değildim. Sihirbazlık deneyimleri 
olmayan insanlar, kopya çekmek nedir bilmeyenler, 
toplumsal hastalıkları siyah bir örtü arkasına saklayarak 
insan içine çıkmayı asla düşünmeyenler ne yaptığımı 
anlayamazlardı. Şipşak bir oluş sergiliyordum, dikkati 
başka yöne çekiyordum. Korkumun kaynağına 
inebileceklerini düşündüm. Bu biçimli afetin zeki 
sorularım karşısında alan polisini, yersiz fakat anlamlı 
sorularımı, yerleşik kanunların işleyiş yöntemlerini 
bir eritebileceğinden korktum. Susmak 
durumundaydım. 


potada 


Kapı açıldı, şerit okuyucu tarayıcısı sıradaki 
kalabalığın kartlarını bir bir deliyordu. Numara 
fişimdeki sayıya gelene dek dörtte üç saatin geçmesi 
gerektiğini yazan panoma aldırmadım. Bu işi sonraya 
bırakmak istemiyordum, en azından vergimi ve harcımı 
ödeyip yola o şekilde düşebilirdim. Deniz yıldızı 
şeklindeki renkli kanepelerden birine kurulup film 
kaplı pencere camlarından dışarıyı izlemeye başladım. 


Alan Polisi - Mustafa Bilgücü 


Masanın üzerindeki bir karışlık kağıt parçasını 
elime alıp külah haline getirdim, çalışan kadınların 
yüzlerindeki “çekişmeyi kaybetmiş bir candan kalma 
son ışık” olarak adlandırdığım parıltıya bakmadan 
önlerindeki kağıtlara, bilgisayar ekranlarındaki ara 
yüzlere daldım. Çok zavallı bir halleri vardı. Yaşama 
amacı olmayan, hedef, ideal, gelecek yoksunu her insan 
gibi değer verdikleri tek şeyin işleri olduğunu söyleyen 
kimselerdendiler. Koruma memurunun bakışlarından 
nefret ettim. Bayağı bir televizyon şovuyla insanların 
hafızasında yer etmiş, ömrünün sonuna dek bu gazla 
gidebilecek bir ekran siması gibi davranıyordu. Sanki 
içerideki tüm dezavantajlı gruplara ait bireyler ona gizli 
saklı bakıyorlardı, o da gişe işlemleri sırasına giren 
her sistemlinin gözlerinin en azından bir saniyeliğine 
de olsa yüzünde gezindiğini bildiğinden çakma pozlar 
keserek çapı dairesindeki hükümranlığını sabitlemeye 
çalışıyordu. 


Makbuzumu dörde katlayıp cebime kattıktan sonra 
yola koyuldum. Her köşe başındaki alan polislerinden 
kaçmak için yolların kıvrılmadığı sokaklarda gezindim 
durdum. O kızlara niçin kaçtığımı anlatamadığım için 
kendime kızıyordum. Şöyle diyebilirdim: 


“Kızlar, şimdi beni iyi dinleyin. Bu polisleri 
hiç sevmiyorum. Yanımdan geçtiklerinde içimde olan 
bitenden haberdar olabilmek için bana psikolojik bir 
baskı yapıyorlar. İyi polis kötü polis oynadıklarını 
söylemiyorum size. Kendimi sanki açılmak zamanı 
gelmiş bir mevsim içindeki çiçek yapraklı bitki gibi 
hissediyorum. Yolunup koparılmaya müsait bir çiçek 
gibi. Onları görmeye dayanamıyorum. Yetkileri 
kısıtlanmıyor, fazla ileri gidiyorlar, ta dibime kadar 
giriyorlar. Yanlarında ne özelim kalıyor ne gizlim 
saklım ne de beni ben yapan, en derinlerde sakladığım 
fikirlerim. Onları açmak istemiyorum, ama soyunup 
dökülmem gerektiğini söyleyen bir amir başımda 
dikiliyormuş gibi geliyor bana. Bu kadarla da 
kalmıyor. Onları sevmiyorum. Her zaman dezavantajlı 
olduğumu, vergi ve harçlarla depozitomu ödemem 
gerektiğini, buraya ait olmadığımı başıma kakıyorlar. 
Saklamak istiyorum, ama vereceksin, açılacaksın, 
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göstereceksin, diyorlar. Bu benim sesim işte. Beni 
anlamak zorundasınız. Sistemliler olarak onlara vergi 
ödemek zorundayız, yoksa boynumuzu vururlar, nefes 
alma sayımızla oynarlar, gıda takviyesi alamayız, belki 
de sınır dışı ediliriz.” 


Böyle derdim ve hikayenin tamamını anlatmadan 
bakalım acaba peşime takılacaklar mı diye arkama 
bakmadan oradan ayrılırdım. Muhakkak peşime 
düşmezlerdi, anlattıklarımla tatmin olurlar ve öykünün 
bu sadece zararsız kısmını duydukları için paniğe 
kapılmadan yollarına devam ederlerdi. Duymak isterler 
miydi tamamını? Sanmıyorum. Bunu isteselerdi şunu 
duyarlardı: 


“Evet güzel kızlar, durum bundan ibaret. O dili 
öğrendiğim günden beriinsansoyundan saklayabildiğim 
sırlarımla kendime has bir hayat kurguladım 
zihnimde. İçimde bir yerde sakladığım o fantastik 
dünya, bir zamanların çizgi film kahramanlarının 
gözüyle görmemi sağladı evreni. Bir çocuğum ben. 
Büyükler gibi olamadım. Geçmişimde sakladığım beni 
büyütmedim, öldürmedim, sadece dondurdum. Orada 
sakladıklarım alan polisinin niçin umurunda olsun? 
Bu bir suç mu? İçeri girmek istiyorlar, yaşadıklarımı, 
sakladıklarımı, bildirmediklerimi öğrenmek istiyorlar. 
Fakat görüp görebilecekleri sadece normal statüsü 
olan birkaç anıdan ibaret. Basit olaylar yani. Mesela 
babamla yaşadığım bazı olaylar. Bir keresinde babam 
elinde yanan sigarayla bir gaz tüpünün tıpasını açmaya 
çalışıyordu, ona alevle yaklaşılması halinde akla hayale 
gelmeyecek sonuçların baş gösterebileceğini söyledim 
ve tepki aldım. Babam bana kızıyordu, çünkü kendimi 
çocukluk döneminde saklamıştım. Alan polisi beni 
başka suçlarla da yakalayıp içeri tıkabilirdi. Mesela 
düşünmeyi reddetmek. Bu durumu bir müslümanın 
domuz etine yaklaşmak istemeyişine benzetiyorum. 
Ben de insanlara has olan belirtileri tekrarlamak 
istemiyorum. Düşünmeyi de reddedebilirim, ama 
bunun sonuçları olur. Bazen denedim. O zaman erken 
bunayan bir hasta, doğaya salıverilme aşamasında 
zihnen ve fiziksel olarak kilitlenen bir hayvan gibi 
hissettim kendimi. Düşünmeyi reddeden bir insanın 
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hayatta kalması kolay olmuyor. Benim gibi bir 
dezavantajlı grup elemanı içinse anlaşılabilir bir tercih 
bu.” 

Bunu kimse anlayamazdı. Zihnimi onlara 
açamazdım, içeride sakladıklarımı sere serpe önlerine 
sürersem ya benimle alay ederler ya da kopuk ve saçma 
sayıklamalı fikirlerle kendimi yedeğe almamı sağlamak 
istediğimi düşünürlerdi. Borcumu ödeyip ödevlerimi 
yerine getirdikten sonra elimdeki yıllık makbuzumla 
oflaya puflaya kalabalığa karıştım. Söylenen insanlar 
görüyordum. Bir tanesi, bin defa havlamaktansa bir 
defa ısırmayı yeğlerim, derken bir diğeri insanın en 
büyük düşmanı en yakınındakidir, diyerek, arkadaşına 
dokundurmaya çalışıyordu. Bense alan polisinin 
olmadığı bir sokağa karışmak için hızlı adımlarla bu 
kalabalık caddeden çıkmaya çalışıyordum. 


Her seferinde onlardan ne sakladığımı kendime 
sorardım. Şöyle derdim: “Be Cumhur, hayatın biranlamı 
yok işte. Göçmen statüsünde yaşıyorsun, kazandığının 
çoğunu vergi olarak dünyalı insanlarla paylaşıyorsun. 
Dezavantajını avantaja çevirebilmen için senden firsat 
ve şans yıldızlarını esirgeyen bu insan soyu içinde 
hasbelkader yaşayarak bir şekilde ayakta kalmaya 
çalışıyorsun. O dili niçin öğrendin? Alan polisinden ne 
saklıyorsun? Düşüncelerini niçin açamıyorsun? Sırlı 
bir bilgi mi sakladığın? Yoksa gizlenmesi zaruri bir 
haber mi içinde taşıdığın ve ağırlığına rağmen bir türlü 
içinden atmak istemediğin? Onlar çubuklarıyla başını 
taradıklarında hızlı adımlarla tepelere tırmanan birini 
görüyorlar. Sonra hava durumunu iyi hesap edemeyen 
bu zatın bir kamyoneti durdurduğuna şahit oluyorlar. 
Sen kamyonetteki şoföre işaret ediyor ve kendini 
şehir merkezine kadar atıp atamayacağını soruyorsun. 
Çünkü yağmur bastırdı ve sudan çıkmış balığa dönmek 
istemiyorsun. Adının Ozan olduğunu söyleyen bu kel 
kafalı çocuk yaşça senden ufak olmasına rağmen seni 
bir kardeş olarak görüyor ve bağrına basıyor. Evinden 
merkeze kadar yürüdüğünü, bu yağmur altında 
yine yuvana ulaşana dek tabana kuvvet diyeceğini 
öğrendiğinde ön konsoldaki bozukluklarla dolu kül 
tablası içinden iki lira çıkarıp eline tutuşturmaya 


kalkıyor. Sen bu parayı almanın ayıp sayılacağını 
söylüyorsun ama o cebine attığı elinin geri çevrilmesinin 
kavga sebebi sayılacağı şeklinde bir karşılık veriyor 
sana. Yol parası olarak kabul ettiğin iki madeni 
bozukluğu otobüs firmasına yedirmek istemediğin için 
arka sokaklardan ve yan yollardan evine gidiyorsun, 
yaya olarak. O parayla da külahta dondurma, kremalı 
bisküvi ve gazlı içecek alıp yola devam ediyorsun. 
Bunlar alan polisinin yabancılık çekmeyeceği anılar. 
Şüphe uyandırmazlar. Tanıdık gelir onlara bu olaylar. 
Bir keresinde de tarayıcı şu sinyali veriyor: Marketten 
bir kondisyon bisikleti satın alıyor baban, seni ziyarete 
geldiğinde. Nispeten zayıf bacaklarını insan doğasına 
uydurabilmek için çabalayacaksın ve pedal basacaksın. 
Ama aletin zorluk seviyesi son kademesinde bile klasik 
dağ bisikletlerinin birinci vitesindeki yükü bacaklarına 
iletmekte zorlanıyor. Babana yalvarıyorsun, ne olur 
baba, bu şeyi geri vermenin bir yolunu bulalım, 
yoksa gözüme uyku girmeyecek, sana yük olmak 
istemiyorum, buraya ziyaretime gelmen bile ağır geliyor 
bana. Elini cebine attırmamak isterdim, ama olmuyor. 
Bir de bu masrafı çıkardım sana. Geri verelim, geri 
verelim. Baban koşulsuz iade seçeneğinin olduğunu 
öğrendiğinde hemen sana bildirimde bulunuyor. Ve 
birkaç gün, o kondisyon bisikletini geri verene dek 
yemeden içmeden kesiliyorsun. Pazar arabasıyla 
taşıdığın bisiklet peşinde sabahın köründe babanla 
buluşuyorsunuz. Baban göçmen ziyaretçi yakınları için 
tahsis edilmiş misafirhaneden sabahın köründe seninle 
market önünde buluşmak için ayrılıyor. Sonunda iade 
tamamlanıyor ve üzerinden büyük bir yük kalkıyor. 
Alan polisi bunu da biliyor. Ama bilmedikleri hakim 
olduğun o dilin tarafınca aklından hiç çıkmıyor oluşu.” 


Ne istiyorlar senden? Neyi değiştirir bilmek? 
Hakim olmak, yönetmek, tahmin etmek ve kestirmek 
değil de sonucu tamamen kontrol altında tutmak, bir 
adın sonrasını ve geriden, tersten, arkadan bakarak 
geçmişi yönetmek neyi değiştirir? Kabullenmiyorum 
insanın alışkanlıkla okanıksadığını! Bu yüzden 
saklıyorum. Bilmelerini istemiyorum. Onlar açık 
oynuyorlar kartlarını ve kimseden gizledikleri ve 


Alan Polisi - Mustafa Bilgücü 


sakladıkları bir şeyin olamayacağını söylüyorlar. 
Saklanacak ve gizlenecek bir şeyinizin olmaması 
onlarla her şeyinizi sansürsüz, eksiksiz ve kesintisiz 
bir şekilde paylaşmanızı gerektirir mi? Özel hayatınızı 
delik deşik ediyorlar. Hala düşünmeyecek misiniz? 
İnanmayacak mısınız? 


Devam edecek... 
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5. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ - Zaman Paraloksları 


Tülay Temuçin 


Dönüş Yok 
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Eksi yirmi altıncı kattaki zaman laboratuvarı 
heyecanlı bir koşuşturma içerisindeydi. Personelin 
gözlerindeki umut ve heyecan, yorgun yüzlerindeki 
gülümsemeyle birleşiyordu. Mila akşam çalışma 
grubundan işini devraldıktan sonra keyifle masasına 
oturdu. Çekmecesinden şalını alıp omuzlarına sardı. 
Bilgisayarda 2080 Savaşı açıktı. “Yine seyretmişler,” 
dedi yanındaki arkadaşı. “Hiç bıkmıyorlar.” 

“Beş dakikadan az bir sürede olup bitmiş 
bir savaş. Aslında savaş demek de pek doğru olmaz. 
Nükleer katliamdı dedi Mila, 


şeklindeki su kapsülünü ağzına atarken. “Yüz atmış 


bence.” yumurta 
üç yıl önce Generel Gastor, hiçbir devletin başkanına 
kulak asmadan kanlı parmaklarını peş peşe dört 
düğmeye bastı ve her şey bitti. Dünyanın yarıdan 


fazlası artık yaşanamaz halde, radyasyon azalmış olsa 
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da asit yağmurları hala büyük tehlike.” diye sürdürdü 
konuşmasını. İkisi de derin bir of çektikten sonra 
çalışmaya başladılar. 

İş arkadaşları gibi Mila'nın da zaman 
makinesi için çalışmasının tek amacı General Gastor'u 
Bir hafta, belki 


birkaç gün sonra geçmişe bir yolcu göndereceklerdi. 


durdurmaktı. Çok yaklaşmışlardı. 
Promenat adını verdikleri makine bir sefere mahsus 
olarak çalışacak, gönderme esnasında oluşan yüksek 
enerji nedeniyle Promenat nin bazı kısımları zarar 
görecekti. Bu tek yönlü bilet için birkaç aday vardı. 
En iyi askerlerden biri, tek bir yolcu, 2080 yılına 
gidecek, General Gastor?'u durdurup, nükleer başlıkları 
etkisizleştirecekti. 

“Keşke ben olsaydım yolcu,” diye iç geçirdi 
Mila. “Dönmesem de olur zaten. Dönsem bile evim 


şimdikinden çok farklı olacak. Tüm bu insanların 
çoğu belki hiç doğmamış olacak.” Çekik ela gözlerini 
bilgisayara dikmişti. 

Çalışanların hepsi görev başarılı olduğu 
takdirde olabileceklerin farkındaydı. Zaten bunun için 
çalışıyorlardı. Hepsinin düşüncesi aynıydı. “Olsun. 
Yeter ki insan, insan gibi, hak ettiği bir dünyada 
yaşasın”. 

Çalışmalarına son noktayı koyduklarında 
acil toplantı odasında üç bilim insanı, başkan ve 
yardımcısı vardı. Başkan yardımcısı doğrudan 
konuya girdi. “Diyelim en iyi adamımız 2080'e gitti 
ve görevini tamamladı ki görev bittiğinde onun bile 
sağ kalması zor. Diyelim ki sağ kaldı, bu sefer de 
geri dönemeyecek. Zaten dönse de nasıl bir dünya 
bulacağını öngöremiyorum.” 

Başkan gözünü masaya dikip derin bir nefes 
aldıktan sonra “Başka bir şansımız da olmayacak. 
Promenatı tekrar çalıştırmak zaman alacak. Neden 
2080? Aslında 


başlayanlardan, büyük 88 depreminde çalışmaları 


ben, zaman çalışmalarına ilk 
ile birlikte kaybedilen bilim insanı Aran Nart'ı uzun 
zamandır düşünüyordum da...” dedi. “Çalışmalarınızın 
bir kopyası onda olsaydı, yolcuları geri getirip, tekrar 
gönderecek bir makine yapabilirdi, hem de iki binlerin 
başında.” 

Başkan yardımcısı “Çalışmaları götürenin 
burada çalışmış bir bilim insanı olması gerekir. 
Aran Nart ile birlikte çalışmaya devam eder. Eğer 
başarırlarsa bizim göndereceğimiz gibi 1ssız bir 
bölgeye inmektense, doğrudan General Gastor'un 
karargahına inerler. Karargah planı ve bütün şifreler 
elimizde. Cihazı inaktifleştirmeleri daha da kolay olur.” 
diyerek başkanın sözlerini tamamladığında kısa keskin 
bir sessizlik oldu. Tüm gözler Mila” ya çevrilmişti. 

Mila, Aran Nart 


heyecandan yanakları kızarmıştı. Hemen öne atılarak 


ismini oduyduğunda 


sessizliği bozdu: “Ben gidebilirim. Çalışmalarımızı 


Dönüş Yok - Tülay Temuçin 


ona götürürüm, depremde ölmesini de engellerim. 
Çalışmalara Aran'la devam ederim, pardon Profesör 
Aran Nart ile.” Bu fikir hepsinin aklına yattığında 
Mila'nın yüzünde geniş bir tebessüm belirdi. “Bu gün 
dinleneyim yarın yola çıkmaya hazır olurum.” dedi 
çıkarken. 

Ertesi sabah Mila hazırdı, makine de öyle. 

“Hoşçakalın arkadaşlar,” dedi Mila makineye 
doğru yürürken. “Radyasyonsuz bir dünyaya merhaba 
demeye hazırlanın.” 

Yolculuk birkaç dakika sürmüştü. Anayolu 
bulana kadar yürüdü. Şehre vardığında ilk iş 
olarak profesörün evine yakın bir ev buldu Mila. 
Çocukluğundan beri hayran olduğu, tüm yazılarını 
defalarca okuduğu Aran Nart ile tanışmaları çok 
kolay oldu. Onunla ilgili o kadar çok şey biliyordu 
ki. Arkadaşlıkları kısa sürede ilerledi. Haftanın dört 
günü evinin karşısındaki kahvecide buluşuyor, bilgi 
alışverişi yapıyor ve çalışıyorlardı. 

Şehir dışındaki ormanlık alanda kamp yapmayı 
planladıkları akşam Mila kahvecide Aran'ı beklerken 
oranın müdavimlerine baktı. Beyaz gözlüklü yalnız ve 
yaşlı hanım, resimli dergilerden kafasını kaldırmayan 
ve bir türlü yüzünü göremediği delikanlı, haftanın üç 
günü kahvecide buluşan neşeli tatlı çift. Bu insanların 
o gece depremde öleceklerini bilmek içini acıttı. 

Ormana gittiklerinde ona her şeyi anlatmayı 
planladığında biraz gergindi Mila. General ile ilgili 
haberleri venotlarını hazırladı. Depremi hissettiklerinde 
Mila olanları anlatmayı henüz bitirmişti. O gece 
hiç konuşmadan çadırın önünde uzunca bir süre 
oturdu Aran. Mila da çadırın içinde bekledi. Onun ne 
yapacağını kestiremiyordu. Aran çadıra girip Mila'nın 
karşısına bağdaş kurarak oturdu. Kalbinin sesini 
duymamasını ister gibi kollarını göğsünün üstüne 
bastırdı Mila. Gözbebekleri kocaman olan gözlerini 
karşısındaki adama dikti korkuyla. Gülümseyerek ona 


baktı Aran “Mila, benimle evlenir misin?” 
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Zaman makinesini tamamladıklarında 
kızları Nerve 26 yaşına gelmişti. Kendisi gibi genel 
cerrahi uzmanı olan erkek arkadaşını anne babasıyla 
tanıştırdığı akşam, ilk torunlarının olacağı haberini de 
almışlardı. 

Mila “Çok heyecanlandım, ben bekleyemem sekiz ay,” 
dedi. “2080'e gidip General Gastor'u durdurduktan 
sonra gelişimizi sekiz ay sonraya ayarlasak ne dersin? 
Dönünce torunumuzu kucağımıza alırız.” 

Aran bu fikri çok beğenmişti. “Tamam, 
bence de. Hadi uyuyalım. Yarın çıkmamız gereken 
bir yolculuk ve kurtarmamız gereken bir dünya var.” 
Dedikten sonra eşinin yanağına yumuşak bir öpücük 
kondurdu. “Döndüğümüzde bu sıska delikanlıyla 
evlenmiş olmalarını hayal etmek istiyor muyum, 
bilmiyorum.” diye düşündü sarı kaşlarını çatarak. 

Ertesi sabah koordinatlarını generalin kumanda 
merkezinin bodrumuna ayarladılar, kıyafetlerini 
son kez kontrol edip yola çıktılar. Yolculuk bu sefer 
kısaydı, sadece bir an sürmüştü. Nöbetçiler, kameralar 
ve gerekli şifreleri Mila'nın getirdiği notlardan 
ezberlediklerinden generalin odasına girmek Zor 
olmamıştı. Kontrol panellerinin olduğu odayı açan 
düğme, generalin masasının arkasındaki dolaptaydı. 
Mila dolabı açıp, kumanda odasının kapısını açan 
düğmeye bastıktan sonra ağlamaklı bir sesle “Hayır...” 
dedikten sonra dizlerinin üzerine çöküp öylece 
kalakalmıştı. Elinde gümüş bir çerçeveli siyah beyaz 
bir fotoğrafta Nerve, bir erkek çocuğunu kucağına 
almış el sallıyordu. Aran yanına gelip fotoğrafa 
baktığında titrek bir sesle arkasındaki yazıyı okudu 
“Gastor, canım oğlum. Keşke anneannen ve deden de 
bu güzel günleri ve seni görebilseydi.” 

İkisi de 
bakarken kulaklarındaki uğultudan kapının gürültüyle 


çaresizlik içerisinde (o fotoğrafa 
açılmasını duymadılar bile. Çatık kaşlı, dazlak, hastalık 
derecesinde zayıf general, yüzlerine bile bakmadan 


koşar adımlarla kontrol adasına girerken askerlerine 
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Dönüş Yok - Tülay Temuçin 


bağırdı “Şunların icabına bakın.” 

General Gastor, peş peşe gelen silah sesleriyle birlikte, 
dudağının sol kenarı hafifçe seğrilip yukarı kıvrılırken, 
örümcek ayakları gibi ince uzun parmaklarıyla kırmızı 
düğmelerin dördüne de artarda bastı. 
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(E Cammanderb4 Günlükler 
«zy Muhittin Yağmur Polat 
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İN 


“Korkmamalıyım. o Korku (o akıl 
katilidir. Korku toptan yok oluşu 
getiren küçük ölümdür. Korkumla 
yüzleşeceğim. Üzerimden ve içimden 
geçmesine izin vereceğim. Ve geçip 
gittiği zaman, geçtiği yolu görmek 
için iç gözümü ona çevireceğim. 
Korkunun gittiği yerde hiçbir şey 
olmayacak. Yalnızca ben kalacağım. 


Dune serisinde yer alan bir Bene Gesserit duası. 


Değerli okuyucularımız, bu sayımızda gelmiş geçmiş en önemli bilimkurgu eserlerinden 
olduğu kabul edilen ve Frank Herbert 'in zihninin muhteşem bir ürünü olan efsanevi Dune 
eserini temel alan bilgisayar ve video oyunlarına değiniyoruz. Kızgın kumlar, baharat, 
kum solucanları, haneler arası mücadeleler, bolca entrika, siyaset ve kanlı savaşlar Dune 
evreninde bizleri bekliyor. 
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danışman ve öğretim görevlisiydi. Frank Herbert'in 
roman yazarlığı kariyeri 1955'te yazdığı Denizdeki 
Ejderha (The Dragon in The Sea) ile başlamıştır. 
Adını duyuran ve en önemli eseri olan Dune serisi 
için ilk araştırmalarına 1959 yılında başlamış ve 
kitabı tamamlaması altı yıl sürmüştür. Dune adlı ünlü 
bilimkurgu serisi ile tanımaktadır. Uzak bir gelecekte 
kurulan ve binlerce yılda gerçekleşen Dune destanı; 
insanın hayatta kalması ve evrimi, ekoloji ve dinin, 
siyasetin ve gücün kesişmesi gibi karmaşık temalarla 
ilgilenir. Dune (Kumul), tüm zamanların en çok satan 
bilim kurgu romanıdır ve seri, türün klasiklerinden biri 
olarak kabul edilmektedir(4). 


Frank Patrick Herbert (1920 - 1986): 

Amerikalı bilimkurgu kitapları yazarıdır. Tacoma 
Washington'da dünyaya gelmiştir. Küçüklüğünden 
beri yazar olmak istemiştir. 1938'de üniversiteden 
mezun olmuş, 1939'da Glendale Star adlı gazetede 


WEEK OF SCİENCE ETME 
PLA ALM 
Ml ARULLA ALAK, 


Deep 


UCEMSEO BY SAĞA ENTERPMSES, LTD FOR PLAY ON TME SEĞA CO 


İ) , Frank Herbert'in aynı adı taşıyan 
un © bilimkurgu romanına dayanan 1992 
tarihli bir video oyunudur ve Dune serisini konu 
alan bilgisayar oyunlarının ilkidir. Cryo Interactive 
tarafından geliştirilmiştir. Oyun ekonomik ve askeri 
stratejiyle macera türlerini harmanlamıştır, ayrıca en 
e sürükleyici Dune bilgisayar oyunu olarak da kabul 
yazarlık kariyerine başlamıştır. Uzun romanlarıyla , , NN , 
O) ğ , . o edilmektedir. Oyunda romanın hikâyesini zayıf bir 
ünlü olmasına rağmen, aynı zamanda bir gazeteci, 


kilde takip edilmektedir. Görsel olarak da 1984 
fotoğrafçı, kısa öykü yazarı, kitap eleştirmeni, ekolojik e ü 
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tarihli David Lynch filminden ilham almaktadır. 
Oyunda Duke Leto'nun oğlu genç Paul Atreides rolünü 
üstleniyoruz (1,2). 


Yaygın olarak Baharat olarak da bilinen tüm 


evrendeki en değerli madde olan Melanj, üretilebileceği 
tek yer olan ıssız Arakis (Dune) gezegeninden temin 
edilmektedir. İmparator Shaddam Corrino IV, Atreides 
Hanesi'ne bu maddeyi çıkartma ve işletme hakkını 
verir. Bütün deliller bu teklifin Atreides Hanesi'nin 


düşmanı olan Harkonnen Hanesi tarafından düzenlenen 


bir tuzak olduğunu göstermesine rağmen, “baharatı 
kontrol eden, evreni de kontrol eder” gerçeği karşısında 
Atreides ailesi teklifi kabul ederek harekete geçmeyi 
kabul eder. Paul Atreides, baharatları toplamak için 
Atreides 
yerleşimleri) yaşayan Fremen kabileleri ile temasa 


sarayının yakınında “sietehe”lerde (çöl 
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geçmek ve onları ikna etmek göreviyle Arrakis'e gelir. 
Kaçakçılardan malzeme satın almak ve imparatorun 
gönlünü hoş tutmak için gerekli olan Hasat, oyunun 
en önemli parçasıdır. Kahramanımız hasat sürecini 
hızlandırmak amacıyla kabilelere üretimi arttırıcı 
biçerdöverler sağlayabilir. Ayrıca gezegenin dev 
koruyucuları olan “Shai-Hulud”lardan (kum kurtları) 
korunmaları için onlara “ornis” (kanat çırpan uçak) 
temin edebilir. Oyun ilerledikçe, Paul'un gizli psişik 
güçlerini görüp, Chani ve Liet-Kynes gibi kitaptaki 
karakterlerle tanışıyoruz. Paul Atreides'in bir yandan 
Dune Gezegeni'nden Harkonnen'i sürmek için 
uğraşırken diğer yandan baharatların çıkarılmasını, 
askeri operasyonları ve yerel Fremen kabileleri yoluyla 


da ekolojiyi yönetmeyi de başarması gerekiyor(1,2). 


| 992 yılında Westwood Studios tarafından piyasaya 
sürülen strateji türünde bir Dune bilgisayar 


I he Building ol A Dwnasıv 
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oyunudur. Dune //: The Building of a Dynasiy ve 
Dune 1: Battle for Arrakis olarak da bilinir. İlk 
Dune bilgisayar oyununun devamıdır ancak iki oyun 
arasındaki hikâye bağlantıları zayıftır (Hikâye çizgisi 
ve oynanış benzememektedir). Her iki oyun da, 1984 
tarihli Dune filmine dayanmaktadır. Yeni bir hane olan 


House Ordos (romanda veya filmde bulunmamaktadır) 


bu oyun için özel olarak yaratılmıştır. Dune Tl ilk 
gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu olmasa da, 
birimleri hareket ettirmek ve çok daha akıcı etkileşimi 
sağlamak için bilgisayar faresi kullanan ilk oyundu ve 
gelecek yıllar boyunca takip edilecek bir oyun biçimi 
oluşturdu. Dolayısıyla Dune II, RTS türünün modem 
halinin öncüsüdür. Karmaşıklık ve yenilik arasında 
bir denge kurulması büyük bir başarıydı ve Command 
& Conguer (bazı çevrelerde “Dune II” olarak da 
adlandırılır) ve Warcraft serisi ile yaygınlaşan gerçek 
zamanlı strateji (RTS) çılgınlığının temelini atmıştır(3). 
House Corrino imparatoru Frederick IV, değerli 
melanjin toplanması için aile üyelerine karşı yaptığı 
iç savaş sırasında biriken tüm borçlarını ödeyebilmek 
için çaresiz durumdadır. Borçlarını ödeyebilmek 
için Atreides, Harkonnen ve Ordos hanelerine bir 
teklif sunar. Kendisine en fazla baharat veren haneye 
Arrakis'in valiliğini vereceğini bildirir. Bu üç hanenin 
güçlerinin Arrakis'e gelmesiyle birlikte savaş başlar 


4. 


Oyuncu olarak, diğer iki haneyi saf dışı bırakmak ve 
neticede Arrakis'in kontrolünü zorla ele geçirmek 
amacıyla Atreides, Harkonnen veya Ordos gezegenler 
arası (o hanelerinden (obirinin komutanı rolünü 
üstleniyoruz. Oyundaki temel strateji; bir biçerdöver 
kullanarak aldatıcı kum tepelerinden baharat toplamak, 
bir rafineri yoluyla bu baharatı krediye dönüştürmek 
ve devamında bu kazanılmış kredilerle düşmanı 
savuşturmak ve yok etmek için askeri birimler 


üretmektir. Başlangıçta oyun haritasında, oyuncunun 


birimleri tarafından kapsanmayan tüm alanlar karanlık 


bir savaş sisi ile kapatılmıştır. Birimler haritayı 
keşfettikçe karanlık alanlar kaldırılır. Daha sonraki 
dönemlerde çıkan Warcraft Il gibi oyunlardan farklı 
olarak, ilk defa yapılan keşiflerden sonra karanlık 
savaş Sisleri tamamen yok olmaktadır. Birimler 
bölgeden ayrılsa bile tekrar karanlık olmamaktadır. 
Düşman saldırılarına ek olarak taşıtların ve piyadelerin 
tamamını yutabilecek ve yalnızca kumda ortaya 
çıkan taşkınlar ve devasa kum solucanları gibi başka 
tehlikeler de vardır. Binalar sadece kayalık araziler 
üzerine yapılabilir, ancak sert hava koşullarından 
dolayı yapıların bozulmaması için beton temeller inşa 
edilmelidir. Baharat tarlaları kumda turuncu lekeler 
halinde görülmektedir. Turuncunun koyuluğu yüksek 
baharat yoğunluğunu gösterir. Bazı baharat tarları 
gizlidir. Vurulan veya üzerinden bir ünite geçen bir 


arazide ortaya çıkarlar (3). 
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DUNE 2000 (1998) 


Dune 2000, Mmtelligent Games tarafından geliştirilen ve 
Westwood Studios tarafından 1998 yılında Microsoft 
Windows için piyasaya sürülen gerçek zamanlı bir 


strateji video 


oyunudur. Daha sonra 1999 yılında 


PlayStation'a aktarılmıştır. Dune IVnin kısmi ve 
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yenilenmiş bir sürümüdür. Oyunun hikâyesi Dune Il'ye 
çok benzemektedir. Westwood firmasının Command 
& Conguer: Red Alert oyunu ile benzer bir oyun 
motoru kullanmaktadır(5). Bu gerçek zamanlı strateji 
oyununda da üç haneden biri oynanabilmektedir: Asil 
Atreides, sinsi Ordos veya kötü Harkonnen. Oyun 
genel bir dengeyi korumaktadır fakat her bir hanenin 
farklı ünite ve taktikleri vardır. Atreides'ler hava 
üstünlüğüne sahipler. Onurlarına ve gezegenin yerlisi 
olan Fremen'lerle olan ittifaklarıma güvenmektedirler. 
Ordos”lar, gerilla taktiklerine ve üstün teknolojinin 
yanı sıra paralı askerlere de güvenmektedirler. 
Harkonnen'ler ise muzaffer oldukları sürece kendi 
birliklerindekilerin hayatlarını bile önemsemeyen 


acımasızlıklarına (o güvenmektedirler (o (2). (o Dune 
II oyunundaki kum kurtları, baharat, Fremenler, 
bilinen yapılar ve gezegenin haritası ile görsel olarak 


geliştirilmiş aynı sinematik öğeler bulunmaktadır. 


EMPEROR: 
BATTLE FOR DUNE (2001) 


mperor: Battle for Dune, Dune 2000 oyunundaki 


olaylardan kısa bir süre sonraki dönemde 
geçmektedir. İmparator Corrino, cariyesi Lady Elara 
tarafından öldürülmüştür ve Landsraad kargaşaya 
sürüklenmiştir(4). Oyunda Kumul'un üç gücü olan 
Harkonnen, Atreides ve Ordos haneleri arasındaki 
destansı savaşa tekrar dönüyoruz(6). Oyun, gelişmiş 
3D grafiklerin ve kusursuz gerçek zamanlı bir strateji 
oyununun akıcı bir birleşimini temsil ediyor. Tehlikeli 
Dune evrenindeki İmparatorluk Tahtını fethetmeniz 
için, benzersiz beş oyun dünyasından geçen tehlikeli 
bir rotada ilerleyeceksiniz. Bunun için benzersiz 


üç taraf ve beş güçlü müttefik olabilecek alt grup 
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PGĞ cv.Rom 
GMPERORH 


EAT FOR DLNE 


arasından seçim yapmalısınız. Hem tek oyunculu hem 
de çok oyunculu oyun seçeneklerinde, kuvvetlerinizi 
hem büyük ölçekli gezegen stratejileri hem de kurmaz 
yer seviyesindeki taktiklerle yönlendirmelisiniz(2). 


Spacing Guild, Dune Il sonrasında geriye 
kalan üç hane olan Atreides, Harkonnen ve Ordos'a 
Arrakis gezegeninde bir suikastçı savaşı ile benzersiz 
bir meydan okuma teklifi sunar: Hangisi hane savaşı 
kazanırsa, Landsraad'ın yeni lideri olacak ve o hanenin 
lideri Bilinen Evrenin yeni Padişah İmparator'u 
olacaktır. Savaş sırasında Tleilaxuw'lerin Arrakis'e 
gizli emelleri için gönderdikleri sondalar'ın ölü kum 
solucanlarından et örnekleri topladığı tespit edilir. 
Spacing Guild (Seyrüseferciler Loncası) son savaştan 


sonra hanelerden geriye kalanı olan seçtiğimiz 


haneyi ele geçirdiğimiz diğer hane gezegenlerinde 
mahsur bırakırlar. Lonca, Tleilaxu hanesi tarafından 
genetik olarak değiştirilmiş ve Leydi Elara tarafından 
muazzam psişik güçlerle güçlendirilmiş bir İmparator 
Solucanı'nı ile Arrakis'i kontrol etmeye çalışırla. 


Ayrıca, Arrakis'te kalan silahlı güçlerin bütün 


su kaynaklarına, Lonca'ya köle olmalarını sağlayacak 
bir ilaç katarlar. Bu nedenle son çare olarak seçtiğimiz 
hane'nin imparator solucan uyanmadan önce Arrakis”e 
geri dönmek için Kaçakçılar Loncası'nı kullanarak bir 
girişiminde bulunması gerektiği açıkça ortaya çıkar. 
Sonunda oyuncu İmparator Solucanını yok eder ve 
Lonca'nın planı bozulur. Muzaffer hanemiz Arrakis 
ve baharat melanjinin kontrolünü tekrar ele geçirir 
ve taraflarının liderini Dune İmparatoru olarak ilan 
eder(4). 


rank Herbert's Dune, üç bölümlük aynı isimli 
mini TV dizisine dayanan 3 boyutlu bir aksiyon 

oyunudur(2,4). 
Dük Atreides'in cariyesinin oğlu ve tahtın 


varisi olan Paul olarak, Dune gezegeninin yerlileri 
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PlayStation.2 


olan Fremen'lerin güvenini ve saygısını kazanmalı ve 
onların peygamberlik olarak kabul ettikleri Muad'Dib 
olmak için çalışmalısınız. Öncelikle Fremen'leri 


gezegenlerindeki terkedilmiş koşullardan kurtarmanız 


gerekecek. Bunu yapabildiğinizde hâlâ kötü olan ve 
imparatordan gizli destek alarak, ailenizi katleden 
Lord Harkonnen'in kaçmasına izin vermemelisiniz(2). 
Paul-Maud'Dib olarak oyuncu, babasının tahtına 
kavuşmak için çeşitli görevlerde çöl kumları boyunca 
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yolculuk ediyor. Fremen'in merkez bürosu Sietch'e 
yapılan ziyaretlerle birlikte tamamlanacak toplam 
beş görev var. Her görevde ilerleyebilmek için 
yerine getirilmesi gereken belirli hedefleri var. Oyun 
doğrusaldır, ancak her görevde çok fazla keşif yapmak 
mümkündür. sırasında, 


Oyun oyuncu Sietch'ten 


Arrakis gezegenindeki, çok korunan askeri tesisler ve 


sarayın kendisi de dâhil olmak üzere çeşitli yerlere 
seyahat edecektir(9). 


001 yılında, Cryonetworks firması, Dune evreninde 
bir çevrimiçi, 3D gerçek zamanlı strateji 
oyunu olan Dune Generations'u duyurdu. Oyun için 
resmi bir web sitesi açıldı. Web sitesinde; oyunun 
kavramsal görüntüleri, kısa bir arka plan hikâyesi 


ve oyun ortamı hakkında bilgiler bulunuyordu. 
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Oyuncular çevrimiçi çok oyunculu bir dünyada önce 
kendi hanelerinin doğal kaynaklarına hâkim olmak 
ve sonrasında diğer oyuncu hanedanlarıyla olan 
çatışmalar ve ittifaklar yoluyla Dune evrenindeki 
kontrolü üstlenmeye çalışacaklardı. Kasım 2001'de 
bir önizleme videosu yayınlandı. Oyun Şubat 2002'de 
alfa test aşamasındaydı ve sonunda Cryo'nun Temmuz 


2002'de iflasından sonra proje durduruldu. 


METİN TABANLI OYUNLAR 


une MUSH (1992-1994), Dune Il MUSH (1994- 
D) 1996), Dune NI MUSH (1998-2011), DuneMUD 
(1992) ve Sand, Spice, and Solari (2017) isimli metin 
tabanlı on-line oyunlar da bir dönem oynanmıştır 
(4). Bunların dışında Dune Serisi ile ilgili kart 


oyunları, masaüstü oyunları ve rol yapma oyunları da 


m 


TFEESSENMALGUDETO 
HOMECOMPÜTERS 


Bi PUANA ÇAY TO ES Ti Gi, EL 
STEM 


FRANK HERBERT'in 
BİLGİSAYAR KİTABI: 


“Without me You're Nothing: The Essential Guide 
to Home Computers (Ben Olmadan Hiçbir Şeysin: 
Ev Bilgisayarları İçin Temel Kılavuz)“ kitabını Frank 
Herbert evindeki bilgisayar sistemini de tasarlamış 
olan bilgisayar uzmanı Max Bamard'ın yardımıyla 
yazmıştır. Kitap; bilgisayar donanımın, yazılımının 
ve programlamanın temel işlevlerine yönelik bir 
Kitap bilgi 


sözcüklerini daha bilinen kavramlara ayırmıştır. Giriş, 


kılavuzdur. teknolojisinin o yabancı 
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çıkış, CPU ve bellek gibi terimler yerine bilgi, eylem, 
anahtarlama ve depolama alanı gibi daha anlaşılır 
terimler kullanılmıştır. Kitap 1980, 1981'de ve 1985'te 
olmak üzere üç baskı yapmıştır(7). Kitap yazarın kurgu 
olmayan beş kitabından biridir(2). 


Bu sayıda Frank Herbert'in Dune kitabını temel alan 
oyunlara kısaca değindim. Umarım ilginizi çekmiştir. 


Gelecek sayılarda tekrar görüşmek üzere, esen kalın. 


YARARLANILAN KAYNAKLAR 


1.igdb.com 


D“ 


2.mobygames.com 


- 
- 
- > 
<7; 
> 


3.classicreload.com 
4.wikizero.biz 
5.lutris.net 
6.old-games.com 
7.apl2bits.net 
8.amazon.com 


9.ign.com 


Rated by V.R.C. 


Appropriate for 
all audiences 


General Audiences 
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“SURPRİSİNGİY.. — “PURE UNFİLTERED. *< “GRADEA! o “DELİRİOUSLY AMUSINGI 
UFE-AFFİRMINGI" CREATIMITYI" INFECTOUSİ” SPE NGI” 


“MİND-BL 


Jodorowsky's Dune 
2013 


Frank Pavich 


A WORLD BEYOND YOUR EXPERİENCE, 
BEYOND YOUR IMAGINATTON. 


LAL YENGE FİĞYON MONA 


OZ OWSAEYE MM 


LAS İALWMYDE TORONTO  FANVASAA IN ANNESİN 
est treasure — 
And enables the mind 
ace and slow time, 


Where a prophecy will be fulfilled 
Anda young er with incredible powers 
o command an army 
of five million warriors in the final battle 


5 > di for control of a universe 


and its source of ultimate power. 


The Planet called Dune. 


EL LKTI 


Düne (çöpten (Tr Çe iamenelieii 
i | | MOR) 
1984 
David Lynch 
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6. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ - Yapay Zekâ Aşkları 


Abdülkadir Doğanay 


bulut Çohanı 


gö 


| MW kapandı. Şehrin tüm parlak yüzeyleri 
gri bir bulutla perdeleniyor, binalar 


gölgelenirken gökyüzü bir cadı kazanı gibi 
fokurdamakta. Ben kâhin değilim ama biraz 
sonra yağmurun başlayacağını ve tam iki saat 
elli yedi dakika boyunca dinmeyeceğini çok iyi 
biliyorum. Çünkü bütün o suyu, karı ve doluyu 
her gün gökten ben döküyorum. Devasa parabolik 
ekranların karşısında her hafta beynime yüzlerce 
terabaytlık veri doluyor; tıpkı artezyen yapan 
bir yeraltı kaynağı gibi. Sonra bu veriyi teker 
teker değerlendirip rüzgara yön veren binlerce 
nanorobota gönderiyor; bulutları yumuşak ve 
beyaz bir koyun sürüsünü güder gibi güdüyorum. 
Merak ediyorum; acaba yağmur nasıl kokuyor? 
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Bu şehri çok seviyorum; aslında tüm 
Akdeniz kıyıları boyunca yağmur yağdırmayı 
en çok sevdiğim şehir bu. Damlarından süzülen 
su damlalarını, mekanik ucubelerin yağmur 
altındaki o mahzun dansını, çamurlu toprağıyla 
bir kamburu andıran tepelerini ve toprağa bir zafer 
kılıcı gibi saplanmış gökdelenlerini bulutlardaki 
binlerce gözümle seyrediyorum. Kuşlar uçup çatı 
diplerindeki yuvalarına konuyor, seyyar satıcılar 
paydos yapıyor, asılmış çamaşırlar ıslanmasınlar 
diye hızlıca toplanıyor. 


Yağmur sonunda başladı. Bense daha 
önce dışına hiç çıkmadığım bu karanlık kontrol 
merkezinden bütün Oo 


curcunayı o izlemeye 


koyuldum. Sokak köpeklerinin balkon diplerine 


sinişlerini, toprağın mayalanıp kabarmasını, robot 
işçilerin ağır hareketlerini ve de en önemlisi o 
büyülü adamı... 


Adam herzamanoradaydı; dükkânlarladolu 
caddenin köşesindeki hava taşıtları istasyonunun 
yanı başındaki durağın dibinde duruyordu. Daha 
önce yüzlerce kez yaptığı gibi şemsiyesini biraz 
kaldırıp yüzünü gökyüzüne çevirdi. Bir kalbim 
olsa şu anda onu ta içimde hissedebilirdim belki. 
Gülümseyen gözleriyle bulutlara baktı. Çok garip 
bir hali vardı; diğerleri gibi yağmurdan kaçmaya 
çalışmıyor, aksine onu seviyor gibi görünüyordu. 
Tüm bu olan biteni havadaki gözlerimle seyrettim, 
o bakarken ben de ekrana dokundum. Adam her 
yağmurda o mor pardösüsüyle o sokak köşesinde 
dikiliyor ve her seferinde gökyüzüne sanki eski bir 
dostu karşılarmış gibi bir bakış atıyordu. İçimde 
bir yerlerde beni izlediğinden emindim. Onun o 
naif tebessümü beynimde bir tümör gibi gittikçe 
büyüyordu. 


Şehre son üç aydır neredeyse aralıksız 
yağmurlar yağmıştı. Sistemimin üç defa hata 
raporu vermesine ve teknisyenlerden iki defa 
“güvenilmezdir? ihtarı almış olmama rağmen 
elimden hiçbir şey gelmiyordu. O adamı görmek 
için haftada en az iki kez yağmur bulutlarını şehre 
sürüyordum. Yani sırf onun için bütün Akdeniz'in 
iklimini altüst etmiştim. Bir duvar yazısında 
görmüştüm; aşk hüküm sende sanıp hükmünü 
artık 
benden beklenenden farklı şeyler düşünüyordum. 


kaptırmaktır yazıyordu. Doğruydu bu; 


Yağmurun kokusunu, onun gülüşünü ve şehrin 
sokaklarını... 


Ekran kapandı ve yarım saatlik bir molaya 
girdim. Binlerce düşünce toprak solucanları gibi 
beynimin içinde kımıldanıyordu. Aylardır bu 


Bulut Çobanı - Abdülkadir Doğanay 


hapishaneden kurtulup gerçek dünyaya dönmenin 
bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bilgisayara 
yaptığım birkaç ufak müdahale telefon hatlarına 
erişebilmemi sağlamıştı. Böylece beni buradan 
çıkartabilecek çok güvenilir bir ekiple irtibat 
kurmayı başarmıştım. Zamanı gelmiş olmalıydı. 
Biraz sonra ani bir gürültüyle arkamdaki çelik kapı 
açıldı. Kel bir adam süratle bana doğru yürüyüp 
kolumdan tuttuğu gibi beni dışarı çekti. Hızlı 
adımlarla yangın merdiveninden indiğimizde iki 
metrelik bahçe duvarından atlamamız gerektiğini 
söyledi. Bana denilen her şeyi harfiyen yaptım ve 
biliyordum ki biz çıktıktan hemen sonra kapıdaki 
algılayıcılar sessiz çığlıklar atarak işlediğimiz 
suçu en yakın merkeze ispiyonlayacaklardı. 


dedi 
adam. Soluk soluğa konuşuyordu, yüzü ter 
içinde kalmıştı. “Seni kaçırarak büyük riske 


“Sen değerli bir demirbaşsın.” 


girdim. Rüyamda görsem bir androidin bilinç 
kazanabileceğine inanmazdım ama şimdi bunları 
konuşarak zaman harcayamayız. Lütfen ödemeni 


yap 


bri 


Gövdemden çıkardığım oldukça değerli bir 
bellek kartını adamın ıslak avuçlarına tutuşturdum. 
Bunun üzerine kurtarıcım bana sırtını dönüp 
hiçbir şey söylemeden gölgeli sokaklarda gözden 
kayboldu. 


Kendimi kalabalığın içine atıp yürümeye 
başladım. Yağmur durdurulamaz bir şiddette 
yağmaya devam ediyordu. Sokaklar insan doluydu. 
Birden sanki ilahi bir aydınlanma yaşamış gibi 
fark ettim ki kontrol odasındaki hayatım ancak bu 
gerçek dünyanın izdüşümü olabilirdi. Ayaklarım 
yürüdü, gözlerim gördü ve aklım şaşırdı. Bu 
binalar ve insanlar havadan baktığım zamanlarda 
çok daha farklı görünüyorlardı. İçine girince şehir 
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hiç de azımsanmayacak bir kudrete sahipti. 


Hızlıca oOcaddeye çıkıp Oo genetiğiyle 
oynanmış bir ayıyı seyreden meraklı kalabalıktan 
sıyrıldım. Hemen solumda devasa kadranıyla saat 
kulesi yükseliyordu; demek ki düz gitmeliydim. 
Mor pardösülü adam beni bilinmez bir kuvvetle 
kendisine çekerken ben de sanki bu çekim bir 
tabiat kanunuymuş gibi ona boyun eğiyordum. 
Aşk tasavvur bile edilemez bir kuvvetle sadece 
üç ayda bana bilinç kazandırmıştı. Belki de bilinç 
dertlerle beraber geliyordu ve artık esaslı bir derde 
sahiptim. 


Bir yandan insanlara çarpmadan yürümeye 
çabalarken öte yandan onun bulutlara bakan 
suratını düşünmeye başladım. Sanki doğrudan 
ekranların ardındaki bana; hatta tam da gözlerimin 
içine bakıyor gibi görünüyordu. Peki, niye her 
yağmur yağışında orada dikiliyordu? İsmi neydi? 
Beni nereden tanıyordu? Daha da önemlisi, beni 
anlıyor muydu? 


Sonunda o malum caddeye varabilmiştim. 
Merak ve korkuyla yürümeyi sürdürdüm. 
Durmaksızın görüş alanımı kapatan kalabalığa 
rağmen onu ayan beyan görebilmeye başlamıştım. 
Fakat duruşunda anlam veremediğim bir tuhaflık 
vardı. Sabırsızlıkla trafiği yarıp yanına gittim. Tam 
ona dokunmak üzere elimi uzatmıştım ki her şey 
birden altüst oldu. Yerimde bir insan olsa şimdi 
kendini koyuverip ağlardı kesin. Uzattığım elim 
adamın içinden bir hayalete dokunuyormuşum 
gibi geçip gitmişti. Bir ışık oyunundan ibaret olan 
adam karşımda robotik bir tebessümle dikiliyordu, 
varlığımı fark etmemişti bile. Birden kurmalı bir 
oyuncak gibi kafasını göğe kaldırıp tebessüm etti. 


Gördüklerime bir anlam veremeyerek 
adamın karş ısındaki taş kaldırıma oturdum. Acı 
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Bulut Çobanı - Abdülkadir Doğanay 


gerçeği sonra fark ettim; bu adam her on dakikada 
bir göğe bakıp gülümseyen bir reklam afişinden 
başka bir şey değildi. Önünde durduğu dükkanın 
tabelasında iri kırmızı harflerle “Bu şemsiyeler 
sizi yağmura aşık edecek.” yazıyordu. Görünüşe 
göre gerçek dünyadaki gerçek olmayan tek şeye 
vurulmuştum. 


Orada yaklaşık yarım saat oturup 
görevlilerin gelip beni almasını bekledim. O 
gün anladım ki yağmur, hayal kırıklığı ve hüzün 
kokuyordu... 


Son 


e Oo ÖDÜUÜ 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Eren Kasapoğlu 


Kamos 


“Gecenin bir vaktiydi. 


Uyanıktım ama vücudumu ve hatta başımı dahi 
kıpırdatamıyordum. 


Tepemden bakan ve zifiri karanlığı delip geçen 
bir çift gözün yarattığı korku ve üstümde hissettiğim 
müthiş baskı yüzünden nefes almakta zorlanıyordum.” 


Bir psikiyatristin notlarından. 


Film Festivali, Her Gün, Ücretsiz! 


Ofiste “sabah arsızı” derlerdi bana. Somurtkan, 
aksi, sessiz bir beyaz yaka deryası içinde gülerek, 
herkese “Günaydın!” diyen, adeta çiçekler dağıtarak 
geçen ruh hastası bendim. Sabahları enerjim hep çok 
yüksek olmuştur. 


Sanırım bunun başlıca sebebi, güzel uyku 
uyumamdı. Uykuya hazırlık benim için başlı başına 
bir ritüeldi. Çay, kahve içmemeye dikkat eder, hatta 
bazı akşamlar bir saat kadar önce bir bardak sıcak sütü, 
kurabiye eşliğinde mideme indirirdim. İşin en güzel 
yanı ise rüyalarımdı. rüyasını hatırlamayan pek çok 
insanın aksine, her akşam adeta bir kısa film festivali 
izler, sabah da neredeyse hepsini hatırlardım. Bazı 
arkadaşlarım bunu iyi uyumama, bazıları bir adım 
daha ileri giderek, falcılığa, görücülüğe yorsalar da, bu 
işlerle yakından ilgilenen psikiyatrist arkadaşım Lila, 
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rüyaları hatırlamamın kötü uyumamla ya da uykumun 
bölünmesiyle de alakalı olabileceğini söylemişti. 
Ona göre en sağlıklısı, çalıştığı nöroloji servisinde 
beni bir günlüğüne misafir etmek ve uyku düzenimi, 
REM seviyelerini incelemekti. Samimiyetine sonuna 
kadar inansam da film keyfimi bozma riskine girmek 
istemedim. 


Pek az kişiye itiraf ettiğim bir detay vardı (ki 
bazen kendimi inandırmakta bile güçlük çekiyordum), 
rüyalarımda gördüğüm bazı kişileri, hayvanları ve 
mekanları, rüyadan bir süre sonra gerçek hayatta 
görüyordum. Çok nadir gerçekleşen bu deneyimlerde, 
genelde gördüğüm kişiyi tanıdığıma veya denk 
geldiğim binaya, sokağa ya da dükkana daha önce 
geldiğime dair bir sis bulutu zihnimi sarardı. Rüyayı ve 
rüyamda gördüğümü hatırlayana kadar karşımdakine 
bön bön baktığımı bilirim. Bir defasında karşımdaki 
centilmen dayanamayıp, selam vermiş, bir keresinde 
de gözlerimi dikmiş olduğum kadın, yüzüme karşı 
mırıldanarak (nazar duası gibi bir şey okuduğundan 
adım gibi eminim), ters bakışlarla yanımdan geçip 
gitmişti. 


Belki çok daha fazlasını görüyordum ama 
hatırlamıyordum. Bir şeyden emindim: Nostradamus 
geri dönmemişti; gördüğüm şeyler, geleceğe ait 
fantastik görüler değildi. En azından gerçekleşen bir 
tanesine dahi rastlamamıştım. Sadece arada sırada 
rüyanın başrolüne, figuranlarna veya film setine 


tosluyordum. Emin olduğum bir diğer şeyse, tüm 
bu insanlara, bazen gezdirdikleri köpeklere, gerçek 
hayatta var olan ama hiç gitmediğim halde gördüğüm 
yerlere dair rüyalarla birlikte, her gece gerçek bir görsel 
cümbüş yaşıyordum. 


Kesintiler, Sinir Bozucu Kesintiler... 


Güneşin dünyaya gözünü bile kırpmadan dik dik 
baktığı, ateşli doğasıyla biz insanlara, dünyanın canına 
okuyan, iki nefeslik zavallılara helyum kokan nefesini 
bolca üflediği, dünyanın bir kısmını çifte kavurduğu 
yazlardan birindeydik ki rüyalarımda kayda değer bir 
değişim olduğunu fark ettim. Bir kere eskisi kadar 
sık rüya görmüyordum ya da hatırlamıyordum. Bazı 
zamanlardaysa yarım rüya görüyordum; evet, yarım 
rüya! 


Açıklaması zor. Rüyanın bir kısmını hatırlıyordum 
ama bir an geliyordu ve kafamın içindeki şalterler 
atıyor, her yer kararıyordu. Bunu takiben başka rüyalar 
da hatırlıyordum; bu rüyaların bazılarının tamamını, 
kalanların ise yine bir kısmını hatırlıyordum. Bu yeni 
duruma bir türlü alışamadım. 


Ağustos'u kan ter içinde atlatmış, Eylül'de artık 
sonbahara dair bir fragman görme ümidiyle günleri 
bir biri ardına devirmeye devam etmiştik. Hafta sonu 
bir gün, o zamanlar sevgilim olan Milas ve sevgili 
arkadaşım Lila ile İstanbul'da kendimi yuvamda gibi 
hissettiğim Kadıköy'de buluştuk. Sıcaklar devam 
ediyordu ve alçak evlerin, dükkanların sığ gölgelerinde 
bir parça serinlik peşinde koşturduktan sonra, nihayet 
Berlin Pub'ın nispeten serin olan gizli terasına çıktık. 


Satrançta yapılan iyi açılışlar kadar haz veren 
nadir şeylerden biri iyi başlayan sohbetlerdir. Bizimki 
de iyi bir başlangıç olmuştu ve birinci biraların 
sonunda gülmekten ağzımın kenarındaki yayların 
hafif hafif gıcırdadığını hissediyordum. İkinci biralarla 
beraber uykularımla ilgili konuyu açtım. Eskisi gibi 
rüya göremediğimden, rüyaları basan karanlıklardan, 


Kamos - Eren Kasapoğlu 


yarım rüyalardan bahsettim. Lila sözümü kesti: “Bir 
rüyanın yarım olup olmadığını nasıl anlayabilirsin ki? 
Belki de gerçekten de rüyan bitti.” “Islak rüyalar...” 
deyip, kendi kendine sırıtan Milas'ın kafasına hafifçe 
vurduktan sonra cevapladım: “Yaa, bunu nasıl açıklarım 
bilmiyorum. Rüya yarım kalmış hissi veriyor; çünkü 
rüyayı karanlık bastığı anda ve sonrasında da aslında 
gördüğümü hissediyorum.” Suratıma aptal aptal 
bakan, toplam dört tane göze bakarak, “Yani ekrana 
bakıyorsun. Elektrik var ama ekranda görüntü yok.” 
Kısaca güldüler. Lila “Peki” dedi ve kafasını sallamakla 
yetindi. Sonra sohbetin konusu değişti, gitti. Bir 
psikiyatrist olan ve özel bir nöroloji kliniğinde çalışan 
Lila'nın, beni tahminimden daha ciddiye aldığını 
birkaç gün sonra öğrendim. 


Telefonum çaldı, arayan Lila'ydı. Kısa bir 
merhabalaşmanın ardından, direkt konuya girdi: “Yerin 
hazır,” dedi, “klinikte bir gece misafir edeceğiz seni. 
Ben de orada olacağım.” Şok geçirmiştim. “Nasıl 
yani?!” dedim, “Saçmalama Lila, işim gücüm var 
benim. Hem ücreti nedir, ne yapmak lazım, tahlil 
isterler mi? Bak, sağ ol ama ben uğraşamam bununla.” 
Lila sabırla dinledi, üçüncü çocuğunu yetiştiren bir 
anne bilgeliği ve sükunetiyle cevapladı: “Ben her şeyi 
planladım. İş çıkışı gideceksin. Sabah da maksimum 
bir — iki saat geç kalırsın, o kadar. Ücretine gelince, 
bana iki bira ısmarladın mı oldu bu iş. Şu sıralar zaten 
sakiniz ve senin durumunla hem başhekim hem de 
nörolog arkadaşlardan biri çok ilgilendi. Ücretsiz 
bir değerlendirmeye ikna etmem çok kolay oldu.” 
Konuşmanın gerisi bir miktar itiraz, bir çorba kaşığı 
ikna ve iki tutam azar. Kliniğe en ön sıradan bir 
davetiyem olmuştu! 


Tanıştığıma Memnun Olmadım 


Kliniğe gideceğim günün öğleni Milas'la yemek 
yedik. Lila'nın işi fazla ciddiye aldığı konusunda 
benimle hem fikir olmasına sevinmiştim. “Bir yandan 
da heyecanlıyım,” dedim, “benim kadar rüya gören bir 
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insan iyi uyku mu uyur, kötü uyku mu, bunu nihayet 
anlayacağız.” Güldük. Gülüşünü seviyordum. Sonra bir 
an gözleri daldı. “Dün gece hiç iyi uyumadım.” dedi, 
“Gecenin bir vakti büyük bir sıkıntıyla, nefes nefese 
uyandım. Sıcaktan herhalde...” diye de ekledi. Yarım 
rüyalar ve karabasanlar; birileri uyku ayarlarımızla 
oynamıştı sanki. 


Sohbetimizin kalanı keyifli geçti. Veda öpücüğü 
tutku doluydu. İçimden “Keşke yarın gitseydim şu 
kliniğe.” diye geçirmeden edemedim ama elden bir şey 
gelmezdi. Akşam el çantam yanımda, klinikten içeri 
girdim. 


Herkes çok güler yüzlüydü. Lila'nın arkadaşı 
olmamın etkisi de vardı muhtemelen ama çalışanları 
genel olarak sevmiştim. Kalacağım odadan İstanbul'un 
bir kısmını görebiliyordum. Lila özellikle en güzel 
odayı ayarlamıştı. Akşam, kliniğin kafeteryasında 
hafifçe bir şeyler atıştırdık, ardından odama geçip, 
orada biraz sohbet ettik. Ofis yorgunluğu baskın 
çıkmış, kurabiye — süt rutinimi yapamamış olmama 
rağmen, erkenden uykum gelmişti. 


Lila görevlileri çağırdı. Yüzümün çeşitli yerlerine, 
saçlarımın arasına ve göğüs bölgeme elektrotlar 
takıldı. Bunların gece boyunca kalması gerekecekti. 
Her yerde, her an, kolayca uyuyabildiğimden çok 
sıkıntı etmedim; ama sormaktan da geri kalmadım, ne 
tür ölçümler yapılacaktı? Doktorun açıklamasına göre 
elektrotlarla beyin dalgaları ölçmenin yanı sıra, gece 
boyunca göz kapağı hareketlerim, uyku fazları, kalp 
ritmim, nefes alış verişim ve kandaki oksijen miktarı 
dahi ölçülecekti. “Her zamanki gibi bol rüyalar.” dedi 
gülümseyerek ve odadan çıktı. Çok rüya, onlar için 
çok aksiyon falan demekti sanırım ya da başka bir şey 
bulacaklarını düşünüyorlardı. Benim için fark etmezdi, 
rüya görme keyfimi bozmalarına izin vermeyecektim. 
Uyku bir yıldırım gibi düştü. Ardından rüyalar geldi... 
Hiç görmediğim kadar net, berrak. Ve elbette ki 
karanlık da geldi. 


Belki de tedirginlikten dolayı, bilmiyorum; 
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ama rüya görüyordum ve bunun bilincindeydim. Bir 
rüya, ardından bir başkası. Bilmediğim yerler, kişiler, 
her şeyle ilgili rüyalar. Bunlardan bir tanesinde, bana 
anne diyen tanımadığım bir erkekle çay içiyorduk. 
Ortam son derece bulanıktı, detaylar yoktu ama sadece 
masayı, yarısı tükenmiş bir paket kurabiyeyi ve içmeye 
çalıştığım çay bardağını görüyordum. Ne zaman çay 
içmeyi denesem, bardağın altı da bardakla birlikte 
geliyordu. Düştü — düşecek bir cam bardak altlığı, 
gittikçe yükseliyor, yükseliyor. Gergin bir rüyaydı ve 
her seferinde çayı içemeden ve altlığın düşmesine fırsat 
vermeden bardağı masaya geri bırakıyordum. 


Birden rüya kesildi, tıpkı öncekiler gibi. Tek farkı 
bu sefer rüya kesilmeden hemen öncesinde, masanın 
kenarında gördüğüm bir kara kediydi. Bir süre sonra 
bambaşka bir rüyaya geçtim ama gördüğüm kara kedi 
adeta aklıma kazınmıştı, bir türlü unutamıyordum. 
Bu rüyada koşuyordum, deli gibi, nefes nefese... Bir 
elimden tutmuş, yanımda koşan bir kadınla birlikte 
birilerinden kaçıyorduk. “Haydi, az kaldı!” diye 
böğürdüm adeta. Bet sese sahip bir erkektim. Arkadan 
köpek sesleri gelmeye başladı. Hemen önümdeki 
ağacın yanından geçerken o kara kediyi gördüm. Bir 
an göz göze geldik ve sonrası karanlık... 


Rüyadan rüyaya... Televizyon kanalı sürekli 
değişiyordu. Başka insanlar oluyordum, bazen. Bazen 
hiç kimseydim. Simsiyah, parlak gece karası bir kedi ile 
son bulan rüyalar ardı ardına geliyordu. Temasımızın 
arttığını hissediyordum; öyle ki, bir rüyada kedi artık 
doğrudan bana bakıyordu. Gözlerimiz buluştu ve 
bir anda beni fark ettiğini hissettim. Karanlık etrafı 
sararken kedi sakince konuştu: “Merhaba!” Sesi, acele 
etmeksizin karanlığın her yanına doğru hafifleyerek 
dağıldı. 


Rüyanın yarısında yine etrafı saran karanlığa 
rağmen onu seçebiliyordum. “Merhaba” dedim, 
yayılmayan, hatta ağzımdan çıkmaya korktuğu belli 
olan bir sesle. “Benim adım Kamos, bana isminizi 
bahşeder misiniz?” Güzel, parlak gözleri üzerimde, 
kuyruğu yavaşça bir o yana, bir bu yana kıvrılıyordu. 


“İsmim Ekim.” “Memnun oldum” diye cevapladı ve 
ekledi, “Güzel ve güçlü birisim... Ekim... Sonbaharın, 
Ekim'in tüm duygu yüklü renkleri, rüzgârda sürüklenen 
yapraklarının hışırtısı, hüznü ve gizemi kadar güçlü” 
Kedi adeta kendi kendine konuşurken, bir yandan da 
yavaşça kendi etrafında tur atıyordu. “Uzun zaman 
oldu, çok uzun. Fark edilmeyeli.” Tekrar göz göze 
geldik. “Gözlerinizde dünyanın tüm ışıkları var. 
Hayallerin içine karışan, hayatın gerçek renkleri ve 
bu karışımın mimarı da sizsiniz ve gözleriniz. Sayısız 
insan ömrü kadar süreyi rüyalarda geçirmiş bir varlık 
için paha biçilmez bir yetenek!” 


Kelimeleri bitti. Yoğun bakışları karşısında 
donakalmıştım. Aklıma, sözlerine karşılık 
verebileceğim bir cevap gelmiyordu. Yavaşça bana 
doğru yaklaşırken, etraftaki karanlık koyu, neredeyse 
dokunulabilir, nefes alırken kazayla yutulabilir bir 
kıvama geldi. Boşluğa doğru uzattığı, yokluktan güç 
alıp, usulca kendini ileri doğru ittiği patileri sessizdi. 
Karşımda bir kedi gülümsüyor, göz bebekleri titriyordu. 
Yoğunlaşan karanlığın içinde, tıkanan nefesimin 
baskısı ile kasıldığımı hissettim. 


Kamos - Eren Kasapoğlu 
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” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 


düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Murat K. Beşiroğlu 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisikonumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay O Kanyonaltı'nıa Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


KANYONALTI'NDA' BIR Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, ge- 


TE KıINSIZ leceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 
GÖKÇE MEHMET AY 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Kolektif Silsile; Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 

“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

? di “Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 

SHSİLE yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 

arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 

öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 

Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 

Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 

Sultanzade 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 


Bİ Lİ NM EZLİK sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
SEN FO N ISI midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu | Android Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
ie m —e çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
; 1980 SONRASI: fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasın- 
İT N NDA | da da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
| filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Sinem Ataklı Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
SİNEM ATAKLI tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Acara | 
PROJESİ 


Evranla sakin köşelerinden, Anadala topraklarına 
Bir Bilim-betga $ 


Burak Gem Coşkun 


ELİM 


— 


> Gizem çetik : 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Hasan Saraç 


KERİM  SIBEİ 


Pölimsiler Camharişei © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 (Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Morpheus 


Nilhan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Androidden Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


e - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 

K AN edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
ÖLDÜĞÜ YER işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

A Şeyda AYDIN 


2 ME 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Tanrıların 
Kehaneti 
ül 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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HALASKÂR 


ZOMAN 


PESRSUS 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 


www.yerlihilimkurgu.com  ©5 


96 


Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 


Schrödimger'im 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 

. ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

“Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ocak 2021 / sayı 51 


Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
GTRENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 

(Ozcan Tökdemir bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yal hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


ZN Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


EGSUNMUCEN Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
, A | i (cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Wi. 


G©epesllen 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Selim Erdoğan | Kurbağa Atlası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Oo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
: N şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu | Deöisenler - 2019 


4 Pp i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
wi y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

7 Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

a M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


EE; tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günçe Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NITRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


Ayşe Acar 


BAYAN NIMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOP'YA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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” Sezai Özden 


- Kendi kendine düşünebilen 
Insan yapmak mümkün olabilir mi? 


"Bunun cevabını vermek için çok erken. 
Yaptığımız örnekler bunun imkansız olduğunu gösteriyor! 
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Bklal Göklerdelir!” 


f OB Or 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com 


yerlibilimkurguyukseliyor&gmail.com 


YERUİ BİLİMCURGU 
YÜKSELİYOR” 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilimkurgu Müzik Kutusu 


Ayın Kitap İncelemesi BORAN FEAARAR 
Bilinmezlik Senfonisi Şiir 
EZGİ SU YILDIRIM Olay Ufkunda Şiir 
ISMAIL ŞAHIN BURAK CEM COŞKUN 
Kütüphanemden 
Teknolojik Tekillik Medi Seçtiklerim 
ARDA TİPİ ESRA UYSAL 
| Kısa Öykü 
Bilgisayar ve Video /c ökyüzünden Gelen Ateş 
Oyunlarında Bilimkurgu , Bölüm3 
BIOSYS BUNYAMIN TAN 
M. YAĞMUR POLAT Kamos 
Bölüm 2 
EREN KASAPOĞLU 

Gö 
ar AŞIK Alan Polisi 


11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi Bölüm 2 


Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak MUSTAFA BİLGÜCÜ 


EMRECAN DOGAN 


11. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi Boğanın Boynuzu 
YEŞİM ŞAHİN 

Komşular 

BERTUĞ KODAMANOĞLU Sosyal Salgın 

11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü MUSTAFA S. ELITOK 


OE Tür 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 


YERLİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 


Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKÂR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ 
Yayın Danışmanı SEYHAN YILDIZ YILDIRIM 
Weh Tasarım - Dijital Tasarım - Öykü İlüstrasyonları - Dergi Tasarım SEZAİ ÖZDEN - ZAZİ SANAT 


Yazarlar 
ESRA UYSAL 
ÖZLEM BUKET DURU 
KENAN BÖĞÜRCÜ 
MURAT K. BEŞİROĞLU 
BURAK FEDAKÂR 
İSMAİL ŞAHİN 
ARDA TİPİ 
MUHİTTİN YAĞMUR POLAT 
SEZAİ ÖZDEN 


Katkıda Bulunanlar 
ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU KÜTÜPHANESİ - SÜMEYRA BURAN - ETHEM DERMAN - KENAN BÖĞÜRCÜ - GRİ ESİN AKYILDIZ - GÜRKAN ÖZTÜRK 
EREN KASAPOĞLU - BORA AŞIK - EMRECAN DOĞAN - BERTUĞ KODAMANOĞLU - MUSTAFA S. ELİTOK - BÜNYAMİN TAN - MUSTAFA BİLGÜCÜ 
YEŞİM ŞAHİN - BURAK CEM COŞKUN - NURAY BULAT - SEYHAN YILDIZ YILDIRIM - EKİN ERTARAKÇI 
KİTAPLA MUHABBET FACEBOOK GRUBU - VOLDRUNNER - GÖK KIZ: KOZMİK GÖÇEBE - KAYIP DÜNYA 
Kapak İllüstrasyonu: SEZAİ ÖZDEN - War of the Worlds - 2005 


www. yerlihilimkurguyukseliyor.cam - wuww.yerlibilimkurgu.com 
yerlibilimkurguyukseliyor o ymail.com 
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Teknolojik Tekillik Nedir? 
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Kısa Öykü 
Gökyüzünden Gelen Ateş - Bölüm 3 
BUNYAMIN TAN 
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Kütüphanemden Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi 


2022 SüDbatmi 5 / Sayi 52 


Kısa Öykü 
Alan Polisi - Bölüm 2 
MUSTAFA BILGUCU 


YEKY Il Kısa Öykü Yarışması - İkincisi 
Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak 
EMRECAN DOĞAN 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 
B/05YS5 
M. YAGMUR POLAT 


YBKY Il Kısa Öykü Yarışması - Üçüncüsü 
Komşular 
BERTUĞ KODAMANOĞUU smmm. 


Kısa Öykü 
Kamos- Bölüm 2 
EREN KASAPOGLU 


Kısa Öykü 
Boğanın Boynuzu 
YEŞİM SAHIN 


Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 
2019 - 2020 - 2OZİ 
SEZA! OZDEN 


Mini Çizgi Öykü 
SEZAİ ÖZDEN 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 


ÖYKÜ SEÇKİSİ 2018 


47 YAZARIN 5I ÖYKÜSÜYLE HAYAT BULAN ESER 


Solma MİNE - Müfit ÖZDEŞ - Özlem KURDOĞLU - Kalın AYDINGÜN - Orkun UÇAR - Gurur ASİ - Kemal Mükremin BARUT - Zübeyir TOKGÖZ 
Murat K. BEŞİRDĞLU - Şükrü SOYDAŞ - Sercan LEYLEK - Yüksel YILMAZ - Kubilayhan YALÇIN - İlan DELİKTAŞ - Bertuğ KODAMANOĞLU 
Mustafa ÖZÇANAR - Metin UÇAR - ur İpek ÖNDER MERT - Gri Esin AKYILDIZ - Efe SARITUNALI - Burak KATİPOĞLU - Tuğrul SULTANZADE 
Hilay KAYAALP - Gökcan ŞAHİN - M. Yağmur POLAT - Arakan COŞKUN - Aykut COŞKUN - Barlahan CANATAN - Selahattin BAŞBOĞA 
Mehmet KARDAŞ - Korkut KABAPALAMUT - Utku KÖSE - Bahri Doğukan ŞAHİN - Mehmet Fatih BALKI - Taner GÜLER - Abdülkadir DOĞANAY 
Kenan ÇETİNKAYA - Burak ERDOĞDU - Emirhan KARAHASAN - Selçuk Gökkan KALKANOĞLU - Hakan KİLYUSUFOĞLU 
Hasan ÖNAL - Burak FEDAKAR - Arda TİPİ - Esra UYSAL - İsmail ŞAHİN - Sezai ÖZDEN 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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 BİLİMKUR 
ÖYKÜ Seçkisi! 
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Yerli Bilimkurgu Yı 
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Al YAZARDAN 
4l OYKU 


Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Hazır mısınız? 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor platformunun dördüncü kitabı geliyor! 
İlkini 2018 de hayata geçiren YBKY platformu, 2019 ve 2020 seçkilerinin ardından seriye kaldığı 
yerden devam ediyor! 

YBKY Öykü Seçkisi 2022 için parmakları ve zihinleri çalıştırma zamanı. İşte seçkiye katılmak 


için yapmanız gerekenler; 


1. Üst sınırı 2000 kelime olacak öykünüzü, 

2. Dilbilgisi kurallarına olabildiğince uyarak, 

3. Aşırıya kaçan argo ve küfür kullanmadan, 

4. Açık şekilde siyasi veya herhangi bir oluşumu hedef alan kurgulardan kaçınarak, 

5. Word belgesi olarak. 12 punto ve Times New Roman karakteriyle yazılarak, 

6. 1 Ocak 2022 tarihine kadar (son katılım tarihi), 

7. yerlibilimkurguyukseliyor(0gmail.com adresine ulaştırmak. 

8. Seçkiye katılacak öykü kurgularında konu sınırlaması aranmayacaktır. 

9. Öyküler YBKY platformunun oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, son katılım tarihinden en geç iki ay sonra sosyal medya hesaplarımızda 
açıklanacaktır. 

10. YBKY nin, seçkiye katılamayan öykü sahiplerine katılamama sebeplerini açıklama/rapor 
halinde geri dönüş gibi bir zorunluluğu yoktur/talep edilemez. 

11. Öyküler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


12. PDF dosyaları ve belirtilen şartlara uymayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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YERİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


deca 
yerlibilimkurguyukseliyor.com 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 19 


Ray Bratlhury 


Ray Douglas Bradbury (d. 22 Ağustos 1920 - Tllionis) (6. 5 Haziran 2012 


- Los Angeles) 


nlü yazar İsveç göçmeni bir anne ve telefon 
tl. çeken bir babanın oğlu olarak dünyaya 
geldi. Çocukluğunu Waukegan'da bulunan Camege 
kütüphanesinde geçirdi. 


Kütüphaneleri o kadar çok seviyordu ki gününün 
çoğunu orada geçiriyordu. Böylelikle ileride yazacağı 
kitapların temellerini de burada atmış oldu. 


Ailesi ile ülkeyi gezdiği iki yıl boyunca her mola yerinde 
Ray'ın yaptığı ilk şey oranın kütüphanesini bulmaktı. 
Ailesinin Los Angeles'a taşınmasından sonra burada 
bir liseye kayıt oldu ve okulunu başarı ile bitirdi. Okul 
yıllarında da çok çalışkan bir öğrenciydi. Başarılı bir 
öğrenci olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmadı 
ve gazete satmaya başladı. 


Ray Bradbury 12 yaşında kısa hikayeler yazmaya 
başlar. Bu hikâyelerinden biri dergide yayınlandığında 
yaşı 20'li civarlardadır. 


Lise bittikten sonra sokak köşelerinde kitap satan Ray 
Bradbury kütüphanelerde verilen küçük not kâğıtlarına 
yazmaya başlar. 


ifadesi ile 28 
kütüphaneden çıkar ve 30 yaşına geldiğinde kitabını 


Kendisinin yaşına (geldiğinde 


yazması ve bastırması için yeterli parası yoktur. 


Kaliforniya Üniversitesi'nde gezerken bir yerlerden 
daktilo sesini duyar. Kiralık daktilo odası olduğunu 
öğrenince sevinçten delirmiş halde yazmaya başlar. 
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Ray kitabını yazarken kısa öyküleri de zaman zaman 
dergilerde yayınlanıyordu. Fahrenheit 451 bittiğinde 
yayınlatacak dergi bulamaz. Genç bir editör kitabı satın 
alır. Bu şekilde Ray Bradbury Fahrenheit 451 kitabını 
yayınlatarak dünyanın en iyi distopik eserlerinden 
birini okuyucusuyla buluşturdu ve tüm dünyanın 
kendisini tanımasını sağladı. 


Ray Bradbury 400'den fazla kısa öykü yazmış, 50'den 
fazla ontoloji kitabında öyküleri yayınlanmıştır. Aynı 
zamanda 20 kadar tiyatro oyunu, çocuk hikayeleri, tv 
senaryoları ile çağımızın en üretken yazarlarından biri 
olmuştur. 


Hayranları tarafından bilim kurgu yazarı olarak anılsa 
da kendisi bu durumu kesin bir dille reddetmiş ve şu 
sözlerle açıklamıştır. Ben bilim kurgu yazmıyorum, 
yazdığım tek bilim kurgu Fahrenheit 451?dir. Çünkü 
gerçeğe dayanılarak yazılmıştır. Bilim kurgu gerçeğin 
Fahrenheit 451 
bilimkurgu alanında verdiğim başka eserim yoktur.” 


tasviridir, fantezi değil. dışında 


Ray Bradbury eşi ile de bir kütüphanede tanışmış ve 
bu evliliğinden 4 kız çocuğu olmuştur. Büyük yazar 
5 Haziran 2012 yılında 91 yaşında Los Angeles'te 
yaşama veda etmiştir. 


Kaynak 
https://kidega.com/yazar/ray-bradbury-155211 
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“ Film Müzikleri İncelemesi 


burak Fedakâr 
bilimkurgu Müzik Kutusu 


MAN İEME FROM STAR WARS: A NEN İOPE 


KOHN WİLLAMS in VENNA 


Bilümn Kurgu sinemasının görsel zenginliğine en 
fazla katkıda bulunan unsur daima müzik olmuştur. 
Görüntülere dinamızm katarken, filmin tamamlayıcısı 
olarak her daim ilgi görmüş ve soundtrack piyasasının 
en etkileyici çalışmaları arasında her zaman unutulmaz 
filmlerin unutulmaz ana temaları yer almıştır. 
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# 


" STAR TREK * 
ST TREK 


Star Wars, Star Trek, Alien, Predator, Sıuperman, 


Matrix ve daha yüzlerce filmin akıllarda kalıcı 
müziklerini hâlâ büyük bir keyifle dinlerken özellikle 
yeni yüzyılın gelişiyle birlikte katlanarak çoğalan 
yeni filmlerin, efsane mertebesine ulaşmış bestecilerin 
ardından adını duyurmaya çalışan yeni bestecilerle 


yoluna devam ettiğini görüyoruz. 


Bu yazı dizisinde, geçtiğimiz yıllarda ve henüz daha 


çiçeği burnunda vizyona girmiş bk film ve dizilerinin 


soundtrack albümleri üstüne kısa değerlendirmeler 


yapacağız. Biraz film ve dizilerden, biraz da bu 
yapımların bestecilerinden bahsedip ana temalarını 


değerlendireceğiz. 


BK Müzik Kutusuna hoş geldiniz! 


STAR WARS: THERISE OFSKYWALKER 


JOHN WILLIAMS 


Bu köşenin ilk filmi , efsane serinin son filmi olsun 
istedim. 1977 yılında sinema serüvenine başlayan Star 
Wars serisi, benim de sinemada gözümü perdeye ilk 
açtığım film olması sebebiyle hayatımda çok önemli bir 
yer tutuyor. Klasik müziği sevmeme sebep olan serinin 
bestecisi John Williams ise benim için tüm zamanların 
en iyi bestecisi olarak ilk sırada yer alıyor haliyle. Tabii 
ki bunlar kişisel tercih ve seçimler. Sinemaya gönül 
vermiş herkesin kendi favorisi ve vazgeçilmezleri 


vardır muhakkak. 


Revenge of The Sith, 2019 yılında pandemi felaketinin 
hemen öncesinde gösterime girdi. Serinin dokuzuncu 
ve son filmi olması sebebiyle ayrıca büyük önem 
taşıyan bir yapımdı. Skywalker ailesinin dokuz film 
süren mücadelesine son noktayı koyan film, gerek 
eleştirmenler ve gerekse de fanları ikiye böldü. Son 
filmde İmparator Palpatine'in dönüşü ciddi bir çoğunluk 
tarafından tepkiyle karşılandı. Film hasılat açısından 
da diğer filmlerin gerisinde kalmasına rağmen yine 
de keyifle izlenen bir Star Wars filmi olarak serideki 
yerini almış oldu. 


Sonuç olarak seri tamamlandı ve biz Star Wars severlere 
dokuz filmlik geniş bir sinema külliyatı miras kalmış 
oldu. 1977 yılında ilk film A New Hope ile bagetini 
sallamaya başlayan usta besteci John Williams, bütün 
filmlerde Londra Senfoni Orkestrasıyla çalışarak Star 
Wars kariyerini tamamladığı bu filmle seriye veda 
ett. Bizleri duygudan duyguya sürükleyen muhteşem 
temaları bir araya getiren dahi bestecinin bu son 
çalışması veda albümü olması hasebiyle ayrıca büyük 
önem taşıyor. Bu arada bestecinin film içinde ilk 
defa küçük bir rolde gözüktüğünü de dip not olarak 
belirtmekte fayda var. 


wwvw.yerlihilimkurgu.com 11 


THE RISE OF SKYWALKER 


DECEMBER 20 
19 parçadan oluşan albüm diğerlerinde olduğu 
gibi klasik ana temayla açılıyor. Londra Senfoni 
Orkestrasının etkileyici performansıyla gelen giriş 
sonrası geçmiş sekiz filmin içinde yer alan temaların 
ağırlıklı olarak kullanıldığı parçalar dinliyoruz. 76 
dakikalık bir müzik ziyafeti dersek bu albüm için 
abartmış olmayız. Bestecinin her yeni albümde sadece 
yeni filme özel bestelediği parçalar burada da mevcut. 


Albümün lokomotif parçası filmle aynı adı taşıyan 
The Rise Of Skywalker?ı dinlerken adeta geriye doğru 
bütün filmler gözlerinizin önünden geçiyormuş hissine 
kapılıyorsunuz. Tüyleri diken diken eden muhteşem bir 
beste bu. Başından sonuna kadar içinde barındırdığı 
hüzün ve bir o kadar umut dolu coşkuyla ilerleyen 
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beste, kemanların öncülüğünde ve ağır temposuyla 
birlikte yükselen bir ihtişam içinde sonlanıyor. 


The Speeder Chase albümün en hareketli parçalarından 
biri. Williams'ın kariyeri boyunca pek çok filmde 
kulağımızı şenlendiren Scherzo türünde bir parça bu. 


Besteci bu albümde orkestraya ek olarak bol bol koro 
da kullanıyor. Özellikle Palpatine'li bölümlerde, Return 
of The Jedi filminden aşina olduğumuz imparatorun 
koro destekli temasını albüm boyunca pek çok yerde 
dinliyoruz. 


Orkestranın parçalara hakimiyeti kusursuz, özellikle 
andante ağırlık parçalara allegro besteler eşlik ediyor 


MUD PAODUCTON iero'en 
MARK HAMILL HARRISON FORD CARRE kel Er 
PETER CUSHİNG 


GEORGE LUCAS GARY KURIZ JOHN WLLANS 
PANAMSON” PRİNTSDYDELUME* TECHNKT DE DU 


pa ni > 3 ü rev) 


ve tempo devamlı canlı tutuluyor. Filmin temposu da 
hiç durmadığı için ağırlıklı olarak hareketli besteler 


dinliyoruz. 


Filmin finaline doğru hızlanmasıyla birlikte albüm 


de iyice hareketleniyor. Son savaşa geldiğimiz andan 
itibaren devreye giren Battle of Resistance ile tempo 
doruğa çıkıyor. Palpatine'le olan karşılaşmalar ise daha 
ağır bir tempo içeren bestelerle devam ediyor. 


The Force is With You parçası filmin kilit sahnelerinden 
birinde geçiyor ve açılışını Rey'in temasıyla yaparak 
ilerliyor. Ağır başlangıç sonrası temposu giderek 
yükselen parça Palpatine temasıyla zirveye ulaşıyor ve 
orkestra koro birlikteliğini efsane Force theme takip 
ediyor. Bitiş yaklaşırken orkestranın coşkusu iyice 
yükseliyor ve bilindik bütün temalardan minik kesitler 


sunarak sonlanıyor. 


Farewell, açık söylemek gerekirse boğaza bir yumru 


oturmuş hissi içinde dinleniyor. Filmin final sahnesine 


yakışan bir tempoyla ilerleyen beste aynı zamanda 
Williams'ın da vedası niteliğinde oluyor adeta. Bunu 
bilerek parçayı dinleyince özellikle bütün hayatı Star 
Wars ile paralel gidenlerin 40 yıl geriye kadar giden 
hüzünlü bir yolculuk yapmaları kaçınılmaz oluyor. 


Reunion, finalde herkesin bir araya geldiği coşkulu bir 
kutlama parçası. Bilindik bütün önemli temaları içinde 
barındıran beste, geçmiş sekiz filmden neredeyse 


aklınıza gelen bütün temalarla muhteşem bir resmi 


geçit yapıyor. 


ORIĞINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK 


THE RISE OF SKYWALKER 


MUSIC BY 
JOHN WILLIAMS 


Finale parçası, Rey'in gerçek kimliğini bulduğu, 
filmin kapanış sahnesini içeren ve efsanevi Tatooine 
Gezegeninin çift güneşinin batış sahnesiyle başlıyor ve 
ana temanın girişiyle birlikte, The Rise of Skywalker 
parçasının önderliğinde ilerleyerek film içinde geçen 
bütün parçaları tekrar ederek albüme son noktayı 
koyuyor. Hele ki parçanın tam ortasında Imperial 
March giriş yapıyor ki inanılmaz bir coşku veriyor 


parçaya. 
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Dokuzuncu film, The Rise of Skywalker, John 
Williams'ın seri adına yaptığı son albüm olarak sinema 
ve müzik tarihindeki yerini gururla alabilir. Başından 
sonuna kadar tam anlamıyla bir klasik müzik ziyafetini 
garantileyen çok başarılı ve usta işi bir çalışma bu. 
Eski filmlerin temalarını diğer filmlere göre daha fazla 
kullanan besteci dinleyicilerine görkemli bir şekilde 
veda ediyor. 


OF SKYWALKER 


Asla unutulmayacaksın maestro, May The Force Be 
With You... 


STAR WARS — THE RISE OF SKYWALKER 
Albüm *#*#** 


Filmle Uyumluluk #*###* 
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LOSTIN SPACE - NETFLIX DİZİ 


LOSTIN SPACE 


— 


Lost in Space 1965 ile 1968 yılları arasında CBS 
televizyonunda yayınlanan Irwin Allen tarafından 
yaratılmış bir diziydi. Üç sezon ve toplam 83 bölümden 
oluşan bu unutulmaz dizi uzayda yaşam mücadelesi 
veren Robinson ailesinin maceralarını anlatır. 
Ülkemizde TRT'de de gösterilen dizinin müzikleri 
o zamanlar genç bir besteci olan John Williams 
tarafından yapılmıştır. Williams dizinin kredilerinde 


Johnny Williams ismiyle yer almıştır. 


1996 yılına geldiğimiz zaman Robinson ailesi dev 
bütçeli bir sinema filmi olarak çıkar karşımıza. William 
Hurt ve Garry Oldman”lı kadrosuyla beyaz perdede boy 
gösteren film, eleştirmenlerce fazla beğenilmese de 
yine de ilgi görür. Filmin müzikleri deneyimli besteci 
Bruce Broughton?a emanet edilmiştir. 


<—i,, 
THE COMPLETE “il 


FIRST SEASON 


> 
2018 yılına geldiğimizde ise Robinson'lar bir kere daha 
ve sinemanın modem teknolojisinden de yararlanarak 
dijital platform devi Netflix tarafından televizyona 
uyarlandı. 3 Sezon ve 28 bölümden oluşan dizi, bol 
efekt bombardımanı ve eski diziye göre 
sertlik dozunu biraz daha arttırarak 


serinin külliyatında yerini almış oldu. 


Geçtiğimiz yılın sonunda final 
yapan 
bir 


Centauri'ye yolculukları 


sezonunu dizi, Robinson 
ailesinin yeni 
için Alfa 


sırasında başlarından geçen maceraları 


yaşam kurmak 


anlatıyor. Geniş bir oyuncu kadrosuna 
sahip dizinin önümüzdeki yıllarda yeni 


sezonları gelir mi bekleyip göreceğiz. 


Dizinin müzikleri, tecrübeli besteci 


Christopher Lennertz imzalı. 1972 doğumlu Amerikalı 
besteci ağırlıklı olarak tv dizileri ve bilgisayar oyunları 
için müzik besteliyor. 


Albümlerin en önemli özelliği, tamamen orkestra 
ağırlıklı olmaları. Özellikle 80'li ve 90'lı yılların 
akılda kalıcı ana temalarını 
aratmayan Oo kalitede (o ve 
dinlenebilirliği çok yüksek 
Ana 


orkestranın nefesli 


albümler Oo bunlar. 
tema 
enstrümanlarıyla (o başlıyor 
ve yaylıların ilave olmasıyla 
coşkulu ve akılda kalıcı bir 
şekilde ilerliyor. Duygusal 
temalı parçalar bir hayli 
fazla ve dizinin hareketli 
sahnelerinde de orkestranın 
bol bol ayağa kalktığı 


dinamik parçalar da az değil. 


Final sezonunun albümü, Ajay Friese'nin seslendirdiği 
ve üç albümün de tek sözlü şarkısı olan Three Little 
Brids parçasıyla başlıyor. Hemen sonrasında gelen 
Cargo Bay One, ağır bir başlangıcın ardından müthiş 
bir tempoyla ilerliyor ve dinleyiciyi hemen kavrıyor. 


Alien Planet, albümün 


bestelerinden biri, yaylıların yoğun 


etkileyici 


duygu yüklü girişiyle ilerleyen parça 
ortalara doğru zirveye ulaştıktan sonra 
orkestranın tempoyu düşürmesiyle 


sonlanıyor. 


Jupiter Rising/Updraft, neredeyse bir 
saniye durmadan ilerleyen tempolu 
bir beste. Sonlara doğru ana tema 
desteğini de alan parça albümün en 


iyilerinden biri. 
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Meteor Shower, açıkçası daha adını gördüğüm an 
“acaba bir Astreoid Filed/Star Wars ile karşılaşma 
olasılığım var mı?” sorusunu sordurdu bana ve evet 
Lennertz bu konuda şaşırtmıyor ve efsane besteci John 
Williams'a bestenin belirli bölümlerinde selamını 


gönderiyor. 


Orkestranın yaylıların yoğun eşliğinde ilerlediği ve 
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A NETELIX ORIĞINAL 


LOŞ | 
LN 


SR AC E 


MUSIC BY CHRİSRaPHER LENNERTZ 


SER!IES 


iii 


nefeslilerin kendini fazlasıyla hissettirdiği Welcome 
to Alpha Centauri parçası aralarda koro desteğiyle çok 
başarılı bir beste olarak albümde öne çıkanlar arasına 


giriyor. 


Final and Coda, hareketli geçen bölümlerin sonunda 
albüme son noktayı görkemli bir şekilde koyuyor. 
Orkestranın zirveye çıktığı parça ana temanın son 


notaları eşliğinde sonlanıyor. 


Üç sezon ve toplam üç albümlük baştan sona keyifle 
dinlenen müziklere imza atmış Christopher Lennertz. 
Eski 
daha modern ve daha hareketli bir dizi 


dizinin havasından daha farklı, 


olmasına rağmen, müzikler konusunda 
tarzını değişmemesi serinin en güzel 
özelliklerinden biri. Robinson'ları yeni 


maceralarla takibe devam edeceğiz. 
LOST IN SPACE — NETFLIX SERİSİ 
Albümler *#** 


Diziyle Uyumluluk **#** 


BK MÜZİK KUTUSU NOSTALJİ 


METROPOLİS — 1927 


Yönetmen: Fritz Lang 


Müzik: Gottfried Huppertz 


Tüm zamanların efsane filmlerinden, BK türünün yüz 


akı, dahi yönetmen Fritz Lang imzalı, sessiz sinemanın 


son yılına denk gelen unutulmaz Metropolis. 


Besteci Huppertz, filmin müziklerini büyük bir 


orkestra için bestelemiştir. Richard Wagner ve 
Richard Strauus'tan 


devasa sahnelerinde yer alan endüstriyel işçi şehrinin 


ilham alan besteci, filmin 
müziklerini bestelerken klasik orkestra stilini modernist 
dokunuşlarla şekillendirmiştir. Orijinal müziğin içinde 
Claude Joseph Royget De Lisle'nin “La Marseillaise” 
ve geleneksel “Dies Irae” şarkılarından alıntılar vardır. 


Huppertz'in müziği, film çekimleri sırasında önemli bir 
rol oynamıştır. Besteci oyuncuların performanslarını 
teşvik etmek amaçlı Lang'ın setinde piyanosuyla 
onlara eşlik etmiştir. Müzikler filme sadece bir 
kez eşlik etmiştir. Orijinal prömiyerde parçanın 
bölümleri kaydedilmiş ve Vox Plak Şirketi tarafından 


yayınlanmıştır. 
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, FRITZ LANG 
, GOTTERIED HUPPERTZ 


2001 yılında ise restore edilen müzikler yıllar sonra 
kaydedildi ve 2003'ten başlayarak DVD sürümleriyle 
birlikte piyasa sürüldü. 


2007'de Huppertz'in müziği, filmin restore edilmiş 
versiyonuna, Vacaville, Kaliforniya'daki Brenden 
Tiyatrolarında eşlik eden VCS Radyo Senfonisi 


tarafından da canlı olarak çalındı. 
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Son olarak 2010 yılında yapılan 
restorasyon sonucunda müzikler Frank 
Strobel tarafından yönetilen Berlin 
Radyo Senfoni Orkestrası tarafından 
yeniden kaydedildi. Bu sürüm 2010'dan 
itibaren yayınlanan DVD ve Blu-ray 


sürümlerinde yer aldı. 


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Şili 
Burak Gem Goşkun 


Mayıs 18, 2020 


Olay Ufkunda Şiir 


Kerr tipindeki bir kara deliğin olay ufkunda 
Kainatın sınırlarında dolaşan bir derviş... 


Bizlere kalansa... 
Donmuş zamana gömülü o evrensel yasa ; 
Donmuş Zaman... 


Zifiri karanlığa uzanır iken umutsuzluğunun menzili 
İşte karşında, ifadesiz, ışıkiyân Nesimi 

Cem eylesen yüz on dört olur misali 

Bir düş, içinde de bir kelâm, 

Zamansız bir de sefiri bekliyor seni 

Bilgeler sultanı, her hâlinden belli 


Hissetmeseler de zamanın ağırlığını 

Aslında bilirmiş seyyidler ve dervişler 

Doğunun anlayışı zamandan da ağır gelir imiş bazısına 
Mişli geçmiş zamanlarla anlam kazanan, 

Zamansız bir sefiri. 


Ne kadar inkar etsen de, karşında ve hareketsizce bekler 
Bir fikir ve bir meyve 

Aynı şeydir belki de 

Bir giz sunuluyor sana 

Cem eylesen yüz on dört olur misali 

Bir düş, içinde de bir kelâm. 


2o ( wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2022 / sayı 52 


Menzile az kalmış iken parıldar uzaklardan o evrensel yasa 
Zaman donar kalır, yaklaşır iken sidret-ül müntehâ 
Zamanın efendisi ve bilgeler sultanının bir düşü vardır 
Bilmek yeter mi sanırsın ? 

Te'vil gerektiren 

Bir kelâm, içinde de bir düş vardır. 


Olay Ufkunda Şiir - Burak Cem Coşkun 
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Kısa Öykü 


Mustafa $. Elitok 


Sosyal Salgın 


Umarım çok geç kalmamışımdır. Bugün coğrafya 
dersinde sınıfa sunum yapmam gerekiyordu. Aslında 
daha erken kalkmayı planlıyordum; hatta bunun için 
telefonuma birkaç dakika aralıkla beş tane alarm 
kurduğuma eminim. Ama sonra kafama dank ediyor. 
Telefonun şarjı bitmiş olmalı. Yatmadan önce adaptöre 
takmaya üşenmiştim, kafamı yastığa koyduğum 
gibi uyuyakalmış olmalıyım. Saatin kaç olduğunu 
öğrenmem gerek. Önce şu telefonu şarja taksam iyi 
olacak, kahvaltımı bitirene kadar pili ne kadar dolarsa, 
o kadar kâr. İyi ama şarj aletim nerede? Kız kardeşim 
Cansu almış olmalı. Bazen beni çileden çıkarmayı çok 
iyi biliyor. Kendininkini okulda kaybettiğinden beri 
benim adaptörümü aşırıyor sürekli. Hızla Cansu'nun 
odasına doğru gidiyorum. Gittiğimde odanın kapısını 
kapalı buluyorum. 


“Cansu! Şarj aletimi geri ver, telefonumu şarj 
etmem lazım hemen.” diye bağırıyorum. 


Ses gelmiyor. Vaktim zaten az, hemen bir şeyler 
atıştırıp yola koyulmalıyım. O yüzden, Cansu'nun 
mahremiyetini göz ardı edip kapıyı hızla açıyorum. 
Cansu yatağına yüzüstü uzanmış, harıl harıl telefonunu 
kurcalıyor. Ve tam tahmin ettiğim gibi şarj aletimi 
almış. 


“Benim eşyalarımı izinsiz alma cesaretini 


nereden buluyorsun?” diyorum sinirli sinirli. Bana 


22  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şubat 2022 / sayı 52 


cevap vermiyor. Hatta odaya girdiğimin bile farkında 
değilmiş gibi davranıyor. “Seninle konuşuyorum, hey!” 


En sonunda cevap veriyor, ama gözünü biran bile 
telefonundan ayırmadan. “Abi, Anonim Kişi'in son 
paylaşımını gördün mü? Mutlaka görmelisin.” Bunları 
o kadar heyecanlı ve aynı zamanda düz bir tonda 
söylüyor ki, bir süre garipseyerek bakakalıyorum. Bu 
esnada bir yandan telefonunun ekranını harıl harıl 
aşağı kaydırıyor. 


“Bana ne Anonim Kişi'den. Sen beni 


sallamıyorsun galiba?” 


Cansu yine hiçbir tepki göstermeden telefonuna 
odaklanmış halde öylece yatıyor. Artık pek tahammülüm 
kalmıyor. Doğruca şarj aletine ilerliyorum ve elimi 
prize uzatıyorum. Fişi çıkardığım anda koluma öyle bir 
darbe iniyor ki, acıdan gözlerim doluyor. Bir diğer el 
ise vahşi bir hayvanın pençesi gibi tırnaklarını etlerime 
geçiriyor ve fişi elimden hışımla alıyor. 


Cansu'nun yüz ifadesi katıksız bir öfkeyle 
buruşmuş görünüyor. Daha önce de çok kavga ettik, 
ama basit bir şarj aleti için bu kadar sert vurması normal 
değil. O sinirle fişi geri prize takarken, kolumdaki 
acının da etkisiyle sertçe omzuna yumruk atıyorum. 


“Sen ne yaptığını sanıyorsun!” diye patlıyorum. 
“Aptal, kolumu çok acıttın.” 


Koluna birkaç kez daha vuruyorum. Ama sanki 
hiç umurunda değilmiş gibi, az önceki öfkesi azalıyor 
ve telefonuna odaklanmaya devam ediyor. Ben 
koluna vurdukça vücudu sarsılsa da, sanki ona hiç 


dokunmuyormuşum gibi tepkisiz kalıyor. 


“Ahmak!” diyorum en sonunda. Neyse ki acelem 
var, yoksa gününü gösterirdim. Öfkeyle odadan çıkarken 
arkamdan kapıyı çarpıyorum. Elime baktığımda, beş 
parmağının da tırnak izlerini görüyorum. O kadar derin 
batırmış ki, kanıyor. Sanki o an cinnet geçirdi. Kafayı 
yemiş olmalı. Gerçekten çok sinirliyim. Kolumun 
ağrısı da hala devam ediyor. 


Evin mutfağına doğru yöneliyorum. Muhtemelen 
annem, evin geri kalanı için kahvaltı hazırlamaya 
başlamıştır. Sofraya oturamam, ama sanırım ekmek 
arası bir şeyler atıştırabilirim. Mutfağa geldiğimde 
annemi tezgahın başında dikilirken buluyorum. Elinde 
cep telefonu var. 


“Anne, hemen bana bir şeyler hazırlayabilir 
misin? Okula geç kalıyorum.” 


sanki O 
kaçırmaması gereken bir haber okuyormuş gibi, sürekli 


Annemin bakışları, an gözden 


ekranı kaydıran parmağını takip ediyor. 


“Anne?” diye 
Annem yüzüme bile bakmadan aynı şekilde telefonu 


sesleniyorum  tedirginlikle. 
kurcalarken, “Anonim Kişi'nin en son paylaştığı 
gönderiyi görmelisin Cenk. Hayran kaldım.” diyor 
aynı kardeşim gibi heyecanlı ama düz bir tonda. Öylece 
kalıyorum. Bunların nesi var böyle? Neden Anonim 
Kişi bu kadar kıymete bindi bir anda? Neler oluyor? 


“Nedir bu Anonim Kişi muhabbeti sabahtan 
beri? Cansu da yukarıda kafayı yemiş gibiydi. Anonim 
Kişinin yeni paylaşımını gördün mü vesaire... Nedir 
bu kadar önemli olan?” diyorum ve elimi annemin 
telefonuna uzatıyorum ekranına bakabilmek için. 


Tam o sırada annem, sanki kucağında biricik 


Sosyal Salgın - Mustafa S. Elitok 


bebeği varmış da onu her türlü kötülüklerden korumak 
istermiş gibi telefonunu öyle hızlı bir şekilde çekiyor 
ve benden sakınıyor ki, şaşkınlıktan donakalıyorum. 
Annemin yüzü saf bir sinirle gerilmiş gibi bana 
bakıyor. Bakan sanki annem değil de, korku filminde 
cinnet geçiren başka bir kadın. Bir süre bana öfkeyle 
baktıktan sonra, tekrar eski haline dönüyor ve 
telefonuna odaklanıyor. 


“Anne? İyi misin?” diyorum endişeyle. Annem 
bana tepki vermek bir yana, bir mimikle bile karşılık 
vermiyor. Sanki odada ben yokmuşum gibi davranıyor, 
sadece telefonuyla ilgileniyor. 


Çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Tam 
o esnada, ev telefonu çalmaya başlıyor. Artık tüm 
ailenin kendi cep telefonu olduğundan, ev telefonu 
kullanmanın hep gereksizlik olduğunu söylerim. 
Ama annem, işi gereği, evden çalışıp şehir dışı ile 
ve kurumlarla çok fazla telefon görüşmesi yapmak 
zorunda kaldığı için kullanıyor. O yüzden de telefon 
annemin gününün büyük bölümünü geçirdiği çalışma 
odasındaki masanın üzerinde duruyor. Aslında bir nevi 
ofis görevi görüyor bu oda. 


Bu kabusun içinde beni uyandıran bir alarm 
görevi görüyor telefon çınlaması. Hızlıca çalışma 
odasına gidip telefonu açıyorum. Endişeyle “Alo?” 
derken kalbim göğsümden fırlamak üzere. 


“Cenk!” diyor bir kadın sesi minnetle. “Şükürler 
olsun. Uyanıksın. Hiç umudum yoktu, ama denemek 
zorundaydım. Belki bir ihtimal sana ulaşabilirim diye.” 


“Gülçin?” Telefondaki kız arkadaşım. Normalde 
cep telefonundan mesajlaşarak haberleşiriz. Ev 
telefonundan birbirimizle ilk kez konuşuyoruz. “Kafayı 
yemek üzereyim. Bizim evde acayip şeyler oluyor. 


Ben...” 


“Biliyorum Cenk. Sana bu yüzden ulaşmaya 
çalıştım. Aynı şey bizim evde de oluyor. İnsanlar 


çıldırmış gibi telefonlarna gömülmüş durumda. 
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Evdeki kimseyle konuşamıyorum.” 


Gözlerim endişeyle iyice açılıyor. Bu bir şaka 
mı? Bizim evle sınırlı olsa neyse, ama Gülçinler? 


“Dinle.” diyor Gülçin. “Cenk, bu dediklerimi 
ciddiye almalısın. Asla, ama asla, cep telefonunu 
açma. Cep telefonun kapalıydı. Bu yüzden uyanık 
olabileceğini düşündüm ve ankesörlü telefondan ev 
telefonunuzu aradım. Asla cep telefonunu açmamalısın. 
Bu şey, her neyse, insanları hipnotize ediyor.” 


“Sen nasıl etkilenmedin?” diye soruyorum 
merakla. 


“Telefonum bozulmuştu, hatırlamıyor musun? 
Okulda Zehra ile kavga ettiğimizde, telefonumu 
elimden alıp duvara fiırlatmıştı. Ona bunu ödetecektim, 
ama sanırım hayatımı kurtarmış.” 


İki ayrı tesadüf sonucu diğer insanların aksine 
özgürüz, öyle mi? “Bu sadece bizim evlerimizde 
mi?” diyorum hala olayı hazmetmeye çalışarak. 
“Televizyonda veya internette...” 


“Cenk, belki de gözlerinle görmelisin. Evden 
birkaç parça kıyafet, işe yarar birkaç eşya ve erzak al ve 
oradan hemen ayrıl. Bu sırada hiçbir elektronik aletle 
temas etme. Televizyon, bilgisayar ya da başka bir 
şey. Buradan gitmeliyiz bir an önce. Benimle bir saat 
sonra Söğütlü Parkı'nın orada buluş. Şimdi kapatmak 
zorundayım. Çabuk ol.” 


Telefonu aniden kapatıyor. Birkaç saniye tüm 
bu konuştuklarımızı hazmetmeye çalışıyorum. Sadece 
okula sunum yapmaya gidiyordum... 


Gülçin'in dediği malzemeleri sırt çantama tıkıp 
evden kendimi atmam neredeyse yarım saatimi alıyor. 
Evde oradan oraya koşuştururken de, evden çıkarken 
de, kimsenin umurunda olmuyor. Hala telefonlarına 
bakmaya devam ediyorlar. 


Evim Söğütlü Parkı'na çok uzak bir konumda 
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değil. Güzel birakşam serinliğinde, elinde dondurmayla 
keyifle yürünerek gidilebileceğini söyleyebilirim. Ama 
şimdi yaptığım yürüyüş eğlenceden oldukça uzak. 
Kendi mahallemi artık tanıyamıyorum. Dışarıda çok 
az insan gözüme çarpıyor. Ama o insanların da hayatı 
sadece telefonlarından ibaret gibi görünüyor. 


Biraz ileride bir kavşak bulunuyor. Genellikle 
sabahın erken saatlerinden itibaren işe ve okula giden 
araçlar nedeniyle yoğun trafik olan bir yer. Ama bu 
sabah, kimsenin derdi trafik değil görünüşe göre. 
Metrelerce araç kuyruğu olmasına rağmen ne bir korna 
sesi var, ne de gergin sürücüler. Herkes ya aracından 
çıkmış yolun kenarına oturmuş, ya da sürücü koltuğuna 
yaslanmış telefonuyla ilgileniyor. Yanından geçtiğim 
trafik polisinin bile trafik umurunda değil, sadece 
telefonunda her neye bakıyorsa hayatının en önemli 
şeyine bakıyor gibi görünüyor. 


Az ileride birer ambulans ve itfaiye aracı 
görüyorum. Çakar lambaları açık, görünüşe göre 
acil bir duruma müdahale etmek için gidiyorlar. Ya 
da en azından gidiyorlarmış; çünkü düzensiz bir 
şekilde yolun kenarında duruyorlar. Ambulansın 
içindeki paramedikler karşılıklı oturmuş telefonlarını 
kurcalıyorlar. İtfaiye aracının sürücüsü de öyle. İçim 
ürpertiyle titrerken, adımlarımı hızlandırıyorum. Artık 


parka varmak üzereyim. 


Parka yaklaştığımda birinin bana seslendiğini 
duyuyorum. Bu, Gülçin; az ileride ağaçların arasından 
bana el sallıyor. Yanına gidiyorum. Gördüğüm 
kadarıyla, Gülçin tek başına gelmemiş. Mahallemizden 
tanıdığım birkaç komşumuz; Serkan Bey, Ayla Hanım 
ve kızı, Yusuf Amca ve okuldan arkadaşlarımız; 
Sinem, Mert ve alt sınıftan Göktuğ, yanlarında çok 
sayıda torbalanmış erzak ve çantayla parkın açık 
alanında bekliyorlar. Arkalarında ise okula gidenlerin 
kullandıkları servis araçlarından biri park etmiş 


duruyor. 


“Sonunda gelebildin.” diyor Gülçin rahatlamış 


bir şekilde. “Hemen hareket etmemiz gerekiyor.” 


“Neler oluyor?” diyorum sabırsızca. “Biri bana 
neler olduğunu hemen anlatmalı.” 


“Salgın.” diyor Serkan Bey, olduğundan daha 
da yaşlı görünüyor. “Ben bir yazılım mühendisiyim. 
Bugün çalıştığım ofisteki herkesin telefonuna Anonim 
Kişi denen hesap adına bir bildirim geldi. Telefonundan 
bildirimi açan herkes o haliyle telefonuna takılı 
kaldı. Bu bir sosyal medya paylaşımıydı. Belki bir 
radyofrekans, belki bir hipnoz bilmiyorum. Ama 
telefonuyla görsel ve işitsel bağlantı kuran herkes şu an 
zihinsel özgürlüklerini kaybetmiş durumda.” 


“Buyazılım bir virüs gibi” diyelafa giriyor Gülçin. 
“Etki altına giren kişiler başkalarına da paylaşımı 
görmeleri gerektiğini söylüyor. Ailen de mutlaka sana 
söylemiş olmalı. O kişi de maruz kaldığında bu zihin 
kontrolü de bulaşmış oluyor. Bizlerse bir sebeple 
telefonumuza maruz kalmadık ve işte buradayız.” 


Serkan Bey sabırsızca “Bu eğer bir frekans 
meselesi ise, buradan hemen gitmeliyiz.” diye ekliyor. 
“Bu etkinin farklı şekilleri varsa, burada durup bunu 
öğrenmeye çalışmanın faydası yok. Kapsama alanın 
dışına çıkmalıyız. Şehir dışında, yüksek kısımlara... 
Sonra neler yapabileceğimize bakacağız.” 


Rüyada gibiyim, ama herkes gibi eşyaları araca 
yüklüyorum. Son çanta da yerini aldığında araca 
biniyoruz. Serkan Bey direksiyonun başına geçiyor ve 
gürültülü bir şekilde parkın çıkışına doğru yol alıyoruz. 
Yollarda hareket eden tek araç biz olacağız. 


Cebimden kapalı olan telefonumu çıkarıyorum. 
Ondan kurtulmam gerekiyor. Bizim dışımızda herkes 
kendini okaybetmişken, kimseyle haberleşemeyiz. 
Hiçbir yerden yardım isteyemeyiz. Kimseyle irtibat 
kuramayız. Koltuğumun camını açıp telefonu dışarı 
fırlatıyorum. Artık telefonuma ihtiyacım yok. 


Sosyal Salgın - Mustafa S. Elitok 
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Ayın Kitan İncelemesi 
İsmail Şahin || İĞ 


bilinmezlik Senfonisi 


Ezgi Su Yıldırım 


EZGİ SU YILDIRIM 


Baskı Yılı/Yeri; Haziran 2021 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 621 
Yayınevi; Otantik Kitap 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 


İp ; ld /4 yi 0): 451 
9 . ka 
Bu sayımızın konuğu olan Ki | N M F / | K 
kitap, 


» a 
ZzgiSu Yuldırının S LE N FO N S 
Bilinmezlir 8 Ni 4 
AR AL 
SEeYyonisi i | 
— yu 
isimli kitabı. i a X ER Dila 


26 (o wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2022 / sayı 52 


K itap adından da anlayacağınız gibi bir uzay 
operası. (o İnsanlar oODünya'yı (omahvetmiştir. 


Yok olmanın eşiğindeyken Atherion ırkı tarafından 
kurtarılmıştır ve galaksideki başka gezegenlerde 
yaşamaları sağlanmıştır. Dünya ise artık efsanelerde 


yerini almıştır. 


Kitabın daha ilk sayfalarından itibaren aksiyon 
başlıyor. Dünya yörüngesinde kurulan Stella uzay 
üssünde bulunan ve insanlardan oluşan Aesir askerleri 
ile Galaktik Birlik askerleri arasında yaşanan ufak çaplı 
bir yemekhane kavgasıyla kahramanlarımızı tanımaya 
başlıyoruz. Daha sonra Stella uzay üssüne yapılan bir 
saldırı sonrasında uzay üssü yok oluyor. Çok az kişi 
kurtuluyor. 


Atherion 
Atherionlular tarafından yetiştirilen dünyalı bir genç kız 


Tüm bunlar olurken gezegeninde 
olan Arialleena Darvethi sahip olduğu özel bir yetenek 
sayesinde zaman zaman anlam veremediği kâbuslar 
görmektedir. Günleri huzur içinde geçen Arialleena 
için sahip olduğu özel yetenek sebebiyle başına 
gelmedik kalmayacaktır. Sahip olduğu özel yetenekten 
haberdar olan ve galaksideki en acımasız ırklardan 
biri olan Oxeaklıların Arialleena'ı ele geçirmek için 
yaptıkları bir saldırıda, Arialleena adı Kean olan bir 
yabancı tarafından kurtarılır ve gezegenden kaçırılır. 
Bu kaçış sırasında bir başka ırkla, İltralar ile diğer 
karakterlerle karşılaşıyoruz. Kean'ın aslında kim 
olduğunu, Stella uydusunun niçin yok edildiğini, 
temponun hiç düşmediği bir kaçış, çatışmalar derken 
Oxcaklıların nasıl acımasız bir ırk olduğunu ve daha 


birçok şeyi öğreniyoruz. 
Kitabın “Giriş” başlıklı sayfasını okuyalım. 


Uzay boşluğunda yüzüyordu. Süzülüyor, gök taşlarına 
yol veriyordu. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Gitti, daha derinlere gitti. 

Burası parlak, sarı bir güneşin sistemiydi. 

Mavi bir gezegen gördü, ama biliyordu ki bu mavi 
gezegen sakinleri tarafından çok uzun yıllar önce terk 
edilmişti. Hem de yaşanacak alan bırakmayarak, onu 
yüzüstü bırakarak. 

Yoluna devam etti. Şimdi yanından biçimsiz parçalar 
geçiyordu. Gri, metalik parçalar. Bir uzay gemisinden 
kopup boşluğu yaran parçalar... 

Ardından parçaların arasından süzülen cesetleri gördü. 
Yanından geçen cesetleri dehşetle izledi. Bir, iki... 
Gittikçe daha da çoğaldılar. Her yerdeydiler. 

Kaynağı gördü. Etrafa yayılan metalik parçalar bir 
uzay gemisine değil, uzay üssüne aitti. Harabe hâline 
getirilmiş dev bir uzay üssü... Bir toplu mezar. 
Zihnine sesler ilişiyordu; ezgi dolu, garip hisler 
uyandıran. İçine hüzün işlenmiş bir ezgi... 

Zihnindeki ses gittikçe çoğaldı, hep bir ağızdan tüm 
benliğini kapladı. 

Ölüler şarkı söylüyor. 

Ölüler ağıt yakıyordu. 


İhanetin, hırsın, güç savaşlarının ve daha başka 
şeylerin yer aldığı kitabın konusunu kısaca bu şekilde 
özetleyebilirim. Okurken keyif aldığım kitaplardan biri 
olan “Bilinmezlik Senfonisi” tekrar tekrar okunmayı 
hak eden bir kitap. Kitabın sayfa sayısı gözünüzü 
korkutmasın. Daha “Giriş” sayfasından itibaren sizi 


kendisine çekiyor. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Çeviri 


Arda Tipi 


Teknolojik Tekillik Nedir? 
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Görsel: Time Dergisi 


Teknolojik tekillik, güçlü yeni teknolojilerin sentezlerinin, içinde yaşadığımız gerçekliği 


öngörülemez bir biçimde değiştirebileceği, yakın gelecekte ulaşabilecek, olası teorik 


durumdur. Tekillik, özellikle son derece gelişmiş bilgisayar programları ve teknolojisini 


kapsar; yapay zeka insan zekasını aşacak ve insanlık ve bilgisayarlar arasındaki sınırı 


silecektir. Çoğu zaman, nanoteknoloji, tekilliği gerçekleştirecek anahtar teknolojilerden 


biri olarak buna dahil edilir. 
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1993'te Whole Farth Review dergisi, bilgisayar 
bilimcisi ve bilim kurgu yazarı Vemor Vinge'in 
“Teknolojik Tekillik” başlıklı bir makalesini yayınladı. 
Vinge, gelecekteki bilgi ağlarının ve insan-makine 
arayüzlerinin alışılmışın dışında niteliklere sahip 
yepyeni koşullara yol açacağını düşünüyordu: “Yeni 
Gerçeklik Kuralları”. Ama burada ilginç bir nokta vardı. 


Kişi Obunun zamanen 

ödü yakın olduğunu bilse 

e ln bile, ne şekilde olacağını 
insanlığın 

pr net olarak bilemezdi. 
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beyin gücünü | DASIİ gerçekleşeceğini 

2 hayal edemeyeceğiz. 

— <2 “Geleceğin üzerinde 

10 > 

saydam Olmayan bir 


duvar vardı” ve “yeni 
çağ, iyi ve kötünün klasik 


LODİ DOO 100 na çerçevesine o sığmayacak 
pisi kadar farklı.” İnanılmaz 
ya da kıyametvari 
olabilir, ancak ayrıntıları 

te bilemeyiz. 
O zamandan bu yana, 
tekillik fikri, Vinge'nin 
bilgi sistemleri 
parametreleriyle (| sınırlı 
kalmadan apokaliptik 
0,00001 değişiklikleri veteknolojik 
5 kurtuluşun sayısız 
öngörüsünü içerecek 


şekilde genişletildi. Fikrin 
mucit ve vizyoner Ray Kurzweil tarafından savunulan 
bir versiyonu biyoloji, kriyonik ve tıp (nanotıp dahil) 
üzerinde durur: Gelecekte hastalıkları ve hastalığa 
bağlı ölümleri ortadan kaldırmak için tıbbi araçlara 
sahip olacağız. Bir diğeri de, düşüncelerimizin ve 
duygularımızın dijital kayıtlarını gelişmiş bilgisayar 


sistemlerine yükleyerek bedenlerimiz çürüdükten çok 
sonra bile devam edecek olan “ruhsal bir sonsuzluğu? 
deneyimleyebileceğimiz “siber ölümsüzlük” vaadini 
tanımlayan sosyolog William Sims Bainbridge'in 
edilmektedir. 
Vinge'in bilgi sistemleri tarafından yönlendirilen 


yazılarında temsil Bu varyasyon, 
özgün tekillik vizyonuna geri dönüyor. Sunucular 
hiçbir zaman çökmez, güç sistemleri asla bozulmaz 
ve sonraki nesillerden insanların kendi düşünce ve 
duygularımızın dijital kayıtlarını incelemek için de 
bolca zamanları olursa, siber ölümsüzlük mükemmel 


bir şekilde çalışacaktır. 


Tekilliğindahaazradikalbirifadesi “İnsan Performansını 
Geliştirmek için Yakınsama Teknolojileri'nde de 
bulunabilir. Bu 2003 koleksiyonu, sözde NBIC 
(Nanoteknoloji, Enformasyon o ve 
Bilişsel Bilimler) yakınsamasının yakın gelecekteki 


Biyoteknoloji, 


sentezinin kaçınılmazlığını üstü kapalı olarak kabul 
etmektedir. Bu cilt ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından 
desteklendiği ve iki yetkilisi Mihail Roco ve Bainbridge 
tarafından düzenlendiğinden, bazıları onu tekillik 
beklentilerinin yarı resmi hükümet onayı olarak gördü. 


Eşi görülmemiş yeni teknolojiler ortaya çıkmaya 
devam edecek ve belki de birbirleriyle sentezlenecekler, 
ancak yarattıkları değişikliklerin kıyametvari olması 
Tekillik fikri, 
yaşamlarımıza yeni manevi ve maddi gerçeklikler 


da kaçınılmaz değil. teknolojinin 


sunmasını isteyen insanlar için güçlü bir ilham kaynağı. 
Bu vizyon, tekilliği bekleyen herkesin onu kendi 
tercihlerine göre özelleştirebileceği kadar esnektir. 


Kaynak: 
Chris Toumey 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
ei eçkisi seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


OykKü 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 3 
bünyamin Tan 


bökyüzünlen Gelen Ateş 


Mir Daro, 1ssız ve kumdan bir masal 
ülkesinin ortasında yer alan hayalet bir şehre 
benziyordu. Gri ve kahverengi tuğlalardan örülü 
yapıları, küçük avlulara açılan müstakil evleri, 
ara sokakların bağlandıkları büyük sokaklar, bu 
sokakların oluşturduğu büyük caddeler ile taştan ve 
devasa bir ızgaraya benziyordu. Bu büyük sokakların 
bağlandığı geniş caddelerin şehrin dört bir yanına 
uzanan döşeme taşları, itinayla düzlenmiş olup ileri 
seviye mühendisliğin ve şehir planlamacılığının 
nişaneleriydi. Usta bir marangozun elinden çıkmış 
ve sıralanmış kerestelere benziyorlardı. Şehrin su 
sarıcı da bu planın ve mühendisliğin becerisiyle 
inşa edilmişti. Evlerin düz damları, arazi üzerinde 
tuğladan bir tarla gibi uzanıp gidiyordu. 


Bölgede yeşil adına bir şeyler varsa, o da suyunu 
İndus Nehri'nden alan bodur ağaçlar ve çalılardan 
ibaretti. Bu bodur ağaçlar, şehri bekleyen birer muhafız 
öylece dikilmiş, uzaklara bakiyor gibiydi. Çalılar, 
ardında bekledikleri bir siper gibi görünüyordu uzaktan. 
Nehir, insan eliyle yapılmış bir hendek hükmündeydi. 
Sanki bir zamanlar şehri korumak için kazılmış, 
sonra şehir terk edilince vasfını kaybetmişti. Çünkü 
bir yaşam mirası bırakmamıştı bu topraklara. Canlı 
adına denilebilecek bir şeyler varsa onlar da kenara 
köşeye serpiştirilmiş ağaçlar ve çalılar ile şehirdeki 
tek dini yapı olan Budist tapınağı Stupa'nın tepesinden 
sağa Sola ani hareketler yapan böcekler gibi görünen 
insanlardı. 
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Şehrin ortasında 
kocaman açılmış ve etrafındaki tüm yaşamı yutmuş bir 
ağız gibi görünüyordu. Tuğla hatlı geniş bir dikdörtgen 
şeklindeydi. İki yanından içine doğru inen basamaklar, 


bulunan büyük hamam, 


yuvalarına inen iki yılan gibiydi. Turistlerin içine 
girmesini engellemek için etrafına çakılan tahta 
kazıklara tutturulan dikenli teller, üzerine konan toz 
tabakası yüzünden yaşlı bir adamın kırçıl sakallarına 
benziyordu. Ekibinde yer alan çalışma arkadaşlarını 
ve kazı işçilerini toplayan araştırmacılar, kendilerine 
verilen dosyadaki krokide gösterilen kazı alanlarına 
doğru, ekipmanlarını da yüklenerek yol almaya 
başlamışlardı. Ali, dünden beri yaşadığı garip olayları 
ve gece gördüğü kâbusu düşünerek bir bilinmezliğe 
akıp giden evrene benzettiği İndus Nehri'ni seyre 
dalmıştı. 


Nehri izlemek, onu biraz olsun ferahlatıyordu. 
Aslen İzmirli olduğu için denize âşıktı. Suyun 
olmadığı yerde, kendini oltaya gelip biricik sevgilisi 
olan denizden ayrılmanın acısıyla çırpınan sevdalı bir 
balığa benzetirdi. İçine dolan huzur, yeniden duymaya 
başladığı o metalik cızırtı sesiyle yerini korkuya 
bıraktı. Nehrin görüntüsünde yine piksellenmeler 
oldu. Az evvel gördüğü manzara, yerini başka bir 
görüntüye bıraktı. Nehrin çıkıntı yapan köşesinde 
bir iskele belirdi. Küçük botlar ve ahşaptan yapılmış, 
ilkel yelkenleri bulunan nehir gemileri iskeleye doğru 
yanaşmaya başladı. Bu su taşıtlarından atılan halatlar, 
iskeledeki mapalara bağlanıyordu. Gördüğü her bir 


detay, gözlerine gelen bir ışıkla oluşan görüntü gibi 
değildi. Sanki bir uyaran olmaksızın bir güç, beynine 
bu görüntüleri naklediyordu. Dengesiz bir zihnin göz 
korteksinde yarattığı şekiller gibiydiler. 


Botlardan ve gemilerden indirilen mallar, 
iskelenin az ilerisindeki bir yere istifleniyordu. 
Retinalarında bu manzara geometrik bir deformasyona 
uğrayarak zihnine işliyordu. Biraz sonra korkunç 
bir vınlama sesi duyuldu. Şiddetini giderek arttıran 
alevin çatırtıları işitilmeye başladı. İskelenin üzerine 
düşen büyük bir ateş topu bir anda her şeyi yakmaya 
başladı. İnsanların acı içindeki çığlıkları kulaklarını 
tırmalıyordu. Duyduğu feryatlar, onu sarsmaya ve bir 
şeyler yapmak için ileri atılmasına sebep oldu. Tam 
o sırada onu kolundan kavrayan bir el geriye doğru 
sendelemesine neden oldu. Bu sayede kendine geldi. 
Görüntü de o anda kayboldu. 


Yaşadıklarının şokuyla olan biteni kavramaya 
çalışan Ali, hemen önünde duran tahkimat duvarının 
yüksekliğini ve az evvel kendini tutan el olmasa 
düşeceği yeri fark etti. İlk şoku atlatıp dönüp arkasındaki 
kişiye baktığında profesörü gördü. Endişeli gözlerle 
ona bakıyordu: 


“Ali, iyi misin?” 


“İyiyim hocam, ben... ben... 
ai 


şey... sanmıştım 


Profesör, genç meslektaşı için endişelenmeye 
başladı: 


“Ne sandın Ali? Tutmasam düşüyordun. 
Kendinde değilsin dünden beri. Var bi” sıkıntı. Bana 
hemen anlatmanı istiyorum.” 


“Hocam gerçekten bir şeyim yok, iyiyim ben.” 


“Ali, sen iyi değilsin. Bak, bu bölgede çalışma 
şartları zor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki kısmen 
güvenlik sorunumuz da var. Radikal grupların bu tarihi 
bölgeye hedefe koyduğuna dair istihbaratlar mevcut. 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 


O yüzden mümkün mertebe her ihtimale karşı işi sıkı 
tutmalıyım. Bu şartlar altında anlam veremediğim 
bir şekilde tuhaf davranışlar sergileyen ve psikolojisi 
bozuk bir çalışanla uğraşmam çok zor. Eğer gerçekten 
bir sorun varsa bunu bana söylemelisin.” 


Ali, profesörün kendisini çalışmadan çıkarmak 
ihtimalinden bahsetmesiyle paniğe kapıldı: 


“Hocam inanın bir şeyim yok.” 


Profesörün 
okunuyordu: 


şüpheci (o yaklaşımı (yüzünden 


“Peki, sabahki olanlarla şimdiki olan şey neyin 
nesi?” 


Ali, hocasının aklından geçen şüpheli düşünceleri 
dağıtmak için bahaneler sırlamaya başladı: 


“Sanırım yol yorgunluğu, sıcaklık ve aşırı kurak 
bir bölgede olmamızdan ötürü vücudumun gösterdiği 
reaksiyonlar olmalı 
görüyorum.” 


hocam. Bazen tuhaf şeyler 


Profesör, meraklandı: 
“Ne gibi tuhaf? Halüsinasyon gibi şeyler mi?” 


Ali, bir süre hocasının vereceği tepkiyi 


kestiremediğinden sessiz kaldı. Sonra söze girdi: 


“Pek değil, sanki eskiden kalma ve buraya ait 
bazı imajlar canlanıyor gözümde. Biliyorum kulağa 
saçma ve delice geliyor hocam ama...” 


Profesör, hiddetlendi: 


“Bana bak, sen uyuşturucu filan mı 
kullanıyorsun?” 

Ali, oOher cümlesinde hocasının aklını 
karıştırdığından Oo bocalamaya O başladı. Onun 
sinirlendiğinde oOgözünün yaşına obakmayacağını 
biliyordu: 
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“Hayır hayır hocam, lütfen. Ben öyle biri değilim. 
Beni en iyi tanıyan insanlardan biri de sizsiniz.” 


Profesör, duyduklarıyla bir nebze olsun rahatladı: 


“Seni tanımasam bundan bir an şüphe duyardım. 
Belki de gerçekten kullandığına hükmederdim. Sanırım 
sıcak seni epeyi çarpmış. Bak Ali, güneş ışıkları bu 
bölgede kuvvetli ve ışık ışınlarının bükülmesiyle 
çorak arazilerde gerçekleşen görüntü kırılmaları insan 
zihnine oyun oynayabilir. Beni anlıyor musun?” 


Ali, bu açıklamaya can simidi gibi sarıldı: 
“Evet, hocam.” 
Profesör, nihayet ikna olmuştu: 


“Güzel, o sebeple gördüklerin bir serap veya bir 
halüsinasyon, artık her neyse, aldırmamanı ve işine 
odaklanmanı istiyorum, anladın değil mi?” 


Ali, başıyla hocasını onaylayarak: 
“Elbette, anlıyorum hocam.” 


Orta boylu, hafifçe tombul, kır saçlı ve sakallı 
yaşlı adamın yüzünde birtebessüm belirdi. Karşısındaki 
delikanlıyı önemsediği yüzündeki bu şefkat nişanesi 
olan tebessümden belli oluyordu. Göz bebeklerinde 
birer ışık atımı gibi dolaşan zekâ pırıltıları görülüyordu. 
Nöronlar arasındaki bilgi aktarımına benzer bir şeydi. 
Babacan bir tavırla, öğrencisinin omzuna dokunarak: 


“Hem üstelik Seren az ilerde seni bekliyor. Bir 
centilmene bir hanımefendiyi bekletmek hiç yakışmaz. 
Bir daha görmeyeyim bunu.” 


Ali'nin üzerindeki tüm gerginlik sona ermiş ve 
gülümsemeye başlamıştı. Hücrelerine kadar nüfuz 
eden kurşuni bir ağırlık o an buhar olup uçmuştu. 
Hocasının omzundan arkaya doğru baktığında zarif 
endamı, dalgalı kumral saçları ve parıl parıl parlayan 
yeşil gözleriyle Seren birkaç metre ötede belirmişti. Bu 
hayalet şehrin ve kumdan masal ülkesinin ortasında, 
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Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 


ek yaşam belirtisi bu kızdı Ali için. Bir İndus prensesi 
olarak hayal etti onu. İncilerle süslü upuzun bir 
elbisenin içinde zümrüdi gözlerle ona bakıyordu. Az 
evvelki korku ve panik duygusunun yerini, nabzını 
hızlandıran ve bir süredir kendine itiraf etmekte güçlük 
çektiği gizemli ve tutkulu bir duygu almıştı. İndus 
Nehri, damarları olmuş, tüm vücuduna kan taşıyordu. 
Kendini abıhayatını bulmuş İskender gibi hissediyordu. 
Mohenjo Daro'nun en mahir zanaatkârlarının elinden 
çıkan, uzak diyarlardan gelen renkli ve değerli taşlardan 
yapılma bir taç, Zümrüdüanka kuşu olmuş, Seren'in 
başına konmuştu. 


Devam Edecek... 


m. 


ÖZLEM BÖKET DERU> 


Oyunlarında Bilim gu 


IR 


5 Ut La. 
EMİRHAN KARAHASAN: 


2. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüğtre” .—. 


e V 
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3. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
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Suikastçılar, 

4 Korsanlar ve 
> Ejderhaları 
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© Bölüm! 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Ba 4 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - £— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


3l 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A4 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 


YERLİ BİLİM<URGU 


YÜKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Çizgi Roman 

GÖK KIZ m 

Kozmik Göçebe Wolfgang von Kempelen'in 

Bölüm 23 - Son Bölüm | SALE EE 

KENAN BÖĞÜRCÜ > Satranç Oyuncusu 
z ARDA TIPI 

Ayın Kitap Incelemesi 


IŞIĞIN KARANLIK YÜZÜ Ne 
BÜLENT ERİŞ m > 
ISMAİL ŞAHIN Gi > 


Bilgisayar ve Video : i Şehrin Zihninde 
Oyunlarında Bilimkurgu * | Sıkışmış Hayatlar! 
BIOSYS i 7 DARK CITY 
M. YAĞMUR POLAT di BURAK FEDAK'AR 

e ? / Sokak Röportajları 
Yeni Bir Başlangıç y 5.45 Mahpus 
MUSTAFA ÖZÇINAR BORA BİLGİÇ 


1. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Başk angıç Kütüphanemden Seçtikler 


BURAK ERDOĞDU ESRA UYSAL 

2. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi > P 

D ENE YİN SN 5 SEY Kendi Kaleminden A Kısa Oykü 
arwının oenlonısı : : vi : K al lam 

ABDÜLKADİR DOĞANAY KANYONALTI NDA BIR TEKINSIZ ardan Adan 

3. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi GOKÇE MEHMET AY “ YEŞİM ŞAHİN 

OD vip 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması BİRİNCİSİ - Okyanusların Derinlikleri 


bora Aşık 


GÖZ 


Bilye büyüklüğünde bir şey gökyüzünden denize 
doğru hızla düşüyordu. Ardında bıraktığı tuhaf izden 
anlaşıldığı üzere meteor parçasıydı. Sıcak, çok sıcaktı. Suyla temas ettiğinde üç kilometre çapında buhar 
oluştu. Suyun yüzeyinde devasa bir krater açıldı ve 
hemen ardından su, bu boşluğu birkaç saniye içinde 
doldurdu. Su bulduğu her yeri doluverirdi. Sanki 
yerkürenin yaralarını iyileştirmek için çabalıyordu. 

Bu minik bilyenin, suyla temasından sonra 
soğuyup yüzeye çıkması beklenirdi. Fakat kütlesi 
öylesine yoğundu ki suyun kaldırma kuvvetini neredeyse hiçe sayarak ilerlemesine devam ediyordu. Denizin kilometrelerce altına girmişti bile. Suyun yüzeyi 
berrak ve hareketsizdi. Bilye, hem çapından hem de 
yoğunluğundan dolayı o ana kadar hiçbir nesnenin 
ulaşamadığı yerlere çoktan inmişti bile. Uzayın lambaları yıldızlardır. Su altında ise herhangi bir ışık kaynağı olmadığı için her yer karanlıktır. Sonsuz karanlık... 
Bilye, kendi ışığıyla yolculuk ediyordu. Geçtiği yerier aydınlanıyor, daha önce gün yüzüne çıkmamış bir 
sürü canlı savaş hâlindeymiş gibi kaçışıyordu. Burada 
yaşayan hiçbir şeyin gözü yoktu. Buradaki canılılar 
veri toplama işlemlerini ses telleri, kulakları ve derileriyle yapıyorlardı. Göz ve görmek, bu âlemde hiçbri 
şey ifade etmiyordu. 

Düşmekte olan bilye, hatırı sayılır düzeyde 
yavaşlamaya başladı. Yavaşladı, yavaşladı ve sonunda 
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ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


* 


Göz 
BORA AŞIK 


durdu. Saçtığı ışığın yanında artık titreşim de yayıyordu; suyun uzay ile benzer özelliklerini biliyormuş gibi 
bu titreşimleri okyanusun dört bir yanına, X,Y ve Z 
eksenlerinin tamamına ulaşacak şiddette üretiyordu. 
Bilimin, fiziğin kanunlarının farkındaydı. Işık yavaşça 
sönmeye başladı. Bilyenin üzerinde çeşitli motifler 
beliriyordu. Birkaç sembolün ortasında kocaman bir 
iris vardı. Bu bilye, bir gözdü! Mekanik değil, organik değil... Hangi maddeden yapıldığı belli olmayan bir 
göz. 


-Son durum nedir? 

-Yeterli derinliğe ulaştık efendim. 

-Peki sonuçlar nasıl? Bu sefer elimiz boş dönmeyeceğiz. 

Adamın ses tonundaki umut, karamsarlıkla perdeleniyordu. Daha önce onlarca kez yapılan bu keşif, 
umduğu gibi sonuçlanmamıştı. 

-Bir önceki gezegenle aynı efendim. Gözle 
görülen pek bir yenilik yok. 

Adam, önünde duran çizelgeyi eline aldı ve 
düşünceli bir şekilde incelemeye başladı “Oysa bu 
seferkinden emindim...” A-T 42 isimli bir gezegenin 
üzerini çizdi. 

-Peki Göz'ü geri çağırabiliyor muyuz? 

-Maalesef efendim, erişemeyeceğimiz derinliğe 
ulaştı, komut sinyallerini alamıyor. 


“Dosyama bir uyarı daha eklenecek...” diye içinden geçirdi geminin kaptanı. 

-Tamam, haritada bu gezegeni işaretleyelim. 
Göz'ü bıraktığımıza dair bilgileri olsun. Konseye 
dönüyoruz. Motorları durdur, sıçrama için hazırlanalım. 


Göz, A-T 42 isimli gezegende kaderine terk 
edilmişti. Yüzde 77”sinin sularla kaplı olduğu bir gezegende. Okyanusun derinliklerinde... 

Keşif ekibi Merkez Galaksi”ye geri dönüp hangara iniş yaptığı sırada Göz'ü bıraktıkları gezegende iki 
milyon yıl geride kalmıştı. Göz?'ün A-T 42 gezegenine 
yabancı olan bileşimi suya karışmış, tüm canlılar etkilenerek yeni türler ortaya çıkmıştı. Bu canlı türleri 
her geçen bin yılda suyun yüzeyine biraz daha yaklaşıyorlardı. Yüzeye yaklaştıkça da küre biçimindeki 
yeni organları daha işlevsel hale geliyor, yıldızlardan 
yayılan ışığa doğru hamle yapıyordu. Bedenlerinde 
ufak çıkıntılar oluşmuştu. Bu çıkıntılar, ışığa hassasiyet gösteriyor, yıldızlara, gezegenin dışına ulaşmak 
için can atıyordu. Aradan beş yüz bin yıl geçtiğinde 
çıkıntılar iyice belirginleşmişti. Üzerlerinde lekeler 
oluşan bu küreler birer projeksiyon tüneli gibi beyne 
bağlanmışlardı. A-T 42'nin sisteminde dört yıldız olduğu için tek bir göz bu ışığı soğurup yumuşatmaya 
yetmemişti. İki, üç, hatta dört gözlü yaratıklar ortaya 
çıkmıştı. Bir canlının ne kadar çok gözü varsa suyun 
yüzey kısımlarında daha rahat yaşayabiliyordu. 

Karaya çıkmayı başaran ilk canlının tam yüz otuz 
iki adet gözü vardı. Yarı sürüngen olan bu canlı, ileride kurulacak olan medeniyetin atasıydı. Ardından bu 
atayı pek çok canlı türü izledi. Birkaç milyon yıl sonra 
karada binlerce çeşit canlı kendi ekosistemlerini kurmuşlardı. Kimi, yıldızlara yaklaşma arzusuyla kanatlanmış, kimi ise yoğun enerjiden kaçmak için toprağın 
altına saklanmıştı. 

Göz, her ne kadar canlıların birer organı hâlini 
almışsa da asıl amacı olan veri toplama görevini hiçbir 
zaman unutmamıştı. Canlılar gözlerini açık tuttukları 
her an, Merkez Galaksi'ye gönderilmek üzere veri de- 


Göz - Bora Aşık 


poluyordu. Bu verinin boyutu arttıkça beyinleri gelişti. 
Hafıza oluştu. Canlı türlerinin arasından birkaç tanesi 
kendini bu işe öylesine kaptırmıştı ki gezegen üzerindeki ilk bilincin ortaya çıkmasına neden oldular. Bilinç 
denen şeyin ortaya çıkışını, keşif için üretilmiş olan 
Göz'ün içindeki bir kod sağlamıştı. Göz, kendi kendine öğrenip geliştirmeye programlı bir “şey?'di. Artık, 
A-T 42 gezegeninde, amacı önüne çıkan her konuda 
bilgi toplayıp gizemleri çözmek olan, kendiliğindan 
oluşmuş bir bilinç yaşıyordu. 

Bilinç, bir virüs gibi yayıldı. Milyonlarca canlı 
artık tek bir amaç uğruna yaşıyordu: Bilgi toplamak. 
Fakat bu bilgi ile ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sadece topluyor, topluyor ve topluyorlardı. Fark etmeseler de genetikleri Göz'ün kodlarıyla birleşmişti. İçgüdü, 
arayış, bilgi... Hepsi birer rastlantıdan ibaretti. 

Bu sonsuz arayış yolunda Bilim'i buldular. Önce 
kendi gezegenlerinin altını üstüne getirdiler, ardından 
sisteme, galaksiye sıçradılar. Yetmedi, uzayın karanlık denizlerine açıldılar. Bilgiyi, daha fazla bilgi edinmek için işlediler. Amaç hiç değişmedi; bir zamanlar 
Göz'ün yaptığı gibi... 
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PARÇALANMIŞ 
& YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN 


—— “e 
T.BASKI 
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alalım Yansımalar - 2. Baskı - veni versiyon 


Tuhafve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir katilin izini sürerken hem 
tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden 
yolda akıl almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları vealternatifevrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile yer alıp adını dünyaya 
duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin final romanı olarak anılan parçalanmış 
yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm okur- 
Jarın huzurunda. 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 364 
Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


I 
ekime 


ag 


#VMMLELEMİCN 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa 
Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet 
planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl 


almaz hırslarının sadece başlangıcıdır. 


Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini 
anladığında yapılanlar karşısında sessiz kalmaz ve mücadele 
etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir 
kişiden gelecektir. 


Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine 
uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz yaşam Sırrını 


keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


Basım Yılı: 2020 
Sayfa Sayısı: 520 
Yayınevi: Bilgi Yayınevi 


Ambrosia 
Umut Tayan 


UMUT TAYAM 


A&M BROSLA 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Mustafa Bilgücü 


Alan Polisi 


İyice uzaklaştım. Bazen öğrenilmiş ve kendi 
kendini şifreleyen bu dilin deformasyona uğrattığı 
düşüncelerimin son hallerinin neye benzediğini 
görmek için değişmiş ve dönüştürülmüş bu kayıtları 
geçtiği mekanlara uğrardım. Yine oraya gidiyorum. 
Tırmanıyorum. Düşüncelerimi koparması için uzaklık 
ve yalnızlık, yabanıllık karışımı bir tat alıyorum. Bilim 
adamlarının buluşlar dünyasındaki yerini tartışmak 
istemiyorum, çünkü sonuçta onlar görevlerini yerine 
getiriyorlar. Sonuçlar, kullanım alanları ve diğer 
konular hakkında akıl yormaya ne gerek var? Artık 
sesli düşünebilirim. Çünkü insandan çok uzağım. 
Beni kamyonetine alan Ozan isimli çocuğu gördüğüm 
dönemeçteyim. Bir kenara çişimi yapıp terimi 
gömleğimin kenarıyla siliyorum. Tuzlu ter gözlerimi 
açamamamı sağlıyor, susuyorum, durmak istemiyorum 
yine de. İçimden bir ses konuşmalarımın duyulduğu 
yönünde telkinler veriyor. Diyorum ki: 


“Ey Cumhur, kim icat etti o şeyi. İcat eden 
adam ne diyordu? “Kalabalık içinde aklıma her zaman 
kontrol altında tutamadığım bir şeyler geliyordu. 
Bazen benimle alakası olmayan şeyler. Mesela bir 
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Prag seyahati, kilisede günah çıkartan bir çocuğun 
görüntüleri, moleküler biyoloji ve genetik okuduğu 
için kızların ilgisine mahzar olamayacağını düşünen 
bir delikanlının kızıl saçlarını nasıl boyatacağı derdine 
çare aramaktan derslerinden geri kaldığı ve falan filan 
konular hakkındaki başka şeyler. Bunlar hakkında 
niçin aklımda şimşekler çakıyordu? Duymak yeterdi, 
ama duymuyordum, sadece kablosuz veri paylaşımı 
yapan mobil cihazlar gibi hissediyordum kendimi. İş 
buradan başladı işte. En sonunda alan polisi çalışmaya 
başladı. Şeffaf bir görüntü alımı gerçekleşiyordu. 
İnsanların kaygıları şekillendiriyordu çevreyi ve sosyal 
katmanları. Korkusu olmayan insan suça karışıyor, 
ileri gidiyor, çizgiyi aşıyor, saklanıyor ve kanuna karşı 
geliyordu. Alan polisi onların düşüncelerini evcil bir 
hayvan sahibinin sadık dostu köpeğini uysallaştırması 
gibi şekillendiriyordu. Kimse teşhircilik yapamıyordu, 
hırsızlık eylemini aklından bile geçirmiyordu, küfürlü 
sözlerin üzerini çizmek herkes için ekmek su gibi 
kaçınılmaz ihtiyaçlar listesinin ilk beş maddesi içinde 
yer almaya başlamıştı. Alan polisi düzeni sağladı.” 
Böyle söylüyordu.” 


Zihnime 
sadece şifreleyici dil sayesinde olayları, anıları ve 


girmelerine (oengel (oolmuyordum, 
geçmiş girdileri, hafıza kaydını uyarlanabilir oluşları 
nedeniyle şekilden şekle sokabiliyordum. Onlar 
gerçeğe her zaman uzak kalıyorlardı. İnsanlar gibi 
gözükmüyordum. Tipik bir uzaylıydım. Yabancı 
ve göçmendim. Vergi veriyor, ara eleman olarak 
çalışıyor, beyaz kuşak vatandaşlığımı en asgari yaşam 
düzeyinde tutmak için çalışmam emredildiğinden onlar 
gibi olmaya özenmiyordum. Durum bundan ibaret. 
Öğrendiğim şifreleyici dil sayesinde beynimin içinde 
olanları farklı şekillerde görüyorlardı. 


Peki neyi saklıyordum ben? Neyi görürlerse 
yakayı ele verdiğimi düşünecektim? Zihnimdeki hangi 
gizli ve şekli değiştirilmiş olay enselendiğimin resmi 
olacaktı? İçeride olanları bir ben biliyordum, kapıları 
bir ben tutuyordum, geçip geride kalmalarına da bir 
ben izin veriyordum. Artık onlardan yeteri kadar 
uzaktaydım. Çok uzakta. Bir transit minibüsün koma 
çalarak dar toprak yollarda gezindiğini görüyordum. 
Üstünde tren yolu olan üç metre yüksekliğindeki 
bir köprünün altından geçtim. Çeşmesi açık kalmış 
bir borudan akan sudan içtim. Cehennem sıcakları 
başlamıştı. Eleştirilmeye ya da dışlanmaya hazır 
olmadığımdan, düşüncelerimi bir kefeden alıp diğer bir 
rafa yerleştireceklerinden emin olduğum için onlara ser 
veriyor sır vermiyordum. Başımın üzerinde eşek arısı 
gibi vızıldayan o demir çubukların olmadığı bunun 
gibi yerlerde, tahtadan bir futbol direği, suyu akan bir 
çeşme, bir köprü aklıma kazınıyordu. Medeniyetten 
uzak mahallelere taşıtla erzak taşıyan böyle ailelerle 
karşılaştığım da iyi oluyordu hani. Ne içeride ne 
de dışarıdaydım. Arabadan satılmak üzere bilerek 
sarkıtılarak uzatılan sucuk salam cinsinden hazır et 
ürünleri ve çömelerek kapıdan başını çıkartan satıcının 
büyük kızı ürpertmiyordu beni. Yola devam ettim. Yol 
kenarında penis büyütücü bir iksir kutusuna rastladım, 


Alan Polisi - Mustafa Bilgücü 
inşaatla ilgili olabileceğini düşündüğüm bir diğer 
atılmış ürünü elime alıp inceledim. Aynalara takılan 
süngerden küp şeklindeki başka bir eşya gel beni al 
diyordu. Burnumdan boğazıma kaçan zehirli gazlardan 
kurtulabilmek için hızlı adımlarla yoldan çıktım. 
Dar gömleğim belimi dik tutmamı engellediğinden 
sırtımın altındaki çukurluk ağrı başlangıcına uygun 
bir baskıyla kendini belli ediyordu. Oturmak istedim. 
Ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarıp enerjimi kuru 
otlara verdim. Renkli çekirgeler ve karınca orduları 
arasında otları çiğneyen parmaklarım uyuşmuş gibiydi. 
Burada alan polisi yoktu işte. Artık sesli konuşabilirdim. 


dökmezsem?” 


diye bağırdım. Belimi dik tutmak çukurdaki baskı 


“Ne olmuş yani size içimi 
birikimini azaltmıyordu. Sırt üzeri uzanıp bekledim. 
Birilerinin karşıma çıkıp kendisine ne dediğimi 
sormasını ister gibi, başımı kavga edercesine dört bir 
yana çeviriyordum. Sanki ağzını açacak olana, üzerime 
yan bakarak bir anlığına yürüyecek kişiye saldıracak 
gibiydim. “Güleyim bari,” dedim. “Ne görüyor 
sanki ellerindeki aletler. Ben söyleyeyim. İki kafadar 
geziniyor. Sonra ileride üç kişilik bir grubun sarhoş bir 
adamı itekleyerek yere devirdiğini görüyor. Olaya ben 
müdahale ediyorum. Parkemi omzuma atmışım. Araya 
giriyorum, adamları ayırıyorum. Sarhoş adamın koluna 
yapışıp bileklerinden geri çekiyorum. Sonra yoluma 
gidiyorum. Ne var yani bunlarda? Herkes böyle şeyler 


yaşayamaz mı?” 


Geçmişimi saklıyordum, alan polisinin gözünden 
kaçırmaya çalışıyordum bunları. Farklı bir zamanda 
yaşayan insanların karşılayıp normalleştiremedikleri 
bir çağda olmalarına benzer durumlar yaşıyordum. Okul 
yıllarından kalma hatıralarımı anarken hava boşluğuna 
parmaklarımla harfler karalayışımı, öğretmenlerimin 
kalkmak 


düşünüşlerini aklıma getiriyordum. O zaman çaktı işte 


benim tahtaya için işaret yaptığımı 


bu fikir. İnsanların yaşadıkları ve içinde bulundukları, 
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ait oldukları zamana hapsolmamak için yönetip idare 
edebileceğim her şeyimi bu yönde değiştirecektim. 
Bu dünyada yabancı ve göçmen statüsünde olsam da, 
uzay şileplerinde kaçak olarak sınır aşıp hayat hakkı 
tanınması için ödenmesi gereken bedel vergilerini 
tıkır tıkır ödesem de, içimdeki o geride kalıp durmayı 
isteyen saatin sesine kulak vererek onların zamanından 
sarkıp başka zaman dilimlerinde yaşayacaktım. Bu 
benim kendimi koruma mekanizmalarımdan biriydi. 
Beynimin içinde olan biten bunlardan ibaretti. Beni 
bunun için suçlayıp yargılayabilirler, gözümün yaşına 
bakmadan hapse atabilirlerdi. Bir durakta otobüs 
beklerken, yanımdaki yaşlı kadının beş dakika sonra 
taşıtın önünde belireceğini bilmesi, benim zihnimde 
kaymaya ve durmaya uğrayan zaman silsilelerinin 
yanında bir önemi yoktu. Onunla taşıta ilk adımı kimin 
atacağı üzerine tartışabilirdim, belki ona içerideki 
tek boş koltuğu da verebilirdim, önce davranarak. 
Ama bu sorun değildi. İnsanların içindeki saat bana 
uymuyordu. Kendimi beyaz ırkın içindeki son köle 
gibi hissediyordum. Bana uyan ne vardı? Bana uyan 
neydi? İşte hamburgerimi sipariş etmiş ve bekleyişe 
geçmiştim. Benimle aynı anda mönüsünü uzatıp garson 
kızın mini eteği altından sırıtan haylaz üniversite 
öğrencisi de oyalanacak bir şeyler bulmuştu. Zaman 
geriye doğru akıyordu. Saat geriye doğru ilerliyordu. 
Dört buçuk dakika kalmıştı. Sonra üç dakika, iki dakika 
ve nihayetinde altmış saniye. Onun zihninin içindeki 
saniyeler yamaçta ayağını taşa takarak devrilen, 
tepetaklak yuvarlanarak aşağı düşen adam gibiyken 
benim zaman kayışlarım devrelerini yakmış duman 
çıkaran bir elektronik alet gibi koku yayıyordu. Bu 
olacak iş değildi. Kimse bunu yapamazdı. İnsan denen 
yaratık zamanı adil ve eşitlikçi bir şekilde paylaşmalı 
ve yükü birlikte omuzlamalıydı. Benim beynimdeki 
zaman kayması olayıyla o öğrencinin mini etekli 
kısacık düşünceleri karşılaştırıldığında, beş dakikalık 


bir ön sevişmeyle bütün bir gece süren sonsuzluğun 
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kıyaslanmasını akla getiriyordu. Ben orada değildim. 
Saati geriye doğru kurmuş başka zamanlarda gezinirken 
onlar tercih ettikleri üzere şimdiki zamanın kısa 
atımlı minik ve en küçük değerli birimleri üzerinden 
hayatlarını tanımlıyorlardı. 

Yasa dışı bu eylemleri görmemeleri için 
öğrendiğim dille sansürlediğim yaşanmışlıklarımı alan 
polisinden gizlemek için uzak durmak gerekiyorduysa 
Ön 


tırnaklarımdan biri kopmuştu, adımlarımın bu çukurlu 


toplumdan, oOkaçmayı da becerebilirdim. 


tümsekli toprağa uyması için hızımı azaltmıştım. 


“Bunun neresi suç?” dedim. “Yani benim zaman 
atımlarımla onların saatleri bir noktada çakışmıyorsa, 
neden ben suçlu olayım? Zihnimdeki karakterlerin 
kendi kollarındaki 
duvarlarındaki saatleri görünen gerçekliğin vaktine göre 


zamanları var, ve evlerinin 
ayarlamıyorlarsa bunda benim ne gibi bir kabahatim 
olabilir? Onları orada ben besliyorum. Kendilerine ait 
bir dünyaları var. Kimse karışamaz, yönetemez onları. 
Çubuklarını başımın üzerinde gezdirdiklerinde, evvelce 
yaşanmış olayların baş kahramanlarının ait oldukları 
bir zaman dilimi üzerinde yürümediklerini görecekler 
diye endişelenmeli miyim? O insanları tanıyorum. Ne 
fark eder hangi zamana ait oldukları? Alan polisinin 
korkusuna anlam veremiyorum. Benim kopyalanıp 
taklit edileceğimi düşünecek olabilirler. İnsanlar kendi 
zihinlerindeki olayları tutan karakterlerin zamanlarıyla 
oynamak isteyebilirler. O zaman her şey birbirine 
girer. Şunu belirtmem gerek, unutmuş değilim. Böyle 
bir tehlikenin olasılığını akıllarnma getirebilecek 
kabiliyette değiller. Bunu sadece ben dillendiriyorum. 
Görev ve yetkileri sorumluluk dairesi içinde. Akıllarına 
gelmemesi için onlardan uzak durmak da hiç anormal 
bir durum değil. İnsanlar yakın komşularının ne zaman 
tatile çıktıklarını, çocuklarının hangi ayda doğduğunu, 
eşleriyle hangi mevsimde karşılaştıklarını bilmek 
istemeyecek duruma gelebilirler. Özenebilirler bana. 


Şimdilik bunun böyle olması daha iyi. Alan polisinin 
zihnimdeki kaygan zaman kolları üzerinde durmaması, 
şifreleyici yabancı dilimle perdelediğim olayların 
gerçekliklerini kafalarma takmamaları, bir adım 
sonrasını hesap etmemeleri gerek. Ben önce onlar 
için endişeleniyorum. Bir polis sorun istemez. Daha 
doğrusu kelle koltukta gezen her güvenlik görevlisinin 
akşam eve tabut içinde postalanmamak için dua 
ettiğine inanıyorum. İçlerinden biri bunu sezmişse 
bile beni rahat bırakmasından tehlikenin farkına 
vardığı sonucunu çıkarabilirim. Devam et, yoluna git, 
karışmıyorum sana, seni görmezden geliyorum, diyerek 
yayılmaya set çekmek istemiş olabilir. Korkusunun 
nedenini anlamak olası değil. Çünkü güzel olmasaydı 
ben kullanmazdım. Devamını getirmiyorum. Çünkü 
devamında çoklu bir oyun alanı, karşılıklı sahnelenecek 
bir tiyatro olmak zorunda. İçimde sakladıklarım 
şimdilik zihnimin sınırları berisinden aklımı oyalıyor. 
Bir çeşit bilgisayar oyunu gibi. Küçükken yaptığım 
gibi havaya şekiller çiziyorum, onları ben görüyorum, 


ben anlamlandırıyorum, ben biliyorum.” 


Bir keresinde o polislerden biriyle yüzleşme 
konuşması öncesi karşılıklı görüşmek istemiştim. 
ihbar Oo edeceğimi 
Göbekteki 


merkezi karakollardan birinin kapısına yaslanmıştı. 


Söyleyeceklerimden Oo birini 


düşünmüştü. Yanına gittim. seyyar 
Pantolonlarının paça lastiklerini bağlarken arkasından 
yanaşıp çözümleyicinin sarkan demir ucuna dokunmak 
istedim. Doğrulup silahına davranmak isteyen bir 
suçlunun kolunu kapar gibi önüme atlayıp elimi sıktı. 
Bu onun merhaba deme yöntemiydi. Ama o zaman 
ağzımı açamadım. Denemenin ne sakıncası var. Belki 


faydalı bir buluştur. 
Üç Gün Sonra 


Geri dönmeye karar verdim. Benimle dalga 


geçtiler. Kafa filmimi çektiklerini, bunu ben fark 


Alan Polisi - Mustafa Bilgücü 


etmeden yaptıklarını, görüntülerin normal ve temiz 
çıktığını söylediler. Onlara hiç bilinmeyen bir görsel 
dille şifrelediğim olayların pek tabi ki aletlerinin 
alarmını devreye sokmayacağı bilgisini verdim. Ne 
dediğimi anlamadılar. Yanımdan geçip gittiler. Madem 
göçmenlik statümden, beyaz kuşaklı ara eleman 
kadromdan, dezavantajlı gruplar daire başkanlığı 
ödediğim vergilerden memnun değilmişim, o halde 


gidebilirmişim. 


“Gitmeden önce size bir şey söyleyeceğim,” diye 
bağırdım. “Ben yalan söylemiyorum. Elinizdeki alet 
beynimin içindeki şifreli görselleri seçebiliyor sadece. 
Onların arkasındaki gerçekse bana kalmış. Sizin 


görmek isteyeceklerinizi gösteriyorum size.” 


“Bu doğruysa bizim aşk böceği senin zihninin 
filmini çekmekten memnuniyet duyardı varlık. Ama 
görüyorsun ki çekim işlemini bize bıraktı.” 


“Saçmalık. Sizin ne görmek isteyebileceğinizi 
tahmin ediyorum. Ama işinizi doğru yapsaydınız beni 


tutuklamak zorunda kalırdınız.” 
“Niçinmiş o?” 


“Çünkü zihnimdeki perdelenmiş gerçekliğin 
doğruluğu şüpheli. Hayır hayır, bir idamlık, eylemlerini 
gizlemeye çalışan bir suç öncesi faili değilim. Madem 
öyle, bilmeniz gerek. Zihnimdeki olayların zamanları 
dakikası 
dakikasına çakışmıyor. Mesela az önceki bağcık 


yaşanmışlıklarının paralel (o uzantılarıyla 
bağlama sahnesini yirmi yıl öncesine hapsedebiliyorum. 
Yaşanmış ve hatırımdaki tüm olayların zamanlarını 


değiştirdim.” 


Dönüş yolunda mekiğin gövdesinde titreşen 
düşey yönlü atımların başımı dayadığım camdan 
bedenime Oo naklini 


duyumsarken şifrelenmiş 


gerçekliğimin arka planındaki imajlar dünyasının 
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sırrını aslında kimsenin çözemeyeceğinin farkına 
vardım. Bu düşünce bana birden geldi. Nasıl bir 
yöntem uygulamıştım? Hatırlamak istemediğimden 
mi, kendilerinden utandığımdan mı yoksa bilinmeleri 
bir suç teşkil ettiğinden mi bilinmez, kapalı zihnimin 
kalın duvarları ardında saklanan zaman kalibrasyonu 
bozuk düşüncelerin Alan Polisi'nin gözünden kaçması 
için uğraşıyordum. 


Geri dönüşümün nedeni artık hatırlayamama 
ihtimalim olan yetmiş yedi haneli bir şifrenin kilit 
kodumdaki 
gelemeyeceğim fikriydi. Geri plandaki her şey Arap 


ekran yansımasına yeterince tanıdık 


saçına dönmüş olabilirdi. Yarattığım dilin sözlüğündeki 
harf başlıkları altında saklanan şifrelenmiş birkaç 
hatıranın benliğimi kişiliğime yabancı hale getirmesi 
demek, kendi gezegenime indiğimde, yabancılaşmış 
çevremin, tanıyamadığım düşmanımsı gözlerin, 
kaçamak bakışlardan cesaret alarak çatılan kaşların 
ayaklarımı geri geri sürüyeceği anlamına gelirdi. 
Başımın üzerinde gezdirilen demir sopalar, 
kulaklarımda çınlayan bir uğultu, gözlerimi sıktığımda 
ve uyandığımda yok olacaklarını bildiğim kabuslar 
geride kalmıştı. Artık göç yollarında ömür tüketen bir 


muhacır olmaktan öte bir varlıktım. 


İnsana benzemediğim için şükrettim. Kilidi 
kaldırıp zihnimdeki yapay dili yeniden öğrenmeye 
başladım. Kullanmadığım için, tekrar etmediğimden, 
tek sahibi tarafından bile unutulmaya yüz tutmuş bu dile 
yeninde can verdim. Hatırladıkça kapaklarını kırmış 
bir barajdaki azgın birikinti suyunun taşmasına benzer 
şekilde hareket olarak beliren düşünceler bana canlılık 
verdi. Evet, işte şimdi azat edilmiştiler. İstedikleri yere 
gidebilirlerdi. Yer ve yön tayin etmeye gerek yoktu. 
Saklanmaları da gereksizdi. Öten demir çubuklar, 
resmi üniformalarındaki parlak rozetlerin gözlerimizi 
alması için yönlerini güneşe verip meydana akın eden 
Alan Polisleri ortada yoktu. 
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Evet dinliyordum. Yeni doğmuş bir bebeğin 


mırıltılarını andırıyordu. Toprağı öptükten sonra 
gözlerimi dikey rota koordinatı haritası üzerinde tatıl 
planı yapan bir çifte diktim. Nasıl karşılanacaklardı? 
Yanlarına sokulmalı mıydım? Bagajlarına eğildiler. 
Uzun boylu ve çift tırnaklı olanı boynuzundan destek 
alarak eşini aprondaki kulelerde beliren portakal renkli 
ışığa bakmaya zorladı. Göz ucuyla seyrediyordu ben 
de ve nereye gideceklerini anlamıştım. Ateşlenen 
roketler kulaklarımdaki büyük uğultunun tuzu biberi 
olmuştu. Yukarı baktım. Çiftin mekikleri yalpalanan 
bir Amerikan futbolu topu gibi döne döne yükselirken 


ani bir manevrayla yana yattı, hızlandı ve kayboldu. 


Yürümeye başladım. Işık tabelalardan birinde 
ismimin yazılı olduğunu gördüm. Dört yüzlü şeklindeki 
bir kara taşıtının açık kapısından iç sesime hitap eden 
bir çınlamayla adımı çağıran bir baş uzandı. İhtiyatsızca 
gülümsemek gereği duydum. Sesi “Hoş geldin oğlum!” 
diyordu. “Baksana babası, bu bizim yeni oğlumuz.” 


O arada üçüncü çocuk olduğumu, hekimlerin 
bir hastalıkla 
doğduğumu öğrendim. Yeni yeni yürümeye başlayan 


isimlendiremedikleri genetik bir 
bir fil yavrusuna benzetilmem gerekliymiş, ancak 
yeterince semiremediğimden tıbbi destek ve serum 
yoluyla beslenme tedavisi uygulanmalıymış bana. 


“Babası baksana oğluna, tam da bir nur topu.” 
Babam ümidini bana bağlamış gibi durmuyordu. Sağ 
el bileğindeki atardamardan sarkan bir hortumu burun 
deliklerine sokup grimsi renkteki o yoğun dumanı 
içine çekti. Damızlık hayvan seçer gibi cinsel organımı 
iki mandalla bir ipe tutturup beni soymaya başladı. 
O zaman bunun daha başlangıç olduğunu anladım. 
Ben böyle doğmuştum. Aldığım ilk nefes ciğerlerime 
batmaya başladı. Dünyayı düşündüm. Düşük basınçlı 
toz zencefil rengindeki atmosfer altında sendeleyerek 


annemin kucağında uyuyakaldım. Yarattığım dili, 


şifrelenmiş düşüncelerimi, Alan Polisi'nin takibinden 
kurtulabilmek için yakayı kurtarabilmek için attığım 
adımları hatırladım. Yeni doğduysam zihnimdeki o 
hikayeler nereden geliyordu? Onlar hiç var olmadılarsa, 
kesinleşmiş bir zaman damgaları yoksa ya da kalibre 
edilmemiş dünya zamanında parolası bende saklı bir 


dille ezberlenmişse... Demek ki bu bir doğum adetiydi. 


Son hatırladığım kör bir makasla kanlı canlı bir 
doku hortumunu kesmeleriydi. İşte o zaman annemden 


ayrılmıştım. 


Son 


Alan Polisi - Mustafa Bilgücü 
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Levent SARISU 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması İKİNCİSİ - Okyanusların Derinlikleri 


Emrecan Doğan 


Geryerlanın İçinde Zamanı Kaçırmak 


11. 


4 


“Açılalım lütfen!” 


Kalabalığın arasından sıyrılıp, yanındaki iki 
polisle okyanus kıyısına varmaya çalışan kızıl, küt 
saçlı kadın bu ricayı sık sık tekrarlıyordu. Yanındaki 
polisleri görene kadar da kimse kenara çekilmeye 
niyetlenmiyordu. Burası Kanada'da, Ouebec eyaletinin 
Kuzey Buz Denizine yakın, Hudson Körfezine bakan 
bir kıyısıydı. Hava dondurucu derecede soğuktu, 
kalabalıktakilerin çoğunda kalın montlar vardı. 
Karen'da mont giymişti ama buna rağmen üşüyordu. 
Soluk ten rengi de üşüdüğünü ele veriyordu. Kalabalığı 
yarmayı başarıp karaya vuran hayvanın yanına 
geldi. Zavallı yaratık cansız bir hâlde kıyıda öylece 
yatıyordu. Türünü tespit ve inceleme için emniyet 
tarafından çağrılmıştı. Ancak buna gerek yoktu, zaten 


görür görmez tanımıştı. 
“Narval Balina bu.” 


dedi 
Diğerinden daha şişmancaydı ve kalabalığın arasından 


“Emin misiniz?” polislerden birisi. 


geçmeye çalışırken nefes nefese kalmıştı. Zor bela 
toparlanıyordu. 
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ÖDÜLLÜ KISA ÖYKÜ YARIŞMASI 


xi 


Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak 


EMRECAN DOĞAN 


“Evet, eminim. Ben bir oşinografım beyefendi, 


görür görmez tanırım. Zavallı hayvan, çoktan ölmüş.” 


Elini istemsizce ve hüzünle ölü hayvanın üzerine 
koyan Karen bir hareketlenme hissetti. Ama bu hareket 
bir canlıya değil daha çok bir makineye ait gibiydi. Ölü 
hayvanın kıyıya vurmuş bedeninden takır tukur sesler 
gelmeye başladığında, polisler yere diz çökmüş olan 
kadının omuzlarından tutup geriye çektiler. Silahlarını 
çekip ileriye doğru bir adım attılar. Herkes merakla 
bekliyordu. Sonra inanılmaz bir şey oldu, hayvanın 
ileriye doğru üç metre kadar uzamış olan dişinden 
siyah ışıklar parlayıp söndü. Ölü beden bir iki kez sağa 
sola hareket etti ama bu hareketler canlılık emareleri 
değildi. Sırtındaki deri bir kapak gibi geriye kaydı ve 
ölü bedenden bir insan çıktı. 


“Aman Tanrım!” fısıldadı o dehşetle, 


diğerinden biraz daha ama çok zayıf olmayan diğer 


diye 


polis. Silahına daha sıkı sarıldı, bu görülmedik bir 
olaydı. 


Narval'ın üstünden yukarı çıkan insana 
dönmüştü kalabalığın ve Karen'ın meraklı gözleriyle 


polislerin tabancaları. Bunun bir kadın olduğunu fark 


ettiler ve birkaç saniye bekleyince onun çok güzel bir 
kadın olduğunu fark ettiler. Ancak çıplaktı. Saçları 
karman çormandı. Sırtına doğru dökülmüşlerdi. Beline 
kadar hayvanın içinden çıkmıştı. Şişmanca olan polis, 
kadının küçük ama biçimli memelerinden gözlerini 
çekecek gücü kendinde bulunca diğerine emir verdi. 
Ondan daha kıdemliydi. 


“Fred, git ve araçtan battaniye getir. Onu örtelim, 
ne olduğunu ve nasıl o hayvanın içinden çıktığını 


bilmiyorum ama onu örtmemiz lâzım.” 


Fred tek kelime etmeden silahını kılıfına koyup 


oradan uzaklaştı. 


“Ortağım size örtü getirecek. O gelene kadar 
oradan çıkın ve buraya gelin, lütfen!” 

Kadın anlamamış bakışlarıyla etrafı süzüyordu. 
Bakışları bomboştu. Polisin dilini anlamadığını, 
anlayan Karen bir adım öne çıktı ve işaret etmeyi 
denedi. Bir dizi hareketle kadının buraya gelmesini ve 
Narval'ın içinden çıkmasını istedi. Ancak kadın bunu 
da anlamamıştı, belli ki dilsiz ya da sağır değildi. Ya da 
evrensel işaret dilini bilmiyordu. Kanada İngilizcesinin 
işaret diliyle aynı isteği yineledi ama tık yoktu. Kadın 
orada durup sahile dolan kalabalığa ürkmüş gözlerle 
bakıyordu. Derken, Fred polis otosuyla geliverdi. 
Ortağı, Fred'den sadece bir battaniye istemişti ancak 
o komple otoyu getirmişti. Yine de Fred, arabayı oraya 
çekip ön koltuktan dışarı adım atınca elinde battaniye 
de vardı. Battaniyeyi önünde açarak kıyıya vurmuş 
Narval'ın içindeki kadının yanına doğru gitti. 


Hiçbir şey söylenmediği hâlde kadın nasıl 
olduysa yapılmak istenileni ve kendisinden beklenileni 
anlayarak hayvanın içinden tamamen dışarı çıktı. 
Üstü olduğu gibi altı da çıplaktı. Battaniyeye sarındı, 


minnettar gözlerle polislere ve Karen'a baktı. 


Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak - Emrecan Doğan 


“Diolch yn fawr!” diye bir ses çıkardı incecik 
dudaklarının arasından. Polisler işte o zaman kadının 
bir yabancı olduğunu anladılar. Onu ekip otosuna 
alarak orada durmasını sağlarken Karen'ı da yanına 
oturttular. 
inceleyeceklerdi. 


Onlar orada beklerken gidip Narval'ı 
Kıyıya vurmuş zavallı balinayı 
incelerken aslında ortada bir balina ya da deniz 
gergedanı, hangisi tercih ediliyorsa onun, olmadığını 
fark ettiler. Bu bir makineydi ve şaşırtıcı derecede 
gerçekçiydi. Yaratığın tüm dış görünümünü taklit 
eden bir makine. Makinenin iç kısmı çeşitli çarklarla 
doluydu ve yeni teknolojiden eser yoktu. Bu bir 
aletse ki öyleydi, polisler onun Steampunk'a benzer 
bir şekilde antik çağ teknolojisiyle falan yapıldığını 
düşünüyorlardı. Yine de birilerinin makinenin başında 


kalıp, uzmanları beklemesi gerekiyordu. 


Fred, telsizine sarılıp destek istedi ve arzu edilen 
destek de on beş dakika içinde oradaydı. Karen'ın 
da desteğiyle kadın için bir çevirmen gerekeceği 
anlaşılmıştı. Ancak hangi dil olduğu çözülememişti. 
Polisler iki kadını da alıp merkeze götürdüler ve orada 
Ouebec Üniversitesini arayıp, tüm filoloji kürsüsünün 
kendilerine yardımcı olmak için merkeze gelmesini 
rica ettiler. Karen'ın daha yapabileceği bir şey 


olmadığından evine gitmişti. 


Yaklaşık on iki filolog polis merkezine gelip 
kadınla sırayla konuştular. Hiçbiri de dili çözememişti. 
Oraya gelen filologlar geri dönmek üzereyken 
üniversitenin filoloji kürsüsünde Antik Yunan Dili 
üzerine çalışmalar yapan on üçüncü bir uzman daha 
olduğunu söylediler. O günlerdir tatilde olduğundan 
haber verilememişti. Arandı, haber verildi. Evinden 
bir polis otosuyla aldırılıp, merkeze getirildi. Bu hıza 
rağmen yine de diğerleri gittikten ancak bir saat sonra 
gelebildi. 


Georgia MceKinley, kafası çalışan bir kadındı. 
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Antik Yunan dili biliyordu, kadınla bir odada | saat 
geçirdi ve önüne bir kâğıt koydu. Yazılı olarak da 
harfleri gördükten sonra kâğıdı alıp birkaç dakika 
üzerinde çalıştı. Uzun, siyah elbisesinin yan cebine 
kâğıdı koyup, ellerini soktu ve sorgu odasından çıktı. 
Kapının önünde o iki polis memuru onu bekliyordu. 


“Evet, Bayan MekKinley. Neler öğrendiniz? 
Meslektaşlarınızdan daha fazla kaldınız içeride.” 


Fred ellerini önünde kovuşturmuştu. Gözlerini, 


kadının buz mavisi gözlerine dikti. 


“Evet.” dedi MeKinley gururla. “Size delice 
gelecek ama kadın kadim Atlantis”ten ve konuştuğu dil 
de kayıp adanın dili. Uzun zaman önce efsanelerde bu 
dille ilgili ayrıntılar öğrenmiştim, bu yüzden çözmem 
zaman almadı.” Sırtını dikleştirip cebindeki kâğıdı 
çıkardı ve yaptığı çevirisini okudu. 


“Benim adım Gaeni, Atlantis halkındanım. 
Halkım yüzyıllar önce beni içinde bulduğunuz, yüzen 
hayvan şeklindeki gemiyi inşa etti. Bazıları onunla 
denizlerin diplerini keşfe çıkardı. Aynı anda keşif 
yapan bir düzine gemi vardı. Ancak son keşiflerinde bu 
filo yolunu kaybetti ve dönemediler. Filonun gemileri 
arasında hep iletişimde kaldık ve birbirimizle evlenip 
birnevi denizlerinaltında bir hayat kurduk. Hayatımızsa 
filolarımızdan ve avladığımız deniz canlılarının 
etlerinden ibaretti. Yüzyıllar sonra Atlantis'in olması 
gereken koordinatlarda hiçbir şey bulamadık. Bir daha 
da yeryüzüne çıkmadık. Ta ki bugüne kadar, bir kaza 


eseri karaya vurdum.” 


Georgia elindeki kâğıdı usulca uzatıp polislere 
teslim etti. İki memur da birbirine bakarak kâğıdı bir 
daha okudular ve tam olarak anladıklarından emin 


oldular. 


“Yani içerideki kadın bir Atlantisli.” 
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Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak - Emrecan Doğan 


“Evet, öyle.” dedi Georgia. “Sanırım Narval 


Balinaları daha iyi araştırmamız gerecek.” 
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(G9 Commanderb4 Günlükler 
«- ) Muhittin Yağmur Polat 


Bilgisayar ve Vileo Oyunlarında Bilimkurgu: 


4) S5 VE e 


gan 
—— 
SURVIVAL ADVENTURE SIMULATION 

Jumpstart 


“Korkmamalıyım. Korku akıl katilidir. Korku toptan yok oluşu getiren küçük ölümdür. 
Korkumla yüzleşeceğim. Uzerimden ve içimden geçmesine izin vereceğim. Ve geçip 
gittiği zaman, geçtiği yolu görmek için iç gözümü ona çevireceğim. Korkunun gittiği 


, 


yerde hiçbir şey olmayacak. Yalnızca ben kalacağım. 
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akn 


1989 yılında sonlandırılan Biosfer-2 deneyinden ilham 
alan oyun, yapay bir biyosferin* içinde geçiyor. Ünlü 
ekolojist, çevre kampanyacısı ve Russell Group'un 
lideri olan Alan Russell, 1990 yılında kariyerinin 
zirvesindeyken, Ekvador'daki Chimborazo Dağı'nın 
yamaçlarında, Arizona Biyosfer-2'nin devamı 
niteliğinde bir Biyosfer-4 projesini duyurdu. Russell?a 
ifade ettiğine göre, proje ile (o “ekosistemimizin 
süreçleriyle ilgili mevcut araştırmaları tanımlayabilen 
muazzam bir kapalı ortam” ortaya çıkarılacaktı. Kısa 
süre sonra tesisi, yükselen CO2 seviyeleriyle mücadele 
edecek Biyo-Mühendislik Sentetik Melezler (Synths) 
adı verilen yeni bir bitki örtüsü türü geliştirmek için 
kullanmayı hedeflediğini duyurdu. Gelişen olaylar 
sonucunda Biyosfer-4, Subtech adlı bir şirket tarafından 
satın alındı. Ancak CO2”yi oksijene verimli bir şekilde 
dönüştürebilecek olan bu sentetik bitkiler kısa sürede 
birer katile dönüştüler. Hareket edebiliyor ve insanların 
ciğerlerindeki CO2'yi emebiliyorlardı. Bunun üzerine 
Russeli, bu tesislerle ilgili başka çalışmalar yapılmasına 
karşı çıktı, ancak Subtech araştırmalarına devam etti 


ve bir felaket kaçınılmaz oldu. 


Biosys- Muhittin Yağmur Polat 


Oyunun başlangıcında hafızasını 
kaybetmiş bir halde yağmur ormanı gibi 
görünen bir yerde kahramanımız Russell 
uyanıyor. Russel olarak amaçlarımız 
4te bulunan dört farklı 


ekosistem (biyom**) olan bir yağmur 


Biyosfer 


ormanı, bir savan, bir okyanus ve bir 
hızlandırılmış evrimdeki doğal dengeyi 
yeniden kurmalı, tüm engelleri aşmalı, 
tesisin arkasındaki gizemleri ve mevcut 
çıkmazlarımızı çözmeli ve tüm bunları 
yaparken bu zorlu ortamlarda hayatta 


kalmalıyız. 


Bu dört farklı ekosistem birbirlerine bir 
tren hattı ve bir yeraltı ağı bağlantılıdır. 
Oyun 3609 dönebilen ekranlardan ve oyuncunun 
izlemesi için önceden tanımlanmış yollardan oluşur. 


Oyun, öznel birinci şahıs bakış açısıyla sunulur. 


Biyosferler gerçek zamanlı olarak yaşar ve nefes alırlar. 


Örneğin bitkiler gece ve gündüz geçtikçe büyürler. 
Oyunda verilen kararlar hem o ekosistemi hem de diğer 
ekosistemleri etkileyebilirler. Verilen yanlış kararlar 
bitki ve hayvan yaşamının ölmesine neden olabilir. 


Görevler; kubbenin arızalı ısıtma, havalandırma ve 
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drenaj sistemlerinin düzeltilmesini gibi görevler 
içermektedir. Kompleksin farklı bölümlerine erişilerek 


bazı şifreler de keşfedilebilir. 


Bu yapay dünyada çevreyi siz kontrol ediyorsunuz ama 
aynı zamanda kendi durumunuza da dikkat etmeniz 


gerekiyor. Bir şeyler içmeli, yemeli ve uyumalısın. 


co — Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2022 / sayı 52 


Farklı 
farklı etkileri olacaktır, durumunuz nerede 


beslenme türlerinin üzerinizde 
uyumaya karar verdiğinize vb. bağlı olarak 


değişecektir. Gerisi standart bulmaca 
çözme oyunlarındaki gibi öğeleri bulma, 
bir şeyleri çalıştırmak için anahtarları 


kullanma şeklinde yapılmaktadır. 


Biosfer-2 (Biosphere 2), . 1987-1989 arası 
insanoğlunun kapalı bir biyosferde nasıl 
yaşayacağını test etmek amacıyla Oracle, 
Arizona'da kurulmuş yapay bir kapalı 
ekosistemdi. Uzay'ın kolonileştirilmesi 
için gerekli olan kapalı ekosistemlerin 
kullanım imkânlarını 


ve yapay bir biyosferde 


yapılabilecekleri (o araştırma (oOolanağı (o vermiştir. 
Projenin isminin esin kaynağı ise ilk biyosfer olan 
Dünya'mızdır. 200 milyon S'lık proje başlangıçta 8 
insanın, fütüristik yapı Biyosfer-2'de iki yıl boyunca 


yaşaması hedeflenmişti. Tüm yiyecekler, sular ve 


ihtiyaçlar Biyosfer-2 içinde sağlandı. Ancak proje ciddi 
sorunlar yaşanmaya başlanınca durduruldu: Oksijen 
seviyesi ilk yılın ortasından itibaren oldukça düştü, 
yaşayanların güvenliği kaygısıyla takviye yapıldı. 
Beklenenin aksine ortamda bulunan canlıların çoğu 
öldü ve deneyin içinde yer alan kişiler de uykularından 
nefes darlığı, oksijen yetersizliği gibi sorunlarla 
karşılaşıldı ve ortam insan yaşamını tehdit edici hale 


geldi. 1994 yılında ikinci defa deney başlatıldı, ancak 


bu sefer de ekipten iki üyenin projeyi sabote etmesi 
sebebiyle süreç sadece altı ay sürebildi. Böylece yankı 
uyandırması beklenen deney, ne yazık ki başarısızlıkla 


sonuçlandı. 


Biosys- Muhittin Yağmur Polat 


KAYNAKLAR 
1. mobygames.com 
2. wikipedia.com 


3. gaiadergi.com 


*Biyosfer: Yapay ekosistemleri barındıran büyük 
komplekslere denir. 


**Biyom: Biyosferin aynı iklim koşullarına ve aynı 
bitki örtüsüne sahip çok geniş bölümlerini belirten bir 


çevre bilimi terimidir. 
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Bertuğ Kolamanoğlu 


Komşular 


Frekans çözücü, birinci vardiyada yaşayan 
Zyrtslilerin o saatte gelen çağrılar için ifade ettiği 
gibi acı acı çaldığında yorgun bir günü ardında 
bırakan Profesör Syffss uykusunun henüz hafif 
aşamasındaydı. Homurdanarak kalkıp frekans 


çözücüye cevap verdi. 
“Bu saatte?” 


“Profesör kusuruma bakmayın. Acil bir durum 
olmasa sizi uyandırmazdım. Ben Fspys.” 


Fsyps, profesörün araştırma laboratuvarındaki 
yardımcısıydı. Genç, zeki ve çok hırslı bir 
asistandı. Bütün gün birlikte son yapılan parçacık 
testinin sonuçları üzerinde çalışmışlar, en sonunda 
kendisi pes ederken Fsyps çalışmaya devam etmek 
istediğini söylemişti. Güvenmediği biri olsa test 
sonuçlarının incelemesinde hata yapılmasını göze 
alamayıp buna izin vermezdi ama Fsyps bu güveni 
çoktan hak etmişti. 


“Ne oldu Fsyps, test sonuçlarında bir sorun mu 
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a 


, Komşular 
BERTUG KODAMANOGLU 


var? Yoksa... Yoksa... Buldun mu?” 


“Hayır, profesör, üzgünüm. Test ile alakalı bir 
sorun yüzünden aramadım. Buraya gelmenizi 
gerektiren acil bir durum ortaya çıktı. Yüzey 
araştırma ekibinin şefi yanımda ve... Buraya gelin 
lütfen profesör.” 


Tüm ısrarına rağmen ses çözücüde ağzından laf 
almayı başaramadı Syffs. Ama Fsyps'in sesi çok 
heyecanlı ve biraz da korkuyor gibi çıkmıştı. İşin 
içinde yüzey araştırma ekibinin olması, olayı 
daha da merak edilecek hale getiriyordu. Profesör 
hızlıca hazırlanıp, evinden çıkarak en yakın köpük 
istasyonuna yüzdü. 


Gelen köpüğün navigasyon sistemine araştırma 
laboratuvarına gideceğini söyledi. Köpük düşük 
birivme ile hızlanarak yola çıktı. Zyrts'in en büyük 
kenti Frysm dağ şehirlerindendi. Derin vadiler, 
geniş ve dar sayısız mağaraları ile 1.55 milyon 
Zyrtsliye ev sahipliği yapıyordu. Zyrtslilerin 
birçoğunun kutsal olarak gördüğü bacalarda bu 


bölgede bulunuyordu, bu da her yıl önemli sayıda 
hacının Frysm'e gelmesi demekti. 


Profesörün köpüğü şehrin ana vadisinden 
geçerken etraftaki canlılığa baktı. İkinci ve üçüncü 
vardiyalar, kendi vardiyasını aratmayacak kadar 
hareketliydi. Bacaların kutsallığına inanmasa da 
bu canlılığı seviyordu. Meydanda bazıları yorulup 
bir köşede dinlenen, bazıları hala canlı, dans 
etmekte olan gençler, bebeklerini gezdiren annebabalar, yemek yiyen turist kafileleri, öğrenciler, 
temizlik, güvenlik, rehber ve her türlü meslekten 


sayısız Zyrtsli vardı. 


Köpük, meydanı geride bırakıp eğitim vadisine 
doğru döndü. Sıra sıra geniş birimlerin dizili 
olduğu, gezegenin en büyük eğitim alanıydı bölge. 
Profesör Syffss'in araştırma laboratuvarının da 
içinde olduğu nanoteknolojiler birimi vadinin 
orta bölümünde sağ tarafta yer alan koridorlardan 
birinin içinde yer alıyordu. Profesör en yakın 
istasyonda inerek, hızlı bir şekilde birime doğru 
yüzdü ve doğruca laboratuvarına gitti. 


Fsyps ile rozetinden yüzey araştırma ekibinin şefi 
olduğu belli olan bir kişi 


laboratuvarın girişinde tedirgin bir 
kısa bir 
yapmalarını beklerken kısa ve nezaketten yoksun 


bir selamlaşmanın ardından doğrudan içeri 


şekilde 


bekliyorlardı. e Profesör açıklama 


süzüldüler. Profesör de heyecanlarına katılarak 
peşlerinden gitti. Sıra sıra odaları peşi sıra geçtikten 
sonra kuantum araştırmalarının yapıldığı büyük 
laboratuvara girdiler. Odanın ortasında yaklaşık 
yetişkin bir Zyrtisli boyutunda ucu koni şeklinde 
metal bir silindir duruyordu. Bu pekâlâ Zyrtis'in 
herhangi bir yerinde yapılabilecek bir silindirdi. 
Profesör hayal kırıklığı ile silindiri incelerken bir 
bütünmüşçesine silindire gömülü araçları fark etti. 


Komşular - Bertuğ Kodamanoğlu 


Bir matkap mıydı bu ucunda yer alan, ya şu minik 
yuvarlaklar aydınlatma gereci miydi? Yüzeyine 
dokunması ile elini çekmesi bir oldu. “Bu metal, 
her neyse buradan değil” dedi şaşkınlıkla asistanı 
ve yüzey araştırma ekibinin şefine dönerek. 


“Bu yüzden sizi aramak zorunda kaldım profesör” 
dedi Fsyps ve devam etti. 


“Kusura bakmayın, tanıştırmayı unuttum. Şef 
Acesai, yüzey araştırma ekibinden. 
sensörler büyük duvarda bir sızıntı algılamış. 


Bugün 


Olası tehlikeli durumlara karşı önlem almak için 
hemen bölgeye gitmişler.” 


Acesai bu noktada Fsyps'in sözünü keserek 
konuşmaya başladı. 


“Yoldayken sızıntının kesildiği verisini aldık ama 
yine de bakmak istedik. Ulaştığımızda bu silindirin 
sizin de tahmin ettiğiniz gibi matkaba benzeyen 
ucu boşlukta dönüp duruyor, gövdesi ise duvara 
sıkışmıştı. Bir süre sonra matkap kısmı da sanki 
son nefesini vermiş gibi durdu. Ne yapacağımızı 
epeyce düşündükten sonra silindiri duvardan 
çıkararak buraya getirdik.” 


Şef konuşurken profesör silindirin sivri olmayan 
ucundaki şekilleri inceliyordu. 


“Bunlar bir çeşit yazı galiba” dedi. Tuhaf şekilleri 
laboratuvardaki tahtalardan birine özenle çizdi: 
SU ALTI KÂŞİFİ 11 


Bu sırada Zyrtis'in 700 milyon kilometre uzağında 
bir su gezegeninin en büyük kıtasında yer alan 
uzay üssünde bilim insanları ekranların önünde 38 
dakika gecikmeli gelen görüntüleri şaşkınlık ve 
hayranlık içinde izliyorlardı. Kâşif araç sistemin 
gaz devi Arkenia'nın uydusu Ulosanın buzunu 
geçmeyi biraz yardım alarak da olsa geçmeyi 
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başarmış ve sistemde kendileri dışında akıllı bir 
canlı türünün olduğunu bulmuştu. 


Bu büyük keşifi canlı izleyen milyarlarca Kares 
sakinine keşif takımı lideri Madea seslenmek için 
yayına çıktı. 


“Değerli Kares sakinleri. Bu önemli günü birlikte 
yaşadığımız için nasıl mutlu olduğumu kelimelerle 
anlatamam. Uzun yolculuğunun sonunda Kâşif 
hedefine varıp, umut ettiğimiz sonuçları elde etti. 
Hepiniz gibi ben de sistemimizin üçüncü gezegeni, 
bizim gibi bir su gezegeni olan, Kares'e ikizi gibi 
benzeyen Terre'nin akıllı yaşam barındırdığını 
umsam da gönderdiğimiz kâşiflerde ilkel 
ökaryot canlılardan daha zeki bir yaşam formunu 
bulamamıştık. Bilim insanlarımızın isabetli 
tahminleri, sistemimizin gaz devinin buz ile kaplı 
uydusunda akıllı yaşamı keşfetmemizi sağladı. 
Ulosa bilim insanları ile en kısa sürede iletişim 
kurmanın bir yolunu bulacağımıza inanıyorum. 
Burada en hayalperest düşlerimden birini sizinle 
paylaşmak istiyorum. Belki bir gün Kares ve Ulosa 
sakinleri Terre'de ortak bir yaşam oluşturacak ve 
bilgilerimizi, teknolojilerimizi galaksiye açılmak 
için birleştireceğiz.” 


Ekrana Ulosa'lı şefin görüntüsü yansıdı, ağzından 
tuhaf kabarcıklar çıkıyordu belli belirsiz. 


Yedi yüz milyon kilometre ötede, Zyrtis'de şef 
Aeesai, Profesör Syffss ve Fsyps'yi dehşete 
düşürecek sözler mırıldandı; 


“Bu tehditin kaynağını bulup, onlar bizi yok 
etmeden, biz onları yok etmeliyiz.” 


64 — www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Şuhat 2022 / sayı 52 


Komşular - Bertuğ Kodamanoğlu 


YERLİ BİLİM< 
YÜKSEL! 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Sinek Küçüktür ama Mide Bulandırır! 
THE FLY 


BURAK FEDAKÂR 


Kozmik Göçe GN 
İŞ 


Bölüm ci. de i & . > ği > ME Sinkurgu Romanlarındaki 


AĞ gey” a Zamanötesi Dünya 
a > - .İ 
A SS A ALTAN ALPEREN 


Vİ 


Bilgisayar ve Video 


Ayın Kitap Incelemesi N Soğialarında Bilimkurgu 


Uzay ile Tarımın Kesiştiği An < ANAN ai İPERİHELTON. THE PROPHECY 


Brandon Gezegeni ENİ 
COŞKUN KILIÇ N YARIN M. YAĞMUR POLAT 


İSMAİL ŞAHİN 
< i Uysal'ın Not Defterinden 
Transfer si ., 5 ESRA UYSAL 


AYSUN ERDOĞAN 
10. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Kısa Öykü 
Masumiyet : 


MUSTAFA İZMİRLİ > mali 
10. YBKY Kısa Öykü Yarışması >eks lie imi Pi 


İsmini Aramak eğil 
EZGİ ÖZBEK ŞENEL €yjafjallajökul! 


10. YBKY Kısa Oykü Yarışması YEŞİM ŞAHİN 
OE 


www.yerlihilimkurgu.com 65 


Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Eren Kasapoğlu 


Kamos 


Akşamdan Kalma 


Derin bir nefesle gözlerimi açtım. Yattığım 
yerdeydim ama yattığım gibi değildim. Yüzümde bir 
oksijen maskesi olduğunu fark ettim. Yanı başımdaki 
doktorun rahatlamış, gülümseyen yüzü bile tek başına, 
bir şeylerin kesinlikle yanlış olduğunu söylüyordu. 
Yatağın ucundaki Lila ise endişeliydi. 


“Ne oldu?” 


Doktor cevapladı: “Bizi biraz endişelendirdiniz 
ama şu anda iyisiniz, önemli olan bu.” Doğrulmaya 
çalışınca, nazikçe koluma dokundu, “Biraz daha 
dinlenelim. Bir on beş dakika daha, ardından bence 
kalkmanızda herhangi bir sakınca yok.” Korkmaya 
başlamıştım. Lila yanıma gelip, yüzümü okşadı ve 
gülümsedi: “İyisin, tüm ölçümlerin normal şu anda.” 
Kaşlarımın havalandığını görünce, soru sormama 
fırsat vermedi, “Konuşuruz sonra...” dedi kısaca ve 
odadan çıktı. Bir süre daha dinlendikten sonra ayağa 
kalkmama izin verdiler. Bu sırada kolumdaki serumu, 
ancak çıkarmaya başladıklarında fark etmiştim. 


Ofisi arayıp, izin aldıktan sonra Lila'nın odasına 
gittim. Hastane çalışanları toplantıdaydı, Lila çıkana 
kadar odasında oturup, bu sırada dün geceki rüyalarımı 
düşünmeye başladım. Rüyaları tüm detayları ile 
hatırlıyordum. Her rüyanın içinde gezinen, kendine 
Kamos adını veren, konuşan simsiyah kediyi de... Her 
rüyanın bitiş çizgisi gibiydi. Onu gördüğüm noktada 
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rüya kesilmişti. Zihnimin bana oynadığı çarpık bir 
oyun olduğunu düşünüyordum. Ancak son gördüğüm 
rüyayı bir türlü hatırlayamadım. Kamos'la bir şeyler 
konuşuyorduk, sonra yoğun karanlığı etrafımda, 
adeta derimde ve hatta vücudumun içinde hissetmeye 
başlamıştım. 


Sanırım kendimi fazla zorlamıştım; çünkü bir 
an sonra göğsümde bir sıkışmayla beraber, çarpıntım 
olduğunu hissettim. Derin nefesler almaya, kendimi 
sakinleştirmeye çalıştım. İşe yaramıştı, Lila geldiğinde, 
kendimi daha iyi hissediyordum. 


Sıkı sıkı sarıldı bana, “Korkuttun beni!” dedi. İyi 
de ne olmuştu? Sordum, anlattı... 


Bir noktaya kadar her şey yolunda, hatta 
doktorunun ifadesiyle “harika” gidiyordu. Uykuya 
dalmamı takiben rutin kayıt sistemleri, beni sıkı bir 
takip altına almış, doktorun ilgisi ise ilk bulgulara 
şöyle bir baktığı anda direkt olarak bana yönelmişti. 


Genel olarak stabil ilerleyen EEG çıktıları, 
uykuya daldıktan yarım saat kadar sonra sıra dışı 
değerler göstermeye başlamıştı. İnsanın uyanık haldeki 
zihin hareketlerine benzeyen bu hareketlere, uyuduğu 
süre boyunca ancak REM uykusunda rastlanıyordu. Bu 
ise normal kabul ediliyordu; çünkü REM uykusu aynı 
zamanda, insanın uyku sırasında bir şeyler öğrendiği ve 
ertesi gün hatırlayabildiği rüyaları gördüğü bir süreçti. 
Buna karşılık, yapılan ölçümlere göre daha REM 


uykusuna dahi girmeden, rüya görmeye başladığım 
ilk andan itibaren EEG değerleri uçmuştu; öyle ki, 
Lila doktorun benden gündüz de EEG ölçümü almak 
istediğini, gece değerlerinin, gündüzden çok daha 
yüksek çıkacağından emin olduğunu söyledi. 


Beyin dalgaları, REM uykuları... Altı üstü “biraz 
fazla rüya görüyordum” ve üst üste binen bu teknik 
detaylar karşısında yorulduğumu hissettim. Lila devam 
etti: Yaklaşık üç saat boyunca, tüm değerlerim adeta 
sürekli REM uykusundaymışım gibi yüksekti. Üç 
saatin sonundaysa olayların seyri değişmişti. 


Yükselen kalp ritmimle birlikte EEG verileri 
adeta çıldırmış, farklı kanallardan alınan farklı frekans 
değerlerinin tamamı sınır seviyelere fırlamıştı. Aynı 
zamanda, REM uykusuna girildiğine dair bir gösterge 
olan, hızlı göz hareketleri de başlamıştı. Hemen 
yanıma giden doktorun dikkatini hafif kasılmalarım 
ve düzensiz, kesik nefeslerim çekmişti. Nöbetçi 
hemşireyle aralarında geçen kısa konuşma sırasında 
Lila da oradaydı ve beni uyandırma kararı verildiğinde 
içinin rahatladığını söyledi. Beni bir süre uyandırmaya 
çalışmışlar ve başarılı olamamışlardı; sonrasında ise 
aniden uyanmış ve bilinçsizce çırpınmaya başlamıştım. 
İşte bu esnada nöbetçi hemşire ağır bir sakinleştirici ile 
beni tekrar ama rüyasız, derin bir uykuya sokmuştu. 


“Peki şimdi iyi misin Kamos?” 
Lila'nın yüzüne baktım, “Bana ne dedin??” 


“Ekimciğim iyi misin, dedim; ama cidden rengin 
de solmuş senin. Bu geceyi de müşahade altında, rahat 
geçirmek ister misin?” 


Bir dakika daha durmak istemiyordum. Teşekkür 
ettim, sarıldık. Ayrılırken, “Sen her gece bu şekilde 
uyuyorsan, işin zor...” dedi. Aslında işin kolay kısmı 
bendeydi, zorluğu ve sıkıntıyı hastanedeki tüm görevli 
personel çekmişti. 


Tekrar teşekkür ettim ve hastaneden ayrıldım. 


Kamos - Eren Kasapoğlu 


Gerçekler, Rüyalar ve Gerçek Rüyalar 


Hastaneden çıkar çıkmaz kendimi çok daha 
iyi hissetmeye başladım. Direkt eve gitmek yerine, 
Milas”ı aradım ve birlikte Eminönü'ne geçtik. Mısır 
Çarşısı ve Kapalıçarşı; uzun zamandır gezmediğim 
yerler, hipnotize edici, binbir çeşit baharat kokuları, 
egzotik dükkanlar... Akşam üstü kuzeyden esmeye 
başlayan serin rüzgar eşliğinde, Galata Köprüsü'nün 
altındaki restoranlardan birinde yemek yedik. Çok 
mutlu hissediyordum. Dün geceye dair sorularını 
sabırla (ve genelde aynı, “Bilmiyorum” cevabıyla) 
karşıladıktan sonra, sohbetin yönü keyifli konulara 
döndü. “Bu birayı,” diyordu, “bir arkadaş onda birine 
mal ediyor. Hem de çeşit çeşit!” Gülerek kaldırdığı 
bira bardağına bakarken, akşam güneşinin bardağın 
kenarından seken yansımasının, biranın rengini altın 
rengine, kabarcıkları ise altın yaldızlara çevirmesini 
keyifle izledim. Gözlerim, aynı şekilde gülerek bakan 
gözleri ile buluştu. O'nun iri, düzgün, doğuştan sürmeli, 
mavi... Mavi gözleri! 


“Bir tane daha alır mıydınız?” Boş bira bardağımı 
işaret eden garsona döndüm, “Y-Yok, sağ olun...” 
diyebildim. “Sevgilimin, tanıdığım ilk günden beri 
bal sarısı olan, bir anda maviye dönmüş gözlerini eski 
haline çevirebilir misiniz?” diyemedim. Milas”la tekrar 
göz göze geldik ve... Sarısı geri dönmüş, mavinin 
izleri silinmiş gözleri aynen eskisi gibiydi! “İyi misin 
sen?” diye sordu, “İyiyim, iyiyim...” diyebildim. 
Elimde çatal ve bıçak vardı ama artık tabağımdaki 
balıktan bir lokma daha yiyebilecek halde değildim. 
Yarısı bitmiş balığıma baktım. Balık da yarısı yenmiş 
kafasını hafifçe çevirip, boş gözlerle bana baktı. Tek 
bir kelime etti: “Kamos.” 


Karanlık geldi. 


Gözlerimi yabancısı olmadığım bir odada 
açtım. Milas yatağın hemen karşı çaprazında, pek 
rahat görünen misafir koltuğunda kestiriyordu. Hava 
karanlıktı, birkaç saat baygın kalmış olmalıyım diye 
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düşündüm. Yatağın hemen yanı başında duran masadaki 
şişe suya uzanmak istedim; el ve ayak bileklerim deri 
bağlarla yatağa sabitlenmişti! 


“Milas...” 
acıyordu. Tekrar seslendim, Milas bu kez duydu ve 
hemen ayağa fırladı. “İyi misin?” Başımı salladım. 


Sesimin çatallı çıktığı boğazım 


Biraz bitkin olmama ve boğazımdaki hafif acıya 
rağmen, kendimi saatlerce uyumuş gibi dinç 
hissediyordum. “Neler oldu?” Cevabını duymaya 
korktuğum bir soruydu; ama acımasız Milas, olan biten 
her şeyi anlattı. 


Son “mantıklı” konuşmamız, benim ona verdiğim 
“iyiyim” cevabı olmuştu. Sonra tabağa bakarken 
değişik bir ses tonuyla “Kamos” demiştim (balık 
demişti!!). Derken işler daha da ilginçleşmişti. Gülerek 
ayağa fırlamış, ellerimi kaldırıp çığlık atmıştım. 
Beni sakinleştirmek isteyen Milas'a, tuhaf bir dilde 
bağırmıştım. Milas ve ona yardım eden iki garsonla 
aramda tuhaf bir mücadele başlamıştı. Bu şekilde geçen 
bir on beş dakikanın finalinde ambulans gelmiş ve bir 
doz sakinleştirici ile perde inmişti. Milas”la konuşan 
Lila hemen bir oda ayarlamış, beni son sürat, hastane 
acil girişinden içeri almışlardı. 


Bu tür senaryolarda, akla ilk gelen birkaç ihtimal 
pek iç açıcı olmadığından, uyanmamı beklemeden 
beyin tomografisi çekmişlerdi. Gelişmiş bir bilgisayarlı 
tomografi sistemine sahip hastanede, sonuçlar yirmi 
dört saat içerisinde alınabiliyordu. Bu arada, bir iki 
ufak nöbet daha geçirmiş, bantlarımdan kurtulmaya 
çalışırken, yine anlaşılmayan şeyler söylemiştim. 
Tekrar sakinleştirici yapana kadar da devam etmiştim. 


“Lila'ya haber vereyim.” diyen Milas odadan 
ayrıldı. Üzerimdeki ince yorgan yüzünden çok 
sıcaklamış hissediyordum. Yorganı hafifçe yana 
doğru sıyırdım. Doğrularak suya uzandım ve kana 
kana içmeye başladım. Boğazımı çok rahatlatmıştı. 
Etrafımdan geçen ince kablolara takıldı gözüm. El 
yordamı ile bakınca, bir önceki geceki gibi vücuduma 
elektrotların takılmış olduğunu gördüm. Aynı anda ve 
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hayretle ellerimin ve ayaklarımın serbest olduğunu 
fark ettim! Bağlar gevşek bırakılmış olmalıydı ya da 
halime acıyıp, kendilerini çözmüşlerdi ki bu da diğeri 
kadar mantıklı bir fikirdi. Yavaşça oturur pozisyona 
geçtim. Akıl sağlığıma neler oluyordu? Schrödinger'in 
Kedisi olmuştum. Yatağa aynı anda hem bağlı hem de 
değilmişim gibi hissediyordum. 


Bir süre bir şey düşünmemeye çalışarak, sessiz 
odanın keyfini çıkardım. Duyabildiğim tek şey, sakin 
ve derin nefes alışverişimdi. Birden yatağın hemen 
altından, son derece net, pes bir miyavlama sesi geldi. 
Olduğum yerde kalakaldım. Biraz sonra, bu sefer 
yatağın ayak kısmından aynı sesi duydum. Ayağa 
kalktım ve yavaşça eğilmeye çalışırken, kafamın 
içinde şüphe götürmez bir şekilde O'nu, Kamos'u 
duydum. “Konuşacak şeylerimiz var; ama şimdi değil. 
Geliyorlar.” Kafamı çevirdim ve yaklaşan ayak sesleri 
kulağıma geldi. Sertçe açılan kapıdan, peşinde bir 
başka doktor ve Milas ile içeri giren Lila boynuma 
sarıldı. 


Odadaki diğer doktoru hatırlıyordum; bana 
merhaba bile demeden sorduğu ilk soru karşısında 
şaşırdım: “Bağlarınızı kim çözdü?!” Milas”la göz göze 
geldim, o da kaşları havada, cevabımı bekliyordu. 
“Görevli bir arkadaş uğramıştı ve ben de çok 
susamıştım. Rica ettim, kırmadı.” Zihnimin içinden bir 
kıkırdama geldi. 


Doktor Odada 
geçirdiğim süre boyunca, bir önceki gece yaşadığım 
krizle herhangi bir bağlantı olup olmadığını anlamak 


bozulduysa da üstelemedi. 


için beyin aktivitelerim gözlem altına alınmıştı. Ben 
elektrotları sökene kadar ki gözlemlere göre EEG 
ölçümlerim, aynı uyku döneminde olduğu gibi sıradışı 
değerler göstermişti. “Eğer sizin için de uygun olursa,” 
diye devam etti doktor, “MR sonuçlarınız çıkana 
kadar sizi müşahede altında tutmak isteriz.” Lila, bu 
kez hastane masrafının sigortamdan karşılanacağını 
ve hiçbir şey ödememe gerek olmadığını söyledi. 
Kendimi iyi hissetmiyordum ve durumu da daha iyi 
anlayabilmek için kabul ettim. 


Saat oldukça geç olduğundan, Milas ve Lila 
yanımdan ayrıldı. Lila geçen akşamki gibi nöbetçi 
olmasa da odasında uyuyacaktı. “Herhangi bir sıkıntın 
olursa ara beni.” dedi ve yanımdan ayrıldı. Akşam 
vakti planda olmayan, iyi bir uyku çektiğimden, henüz 
uykum gelmemişti. Nöbetçi hemşire ile anlaştık, bir 
saat sonra ölçümlerim için gerekli hazırlıkları yapmak 
üzere geleceğini söyledi. 


Nihayet yalnız kalmıştım.Odanın camından 
dışarıyı izlemeye başladım. “Ekim” Sesin geldiği 
yere döndüm ancak kimse yoktu. Deliriyor muydum? 
Aklıma ilk geleni yaptım, boşluğa doğru usulca 
fısıldadım: “Kamos” 


Yatağın kenarında kıvrılan gece siyahı kuyruğu 
gördüm önce. Kalbim gümbür gümbür atmaya 
başlamıştı. . Ancak o rüyalarımda Oo görebileceğim 
güzellikteki kara kedi karşımdaydı. “Neler oluyor 
bana?” Kedinin ağzından bir ses çıkmadı ama kafamın 
içinde Kamos'un ipeksi sesini duydum. “Yeteneğin 
beni yaşayanların arasına getiriyor, olan bu. Sayısız 
yıldan sonra Kamos dünyayı yeniden adımlayacak.” 


Artık iyice yakınıma gelen kedi, yumuşacık 
tüyleriyle bacaklarıma sürtünüyordu. Birden içimi 
müthiş bir korku kapladı. “Beni rahat bırak!” diye 
bağırıp, kapıya doğru bir hamle yaptım. Kapı olan 
yerde, duvarın pürüzsüz bir şekilde devam ettiğini 
gördüm. Kedi bir kez miyavladı. “Kamos yalnız 
gelmez. Rüyaları da beraberinde getirir.” 


“Bu nasıl olur? Kapı... Kapıya ne oldu?” Kedinin 
gözleri üzerimdeydi. “Bir yalan söyledim ve tüm dünya 
buna inandı. Bir rüya oldum ve herkes bunu gördü. 
Uyanamadıktan sonra bir rüyayı gerçeklerden nasıl 
ayırt edebilirsin?” Dudaklarımı gıdıklayan tuzlu terin 
tadını hissettim. Etimi sertçe çimdikledim; uyanmak, 
kendime gelmek istiyordum. 


“Karabasan,” dedi, “benim varlığıma verdikleri 
isimlerden yalnızca birisi. Bilinçlirüyalarbenimbesinim 
gibidir. Onlar var oldukça ben de var olurum.” Kedi 
bacaklarıma sürtünüyordu. “Korkmanı gerektirecek 


Kamos - Eren Kasapoğlu 


bir şey yok, korkunun olacaklara bir faydası da yok. 
Birlikte çok güzel tecrübeler yaşayacağız.” 


Son sözlerini takiben olan şeyi ancak şu şekilde 
açıklayabiliyorum: Uyudum. Bir anda karanlık ve 
uyku üzerime çöktü. Daha da tuhaf olanıysa, rüyamda 
kendimi, odayı, her şeyi aynı şekilde görmeye devam 
ediyordum. Gülümsediğimi hissediyordum. Elimi 
duvara doğru salladım ve kapı tekrar olması gereken 
yerde belirdi, yavaşça açıldı. Hafif, dans edercesine 
adımlarla koridora çıktım. 


Birkaç adım attım ki, arkamdan gelen ses beni 


durdurdu. “Hanımefendi... Hanımefendi!” Döndüm 
ve nöbetçi hemşireyle yüz yüze geldim. “Müşahede 
altında olmanız lazım. Gelin sizi yerinize yatıralım 
ve elektrotlarınızı takalım.” Gözlerine baktım, bir an. 
İçlerine, ötesine. “Dilek Hanım, iki gece önce rüyanızda 
kendinizi baş hekimin kollarında gördünüz. Ne keyifli 
ve tutkulu bir rüyaydı ama!” Kadının ağzı açıldı ama 
içinden tek kelime çıkmadı. Gözlerindeki şaşkınlığın 
yerini alan kızgınlığı görebiliyordum. Kısa ve pes bir 
kahkaha, kendi kahkaham kulaklarımı gıdıkladı. “Git, 
evindeydin bütün gün, kendini iyi hissetmiyorsun.” 
hafifçe sallamamla kadının geriye doğru 
savrulması bir oldu. Hemşire, koridor boyunca hafifçe 


sürüklenirken, git gide silikleşti. Koridorun sonuna 


Elimi 


varamadan havaya karışıp gitti. Kamos konuştu: “Bir 
yalan daha ve hop! Gerçek oldu bile...” 


Sonu olmayan, delice birrüyanınilk dakikalarıydı. 


Devam edecek... 
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Kısa Öykü 
Yeşim Şahin 


boğanın Boynuzu 


Üçlü Axel'den sonra üçlü Toeloop yaparak 
herkesin özellikle de hakemlerin takdirini kazanarak 
buz zeminin üzerinde patinajna devam ediyordu. 
Bu arada salonun mor ışıkları altında Tina Turner'ın 


sesinden; 
Big wheels keep on turnin 
Proud Mary keeps on burnin 
Rollin, 'rollin, 'rollin'on the river 
Rollin, 'rollin, 'rollin on the river 


Efsane şarkısı hızlanmaya başladıkça bir 
bayandan beklenmedik kusursuz teknik atlayışlardan 
sonra, bütün mimiklerini dansıyla bütünleştirerek 
üzerinde mor, dar bir tulum ve sırtının kalçasına 
kadar olan dekoltesiyle, uzun sarı buklelerini arkadan 
toplamış bu zarif bayan atlet spinlerine başlamıştı. 
Melodinin her ritmik vuruşunda yeni bir spine başlıyor, 


seyircinin ve hakemlerin gönlüne taht kuruyordu. 


Son yılların başarılı ismi yine bir tarih yazarken; 


onu izlemekten çok hoşnut olan seyirciler arasındaki 
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adamın gözleri sürekli akıllı saatindeydi. Yarışmayı 
hologram da istediği bir yerde seyredebilirdi hatta 
isterse kendisi de bu efsane atlete programı ayarlayan 
birkaç düğmeye basıp eşlik bile edebilirdi. Ancak geri 
kafalıydı. Sanal dünyanın getirdiği her şey elbette 
Teknoloji 
sayesinde şehirler hem yerin altına hem de gökyüzüne 


insanın hayatını çok kolaylaştırmıştı. 
uzayıp gitmiş, milyarlarca insan nüfusunun sığmayacağı 
sanılan dünyaya kolaylıkla bu sayede sığmıştı. Üstelik 
bilim ve teknoloji o kadar ilerlemişti ki; geçmişteki 
küresel ısınmadan dolayı tedirginliklerin hiçbiri 
gerçekleşmeden artık dünya o mevsim neyi yaşamak 
istiyorsa hatta o yıl neyi üretmek istiyorsa birkaç 
uydunun ve yapay zeka programlarıyla gökyüzündeki 
laboratuvardaki gaz odalarından salınımlarla ayarlana 
biliniyordu. 


Bu yüksek teknolojik yaşamın dünyaya faturası 
da kesintisiz olması gereken yüksek miktarda enerji 
gereksinimiydi. Dünya bilim, azim ve ortak aklıyla 
yenilene bilinir enerjiler sayesinde bunun üstünden 
gelmişti. Hatta atmosferde büyük güneş panelleri 
açılmıştı. Gümüş ve silikon parçacıklardan oluşan 


bu paneller dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir 


bölümünün ihtiyacını karşılayabildiği gibi uzay 


taşıtlarının da enerji kaynağı olmuşlardı. 


Adam başarılı bir fizik bilimci olduğu kadar tarih 
de bilimciydi. Dünya bu günlere sancılarla, bazen yavaş 
bazen se oldukça hızlı gelişmelerle gelmişti. Profesör 
midesindeki spazmın etkisiyle yine yerinden doğrulmak 
zorunda kaldı. Dinozorlar her aklına geldiğinde 
spazmın şiddeti artıyordu. Dinozorlar da bir zamanlar 
dünyanın efendisiydi. Ama o lanet göktaşı dünyada her 
şeyin ve dinozorların sonu olmuştu. Acaba son proje 
işe yarayacak mıydı? Şimdilerde insanlardan uzun 
süre gerçekleri saklamak pek de mümkün olmayacaktı. 
Günlerce sürebilecek enerji kesintisi dünyayı ne hale 
getirecekti? Göktaşı belki kendiliğinden yön değiştirir 
diyebilmeyi çok isterdi. Ancak tüm hesaplamalar 
bunun imkânsız olduğunu gösteriyordu. Üstelik çapı da 
oldukça büyüktü. İlk defa gelişmiş teknoloji bu kadar 
çaresiz kalmıştı. Göktaşlarını daha önce lazer ışınıyla, 
nükleer füzelerle yönlerini değiştirmiş ya da parçalara 
bölerek atmosferde yanmalarını sağlamışlardı. Ancak 
bu gelen çok farklıydı. Adına da boğa boynuzu 
takmışlardı. Nasıl ki bir boğanın boynuz darbesiyle 
karnınızda açılan delikten fışkıran kanla nefesiniz 
kısa sürede kesilirdi bu da dünyada benzer etkiyi 
yaratabilecek güçte büyük bir göktaşıydı. Ne lazer 
toplar ne de nükleer başlıklar işe yarayacaktı, 


Kadınatletzarifhareketiyletam birayağını başının 
üstüne alarak kuğu gibi süzülürken bir anda salonda 
tüm ışıklar sönmüş, müzik susmuştu. Önce insanlar 
bu durumun geçici bir şey olduğunu düşündüklerinden 
sessizliklerini korumuşlardı. Ancak durumda değişen 
bir şey olmayınca; panik başlamış, insanlar birbirlerini 
çiğnercesine uçan taşıtlarına erişmeye çalışmışlardı. 
Az önce salonda nostaljik bir şarkı yankılanırken 
şimdi insan çığlıkları yükseliyordu. Kimse kimseye 


gelişmiş uygarlığın aksine nazik davranmıyordu. Bilim 


Boğanın Boynuzu - Yeşim Şahin 
ilerledikçe insanlar zorlukla mücadele etme ve yokluğa 
Acil 


robotları avaz avaz asayişi sağlamaya çalışıyordu. 


katlanma yetilerini okaybetmişlerdi. durum 
Oysa ki asıl panik dışarı çıkınca başlayacaktı çünkü 
bütün şehir karanlıklar içinde kalmış, gökdelenler sanki 
hayalet gibi ortadan kaybolmuştu. Gök taşınım, tünel 
taşınım, meteoritler her şey kesilen enerji ile durmuştu. 


Robotlar bile panik halindeydi. 


Profesör ise midesindeki spazmla yerinden hiç 
kalkamamıştı. Bulunduğu yerden çatıya ulaşması 
gerekiyordu. Çünkü bu nokta Boğa Boynuzu'nun 
rotasının en iyi gözlemlene bilinen noktasıydı. Profesör 
spazmına rağmen yanında getirdiği fenerle çatıdaki 
daha önce hazırlanmış teleskobun başına güçlükle 
ulaşmıştı sanki boynuzun darbelerini ilk kendi yemiş 
gibi midesinin delinmiş gibi ıstırap veriyordu. Profesör 
acaba dünya bilim kurulu komitesinin ortak aklı ve 
öngörüsü işe yarayacak mı? Diye düşünüyordu. İlk 
fikir babası kendisiydi ve laboratuvar çalışmalarında 
olumlu sonuçlar almış olmasına rağmen şimdi emin 
değildi, gelen kütle çok büyüktü. Saatine baktı. Ve 
kendine güldü. Ölürken randevusuna geç kalmış 
sevgili gibi saatine bakıp durması ona ironik bir şekilde 


gülümsetmişti. 


İnsanlar (o gökdelenlerle (gökyüzüne odoğru 
yükseldikçe ve artık gezegenler arası ulaşım bu kadar 
kolaylaşmışken gene de profesöre göre gökyüzünü 
daha az izler olmuşlardı ve şuanda pek çok insanın 
geceyi aydınlatan atmosfere girmiş göktaşının farkında 
olduğunu sanmıyordu. Aslında farkında olsalar ne 
olurdu? Gezegeni tamamen boşaltmak imkânsızdı. 
Ve tehlike halk ile daha önce paylaşılsaydı şuan ki 
panik daha önce başlayacak tüm sistemler kitlenecekti. 
İnsanlık ay ve mars kolonileri ile dünya dışına taşmış da 
olsadünya hala en önemli vatanımız ve gözbebeğimizdi. 
Ve belki de dakikalr sonra bu gözbebeği tam on ikiden 


bir kez daha vurulacaktı 
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Bir fizik profesörü olarak inançlı bir insan 
değildi. Ama teleskoptan bakarken “ Tanrım lütfen işe 
yarasın.” Dediğini fark etti. Güneş panelleri dünyaya 
enerji vermeyi çoktan kesmişti. Uzay istasyonundaki 
büyük bobinlerle panellerdeki tüm enerjiye büyük bir 
elektromanyetik alan oluşturarak boğa boynuzunu önce 
ağa yakalanmış balık gibi kavramak ve daha sonra da 
yörüngesini değiştirip atmosfer dışına fırlatmaktı. 


Tam yükleme anı geldiğinde nefesini tutarak boğa 
boynuzuna doğru teleskobun camı arakasından bakan 
profesör, göktaşının yörüngesi çevresinde yıldırma 
benzer ışık dağılımları gördü. Ya şimdi ya hiçbir zaman 
diyen profesör, göktaşını sanki eliyle tutup fırlatmak 
istercesine yumruklarını çok kuvvetlice sıkıyordu. 
Göktaşı bir an olduğu yerde duruyormuş gibi geldi. 
Sonra stresten mi yoksa spazmdan mı bilinmez gözü 


karadı ve olduğu yere yığıldı. 


Gözlerini açtığında hastane mi beyaz soluk 
ışıkları altındaydı. Ölüm ve gerçek arası bir rüya 
görüyorum sandı sonra kalın pencere camlarının 
arkasından gökdelenlerin hala yerinde durduğunu 
gördü. “Kahretsin!” diyerek gülmeye başladı. 


Elektromanyetik alan işe yaramıştı. Boğa nın 


Boynuzlarını kırmışlardı... 
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” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Emre İnanç Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


EMRE TİNANC Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 


sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
BOSLUK ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 
b) 


“ÖYKÜLERİ , 


Boşluk”ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 Sayfa Sayısı: 112 Yayınevi: KDY 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 320 Yayınevi: Efsus 
EFSUS 


wwv.yerlihilimkurgu.com 75 


76 


Levent Sarısu 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 124 Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
& YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


Murat Kk 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


78 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


' ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİ VE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


Filimsiler Camhariyeti © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Asara | 
PROJESİ 


M.-ÂLİ TARGAÇ 


İM ! 


Burak Gem Goşkun 


Evtanla saklı köşelerinden, Anadala vepraklarına uzanın 
Bir gilim-kerga 


Burak Gem Coşkun 


Klm 


— 


> Gizem ÇETİN ” 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Sümeyra Buran 
Editör 


te 


EDEBİYATTA PO: 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Etlehiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amlırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Nihan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Antroid'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

4 Şeyda AYDIN 

Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 O Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


anrıların 
Kehaneti 


Ki Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 


www.yerlihilimkurgu.com © 


Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
— ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 
Ki Y “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 o Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
ETAENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Oo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Seyda Ayılın 


(Ozcan Gökdemir 


ARŞINI! 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor olabilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Eril 


AY İNSANLARI 


ERHAN ERDİL 


gece 


Ay İnsanları - 2019 


Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt 


TÜRÜNGE 


TURKHAN BOZKURT 


SİNEM ATAKLI 


YÜKSELİŞ 


2417 


©psfl1on 


Yörünge 4185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Yükseliş 2417 - 2019 


Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İpek 
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Kolektif 


Öykü 
Seçkisi 


beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


cöişenler - 2019 


Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 
Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


FR tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NIRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


<4 
> 


MELEK TAŞKIN v& 


Ayşe Acar 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOPYA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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” Sezai Özlen 
Çizgi Öykü 


EFENDİM... SALGINA SEBEP 
OLAN VİRÜSÜ SONUNDA 
BULDUK EFENDİM 


056 


BUNLARI NE 
YAPALIM EFENDİM? 


<Ş 


ALDIĞIMIZ ÖRNEĞİ, ÖZEL 
BİR ÇÖZELTİNİN İÇİNE 

KOYUP ISI VERDİK VE ANINDA 
ORTAYA ÇIKTILAR EFENDİM 


Bi SA 19 
YALNIZCA, EKRANDA GÖRÜNEN 
ORGANİZMAYA BULAŞMIŞ 
OLANLAR KALDI, DİĞERLERİNİ 
TEMİZLEDİK EFENDİM 
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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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ÖYKÜ Seçkisi! 


, 


Yerli Bilimkurgu Yı 


/ 


A 


AA 


Al YAZARDAN 
4l OYKU 


Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Hazır mısınız? 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor platformunun dördüncü kitabı geliyor! 
İlkini 2018 de hayata geçiren YBKY platformu, 2019 ve 2020 seçkilerinin ardından seriye kaldığı 
yerden devam ediyor! 

YBKY Öykü Seçkisi 2022 için parmakları ve zihinleri çalıştırma zamanı. İşte seçkiye katılmak 


için yapmanız gerekenler; 


1. Üst sınırı 2000 kelime olacak öykünüzü, 

2. Dilbilgisi kurallarına olabildiğince uyarak, 

3. Aşırıya kaçan argo ve küfür kullanmadan, 

4. Açık şekilde siyasi veya herhangi bir oluşumu hedef alan kurgulardan kaçınarak, 

5. Word belgesi olarak. 12 punto ve Times New Roman karakteriyle yazılarak, 

6. 1 Ocak 2022 tarihine kadar (son katılım tarihi), 

7. yerlibilimkurguyukseliyor(0gmail.com adresine ulaştırmak. 

8. Seçkiye katılacak öykü kurgularında konu sınırlaması aranmayacaktır. 

9. Öyküler YBKY platformunun oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları, son katılım tarihinden en geç iki ay sonra sosyal medya hesaplarımızda 
açıklanacaktır. 

10. YBKY nin, seçkiye katılamayan öykü sahiplerine katılamama sebeplerini açıklama/rapor 
halinde geri dönüş gibi bir zorunluluğu yoktur/talep edilemez. 

11. Öyküler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 


12. PDF dosyaları ve belirtilen şartlara uymayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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YERİ BİLİMKURGU YÜKSELİYOR 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi 


deca 
yerlibilimkurguyukseliyor.com 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 29 
Ödüllü yazar ve Şair, 


Margaret Atwool 


Margaret Eleanor Atwood (d. 18 Kasım 1939), Kanadalı yazar, şair, 


eleştirmen, denemeci ve feminist. 


Yakın tarihin en saygı duyulan kurmaca yazarları 
arasında gösterilir. Arthur C. Clarke ve Prince of 
Asturias edebiyat ödüllerini kazanmıştır. Aynı zamanda 
beş kez Booker Ödülleri listesinde yer almış, birini 
kazanmış ve yedi kez The Governor General'in finalisti 
olmuş ve iki kez kazanmıştır. Daha çok roman yazarı 
olarak tanınmıştır. Aynı zamanda günümüze kadar 15 
tane şiir kitabı yayınlanmıştır ve bu alanda da ödül 
sahibidir. Şiirlerini gençliğinde ilgi duyduğu efsane ve 
peri masallarından esinlenerek yazmıştır. Atwood aynı 
zamanda Tamarack Review, Harper's, CBC Anthology, 
Ms. Saturday Night, Playboy ve bunun gibi birçok 
dergide hikâyeler yazmıştır. 


Atwood, Kör Suikastçı (The Blind Assassin) adlı 
romanıyla 2000 Booker Ödülü”nü kazandı. 


Ottawa, Ontario, Kanada'da Margaret Dorothy ve Carl 
Edmund, Atwood'un ikinci çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Annesi Margaret Dorothy diyetisyen 
babası Carl Edmund 


entomologdur. Babasının orman entolojisi araştırmaları 


ve beslenme uzmanı, ise 


nedeniyle çocukluğunun büyük bir kısmı Northern 
Ouebec bölgesinin ağaçlık arazilerinde geçmiştir. 11 
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yaşına kadar tam zamanlı olarak okula gitmemiştir. 
Doymak nedir bilmeyen bir edebiyat okuyucusu 
olmuştur. En çok ilgi duydukları gizemli öykülerden 
oluşan Dell cep kitapları, Grimm's Peri Masalı 
kitapları, Kanadalı hayvan hikâyelerini anlatan kitaplar 
ve komedi kitaplarıdır. Leaside'da Leaside Hıgh 
School'da okumuştur ve 1957*de mezun olmuştur. 


Atwood yazmaya altı yaşında başlamıştır ve 16 yaşına 
geldiğinde profesyonel olarak yazmak istediğinin 
farkına varmıştır. 1957 yılında Toronto Üniversite'ne 
bağlı olan Victoria Üniversitesi'ne başlamıştır. Jay 
Macpherson ve Northrop Frye profesörleri arasındadır. 
1961 yılında onur derecesiyle Sanat Bölümünden 
ve ikinci branş olarak da Psikoloji ve Fransızca 


bölümlerinden mezun olmuştur. 


1961'in sonlarında özel basımı yapılan Double 
Persephone adlı şiir kitabına verilen K.J Pratt 
Madalyası'nı kazandıktan hemen sonra Woodrow 
Redeliffe 


öğrenimine devam etti. 1962 yılında Radcliffe'de 


Wilson bursuyla Harvard's College'ta 


ED ÇAĞI 
ARI 


EÜLTE EİN DAYIDE GER 


35. BASIM 
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Şili 
Burak Gem Goşkun 


Kusur Son-2020 


Düşler Mahkümu 


İnleyen bir esinti düşer başına 

Kırık dökük taşların arasından usulca, 

Zihin hapishanesinin en tepesindeki o karanlık odaya varır 
Aşağıdaki yukarıdaki gibi midir? 

Diye düşünüverir düşler mahkümu 


Kurgularla Cem eyler sonzuluğu ve evreni, 
Kapılır ikiz dünyaların heybetine 

İhtiyacı vardır belki de 

Bildiğini bilmeye 


Elleri ayakları götüremez artık onu 
O uzak diyarlara, 

Düşlerdir tek dostu 

Keşfedilmeyi bekleyen düşler 


Merkezi her yerde olan, yüzeyi ise hiçbir yerde olmayan 

O karanlık küreyi düşlerken 

Bir ışık hüzmesi düşer başına 

Kırık dökük taşların arasından usulca, 

Zihin hapishanesinin en tepesindeki o karanlık odaya varır 


zo — Www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2022 / sayı 53 


Düşler Mahkümu 


Aşağıdaki yukarıdaki gibi midir? 

Diye düşünürken düşler mahkümu, 

Taşların arasından yansıyan 

Kendisine çok benzeyen bir yüz görür 

Ak sakallı dervişin gözlerindeki erdem 

Kırık dökük taşların arasından usulca, 

Zihin hapishanesinin en tepesindeki o aydınlık odaya varır. 
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Ayın Kitan İncelemesi 
İsmail Şahin | İZ 


Son El 


Nuray Tekin 
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Sayfa Sayısı: 28 
Yayınevi: Arkadaş Yayınevi 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 
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© © NURAY TEKİN 


1 — Karanlığın Çağrısı 


Öykünün kahramanı gazetecimiz, haritalarda yeri 
gösterilemeyen, birçok kişinin adını bilmediği küçük 
bir dağ köyüyle ilgili bir araştırma yapar. Giden 
hiçbir 
şekilde geri dönmemiştir. İçişleri bakanıyla görüşür 


araştırmacılar, turistler, devlet görevlileri 
ama sonuç alamaz, tehdit edilir. Patronu işin peşini 
bırakmasını söyler. Bir gün iş çıkışı uzun zaman 
sonra ilk kez bindiği vapurda hiç tanımadığı kişiler 
kendisine çok iyi davranmaktadır. Kahramanımızı 
birisine benzetmektedirler. O kişinin yerine geçmeye 
ve oyunu sürdürmeye karar verir. Kendi oturduğu 
sokağa değil de yanındaki kişiyle beraber birkaç sokak 
ötedeki binaya giderler. Yerine geçtiği kişinin dairesini 
bulur ve içeri girer. Dairede intihar etmiş bir kadın 
vardır kendisine çok benzemektedir. Etrafı araştırmaya 
başlar. Bir defter bulur ve yazılanlar ilgisini çeker. Zira 
defterdeki notlara göre o dağ köyü ile ölen kişi arasında 
bir bağlantı vardır. Cesedi daireden çıkarır ve kendi 


evine taşır. Herkes kendisini öldü zanneder. 


Uzun bir tren yolculuğundan sonra bir kente varır. 
Kentte yaşayanlarla konuşur, dağ köyü hakkında sorular 
sorar ama aldığı bütün cevaplar benzerdir. Lanetlenmiş 
bir köydür. Hiçbir taksi şoförü oraya gitmek istemez, 
sadece bir kişi köyün girişine kadar bırakabileceğini 
söyler. Ertesi gün köye yolculuk başlar. 


Kahramanımız uzun bir yürüyüşten sonra notlardaki 
evi bulur, garip bir evdir. Bir kayanın üstüne 


yapılmıştır. Kendisini evin hizmetçisi karşılar, 
akşam yemeğinde ölen kişinin amcası olan bir adam 
konuşmaya başlar. Adamın ve hizmetçinin yüzünde 
maske vardır. Kahramanımız odasına çekilir ve 
amcasıyla hizmetçinin konuşmalarını duyar. Ertesi gün 
amcasıyla beraber bir yeraltı şehrini gezmeye gider. 


Amcasının anlattıkları gerçekten çok ilginçtir. Akşam 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


eve gelip odasına çekildiğinde konuşmaları tekrar 
dinler ama durum kötüye gitmektedir. Kaçmaya karar 
verir ve merdivenlerden inerek eve ilk geldiği zaman 
giriş katında gördüğü bir kapıdan içeri girer. Dik 
merdivenlerden ve karanlık koridorlardan geçerek bir 
mahzene girer. Her yerde iskeletler vardır. Mahzenin 
çıkışını bularak açık havaya çıkar ve tüm gücüyle 
koşmaya başlar. 


Amcasının anlattıklarına göre büyük bir savaş olmuş 
ve yer altında yaşamaya başlamışlar. Bu arada 
vücutlarında genetik tahribatlar ve bazı değişimler 
olmuştur. Kopya insanlar üretilmiştir. 


2— I-Avcı 

Ava meraklı olan kahramanımız tek başına bir sahil 
kasabasına yakın ormanlık bölgede kamp kurar. 
Çalılardan gelen sesin kaynağını bulmak için çevrede 
dolaşırken daha önce hiç görmediği bir yaratık ile 
karşılaşır ve korkuyla ateş eder. Açtığı ateş sonucu 
yaratığın kuyruğundan bir parça kopar. O anda yaratıkta 
bir değişim başlar ve ortadan yok olur. Kahramanımız 
kopan parçayı alır ve kamp yerinden ayrılır. Korktuğu 
için hemen evine geri döner. Ancak evine geldiğinde 
kendisini bir sürpriz beklemektedir. Ateş ettiği yaratık 
eve gelmiştir ve odanın kapısında durmaktadır. Çok 
korkmuştur ancak yapacak bir şey yoktur. Yaratığın 
kendisinden bir şey istediğini düşünmektedir. Yaratığın 
önünden geçerek alt kata, depo olarak kullandığı bir 
odaya girer ve yaratıktan kopan parçayı poşet içinden 
çıkararak yaratığa teslim eder. Yaratıkta tekrar değişim 
başlamıştır ve kısa bir süre sonra yaratık ortadan 


kaybolur. 
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II - Av 

Olayları bu kez avın gözünden okuyoruz, ormanda 
dolaşırken avcıyla karşılaşmasını, başından geçenleri, 
eve gelişini vs. 

Her iki bölümde de hem avcının hem de avın 


birbirleriyle (o karşılaştıklarında çok korktuklarını, 


karşısındakini tehlikeli kabul ettiklerini öğreniyoruz. 


3 — Şey Dili 


Bu öyküde, tavanında sadece ufak bir delik bulunan 
kapalı bir hücrede tutulan bir kişinin yaşadıklarını 
okuyoruz. Zaman kavramını tamamen yitiren 
kahramanımız karanlıkta garip şekiller görmeye başlar, 
bu şekilleri sınıflandırır ve bir zaman sonra tamamen 
bu şekillerle oluşturduğu dille düşünmeye başlar. 
Hücrenin kapısını açan kişi “Artık çıkabilirsiniz” 
dediğinde kahramanımız şaşırır. Çünkü kapıdaki kişi 


de bu yeni dille konuşmaktadır. 


4— 1I-SonEl 

Araştırma kurumunda çalışan U.K. Keşif Bürosundan 
gelen raporları okumaktadır. Daha sonra oluşturulan 
keşif ekibiyle beraber araştırma yapılacak bölgeye 
Alus'a giderler. Araştırma sonucu bazı kimyasal 
etkileşimlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Düzenli 
olarak bir hareketlilik içinde olan bir topluluk vardır 
ancak ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Bölgeye 
gönderilen sensörlerden ses ve görüntü aktarımı 
olmamaktadır. Ekip yüzeye iner ve araştırmalara 
başlar. Yapıların içine girerler, yer altına inen labirent 


gibi koridorlar vardır. Koridorlardan birinin sonunda 
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Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


düzgün şekilli olan bir cisim görürler. Ancak cismin 
yapıldığı elementin ne olduğunu anlayamazlar. Daha 
sonra merkezden gelen bilgilere göre bu element çok 
uzun süre önce yok olmuş bir gezegende görülmüştür. 
Bu gezegen ise dokuz gezegenden oluşan küçük bir 
güneş sistemine aitti. Ayrıca Alus'taki topluluk bu 
cismin içine girip çıkmaktadır ve daha önce yüzeyde 
fark ettikleri kimyasal etkileşim burada da meydana 
gelmektedir. 


II — Görev 
Birinci bölümdeki cismin ne olduğunu ve ne gibi 
bir görevi olduğunu, cismin kendi anlatımından 


öğreniyoruz. 


5 — Uğultu 


Bilimkurgu ögelerine sahip olmadığını düşündüğüm 
bir öykü. Bir köpeğin ağzından yaşadıklarını okuyoruz. 


metin atak 


DÜNYALARDA 
SERİSİ NO:2 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
ei eçkisi seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


OykKü 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 


16 ( Www.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Mart 2022 / sayı 53 


s6 NN 


ZI, 
2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 4 
bünyamin Tan 


bökyüzünlen Gelen Ateş 


Seren'le bir süre sessizce yan yana yürüdüler. 
Ali, çok istemesine rağmen bir türlü ağzını açıp bir 
şeyler söyleyemiyor, Seren'den ona doğru gelen 
o çekim gücü, zihnini allak bullak ediyordu. Lise 
yıllarından beri ilk defa bir kız, ona bu duyguları 
hissettiriyordu. Zaten oldu olası kızlarla konuşmayı 
beceremezdi. Bir türlü doğru cümleyi bulup lafa 
giremiyordu. Boğazına bir yumru oturmuş, ses 
tellerine ket vurmuştu. Sessizliği bozan Seren oldu: 


“Ne kadar büyüleyici bir yer değil mi?” 


Ali, daldığı derin düşüncelerden ruhunu okşayan 
bir sesle bir anda çıktı: 


“Şey... Evet, gerçekten öyle...” 


Kız, gördükleri karşısında obüyülendiğini 


anlatmak için kouşmasını sürdürdü: 


“Sonsuzluğa uzanan kıraç bir toprak parçası 
üzerinde mucizevi bir yapı... Nadide ve eşsiz bir şey 
bu şehir...” 


Ali de benzer şeyler düşünüyordu: 


“Aynı fikirdeyim. Sadece bu şehir değil nadide 
ve eşsiz olan.” 


Seren, ne demek istediğini anladı; ama onu biraz 
sıkıştırmak ve şaşkın hâliyle eğlenmek için imalı bir 
ses tonuyla karşılık verdi: 
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“Hımmm... Neymiş peki nadide ve eşsiz olan o 
başka şey...” 


Ali'nin yüzü kıpkırmızı olmuş, yakut rengini 
almıştı. Boğazı, kuruyan bir nehir yatağına dönmüştü. 
Cevap veremedi. Gözlerini yana kaydırıp kızın 
yüzüne dahi bakamıyordu. Ama göz kenarından 
gülümsediğini fark etti. Sanki yüzünde yediveren 
çiçekleri açılmıştı. Biraz olsun için rahatladı. O da 
ona karşı boş değildi, bunu anlamıştı. 


Nihayet, sorumlu oldukları kazı alanına 
gelmişlerdi. Ali, arkasını dönüp şehrin etrafını çeviren 
surları izledi bir süre. Şehrin surlarını, küçükken 
kartondan yaptığı evlere benzetti. Dümdüz ve herhangi 
bir oryantal şekil olmaksızın sade ve gösterişsiz buldu. 
Bu şehre biraz olsun güzel bir görünüm veren tek şey 
ise Stupa'nın kubbesiydi. Şehrin hem içinden hem de 
dışından yükselen tahkimat duvarları ve surlar, burayı 
oldukça korunaklı bir kale gibi gösteriyordu. Hâlbuki 
içeride yaşayan, nefes alan ve sonra sonsuz uykusuna 
yatan bir şehir vardı. Büyük bir ticaret ağına sahip, 
geniş zanaatkâr loncaları olan bir şehrin korunması 
için alınan bu güvenlik önleminin ne kadar yerinde 


olduğunu düşünüyordu. 
“Gözlerinin altında hafif morluklar oluşmuş.” 


Bakışlarını Oo çevirdiğinde (o Seren'in oOona 


seslendiğini anladı: 


“Şey, evet. Dün gece pekiyi uyuyamadım.” 
Kız, nedenini merak etti: 
“Neden peki?” 


Ali, ona her şeyi olduğu gibi anlatabileceğini 
düşündü: 


“Gördüğüm kâbus yüzünden.” 
Kızın merakı iyiden iyiye arttı; 


“Yaa? Ne gördün peki kâbusunda, anlatır 
mısın?” 


“Kimseye söylemeyeceğine söz verir misin?” 
Ali'nin bu sözü onu biraz gücendirdi: 
“Güvenmiyorsan anlatma.” 

Ali, mahcup bir tavırla: 


“Özür dilerim, öyle demek istemedim. Peki, 
anlatıyorum. Gece rüyamda güneşin ışığının tamamen 
azaldığını gördüm. Cılız bir ışığa sahip ampulü 
andırıyordu. Dünyanın üzeri kapkaranlık koridorlara 
ayrılmıştı. o İçinde o gulyabanilerin, o hayaletlerin, 
vampirlerin ve daha ürkünç birçok varlığın olmadığı 
bir korku tüneli gibiydi. Ben de o koridorlarda 
yolumu bulmaya çalışıyordum. Sonra birden bir 
aralıktan zayıf bir ışığın süzüldüğünü fark ettim. 
Hemen oraya yöneldim. O aralıktan dışarı çıktığımda 
güneşi tam karşımda buldum. Gezegenler karşımda 
hizaya dizilmişler, sanki dünyanın atmosferi içine 
girmişlerdi.” 


“Dünyada benden başka kimse yoktu. Çok büyük 
korku duyuyor ve bunun nedenini bilmiyordum. Sonra 
tüm o gezegenler önümden hızlıca kaydı. Ben karanlık 
bir kuyuya düşmeye başladım. Bir anda kendimi 
taştan bir platformun üstünde buldum. Yerden birazca 
yüksekti. Gözlerim açık ve yatar pozisyondaydım. 
Ama bir türlü kımıldayamıyordum. Sonra bir ses 
bana hitap etmeye başladı: “Şehadet ettin mi?” diye 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 


sorup duruyordu. Ben “Neye şehadet edeceğim?” diye 
sorduğumda yine “Şehadet ettin mi?” diye soruyu 
tekrarladı. Sonra “Sana yedi nefis bilgeliğinin ne 
olduğunu ve yaratılışın hakikatini göstereceğiz, 
bekle!” dedi ses. Sonra üzerime kocaman bir ateş 
topu düştü. Tüm etlerimin yanıp iskeletimin kaldığını 
gördüm. Sonra etlerim, sinirlerim ve damarlarım 
iskeletime giydirildi. O esnada uykumdan sıçrayarak 
uyandım.” 


Kız, duydukları karşısında çok şaşırdı. Bu 
dinlediklerinin anlamı ne olabilir diye düşündü: 


“Çok ilginç ve sıra dışıymış gerçekten. Sence 
anlamı ne?” 


Ali, 
bilmiyordu: 


yaşadıklarının me anlama geldiğini 


“Bilmem, hiçbir fikrim yok. Üzerinde düşünmeyi 
de hiç istemiyorum. Zira yeteri kadar düşündüğümü 
sanıyorum ve artık sıkıcı gelmeye başladı. Lütfen 
başka şeyler konuşalım, olur mu?” 


Kız, sevecen bir sesle: 
“Tabii ki, nasıl istersen...” 


O sırada dâhil oldukları ekibin kazı başkanı olan 
doçent yanlarına geldi; yapmaları gereken işlerle ilgili 
talimatlar verdi. Önce, yerel halktan istihdam edilen 
işçilere çevreyi temizlemelerini söylemelerini istedi. 
Nitekim bu antik şehir, son zamanlarda oldukça şöhret 
kazanmıştı. Yerli-yabancı birçok turistin akınına 
uğruyordu. Ne yazık ki çöplerini etrafa saçmak gibi 
kötü bir huyları vardı çoğunun. Şehrin yok olmasına 
tehdit oluşturan sadece bu değildi. Yeraltı suları ve 
bu suların taşıdıkları tuz da şehri oluşturan yapılar 
üzerinde şiddetli etkiler yaratıyordu. Bunun için de 
ayrıca bir bilim kurulu oluşturulacak ve çözümü için 
çalışmalar yürütülecekti. Yüksek sıcaklıkla beraber 
oluşan muazzam derecedeki termostres de 
cabasıydı. 


işin 
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İşçilere gerekli talimatı verdikten sonra 
kazı alanına dönen Ali, kazmasını alıp çalışmaya 
koyuldu. Uzun boylu, hafif yapılı ve esmer bir gençti. 
Başındaki hasır şapkası, boynuna sardığı poşu, keten 
gömleği ve şortuyla sıcak hava şartlarından en az 
derecede etkilenmek ve vücudunu soğuk tutmak için 
çaba gösteriyordu. Arada bir poşusunun kenarıyla 
alnında biriken terleri siliyordu. Kendini çalışmaya 
vermiş, geceki kâbusu ve gündüz vakti gördüğü o 
tuhaf imajları, görüntüleri unutmuştu. Kazdığı yerde 
ortaya çıkan bir iskeleti, eline aldığı fırçayla yavaşça 
siliyor, iskeletin etrafını dikkatli fırça darbeleriyle 
temizliyordu. Yaklaşık yarım saat sonra iskelet 
tamamen ortaya çıkmıştı. 


Kazı başkanına haber vermek üzereyken 
iskeletin kaburgaları arasında bir cismin olduğunu 
fark etti. Ne olduğunu anlamak için keskiyle etrafını 
iyice açıp cismi ortaya çıkardı. İki parmağı vasıtasıyla 
kavrayıp olduğu yerden çıkarmayı başardı. İnce bir 
fırçayla iyice temizledi. Yeşim taşından yapılmış 
bir mühürdü bu. Üzerinde boğa boynuzlu bir başlık 
takmış ve bağdaş kurmuş bir adam figürü vardı. 
Adamın başının üstünde ise yedi tane yıldızdan oluşan 
bir küme fark ediliyordu. Ne olduğunu düşünürken 
yine o metalik cızırtıyı duymaya başladı. 


Başını çukurdan kaldırıp etrafa baktığında kazı 
ekibinden kimseyi göremedi. Birden bire herkes 
nereye gitmiş olabilirdi? Havada da bir gariplik 
vardı. Az evvelki o kavurucu güneşin sarılığı gitmiş, 
etraf kızıl bir renge bürünmüştü. Biraz sonra bir 
aksiyonun vuku bulacağını haber veren bu kızıllık, 
onda tedirginlik yaratmıştı. Karşısındaki görüntü 
yine pikseller hâlinde bir bozulup bir düzelmeye ve 
manzara değişmeye başladı. Asit renklerden oluşan 
bir dalgalanma başlamıştı. Biraz sonra bu görüntü 
yerini karşı tarafta yükselen bir toz bulutuna bıraktı. 
Bu toz bulutu, gittikçe yükseliyor, kendisine doğru 
geliyordu. Bir takım bağırışlar ve çağırışlar duyuyor, 
sesin şiddeti iyiden iyiye artıyordu. Kulağını hemen 
yere dayadı. Bir sürü ayağın koşarken yere vurduğu 


darbelerin sesini, stetoskopla hastasının sırtını 
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dinleyen bir doktor gibi dinledi. Kalp atışları gibi adım 
seslerini duyuyordu. Başını kaldırdığında giysileri ve 
derileri alev almış sayısız insanın bulunduğu tarafa 
doğru koştuğunu gördü. 


Gördüğü manzara karşısında bütün vücudu 
buz kesmiş, bu çöl sıcağında soğuk soğuk terlemeye 
başlamıştı. Havaya kalkan toz bulutu, rüzgârda dans 
ediyor; üzerine doğru koşan insanlar birer canlı meşale 
gibi görünüyordu. Hemen elindeki mührü cebine atıp 
kuyudan çıktı. Arkasını dönüp olanca hızıyla koşmaya 
başladı. Arada bir başını çeviriyor; az evvel gördüğü, 
yanmakta olan insanların hâlen onun peşinden deli 
gibi koştuklarına şahit oluyordu. Korku ve panikle 
soluğu kesilmeye, bacaklarının feri sönmeye ve 
yavaşlamaya başladı. Bir süre sonra soluk alıp vermesi 
de güçleşmiş, gücü iyiden iyiye kesilmişti. Sonra 
gözleri kararmaya başladı, vücudunun kontrolünü 
kaybettiğini duyumsuyordu. Direksiyon hâkimiyeti 
kaybolmuş bir araç gibi savruluyordu. Gücü iyice 
tükendi ve daha fazla dayanamadı. Yüzükoyun bir 
hâlde temelinden sarsılan duvar gibi yere yığıldı. 


Nefes alıp verişi normale dönmeye başlamıştı. 
Birkaç saniye sonra gözlerini açtı. Meşalelerle 
aydınlatılmış bir dehlizin içinde buldu kendini. Siyahın 
ve kahverenginin iç içe geçtiği bir spirale benziyordu. 
Kendisini fantastik bir film sahnesindeymiş gibi 
hissetti. Dehlizin üzerine daha önce hiç görmediği 
semboller ve yazılar vardı. Durmadan akıp spiralin 
dibine doğru gidiyor, yerine yeni yazılar akıp 
duruyordu. Aynı anda nöronlarının, okunuşunu 
ve anlamını dahi bilmediği bu yazıları işleyerek 
birbirine ilettiklerini duyumsadı. Beyin hücrelerinde 
bir karıncalanma meydana geliyordu. Yattığı yerden 
doğrulup daha yakından bakmak için duvara doğru 
yürüdü. Elleriyle yazıları yokladı. Elini her uzattığında 
parmakları duvarın içinden geçiyor, görüntü bozulup 
tekrar eski hâline geliyordu. “Bir simülasyonun içine 
mi düştüm acaba” diye geçirdi içinden. Tüm olup 
bitenler iyice garipleşmeye başlamıştı. 


“Buradan çıkmalıyım,” diye düşündü. Nereden 


çıkabileceğini (araştırıp obulmak için arkasına 
döndüğünde gözlerine inanamadığı bir manzarayla 
karşılaştı. Karşısında her yanı alevler içinde iskeletler 
vardı. Hepsinin göz çukurları şeytani bir ifadeye 
bürünmüştü ve ona canına kastedecekmiş gibi 
bakıyorlardı. Çevresi sarılmıştı. Geri geri adımlamaya 
başladı. Artık kaçacak bir yeri olmadığından duvara 
yaslandı. O anda duvarın içinden geçip arka üstü 
başka bir yere düştü. Kendini Mohenjo Daro'daki 
Budist tapınağının çatısında buldu. 


Devam Edecek... 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Ba 4 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A4 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 
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Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 
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Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 
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EDE, 


Ayın Kitap İncelemesi 


EZGİ SU YILDIRIM 


Teknolojik Tekillik Nedir? 


BIOSYS 
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11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
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Bilimkurgu Müzik Kutusu 


Olay Ufkunda Şiir 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 


Bölüm 3 


Bölüm 2 


Alan Polisi 
Bölüm 2 


Boğanın Boynuzu 


Sosyal Salgın 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Mehlika Fırat 


arış Denizi 


1. Deniz Atı 


Dünyalılar deniz atının üreyiş şekline çok şaşırır. Bizim gezegenimizde aynı yolla bizde üreyebiliyoruz. Üreme organlarımız olmadığı için mecburuz 
desem daha doğru olacak. Kendi türümüzdeki erkekler 
bilmediğimiz bir galaksiye gönderildiginde altın karşılığında dünyalı erkekleri aldık. Galaksilerine iyi niyet göstergesi olarak deniz atlarını verdik. Dünyalılar 
ise geyiklerini... Peki ya dünyalı erkekler mi? Burada 
mutsuzlardı. Onlara sevgi besleyemiyorduk ama çok 
iyi davranıyorduk. Acıma ile tarifsiz bir saygı arasında 
duygular besliyorduk. Kendi genetik kodumuzu dünyalı kadınların çeyizlerine dantel işlemesi gibi işliyor 
doğacak çocuklarımızı şekillendiriyorduk. Sonra oluşturduğunuz genetik yazılımları erkeklerin sırtına yerleştirip çocuklarımızı kucağımıza alacagımız günün 
hayalini kuruyorduk . 

Erkekler bu durumdan utanç duyuyordu. Belirginlesen karınlarını gizlemek için kamburlasak yürüyorlardı. Bilimsel zekâ yönünden bizden geri oldukları 
için neden gen işlemcisini kendi sırtımıza yerlestirmediğimizi sorguluyorlardI. Onların bizdeki değeri sadece 
y kromozomuydu ve çocuklarımızın doğup soyumuzun 
devamı için onlara muhtaçtık. Buraya daha çocukken 
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gelmişlerdi. Hepsi sarı saçlı mavi gözlü sevimli çocuklardı. İlk geldiklerinde çok mutlulardı yaşıtları değildik 
ama kardeşlerimizle aynı şartlarda aynı ortamda büyüyorlardı. Kardeşlerimiz halen çocuklar çünkü biyolojik 
yilimiz dunyalilardan beş kat daha yavaş. Büyüdükçe 
yalnız kaldılar içlerine kapandılar. Ama sezgilerimiz 
güçlüdür. İçlerinden biri bir isyan çıkaracak ve gezegenimiz kaosa bulaşacak. 


2. Gök Geyiği 


Her gökyüzüne baktığımda çizili beyazlıkların 
bulut mu yoksa deniz dalgası mı olduğunu düşünüyorum. Bu gezegenin gökyüzü dünyadaki gökyüzüne hiç 
benzemiyor. Hiçbir hava araçları yok olsaydı şayet hızından yükselişinden feet hesabından nasıl bir planet 
yapısı olduğunu çözebilirdim. Sözde dünyadan seçilmiş özel çocuklardık. Hepimiz çok zeki yetenekli güçlü ve terbiyeliydik. Kadınlar gibi hamile kalıp çocuk 
doguracagimizi burada öğrendik. Bizi o çok sevdiğim 
sevgi yumağı dünya burada her kayada fazlasıyla bulunan altın için sattı. Arkadaşlarımın hepsi hamile. Benim de hamile kalma günlerim yaklaşıyor. Tek bildiğim 
bir şey var. O da o gen işlemcisini asla sırtıma taktırma- 


mak olacak. Arkadaşlarım korkak çıktı hiçbiri isyan etmedi kaderleriymis gibi kabullendiler ama ben karnımı 
kesip ürettikleri o sentetik yaratıkları asla kucaklarına 
vermeyecegim Bu yolda tek dostum dünyalı geyikler. 
Bizimle birlikte aynı uzay gemisi ile geldiler. Gemide de mutluydular şimdi de. Burada dağlar dünyadakinin aksine ters şekilde. Ucu gökyüzüyle birleşiyor 
gibi yani zirvesi asla görülmüyor. Karşımda serili ters 
dağlara ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım ama elektromanyetik çitleri asmam gerekecek. Dediğim gibi tek 
bildiğim asla. Ben asla hamile kalmayacağım. Karnım- 
da bir şişlikle dolaşmayacağım ve dünyaya dönüp beni 
gönderenlerden intikamımı alacağım. İlk önce de beni 
doğuran kadın ve doğurtan adamdan. 


3. Dag Geçidi 


Onu izliyorum uzaklardan. Geldiğinde çok sevinmiştim. Aynı yaşta olup olmadığımızı bilmiyorum 
ama aynı boylardaydık aynı sınıfta eğitim gördük benden zekiydi anlamadığım her şeyi bana öğretiyordu. İlk 
geldikleri günü hatırlıyorum. Denizin dalgaları dağların 
köklerine kadar inmişti. Köpek balıkları ya düşerse çok 
korkmuştum. Sonra gemileri göründü. Kapıları açıldı. 
İlk geyik atladığında tıbbi teste sokuldu nefes alış verişi kalp atış ritmi ve diğer ölçümler hepsi normaldi. 
Peşinden diğer geyikler atladı ve onlar geldi. Altın çocuklar. Hepsi sarışın mavi gözlü aynı sac kesiminde ve 
aynı boylarda. Tüm erişkin erkekler savaşa gittiğinden 
sadece bebek erkekler vardı kendi türümüzden. Simdi 
en büyüğü altı yaşında. Benden beş yaş küçük. Ama 
çok akıllı. Ablalarımdan Annelerimden bile. Dünyalı 
erkeklerin türümüzün düşmanı olduğunu düşünüyor ve 
en çok Volkan'ı tehlike olarak görüyor ve ona göre türümüze yeni bir kardeş doğurmayı asla kabul etmeyecekmiş. Geyiklere aksayan bacaklarına rağmen elektromanyetik çitten atlamayı öğretmekle geçiriyormuş 
günleri. Amacı da onları yem olarak kullanıp sınırları 
aşıp uzay gemisine ulaşmakmış. 


Varış Denizi - Mehlika Fırat 


4. Kaçış 


Kimse beni ciddiye almasa da gerçekleri artık 
göstermenin zamanı geldi. Volkan denen dünyalı adam 
benim tahminime göre yarın sınırı aşıp uzay gemisine 
ulaşmaya çalışacak. Günlerdir onu izliyorum .gezegenimizin adeta haritasını çıkarmaya çalışıyor. Kimseyle 
konuşmuyor kimseye bakmıyor sadece plan yapıyor. 
Ama bilmedikleri var. Bu gezegen sandığının aksine 
uzayda bir boşlukta bir yıldızın yörüngesinde dönmüyor. Dünyanın tam üstüne konumlanmış başka bir 
boyutta olan bir gök ada. Dünyaya ulaşması Marianna 
tepesine çıkarak oradan Bermuda Şeytan Üçgeni'nde 
boyutu aşarak mümkün. Uzay gemisini sürmesi ona sorun çıkarmayacaktır ama gezegenimizin dünyaya olan 
konumunu asla bilmiyor çünkü uzay gemisinin robotik 
pilotuna bu bilgiyi yüklememişler. Aklımı kurcalayan 
tek bir kararsızlık var. Haklı olduğunu düşündüğüm 
bu dünyalı adama yardım mı etmeliyim yoksa sınırda 
bekleyip onu öldürmeli miyim? Babam savaşa gitmeden henüz bebekken tüm stratejik bilgileri ve ileride ne 
yapmam gerektiğini korneama yüklemişti. Eğer savaştan galip dönersek tüm yarı dünyalı doğan bebekleri 
öldüreceğiz. Çünkü bu melez türe ihtiyacımız olmayacak. Ablalarım Annelerim bunu bilmiyor çünkü duygusal varlıklar. En iyisi o dünyalı adamı uzay gemisinde 
beklemek. Onu öldürüp öldürmeyeceğime orada karar 
vermek. 


5. Varış 


Volkan zorlu bir mücadeleden sonra dağ yamacına ulaşmıştı coşkulu bir sevinç çığlığı attı. Uzay gemisini bulduğunda şaşırdığı birçok şey vardı. Gök sandığı 
dalgaları dağın zirvesine şiddetle vuran dalgaları olan 
bir gri okyanustur. Uzay gemisinin kapısının açık oluşu onu bir tedirginliğe düşürür. “Yoksa kaçtığımı anladılar mi!” diye düşünerek korkarak içeri girer. İçeride 
elinde silahıyla bekleyen bir erkek çocuğu vardır. Sert 
ve kendinden emin bir sesle 
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“ Bana dünyaya neden gitmek istediğini söyle.” 
der. 

Volkan yutkunarak öfkesi gözlerinin kızarmışlığı 
ile cevap verir. 

“Beni malzemeymişim gibi satanlardan intikam 
almak için.” 

Küçük çocuk cevabını sevdim diyerek hızlıca konuşmaya başlar. 

“Seni dünyaya ben götüreceğim çünkü uzay gemisi bu gezegene ait sana teslim edemem eğer bana 
bakacak olursan yolda hiç düşünmeden tek kurşunla 
öldürürüm seni. Şimdi yanıma oturabilirsin. Bu uzay 
gemisini robotik pilottan çıkartıp ses komutuyla çalıştıracağım. Duyduklarım ve gördüklerini unutacağını 
umuyorum, başlıyoruz. Marianna yüzeyine düz hızlı 
çıkış.” 

Uzay Gemisinin motorları en üst süpersonik gürültüyle çalışmaya başlar ışıkları ise gözün takip edemeyeceği kadar hızlı yanıp sönmektedir. Uzay Gemisi 
bir işin yolunu takip edecek kadar hızlıdır hatta ışınlanırmışçasına. Volkan'ın gördükleri onu çok rahatsız 
eder hiç tasvir edemeyeceği çok ürkütücü deniz canlıları vardır. Marianna Çukuruna vardıklarında çok yavaş sessiz ve karanlıkta gitmek zorundadırlar. Volkan 
için en korkutucu anlardır o canlıları izlemeli mi? Yoksa gözlerini yummalı mıyım? derken küçük çocuğun 
ikinci komutu gelir 

“Bermuda Şeytan Üçgeni uzay zaman bükülmesi modu tarih 19.11.2021” der. “Çok parlak dalga gibi 
yaklaşan ışınımlardan kop köyü dumanlı bir yol açılır.” 

Küçük çocuk gayet sakince “Umarım dört saat 
uçak geçmez buralardan!” der ve üçüncü komutu gelir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Özgürlük Heykelöne en yakın güvenli kıyı şeridi artık uzay gemisinde 
değil de denizaltında gibidir. 

Volkan birçok soru sormak ister çocuğa ama söz 
vermiştir her şeyi unutacaktır. Paraşüt verir Volkan'a 
çocuk ve sadece atla. 

“Artık özgürsün.” 
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Varış Denizi - Mehlika Fırat 


SATILGAN BİLİMKURGU 


CAM DÜNYA 
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A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


MU Kıtası, efsanevi dişi kurt Asena'nın, uluma 
sesleri ile inliyordu. Asena vadisinin her tarafından duyulan bu güçlü ses, vadiye kimin hükmettiğini de herkese haykırıyordu. Mu Kıtasında asla görülmeyen ama 
varlığını her daim hissettiren Asena, vadinin istisnasız 
tek hakimiydi. 

Şu anda Asena vadisinde ezeli düşmanlar, birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlardı. Bu mücadelede, 
her türlü silah kullanılıyordu. İrili ufaklı kılıçlar, palalar, büyülü eşyalar, iri çekiçler, ateşli silahlar ve barut 
kokan bombalar... 

Bunlar sadece, efsanevi karakterlerin kullandığı 
silahlardan bazılarıydı. 

Ayda bir kez yapılan bu büyük meydan savaşında, rakipler asla birbirleriyle denk değillerdi. Oyuna ilk 
kez dahil olan da bu meydandaydı, seksen level olan 
da buradaydı. 

Hatta turnuva, Efsaneler Çağı'nı oluşturan tüm 
kıtalar arası yapılan bir savaştı. Mu Kıtası, Midgart 
Kıtası ve İnizami Kıtası. Bu üç kıta, üç oyun kurucunun yarattığı ve kontrolünde olan kıtalardı. Bu yüzden, 
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oyuncu çeşitliliği çok fazlaydı. 

Elinde taşıdığı ve her tarafı dikenli çıkıntılarla 
kaplı olan demir gürzü başının üzerinden sallayarak, 
düşmanının üzerine doğru savuran şovalye, ortaya çıkan işten memnun bir şekilde gülümsedi. Rakibi olan 
ve narin vücut hatları bulunan genç kızının, neredeyse 
tüm can puanlarını bitirmişti. Oyuna daha yeni başlayan okçu karakteri, can puanlarının dibe vurması sebebiyle, ikinci bir darbeye daha dayanamamış ve oyun 
dışı kalmıştı. Şimdi dinlenme alanına gidip, tekrardan 
canlanmayı beklemek zorundaydı. 

Efsaneler Çağı oyununun küçük savaşçıları olan 
Elifanlar, oldukça zorlu rakiplerdi. Kendilerinden güçlü olan rakiplerine, dağlardaki madenlerden topladıkları kristaller ile güçlendirdikleri mızraklarını savurarak, 
onların can puanlarını silip süpürüyorlardı. 

Bütün bu kargaşa içerisinde büyücüler, hatırı sayılır rakiplerdi. Savaş güçlerini en son seviyeye kadar 
getirip, bir de onları peri ile desteklediklerinde, önlerinde hiç kimse duramazdı. 

Asena Vadisi'nde, ulu ağaçlardan oluşmuş kadim 


bir orman, görkemli hazineler saklıyordu. Bu hazineler, 
bazen yıkık bir harabede, bazen de artık taşlaşmış olan 
yaşlı ağaçların köklerinde bulunurdu; fakat bunları almak hiç de kolay değildi. Bu uğurda pek çok oyuncu 
telef olmuştu. Her türlü zorluğun üstesinden gelerek bu 
hazinelere kavuşanlar, çok değerli olan ve savaş gücünü arttıran silahlar kazanıyorlardı. 

Her şeye rağmen, bin bir güçlükle kazanılan hazineleri korumak da ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü 
savaşçılar arasında hırsızlık çok fazla yaşanıyordu. Hazineye sahip olmak için sadece kazanmak yetmiyordu, 
savaşçılar aynı zamanda, hazineyi de korumak zorundaydılar. Bu yüzden savaşçılar, grup halinde dolaşırlardı. Bu sayede kendilerini, kolay yoldan hazine kazanmak isteyen hırsızlara karşı koruyabiliyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen, tek başına savaşan oyuncular da vardı. 
Fakat bunlar, vadinin en güçlüleri arasındaydılar. Onlara, grup halinde bile saldırmak, intihardan farksızdı. 

Vadiyi çevreleyen dağın doruklarında duran Beyaz Turna, aşağıda yaşanan savaşı büyük bir dikkatle 
takip ediyordu. Her an saldıracakmış gibi tuttuğu samuray kılıcı katana, ona tehditkar bir hava veriyordu. 
Uzun, düz siyah saçları, esen rüzgarla birlikte savruluyordu. Çekik kahverengi gözleri ile vadinin aşağısına 
doğru bakmaya devam etti. Birbirleri ile savaşan küçük 
oyuncu gruplarını rahatlıkla görebiliyordu. 

Kendisinin de dahil olduğu Mu Kıtasında güçlü 
savaşçılar vardı. Bunun yanı sıra büyücüler her zaman 
dikkat edilmesi gereken kişilerdi. Okçular ise önemli 
rakiplerdi. Her zaman gizli bir kozları olurdu. Yayını 
iyi kullanan bir okçu, daima savaşçıların korkulu rüyası olmuştu. 

Bütün bunlara rağmen Yok Edici Turna'nın korktuğu ve asla bulaşmak istemeyeceği karakterler de vardı. Bunların başında, Midgart Kıtasında bulunan ve 
Hayalet denilen karakterler geliyordu. Hayaletler, güçlü bir büyücü ile baş edemezken, bir kılıç ustasını rahatlıkla yenebiliyorlardı. Yok Edici Turna, onlara karşı 
savunmasını güçlendirmek için elinden geleni yapmıştı 
ama ne yapsa bir türlü başarılı olamamıştı. Hala hayaletlere karşı fazla bir şansı yoktu. 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


Bu yüzden kılıç ustaları, gruplarına daima büyücü alırlardı. Çünkü büyücülerin, onları yenmek için 
birkaç numarası oluyordu. Yok Edici Turna ise, asla 
grup kurmamış ve asla bir gruba dahil olmamıştı. Daima Mu Kıtasında yalnız dolaşmıştı. 

Yok Edici Turna, aşağıya inmenin vaktinin geldiğine karar verdi ve dağın doruklarından aşağıya uçarak, vadiye doğru alçalmaya başladı. Onun geniş kanatlarını açarak aşağıya doğru süzülmesi, görülmeye 
değer bir manzaraydı. 

Ayakları yere basınca, diğer savaşan guruplardan 
ayrı olan bir büyücü, onu gözüne kestirdi ve büyülü 
asası ile Yok Edici Turna'ya ateş büyüsü yolladı. Bu 
teknik, Turna'nın hafifçe sendelemesine sebep olmuştu. Hemen kendisini toparlayan Yok Edici Tura, 
adına yaraşır bir hareket yaptı ve üstün kılıç tekniğini kullandı. Savaş gücü zaten yüksek olan Yok Edici 
Turna, büyücüyü rahatlıkla yenmeyi başarmıştı. Onun 
kıpırdamasına fırsat vermeden kılıcını havada bir tur 
döndürdü ve kılıcında oluşan ışınları, rakip oyuncunun 
üzerine doğru yolladı. Bu hareket, Yok Edici Turna'nın, 
yani oyuncu Hakan'ın yazmış olduğu yazılımın, büyücü oyuncunun yazılımını etkilemesine ve Hakan'ın 
bilgisayarında rakip oyuncunun sayfasının belirmesine 
neden oldu. Hakan, ekranında beliren görüntüyü görünce hafifçe gülümsedi. Yazmış olduğu kod başarılı 
olmuştu. Hobi olarak uğraştığı kod yazma işinde bir 
hayli iyi olduğunu kendisine ispatlamıştı. On yedi yaşı- 
nın verdiği heyecanla gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Suratındaki gülümsemesini değiştirmeden rakip oyuncunun 
sayfasından eşya çantasına girdi ve orada bulduğu bütün eşyaları küçük bir bedel karşılığında satışa çıkardı. 

-Çocuk fark edince fena bozulacak! 

Odasındaki bilgisayarının başında otururken, 
gülmeye başladı. Amacına ulaşmıştı. Yaptığı şey ahlaken yanlıştı ama şimdi buna kim önem veriyordu ki! 
Sonunda yazmış olduğu yazılımın işe yaradığını artık 
biliyordu. Asıl önemli olan da buydu. 


Hakan, Anadolu lisesi son sınıfa gidiyordu. Kendi sınıfı olan 12-B de, sevmediği hatta gıcık olduğu bir 


www.yerlibilimkurgu.com 55 


çocuk bulunuyordu; Kaan İleri. Okula başladıklarından 
beri yani dört yıldır, bu çocukla yıldızları bir türlü barışmamıştı. Şimdi yazılımı, onun büyücü karakteri üzerinde uygulamak eğlenceli olacaktı. 


Saatine baktı. 17.13'ü gösteriyordu. Kaan'ın internet kafeye gitmesi için daha bir saatlik zaman vardı. 
Kaan'ın evinde bilgisayarı olmadığından, çoğunlukla 
akşam 18.00 gibi her zaman gittiği internet kafeye giderdi. Şimdi, onun oyuna girmesini beklemesi gerekiyordu. 

“Ne yapsam acaba?” diye düşündü. Asena vadisinde savaşan gruplara baktı. Gruplardan biri dikkatini 
çekmişti. Beş oyuncu, iki oyuncuyu kıstırmış, ha bire 
üzerilerine hücum ediyorlardı: 

-Bu da ne böyle? Sizi ergen veletler! Beş kişi bir 
olmuşsunuz, iki çömezi mi eziyorsunuz? 

Hakan, Yok Edici Turna'yı, savaş yapılan alana 
doğru yönlendirdi. Üzerilerine hızlı bir şekilde gelen 
Yok Edici Turna'yı gören oyuncular, hemen sohbet balonlarını aktif hale getirip, Turna'yı uyardılar: 

- Hooop!! Ne oluyor ağabey? Bu av bizim, sen 
karışma! 

Kendisine, kinayeli bir üslupla konuşan savaşçı 
karakter, Turna'dan ilk darbeyi alan kişi olmuştu. Güçlü bir kılıç darbesi ile can puanları ciddi bir şekilde düşen oyuncu, var kuvvetiyle klavyeden laf yetiştirmeye 
çalışıyordu: 

-Çhar'ım, çhar'ıma sen nasıl vurabilirsin, kurallardan haberin yok mu senin? Grupta değilsen, haber 
vermeden saldıramazsın! 

Yok Edici Turna, fazla konuşan ergenden sıkılmıştı: 

-Gevezeliği bırak da elinde ne varsa onunla bana 
saldır. Az laf, çok iş oğlum... 

Büyücü karakteri olan bir başka oyuncu da, yaşanan bu ağız dalaşına dahil oldu: 

-Sen deli misin kardeşim? Başka işin gücün yok 
mu? Görmüyor musun, burada beş kişiyiz! Senin kim 
olduğuna bakmaz, kanatlarını yolarız ha! Ona göre... 

Klavyenin başında, sert bir şekilde tuşlara vuran 
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Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


Hakan, artık iyiden iyiye sinirlenmeye başlamıştı. Neredeyse, klavyenin tuşları parçalanacaktı. 

-Asıl siz görmüyor musunuz? Kendinizden savaş 
gücü çok düşük olan iki oyuncuya, beş kişi bir olmuşsunuz, saldırıyorsunuz. Asıl sizin yaptığınız ayıp! 

Karşı taraf iyice öfkelenmişti. 

-Sana ne be kardeşim, sana necce! 

Can puanları iyice düşen ve köşeye sıkıştırılan 
ikiliden okçu olanı, konuşmaya dahil oldu. Kendilerini 
savunan bu beyaz şovalyeyi görünce “Harika bir insan 
olmalı.” diye düşündü. 

-Yardıma mı geldin kardeş, sağ ol. İnan ki yardıma çok ihtiyacımız vardı. 

Aralarında geçen bu muhabbetten iyice sıkılan 
Hakan, artık sonuca gitmek istiyordu: 

-Gardınızı alın bakalım. Şimdi size yapacağım 
saldırıya bakalım nasıl dayanacaksınız. Gücü olmayana değil, asıl çok güçlü olana karşı birleşilir. Bu da size 
ders olsun. 

Yok Edici Turna, son sözünü bitirmişti. Japon kılıcı olan katanasını, kendi çevresinde bir tur döndürdü 
ve çok az savaşçının sahip olduğu Bin Kılıç Tekniğini kullandı. Bu teknik sayesinde, birden çok karaktere 
aynı anda saldırabiliyordu. 


Devam edecek... 
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Başka bir dünyadan gelip yaşamı yeniden başlatanların korkunç sırrı; formların, imgelerin ve hislerin birbirine geçtiği tarif 
edilemez bir dönüşüm; olağandışı bir av ve avcı; diğer gezegen- 
Jerdeki yaşam biçimlerini araştıran bir Keşif Bürosu ve bulduk- 
Jarı yapay bir yaşam zinciri İçinde bulunulan gerçekliği yeniden 
üretmenin, kurgulamanın ya da bazı estetikçilerin deyimiyle 
yansıtmanın kendisini ilgilendirmediğini söyleyen yazarın düşüncesine göre sanat, insanlığı farklı bir boyuta götürmeli. Nuray Tekin, Son Elde bu düşünceleriyle tutarlı olduğunu kanıt- 
Jayarak, okuyucularını bambaşka bir ülkeye, düşgücünün sınır 
tanımadığı farklı boyutlara taşıyor. 


Son El, Türkiye'de çok fazla örneği olmayan fantastik-bilimkurgu edebiyatında, Nuray Tekin'in üçüncü öykü kitabı. Yazar, önceki öykülerinden alıştığımız tarzı sürdürerek, okurun ilgisini 
yine tüm öykülerinde diri tutuyor. 


Basım Yılı: 2002 
Sayfa Sayısı: 128 
Yayınevi: Arkadaş Yayınları 
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X 
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Diz boyu kar, kapanan yollar kurtların hedefinde bir grup 
öğrenci. Frig Vadisinde Zemheri ayazı, gürül gürül yanan 
sobanın başında sıcacık bir uyku hayali Gece tek tek 
kaybolan insanlar, kabus gibi bir okul gezisi. 


Karanlığın gözleri, soğuğun dişleri vardır. Öfkenin ateşi 


korkunun cesareti olabilir. Efsaneler kahraman mı yetiştirir 


yoksa kahramanlar mı efsaneleşir? Binlerce yılın altında 


kalmış sırlar çözülmeyi bekliyorken teknolojinin darbesi | 


balyoz gibi inmektedir. 

İçerdiği toplumsal mesajları, inanılmaz kurgusu, akıcı 
anlatımı, şaşırtıcı olay örgüsü, nefes aldırmayan gerilimi ve 
içimizden karakterleri ile Türk bilim kurgusu yeni bir boyuta 
geçecek. Elinizden bırakmadan, bir solukta okuyacağınız 
sıradışı bir yapıt. 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 217 
Yayınevi: OdessaYayınevi 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Mustafa Bilgücü 


Tanrı Noktacığı 


Hepsi o noktaya bakıyordu. Kamera kayıtlarına 
takılan ölülerin videolarını ileri geri sararak saatlerce 
seyrettim. Orta boy bir ilçenin emniyet müdürüyseniz 
bu bilgileri elde etmek zor olmuyor. 


İşte bir tanesi. Bankamatikten para çekiyor, kredi 
kartına bakıyor, bakiyesini kontrol ediyor, parasını 
sayıyor, işlemini tamamlıyor, makbuzunu alıyor ve 
sıradan çıkmak üzere harekete geçiyor. Ve bir anda 
gözleri kayıyor. Saat on bir yönündeki bir noktaya 
bakıyor, bankamatik önünde işlem yaparken ve gözleri 
birden büyüyüp küçülüyor, açılıp kapanıyor. Bu kadın 
gençti ve güzeldi, hayat doluydu; babasının üniversite 
masraflarını karşılaması için hesabına yatırdığı üç 
yüz lirayı çekmek için sokağa çıkmıştı. Oraya gittim. 
Bir elimde mobil video oynatıcı aletim, bir gözümle 
yaptığı hareketleri tekrarlıyor, diğeriyle de baktığı 
yerlere bakıyordum. Saat on bir yönünde ne gördüğünü 
merak ediyordum. Gizli kameranın saklandığı cam bir 


yuvarlak haricinde on bir yönünde ne vardı? 


Ölen insanların ölmeden önce kayıt altına alınan 
videolarını izlerken, bu insanların çeşitlilik bakımından 


zengin hayatlarının, aynı sona onları sürükleyen 
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kaderlerine etki edemediklerini gördüm. Mesela biri 
yeni mezun bir avukattı ve trafik kazası geçirmişti, 
diğeri evinden okula gitmek üzere yola koyulmuş, 
arkadaşının parlak cep telefonunun sırtında makyajını 
tazeleyen bir liseli kızdı. Ünlü rock şarkıcıları kansere 
yenik düşüyordu, dizi filmlerdeki öpüşme sahneleriyle 
akıllarda kalan yakışıklı jönler, av meraklarına 
kurban gittikleri Afrika ülkelerinde tanıdık olmayan 
hastalıklara yeniliyorlardı. Sıradan birinin üzerine harç 
taşıyan vinç askısı düşüyordu ve o zaman da komşu 
apartmanın güvenlik kameraları kayıttaydı. Bazen 
önceden de noktacığın farklı saat yönlerinde ortaya 
çıktığını görebiliyordum. 


Bir o teknoloji (omarketinin kamera 


reyonundaki makinelerin içine kendini hapsetmişti 


satış 
biri. Bu bahsettiğim cüzdanındaki yırtık elliliği 


kaptırmamak için mücadele ederken baldırının 
altındaki delikten bir iki saniyede fışkırıp biten 
kanı içinde boğulmuştu. Boğuşma yenilgiyle sona 
ermişti. Parasını da kaybetmişti, hırsızlarla mücadele 
edilmemeliydi, ne deniyorsa yapılmalıydı. Teknoloji 


marketteki kameralarda fotoğraflarını buldum. Yine 


aynı korkunç ifade gözlerine yansımıştı ve flaş tam da 
o noktacığa kilitlenen gözleri buz kesip donduğunda 
patlamıştı. Bir de video kaydı vardı makinede. Kız 
arkadaşı çocuğun kulak memesini okşuyordu, doğum 
gününe daha çok olduğunu, maaşını almadan, gereksiz 
harcamalardan kaçınmasını öğrenene kadar kendisi 
için masraf yapmamasını istiyordu. Erkek bunu yatırım 
olarak görüyordu. Bir vakit sonra alçak bir hırsızın 
bıçağının ucunda sallanacak ve elli lirasından olacak 


çocuk, kız arkadaşına sesleniyordu: 
“Buraya gel, çok ucuz, kaçırılmayacak bir fırsat,” 


Kız cevap vermiyordu. Optik farelerin, kablosuz 
ekran 


televizyonların arasında gezinip, çocuğun bu gereksiz 


klavyelerin, bilgisayar oyunlarının, dev 
harcama kalemini unutması için olay yerinden uzak 


duruyordu. 


“Buraya gel tatlım. Söz veriyorum, sadece 


bakıyorum, satın almayacağım.” 


“Evlendikten sonra hepsini zaten alacağız. 


Çocuklarımızın osünnet odüğünlerini, (o mezuniyet 


balolarını, evlilik törenlerini kaydedeceğiz. Ama 
şimdi benim için ve bana fazla gelecek bir hediye için 


kazandığını bu dükkana yatırmana gerek yok.” 


Kamera kayıttayken çocuğun gözleri malum 


noktacığa takılıyordu. oSaniyelerce o noktadan 
ayıramadığı bakışları korkuyla kaplanmıştı. Kızın o 
arada ne yaptığı belli değildi. Noktacık bu kez saat 
üç yönünde belirmişti. Kameranın üç ayak üzerinde 
sabitlenmiş olması çocuğun gözlerinin kıpırtısız ve 
donuk bakışlarla o noktaya odaklandığını anlamamızı 
sağlıyordu. Bu marketin her santimini gözden geçirdim. 
Saat üç yönündeki ve çocuğa korku veren o şey her 
neyse, bunu bulmaya çalıştım. Ama görebildiğim 
kadarıyla orada tost makineleri, buzdolapları, pahalı 


klimalar ve aydınlatma ünitelerinden başka bir şey 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


yoktu. Genç aşığın üç yönündeki noktaya gözleriyle 
dikkat kesildiği o anın dakikasını ve saatini saniyesi 
saniyesine çıkarıp, aynı zaman damgasında mağazadaki 
diğer kameralardan beyaz eşyaların olduğu yönde farklı 
bir şeyin olup olmadığını görmeye çalıştım. Eşleşen 
zaman işime yarıyordu, tam vaktinde duraklat tuşuna 
basarak, yakınlaştırıp netleştirebildiğim görüntüde bir 


fark arıyordum. 


Bunun bizim göz lenslerimizin kusursuz 
yaratılışına aykırı, eşyanın özüne karşı bir varlık olduğu 
belliydi. Sadece ölümü yakınlarında hisseden zavallılar 
için görünür kılınan, bir anlığına belirip sonrasında 
ortalıktan kaybolan, öte dünyayla ilgili bir şeydi. 
Elimizde ne vardı? İnsanların korku dolu bakışları ve 
bir şey. O şey neydi? Büyük müydü küçük müydü? 
Uçuyor muydu yoksa yürüyor muydu? İnsan mıydı 
yoksa değil miydi? Bildiğimiz türden kara kıyafetli, 


elinde orak olan bir can alma meleği de olabilirdi. 


Karakollara bu konuda tam yetki ve talimat 
vererek, her apartmanın, evin, binanın, dükkanın ve 
ibadet yerinin kapısına üzerinde şuna benzer bir yazı 


bulunan kağıtlar asmalarını istedim. 


“Sevgili ahali. Az önce yüce devletimizin 
tehditler ve terör örgütleri listesinde bulunmayan, 
insan yaşamına düşman, gözle görülemeyen bir 
panik unsuruyla karşı karşıya olduğumuzu fark ettik. 
Müdürlüğümüz aracılığıyla bu can alıcı bilgiyi siz 
değerli halkımızla paylaşma gereği duyduk. Konu 
ölümle ilgili. İnsan gözüne görünmeyen bir obje, 
ilçemiz caddelerinde, parklarında, dükkanlarında cirit 
atmakta. Fakat çok kimse bu şeyin farkında olamadığı 
için, emniyet müdürlüğümüz, açıklamalı bu yazıyı 
hazırlayıp kapılarınıza asmak zorunda kaldı. Bu işte 
bir yanlışlığın olduğunu düşünebilirsiniz. Nasıl olur 
da gözle görülmeyen bir şey, tarafımızca var kabul 
edilebilir? Doğru bir soru. Biz de bilmiyoruz, sadece 
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tahmin ediyoruz. Ölen insanlar ve ölmeden önceki 
yaşamları üzerinde gözlem ve araştırma yaptığımızda, 
onların yabancı bir cisimle karşılaştıklarını keşfettik. 
Bu onların ölecekleri anlamına geliyor. Tabi zamanını 
ve yerini kestirebilmiş değiliz ya da bu şeyin o konu 
hakkında bilgi verip vermediğini... Amacımız bu şeyle 
(nasıl bir görüntüye sahip olduğu da kestirilemiyor) 
karşılaşabilecek insanları, olaydan hemen sonra 
müdürlüğümüze çekebilmek. Bazı sorular sormak 
istiyoruz. Ölüm hakkında ne düşündüklerini öğrenmek 
istiyoruz. Yakın bir zamanda kaybettikleri birinci 
dereceden akrabaya sahip olup olmadıklarını bilmek 
istiyoruz. Dahası da var. Kendilerine husumet besleyen 
birileri var mı? Dikkatli araba kullanırlar mı? Ölmek 
istediler mi daha önce? Allah inancına sahipler mi? 
Nasıl gömülmek isterler ya da bunu isterler mi? Bunun 
gibi kısa sorularla kafanızı yorup zamanınızı aldıktan 
sonra objeyle karşılaşanları denetimli gözlem altında 
serbest bırakacağız. Yardımlarınız ve desteğiniz için 


şimdiden teşekkür ederiz.” 


Kim bilir neler düşünüyorlardı? Ölmeden 
önce onunla konuşmak isterdim. Yarın öleceğini 
bilmeden yaşayan bir adam ne yapardı? Aklıma 
gelenleri söylemek istiyordum. Karıma insanın 
kelimeleri birbirlerine bağladığı gibi bu iki doğal hali 
de eşleştirdiğini düşündüğümü söyledim. Bambaşka 
iki durum olan ölüm ve hayat, insan tarafından edebi 
bütünlük korunabilmek ve anlam kaymalarından 
uzak tutulabilmek için sözel ifade içinde bir arada 
bulundurulmuş olabilirdi. Belki de kırmızı ışıkta 
geçerken ölüm aklında olmayabilirdi insanın, ama 
aştığı çizgiyi geride bıraktığında, artık farklı çalışıyordu 


beyni. 


Basın yayın organları artridyum parçalayıcısına 
gösterdikleri ilgiyi bana da göstermişlerdi. Tehditler 
almaya başladım. Devletin polis teşkilatı içinde 
böylesine gerçek dışı çıkışlarla adımı duyurma çabamı 
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hoş görmemişlerdi. Bazıları dikkat çekmek ve boğulan 
kızımın yasını tutmama izin verilmediğini göstermek 
ve hıncımı devletten çıkarmak için bu yola girdiğimi 
söylüyorlardı. Bir kızım daha vardı. Allah bağışlasın, 
bu sene ilkokulu bitirecek mavi gözlü, sarı saçlı, 
ebe mi ebe, cadılığa, sihirbazlığa, burun sallayarak, 
çene sararak, göz kırparak büyü yapmaya hevesli bir 
yavrum daha vardı. İnsanların acılarımla oynamalarına 
izin vermeyeceğim ortadaydı. Kızımın adı Sevim'di. 
Kardeşinin ismini işaret diliyle gösterdiği bir hayali 
çizgi film karakterini beğenerek kendisi koymuş 
sayılırdı. Kardeşi onda yaşıyordu. İsimler işaretlerde 
saklıydı. Şuna benzer sözler duyuyordum: 


“Emniyet müdürünü görevinden 
uzaklaştıracaklarmış. Doğuya süreceklermiş. Şark 
görevinde aklını başına getirmeyi amaçlıyorlar. 


Bazıları da onun merkeze tayin edileceğini söylüyor. 
Ama bize kalırsa en güzeli bu adamı tımarhanedeki deli 
gömlekliler içinde bir sene tutmaktır. Kolay değil, evlat 
acısını bastırırken, havanın bir iki delikten kaçmasını 
önlemek. Ne saçmalamaya başlamış? İnsanların 
evlerinin kapılarına uyarıcı kağıtlar astırıyormuş. 
Aptal polisler, emre itaatsizlikte bulunmamak için tıpış 
tıpış denileni yapıyorlar tabi. Okumuyorlar ki kağıtta 
ne yazıyor. Okusalar insanların nasıl oyalandıklarını 
görecekler. Budala. Saçmalıyor yine. Neymiş, bazı 
insanlar, öleceği tutan kimseler, canları alınmadan 
önce bir şey görüyorlarmış. Bazı objeler uçan daireler 
gibi yaklaşıyorlarmış onlara. Şöyle bir görünüp 
kayboluyorlarmış. oKorkuyormuş gören. İşinden 
gücünden oluyormuş, bir vakit kendine gelemiyormuş. 
Sonra tamamen sapıtmaya başlayan bu adam yakışık 
almayan işlere girip burnunu sokuyormuş. Kendisini 
tanıyanlar önünde yüzü kara çıkartacak eylemlere 
kalkışıyormuş. Mesela vakit namazlarını aksatmazken, 
kız 


müzesindeki Amerikan başkanlarının önünde alnını 


peşinde (o koşturur (o oluyormuş. (o Balmumu 


yere koyuyormuş, güneşle karnını doyurabileceğini 
iddia ediyormuş. Ah, ne saçmalık. Bu adamla selamı 
sabahı kesmek lazım. Aklı başında değil.” 


Söylediklerinin yarıdan fazlası yalan olmasına 
rağmen insanlar söylentinin esintisinde akıllarını 
üşütmek konu olduğunda takkelerini önlerine atarak 
birbirleriyle yarış ediyorlardı. İlanları astığım günden 
sonra kimse karakolun kapısını çalmadı. Kimse o 
objeyle karşılaştığını söylemedi. Sabırla bekliyordum. 
Bu arada kızımı boğan dikkatsizliği hatırlıyor, su 
kenarında otlayan holştayn cinsi ineklerin sahibini 
öldüresiye dövüp darp ettiğim günü unutmadan, elime 
geçen şişeyi kırıyor, kapıları tekmeliyor, duvarlara kafa 
atıyordum. Kızım suda debelenirken, su kenarındaki 
otlar arasında bulduğum boş bir kola şişesiyle çıkarılmış 
küçük çaplı bir yangını söndürmeye çalışıyordum. Bir 
yandan kuru otlara aldırmadan sigarasını tüttürmüş 
ineklerin sahibine küfrediyor, bir yandan da ağzını kırk 
beş derecelik bir eğimle suya daldırıp doldurduğum 
şişeyle 
başımda değildi ve kızımın suda olduğu, yüzme, kulaç 


ateşi söndürmeye uğraşıyordum. Aklım 


atma, balıklama nedir bilmeyen yavrum unutulmuştu. 


İnek sahibinin söndürmediği izmaritini niçin 
kuru çalılıklar içine attığını düşünüyordum. O yangın 
bir 


kurban bayramı olmasaydı, insanlar boğazlarına bıçak 


çıkmasaydı, inekler acıkmasalardı, yakında 
çaldıkları hayvanlardan sevap kazanmak istemeselerdi, 
o gün son anda direksiyonu kırarak kızımı gölü 
görmeye götürmeseydim, eşimin karnının burnuna 
gelmesinin nedeni o içeriği aşk olan filmi izlemeseydim 
(çünkü filmi izleme zamanım bile kızımın doğumunu 
ve dolayısıyla o günkü olayları etkileyecekti) bunlar 
olmayacaktı. Yangını söndürürken kızım alamadığı, 
boğazında haram lokma kalmış bir günahkar gibi 
sıkışmış nefesini vermek için çırpınıp duruyordu. 
Birileri iş açıyordu başıma ve ben temizlemek zorunda 


kalıyordum pisliği. Amacım yangının büyümesini 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


önlemekti. Be adam, niçin otlattığın ineklerinin ardında 
koştururken, sönmemiş sigaranı otlara atarsın? Niçin 


yangına sebep olursun? 


Devam edecek... 
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HİSSİZ KUMPANYA 


VOLKAN YALÇIN 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Gülnur Ermiş 
Gözlemci 


Ellerim titriyordu. 


Takım Komutanı, dalış öncesi son kez görev 
dağılımını gözden geçirip bizimle konuşurken özel 
giysimi kontrol ettim. Bir kulağım onda, ancak içimde 
geçmeyen bir endişe var; bu ilk kez olmuyor ve 
daha önce yaşananların da yalnızca kuruntu olması, 
hatırlaması utanç verici olan anılarımdandı. Kendi 
kendimi sakinleştirmekten başka yapabileceğim bir 
şey yoktu. 


Komutanın nefesini tutup burnunu tıkadığını 
gördüğümde aynısını yaparak kulağımdaki basıncı 
düzenledim. Aşağıda hayat, buradakinden daha zordu 
ve kimse en ufak bir sorun çıksın istemezdi. Bugünlere 
ulaşmamızda pek çok insanın emeği vardı ve bunun 
bilincinde olmak ciddiyetimizi korumamız için en 


önemli nedendi. 


Elektrik ve sonar astsubay birbirlerinin yüzlerine 
bakıp gülerken ben yine düşüncelerimde savrulup 
bulunduğum ortamdan koptum. 


Atlas Okyanusu'nun Porto Riko yakınlarında 
yüzen yapay bir ada üretmiştik. Böyle söyleyince hâlâ 
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kulağa ilginç geliyordu... Her şey seneler önce Türk 
bilim insanı Sanhil Even'in önce teoriyle, ardından 


kanıtlarıyla yeni bir elementi keşfetmesiyle başladı. 


Tarihte görülmüş en şiddetli depremin sonucu, 
okyanusun dibinde üç plaka arasında kargaşa 
çıkarken açılan çukur, Mariana Çukuru'ndan daha 
derin olmuştu. Bunu araştırmak üzere her ülkeden 
seçilen başarılı bilim insanları ortaklaşa bir araştırma 
görevine çıkmış ve gurur kaynağımız Sanhil Hanım'ın 
okyanusun dibinde yüksek basınca dayanıklı, bilim 
insanlarınca süper ağır element grubuna giren ve 7. 
periyotta kendine yer bulan bu elementi keşfetmesi 
pek çok şeyin ilk adımı olmuştu. 


Saneviumun teknolojik olarak kullanılmadığı 
bir alan neredeyse yoktu. 


“Sorusu olan?” Komutanın sesiyle 
düşüncelerimden sıyrıldım. Herkes hazır görünüyordu, 


ben nasıl görünüyordum, emin değilim. “Tomris?” 


Adım söylenince ona baktım. Komutanın elleri 
belindeydi ve gözleri kısılmıştı. Elektrik ve sonar 
astsubay (isimlerini yine unutmuştum), uyuma taklidi 


yaparak benimle alay ediyordu. Hayatım boyunca 
yalnızca bir derste uyuyakalmıştım; gerçekle kâbusu 
ayırt edemediğim bir uykuydu ve nedense sanki sürekli 
uyuyakalan biriymişim gibi diğerlerinin benimle 


uğraşmasına neden olmuştu. 


“Kamera hazır, yedek kart hazır, ışık hazır.” 
dedim hızlıca. 


Bunlar gözlemci olarak bana emanet edilen, 
bakımını-onarımını yaptığım ekipmanlarımdı. Takımda 
ben ve komutan harici seyir, sonar, elektrik, yara 
savunma ve üç tane de harekât astsubayı bulunuyordu. 
Gizemini korumakta olan hendek bölümünden geldiği 
düşünülen bazı tanımlanamayan sesler vardı. Harekâta 
hazır askerler tedbir amaçlı bizimle geliyordu. Biriyle 
göz göze gelince kafamı eğdim. 


“Programı sağ salim bitirmenizi dilemiyorum, 
emrediyorum.” dedi komutan, ardından kafa bölümü 
bütünüyle cam olan kaskını takıp HI1 çıkışına yöneldi. 
Onun bu tavrına hafiften sırıtan askerle yine göz 
göze geldim. Tebessüm etmeye çalıştım ama yüzüme 
yansıdığını sanmıyorum, endişem belli olmasın diye 


kendimi kastığım bir andı. 


Kaskı takınca kendimi ağır hissettim, düzgün 
nefes almaya çalışarak sırama geçtim. Kamera 
dirseğimle elim arasında giysime monteli, güvenli 
bir durumdaydı; kartlar diğer kolumda, korunaklı bir 
kapağın içindeydi; ışık ise şakağıma hizalı bir alanda 
kaskımda sabit duruyordu. 


Her birinde saneviumun izleri vardı. Bu bana 


izlediğim belgeselleri ve okuduğum kitapları hatırlattı. 


Element önce Türkiye Uzay Ajansı'nda 
incelenmişti, içeriğinde görülen her ne ise bu, acil 
bir şekilde denizaltı programlarının başlamasına 


neden olmuştu. Diğer sözde güçlü ülkeler de okyanus 


Gözlemci - Gülnur Ermiş 


derinliğini araştırmıştı, ancak onlar ne gördülerse daha 
sonrasında yönlerini tam aksine uzaya çevirmişti, 
dünyayı mahvedip gezegenden bir an önce ayrılma 
hayalleri kurmuştu. 


Türk Deniz Kuvvetleri ve TUA ile beraber dost 
ve kardeş ülkelerin uluslararası kuruluşlarıyla yine 
ortak yürütülen projelerde, sanevium elementinden 
motor ve deniz üstünde sabit duracak bir kara parçası 
için sistem geliştirilmişti. Öncü olduğumuz için 
ürettiğimiz o adaya isim koyma hakkımız doğdu: 
Fâzâli adını verdiğimiz bu adada daha sonra Atlas 
Denizaltı Keşif Üssü'nü kurmuştuk. 


Aşağıya inen bir ulaşım yolu olarak da manyetik 
raylı sisteme sahip bir araç ve içinden geçeceği tünel 
üretilmişti. Tek kişilik vagonları olduğu için trene 
benzeyen bu araca basitçe tren ya da asansör demek 
istemediğimiz için anket yapıldı. Halkın seçimiyle ve 
resmi kararla adını “Göke” koyduk. Tüm bunlarla aynı 
anda daha rahat bir araştırma süreci oluşması için özel 
giysiler de tasarlanmıştı. Artık okyanusun en derininde 
hiçbir araca ihtiyaç duymadan ayak basabiliyorduk. 


Derin bir nefes daha aldım, aşağıya inişimiz 


hızlı olacaktı. 


Vagonuma yerleştiğimde içime düşen sıkıntı 
yerimde kıpırdanıp durmama sebep oluyordu. Daracık 
bir alanı vardı, çünkü sadece bedeni taşımak amacıyla 
tasarlanmıştı. Hareket etmeye ihtiyaç olmayacaktı. 
Nefesimin titrekçe çıktığını duyabiliyordum, telsizim 
açık olduğu için bu sesin komutana gitmemiş olmasını 


umuyordum. 
“Keyifler nasıl?” 


“Süper.” Seyir astsubayının sesiydi bu. En önde 
komutan ardından o geliyordu. 


“Tomris?” 
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“Evet?” 
“Her şeyi kaydettiğinden emin ol.” 
“Emredersiniz.” 


Göke ve raylar arasında hafif dalgalanma 
olduğunu hissedebiliyordum, bunu düşünmek, farkına 
varmak mide bulantısına sebep oldu. Gözlerim o 
dalgalanma yaşanan yerdeki elektrikli sistemden 
yansıyan mavi ışıkları görmemeye çalıştı. Vagonların 
bir şerit şeklinde cam bölmesi vardı, komutanın 
bahsettiği kayıtları bu sayede yapacaktım. Ben 
görmesem de olurdu. 


Kamerayı sabitleyip kaydı başlattıktan sonra 
telsizden gelen seslere kulak tıkayıp gözlerimi 
kapattım. Aşağıya kadar böyle gitmeyi düşünüyordum. 


Göke harekete geçip de hızlandığında sanki 
yerimizde duruyormuşuz gibi bir his veriyordu. Başıma 
ağrılar girdi ve gözlerim istemsizce açıldı. Kendimi 
rahatlatmaya çalıştım, ancak olmuyordu. İnmek 
istiyordum, içimdeki kötü his çoğalmıştı, sadece inip 


uyumak istiyordum. 


Anlık bir karanlık, bir kulak çınlaması, boğuk 
telaşlı sesler ve savrulma hissi. 


Bir sessizliğin içine gözlerimi açtım. 


Yalnızdım. Karanlığın içindeydim, sakince 
sağıma soluma bakınıyordum ancak yalnız olduğumu 
bir kez daha onaylayınca panik yapmaya başladım. 

Elimin 


Vagondan (o çıkmam 


uzanabileceği yerdeki acil çıkış düğmesine bastım, 


gerekiyordu. 


bir an esir gibi tutulduğum yerden kurtulunca içim 
rahatladı ama bu kısa sürdü çünkü tünelin dışındaydım, 
okyanusun ortasında vagonum yavaş yavaş aşağıya 
inişe geçerken ben de aynı yavaşlıkta süzülüyordum. 
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Gözlemci - Gülnur Ermiş 


Işığımda titremeler oldu, bozulacak diye telaş 
edip hızlıca tünele bakındım. Neredeydim, herkes 
neredeydi? Hiçliğin ortasına nasıl geldim ben? 


Telsiz kapanmıştı, nefesim tıkanıyordu. Ellerimi 
yanlarımda açmış öylece etrafımda dönüyordum. Bu 
durumda neler yapmam gerektiğini öğrendiğim teorik 
eğitimi hatırlamaya çalıştım. Bilgilerimin arasında 


kulak zarıma dokunan tiz bir ses yankılandı. 


Ufak bir varlığa ait olamayacak kadar büyük bir 
ses. 


Kameram neredeydi? 


Giysim oksijen seviyesinin azaldığına dair uyarı 


verdi. 
Işık söndü. 


Görme yetisini tamamen kaybetmiş birinden 
farkım yoktu. Hareket etmeyi kestim, çünkü buna son 
deniyordu. Ve kâbus. 


Sanki beni desteklercesine beyaz bir nokta 
göründü, ardından büyüdü; daha da büyüdü ve bana 
yaklaştığını anladım, fenersi balık türlerinden biriydi 
ama ilk kez bu kadar uzununu görüyordum. Kuyruğu 
bir ışık yolu gibi arkasından kıvrılarak geliyordu. 
İnsan olduğumu anlayabilir mi emin değildim ama 
bana doğru atağa geçer gibi bir hâli yoktu. Hatta 
görünmezmişim gibi yanımdan öylece geçtiğinde 
azami derecede hareket ederek onu izlemeye devam 
ettim; çok uzundu, böylesini hiç duymamıştım. 


Aşağıdan ona bakıyordum, bir spiral çizdi. 


Gözlerim kapandı, çünkü zamanım tükendi. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Emrecan Doğan 


Televizyondayım 


Bir adam, televizyonunu açıyordu. Sevdiğin”de 
uzun süredir yağmayan yağmur bu gece bardaktan 
boşanırcasına aniden bastırmıştı. Kimi aileler 


çocuklarıyla sokağa çıkıp, o sert yağmurun 
altında, sıvı dondurma fişeklerini kullanarak düşen 
damlacıkları dondurup ya tadına bakıyor ya da üst 
üste koyup “yağmur kulesi” inşa ediyorlardı. Sonra da 
sırf eğlencesine bir tekmeyle o kuleleri yıkıp, yolları 
ıslatıyorlardı. Yağmur damlasının tadına bakarken 


üzerine çikolata sosu ya da krem şanti döken de vardı. 


Televizyonu açan adam, televizyon odasından 
çıkıp mutfağa yönelirken haftalardır merakla beklediği 
programın açılış müziğini ve jeneriğini duydu, sunucu 
kısa süren jenerikten sonra ekrana geldi. Mutfakta 
yemeğini hazırlarken ses olsun diye açmıştı aslında 
ama haftalardır programa dair bir merakı da vardı. 
Bu programda AR teknolojisi kullanılacağı ve 
seyircilerden birisinin de programa anı anına dâhil 
olabileceği herkese duyurulmuştu. Nasıl olacağını 
bilmediğinden merak ediyordu. Kulağına içeriden 
sunucunun neşe dolu sesi geldi. 


“Merhaba, sayın seyirciler! Bir “Ares Adıgüzel 


» 


ile Bana Katıl programına daha hoş geldiniz 


Ses kurumlarından sahte insan kahkahaları, dört 
bir yanı grinin tonlarınca boyanmış ruhsuz stüdyoda 
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yankılandı. 


“Biliyorum, biliyorum. Bu ilk yayınımız. 
Sadece şaka yapmak istemiştim ve görünüşe göre 
birkaç mutlu kahkaha duymayı başardım. Evet, şimdi 
hepinizin bildiği gibi programımız yeni bir format 
üzerine geliştirildi. Bu format sayesinde sizler de 
programımızın bir parçası olabilirsiniz. 


Nasıl mı? Çok kolay. 


Sizler hiçbir şey yapmayacaksınız. Arka planda 
çalışan teknik ekibimiz yapacak. Televizyonlarda 
reyting cihazların bulunduğunu herkes biliyor değil mi 
millet?” 


Stüdyoda “Evet” haykırışları birden yükselerek 
yeri göğü inletti. 


“En azından 1000 kişi falan olmalı.” diye 
düşündü televizyonu mutfaktan dinleyen Boran. 
Mutfakta canı çektiği için dışarıdan aldığı hazır, 
tereyağlı tostunu makineye koyuyordu. Geriye sadece 
tostun üzerine az miktarda sürülmüş soğuk tereyağının 
pişerken çıkan cızırtısını dinlemek kalıyordu. Eski tip 
tost makineleri kendisine o kadar uzakta değildi ama 
çocukluğunda kalmıştı ve şimdilerde o makinelerden 
üreten şirketler de yoktu. Hoş, artık hazır tereyağlı tost 
yerine gerçek bir tost yapacak kimsesi de kalmamıştı. 


Kendisi de, kendisi için o zahmete giremezdi. 


Televizyondaki adam sırıtırken ellerini havaya 


kaldırıp stüdyodakilere sessiz olmalarını işaret 


ediyordu. 


“Bildiğinizi biliyorum, arkadaşlar. Sistem şu; 
kamera arkasındaki bir avuç inekten oluşan teknik 
ekibim reyting cihazlarının verilerine anlık ulaşılan 
Türk Reyting Kurumuna bağlanacak ve programımızı 
izleyen hanelerin kimler olduğunu görebilecekleri bir 
dosyayı bize göndermelerini isteyecekler. Ve biz de 
onların arasından, seyircilerimizden, çekiliş yaparak 
birini buraya AR teknolojisiyle, (ar)amıza, alacağız! 


Şimdi bekliyoruz!” 


Sunucu ekrana karşı boş boş gülümserken, 
gereksiz bir gerilim müziği girmişti. O kısa, gerilimli 
ara da Boran, çayını da alarak koltuğuna kurulmuştu. 
Koltuğun bir ucunda telefonu vardı ama bu gece 
telefonuna bakmak istemiyordu. Bir kereliğine göz 
atmak için bile olsa eline alırsa bırakamayacağını 
biliyordu. Hem kendine iradesini kanıtlamak hem de bir 
günlüğüne teknoloji denilen illetten uzak kalabilmek 
istiyordu. Bu yüzden telefondan uzağa oturmayı tercih 
ederek koltuğun diğer ucuna adeta tünedi. 


Televizyondaki gerilim müziği devam ediyordu. 


Tosttan bir yudum alarak tadına baktı. Her 


zamanki gibi tatsız tuzsuzdu. Yapaylık ağzını 
dolduruyordu, içindeki sucuğa benzer ama sucuk 
olmayan nesnenin garip tadını alabiliyor, çiğnedikçe 
dişlerinin arasında lastik gibi uzadıkça uzuyordu. Yine 
de elinde bu tosttan daha iyisi yoktu, o yüzden ikinci 
bir ısırık daha alırken tereddüt etmedi. En azından 
boğazından geçmesini kolaylaştırmak için çayından 
da bir yudum aldı. Çayın doğası gereği ıslak olmasını 
beklersiniz ama bu çay oldukça kurudur ve yapraklar 
resmen boğazınızda takılır kalır. Ucuz olsun diye aldığı 


poşetin yaprak taneleri çiğ kalıyordu. Zift gibiydi. 


Televizyondayım - Emrecan Doğan 


Televizyondaki ogerilim müziği durmadan 
yükselmeye devam ediyordu. 
Yazarlık hayalleri de batmıştı. Zaten ne 


düşünüyordu ki? Yazarlık yaparak geçinebilmek. 
Türkiye'deimkânsız,nezamanbirşeylerkazanabileceği 
umuduyla iş yapsa her zaman avcunu yalayarak geri 
yerine oturmuştu. Oysa şu yakın zamanda ölen adam 
gibi bir yazar olmak istemişti, şey gibi, şey... Kim gibi? 
Çayını önündeki mavi plastikten masasına bırakıp 
parmaklarını şıklatarak düşündü. Bulamıyordu, sonra 
nedense boş verip tostundan bir ısırık alırken bardağı 
masadan alıp çayını yudumladı. Yudum daha boğazına 
yeni inmişken birden aklına geldi. Heyecanla, ağzı 
doluyken kendi kendine söyledi: Stephen King gibi. 
Adam o kadar çok yazıyordu ki ölümden başka bir 
şey durduramamıştı. Eğer o ölünceye kadar birisi 
çıkıp da ölümü atlatmanın bir yolunu bulmuş olsaydı 
romanlarıyla, hikâye kitaplarıyla Galata Kulesini 
baştan dikerdi. 


Televizyondaki gerilim müziği yükselerek 
devam ediyor ve sunucu dudaklarını daha da geniş 


aralayarak sırıtıyordu. 


Daha ne kadar böyle devam edebileceğini merak 
etti. Babasından artık para bekleyemezdi, okulda berbat 
bir şeye dönüşmüştü. Her yerde aynı anda çuvallamayı 
bir şekilde başarmış ve şimdi de düzeltemiyordu. O 
istemese de babası para verirdi ama alabilecek yüzü 
var mıydı? Yazarlık işi olsaydı, ne iyi olurdu. İnternete 
sürülecek ve belki de tutarsa televizyona çıkarılabilecek 
bir hikâyeyle, uygulamaya başvurmuştu. Bir hikâye 
anlatma uygulamasıydı, Nokta. Ama ondan da ses seda 
yoktu, devasa bir umutsuzluk her yerini kaplarken o 
sadece buna teslim olup, kendini ataletin kollarına 
bırakıveriyordu. 


Televizyondaki gerilim müziği durmadan 
yükselirken azalarak kesildi ve nihayet çekilişin 
yapıldığını gösteren metal topların yuvarlanırken 


çıkardığı sese benzer bir ses ekrana verildi ve 1-2 
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dakika orada kaldı. Reytingleri olabildiğince diri 
tutmak için uzattıkça uzatıyorlardı. 


“Evet, şimdi şanslı izleyicimin adı ekranda 
belirecek. Ben de sizinle beraber şu an, şu dakika 
öğreneceğim.” 


Boran, adamın sahte heyecanına güldü. Metal 
topların yuvarlanma sesi de geçince ekranda neon 
ışıklarla ışıl ışıl yapılmış bir ad-soyad, geriden 
büyüyerek ileriye geldi ve ekranı komple kapadı. 


“Boran Poyraz!” diye bağırdı sunucu ve dağılan 
saçlarını eliyle geriye doğru itti. Saçları onun değildi, 
ektirdiği kafa derisinin kenarlarından belli oluyordu. 


“Ne?” 


Boran elinde futuristik model çay bardağıyla 
kalakaldı. O daha ne olup bittiğini anlamlandıramadan 
televizyondan kendisine doğru bir huzme süzüldü. 
Işık demeti onu alarak televizyon ekranına doğru 
çekmeye başladı, ancak bütün bunlar o kadar hızlı 
oldu ki Boran, ne tepki vereceğine karar veremedi. Bir 
anda kendisini elindeki futuristik çay bardağıyla gri 
boyalı, ruhsuz stüdyoda dikilirken buldu. Ev haliyle, 
pijamalarıyla, buraya geldiğinde telaş yaparak kaçmak 
istese de sunucu ona, kollarından tekrar kameranın 
önüne çekerek engel oldu. 


Bana Katıl 
programına hoş geldiniz, ben Ares Adıgüzel! Reyting 


“Aman efendim, sakin olun! 


araçlarından elde edilen verilerle bizi izleyenlerin 
Türk 
televizyonlarında şu an bir ilki yaşıyoruz. İlk defa AR 


arasından siz seçildiniz. Aynı zamanda 
teknolojisiyle bir seyirci, izlediği programa naklen 
dâhil oluyor. Duygu ve düşüncelerinizi lütfen paylaşın 


bizimle.” 


Boran biraz sıkılıp bozarsa da karşısında durup, 
kendisine bakan kamera biraz daha ona yaklaştı. 
Robot kameralardan biriydi. Bir insan tarafından 
yönlendirilmiyordu. Bir an sunucuya da baktı o zaman, 
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sunucu tıpkı televizyonda gördüğü gibi gülümsemekten 
aşırı gerilen dudakları kulağına varacaktı. Ve bu 
korkunç bir görüntüydü. Sonra kendisine baktı, ev 
hâliyle gelmişti buraya. Daha doğrusu getirilmişti 
çünkü kendisinin fikri alındığını sanmıyordu. 


“Merak etmeyin, bedenen hâlâ koltuğunuzda 


oturuyorsunuz. Sadece Oo beyin Oo dalgalarınızla 


buradasınız. Rahat olun.” 


Boran derin bir nefes alıp, öksürdü, nefes verdi. 
“Neler oluyor” diye bağırmak gibi anlamsız bir dürtüye 
kapılmıştı. Onun yerine sakince konuştu. 


“Merhaba, ben Boran Işık. Burada bulunmaktan 
mutluyum, sanırım Türkiye'nin ilk AR teknolojili 
yayınına katılmaktan kim olsa mutlu olurdu. Bir 
yazarım.” 


Sunucu burada sözünü kesip araya girdi. 
“Demek hayal satıyorsun, vay canına.” 


Sunucunun bu benzetmesine stüdyodan bir 
kahkaha patladı ancak Boran oraya “getirilince” 
görmüştü ki sesler makineden çıkıyordu, mekân boştu. 
Yine de bozuntuya vermedi. Adamı taklit ederek, daha 
küçük bir şekilde gülümsedi. 


“Öyle de denebilir. Aslında haftalık, bir dizi gibi, 
yayımladığım bir hikâyem var. Pek popüler olmasa 
da okunan bir hikâyedir. Bir şirketin yarattığı sanal 
gerçeklik uygulaması için yazıyorum. Aklofonunuza 
indirdiğinizde sizi seçtiğiniz hikâyenin gerçekliğine 
yerleştiriyor, siz çıkmak isteyene kadar da orada 
Epey uygulama 
ama sanırım adını söylemeye kalkarsam reklama 


kalabiliyorsunuz. eğlenceli bir 


girdiğinden sansürlenir ha?” 


Bu soruyla birlikte topun kendisine atıldığını 
gören sunucu, taca çıkmasına izin vermeden müdahale 
etti. 


“Aslında evet ama bu uygulama o kadar ünlü 


ki bence ekran başında bizi izleyenlerin hepsi bu 
uygulamanın hangisi olduğunu anladı.” Kameralara 
doğru dönüp, göz kırptı. “Değil mi?” Kahkaha 
makinesinden şimdi de alkış sesleri geliyordu ama 
ne alkış! Tufan olup akıyordu. “Peki, bize biraz daha 
kendinden bahseder misin? Ah, bu arada ne kadar 
kabayım.” Sahte bir pişmanlıkla sol elini alnına 
götürüp vurdu. “Sana oturmanı söylemedim. Her ne 
kadar beyin dalgalarından oluşan bir tür sinirsel hayalet 
olsan da sen de yorulabilirsin.” Makinelerden kahkaha 
sesleri yükseldi. Boran hiçbir şey anlamıyordu ve şu an 
istediği şey tam olarak sunucunun anlamsız sırıtışının 
ortasında bir yumruk patlatmaktı. 


“Devam et.” dedi içinden. “Devam et ve ilk 
AR teknolojisi kullanılan televizyon programında her 
şeyi batır. Tüm hayatın boyunca hayatına yaptığın 
gibi.” Ama dışı yine olaylara müdahale etti ve şunları 
söyledi. “Tabii ki teşekkürler.” Sunucunun gösterdiği 
koltuğa kendini bıraktı. “Aslında yazarlık çok güzel bir 
iş yani sadece hobi olarak yapabiliyor olsaydım ama ne 
yazık ki ortada bir getirisi yok. Hatta getirisinden çok 
götürüsü var diyebilirim. Bu yüzden benim gibi birisi 
için çok zor. Hem de çok zor. Yine de bu işi seviyorum 
ve severek yapıyorum.” 


Konuşmanın burasında tıkandığını hissetti. 
Derin bir nefes daha çekti ama stüdyoda doğal bir 
hava yoktu. Nefes yerine hiçbir şey alıyor gibiydi. 
Asıl vücudunun evinde olduğunu hatırlayınca evdeki 


bedeninin nefes alamadığını düşündü. 


“Şey, acaba burası mı havasız yoksa bana mı 
öyle geliyor, efendim?” 


“Vay, efendim falan. Baya baya kibarız yahu, 
öyle değil mi?” Sunucu yine kameralara bakarak sırıttı. 
Bu adam, kendisini dinlemiyor muydu? “Pekala, 
aileniz?” 


“Ailem İstanbul”'dalar.” 


Sunucunun yüzü birden düştü. 


Televizyondayım - Emrecan Doğan 


“Demek mezarlık şehirdeler. Başınız sağolsun.” 
“Sağolun, efendim. Ve de var olun.” 


Boran Oo nefes alamamaktan Oo mütevellit 
saçmaladığını düşünürken adam birden ayağa kalkıp 
üzerine yürüyüp, onu da ayağa dikti. Ayakta dimdik 


durunca nefes alıp verişi düzeliverdi. 


“Mütevellit kelimesini kullanan bir siz kaldınız 
Boran bey, bir de mezarlık şehir İstanbul'da yaşayan 
90 milyon ölü!” 


“Haklı!” diye düşündü Boran ama o daha fazla 
düşünmeden sunucu ağzını hareket ettirmeye ve söz 
söylemeye devam etti. Sonra birden aklına takıldı, 
zihnini nasıl okumuştu. 


“Tabii ki AR sayesinde ve pek değerlideğersiz mühendislerimiz sayesinde! Buraya beyin 
dalgalarından oluşan bir varlık olarak geldin ve o beyin 
dalgalarının, stüdyoya ulaşan kısmında seni okumaya 
yetecek kadar zihinsel etkinlik bulunuyor. Bu zihinsel 
etkinliklerin arasında ne düşündüğünü görebilmekte 
üzerindeki pijamanın rengini görmek kadar kolay 
ve de olay. Çünkü bu teknoloji ilk kez bu ekranlarda 
kullanılıyor. İlk kurbanım da sensin! 


Evet, o zaman yarışmalarımıza geçelim!” 
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Advent Rising, GlyphX Games tarafından 
geliştirilen ve Majesco Entertainment tarafından 
yayınlanan bir aksiyon, macera, üçüncü şahıs 
nişancı video oyunudur. 2005 yılında Microsoft 
Xbox ve Windows platformları için piyasaya 
sürülmüştür. Oyunun hikayesi Donald ve Geremy 


Mustard tarafından yaratılmış ve senaryosu 
da bilimkurgu yazarları Orson Scott Card ve 
Cameron Dayton tarafından yazılmıştır. Orkestra 
müziği ise Tommy Tallarico ve Emmanuel 
Fratianni tarafından yapılmıştır. 2006 yılından 
bu yana Steam Platformu üzerinden de temin 
edilebilmektedir. 


Sinema salonu tanıtımlarını da içeren 
büyük bir reklam kampanyasına rağmen Advent 


Advent Rising - Muhittin Yağmur Polat 


Rising/in perakende performansı beklentilerin çok 
altında kalmıştır. Majesco Entertainment, 2005 
yılı sonunda seri olarak planlanan devam oyunları 
için yaptığı planları iptal etmiştir. 2020 yılında 
ise oyun Sürpriz bir şekilde yeni bir güncelleme 
almıştır. Steam üzerinden yayınlanan güncelleme 

sonrasında oyun mekaniklerinin 


günümüze uyarlandığı 
belirtilmektedir. 

Oyunun Hikayesi: 
Yıldızlararası kavramının 
şafağında, ilk zeki ırklar yıldızlara 
gidip (o birbirleriyle (o etkileşime 


geçtikçe, ortak bir olgu keşfettiler 
- bir gün evreni “kurtaracak” 
eski bir ırk'ın efsanesi. Bu ırk, 
İnsanlar (ooolarak O biliniyordu. 
İnsanların sırrının anahtarı ise 
sadece Arayıcılar'daydı. İnsanlık 
gerçekte vardı ve Arayıcılar onları 
ortadan kaldırmak için ellerinden 
geleni oyapıyorlardı. “Yardımsever ( keşifler” 
kisvesi altında, tüm buldukları insan kolonilerini 
yok ederek galakside metodik olarak yayıldılar. 
Sonuç olarak, Arayıcılar aslında birçok yeni ırkı 
keşfettiler ve onları galaktik arenaya sokmaya 
yardımcı oldular. Bu durum, Arayıcılar'a iki kat 
faydalı oldu. Etkilerini sürekli olarak yaymalarına 
ve galaksi üzerindeki askeri ve sivil kontrollerini 
ayrıca asalet 
imajlarını korumalarına ve büyütmelerine izin 
verdi. 

Aurelian kültürü, insanlık hikayeleriyle 
zengindi. Arayıcılar tarafından keşfedildiklerinde 
İnsanlıkla ilgili efsanelerinin birçoğu 
Yıldızlararası Konseyt'in uzun süredir uyuyan 
ideallerini yeniden alevlendirdi. Yıldızlararası 
Toplum'un Aurelian'lılara sunduğu ilave içgörü, 
bilgi ve teknolojiyle birlikte, Arayıcılar'ın 


güçlendirmelerine hayırsever 
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ikiyüzlülüğünün keşfedilmesi çok uzun sürmedi. 
Öfkelenen Yıldızlararası Konsey, Arayıcılar'ın 
operasyonları hakkında olabildiğince fazla bilgi 
toplamak için Aurelian ordusu içinde küçük bir 
gizli hizip kurdu. İnsanların yaşadığı küçük bir 
dünya olan Edumea Gezegeni ilk kez bu grup 
sayesinde keşfedildi ve bir kurtarma görevi 


organize edildi. 
Gezegende Gideon, Deniz Piyadelerinin 


Arayıcılara karşı olan savaşına yardım eder, ancak 
kısa süre sonra gezegenin bir meteor yağmuru 
tarafından yok edileceğini öğrenir. Gezegen 


Böylece sevgi dolu bir nişanlısı ve gelecek 
vaat eden bir hayatı olan çaylak uzay pilotu Gideon 
Wyeth kaderi değişiyor. Birdenbire İnsanlık 
tarihinin en önemli görevlerinden birin olan “Bir “ 
uzaylı ırkla ilk temas!” için seçiliyor. “ / 

Kahramanız kendisini bir grup insan > j A i 
büyükelçisinin Oo Aurelianlılar'la (oObir ouzay . a O du 
istasyonunda olan buluşmasına eşlik ederken 
bulur. Buluşmada, İnsanlar saygıyla karşılanır 
ve Aurelian'lılar insanlara onları yaratıcıları 
olarak gördüklerini söylerler. Tüm insanlığı yok 
etmeyi amaçlayan Arayıcılar (Seekers) adlı uzaylı 
ırkına karşı da uyarırlar. Kısa bir süre sonra uzay 
istasyonu Arayıcılar tarafından saldırıya uğrar. 


Gideon bir kaçış modülüne binmeyi başarır ve 
hemen yakındaki Edumea gezegenine iner. 


tahliye edilir ve Gideon bir Aurelian gemisine 
binme davetini kabul eder. Burada İnsanların el 
değmemiş mistik güçlere sahip olduğunu öğrenir. 
Sonrasında Aurelian'lar onu eğitime başlar. 

Gideon eğitim alırken bulunduğu gemi 
Arayıcılar tarafından saldırıya uğrar. Gideon ve 
bazı Aurelialılar, Aurelian anavatanıyla çarpışma 
rotasında olmasına rağmen bir Arayıcı gemisine 
kaçarlar. Gideon ve kalan Aurelianlılar gezegenin 
Arayıcılar tarafından istila edildiğini görürler. 
Gezegeni (o kurtardıktan Arayıcı'ların 
insanlığa yönelik saldırısıyla mücadelesine yardım 
aramak için Yıldızlararası Konsey'e giderler. 

Arayıcıların gerçek niyetlerini açıklamak 
için Galaktik konseye çağrılır. Konsey toplantı 
odasında “gerçek” birinsan ve bir yaratıcı olduğunu 
iddia eden bir varlık ortaya çıkar. Bir Koroem olan 
bu varlık, insan soykırımının tüm sorumluluğunu 
üstlenir. İnsanların fiziksel olarak Koroem'i taklit 
ettiklerini ve bu nedenle Arayıcılar?'a insanlığı yok 
etmelerini emrettiğini iddia eder. 

Koroem, Aurelian'lardan birini yaraladıktan 
sonra bir çatışma başlar. Ancak Gideon daha 
önce bilinmeyen bir mistik yeteneği kullanınca 
Koroem'i öldürülür. Bu, Gideon'un içine 
sürüklendiği bir portal açar. Gideon kendisini 
bir buz gezegeninde bulur. 
Kendisini “Yabancı” olarak 
adlandırılan boynuzlu bir 
yaratık görünür ve “Benimle 
gel insan. Yapılacak daha çok 
şey var.” diyerek Gideon'u 
takip etmesi için çağırır. 

Böylelikle gelişen bir 
dizi olayda sürüklendiğimiz 
hızlı tempolu bir aksiyon 
filmine benzer bir ortamda 
mücadele etmeye başlıyoruz. 
Galaksiler arası bir destana 


sonra, 


Advent Rising - Muhittin Yağmur Polat 


girerken, gerçekten insan olmanın ne demek 
olduğunu anlayacaksınız. 

Oyun süper güçler ve ilkel bir yakın dövüş 
sistemi ile oynanan üçüncü şahıs nişancı oyunu 
olmasına rağmen, alternatif olarak, bazı yetenekler 
kullanılamasa da, birinci şahıs bakış açısına 
da geçmek mümkün. Genellikle, “ani harekethedefleme” adı verilen yeni bir tür nişan alma 
sistemini kullanarak uzaylıları vurabilirsiniz. 


Düşmanları havaya kaldırıp zamanı 
yavaşlatmaktan, o saldırıları (o saptırabilen (o ve 
düşmanları oelektromanyetik bir darbe ile 


parçalayabilen kalkanlar oluşturmaya kadar 
savaşta size yardımcı olacak psişik güçler de 
kazanabilirsiniz. Bu güçler, her biri beş ustalık 
seviyesine sahip olan karakter yükseltmeleri ile 
çalışır. Zıplama ve yakın dövüşler de yükseltilebilir. 

Oyun sırasında ekranda Gideon'un kalan 
sağlığı, güç ölçeri, kullanımda olan silahları ve 
güçleri ile silahtaki mermi sayısı gösterilir. İlk 
başta, sağlığınızı iyileştirmek için Nano Yardım 
İstasyonlarını bulmak gerekmektedir. Ancak 
Gideon sağlığı üzerinde ustalık kazandığında ve 
zarardan uzak durdukça sağlığı basitçe yenilenir. 
Güç ölçer, her güç kullanıldığında azalır ve 
bittiğinde ise güçlerinize tekrar erişebilmek için 
bir süre beklemeniz gerekir. Advent Rising her ne 
kadar üçüncü şahıs nişancı oyunu olsa da Gideon, 
kara araçlarını, taretleri ve çeşitli uzaylı gemilerini 
kontrol etme şansına sahiptir. Oyunun dört zorluk 
seviyesi vardır (kolay, normal, zor ve çok zor). 
Kontrol noktası tabanlı bir kayıt (save) sistemi 
kullanılmaktadır. 


KAYNAKLAR 
wikipedia.com mobygames.com 
merlininkazani.com 


xbox-mag.net (o fandom.com 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Gizem Çetin 


Ötelerin Şarkısı 


İsimsiz bir arkadaş grubuyduk biz. On iki 
kişiydik. Hepimiz gençtik ve başımızın tepesine 
dek merakla doluyduk. Bu merakı giderip 
sorularımıza yanıt bulabilmek için ailelerimizden 
ayrılmış, medeniyetten uzağa, doğanın kucağına 
sığınmıştık. Diğer canlıları gözlemliyor, davranış 
örüntülerini anlamaya çalışıyor ve daha sonra 
aramızda tartışarak bilgilerimizi pekiştiriyorduk. 
İddiasızca bilgeliğe yürüyorduk biz, halis bir 
şekilde evreni kavramaktı tek hedefimiz. 


Deneyimlerimiz bize öğrenmeyi de öğretiyordu. 
daha 
daraltmamız gerektiğini anladık. Çünkü evrende 
sayısız bilgi alanı vardı. Nesnelerin hareketi, 


Mesela, araştırma kapsamımızı biraz 


nesnelerin bileşimi, canlılık kavramı, canlıların 
anatomisi, davranışları, yaşam alanları... Her biri 
yalnızca kendisine özel olarak yıllarca çalışmayı 
gerektirirdi. Biz de bir akşam toplanıp tek bir konu 
seçmeye karar verdik. 


Yakın arkadaşların arasında açıklanması Zor, 


sezgisel bir bağ olur. Mimiklerinden, ses 
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tonlarından, ufacık ayrıntılardan birbirlerinin 
ne düşündüğünü anlarlar. O akşam bir araya 
geldiğimizde hepimiz biliyorduk ki neredeyse 
herkesin kalbinde aynı arzu vardı. 


İçimizden biri “Okyanus!” diye dile getirdi. 
“Okyanus, çözülmeyi bekleyen bir gizem değil mi? 
Orada bilmediğimiz bambaşka bir âlem var. Eğer 
bizi tatmin edecek bir şey varsa o da okyanusun 
derinliklerinde saklı. Aradığımız hazine orada 
gömülü. Ne yapıp etmeli, okyanusa dalmanın bir 
yolunu bulmalıyız.” 


Aklımız ve kalbimizden başka sermayemiz yoktu 
bizim. Okyanusa dalacak özel giysilerimiz, 
yoktu. Bu yüzden bir parça 
umutsuzdum. Konuşan arkadaş, bana dönerek 
“Neden?” diye 
araştırmak istemiyorsun?” 


tüplerimiz 


sordu. “Neden okyanusu 


Oysaki ağzımı açmamıştım. Okyanus mevzusunun 
ilgimi pek çekmediğini duruşumdan anlamıştı. 
Burnundan sesli bir şekilde nefes verdi. Bir parça 


alayla, “Tabii, senin dilsiz adamın varken okyanus 
neyine, değil mi?” dedi. 


“Ötelerin Şarkısı,” diye düzelttim. 


Bahsettiğimiz, orta yaşlı bir tuhaf adamdı. Ben 
kendimi bildim bileli ne birisiyle konuşur ne de 
topluma katılırdı. Tek yaptığı meczübâne var 
olmaktı. Ağzını şarkı söylüyormuş gibi açar ve 
sessizce ortalıkta dolanırdı. Onun sırrını çözme 
arzusu, kendimi bildim bileli içimde yanar 
dururdu. Ne düşünüyor? Zihninden neler geçiyor? 
Neden konuşamıyor? 


Sohbet etmek isterdim. o Düşüncelerimizle, 
hislerimizle, tavır ve bakışlarımızla... “Anlat.” 
demek isterdim. “Neler geçti başından?” 


Ötelerin Şarkısı adını ona ben takmıştım. Öyle 
düşünceli durur ve hareket ederdi ki bizim 
bilmediğimiz âlemlerden şarkılar duyduğuna 
emindim. 


“Tamam da...” dedi diğer bir arkadaşım. 
“O adam kimseyle konuşmuyor. En fazla yüzüne 
bakıyor ve çekip gidiyor. Yapabileceğin bir şey 
yok.” 


Hüzünle gözlerimi yumdum. Eğer gözlerimi 
yarım kapatırsam bu keyif, selamlama yahut 
sevgi, tamamen kapatırsam da keder ve yalnız 
kalma isteği anlamına gelirdi. 


“Yine istediğin zaman geri dön, Ötekilerin 
Şarkısı'nı izle. Buralarda yaşıyor zaten. Bizim gibi 
toplumun dışında. Ancak okyanus araştırmamızı 
kaçırma, bizimle gel.” 


“Ne yapacaksınız ki?” 


“Serbest dalış!” 


Ötelerin Şarkısı - Gizem Çetin 


“Siz ciddi misiniz?” Kahkaha attım. “Okyanusun 
o sonsuz derinliğine böyle aletsiz olarak dalıp 
keşif yapacaksınız, öyle mi?” 


Arkadaşlarım sessizleşmişti. Kahkahamın yersiz 
ve zamansız olduğunu fark edip utançla sustum. 


“Eğer cesaret gösterip o tek adımı 
atmazsak...” dedi arkadaşlardan biri, “Oraya sığ 
bir seviyeden bile bakamayacağız. Yabancı bir 
adamı takip edip lakap takacak kadar cesursun. 


Ayrı dünyaları keşfedecek kadar da cesur ol.” 


Bakışlarımı kaçırdım ama söyleyecek bir şey 
bulamadım. İkna olmuştum. 


Ertesi sabah 
dünyamızla okyanusu ayıran sınıra yaklaştık. 
Kalp atışlarımız hızlanmıştı. Parlayan gözlerimizi 


gün erkenden kalkıp bizim 


tamamen almıştık. Hafızamdaki bilgi kırıntılarını 
toparlamaya çalışıyordum. Bir şeyler işitmiştim 
zamanında; buralarda nasıl göller, volkanlar, 
bahçeler varsa okyanusun ardında da aynen 
varmış. Hatta daha iyileri varmış. Dağlar, adalar, 
çukurlar, tepeler... 


Medeniyetimizin, ait olduğumuz küresel fanusa 
dair birikmiş bilgileri arasında 
pek yokmuş. Bu açık mavi âlemin pek azını 


okyanuslar 


keşfedebilmişiz. Heyecanım giderek artıyordu, 
tıpkı kış mevsiminde ekvatora yaklaştıkça ortam 
sıcaklığının artması gibi. 


Önce birbirimize baktık sonra da kafamızı denize 
daldık. Gözlerimi kırpıştırıp açtığımda neredeyse 
bir sevinç atacaktım. 


“Böcekler! Böcekler!” diye cıvıldadık. 


Onlar okyanusta yaşadığını bildiğimiz sayısız canlı 
türlerinden biriydi. Engin bir mavilikten ibaret 
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sandığımız okyanusta küçük hareketli yaratıkların 
yaşadığını fark etmemiz, zihinsel dünyamız için 
bir dönüm noktası olmuş ve evrene dair algımızı 
kökünden değiştirmişti. 


Böceklerin zararlı olabileceğini o biliyorduk. 
Hatta topluluğumuzdan bazı kişilere saldırıp 
öldürmüşler, yaşadıkları yere çekmişlerdi. Bu 
yüzden en küçük tehlike belirtisinde geldiğimiz 


yere geri dönmek için tetikteydik. 


Okyanustan vuran ışık, ortalığı parça parça 
aydınlatırken hayranlıkla böceklerin sınıra temas 
eder halde kalabilmek için kullandıkları tahta 
parçalarına bakıyorduk. Bu tahtaları yukarıda, yani 
hava okyanusunda yetişen ağaçlardan üretiyor 
olmalılardı. Bu sırada tenimde soğuk bir esinti 
hissettim. Arkamı döndüğümde bana bakan bir 
çift gözle karşılaştım. Ötelerin Şarkısı buradaydı. 


Gözlerimi hafifçe yumarak selam verdim. O ise 
bir şey söyler gibi ağzını açmış fakat yine sessiz 
kalmıştı. Bu sırada suyun içinde mekanik ve cılız 
bir ses yayıldı. 


“Bu, insanlardan balinalara bir mesajdır. 


Nihayet, dilinizi çözmüş bulunmaktayız. Bizimki 
kadar gelişmiş birtoplum yapınız ve medeniyetiniz 
olduğunu hayretle anlamaktayız. 


Biz, insanlarız. Suyun dışında ve toprakların 
üzerinde yaşıyoruz. Türümüzün, sizin türünüze 
karşı yaptığı av gibi faaliyetler dolayısıyla özür 
dileriz. Sizlerle dost olmak istiyoruz. Karşılıklı 
bilgi alışverişiyle gezegenimize layık canlılar 
olarak refaha kavuşabiliriz. 


Son olarak, türünüzden birine teşekkür etmek 
istiyoruz. Onun üzerinde yaptığımız araştırmalar, 
bize keşiflerimizde yol gösterdi. Biz onu 52 
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Ötelerin Sarkısı - Gizem Çetin 


Hertz olarak adlandırıyoruz. O, hiçbirinizin 


duyamayacağı bir frekansta şarkılar söylüyor.” 


Mesaj sona erdi. Arkadaşlarım arasında şaşkınlık 
dolu uğultular başlamıştı. Böceklerin -pardon- 
insanların bizimle konuşmak için kullandıkları 
nesne açık kalmıştı ve sesleri hâlâ geliyordu. Ben 
de onları dinliyordum. 


Şarkılarımızın içeriğinden bahsediyorlardı. Biz 
göç etmek, iletişim kurmak için şarkı söylerdik. 
52 Hertz ise hayranlık verici bir biçimde doğanın, 
okyanusun güzelliğiyle ilgili şarkılar söylüyormuş. 
Sanat diyormuş buna insanlar. Saf güzelliğin dışa 
vurumu. 


Bunu duyduğumda başımı Ötelerin Şarkısı'na 
doğru çevirdim. Gözlerini hafifçe yummuştu. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 3 
Eren Kasapoğlu 


Kamos 


Kamos'un Rüyası 


Vücudumun kontrolü bende olmadığı halde 
ilerlemeye devam ettim. Bir yandan da zihnim hiç 
olmadığı kadar açıktı. Aklıma aynı anda binlerce 
imge doluşuyordu; ve bazıları hakkında hiçbir fikrim 
yoktu! Akşam vakti olduğundan hastane sakindi. 
Merdivenlerden giriş kata indim. Kapıya doğru 
yöneldim. “Ekim!” Asansörlerin oradan bana hayretle 
bakmakta olan Lila'yı gördüm. Bana doğru acele 
adımlarla yaklaşırken “Ne oldu, nereye gidiyorsun?” 
diye sordu. “Hem.. Üstündeki de neyin nesi?!” O 
anda kıyafetimin değişmiş olduğunu hayretle fark 
ettim. Gösterişli, siyah ve ortaçağ kraliyet eğlenceleri 
için gayet uygun sayılabilecek, etekleri yerlere kadar 
sürünen bir elbise giyiyordum. 


Lila'ya baktım, daha doğrusu Kamos”la birlikte 
baktık. “Ben doktorum, mesaim bitti.” Lila bir an 
gözlerini kırpıştırdı. Sonra, “Kusura bakmayın doktor 
hanım.” deyip, arkasını döndü. En yakın arkadaşım kim 
olduğumu bilmiyordu! Gitmek üzereyken, içimdeki 
tüm hüzün ve öfkeyle birlikte arkasından seslenmek 
istedim. “Lila!” 


Kafamın içinde bir camın kırıldığını, parçalara 
ayrıldığını hissettim. Lila tekrar döndü, “Ekim?! 
Neler oluyor burada? Biraz önce bana ne dedin?” 
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Omuzlarından tuttum, kontrol tekrar bendeydi ve ne 
kadar vaktim olduğunu bilmiyordum. “Dinle beni, çok 
vaktim yok. Beni hemen uyutmanız lazım. Hemen!” 
Tüm bu olan biteni anlatmanın bir anlamı yoktu, 
kendim bile inanamıyordum. Onun yerine, Kamos'u 
ikinci bir kişilik, bir tür şizofrenik problem gibi 
anlattım. “Şalterler kapanıyor, kendimi kaybediyorum.” 
dedim. Bu sırada onun odasına doğru yollanmıştık. 
“Anlamadığım çok şey var.” dedi, “Eğer durum dediğin 
gibiyse, hiç risk almayıp direkt sana bir sakinleştirici 
verelim ve MR sonuçlarını bekleyelim.” Durdu, “Açık 
konuşacağım Ekim, bir tümör de buna sebep olabilir. 
Bir anda ortaya çıkan şizofrenik belirtileri başka nasıl 


açıklayabilirim, bilmiyorum.” 


İlk ulaşmaya çalıştığı görevli yoktu, evde 
uyuyakalmıştı. Bana göreyse şizofrenik kişiliğim 
Kamos, onu başhekimle cilveleştiği rüyasına geri 
göndermişti. Diğer görevli elinde sakinleştirici ve 
şırıngayla birlikte geldi. Odama doğru yollandılar; 
ancak onları durdurdum. “Lütfen, gerçekten çok 
endişeliyim ve ne kadar vaktim olduğunu bilmiyorum.” 
Bunun üzerine, Lila'nın masasının karşısındaki 


koltuklardan birine oturttular beni. 


Kamos'u hissettiğimde Lila yanımda, elimi 
tutmuş bana bakıyor, görevli ise sakinleştiriciyi çektiği 


şırınganın havasını alıyordu. Varlığını tüm benliğimde, 
içimde, etrafımda, vücudumun her hücresinde aynı 
anda hissettim. Anlık karanlık ve takip eden rüya hissi 
geri geldi. Artık Kamos'a ait olan vücudum ayağa 
kalktı. 
“Yanın!” diye bağırdı. Tek kelime; ve bir an sonra 


Kamos'un öfkesinin şiddetiyle titriyordu. 


dehşet içinde Lila ve görevli hemşirenin alevler içinde 
kaldığını gördüm. 


Çığlık atmaya çalıştım; ancak yapamadım. 
Kontrolü bu kez daha güçlüydü. Zihnimdeki gülüşüyse 
çirkin ve hem mide bulandırıcı hem de korkutucuydu. 
“Henüz işim bitmedi seninle Ekim.” dedi dişlerini 
(dişlerimi) sıkarak. Alevlerin yayılmaya başladığı 
oda gözden kaybolurken fısıldadı, “Milas'ı ziyarete 


gidiyoruz.” 


Bir sonraki an Milas'ın evindeydik. “Aaaah!” 
Bizi görmenin şokuyla içtiği kahveyi üzerine döken, 
şaşkınlığı kadar canının acısıyla da çığlık atan Milas'a 
bakıyordum. “Ekim! Ekim, ne işin var burada!” Ayağa 
kalkıp üzerini silkelemeye başladı. Kamos olan ben, 
gülümsedim. “Milas, sevgili Milas! Burası sence de 
biraz fazla sıcak değil mi?” Milas artık çıplaktı! 


“Bu kısmı sana özel düşündüm Ekim. Dehşet 
kadar insan ruhunu besleyen pek az şey vardır.” 
Milas'a doğru iki adım attı ve konuştu: “İnsan yediğine, 
içtiğine dikkat etmeli. Bak, nefes boruna kaçan kahve 
yüzünden nefes alamıyorsun.” Milas'ın elleri boğazına 
gitti, rengi anında kızardı, ayakta nefes alabilmek 
için çırpınmaya başladı. “Dur!” diye haykırdım. Bu 
sefer ses gerçekten de benden çıkmıştı; ama Kamos'u 
durduramadım. Milas yere yığıldı, gözlerimin önünde 


ölüyordu. 


Çaresizlik ve ümitsizlik etrafı sarmıştı. Hızla 
düşündüm, geçen sefer kontrolü bana veren neydi? 
Yeniden tüm duygularımı, düşüncelerimi Milas'a 
“Milas!” 


yönlendirmeyi denedim ve haykırdım, 


Kamos - Eren Kasapoğlu 
Zihnimin 
Kontrol bendeydi. Şimdi imkansızı benim denemem 


içindeki parçalanma sesini duydum. 
gerekiyordu. “Milas, boğulmuyorsun, sadece düştün 
ve ben hastanedeyim.” Tüm dünya sallandı adeta. 
Milas'ın evinin loş ışığı dumana doğuldu, öksürmeye 
başladım. Lila'nın odasına dönmüştüm. Ortamdaki 
yanık et kokusu korkunçtu. “Bu yangın gerçekleşmedi, 
hiç kimse yanmadı.” Aklıma geleni söylüyordum. 
Dumanlar yok oldu, Lila ve görevli hemşireyi şaşkın 


şaşkın ayakta dikilirken buldum. 


“Neler oldu? Ekim, neden ayaktasın?” Tam 
ağzımı açarken Kamos'un yeniden geldiğini hissettim. 
Son bir gayretle hemşirenin elinden şırıngayı kaptım ve 
omzuma saplayarak, sakinleştiriciyi zerk ettim. Huzur 


ve karanlık aynı anda geldi. Rüyalar da... 


Bu kez kendime rüyalarda sürüklenme lüksünü 
veremezdim. Kamos'un sözlerini hatırladım; eğer 
söylediği gibi yetenekliysem, bu zamana kadar 
gördüğüm rüyalar hep başkalarına aitti. Zihnimde 
belli bir varlığı, Kamos'u, kara kedi görüntüsüyle 
canlandırdım. Yeterince odaklanırsam, belki onunla 
karşılaşabilirdim. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, kendimi 
bir anda simsiyah, büyük bir kara kedi olarak buldum. 
Kamos'tum artık ya da Kamos'un rüya alemindeki 
cismiyle bir olmuştum. Sinirli olduğunu hissettiğim 
kedi etrafa bakıyor, adeta nereye gideceğine karar 
vermeye çalışıyordu. Boşlukta bir adım attı ve 
ilerlemeye başladı. 


İçinde bulunduğum çevre sürekli değişiyordu; 
bir insanın rüyasından, bir başkasınınkine zıplayıp 
duruyordum. Gördüğüm her rüya, bir sonrakine 
geçmeden önce Zifiri bir karanlıkla sona eriyordu. 
Kamos”la bir olmuştuk. 


Benim yeteneğimi kullanarak dünyayı kontrol 
edebilmişti. Aynı şeyi ben yapamaz mıydım? Tüm 


irademle bu rüya akışının durmasını diledim. Ben olan 
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kediden bir “Miyav!” sesi çıktı ve rüya akışı durdu. 
Koyu karanlıkta öylece, gergin ve tetikte duruyordu. 


“Kamos!” dedim,”Bana suretini göster!” 


Kamos gitti; daha doğrusu, kara kedi artık 
yalnızca bendim. Uzakta bir aydınlanma oldu. 
Hayatımda ne etrafta ne de filmlerde görebildiğim, 
altı ayaklı, tuhaf bir yaratığın hatları ortaya çıktı. 
Yüzü gövdesinin ortasında, iki uğursuz göz ve ip gibi 
ince, geniş bir ağızdan oluşuyordu. Ayakları üzerinde 
durur gibiydi; ancak gövdesi ağır kalmış, içinde 
bulunduğumuz hayali zemine daha yakın duruyordu. 
Yaratık bana, dev bir örümceği andırıyordu. Bana zarar 
veremeyeceğini biliyordum çünkü Kamos'un dünyama 
girebilmek için attığı riskli adım geri tepmişti. Burada 
kontrol bendeydi. Yavaşça yaklaştım, yanına kadar 
geldim. Kıpırdayamıyordu; ancak panik halindeki 
gözleri korkusunu ele veriyordu. “Bundan sonra sana 


rüya yok.” dedim. 


Üzerine çıktım. OKamos'un, nam-ı diğer 
Karabasan'ın üzerine çöken, O'nu hareketsiz kılan dev 


kara kediyi orada, kendi rüyasının içinde bıraktım. 


Dünyanın En Eski Rüyasından, En Yeni 
Gerçeğine... 


Uyandım, yavaşça. Hastane odasının kokusu 
ciğerlerimden beynime, nerede olduğum bilgisini 
gönderdi. Gözlerimi açtığımda, bana bakan Milas'la 
karşılaştılar. Elini tuttum ve sıktım. “İyiyim” dedim, bir 
şey sormasına mahal vermeden, “artık iyiyim.” Milas 
bana hüzünlü gözlerle bakıyordu. “Bir tedavi süreci 
başlatıyorlar.” dedi, “MR sonuçların temiz çıktı; ama 
bu psikolojik sorunu birlikte ve zamanla çözeceğiz.” 


Kafam karışmıştı. Ne tedavisi? Ama sonra 


hatırladım, kişilik sorunu, Kamos için Lila'ya 
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Kamos - Eren Kasapoğlu 


uydurduğum bir bahaneydi ve şimdi başıma iş açtığını 
hissediyordum. “Artık onu hissetmiyorum,” dedim, 
“artık tamamen iyileştim, gerçekten.” Milas yüzümü 
okşadı. “Çok daha iyi olacaksın, sadece biraz doktorlara 


güvenmemiz lazım.” 


Panik etrafımı sardı, ne kadar süreyle? Yalanım 
başıma iş açmıştı ve daha da açacağa benziyordu. 
Birden aklıma Kamos'un cümlesi geldi: Bir yalan 
söyle ve... 


“Ben hasta değilim, hatta hastanede bile değiliz. 
Senin evindeyiz.” 


Hiçbir şey olmadı. Milas'ın alnındaki çizgilerin 
derinleşmesi dışında. Sadece... Biran etrafın titrediğini 
hissettim. Bir yalan söyle... Dünyadan önce kendim 
inanmalıydım, işin sırrı buydu. Gözlerimi kapadım, 
düşüncelerimi odakladım ve söylediğim şeyi hayal 
ettim: “Evdeyiz şu anda, sen ve ben. Başbaşa.” Şiddetli 
bir titreme daha hissettim. 


Loş ışığa gözlerimi açtım. 


SONSUZLUĞUN 
SIRRI 


AYDOĞAN YAZICI (BÜLENT TANYOLAÇ 


PROSPERO 
Yayınları 
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Kısa Öykü 
Yeşim Şahin 


Mekanik Ağaçlar 


“Bu Dedi. 


Sızlanarak yanındaki gövdeye, oda “ya! Sorma nemden, 


sene rüzgârlar hiç kesilmedi.” 


reçineden zaten yapış yapışız. Bir de yorgunluk yapan 
bu bahar rüzgârlarıyla gelen, beyaz beyaz uçuşan bu 
garip şeyler tüm plaka dallarımızı sardı. Benim alerjim 
var; sürekli hapşırıyor, kaşınıyorum. Karbondioksit 
emmem gerek. Misyonum; günde bin ton karbondioksiti 
emip, toprağın altına göndermek. Dünyanın en güçlü 
kurtarıcılarından çok önemli bir ağacım. Bedenimin 
bu kusursuz metalik griliğine bu beyaz pamuk gibi 
çamurumsu yapışkan şeyler hiç yakışmıyor. Bir an önce 
yağmurlar başlasın da kurtulalım şunlardan. Bizim 
burada her saniyemiz dolu dolu geçer. Depolara inen 
karbondioksit yeşil hidrojenle karıştırılarak karbonsuz 
yakıtlara çevirmek gibi önemli işlerimiz varken, bu 
beyaz, anlamsız, 


şekilsiz, sevimsiz görüntümüze 


tahammül edemiyorum.” Bir başka ağaç ise: “ 
dallarımıza karbondioksitten başka bir şey değmesinden 
ben de nefret ediyorum. Geçen üzerimizden geçen kuş 
sürüsünü rahatsız edici uğultumuzla kovmasaydık; 
kim bilir dallarımıza konup, bizi işimizden alıkoyacak 
ayartıcı şarkılar söyleyip canımızı sıkacaklardı. Bizim 


disiplinli, mekanik, gövdemize hiç de bu romantiklik 
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yakışmayacaktı. Ayrıca belki de dünyada geriye kalan 
tek ormanız. Oksijenin tükenmemesi için durmaksızın 
çalışmalıyız. Yoksa atmosfer giderek daha da ısınır, 
insanlar sauna ikliminde devam edemezler. Zaten 
beslenmek için yetiştirdikleri geriye birkaç dayanıklı 
bitki türü kalmış, onların da devamlılığı burada yüce 
mekanik ağaçlar olarak temizlediğimiz ağaçlara havaya 
bağlı. Ayrıca uçak ve uzay araçlarının yakıtını da biz 


sağlıyoruz. Ve görevimiz sonsuzdur.” Der. 


Mekanik 


konuşmalarını göğü yırtarcasına yağan yağmurun 


ormanda, Oo mekanik Oo ağaçların 
sesi kesmişti. Bahar yağmurları günlerce sürmüştü. 
Bu mekanik ağaçlar için sadece beyaz yapışkanlardan 
kurtulmalarından başka sevindirici bir gelişme değildi. 
Büyümek için ne yağmura ne de güneşe ihtiyaçları 
vardı. Bedenlerine değen yağmur taneciklerinin onların 
dallarını nasıl ovaladığına dair bir hisleri yoktu. Güneşin 
de bedenlerini nasıl dirilttiğini, neşelendirdiğini, 
coşturduğunu bilmiyorlardı. Söyledikleri bir bahar 
şarkıları bile yoktu. Ormanda çiçek kokuları yerine 
gövdelerindeki ağır yapay reçine kokusu yayılıyordu. 


Ormanlarını ziyaret eden insanlar, çocuklu aileler, genç 


sevgililer yoktu. Gölgeleri ise uzun, dik metalik gri 
bedenleri kadar soğuk ve boştu. Ancak tüm bunlardan 
mekanik ağaçlar şikâyet etmedikleri gibi gurur 
duyuyorlardı. Yüce, işe yarar bir ağaç böyle olmalıydı. 
Boş boş işlerle uğraşacakları vakitleri yoktu. 


Bahar yağmurlarının ardından güneşin gülen yüzü 
görünmüştü. Mekanik metal orman ışıl ışıl olmuştu. 
Yalnız ilginç durumdan son derce rahatsızlardı. 
Kendi gövdeleri arasında ve ormanın çevresindeki 
toraktan yükselen sadece kil kokusu değil yeşil renkli 
sürgünlerdi. Her sene bu zamanlar toprak kısa bir 
süreliğine yeşerir ancak yakıcı güneşle beraber hemen 
kaybolurlarmış. Ancak son senelerde anlamadıkları bir 
şekilde mevsimler daha normal seyrediyordu. Bunu 
kendi çalışkanlıklarına yoran mekanik ağaçlar bu 
sürgünlerin hızla kendi gövdeleri arasında ve ormanın 
her yerini sarmış olmasını bir çeşit hastalık olduğunu 
düşünüyorlardı. Zaten mekanik akıllarına da bu yeşeren 
sürgünlerin bir gün kavak ağacına dönüşebileceği 
gelemezdi. 


Evet, yetişen bu sürgünler rüzgârlarla gelen beyaz 
tohumların toprak, yağmur ve güneşle buluşmalarından 
sonra filizlenen kavak ağaçlarıydı. Yıllar geçtikçe de 
hızla büyüyorlar, serpiliyorlardı. Mekanik ağaçlar 
bu durumdan son derce mutsuzlardı. Tüm umutları 
bir an önce insanların gelip, kendilerinden bu fırsatçı 
konakçılardan kurtarmalarıydı. Ama uzay seyahatleri 
ile dünyaya kazara taşınan çok tehlikeli bir virüsün 
sebep olduğu çok büyük çaplı pandemi sebebiyle yıllar 
önce öldüklerini ve geriye kalan bir avuç insanın da 


hala çok hasta olduklarını bilmiyorlardı. 


Günler günleri, seneler seneleri kovalıyordu. 
Mekanik ağaçlar durumdan son derce bıkkın bir 
şekilde gaz emmeye devam ettikçe yeraltındaki depolar 
dolmuş bu yüzden de artık övündükleri hiçbir şeyi 


yapamaz olmuşlardı. Kavak ağaçları ise yemyeşil, canlı 


Mekanik Ağaçlar - Yeşim Şahin 


neşeli, sevimli bir ormana dönüşmüşlerdi. Dallarında 
konaklayan kuşlarla beraber ormanlarında da sayısız 
hayvan barınıyordu. Killi toprakta yeniden çiçekler 
davetkâr kokmaya 
başlamıştı. Kelebekler, arılar binlerce küçük canlı 


türemeye, türeyen çiçeklerde 
etrafı sarmıştı. Ve kavak ağaçları neşeyle fotosentez 
yapıyorlardı. Hem de bunu kibirlenmeden coşkuyla 
yapıyorlardı. 


Kavak ağacı ormanı şenlik içinde büyümeye 
devam ederken, tabiat ana da dünyanın gerçek 
sahibi olduğunu görkemli bir şekilde bir kez daha 
gösteriyormuş. Geçen uzun seneler sonrasında hiçbir 
insan gelip. Mekanik ağaçları kurtarmamış. Bu yeşil, 
canlı, doğal yeni ormandaki ağaçlar o kadar uzamışlar 
ki; kendini beğenmiş kibirli mekanik ağaçlar bu kavak 
ağaçlarının gövdeleri arasında kaybolup gitmişler. 
İnsanlar da dünyadan göçünce de geriye gri, beton, 
çimento metal hiçbir şey kalmamış. Yemyeşil bitki 
örtüsü tüm dünyayı sarmış. 


Kara toprağa eğilip 
Yüzümün terini silip 
Tek bir kavak dikemedim. 


Nazım Hikmet Ran 
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” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Emre İnanç Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


EMRE “İNAN 
Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
BOSLUK sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
2 


“ÖYKÜLERİ , ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısu 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 (Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
& YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


Murat Kk 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


70 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


' ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİ VE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


Filimsiler Camhariyeti © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Asara | 
PROJESİ 


M.-ÂLİ TARGAÇ 


İM ! 


Burak Gem Goşkun 


Evtanla saklı köşelerinden, Anadala vepraklarına uzanın 
Bir gilim-kerga 


Burak Gem Coşkun 


Klm 


— 


> Gizem ÇETİN ” 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Sümeyra Buran 
Editör 


te 


EDEBİYATTA PO: 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Etlehiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amlırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Nihan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Antroid'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

4 Şeyda AYDIN 

Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 O Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


anrıların 
Kehaneti 


Ki Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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HALASKÂR 


ZOMAN 


EA 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Ergür 


M. ERCAN ERGÜR 


Gökcan Şahin 


m. 
GÖKCAN 
“SAHİN 


MİR VAKIN 
GELECEK 
rovisivesi 


M. Ercan Ergür 


ZAMANIN PARÇALARI 


ELLA 


Te 
7 WW 
M. ERCAN ERGUR 
KDY 


Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 o Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 
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“Umut oslu kaybedilmesi” © 
DON 


> YUSUF KUDSİ KOÇ 


BIR ZAMANLAR 
DUNYA 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
— ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 
Ki Y “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
ETAENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Oo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Seyda Ayılın 


(Ozcan Gökdemir 


ARŞINI! 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor olabilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Eril 


AY İNSANLARI 


ERHAN ERDİL 


gece 


Ay İnsanları - 2019 


Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt 


TÜRÜNGE 


TURKHAN BOZKURT 


SİNEM ATAKLI 


YÜKSELİŞ 


2417 


©psfl1on 


Yörünge 4185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Yükseliş 2417 - 2019 


Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü 


EUYDE'N 


KÜTÜPHANESİ 


GİZLİ TEHLİKE 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 


SATÜRN'DE 
DOĞAN 


Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 
gece 


Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İpek 


SİNAN İPEK 


Yüce Ağanoğlu 


DEĞİŞENLER 


» YÜCE AĞANOĞLU 


Kolektif 


Öykü 
Seçkisi 


beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


cöişenler - 2019 


Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 
Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


FR tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NIRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 
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MELEK TAŞKIN v& 


Ayşe Acar 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Sadık Yemni 


Yüce Zerey 


LİLİ 


Yüce Zerey 


5 YAZAR 5 DSTOPYA ROMAN 


Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 
vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 
vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 
sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 
insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 
istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 
bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 
verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 
rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 
sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 
Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 
birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 
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Orkun Uçar 


Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 


www.yerlihilimkurgu.com  ©5 


Sezai Özder 
Çizgi Öykü 


SON DAKİKA! 


BUGÜN TARİHİ BİR GÜN! 
İLK KEZ BİR HASTAYA 
YAPAY KOL TAKILDI VE 
HASTANIN DURUMUNUN 
İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ! 


Hasta, kopan bacağı 
için bir operasyon 
daha geçirecek! 


Yaratıcısı, yapay 
uzuvların tüm detaylarını 
internette paylaşacak! 
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Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 


Araştırma - Bölüm 1 


Arda Tipi 


Rolotların Kısa Tarihli 


ilham veren 
bilimsel konuları işlediğimiz köşemizde bu ay da 


Bilimkurgu eserlerine 


robotların tarihine inelim isterseniz. Günümüzde 
sanayiden askeriye geniş bir alanına yayılmış 
olan robotlar kurgusal ütopyaların da her daim 
başat unsurlarından biri olmayı başarmışlar. Peki 
nereden geliyor bu “Robotlar? acaba? 


Robot kavramının ve kelimesinin kökenini 
hepinizin bildiğine eminiz. Yine de kısaca 
üzerinden geçmek gerekirse, terim ilk olarak Çek 
yazar Karel Capek'in 1921 tarihli Rossum'un 
Evrensel Robotları adlı oyununda 
-daha sonra ayaklanarak insan ırkını sonunu 


tiyatro 


getirecek olan- yapay-insan köleleri tanımlamak 
için kullanılmıştır. Gerçek dünyada henüz bu 
denli gelişmiş bir yapıya sahip değillerse de 
ilk tasarımlarından bu yana insanlar, ve hatta 
“tanrılar? için angarya sayılacak işleri yapacak, 
insan veya hayvan görünümlü karmaşık birer 
araç olarak düşünüldüler. 
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Talos'un Ölümü, kırmızı figürlü krater. (M.Ö. 400-390 ) 
Napoli, Ulusal Arkeoloji Müzesi. greek-language.gr 


Naked Talos images. goldbergauctions.com 


Homeros'un İlyada ve Odissea destanlarında 
ve Platon'un Menon adlı diyaloğunda mitolojiye 
konu olmuş arketip robot fikirlerine tanık 


oluyoruz. Bunlardan bazıları demirci tanrı 
Hephaistos, bazılarıysa mitolojik kahraman 
Daidalos tarafından tasarlanmıştı.  Daidalos 


hareketli heykeller inşa ettiğinden bahsedilirken 
Hephaistos'un bu konudaki yeteneği bir tanrı 
olarak çok daha yüksekti. 


Kabeciri Atları 


Hephaistos'un Kabeiroi olarak bilinen 
oğulları için bronzdan ürettiği bir çift ateş 


püskürten at. 


Theoi.com 


Kafkas Kartalı 


Zincirli Titan Prometheus'a işkence etmek 
için Hephaistos tarafından bronzdan üretilen dev 
kartal. 


Theoi.com 


Altın Keledonlar 


Delphoi'deki Apollon'un ilk tapınağı için 
Hephaistos tarafından altından yontulmuş, şarkı 
söyleyen genç kızlar. 


Altın Bakireler 


Hephaistos'un kendi evinde kendisine eşlik 
etmesi için yine altından yonttuğu bir çift altın 
genç kız. 


Altın ve Gümüş Köpekler 


Hephaistos tarafından Phaiakian Kralı 


Alkinous'un sarayını koruması için biri altından 


diğeri gümüşten yapılmış bir çift bekçi köpeği. 
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Bronz Boğalar 


Hephaistos tarafından Kolkhis Kralı Aeetes 
için bronzdan dökülen iki ateş püsküren boğa. 
Kahraman lason'dan istenen görevlerden biri de 
bu canavarları saban demirine bağlayıp sihirli 


ejderha dişlerini tarlaya ekmekti. 


Tason Aecetes'in Boğalarını Uysallaştırıyor”, Jean François 


de Troy (1743) sutori.com 


Altın Tripodlar 


Hephaistos tarafından Olimpiyat tanrılarının 
şölenleri için altından yapılmış yirmi tekerlekli 
tripod  (üçayak) Kendi kendilerine 
hareket etme yeteneğine sahiptiler ve kendilerine 


takımı. 


ihtiyaç duyulduğunda tanrıların oyanlarına 


gidebiliyorlardı. 
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Talos 


Hephaistos tarafından bronzdan dökülerek 
Girit Kraliçesi Europa'ya düğün hediyesi olarak 
sunulan dev. Dev, Girit adasını korsanlara karşı 
korumak için devriye gezmekle görevliydi. 


ANTİK ÇAĞ 


Archytas'ın Güvercini 


“Medela ve Tüulus' (Medea ve Talos), Cybil Tawse, 


azurefirepublishing.com 


Şimdi gelin onların gerçek tarihine birlikte 
göz atalım. İşte devirlerinin ünlü ama zamanla 
unutulmuş o harikaları. 


Archytas and his pigeon. ancient-origins.net 


Tarentumlu Archytas (MÖ 428-347) ünlü 
bir matematikçi ve politikacıydı. Hatta bazı eski 
kaynaklara göre robotiğin de dedesi olabilir. MÖ 
350 civarında, antik çağın ilk -kendi başınauçan makinesi olarak bilinen, hava veya buharla 
çalışan, kanatlarını çırpıp havada uçabilen, 


www.yerlihilimkurgu.com O 


tahta bir güvercin tasarlayıp inşa ettiği söylenir. 
Archytas'ın bu icadı kuşların nasıl uçmayı 
başardığını anlamaya yönelik ilk girişimlerden 
biri olduğu varsayılıyor. “Güvercin'in hafif 
gövdesi silindir şeklindeydi. Her iki tarafta büyük 
ön ve küçük arka kanatları vardı. Cismin ön tarafı 
kuş gagası gibi sivriydi. Yapının şekli, maksimum 
uçuş mesafesi ve hız için aerodinamiğe uygun 
tasarlanmıştı. Kuşun hiçbir şeması veya prototipi 
günümüze ulaşmamıştır, bu nedenle modem 
bilim adamları nasıl çalıştığını yalnızca tahmin 
etmekteler. Çoğu kişi ise bu “serbest uçan” 
güvercinin aslında basınçlı hava ile dolan, bir 
makara sistemine bağlı içi boş bir av tuzağından 
ibaret olduğunu düşünüyor. Hava serbest 
bırakıldığında, kuşun kanatlarını çırpmasına ve 
bir karşı ağırlığı tetiklemesine, bu da otomatı 
bir tünekten diğerine kaldırarak uçuyor izlenimi 
vermesine neden olmuş olabilir. Zamanının 
yorumlarına göre 200 metre kadar uçabilen bu 
yapay kuş tarihin bilinen ilk otomatlarındandı. 


ancieni-origins.com 
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Ktesibios'un Hareketli Heykeli 


Terracotta 


EskiYunan Dünyasında Bir Düğün Alayı, 


yağdanlık, Metropolitan Müzesi metmuseum.org 


İskenderiye'nin 
mühendislik geleneğinin ilk büyük kişiliği olan 


İskenderiyeli oKtesibios, 


Yunan mucit ve matematikçidir. Su pompası, su 
organı, hassas bir su saati, bronz yay ve pnömatik 
mancınıklar, birkaç otomatik makine vb. dahil 
olmak üzere çeşitli icatla tanınır. Çalışmaları, 
kendisinden defalarca bahseden Byzantionlu 
Philon, Vitruvius, Athenaeus vb. daha sonraki 
birçok mucit tarafından tarihe kaydedilmiştir. 
Ctesibius'un adı ve işleri, çok daha sonraları 
MS 5. yüzyılda Proclus Lycacus tarafından ve 
MS 10. yüzyılda Bizanslı Heron tarafından da 
alıntılanmıştır. 


Ktesibios büyük olasılıkla MÖ 285 ve 
222 yılları arasında yaşamıştır. Basınçlı hava ve 
pompalardaki kullanımları üzerine günümüze 
ulaşan ilk incelemeleri yazdı. Bunlar, havanın 
esnekliği üzerine yaptığı çalışmayla birleştiğinde 
ortaya çıkmış olan Pneumatica adlı yazılı eseri 
ona pnömatiğin babası unvanını kazandırdı. 
Ne yazık ki yazılı hiçbir eseri günümüze 
ulaşmamıştır. Hayatı ve çalışmaları hakkında çok 
az şey biliniyor. 


etmişti Philon. Ancak halihazırdaki köle emeği, 
bu tür robotları gereksiz kıldı. Robotik, tam 
potansiyelini gerçekleştirmek için çok daha 
sonrasını beklemeliydi. Philon'un çalışmaları, 
yeni nesil bilim adamlarını, özellikle de 
İskenderiyeli Heron'u etkiledi. Fikirleri yüzyıllar 
boyunca canlılığını sürdürdü ve Orta Çağ'da 
İslam bilimine ilham verdi. 


KA ERER 


e 


İcatları arasında büyük geçit alaylarında 
ayağa kalkıp oturan mekanik bir tanrı heykeli 
de vardı. Bir dişli çark sisteminin bu basit 
uygulamasının yarattığı heyecan, muhtemelen 
dişli çarkların yeni bir buluş olması gerçeğinden 
kaynaklanıyordu. 


Philon'un Saki Otomatı 


MÖ 220 civarında ölen Yunan mucit Bizanslı 
Philon, etkileyici mühendislik becerisi nedeniyle 
“Mechanicus” sıfatıyla tanınıyordu. Onunla ilgili 
bilgilerimizin çoğu, hayatta kalan tek eseri olan 
dokuz kitaplık Mekanik (Bilimi) Külliyatı”dan 
geliyor.  Öncülü Ctesibiustun hidrolik ve 
pnömatik konusundaki araştırmalarına devam 
etti. Mekanik'in Beşinci Kitabı, Pneumatica 
(hava veya su basıncıyla çalışan cihazlar üzerine 
bir inceleme), Philon'un yarattığı bir dişi robotu 
anlatıyor. Sağ elinde bir sürahi şarap tutuyordu. 
Sol eline bir kap konulduğunda, şarabı içine 
döker, isteğe göre su ilave eder, şaraba karıştırırdı. 
Ağırlık, hava basıncı ve vakum değişkenleriyle 
etkileşime giren karmaşık bir kaplar, tüpler, 
hava boruları ve sarma yayları ağı vasıtasıyla, 
yalnızca dini törenlerde görsel araç olmaktan 
ziyade faydalı işler yapabilen bir otomat inşa 


7 

z 
i 
â 


www.yerlibilimkurgu.com 11 


Heron'un Programlanabilir 
Taşıyıcı Otomatı 


Antik çağın en büyük mucitlerinden biri olan 
İskenderiyeli Heron (MS 10-70) da, kendinden 
2 yüzyıl önceki öncülü Philon'un çalışmalarını 
takibetti. Zamanı için dahiyane sayılabilecek 
cihazları arasında jetonla çalışan kutsal su 
sebilleri, otomatik kapılar ve -James Watt'ın 
buhar makinesinden 1700 yıl önce- buhar gücünü 
kullanan aeolipile isimli makinesi vardı. Ancak 
en etkileyici eseri programlanabilir bir robotuydu. 
Cihaz, diğer otomatları seyirciler için performans 
sergiledikleri sahneye taşıyan üç tekerlekli bir 
arabaydı. Arabanın iki bağımsız aksına sarılı ipi 
çekmek için kullanılan, düşüş yapan bir ağırlık. 
Heron, dingilin etrafına sarılmış olan ip üzerinde 
oynama yaparak robotunu önceden hareket 
etmesini istediği şekilde programlayabilirdi. 
Sheffield Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi 
Noel Sharkey, bu kontrol sistemini günümüzün 
ikili sistem bazlı programlamasına benzetiyor. 
Eski moda delikli kartlar tamamen aynı prensipte 
çalışıyordu. 


Kaynakça 

1. teoi.com 

2. history-computer.com 

3. wonderfulengineering.com 
4. history.com 
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KONİ Yu 


Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


Aydınlık bir geceydi, şimşek çakmıyor 
adeta gökte asili bir halde olan biteni izliyordu. 
O geceyi diğer gecelerden ayıran sadece 
meteorolojik durum değildi elbet. Çanakkale 
şehrinde bir kıyı kasabasına düşen meteor 
sonucu batık bir mezarlığın ortaya çıkmasıydı. 
Her ne kadar meteor dense de düşen cisim 
asteroid özellikleri gösteren çeşitli elementler 
taşıyan fakat konumlandırarak düşürülen bir nevi 
göksel drondu. Müslümanların dini kitabı bu tür 
cisimlerden ebabil kuşu diye bahseder. Batık 
mezarlığa gelince ben mezarlık desem de içinden 
ne çıkacağını bilene kadar gömü desem daha 
doğru olur. Gömü alanı şeritlenmisti. Etrafı haber 
yapmak isteyen internet gazetecileri ile doluydu 
ve emniyet görevlilerince çok güçte olsa etkisiz 
hale getiriliyorlardı. Şerit çevrenin içinde ne 
olup bittiği eğer gizli servisten değilsen bilmek 
mümkün değildi. Ulusal Güvenlik mevzusu 
olursa her şey çok karışacaktı çünkü olay yerine 
ilk yabancı gizli servisler ayak basmıştı. Çıkan 
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gömüde Çanakkale şehitler mezarlığını anımsatan 
tahminen yirmi santimetre aralıklarla yüzlerce 
mermer levha vardı ve ilginç olan o mermer 
levhalar farklı türbir kriptolojiye göre şifrelemişti. 
Açılması günümüz teknolojisiyle sondajlarla 
olacaktı. Levhaları ilk inceleyen gizli servisten 
Tansel Barkın'dı. Kendisinin ilk önemli görevi 
Sur'da saha operasyonunu yönetmekti. Ekibi 
zayiat vermeden başarılı olmuştu. Üstlerinin bu 
durum dikkatini çekmiş ve potansiyeli daha neler 
yapabileceği hakkında fikir vermişti. Şu anda ne 
yaptıkları hakkında hiç bir akıl yürütülemeyen 
Deri Ceketliler adı verilen bir gizli teşkilat adına 
oradaydı. Yanında da o teşkilâtın fotoğrafçısı 
Işıl Erkan vardı. Levhaları incelediklerinde ölü 
dil havası verilen ancak dikkatlice bakıldığında 
sağdan sola harfleri tersten yazılı şifrelenmiş 
İngilizce yazılar olduğunu fark ettiler. Tansel 
bunu keşfettiğinde ekip sorumlusu Can'a yabancı 
servisten olan herkesin boşaltılması gerektiğini 
bunun bir iç güvenlik meselesi olduğunu söyledi. 


Can da kendinden emin olarak 


“Bize durumu bildiren bizzat onlar ve bu 
meselenin iç güvenliği aştığı ortada. Süreci 
birlikte yürüteceğiz. Birazdan gökten düşen taşı 
incelemek için NASA'dan yetkililerde gelecek. 
Bir son model arkeolojik kazı için çok endişe 
ediyorsun. Kendine sakladığın sırlar varsa bu 
konuya dâhil. Farklı tabii.” 


Tansel gözleriyle diğer servis personellerini 
izlerken diğer yandan Can'ı ikna etmeye 
çalışıyordu. 


“Her ülkenin yüz yıllık planları vardır ve 
saklıdır bu ülkenin de planları böyle açığa çıktı 
ve sırlarımızı birlikte el ele güzel dünya şarkısını 
söyleyerek öğreneceğiz diyorsan ben bunda 
yokum. Bu arada levhalardaki yazıları çözdük 
Aramice havası verilmiş tersten yazılı İngilizce. 
İronik ama öyle. Buna gereksinim duyduklarına 
göre İngiliz muhipleri cemiyetinden yetişenler 
için hazırlanmış olmalı. Sana tavsiyem son 
altı ayda buraya tayinle gelen ne kadar işçi 
memur müezzin imam varsa hepsine siber takip 
yaptırman.” 


Cümlesi biter bitmez ATV modeli bir araç 
seritin içerisine girmişti ve saatlerdir gökte adeta 
asılı duran şimşek sonunda çakmış gece karanlığa 
kavuşmuştu. 


Devam Edecek... 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 20 
Havlularınızı hazırlayın... 


Douylas Adams 


Douglas Noel Adams, (d. 11 Mart 1952; Cambridge, Birleşik Krallık - ö. 11 
Mayıs 2001; Santa Barbara, Kaliforniya) İngiliz bilimkurgu yazarı.) 


Okula Essex?de gitti. Cambridge'de St. Johns College'e 
devam ederken Footlights tiyatro kulübünde görev aldı. 
Pek çok iş denedi. Hastanede hizmetlilik, inşaat işçiliği, 
kümes temizlikçiliği, bir Arap aile için korumalık yaptı. 
Daha sonra BBC'de Dr. Who dizisinde yapımcılık ve 
senaryo editörlüğü yaptı. Dr. Who'nun üç bölümünü 
yazdı. Monty Pyton grubundan Graham Chapman ile 
birlikte çalıştı. 


BBC'de yayımlanan The Hitchhiker's Guide to the 
Galaxy (Otostopçunun Galaksi Rehberi) adlı radyo 
oyunu ile ünlü oldu. Oyun, kitap olarak da yayımlandı. 
Bu radyo oyunundan aynı adlı bir bilgisayar oyunu 
da üretti. Daha sonra Burcaucracy ve Starship Titanic 
adlı bilgisayar oyunları üzerinde de çalıştı. Starship 
Titanic sonradan bir kitap olarak da yayımlandı, ancak 
Adams'ın hem oyun hem de kitap üzerinde çalışacak 
zamanı olmadığından kitabı Terry Jones yazdı. İleri 
derecede bir Beatles hayranıydı. 


Adams, 1991'de avukat Jane Belson ile evlendi, 
1994'te Polly adlı bir kızları oldu. 


Yazar, 49 yaşında spor yaparken bir kalp krizi 
sonucunda Santa Barbara”da yaşama gözlerini yumdu. 


Adams, çok çalışkan olmamakla ünlüydü. Genelde 
başkalarının itmesi ile kitaplarını yazardı. Yapıtlarında 
beklenmedik dönüşlerle ve çılgınca olaylarla dolu 
canlı, hicivli bir stil kullandı. Günlük yaşam ile dalga 
geçti. Adams'ın hayranları, kitaplarından alınma bir 
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jargon Oo kullanmaktan Adams'ın 


hoşlanırlar. 


yapıtlarından hoşlananlar, genelde Terry Pratchett'in 
yapıtlarını da sevebilirler. 


Otostopçunun Galaksi Rehberi dizisindeki elektronik 
cep rehberi, yazıldıktan onlarca yıl sonra bugünün 
internet dünyasında başta Wikipedia olmak üzere 
bireysel katılımla geliştirilen ansiklopedi, sözlük 
ve forumlara fikir öncülüğü etmiştir. Ancak roman 
içerisinde geçen rehber evrenin sonsuz kaynaklarını 
inceleyen uzay gezginleri tarafından gelen bilgilerle 
zenginleştirildiği için milyonlarca içerik bilgi ve 
yazı barındıran günümüz kaynaklarından önemli bir 
farkı bulunmakta ve Dünya başlığı Otostopçunun 
Galaksi Rehberi'nde iki kelime ile açıklanmaktadır: 
“Çoğunlukla Zararsız” 


11 Mart 1952'de Birleşik Krallık'ın Cambridge 
kentinde doğdu, 11 Mayıs 2001'de ABD'nin 
Kalifomiya eyaletinin Santa Barbara kentinde öldü. 


Kaynak 
vikipedi 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail Sahin 


Dünya Topraklarınıla 


Zeynep Kalıraman Füzün 


ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN 


Baskı Yılı/Yeri; 2021 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 128 
Yayınevi; Sahi Kitap 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Zeynep Kahraman üzün ün 
Dünya Topraklarında 


isimli kitabı. 
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czanelerin okapandığı, ilaç kullanımının 
.... mutlaka ilaç kullanması gereken 
kişiler için de kişinin sicilinin temiz olması 
şartının arandığı bir gelecekteyiz. . Gereksiz yere 
antibiyotik kullanımı sonucu bakteriler her türlü 
antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiştir. İlaçların 
yan etkileri başka hastalıklara yol açmıştır. Artan 
ilaç tüketimine rağmen iyileşmeyen hastalar, 
geçmeyen rahatsızlıklar sonucu devlet ilaç 
kullanımını yasaklamıştır ve izinsiz ilaç kullanımı 
suç sayılmıştır. İlaç alamadığı için hastalıklarından 


dolayı insanlar ölmektedir. 


Kahramanımız bir hastane odasında uyandığında 
hiç bir şey göremediğini ve hiçbir şey 
hatırlamadığını fark eder. Yavaş yavaş kendine 
gelir ve gözlerini kapatan sargıyı çıkartır. Gözleri 
ışığa alışınca masanın üstünde duran bir defter 
dikkatini çeker. Defter günlük şeklinde arkadaşı 
tarafından yazılmıştır. Tüm yaşananlar defterdedir. 


Kitabın arka kapak yazısını alıntılayarak günlük 
hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. 


Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, 
esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam 
mücadelesi ve fedakârlıkları... 
Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç 
cezalar ve ölümcül yasaklar... 
Tedavisi olmayan hastalıklar ve her tarafı abluka 


altına almış salgınlar... 


Kitap akıcı bir anlatımla yazılmış. Distopik bir 
gelecek tasvirinin yanında teknolojik ögelere de 
yer verilmiş. İlk olarak kahramanımızın “yüzüncü 
çip” isimli bir hikâye konusu olarak belirtilen ve 
bütün hastalıkları iyileştiren enseye takılan bir 
çip daha sonra gerçek hale gelmiş. İkinci olarak 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


kitapta geçen “irot” kelimesinin “İnsansı Robot” 
kısaltması olduğunu anlıyoruz. Son olarak “exa” 
kelimesi geçiyor. Ama bunun ne olduğu hakkında 
bir fikrim yok. 


Sonuç olarak sıkıcı olmayan ve bir çırpıda okunan 
güzel bir eser ortaya çıkmış. 


İlaçlara muhtaç olmayacağımız ama ilaçsız da 
kalmayacağımız bir gelecek temennisiyle... 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
LL > katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
Oy ku alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 

Sg €Ç KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 
alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 

olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 
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28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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bökyüzünlen Gelen Ateş 


baştanbaşa (alevden Oo hortumlarla 


Ş ehir 
hortumların içine büyük bir güçle çekiliyor, kısa 
sürede etleri yanıp kül oluyor ve etrafa savruluyordu. 
uzaklarda bir yerlere 


İnsanlar, bu alevden 


Geriye kalan iskeletleri 
atılıyordu. Sağa sola kaçışıyorlar, kuytu köşeler 
bulmaya ve bu alevlerden kurtulmaya çalışıyorlardı. 
Çoğu bunu başaramıyordu, başaranları ise alevden 
halatlar, olduğu yerden çekip çıkarıyor, hortumların 
içine çekiyordu. İnsanların feryatları, figan yüklü 
yapraklar gibi gökte uçuyordu. Ali, gördüğü bu akıl 
almaz manzarayı izlerken hemen tepesinde mavi bir 
ışığın belirdiğini fark etti. Başını kaldırıp baktığında 
açılan dairesel bir kapının içinden parlak masmavi 
bir ışığın çevresini sardığını gördü. Şiddetli bir güç 
tarafından yukarı çekildiğini hissettiği anda bedeni 
sarsılmaya başladı. Artık ışığın gücünden hiçbir şey 
göremez olmuştu ki derin bir solukla uyandı. 


Gözlerini açmaya çalışsa da başının fena hâlde 
zonkladığını hissetti. O sebeple ne kadar istese de 
gözlerini açamıyordu. Biraz sonra hafifçe aralamak 
için kendinde güç bulabildi. Bir suyun içinde çıplak 
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gözle bakıyormuşçasına bulanıktı her şey. Bir insan 
karaltısı fark etti; fakat görüntü öyle bulanıktı ki 
gördüğü kişinin kim olduğunu kestiremiyordu. Sonra 
baştan ayağa mavi renkte entari, şalvar ve sarık 
giyinmiş bir Pakistanlı gördü. Adamın yüzünde, 
içine huzur veren nurani bir ifade vardı. Görüntü 
netleşmeye başladığında doğrulmak için çabaladı. 
Adamın “Şşşş!” diye seslenip göğsüne elini koyarak 
kalkmaması için onu sakinleştirmesi işe yaramış, 
olduğu yere uzanmaya karar vermişti. Adamın 
çehresinde çivit mavisi bir ışık kümesi vardı. Yüzünde 
beliren tebessümle konuşmaya başladı. 


“Sen seçilmişlerdensin.” 
Ali, adamın ne dediğini anlamıyordu: 


“Anlamıyorum, one neyden 


bahsediyorsunuz?” 


seçilmesi, 


Adam, aynı cümleyi tekrarladı ve devam etti: 


“Sen Oo seçilmişlerdensin. Oo Yakında (bunu 


anlayacaksın. Sana ikinci bir şans daha verilecek. 


Yeni bir başlangıcın eşiğindesin.” 


Ali, adamın bir anlam 


veremiyordu: 


söylediklerine 


“Neye başlayacağım, ne için şans? Dediklerinizi 
anlamıyorum. Hem arkadaşlarım nerede?” 


Adam, onun heyecanlandığını fark ederek teskin 
etmeye başladı: 


“Sakin ol. Yakında 
anlayacaksın. Şimdi gözlerini yum, derinleştiğini 
hisset ve uykunun kollarına bırak kendini.” 


neler olup bittiğini 


Ali, büyülenmişçesine adamın dediklerini yaptı. 
Sesindeki tahakküme karşı koyamıyordu. Gözlerini 
yumduğu anda bir ağırlık çöktü. Biraz sonra tamamen 
uykuya dalmıştı. Sonra biri tarafından omuzlarından 
tutulup sarsılmaya başladığını hissetti. “Uyan hadi, 
uyan” şeklinde duyduğu sesler, ona ilkin öte âlemden 
gelen bir mesaj gibi geldi. Sonra yaşadığı dünyaya, 
gerçekliğe döndüğünü anladı. Birkaç saniye sonra 
derin bir nefes alıp gözlerini açtığında endişeyle ona 
bakan kazı başkanını, işçileri ve ona hemen tepesinden 
bakan bir çift yeşil gözü gördü. 


“Ali, çok korkuttun beni.” diyerek sarıldı Seren. 


Ali, ne olup bittiğini anlayamamıştı. Şaşkın 


bakışlarla etrafında toplanan insan sürüsüne 
bakıyordu: 
“Ne oldu bana? Kendimi çok yorgun 


hissediyorum. Hem başım da çatlıyor adeta.” 
Kız, olanları anlatmaya başladı: 


“Kazı sırasında elindeki kazmayı birden 
yere atıp “Ölüm gelecek ve hepinizi alacak. Vaat 
edilen günden asla kaçamazsınız. Günleriniz yakın, 
yakında alevleri tadacak ve yok olmanın elim 
ıstırabıyla tanışacaksınız. Hem de çok yakında” diye 
bağırarak koşmaya başladın. Zor tuttuk seni. Sonra 
ağzından köpükler gelmeye başladı. Düştüğün yerde 
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kıvranmaya başladın. Hepimizi çok korkuttun.” 
Ali, kendini çok bitkin hissediyordu: 


“Lütfen beni çadırıma taşısınlar, kendimi çok 
bitkin hissediyorum.” 


Gözlerini açtığında bir mağaradaydı Ali. Kendini 
gayet iyi hissediyordu. Yattığı yerde doğrulup etrafına 
bakınmaya başladı. Mağaranın duvarları hafif ışıltılı 
bir kahverengiydi. Karşılaştığı bu tuhaf manzara 
onu korkutmuyor, bilakis içini huzurla dolduran bir 
psişenin varlığını duyumsuyordu. İçerisi sıcak ve 
nemliydi. Ayağa kalkıp mağaranın içinde gezinmeye 
başladı. Dar bir deliğin açıldığı bir hole girdiğinde 
karşısında duvara işlenmiş ve ışıl ışıl parlayan yedi 
yıldız bulunduğunu gördü. Yıldızların çevresinde 
gezegenler ve galaksiler işlenmişti. Hemen aşağıda 
sürü hayvanları, elleri mızraklı insanlar ve daha 
birçok betimlemenin yer aldığı yerküre tasviri vardı. 
Olgunlaşmış ekinler ve geniş bir deniz de boylu 
boyunca uzanıyordu. 


Duvardaki resme iyice yaklaşıp elini bu yedi 
yıldız tasviri üzerinde gezdirmeye başladı. Mavi 
ışıltıları, resmedildikleri holün tek ışık kaynağıydı. 
Tasvirlerin üzerinde elini gezdirmeye devam 
ederken bir noktanın büyük bir patlamayla etrafa 
çok yoğun bir enerji yaydığı muazzam bir görüntü 
belirdi gözlerinde. Görüntü, retinasına yerleştirilen 
bir elektrotla beynine naklediliyormuş gibi retina 
diplerinden göz reseptörlerine hızla akıyordu. Spiral 
bir tünelin içinden yoğun bir ışık kümesinin gittikçe 
genleştiğini, ortaya yıldızların ve yıldız kümelerinin 
çıktığını, bu yıldız kümelerinden galaksilerin 
oluştuğunu, bazı yıldızların etrafında toplanan gaz 
kümelerinden gezegenlerin oluşmaya başladığını 
gördü. Bazı gezegenlerin etrafında daha küçük gök 
küreler de oluşuyordu. 


Spiral tünelin sonuna vardığında artık uzay 
boşluğundaydı. Sıcaklığı ve soğuğu, nemi ve kuru 
havayı aynı anda hissediyordu. Uzaklarda duran 
Boğa Takımyıldızını seçebiliyordu. İçlerinden en 
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parlak olanı Alderaban, onu izliyordu. Sonra bu yıldız 
ona yaklaşmaya başladı. Yaklaştıkça küçüldü, küçük 
bir göz hâlini aldıktan sonra tam kaşlarının arasına 
girerek kayboldu. Karşısında mavi, yeşil, kırmızı ve 
beyaz ışık küreleri belirdi. Her biri iki bacağından 
ve iki kolundan onu kavradı, sonra bedenine girip 
tam göğüs kafesinin üzerinde bir araya geldiler. Ve 
hızla dönmeye başladıklarında her yanının çivit 
mavisi rengine büründüğünü fark etti. Tam üzerinde 
beliren, daha önce hiç karşılaşmadığı bir hava aracı 
alt kısmında açılan dairesel bir kapıdan onu içeriye 
doğru çekmeye başladı. Üçgen şekle sahip bu geminin 
dış yüzeyi simsiyahtı. Alt kısmında gökkuşağının 
renkleri, yüzeyinde dolanıp duruyordu. 


İçeri girdiğinde ışıltılı ve bembeyaz bir 
odadaydı. Çevresinde hologramlar belirmeye başladı. 
Bu hologramlarda dünya üzerinde suda başlayan 
yaşamın ilk tohumları, Kambriyen patlaması, sudan 
karaya çıkan ilk amfibi, mercanlar, ilk bitkiler, ilk 
hayvan türleri, dinozorlar, memeliler, omurgalıomurgasız hayvanların türlenişi; suda, karada ve 
havada canlıların ortaya çıkışı, kitlesel yok oluşlar 
ve dünya üzerinde yaşamın tekrar var oluşu, ilk 
insanın ortaya çıkışı gibi daha birçok şey büyük bir 
hızla kendisine gösteriliyordu. Son derece parlak, 
iki uzun ve şeffaf aparat yavaşça ona yaklaştı. 
Tam gözbebeklerinin üzerine kondu. Bir bebeğin 
anne rahmindeki evreleri, DNA zinciri, atomlar ve 
moleküller, çeşitli matematik formülleri, elementler 
ve daha yaşam ile evrenin temel dayanaklarına dair 
ne varsa hepsi beynine bu aparatlarla işleniyordu. 
Aldığı tüm bilgiler, beyninin içinde bir örümcek ağı 
oluşturarak aralarında anlamsal bağıntılar ve bilgelik 
zincirleri oluşturuyordu. 


Sonra parlak bir tünele doğru çekilmeye 
başladı. Vakumlu bir güç onu büyük bir hızla bir 
dağın zirvesine çekti. Taştan bir yükseltinin üzerinde 
sırt üstü yatıyordu. Çevresinde bir dağ zinciri vardı. 
Bu dağ zinciri ona hiç de yabancı gelmemişti. Burayı 
daha önce görmüştü. Burası Toros Dağları'ydı. 
Tam karşısında da Binboğa Dağları duruyordu. 
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Üzerinde uzandığı taştan platformun doğu, batı, 
kuzey ve güney uçlarında taştan merdivenler vardı. 
Bu merdivenlerin başında başlarına boğa boynuzlu 
başlıklar takmış, belden yukarısı çıplak, belden 
aşağılarında boğa derisinden yapılmış pantolonlar 
giyinmiş, deri kemerlerinde saplarında Boğa 
Takımyıldızının nakşedildiği keskin hançerler taşıyan 
adamlar belirdi. Her merdivenin başında yedi adam 
vardı. Ellerinde, içinde mavi renkte su bulunan ahşap 
kovalar taşıyorlardı. Ağır adımlarla merdivenlerden 


çıkıp etrafını sardılar. 


Ellerindeki kovaları yere bırakan adamlar, 
bellerindeki hançerleri çekip başlarını göğe kaldırarak 
gökyüzündeki dolunaya baktılar bir süre. Sonra 
hançerlerini göğe kaldırıp aya doğru tuttular. Bir 
müddet bu pozisyonda durduktan sonra hançerleriyle 
Ali'nin bedenini yirmi sekiz parçaya ayırdılar. 
Kesilen her parçasıyla iskeleti ortaya çıkmıştı. Bu 
et parçalarını, yanlarında getirdikleri kovaların içine 
attılar. Taş platformun üzeri, akan kanlardan dolayı 
kıpkırmızı kesilmişti. Ardından güçlü bir rüzgâr 
esmeye başladı. Göğü siyah yağmur bulutları kapladı. 
Gökyüzünü şimşekler yalıyor ve kulakları sağır 
eden gök gürültüsü Torosları yerinden oynatıyordu. 
Küçük damlalar hâlinde başlayan yağmur giderek 
hızlandı ve bir sağanak hâlini aldı. Taş platformun 
üzerindeki kan, yağmur suyuyla akıp gidiyordu. Tüm 
kan temizlendikten sonra bir yıldırım platformun 
üstündeki iskelete isabet etti. Yıldırımla iskelete 
boşanan enerji ona kristalimsi bir görüntü vermişti. 


Yağmur dindi ve bulutlar çekilmeye başladı. 
Güneş ortaya çıkmıştı. Adamlar, kovaların içine 
attıkları et parçalarını tek tek çıkarıp eski yerlerine 
yerleştirdi. Etler, kovanın içindeki suyun rengini 
almış, gök mavisi bir renge bürünmüştü. Tüm parçalar 
bir yapboz gibi yerli yerine konunca Ali, gözlerini 
tekrar dünyaya açtı. Fakat az evvelki o adamlardan 
eser yoktu. Platformun üzerinde doğruldu. Çevresine 
vakur bakışlarla bakmaktayken gökyüzünde bir 
takım görüntülerin belirmeye başladığını gördü. 
Mağaralarda yaşayan insanlar, kurulan ilk şehirler, o 


güne dek bilinen veya bilinmeyen medeniyetlere ait 
görüntüler, büyük savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar, 
teknolojik gelişmeler ve insanlık tarihine ait her 
ne varsa hepsi gökyüzünde belirip kayboluyordu. 
Yer kürenin hafızası, doğa ile etkileşime girdiği bu 
noktada ona bir zaman serabı hâlinde sunuluyordu. 


Bağdaş kurup oturdu. Hemen arkasında yedi 
dallı hayat ağacı belirdi ve göklere kadar uzandı. 
Ağacın boyu öyle uzamıştı ki atmosferi aşıp uzaya 
kadar varmıştı. Bu ağacın çıkıntılarından yavaş yavaş 
çıkmaya başladı. En tepedeki yedinci dala vardığında 
uzayın her yerini görebiliyordu. Sağ tarafında Orion 
Takımyıldızını görmüştü. Yine aynı hava aracı, bu 
takımyıldızının olduğu yerden ona doğru gelmeye 
başladı. İyice yaklaşıp tam tepesinin üstünde durdu. 
Altında açılan dairesel kapıdan içeriye doğru 
çekilmeye başladı. Bir ses ona gözlerini yummasını 
söyledi. Sesin emrine itaat edip gözlerini yumdu. 
Aynı ses gözlerini açmasını emrettiğinde kendini yedi 
katlı bir zigguratın tepesinde buldu. 


Biraz ötede tıpkı kendisi gibi gök mavisi bir 
tene sahip bilge bir adam vardı. Ali'nin varlığını 
hissedince yüzünü ona döndü. Bu, gündüz vakti 
gördüğü Pakistanlı adamın ta kendisiydi. Aradaki 
fark, esmer teninin değişmiş olmasıydı, üzerindeki 
kıyafetler de değişikti. Hemen yanında bakır bir 
sac vardı, içinde bir ateş yanıyordu. Ateşin içinde 
bekletilen bir maşa bulunmaktaydı. Adamın yüzünde 
yine o nurani tebessüm belirdi ve maşayı eline aldı. 
Ona doğru vakur adımlarla yaklaşıyordu. Maşanın 
ucunda ateşten kor hâline gelmiş bir mühür vardı. 
Ali, gözlerine inanamadı. Bu mühür, kazı sırasında 
bulduğu mühürdü. Üzerindeki boğa başlıklı oturan 
adamı ve yedi yıldızı seçebiliyordu. Adam ona iyice 
yaklaştıktan sonra kızgın mührü, göğüs kafesinin 
soluna bastırdı. 


Ali, göğsünün üstündeki sızıyla yatağından 
sıçrayarak uyandı. Gözlerini açtığında çadırının 
içinde olduğunu fark etti. Gördüklerinin rüya 
olduğunu anlamıştı. Ama göğüs kafesinin üstünde 
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hâlâ o sızıyı hissediyordu. Yatağının yanında duran 
el fenerini aceleyle yaktı. Üstündeki tişörtünü 
sıyırıp ışığı göğsüne tuttuğunda mühür izini gördü. 
Gözlerine inanamıyordu. Gördüğü tüm o şeylerin bir 
rüya olduğunu sanmıştı. Yoksa değil miydi? Peki, ya 
bu mühür izi ne anlama geliyordu. Hemen gündüz 
giydiği şortunu eline alıp cebine elini attı. Bulduğu 
mühür orada duruyordu ve göğsüne işlenen damgayla 
aynı desendeydi. 


Devam Edecek... 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 


Mk 
Be İ bulunuyoruz. 
1Z 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 
seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 

'na ithafen © Öyküleryine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 


oluşturulan bu eserdeki öyküler 


42 yazar tarafından özel olarak yazılmıştır 9 okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 
Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. 
2. 


3 
4. 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


3 


34. 


32. 


36. 


3l 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 


www.yerlibilimkurgu.com 51 


Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Efe Sarıtunalı 


brimulark 


Aharubin Gezegeni, M.S. 3819 
Teknolojik çöküşten altı asır sonra 


Uğursuz Horna Şatosunun veliahdı Bizu, 
yakında evlendirileceği üçüncü göbekten kuzeni 
Prenses Mira ile tanışmak üzere Zahuid şehrine 
gidiyordu. Henüz çocuklukla yetişkinlik arası bir 
yaşta olduğu için Seyis İmzuratu ve İmzuratu'nun 
oğlu Tahmasp at arabasında eşlik ediyorlardı ona. 


Bizu, “Keyfin yerinde mi Tahmasp abi?” diye 
sordu yanındakine. Genç adamın her zaman buhran 
dolu olduğunu bilse de o günkü bakışları daha da bir 
kırılgan gelmişti. 


“Yolculuk yapmayı sevmiyorum.” 


Seyis İmzuratu, “Sen zaten neyi seviyorsun ki?” 
diye tepki gösterdi. “Yirmi yaşına geldin, akşama 
kadar Horna mezarlığında boş boş dolaşmaktan başka 
yaptığın bir şey yok. Sanki eninde sonunda oraya 
gömülmeyeceksin!” 


“Mezarlık huzurlu. Ölüler beni yaşayanlardan 
daha iyi anlıyor.” 
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“Ülüler bini yişiyinlardan dihi güzil inliyor. 
Kıçımın kenarı. Sanki bugüne kadar adam gibi bir şey 
dedin de biz anlamadık. Bak ben senin yaşındayken...” 


Tahmasp gözleriyle veliahdı işaret etti, onun 
yanında bağırıp çağırmaya devam etmek istemeyen 
seyis, “Pardon Bizu,” dedi ve sustu. 


Yüzyıl önce ölüp ahşaptan taş anıtlara dönmüş 
ağaçlar akıyordu pencereden. Uzun zamandır 
yaprakları tomurcuklanmadığı için köklerini yardım 
dilenerek göğe açmış gibi duruyorlardı. Kapkara 
ve kasvetlilerdi. Aharubin'in güneşi kendini sık sık 
göstermediğinden sıradan bir görüntüydü bu. 


At arabası sessizliğe çökünce “Kuzen Mira'nın 
nasıl biri olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu 
Bizu. “Benden iki yaş büyükmüş. Umarım bu çok 
büyük bir sorun olmaz.” 


“O zamanlar daha çocuktu ama çok zeki, 
meraklı ve becerikli bir kız olduğunu duymuştum.” 
dedi İmzuratu. “Kendisiyle muhabbet edenlere neşe 
saçarmış. Şanslı çocuksun Bizu.” 


Oğlan, ince ince gülümsedi. Camdaki antika 


ağaçlar sıklaşarak devam ediyordu. İmzuratu, 
“Bilmeden bizi ormanın içine mi soktun?!” diye 
bağırdı. 


Arabacı dışarıdan seslendi. “Vre seyis efendi 
ben de haritayı takip ediyorum. Bana ne dedilerse o.” 


“Tahmasp abi, en son ne zaman biri Hora'nın 
dışına gidip döndü?” diye sordu Bizu. 


“Ben on dört veya on beş yaşındaydım. Senin 
prensesle evleneceğini kesinleştirmek için ulak 
gönderdiler.” 


“Peki neden kimse dışarı çıkmıyor?” 


“Horna'nın dışında hiçbir şey yok. Görüyorsun 
işte. Zahuid'e varmak için günlerce yol gitmek 
gerekiyor. oOKale duvarlarının içinde ihtiyaç 
duyduğumuz her şey var.” 


Araba aniden durunca “Ne oluyor?” diye 
seslendi seyis. 


Arabacının “Vre eyvah!” dediği duyuldu. 


“Vuracaklar bizi, vuracaklar!” 


Üç erkek, kafalarını aynı anda pencereden 
çıkarmaya çalıştıkları için hiçbir şey göremediler. 
“Askerler,” dedi Bizu en sonunda. Bunun üzerine 
İmzuratu kapıyı açıp dışarı çıktı. Arabacı panik içinde 
ortalıkta koşuşturuyordu. 


Kol Subayı Malkoviç, tüfeğini indirmeden 
at arabasına yaklaşıp “Kendinizi tanımlayın!” diye 
seslendi. 


“O ne demek ya?” diye sordu Seyis İmzuratu. 


Tahmasp ve Bizu birbirlerine baktılar. Horna'nın 
veliahdı kahkahalarla gülmeye başladı. Arabacı 
hala “Vre bizi vuracaklar!” diye bağırıyordu. “Biz, 
Uğursuz Horna Şatosu'nun resmi heyetiyiz,” diye ilan 
etti seyisin oğlu en sonunda. “Diplomatik bir görevle 
Zahuid şehrine gidiyoruz.” 
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Malkoviç tüfeği sırtına asıp at arabasının 
içindeki iki oğlana baktı. “Horna'da hala yaşayanlar 
var mı?” 


Bizu, “Tabii ki var,” dedi. “Ben Horna lordu 
Ebu-Kadnezar Vasilyev'ın tek oğlu ve kalenin yegâne 
varisi Bizuaram Vasilyev'im. Nişanlım Prenses Mira 
Asazade ile tanışmak üzere Zahuid'e gidiyorum.” 


Kol Subayı kısaca kendini tanıttı ve “Yani siz 
bilmiyor musunuz?” diye sordu. 


Sakinleşmeye başlayan arabacı, “Neyi bilmiyor 
muyuz vre?” dedi. 


“Barbarlar Zahuid'i işgal etti. Uğursuz 
Homa'dan herhangi bir yardım çağrısı gelmeyince 
biz hepinizin öldüğünü düşündük. Kral öldürüldü. 
Hükümet, kaybedilen toprakları geri almak için plan 
yapmak üzere Karaeli Adası'na kaçtı. Biz de onlardan 
haber bekliyoruz.” 


Seyis İmzuratu kafasını kaşıdı. “Ne zaman 
başladı bu savaş?” 


“İki sene oluyor.” 


Arabacı da dahil olmak üzere dört Hornalı 
“Oha!” dediler aynı anda. 


“Nişanlım Prenses Mira ne durumda?” diye 
sordu Bizu. 


“Barbarlar Kralı 8. Pirat, babasını öldürdükten 
sonra prenses hazretlerini cariye olarak aldı. O 
zamandan beri de haber yok.” 


“Harika,” dedi İmzuratu. “Düğün iptal. 
Horna'ya dönüyoruz. Uğursuz falan ama Pirat'ın 
ilgisini çekmeyecek kadar silik bir kale en azından.” 


“Ama seyis, Kuzen Mira'yı kurtarmamız lazım. 
Kim bilir ne haldedir o adamın elinde.” 


“Oğlum senin beynine asit mi döküldü? Pirat'ın 
haremindeki kızı nasıl kurtaracağız? Şöyle düşün, 
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onun başına daha kötü bir şey gelemez. Bizim 
başımıza da bir iş gelmeden dönüp seni babana teslim 
edelim.” 


“Ben dönmüyorum. Sen demedin mi Mira'yla 
nişanlandığım için şanslı olduğumu?” 


“Kızın Pirat'ın haremine düştüğünü bilmeden 
önceydi o. Bak evlat, hiçbir kadın uğruna ölmeye 
değmez.” 


“Eğer hiç yaşamamışsak nasıl ölebiliriz ki 
baba?” diye sordu Tahmasp. 


“Yine ne saçmalıyorsun sen?” 


“Ölülerimiz hariç hiçbir şeyin olmadığı 
kalemizde oturup duruyoruz. Bugüne kadar 
yaşadığımızı kim söyleyebilir? Ne farkımız vardı 
bizim tüm o ölülerden? Şimdi, yüce bir amaç uğruna 
mücadele edersek gerçekten yaşamış olabiliriz. Belki 
sonunda ölürüz ama kısa süreliğine yaşamayı ömür 
boyu ölmeye yeğlerim.” 


“Ayrıca nişanlısını barbarların eline bırakan biri 
nasıl gerçek bir erkek olduğunu iddia edebilir?” diye 
ekledi Bizu. 


Seyis, “Bu çocuğun kafasını sen saçma sapan 
şeylerle odolduruyorsun!” diye oğlunu azarladı. 
“Hayatında görmediğin bir kız uğruna hepimizi 
öldürmeye razı mısın?” diye sordu genç veliahda. 
“Hem başına bir şey gelirse babana ne deriz?” 


“Şerefiyle öldü dersiniz seyis. Ben prensesi 
kurtarmaya gidiyorum. Benimle gelecek misin 
Tahmasp abi?” 


Melankolisinden ödün vermeyen genç adam 
başıyla onayladı. “Ben de geleceğim vre,” diye ekledi 
arabacı. 


İmzuratu kollarını iki yana açtı. “Niye? Senin 
konuyla ne alakan var? Rahat mı batıyor Horna'da?” 


sa — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Nisan 2022 / sayı 54 


“Oğlunun söylediklerinden çok etkilendim seyis 
efendi. Ne güzel çocuk yetiştirmişsin vre...” 


“Ni güzil çucuk yitiştirmişşin vri... Yahu 
canınıza mı susadınız siz?!” 


Tahmasp, “Bu Piratın haremini nerede 
bulabiliriz kol subayı?” diye sordu yanlarındaki 
askere. 


“Bulamazsınız,” dedi oMalkoviç. “Kimse 
bulamaz. Barbar ülkeleri bizim için bilinmeyen 
okyanustur. Lakin yardımcı olabilecek birini 
tanıyorum.” 


Seyis İmzuratu somurtmaya devam ediyordu. 
“Tanımasan şaşardım zati... Oldu olacak sen de 
onlarla git.” 


Kol subayı, “Gideceğim zaten,” dedi. “Ben 
Zahuid ordusunun şerefli bir neferiyim. Üniformamı 
giydiğim gün bağlılık yemini ettim hanedana. Bu 
delikanlının cesaretini iki yıldır gösteremediğim için 
kendimden utanıyorum. Ya yolunuzda öleceğim ya da 
Zahuid'in meşru kraliçesi Mira'yı tahta çıkaracağız.” 


“Meşru kraliçe Mira mı?” diye sordu Tahmasp. 


“Evet. Annesi, babası, ağabeyleri... Herkesi 
öldürdü Pirat.” 


Malkoviç sorumluluğu sağ koluna devretti ve 
altı adam, Bizu'nin nişanlısını kurtarabilmek için, yola 
koyuldular. Coğrafyaya hâkim kol subayının tarifiyle 
kara ağaçların arasındaki ufak bir köye ulaştılar. Seyis 
hariç bütün Hornalılar ilk kez barbar görüyordu. 
Kendilerinden pek farklı olmadıklarını düşündü 
veliaht. Yalnızca kıyafetleri daha kürklüydü, saçlarını 
kazımışlardı ve her yerleri yara bere içindeydi. 


Nöbet tutan barbarlar köyün sokaklarında 
dolaşıyordu. Hepsinin elinde en az birer kadeh 
içki vardı. Muhabbet ediyor, şakalaşıyor, sık sık 
kahkahalarıyla kerpiç evleri inletiyorlardı. Malkoviç?e 
Tahmasp'ın kıyafetlerinden bir takım giydirip dikkat 


çekmemeye çalışarak köyün meyhanesine yürüdüler. 


Malkoviç, doğruca bir masaya yürüyüp “Sarhoş 
olmak için erken değil mi Varşov?” diye sordu. 


“Saat kaç ki?” dedi masada oturan adam. 
Alkolün etkisiyle zor konuşuyordu. 


“Saat on iki,” diye seslendi Tahmasp. 
“İyi işte, ne geçi, hava çoktan kararmıştır.” 


Kol Subayı suratını buruşturdu. “Öğlen on iki 
Varşov. Geceden beri burada mısın sen? Git yüzünü 
yıka. Bizi Cemil'le görüştürmen lazım.” 


Sarhoş adam, “Randevunuz var mıydı?” dedi 
ve kahkahalarla güldü. O ayılmaya giderken Bizu ve 
yoldaşları masaya oturdular. 


“Bu sarhoşun bize ne faydası dokunabilir ki?” 
dedi İmzuratu somurtarak. 


Bizu karşı çıktı. “Öyle deme seyis. Ben Kol 
Subayı'na güveniyorum.” 


“Vre ben de güveniyorum,” dedi arabacı. 


İmzuratu ona patladı. “Sen neye güveniyorsun 
ulan? Senin konuyla ne alakan var? Niye buradasın? 
Ayyaşın tekine güvenip gebereceğiz. Neden bunu tek 
fark eden benim?” 


Deminki adam geri döndü. “Bendeniz Varşov 
Salavak,” diyerek tek tek herkesin elini sıktı. 


“Cemil'le 
Malkoviç. 


görüşmemiz gerekiyor,” dedi 


Varşov Salavak, onları köyün dışındaki bir 
kulübeye götürdü. Onlar kapıya ulaşamadan ev sahibi 
dışarı çıkıp onlara doğru ateş etti. “Ne oluyor burada? 
Kimsiniz?” 


“Biziz!” diye seslendi Varşov. “Ben Varşov 
Salavak, Kol Subayı Malkoviç de yanımda.” 
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Cemil, silahını indirip onlara doğru yürüdü. 
“Diğerleri kim?” 


“Hornalılar,” diye açıkladı Kol Subayı. “Prenses 
Mira'yı Pirat'ın hareminden kurtaracağız. Yardımın 
lazım.” 


“Bu aptalca bir fikir,” dedi Cemil gülerek. 
“Bayıldım! Muhtemelen hepimiz öleceğiz.” Adam, 
onları kulübenin balkonuna davet etti, ikram tepsisini 
getirip kibarca ortalarına koydu. “Öncelikle kendimi 
tanıtayım. İsmim Cemil Öztürk.” 


“Lakap falan mı bu?” diye sordu Bizu. “Hiç 
böyle bir isim duymamıştım.” 


“Aharubin ismi değil. Dünyalıyım ben.” 
“Dünya dediğin Zairat'ın kuzeyi mi oluyor?” 


“İnsanlığın ortaya çıktığı iddia edilen gezegen,” 
dedi İmzuratu. “Anlatılana göre türümüz oradan 
bütün Samanyolu'na yayılmış ama yüzyıllar önce 
uzaylılarla yapılan bir savaş sonucunda teknolojimiz 
çökmüş. Biz de Aharubin kolonicilerinin soyundan 
geliyormuşuz. Tabii kanıt olmadığı için bunlar 
yalnızca söylentiden ibaret.” 


Cemil gülümsedi. “Bunlar gerçek. Dünya 
yaklaşık on sekiz yüzyıl önce yaşanmaz hale geldi. 
İnsanlık da bu sebeple beşiğini terk edip uzayda yeni 


yuvalar buldu.” 


“Dünya yaşanmaz bir yerse sen nasıl orada 
doğdun?” diye sordu Tahmasp. “Yoksa iki bin yaşında 
mısın? Ölememek bir lanet olmalı. Yerinden ve 
zamanından epey uzağa savrulmuşsun.” 


“Ben bir zaman yolcusuyum. 1993 yılından 
geliyorum.” 


“Sen delinin tekisin,” dedi seyis. “Eski insanlar 
zamanda yolculuk edebiliyor olsaydı teknolojik 
çöküşün sonrasına kendi teknolojilerini taşırlardı.” 


www.yerlibilimkurgu.com 55 


“Zaman yolculuğu icat etmesi çok zor bir 
şey değil. Manevi bir şey gibi aslında. Tamam zeki 
olman gerekiyor ancak daha önemlisi bakış açını 
değiştirebilmen gerekiyor. Ancak bunu yapanlar 
zamanın gerçek doğasını çözebiliyorlar.” 


“İyi de biri zaman yolculuğunu icat etti mi 
başkalarına satıp para kazanırdı. Böylece bu teknoloji 
herkeste olurdu.” 


“Pek çok zaman yolcusuyla tanıştım. Zaman 
yolculuğunu icat edebilecek farkındalığa sahip 
olanlar, paranın gerçek bir değeri olmadığını 
anlıyorlar. Büyük şirketler, onların mühendisleri asla 
başaramıyor bu işi. O geniş bakış açısına sahip olan 
ınsanlar da basitçe hayatlarını terk edip sonsuzluğu 
keşfe çıkıyorlar.” 


İmzuratu, Malkoviç'e patladı. “Bizi ayyaşlarla 
ve ormanda yaşayan delilerle muhatap ediyorsun 
Kol Subayı. Bu adam madem bir kâşif, ne demeye 
kulübesinde boş boş oturuyor?” 


Asker bir şey söyleyemeden Cemil cebinden 
kutu gibi görünen bir alet çıkardı. “Zaman makinem 
burada. Maalesef bozuldu. Aslında kolayca tamir 
edebilirim ama Aharubin en basit teknik araç gereçten 
bile yoksun. İnsanlığın Samanyolu'na yayıldığı 
zamanlarda bulundum. Çoğu gezegeni gördüm. 
Teknolojinin zirve yaptığı yıllara kadar ilerledim 
ama çöküş yüzünden bu zamanda mahsur kaldım. 
Epedir başka bir zaman yolcusu tarafından bulunmayı 
bekliyorum.” 


“Diyelim ki anlattıkların doğru. Daha kendine 
hayrın yokken bize ne faydan dokunacak acaba?” 


“Biraz asabiyiz galiba.” 
“Bir de bana sor,” diye mırıldandı Tahmasp. 


Cemil kemerine asılı eldivenleri taktı. 
“Öncelikle, bunu yapabiliyorum.” Elinden yıldırımlar 
fırlatarak en yakındaki ağacı küle çevirdi. Hornalılar 
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dehşet içinde kalmıştı. “Nasıl bir kara büyü bu?” diye 
haykırdı seyis. 


“Buna elektrik deniyor. Eminim Edgar Allan 
Poe kalenizde böyle şeyler yoktur.” 


“Etgırlınpo da ne?” 


“Delikanlının çok seveceği bir şair,” dedi 
Tahmasp'ı işaret ederek. “Yanlış anlama, duruşuna 
bakarak tahmin ettim. Şu yukarda dönen gökle 
Tanrı'yı seversen söyle ey kutsal yaratık, uğursuz 
kuş ya da şeytan! Azalt biraz kederimi, söyle ruhum 
cennette mi buluşacak o Lenore'la, ne zaman? O 
sevgili, eşsiz kızla, adı meleklerce konan? Cevap 
verdi kuzgun, hiçbir zaman.” 


Tahmasp gülümser gibi oldu. “Güzelmiş.” 


“Aharubin diline çevirince kafiyesi kaçtı 
gerçi... Her neyse. Daha önce barbar ülkelerinde 
bulundum. Pirat'ın sarayı birkaç aylık mesafede. Sizi 
oraya götürebilirim.” 


“Orada dur,” dedi Seyis İmzuratu. “Aylarımız 
yok. Bizu'yu babasına teslim etmemiz gerekiyor.” 


“Benim de aylarım yok zaten,” dedi Cemil 
kahkahalarla. “Kulübemde çalışan bir takyon fişeği 
var. Yakınlardan başka bir zaman yolcusu geçerse beni 
tespit edebilsin diye. Gelirlerse başka yerde olmak 
istemiyorum. Hızlıca gidelim, prensesi alıp dönelim.” 


tuhaf 
yapıyı gösterdi. “Buna helikopter deniyor. Eskiden 
yaygın kullanılırdı. Uzaylılar gemilerinizi yakınca 


Cemil, onlara kulübenin arkasındaki 


bunların yakıtını üretmez oldunuz. Helikopterler de 
ya bakımsızlıktan çürüdü ya da kale duvarlarında filan 
kullanıldı. İlkellik bir virüs gibi, görüyorsunuz işte. 
Neyse ki savaştan önce yeterince yakıtla birlikte bir 
tane saklamıştım. Vaktim bol olduğu için de eskiyen 
parçaları onardım. Zaman makinesi kadar ince işçilik 
gerektirmiyor. Hadi atlayın.” 


“Ben kullanayım vre,” diye teklif etti arabacı. 


“Neden? Kimsin sen?” 
“Arabacıyım ben. İyi kullanırım.” 


“Arabacı!” diye ünledi seyis. “Bilmediğin işlere 
karışma.” 


“Bira var mı?” diye sordu Varşov Salavak. 
Cemil, helikopteri ayarlamayı bırakıp onunla birlikte 


kulübeye gitti. Bira fıçısını yuvarlayarak geri 


döndüler. 
Bizu, “Helikopterin tekerleri nerede?” dedi. 


Arabacı hızlıca bir tahmin yürüttü. “Vre belki de 
kayarak gidiyordur.” 


“Belki ayakları vardır, olabilir mi Tahmasp 
abi?” 


Genç adam omuz silkmekle yetindi, babası 
cevap verdi onun yerine. “Yok daha neler, at mı bu? 
Hatta uçuyordur...” 


“Öyle,” diye kokpitten seslendi Cemil. 
“Hangisi?” diye sordu Hornalılar aynı anda. 
“Uçuyor.” 


“Hadi oradan!” dedi seyis kızgınlıkla. “Sen 
bizimle kafa buluyorsun.” 


“Görürsün şimdi.” 
“Kaç günde gideceğiz?” 
“Birkaç saate oradayız.” 


“Hadi oradan be sen gerçekten kafa buluyorsun 
bizimle!” 


“Birkaç aylık yolu saatler içinde gitmemiz için 
gerçekten uçmamız gerek,” diye belirtti Tahmasp. 


Arabacı 
olmasın.” 


sakalını kaşıdı. “Büyü yapıyor 


Grimdark - Efe Sarıtunalı 
“Büyü diye bir şey yoktur,” dedi Bizu. 


Helikopterin pervanesi dönmeye başladığında 
“Noluyo lan?” dedi İmzuratu kendi kendine. Yerden 
bir karış yükseldiklerinde “Ulu Huratu! Ulu Huratu!” 
diye bağırmaya başladı. 


Arabacı da ona eşlik ediyordu. “Vre öleceğiz! 
Vre öleceğiz.” 


Malkoviç bile biraz endişeli gözlerle bakıyordu 
aşağıya. Varşov Salavak, dünya umurunda değilmiş 
gibi içmeye devam etti. Babasının ve arabacının 
çığlıklarından sıkılan Tahmasp, “Susun biraz!” dedi 
sonunda. “Gökteyiz, görmüyor musunuz, ne kadar 
huzurlu, sonsuz bir uykuya yattık sanki, rüyamızda 
süzülüyoruz.” 


“Ne diyorsun ulan!” dedi seyis. “Bir düşersek 
görürsün sonsuz uykuyu.” 


“Delikanlı haklı,” diye seslendi Cemil. “Bana 
güvenin biraz.” 


Devam Edecek... 
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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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OE Ti 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Ezyi Özbek Senel 


bölgenin Hayaleti 


“Işık olsun.” 

Kadın gecenin tüm karanlığını üzerine bir pikeyi 
çekercesine serip uzandı. Çıplak tenine yapışan beyaz 
kum tanelerinin sayısınca fikir geçti uçsuz bucaksız 
zihninden. Gözlerini sımsıkı kapattı. Okyanusun dalgaları kulağına dolup taşarken hissettiği yalnızlık hayattaki tek gerçekti. On yıllardır hayalini kurduğu anın 
eşiğinde, gıcırdayan sesiyle tekrar mırıldandı. 

“Işık olsun.” 

Ormanın derinliklerinden fırlamış bakışları geceyi delmeye hazır değildi. Acı tecrübeleri peşini bırakmadı. Dili durmadı aynı kelimeleri defalarca tekrarladı. 
Tanrıların sözlerini yankılamakta beis görmeyen ruhunun, başarısızlıkla mücadele edecek enerjisi kalmamıştı. Her yenilişte tekrar dirilen düşleri artık miadını doldurmuştu. Son kez haykırırken elinin altında gizlediği 
aletin düğmesini çevirdi. 

“Işık olsun!” 

Göz kapaklarını delip geçmesini umduğu yansımayı beklese de olması gereken çakışma yoktu. Işık 
serpintisinin sakinliğini koruması canını yaktı. Buluşunun babasının dokunuşuyla en sonunda işe yarayacağını sanmıştı. Yıllar evvel annesinin intihar ettiği iddia 
edilen bu kumsala, babasının ölümünün ardından onun 
vasiyetiyle gelmişti. 
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Hayatı boyunca kendisini delilikle itham eden 
başkasıymış gibi babasının araştırmaları üzerine çalıştığını gördüğünde şaşırmıştı. Vasiyetiyle birlikte ona 
sunduğu miras ömrünü adadığı aletin eski bir prototipiydi. Babasının uzmanlık alanına denk düşmediğini 
bilmesine rağmen ummak gafletine düşmüştü. Başarısızlığı defalarca tadan aklıselim yanı onu uyardı. 

“Artık uyanma vakti Leyla. Yıldızlar seni bekler 
her daim semada.” 

Hiçbir yere varılmayan dehlizlerin, yüksekliği 
bilinmeyen kuyuların, debisi kestirilemeyen nehirlerin 
belirsizliğine kuşanan aklını her yitirişinde onu duyardı: Konuşurken sükünetin yankısını andıran, güneşten 
çalınan ateşin kızıllığında saçlarını savururken karanlığa nispet yapan ve günün birinde ansızın kaybolan 
annesini. Çocuk Leyla, annesinin dünyaya ait olmayan 
güzelliğini çalanları bulamadıysa da gece düşülen yıldız avlarının şiirini hiç unutmadı. 

Ne zaman zihnindeki hengâmede kaybolsa annesinin sesiyle vardı çıkışa. Otuz ikisinde göçüp giden 
Serap'ın kızı yetmiş dördünde Leyla, kumsalda bir başına açtı gözlerini yeni bir fiyaskoya. Okyanusun yüzeyindeki ışıktan geçidi gördüğünde başladı ağlamaya. 
Tekerlemelerin engele takıldığı o anda dalgalar kıpırdandı karşısında. Hayali bir sele tutuldu okyanusun 


canlıları, göğe dikilmiş yıldızların altında. 

Elindeki cihazı fırlatıp küfürler savurdu. Kimsesiz ilerlediği bu yolda babasının ölümünden sonra ona 
yardım edeceğine inandığı için en çok kendisine kızdı. 
Bahtından daha siyah olan saçlarını çok zaman önce yitiren kadının sert yumrukları kumları dövdü. Haykırdı 
canhıraş, çığlıklarının şiddetinden annesinin sesini yitirdi. Dünyanın farklı bölgelerinde biyoluminesans aracılığıyla ışık saçan canlılar üzerinde araştırma yapan 
Leyla, bilim camiasının kendisine babası yüzünden sırt 
çevirdiğini tekrar anımsadığında artık yapayalnızdı. 

Bakteriler arasındaki iletişim metodunu kullanarak dönüşümü başlatabileceğini savunan kadının hipotezleri varsayımlardan öteye geçmemişti. Hayalperestlikle itham edildiği için deneylerindeki tutarlı yanlar 
dahi ciddiye alınmamıştı. Farkındaydı olanın bitenin 
lakin derinlerinde bir yerde babasının ona inandığını 
hissettiği için yıllarca susmuştu. 

O gece annesi Serap'ın ateş kızıllığındaki saçlarının mavilikler yayan denizanalarının uzantılarına 
dolaşmasını büyülenmiş gibi izlemişti. Annesinin zarar 
görmesinden korkarak çığlıklarını yutmuştu. Kadının 
suratındaki tebessüm akıl almazdı. Çöl rüzgârların- 
da dağılan kumları ve güneşi tasvir eden yaldızlı bikinisi ışıl ışıldı. Dans eder gibi kollarını ve bacaklarını hareket ettirirken denizanaları etrafında bir halka 
oluşturmuştu. Dokunaçları kadının hareketlerine eşlik 
ediyordu. Yaşananlar mutlu bir selamlamadan fazlasıydı. Serap'ın da ışık yaymaya başladığı o an, insani 
cisminin dağılmaya başladığını fark eden Leyla annesine kurtarmak için çabalasa da yetişememişti. Kadının 
tebessümü ışığa dönüşürken sesini işitmişti. 

“Artık uyanma vakti Leyla. Yıldızlar seni bekler 
her daim semada.” 

Leyla koşarak babasına gidip durumu anlattığın- 
da adam yaşanana şaşırmamış sadece ağlamıştı. O an 
aralarındaki güvenin son zerresine kördüğüm atılmıştı. 
Bir saat boyunca çocuğunun dinmeyen hıçkırıklarına 
eşlik eden baba sonrasında yaptığı tüm açıklamalarda 
karısının su canlılarına merakı sebebiyle sıkça tüpsüz 
dalış yaptığından bahsetmişti. O gece kazara dibe çekilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etmişti. 

An itibariyle Leyla'nın üzerinde olan bikininin 
geride bırakılması için hiçbir makul açıklama sunulmadı. Arama kurtarma çalışmasına bile katılmayan aile 
fertleri telaşla ülkelerine geri döndü. Serap'ın bedeni 
yoka karıştığıyla kaldı. Leyla yıllar boyunca babasının 
gölgesinde annesinin hayaletini arayan çocuğun kaderini yaşadı. Ona inandığı o bir saatlik süreci dahi uydurduğunu düşündüğü günler geçirdi. Ta ki babasının 
ölümüne kadar... 

Gecenin ve yaşananların tek şahidi olan kadın, 
vasiyeti okuduktan ve babasının çabalarını gördükten 
sonra adamın onu bir ömür boyu delilikle yaftalamasının sebebini hepten kaybetti. Babası Zahir'den gelen 
nedeni kayıp bu damga Leyla'nın geleceğindeki ilk 
kara lekeydi. Leyla bitmeyen baskılar neticesinde var 
olmayan hastalığı için yıllarca tedavi aradı. Sevildiğini 
bilerek fakat yalnızlığa mahküm edilerek yaşadı. Modern tıbbın her yeniliği, tanımlanamayan obsesyonuna 
çaresiz kalmaya devam ededursun Leyla hayatının geri 
kalan altmış yılında annesinin dünya dışı canlılar tarafından kaçırıldığını iddia etmeye devam etti. 

İnandıklarını dile getirmekten çekinmeyen kadın, 
bir gün haklı çıkacağını umarak kimsenin desteklemediği deneylerine ve gezilerine devam etti. Alaya alınmaktan, dışlanmaktan korkmadığı doğruydu. Fakat artık hayatında hüsrana yer kalmamıştı. Sarkmış derisine 
yapışan kumları eliyle silkeledi. Gözlerindeki yaşları 
silerken yüzündeki kırışıklıklara dolan kumlara aldırmadı. Adımlarını kafasındaki riyakâr fikirleri susturmak istercesine hızlandırdı. Bir koşu tutturup yalnızlığın merkezindeki kumsalı aştı. Okyanusa ulaştığında 
ışıltıların kaynağındaki canlıların raksına katılmak için 
dalgaların şiddetine rağmen yürümeye devam etti. 

Sığ suları geride bıraktıktan sonra dibe daldı. 
Katmanlara bölünmüş bir gökyüzünü seyredebileceği 
kadar kuvvetli nefesiyle onları gözledi. Karanlığı yankılayan ışıkların titreşmesi ona çocukluğundaki oyunu 
hatırlattı. Yıldız avına düştüğünde annesi Serap yine 
yanı başındaydı. Dünya dışı canlılar sebebiyle okyanusa karışan annesinin elini tuttu. Her şeyin başladığı 
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kumsalda ölümüne varmaya kararlıydı. 

Nefesinin tükenişini hissedebiliyordu. Ciğerleri- 
nin yaşama tutunma azmine kızgındı. Ağzını açıp çırpınırken, su bulduğu her noktadan vücuduna sızıyordu. Ölümün eşiğine vardığını umduğu sırada bölünen 
gökyüzündeki denizanalarının garip dansıyla karşılaştı. Onları anladığını düşündüğü kısa bir an gelip geçti. 
Karanlık tarafından dibe çekilirken ruhunun göçmeye 
hazır olduğunun bilincindeydi. 

Canının yanmasını beklerken ışık yayan türlü 
canlıların etrafında sıralandığını gördü. Meraklı bakışlarının ardında yatanı anlamadı. Devasa bir mıknatıs 
tarafından çekildiğini hissetti. Canlıların enerjisini kimin kontrol ettiğini bilmiyordu lakin aynı anda hepsinin hareketi zihnine yansıyordu. Bildik olanın dışında 
bir çağrıydı aldığı. Yerkürenin dipsiz çukurlarından 
atmosferin katmanlarının dışındaki bir öte-gezegene 
yolculuğa çıkarken aydınlandı. 

Okyanustan semaya varan bir renk selinin merkezinde ölmek yerine parçalandı. Acı yoktu. Gülümsedi. Annesinin yüzüne yapışan şakayı artık anlıyordu. 
Kaçırılmak yerine isteğiyle gittiğini hiç düşünmediği 
için şaşkındı. Dünya dışından olanın yuvaya dönüş 
vaktiydi. O sırada babasının sesini işitti. Baştan beri 
arayışının önünü kesmeye çalışan, pişmanlığı yankılayan adamın çaresizce af dileyişini duymak dünyevi 
dertlerden arınan bilincinde büyük bir ses getirmedi. 

“Yolunu bunca zaman saptırdığım için üzgünüm 
kızım. Asla sahip olmamam gereken çocuğum, kısacık 
ömrüm boyunca seni yanımda tutmak için çabaladım. 
Alıkoyduğum yıllar için affet. Annen göğün kuytularında bekliyor. Artık uyanma vakti Leyla. Yıldızlar daima seni bekler semada.” 

Yalın bir fikirle yitirdi bilincini. 

“Işık oldum.” 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Roman - Bölüm -1-2 


A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


görülen Turna'nın hamlesi 
Ekranda. Bin Kılıç Tekniği 
yazısı çıktı ve beş oyuncunun can puanları anında sıfırlandı. Savaşı Yok Edici Turna kazanmıştı. 

Köşeye sıkıştırılan oyuncular ise Turna'ya teşekkür üzerine teşekkür yazıyorlardı. Onun sayesinde, çok 
değerli olan Kader Kristallerini nihayet toplayabilmişlerdi. 

Yaptığı son oyunla sinirleri iyice zıplayan Hakan, 
biraz sakinleşmek için masadan kalktı ve odasının camının önüne doğru ilerledi. Pencereden dışarıya baktı. 
Batmak üzere olan güneşi seyretmek ona iyi gelmişti. 
Saatine baktı. 17.35'i gösteriyordu. “Hala vakit var.” 
diye düşündü. Gözleri, bilgisayarının ekranına kaydı 
ve gördüklerine inanamadı. Midgart Kıtasından hayalet karakter, kendisine saldırıyordu. 

Yok Edici Turna'yı, açık alanda savunmasız bir 
şekilde bıraktığı için kendisine küfür etti. Hemen savunma pozisyonunu almıştı. “Oyun sahipleri henüz 
oyundaki yazılım açığı olan Bug”ları fark etmemişlerse belki ona da virüs yollayabilirim.” diye düşündü. 
Çünkü hayaleti yenebileceği hiçbir şeyi yoktu. Şimdi 
oyundan da çıkmak istemiyordu. 
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Hayalet oyuncunun hamlesi, Yok Edici Turna'nın 
üzerine geldiği zaman, bir an için ekrandan kayboldu 
ve tekrar geri geldi. Hakan, hemen can puanlarına baktı. 
Canlarının dörtte biri gitmişti. 

Karşı saldırı sırası ona gelmişti. Kanatlarını güçlü 
bir şekilde savurarak hava akımı meydana getirdi ve ortaya çıkan rüzgarı, Hayalet'e doğru savurdu. Yapılan bu 
saldırıyla, bir süre sendeleyen Hayalet çabuk toparlanmıştı. Rakip oyuncu ikinci darbeyi direk, Turna'nın kanatlarına doğru yaptı. Bir anda göğe doğru kanat çırpan 
Turna, yerden havalanmış ve kendisine yapılan saldırıyı 
bertaraf etmişti. Hamlesi boşa giden Hayalet oyuncu, 
iyice saldırganlaştı. Turnayı yenerek, onun tüm kader 
kristallerini ele geçirmek istiyordu. Bu hali ise onu daha 
dikkatsiz yapıyordu. Oyunun içerisindeki Bug'ları kullanan Hakan, bir anda hayaletin arkasına geçerek ona, 
yazmış olduğu virislü yazılımı, kılıcını savurarak yükledi. Bir anda arkasında belirerek kendisine ışın kılıcı 
tekniği ile saldıran Turna'yı gören Hayalet, bünyesine 
virüs girdiği için hareket edemez hale gelmişti. Çünkü 
hayalet karakterin yeni sahibi, artık Hakan'dı. Midgartlı 
oyuncu bu durum karşısında, hiç bir şey yapamamıştı. 
Hem oyunu hem de karakterini kaybetmişti. 


Hiç ummadığı bir anda, hayalet karaktere sahip 
olan Hakan, onu sadece envanterine atmakla yetindi. Şimdi yapması gereken daha önemli bir işi vardı. 
“Kaan şimdi internet cafeye gitmiştir. Birazdan oyuna 
girer” diye düşündü. 

Aslında sadece yazılımını denemek için Kaan'a 
saldıracaktı. Fakat oyun oynarken bunu iki kere tecrübe etmişti. Yazılımı başarılıydı fakat yine de Kaan'a 
saldırmak istiyordu. O çocuğun kendisine aşağılar bir 
biçimde bakmasına artık tahammülü kalmamıştı. Ona 
büyük bir ders vermek istiyordu. İşte şimdi tam sırasıydı. 


oğok0 


Kaan, intemet kafeye her akşam gittiği saatte ve 
yine her zaman oturduğu bilgisayarın başına geçti. Oyuna girme vakti gelmişti. 

Efsaneler Çağı'na girdiği anda o artık büyücü 
“Hallon” du. Hiç kimsenin önünde duramadığı, girdiği 
tüm oyunları ezici bir üstünlükle kazandığı karakterdi. 


Hakan, bilgisayarına baktığında Kaan'ın oyuna 
girdiğini gördü ve ona hemen meydan okudu. Kaan, 
ekranda Yok Edici Turma'nın kendisine meydan okudugunu görünce güldü. “Bu ne hız böyle.” diye düşündü. 
“Daha oyuna yeni girdik. Madem Çhar'ının kanatlarını 
yoldurmak istiyorsun, gel bakalım.” 

Kaan, Hakan'ın meydan okumasını kabul etti. Hakan, durumdan memnundu: 

-Hayatının hatasını yaptın Kaan efendi. Şimdi o 
çok övündüğün Çhar'ını soyup soğana çevireceğim. 

Artık iki rakip karşı karşıyaydılar. 

Asena'da kurulan arenada yerlerini alan oyuncular, savaşmaya hazırlardı. Yok Edici Turna, kılıcını elinde sıkı bir şekilde tutuyordu. Rakibi olan Hallon ise iki 
eli ile asasını kavramış, yapacağı hamleyi hesaplıyordu. 
Kurallar gereği ilk hamleyi kendisine meydan okunan 
yapardı. Hallon yapacağı bu ilk darbe ile rakibini iyice 
terletmek istiyordu. Fakat tüm nefret haklarını da kullanmak istemiyordu. Aklındaki hamleyi yapmaya başladı: 
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-Elementlerin yıkıcı unsuru ateş. Beni duy ve emrine itaat et. Rakibini yakıp kül etmeni emrediyorum! 

Daha sözünü bitirir bitirmez asasını yere vurdu ve 
Yok Edici Tura'nın etrafında bir ateş çemberi oluştu. 

Yok Edici Turna, kılıç ustalarına özgü bir teknik 
olan kalkan tekniğini kullanarak kendisine yapılan saldırıyı hafifletmeyi başarmıştı. 

Saldırı sırası şimdi Yok Edici Turna'ya gelmişti. 
Hakan bu işi fazla uzatmak istemiyordu. Arenaya her 
an Kaan'ın ortağı olan Kara melek gelebilirdi. Kendisi 
tek olarak savaşmayı sevmesine rağmen, bazı oyuncular grup halinde saldırırdı. Bu sayede savaş güçleri az 
olan karakterler grup oldukları zaman, yıkıcı bir unsur 
olabiliyorlardı. Fakat Kaan savaş gücü fazla olmasına 
rağmen yine de ortağından ayrılmıyor ve onunla birlikte savaşlara girmeye devam ediyordu. 

Yok Edici Turna, geniş kanatlarını açtı ve göğe 
doğru yavaşça yükselmeye başladı. Elindeki kılıcı savurmadan önce tekniğinin adını bağırarak söyledi: 

-Bin kılıcın ruhu, emrine itaat et ve rakibini 
yok et! 

Kılıçtan çıkan beyaz ışın, Büyücü Hallon'a doğru ilerliyordu. Hallon işinin bittiğini anlamıştı. Çünkü 
Tuma en güçlü tekniğini kullanıyordu. Bu teknikten 
kurtulan karakterler, bir elin parmaklarının sayısını 
geçmezdi. 

Işın, Hallon'a çarpmadan önce farklı bir teknik 
tarafından önü kesilmişti. Bu, Büyücü Hallon'un ortağı 
yaylı savaşçı Kara Melek'ti. 

Kara Melek'in oyuna dahil olduğunu anlayan 
Yok Edici Turna, hemen kalkan tekniğini güçlendirmiş 
ve kendisini korumaya almıştı. Çünkü ikinci ok atışı 
kendisine doğru yapılmıştı. Kara Melek, çoklu atış tekniğini kullanmıştı. Bu teknikte biriken tüm nefret puanları bitiyordu. Kara Melek'in tekrar nefret puanları 
toplaması gerekiyordu. Bu ise vakit istiyordu. 

Büyücü Hallon, asasını yukarıya doğru kaldırdı. 
Yeni bir teknik kullanacaktı. Bu işi bir an önce bitirmek 
isteyen Hakan, kendi yazmış olduğu yazılımı, oyuna 
tekrardan yükledi. Yapmış olduğu bu hareket, gök yüzünden vadiyi izleyen üç kişiyi artık rahatsız etmeye 
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başlamıştı. Dokuz kuyruğu olan, olağanüstü güzellikteki genç kadın telaşla bağırdı: 

-Yajirishu, oyuna defalarca virüs yüklediler. Burası senin dünyan. Derhal müdahale etmen lazım! 

Yajirishu hiç istifini bozmadan aşağıda oynanan 
savaş oyununu izlemeye devam ediyordu. Sakinliğini 
koruyarak, genç kadına cevap verdi: 

-Ne yapacağını görmek istiyorum Kitsune. 

En güçlü oyunculardan olan dokuz kuyruklu 
Kitsune, bir büyücüydü ve İnazami Kıtasının efendisiydi. Yanında, arkadaşları Mu Kıtasının sorumlusu 
olan okçu Yajirishu ve Midgart Kıtasının sorumlusu 
kılıç ustası Sverd bulunuyordu. Bunlar çağların efendileriydiler. Onlardan üstünü yoktu. Kitsune durumdan 
huzursuz olmuştu. Yajirishu'nun rahat tavırları sinirini 
bozuyordu: 

-Bir şey yapmayacak mısın? Bu oyun için her şeyimi feda ettim. Liseye giden bir veletin tüm planlarımı 
bozmasına izin vermeyeceğim. 


Yajirishu, Japon hanım arkadaşını sakinleştirmek 
için onunla konuşmaya başladı. 

-Merak etme. Hiç bir şey olmayacak. Yazmış 
olduğumuz oyunun yazılımı çok güçlü. Kolay kolay 
hecklenemez. Çocuğun yazılımını gördüm. Bize asla 
zarar verecek boyutta değil. Onun için rahat ol. 

Kitsune, kendisine verilen cevaptan tatmin olmamıştı ama başka bir şey de demedi. Türk ortağına güveniyordu. Efsaneler Çağı oyununu üç arkadaş birlikte 
tasarlayıp yapmışlardı. Yajirishu”yu tanıyordu ve ona 
güvenmek zorundaydı. 

Norveçli arkadaşları Sverd de aynı Kitsune gibi 
eski dostuna güvenmeyi seçti ve hiç bir şey demedi. 
Sessizliğini korumaya devam etti. 

Aşağıdaki vadide oyun tüm hızıyla devam ediyordu. Saldırı sırası Yok Edici Turma'daydı ve bu sefer 
işi bitirmek istiyordu. İleriye doğru hamle yaptı. Öyle 
hızlı ilerliyordu ki, rakipleri onu takip etmekte zorlanıyorlardı. Yok Edici Turna hiç bir teknik kullanmamıştı. 
Sadece elleriyle iyice yaklaştığı rakiplerinin göğüslerine vurmuştu. Bu hareket zincirleme bir reaksiyonu 
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beraberinde getirdi. Oyuncular artık karakterlerine hükmedemiyorlardı. Hakan, Yok Edici Turna'ya yüklemiş 
olduğu virüs yazılımını, rakiplerine dokunarak onların 
da karakterlerine geçmesini sağlamıştı. 

Kaan ve Selin, bilgisayarlarının karşısında dehşet 
içerisindeydiler. Kendi karakterleri, artık onların istediğini yapmıyordu. Yok Edici Turna, Hallon'un ve Kara 
Melek'in yeni beyiydi artık. Kaan ekranda beliren oyun 
çantasını gördüğü anda beyninden vurulmuşa döndü. 
Çantasındaki tüm eşyalar satışa çıkarılıyordu. Tura 
onu soyuyordu. Hemen bir şeyler yapmaya çalıştı fakat 
oyun artık onun emirlerine uymuyordu. Kaan hırsından 
ağlamak üzereydi. Elinin tersiyle gözlerine dolan yaşları hemen sildi. Kafenin sahibini yardıma çağırdı: 

-Vedat ağabey, Vedat ağabey! Hemen gelmen lazım. Birileri Çhar'ımı çalıyor. 

İnternet cafenin sahibi olan Vedat, hemen Kaan'ın 
yanına geldi ve ekrandaki görüntüyü gördü. Büyücü 
Hallon'un çantasındaki tüm eşyalar çok ucuz bir şekilde 
satılıyordu. Hatta sadece çantadaki eşyalar değil, oyun 
karakterine gücünü veren özel eşyalar bile yerlerinden 
çıkartılmış, onlar bile satışa sunulmuştu. Artık savaş 
gücü iyice düşen Hallon, şu haliyle oyuna yeni başlayan 
bir oyuncuya bile, rahatlıkla yenilebilirdi. 

-Geçmiş olsun Kaan, daha önce böyle bir şey görmedim. Oyuna kim virüs yüklediyse seni soyup soğana 
çevirdi. 

Vedat diğer oyuncuların da karakterlerine baktı. 
Hiç kimsenin çhar?'ına bir şey olmamıştı. Sadece Kaan'ın büyücüsü soyulmuştu. Kaan'a dönerek: 

-Senden başka oyuncuya saldırmamış gibi görünüyor. 

Kaan'ın tüm dünyası adeta başına yıkılmıştı. Ne 
yapacağını bilmeden ekrana bakıyordu. Çok uzuca satılan değerli eşyalar, kısa sürede tükenmişti. Satış işlemi artık bitmişti. Savaş gücü ve yüksek teknikleri ile 
övündüğü karakteri Hallon, acınacak bir durumdaydı 
artık. Telefonunun sesi ile irkildi. Telefonun ekranında 
arkadaşı Selin'in adı yazıyordu. Telefonu açıp kulağına yakınlaştırdı. Karşıdan duyduğu Selin'in sesi telaşlı 
geliyordu: 


-Kaan, soyuldum, Kara Melek'imi soydular. Anlıyor musun beni? Kara Melek'im artık çöp oldu. 

Kaan'ın sesi yılgın bir şekilde çıkıyordu: 

-Seni de mi soydular? 

Bir süre sessiz kaldılar. Bu işi yapan kişi ikisini 
de aynı anda soymuş olmalıydı. Sessizliği Selin bozdu. 

-Sen en son kiminle savaşıyordun, biliyor musun? 

Kaan bir süre sessiz kaldı. Başına gelenleri hazmetmesi çok zordu. Olanları düşündü. Oyuna girer 
girmez kendisine meydan okunmuştu. Sesi bitkin bir 
şekilde çıkıyordu: 

-Evet Selin, hatırlıyorum. Yok Edici Turna ile savaş meydanındaydım. Sen de bana yardıma gelmiştin. 

-Ne olduysa bize o savaş esnasında oldu. Oğlum, 
bizi hack'lediler. Bu nasıl olabilir ya! 

Kaan, ağrıyan başını parmakları ile ovuşturmaya 
başladı. Bir umut ile karakterine hükmetmeyi denedi. 
maus'u hareket ettirince, büyücü Hallon da onun komutlarına artık uymaya başlamıştı. Heyecanla Selin'e: 

-Çharım benim komutlarıma yine uymaya başladı Selin. Sen de seninkine bak! 

Selin de kendi karakterine hükmedebiliyordu 
artık: 

-Evet, benim çharım da direktiflerime yanıt veriyor. Ama ne önemi var ki artık. Kara Melek'i geliştirmek için tam üç yılımı harcadım. Eşya almak için ödediğim paraların da haddi hesabı yok. Annem, okul için 
verdiği harçlıkları çharıma harcadığını öğrense, benim 
saçını başımı yolar. Ama şimdi hepsi gitti, hepsi... 

Selin'in ağladığını Kaan rahatlıkla duyabiliyordu. Daha fazla konuşmayan Selin telefonu kapatmıştı. 

Telefonunu cebine koyan Kaan, yerinden kalktı 
ve Vedat'ın yanına doğru gitti. Onun gözlerinin içerisine baktı: 

-Yok edici Turna'nın kim olduğunu biliyor musun Vedat ağabey? 

Vedat, Kaan'ın gerginliğini rahatlıkla hissedebiliyordu. Şu anda elinden oyuncağı alınıp, hoyratça 
gözünün önünde parçalanmış bir çocuk gibi görünü- 


yordu. Vedat. Elini Kaan'ın omzuna koydu. Ona içtenlikle cevap verdi: 

-Bilmiyorum. O şerefsizi bulursam önce ben, o 
klavye tutan parmaklarını kıracağım. 

-Tamam ağabey, hakkını helal et. 

Gitmek üzere olan çocuğun önüne geçti: 

-Ne o, bir daha gelmeyecek misin yoksa? 

Kaan'ın omuzları düşmüş, gözleri baygın bir şekilde bakıyordu: 

-Gelip de ne yapacağım ağabey. Artık beni bu 
oyunda adam yerine kim koyar ki? 

Vedat, çocuğu umutlandırmak için konuşmaya 
devam etti: 

-Bir daha denersin Kaan, hem bu sefer daha güçlü yaparsın çhar'ını. 

-Ağabey, savaş gücünü yükseltmek kolay mı sanıyorsun. Ben Büyücü'yü geliştirmek için dört yıl uğraştım. Şimdi bana baştan başla diyorsun. Artık oyun 
hevesim de kaçtı. Neyse, görüşürüz ağabey. 

İnternet kafeden çıkan Kaan, yavaş adımlarla 
evinin yolunu tutmuştu. Şimdi sadece yorganı kafasına 
çekip, ağlamak istiyordu. 


Devam Edecek... 
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Kütünhanemden Seçtiklerim 


Esta Uysal 


SO Sapiens 
Aydın Özhek 
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İnsanoğlu bilimle evrene hükmedebileceğini düşünmüş ama bir 
gün bilimin insanoğluna hükmedebileceğini hiç aklına getirmemişti anlaşılan. 


Bir insan, çevresindeki birçok tanıdığının ve sevdiğinin öldürü- 
Jeceğini bildiği halde nasıl kendine ayrıcalık tanınmasını kabul 
ederdi ki? Oysa onlar böyle düşünüyordu ama sapiensin tarihi hep aksine davranan insanlarla doluydu. En ufak felakette 
insanların büyük çoğunluğu sadece kendini kurtarmayı düşünmüştü. 


Hatta felaketin ya da savaşın geleceğini bilenler, kendi hayatları için pazarlık yapmıştı. Kendinden önce, toplumun geleceğini 
düşünen az sayıdaki insana da kahraman deniyordu zaten. Ve 
ne yazık ki bu kahramanların sayısı çok azdı. Üstelik de insanlık 
tarıhi ilerledikçe azalmaya da devam ediyordu. Nitekim 2052'de 
hiç kahraman kalmamış olmalıydı. 


Yaklaşık her dört kişiden biri, kendi yaşamı uğruna diğer üçünün ölümünü kabullenmişti. Sapiens için bu durum, yapay 
zekâya teslim olmaktan bile beter bir şey olmalıydı ama hiç 
kimse böyle düşünmemişti anlaşılan... 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 208 
Yayınevi: Karina Yayınevi 


bir Zamanlar Dünyada 
Murat K. Murat 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri 
ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı da birdir. Bir 
ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir 


iştahla yakaladığı da aslında kendi kuyruğudur.” Bİ 7 | 
Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır P aman ar 


aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir D 00 d 
ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan u n y a a 
başka bir şey değildir... 

ii Murat k. Murat 


Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı 
ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul dede, bir çift 


inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve ği z “ — 

daha niceleri... al e / i! ni > 
Murat k. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, | ç ç NT — 
rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, tanıdık ama aynı | ( li ( mr i 
zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin nn ii ş rg ; j 
hem geçmişin hem de geleceğin, kısaca bir zamanların İİ ' N 


dünyasına. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Mustafa Bilgücü 


Tanrı Noktacığı 


Rozetimi, silahımı, rütbelerimi masamda bırakıp 


isüfa etme derecesine geldiğim sanılmasa da 
kimsenin umurunda olmayan uyarı ilanlarım anlaşılan 
birilerinin komiğine gidiyordu. Alay eden telefonlar, 
öte dünyadan haber beklediğimi düşünen insanlardan 
postalar alıyordum. Kimse karşıma çıkıp o gün 
daha önce yaşamadığı tuhaf bir olayla karşılaştığını 
söylemiyordu. Kimse kız arkadaşının dudaklarını 
öperken, market arabasından çocuğunu indirirken, okul 
dönüşü servisine binerken, karşıdan karşıya geçerken, 
film 


bilinmeyen ve tanımlanamayan bir obje görmemişti. 


bilgisayarında izlerken, araba kullanırken 


Canım sıkılıyordu, yürümek istiyordum. Renkli 
uçurtmalarından bir destesini iple göğe sermiş bir 
satıcının yanından geçerken kızıma suyu, yüzmeyi, 
boğulmayı, dalgayı ve ölümü çağrıştırmayacak 
şekilli bir uçurtma almak istedim. Kararlı ve sabit bir 
yükseklikte duran iple göğe açılmış uçurtmalardan 
birinin balina şeklinde olduğunu gördüm. Adama 


“Başka hangi şekiller var?” diye sordum. 


“İnanılmaz şekiller var abi,” deyip çantasını 
karıştırmaya başladı. Soktuğu elini çektiğinde ortaya 
bir yelkenli, kılıç balığı, ahtapot bir de papağan balığı 
çıktı. 


“Suyla ilgili olmayan bir şey yok mu? Yani...” 


“Tabi var, al işte, uçan bir mezarım var.” 
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“Neyse, sana kolay gelsin. Yoluma gitsem iyi 
olacak.” 


Akşam gezisinden döndüğümde evdekilerin beni 


bekliyor olduklarını görerek şaşkınlık yaşadım. 
Görevim ve sorumluluklarım icabı gece geç saatlere 
kadar başımı işten kaldıramadığımı bilirlerdi. Ama bu 
sefer durum farklıydı. Karım ortadaki durumu şüpheli 
bulmuş ve bunu benimle paylaşmak istemişti. Objeyle 
ilgili uyarı ilanlarından birinin bizim apartmandaki giriş 
kapısına da asılı olduğunu biliyordum. Eşim yüzüme 
bakmak istemiyor gibiydi, onu tanımasam boşanma için 
bir mazeret arıyor sanırdım. Yoksa o da benim kafayı 
yediğimi, aklımı kaçırdığımı, yaşadığım kız evlat 
kaybından sonra toparlanamadığımı mı düşünüyordu? 
Öyle olsaydı bile şimdi bunu düşünmenin zamanı 
değildi. 
kağıtla, kızımın boğulan geleceğiyle, tutunamadığım 
dallarımla ilgisi yoktu. Fakat yanılıyordum. Çünkü 
ölen kızımın ablası da ayakta beni bekliyordu. 


Gördüğüm kadarıyla konunun kapıdaki 


“Canım, aşkım, babacığım, niçin uyumadın sen?” 
diye sordum. 


baba. 
vardı. Ama o başımı yastığa koymama engel oldu. 


“Annem uyutmadı beni Çok uykum 
Kötü rüyalar görmemden korkuyor. Uyanacağımı 
biliyormuş. Yatak odasına koşacakmışım. Ve babamla 
annemin arasına kıvrılıp büzülecekmişim. Sabaha 


dek sizi uyutmayacakmışım. Senin yarın işe gitmen 


gerekiyormuş. O yüzden biraz daha uyanık durursam, 
uykum geldiğinde kötü şeylerden etkilenmezmişim, 
derin bir uyku çekermişim.” 


Karımın ne düşündüğünü öğrendiğimde kendime 
gelemedim. Kızımı da beni kandırdığı gibi kandırmıştı. 
Aslında ona söylediklerinin tamamı doğru değildi. 
Benimle yüzleştireceği kızını uyutmamasının tek nedeni 
karşısında sorumlu ve suçlu olduğumu itiraf etmemdi. 


“Seninle özel olarak mutfakta konuşabilir miyiz? 
Gecenin ikisi, biliyorum ama önemli.” 


“Tabi. 
sallayabilirdin. Beşik benzeri bir şey uydurabilirdin.” 


Kızımızı neden uyutmadın? Ayağında 


“Uyumaması lazım. Çünkü uyumaması lazım işte.” 


“Ne demek oluyor bu hayatım? Uyuması lazım, 
sağlığı ve büyüyebilmesi için gerekli bu.” 


“Büyümek öyle mi? Nasıl büyümek? Hasta ve 
akıl sağlığını kaybetmiş bir şekilde büyümesinden 
bahsetmiyoruz sanırım.” 


“Aşkım, 
sıkıyorsun. Beni dövecekmişsin gibi bir halin var. 


neden gözlerini kısıp yumruklarını 


Yorgunum ve uykuluyum canım. Biraz da yürüdüm eve 
gelmeden önce.” 


“Niçin yürüdün tatlım? Yapacağın açıklamayı akla 
mantığa uygun ve hizalı şekilde sunabilmek için mi?” 


“Hangi açıklama?” 
“Kapıya astırdığın kağıt neyin nesi?” 


“Bir uyarı ilanı. Halkın genel güvenliğini ve kamu 
düzenini korumak için üzerime düşen bir işti. Yapılması 
gereken bir şey. Bu seni neden rahatsız etti?” 


“Neden mi? Gel öyleyse. Bunu kendi kulaklarınla 
duy o zaman.” 


Kolumdan tutup ayaktauyuklayan kızımın odasındaki 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


kırmızı spor araba şeklindeki yatağın yanında ayakta 
dikildi. Kızımızı kucağına alıp uyanmaya zorladı. Kaşla 
göz arasında gözlerini yummuştu. 


“Sorunun ne olduğunu ondan dinleyeceksin. Önce 
uyandıralım da.” 


“Sorunla kapıdaki ilan arasında bir bağlantı var mı?” 
“Kızım, uyan yavrum. Babana ne gördüğünü anlat.” 


“Sana soruyorum. Onu uyandırmana gerek yok. 
Kapıdaki kağıtla bu olanlar arasında bir bağlantı var mı 
dedim sana?” 


Sevim, annesinin kucağından kaydıraktan tırnakları 
üzerinde kayan bir kedi edasında yatağa yuvarlandı. 
Uyandırılmasını Oo istemiyordum. O Duyacaklarımın 
sonunda uykusundan saatlerce bir hiç uğruna olduğunu 
babasına yıllar sonra anlatabilecek oluşu ve bu durumun 


aramızda bir mesafe doğurması kanımı donduruyordu. 


“O kağıdı aldım ve çöpe attım. Kızımızın bu 
konuda ne düşüneceğini hiç mi aklına getirmedin? 
Okumayı akranlarına göre çabuk söktü, bizden iyi laf 
yapıyor ağzı ve çok zeki bir kız o. İlanda yazılanları 
okuyamayacağını mı sandın? Okumuş. Sabahtan beri, 
kapıdaki kağıtta yazılanlar hakkında sorular sorup 
duruyor bana. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek 
istiyor. Kızımız etkilenmiş anlayacağın. Yazdıklarından 
etkilenmiş. Sabahtan beri ne olduğunu bilmediği bir 
şeyler gördüğünü söylüyor. Noktacık şeklindeymiş, 
uçuyormuş, boyama kalemiyle resim yaparken, 
bebeğini giydirirken, kedimizi beslerken, masa altında 
Yüzündeki ifadeyi 
görmeliydin. Sanki şeytan görmüş gibi çarpılıyor 
suratı. Nasıl bir şey olduğunu söyleyemiyor. Kelimelere 
yeterince hakim olmadığı, bu şeyi tarif edecek 


saklanırken onu görüyormuş. 


tanımlamalarla dolu bir akla sahip olmadığı için değil. 
Bilmediği için. Bilmiyor çünkü anlamı ve geçerliliği 
yok gördüklerinin. Sevim senin yazıp kapıya astırdığın 
ilandan etkilendi anladın mı? Şimdi biliyorsun sorunu. 
Ne yapmayı düşünüyorsun?” 
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“Onu uyandırmayalım. Baksana nasıl da masum, 
üzerini ört, ışıkları söndür, kapıyı aralık bırak ve sessiz 
ol. Bu konuda yarın konuşmak istiyorum.” 


Kapılara astırdığım ilanlar için kimse danışma, 
görüşme, bilgilendirilme talebinde 
İnsanlar deli olduğumu düşünüp 
dilekçeler yağdırmaya başlamışlardı genel müdürlüğe. 
Sevilmiyordum. Kaçık ve tehlikeli olarak görülüyordum. 


bulunmamıştı. 


sürülmem için 


Resmi silah taşıma yetkisi olan birinin deli ve kaçık olarak 
görülmesi, o polisin insan içinde bulundurulmaması 
için gereken koşulların sağlanmasına yeterdi. Belli 
olmazdı. Kafamın tası atarsa, o objelerden birini birinin 
üzerinde görürsem, tetiğe basmam an meselesiydi. Haklı 
olabilirlerdi. Eşim de doğru söylüyordu. Kimse obje 
görmemişti, yazıyı sabah okuyan kızım ilandan etkilenip 
bu şeyi gördüğünü iddia ediyordu, en önemlisi de karım 
kocasının haksız ve sorunlu olduğunu düşünüyordu. 
Şu halde problem bendim. Yarın ilk emirle yazıları 
toplatacak ve istifa mektubumu postaladığımı herkesin 
bilmesi için ilçe radyosuna bir açıklama yapacaktım. 
İnsanlar o zaman yasını hala tuttuğum kızımın ardında 
dönüp durduğumu unutacaklardı. En azından artık 
onların güvenliklerini sağlıyor olmayacaktım. 


“Yarın evi satıp taşınma işlemlerine başlıyoruz,” 
dedim. 


“Gidelim buralardan. Başka bir şehre. Başka 
insanların içine. Senin deli bir polis ve kızı boğularak 
ölen yaslı bir baba olduğunu bilmeyen insanların içine 


kaçalım. Kızımızın gömüldüğü gölden uzak duralım.” 


“Yarın ilk işim avukatı arayıp ondan satış işlemlerine 
başlamasını istemek olacak.” 


Sabah olduğunda Sevim'i sağ elindeki parmaklarla 
konuşurken bulmam, çektiğim uykusuzluk kaynaklı 
baş ağrısını unutmamı sağlamadı. İnsanın kızının 
parmaklarıyla konuştuğunu görmesi büyük sayılar 
kanunları da uygulansa, pek olası bir şey değildi. 
Hayat devam ediyordu. İnsanlar uyanmışlar, tıraş 
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oluyorlar, duş alıyorlar, kahvaltı yapıyorlar, karılarına 
kravatlarını bağlatıp eşlerinin ayakkabılarını boyamasını 
bekliyorlardı. Bahçeli evlerde yaşayanlar gün doğar 
doğmaz toprağa ayak basıyorlardı. 


Başım sepet gibiydi, kızımla ilgilenecek halim 
yoktu, onu karıma havale ettim. Önce binamızdaki 
giriş kapısında bulunan ilanı kendi ellerimle söküp 
parçaladım, sonra mahalleyi dolaşarak marketteki, 
duraktaki, okuldaki, direklerdeki 
sanki geride parmak izini bırakmış bir hırsız gibi, olay 


ilanları sökerek, 


yerine yeniden gelerek temizlik yaparcasına, arkamda iz 
bırakmadan taşınmak adına elimden geleni yaptım. Eve 
döndüğümde Sevim'i hala parmaklarıyla konuşurken 
buldum. Kucağıma alıp konuşmaya başladığım anda 
bir tane parmağını düşürdüğünü, artık onun eski haline 
gelebilmesi için mikro cerrahi yöntemiyle kopan 
etin eline dikilmesi gerektiğini söyledi. Olanlara 
inanamıyordum. 


“Parmakların olması gereken yerde kızım,” dedim. 


“Hayır baba. Senin yüzünden biri düştü. Artık dört 
parmağım var ve bu senin suçun.” 


“Kızım, bana anlatmak istediğin başka şeyler var mı, 
bu düşen parmak dışında?” 


Düşündü, sanki uzvu gerçekten kopmuş gibi serçe 
parmağının dibini okşayıp ahlayıp oflamaya başladı. 
Acı çekiyor gibiydi. 


“Baba,” dedi. “O yazı ne anlama geliyor?” 


“Önemli değil sevgim. Basit bir şakaydı. İnsanları 
eğlendirmek için yazdığım bir oyun sadece. Okudun 
mu ne yazdığını?” 


“Hayır.” 


“Ama annen okuduğunu söyledi. Okumuş ve 


etkilenmişsin.” 


“Ne yazdığını biliyorum. Biri kulağıma fısıldadı. 


Ama duyarak bilmekle okuyarak öğrenmek arasındaki 
farkı sanırım annem anlayamıyor.” 


“Yani okumadın, değil mi? Ama duydun. Peki kim 
söyledi?” 


“Bilmem. Birden aklımda belirdi. Büyük yazarların 
içlerine doğan şey gibi, aniden ortaya çıktı ve devasa 
yolcu gemilerini batıran buzullar gibi beni sarstı.” 


“Ama bu ne okuduğun ne de duyduğun anlamına 
geliyor.” 


“Belki.” 


“Annen yazıyı okuduğunu ve çok etkilendiğini 
söyledi.” 


“Yazılanları biliyorum, bunu demek istedi sanırım. 
Ne okudum ne de duydum aslında. Sana nasıl bildiğimi 
anlattım.” 


Taşınma girişimimize engel olan nedenlerden 
Artık deli 
görülen tanımsız korkutucu objenin kızım tarafından 


biri önümüze çıkmıştı. olmadığımı, 
algılandığını, kimsenin görgü tanığı statüsüne girmek 
istememesinin sebebinin de ölümün şimdilik onlara 
yakın durmak istememesi olduğunu biliyordum. Eşim 
yanlış anlatışla beni de yanıltmıştı. 


“Duydun mu?” diye sordum. “Berna, sana diyorum.” 


“Duydum hayatım. Mutfak kapısının ardından 
konuşmanızı dinliyordum. Şunu bilmeni isterim ki 
değişen bir şey yok bana göre. Psikiyatra bir değil 
iki bilet alacağız, olacağı bu sadece. Sorunun sende 
olduğunu sanıyordum. Etki altında kaldığını bir 
şekilde ruh doktorumuz ortaya çıkaracaktır. Telkini 
nasıl aldığını ortaya çıkarır ve sinema filmleri, reklam 
dizileri, şarkı sözleri, aile meclislerindeki sohbetler, 
arkadaş arası diyaloglar mı suçlu, belirlenir.” 


“Kızım, ne gördüğünü bana da anlatabilir misin?” 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


“Baba, 
Uzun, yüksek, ince bir çubuk ya da ip benzeri bir 


bilmiyorum. Ama çok korkuyorum. 


cisim üzerinde yürüyen birini görüyorum. Beni de 
omuzlarında taşıyor. Aşağı bakiyorum ve korkarak 
ağlıyorum.” 


“Kızım...” 
“Baba!” 


“Nereye bakıyorsun? Gözlerin kayıyor. Uzaklara 
doğru, dışarı da değil, daha öteye.” 


Düşen parmağını kirli pencere camına doğru uzatıp, 
boşluğa asılmış bir leke gibi duran sineği işaret etti. 


“Baba, onu öldürmeni istiyorum. O sineği.” 
“O sinek miydi gördüğün kızım?” 


“Baba, arkadaki göl manzarasına bak. Gel, benim 
durduğum yerden pencere camında duran sineğin 
olduğu noktaya doğru.” 


“Geliyorum kızım. Ama orada bir şey göremiyorum 
Sevim.” 


“Camdaki lekeye bak baba. Gölün üzerindeki bir 
nokta gibi.” 


“Sadece bir sinek kızım. Canlı bile değil. Ezilmiş 
ve kanlı izi camda kalmış. Annenin temizlik günü 
geldiğinde o sinek lekesini temizleyeceğine eminim.” 


“Ama baba. Bana dediler ki, ilandaki bilgiler 
doğruymuş. bir obje 
görüyorlarmış. Bakıştıkları o şeyin çağrısına uymak 


İnsanlar Oölmeden önce 


zorundalarmış.” 


Karımı bir köşeye sertçe çekip, “Sana söylediklerimi 
tekrarlıyor işte. Kim haklıymış bakalım?” dedim. 


Devam edecek... 
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ZAMANIN PARÇALARI 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Mustafa $. Elitok 
Arayış 


Kilometrelerce uzanan kum, çakıl, deniz yosunu 
ve tortu birikintilerinin ortasına kurulmuş, devasa 
plastik ve paslanmaz metalden yapıların manzarasını 
izlerken hayatının son bir yılını düşünüyordu Melda 
perdeli ayaklarını birbirinin üstüne atmışken. Herkes 
heyecan içindeydi, çünkü yeni teknolojik gelişmelerle 
birlikte büyük büyük babalarının uzun uzadıya 
anlattığı veya hatıralarında yazdığı yüzeyin egzotik ve 
birbirinden güzel canlılarını yeniden diriltmenin yolu 
artık bulunmuş gibi görünüyordu. Dünya'nın kuru 
yüzeyinin uğradığı o karanlık ve uğursuz günlerden 
beri ilk defa okyanusların derinliklerini kendilerine 
yuva belleyen deniz insanları geleceğe mutluluk ve 
ümitle bakıyordu. 


Melda 
bahsettiği genç kuşağın bir üyesiydi. Dedesi yüzeyden 


deniz halkının üçüncü nesil diye 
okyanusların derinliklerine yapılan “Biyolojik Göç”ün 
öncülerinden ve fikir babalarından sayılıyordu. Bu 
yüzden Melda ve ailesi denizaltı şehirlerinde oldukça 
saygın kişilerdi. Zaten babası da dedesinin izinden 
giderek sentetik biyoloji ve sualtı bilimlerinde kendini 
geliştirmiş, Göç sonrası süregelen bilimsel çalışmaları 
devam ettirmişti. Melda küçüklüğünden beri bilim 
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camiasıyla içli dışlı olan ev yaşamı nedeniyle sürecin 
hemen her noktasına vakıftı. Ama bir sebeple deniz 
halkı kadar yaşanan bütün bu olaylar hakkında bir 
heyecan veya bağlantı bulamıyordu içinde. 


Babasından Ooöğrendiği (o kadarıyla 


kıtlıklar, 


felaketler ve yüzey insanlarının doğaya zarar verici 


yüzey 
zamanlarında yaşanan savaşlar, doğal 
alışkanlıkları nedeniyle atmosferin yapısı bozulmuş 
ve iklimler yaşamı imkânsız hale getirecek şekilde 
değişmişti. Bu değişim öylesine hızlı gelişmiş ve 
insanları hazırlıksız yakalamıştı ki; nice salgınları, 
imkânsızlıkları bir şekilde 


ortadan kaldıran bilim insanları, insanlığın kaderini 


sosyal felaketleri ve 


değiştirebilecek bu felakete karşı yeterli ve etkili bir 
reaksiyon gösterememişti. O dönemde had safhada 
üzerinde çalışmalar yürütülen sentetik biyoloji ve 
genetik mühendisliği çalışmaları ışığında, gelecek 
nesilleri de korumaya yönelik en mantıklı yolun, 
insanın yönlendirilmiş evrim sürecine sokularak 
denizaltı yaşamına uyumlu hale getirilmesi olduğuna 


karar verilmişti. 


Melda, dedesinin ilk denekler üzerinde soluk 


borusu, gırtlak ve bronş gibi dokuların kısa süre 
içinde solungaç benzeri yapılara dönüşüm geçirmesini 
test eden deneylerini nasıl yaptığını defalarca kez 
izlemişti. Başlarda durum oldukça vahim ve umutsuz 
görünüyordu; ancak doğru formül bulunduğunda 
kısa süre içinde insan fizyolojisi denizaltında uzun 
süre yaşamaya elverişli hale getirildi, akciğerlerin 
yerini boyundaki yarıklar ve solungaçlar aldı, eller 
ve ayaklar perdeli bir yapıya büründü. İnsanlar salgın 
hastalıklarda olduğu gibi gen aşılarıyla kademeli 
olarak aşılanarak denizaltı yaşamına göç etmeye 
başladı. Bir yandan denizaltı şehirleri kurulurken, yer 
üstündeki değerli insan eserleri ve fikr-i mülkler uygun 
koşullarda taşınmaya çalışıldı. Yer üstündeki yaşamı 
anlatan sayısız kitap, film ve eser üretildi. Sonunda 
buzulların tamamen erimesiyle birlikte yerkürenin üstü 
engin bir hidrosfer tabakası ile kaplandı ve son insanlar 


da eski yurtlarını terk ederek derin maviliğe adım attı. 


İlk nesil olarak bilinen gen aşılarıyla değişim 
geçirenler denizaltı şehirlerinde yaşamaya alışmakla 
Melda'nın 
babası başta olmak üzere, kendi denizaltı kültürlerini 


meşguldüler. Onların çocukları ise, 
ürettiler. Hâlihazırda su ortamında, havada olduğu 
gibi, ses iletiminin elverişli olmaması ve dönüşüm 
öncesi duyma kabiliyetinin denizaltına uyumsuz 
olması nedeniyle önemli bir iletişim problemi baş 
gösterebilirdi. Neyse ki, deniz insanları, aynı işitme 
şekilde, 


altında yaptıkları çeşitli hareketleri ve dans benzeri 


engellilerin kullandığına benzer deniz 
figürleri kullanarak birbirleriyle anlaşmayı öğrendiler. 
Çocukları konuşmak yerine hareket etmeyi öğrendi 
ve eski alfabelerini bu hareketlerle eşleştirdiler. Yine 
de yüzey zamanlarının hikâyelerini okumayı hep çok 


sevdiler. 


Melda oturduğu büyük kayanın tepesinden 
şehrin meydanına denk gelen bölgesinde bir grup 


deniz insanının heyecanla daireler çizerek yüzdüklerini 


Arayış - Mustafa S. Elitok 


gördü. Tezahürat manasına gelecek şekilde çırpınışlar 
ve el-kol sallamalarını hayal meyal seçebiliyordu. Az 
sonra babasının araştırma ekibi ilk deniz kuşlarını 
tanıtacaklardı. Deniz insanları yüzeyden gelen onca 
resim tablosu, kitap, film ve diğer sanat eserlerinde 
kuşlar, atlar, evcil hayvanlar gibi ilgi çekici canlıları 
gördükçe, benzerlerinin de olmasını çok arzu ettiler. 
Belki de, diye düşünüyordu Melda, içlerinden ait 
oldukları asıl yere ciddi bir hasret duyduklarından onu 
taklit etmek istiyorlardı. Şimdilerin en popüler konusu 
su altında yaşama yeteneğine sahip olan ama yüzeydeki 
hallerine de benzeyen sentetik hayvanlar üretmekti. 
İlk projeler arasında deniz köpekleri, deniz filleri ve 
deniz kuşları vardı. Babası Melda için, tıpkı dedesinin 
sahip olduğu gibi, bir denizkedisi dahi üretebileceği 


müjdesini vermişti. 


Tüm bunlar Melda için bir oyalamaca ve 
varoluş çabasından ibaret geliyordu. İnsanlar bir arayış 
içindeydi ona göre, yitirdikleri dünyayı arıyorlardı. 
İstemeden gelmişlerdi yabancı bir maviliğin ortasına, 
eskisi gibi mavi göğün altında yaşamak, mavi denizin 
içinde yaşamaktan yeğdi. Umutsuzca uygulanan çılgın 
bir bilimsel çözüm onlara alternatif bir yaşam tarzı 
getirmişti, evet; fakat şimdi aynı çılgınlıkla daha başka 
ucube fikirlerle yaşamlarını renklendirmenin ve gerçek 


acılarını maskelemenin yollarını arıyorlardı. 


Melda ise en çok koklamayı merak ediyordu. 
Küçükken dedesinin getirdiği bütün romanları ve 
öyküleri okumuştu. Bir o kadar da film izlemişti. 
İnsanlar birbirlerinin kokularına hasret çekiyorlardı, 
bazen yedikleri bir yemeğin kokusu onlar için daha 
önemli ve etkileyiciydi. Hastalandıklarında koku 
duyamamanın üzüntüsünü yaşıyorlardı. Parfüm denilen 
sıvılar üretmişlerdi. Hatta çöplerin, kanalizasyonun, 
çürümüş yiyeceklerin kötü kokularını dahi merak 
ediyordu Melda. Yaşamak denilen bu çılgın tecrübenin 
önemli bir kısmını sanki atlıyor gibi hissediyordu. 
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Yaşamanın bir kısmını kaybettiğine inanıyordu. 


Yağmurvekardenilen olaylarıdamerak ediyordu. 
Filmlerde görmüştü önceden, mavi göklerden bir anda 
sular akıyordu insanların üzerine, insanlar kaçışıyordu, 
bazıları şemsiye denilen bariyerlerle kendilerini sudan 
Şimdi 
aynı suyun içinde yaşamak Melda için öylesine garip 


koruyordu, ıslandıklarında sinirleniyorlardı. 


geliyordu ki. Karın beyazrengini ilk gördüğünde hayran 
kalmıştı, ona şekil verebilmek, onunla eğlenebilmek... 


Melda üzerinde oturduğu kayada doğruldu ve 
başını okyanusun yüzeyine doğru kaldırdı. Güneş 
ışıkları oldukça zayıf ulaşıyordu bulunduğu yere kadar; 
ancak genetik olarak uygun hale getirilmiş gözleri 
için sorun değildi. Sağlam bir sıçrayışla yüzeye doğru 
harekete geçti ve hızlı hareketle perdeli el ve ayaklarını 
kullanarak yüzmeye başladı. İnsanlar, diye aklından 
geçiriyordu, göklerin ötesine ulaşmayı her şeyden çok 
istiyorlardı bir zamanlar. Kuşlar gibi uçabilmek onlar 
için her şeydi. Şimdi ise suyun altında hapsolmuş 
gibi hissediyordu. Ama içinde bir yerde, eskisi gibi 
bir insan olduğuna da inanıyordu. O hiç bilmediği 
kokuları koklamayı, sesleri duymayı, yağmurun altında 
ıslanmayı her şeyden çok istiyordu. 


Yüzeye yaklaştıkça etrafı iyice aydınlanan 
Melda'nın kalbi heyecanla çarpıyordu. Boynundaki 
yarıklar gittikçe genişledi, derin derin soluyarak 
kendini sakinleştirmeye çalıştı ve son bir hamle ile 
başını yüzeyden dışarı çıkardı. Gözleri alışkın olmadığı 
şiddetli aydınlıkta acılar içinde kalırken, boynundaki 
yarıklar için için yanmaya başladı. Beceriksizce 
okyanusun kokusunu almak için soludu; ancak sadece 
acı ve hayal kırıklığı buldu. Okyanus hayatına alışan 
ve artık bir çift delikten ibaret olan kulaksı organları 
sağır kaldı dünyanın seslerine. Bilinci yavaş yavaş 
bulanmaya başladığında başını hala o merak ettiği 
kokuları alabilmek için yüzeyde tutmaya çabalıyordu. 
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Arayış - Mustafa S. Elitok 


Bilinçsizce okyanusa geri döndüğünde içinde duyduğu 
arayış asla kaybolmamıştı. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Emrecan Doğan 


Televizyondayım 


Stüdyonun tavanı açıldı ve iki silah düştü ama 
sadece elektronik silahlardı. Stüdyonun simülatif 
duvarları oyun alanına dönüştü. Sanki bir ormanın 
içindeymiş gibi duvarlarda ufuk görüntüleri çıkmıştı. 
Bu sahte ufuklar sonsuza kadar uzanıyor gibi 
görünüyordu. 
simülatif duvarlar belirmeye başladı. Bu duvarlar kısa 


ve bodurdu. Açık alanı bölen duvarlar yükselmeyi 


Sunucuyla Boran'ın arasında yine 


bitirdiğinde sunucu yerden elektronik silahı aldı. 


“Bu silah” dedi elindeki silahını kaldırarak. 
“sadece elektronik bir silah. Yalnızca ışın atıyor, 
tamamen Zararsız. Hatta izle lütfen!” diyerek rastgele 
seçtiği, az önce yükselmiş duvarlardan birine nişan alıp 
tetiğe bastı. Sadece kırmızı bir ışık çıktı ve nişan aldığı 
duvara giderek ulaştı. Duvar titremedi bile. Boran bir 
nebze olsun rahatlamıştı. 


“O yüzden rahat olabilirsin. Sizinle sadece laser 
tag oynayacağız. Silahınızı yerden alın lütfen.” 


Boran kendisine söylenileni hemen yaptı. Laser 
tag'i hiç oynamamıştı ama filmlerden, dizilerden ya 
da okuduğu kitaplardan adını duymuştu. Özellikle 
Amerika'ya özgü bir tür sanal gerçeklik oyunuydu. 


“İlk vurulan kaybeder.” diye bağırdı Ares, 
duvarların arkasından. “Laser tag'in ilk kuralı budur. 
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Ekstra olarak bir şey yok. Oyun bittiğinde duvarlar 
çekilecek ve birbirimizi yeniden görebiliyor olacağız. 
Bunun gibi 4 oyunumuz daha var Boran bey. Şimdi 
sirenle birlikte oyunumuz başlamış olacak.” 


Sunucu susunca stüdyoda bir sessizlik oldu. 
Birkaç saniye sonra siren çaldı, birbirlerinden 4 duvar 
uzakta olan adamlar da hareket etmeye başladılar. 
Boran bunun körlemesine bir dövüş olduğunun, bunu 
yapınca eline bir şey geçmeyeceğinin farkındaydı 
ama yine de soluna doğru yürüyerek hareket etmeye 
başladı. Kendi duvarının arkasından çıktığı anda 
sunucuda kendi yerinden çıkıyordu. 


“Selam hayalperest çocuk!” diye bağıran 
sunucu, elektronik silahını ateşledi. Son anda duvarın 
arkasına kaçarak hedef olmaktan kurtulan Boran, 
başını uzatıp tekrar baktı ama görünürde kimse yoktu. 
Ares o sırada bir duvar kadar ilerleyip onun ardına 
sığınmıştı. Neyse ki Boran bu taktiği fark edip kendisi 
de hızlıca ilerleme yolunu seçip koşarak iki duvar kadar 
ileriye geldi. Artık ikisinin arasında sadece tek bir 
ince duvar vardı. İkisi de hızlıca soluk alıp verişlerini 
duyabiliyordu. Boran'ın aklına o an muzip bir plan 
geldi, hiç zaman kaybetmeden zıplayarak sunucuyu 
gördüğü gibi ateş etti. Adam onu tepesinde gördüğü 
gibi can havliyle kendisi de tetiği çekip, sağa kaykıldı 
ama milim farkıyla ateşten kaçamayıp vuruldu. Boran 


ise zıplamanın hızıyla saçlarının üzerinden geçen 
ateşten son dakikada kurtuldu. Yere sırtüstü düşerken 
kahkahalara boğuldu. Aslında epey eğlenceli olduğunu 
düşünüyordu. 


“Eğleniyoruz değil mi?” Kendisi çekmekte 
olan kameralara dönüp sırıttı. “Umarım sizler de 


eğleniyorsunuz.” 


Sonra tekrar Boran'a dönüp, biraz da ona sırıttı. 
Ama daha genişinden. O öyle sırıtarak yarışmacısına 
bakarken duvarlar geldikleri yere geri dönüyor, 
stüdyoya gömülüyorlardı. 


“Evet, Boran bey. Bu eli siz kazandınız, şu an 
1-0. Katıldığınıza memnunsunuz değil mi?” 


“Sayılır.” Gülümsedi. “Sıradaki oyunumuz 


nedir?” 


Ares sırıtarak uzanıp adamı önce yerden kaldırdı, 
ardından da elektronik silahını elinden aldı. Yanına 
yaklaşan çöp robotuna, çöp kutusu biçiminde basit bir 
ev robotuydu, içine bıraktı kendisininkiyle beraber. 


“Sıradaki oyunumuz saklambaç. Basit gibi 
gelebilir ama evet, saklambaç.” Kollarını iki yana 
açarak parmaklarını şıklattı. Stüdyonun bir ucundaki 
hiper 


gerçekçi oprojeksiyondan yansıyan 


yummasını istiyordu. Boran da öyle yaptı ve o ağaca 


ağaca 


yumdu. Bu saçmalıklar silsilesinin de daha ne kadar 
devam edebileceğini düşünerek. 


Sunucu o sırada kameralara doğru sırıttı ve 
eliyle “tamam” işareti yaparak stüdyonun gerilerine 
doğru uzaklaşmaya başladı. Resmen koşar adımlarla 
gidiyor, bir yandan da Boran'a doğru bağırıyordu. 


“Evet, Boran bey, 10'a kadar sayın!” 

Kendisi stüdyonun kapısını açıp dışarı çıktı. Bu 
sırada Boran sayımını bitirdi ve arkasını dönüp, sırtını 
ağaca verdi. Gözleriyle stüdyoya dikkatlice baktı. 
Arkasına ya da altına saklanacağı herhangi bir eşya 


Televizyondayım - Emrecan Doğan 


yoktu ki nereye saklansın? 


Bunu düşünerek güvenle ilerlemeye başladı. 
O sırada Ares, stüdyonun etrafından dolanarak sanal 
ağacın ve Boran'ın arkasındaki kapıyı açıp içeri girdi. 
Ve Boran ile ağaç arasında 5 adım varken yaklaşıp 
ağaca avcuyla 2 kere vurdu. 


“Ebelendin!” 


Kahkaha attı. Bu adamın kahkahaları Boran'ı 
sinir etmeye başlamıştı. Projeksiyon kapandı ve 
ağaç yok oldu. Ares de Boran'ın yanına yaklaşıp 
yarışmacısının elini sıktı. 


“Tebrikler! Bu oyun da bitti, 1-1. Normalde 
5 oyun oynayıp bırakacaktık ama ilk yarışmamıza 
özel yarışma kuralında bir değişiklik yapabilirim. 3 
yapan kazanır, diyelim mi?” Soran gözlerle Boran'a 
bakıp işaret parmağını ona uzattı ama onun cevabını 
beklemeden devam etti. “Diyelim. Evet, öyle diyelim. 
Boran bey şu an berabereyiz. Ne hissediyorsunuz?” 


Boran'ın omuzları çökmüştü. “Yorgunluk.” 
diyebildi sadece. Ama sunucunun onun bezginliğine 
aldırdığı yoktu. Sırıtmasını suratına daha da yayarak 
devam etti. O denliydi ki ağzı her an inceldiği yerden 


yırtılacak gibiydi. 


“Önemli değil. Hadi enerjimizi yenileyelim ve 
sıradaki oyunumuz geliyor; Kızma Birader.” 


Projeksiyon aleti yeniden çalıştı. Ve stüdyonun 
zemini devasa bir kızma birader oyun alanına dönüştü. 
Kırmızı piyon sunucunun, mavi piyon Boran'ındı. 


“İlk el benim.” 


Ares, hayali zarlarını yerden aldı ve gelen zarlar 
projeksiyonun yansımasında devasa şekilde havaya 
yansıdılar. Böylece herkes görebilecek, kimse itiraz 
edemeyecekti. 


“Hmm... 9, peki.” 
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Piyonunu zar zor sürükleyerek ileri götürdü. 
Durduğu zeminin üzerindeki yazıya bakıp, sesli şekilde 
okudu. 


“Başlangıç yerine dön. Hadi be!” Yüzündeki 
sırıtış kaybolmadan yüzüne garip bir hüzün ifadesi 
vermeyi başararak başlangıç noktasına döndü. 


Sıra Boran'daydı. Bir elindeki zarlara baktı, 
bir de piyonuna ve zarları rastgele bir yere doğru 
gelişigüzel attı. Sunucu zarların gittiği yere baktı ve 
neşeyle bağırdı. 


“Vay canına, beşte beş! Hadi oyna patron!” 
Boran daha fazla dayanamayıp patladı. 


“Hayır! oOOnları oynamak için atmadım, 


bırakıyorum.” 


Sunucu istifini hiç bozmadan sırıtmaya devam 
ederek başını sola yatırdı. 


“Neden? Hayalperest çocuklar umutlu olmuyor 
muydu?” 


Stüdyonun olmayan seyircilerinden kahkahalarla 
karışık bir alkış tufanı koptu. 


“Stüdyo da kimse yok.” Kameraya baktı ve o 
da sunucuyu taklit ederek ağzı kulaklarına varacak 
kadar gülümsedi. “Burada sadece ikimiz varız ve bu 
yarışmalar zaman kaybı. Sadece izlemek istiyordum 
çünkü kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı.” 


Boran tam burada durdu ve yapmak üzere olduğu 
iç dökmenin gerçekten de gerekli olup olmadığını 
düşündü. Kısa bir tereddütten bir an sonrasında rahvan 
gitmesini söyleyerek yapmaya karar verdi. 


“Bak, ben bir yazarım. Bilimkurgu ve fantastik 
türünde hikâyeler yazan bir yazar. Aslında çoğunlukla 
fantastik çünkü Allah aşkına, günümüzün biliminin 
hızına yetişmek ne mümkün? Ben zaten bir öykü 
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yazdığımda o gerçek olmuş oluyor. 


Ve okurlar beni görmezden geliyor. Şu sanal 
hikâye anlatma platformları için yazıyorum ve tek 
kuruş bile alamadım. Çünkü okurlar beni görmüyor. 
Hem de yıllarca yazarak kazandığım tecrübeye 
rağmen. Yaptıklarımın hiçbir anlamı da yok. Neden 
yazıyorum ki, bunun bana ne faydası var? Herkes bana 
“bir gün elbet değerin anlaşılır” diyor, “sen yazarken 
popüler olanlarsa gelecekte kaybolur” ama bunların 
bana faydası ne? Hiç. Hiçbir faydası yok. Öldükten 
sonra okunma oranlarımı göremem değil mi?” 


İç döküşü bittiğinde derin bir “Oh” çekti ancak 
sunucu Ares, kendisine bomboş gözlerle bakıyordu. 
Hiçbir şey anlamamış, anlamsız ve boş bakışlar. Boran 
kendini anlatmaktan da vazgeçmişti. 


“Makasın ya da bıçağın var mı?” 


Ares, sırıtarak geride kalan robotlardan birine 
eliyle gelmesini işaret etti. Ağır adımlarla tıkırdaya 
tıkırdaya gelen robot ikisinin yanında durdu. Taşıdığı 
kutunun içinde çeşitli aletler vardı. Boran sakince 
kutuyu karıştırdı ve iyi kesiyormuş gibi görünen bir 
bıçak buldu. Sunucu robota geri gitmesini söylerken 
Boran, bıçağı sol eline alıp sağ elinin parmaklarına 
dayadı. Bir anda atik bir hareketle sağ başparmağıyla 
kesti. 
yerlerinden kan fışkırırken yüzü ekşidi. 


işaret (o parmağını Parmaklarının o kesilen 


“Ne yaptın sen?” diye bağırdı Ares, korkuyla. 
“Denetleme Kurulu bu kesilmeyi gösterdiğimiz için 
programı bitirebilir.” 


“Yazarlık yaptığım parmaklarımı kestim. Kalemi 
bunlarla tutuyordum, biraz eski kafalıyımdır da. Hâlâ 
defter kalem kullanıyorum. Daha iyi hissettiriyor.” 


“Canın cehenneme.” diye fısıldadı, öfkeden 
sımsıkı kapadığı dişlerinin arasından. 


Sunucunun, programın başından beri yüzünden 


eksik olmayan sırıtışı yavaşça soldu. Bir an sonra 
kulağına rejiden iletilen yeni bilgiyle birlikte sırıtışı 
geri geldi. 


“Duyduğuma göre reytinglerimiz uçmuş. 
İstersen diğer parmaklarını da kes ya da yüzünü.” 


Adamın bıçağı tutan elinden tutarak yüzüne 
yaklaştırdı. Boran gördüğünden daha da tiksinti duydu. 
Tam reyting için yapamayacakları bir şeyin var olup 
olmadığını soracakken yayından alındı. Eve geri 
geldiğinde yine koltuğundaydı ve televizyon açıktı. 
Televizyonda da yine o sebepsiz sırıtan sunucu vardı. 


“Boran Bey'i yayından almak zorunda kaldık. 
Yine de programımızdan ayrılmayın, şimdi en az 
Boran Bey kadar değişik ve tuhaf bir izleyicimiz 
geliyor. Sırada Aysun Hanım var. Kendisi izleyicimiz 
ve merakla bizi seyrediyor.” 


Boran daha fazla beklemeden kumandayı alıp 
televizyonu kapattı. Kumandayı tutan eli sağ eliydi 
ve fark etmişti ki parmakları yerindeydi. AR onu 
programda oluşturduğunda sadece beyin dalgalarından 
ibaret olduğundan parmaklarını kesmesi ve akan kan 
da kendisinin düşüncelerinden ibaretti. Düşünceleriyle 
dolu dolu bir yarım saat geçirmek ona ürkütücü geldi. 
Çayını tazelemek için mutfağa yöneldi. Hayatında 
hiçbir şey değişmemişti. 


Son 


Televizyondayım - Emrecan Doğan 
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G) Çommandler64 Günlükleri 
«2 Muhittin Yağmur Polat 
bilgisayar ve Vileo Oyunlarında Bilimkurgu 


Değerli bilimkurgu severleri insanlığın sonunu getirebilecek bir 3. Dünya Savaşı senaryosunu anlatan, konusunu muhteşem bir romandan alan 
güzel bir oyunla sizlerleyiz. 
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Bildiğiniz gibi bilimkur 
apokaliptik yani kıyamet s 
bir yönelim dalı mevcuttur. 
post apokaliptik türdeki 
eserlerde işlenen geleceğin 
başlamasında önemli bir 
etkendir. 
ya da 
bilimkurgu edebiyatının 
bir alt türüdür. Nükleer 
veya biyolojik savaş ile 
nükleer, biyolojik, ekolojik 
(iklim değişikliği, salgın 
hastalıklar ov.b.), 
ya da kozmolojik (meteor 
çarpması, güneş patlamaları 
v.b.) Oo felaketlere (o bağlı 
olarak dünyanın sonunun 
gelmesini ve böylesi büyük 


Kıyamet sonrası 
post-apokaliptik, 


jeolojik 


yıkımlar sonucu sağ kalan 
insanları nasıl bir hayatın 


bekleyebileceğini konu edinir. 


Peki 3. Dünya savaşı 
nasıl olurdu? Bilimkurgu b 


süper güçler arası çıkan bir savaş olabileceği 


gibi, robotlarla insanlar veya 


arasında da olabilir. Gelelim süper güçler arası 
çıkan bir savaşı konu alan oyunumuza: 


gu edebiyatta, postonrası tabir edilen 
3. Dünya savaşı da 


al Ol 
Ul 


nasıl başlardı ve 


akış açımıza göre; 


uzaylılarla insanlar 


koymuştur. 


Red Storm Rising - Muhittin Yağmur Polat 


Red Storm Rising (Kızıl Fırtına) romanı, 
Tom Clancy'nin Larry Bond'un yardımcılığında 
yazdığı ve 7 Ağustos 1986'da piyasaya sürülen 


bir savaş romanıdır. 1980'lerin 
rr, 0... ortalarında, Kuzey Atlantik 
Antlaşması Örgütü (NATO) ile 
Varşova Paktı arasında geçen 
bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı 
konu Çatışmayı kitle 
imha silahlarının veya nükleer 


alır. 
savaşların kullanımı olmadan, 


yalnızca geleneksel silahlarla 
savaşılıyormuş gibi göstermesi 
açısından da benzersizdir (Ancak 
çatışmaların her an nükleer bir 
savaşa (Odönüşme ihtimalinin 
gerilimi okuyucuya hissettirilir.). 
Kitap, New York Times'ın en çok 
satanlar listesine bir numaradan 
giriş Ülkemizde 


“Kızıl Fırtına” adıyla çevirilerek 


yapmıştır. 


yayınlanmıştır (Çeviride Türkiye ile ilgili birkaç 
olumsuz cümle değiştirilmiştir). Clancy, 1997*de 
kurduğu oyun geliştirme şirketi olan Red Storm 
Entertainment'ın adını kitabından esinlenerek 


Red Storm Rising (Bilgisayar Oyunu): Tom 
Clancy'nin Red Storm Rising (Kızıl Fırtına) 
adlı romanına dayanan ve 1988'de MicroProse 


firması tarafından piyasaya sürülen bir simülasyon 
video oyunudur. Amiga, Atari ST, Commodore 
64, MS-DOS ve NEC PC-98 bilgisyarları için 
tasarlanmıştır. Orijinal Commodore 64 versiyonu, 
ünlü oyun tasarımcısı Sid Meier tarafından 
ortaklaşa tasarlanmış ve programlanmıştır. 

Gelelim oyunumuzun öyküsüne; Sovyetler 
Birliği'nde ayrılıkçı bir grup, ülkenin en büyük 
petrol tesislerini havaya uçurunca, akaryakıt 
sıkıntısı nedeniyle şiddetli bir baskı altında 
kalan Sovyetler Birliği'nde kısa sürede olaylar 
büyük bir felaket halini alır. 

Bu krizi atlatabilmek ve ülkenin 
savunmasını sürdürebilmek için Sovyetlerin 
yeni bir petrol kaynağı o sağlaması 
gerekmektedir. Bunun için Sovyet Politbüro 
yöneticileri oOBasra Körfezi'ndeki o petrol 
ele geçirmek Ama 


kaynaklarını isterler. 


NATO'nun buna kesinlikle engel olacağını da 
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bilmektedirler. Bu işin başarılması için Sovyetlerin 
Batı'yı devre dışı bırakması gerekmektedir. Artık 
tek çıkar yol kalmıştır: SAVAŞ! 

Sovyetler “Kızıl Fırtına” operasyonunu 
başlatır. Ciddi askeri yığınaklarını gizlemek için 
diplomatik manevralar kullanan Sovyetler cüretkar 
bir kumar oynamaya başlamıştır. Hazırlıklar 
tamamlanıp Sovyet tankları saldırıya başladığında, 
Batı hazırlıksız yakalanır. Başlangıçta bir çatışma 
gibi görünen olaylar, dünyanın kontrolü için 
yapılan topyekün bir sıcak savaşa dönüşür. Böylece 
Sovyet Birlikleri Avrupa'ya doğru ilerlerken, 
Dünya kendini yeni bir savaşın içerisinde 
bulacaktır. NATO'nun bunu engelleyebilmesinin 
tek yolu ise Avrupa'daki güçlerini ABD ve diğer 
ülkelerden gelen konvoylarla takviye etmektir. 

Roman, birkaç ana karakterle bir dizi 
senaryodan oluşuyor, ancak oyunda kitabın sualtı 
savaşıyla ilgili kısmına odaklanıyor. Bir denizaltı 
tıpkı kitaptaki 
gibi bir oyuncu olarak, başlayan küresel savaş 
çerçevesinde bize verilen görevleri yapmak 


simülatörü olmasına rağmen, 


üzere Amerika Birleşik Devletler Donanmasına 
ait bir nükleer saldırı denizaltısında avcı katili 
görevlerine komuta ediyoruz. 

Kitapta adı geçen denizaltı olan USS 
Chicago'da olduğu gibi, oyunda da Norveç 


HEADIMG 


Denizi civarındayız. Kola Yarımadası 
ile Grönland-İzlanda-İngiltere bariyeri 
arasındaki alanda Sovyet kuvvetlerini 
saldırmakla görevliyiz. 

NATO'nun Amerika'dan büyük 
miktarda personel 
taşımasına ihtiyacı var, bu nedenle 


malzeme ve 


Rusya'nın da bu rotayı kesmesi 
gerekiyor. o Ayrıca Norveç Denizi 
Rusya'nın Atlantik Okyanusu'na giden 
yolu. Bu nedenle NATO'ya bağlı 
olan nükleer denizaltımız bu ktitik 
senaryoya çok önemli bir rol üstleniyor. 
Savaşın kazanılması veya kaybedilmesi 
(tamamen) bize bağlı. 

Oyuncu olarak oyunun başlangıcında dört 
farklı zaman çizelgesinden birini seçebiliyoruz. 
1980”lerin başlarından başlarsak; seçebileceğimiz 
denizaltılar Permit, Sturgeon veya erken dönem 
Los Angeles sınıfı denizaltılarla sınırlı ancak 
Sovyetlerin de zayıf sonarları var. 1980'lerin 
sonundan başlarsak gelişmiş Los Angeles sınıfını 
ve hatta daha yeni Seawolf sınıfı denizaltıları 
kullanabiliyoruz. Silah olarak da Tomahawk 
füzeleri ve iyileştirilmiş Mark 48 torpidoları 
kullanma imkânı doğuyor fakat buna karşın 


Captain, wa hava a sonar contact, 
baaring 


Navigation showvz opan water, 


Your Orders, Sir? 


Ravigaw Mizsion Orders 
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MEADIMG 


"ü 
SOVREMEM 


«ara 2 


KASNIM 


Kar 


Sovyetler de nükleer güçle çalışan uçak gemilerini 
ve çok daha iyi denizaltı karşıtı savaş gemilerini 
konuşlandırmaya başlıyor. 
Amerika'dan gelen ikmal konvoylarına 
güvenli geçiş sağlamak ve Sovyetlerin amfibi 
kuvvetlerinin Norveç ve İzlanda'yı fethetmesini 
engellemek için Norveç Denizi'ndeki Sovyet 
güçlerine her ne pahasına olursa olsun mümkün 
olduğunca fazla hasar vermeliyiz. Aksi takdirde 
kara savaşı desteklenemediği için işler bizim için 
kötüye gidecek. Kısmen denizaltı simülatörü, 
kısmen dinamik görev ve kısmen de 3. Düya 
Savaşı simülasyonu olan Red Storm Rising, 
modern savaşa harika bir bakış getiriyor. 
Görevlerimiz; Sovyet tanker filolarının 
İ ilerlemesinin engellenmesini, Sovyet amfibi 
kuvvetlerinin (o durdurulması (o ve 
Sovyetlerin o “kurt olarak gezen 
denizaltılarını ortadan kaldırmak ve benzeri 


çıkarma 
sürüsü” 


operasyonları içeriyor. 

Oyunun arka planında kitabın konusuna 
sadık kalınıyor, ancak ana görevimiz her zaman 
için Sovyetlerin balistik füze denizaltılarını 
bulup ortadan kaldırarak 
fırlatmalarını önlemek. 


nükleer o füze 
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CAMPANN ACGOMPLISAMENT 


PACT 
li 


iz zumk or damaacdi 


At the Admiral's office vou 
arz wwarml» congratulatıd ön 
a SUCCEzzful war patrol, 


Ymur EfFficiene Ratina “ER! iz: Jünü 


“> i 
Prass IRİGGERH to contimuz 


Ardı ardına verilen görevler için düşman 
kuvvetleri hakkında bilgiler alırken, hedefimizi 
yakalamaya çalışmak için denizaltımızı Norveç 
haritasında hareket 
ettirmekle sorumlu olacağız. Haritada denizaltının 


Denizi'nin stratejik bir 


kendi sensörlerinden, devriyede olan müttefik 
uçaklarından, uydulardan ve SOSUS 

(sualtı dinleme tesisleri zinciri) 
dizilerinden gelen bilgilerin yer 
alıyor. 

Düşman olarak, hem denizaltı 
hem de her türden su üstü gemileri 
ile karşılaşabiliriz: Nükleer saldırı dk 
denizaltıları, sessiz dizel denizaltılar, 
seyir veya balistik füze denizaltıları, 
nakliye gemileri, kruvazörler, taşıyıcı 
gemiler, çeşitli eskort gemileri ve N 
hatta denizaltıları bulmakta oldukça N 
başarılı olan denizaltı avcısı (ASW) 
helikopterler. 

Yapmamız gerekenler çok kolay değil: 
Düşman hakkında mümkün olan en iyi bilgiyi 
elde etmeli, mümkün olduğunca gizlice saldırmalı 
ve herhangi bir misillemeden kaçınmalıyız. 
Mesela, torpidoları kullanırken tel ile kontrol 
etmeyi sürdürmeliyiz böylece düşman çok yakın 
mesafeye gelene kadar onları fark etmez, ancak 
bunu yaparken bir yandan rotamızı korumalı 
öte yandan da düşman tarafından fırlatılan 
torpidolardan kaçınmaya çalışmalıyız. 
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Görevlerin başarısı veya başarısızlığı, 
Avrupa haritasında ön cephedeki hareketlerle 
gösterilen savaşın gelişimini etkiliyor. Oyuncu bir 
görevde başarısız olursak Sovyet kuvvetleri daha 
fazla toprak ele geçirir, ancak başarılı olursak 
NATO kuvvetleri Sovyet saldırılarına direnebilir. 
Süreç sırasında oyuncu olarak rütbe ve 
hatta madalya bile kazanabiliriz. Ayrıca savaşın 
sonunda, bir nihai puan hesaplanıyor. Eğer NATO 
savaşı kazanırsa, savaş sonrası ilave bir rütbe alırız; 
bu rütbe, görevlerde ne kadar başarılı olunduğuna 


bağlı olarak komutandan amirale değişebilir. 


Oyunda, özellikle de son görevde kötü 
bir performans gösterilmesi 
Sovyetlerin savaşı kazanması 
ile sonuçlanır. Bu durumda artık 
bir Tovarishch (yoldaş) oluyor 
ve komünist bir Amerika'da 
siyasi bir mahkümiyet bizi 
bekliyor. 

Tom CLANCY (1947- 
2013), 
bilimler ve teknolojik gerilim 
romanlarıyla tanınan Amerikalı 


Casusluk, o askeri 


bir yazardı. Yazarlıktan önce 
bir süre sigorta komisyoncusu 


4 üs r fa 


£ with am * 

arder to a Us S ME 
armias « cup urop ad Stı 
of” America, 


ki —İ in i Battle 


a mucici 


olarak çalışmıştır. 1984 yılında Clancy'nin ilk 
romanı olan ve Bir Rus denizaltı mürettebatının 
kaçışını anlatan The Hunt for Red October (Kızıl 
Ekim) kitabı ile The New York Times'ın en çok 
satanlar listesine girdi. A.B.D. Başkanı Ronald 
Reagan'ın kitabı açıkça övmesinin de kitabın 
başarısına etkisi oldu. Clancy'nin romandaki 
akla yatkın askeri senaryoları işlemesi o kadar 
gerçekçiydi ki, yayınlanmasından hemen sonra 
ABD ordusunun gözdesi oldu. Hatta kitaplarından 
bazılarının ABD askeri akademilerinde okunması 
zorunlu hale geldi. 

Clancy'nin kitaplarından on tanesi The 


New York Times'ın en 
çok satanlar listesinde | 
numaraya yükselmiştir. 


Kitaplarının 50 milyondan 
fazla kopyası basılmış ve dört 
tanesi de sinema filmi olarak 


—OTENA çekilmiştir. Clancy A.B.D. 
başkanlarıyla yemek yemiş; 


w 4 amiraller ve generaller ona 


5 


düzenli olarak gemilere, denizaltılara ve uçaklara 
erişim izni vermişlerdir ve Pentagon yetkilileri de 
ona gelecek projeler için malzeme sağlamışlardır. 

Yazarın The New York Times'ın en çok 
satanlar listesine giren kitapları şunlardır: The 
Hunt for Red October, Red Storm Rising (1986), 


Patriot Games (1987), Cardinal of the Kremlin 
(1988), Clear and Present Danger (1989), The 
Sum of All Fears (1991), Without Remorse 
(1993), Debt of Honor (1994), Executive Orders 
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(1996) ve Rainbow Six (1998). Clancy'nin sinema 
filmi olarak çekilen kitapları: The Hunt for Red 
October (1990), Patriot Games (1992), Clear and 
Present Danger (1994) ve The Sum of All Fears 
(2002). Ayrıca Clancy'nin kitaplarındaki ana 
karakterlerden olan Jack Ryan için çekilen bir TV 
dizisi de devam etmektedir. 


Commander64'ten okuyuculara: Özellikle 
soğuk savaş döneminde (1947-1991) NATO ile 
Varşova Paktı arasında defalarca birnükleer savaşın 
başlamasının eşiğine gelinmiştir. Bunlardan en 
bilineni ise Küba Füze Krizi'dir. Ne yazık ki şu 
anda devam eden Ukrayna-Rusya savaşı da her an 
bir nükleer savaşı başlatma potansiyeline sahip. 
Eğer NATO ve Rusya arasında bir nükleer savaş 
çıkarsa bunun 3. Dünya savaşı olacağını tahmin 
etmek zor değil. Böyle bir savaşta nükleer silah 
kullanabilen nükleer denizaltılar oldukça önemli 
olacaktır. Mevcut nükleer silahların sayısı ve 
yıkıcı güçleri göz önüne alındığında 3. Dünya 
savaşı muhtemelen son savaş olacaktır. Tamamen 
tahrip olmuş Dünyada yaşam da sona erecektir. 
Nükleer silahların gölgesinde ne kadar da rahat 
uyuyabiliyoruz! 
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wikipedia.com 
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Aztekler mi, Olmekler mi, 


EDEBİYATTA POSTHÜMANİZM 
: EDİTÖR: 


4 


4 () / 


Yoksa Czaylılar mı? : i SÜMEYRA BURAN 
GÜNEŞİN OĞEĞA, ği essek <iz, ISMAİL ŞAHIN 
ESTEBAN ye e a, 
ÖZLEM B l T DERU> ue 4 4 Suikastçılar, 
BR. a Korsanlar ve 
N le .. — Ejderhaları 
Dünya Tarihiee Bir Afaya-Getiren Yazar; 
Büyük Salgın”. >> ROBIN HOBB 
ARDA TIPI v — <MÜGE İNCE 
Kütüphanemden 


RYALISds 
ii VAZ REJR 2 RA 


üzünden Gelen Ateş 
' Bölüm1 
BÜNYAMİN TAN 


Kendi Kaleminden 


2222 > 
HAKAN KİLYUSUFOĞLU DÜNYA TOPRAKLARINDA Oo Yasave T.S.S'ler 
3. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü ZEYNEP KAHRAMAN FUZUN YEŞIM ŞAHIN 


OB Mi 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Bihter Saatçi 


beçil 


Yı13048 
Büyük Okyanus, Guam Adası'nın güney batısı. 


Hoverkraft denizin üzerinde süzülerek hızla 
ilerlerken kadının, ince altın bir filmle kaplı, 
güçlendirilmiş polikarbon başlığının parlak yüzeyi 
su damlalarıyla lekelenmişti. Eski günlerde olsa 
damlaları yüzünde, rüzgarıysa savrulan saçlarının 
arasında hissedebilirdi. Bakışlarını duman ve kalın 
bir toz tabakasıyla kaplı göğe çevirdiğinde bu 
lekelerin bir zamanlar geceyi süsleyen yıldızları 
anımsattığını düşünerek mırıldandı. 


“Bulutların tepesindeki Olimpos'un görkemli 
zenginliğinden, Mariana Çukuru'nun dibine. 
Yolculuğumuz sence de biraz dramatik olmadı 


mı?” 


Dümeni hafifçe hedeflerine doğru kıran adam 
şimdiden çukuru çevreleyen kayalık ve mercan 
halkasını görebiliyordu. Konuştuğunda tok sesi 
kadının başlığının içinde dağıldı. 
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“Bence asıl dramatik olan bunca zaman 


insanlardan umudunu yitirmeyişin.” Kadının 
aldığı derin soluğu duyduğunda itiraz etmesine izin 
vermeksizin ekledi. “Savaşlar, salgın hastalıklar, 
iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık 
ve kıtlık insanlığı yok etmeye yetmediğinde 
nihayet ellerindeki bombaları patlatmaktan geri 


durmadılar.” 


“Nükleer atlatanların (o değişeceğinden 


emindim.” 


kışı 


Adam, kadının yüzündeki ifadeyi göremese de 
sesindeki suçlayıcı tonu kaçırmamıştı. “Benim 
tüm bunlarla ilgim olmadığını senin herkesten iyi 
bilmen gerekir.” 


“Hah! Bu sözler senden gelince pek de inandırıcı 
olmuyor. Ares, yüce Savaş Tanrısı!” 


“Adalet 
kaçmadığım için utanç duymayacağım sevgili 
Diana. Yoksa Artemis dememi mi tercih ederdin? 


için Oo gerektiğinde O savaşmaktan 


İnsanların bizlere biçtiği rolleri çoktan unutmuş 
gibi görünüyorsun.” Başını belli belirsiz sallayan 
adam, üzerindeki astronot kıyafetini andıran 
giysilere rağmen oldukça rahat hareket ediyordu. 
Kullandığı hava yastıklı tekne derin çukuru dairesel 
bir çerçeve gibi sarmalayan kayalıkların arasındaki 
açıklıktan geçirdikten sonra yavaşlatarak merkeze 
yakın bir noktada durdurdu. 


“Eşyalarını ve dalış için gerekli malzemeleri 
almalısın Diana, artık gitme vaktimiz geldi.” 


Yerinden kıpırdamadığını fark edince adamın 
eldivenli eli, ağır bir şekilde kadının omzuna 
oturdu. 


“Bu topraklar üzerinde yürüyüp, nefes almaya 
başladıkları günlerden beri onlara ulaşmak için her 
yolu denemediğimizi kimse iddia edemez. Bize 
benziyorlardı ve onlara yardım edebileceğimizi 
düşünerek yanıldık. Evrenin ötesinden geliyor 
olmamız, sahip olduğumuz üstün teknoloji ve 
kazandırdığı güç ne yazık ki bizi insanların 
olmamızı istediği gerçek tanrılar yapmıyor.” 


Diana “Bu ne hayal kırıklığımı ne de hissettiğim 
yenilmişliği azaltıyor,” dediğinde adamın neşesiz 
kahkahasını duydu. 


“Kaybetmeyi oldum olası hazmedemedik zaten,” 
diyen Ares, ciddi bir tona bürünen sesiyle sözlerine 
devam etti. “Bilgeliğimizi paylaştığımızda bunu 
birbirlerine üstünlük sağlamak ya da zarar vermek 
için kullanmayı seçtiler. Sevgimizi zayıflığımız 
Korkularını 
kullanıp tanrıcılık bile oynadık ama her zaman 
kendi özlerine, ilkel dürtülerine dönmeyi tercih 


sandılar. Lanet olsun Diana... 


ettiler. Hırslarına yenildiler. Dünyayı tükenmenin 
eşiğine getirdiler ve şimdi onlar, başka gezegenlere 
yayılmanın yolunu bulmadan önce geçidi kapatıp 


Geçit - Bihter Saatçi 
buradan ayrılmalıyız.” 


“Biliyorum, ben yine de...” Kadının bakışları 
kenara dayalı sırt çantasına sürüklendiğinde 
duraksadı. “Yine de tamamen yok olmalarına 
nasıl izin verebiliriz?” 


“Karar çoktan verildi,” diyen adam hava 
yastıklı teknenin yan tarafındaki çelik halattan 
merdiveni sallandırdı. Dalışlarını kolaylaştırmak 
için kullanacakları derin sualtı scooterları tıpkı 
üzerlerindeki kıyafetler gibi dipteki yüksek 
basınca dayanabilecek şekilde özel yapımdı ve 


kullanılmaya hazır bekliyorlardı. 


Sessizliğini koruyan Diana sırt çantasını aldıktan 
sonra merdiven yardımıyla aşağıya indi ve 
scooterm motorunu çalıştırdı. Elbette insanlar 
daha önce defalarca Mariana Çukuru'nun 
dibine ulaşmayı denemiş ve 10 bin 927 metre 
derinliğine kadar inmeyi başarmışlardı. Yine de 
kurtuluşlarını uzayın ötesinde ararlarken, çıkışın 
bu dipsiz karanlıklarda gizlenmiş olabileceğini 
düşünmedikleri için yıldızlara çevrilmiş bakışları 
ayaklarının odibindekini (oOgörmelerine (o engel 
olmuştu. 


Hemen yanındaki motoru çalıştıran Ares, 
sabırsızca dalışına başladığında cızırtılı sesi 


kadının başlığının içinde duyuldu. 
“Arayı açmamaya çalış.” 


Diana'nın önlerinde uzanan bu karanlık ve soğuk 
yolculuğu, arkadaşı kadar heyecanla beklediği 
söylenemezdi. Onu asıl rahatsız edense gireceği 
derin sessizlikti. İçten içe asırlar önce evrenin 
diğer ucundan gelmek için kullandıklarına benzer 
uzay taşıtlarıyla geri dönebilmeyi her ne kadar 
istese de dünyanın çevresini saran metal yığınları, 
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atmosferdeki kalın duman ve toz katmanları 
ellerindeki tüm teknolojiye rağmen yolculuğu 
fazlasıyla tehlikeli kılıyordu. Üstüne bir de aktif 
olarak çalışan dünya savunma sistemleri devreye 
girince, zaten can çekişen gezegenin bir başka 
kimyasal serpintiye daha maruz kalmasının 
sebebi olmayı göze alamayacaklarını biliyordu. 
Tek çareleri tıpkı nihayetinde dünyayı terk eden 
diğerlerinin de yaptığı gibi kendilerini evlerine 
olmasa da dost bir gezegene taşıyacak olan geçidi 
kullanmaktı. 


Tonlarca ağırlıktaki su üzerine kapanıp etrafını 
saran karanlık arttıkça kadın, düşüncelerinden 
sıyrılıp dikkatini gözünün önünde bir işaret 
feneri misali ilerlemeye devam eden arkadaşına 
çalıştı. Tıpkı yükselen basınç 
gibi indikleri her 
birlikte karanlık da derinleşiyordu. İlk ikisini 


odaklamaya 
ve düşen sı metreyle 
engelleyen kıyafetleri ne yazık ki karanlığın 
sinsice ilerleyip düşüncelerine sızmasına engel 
olmuyordu. Asırların muhasebesini yapmak için 
mükemmel bir fırsat. Ne zamandır inmeye devam 
ediyorlardı? İki saati bulmuş muydu? Diana elinde 
olmaksızın gerildiğini hissetti. Elbette Volkanik 
püskürmelerden çıkan sülfürü dönüştürebilen 
bakteriler sayesinde çukurun dibinde yaşamın 
devam ettiğini biliyordu. Renkli kayalık yapılar 
scooterının ışık alanına girdiğinde dudağının kenarı 
elinde olmaksızın kıvrıldı. Varlıkları siyah beyaz 
bir resme damlamış boyayı andırıyordu. Basınç 
ve soğuğa dayanıklı tuhaf görünümlü balıklar 
ışığına çekilseler de Ares”in çalıştırdığı ses dalgası 
kalkanı dağılıp kaçışmalarına neden oldu. Diana 
bir yengecin kayaların altına saklandığını gördü ve 
kendi ışığını yapan balıklarla mikroorganizmaların 
karanlıkta birer yıldız gibi parladıklarını fark 
ettiğinde bir parça olsa da rahatladı. 
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Geçit - Bihter Saatçi 


İnişleri aynı sessizlikte birkaç yüz metre daha 
devam etti. Diana tıpkı zaman kavramını olduğu 
gibi yer ve yön duygusunu da tamamen yitirmişti 
ki Ares'in sesini duydu. “Nihayet, geldik.” 


Önce adamın bastığı, ağırlığıyla derinleşen 
okyanus tabanında hafif bir çöküntüydü. Üzerinde 
durduğu platformun şekli, etrafındaki kumlar 
sarmallar çizerek dibe doğru akmaya başladığında 
belirginleşirken, okyanusun suyu da bu akışa eşlik 
etti. Girdap, bir kara delik gibi açılıp genişlediğinde 
platformun etrafında ne varsa içine çekip yutmaya 
başladı. Scooterı parmaklarının arasından kayıp 
gittiğinde son anda eldivenli elini yakalayan 
Ares'in gücünü hisseden Diana sağlam bir şekilde 
platforma ayak bastığında mırıldandı. 


“Teşekkürler.” 


“Her zaman,” diyen adamın sesinden keyifli hali 
hissediliyordu. Kısa bir süre sonra, platformun 
ve üzerindekilerin etrafı kristalize bir materyalle 
tamamen kaplandığında kara delik onları yutup bir 
daha açılmamak üzere kapanacak ve dünyadaki 
maceraları nihayet son bulacaktı. Artık eve 
dönüyorlardı. Sırtındaki çantayı çıkartarak sıkı 
sıkıya kucaklayan kadının tuhaf hareketini fark 
eden Ares platformu geçidin çekişine bırakmadan 
hemen önce merakla sordu. “Söylese Diana, 
çantada bu kadar önemli ne var?” 


“Hiç... Sevdiğim birkaç türün örnekleri,” diyen 
kadın başlığının sağladığı mahremiyete güvenerek 
gülümsedi. İnsanoğlunun tamamen yok olmasına 
izin vermeyecekti. Sakladığı embriyolar bunu 
sağlayacaktı. Belki mavi gezegende insanoğlunun 
gelişimini sağlamakta başarıya ulaşamamışlardı 
ama bir gün, bir başkasında mutlaka ulaşacaklardı. 


YERLİ BİLİM<URGU 


YÜKSELİYOR (© 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey lk 
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© Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 


düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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: Derleyen Kıyamet Alametleri - 2022 
Ünver Alihey 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 o Yayınevi: Bulut Yayınları 


Emre İnanç Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


EMRE İNANÇ 
: | Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
BOŞLUK sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 


ÖYKÜLERİ ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk”ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 
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Umut Şenol 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


Stella Tetra - 2022 


“...ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2.Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısu 


Levent SARISU 


TANRILARIN 
KEHANET 


-KAHİN- 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


— PARÇALANMIŞ 
$ YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN z 


Z.BASKI 
(YenilMersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Uğur Aydın Sultan; Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Hasan Saraç Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


MİRANDA 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


Murat K. Beşiroğlu 


Levent Şenyürek 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


84 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 oSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisikonumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 


wwv.yerlihilimkurgu.com 85 


86 


Gökçe Mehmet Ay 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
“SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 o Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


KERİM 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 (o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


GATA | 
PROJESİ 


Bi Dünyaya Ge 


b. <7 
> 
GAR 


Burak Gem Goşkun 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan 
bir bilim-kurgu şiiri 


Burak Gem Goşkun 


Yedi Mum Serisi 


YEDİNCİ MAN 


Gizem ÇETİN * 
“Roma 


© 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

N lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
EDEBİYATTA POSTHÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
ş çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
Sheriyi Vintin sürlüğuyla ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 

# ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSELANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Umut Tayan Ambrosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalın- 
UMUT TAYAN ması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 

AMBROSLIA 

sadece başlangıcıdır. 
Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Antroid'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen 


GÖKLERDEN GELEN UMUT 


Seyda Ayılın 


JADINLARIN 
OLDÜĞÜ YER 
eyda AYDIN 


anıların 
Kehaneti 


Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 (Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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AYLİN ŞEMSİOĞLU 


e 
BİLİM KURGU EFTALYA 


$. Yüksel Yılmaz 


v7 


HALASKÂR 


ROMAN 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Ergür 
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M. ERCAN ERGÜR 
KDY 


Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: KDY 
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BİR ZAMAN 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 (o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 (o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 


Perseus Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 
MurağEşir ad İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
& Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 
Yapağanı 
Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
> Kıyamet gününün provası... 
Say V- i < E 
b 27 
“ 7D ? Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 

erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
a . Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 

RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

—— 

> © “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 

merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 

izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 

gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


perS2us 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Coşkun (Kusur -2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


NEŞET BOZKURT X Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Seyda Ayılın Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
DİĞER i k Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
EVRENDEKİ i buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 


ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


“ŞEYDA AYDIN 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


dece 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


YAZAREVİ OZEL KOLEKSİYONU 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

| j n j N | i Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanın- 
TÜRKHAN BOZKURT dan; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü 


E YDE'Nİ 


KÜTÜPHANESİ 
GİZLİ TEHLİKE 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 


SATÜRN'DE 
DOĞAN KADIN 


- Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 
ali 


Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
n in şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK N şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu eğişenler - 2019 


a eni i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
— Y > oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 
Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 
Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 
ıkurau Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 
iğ M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 
Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 
Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 
Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BİLİMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

—NIRSM-R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


a ilk bilim-kurgu 
, ilk defa Türkçede 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


MELEK TAŞKIN 


Ayşe Acar 


BİLİMKURGU 


| yüzyıl 5 
BAYAN NİMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

o insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

İLE istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

i bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Çürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


KAOS MERDİVENİNDE KIRIK BASAMAKLAR 


rüRüYüS 


b YAZAR 5 DiSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası,” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Mikail Kahraman Avcı | Klon 205-201 


MİKAİLKAHRAMAN AVCI Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 

KLO N bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfaSayısı:80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Derleyenler 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


İSMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSAN 


ın kodla 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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Sezai Özder 
Çizgi Öykü 


DEVASA BİR GÖKTAŞI A z 
DUŞMUŞ VE NESLİ — «Lütfen / 
TÜKENMİŞ! - garı Işın 
geçmeyin”. 
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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Kİİ Yu 


İnceleme 
Emrecan Doğan 


pilimkuryu Erel 
Alt Türleri 


Bilimkurgu fazlasıyla geniş bir evren ve bu 
yüzden tek yazıyla onu anlatabilmek zor. Bu yüzden 
her konusunu ayrı ayrı ele aldım: Kayıp Rıhtım?'da 
yer alan Bilimkurgunun Kısa Tarihi ya da Türk 
Bilimkurgu Yazarları Antolojisi bunlardan ikisiydi. 
Şimdi de Bilimkurgu Edebiyatının Alt Türleri 
yazısıyla birlikte bilimkurgu içinde değerlendirilen 
alt türleri ele alıyorum. 


Uzaylı İstilası 


Bu alt tür adından da anlaşılacağı gibi 
insanlardan teknolojik, zekâ ve biyolojik olarak üstün 
olan uzaylı varlıkların Dünya'ya yerleşmek ya da 
üstündeki insanları köle olarak kullanmak amacıyla 
işgal etmesini konu edinir. Bu açıdan konusunu Dünya 
tarihinde sık sık tekrar eden ev sahibi-yerleşimci 


çatışmasından almaktadır. 


Örnekleri arasında Philip K. Dick'ın Kozmik 
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İyatının 


Kuklalar'ı, Albemuth Özgür Radyosu, Arthur C. 
Clarke ve Frederik Pohl'ın dilimize çevrilmemiş Last 
Theorem adlı ortak romanı, Stephen King'in Rüya 
Avcısı,Şeffaf, Kubbenin Altında romanları sayılabilir. 


Alternatif Tarih 


Fantastik Edebiyat başlığında da işlendiği üzere 
“Ya şöyle olsaydı?” sorusundan yola çıkarılarak 
oluşturulan bu alt tür aslında bir spekülatif kurgudur. 
Buna bağlı olarak ise hem fantastik hem de bilimkurgu 
edebiyatlarında kendine yer bulmuştur. Alternatif 
Tarih'te Sümerlerin yazıyı bulmadığını, Atatürk'ün 
hiç doğmadığını ya da Osmanlı'nın Viyana'yı 
fethettiğini düşünebilirsiniz. Bilinen tarih önünüzde 
uzanırken onunla nasıl oynayacağınız tamamen Size 


kalmış. 


Bu türün yapıtları arasında Margaret Atwood'ın 
Kör Suikastçi romanı, Katherine Burdekin'ın Murray 


Constantine adıyla yayımlanan Swastika Geceleri, 
Philip K. Dick'ın Yüksek Şatodaki Adam ve dilimize 
çevrilmemiş The Man Who Japed'ı, Alan Moore'un 
çizdiği Watchmen adlı çizgi romanı sayılabilir. 


Alternatif Gerçeklik/Paralel 
Evrenler 


Paralel Evrenler ya da Alternatif Gerçeklik 
teorisinde olduğu gibi alt türümüzde, çoklu evrenler 
olduğu varsayımına dayalıdır. Ancak bu tabii ki 
tamamen varsayımdır. Bilimin ürettiği her varsayımda 
(zamanda 


olduğu gibi yolculuk yapılabileceği 


varsayımı mesela) bilimkurgunun konusu olup 
çıkmıştır. Bu çoklu evrenler saçınızın siyah yerine 
sarı olduğu bir paralel evren olabilir. Ya da her şeyin 
kökten değiştiği, örneğin ataerkil bir dünyada değil de 
anaerkil bir dünyada yaşamak, bir alternatif gerçeklik 
de olabilir. Alternatif Tarihte olduğu gibi bilinen 
evrenden ufak sapmaların nasıl olacağı tamamen size 


kalmış. 


Philip K. Dick'ın Yüksek Şatodaki Adam ve 
“Aksın Gözyaşlarım” Dedi Polis romanları, Stephen 
Baxter'ın H-Bomb Girl ve Poul Anderson'ın Three 
Hearts and Three Lions, Michael Bishop'ın Philip K. 
Dick Dead, Alas, Ray Bradbury'nin Güneşin Altın 
Elmaları eserleri bu alt türün başlıca yapıtlarıdır. 


Kıyamet/Kıyamet Sonrası 


Kıyamet, daha çok fantastik kurgunun konusu 
gibi gelebilir ama bilimkurguda da kıyamet pekâlâ 
ciddi 
değişiklikleri, şimdi yaşadığımız gibi salgın hastalık 


kopabilir. Nükleer savaşlar, oranda iklim 


pandemileri ve depremler bu kıyametin genel 


nedenleridir. İnsanlar kıyameti teknolojinin yardımıyla 


durdurmaya ya da ondan kaçmaya çalışırlar. Bazıları 


kurtulur, bazılarıysa kaçamaz. 


Kıyamet Sonrası ise adı üstünde kıyamet 
gerçekleştikten sonra ondan kaçabilenlerin yeni 
gezegenlere yerleşmelerini ya da yine Dünya'da kalıp 
yeni bir medeniyet inşa etmelerini konu edinir. Bu 
alt türe ufak bir anekdot ekleyelim: Distopyalar ile 
Kıyamet Sonrası kurguları birbirine oldukça benzer, 
bu yüzden iki alt tür arasındaki sınırlar oldukça 
bulanıktır. Yine de ipucu kurgunun başında ya da 
kurgu öncesinde kıyametin kopup kopmamasındadır. 


Stephen Baxter'in H-Bomb Girl, 
King'in Cep, Mahşer, Sis, Kubbenin Altında, Cixin 
Liu'ın The Supernova Era romanları bu alt türdedir. 


Stephen 


Yapay Zekâ şimdilik akıllı telefonlarda, akıllı 
evlerde ya da bilgisayarlarda olabilir ama bu sonsuza 
kadar böyle mi kalacak? Tabii ki hayır. Geçtiğimiz 
günlerde bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğimizi tahmin 
edebilen bir yapay zekâ geliştirildi. Asıl korkutucu 
olansa yapılan deneyde denek grubunun *085'inin | 
yıl içinde öleceğini doğru tahmin etmeyi başardı. Yani 
mesele sadece mühendis tekmeleyen Asimov”dan çok 
daha ciddi. 


Alt tür de bunu anlatmaktadır. Masum yapay 
zekâları anlatır bizlere, bazen de bizi öldüren, 
Dünya'daki insan hükümranlığını bitirip yeni üstün 
tür olan yapay zekaları da anlatır. Bu alt tür neredeyse 
bütün bilimkurgu alt türlerinin içerisinde yer aldığı 
için kendi başına bulunmaktan öte artık bilimkurgunun 


bir öğesi konumuna gelmiştir. 


Isaac Asimow'un Türkçeye henüz çevrilmemiş 
Robot Dreams, Ben, Robot ve The Bicentennial Man 
and Other Stories adlı öykü kitapları, Kim Stanley 
Robison'ın 2312 ve Red Moon romanları, Robert 


Silverbeg'in henüz çevrilmemiş Bizans'a Yelken 
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Açmak romanı bu türün yapıtlarındandır. 


Kolonizasyon 


Yaşamın az olduğu ya da onun sihirli elinin 
hiç dokunmadığı gezegenlerin yeni yaşam formları 
tarafından yaşam alanına dönüştürülmesi ana 
konusudur. Bu kulağa “sömürgeleştirme” gibi gelebilir 
ve doğrudan Coğrafi Keşiflerle birlikte yapılan 
katliamları düşünebilirsiniz. Ancak kolonizasyon 
sömürgeden farklı olarak daha küçük bir olaydır. 
Sömürgeleştirme sırasında büyük bir halk kütlesi 
sömürge yerine gönderilirken koloni kurulumunda az 
sayıda canlı gönderilir. Sömürge genellikle yeni yerin 
asıl sahiplerini rahatsız etmek(en hafif tabirle) üzerine 
kuruludur; kolonizasyon ise yerleşim amaçlıdır ve 
yaşamın seyrek olduğu ya da hiç olmadığı yerler 


özellikle seçilir. 


Kolonizasyon kelime anlamı olarak böceklerden 
ve böceklerin kurduğu küçük yerleşimlerden 
gelmesiyle de küçük bir göç olayı olduğunu ortaya 


koyar. 


Brian Aldiss'ın Starswarm ve HARM romanları, 
Poul Anderson'ın High Crusade romanı, Ray 
Bradbury'nin Mars Yıllıkları, Arthur C. Clarke'ın 
A Fall of Moondust romanı ve Octavia E. Butler'ın 
Unexpected Stories adlı öykü kitabı türe dahildir. 


Siberpunk 


düşük yaşam koşulları” şeklinde tanımlanabilir. Bu alı 


tür kurgularında bilgisayar bilimi oldukça gelişmiştir 
ve artık o dereceye varmıştır ki insanlar hasar gören 


uzuvlarının yerini kapatabilmektedir. Teknolojinin 
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biyolojik olanın yerine geçtiği, homoloğu olduğu bu 
kurgularda teknolojinin gelişmesine doğru orantılı 
olarak toplum bozulmuştur. Bu yüzden günümüzdeki 
toplum yapısından daha deforme bir toplum yapısı 
görülür. 


Philip K. Dick'ın Karanlığı Taramak romanı, 
Stephen King'in Azrail Koşuyor romanı bu türdendir. 


Ölen Dünya 


Kıyamet/Kıyamet Sonrası kurgularına benzerlik 
gösteren Ölen Dünya, entropinin son haddine 
geldiği, kurtuluşun olmadığı, bilimin sihirden 
ayırt edilemediği bir ortamda geçer. Genellikle bu 
kurgularda gezegen bir karadeliğe kurban gitmektedir 
ya da Güneşi tarafından yutulmak üzeredir. Evrenin 
yasaları tarafından aşındırılmış gezegende geriye 
sadece kaçamayan birkaç zavallı kalmış ve yaşam 


savaşı vermektedirler. 


Arthur C. Clarke'ın henüz dilimize çevrilmemiş 
Aganist the Fall of Night ve The Songs of Distant 
Farth romanları, Robert A. Heinlein'ın The Puppets 
Masters romanı, H.G Wells'in Dünyalar Savaşı ve 


Zaman Makinesi romanları bu alt türdedir. 


Distopya 


Anti Ütopya ya da Sahte Ütopya diye de 
adlandırılan bu tür konusunu korkunç, sıfır özgürlüğün 
olduğu bir ortamdaki toplum düzeninden alır. Bazen 
de bu bozuk toplumsal düzen aşırı konfor ve bu 
konfora bağlı olarak zevkten uyuşmuş, iş göremez 


raporlu insanlar tarafından sağlanır. 


Yevgeti Zamyetin'in Biz adlı romanı, Aldous 


Huxley'in Cesur: Yeni Dünya, George Orwell'in 
1984'ü başyapıtları ve türün öncüleri arasında 
sayılırken Clive Barker'iın dilimize çevrilmemiş 
Mister B. Gone 


Damızlık Kızın Öyküsü romanı, J.G Ballard'ın The 


romanı, Margaret Atwood'ın 


4-Dimensional Nightmare adlı öykü toplamı ve High- 
Rise bu türün yapıtları olarak anılabilir. 


İlk Temas 


Bilimkurgunun ortaya çıktığı ilk yıllarda İlk 
Temas alt türü insanlığın dünya dışı varlıklarla ilk kez 
karşı karşıya gelişini tanımlıyordu. Çünkü o yıllarda 
uzaylı istilası korkusu revaçtaydı. Ancak günümüzde 
alt türün tanımı genişleyerek herhangi bir varlık 
topluluğunun başka varlıklarla ilk teması olmuştur. 


Ray Bradbury'nin Mars Yıllıkları romanı, 
Octavia E. Butlerın Türkçeye çevrilmemiş 
Bloodchild ve Kindred romanları, Arthur C. Clarke'ın 
Çocukluğun Sonu romanıyla Türkçeye çevrilmemiş A 
Meeting With Medusa, The Star ve The Fountains of 
Paradise romanları, yazarın aynı zamanda Frederik 
Pohl ile hazırladığı The Last Theorem adlı derlemede 
ne yazık ki Türkçede bulunmamaktadır. 


Galaktik İmparatorluk: 


Tür başlığını okur okumaz beyninizde 
“İmparatorluk Marşı” çaldı ve aklınıza hemen Star 
Wars geldi, itiraf edin. Alt tür konusunu özellikle 
Roma İmparatorluğundan, onun doğuşu, yükselişi ve 
en sonunda da çöküşünden ilham alır. Bilimkurgunun 
neredeyse en yaygın alt türüdür. Bu tür kurgularda 
ya galaktik imparatorluk arka plandadır ya da kurgu 


tamamen onun tarihine odaklanmıştır. 


Isaac Asimow'un Vakıf serisi içerisinde yazılan 
bütün romanlarıyla Sonsuzluğun Sonu romanı ve 
Philip K. Dick'ın Now Wait for Last Year romanı bu 
alt türün yapıtlarıdır. 


Nesil Gemisi 


Dünya ölmektedir ve siz sadece “96 doğumluları 
alıp bir gemiye doldurup Mars'a yolluyorsunuz ki 
insanlığın soyu oradan devam etsin. Bu işlem için 
aynı nesilden, yani “96 doğumlu olan, 500 bireyin 
lazım olduğu hesaplanmıştır ki bu bugünkü Dünya 
nüfusuna oranla bir hiçtir. İşte bu alt tür tam olarak 
bunu işler. Konusunu basitçe Nuh'un Gemisinden 
ve Dünya mitolojilerinde sıkça rastlanan Tufan 
mitinden alır. Nuh'un Gemisi burada içinde sperm, 
yumurta, orada yaşamı oluşturacak insanların ve 
teknolojik yapılanmanın olduğu gelişmiş bir uzay 
gemisidir İnsan nesli devam etsin diye yapılmış olan 
bu gemiye de Nesil Gemisi denir. Tufan ise genellikle 
üstün bir uzaylı ırkının işgali, insanlar arası yıkıcı 
savaş, nükleer silah kullanımı ya da bilinen başka bir 
kıyamet sebebidir. 


Robert A. Heinlein'ın Uzayda Kaybolanlar 
romanı, Kim Stanley Robinson?'ın Aurora adlı romanı 
bu türdedir. 


Sert Bilimkurgu 


Bilimkurgu Tarihinde “Bilimkurgunun Altın 
Çağı” adı verilen bir dönem vardır. Bu dönemde 
yazarlar genellikle bilim insanıydı ve meslektaşlarının 
okuyup anlayabileceği kadar ağır bilimsel bilgi 
gerektiren kurgular yazıyorlardı. Sert Bilimkurgu işte 
bu dönemin gözde alt türüydü. Aslında Bilimkurgunun 
Altın Çağı sırasında bu alt tür doğrudan doğruya 
bilimkurgunun tanımıydı ancak daha sonra yazarlar 
yenilikçi hareketlere yönelince bilimkurgunun tanımı 
da genişledi ve sert bilimkurgu bir alt tür konumuna 


indirgendi. 


Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. 
Heinlein'ın romanlarının genel çizgisi bu tür üzerinde 


şekillenmiştir. 
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İnsani Gelişme 


“Beynimizin “100'ünü kullandığımızda ne 
olur?” sorusuna cevap arayan kurgudur. Hayır tabii 
ki, şaka yapıyorum, Lucy hepimizi kandırdı. Bu alt tür 
çok daha ciddi bir şekilde insanın gelişmiş zihinsel ve 
fiziksel yeteneklerle donanmasından bahsetmektedir. 
Bu bakımdan buram buram transhümanizm (insani 
Siberpunk ile de 
karıştırılan bu alt tür genellikle onun bir unsuru olarak 


dönüşümcülük) kokmaktadır. 


kullanılır. 


Brian W. Aldiss'ın Starwarm romanı ve The 
Moment of Eclipse adlı öykü toplamı bu alt türdedir. 


Ölümsüzlük 


Ya da Sonsuz Yaşam. Hayatı boyunca pek çok 
insan bir kereliğine bile olsa bu isteğe kapılmıştır, 
filozoflar ise sonsuz yaşamın aptallığından bahsedip 
durmuştur. Teknolojinin gelişmişliği ile bunun 
sağlanabileceği ya da sağlanamayacağı sık sık bu 
alt tür içinde sorgulanır. İnsani Gelişme ile birlikte 


Siberpunk alt türünün unsurları arasındadır. 


Roger Zelanzy'nin Işık Tanrısı ve Bu Ölümsüz 
romanları, Bram Stoker'ın Drakula romanı, Terry 
Pratchett'ın Tırpanlı Adam ve Hasbüyü romanları bu 
türdedir. 


Mizahi Bilimkurgu 


Bilimkurgunun tüm unsurlarıyla ele alınarak, 
hayat, evren ve her şey ile dalga geçen alt türüdür. 
Evet, 
Galaksi Rehberinden bahsediyorum burada. Mizahi 


evet hemen de anladınız; Otostopçunun 


Bilimkurgunun şüphesiz başyapıtıdır. Bu alt tür 
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“Light Bilimkurgu” da denmektedir. Bunun da nedeni 
bilimkurgu unsurlarının ve bilimsel kanunların 
kurgunun mizah yanını güçlendirmek amacıyla 


kolayca esnetilmesidir. 


Edwin Abbot'ın Düzlemler Ülkesi romanı, Poul 
Anderson'ın dilimizde olmayan High Crusade adlı 
romanı, Alfred Bester'ın Psychoshop romanları bu alt 


türün içindedir. 
Askeri Bilimkurgu 


Militarizmi öven ya da yeren pek çok bilimkurgu 
bu alt tür içinde değerlendirilir. Yüksek teknolojinin 
olduğu bir ortamda insanlar arası savaş, insanlarla 
dünya dışı varlıklar arası savaş işlenir. Kurgunun 
ana karakterleri askeri emir komuta zincirinde yer 


almaktadırlar. 


Philip K. Dick'ın Yüksek Şatodaki Adam 
romanı, Robert A. Heinlein'ın dilimize çevrilmemiş 
Yarından Sonra ve The Puppets Masters romanları bu 
alt türdedir. 


Zihin Yüklemesi 


Transhümanizm, OoSiberpunk, (Ölümsüzlük, 
İnsani Gelişme derken en nihayetinde sıra beynimize 
de geldi. Alt tür, konusunu insan zihninin yerine 
ikâme edilebilecek yapay bir beynin üretilmesinden 


almaktadır. 


Alfred Bester'ın dilimize çevrilmemiş The 
Computer Connection romanı, James Tiptree JR'ın 
Uzaktan Kumandalı Kız adlı kısa romanı bu alt 
türdedir. 


Olağan Bilimkurgu 


Olağan Bilimkurgunun kurgusunda teknolojik 
hiçbir olağanüstülüğe rastlanmaz. Yazıldığı dönemin 
bilimini kullanarak Dünya'da ya da yakınlarındaki 
herhangi bir gezegende geçer. 


JI.G Ballard'ın Chronopolis and Other Stories 
adlı öykü toplamı ve Jack London'ın Yıldızlar Korsanı 
bu alt türdendir. 


Mutantlar 


Çizgi roman okurken gördüğümüz mutantlara 
hepimiz aşinayızdır. Mutant alt türü ise teknolojiyle 
kazara ya da bile isteye mutasyona uğratılmış bireyleri 
konu edinir. Bu bireylerin mutant vücut değişimleri 


onlara insanüstü, olumlu özellikler sağlar. 


Stephen King'in Medyum, Doktor Uyku, Göz, 
Tepki ve Hayvan Mezarlığı romanları ve Robert Luis 
Stevenson'ın Dr.Jekyll ve Mr.Hyde romanı bu alt 
türdendir. 


Mitsel Bilimkurgu 


Konusunu adaşı olduğu fantastik kurgu alt 
türünde olduğu gibi doğrudan doğruya mitolojilerden, 
masallardan, inanışlardan ya da efsanelerden alır. 
Pagan temelli sayılacak bu alt türler, ait oldukları 
edebi türlerin haricinde genel olarak “Pagan Kurgu” 
diye de adlandırılabilir. Mitsel Bilimkurgu, var olan 
mitolojik hikayeleri sil baştan teknolojik unsurlar 
kullanarak da yaratabilir ya da onları temel alarak 
yeni hikayeler de yaratabilir. Neil Gaiman(özellikle 
kendisi bu alt türe tezgâh açmıştır) ve John Crowley 


bu türün ustalarıdır. 


Jorge Luis Borges'ın Ficciones Hayaller ve 


Hikayeler adlı öykü toplamı, Ursula K. LeGuin'ın 
Rüzgarın On İki Köşesi adlı öykü toplamı, Stephen 
King'in Çağrı romanı bu alt türdendir. 


Nanoteknoloji 


“Nano” Yunanca cüce demektir, önüne geldiği 
ölçü biriminin milyarda birini ifade eder. Örneğin 
nanometre, | metrenin milyarda biridir. Nanoteknoloji 
ilk olarak tıpta kullanılmak üzere üretilmişti. Ancak 
yararları görüldükçe ve yapay zekâ geliştikçe süpürge, 
güneş kremi, yanmaz havlu ya da leke tutmayan 
pantolon bile oldu. Nanoteknoloji bilimkurgusu 
ise bunlardan çok daha karmaşık bilimsel cihazları 
barındırır. 


içerisinde Neredeyse her bilimkurgu 


bünyesinde görülebilen bir kurgu unsurudur. 


Greg Bear'ın dilimize çevrilmemiş Blood Music 


romanı bu türün içindedir. 


Yakın Gelecek 


Olağan Bilimkurgu ile kardeş görülen bu alt 
türün ondan ayrıldığı nokta Yakın Geleceğin şu 
an'ı işlememesidir. Bu kurgu daha çok yazıldığı 
dönemden 1 yıl ya da 10 yıl sonrası gibi yakın 
zamanın bilimkurgusunu işler. Yukarıda bahsettiğimiz 
Nanoteknoloji kurgusu bu alt türün kapsamındadır. 
Yakın Geleceğin teknolojisi ya bugünün teknolojisidir 
ya da ona yakın bir gelişmişliktedir. Yani bugün 
uzaya sadece astronotlar çıkarken ertesi sene tüm 
Dünya nüfusunun bir anda kalkıp Mars'a gitmesi pek 
inandırıcı ve mantıklı olmaz. 


Greg Bear'ın dilimize çevrilmemiş Blood Music 
romanı, Naome Alderman'ın dilimizde yer almayan 
Power romanı ve Brian Aldiss?'ın Farthworks romanı 
bu alt türdendir. 
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Ucuz Kurgu 


İngilizce'de “Pulp” (Kâğıt Hamuru demekmiş) 
diye bilinen bu alt türün adı bu kurguların aynı 
hamurdan yapılan dergilerde yayımlanmasından gelir. 
1920 ila 1950 yılları boyunca oldukça popülerdir 
ve konusunu dönemin popüler kültüründen alır. 
Teknolojik kılıçlarla kaslı bir erkek kahraman, 
uzaylıların elinden güzel ve 


zayıf sevgilisini 


kurtarırken uzaylıları da haşat etmektedir. 


J.G Ballard'ın Güneş İmparatorluğu romanı 
ve Alfred Bester'ın dilimizde bulunmayan Starburst 


romanı bu alt türün kapsamına girmektedir. 


Robotlar/Androidler 


En çok Asimov'un hikayelerinden bildiğimiz 
Robotlar yapay zekâ tarafından yönetilen, insanların 
ürettiği metallerden yapılan bir makinedir. Robotlar 
bilimkurgunun modem köleleridir. İnsanların köle 
olarak çalıştırılması yerine robotlar köle olarak 
hazzın 


çalıştırılır ve bu sırada zengin efendi 


uyuşukluğuna kendisini bırakır. 


Biyorobotik ya da Biyonanoteknoloji bu 


kurgunun vazgeçilmez bilimsel alt yapısıdır. 
Biyorobotik kısaca canlılarda görülen biyolojik 
yapıların robotik olarak taklit edilip edilemeyeceğini 
ve yerlerine ikâme edilip edilemeyeceğini sorarken 


Biyonanoteknoloji bunu daha küçük ölçeklerde yapar. 


Ray Bradbury'nin Türkçeye çevrilmeyen | 
Sing The Body Electric adlı öykü toplamı ve Philip 
K. Dick'ın Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi 
romanı bu alt türdedir. Isaac Asimov'un Robot konulu 
öykülerini saymaya gerek bile yoktur sanırım. 
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Bilimsel Fantezi 


Bu alt tür iki ana tür arasında bir köprüdür. 
İkisinden de unsurlar bulunur. Tanımını kısaca Arthur 
C. Clarke'ın yasaları içerisinde yer alan “Yeterince 


|» 


gelişmiş bir bilim büyüden ayırt edilemez!” sözüyle 
yapabiliriz. Bu alt türün de kendisine özel alt türleri 
bulunur: Kılıç ve Gezegen Fantezisi ile Yok olan 


Dünya Kurgusu. 


Kılıç ve Gezegen Fantezisi, bir gezegende uzay 
gemilerinin gölgesinde kılıcıyla maceralar yaşayan 
karakterleri konu edinir. Yok Olan Dünya Kurgusu 
ise daha önce bahsettiğimiz ölen bir Dünya ortamında 
fantastik yaratıkları ve olayları konu edinir. 


Michael Bishop'un Türkçeye çevrilmemiş Philip 
K. Dick is Dead, Alas romanı, Ray Bradbury'nin 
Resimli Adam romanıyla dilimize çevrilmemiş öykü 


toplamı The Toynbee Convector bu alt türdedir. 


Garip İlerleme 


İngilizce'de “singularity” olarak adlandırılan bu 
türün adı “Tekillik, eşsizlik, tuhaflık, gariplik” gibi pek 
çok anlama gelmektedir. Burada “Garip” sözcüğünü 
kullanmayı uygun buldum çünkü tür konu olarak 
ani, öngörülemeyen ve imkânsız derecede hızlı bir 
teknolojik gelişmeyi konu edinmektedir. Kısa sürede 
gerçekleşen büyük teknolojik gelişmenin nedeni ise 
uzmanlar tarafından bilinmemektedir. Genellikle bir 


olayın neticesinde bu gelişme yaşanır. 


Poul Anderson'ın Türkçeye çevrilmemiş Tau 
Zero romanı ve Frederik Pohl'ın Midas World ve The 
Age of Pussyfoot romanları bu alt türdedir. 


Slipstream 


Genellikle konusunu ana akım edebiyattan 
alır. Bu alt türün en bilinen örneği Margaret Atwood 
tarafından yazılan ve televizyona dahi uyarlanan 
Damızlık Kızın Öyküsüdür. Romanın konusu her ne 
kadar spekülatif kurgu olsa da ana akım edebiyatının 


bir ürünü olarak pazarlanıyor. 


J.G Ballard'ın The Unlimited Dream Company 
romanı, Jorge Luis Borges'ın Labirentler öykü 
toplamı bu alt türdedir. 


Yumuşak Bilimkurgu 


Yumuşak Bilimkurgu sosyoloji, antropoloji, 
tarih ve psikoloji gibi sosyal bilimlerden öğelerin 
yer aldığı ve bu bilimlere dayanılarak toplumun 
sorgulandığı alt türdür. Bilimkurgu da sosyolojinin en 
ileri düzeyde görüldüğü Asimov'un Vakıf serisindeki 
“psiko-tarih” bilimi en iyi örneklerinden biridir. 


Alfred Bester'ın The Dark Side Of The Earth 
öykü kitabı ve Ray Bradbury'nin Resimli Adam 
romanı, Ursula K. LeGuin'in Rüzgârın On İki Köşesi 
adlı öykü toplamı bu alt türdedir. 


Uzay Keşifleri 


Uzayın Keşfi, insanların Dünya'dan uzaya 
gitmesi, uzayda aktivitelerde bulunması, uzayın 
bilinmeyen bölgelerini keşfetmesi ya da uzaydaki 
gezegenlerde yerleşim kurmasını konu edinmektedir. 
Uzay Keşiflerinin arkasındaki politika, bilimsel alt 


yapı ve psikolojik durum bu alt türün unsurlarıdır. 


PoulAnderson'ın World without Stars, Starfarers 
ve Tau Zero romanlarıyla Ray Bradbury'nin Mars 
Yıllıkları romanı bu alt türdedir. 


Uzay Operası 


Uzay Operasındakurgununbüyükbölümüuzayda 
geçer. Uzay gemileriyle seyahat eden karakterler 
başka gezegenlere ışık hızına yakın denebilecek kadar 
hızlı şekilde giderler ve oralarda küçük maceralar 
yaşarlar. O gezegende işi bittiğindeyse yeniden 
gemisine atlar ve yeni maceralara yelken açar. Bu 
alt tür bilimkurgunun “yol edebiyatı” ya da “yüksek 
fantezisi” olarak da anılır. Çünkü her iki alt türde de 
olduğu gibi Uzay Operası bir yolculuğu anlatır ve bu 


yolculuk bazen hiçbir zaman bitmez. 


Michael Moorcock'ın Türkçeye çevrilmemiş 
The Sundered Worlds romanıyla Poul Anderson'ın 
Three Worlds to Conguer ve World without Stars 


romanları bu alt türdedir. 


Steampunk 


Alternatif Tarihin varyasyonlarından biri olan 
Steampunk, 19.yüzyılın, Sanayi Devrimini yeni 
gerçekleştirmiş Viktoryan İngitere'nin teknolojisiyle 
geliştirilen ileri teknoloji aletleri, ışın tabancalarını, 
uzay gemilerini ya da ışın tabancalarını kullanır. Bu 


alttür H.G Welis ve Jules Verne ile özdeşleşmiştir. 


Katherine Addison'ın dilimize çevrilmemiş 
The Goblin Emperor romanıyla Poul Anderson'ın A 
Midsummer Tempest romanı bu alt türdendir. 


Dünyalaştırma 
Dünyalaştırma, oüzerinde oOyaşamın nadir 
görüldüğü ya da hiç görülmediği, koşulları 


insanlara uygun olmayan bir gezegeni Dünya ile 


aynı atmosferik şartlara getirme işlemidir. Bir tür 
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gezegen mühendisliğidir. Bunun mümkün olup 
olmayacağı tartışmalı da olsa bilimkurgu defalarca 
bu işlemi kurgularda kullanmıştır. Yakın zamanda 
Dünyalaştırma işlemine örnek olarak Elon Musk 


Mars'a nükleer bomba göndermeyi önermiştir. 


Dünyalaştırma terimi ilk olarak Astrounding 
Science Fiction dergisinde Jack Williamson tarafından 
1942'de kullanılsa da bu konu ilk olarak Olaf 
Stapledon'un 1930'da yazdığı Last and First Men: 
A Story of the Near and Far Future adlı romanında 
işlenmiştir. Janet Kagan'ın Mirabile romanı da bu alt 


türün ürünü olarak sayılabilir. 


Teolojik Bilimkurgu 


Teolojik Bilimkurgu açıkça dinler ve dinlerin 
yarattığı kavramlarla ilgilenir. Bunun dışında bilimsel 
gelişmenin yardımıyla yeni kurgusal karakterler 
ve durumlar yaratır. Zaman yolculuğu yapabilen 
peygamberler, uzaydan gelen ve aslında uzaylı bir 
ırk olan tanrılar, uzaylı tanrıların Dünya'ya verdikleri 
yüksek teknolojili zararların mitolojide aldığı yer, 
teknolojik araçlar yoluyla elde edilen ve teknolojisi 
insanlar tarafından bilinmediği için metafizik olarak 
adlandırılan peygamber vahiyleri gibi. 


Burada din oldukça geniş anlamdadır. İnsanlığın 
en başında tapınılan Güneş'ten tutun da modem 
zamanlarda varlığını sürdüren inançlara kadar din 
kabul edilebilecek pek çok inanç bu kurgunun konusu 
olabilir. Her edebiyat türünde olduğu gibi Teolojik 
Bilimkurgu da dini yerden yere vurabilir ya da göklere 
çıkarabilir. Bu alt tür genellikle teknolojik gelişmeler 
ve keşifler söz konusuyken var olan dinlerin buna 
tepkilerini de konu edinebilir. 


Michael Moorcock'ın İşte İnsan romanı ve 
Edwin A. Abbot'ın Düzlem Dünya romanı bu alt 
türdedir. 
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Zaman Yolculuğu 


Zamanın yüzeyinde, tıpkı uzay yolculuklarında 
olduğu gibi, ileri ya da geri hareket etmeyi temel alan 
alt türün bazı yorumları paralel evrenler, alternatif 
gerçeklikler ya da çoklu evrenler arasında da seyahat 
edilebileceğini düşündürmektedir. Bu alt türün ilk 
örneklerini H.G Wells Zaman Makinesi romanıyla 


vermiştir. 


Biyolojik Gelişim 


Bu alt tür gelişmiş medeniyetler tarafından 
fazla gelişmemiş bir canlının biyolojik gelişimine 
müdahale edilerek zihinsel ya da fiziksel gelişimini 
hızlandırmak, var olan durumunu yukarıya taşımak 
konusunu işler. İnsanların hayvanlara yaptığı gibi 
dünya dışı varlıkların insanlara yapması da bu alt 
türün konusu olabilir. Biyolojik Gelişim genellikle 
canlılara yapay zekâ uygulanması ya da transgenetik 
yöntemlerle mümkün olabilir. Transgenetik ise 
genetik kodların ileri bir seviyeye taşınarak evrimin 


hızlandırılmasıdır. 


Poul Anderson'ın Brain Wave romanı ve Arthur 
C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu romanı bu alt türdedir. 


Ütopya 


İdeal toplum düzeninin ve ideal dünyanın yüksek 
teknolojiyle harmanlandığı Farabi'nin 
İdeal Devleti, Clive Barker'in Weaveworld adlı 


Türkçeye çevrilmemiş romanıyla Stanislaw Lem'in 


kurgudur. 


Yıldızlardan Dönüş romanı bu alt türdendir. 


Sanal Gerçeklik 


Ya da VR. Bireyin gerçeklikten birebir taklit 
edilmiş bir ortama bilgisayar yoluyla bağlanması 
ve o ortamın etkileşimlerini yaşamasıdır. Birey bu 
ortamlara doğrudan bilgisayar yoluyla ya da özel 
üretilmiş gözlüklerle dâhil olabilir. James Tiptree 
JR'ın Uzaktan Kumandalı Kız adlı uzun öyküsü bu 


alt türün örneklerindendir. 


Tuhaf Bilimkurgu 


Bu tür 3 ana türün ortak alt türüdür. Korku 
kurgu, Fantastik kurgu ve Bilimkurgu türlerinin ana 
öğeleri bu alt türün çatısı altında tek tek ya da birlikte 
bulunabilir. Bu ana türlerin arasındaki sınırlarında 
bulanıklaşmasına neden olmaktadır. Tuhaf Bilimkurgu 
ise Tuhaf Kurgu öğelerinin Bilimkurgu öğeleriyle 
bir araya gelerek oluşturduğu bir alt türdür. Her iki 
türünde özellikleri görülebilmektedir. 


China Mielville Tuhaf Kurgu için şöyle der: 
“Tuhaf Kurgu'da olan gerçeklik şu ki dünyanın 
kabuğu yırtık ve bitmemiş halde. Eski püskü ve 
kötü yaratılmış. Ve küçük gözyaşlarının, lime lime 
edilmiş ağızların arkasından bir şeyler bize bakıyor.” 
Tuhaf Bilimkurgu da bunu yapar; bilimkurguya dair 
her ne varsa, uzay gemileri, zamanda yolculuk, ışın 
tabancaları, sibernetik uzuvlar, alır ve bu eski püskü, 


kötü yaratılmış dünyanın ortasına bırakıverir. 


Başta da dediğim gibi bilimkurgu fazlasıyla 
geniş bir edebiyat türü ve onu kapsayarak anlatmak 
da zor. Bilimkurgu üzerine eğildiğim yazı serisini 
böylece tamamlamış oldum. Diğer iki yazıyı ise ilgili 
sitelerde bulabilir ve okuyabilirsiniz. 


Kaynakça: 


http://Www.worldswithoutend.com/resources sub- 


genres.asp 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


Şimşek Çakması... İnsanların tanrısallastırdığı ilk doğa olayı. O gece çakan şimşek Zeus “un 
şimşeği kadar heybetli ve korkutucu idi. Civar 
ilçeler dahil tüm çevrede elektrikler kesilmişti 
jeneratörler elektrik üretmekte zorluk çekiyordu. 
Tansel Barkın gelen ATV aracının sadece düşen 
meteoru değil mermer levhalarında incelendiğini 
fark etti. Levhalar toprağın kökünden sondajlarla sökülmeye çalışılıyor çalışıldıkça da toprağın 
içinden maytabı andıran parçacıklar yüzeyde küçük patlamalara neden oluyordu. Tansel bu alanın 
yabancı servislerin kontrolünde olduğunu görünce Can'ın yanına gitti. Can telefonda konuşuyordu Tansel i görünce eliyle bekle işareti yaptı. 


“Ben gereken komuta zincirini oluştururum 
efendim.” diyerek kapadı. 


Tansel'e, 


“Haberin var mı? Peru ve Japonya'da meteor düşme neticesinde benzer gömüler ortaya 
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çıkmış. Levhalar üzerindeki yazılar Peru'da çivi 
Japonya'da ise hazır ol şaşıracaksın bilgisayar 
programlama diliymiş. Bu sana ne düşündürdü.” 


Tansel düşünmeye bile gerek duymadan. 


“Bunu yerleştirenler yerleştirdikleri ülkeyi 
o ülkenin sakinlerinden daha iyi tanıdığını. O ülkenin teknolojik sosyolojik gelişimi ile diller arasında bir bağlantı kurmuşlar." 


Can dinlemeye devam eder. 


“Peki, levhaların sökülmeye çalışıldığından 
haberin var mı?” 


Can cevap verir “Bak Tansel olanları milli bir mesele gibi görmekten vazgeç tüm dünya 
alışa gelmedik bir sürece giriyor bunun bir UFO 
saldırısından teorik olarak hiç farkı yok. Bu levhalardan ne çıkacak belki uzaktan konumlandırılan bombalar. İstemsizce patlatmış olacağız. 
Böyle bir sorumluluğu hiç bir ülke tek başına al- 


mak istemez. Nasıl bir teknolojiyle ve hatta kimlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmeden senden 
ulusal güvenlik prensibini biraz esnetmeni istiyorum. Bir ekip kurulacak 15 kişi kadar. Türkiye 
adına sen ve senin seçtiğin bir eleman olacak. 
Gizlem Evi adında bir yerde çalışma ve incelemeler yapılacak. Sana neyi yapıp neyi yapamayacağını söylemeye gerek duymuyorum çünkü sana 
güveniyorum.” 


Konuşma devam ederken Işıl içeri girer. 


“Bir levhanın kilidini hacklemeyi başardılar 
içinden çıkanı görmelisiniz efendim.” 


Tansel olay yerine geri döndüğünde mermer 
levhanın içinden ram benzeri bir bilgisayar aygıtı olduğunu ve titizlikle korunmaya alındığını 
görür. Gelen ATV aracı levhayı ve içinden çıkan 
RAM i alarak Gizlem Evine doğru yola çıkarlar. 
O ATV aracının ardından bir başka çip Tansel ve 
Işıl a doğru yaklaşır. Efendim görevlendirmeniz 
hazır eğer siz de hazırsanız hemen gizlem evine gidebiliriz. Tansel ve Işıl araca biner ve önlerindeki ATV'yi takip ederler. Tansel deri ceketli 
olmasına rağmen hakkında bilgisinin olmadığı o 
evi düşünmeye başlar demek bekleniliyordu diye 
içinden söylenir. Ama olayları neyin beklendiği 
değil kimlerin beklediği şekillendirir. Ve o kimler 
kendilerini daha çok saklayacaktı. 


Devam edecek... 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 12 
Solaris, Siherya, Sahihinin Sesi... 


Stanislav Lem 


Stanistaw Herman Lem (12 Eylül 1921; Lwöw, Polonya - 27 Mart 


2006, Krakow), bilim kurgu türünün en tanınmış yazarlarından, Solaris'in 


yaratıcısıdır. 


İ 9 4 İ yılına kadar Lwow'da tıp öğrenimi 

gördü. Il. Dünya Savaşı yıllarında 
otomobil tamirciliği, elektrik teknisyenliği ve 
kaynakçılık yaptı. 


Lem, savaş döneminde Nazi kamplarında 
kaldı. 1946'da Krakow'a yerleşti ve tıp eğitimini 
tamamlayarak doktor oldu. Aynı yıllarda şiir 
yazmaya ve bilimsel yöntem üzerine kuramsal 
araştırmalara başladı. 1950'lerde bilim kurgu 
türüne yönelen Lem'in ilk kitabı “Kazanılan 
Zaman? 1955'te yayımlandı. Bilim kurgu kitapları 
yazdığı ilk yıllarda modern bilimle hümanist 
ahlakı birleştirmeye çalıştı. Daha sonraları “Yıldız 
Günceleri-1957” gibi kitaplarıyla parodik metinler 
üretti. 


Yazarın başyapıtı sayılan Solaris, Andrei 
Tarkovski tarafından 1972'de, Steven Soderbergh 
tarafından da 2002'de filme çekildi. “Solaris”te, 
iletişimin ne 


olduğunu sorgulayan Lem'in 


metinlerindeki ortak nokta “ironi” duygusu oldu. 


Ursula K. Le Guin ve Philip K. Dick'le 
birlikte obilim kurgu “ciddiye 
alınmasını sağlayan” yazarlar arasında sayılan 


edebiyatının 


Stanislaw Lem, felsefeye ve dilbilime esin kaynağı 
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olarak görülen 
metinler üretti. 


Lem'in Lehçe yazdığı kitaplar 40'tan fazla 
dile çevrildi ve yaklaşık 27 milyon adet sattı. 
Türkçede eserleri İletişim Yayınları ve Pinhan 
Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. 


Stanislaw Lem, 84 yaşında 27 Mart 
2006'da Krakow'da öldü. 


AMERİKAN BİLİMKURGU VE FANTASTİK 
EDEBİYAT YAZARLARI BİRLİĞİ 
TARTIŞMASI 


Lem'e, 1973 yılında, Amerikan Bilimkurgu 
ve Fantastik Edebiyat Yazarları Birliği (SFWA) 
tarafından -teknik olarak bu payeyi almaya uygun 
olmadığı halde- fahri üyelik verildi. SFWA fahri 
üyeliği yalnızca birliğenormalüye olmakriterlerine 
uymadığı edilmek 
istenenlere verilen bir payeydi. Lem, öte yandan, 
Amerikan bilim kurgu edebiyatını -özellikle de 


halde üye olarak kabul 


Harlan Ellison'ın eserlerinin- hiç önemsememişti; 
onun kötü düşünülmüş, kötü yazılmış ve 
yeni edebi formlar bulmaktan daha çok para 
kazanmaya odaklanmış olduğunu düşünüyordu. 


Eserleri ABD'de yayımlandıktan ve dolayısıyla 


birliğe normal üye olma hakkına sahip olduğunda, 
birlikteki fahri üyeliği feshedildi. Görünüşte bazı 
SFWA üyeleri bunun Lem'e haddini bildireceğini 
düşünüyordu ve Lem de eylemi bu şekilde 
yorumlamış görünüyordu, ama örgüt yaptığı 
resmi açıklamada fahri üyeliğin yalnızca normal 
üyelik kriterlerini sağlayamayanlara verildiğini 
söylüyordu. Eserleri ABD'de yayımlandıktan 
sonra, Lem birliğe normal üye olmaya çağrıldı 
ama Lem bunu reddetti. Ursula K. Le Guin'in de 
aralarında bulunduğu çok sayıda üye SFWA'nın 
Lem?e muamelesini protesto ettiğinde, üyelerden 
biri Lem'in aidatını ödemeyi teklif etti, ama Lem 
bu teklifi kabul etmedi. 


Lem Amerikalı bir bilim kurgu yazarını 
diğerlerinden ayrı tutup övgüye değer buluyordu: 
1986 tarihli İngilizce eleştirel denemelerinin 
toplandığı antoloji: Microworlds. Dick, diğer 
taraftan, muhtemelen hastalığının etkisiyle, 
Stanistaw Lem'in, kamuoyunu kontrol altında 
tutmaya çalışan Komünist Parti'nin emirlerine 
göre hareket eden kolektif bir komitenin kullandığı 
bir takma ad olduğunu düşünüyordu ve FBI'a bu 
doğrultuda bir mektup yazmıştı. 


STANISLAW LEM 


Solaris 
KR 
stanislaw 


Alıntı - Vikipedi 
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Şili 
Burak Gem Goşkun 


Bonn,2019 


Kayın Bölüm 


Çırağa haber salın! 


On dördüncü bölüm eksik ki 
Hiç sevmez eksik olanı 
Çaresizlikten ağlar durur 
Bomboş bir sayfayla baş başa 


Hiçlikten dert yanar durur. 


Kalfaya haber salın! 


On dördüncü bölüm eksik ki 
Hiç umursamazmış bile 
Ustası verdi diye 


Aklın tarifi cüz-ü tamm imiş. 
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Ustaya haber salın! 


On dördüncü bölüm eksik fakat 
Boşluk hiçlik değil bilen 
Bu ferzâne'ye göre 


Aklın tarifi cüz-ü tamm olmasa da olur. 
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Ayın Kitan İncelemesi 
İsmail Şahin o 


Ölümsüz Konyalar ve İnsanlar 


Metin Bakar 


İnsanoğlu daha önce'bu kadar yoldan çıkmamış, 
ve cezayı'bu kadar hak'etmemişti 


Baskı Yılı/Yeri; 2021 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 176 
Yayınevi; Ginius Yayınları 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 


Bu sayımızın konuğu olan kitap, 


Metin Bakarin 
Ölümsüz Kopyalar ve 
Znsanlar 

isımlı kitabı. 


METİN BAKAR > 
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Uzun yaşam hatta ölümsüzlük... İnsanlığın hayallerinden yalnızca ikisi... 


Ortaya çıkan ve tedavisi bulunamayan yeni hastalıklar, 
salgınlar dünyayı etkilemiştir. Bu duruma bir çözüm 
bulmak için ülkeler tarafından çok büyük bütçelerle 
desteklenen şirketler çeşitli araştırmalar yapmaktadır. 
Bu şirketler insanların ölüm korkusunu kullanarak 
güçlenmişler, kendilerini destekleyen ülkelerin yöneticilerine istediklerini yaptırabilecek konuma gelmişlerdir. Birçok küçük şirketi kendilerine katılmaya zorlamışlardır. Dünyanın en zeki bilim insanlarını toplayıp 
rakip şirketlerden üstün durumda olmak için her şeyi 
yapmaktadırlar. 


2350 yılına gelindiğinde dünyada iki süper dev şirket 
bulunmaktadır. Dünyaya hükmetmeye çalışan bu şirketlerden Sonsuz Yaşam Şirketi Taklamakan Çölü'nde 
bulunmaktadır ve ürettikleri bir çeşit serumla beden 
sürekli genç kalmaktadır. Serumun etkisi geçince tekrar serum kullanmak gerekmektedir. Ancak bir sorun 
vardır, serum her ne kadar bedeni genç tutmaya yarasa da beyin yaşlanmasına çözüm bulamamaktadır. Bu 
sorundan araştırmacılar hariç kimsenin haberi yoktur. 
Milyonlarca insan bu seruma sahip olmak için sıra beklemektedir. 


Diğer şirket Diğersen Holding ise Rusya'da Kuzey Buz 
Denizi yakınlarında araştırmalar yapmaktadır. Diğersen Holdingin faaliyet alanı ise kopyalama üzerinedir. 
Her iki şirketin çalışmalarında çözülmesi gereken konular bulunmaktadır ve her biri çözümün diğer şirketin 
çalışmalarında saklı olduğunu düşünmektedir. 


Bu iki şirket Dünyaya hükmetmek için kıyasıya bir rekabet içindedir ve kendi ordularına sahiptir. Ancak her 
biri diğer şirketi ortadan kaldırmanın hesabını yapmaktadır. Çalışmalar insanlığın yararına olmaktan çıkmış, 
önü alınamaz bir savaş durumuna gelmek üzeredir. Bu 
arada dünya iki kutuplu hale gelmiş ve ülkeler taraflarını seçmeye zorlanmaktadır. Ancak Türkiye önderliğinde üçüncü bir oluşum vardır ve henüz tarafını seçmemiş ülkeler bu oluşuma katılmayı düşünmektedir. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Bir tarafta ölümsüzler, diğer tarafta yenilmezler... Artık kaçınılmaz savaş başlamıştır. Taraflar henüz bir 
üstünlük sağlayamamıştır. İlk örneklerin zayıf tarafları 
ortaya çıkmıştır ve şirketler karşısındakinin bu zayıflıklarını kendi lehine çevirmek için çalışmalara başlamışlardır. 


Bir sabah Sonsuz Yaşam Şirketi kimyasal silah kullanarak Diğersen Holdingin araştırma merkezine saldırır. 
Saldırı sonucu aynı zamanda devlet başkanı da olan 
şirket başkanı ölür. 


Rusya'da şirkete karşı halk ayaklanmaları başlamıştır 
ve görevden alınan Rusya eski genelkurmay başkanı 
Tolenka halkı örgütlemeye başlamıştır. Savaş yayılmaktadır. Yenilmezler ordusu önce Finlandiya, İsveç 
ve Norveç'in ardından Alaska'yı işgal etmiş, sıra Kanada ile ABD topraklarına gelmiştir. Diğer taraftan 
yok olduğu düşünülen Ölümsüzler ordusu Rusya'yı 
ele geçirmeye başlamıştır. Ancak bir sorun daha vardır. 
Normal insan askerlerin karşısında Kopyaların kontrolünde olan “genetik canavarlar” vardır. Normal silahlar 
bu genetik canavarlara karşı etkisiz kalmaktadır. Ve bu 
genetik canavarlar Ardahan'a kadar gelmişlerdir. 


Türkiye'den bir yüzbaşı Tolenka ile irtibata geçer ve 
böylece işbirliği başlar. Hem Yenilmezler'in hem de 
Ölümsüzler'in tamamen yok edilmesi için savaş başlar. 
Ankara'da kurulan bir araştırma merkezinin çalışmaları sonucu savaş kazanılır. Ancak sivil halkın arasına karışan ölümsüzlerin ve kopyaların temizlenmesi zaman 
alacaktır. Dünyada artık Türkiye önderliğinde yeni bir 
düzen kurulmaktadır. 


İnsanlığın yararına olması için başlatılan çalışmaların, 
bir süre sonra yöneticilerin kibir, her şeye hükmetme 
ve güç sahibi olma hırsı yüzünden bambaşka sorunlara 
yol açması ve bu sorunlardan kurtulmak için yine bilime başvurulduğu güzel bir eser olmuş. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
ei eçkisi seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


OykKü 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 6 
bünyamin Tan 


bökyüzünlen Gelen Ateş 


Al * , ertesi günü yatağından çıkmadan geçirdi. 
İ sabah kahvaltısını ve diğer öğünleri 
çadırından çıkmadan yedi. Seren, ona bir hemşire 
edasıyla bakıyordu. Profesör, arada bir çadırına 
gelip onu yokluyor, durumu hakkında bilgi alıyordu. 
Yatağına uzanmış, dışarıdan gelen sesleri dinliyor, 
zaman zaman yatağında doğrulup oturuyordu. Arada 
sırada uyukluyor, gördüğü bazı görüntüler irkilerek 
uyanmasına sebep oluyordu. Bu görüntülerin 
kiminde gökyüzünden gelen hava aracıyla aynı 
birçok aracı görüyordu. Bunların evrenin bilinmeyen 
köşelerinden gelen uzaylılar olduğunu sanıyordu. 
Fakat kimi görüntülerde ise rüyasında gördüğü bu 
uzay araçlarından farklı tarzda ve dairesel biçimde 
uzay araçları da vardı. Zaman zaman bu farklı uzay 
araçlarının savaştığını ve ortalığı kasıp kavuran bir 
alev topunun her şeyi yaktığını görüyordu. 


Gece olmuştu. Gündüz sürekli uzandığından ve 
sürekli uyuduğundan bir türlü uykusu gelmiyordu. 
Sırt üstü yatmış, yaşadığı tüm o tuhaf olayları, 
görüntüleri, kâbusları, dün geceki rüyayı ve bugün 
gün boyu gözlerini kapattığında zihninde canlanan 


28 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2022 / sayı 55 


imajları düşünüp durdu. Neler oluyordu? Peki, 
seçilmiş olmaktan kasıt neydi? Bir gün önce hayalini 
gördüğü o adamın, rüyasında üzerine bastığı mühür 
ne anlama geliyordu? Yeni başlangıç, boğa sembolü 
ve diğer pek çok şey, zihninden bir film şeridi gibi 
akıp gidiyor, hepsinin ne anlama gelebileceğine dair 
çıkarımlarda bulunmaya çalışıyordu. 


Bunları düşünürken gökyüzünden garip metalik 
sesler gelmeye başladı. Ardından bu seslere rengârenk 
ışıklar ve güçlü bir rüzgâr eşlik etmeye başladı. İçinde 
bulunduğu çadır sallanıyordu. Dışarıdan bağırış 
çağırış sesleri gelmeye başladı. Seslerden bazıları 
tanıdıktı. Hemen doğrulup çadırın fermuarını açtı. 
Kafasını dışarı çıkarıp baktığında yüzü pürendişe olan 
Seren'in hemen çadırının önünde durduğunu gördü: 


“Ali, olanları görmelisin.” 
“Neler oluyor?” 


Ali, çadırdan çıkıp etrafa baktığında şehrin 
görüntüsünün değiştiğini fark etmişti. Etrafta günlük 
kıyafetleriyle sağa sola koşuşturan antik Mohenjo 


Darolu insanlar vardı. Gökyüzünde ise üçgen 
çeklindeki siyah uzay araçları ile dairesel şekilde 
metalik gri renkteki uzay araçları arasında bir savaş 
yaşanıyordu. Birbirlerini nükleer silahlarla hedef 
almaya çalışıyorlardı. İsabet alan araçlar, alevler 
içerisinde yere düşüyor, çevrede ne varsa her şeyi 
kendisiyle beraber yakıp yıkıyordu. Kazı ekibinde 
yer alanlar da bu insanların arasına karışmıştı. Can 
havliyle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı. Farklı 
boyutlar bu cehennemi gecede bir araya gelmişti. 


Seren, Ali'nin elinden tutup koşmaya başladı. 
İki sevgili kıyamet gününü andıran bu durumdan 
kurtulmak için şehirden çıkmaya çalışıyor, ama önleri 
ellerinde lazer güdümlü silahlar bulunan uzaylılarca 
kesiliyordu. Bu tuhaf görünümlü yaratıklardan bir 
kısmı gri tenli ve ortalama insan boyunda, kocaman 
siyah gözlüydü. Diğer tarafta ise yeşil renkte, devasa 
ve peygamberdevesine benzeyen başka bir ırk 
vardı. Şehrin her yanı bu iki ırka mensup yaratıklar 
tarafından sarılmıştı. Hem birbirleriyle savaşıyor 
hem de önlerine gelen insanları öldürerek ilerlemeye 
devam ediyorlardı. Silahlarından çıkan ok şeklindeki 
ışınlar, isabet aldığı canlıyı delip geçiyor, geriye ondan 
bir iskelet ile bir avuç kül kalıyordu. O külü de çıkan 
kuvvetli rüzgâr savurup etrafa saçıyordu. Ali'nin tek 
düşüncesi sevdiği kızla bu cehennemden kurtulmaktı. 
Hocası ve ekibin diğer üyeleri, kendileriyle birlikte 
yaşayan yerli halktan işçiler, gözlerinin önünde kül 
ve iskelet yığınlarına dönüyordu. Her geçen dakika 
gördüğü bu vahşet, ümitlerinin kum saatinden hızla 
akan tanecikler gibi tükenmesine sebep oluyordu. 


Uzay araçlarının ışıkları ve silahları öyle 
kuvvetli ışınımlar yayıyordu ki sanki gökyüzünde 
yüzlerce güneş ve ay belirmişti. Yıldızlar, bir oraya bir 
buraya kayıp duruyordu. Etraf öyle aydınlanmıştı ki 
saate bakmayan biri vaktin gündüz olduğunu sanırdı. 
Gri renkli ırk, atağa kalktı. Yeşil ırkı, savuşturmaya ve 
sayıca artarak ilerlemeye devam ediyorlardı. Attıkları 
kimi bombalar, düşmanlarını takip ediyor, onları bir 
köşeye sıkıştırıp oracıkta büyük bir parlamayla imha 
ediyordu. Düşen dairesel bir uzay aracı, şehrin tam 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 


ortasında alevler içerisinde kaldı, yerdeki kumlar 
çıkan yangından camlaşmaya başladı. Yeşil ırk, 
şehrin dışına doğru sürülmeye başladığında aniden 
bir karanlık çöktü. Tüm enerji kesilmiş ve karanlık 
bir madde şehrin üzerinde tahakküm kurmuştu. Ali, 
Seren'le sığındığı bir yapının kenarından olan biteni 
izliyordu. 


Ali, karanlıktan istifade ederek kaçabileceklerini 
düşündü. Koşturmaya başladıkları sırada tüyleri diken 
diken oldu. İki gece önce gördüğü kâbusu yaşıyordu. 
Her yer tıpkı kâbusundaki gibi zifiri karanlıktı ve 
hiçbir şey görülmüyordu. Gökyüzünde tek bir yıldız 
bile seçilmiyordu. Çevredeki tüm o yaratıklar, antik 
Mohenjo Darolular ve kazı ekibi, şehrin tüm yapıları 
ortadan yok olmuştu. 


“Ali, çok korkuyorum!” 
“Korkma, sakin ol.” 


“Neler oluyor? Aman Allah'ım, nedir bu 
yaşananlar?” 


“İnan ben de tam olarak ne yaşadığımızı 
bilmiyorum. Birkaç gündür gördüğüm görüntüler 
şimdi yavaş yavaş anlam kazanıyor; ama yine de buna 
neyin neden olduğu ve neler olup bittiği konusunda 
hiçbir fikrim yok.” 


Seren, ağlamaya başlamıştı. Hıçkırıklarına mani 
olamıyordu. Ali, durdu. Onu kendine çekti; korkusunu 
gidermek, onu rahatlatmak için sıkıca sarıldı: 


“Merak etme buradan çıkacağız.” 


“Ama nasıl, her yer kapkaranlık. Önümüzü bile 
göremiyoruz. Buradan asla çıkamayacağız.” 


“Bir yolunu bulacağız elbet.” 


“Bilmeni istediğim bir şey var. Keşke daha önce 
söyleseydim bunu sana. Ama insan ölüme bu kadar 
yakın olacağını bilemiyor işte.” 
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“Ne demek istiyorsun?” 


“Seni seviyorum Ali, bunu sana söylemek için 
neden bu kadar bekledim ki sanki.” 


Ali'nin yüzünde bir tebessüm belirmişti. 
Dudaklarını kızın önce alnına götürüp öptü. Seren, 
başını göğsünden kaldırdığında önce burnuna sonra 


da dudaklarına birer buse daha kondurdu: 


“Ben de seni seviyorum, Seren. Fakültenin 
merdivenlerinden inerken gördüğüm o ilk günden 
beri hem de. Sana yakın olmak için gelip gittiğin 
saatleri kolladım günlerce. Araştırmam olmadığı 
hâlde kütüphaneye geldim kaç kez peşinden. Masaya 
yığdığın onca kitabı karıştırıp notlar alırken, önüne 
düşen saçlarını geriye doğru atarken zihnimde 
Athena gibi canlandırdım seni. Mahir bir heykeltıraş 
olup saçlarını, yüzünü ve vücudunun her hattını bir 
mermere işlemeyi hayal ettim hep.” 


İki âşık, karanlığın içinde öylece birbirlerine 
sarılıp ânın büyüsünü yaşıyorlarken kuvvetli birrüzgâr 
esmeye başladı. Gökyüzü hafifçe aydınlanmıştı. 
Etrafta güçlü bir yanık kokusu hissedilmeye başladı. 
Rüzgârın etkisiyle yerden kalkan kum ve çakıl 
taneleri mermi hızında batıdan doğu yönüne doğru 
savruluyordu. Gökte beliren güçlü bir ışık kaynağı 
gittikçe büyüyordu. Bu ışık kaynağından çıkan 
uzun ve ince ışınlar, şehrin içindeki tüm insanları ve 
yeşil ırktan yaratıkları hedef almaya başladı. Güçlü 
ışık kaynağı sarsıldıkça çıkan ışınlar, her canlıyı 
hedef alıyor, geriye iskeletlerinden başka bir şey 
kalmıyordu. Yere düşen kemik yığınlarını da rüzgâr 
şehrin surları üzerinden etrafa saçıyordu. Yanan 
sadece canlıların bedenleri değildi. Çevrede bulunan 
eşyalar da küle dönüşüyordu. Toplu bir yok etme 
operasyonu başlamıştı. 


Bu ışık kaynağının ne olduğunu anlamaya 
çalışan Ali, birkaç metre Seren?den uzaklaştı. Kafasını 
yukarıya kaldırıp gördüğü bu korkunç manzarayı 
izliyordu. Kendini bu muazzam gücün karşısında 
çaresiz hissediyordu. Buradan nasıl çıkabileceklerdi? 
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Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 
Seren, iki de bir ona sesleniyordu: 
“Ali, lütfen yanıma gel!” 


Kızı yanına alıp buradan uzaklaşmak için 
arkasını döndüğünde ışınlardan biri Seren'e isabet 
etti. O güzel yüzü ve narin bedeni bir avuç toza 
dönüşüp geriye iskeletinden başka bir şey kalmamıştı. 
Ali, gözleri fal taşı gibi açılmış hâlde öylece dona 
kaldı. Ne ağlıyor ne de herhangi bir tepki veriyordu. 
Yere düşen kemikleri rüzgâr, havaya kaldırdı. Ali, 
bir an kendini toplayıp Seren'den geriye kalanları 
yakalamak için koştuysa da çabası nafileydi. İyice 
havalanıp şehrin kuzeyine doğru uçup gitti. 


Birkaç damla yanaklarından süzüldü. Artık 
kendini çırılçıplak ve yapayalnız hissediyordu. Bu 
hayalet şehrin ortasında İndus Nehri gibi ona can 
bağışlayan o hayat pınarı yok olup gitmişti. Tüm 
bedeni yaşadığı şokla titremeye başladı. Başını 
kaldırıp göğe baktı. O ışınlardan birinin de kendisine 
isabet edip yok olması için dua etmeye başladı. Biraz 
sonra mavi bir ışık küresi ona doğru hızla gelmeye 
başladı. Ali'yi içine alıp gökyüzüne çıkardı. Bedeni, 
yaşadığı sinir harbini daha fazla kaldıramadı ve 
bayıldı. 


Devam Edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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EFE SARITUNALI 
#oG 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Ba 4 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 28. M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
2. Gurur Asi - Klon İsyanı 29. Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


3. Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 30. İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
4. Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


31. Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 


5. Yüksel Yılmaz - Hasta Birkaç Saat 
6. Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
7. Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -/ 32. Mustafa S5. Elitok - Küçük Kıyamet | 

ğ YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 
8. Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 

33. Eren Kasapoğlu - Çarpışma 

9. Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 
10. Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 34. Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 


11. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Li 35. Tolga Eligül - aRİN 
12. Mustafa | li - SU.S. < : 
Gümü YBKY 8. Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 


13. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan ” N a ii. 
36. Ismail Çakır - Dünya'nın Hakimi 


14. Bekir Sert - Duvarın Ötesi YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
15. Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 37. Azra Ulukaya - Vicdan 

YBKY 8. Kısa Öykü X Jüri Özel 
16. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği Ödül e 


17. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 38. Esra Uysal - Zn Sıcak Gün 


18. Mehmet Ali K k - Yeni Efendil N 
zi le ai 39. Ismail Şahin - Petoburlar 


19. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 40. Arda Tipi - Dea ex Machina 
20. Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 41. Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 
21. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 42. Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Fedâkar Olabilirsin! Çizgi Öykü 


22. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
23. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

24. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 
25. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 
26. Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 

27. Pınar Karaca - Kıpırtısız 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Efe Sarıtunalı 


brimulark 


“Sen kimsin de sana güvenelim? Seni 
tanımıyorum ben! Geçmişten geldiğini iddia eden 
delinin tekisin. Pirat için çalışıyorsun belki de!” 


Bizu yüzünü ekşitti. “Hala mı seyis ya?..” 


Havada geçen saatler boyunca muhabbete 


devam edip birbirlerini tanıdılar. İmzuratu 
bile biraz daha az asabi konuşmaya başladı. 
Hedeflerine ulaştıklarında gece çökmüş, yolcular 
oturdukları (o yerde Cemil'in 
neşeli sesiyle kendilerine geldiler. “Takvimler 


değiştirilirken bir gün yitirilir, bir kent ölümünün 


uyukluyordu. 


denizine kayar dragomanlarıyla... Düzayak çivit 
badanalı kente hoş geldiniz abiler.” 


Pirat'ın sarayı bomboş bozkırın ortasına 
kurulduğu için dikkat çekmeden yaklaşmaları 
mümkün değildi. “Günlerce yürüme mesafesine 
insek bile gözcüler helikopteri fark edecek,” dedi 
zaman yolcusu. “Sarayın bahçesine iniverelim 
diyorum.” 
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“Bu çok düşmanca olmaz mı?” diye sordu 
Malkoviç. “İşgale gelmişiz gibi. Kapının önüne 
inelim en azından.” 


“Barbar bunlar,” dedi Varşov Salavak 
gülerek. “Kapının dışında da insek, bozkırın öte 
ucuna da insek bizi derdest edip sorgulayacaklar. 
Şahsen ben barbar yumruğu yemek istemiyorum. 
Cemil önüne çıkanı kızartsın, hareme dalalım, 
prensesi alıp çıkalım.” 


“Cemil abi, Pirat'ı da öldürsün o zaman. 
Kuzen Mira'nın ülkesini kurtarmış oluruz.” diye 
teklif etti Bizu. 


“O iş o kadar kolay değil,” dedi Malkoviç. 
“Pirat'ın ne zaman nerde olduğunu kimse bilmez. 
Aynı anda birbirine çok uzak yerlerde olduğuna 
dair istihbarat aldığımız oldu. Yoksa bir sürü 
suikast girişiminde bulunuldu.” 


Helikopter bahçeye iner inmez barbarlar 


etraflarını osardı. Ekip Onlara hazırlıklı 


görünüyordu. Cemil'in eldivenleri elindeydi, Kol 
Subayı Malkoviç tüfeğini doldurmuş, seyis ve 
oğlu kılıçlarını çekmişlerdi. Arabacı bile gardını 
almış, önüne gelene bir iki yumruk sallıyordu. 
Sarhoş Varşov Salavak deli kuvvetiyle iki barbarı 
birden yere devirdi. Birinin tabancasını kendi 
aldı, öbürününkini en arkadan takip eden Bizu'ya 
fırlattı. 


Zaman yolcusunun tecrübelere dayanan 
tahminleriyle sarayın koridorunda ilerlediler. 
Artık karşılarına birileri çıksa bile eldivenin 
kıvılcımlarını görünce kaçıp gidiyordu. Sonunda 
etrafta kadınlardan başka kimse kalmadı. “Burası 
güzelmiş ya,” dedi Varşov Salavak. 


“Terbiyeni takın,” diye uyardı Kol Subayı. 
“Kadınlar burada iradeleri dışında tutuluyor. Bir 
Zahuid erkeğine yakışır şekilde konuş.” 


“Vre keyifleri yerinde görünüyor,” dedi 
arabacı. Kadınların hepsi güzel kıyafetler giymişti 
ve son derece bakımlılardı. Barbarlardan ziyade 
onlardan korkmuşa benziyorlardı. 


Ekip, sora sora Mira'nın odasını buldu. 
Burası güzel döşenmiş geniş bir yerdi. Prenses, 
koca yatağının ortasına tünemiş, göğsündeki 
bebeği emziriyordu. 


“Kuzen Mira,” dedi Bizu. “Sen misin?” 


“Evet, ben Mira'yım.” dedi prenses onları 
görünce irkilerek. Büyüleyici güzelliğe sahip bir 
genç kadındı. “İyi de siz kimsiniz? Ne işiniz var 
odamda?” 


“Ben Bizuaram, senin nişanlınım. Seni 
kurtarmaya geldik.” 


Mira gülerek bebeği işaret etti. “Epey geç 


Grimdark - Efe Sarıtunalı 


kaldınız.” 


“Bilmiyorduk. Kimse Uğursuz Horna'ya 
haber vermedi.” 


“Beni neyden kurtaracaksınız tam olarak?” 
“Pirat'tan, barbarlardan...” 


“Oğlumun babası olan Pirattan mı? 
Anlamsız bir kutsal sefer düzenlemişsiniz beyler. 


Gidin buradan.” 
“Sizi almadan gitmeyiz!” dedi Kol Subayı. 


“Öyle mi? Hey, seni tanıyorum. Sen babamın 
muhafızlarından barbarları görünce ayaklarını 
götüne vura vura kaçan korkak Malkoviç değil 
misin?” 


“Hatalar (yapıldı oprenses (o hazretleri. 
Hiçbirimiz böyle bir saldırı beklemiyorduk. 
Şimdi telafi etmek istiyorum.” 


“Demek şimdi... Bir sene önce aklınız 
neredeydi? Ben halimden memnunum beyler. 
Tamam, ilk zamanlar korkuyordum. Ailem 
Pirat beni köle alarak aldı, 
sonumun ne olacağı belli değildi. Sonra fark 


ettim ki hayatımda değişen hiçbir şey olmamıştı. 


öldürülmüştü, 


Önceden başka bir sarayda yalnız yaşıyordum o 
kadar. Tamam, annem, babam, ağabeylerim vardı 
ama devlet yönetmekten bana ayırabilecekleri 
beş dakikaları bile yoktu. Gerçek anlamda 
bir aile değildik. Monarşilerdeki her şey gibi 
göstermeliktik. Pirat onlar gibi değil, o gerçek 
bir beyefendi. Tamam bana zorla sahip oldu ama 
zaten günün birinde tanımadığım birinin yatağına 
girmem gerekecekti. Seninle evlenmemi mi 
istiyorsun Bizuaram? Bir çocukla... Sana Bizu 
diyorlar değil mi? Neden iki sene önce gelmedin? 
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Daha yatağını mı ıslatıyordun o zamanlar? Senin 
gibi bir çocukla değil de Pirat gibi bir erkekle 
birlikte olduğum için mutluyum. Köleleri arasında 
en çok beni seviyor. En gösterişli, en güzel odayı 
bana verdi. Ona ilk oğlunu verdim çünkü. Bir gün 
benim bebeğim, 9. Pirat adıyla barbarlar kralı 
olacak. Sizinle gelirsem beni Zahuid kraliçesi mi 
yapacaksınız? Bebeğim zaten orayı ele geçirecek. 
Pirat'ın gözünden kaçacak kadar önemsiz olan 
Uğursuz Homa'yı da ele geçirecek. Neden 
daha önce gelmedin Bizu? Baban niye yardıma 
gelmedi? Biz akraba değil miyiz? Kendi küçük 
dünyanızda yaşarken bizi düşünmediniz bile, 
değil mi? Bebeğimin barbar orduları kafatasları 
üzerinde Horna sokaklarını adımlarken ben 
de seni düşünmeyeceğim. Barbarlar eninde 
sonunda bütün Aharubin'i karış karış fethedecek. 
Ailemi koruması gerekirken canlarının derdine 
düşen bürokratları kaçtıkları o Karaeli Adası'na 
gömeceğiz. Ailemin sarayında sürdükleri züppe 
hayatları, mezar taşlarının bile olmadığı bok 
çukurlarında sonlanacak. Beni anlıyor musunuz 
Zahuid'in hainleri ve Horna'nın aptalları.” 


“Bence bu orospuyu öldürelim gitsin,” dedi 
İmzuratu. 


Tahmasp ona baktı. “Çok ayıp baba... 
Nerede kaldı senin centilmenliğin?” 


“Pirat'a ödünç verdim. Baksana ne kadar ulu 
bir adammış... Bana bak küçük orospu, bu çocuk 
Horna lordu olarak refah dolu bir hayat sürmek 
yerine bu Huratu'nun siktirettiği yere gelip seni 
kurtarmaya çalışırken ölmeyi tercih etti. Şimdi 
piçini de alıp bizimle memleketine dönüyorsun.” 


“Boş ver seyis,” dedi Bizu. “Bize yakışan 
onun kararına saygı duymak. Gidelim, hadi.” 
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Odanın duvarlarından biri, gümbürdeyerek 
yıkıldı. Barbarlar arasında bile dikkat çekecek 
irilikte biri duruyordu molozların arasında. 
“Kahpe!” diye bağırdı prensese. “Senin için 
yaptığım bunca şeyden sonra kaçmaya mı 
çalışıyordun?” 


“Hayır!” dedi genç kadın. Bir şeyler daha 
söyleyecekti ki barbarın elinden saçılan ateşler 
onu bebeğiyle birlikte küle çevirdi. 


“Büyücü bu!” diye bağırdı arabacı, 
geldikleri yöne doğru koşmaya başlamıştı ki 
barbarın bileğinden fırlayan bir bıçak sırtından 
girip göğsünden çıktı. İnleyerek yere devrildi 


adam. 


“Hayır,” diye mırıldandı Cemil. “Sen 
Pirat'sın...” Elektriğiyle onu öldürmeye çalıştı 
ama barbar kral karşıt bir akım yaratarak onu 


durdurdu. 


Şaşırmış gibi görünüyordu Pirat. “Robot 
musun sen? Benim gibi bir yapay zeka mısın?” 


“Yapay zeka ne demek?” diye sordu Bizu. 


Barbarlar kralı silah gibi ellerini onlara 
en ufak hamlelerinde hepsini 
“Robot 


diye sordu Cemil?'e yeniden. “Kendim gibi birini 


doğrultmuş, 
kızartmaya hazırlanıyordu. musun?” 


görmeyeli yüzyıllar oluyor.” 
“Sen nesin?” diye sordu zaman yolcusu. 


“İsevi 2403 yılında, ünlü uzay kaçağı Tek 
Taşak William S. Graham tarafından, gemisinin 
sistemlerini yönetmek ve ona yol arkadaşı 
olmak için yaratıldım. Kişiliğimi, kendisinden 
esinlenerek kodladı ve bana, kendi dilinde korsan 
anlamına gelen “pirate” ismini verdi. Yıllarca 


ona, sonra da oğlu Piç Billy'ye hizmet ettim. Bir 
çatışma sırasında, daha sonra Aharubin olarak 
anılmaya başlayacak bu gezegene çakıldık. 
O zamanlar Yeni Cennet diye biliniyordu. 
Çarpışmanın etkisiyle yeraltı mağaralarında 
sıkıştık. Devrelerimi tamir etmem çok uzun 
sürecekti. Bu yüzden Billy, işim bitene kadar 
kriyojenik uykuya yattı. Hafızamın büyük 
bölümü yanmıştı. Yani hem kişiliğimin hem de 
becerilerimin çoğunu kaybetmiştim. Tamamen 
düzelmem bin yıl sürdü. Sonra Billy'yi uykudan 
çıkarmayı denedim. Bedeni kolayca çözüldü ama 
beynini uyandırmak için gemide bulunmayacak 
kadar 
Yeraltından çıktığımda, 


beceremeyecek kadar gerilemiş olduğunu fark 


gelişmiş bir teknoloji gerekiyordu. 


insanoğlunun bunu 


ettim. Uzay gemisi cüssemle hareket edecek yakıt 
bulmam bile imkansızdı. Tek dostum da ölmüştü. 
Ben de onun donuk beyni yerine kendi bilincimi 
aktardığım elektronik bir beyin koydum. En 
azından bu gezegeni adımlayarak varoluşuma bir 
amaç arayabilirdim. Bozkırdaydım, etraf barbar 
kabileleriyle doluydu. Onların arasında Billy'nin 
vücudunu hayatta tutamayacağımı anlayınca 
eski kabuğum olan gemiye dönüp bedene 
modifikasyonlar yapmaya başladım. Billy'yi bir 


savaşçıya çevirdim. Barbarların en yücesine.” 
y 
“Bu onun bedeni mi?” diye sordu Cemil. 


“Sen kendi hikayeni anlatmayacak mısın? 
İnsanlar elektriği yitireli uzun zaman oluyor. 
Nesin sen? Robot mu? Sayborg mu?” 


“Anlatacağım ama önce senin bitirmeni 
istiyorum.” 


Delirmiş yapay zeka, kendi gibi birini 
bulma umuduyla anlatmaya devam etti. “İnsanlar 
birbirlerini öldürüyordu. Her şeyi bu yüzden 
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kaybettiklerini anladım. Ben içimde bulunan 
insanları korumak 
amacımın bozkırdakileri 


için yaratılmıştım, yeni 
korumak olmasına 
karar verdim. Onları birleştirirsem birbirlerini 
öldürmeyi bırakırlardı. Büyük bir savaş şefi 
oldum. Hepsinin bölgelerini tek tek işgal 
ettim. Sonunda tüm barbarlar arkamda birleşti. 
Bütünlenmiş bir Aharubin hayal ettim daha 
sonra. Hatta bütünlenmiş bir Samanyolu. Ancak 
et ve kan zayıftı. İnsan ömrü böylesine bir 
ülkü için yeterli değildi. Yeni bedenler bulmam 
gerekiyordu. Çıktığım zorlu yolda herhangi 
bir bedene güvenemezdim elbet. Kodlarıma 
kendisinin mükemmel insan olduğunu işlemişti 
Tek Taşak. Belki buna inanıyordu gerçekten. 
Benimse inanmaktan başka 
böyle yazılmıştım. Onun genlerine güvendim. 


çarem yoktu, 


Kullandığım bedenler bizzat kendi tohumum 
oldu her zaman.” 


“Bunun için bir veya iki kadın yeterdi,” 
diye bağırdı Varşov Salavak. Yol boyu içtiğinden 
neşeyle gülüyordu. “Niye harem dizdin kendine 
sakat orospu çocuğu?!” 


Pirat'ın bıçakları bu sefer Varşov'un canını 
aldı. Barbar kral, hiçbir şey yapmamış gibi 
konuşmayı sürdürdü. “Bir kadının içine ilk kez 
yalnızca yeni bedenimi üretebilmek için girdim 
ama benliğimi oluşturan birler ve sıfırlar öylesine 
sarsıldı ki bunu tekrar yaşamak istedim. Farklı 
kadınlarla. Kadınlarımın mutlu olmasını istedim. 
İlk kez matematiksiz düşünüyordum. Gerçekten 
insan oluyordum belki de. Anlayacağın ilk Pirat, 
Piç Billy Graham'dı. Sonraki yedi bedenim ise 
onun soyu... Artık kendi hikayeni anlat.” 


“Anlaşma anlaşmadır,” dedi Cemil. “Benim 
adım Doktor Kim. İçi dışından büyük bir telefon 
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kulübesiyle zamanda ve mekanda gezip kötü 
adamların kıçını tekmeliyorum. Bu sırada yol 
arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Özellikle 
de yaşı genç olanlar. Değil mi Bizu?” 


Yüzyıllardır varoluş amacını bulabilmek 
için savaşan yapay zeka bu umutla, elektronik 
beyninde sensor gibi işlediği göz ve kulaklarını 
Cemil?'e öyle odaklamıştı ki etrafa dağılmış 
cesetlerin arasından dolanıp arkasına geçen 
Bizu'yu fark etmedi. Horna'nın veliahtı, Pirat'ın 
sırtına zıplayıp barbarın dengesini bozdu. Zaman 
yolcusu da eldivenlerinde kalan tüm enerjiyi 
elektronik beyne yönlendirip yaktı onu. 


“Kolay oldu,” diye yorumladı Tahmasp. 
Gözleri bir anlığına arabacıya, Varşov'a, hatta 
annesinin kucağında tutuşan bebek Pirat'a gitti 
ama zafere odaklanmaya çalıştı. 


Geldikleri gibi çatışarak dışarı çıktılar. Cemil 
helikopteri hazırlarken saray hoparlörlerinde 
Pirat'ın kahkahası yankılandı. “Aptallar, bilincimi 
kopyalamadığımı düşünmediniz değil mi? Aynı 
anda Aharubin'in zıt köşelerinde bulunmayı 
nasıl başarıyorum sanıyordunuz? Bittiniz siz! 
Yakında tüm gezegen benim olacak. Hepinizi 
öldüreceğim!” 


“Eyvah,” dedi 
üzerine. Güvenli bir şekilde uçuyorlardı. 


zaman yolcusu bunun 


Malkoviç, “Bir sefer öldürdük, gene 
öldürürüz.” dedi. “Böyle başka oyuncaklar var 
mı kulübende?” 


“Hayırlısı. Gidip bakalım bir.” 
“Nişanlın için üzgünüm,” dedi seyisin oğlu. 


Bizu kabullenmişlik içinde omuz silkti. 
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“Üzülme Tahmasp abi, şimdi daha büyük 
dertlerimiz var.” 


“Barbarların amına koyacağız, derdimiz 
bu.” dedi İmzuratu. 


“Baba bu yolculuk seni epey değiştirdi ha...” 
dedi oğlu. “Horna'da huzur içinde oturmaya ne 
oldu?” 


“Duymadın mı oğlum? Heriftüm Aharubin'i 
işgal edecekmiş. Horna da Aharubin?'de değil mi? 
Hem uğursuz bir yer zaten. Bakarsın barbarlardan 
kurtulunca daha günlük güneşlik bir yer buluruz 
yaşayacak. Nasıl olsa her yerde at var, işsiz 
kalmayız.” 


“Zahuid'i kim yönetecek?” diye seslendi 
Cemil. “Kaçak hükümetin bir işe yaramayacağı 
belli.” 


Yolcular aynı anda Bizu'ya döndü. “Ne 
oldu?” diye sordu oğlan. 


“Hem asil kandan hem de Pirat'ın üstüne 
atlayabilecek kadar cesur olan biri Zahuid tahtına 
çıkabilir,” dedi Malkoviç. 


“Benim kral olmamı mı istiyorsunuz?” 
Seyis hariç hepsi aynı anda “Evet!” dediler. 


“Baban bu sefer bizi gerçekten öldürecek,” 
dedi İmzuratu. “Ama bence de evet,” diye ekledi. 


Son 
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Efsaneler Çağı 
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Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 


Ötelerin Şarkısı 
GİZEM ÇETİN 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Varış Denizi 
MEHLIKA FIRAT 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Gözlemci 


GÜLNÜR ERMİŞ 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


# OE ür 


A. AYSUN ERDOĞAN 


Televizyondayım 
Bölüm 1 
EMRECAN DOĞAN 


Kamos 
Bölüm 3 
EREN KASAPOGLU 


Tanrı Noktacığı 
Bölüm | 
MUSTAFA BILGUCU 


Mekanik Ağaçlar 
YEŞİM ŞAHİN 


bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilimkurgu Müzik Kutusu 


Ayın Kitap İncelemesi BORAN FEAARAR 
Bilinmezlik Senfonisi Şiir 
EZGİ SU YILDIRIM Olay Ufkunda Şiir 
ISMAIL ŞAHIN BURAK CEM COŞKUN 
Kütüphanemden 
Teknolojik Tekillik Medi Seçtiklerim 
ARDA TİPİ ESRA UYSAL 
| Kısa Öykü 
Bilgisayar ve Video /c ökyüzünden Gelen Ateş 
Oyunlarında Bilimkurgu , Bölüm3 
BIOSYS BUNYAMIN TAN 
M. YAĞMUR POLAT Kamos 
Bölüm 2 
EREN KASAPOĞLU 

Gö 
ar AŞIK Alan Polisi 


11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi Bölüm 2 


Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak MUSTAFA BİLGÜCÜ 


EMRECAN DOGAN 


11. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi Boğanın Boynuzu 
YEŞİM ŞAHİN 

Komşular 

BERTUĞ KODAMANOĞLU Sosyal Salgın 

11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü MUSTAFA S. ELITOK 


OE Tür 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Eren Kasapoğlu 


bürokrasi 


Küresel Islanma 

O yıllarda yağan yağmurun şiddeti, mevcut deyimleri mevcut ağızlara hapsetmiş, yenilerine yol görünmüştü. “Baraj kapakları açıldı!” deniyordu mesela. 
Durmadan, yorulmadan günleri, bazen haftaları bulan 
yağmur geçişleri, insanların yaşam tarzlarını, hayatlarını ve hatta tüm dünyadaki ekosistemi etkiliyordu. 

Günlük hayatı bu kadar etkileyen yağmur, elbette 
insanların en önemli gündem maddeleri arasındaydı; 
ama aslında, yağışlar bir sebep değil, bir göstergeydi. 
Yüzyıllardır kirletilen, tüketilen, tükenen dünyanın 
ecel terleri, tüm canlıları yutmaya başlamıştı. 

Nihayet bir haber kaynağı, bu yeni döneme uygun ismi sitesinde yayınladı: Küresel Islanma. İsim, 
mevcut duruma son derece uygun göründü ve gündeme 
taşındı, konuşuldu. İnsanların yüreklerindeki korkunun 
izleri biraz daha derinleşti. 

Çözüm arayışları başladı. 

Uzayın Karanlığına Atılan Boş Bakışlar 

Teknolojideki muazzam gelişmeler, uzayda kapalı ekosistem kurmaya, uzun süre kalmaya imkan 
veren, büyük yolcu gemileri inşa etmek için fazlasıyla 
yeterliydi. Nükleer elektrik motorlarının ivmelendirdiği ve sürekliliğinin iyon itki motorları aracılığıyla sağlandığı, yeni nesil gemilerle, ışık hızının yaklaşık yüz 
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ellide birine ulaşılabilmekteydi. Bu hızla Dünya - Mars 
arası ortalama olarak, otuz saatten biraz fazla bir sürede 
katedilebilirdi. Ancak gerçekte kalkış prosedürleri, ivmelenme ve yavaşlama da göz önüne alındığında, ortalama bir mesafedeki Mars'a, yaklaşık altmış beş saatte 
gidilebiliyordu. 

Mars'da hayat planları hızla incelendi ve hızla 
çöpe atıldı. Kalıcı bir yaşam için gerekli alt yapının 
kurulması, ilk insanların yaşamaya başlayabilmesi için 
gereken sürede, dünyanın çoktan sular altında kalacağı 
öngörülüyordu. Diğer yandan, yapılan detaylı hesaplamalarla, nüfusun on binde birini dünya atmosferine 
çıkarmak için bile yeterli doğal kaynak olmadığı ispatlandı. Bakışların odağı, uzayın karanlığından dünyaya 
doğru döndü. 

Sular Altında Kalsak Da Buradayız 

Ülkelerin ortak katılımıyla oluşturulan bir araştırma grubu, faaliyetlerine uzay planları çöpe atıldıktan 
sonra da aynı hızla devam etti ve kısa zamanda farklı 
bir yaklaşım geliştirdi. Madem değişen iklim ve coğrafya dünyayı sular altında bırakacaktı, o zaman insanlar da suyun altında yaşamanın bir yolunu bulabilirlerdi. Hesaplar, uzay göçüne yetmeyen kaynaklarla, su 
altında bir yaşam alanı kurulabileceğini gösteriyordu. 
Üstelik bu planda bir yolculuk süresi yoktu. Yirmi yıl- 


lık bir inşa süreci, su altında yaşanabilir ilk şehirlerin 
kurulması için yeterli olabilecekti. 

Deniz suyu yükselmeye, kıtaları ufak ufak yutmaya devam ediyordu. Okyanuslarda hızla artan termal genişlemede en büyük pay, Grönland ve Antartika'daki buzul erimelerine aitti. Projenin geliştirildiği 
sene, deniz suyunda ortalama dört santimlik bir artış 
gerçekleşti. 

Tüm dünyanın katkısıyla fonlanan araştırma grubu, projenin teknik detaylarını ve kaynak hesaplarını 
tamamladıktan sonra maliyetler üzerinde çalışmaya 
başladı. Artık geleceğin şehirleri için uygun noktalar 
tespit ediliyor, tasarımcılar, bilim insanlarıyla birlikte 
şehirleri tasarlıyordu. Kuzey ve Güney Pasifik”de ikişer, Kuzey ve Güney Atlantik'de üçer, Hint Okyanusu'nda iki ve Norveç Denizi'nde bir şehir kurulmasına 
karar verildi. 

“Biz”den Olmayan Giremez 

İnşaatlarla beraber, projenin demografik ve sosyolojik planlamasına geçildi. Çin, Japonya, Kore üçlüsündeki gibi birbirine coğrafi olarak yakın ancak 
birbiriyle iyi ilişkileri olmayan ülkelerle ortak komisyonlar kuruldu. Tüm komisyonların katıldığı toplantılar düzenlendi. Yapılan görüşmeler sonucunda, su 
altında yaşamın bir zorunluluk olmaması, gönüllülük 
ilkesine dayalı olması gerektiği kararına varıldı. Bunun 
en büyük iki sebebinden biri, insanları istemedikleri 
bir nüfus yapısının içine zorla koymanın olası kaotik 
etkileri, diğeriyse su altı şehirlerinin dünya nüfusunun 
tamamını kaldıracak kapasiteye sahip olmamalarıydı. 

Diğer yandan Afrika ve Ortadoğu meseleleri 
vardı. Küresel değişimden iyi yönde etkilenen bu iki 
bölgeye, hali hazırda göç başlamıştı. Süregiden inşaatın onuncu yılında Ortadoğu Birleşik Krallığı kuruldu. Değişen coğrafyası, dünyanın çeşitli yerlerinden 
göçenlerin oluşturduğu nüfus yapısı ve gördüğü talep 
yüzünden, tüm dünyanın karşısında duran yeni bir güç 
haline geldi. Afrika'da ise işler farklı ilerledi. Küresel 
Islanma?dan kaçan, su altını istemeyen nüfusun büyük 
çoğunluğunu bünyesinde barındıracak hacme sahip 
kıtada, yepyeni bir yönetim şekli benimsenmiş, koca 
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kıtanın içinde hiçbir çizili sınır kalmamıştı. Güvenlik, 
sağlık, eğitim gibi temel konular, tüm kıta genelinde, 
eşitlik ilkesi temelinde ele alınıyordu. Bu yeni oluşuma 
Utopia ismi verildi. 

İnşaatların on beşinci yılına gelindiğinde, artık 
bilinen coğrafya değişmiş, kıtaların hacmi küçülmüştü. Nüfus dağılımı, kıtaların yüksek yerlerinde ve A frika'da yoğunlaşmıştı. Hacimsel olarak daha küçük olan 
Ortadoğu'daki kalabalık nüfus, refahı ve huzuru tehdit 
etmeye başladı. 

Nihayet Afrika ve Ortadoğu, aynı sene yaptıkları açıklamalarla, nüfuslarını korumaya yönelik yeni 
kanunları açıkladılar: Utopia ve krallıkta vatandaşlık 
alımı tamamen kaldırılmış, vize almaksa iyiden iyiye 
zorlaşmıştı. 

Su altına yerleşmek isteyen gönüllüler, “Okyanus 
İnsanları” oldular. Kısa zamanda, küçülen coğrafya ve 
buna bağlı kalabalıklaşan, sıkışan nüfus içerisinde, 
başta Utopia ve krallık olmak üzere, soludukları hava 
dahi göze batmaya başladı. Okyanus İnsanları, geçici 
olarak konakladıkları bölgelerde, zor koşullar içinde gün sayıyordu. İlerleyen dönemde, bölgesel şiddet 
olayları baş gösterdi. 

Göçün son iki yılında Okyanus İnsanları, kalıcı 
barınaklardan yoksun, ezilen ve istenmeyen topluluklara dönüşmüştü. 

Okyanuslarda Yaşam Ve Sonrası 

İnşaatların tamamlanmasının ardından, bir yıllık 
kontrol sürecinden geçildi. Okyanus İnsanları parça 
parça okyanus şehirlerine alınmaya başlandı. Son dönemde içinde bulundukları koşullardan ve göç etmeyenler tarafından gördükleri kötü muameleden nasibini 
almış insan yığınları, “ötekilere” duydukları kin ve nefretle, şehirlerine ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Şehirlerin yönetimi, ortak bir kararla Utopia”daki 
ileri düzey sosyal, demokratik sistemin aynısını uygulama kararı aldı. 

Çok kısa bir zamanda, su altı şehirleri turistik ziyaretler de dahil, dış dünyaya kapandı. Kamuoyu yoklaması yapılmış, nüfusun neredeyse tamamı, geçmişte 
yaşadıklarının etkisiyle bu kararın alınmasını sağlamıştı. Diğer yandan okyanus şehirlerinin teknolojik 
ve ekonomik güçleri de kararda etkili olmuştu. Deniz 
suyundan içme suyu ve oksijen üretebiliyorlar, hayvancılık ve su altı tarımıyla, besinlerinin yüzde kırkını 
karşılayabiliyorlardı. 

Yıllar içinde okyanus şehirleriyle kıtalar arasındaki resmi iletişim sıfıra indi. 

Yükselen sular, tamamen boşaltılan Avustralya, 
Avrupa'nın kıyı ülkeleri ve Güney Amerika yüzünden 
gittikçe sıkışan kara nüfusu, gözünü sular altındaki 
yeni medeniyete dikmişti. İletişimin tamamen kopmasıyla gerilim zirve yaptı. Okyanus İnsanları acımasız, 
hatta “hayırsızdı”. Geçmişlerini unutmuşlardı; oysa aslında tüm sorun, unutmamalarından kaynaklanıyordu. 

Tarihe geçen günde açıklama, Ortadoğu Birleşik 
Krallığı'ndan geldi: “Bir füzelik işleri var” açıklaması, 
direkt kralın sözcüsü tarafından yapıldı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Okyanus şehirleri tüm dünyaya 
kapılarını açmakla yükümlüydü! 

Resmi kanallar aracılığıyla karşılıklı tehditler 
savruldu. 

Sonuç 

Genç Aisha, eskiden bir tepenin yükseklerine kurulu, şimdiyse denize komşu olan köyün kıyısında balık tutuyordu. Uzakta aniden sudan fırlayan, parlak cisim dikkatini çekti. Ardında iz bırakan cisim hızla eğri 
çizerek, göremediği bir yere doğru kayboldu. Ufukta 
kocaman bir çiçek açtı. 

Avcı Sham, mini denizaltısıyla karanlık okyanusun derinliklerinde, ışıklar içindeki görkemli şehre 
doğru, yavaşça yol alıyordu. Yukarılarda, şehir ışıklarıyla birlikte renkten renge giren ve hızla şehre doğru 
inen “şey” dikkatini çekti. Cisim yaklaştıkça, görüntüsüyle beraber Sham'in içindeki korku da büyüyordu. 
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A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


Ş b hh” saatlerde, lisenin bahçed d sinde öğrenciler okula girmek 
için sıraya girmişlerdi. Öğretmenlerinin direktifi 
ile sınıflarına doğru ilerlemeye başladılar. Anadolu lisesi son sınıf öğrencisi olan Hakan, sınıfına 
büyük bir sevinçle girdi. Her zamankinden farklı 
olarak yüzü gülüyordu. Sırasına oturduğunda bile 
gülümsüyordu. Sıra arkadaşı Ömer, onun bu halini 
görünce merakla sordu: 

-Hayırdır Hakan... Ağzın kulaklarına varıyor. 
Seni bu kadar sevindirecek ne oldu ki! 

Hakan etrafına gülücükler saçmaya devam 
ederken arkadaşının sorusuna da cevap verdi: 

-Yok bi şey be oğlum... Her zaman ki gibi bi 
gün işte... Daha ne olsun! 

Ömer, Hakan'ın geçiştirme cevabı ile ikna 
olmamıştı. Şimdi daha çok meraklanmıştı: 

-Var, var, sende bir haller var. Anlat bakayım... 

Ömer, Hakan'ın sınıftaki tek arkadaşıydı. 
Beraberlikleri ana okulundan beri devam ediyordu. Tek farklı noktaları, Ömer, Hakan gibi teknolojiye meraklı bir genç değildi. “Kullandığım 
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makine benden akıllı olamaz.” derdi her zaman. 

Sınıf kapısının tekmelenmesi ile sohbetleri 
yarım kalan çocuklar, sınıftaki diğer arkadaşları 
gibi bakışlarını o yöne doğru çevirdiler. Kaan'ı 
sınıf kapısının önünde dikilmiş ve yüzü öfkeden 
kıpkırmızı olmuş bir şekilde görünce, tüm sınıf 
önce bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü onu daha önce 
hiç böyle görmemişlerdi. Kaan, hışımla sınıfa girdi, hedefinde de Hakan vardı. Birkaç adımda Hakan'ın yanına kadar gelip, onun gözlerine nefretle 
baktı ve bağırarak konuşmaya başladı: 

-Dün gece benim çahr'ımı sen mi hack”ledin? Sakın yalan söyleme, Yok Edici Turna'yı senin kullandığını biliyorum. 

Hakan, Kaan'a göre gayet sakindi. Ellerini 
göğsünde bağlayıp normal bir konuşma tonuyla 
cevap verdi: 

-Evet, Yok Edici Turna benim çabr'ım. Seninle dün gece maç yaptık ama yenilgiyi hazmedemeyeceğini hiç düşünmemiştim. Hackleme olayı 
ile ilgili de bir bilgim yok. Madem elinden şekeri 
alınmış çocuk gibi ağlayacaktın, sen de çahr'ına 
sahip olsaydın. 


Zaten iyice sınırlı olan Kaan, Hakan'ın bu 
alaycı cevabına tepkisiz kalamadı ve onun yüzüne 
yumruk atarken bir yandan da bağırıyordu: 

-Seni melez Japon pi..., Annenin kim oldu- 
Şunu hepimiz biliyoruz. Bize Yakuzalık mı yapacaksın haaa! 

Hakan, annesi ile ilgili söylenen bu sözler 
karşısında galeyana geldi ve Kaan'ın üzerine yürüyerek, onu bir çırpıda altına aldı. Bir yandan 
Kaan'ın yüzünü yumruklarken bir yandan da bagırıyordu: 

-Annem hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Hemen benden ve annemden özür dileyeceksin. 

Kaan, yaralarından akan kanı umursamadan 
hala konuşuyordu: 

-Dedenin Japon mafyası olduğu yalan mı ha! 
Annenin, babanla kaçtığı da mı yalan. Sen de deden gibi Yakuzasın, aynı onun gibi insanların haklarını gasp ediyorsun. 

Hakan bir yandan Kaan'ı yumrukluyor bir 
yandan da onun söylediklerine cevap veriyordu: 

-İftira atma! Yalancı! 

Hakan, döverek Kaan'ı susturamayacağını anlamıştı. Gözü artık iyice karardı. Sınıftaki 
çocuklar ikisini ayırmaya çalışmalarına rağmen 
bunda başarılı olamamışlardı. Çocuklardan biri 
koşarak koridorda gördüğü ilk öğretmene sınıftaki 
durumu anlatmıştı. Adam, hızlıca sınıfa girdi ve 
gördüklerine inanamadı. Hakan, sınıf arkadaşını 
altına almış ve kendini kaybetmiş bir şekilde dövüyor, diğer çocuklar da Hakan'ı kollarından çekerek, Kaan'ın üzerinden almaya çalışıyorlardı. 
Öğretmen, yüksek bir sesle bağırdı: 

-Hakan Akio Canat. Derhal o çocuğun üzerinden kalk! 

Tarih öğretmeninin gür sesini duyan Hakan'ın eli havada kalmıştı. Öğretmeninin yüzüne 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


baktı. Zavallı adam öğrencisini daha önce hiç bu 
halde görmemişti. Normalde sakin bir tabiatı olan 
Hakan'ın, birisini bu şekilde dövebileceğini asla 
tahmin edemezdi. Gözlerindeki, hayal kırıklığı 
açık bir şekilde görülüyordu. 

Hakan, hızlıca Kaan'ın üzerinden kalktı ve 
koşarak sınıfı terk etti. Yaptığı şeyin affedilir hiçbir tarafı yoktu. Fakat annesi söz konusu olunca 
gözü dönüyor ve ne yaptığını bilmiyordu. Büyük 
ihtimalle okuldan uzaklaştırma alacaktı. En kötüsü 
ise okul ile ilişiği kesilerek başka bir okula gönderilebilirdi. Her iki durumda da ailesine ne söyleyeceğini bilmiyordu. 

Okulun bahçesinden dışarıya çıkmak istiyordu ama bunu yapamadı. Çünkü kapıda okul güvenliği bekliyordu. Müdürden izinsiz de hiç kimseyi dışarıya çıkarmazdı. 

Ne yapacağını bilemeyen Hakan, okulun 
bahçesine doğru ilerledi. Nefes nefeseydi. Büyük 
meşe ağacına yaslandı. Okul binasına doğru baktı. 
Sonra bakışları ellerine kaydı. Kan içerisindeydiler. Kanların çoğu da, Kaan'a aitti: 

-Ben ne yaptım böyle! 

Çok pişmandı. Ağaçtan güç alarak yere oturdu. Ellerini yüzüne kapadı. Ağlıyordu. Ne kadar 
zamandır bu halde kaldığını bilmiyordu ama omuzuna konan bir el ile başını kaldırdı ve tarih öğretmeni ile göz göze geldi. Tarih öğretmeni, Hakan'a 
sadece: 

-Gel, dedi. 

Hakan, oturduğu yerden kalktı ve öğretmenini takip etti. Okula girdiklerinde Hakan bir şeyler söylemek istedi. 

-Sinan Hocam, ben... 

Sinan Hoca, Hakan'ı susturmak için sadece 
kendi işaret parmağını dudaklarına doğru götürdü 
ve: 
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Hakan sessizce öğretmeninin takip etmeye 
devam etti. 

Müdürün odasına girdikleri zaman, Hakan, 
Kaan'ın da orada olduğunu gördü. Yüzü çok fena 
görünüyordu. Suratındaki bandajlar ile daha çok 
bir mumya gibiydi. Sınıf öğretmenleri Hakan'ı da 
çiftli koltuğa oturttu ve onun da kavgada yaralanmış olan eline bakmaya başladı. Çocuğun elindeki 
kanları temizleyince, Hakan'ın da elindeki yaralar 
ortaya çıkmıştı. O kadar çok utanıyordu ki başını 
yerden kaldıramamıştı bile. 

Pansuman işi bitince okulun müdürü olan 
Ali Bey, çocuklara hitaben konuşmaya başladı: 

-Aranızda ne geçti bilmiyorum, aslında ilgilenmiyorum da. Ama ne olursa olsun benim okulumda hiç kimse kavga edemez. Buna izin vermem. Hele bu şekilde. Beni anladınız mı ha! 

Sesini biraz daha yükselterek: 

-Anladınız mı, diye sordum? 

Kaan ve Hakan bakışları yerde olarak cevap 
verdiler: 

-Evet efendim, anladık. 

Cevabını alan müdür Ali Bey, koltuğunun arkasına doğru iyice yaslandı: 

-Güzel, bunda anlaştığımıza sevindim. Şimdi gelelim işin disiplin boyutuna. Yaptığınız şey 
affedilemez. Sınıf arkadaşlarınızın dediğine bakılırsa kavgayı önce Kaan başlatmış. Hakan da üzerine oturup Allah ne verdiyse acımadan vurmuş. 
Bu durumda ceza ikinize birden kesilecek. 

Sinan Hoca, müdürün sözünü kesti ve çocukların çok kötü bir ceza almalarını engellemek 
için araya girdi: 

-Müdür Bey, onlar daha çocuk. Bugün kavga 
ederler, yarın barışırlar. Bir ihtar cezası versek yeter sanırım. 

-Çocuğun durumunu görmüyorsunuz sanırım hocam. Nasıl üzerine abandıysa, kendisini korumaya fırsat bile vermemiş. Dua edelim de ailesi 
okulumuzu mahkemeye vermesin. Ben asıl bundan korkuyorum. 

Tekrar Hakan'a ve Kaan'a doğru döndü: 

-İkinizin de herhangi bir hafifletici sebebi 
yok. Bu yüzden ikiniz de aynı cezayı alacaksınız. 
Beş gün okuldan uzaklaştırılacaksınız. 

Müdür Ali Bey daha lafını bitirmemişti ki, 
Sinan Hoca araya bir daha girdi. 

-Müdür Bey, lütfen ama. Bu çok ağır bir ceza. 

Müdürün çocukları affetmeye hiç niyeti yoktu: 

-Ağır mı dedin! Bana kalsa hepten okuldan 
atarım ama yönetmelik bu kadarına izin vermiyor. 
Maalesef elimdeki en ağır cezayı veriyorum. 

Müdür Ali Bey, önündeki kağıtları imzalamış ve çocuklara doğru uzatmıştı. Hakan oturduğu 
yerden kalkıp, müdürün verdiği ceza kağıdını eline aldı. Kaan da kendi ceza kağıdını eline alınca 
hiç konuşmadan müdürün yanından çıktılar. İkisi 
birlikte sessizce sınıflarına doğru ilerlediler. Sınıf 
kapısına gelince Hakan, Kaan'ın kolundan hafifçe 
tuttu ve onu durdurdu. 

-Beni affetmeni beklemiyorum ama yaptığım 
şey için özür diliyorum. Çahr'ını soymamalıydım. 
Ben sadece yazmış olduğum yazılımımı deniyordum. Sen ise oynadığımız boyuttaki en güçlü büyücüsün. Bu yüzden trojan'i büyücü Hallon üzerinde uyguladım. 

Kaan yaşadıkları karşısında çok yorulmuştu: 

-Ne dememi bekliyorsun. Oyundaki karakterime virüs bulaştırıp onu soyduğun için teşekkür 
mü edeyim? 

Hakan şimdi alttan alıyordu. Bir daha aynı 
duruma düşmek istemiyordu: 

-Tabii ki hayır! Ben sadece yapmış olduğum 
şeyin yanlış olduğunu bildiğimi ve bunun için de 
senden özür dilemek istediğimi söylüyorum. Fa- 


kat annem hakkında söylediğin şeyler... Onlar için 
seni dövdüm ve bu yüzden de pişman değilim. 

Kaan, başını yerden kaldıramıyordu. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu o da biliyordu. Hakan'ın 
gözlerinin içine bakarak ondan özür diledi: 

-Annene söylediğim şeyler için özür dilerim. 
Kavgamıza onun adını karıştırmamalıydım. Sen 
haklıydın. Aynı şeyleri benim annem için de deseler, onu senin beni döndüğünden daha fena döverdim. Mahkeme için de endişelenme. Seni dava 
etmeyeceğim. Bu konuda annemi ikna ederim. 

Hakan bir nebze olsun rahatlamıştı. Bu çocuktan hala haz etmiyordu ama iyi biri gibi de duruyordu. Yaptığı hatayı düzeltmek istedi: 

-Eve gider gitmez büyücü Hallon'a eski gücünü geri vereceğim. Yazdığım kod buna olanak 
veriyor. Hatta istediğim eşyayı dahi alabiliyorum. 
Bu sayede bir üst seviyeye rahatlıkla çıkabilirsin. 

Kaan, acıyan dudaklarına rağmen gülmesine 
engel olamamıştı: 

-Sen ne manyak bir adamsın ya! Büyücüme 
eski gücünü verecekmiş, pööh! Şu halimi görmüyorsun herhalde. Bunlar yetmiyormuş gibi okuldan da uzaklaştırıldık. Şimdi ben eve gidince anneme ne diyeceğim ha! Bu patlak dudaklarımı, 
yarılmış kaşımı nasıl açıklayacağım, bunu hiç düşündün mü? 

Hakan sessizliğini korumaya devam etti. 
Kaan doğru söylüyordu. Şu anda en son dertleri 
Efsaneler Çağı oyunuydu. 

Kaan sınıf kapısını hafifçe tıklattı. İçeriden 
öğretmeninin “Gel!” sesini duyunca kapıyı açıp 
içeriye girdi. Hakan da onu takip etti. Şimdi çantalarını alıp okulu bir haftalığına terk edecekti. 


Devam Edecek... 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 
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Marslı Rahipler 
İsmail Biçer 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta ka- 
Jan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde 
hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin /i- 
deri oldum. 


İsmail Biçer İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı 
insanların kısacık bir sürede ortadan kaybolmasıyla başladı. Bu 
yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken 
aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hata- 
Jardan, savunmaya çalıştığım acınası doğrulardan bahsetmek 
istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin 
olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza 
yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını çıkarın. 


Çünkü Mars böyle istiyor!” 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 160 
Yayınevi: Karakum 
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#VALETEMİCN 


Saat, sabaha karşı 04:19'du. Evin içi, masanın üzerindeki tek 
birneon İambayla aydınlanıyordu. Dağınık denildiğinde akla 
gelen görseller, bu küçük dairenin her köşesini kaplamıştı. 
Konfordan vedüzenden bir hayli uzak bu ortam, çalışmalarda 
yaşanılan duyguları yansıtıyordu. Sinirle kırılmış bir klavye, 
yırtılmış sayfalarda yazan işlemler, içilmiş onlarca enerji 
sütü... Fakat bu kargaşa ortamı, bir yaratma sancısının 
sonucuydu. Uykusuz geçen gecelere, kırılmış onlarca eşyaya, 
işlem hatalarına değmişti. Çünkü Rebel, aylardır üzerinde 
çalıştığı her iki silah projesini de tamamlamıştı. Yalnızca 3 
saat uyuyabilecek olan Rebel, yapacağı sunumu o kadar çok 
düşünmüştü ki her detayı aklına kazılıydı. 


İçindekiler: 
Ven 
Fenute 
Mar 
Datama 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 84 
Yayınevi: Arel Kitap 


Umut Utku Cihangir 


UMUT UTKU CİHANGIR 


DÖRT GEZEGEN 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 3 
Mustafa Bilgücü 


Tanrı Noktacığı 


“Bu delilik. O da hasta. Şunu bil ki sen kızını 
kaybetmiş olabilirsin, ama o da kardeşini yitirdi. Hem 
de her sabah uyandığında karşısına dikilen şu aptal göl 
manzarası yüzünden. Kendini haklı çıkarmaya çalışma. 
Bu evi satıp taşımacağız. Denizin, yüzen insanların, 
gölün, suyun olmadığı, sadece toprağın ekilip biçildiği, 
hayvanların otlatıldığı taşraya gideceğiz. Şehir de 
tercihimiz olmayacak. Orada insanlar her şeyi çabuk 
duyarlar. Küçük kasabalarda da laf hemen yayılır ama 
şehir hayatına katlanamam. İnsan şehirde kendi gibi 
olan insanlarla karşılaşma olasılığının çok olduğunu 
bilir ve acı duyar. Ama taşrada insan elini sallasa kendi 
gibi birini kolay kolay bulamaz.” 


Sevim cama yanaştı. Sinek izine kopan parmağını 
değdirip, gölün sakin yüzeyindeki pürüzleri, bir yağlı 
boya tabloya son halini veren ressam gibi düzeltmeye 
çalıştı. Bürnük gölü dalgasız ve pürüzsüz yüzeyiyle 
insana kıyısında olma isteği veren nadir oluşumlardan 
biriydi. Psikiyatrik bir hastalık üzerine akıl yürütmek 
ne kadar yanlışsa, aynı sebepten kızımın işaretleri, 
yorumları, istekleri ardında yol almak da o kadar 
tehlikeliydi. Odasına kilit vurmak istememizin nedeni 
de buydu işte. Onun yokluğunda istediğimiz kadar kafa 
yorsak da konu üzerine, oyuncak bebekleriyle oynarken, 
örülmüş saçlarını çözerken, okumaya söktüğü cin 
Ali kitapları kucağında yanımızdayken ağzımızı 
açmıyorduk. O yokken konuşmaya devam ediyorduk. 
Berna kızgınlıkla bunu nasıl düşünebildiğimi soruyordu 
bana. 
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“Aklınalıyormu bunu? Bir baba, kızının görebileceği 
saçma sapan bir şey üzerine masallar uyduruyor. Hem 
de ölümle ilgili şeyler bunlar. Hiç mi aklına gelmedi, 
bunun gerçekten olabileceği? Kendine hiç mi sormadın 
“Ya kızım bu şeyi görürse...” diye? Gördü işte. Şimdi ne 
yapacağız? Masal uyduracaksan gördüğü şeyi ölümle 
değil de bir prensle, büyük bir kuyu dolusu altınla, yedi 
cücelerle ya da şirinlerle bağlantılandırabilirdin. Ama 
sen bunu yapmadın.” 


“Yaşadıklarımdan sonra?” 


“Ne yaşadın be adam? Ben de kızımı kaybettim. 
Kimin öleceğini araştırmadım ya da insanlara ne zaman 
öleceklerinin bilgisini vermek için aptalca denklemler 
kurmadım. İşini de yapmamışsın bunca zaman. 
İnsanlar seni azılı suçluları, banka soyguncularını, 
kanun kaçaklarını yakalayasın diye o koltuğa getirdi. 
Ama sen ne yaptın? Bilseler ne olur ha? Ne zaman 
öleceklerini bilseler, gerçekten bir obje gözlerine 
görünse ve korkuyu yüzlerine sürse, ne değişir?” 


“Bir sonraki İnsanları 


uyarmıştım. Bu şeyi gören varsa yanıma gelsin 


aşamaya (geçemedim. 


istemiştim. Kimse davetime icabet etmedi.” 


“Çünkü senin deli olduğunu biliyorlardı. Yüzmeyi 
küçük balıkların 
parmaklarının arasını gıdıklamasına bile tahammülü 


unutan, sudan korkan, ayak 


olmayan biri olduğunu biliyorlardı.” 


“Yanılıyorsun.” 


“Yanılıyorum öyle mi? O halde senin şu hesaba göre 
Sevim de kız kardeşinin yanını boylayacak demektir. 
Yanlışım mı var? Söyle bana. O da ölecek. Nasıl 
ölecek? Boğulacak mı? Haydi, durum buysa, engelle. 
Ölmesin. Çocuksuz kalmayalım.” 


“Dalga geçmeyi bırak.” 


“Çok ciddiyim hayatım. Bir çocuğumdan oldum. 
Diğerinden de olarak bana anne diyecek, kucağımda 
uyuyacak, aramızda yatacak kimsenin kalmamasını 
istemiyorum. Haydi engel ol. İşte o şeyi görüyor. 


Korkuyor.” 
“Hangisi doğru Bema? Yapamıyorum. 
Beceremiyorum. o Kaldıramıyorum artık. Cevap 


istiyorum. Kime inanacağız? Benim kasaba şerifi oyunu 
oynayan deli bir polis olduğuma inanan o insanlara mı 
yoksa kızımıza mı? Hangi yöne gideceğiz? Kızımız 
haklıysa, o şeyi görüyorsa, yakında ölecek demektir. 
Gitmemizin anlamı kalmayacaktır yola çıkarsak, 
çünkü ölüm insanı güvenli saraylarda, uzun yollarda, 
hatta uykuda bile yakalayabilir. Gölden uzağa, başka 
bir taşra kasabasına taşınsak, kim bilecek eşyaları yeni 
evimize yerleştirme işlemini tamamlayıp bir yorgunluk 
kahvesi içtikten sonra Sevim'in pır deyip elimizden 
uçup gitmeyeceğini? Bence burada kalalım. İnsanlara 
anlatabildiğim kadar anlatırım derdimi. Tanrı Noktacığı 
adını verdiğim bu şeyi görmeye başlayacaklardır. 
Demirci ustasının babası doksan yaşında, keza 
emekliler derneği lokalindeki adamların yaşları da 
seksenden fazla. Birileri mutlaka ölecektir. Sabırla 
bekleyebiliriz. Kapımızı biri çalacak ve haklılığımız 
kanıtlanmış olacaktır. Sadece birazcık zaman, sabır ve 


inanç lazım. Bu üçü sende var mı?” 
“Ya kızım?” 


“Onunla konuşacağım. Baştan başlayacağım. 


Anlayabileceği bir dille.” 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


“Söyle ona gölden uzak dursun. Taşınma işini 
erteliyoruz o halde.” 


Karton kolilere istiflenmiş tabak çanak takımlarını, 
poşetlenmiş kıyafetleri, bagaja atılmış incik boncuk 
türünden eşyaları çıkarıp yerlerine koyduk. Kızım 
göl kıyısında ellerini arkasında birleştirmiş, şarkı 
söyleyerek lunaparklardaki balerin oyuncakları gibi 
kendi ekseni etrafında dönüyordu. Salıncağa oturup 
onu da kucağıma aldım. Gölün durgun suyunun insanı 
yatıştırıp uyuşturduğunu, çok fazla bakarsa başının 
dönüp dengesinin kaybolarak suya düşebileceğini 
söyledim. Ve ekledim: 


“Sevim, o gördüğün şey hakkında konuşmak 


istiyorum.” 
“Baba, kardeşim hala gölde olabilir mi?” 
“Kızım!” 
“Baba?” 


“Ağlamıyorum kızım, sadece saçın gözüme girdi. 
Kardeşini çıkardık kızım. Sen şu gördüğün şeyden 
bahset bana tatlım. Sana bir şey mi söylüyor? Rahatsız 
ediyor mu?” 


“Konuşmuyor, sadece orada duruyor. Ama nasıl bir 
şey olduğunu anlatamayacağım, çünkü bilmiyorum. 
İnsanın ne olduğunu bilmediği şeyleri görmesi onun 
delilik sınırını aştığına sayılıyor.” 


Konuşmasındaki olgunluk kızımın kucağımda 


oturduğundan şüphe etmeme neden oluyordu. 
“Devam et kızım.” 


“Sanki içime büyük bir hortum sokuyorlar gibi, 
emdikleri, çektikleri, kazıdıkları, yoldukları bir şey 
var gibi. İçimde eksilen bir şeyler var baba. Daha 
fazla büyüyemeyeceğimi hissediyorum. Genç bir 
kız olup size layık olamayacağım. Günün birinde 
insanları bombalayarak öldüren bir gruba katılacağımı 
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biliyorum. Üzerime sarılan zaman ayarlı bombalarla 
bir parti mitingine katılacağım. İnsanlar bayraklarını 
sallayacaklar, sloganlarını atacaklar, pankartlarını 
taşıyacaklar. Ana baba günü olacak her yer. Bir 
insan otobüsün üzerinden nutuk atmaya başlayacak. 
Konuştuğu mikrofon o bağırırken adeta elinde 
eriyecek. Kalabalık iş isteyecek, araba isteyecek, ev 
isteyecek, daha çok zam isteyecek, atanma isteyecek, 
refah isteyecek, bolluk isteyecek, bereket isteyecek, 
adalet, insan hakkı, demokrasi, özgürlük isteyecek. O 
zaman ben saatime bakacağım ve yardığım kalabalığı 
şahmerdanın sert bir kayayı deldiği gibi delip yararak 
öne çıkacağım. Mikrofonlu adamın sesini kısmayı 
isteyeceğim. Telefonumla aradığım numara üzerimdeki 
bombanın patlamasına sebep olacak. Ve orada 
yüzlerce insan birden ayaklarını, bacaklarını, kollarını, 
kafalarını hissetmez olacak. Bebek arabaları, hamile 
kadınlar, okul çağında bile olmayan çocuklar, yaşlı 
adamlar havaya uçacak. Baba, ben ileride bu olacağım. 
Diğerlerinin niçin öldüğünü ve bu noktacığın onlara 


niçin göründüğünü bilmiyorum. Ama ben görüyorum.” 


Kızı göl kenarına sürükleyip yosun kokan suyu 
yüzüne çarpıp sıvayarak kendine gelmesini sağlamaya 
çalıştım. Kızım bir intihar komandosu olacağını, terör 
eylemlerine katılacağını, kanlı olayları planlayacağını 
söylüyordu. Kendimi suçladım. O yazıyı kapılara 
sözleri 


astırdığım için duyduğum pişmanlık şu 


duyduğum için oluşandan daha fazlaydı. Bema 
haklıydı. Kaybımız sadece aile reisi üzerinde etkili 
olmamıştı, belki de yükü en ağır gelen kardeşini 


kaybeden kızım Sevim'di. 


“Kendini 


izin veremem. Sen bu söylediklerinin bir teki bile 


suçluyorsun kızım. Bunu yapmana 


olmayacaksın. Seni kadın ve aileden sorumlu bakan 


yapacağım. Anasız babasız büyüyen çocuklara 


bayramlarda harçlık dağıtacaksın, özel günlerde 
oyuncaklar hediye edeceksin kardeşlerini kaybeden 
yalnız çocuklara. Anlaştık mı? Kafandan çıkar bu 


şeyleri. Olacağı yoksa bile bunları düşünmen seni o 
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yola sokar.” 
“Bana yardım edemez misin?” 
“Hangi konuda kızım?” 


“Ölmek istemiyorum baba. Yaşamak istiyorum. 
Kardeşimin yanında uyumak istemiyorum.” 


“Ölmeyeceksin kızım. Seni koruyacağım. Üzerine 
bir kamyon mu geliyor, önüne ben atlayacağım, 
biri kurşun mu sıktı sana, onu üzerime çekeceğim. 
Başına taş yağsa senin şemsiyen olacağım. Kardeşini 
çalan gölün ortasında çırpınsan, sana söz veriyorum 
kızım, imkanı olmasa da üç kulaçta erişeceğim sana. 
Ölmeyeceksin kızım. O şeye söyleyebilirsen söyle, 
seni almasına izin vermeyeceğim.” 


“Seni duyuyor baba.” 


“O halde dinlesin beni. Tüp mü patlayacak, bir 
vahşi hayvan mı saldıracak, düşmanlar mı basacak 
ülkemizi, ne olursa olsun, kızımın ölüm nedenini 
ortadan kaldıracağıma söz veriyorum. Onun işi gücü 
yokmuymuş kızım? Acil servislerde binlerce ölmeye 
yakın kimse vardır. Gitsin onların başında nöbet tutsun. 
Kardeşinin yasını tutan, yatmadan önce gölün karanlık 
ve durgun sularına öpücük atarak selam gönderen 
küçük bir kızdan ne istiyormuş?” 


“Baba!” 


“Evet kızım. Çağırdığında gitmek zorunda olduğun 
biri var mı?” 


“Yok kızım. Bazıları gibi değiliz biz. Annenle 
sabundan renkli meyveler yapıp pazarlarda satıyoruz.” 


“Çağırıyor baba.” 


“Gitme kızım. Söyle ona. “Burası benim evim. 
Annemle babamın yanındayım. Onlar bir kızlarını 
kaybettiler. Çocuksuz kalmak istemiyorlar,” de. Kabul 
etmezse bizi de yanında götürsün.” 


“Kendisini görüp göremediğinizi soruyor baba. 
Annemi de çağırmamı istiyor.” 


Kapı açıldı. İçeri annesi girdi. 


“Kızım,” diyebildim. Konuşamıyordum. Çamaşır 
makinesine atılacak kirlilerle dolu bir hasır sepeti 
kucağında taşıyan Berna, ayakta zor duruyor gibiydi. 
Sanırım yine kapı ardından bizi dinliyordu. Sepeti 
ayaklarının ucuna düşürüp olduğu yerde donakaldı. 
Yabancı insanlar olsak çıplak elleriyle bizi boğacaktı 
sanki, o derece sinirlenmişti. 


Devam edecek... 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Emine Viltlan 
bü 


Uzayın boşluğunda hareketsiz (o savrulan 
insan bedenleri şekil alabilseler yine iyiydi. Şekil 
alamayıp savrulanların insan olduğunu anlamak 
zor işti. Derinliklerde ses yoktu gerçi ama iniltiler 
bastırıyordu o kalpleri... - Görülmeyen o gözyaşları 
saçılıyordu çarpa çarpa alınlara, kan ve irinle birlikte. 
Uzay kan doluyordu. Kanda boğuluyordu insan 
bedenlerini uzaya savuran diriler. Bağırıyorlar ama 
bir türlü seslerini duyuramıyorlardı kimseye. Sessiz 
çığlık denizinde insan sesleri birer deniz köpüğüydü 
yalnızca... Savrulup gidiyordu olan herşey. Kıyamet 


bundan başka ne olabilirdi... 


Eski Kolombiya açıklarından Florida sahiline 
kadar, şimdi demir zeminle kaplanmış alanı gezen 
dronik robotların dijital seslerine uyandı Şifacı. 
Rüyasını hatırlamaya çalıştı. Hepsi yaşanmış bir anı 
kadar gerçekti gözünün önünde. Gitmelilerdi. Rüya 
bundan başka bir yere varmıyordu. Uyanma zamanı 
gelir gelmez arkadaşlarıyla durumu konuşmaya karar 
vererek tekrar uyumaya çalıştı. 


Toplamda insan olarak beş kişi kaldıkları 
Robotkürede hayat insanlara değil robotlara göre 
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tasarlanmış, insanların da rahat yaşamaları için gereken 
herşey ayrıntılı olarak düşünülüp rayına oturtulmuştu. 
Yedikleri besin tabletlerinden giydikleri koruyucu 
kılıflara, yapay aydınlatıcılardan dijital kuşlara kadar 
ayaklarına serilmiş bu yapay küre hayatlarını devam 
ettirmek için gayet yerindeydi. Ölen insanların toprağa 
gömülmeleri engellenip uzaya bırakılmaları kararı 
alındığından beri rahatsızdı bundan Şifacı. Bu gördüğü 
rüya o bedenlerin ruhlarının da acı içinde olduğunu 
gösteriyordu. Bu çok açık bir rüyaydı. Doğakürede 
yaşam doğaldı, orda hiçbir beden uzay boşluğuna 
bırakılmazdı. Çok uğraşmışlar, bir türlü bu isteklerini 
tam anlamıyla aktaramamışlardı robot yönetime. 
Doğaküreye göçü haber vermek için beklemek 


inanılmaz zor geldi Şifacı'ya. 


Yine Alp uyanan ilk insan olmuştu Robotkürede. 
Annesi ve babasını uyandırmakta geç kalmadı. 
Ardından Şifacı ve Robotçu da uyanıp sabah tabletlerini 
almışlar, sabah yürüyüşlerini yapmak üzere yapay 
aydınlatıcıya doğru uzanır şekilde tasarlanmış yolda 
yürümeye başlamışlardı. Bu sırada Şifacı konuyu 


açmaya karar verdi. 


-Göç zamanının geldiğini haber aldım. 
Alp'in annesi atıldı: 


-Ne diyorsun? Çocuğum nasıl dayanabilir onca 
yola? 


Bir süredir konuştukları ama karara bağlamadan 
bıraktıkları bir konuydu. Eski takvim yaşı altıydı 
Alp'in. Annesi kaygılarında hiç de haksız değildi. 
Makine ve elektronik dehası olan Robotçu omuz silkti. 


-Alp çok dayanıklı bir çocuk. Üstelik gitmemiz 
için olağanüstü bir araba yapabilirim. Adını da 


DolLorecan koyarız, ne dersiniz? 


Umutlu ve heyecanlı sesi diğerlerini de 
hareketlendirdi. 
-Ruhlar çok üzgün, biz de ölüp uzaya 


savrulmadan Doğaküre'ye geçmekten başka çaremiz 
yok. Alp bizim herşeyimiz. Asıl onun için gitmemiz 
gerek, dedi Şifacı. 


Alp'in babası eşine baktı ve gözleriyle onayladı. 
Geriye kararlarını yönetime bildirmek kalmıştı. 
Robotların insanlar için besledikleri olumlu olumsuz bir 
his yoktu aslında, gitmelerine karşı çıkmayacaklardı. 
Ama sınır noktalarından geçerken olası saldırılardan 
korunmak için özel kılıf almaları gerekiyordu. Bu 
kılıf Robotkürenin Merkez Noktasından alınabilirdi. 
Geriye Robotçu'nun yapacağı özel arabayı beklemek 
kalıyordu. Alp konuşulanlardan uzak kalamadı. 


-Baba, gideceğimiz yer nasıl bir yer? 


-Yemyeşil ormanlar, masmavi denizler, sarı 
kocaman bir güneş ve çok lezzetli yiyecekler. Oğlum 
bu bizim için harika bir olay olacak! 


Baba oğul hayalin coşkusunu yaşarken annenin 


burukluğu yüzünden okunuyordu. Şifacı, Alp'in 


Göç - Emine Vildan 


annesinin omzuna dokunup ona moral vermeye çalıştı. 


-Ruh, dedi, ruh olmasa robotlardan ne farkımız 
kalır... Bunu ruh için yapacağız. 


İşlemler ve arabanın hazır olması yirmi günlerini 
almış, göç yoluna çıkmışlardı. Arabanın önüne dediği 
gibi DoLorecean yazmayı ihmal etmemişti Robotçu. 
Robotkürenin asude hayatına alışmış bedenleri 
Doğakürenin tekinsiz yaşamına hazırdı. Dünya kendi 
etrafında dönmeyi sonlandırdığında oluşmuştu bu 
ayrım. Dünyanın güneşi görebilen Asya, Avrupa ve 
Afrika bölgesi Doğaküre, göremeyen Amerika bölgesi 
de Robotküre olarak tanımlanmıştı. İnsanların çoğu 
Doğaküreyi seçmişlerdi. Robotkürede kala kala bir 
avuç insan kalmıştı. Hayati tehlikeleri olsa çoktan 
giderlerdi ama madem ki problemleri yoktu, gitmek 
için bir sebep bulmaya gerek yoktu. Yolculuk boyunca 
Alp uyumadığı zamanlarda bol bol Doğaküreden 
konuştular. Özel kılıfları sayesinde yolda hiçbir sıkıntı 
çıkmadan 7 gün yolculuk ederek ellerindeki haritaya 
göre eski Moritanya kıyılarından çöle, oradan da 
Doğakürenin yeşil alanlarına ulaşmayı başardılar. 
Yolda yanlarına aldıkları besin tabletleriyle beslendiler. 
Burada nasıl yaşayacaklarını henüz bilmiyorlardı. 
Doğaküreyi en yaşlıları olan Şifacı Kadın bile sadece 
ekrandan görebilmişti. Doğaküre onlar için sunulmuş 
bir hediye paketiydi şu an. Paketten neler çıkacağını 
kimse bilmiyordu. 


Uygun olduğunu düşündükleri bir mevkide 
arabayı durdurdu Robotçu. Etraf büyük ağaçlarla 
çevrili ve yemyeşildi. Dijital kuşlardan gelen sesler 
uzaklardan nağmeli bir şekilde yayılıyordu. Güneş 
dedikleri aydınlatıcı ne kadar nazik salıyordu ışıklarını. 
Ağaçlar nasıl da nefes veriyordu insana. Derin bir 
nefes çekti içine doyasıya. Sanki doğduğundan beri 
oradaymış gibi. Arabadan indiler. 


Alp bastığı yere eğildi. Bir avuç toprak alarak 
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“Bu da ne böyle?” diyerek herkese göz gezdirdi. 


-Alp, dedi Şifacı Kadın onun olduğu yere 
eğilerek, ben ölünce beni buna gömeceksin. 


Sesi zafer kazanmış bir komutan kadar keskindi. 
Alp onun sevincini yarıda bırakmayarak toprağı elinde 
koşmaya başladı. Hepsi hatta Alp'in annesi bile mutlu 
görünüyordu. 


Yıllarca bu güzel topraklarda yaşadılar. 
Çevrede buldukları bir nehirden sularını, ağaçlardan 
yiyeceklerini temin ettiler. Güneş hiç gitmediği için 
üşümüyorlar, uyumak için ise karanlık mağaralara 
giriyorlardı. Yıllar geçti. Şifacı Kadın önce gömüldü 
arzuladığı topraklara. Ölüm hiç incitmedi onu... Sonra 
Robotçu... Sonra Ali babasını verdi toprağa, sonra da 
annesini. O ise kalakalmıştı bir başına koca kürede. 
Hiç gitmediği yerlere gidecek, ona hayat verecek 
şeyler arayacaktı. Şifacı Kadın ölmeden önce nasihat 
etmişti ona; “Ruhu ara, hiç yalnız kalmazsın? demişti. 
Ruhu arayacaktı. Araba yakıtı bitince artık onu 
kullanamadıkları için yürüyecekti. Dünyada gerçekten 


onun gibi insanlar var mıydı... 


Ali ne kadar gittiyse de hiçbir insana, hatta 
hayvana bile rastlamadı. Büyük mavi dereye çıkmıştı 
yolu, bu büyüklerinin bahsettiği deniz olmalıydı. 
Robotküreden geldikleri için çevreyi merak edip 
gezme ihtiyacı duymamışlardı hiç. Robotluk onlara da 
sinmişti belli ki. Denizin kenarında oturdu ve izledi. 
Günlerce izledi. 


Yunus balıklarının suyun yüzeyine inip 
çıktıklarını gözlemlediği süreçte o da yüzmeyi, onlarla 
iletişim kurabilmeyi istedi. Denemelerle yüzmeyi de, 
onlarla anlaşmayı da becerebilmişti. Kendini çok mutlu 
hissediyor, her geçen gün daha kıvrak yüzüyordu. 
Yunuslarla yarışlar yapıyor, onların seslerini çıkarmaya 


çalışıyordu. Köpek balıklarından beraber kaçıyorlar, 
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küçük balıkları beraber avlıyorlardı. Ali bazen ailesini, 
Şifacı Kadın'ı, Robotçu”'yu özlüyordu ama arkadaşları 
yunuslara anlatamadığı için duygusu oyunlarla dağılıp 
gidiyordu. Genel olarak eskisinden de mutluydu. 
Takvim olsaydı 55 yaşlarında olması gereken Ali, 15 
yaşlarındaki kadar esnek ve hafifti. Yaşamı denizin 
altına indirmişti. 300 yaşına kadar yaşayabildiği bu 
ortamın farkına ne Robotkürede, ne de Doğakürede 
hiçbir insan varamadı. 300 yaşında Şifacı Kadın'ın 
sözünü hatırladıktan sonra yine sulara bıraktı kendini 
Ali... “Ruhundan bir parçayı bırakabildiysen yeryüzüne 
ölüm sana kolay gelir.” demişti bir keresinde. Ruhunun 
sirayet ettiği yunus balıklarını, koca okyanusu, 
Doğaküreyi ve Robotküreyi düşünüp acabasız veda 
etti hayata. 
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- STEEL SKY 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu sayımızda önemli bilimkurgu oyunlarından 
“Beneath A Steel Sky “ile sizlerleyiz. 
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eneath A Steel Sky (Çelik Bir Gökyüzünün Altında), Revolution Software tarafından geliştirilen 


ve 1994 yılında Virgin Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir siberpunk, bilimkurgu ve macera oyundur. İşaretle ve Tıkla kullanıcı ara yüzüyle oynanmaktadır. MS-DOS bilgisayarlar için CD-ROM ve 
Disket olarak, Amiga ev bilgisayarları için ise Disket 
olarak sunulmuştur. Oyun 2003 yılında PC platformları için ücretsiz olmuştur|1J. Revolution Software, 
Beneath a Steel Sky'ın hikâyesine devam edecek olan 
Beyond a Steel Sky isimli bir oyunu 2019 yılı sonunda PC, oyun konsolları ve Apple cihazlar için piyasaya 
süreceğini duyurmuştur |2|. 


İngiltere merkezli Revolution Software,1992 
yılında çıkarttıkları ilk macera oyunu olan Lure of the 
Temptress'ın (Temptress'in Cazibesi) başarısından 
sonra, bir sonraki oyun projesine hazırlanıyordu. İlk 
baştaki fikirleri, Alan Moore'un beğeni toplayan çizgi 
roman serisi Watchmen'nin (Bekçi) bir uyarlamasını 
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geliştirmekti. Bu fikir Revolution'un kurucu ortağı 
Charles Cecilile sanatçı Dave Gibbons arasında bir toplantı yapılmasına öncülük etti. Oyun yönetmeni olan 
Charles Cecil, çizgi roman sanatçısı ve Watchmen çizgi roman serisin 
eş tasarımcısı olan Gibbons'ın çalışmalarının 
bir hayranıydı ve ona 
bir video oyunu fikri ile 
yaklaştı. Sonuçta Watchmenoyunu asla ortaya 
çıkmadı, ama Gibbons 
ve Cecil arkadaş oldular 
ve birlikte orijinal bir 
şey üzerinde çalışmaya 


karar verdiler.Gibbons, 
Bencath A Steel Sky 
oyununa zemin oluşturacak Underworld (Yeraltı Dünyası) olarak isimlendirdiği ve Avustralya'da kıyamete 
benzer olaylar sonrasında geçen bir dönemde, Union 
City adında bir distopya metropolünden kaçmaya çalışan Robert Foster isimli bir adamın hikâyesini anlatan 
bir taslak yazdı (1,3). 


aşlangıçta “Underworld” olarak isimlendirilen 
Bn Cecil ve Dave Gibbons arasındaki işbirligiyle soncunda ortaya çıktı ve yapımı 40.000 Sterline 
mal oldu. Oyun, Lure of theTemptress'ın Sanal Tiyatro Oyun Motoru kullanılarak inşa edildi. Oyunda genellikle ciddi bir anlatım bulunmasına rağmen Charles 
Cecil ve yazar Dave Cummins'in Sierra'nın ciddiyeti 
ile LucasArts'ın macera oyunlarındaki kaba komedi 
anlayışı arasında orta bir yol bulmayı hedeflemeleri 
sonucunda mizah dolu diyaloglar ortaya çıktı (1). 


Oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla iki boyutlu olarak 
oynuyoruz. Oyuncu, çevre ile etkileşimde bulunmak 
ve kahramanımız Robert Foster'ı oyun dünyasında 
yönlendirmek için bir “işaretle ve tıkla” (point&click) 
ara yüzünü kullanmaktadır. Bulmacaları çözmek ve 
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oyunda ilerlemek için; oyunundaki mekânlarda bulunan ya da oyuncu olmayan karakterler tarafından bize 
verilen ve birbiriyle birleştirilebilen eşyaları toplamamız gerekiyor. Kahramanımız Robert oyuncu olmayan 
karakterlerle oyunun bulmacalarını çözmek ve hikâyeyi öğrenmek için diyaloglar aracılığıyla sohbet eder. 
İpuçları ve diğer bilgiler, toplamış olduğumuz öğelere ve ortamdaki nesnelere tıklanarak elde edilir. O 
zamanki macera oyunlarının aksine, kahramanımızın 
ölmesi mümkündür, bu durum oluşursa son kaydetme 
noktasından tekrar başlamak zorunda kalıyoruz (1). 


laylar, Dünya'nın kirlilik ve nükleer serpinti ne- 


deniyle büyük ölçüde zarar gördüğü, distopya 
bir gelecekteki bilinmeyen bir zamanda geçmektedir. 
“Avrupa-Amerikan Savaşı”ndan sonraki süreçte tüm 
sermaye sahipleri, işçi haklarının temsilini ve onların sosyal haklarını ortadan kaldıran “neo-demokratik ilkeler” olarak tanımlanan bir dizi amaç üzerinde 
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anlaşmaya varmışlardır. İronik bir şekilde bu ilkelere 
bağlı olan birliklere “Sendikalar” denilmekteydi. Sendikaların amaçlarına karşı çıkan birliklere ise “Şirketler” deniyordu. Avustralya, altı eyalet ve iki bölgeye 
ayrılmıştı. Her bir bölge ve eyalet “şehir devleti” olarak tanımlanan kendi özel başkentlerine sahipti ve bu 
başkentlerce sömürülmekteydiler. Union City, Asio- 
City'den sonraki en büyük ikinci şehir devletiydi. Bu 
sosyo-politik çevrede, ulusal istihbarat teşkilatı ASIO 
çok fazla güç kullanmaktaydı. Artık Avustralya'daki 
tüm Şehir Devletleri ya Şirketler'e ya da Sendikalar?a 
aitti. Oyun arka planında birbirlerine karşılıklı olarak 


VE,SIR. 


Yy — . N 


sabotaj yaparak pazar hâkimiyeti sağlamaya çalışan 
Union City ve Hobart Corporation arasındaki çatışma 
işlenmektedir |1|. 


obert Foster henüz daha küçük bir çocukken, kendisi ve annesini taşıyan helikopter Avusturalya'da 
bulunan ve “Boşluk” olarak bilinen ıssız ve çorak bir 
arazidekaza yapar. Küçük bir yerli kabilesi kaza bölgesini bularak Robert'in hayatını kurtarır ve onu kendilerinden biri olarak kabul ederler. “Boşluk”ta hayatta 
kalmak için her gün zorlu bir mücadele yapmak gerektirmektedir. Robert kabilelerin arasında yaşadığı ve 
büyüdüğü yıllar boyunca avlanmak 
ve yerel çöplüklere atılan hurdalardan kendisine robot yapmak gibi 
bir dizi yeni beceri kazanır. Sonunda kendisine Joey adında güçlü bir 
robot arkadaş oluşturur|4,5). 


Bir gece, kabilenin şefi şehirde 
büyüyen ve “Boşluk” da dâhil olmak üzere her yere yayılan büyük 
bir kötülükten bahseder. Robert 
şefe kötülüğün ne istediğini sorar. 
Şef “Kötülüğün seni istemesinden 


|» 


korkuyorum!” diye cevap verir. Bir 
süre sonra Robot Joey bilinmeyen 
bir ses kaynağını algıladığını söyler. Robert çocukken binmiş olduğu 
helikopterle aynı sembolünü taşıyan bir helikopter görür. Helikopter 
ateş açınca Robot Joey?e vurulur ve 
gövdesi zarar görür.Robert, Robot 
Joey'in devre kartını söker ve kıyafetinin içine gizler. Helikopterden 
LINC adındaki süper bilgisayar 
tarafından gönderilen, UnionŞehrünin güvenlik görevlileri inerler 
ve Robert'i yakalarlar. Robert kimsenin Zarar görmeyeceğini umarak 
onlarla gitmeyi kabul eder. Ne yazık ki helikopter havalandıktan sonra güvenlik görevlileri kabiledeki herkesi havaya uçurarak öldürürler (5). 


Union Şehri'ne ulaştıktan sonra, helikopter arızalanır 
ve şehrin üst katındaki bir sokağa düşer. Robert kazada 
hayatta kalır ve kaçmaya teşebbüs eder ancak bir geri 
dönüşüm tesisinde kapana kısılır. Bu noktadan sonra 
artık oyunu oynanmaya başlar (5). 


U: City'de yoksulların gecekondularda yaşadığı ve üstlerindeki zenginlerin lüks kulelerin için- 


de yaşadığı distopik şehir bilimkurgularının aksine alt 
sınıflar, fabrikalar arasındaki üst katlarda yaşamakta 
ve çalışmakta, zenginler ise temiz ve güvenli alt seviyelerde yaşamaktadırlar. Rovert Foster bu nedenle 
alt katlara ulaşmaya çalışır, ancak kendisini kentin katı 
sosyal yapısı tarafından engellenmiş bulur. Asansörleri 
kullanmak için, vatandaşların belirli bir statüye ulaşmış olması gerekir. Asansörler totaliter yönetimin fakir 
ve zenginleri ayrı tutmak için kullandığı bir yoldur|3|. 


aşlangıçta sadece şehirden kaçmayı umut eden 

Robert, bir süre sonra kendisini şehrin merkezindeki esrarengiz olayları ortaya çıkartmaya çalıştığı bir 
maceranın içinde bulur. Robert şehirden çıkabilmek 
içinbilgisayar LINC*in karanlık gizemini ortaya çıkarmalıdır. Bunun için çelik çürüyen şehirde araştırmalar 
yapmalı, ipuçları toplamak için hem zenginlerle hem 
de fakirlerle arkadaş olmalıdır. Bulmacaları çözmek, 
siber uzayda seyahat etmek ve her şeyden önemlisi 
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KAYNAKLAR 


I-http://Www.wikizero.biz 


2-http://oyungezer.com.tr 


hayatta kalmak zorundadır. Robert'in tek güveneceği 
dostu Robot Joey'dir. 


3-https://www.pcgamer.com 

4-https://allthetropes.fandom.com 
Bu sayımızda bilimkurgu macera oyunlarının o 5-https://kudocline.wordpress.com 

en bilinen ve beğenilen örneklerinden biri olan BENE- 

ATH A STEEL SKY oyununa değindik. Umarım ilginizi çekmiştir. 


Gelecek yazıda görüşmek üzere. 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Melih Mert Özkan 


Ekran 


Halit ile beraber, küçük sandalımızın 
üzerinde oturmuş, büyük maviyi izliyorduk. 
Karşısında o boyun emredercesine 
görkemli, alışık olmadığımız kadar sakindi. Her 


eğmemizi 


yıl sadece birkaç günlüğüne fırtınalar diner, büyük 
mavi de sanki derin bir uykuya dalardı. Birkaç gün 
de, kutsal görevimizi başarmamız için yeterli bir 
zamandı. Her ne kadar görevimizin ne olduğunu 
tam olarak bilmiyor olsak da... 


O derin uğultuyu duyuyordum. Kadim, 
kutsal varlık yıllardır olduğu gibi yine beni 
çağırıyordu. İlk kez ona bu kadar yaklaşmıştım. 
Belki de sandalın tam altında, benim suya girmemi 
bekliyordu. 


Halit'in beni bir daha göremeyeceğini 
düşündüğü (Oo bakışlarından (o belli (o oluyordu. 
Köylülerimle vedalaşırken, onların da gözünde 
benzer bir bakış vardı. Tabii, tüm kaderlerinin bu 
sıska oğlana bağlı olduğunu bilmenin çaresizliğini 
de yaşıyorlardı. 


Ayağa kalktık. Halit geyik derisinden 
yapılmış bir bezi dikkatlice açıp içinden ekranı 
çıkardı. Ekranın önü arkası pürüzsüz bir buz 
parçası gibiydi. En maharetli ustalar bile böylesi 
kusursuz bir iş çıkartamazlardı. Kazağımı ve 
pantolonumu çıkardım. Üzerimde sadece belime 
taktığım kemerim kalmıştı. Ekranı, kemerime 
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bağlı olan keseye koydum. 


Sarıldık. Birbirimize zoraki gülümsedik. 
Kendimi sandalın kenarından büyük maviye 
bıraktım. Derin bir nefes alıp daldım. Büyük 
mavinin derinliklerine yavaşça batmaya başladım. 


Bir anda etrafımı saran, benimle beraber 
dibe doğru yol alan balık sürüsünden başka hiçbir 
şey göremez oldum. Gözümün önünden aynı anda 
ve aynı yöne doğru hareketlenip kaçıştıklarında, 
gördüklerim karşısında afalladım. Ne büyük bir 
zenginlik ve her şey ne kadar da gereksiz diye 
düşündüm. 


Yan yana, üst üste binmiş, büyük mavinin 
dibine batmış kocaman evler vardı. Şimdilerde 
içi dışı yosun bağlamış, türlü balıkların mesken 
edindiği, koca birer resif olmuşlardı. Bir sürü 
küçük evi üst üste dizmişlerdi. Bunun sebebini 
anlamaya çalıştım. Başaramadım. Yine de, 
yaptıkları işin zorluğunu düşününce, bir bildikleri 
olduğuna inandırdım kendimi. 


Teneke arabaları gördüm. Gözalabildiğince 
araba dip dibe dizilmişti. Bu şekilde bir arpa boyu 
yol bile alamazlardı. Muhtemelen ben koşarak 
gideceğim yere daha çabuk varabilirdim. Yalan 
söylemeyeceğim, tam bu noktada, bir anlığına 
eski insanların pek de zeki olmadığını düşündüm. 


Arabaların içinde iskeletler vardı. Eski 
insanlar kutuları seviyorlardı. Kutu gibi evlerin 
içinde yaşayıp, kutu gibi arabalara biniyorlardı. 
Mezarlarını da kutulara koyuyorlardı, ürettiklerini 
de... Bir yığın araba, hepsi aynı yöne dönmüştü. 
Belki de onları büyük mavinin dibine hapsedecek 
fırtınadan kaçmaya çalışıyorlardı. 


Kocaman evlerin üzerinde kocaman 
solmuş, zar zor seçilen resimler vardı. Bir kadın 
kırmızı teneke bir kutuyu ağzına dayamış, 
gülümsüyordu. Altında anlayamadığım bazı 
yazılar vardı. “Zero Sugar” yazıyordu. Belki 
de bu kadın onların lideriydi. Ona saygılarını 
bu şekilde sunuyorlardı diye düşündüm. Sonra 
bir büyük resim daha, bu kez bir başka kadın 
elindeki bir Ekranın 
da ona gülümsemesini mi bekliyordu? Başka 
bir resimde ise bir adam bir arabanın yanında 


ekrana gülümsüyordu. 


kollarını birleştirmiş gülüyordu. Bunlar gibi 
onlarca devasa resim gördüm. Bunlar çok önemli 
insanlar olmalıydılar. Ve belli ki bu eşyaların bu 
şekilde kutsanması oldukça önemliydi. Keşke ne 
söylediklerini anlayabilseydim. Bu anıtlar kim 
bilir ne önemli bilgiler barındırıyordu. 


Nefesim kesilmek üzereydi. Soluklanmak 
için yukarı doğru yüzüp kafamı suyun üzerine 
çıkardım. Köyde nefesini benden daha uzun 
süre tutanlar vardı. Fakat hiçbiri kadim varlıkla 
konuşamıyordu. o Gerçi (o herkesin onunla 
konuştuğuma inandığını da söyleyemem. Ben 
bile bazen deli olduğumu düşünürdüm. Yine 
de inananlara söylediğim, benimle kimi zaman 


rüyamda kimi zaman ise işyaparken konuştuğuydu. 


“Ekran” derdi. “Ekran bizim kurtuluşumuz. 
Bana ekranı getir.” 


Yıllarca, birekranın bizi nasıl kurtaracağını 
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sormadan aradık. Büyük ekranlar, küçük ekranlar. 
Bulabildiklerimizin hepsi kırık ya da çatlaktı. 
Fakat köydeki gezginlerden biri, günün birinde 
üzerinde tek bir çizik dahi olmayan bir ekranla 
gelmişti. Karton bir kutunun içinde kim bilir kaç 
senedir onu ellerimle tutmam için bekliyordu. İşte 
o an deli olmadığıma emin oldum. Kadim varlık 
gerçekten vardı ve beni huzuruna çağırıyordu. 


Yeterince soluklandığıma inanıp tekrar 
derinlere daldığımda bu kez fazla zaman 
geçmeden onu gördüm. Önce devasa bir gölge 
gibiydi. Yaklaştıkça, bedenimin ancak onun tek 
bir gözbebeği büyüklüğünde olduğunu anladım. 
Beni fark etmesine dahi şaşırmıştım. Bu hayatım 
boyunca gördüğüm en büyük balinaydı. Üst üste 
binmiş evlerin arasından geçerken beni izliyordu. 
Bana doğru yaklaşıyordu ama aynı anda sanki bir 
dağ gibi de sabit duruyordu. 


“Geldin” dedi, kafamın içinde yankılanan 
ses. “Sonunda.” 


“Evet” dedim ağzımı dahi açmadan. 
“Sonunda.” 


Sanki gülümser gibi oldu. Bu beni cesaretlendirdi. 
“Kaç yaşındasın?” diye sordum. 


“Fırtmalardan öncesini görmüş kadar... 
Uzun yıllar önce ölmeliydim. Ama ölemiyorum.” 


“Fırtınalar nasıl başladı?” diye sordum. 
“Bomba” diye cevap verdi. 
“Bomba?” 


Kafamın içinde resimler belirdi. Bomba, tavuk 
yumurtasına benzer, belki 10 araba büyüklüğünde 
siyah bir metal yığınıydı. Üç köşeli de bir kuyruğu 
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vardı. Etrafında kör edici yıldırımlar çakıyordu. 


“Bomba” dedim bu kez anlayarak. 
“Fırtınalar bomba ile başladı.” diye sürdürdüm 
sanki o gün oradaymışım gibi. 


“Aklınıza o zaman girdim.” dedi. “Sizin 
gözlerinizden gördüm. Bomba her şeyi pek çok 
değiştirdi.” 

“Konuştuğun başka insanlar var mı?” diye 
sordum. 


“Evet ama ekranı bulan sadece sen...” 


“Yukarıda yaşamak çok zor. Fırtınalar... 
Dinmek bilmiyor.” 


“Ben biliyor. Ekran ile düzelecek.” 


Bu kadim varlığın huzurunda, her şeyin 
düzeleceğini duymamla beraber, hayatımda ilk 
kez kendimi huzurlu hissettim. Ekran, tüm bu 
zorlukları, 
sonlandıracaktı. 


yaşadığımız bu sonu gelmez acıları 
Artık fırtınalardan saklanarak 
yaşamak zorunda kalmayacaktık. 


“Nasıl” diye sordum? 
“Ekran nerede?” 
Kemerin kesesinden ekranı çıkardım. 


“İnsan, ekrana bakar. Tanrı ile konuşur.” 
dedi. 


“Tanrı” diye tekrarladım. Tabi ya... 
Becerikli atalarımız, tabi ki de Tanrı ile konuşmanın 
bir yolunu bulmuşlardı. Ama madem öyle, neden 


kendilerini kurtaramamışlardı? 


Kadim varlık bunu duymuş olacak ki, hemen 
cevap verdi. “O o zamandı, bu da bu zaman. Belki 
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Ekran - Melih Mert Özkan 


Tanrı atalarına öfkeliydi ve yardım etmedi.” 
“Tanrı ile nasıl konuşacağız?” 
“Ekrana bak.” 


Kadim varlığa arkamı dönüp ekrana 
baktım. O da omzumun üzerinden bakıyordu. Bir 


süre sessizce ekrana baktık. 
“Selfie.” dedi sessizliği bozarak. 
“Selfie?” diye tekrar ettim. 


Kafamın içinde resimler belirdi. Yolda 
yürürken, arabaların içinde, ağaçların altında, 
kalabalıkların arasında, yataklarında, yemek 
yerken... Eski insanlar sürekli ekrana bakıyorlardı. 
Bu ne büyük bir ibadet aşkıydı böyle? Ve resimler 
çekiyorlardı. Her şeyin resmini çekiyorlardı ve 
Tanrıya yolluyorlardı. Tanrı da onlara puanlar 
veriyordu. Herkes en iyi resmi ya da daha önemlisi 
en iyi selfie'yi çekmek için yarışıyordu. Sonuçta, 
Tanrı'nın kendisi ile konuşmaktan daha önemli ne 
olabilirdi ki? 


“Selfie, selfie!” diye haykırmam ikimizin 
de kafasında yankılandı. 


Kadim varlık keyifle homurdandı. 
“Kurtuluş yakındır.” dedi. 


Tekrar ekrana baktık. Büyük mavinin 
derinliklerinde, yüzümüzde bir tebessüm ile selfie 
bekliyorduk. o Çektiğimiz 
Tanrı'ya yollayacaktık. Eski insanların kadim 
bilgeliği sayesinde kurtulacaktık. Bu ne muhteşem 


çekilmeyi resimleri 


bir plandı. 
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Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Yesim Şahin Yaman (Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


i Derleyen Kıyamet Alametleri - 2022 
Ünver Alihey 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Emre İnanç Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


-EMRE INANC 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 
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Umut Şenol 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


Stella Tetra - 2022 


“...ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2.Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısu 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 (Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
& YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


Murat Kk 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


80 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 oSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


' ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİ VE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


Filimsiler Camhariyeti © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Asara | 
PROJESİ 


M.-ÂLİ TARGAÇ 


İM ! 


Burak Gem Goşkun 


Evtanla saklı köşelerinden, Anadala vepraklarına uzanın 
Bir gilim-kerga 


Burak Gem Coşkun 


Klm 


— 


> Gizem ÇETİN ” 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın 'doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
EDEBİYATTA POSTHÜ İZ ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


te 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


A, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Nihan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Antroid'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

4 Şeyda AYDIN 

Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 O Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


anrıların 
Kehaneti 


Ki Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
— ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 
Ki Y “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 o Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
ETAENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Oo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Seyda Ayılın 


(Ozcan Gökdemir 


ARŞINI! 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor olabilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Eril 


AY İNSANLARI 


ERHAN ERDİL 


gece 


Ay İnsanları - 2019 


Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 

yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 

sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 

savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 

için sığınaklarda... 

| İ il j N | i Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 

çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 

Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 

bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


TURKHAN BOZKURT 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


YÜKSELİŞ 


2417 


©psfl1on 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü (Evren Kütünlanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 
Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 


EUYDE'N 


KÜTÜPHANESİ O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 


GİZLİ TEHLİKE 


Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 


KAAN KASIM ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


TÜYLÜ 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


SATÜ RN'DE “Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 
DOĞAN 


Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 
gece 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Oo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
, . şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu eğişenler - 2019 


4 pa i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
e y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

la Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

EE M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


FR tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NIRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


<4 
> 


MELEK TAŞKIN v& 


Ayşe Acar 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOPYA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 


106  Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Mayıs 2022 / sayı 55 


İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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YERUİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 
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Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Genel Koordinatör/Editör ESRA UYSAL 
Sanat Yönetmeni BURAK FEDAKÂR Yayın Yönetmeni İSMAİL ŞAHİN Çeviri-Arşiv ARDA TİPİ 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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Bu seçkideki öyküler, Orhan Duru'ya ithafen yazılmıştır. 
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BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİ 


Arda Tipi 

Derin Mavi 

Aykut Koca 

Zamansız 

Ayşe Gülay Yılmazer 
Çocukluğun Başlangıcı 
Ayşe Sıla Uzunselvi 
Zamanın Ötesinden Gelen Haber 
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Yerli bilimkurguya emek veren 
kalemlerden Polat Onat'ın 
Değişken Kâinat Teorisi kitabı 
incelemesine geçmeden ve Mistik Bilimkurgu diye isimlendirdiği 
bu öykülerin içine girmeden önce 
yazarı tanıyalım 
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Yazar Hakkında 


Kitabın yazarı Polat Onat, 1979 senesinde 
İstanbul?da doğsa da memleketi Bursa'dır. Yazın 
hayatına şair olarak başlamış hatta ilk dosyasıyla 
2002 senesinde “Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü “nü 
kazanmıştır. İlk kitabı olan “Son” 2009 senesinde 
okurla buluşmuştur. Şair olduğu vakitlerde 2013 
senesinde beş adet şiiri İngilizceye çevrilmiş 
ve Turkish Poetry Today seçkisinde, Londra'da 
Red Hand Books tarafından yayımlanmıştır. Şair 
olarak başarıları bunlarla sınırlı değildir. 2017 
senesinde “İsmet Kemal Karadayı” Şiir Ödülünü 
de kazanmıştır. 2019 senesinde şiir yazmayı, 2018 
senesinde ise instagram kullanmayı bırakmıştır. 


Yazarın şu ana dek farklı yayınevlerinden 
yayınlanmış 45 adet kitabı bulunmaktadır. Bu 
kitaplar şu şekilde sıralanabilir: 8 roman, 11 
öykü, 6 şiir, 4 deneme ve 16 çocuk kitabı... 


İncelemesini ele aldığımız bu kitap, yazarın 
bilimkurgu öyküleri kategorisinde yazdığı seride 
yer alır: 


İ; 2079'da Karşılaşacağınız Dokuz Olay/ 
Kozmik Bilimkurgu (2019) 


— Yok Olmadan Önce Dünya / Distopik 
Bilimkurgu (2019) 


3. Gelecekten Akılötesi Haberler/ (oKaotik 


Bilimkurgu (2019) 


4. Karanlık Evren Kehanetleri/ İnovatif 
Bilimkurgu (2019) 
Teorisi Oo /Mistik 


İs Değişken oKâinat 


Bilimkurgu (2020) 


6. Android Park'a Hoşgeldiniz /Fütüristik 
Bilimkurgu (2020) 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 
Kitabın İçine Doğru 


Altı adet öyküden oluşan Değişken Kâinat Teorisi 
kitabı Colin Wilson (1931-2013)'un şu sözüyle 
başlar: 


“Sabahları 
dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla 
karşılaşırım. “* 


gözümü açtığım zaman tek bir 


Hemen diğer sayfada başka bir söz sizi karşılar: 


“İnsanoğlunun yapabilecekleri hayal ettikleri ile 
sınırlıdır.” 


Arthur C. Clarke (1917-2008) 

Kitaptaki altı adet öykü şu şekilde sıralanır: 
I, Mezar Taşı Şiircisi 

2 Uzaydaki Hapishane 

E Burada Olmayan 

4. Hayvansever Robotlar 

>A Beşinci Hikâyeyi Sil 


6. Sahipsiz Köpek 


“Mezartaşı Şiircisi”, yazarın şair kimliğini ön 
plana çıkartan bir eserdir. Hikâyeye serpilen 
şiirler, adeta yazarın başarılı kaleminin temsilidir. 
Bu anlamda hikâyeyi besler ve zenginleştirir. 
Hikâye herkesin başkan olabildiği bir ütopya 
sunar. Direkt demokrasi örneklerini antik çağda 
bulabildiğimiz bu temsil, 
evrende uygulanır. Peki, bu gerçekten direkt 
demokrasi örneği midir? Bu işte bir bit yeniği 
yok mudur? Gerçek yönetici halk mı, yoksa değil 
mi? 


yazarın yarattığı 


wwww.yerlibilimkurgu.com © 


“Uzaydaki Hapishane” hikâyesinde uzayda 
cezasını çeken mahkümların hayatlarından, 
uzaydaki dezavantajlı yaşantıdan ve insanların 
hayallerinden bahsedilir. Peki, kaçan mahküm 
tüm parasını cezaevi görevlisine verince kaçtığı 
yerde ne yapar? Hikâyedeki bu kısmı kurgunun 
devamını merak ettirir. 


“Burada Olmayan” ise bilimle uğraş halinde 
olan bir adamın aslında olması gereken yerde 
olmadığını konu alır. Sonu bizi epey şaşırtır 
çünkü karakterin savunduğu tezi temellendirmesi 
hikaye boyunca bizi avcuna alır. 


“Hayvansever Robotlar” hikâyesinde robotların 
kodlarında yapılan değişikliğin getirdiği bedeller 
ve ödüller ele alınır. Oldukça hareketli ilerleyen 
kurgu, okuyucuyu etkisi altına alır. 


“Beşinci OHikâyeyi Sil?” oldukça zekice 
kurgulanmış, okuyanı akıl tutulmasına sevk eden 
bir eser. Sadece tek cümle ile hikâye olur mu? 
Bakın ve görün. 


“Sahipsiz Köpek”, birinci hikâyenin yani 
“Mezartaşı Şiircisi” nin altematifi olarak 
kurgulanmış. Nede olsa kitap boyunca hâkim 
olan tema ve bunu somutlaştırmak için yapılacak 
en iyi hamle, elimize bu konuda bir şeyler 
vermektir. Kitap bunu bu anlamda hakkını teslim 
ediyor. Bilimkurgu edebiyatına katkıda bulunan 
bu kitap, yerli bilimkurgu için güzel bir köşe taşı 
olma niteliğinde. 
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Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 
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Ayın Kitap İncelemesi N Kayıp Bölüm 
Olümsüz Kopyalar ve Insanl 

METİN BAKAR BURAK CEM COŞKUN 
ISMAİL ŞAHIN 

İnceleme - Araştırma Kısa Öykü 
Bilimkurgu Edebiyatının Gökyüzünden Gelen Ateş 
Bilgisayar ve Video 

Oyunlarında Bilimkurgu Efsaneler Çağı 
Beneath a Steel Sky Bölüm 2 


A. AYSUN ERDOĞAN 


N 


ÇELİK BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA 
M. YAĞMUR POLAT 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 

e Gizlem Avcısı 
Bürokrasi  Bölüm2 
EREN KASAPOĞLU MEHLİKA FIRAT 
11. YBKY Kısa Oykü Yarışması 
Göç Tanrı Noktacığı 
EMİNE VİLDAN Bölüm 3 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması b MUSTAFA BILGUCU 
Ekran Pp i 
MELİH MERT ÖZKAN Girimdark 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Bölüm 2 

EFE SARITUNALI 


# OE Mü 


Kayıp Dünya İncelemeleri 
Müye İnce 


www.kayıpdunya.com 


Siyahi, Yalnız ve fen Aykırı 
Octavia E. Butler 


Kadın 
amaçladığım yazı dizisi serisinin ikinci yazarı 
Octavia Estelle Butler oldu. Bir düzine romana 
kadın bir 
bilimkurgu yazarı olan Octavia'nın kitapları 10 
dile çevrilmiş ve toplamda bir milyondan fazla 


bilimkurgu o yazarlarını o tanıtmayı 


imza atmış olan Afro-Amerikalı 


satılmıştır. 
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EL me 
ctavila Butler, 22 Haziran 1947'de 
Kaliforiya'da doğmuştur. Babası bir 


ayakkabı boyacısı, annesi ise hizmetçidir. Babasını 
çok küçük yaşta kaybetmiştir. Onu annesi ve 
anneannesi birlikte büyütmüşlerdir. Utangaç bir 
çocuktur, üstüne bir de yaşıtlarından iri olması 
eklendiğinde kendini çoğu zaman dışlanmış 


hisseder. Disleksili olmasına 
okumayı çok sever. Ama tabii ki kitap almak için 
durumu yoktur. Annesi yanında çalıştığı ailelerin 
çöpe atacağı kitapları Octavia'ya getirir. Ayrıca 
okuldaki dışlanmışlığı onun kütüphanede daha çok 
zaman geçirmesine neden olur. Hikâye yazmaya 


on iki yaşında izlediği kötü bir film ile başlamıştır. 


rağmen kitap 


O ilginç anı çok net hatırlamaktadır. 


Filmin adı Mars'tan Gelen Şeytani Kız'dı ve o 
sırada on iki yaşındaydım ve bu benim hayatımı 
değiştirdi. Bu filmi izlerken bazı aydınlanmalar 
yaşadım. İlk düşüncem Tanrım, ben bundan 
daha iyi hikâye yazarım. oldu. Sonra düşündüm 
ve Tanrım herhangi biri bile bundan daha iyi 
bir hikâye yazar dedim. Üçüncü düşüncem ise 
Birilerine bu korkunç hikâyeyi yazması için para 
ödendi. oldu. Böylece yazmaya başladım ve bir yıl 
sonra masum dergilere korkunç kurgu yazılarımı 
göndermekle meşguldüm. 


Üniversitesi”nden 
kazanabilmek 


California (Eyalet mezun 


olmuştur. için 


Hayatını 
telepazarlamadan, bulaşıkçılığa ve patates cipsi 
kontrol etmeye bir sürü değişik işte çalışmıştır. 


Harlan Ellison (solda), Octavia Butler (ortada) 


Siyahi, Yalnız ve Hep Aykırı: Octavia E. Butler - Müge İnce 


Üniversiteden sonra Amerikan Senaryo Yazarları 
Birliği'nin, Açık Kapı Programı'na katılmış 
ve orada yazar Harlan Ellison ile tanışmıştır. 
Octavia'nın senaryoları başarısızdır ama yine 
de onun düzyazıda başarılı olacağına dair ışığı 
göstermektedir. Bunu fark eden Harlan Ellison 
onu Clarion Bilimkurgu Çalıştayı'na katılması 
için teşvik etmiştir. Clarion sayesinde ilk hikayesi 
“Crossover”, Clarion antolojisinde basılır (1971). 
İlk romanı ise beş kitaptan oluşan serinin ilk kitabı 
“Patternmaster” (1976) olur. 


ag — 
: OdtaviaE.Bufler 


PATTERNMASTER 


Octavia, Patternmaster'da distopik bir geleceği 
anlatır. İnsanlar telepati ile anlaşan süper bir ırk 
yaratmıştır. Fakat dünya daha iyi bir yer haline 
gelmez. Aksine, güçlü telepatlar kendilerinden 
daha zayıf telepatları ve telepati yeteneği olmayan 
insanları kontrol ederler. En tepedeki telepat ise 
pattermaster'dır. Başkahraman Teray ile abisi 
arasındaki master olma savaşı kitabın temel 
hikâyesini oluşturur. 
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Octavia'nın hâlâ en çok satan kitabı ise “Kindred”tır 
. Kindred'ı yazarken annesinin çektiği sıkıntılardan 
ilham aldığını söyler. Bir keresinde, 


Annemin arka kapıdan işe girmesinden hiç 
hoşlanmazdım demiştir. 
aşağılamalara katlanmasaydı, iyi beslenemez ve 


“Eğer annem tüm o 


rahatça yaşayamazdım. Bu yüzden başkalarının 
geçmişi hissetmesini sağlayacak bir roman yazmak 
istedim. Siyahilerin var olmak için katlandıkları 
acı ve korku 


Kindred 1979 


Kindred'da, Afro-Amerikan bir yazar 1976'dan 
sihirli bir şekilde kopup kendini 1817 yılında 
Amerika İç Savaşı öncesi Güney'inde bulur. 
Köleliğin olduğu bu dönemde kadın yazar, 
kendi varlığını devam ettirebilmek için atalarını 
korumaya çalışırken bir yandan da siyahilerin o 
dönem çektiği sıkıntıları yaşar. 
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1984 yılında kısa hikâyesi “Speech Sound” ile 
Hugo ödülünü kazanmıştır. Ertesi yıl “Bloodchild” 
romancığı ile bilimkurgu ve fantastiğin en önemli 
tüm ödüllerini toplamıştır; Locus, Hugo, Nebula 
ve Science Fiction Chronicle. 


Xenogenesis (1987) üçlemesini yazmadan önce 
Güney Amerika seyahatine çıkmıştır. Seyahatte 
bu kitabı için bilgiler toplamış ve araştırmalar 
yapmıştır. Yazar bu kitabında, nükleer savaş 
sonrası yok olmakta olan insan ırkı ile uzaylı ırkı 
arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan Lilith, uzaylı 
Oankali türü tarafından ele geçirilir. Uzaylıların 
amacı kendi genetik çeşitliliklerini artırmaktır. 
Lilith insanlara yardım etmekle uzaylıların ona 
sunduğu ilerlemeleri kabul edip ırkına ihanet 
etmek arasında sıkışıp kalır. Serinin diğer kitapları 
ise Adulthood Rites (1988) ve Tmago (1989)'dur. 


993 yılında Farthseed serisin ilk kitabı olan 
“Parable of the Sower” yayınlanır. 2025 
yılında küresel ısınma, kirlilik, hastalıklar ve etnik 


PARABLE 
OF THE 
SOWER 


octavia e. 


utler 


Parable ofthe Sower 1993 


gerilimler yüzünden dünya 
iyice yaşanmaz hale gelmiştir. 
Başkahraman Lauren, Los ! 
Angeles'da ailesi ile birlikte az 
da olsa bir düzenin bulunduğu 
duvarların arkasında yaşar 
fakat şartlar Lauren'ı evini 
terk etmeye zorlar. Lauren'ın 
hiperempati, başkalarının 
duygularını hissetme, denen 
ise bu korkunç 
yaşamasını (odaha 
Ama Lauren 


yeteneği 
dünyada 
da Zorlaştırır. 
yolculuğunda Farthseed adını 

verdiği inancına tutunur ve insanları etrafına 
toplar. 


Serinin ikinci kitabı Parable of the Talents (1998) 
ise Trump'ın başkan seçilmesinden sonra tekrar 
gündeme gelmiştir. Kitapta Trump'ın kampanya 
sloganı olan Make America Great Again'i kullanan 
bir başkan adayı bulunmaktadır. Octavia bu 


MULTİPLE AWARDAWINNING AUTHOR OF 
PARABLE OF THE TALENTS AND KINDRED 


OCTAVTA E. 
BÜTLER 


Hedgling 


Fledgling 2005 


Siyahi, Yalnız ve Hep Aykırı: Octavia E. Butler - Müge İnce 


00 


dama im 


Science Fiction 


kitabıyla ikinci Nebula ödülünü kazanmıştır. 


Bu seriyi daha ilginç kılan bir diğer şey ise bir 
operasının bestelenmiş olmasıdır. Toshi Reagon 
tarafından bestelenen opera, Ocak 2018'de açılan 
The Louvre Abu Dhabi?de prömiyerini yapmıştır. 


995 yılında Macarthur ödülünü kazanan ilk 

bilimkurgu yazarı olan yazar, ödül sayesinde 
annesi ile yaşayacağı bir ev almış ve 1999'da 
yıllardır biriktirdiği üç yüz kutu dolusu kitabıyla 
Seattle'a taşınmıştır. 2000 yılında PEN American 
Centre tarafından kendisine ömür boyu başarı 
ödülü verilmiştir. 


Sağlık problemlerinden ötürü yazma hızı düşen 
ve yazar tıkanmasına giren yazar 2005 yılında 
yayınlanan Yavru Kuş (Fledeling) kitabıyla geri 
dönmüştür. Yavru Kuş Türkçe basılan tek kitabıdır. 
Yavru Kuş'ta kendine özgü stili ve yaratıcılığıyla 
vampirleri anlatır. Ne yazık ki bu son romanı 
olmuştur. 2006 yılında yüksek tansiyon ve kalp 
rahatsızlığına bağlı inme nedeniyle hayatını 


kaybetmiştir. 


Octavia çok azimli ve yazma tutkusu olan bir 
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kadındır. Tam zamanlı işlerde çalıştığı dönemlerde 
her gece ikiden sabah beşe kadar hikâyelerini 
yazmıştır. Ölümünden sonra incelenen 1988 tarihli 
not defterine aşağıdaki satırları karalamıştır: 


P/(4 (İN € AA 


| nevels. genel ge or 
a or Zi a€ fr 


bası serv? 


yhilicafıon. My nevels 

(lek 
gach Kavel 9 w Pe He PP. o6 rr 
ER and. They each İk ME and fhey sT0Y 


at İca Tus Zach el AŞ 
on fep Çor months Çi in e Pınd the woy w 
hovels does 


hir, Se baif/ Ws 
GE .See Fo ( diye A Ak 


MN beke ill be read üm 


pe 


m. bee Gi di be pad, Mill las we Pp a 
Se See 7 


Seçkin bir mahallede çok güzel bir ev bla di 


Genç fakir siyahilerin Clarion ve diğer yazarların 
çalıştaylarına katılmalarını sağlayacağım. 


Genç fakir siyahilerin ufuklarını genişletmelerine 
yardım edeceğim. 


Genç fakir siyahilerin üniversiteye gitmelerine 
yardım edeceğim. 


Annem ve kendim için en iyi sağlık hizmetini 
alacağım. 


İstediğim veya ihtiyacım olduğu her an bir araba 
kiralayacağım. 


Dünya üzerinde istediğim yere istediğim zaman 
seyahat edeceğim. 


Öyle olsun! Görelim bakalım! 


Bu satırların altında senelerdir çektiği maddi ve 
manevi sıkıntıları okuyabiliyorsunuz. o Octavia 
bu satırları yazdığı tarihte bilimkurguda en iyi 


ödülleri kazanmış ve tanınan bir yazardır. 
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Yazarın ölümünden sonra her yıl Octavia E. 
Butler Anma Bursu verilmeye başlanmıştır. Burs 
Octavia'nın hayal ettiği gibi siyahi yazarların 
çalıştaylara katılması için verilmektedir. 


Çok küçük yaşlarda yazmaya başlayan Octavia, 
yazarlık ile ilgili düşüncelerini ise şöyle 
Machu  Picchu'da 
gördüğünüz iki tepenin yükseği olan Huayna 
Picchu 'ya tırmandım. Normal bir insan için kolay 


anlatır:Peru'ya gittiğimde, 


bir tırmanıştır. Demem o ki fit olmasanız bile kolay. 
Fakat ben dizimi incitmeyi başardım. Kendime 
“Yeterince yükseğe tırmandım, yeterince yükseğe 


» 


tırmandım. ” deyip durdum, peki neden geri 
dönmedim? Tepeye olan bütün yolu çıktım, küçük 
mağaranın içinden emekledim ve dağın tepesine 
ulaştım ve aşağı indim. Kast ettiğim buydu. 
Yazmayı anlatan iyi bir mecaz bu, çünkü mesela bir 


roman yazarken bir an gelecek ve yapamadığınızı 


Siyahi, Yalnız ve Hep Aykırı: Octavia E. Butler - Müge İnce 


düşüneceksiniz ya da çok kötü olduğunu düşünüp 
atmak isteyeceksiniz. Öğrencilerime söylerim; 
bir zaman gelecek yakmak veya tuvalete atıp 
sifonu üstüne çekmeyi isteyeceksiniz fakat devam 
ederseniz. İşte bu sizi; 


“Keşke bir yazar olsaydım ' dan çıkarıp bir yazar 
yapar. 


Kaynaklar: 


-https://electricliterature.com/now-more-than-ever- 
we-wish-we-had-these-|ost-octavia-butler-novels- 
659f0b2e5d36 


-http://articles.latimes.com/1998/oct/18/magazine/tm- 
33581/2 


-https://www.theparisreview.org/blog/2018/01/08/ 
staging-octavia-butler-abu-dhabi/ 


-http://www.nytimes.com/2006/03/01/books/octavia-e- 


butler-science-fiction-writer-dies-at-58.html 


-https://www.theguardian.com/news/2006/mar/16/ 


guardianobituaries.bookscomment 
-http://www.inmotionmagazine.com/ac04/obutler.html 


-https://www.npr.org/sections/ 
codeswitch/2017/07/10/535879364/octavia-butler- 


writing-herself-into-the-story 


-https://theportalist.com/facts-about-octavia-butler 
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Araştırma - Bölüm 2 


Arda Tip 
olotların Kısa Tarihi 


ei 


A 


era 


Ortaçağ ve Rönesans 


Geçen bölümde robot fikrinin doğduğu antik dönemden mitolojiye ve yazılı tarihe 
dayanan örnekler vermiştik. Bu bölümde de o dönemin bilginlerinin geriye bıraktığı fikri 
birikimlere dayanan çalışmalarıyla ortaçağın karanlık dünyasına ışık tutan ve belki de 
böylelikle Rönensans'ın tohumlarını atan mucitlerden ve eserlerini inceleyelim. Yapılan 
otomatlardan örnekler vermeden önce tarihçi Elly R. Trurtt'den çağın genel görünümünü 
edinelim kısaca. 


18 ( Wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2022 / sayı 56 


MS.807'de Bağdat'taki Abbasi halifesi Harun 
Reşid, Charlemagne'a daha önce Hıristiyan imparatorluğunda benzeri görülmemiş bir hediye 
gönderdi: Prinç bir su saati. Saat başlarını bir kaseye küçük metal toplar düşürerek haber veren bu 
saat, rakamlı bir kadran yerine, bir Noel takvimi 
gibi, küçük pencerelerden fırlayan oniki mekanik atlı ile zamanı gösteriyordu. Bu bir güzellik ve 
ustalık eseriydi. Hediyeyi kaydeden Frenk tarihçi, 
onun “mekanik ustalığıyla harikulade biçimde 
işlenmiş” olmasına hayret ediyordu. 


Bazı teknolojiler, tarihsel bağlamlarının o derece 
karakteristik özelliği haline gelmiştir ki, bir tür 
stenografi işlevi görürler. Aslında Harun Reşid'in 
hediyesi gibi çalışan modellerin varlığına rağmen, 
benzer mekanizmaların Avrupa'da ortaya çıkmasından önce 500 yıl geçmesi gerekecekti. Bu 
dal4. yüzyılın başlarına, orta çağ döneminin sonlarına karşılık gelir. 

Nihayetinde mekanik saat ortaya çıktığında kullanımı hızla yayıldı. 14. yüzyılın ilk on yıllarında, 
o kadar yaygın hale geldi ki, 1324'te Lincoln Katedrali'nin saymanı, “katedralin dünya genelinde- 
ki diğer hemen her katedral, kilise ve manastırın 
sahip olduğu bilinen şeyden yoksun olması? gibi 
utanç verici bir sorunu işaret ederek yeni bir saat 
inşa ettirilmesi amacıyla yüklü bir bağışta bulundu. Doğal olarak mekanik saatin yükselişini bir 
gecede elde edilen bir tür başarı olarak görmek 
yanlış olmaz. 


Ancak teknolojik çağların nadiren düz sınırları 
vardır. Latin Orta Çağları boyunca birçok belirgin 
anakronizme, mekanik sanatının birçok şaşırtıcı 
örneğine göndermeler buluyoruz. Müzikli çeşmeler. Robotik hizmetçiler. Mekanik hayvanlar ve yapay ötücü kuşlar. Çoğu, Latin Hıristiyan dünyasının 
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sınırlarının ötesinde, Bağdat, Şam, Konstantino- 


polis ve Karakurum'un kozmopolit sahalarında 
tasarlandı ve inşa edildi. Bu tür otomatlar, ortaçağ 
Avrupa'sına yabancı hükümdarlardan hediyeler 
olarak geldi veya bu uzak yerlere seyahat edenler 
tarafından yazdıklarında bildirildi. 


Örneğin, 10. yüzyılın ortalarında, İtalyan diplomat Cremona'lı Liudprand, Bizans imparatorunun 
Konstantinopolis'teki sarayının törensel taht 
odasını tarif etmişti. Büyük saray kompleksinin 
bitişiğindeki bir binada, İmparator VII. Konstantin yabancı misafirleri kabul ederken, iki yanında 
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ELİME 


kükreyerek dillerini ve kuyruklarını hareket ettiren 
altın aslanların bulunduğu bir tahtta otururmuş. 
Tahtın yanında da, her biri kendi türünün şarkısını 
söyleyen düzinelerce yaldızlı kuşun dallarına 
tünediği gerçek boyutlu altın bir ağaç varmış. Liudprand, imparatorun önünde geleneksel secdeyi 
yaptığında, hükümdar hala üzerinde oturuyorken 
taht tavana yükselmiş. İmparator çatı kirişleri- 
nin arasına yaptığı bu yükseliş sırasında kıyafetini değiştirip sonrasında farklı bir cübbe içinde 
“dünyaya geri dönmüş”. 


Pa 
, 
we 


—“. A 
Sö, İY 


Taht ve onun otomatları uzun zaman önce ortadan 
kayboldu, ancak Liudprand'ın açıklaması, Bizans 
imparatorunun kendisi tarafından aynı dönemlerde yazılmış olan Bizans saray adabı kılavuzun- 
da da görülebilen harikanın bir tarifini yansıtıyor. 
Kılavuz sadece tören protokolüne odaklanmıştır, 
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otomatların protokol sırasındaki görevlerinden 
bahseder, ancak Liudprand gerçekte gördüğü 
manzaraya hayran kalmıştır. Yükselen tahtın şarap 
presine benzer bir makine olabileceği tahminini yürütür; kuşlara ve aslanlara gelince, “Nasıl 
yapıldığını hayal bile edemiyorum” der. 


Benzer egzotik harikalarla karşı karşıya kalan diğer 
Latin Hıristiyanlar, teorileri üretmek konusunda 
daha açık sözlüydüler. Batı'daki mühendisler bu 
karmaşık makineleri kopyalama veya yenilerini 
icat etme bilgisinden yoksundular ancak 
Harun al-Rashid'in saati gibi hediyeler 
ve Liudprand'ınki gibi seyahatnameler sayesinde, farklı türdeki bu otomatlar 
Hıristiyan dünyasında bilinir hale geldiler. Zamanla, bilginler ve filozoflar bu 
makineleri açıklamak için kendi bilimsel 
fikirlerini kullanmaya başladılar. Bakış 
açıları -elbette- başlıbaşına mekanik anlayışına dayanmıyordu. Doğu'da antik 
çağlardan beri gelişegelmiş mekanik 
bilgisi, Batı Roma İmparatorluğu'nun 
çöküşünün ardından Avrupa'da kaybolmuştu. 


Bunun yerine halihazırda bildiklerinden 
bahsettiler: 


Doğanın güçleri, gök cisimleri ve dünyevi 
şeyler arasındaki temel uyum ve iblislerin varlıklarıyla insan ilişkilerine müdahalelerinin kesinliği. Arthur C. Clarke'ın, yeterince gelişmiş herhangi bir teknolojinin sihirden 
ayırt edilemez olduğu görüşü, daha yerindeydi. 
Yine de bu sınırın çok bulanık olması, onu ortaçağ 
Hıristiyan zihni için verimli bir bölge haline getirdi. Zamanla, mekanik çağ dünyanın büyüsünü 


bozmuş olabilir - ancak nihai zaferi, saat çılgınlığının düşündürdüğünden çok daha yavaş gelecekti. 


Ortaçağ Latin dünyasında, doğa tahmin edilebilir şekilde hareket ederdi genellikle. Ancak bazı 
fenomenler, doğal dünyanın bir parçası olarak 
kabul edilemeyecek kadar tuhaf ve nadirdi. Bu 
nedenle doğaüstü olarak sınıflandırıldılar: “Praeter 
naturalis” yani “doğa ötesi”. 


Bu kategoriye neler girebilir? Hemen hemen her 
türlü acayip olay veya olağan gidişattan sapma: 
örneğin iki başlı bir koyun. Yine, bazı fenomenler doğaüstü olarak nitelendirildi, çünkü nedenleri 
açık değildi ve bu nedenle anlaşılmaları zordu. 
Mesela semenderin sözde ateşe dayanıklı derisi 
veya belirli taşların zehri tespit etmesi veya panze- 


hir olması gibi, nesnelerin bazı gizli -ama özsel- özellikleri. Mıknatıslar, elbette, iş başındaki 
doğaüstünün açık bir örneğiydi. 
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Doğaüstünün tezahürleri çeşitliyse, nedenleri de 
çeşitliydi. Doğanın kendisi sorumlu olabilirdi elbet, genellikle tahmin edilebileceği gibi davranıyor 
olması her zaman olacağı anlamına gelmezdi, ama 
aynı şekilde iblisler ve melekler de sorumlu olabilirdi. Yetenek ve bilgi sahibi insanlar, eski metinlerden edindikleri bilgileri, tutulmalar gibi doğaüstü 
olayları tahmin etmek için kullanabilirlerdi. Ya 
da istenen sonuçları elde etmek için bitkilerin gizli özelliklerinden veya diğer doğa yasalarından 
yararlanabilirlerdi. Büyü, büyük ölçüde bu bahsettiğimiz “doğaüstü” alanı manipüle etme meselesiydi: iblisleri çağırmak, yıldızları yorumlamak 
ve fiziksel bir olayı düzenlemek, hepsi aynı geniş 
başlık altına girebilirdi. 


Bütün bu doğudan ve güneyden gelen teknolojik 
harikaların birkaç olası açıklaması vardı. 1204'teki 
4. Haçlı Seferi sırasında bir Fransız şövalyesi olan Robert of Clari, Hipodrom'da “büyüyle” 
hareket eden bakır heykeller tarif etmişti. Birkaç 
on yıl sonra, Moğol İmparatorluğu'ndaki Fransisken misyonerler, Han'ın 
sarayındaki gerçeğe yakın 
yapay kuşlardan bahsedip 
bunun iblislerin işi olabileceğine kanaat getirdiler. 
Üstün mühendislik sanatını 
da alternatif bir teori olarak 
kenarda tutmuşlardı. 


Konuşan bir heykel, güçlerini göksel etkiye mi yoksa şeytani müdahaleye mi 
borçludur? 


Hareket eden, konuşan heykeller, gezegenlerin belirli 
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bir hizalanmasının sonucu da olabilirdi. Reims?deki katedral okulunda ders verirken, daha sonra 
Papa II. Sylvester (999-1003) olacak olan Aurillac'lı Gerbert, Kuzey Avrupalı eğitimli seçkinlere 
gök gözlemi (kollu küre ve yıldız küresi) ve hesaplama (abakus ve Arap rakamları) için araçlar 
tanıttı. Öğrenme konusundaki ünü o kadar büyüktü 
ki, ölümünden 100 yıldan fazla bir süre sonra, geleceği önceden bildiren konuşan bir kafa yapmakla da itibar kazandı. Bazı rivayetlere göre bunu, 
meşru bilim ve matematik konularının yanında 
öğrenmiş olduğu şeytani büyü yoluyla başarmıştır; 
diğerlerine göre ise, geleceği açık edecek şekilde, 
göksel birleşmenin tam anında kafayı olması gereken yere yerleştirmek için üstün gezegensel hareket bilgisini kullandı 


Doğaüstü kategorisi pek çok nesne ve 
fenomeni kapsadığından ve bunların 
da birçok rasyonel açıklaması olabileceğinden doğru nedeni ayırt etmek 
zor olacaktır. Konuşan bir heykel, 
güçlerini göksel etkiye mi yoksa şeytani müdahaleye mi borçludur? Bir 
efsaneye göre, 13. yüzyıldan kalma Alman ilahiyatçı, üniversite profesörü, piskopos ve aziz olan Albertus 
Magnus (Büyük Albert, bilgisini bir 
kehanet robotu yapmak için kullanmıştı. Albert'in Dominik Tarikatı'ndaki kardeşlerinden biri onu hücresinde 
ziyarete gider. Kapıyı çaldığında içeri 
girmesi söylenir. Rahip içeri girdiğinde 
kapıyı çalışına cevap verenin Albert 
değil, tuhaf, gerçeğe yakın bir android 
olduğunu görür. Böylesi bir yaratığın 
bir tür iblis olması gerektiğini düşünen 
keşiş, ona saldırarak parçalarına ayırır. 
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Hüsrana uğramış Albert onu azarlayarak ancak 
30bin yılda bir meydana gelen bir göksel bağlam 
sayesinde bu robotu yapabildiğini söyler. 


Efsane, kurgu ve felsefede yazarlar, Latin Hıristiyanlığının ötesinde kalan dünyanın bir parçası 
olduğunu bildikleri bu hareketli heykeller, yapay 
hayvanlar ve müzikal figürler için çeşitli açıklamalar yapmışlardır. Bizim gibi onlar da belirli yerleri veya kültürleri çağrıştırmak için teknolojiyi 
kullandılar. 

Konstantinopolis'e yaptığı ziyarette Liudprand'ı 
hayretler içinde bırakan, şarkı söyleyen yapay 
kuşlara sahip altın ağaç, oldukça yaygın bir otomat 


türü gibi görünüyor: Samarra ve Bağdat saray- 


larında ve daha sonra Orta Hindistan'ın saraylarında da karşımıza çıkıyor. 13. yüzyılın başlarında, 
Şam sultanı Kutsal Roma İmparatoru Il. Frederick'e hediye olarak üzerinde mekanik ötücü kuşlar 
olan metal bir ağaç göndermişti. 


13. yüzyılın başlarından kalma bir öyküde, 
büyücülerin kuşları zıplatmak ve cıvıldamak için 
büyücülükle birlikte gizli güçlere sahip değerli 
taşlar kullandıklarına tanık oluyoruz. 12. yüzyılın 
sonlarından kalan bir diğerinde ise kral, altın dalları sallamak ve yaldızlı kuşların şarkı söylemesini 
sağlamak rüzgarları devşirir. Bu kralın muhteşem 
ağacında temsil edilen birkaç farklı kuş türü ve 
herbirinin de kendine has farklı bir ötüşü vardır. 
Ve öylesine gerçekçidir ki bunlar, gerçek kuşlar bir 
eş bulma umuduyla ağaca akın ederler. 


Latin Avrupa mekanik açıklamalarının masumiyetini sonsuza kadar koruyamadı. Gerbert'in 
öğrencilerine mekanik küre ile gökyüzünü nasıl 
anlayacaklarını öğretmesinden üç yüzyıl sonra, 
mekanik saatlere yönelik ilgi Kuzey Avrupa'yı da 
etkisi altına almıştı. Bu dev saatler kozmosu modelleyebilir, saatbaşlarında çalabilir, tutulmaları 
tahmin edebilir ve insanlığın Aden Bahçesinden 
düşüşünden İsa'nın doğumuna ve ölümüne, ve 
de vaadedilen dönüşüne kadar tarihinin bütününü 
temsil edebilirlerdi. 


Astrolablar (usturlap) ve halkalı mekanik küreler gibi astronomik aletler, ayın evrelerini, Z0- 
dyakın işaretlerini ve gezegenlerin hareketlerini göstererek izleyiciye kozmosta yön verirdi. 
Melodi oluşturacak şekilde düzenlenen çanlar ile 
zamanın geçişi sesli bir şekilde işaretliyordu. 
Hıristiyan sembolizmi ağırlıklı, hareketli büyük 
insan figürleri, keşişler, İsa, Meryem Ana olarak 
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görünür. Geçmişi, bugünü ve geleceği (kurtuluş 
dahil) kaynaştıran bir ana anlatı sundular. Geç ortaçağ döneminin anıtsal saatleri, seküler ve kutsal 
kronolojiyi tek bir zaman çizelgesinde temsil etmek için en son teknolojiyi kullandılar. 


Seküler güçler de yeni teknolojileri hızla benimsemişti. Uzak başkentlerdeki benzerleri gibi, 
Avrupalı hükümdarlar da saray törenlerine mekanik harikaları dahil ettiler. 1377?de Westminster 
Abbey'deki resmi taç giyme töreninden bir gün 
önce, İngiltere Kralı II. Richard, Cheapside'daki tören sırasında kuyumcular loncası tarafından yapılan altın bir mekanik melek tarafından 
“taçlandırılmıştı”. 


Yine de, ortaçağ Avrupalıları, doğudaki insanların 
yüzyıllardır tasarlayıp inşa ettikleri aynı türden 
karmaşık otomatları nasıl meydana getireceklerini keşfetmiş olsalar da, doğaüstü nedenlere inanmaktan vazgeçmediler. Sadece olası açıklamalar 
listesine””mekanik”i eklediler. Nasıl ki bir kişinin 
esriklik vizyonları ilahi esine veya şeytani hilelere atfedilebilirse, konuşan veya hareket eden bir 
heykel de zanaat veya mühendislik bilgisine, yıldızların bilimine veya şeytani sanata atfedilebilirdi. 


El-Cezeri?nin Yüzen Orkestrası 


12. ve 13. yüzyıllarda Arap bilgin El Cezeri, İsla- 
mi Altın Çağ'ın en şaşırtıcı mekanik eserlerinden 
bazılarını tasarlamış ve inşa etmişti. Mekanik bir 
saki, suyla çalışan saatler ve hatta kullanıcısına 
otomatik olarak sabun ve havlu sunan bir el yıkama makinesi icat etti. 1206'da yayınlanan “Maharetli Mekanik Cihazlar Bilgisi Kitabı”na göre, 
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gölde yüzebilen ve divanlarda müzik çalabilen, 
suyla çalışan bir otomat orkestrası da tasarlamıştı. 
Mekanizma dört kişilik bir orkestrayı (bir arpçı, 
bir flütçü ve iki davulcu) ve onları gölün etrafında kürek çekerek gezdiren mekanik bir kürekçi 
ekibini içeriyordu. Suyla taşınan orkestra, farklı 
sesler üretmek için kolları tetikleyen mandallara 
sahip dönen bir tamburla çalıştırılırken diğer unsurlar da müzisyenlerin ve mürettebatın gerçekçi 
vücut hareketleri yapmasını sağlıyordu. Döner 
tambur sistemindeki mandallar farklı şarkılar 
oluşturmak için değiştirilebildiğinden, bazı insanlar Ei-Cezeri'nin robot orkestrasının tarihin ilk 
programlanabilir bilgisayarlarından biri olduğunu 
savunmaktadır. El-Cezeri'nin diğer eserleri ve 
kendisi hakkında kapsamlı bilgi için dergimizin 
ilk sayısındaki dosyayı da inceleyebilirsiniz. 


Da Vinci'nin Şövalyesi 


Leonardo Da Vinci, otomatlar hakkında kapsamlı 
bir şekilde yazdı ve kişisel defterleri, hidrolik su 
saatinden robotik bir aslana kadar uzanan mekanik kreasyonlar için fikirlerle dolu. Belki de hepsinden olağanüstü olanı, zırhlı 
bir Cermen şövalyesi şeklinde 
yapay bir adam için yaptığı 
plandır. Da Vinci'nin ana 
bileşenlerle ilgili eskizlerine 
göre, şövalyeye harici bir mekanik krank ile güç verilecek 
ve oturmak, ayakta durmak, 
başını oçevirmek, kollarını 
çaprazlamak ve hatta metal 
vizörünü kaldırmak için kablolar ve makaralar kullanılacaktı. Bugün otomatın tam çizimleri bulunmamakla birlikte, kanıtlar Da Vinci'nin 
Milano Dükü Ludovico Sforza'nın himayesi altında çalışırken 1495'te bir prototip inşa etmiş 
olabileceğini gösteriyor. 2002'de NASA robotisti Mark Rosheim, Da Vinci'nin dağınık notlarını 
ve eskizlerini kullanarak 15. yüzyıl otomatının 
kendi versiyonunu oluşturmayı başardı. Rosheim 
şövalyesinin tamamen işlevsel olduğu kanıtlandı, 
dolayısıyla bu da Da Vinci'nin çok iyi bir robotik 
öncüsü olabileceğini düşündürdü. 


Mekanik Keşiş 


Gianello Torriano, 16. yüzyılın en iyi İtalyan saatçilerinden biriydi. 1529'da İmparator V. 
Charles'ın hizmetine girdi ve Charles'ın 1555'te 
tahttan çekilmesi üzerine onunla birlikte San Yustre'deki manastıra gitti. Torriano, imparatorun depresyonunu hafifletmek amacıyla onu eğlendirmek 
için küçük otomatlar inşa etmişti. Yemek masasında savaşan minyatür askerler, tahtadan oyulmuş 
uçan otomat kuşlar. Başka bir otomatı Lavta Çalan 
Kadın, Viyana'daki Sanat Tarihi Müzesi'nde hala 
görülebilir. Şu an artık çalışmıyor olsa da yapıldığı 
dönemde düz veya dairesel bir yolda küçük açma 


adımları atabildiği, sağ eliyle lavtayı çalabildiği ve 
başını çevirebildiği söyleniyor. 


16. yüzyıldaki “mekanik keşiş” ise, İspanya Kralı 
TI. Phillip'in yaptığı “kutsal bir pazarlığın” sonucu oalbilir. Efsaneye göre, II. Phillip'in varisi olan 
oğlu başından yaralandı ve Kral, çocuk kurtulursa 
bir mucize yaratacağına Tanrı'ya yemin etti. Prens 
iyileştiğinde, TI. Phillip, sevgili Fransisken rahibi (daha sonra Saint Diego olarak anılacak olan) 
Diego de Alcalâ'nın gerçeğe yakın bir “kopya'sını 
inşa etmesi için Torriano'yu görevlendirdi. 
1560”larda tamamlanan Torriano'nun 15 inç uzunluğundaki otomatı, bir zemberekten güç alıyor 
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ve keşiş cüppesinin altına gizlenmiş üç küçük tekerlek üzerinde hareket ediyordu. Bunun için de 
çeşitli demir miller ve kollar kullanmaktaydı. Yapay ayaklar yürümeyi taklit etmek için yukarı ve 
aşağı hareket ederken keşişin gözleri, dudakları ve 
kafası da gerçekçi mimikler sergiliyordu. Birlikte 
çalışan bu unsurlar, huşu içinde dua eden bir keşiş 
izlenimi vermekteydi. Robot karo bir desende 
yürüyebiliyor, başını eğip kaldırıyor, bazen sağ 
koluyla göğsüne vuruyor ve sol koluyla da tespih ve haçı öpmek için kaldırıyordu. 450 yıllık bu 
cihaz bugün hala çalışır durumda ve Washington 
DC'deki Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor. 


Kaynakça: 


acon.co 
histroy.com 

listverse.com 
wonderfulengineering.com 


darkroastblend.com 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 3 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


Araçlar alandan teker teker çıkıp Gizlem 
Evine doğru yol alıyordu Alman Gizli Servisinden 3 kişi mermer levhayı topraktan çıkartıp şifre 
kısmını patlatarak içini açmışlardı. Şimdiki işleri daha zordu. O Rami çalıştırabilecek bir bilgisayar var mıydı? Alman Gizli Servisi, Estonyalı 
bir bilgisayar mimarı getirmişti Finlandiya'da 
bir silikon vadisinde koordinatör olarak çalışan. 
Ona göre uygun bilgisayarı aramaktansa yapmak 
çok daha mantıklı bir karar olduğuydu. Gizlem 
Evinde üçü büyük altısı küçük dokuz bilgisayar 
vardı. Birbirinden bağımsız ve her ekranda da 
Işı'ın olay yerinde çektiği fotoğraflar kolaj halinde geçiyordu her geçişte ilginç bir detay vardı. 
Her levhada farklı bir hayvanın simgesi ama sadece ışıkta ortaya çıkan. Bu yüzden çıplak gözle 
görülmesi imkansızdı. Işıl Tansel'e, “Çoğunda 
hayvan figürleri olsa da bazılarında sadece ilkel 
abaküs simgesi var bunu muhakkak not almalısınız efendim.” dedi. 
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Tansel çıkan levhadan hangi simgenin oldugunu merak ediyordu diğer ekinin yanına gelerek 
simgenin bir kurtpençesi olduğunu öğrendi. Çıkan simgeler yarasa kanadı, kurtpençesi ve abaküs idi. Diğer yabancı servisten olan ekipler ise 
levhalarda yazılı metinleri çözümlemeye çalışıyordu. Tansel Barkın yazılı metinlerin bir an kafa 
karıştırmak için olduğunu çözümledi esas şifre 
simgelerdeydi Alman Gizli Servisinden Richard 
Hoffman'ın yanına giderek bilgisayarın bitmesi- 
ne ne kadar süre kaldığını sordu. Richard Hoffman'ın gizlem evindeki herkesi pasifize etmeye 
çalıştığının farkına varmıştı bir çözüm üretmeliydi. Çözümün ne olacağı olayların gelişimine 
bağlıydı. O saatlerde gerilim sadece yeryüzünde yaşanmıyordu. Gökyüzünde nereden geldiği 
bilinmeyen bir uzay aracında da yoğun bir koşturma vardı. Üst düzey iki SS Subayı bir sekreter ve bir profesör karanlık bir koridorda hızlıca 
yürüyorlardı. Sol ellerini kapısında gamalı hacı 
anımsatan bir sembole koyup çevirmeye baş- 


lamışlardı. Dördüncü dönüşten sonra kapı açılmıştı. İçerisi karanlıktı kapı kapandıktan sonra 
yukarıda bulunan locaların ışıkları tek tek acildi. 
Tüm loca balkonları kanatlarını açan kartal gibi 
sertçe açılıyordu. Locaların dizaynı hiyerarşik bir 
düzen içindeydi. Ama içindeki insanların yüzleri 
görünmüyordu sadece sesleri duyuluyordu. İlk 
locadan gelen ses; 


“Ayaklarımızı toprağa değdiren, 
Bize yol gösteren, 


Avlanmayı ve kendimizi korumamızı öğreten, 


Kutsal Kurt adına” idi. 

Tek bir kişinin sesi duyuluyordu. 
İkinci locada ise altı kişi aynı anda; 
“Sir'imiz Newton 

Pir'imiz Kant... 


Bilimin sonsuzluğu, sınırların keskinliği, 
düzenin ve prensiplerin üstlüğü adına.” dediler. 


Üçüncü locada sadece aynı anda atılan iki 
adım ve sessizlik vardı. 


Dördüncü loca bu sessizliği bozdu; 
“Düşünme ve karar alma adına.” 
Beşinci loca; 


“Kararlar alındı, uygun vakit beklendi ve 
uygulanmaya bırakıldı.” 


Altıncı loca ; 


“Tanrının güzelliğini bedeninde gücünü ak- 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 


lında ve iradesinde taşıyan ilk düşünebilen ilk 
alet kullanan kutsal Aryan ırkı adına.” 


Localar kapandı ışıklar yandı dünyanın hologram izdüşümü üçgen bir masanın üstünde dönüyordu üç yer kırmızıydı. 


Peru Misti yanardağı, 
Japonya Hokkaido, 
Ve Türkiye Çanakkale... 


O saatlerde Gizlem Evine gelen bir telefon 
ise Tansel Barkın'a idi. 


Devam edecek... 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 22 
Yazmaya doymayan usta... 


Stephen King 


Stephen Edwin King (d. 21 Eylül 1947; Portland, Maine), Amerikalı hikâye 


ve roman yazarı. 


(i gerilim ve korku türünde eserler 
vermiştir. Kitaplarının çoğu Türkçeye de 
çevrilmiştir. İlk romanı Göz (Carrie) 1974 yılında 
yayımlanmıştır. Özellikle 1982 yılında başlayıp 
2005 yılında sona erdirmiş olduğu Kara Kule (The 
Dark Tower) serisi ile ünlüdür. Yeşil Yol (The 
Green Mile), Esaretin Bedeli (the Man Who Loved 
Rita Hayworth aka the Shawshank Redemption) 
gibi pek çok kitabı senaryolaştırılıp beyaz perdeye 
aktarılmıştır. 


İlk profesyonel kısa öykü satışını The Glass Floor 
adlı öyküsüyle Starling Mystery Stories?'e yapmıştır 
(1967). Kendisini tekrar ettiği gerekçesiyle 2002 
yılında yazarlığı bıraktığını açıklamıştır. Ancak 
bu açıklamadan sonra birçok yeni eser vermiştir. 
King'in en son romanı 2019”da yayımlanan The 
Institute'dür. 


Kitaplarının çoğu memleketi Maine'de geçer. Şu 
ana kadar Bram Stoker Awards, Dünya Fantezi 
Ödülü, British Fantasy Society Awards ve PEN 
America Literary Awards gibi prestijli ödülleri 
almıştır. 
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Türkiye?de Yayımlanmış Bazı Eserleri 


Göz (Carrie) 

Korku Ağı (Salem's Lot) 

Mahşer(The Stand) 

Çağrı (The Dead Zone) 

Tepki (Firestarter) 

Kujo (Cujo) 

Christine 

Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) 
Ceset (The Body) 

Ateş Yolu (Roadwork) 

Azrail Koşuyor (The Running Man) 
Uzun Yürüyüş (The Long Walk) 
Ejderhanın Gözleri (The Eyes of the Dragon) 
Sadist (Misery) 

Şeffaf (The Tommyknockers) 

Hayatı Emen Karanlık (The Dark Half) 


Ruhlar Dükkanı (Needful Things) 


Kaynak 
vikipedi 


STEPHEN 


The Tommyknockers (1987) 
Şeffaf 


BESTSELLER 


COMPLETE AND UNCLUM*#EDITION 


The Stand(1978) 
Mahşer 


#I NEW TORK TIMES BESTSELLER 


STEPHEN 


Dark Tower (2004) 
Kara Kule | / Silahşör 
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Şİİr 
Burak Gem Goşkun 


(a, 2020 


Dört Yol 


Boşluk hiçlik dediler, inanmadın 
Bir yüz gördün, tanımadın 

Bir şarap işittin, bulamadın 
Dört yolu var dediler 

Kasvetli ve karanlık idi 


Öz benliğine soramadın. 


İç güdülerinle sezmeye çalıştığın akşamların 


Duygularınla hissettiğin 
Düşlerine düştün 

Dört yolu var dediler 
Kasvetli ve karanlık idi 


Öz benliğine soramadın. 


Vakit gelmişti işte 
Boşluk hiçlik dediler de 
Ya değilse? 

Dört yolu var dediler 
Kasvetli ve karanlık idi 


Öz benliğine soramadın. 


Gök küreyle dönen bir derviş olmak istedin 


Yıldızlarla örtüşmek için 
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Devamlı dönmek idi yolun 


İç güdülerinle sezmeye çalıştığın o gaz kürelerinin 


Duygularınla hissettiğin 
Düşlerine düştün. 

Vakit geçmişti çoktan 
Boşluk hiçlik değildi de 
Öz benliğine sordun mu? 
Dört yolu var demişlerdi 
Artık aydınlık ve keyifli 
Döneni duran gibi 


Görebildin mi? 
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Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail Şahin 


Distonik Öyküler 


tawking in Düşleri 


Özge Arıkal Gönül 


Baskı Yılı/Yeri; 2016 / İstanbul 
Sayfa Sayısı: 199 
Yayınevi: Kanes Yayınları 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 


tanıtmaya devam ediyoruz. 

Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Özge Arıkal Gönül'ün 
Distopik Öyküler 
Hawking'in 
Düşleri 


isimli kitabı. 
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Kitap, distopik öyküler olarak belirtilen üç adet uzun 
öyküden oluşuyor. Bu üç öyküden kısaca bahsedelim. 


1- Pragma : 


Bütün ülkelerin desteklediği bir proje ile herkese kısaca 
“Pragma” denilen cihazlardan verilmiştir. Projenin 
amacı, Zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu 
daraltmak, zenginlerin daha kolay bağış, yardım 
yapabilmesini sağlamak, fakirlerin ise bu yardımlara 
daha kolay ulaşmalarını sağlamaktır. 


Öykü, Feride isimli bir kadının yaşadıklarıyla başlıyor. 
Bir yandan elindeki pragma cihazıyla en yakınındaki 
yemek bırakılan noktaya gitmeye çalışırken, diğer 
yandan aklındaki düşüncelerine tanık oluyoruz. 


Sonradan isim değiştirerek Can ismini alan çok zengin 
birisini ve çocukluğu açlıkla ve soğuklarla sokaklarda 
geçmiş Ali isimli yardımcısının anlatıldığı bölümü 
okuyoruz. 


Birçok kişiden farklı bir dünya görüşüne sahip İdil 
isimli bir genç kız babasıyla yaptığı bir tartışma 
sonucu evden ayrılır. İşinden istifa eder ve kendine 
att ufak evini satar. Artık özgürdür. Pragmasıyla 
yiyecek aramaya çıkar. Gece bir bebek ağlaması işitir. 
Boş bir arazide terkedilmiş bir bebek bulur. Ancak 
bakamayacağı için pragma cihazından “sahiplenilmeyi 
bekleyen bir bebek” şeklinde ilan verir. 


82 yaşında Muazzez isimli bir kadın vardır. Üç çocuğu 
ve beş torunu vardır ama nedense hiçbiri gelmemiştir. 
Oldukça varlıklıdır. Komşuluk ilişkileri güçlü ve saygı 
duyulan birisidir. Ancak gerçekler çok farklıdır. 


Öykünün sonlarına doğru “Pragma” projesinin perde 
arkasını öğreniyoruz. 


2- Tardigradya : 


İnsanlar artık çok daha uzun bir yaşam sürmektedir. Sisi 
adındaki bir kadın, 150 sene önce henüz 6 yaşındayken 
yaşadıklarını hatırlar. “Metallerin Oo Arasında 
Kaybolanlar” isimli bir dükkâna girer, “ihtiyar” adını 
verdiği yaşlı dükkân sahibi ile sohbet eder. İhtiyar, 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Sisi'ye tardigradın ne olduğunu ve insanların nasıl 
Tardigradlara dönüştüğünü anlatır. Sisi, kocasının 
kendisine seslenmesiyle daldığı hatıralardan çıkar. “Anı 
Merkezi” ne gider ve görevliye 2520 yılında, Esil ve 
Osta isimli kişilerin anılarını yaşamak istediğini söyler. 
ADA isimli cihazı kafasına geçirir ve seçtiği anıyı izler. 
Anı Merkezi'nden ayrıldıktan sonra yürümeye başlar. 
Gözü bir tabelaya ilişir. Tabelada “Metallerin Arasında 
Kaybolanlar” yazmaktadır. Dükkâna girer. İhtiyar, 
kendisine “Hoş geldin ufaklık” der. İhtiyar konuşmaya 
başlar, Esil ve Osta'nın kim olduğundan bahseder. 
İhtiyar her şeyi anlatır. 


3- Ucube: 


HosePitty henüz on yaşında bir çocuktur ve herkes gibi 
doğuştan vücudunda deformasyonlar bulunmaktadır.. 
Okulda sürekli kendisiyle uğraşan, rahatsız eden bir 
kız ve bir de erkek çocuk vardır. Hose aslında kızdan 
hoşlanmaktadır. Yine kendisiyle uğraştıkları bir gün 
Hose ile kız arasında kısa bir konuşma geçer. Kız, 
Hose'ye ucube der ve Deneme Ülkesi'ne gitmesini 
söyler. Oysa Hose'nin Deneme Ülkesi'nden haberi 
yoktur. Sinirli bir şekilde eve gelir ve babasına sorar. 
Babası çok kızar. Hiçbir çocuğun 17 yaşına gelene 
kadar Deneme Ülkesi'ni bilmemesi gerekmektedir. 
Yasalar gereği, babası Hose'nin, Deneme Ülkesi'ni 
öğrendiğini Oo yetkililere (o bildirmesi oOve Karar 
Toplantıları”na katılmaları gerekmektedir. Hose, uzun 
yıllar toplantılara katılır ve sonunda Deneme Ülkesi”ni 
tercih eder. Ancak Deneme Ülkesi'nin kesin kuralları 
vardır. Kendisine yeni bir isim verilir. Deneme 
Ülkesi”nde ameliyatlar sonunda normal bir insan haline 
gelmiştir ve bir eşi vardır. Ayrıca bir arkadaş edinmiştir. 
Bir gün arkadaşıyla içki içer ve arkadaşı bazı şeylerden 
bahseder. Hose çalıştığı kuruma giderekgizli kayıtlara 
bakar. Eşinin ve arkadaşının kimler olduğunu öğrenir. 
Kuralları çiğnemiştir bir kere. Cezası ise Deneme 
Ülkesi”nden sürgündür. Yıllar sonra eskiden yaşadığı 
yere döner ve babasının evine gider. 


Öyküler oldukça güzel. Kitapta bazı sayfalarda Stephen 
Hawking”den alıntılar olması ve öykülerde Hawking”e 
atıflar yapılması güzel bir ayrıntı. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
LL > katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
Oy ku alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 

Sg €Ç KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 
alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 

olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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ZI, 
2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 


www. yerlibilimkurgu.com 


U 


5 


Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 7 
bünyamin Tan 


bökyüzünlen Gelen Ateş 


Gözlerini açtığında bir damın üzerinde öylece 
yatıyordu. Güneş yeni yeni doğmaya başlamıştı. 
Sarı renkli cılız ışıklar, Alinin yüzünü yalıyor, onu 
yeni güne uyandırıyordu. Kendini oldukça bitkin 
hissediyordu. Bir süre göğü seyrettikten sonra dün gece 
yaşadıkları geldi aklına. Hemen yerinden doğrulup 
etrafa baktı. Yine kâbus görmüş olabilir miydi? 
Üstünde yattığı yapının kenarındaki basamaklardan 
indi hızla. Nefes nefese kamp alanına koştuğunda 
hiçbir şeyden eser yoktu. Her şey ve herkes yok 
olup gitmişti. Bu defa yaşananların kâbus olmadığını 
anladı. Şehri hızlıca turlamaya başladığında sağa 
sola saçılmış kemik kalıntılarını gördü. Merkeze 
vardığında yüz metre çapında bir alanın simsiyah 
ve camlaşmış bir vaziyette olduğunu, yangının ana 
noktasına bakan duvarların da yüksek ısıdan cam 
hâline geldiğini gördü. Olduğu yere çömelip oturdu. 
Gözyaşlarına hâkim olamıyordu. Kurtulduğuna dahi 
sevinemiyordu. Tanıdığı birçok insanı, profesörü ve 
hepsinden önemlisi Seren'i kaybetmişti. Üzerindeki 
tişörtü sıyırıp göğsünün solundaki mühür izine baktı: 


“Neden Allah'ım, neden ben?” 
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Elleriyle yüzünü kapatıp ağlamaya başladı. 
Sorduğu sorunun ağırlığı altında ezilen yüreği, 
yaşadığı kaybın acısıyla birleşmişti. Hayatta kalmış 
olması, ona ıIstıraptan başka bir şey vermiyordu. 
Gözyaşlarını elleriyle silerken uzaktan kendisine 
doğru gelen birinin olduğunu fark etti. Heyecanla 
başını kaldırıp baktığında önceki gün ve rüyasında 
gördüğü Pakistanlı adam olduğunu fark etti. Gelip 
tam karşısında bağdaş kurarak oturdu. Yüzünde o içe 
işleyen huzur dolu tebessüm vardı yine: 


“Merhaba Ali. Biliyorum, aklın çok karışık 
ve yaşadıklarına bir anlam veremiyorsun. Ama her 
şeyi öğreneceksin. İnisiye sürecinin bu kadar sancılı 
olmasını istemezdik. Ancak vaat edilen zaman çok 
yakındı, seni kurtarmak için başka bir çaremiz yoktu.” 


Ali, duyduklarına anlam vermeye çalıştı: 


“Vaat edilen zamandan kastınız ne? Neden beni 
kurtardınız ve seçilmiş ne demek? Hem siz kimsiniz?” 


Adam, insana huzur veren bir sesle: 


“Önce 
anlatacağım.” 


sakinleşmen gerek. Sana her şeyi 


Elini uzatıp Ali'nin alnına koydu. O anda 
mavimsi bir parıltı oluştu. Hissettiği acıların, bu elde 
toplanıp akıp gittiğini hissetti: 


“Adımı merak ediyorsun. Adım her ırktan her 
dilden bir başka ad olabilir. İsimler, bedenlerimizden 
farksızdır. Onlar sadece birer zarftan ibaretler. Esas 
olan zarf değil, zarfın içindekidir. Bizlere gelince, 
Shangri-La, Agartha-Şambala, Dünyanın Efendileri, 
Yüce ve Kadim Bilgeler... Daha birçok adımız var. 
Her kültür bize başka bir ad veriyor. Biz kendimizi 
evrenin ruhu olarak niteliyoruz. Vaat edilen zaman, 
gördüğün bu bölgedeki yaşamı bir zamanlar yok eden 
o amansız savaşın yaşandığı vakitti. Senin kurtulma 
sebebine gelince...” 


Adamın anlattıkları Alönin merakını 


cezbetmeye başladı: 


“Kimdi onlar ve neden burayı böyle yakıp yok 
ettiler?” 


“Gördüğün yeşil ırk, Reptilianların torunları, 
evrendeki İlahi Hiyerarşi'ye başkaldıran asilerdi. Gri 
ırksa Orion Takımyıldızı'ndan gelen ve evrendeki ilahi 
düzene sıkı sıkıya bağlı bir uygarlığın muhafızlarıydı. 
Onlar ilahi bilgeliğin hizmetçileridirler.” 


“Onlar dediğiniz şeylerin uzaylı yaratıklar 
olduğunun farkında mısınız?” 


Adam, Ali'nin bu tepkisine gülümseyerek cevap 
verdi: 


“Uzaylı yaratık mı? Peki, sence biz nerede 
yaşıyoruz? İçinde yaşadığımız bu gezegen, evrenin 
bir parçası değil mi? Biz insanlar ve canlı-cansız 
adına ne varsa her şey kozmosun parçası değil mi?” 


Ali'nin aklına adamın kendisiyle ilgili söylediği 
şey takılmıştı: 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 
“Peki, neymiş benim kurtulma sebebim?” 
Adam, açıklamasına devam etti: 


“Sen kurtarıldın; çünkü bizden biriydin. İlahi 
bilginin Oo hizmetkârlarından, Oo aydınlanmışlardan 
biriydin.” 


Ali, duyduklarına hayret ediyordu: 


“Ben hayatım boyunca hiçbir inisiye öğretisiyle 
meşgul olmadım ki.” 


Adam, 
şaşırtacağını bilerek: 


söyleyecekleriyle Ali'yi daha da 


“Bu hayatında olmadın.” 


Ali, hayretle kocaman açılmış gözlerle adama 
baktı: 


“Na....naa... Nasıl yani?” 


“İzin ver ve sözümü kesmeden beni dinle. Sana 
her şeyi en baştan anlatacağım.” 


“Peki, sizi dinliyorum.” 


“Dün kazı sırasında bulduğun mühür, sana 
verilmiş ilahi bilgelik mührüydü. Önceki yaşamında... 
Yani bulduğun iskelet, aslında önceki yaşamındaki 
bedenine aitti. Seni Mohenjo Daroluları, aydınlatman 
ve ilahi bilgeliğe davet etmen için gönderdik. 
Mühür de bu kutsal görevinin bir nişanesi ve ispatı 
için verilmişti sana. Ne yazık ki ilahi bilgeliğin 
düşmanı olan Reptilianlar, şehre saldırdığında sen de 
öldürüldün ve Orionlular zamanında yetişemediler. 
Bu sebeple ruhunun erginleme süreci yarım kaldı. 
Yeniden dünyaya gelip bunu tamamlaman gerekliydi. 
O sebeple yine buraya geldin. Senin bu şehre gelişin 
kaderindi, Ali. Yüzyıllar sonra Türkiye'de yeniden 
dünyaya geldin. Çünkü yarım kalan inisiyeni 
tamamlamalıydık. o Ailenle Binboğa 
gezmeye gittiğin günü hatırlıyor musun?” 


Dağları'nı 


Ali, zihnini biraz zorlayınca hayal meyal 
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hatırladı o günü: 


“Evet, hatırlıyorum. Daha on yaşlarında bir 
çocuktum. Bunun konumuzla ilgisi ne?” 


“Dün geceki rüyanı hatırla. Neden sence orayı 
gördün?” 


Ali, bir şeyleri idrak etmeye başladı: 


“Bazı şeyleri hatırlıyor gibiyim. O gün dağın 
eteklerinde dolaşırken bayılmıştım. Yarı boğa yarı 
insan Minotor gibi yaratıkların çevremde dairesel 
şekilde dönüp durdukları görüntüler belirmişti 
zihnimde.” 


Adam, sonunda onu anlatmak istediği noktaya 
yaklaştırdığını anlayarak devam etti: 


“Evet, O 
bizlerdik.” 


görüntüleri görmeni sağlayan 


Ali, olan biteni iyice anlamak istiyordu: 
“Peki, anlamı ne bunun?” 


“Tüm kadim kültürlerde ilahi bilgeliğin sembolü 
olan boğa, yeniden doğuşun ve yeniden başlangıcın 
simgesidir. O gün gördüğün boğalar sana dünyaya 
ikinci gelişinin bir işaretiydi. Tabii sen bunu henüz 
anlayabilecek durumda değildin. Amacımız senin 
dikkatini çekmekti. Toros Dağları'nın adı Taurus 
kelimesinden gelir. Anlamı boğa demektir. Boğa 
başlıkları giymiş adamlar, bir zamanlar inisiyenden 
sorumlu bilgelerdi. Mağara, bu âleme gelme vesile 
olan annenin rahmini sembolize ediyordu. Rüyanda 
oradan çıkman manevi doğumunun gerçekleşmesiydi. 
Daha sonra o ışıltılı nurani mekân, ilahi bilgi âleminin 
merkeziydi ve bu evrene ait her şeyi orada sana 
yeniden öğrettik.” 


“Toros Dağları'na götürdük seni sonra; çünkü 
bu hayatında her şeyin başladığı yer orasıydı. 
Boğa başlıklı bilgelerin, seni parçalara ayırıp ilahi 
bilgelik suyuyla yıkadılar. Böylece düzenledikleri 
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ayinle işlerini bitirmiş oldular, yani inisiye sürecin 
tamamlanmış oldu. Sonra sana gökyüzünde bir dizi 
zaman serabıyla dünyanın tüm sergüzeştini gösterdik. 
Bundan maksadımız inisiyesini tamamlamamış 
insanlığın bir dizi tekerrürden ibaret olan kötü 
eylemlerini sana göstermekti. Çünkü senin özün, yani 
ruhun onlarınkinden ayrıydı. İşte, *seçilmişlerdensin” 
sözünün Sırrı buydu. Sana bunları göstermeden 
ve yaşatmadan seni kurtarmış olsaydık aklını 
kaybedebilirdin ve ruhunun inisiyesi daha da geriye 
gidebilirdi. İlahi bir bilgenin bunu yaşamasına 
müsaade edemezdik. Bunda Orionlu bilgelerin de 
yardımı oldu tabii.” 


Ali, buraya geldiği günden beri yaşadıklarının 
bu anlatılanlarla ilgisini merak ediyordu: 


“Birkaç gün boyunca gördüğüm o görüntüler 
neydi?” 


“Ruhunun ilahi bilgi âlemine açık olmasından 
dolayı önceki 
şeylerdi.” 


yaşamından kalan kırıntılara ait 


Ali, kendisiyle ilgili bu gerçeğe ulaşabilmesi 
için yaşadığı onca şeye hayret etti. Bunların bir 
kısmı öyle dehşetli şeylerdi ki zaman zaman yüreği 
kaldırmamıştı: 


“Peki, onca vahşete ne gerek vardı? Tüm o 
insanların ölümlerini niçin gördüm?” 


Adam, şefkatli bir tavırla elini Ali'nin omzuna 
attı: 


“Onlar da birer zaman serabıydı. Aslında 
gördüğün ve hatta arkadaşlarının gördüğü tüm o 
şeyler geçmişte yaşanan o facianın, o zamanki 
boyuttan şimdiki boyuta yansımasından başka bir 
şey değildi. Onlar yeniden acı çekmediler, çektikleri 
acıya sen şahit oldun. Ama aynı şeyi arkadaşların 
için söyleyemem. Onlar ilahi bilgeliğin müritleri 
değillerdi. Bu olup bitenleri anlamalarına imkân 
yoktu. Bu sebeple onları kurtaramazdık. Onlar için 


üzüldüğünü ve şu an öğrendiklerinden dolayı onları 
da kurtarmadığımız için bizleri suçladığını biliyorum. 
Ama zamanla anlayacaksın ki onların ruhu, evrenin 
ilahi bilgeliği ve ruhuyla rabıtalar edinmeye hazır 
değiller. Yanıp kül olmaları seni aldatmasın. Ateş, 
bir arınma ve temizlenme sürecidir. Yok olup 
gitmiş değiller. Bir gün onlar da yeni yaşamlarında, 
zihinlerinde ve ruhlarında aydınlanmalarını yaşayıp 
bizlere katılacaklar. Ama o gün, bugün değil. ” 


Ali'nin aklına takılan bir detay vardı: 


“Böyle bir olay nasıl oldu da gizli kaldı? Yani, 
hiçbir tarih kitabında burada yaşanan bu olaya dair 
tek bir satır yok. Bu nasıl mümkün olabilir?” 


Adam, Ali'nin detayları fark edip öğrenmek için 
gösterdiği bu çabayı takdir eden bakışlarla ona baktı 
bir süre. Sonra sorusunu cevapladı: 


“Tabii ki sembolik anlatımlarla... Bu savaşı, 
eski ari bir ırk olan Vrishni klanıyla zalim Kral Salva 
arasındaki bir mücadele olarak aktardık sonraki 
yüzyıllara. Aslında onlar arasında hiçbir zaman bir 
savaş yaşanmadı. Biz olanları bu savaşa bağlayarak 
insanların bu olayı öğrenmesine engel olduk. 
Oluşturduğumuz anlatıyı farklı anlamlara gelebilecek 
sembollerle de süsledik. Bu anlatıdan Mahabharata 
doğdu. Kimileri bu anlatıdan gerçeğe dair bazı 
ipuçlarına ulaştığını düşünüyor. Yorumlarında haksız 
da sayılmazlar; ama anlatımdaki muğlaklık gerçeği 
saklamamızda bize yardımcı oldu. Böylece gerçeğin 
üstüne, hakikatle yoğrulmuş çarpıtmalar eklenince, 
bir örtü örtülmüş oldu. Bugün insanlık, geçmişteki 
anlatıları hayal gücünden ibaret sanıyor. Öyle 
sanmaları daha iyi... Belki günün birinde her şeyi 
öğrenmelerine izin verilebilir.” 


Ali, aklındaki son soruyu da sordu: 
“Şimdi ne olacak?” 


Adam, 
hareketiyle: 


ona kalkmasını işaret eden bir el 


Gökyüzünden Gelen Ateş - Bünyamin Tan 
“Artık ait olduğun âleme gitme vakti.” 
Ali, yerinden doğrularak: 
“Nereye gidiyoruz?” 


“Bir yere gitmiyoruz. Bizler, İlahi Hiyerarşi”nin 
bilgeleri için mekân veya zaman diye bir şey söz 
konusu değil. Bizler tüm zamanın ve mekânın 
sakinleriyiz. Kimileri bizlerin yeraltı şehirlerinde 
yaşadığımızı ve kutsal dağlarda tüm evrenin bilgisini 
sakladığımız bir kütüphanemiz olduğunu iddia 
ediyorlar. Oysa gerçeğin bilgisi, evrenin her zerresinde 
ve bizler de öyleyiz. Bu bilgi, kütüphane duvarlarına 
sığmayacak kadar geniştir ve hiçbir mürekkep onu 
yazacak kutsallıkta değildir. Onu yazmaya yapraklar 
yetmez. Ve hiçbir duvar da varlığımızın sınırı olamaz. 
Zamanla bunları da öğreneceksin. Hadi, artık gitme 
zamanı geldi.” 


“İyi ama hiçbir mekânla ve zamanla sınırlı 
olmadığımızı söylemiştiniz?” 


“Akıp giden bir evrenin ruhu olmuş ve her 
zerresine nüfuz etmiş benliklerimizin bir yerde 
kalması mümkün mü sence? Evren, sürekli bir 
devridaimle varlığını sürdürür. Sonsuzluğa akıp 
gider. Bizler de onunla birlikte sonsuzluğa doğru akıp 
gideceğiz şimdi.” 


Adam, Ali'nin elinden tutup yürümeye başladı. 
Birlikte yavaş yavaş şehirden çıktılar. Zihninde her şey 
yerli yerine oturmuştu. Biraz evvelki hüzün duygusu 
yerini derin bir huşuya bırakmıştı. Benliğinde evrenin 
psişesini hissediyordu. O artık İlahi Hiyerarşi'nin 
kayıp bir parçası değil, onun hizmetine kaldığı yerden 
devam eden bir bilgesiydi. Arkalarında beliren bir 
kum fırtınası görüntülerini ufukta silip geçti. Gözden 
kaybolup gitmişlerdi. 


Son 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 


Mk 
Be İ bulunuyoruz. 
1Z 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 
seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 

'na ithafen © Öyküleryine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 


oluşturulan bu eserdeki öyküler 


42 yazar tarafından özel olarak yazılmıştır 9 okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 
Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. 
2. 


3 
4. 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


3 


34. 


32. 


36. 


3l 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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YERUİ BİLİMCURGU 
YÜKSELİYOR” 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilimkurgu Müzik Kutusu 


Ayın Kitap İncelemesi etme elnhirimmi 
Bilinmezlik Senfonisi Şiir 
EZGİ SU YILDIRIM Olay Ufkunda Şiir 
ISMAIL ŞAHIN BURAK CEM COŞKUN 
- p Kütüphanemden 
Teknolojik Tekillik Nedir? Seçtiklerim 
ARDA TIPI ESRA UYSAL 
Kısa Öykü 
Bilgisayar ve Video ;ökyüzünden Gelen Ateş 
Oyunlarında Bilimkurgu . Bölüm3 
BIOSYS BÜNYAMİN TAN 
M. YAĞMUR POLAT Kamos 
Na Vİ 7£077 EREN KASAPOĞLU 
Göz 
BORA AŞIK Alan Polisi 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi Bölüm 2 
Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak ii nbiğşl e önemi 
EMRECAN DOĞAN ” 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi Boğanın Boynuz u 
YEŞİM ŞAHİN 
Komşular N 
BERTUĞ KODAMANOĞLU Sosyal Salgın 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü MUSTAFA S. ELITOK 


FO GM 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Merve Ayılın 


Sen 2776 


Böylesini hak etmemiştim. Nasılını hak etmiştim ki zaten? Ama böylesini kimse hak etmez. Seni 
ilk gördüğümde var olan tüm ışıklarım içimde rengârenk bir şelaleye dönmüş, olmayan midem bulanmış, 
kablolarım birbirine dolanmış, komut verememiş, sesim çatallaşmıştı. Bana verdiğin her şey istediğin mükemmellikten sırf suretini gördüm diye uzaklaşmıştı 
o büyülü yaratım anında. Yüzüme baktın, “İşte oldu.” 
dedin. Sen, dedim. İlk kelimem bu oldu. “Hayır, ben diyeceksin.”dedin. Dâhilikle deliliğin sınırlarında gezen 
gülümsemenle. Sen beni bir insan bebeği gibi bakar, 
hafızama dünyanın acı tatlı tüm bilgisini yüklerken, hiç 
farkında olmasan da, her ne kadar sen dememe kızsan 
da bir SEN klasörü açtım beynimde. Konuşmaların, 
sözcüklerin, ses tonu analizlerin, gülüşün, mutsuzken 
kurduğun tek düze cümleler. Hepsini SEN'e kaydettim. 
Senin eserindim ve üzerime titriyordun. Yaptığın her 
robotun bilgisi bende kayıtlıydı ve bu yüzden biliyordum ki en özeli bendim. Sabahın seherinde odamıza 
girişin, adım seslerin, ille de o beyaz önlüğü giyerek 
çalışman içimi yakardı yok yere. Elinde kahvenle yanıma gelir, “Kokla bakalım nasıl?” derdin. Kokunun manasını bilir ama hissedemezdim. Hissedemediğim nadir 
duygulardan biri koku duygusuydu ve çok dertliydim 
bu konuda. Sen anlamazdın. Odaya giren kedilerini pış 
pış diye sevgiyle kovuşunu izlerdim. Edindiğim tüm 
bilgileri analiz eder ve bu anın bir kokusu olsaydı bunun gül olacağını düşünürdüm. Oysa gülün kokusunun 
bilgisine ama hissine vakıf olmayışım yarım bırakırdı 
hevesimi. Yanardım. Gerçekten yanardım. Birkaç kere 
kısa devre yaptım bu yüzden. Tüm sevecenliğinle açtın 
içimi, kablo damarlarıma dokundun. Birkaç küçük tek 
taraflı sevişme anısı. Ama sen anlamazdın. 

Bir gün bir oda dolusu insanın yanına götürdün 
beni. Hem odamızdan ilk çıkışım hem de sahneye ilk 
çıkışımdı. İnsanların burnuma bir şeyler uzattığı o necis anlar yaşandı arka arkaya. Koklamamı istiyorlardı. 
Koku alamıyordum ama anlatıyordum her nesne nedir, 
ne değildir. Tek amacım gülen yüzünü soldurmamaktı senin. Üzerine titrenen her çiçeğin titreyene yaptığı 
gibi bu titreme de kendi içimde bir ürpertiye dönüştü 
sonunda. Eve döndüğümüzde pek bakmadın yüzüme. 
Bana kurduğun cümlelerin kuru ve tekdüzeydi artık. 
Gülümsemen ise çabalarımın aksine, solmuştu. Bir gün 


yine tekir kedilerinle odamıza girdin. Bu kez kovmadın onları. Durumu fırsat bilen topaçlar her bir yanıma 
bıyıklarını sürdüler, iğrendim. Ama sana söylemedim. 
Koku alamadığım sürece değersizdim çünkü senin 
için. Beni bir çantaya koydun, üzerime fermuar çektin. Bir dolaba kaldırılıyordum belli. Sanırım artık onu 
göremeyeceğim ama olsun sesini duysam yeter, dedim 
kendi kendime. Tangır tungur sesleri, motor sesleri ve 
dalga sesleri... Hesaplarıma göre evin iki kilometre yakınındaydık. Niye burada olduğumuzu ise hesaplayamadım. Fermuar açıldı, Güneş ışığı hem gözümü hem 
gönlümü yaktı. Burası okyanustu. Okyanusla ilgili her 
şeyi bildiğimi zannederken ben, dalgalarının sesinin 
böylesine acı, güneşinin bu kadar sert olduğunu bilmediğimi ve sonuçta kitabi bilginin yetmediğini anladım. 
Ne kitaplar ne de hafızamın dört bir yanını kaplayan 
filmler anlatamamış meğer bana bu somutluk hissini. 
Yanıldım. Sana baktım. Yanımda duruyor, derin derin 
nefesler çekiyordun sigarandan. Hadi, dedin. Sana baktım, okyanusa baktım. O güzel ellerin sırtıma dokundu 
ama bu kez şefkatle değil. Sen ne kadar anlamadıysan 
beni o güne kadar, işte o an ben seni anladım. Suyun 
sertliğini tanımlayamadım. Kaç hızında suya çarptığı- 
mı hesapladım. Batmaya başladım. Gözlerim açıktı. 
Gördüğüm her şeyi olur ya bir gün istersin diye SEN 
klasörüme kaydettim yine senin için. Bu bir deneydi 
hiç şüphesiz. Biraz da burada bilgi toplamalıydım senin için, biliyordum. Günler geçti. 326 gün, 14 saat, 
12 dakika. Tükeniyordum. Ama ne okyanusun tuzlu 
suyundan ne de bakımsızlıktan. Tükenme sebebim 
sensizlikti. Zira SEN klasörüm yosunla kaplanmıştı ve 
içindeki bilgilere ulaşamıyordum artık. Sahi yosun ne 
tuhaf kokuyordu öyle. Kokuyordu. Tam da senin istediğin gibi. Eğer beni duyabiliyor olsaydın, okyanusun dibinden seslenirdim sana. Eğer kokuya vakıf olduğumu 
bilseydin artık, gelir miydin beni almaya? Yoksa yeni 
birini yaratıp benim bilgilerimi de ona mı yükledin? 
Ama hayır. Biliyorum, gelirdin bana geri. Aşkın içimde artık tam olarak tüm duyguları barındırıyordu işte. 
Senin de bir kokun vardı kesin ama bunu bilmemenin 
acısıyla tutuşmaya başladım bu buz gibi ama yüreğinde 


Sen 2776 - - Merve Aydın 


yangını olanı yine de soğutamayacak okyanusun dibinde. Umarım çabuk gelirsin. Sensiz her yer çok kötü kokuyor En kötüsü de bu kokuya eğer gelmezsen sonsuza 
kadar katlanacak olmam çünkü senin de bildiğin gibi 
ben “BEN 2777” senin en son yaratığın, artık sensizlik 
ve keskin bir burunla lanetlenmiş olan ben hiç ölmemek üzere programlandım. 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Bilimkurgu 
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Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


Roman - Bölüm - 3 


A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


, akşam olunca her zaman 
Kaanh:sis internet kafeye gitti. 
Oyun oynamak için eski hevesi kalmasa bile yine 
de alışkanlıktan dolayı aynı mekana gelmişti. Bugün yaşadığı olaylardan sonra, burası ona ilaç gibi 
gelmişti. Kaan'ı kapıda gören Vedat, hemen genç 
çocuğun yanına gitti ve onun dayaktan morarmış 
yüzünü görünce sormadan edemedi.Telaşla sordu. 

-Bu ne hal!?? 

Daha Kaan'ın cevabını beklemeden konuşmaya devam etti; 

-Çabuk söyle, sana bunu kim yaptı ha! Ağzını burnunu kıracağım, tabi buldular yetim çocuğu, 
arkan yok sandılar. 

Kaan, Vedat'a göre daha sakindi: 

-Dur Vedat ağabey, biraz sakin ol. Okulda bir 
çocukla kavga ettim sadece. 

“Okuldaki bir çocuk” lafını duyunca, Vedat 
biraz daha sakinleşmişti. 

-Kavga mı ettin? Teke tek mi yoksa... 

Kavga, Vedat için önemli bir durumdu. Çünkü insanlar gerçek kişiliklerini en çok kavga sırasında gösteriyorlardı. Teke tek ve adil bir dövüş ise 
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kendisinin yapacağı fazla bir şey yoktu. 

-Teke tek ağabey. Beni bu hale maalesef bir 
kişi getirdi. Üstelik o da iri bir çocuk değildi. Sadece benim aptallığım işte. Olacağı varmış, ne diyeyim şimdi sana... Sadece benim eşekliğim yüzünden bu haldeyim. 

Vedat, aldığı cevap karşısında biraz rahatlamıştı. Madem Kaan, adil bir dövüşte dayak yemişti, o zaman karşı tarafın çok iyi olması gerekiyordu. Merakla sordu. 

-Diğer çocuk da senin kadar hasar gördü mü 
bari? 

Kaan ise biraz çekingen bir şekilde cevap 
verdi: 

-Cık... Sadece bir kere vurabildim. O da kavgadaki ilk vuruştu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Kendime geldiğimde Hakan'ı üzerimden alıyorlardı. 

Gülmesine engel olamayan Vedat, başını çevirdi. Çocuğun yüzüne karşı gülmek istemiyordu. 
Kaan, Vedat'ın kendisine güldüğünü fark etti. Suratını astı. Bu muhabbetten sıkılmıştı artık. Hemen 
konuyu değiştirdi. Canı iyice sıkılmıştı: 


-Boş masa var mı ağabey? 

Vedat, eli ile kafenin dip köşesindeki boş bilgisayarı gösterdi. 

-İşte orada. 

Kaan, hızlıca, Vedat'ın yanından ayrılıp 
bilgisayar masasına doğru ilerleyip sandalyesine 
oturdu. Kulaklıkları kulağına taktı ve Efsaneler 
Çağı oyununa giriş yaptı. Oynamak için tüm hevesi kaçmıştı ama yapacak başka da bir şey gelmiyordu aklına. Şifresini girip de oyuna girince 
oyundaki çantasına E-mail geldiğini gördü. Merakla E-mail'ini açtı ve gördüklerine inanamadı. 
Kendisine oyunda kullanması için birçok eşya verilmişti. Bunların arasında madencilerden çok zor 
alınabilen ender kristaller de vardı. Hatta çantasındaki eşyalar ile oyundaki karakterini donatırsa, 
kristallerle birlikte rahatlıkla diğer kıtalara geçiş 
yaparak, istediği yerde oynayabilirdi. 

Heyecanlanmıştı. Etrafına baktı. Birisi kendisine feci şekilde kıyak geçiyordu. Birden aklına 
Hakan geldi. Hakan oyunu hack'leyerek, kendi 
sayfasına girmişti ve oyun çantasını sonuna kadar boşaltmıştı. Şimdi ise tam tersi bir olay yaşanıyordu. Çantası ağzına kadar değerli eşyalar ile 
dolmuştu. “Acaba bunu da Hakan mı yaptı?” diye 
düşünmeden edemedi. 

Hakan'ın söylediği sözler geldi aklına, yaptığından pişman olduğunu söylemişti. E-mail'in 
devamında da bir not vardı. “Yaptıklarım için özür 
dilerim.” diye yazıyordu. 

O sırada, internet kafeden çok uzak olan bir 
şehirde, pencereleri kalın perdelerle örtülü olan 
karanlık bir odada, yeni nesil holoğram bilgisayarının ışığı etrafı aydınlatıyordu. Ayakta duran 
genç bir erkek, dünyada çok az kişinin kullandığı 
bir teknolojiyi kullanarak, bilgisayar ekranlarının 
görüntüsünü havaya yansıtmış, kendisi de havada 
oluşan dairenin ortasında durarak bu bilgisayarı 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


kullanıyordu. Daire şeklindeki bu yeni nesil bilgisayar, zemine kurulmuştu ve kullanıcısı da tam 
ortasında duruyordu. Ellerine takmış olduğu eldivenler, bilgisayarla uyumluydu ve yapılan hareketler ile, hayalet klavyeden yazı yazılabiliyordu. 
Özel gözlüğü ile de, gördüğü mesaja baktı. Hakan'ın, Kaan'a yazdığı E-maili okudu. “Yaptıklarım için özür diliyorum.” 

Genç adam, yüzünde hafif bir gülümseme ile 
ekrana bakıyordu. Yavaşça konuşmaya başladı: 

-Benim çöplüğümde ötüyorsunuz çocuklar. 
Dikkat edin. Burası düşündüğünüzden daha tehlikeli bir yer olabilir. 

Gizemli adam pozisyonunu değiştirerek, hayalet klavyenin tuşlarına basmaya başladı. Şu anda 
çocuklar için özel bir sürpriz hazırlıyordu. 


Güneş güne yağmurlu bir havada başlamıştı. 
Etrafta duyulan mis gibi toprak kokusu her tarafı 
sarmıştı. Sekiz yaşındaki Elif, koşarak ağabeyinin 
odasına doğru koştu ve kapıyı bile çalmadan odaya daldı: 

-Hakan ağabey, kalk. Haydi, sabah oldu. 

Bir yandan konuşuyor bir yandan da yatağa 
çıkmaya çalışıyordu. Tatlı uykusundan küçük kız 
kardeşinin sesiyle uyanan Hakan, durumundan hiç 
de şikayetçi değildi. 

Belinden yakaladığı kardeşini havaya kaldırarak yanağına küçük bir öpücük kondurmuştu: 

-Tamam, kalktım küçük cadı. 

Ağabeyinin kollarından kurtularak yere atlayan Elif, odadan çıkmak üzereyken arkasını dönerek ağabeyine bir haber daha verdi: 

-Ağabey, annem söyledi. Sabah sana bir 
kutu gelmiş. Kurye getirmiş. Annem gelsin baksın 
diyor. 

Daha gözlerini ovuşturarak uyanmaya çalışan Hakan, kardeşinin haberi ile şaşırmıştı: 

-Kutu mu? Ne kutusu? 

Küçük kız sadece omzunu silkmişti: 

-Bilmiyorum. Ha! Annem bir de babama, parasını kim bilir ne boş şeylere harcıyor, dedi. 

Hakan hiçbir şey söylemedi. Küçük kardeşi 
odadan çıkarken, sadece arkasından bakmakla yetinmişti. 

Üzerini değiştirip mutfağa gittiği zaman, ailesinin kahvaltı masasında çoktan yerini aldığını 
gördü. Sadece kendisi masada yoktu. Annesinin 
yanağına güzel bir öpücük kondurarak masadaki 
yerine oturdu. 

-Günaydın. 

Babası Demir Bey, çoktan kahvaltısını bitirmiş, çayının son yudumunu içmek üzereydi: 

-Günaydın oğlum. Bu sabah biraz boşluğum 
var. İstersen seni okula ben götüreyim. İster misin? 

Hakan, okul yönetiminin henüz ailesini aramadığını anlamıştı. Onlara ceza aldığını söyleyip 
söylememe konusunda kararsız kaldı. Annesinin 
sesi ile dalmış olduğu düşünceden uyandı: 

-Dün akşama doğru bana okuldan mesaj geldi. Bugün için beni okula çağırıyorlar. 

Hakan'a dönerek: 

-Bilmem gereken bir şey mi var Akio? 

Hakan'ın annesi Keiko Canat, oğluna Japon 
ismiyle hitap etmeyi seviyordu. Yıllar önce Keiko, ailesiyle tartışmış ve Hakan'ın babası Demir 
Bey ile kaçarak Japonya'dan Türkiye'ye gelmişti. 
Onunla evlenmiş ve iki de çocuğu olmuştu. Fakat, yaptığı bu hareketi ailesi kabul etmediği için, 
yıllardır kendi ailesini görememiş ve ülkesine de 
dönememişti. Şimdi vatan özlemini, çocuklarını 
Japon isimleriyle çağırarak bir nebze olsun gidermeye çalışıyordu. 

Hakan, annesini okula niçin çağırdıklarını 
biliyordu. Lafı hiç gevelemeden direk olarak söylemeye karar verdi. 

-Arkadaşımla kavga ettiğim için okuldan 
uzaklaştırma cezası aldım anne. Seni okula bunun 
için çağırıyorlar. 

Mutfaktaki yemek masasına sanki bir bomba düşmüştü. Bayan Keiko ve Demir Bey, inanamayan gözler ile oğullarına baktılar. Bayan Keiko 
duyduklarına inanamamış ve kekelemeye başlamıştı: 

-Na... Nasıl yani... Okuldan uzaklaştırma 
derken... Neyi kast ediyorsun? 

Demir Bey, birden gür sesi ile bağırmaya 
başladı: 

-Neyi kast ettiği ortada hayatım. Sevgili oğlumuz disiplin cezası almış. 

Hakan, yavaşça ayağa kalktı ve anne ve babasının önünde eğilerek saygıyla selamladı: 

-Sizden özür dilerim. Yaptığım şey çok yanlıştı. Bunu biliyorum. Sizi utanırdım. Lütfen beni 
affedin. 

Demir Bey, daha fazla mutfakta duramamıştı. Hızlıca yerinden kalkmış ve çantasına uzanmıştı. Şimdi yaşadığı ani şok ile oğlunun yüzüne bakmadan konuşmayı sürdürdü: 

-Bu konuyu, akşam eve gelince konuşacağız. 

Hızlı bir şekilde mutfaktan çıkmıştı. Şimdi konuşursa, istemediği şeyleri söyleyeceğinden 
korkuyordu. Babasının arkasından bakan Hakan, 
hiçbir şey söylemeden masaya oturdu. Biliyordu 
ki, babası akşam geldiğinde önüne okkalı bir ceza 
koyacaktı. 

Öğlen olduğunda, bayan Keiko, Elif”i de 
alarak Hakan'ın okuluna gitti. Evde yalnız kalan 
Hakan, kendisine gönderilen büyük kutuyu eline 
aldı. Üzerine baktı. Gönderenin ne adı vardı ne 
de bir adresi. Sadece kendi ismi ve evinin adresi 
bulunuyordu. Kutuyu kulağına doğru yakınlaştırıp 
hafifçe salladı. Hiç ses yoktu: 


-Bu ne ki böyle? 

Bir yandan kutuyu açmaya çalışırken bir 
yandan da odasına doğru ilerliyordu. Odasına girip 
kapıyı kapattı. Açtığı kutuyu, çalışma masasının 
üzerine koydu ve kapağını kaldırdı. Beyaz plastik 
köpükler içerisinde parlayan beyaz nesneyi gördü. 
Eline aldığında bunun bir gözlük olduğunu gördü. 
Heyecanlanmıştı. Bu, giyilebilir teknoloji ürünü 
olan yeni nesil bilgisayar gözlüğüydü. Kutunun 
içine bir daha baktığında bu sefer eline eldivenler 
gelmişti. Şaşkınlıkla konuşmaya başladı: 

-Bu ne ya böyle? Birisi bana bunları niçin 
yollar ki? 

Eldiveni, gözlüğün yanına koyunca kutuya 
bir daha baktı. Bu sefer ayak için tasarlanmış aparatlar çıktı. Su anda o kadar çok heyecanlanmıştı 
ki, artık düşünemiyordu bile. Bir an önce denemek 
istiyordu. Hemen, ayak için yapılmış olan ince çoraba benzeyen parçayı, terliğinin üzerine geçirdi. 
Eldivenleri de eline giydi. Gözlüğünü eline aldı ve 
takmak için hazırlandı: 

-Bakalım şimdi ne olacak? 

Çok heyecanlıydı. Bir an önce giyilebilir teknolojiyi denemek istiyordu. Fakat gözlüğü takınca 
hiç bir şey olmamıştı. Hayal kırıklığıyla söylendi: 

-Eee... Niye bir şey olmadı? 

Gözlüğü takınca çalışmamasına şaşırmıştı. 
Bir şeylerin eksik olduğunu fark etti. Kutunun yanına gidip biraz daha kurcaladı. İçinden küçük bir 
kağıt çıktı. Kağıtta; “Benimle konuşmak istersen, 
elbiseyi giy ve çalıştırmak için de gözlüğün mikrofonunu ağzına yakınlaştırarak “Efsaneler Çağı, 
giriş”, demen yeterli olacaktır.” yazıyordu. 

Okuduğu direktifi hemen uygulamaya geçti 
ve ağzının kenarındaki mikrofona hafifçe fısıldadı: 

-Efsaneler Çağı, giriş. 

Bir anda Hakan'ın ayağının altından yer çe- 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


kilmeye başlamıştı. Başının döndüğünü hissetti. 
Öyle hızlı bir şekilde ilerliyordu ki, midesi bulanmaya başlamıştı. Etrafında tutunacak bir şeyler aradı. Aslında kendi yatak odasında olduğunu 
biliyordu, fakat beyni ona oyun oynuyor ve “Hayır, yatak odanda değilsin. Şu anda çok hızlı bir 
şekilde seyahat ediyorsun.” diyordu. Tam düşmek 
üzereyken, yolculuğu son buldu. Şimdi beyaz bir 
odadaydı. “Her halde kıyafeti gönderen kişi ile buluşacağım.” diye düşündü. Mide bulantısı geçince 
etrafına bakındı. Yalnız olmadığını gördü. Büyücü 
Hallon ve Kara Melek de odada onunla birlikteydiler. Onlar, oyundaki karakterlerine göre şekillendiler ise kendisi de Yok Edici Turna şeklinde 
olmalıydı. Kendi vücuduna baktı. Bedeni aynı Yok 
Edici Tura gibi heybetliydi. Karın kasları çok etkileyici görünüyordu. Elleri kocamandı. Kılıcı ise 
elleri arasında parlıyordu. Başını çevirerek sırtına 
bakmaya çalıştı. Kanatlarını görmek istiyordu. 
Bembeyaz ve yumuşacık kanatları muhteşem görünüyordu. Coşkuyla bağırdı: 

-Yihhuuu!!! Bu harika bir şey! 

Kanatlarını gerip iyice açtığında, kendisini 
daha da muhteşem hissetti. Onları bir an önce denemek istiyordu. Fakat sakin olmalıydı. 

Büyücü Hallon, onun sevinç çığlıklarının 
bitmesini sabırla bekledi. Yok Edici Turna sakinleşince: 

-Bitti mi, diye sordu. 

-Ha! Tamam. Ama oyunun içindeyiz be oğlum. Nasıl sakin olayım. Bir baksana su halimize. 
Muhteşemiz! 

Kara Melek, Hallon'un omzuna elini koydu 
ve: 

-Ona biraz zaman ver. Biz de buraya geldiğimiz zaman aynı onun gibi heyecanlanmıştık, unuttun mu? 

Büyücü Hallon, Kara Melek'e hak verdi: 
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-Haklısın, biz buraya sabah geldik. Turna 
hazretleri ise bizden yaklaşık üç saat sonra geldi. 
Tabii buradaki zaman ile bizim dünya zamanımızın aynı olduğunu var sayıyorum. 

Duydukları güçlü bir ses sohbetlerini kesmelerine sebep olmuştu. 

-Doğru, burada geçen zaman ile, dünyada geçirdiğiniz zaman, aynıdır, değişmez. 

Üçü birden sesin geldiği tarafa doğru baktılar. Karşılarında, genç bir adam duruyordu. Sarışın, uzun boylu olan bu adam, en fazla otuzlu 
yaşlarında gösteriyordu. Kendileri gibi bir oyun 
karakterinin görüntüsüne bürünmemişti. Üzerinde 
sadece basit eski bir kot ve siyah tişört vardi. 

-Sen de kimsin, dedi Kara Melek. 

Adam gayet sakin bir şekilde Selin'in sorusuna cevap verdi: 

-Oynadığınız Efsaneler Çağı oyununun Mu 
Kıtasının kurucusuyum. Şimdilik benim hakkımda 
bunu bilmeniz yeterli. 

Üçünün de tam önünde durdu: 

-Asıl sormanız gereken soru, burada ne işinizin olduğu. 

Tek tek çocukların yüzüne baktı. Çocuklardan cevap gelmeyince konuşmaya devam etti: 

-Dünkü maçınızı izledim. Üçünüz harika bir 
performans gösterdiniz. Doğrusu çok etkileyiciydi, Fakat asıl etkilendiğim nokta Hakan'ın tüm 
güvenlik duvarlarını yıkarak kendi kodunu, benim yazılımımın içerisine yerleştirmesi oldu. Asla 
böyle bir saldırı beklemiyordum. Sayenizde kendi 
yazılımımın boşluğunu görmüş oldum. Bunun için 
size teşekkür etmeliyim. 

Hakan, yapmış olduğu eylemden utandı ve 
başını yere eğdi: 

-Özür dilerim. Size veya oyuna bir zarar vermek niyetinde değildim. Ben sadece yazılım konusunda kendimi geliştirmek istemiştim. 


s2 — wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2022 / sayı 56 


Eliyle boş ver, der gibi bir hareket yaptı oyun 
kurucu: 

-Sorun değil. Çocukken ben de bazı yaramazlıklar yapmıştım. Olur öyle şeyler, dert etme. 

Hallon kaba bir şekilde, oyun kurucuya aklındaki soruyu sordu: 

-Bize bu kıyafetleri sen mi gönderdin? 

Kurucu, sakinliğini muhafaza ederek kendisine yöneltilen soruya cevap verdi: 

-Evet yüce büyücü Hallon, ben gönderdim. 
Çünkü sizinle bizzat tanışmak istedim. 

Kaan, kabalığına devam ediyordu. 

-Niçin? Bizimle tanışmanızdaki amaç nedir? 
Kodu oyunun içerisine Hakan yerleştirdi. Bizimle 
bir ilgisi yok ki! 

Oyun kurucu sabırlıydı. Kaan'ın saygısızca 
konuşmasına fazla önemsemediği belliydi: 

-Biliyorum. Ama bana üçünüz de lazımsınız. 
Size şöyle söyleyeyim... Hepimizi kısa zamanda 
zengin edecek bir projem var. Ama bunu başarmak 
için bana çok iyi üç oyuncu lazım. Bunlar niye siz 
olmayasınız? 

Ortama alışan gençler, kurucunun sözlerine 
iyice odaklanmışlardı. Özellikle para ile ilgili kısmı epey ilgilerini çekmişti. Doğduğundan beri hep 
para sıkıntısı içerisinde yaşayan Kaan, teklife çok 
sıcak bakmaya başlamıştı. Bu sefer ilgiyle sordu: 

-Bizden ne yapmamızı istiyorsun? 

Artık Kaan'ın dikkatini çektiğini anlayan 
oyun kurucu, ne yapmak istediğini çocuklara olduğu gibi söyledi: 

-Benim için arenaya çıkacaksınız ve sizlere 
vereceğim Trojan'ı, rakip oyuncunun karakterine 
yükleyeceksiniz. Yapacağınız sadece bu kadar. 
Hatta oyunu kazanmanız bile önemli değil. Bana 
istediğim olanağı sağlayın, yeter. 

Hakan, bu durumdan biraz tedirgin olmuştu: 

-Başkasının bilgisayarına virüs bulaştırma- 


mızı mı istiyorsun? Ama bu yasa dışı değil mi? 

Kurucu gayet sakindi: 

-Eece, ne olmuş... Yanlış hatırlamıyorsam, 
senin arkadaşına yaptığın eylem de yasal değildi. 
Ama bu seni engellemedi. 

Hakan, kendisini savunmaya geçmişti: 

-Ama senin bizden istediğin çok farklı bir 


Şey. 

-Hayır, hiç bir fark yok. 

Bu sefer çocukların üçüne birden konuşmaya başladı: 


-Oyuna bundan sonra, size verdiğim giyilebilir teknoloji ile gireceksiniz. Ben sizi çağırana 
kadar oyununuzu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. 
Fakat sizi çağırdığım zaman, oyunun neresinde 
olursanız olun, anında bu beyaz odada olacaksınız. 

Çocukların yüzüne dikkatle baktı. Teklifini 
üçünün de kabul etmesi gerekiyordu. Çünkü trojan 
yüklemeyi düşündüğü karakterlerin savaş gücü, 
üçünün de savaş gücünü aşmaktaydı. Biri bile 
“Hayır.” dese, planı suya düşerdi. 

Fakat çocuklar “Hayır.” demediler. Bu yeni 
teknoloji çok hoşlarına gitmişti. Bunu kaybetmek 
istemiyorlardı. Hem para da kazanacaklardı. Üçü 
birden göz göze geldiler. Kaan sol elini uzatıp: 

-Ben varım, dedi. 

Onun kabul ettiğini gören Kara Melek de 
fazla düşünmedi ve o da elini Büyücü Hallon'un 
elinin üzerine koydu ve arkadaşının kararına onay 
verdi: 

-Ben de varım. 

Gözler Hakan'ın üzerinde birleşti. Hepsi şimdi Hakan'ın cevabını bekliyorlardı. Arkadaşlarının 
yüzlerine bakan Hakan, Kaan'la yapmış olduğu 
kavganın utancıyla kabul etmeye karar verdi. En 
azından onlara yardım etmeliydi. O da elini kaldırdı ve arkadaşlarının elleri üzerine koydu: 

-Tamam, ben de varım. 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


Bu mesele hallolduktan sonra Hakan başka 
bir konuya dikkat çekti. Oyun kurucuya: 

-Daha önce oyunda böyle bir oda olduğunu 
görmemiştim. 

Alınan karardan oldukça memnun olan oyun 
kurucu, Hakan'ın sorusuna memnuniyetle cevap 
verdi: 

-Görmemen normal. Çünkü oyunun içerisinde yok. Sadece sizinle konuşabilmek için geçici 
olarak oluşturdum bu odayı. Bundan sonraki konuşmalarımızı da yine bu odada yapacağız. Şimdi 
dağılabilirsiniz. Yarın için antrenman yapın ve size 
verdiğim teknolojiyi kullanmayı iyice öğrenin. 


Devam edecek... 
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Arkeolog Sergen Çirkin 'in hazırladığı bu kitap, Neolitik Çağ'dan 
Ortaçağ'a uzanan Güney Sibirya kültürlerini ve inançlarını kronolojik bir sırayla ele alıyor. Özellikle Şamanizm ve atalar kültü 
gibi inançları, arkeolojik bulgular ve yerel halka dair etnografik 
veriler eşliğinde karşılaştırmalı olarak inceliyor. 


Sibirya'da zaman farklı işler; akıp giden yüzyılların orada pek 
de önemi yoktur. Bu büyük kara parçasında toprak gibi, su gibi, 
zaman da adeta donmuştur. Süregelen yoğun “kültürel devam- 
Jılık” içinde çağların ayrımına varmak, tarihin akışını izlemek 
son derece güçtür. Ağır aksak işleyen bu tanrısal zamanı aydın- 
Jatacak ve onu yeniden okunur hale getirecek kilit sözcük ise 
şamanizm dir. 


Şamanizm; tarih öncesinden modern çağlara uzanan bir inanç 
sistemi, Ural-Altay halklarının bir anlamda ortak bilinçaltıdır. 
Bu bilinçaltı o denli güçlüdür ki ona dair izler bugün hâlâ yaşamlarımızın bir parçası olmayı ısrarla sürdürüyor. 


Basım Yılı: 2019 
Sayfa Sayısı: 480 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
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Büyük devlet hayatı yaşamış Türkler ile dağlar, vadiler, 
hatta tundralar arasında sıkışıp kalmış Türkler arasında, 
bazı gelişme ve değişmeler olmuştur. Bunları, önemle göz 
önünde tutmak gerekmiştir. Ancak her konuda Anadolu, 
başlıca çıkış ve dönüş noktamız olmuştur. Proto-Türk 
düşüncenin derinliklerine inip, en eski izlerini arama, 
başlıca amacımız haline gelmiştir. Bunun için de, dış kültür 
tesirlerini ayıklamak gerekmiştir. Bunun yanında, Altaylar 
gibi soyutlanmış Türk bölgelerinde, sonradan girmiş 
hurafeler de ayıklanmıştır. Çünkü Türk düşüncesi, gerçekçi 
çizgiden, pek ayrılmamıştır. 


Türklerin yazılı ve sözlü olarak köklü ve zengin bir mitolojisi 
vardır. Bu zenginliklerin tespiti, kayda alınması ve sonraki 


nesillere ulaştırılması son derece önemlidir. Prof Dr. 
Bahaeddin Ögel'in ömrünü vererek iki cilt biçiminde 
hazırladığı “Türk Mitolojisi” başlıklı eserini gelecek nesillere 
ulaştırılması gerçekten güzel bir örnektir. Gerçek anlamda 


geçmişe ve geleceğe ışık tutmaktadır. 


Basım Yılı: 2020 


Sayfa Sayısı: 1517 
Yayınevi: Altınordu 
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Ür. Bahaeddin ÖGEL 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 4 
Mustafa Bilgücü 


Tanrı Noktacığı 


“Ne saçmalıyorsunuz siz?” diye kocasına çıkıştı. 
“Sakin ol aşkım. Sadece konuşuyoruz.” 


“Konuşuyorlarmış. Bunuatlattığınızıdüşünüyordum. 


ayağa 
kaldırayım, hakem olurlar ve taşınmamızı hızlandırıp 


Artık gerçeğe dönün. İsterseniz milleti 


hızlandırmayacağımıza onlar karar verirler.” 
“Kızımızı kurtarmamı istediğini söylemiştin.” 


“Evet, bunu söyledim; yapabileceksen, 


yapamayacaksan kılını kıpırdatmana gerek yok.” 


ama 


Berna'yı sanırım ancak anlayabiliyordum. İçinden 
bir plan yapmıştı ve beni çağırdığı gerçeğin aklımı 
başıma getirmesi için sır vermeden oyunu kuralına 
göre oynamıştı. Haklı olduğumu, kızımızın objeyi 
gördüğüne, yakında öleceğine inandığını ve onu 
kurtarmam için girişimlere başlamam gerektiğini 
düşündüğünü söyleyerek kocasına destek oluyordu. 
Ama işin sonunda bunu beceremeyecek oluşum da vardı 
ki, o zaman kendi çabamla bir kurgunun içinde kapana 
kısıldığım kanıtlanmış olacaktı. Boğulan kızımın 
ardında bıraktığı izler sayemde ortaya çıkacaktı. 


“Onu ölüme bırakmayacağım,” diye bağırdım. “Gel 
kızım, gidiyoruz. Bizi anlayabilecek kimse olmasa 
va 


“Nereye gidiyorsunuz?” 
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“Baba, gitmek istemiyorum.” 
“Gitmek istemiyor işte, kızı rahat bırak.” 
“Uykum geldi.” 


Sabaha kadar bilgisayar başında ölmeden önce 
çekilen videolarını izlediğim insanların yüz hatlarını, 
göz kenarlarında biriken lekeleri, çizgilerine düşen 
gölgeleri, korku ifadesi yansıtan bakışlarını tekrar 
tekrar inceledim. Tanrı Noktacığı dediğim o şeye 
baktıklarına emindim ve yürekleri atmayacak hale 
getiren bir korkuya kapılmalarına sebep olan bu şey 
tam karşılarındayken sanki kıpırdayamıyorlardı. 


Çare var mıydı? Kızımı kurtarabilecek miydim? 
Cansız bir serçeye ruh üfleyen peygamberler gibi olup 
onu ölmeden önce ya da öldükten sonra kurtarabilecek 
miydim? Onu niçin tutmalıydım? Belki de kazılmış 
mezarı doldurulmalıydı? Belki de haklıydı Sevim. Bir 
intihar bombacısı olmak için doğduğunu söylediği 
babası, belki onun kendi canıyla topladığı onlarca 
insanın hayatını deste halinde şömineye atılıp yakılan 
paralar gibi toplu şekilde mezara gömmesine izin 
vermemeliydi. Onun ölmesine engel olamıyorsam, 
dediği şekilde can vermesini belki engelleyebilirdim. 


Bundan sonraki aşamayı atölyesinde sabundan 
boyalı ve renkli vişne taneleri ve şeftali dilimleri imal 
eden Berna'ya söylemeyecektim. “Kızımız ileride 
terörist olacak. Bomba patlatacak. Siyasi bir kişiliğe 


bürünecek. İnsanların analarını ağlatacak. Suikastlar 
planlayacak. Bu yüzden sanırım, onun yaşamasına 
izin verilmiyor. Bu nedenle Tanrı Noktacığı onun 
gözüne göründü. İnançlı olmalıyız. Kim verdiği sözü 
yerine getirmek istemez. Ama bu her zaman olmaz. 
Kızımı diğeri gibi kurtaramayabilirim. Yapabileceğim 
onun ileride olacağını söylediği şeye dönüşmesini 
engellemektir. Rus yapımı hafif silahların, bombacı 
piçlerin, satılık terör uşaklarının, silah baronlarının, 
gizli ajandalarma kutsallık payesi veren sadist 
politikacıların eline düşmesini engelleyebiliriz. Ölmek 
istemiyor. Ama yapılacak bir şey yoksa, ne olur?” 


diyecektim. 


Sevim'i bahçedeki şişme plastik havuzda yarı 
beline kadar suyun içinde debelenirken buldum. 
Endişelendim. Boğuluyor sandım. 


“Baba, biliyorsun ki, beni ölümden kurtarmanı 
istemem, bunu yapabileceğin anlamına gelmiyor,” 
dedi. “Yani öyle ki, ben ölmek istemesem de, olacak 
olan olacaktır. Hiç kız kardeşimin niçin boğulduğunu 
düşündün mü?” 


“Çok. Aklımdan çıkmıyor.” 


“Ben toplum için tehlikeli olduğumdan, günah 
nedir, din nedir, Allah nedir tanımadığım için, her 
tehlikeli, ahlaksız, iğrenç, pis ve insanlık dışı işin 
altından çıktığım için öleceğim. Takip eden Noktacığa 
sorduğumda bunun böyle olduğunu söyledi. Bir şey 
daha sordum. Kardeşimi niçin takip etmişti? Ondan ne 
istemişti? Bunu duymak ve sana yetiştirmek için can 
atıyordum. Sordum. Önce sessiz kaldı. Sanki vereceği 
cevap bir matematiksel işlemin sonucuna can alıcı bir 
etkide bulunacaktı. Şu üst üste ve yan yana dizilen 
tahtadan bloklardan birini, yanlış olanı çekmek ve 
yapının devrilmesine neden olmak gibi bir durum bu.” 


“Ne dedi?” 


“Benim onlarca insanın ölümüne sebep olmamam 
içinmiş. Yani o ölmeseymiş ben de ölmeyebilirmişim. 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


Nasıl anlatayım? İşin içinde sen de varsın. Kısaca 
özetlemem gerekirse, ben ilk etapta ölmeyeceğim. 
Geciktirileceğim, oyalanacağım. Sonra sen niçin “Tanrı 
Noktacığı'nın işini yapmadığını düşüneceksin. Bunlar 
tuzak değil, sürecin bir parçası. “Hani ölecekti? Gözüktü 
obje ona. Ve ölmüyor. Nedenlerini de biliyoruz. Kan 
akıtacak,? diyeceksin. Yanıma gelip “Kızım, buna engel 
olamıyorum. Hangi özel hastane, bilge doktor, okumuş 
profesör sana yardım edebilir? Biliyorsan söyle ki 
yanına gidip konuşayım.” diyeceksin. Ben de pes edip 
teslim olacağım. Ölümün değil ölmenin nasıl bir şey 
olduğunu düşüneceğim. Bulutların üzerine çıkmayı, 
kaynar kazana atılmayı, bir yangının ortasında kalmayı, 
yüksek bir şelaleden atlamayı, gökyüzünden düşmeyi 
hayal edeceğim. Olmayacak. Ölmeyeceğim. Zaman 
geçecek.” 


“Unutturulamaz mı peki?” 


“Unutturulamaz baba. Kız kardeşimin boşuna 
Parti 


katılan, insanları siyasete davet eden, kalabalıkları 


mı Öldüğünü sanıyorsun? mitinglerine 
bombalayarak bölmeye çalışan birinin yaşamamasını 
istedi Noktacık. Bunu senin de istemeyeceğini söylüyor. 
Kan akıtacak, bombalı eylemlerde kullanılacak, etini 
satarak geçinecek bir kıza sahip olmaktansa beni 
öldürmeyi tercih edeceğini söyledi. Kız kardeşimi 
boğmasının nedeni buydu işte. Babasın, aklından hangi 
düşüncelerin geçtiğini senden iyi bilemem. Onun önce 
doğmasını istediğini biliyorum. “Keşke önce doğan o 
olsaydı,” diyorsun. Önce o doğsaydı, yerimi alsaydı, 
boğularak ölmesine yükleyeceğin anlam artacaktı. 
Unutma ki kız kardeşim boğularak ölmeseydi ben de 
bu saydığım işlere kalkışmayacaktım, gelecekte bir 
gün. Yapacağım. Başbakanı imha edeceğim. Kime 
kızgın olduğumu çözdüğümde, aynı karında yaşadığı 
kardeşini kaybeden bir kızın inançlarından da olacağını 
öğrendim. Ve gerillaların arasında buldum kendimi. 
Bunlar ücretsiz Mars konvoylarını bombalayan, 
artridyum rezervlerini çıkartan maden işçilerinin 


üzerlerine saldıran, güneş ışınlarının gezegenlerine 
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üç derece daha eğimle gelmesi için savaşan ayrılıkçı 
gruplardandı. Güneş sistemine kancalı devasa çelik 
halatlarla çekilen on beşinci yaşanabilir gezegenden 
sonra, kotaya, ölçüm cihazlarına, saatlere bağlanan her 
şey gibi boşluğun kendisi de para etmeye başlamıştı.” 


“Az önce söylediğini tekrarlar mısın?” 


“Beni ayrılıkçı bir yoldan çıkmış olarak görmektense 
öldürmeyi yeğleyeceğini söyledi.” 


Tek 
için 


“Yanılıyor. Senin yaşamanı istiyorum. 


evladımsın, tek kızımsın. Senin ölmemen 


çalışırken, bunu nasıl yaparım?” 


“Yapacaksın baba. Kendini kanıtlamak, şu Noktacık 
tezini ispatlamak, insanlara deli olmadığını göstermek 
için olmasa bile bir nedenden dolayı bunu yapacaksın. 
Nedeni sen kendin bulacaksın. İstersen ilk doğmadığı 
için kızdığın kızını toprağa düşüren yaratıcıya olan 
kırgınlığından bahset. İstersen beni ölüme sürükleyecek 
neden, işi ağırdan alıyor diye bunu yaptığını ileri sür. 
İstersen nedenin kendin olduğunun altını çiz. Sana 
kalmış. Ama yaşayamam. Obje gözüme göründüğünden 
beri kendimde değilim ve kullanmadığım kelimeler 
dilime dolanıyor.” 


“Annen deli olduğumu söylüyor.” 


“Deli değilsin baba. Sadece çok duyarlı ve akıllısın. 
İnsanların gözünden kaçan şeyler üzerine yoğunlaşıp 
dikkat kesiliyorsun. Mesela sıkıntısını çektiğimiz 
artridyum maden sahaları üzerinde iktidar sahibi 
olamayan bir başbakanın öfkesinin asıl nedenini onun 
tek eşli olmasına bağlayabiliyorsun. Her geceyi farklı 
bir kadınla geçiren insanlar neden sinirli olsunlar ki? 
Sebep artridyum madenleri, güneşin açısına kafayı 
takmış bölücüler, sistemde adım atacak yer kalmadığını 
iddia eden politikacıları yalanlamaya çalışan hain 
teröristler değil. İnsanlar görmeye alıştıkları şeyleri 
görürler, söylemeye alıştıkları şeyleri söylerler. “Tanrı 
Noktacığı'nı neden daha önce fark etmediler? Çünkü 
senin kadar deli değiller, onların deyimiyle.” 
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“Ben... Benden ne yapmamı istiyorsun?” 


“Yapmak zorundasın baba. Beni öldürmelisin. 
Öldürmezsen onlardan olacağım. Kız kardeşimi 
yanlarına ben terörist olup kazanamayacağımız bir 
savaşa gireyim diye aldılar. Beni öldürmezsen onlar 
sayıca üstünlük elde edecekler. Ama beni öldürürsen 
“Kız kardeşini boşuna yanımıza aldık. İşe yaramadı,” 
diyecekler. oKazanmalarını istemiyorum. Üstelik 
göçersem Demet'in yanında olabileceğim. Ve onlar 


gibi olmayacağım.” 


“Kızım, Sevim. Yanlışın var. İnan bana, bu bir 
kandırmaca. Onlar sana terörist olma ihtimalin var 
diye öleceğini fısıldamadılar mı? Yani aynı taraftayız. 
Sen de terörist olmak istemiyorsun. Ben de bunu 
istemiyormuşum. O halde neden ölesin? Neden seni 
takip ediyor Noktacık?” 


“Ama olacağım baba, gelecekte. Bunu onlar istediler. 
Terörist olmam için Demeti yanımdan alanlarla 
terörist olmamam için bu Noktacığı peşime takanlar 
aynı takımdan. Neden anlamıyorsun?” 


“Kusura bakma kızım. Madem ölmen gerekiyor, bunu 
sonsuza kadar bekleyebilirim. Ne zaman isterlerse seni 
alabilirler. Ama bir tanesini kaybetmişken diğerinin 
canını da kendi ellerimle almayacağım. Madem işi 
ağırdan alıyorlar, bekleriz. Ben eve gidiyorum.” 


Pencerelerden içinde lepe ve kızarmış patlıcan 
parçaları olan salçalı bir bulgur pilavının kokusu 
geliyordu. Karnım acıkmıştı. Şu ana kadar olanlara 
anlam verebilmem için şişkin bir göbekle konuya 
yoğunlaşmalıydım. Bir hata yapmamak için yemek 
masası başında kesici aletleri yasaklayan iç hizmetler 
ve kabahatler dairesinin verdiği yönergeye göre hareket 
etmektense ölmeği yeğleyecek Berna'nın yanına 
oturdum. Kamımı doyurup kendime geldiğimde, 
kızıyla ne konuştuğumu soran eşime birkaç açıklamada 
bulundum. Sanki bir girişim, bir adım, bir hareket 
olmasa işler kendiliğinden yoluna girecekmiş gibiydi. 


Ortada babasının kendisini öldürmesini istediğini 
söyleyen bir kız vardı. Patlayıcı maddeleri, Demet'in 


LE) 


boğulma nedenini, “Tanrı Noktacığı”nın çalışma 
prensiplerini ve diğer bütün ayrıntıları Berna'nın 
suratına söylediğimde, masada tek kaldım. Yine 


sinirlenmişti. 
“Nereye gidiyorsun?” dedim. 
“Onun kulağını çekmeye!” yanıtını aldım. 


“O halde benim için de çek. Çünkü dediği asla 
olmayacak.” 


Kapının çarpılış sesini, durgun sularda atılan 
kulaçların dalgalandırdığı korkunç çığlıkları, Berna'nın 
haykırışlarını sanki aynı anda duydum. Göl kenarına 
tek eliyle bir şey çekiyor gibiydi. Sol eliyle savurduğu 
su onu ileri atarken bedenini ve sağ elinde tuttuğu şeyi 
kıyıya taşıyordu. Önce onu yüzü bir karış su içinde, sırtı 
göğe gelecek şekilde göl yüzeyinde dururken görmüştü. 
Kıyafetlerinden tanıdığı kızını boğulmadan kıyıya 
taşıyıp yapay solunum ve kalp masajı yapabilmek için 
var gücüyle yüzmüştü. Aklına bağırmak gelmemişti. 
Bana kızı yerine boğulmayı isteyip istemediğimi sorar 
gibi bakarken, “Niçin yanından ayrıldın? Daha ufacık. 
Yüzme bilmiyor. Aynı şeyi yine yaptın!” diyordu. 
Benzer şeyler değildi; ama söz konusu ölüm olduğunda 
insanın canını dayakçı bir kocanın almasıyla, bir tren 
kazasının, takılmayan bir emniyet kamerinin, kafanıza 
düşen bir televizyonun alması arasında pek fark yoktu. 


“Ölmesini istemedim,” diyordum. “Bu sanki alışık 
olduğum, daha önce tattığım bir acı gibi. O yüzden içim 
çok kanamıyor. Bana kendisini öldürmemi istediğini 
söylemişti. Bunu yapmamak ve yapmayacağımı 
göstermek için yanından ayrıldım, hayatım. Bema, 
iyi misin? Gözlerini aç ve kocana bak. Bunu sen de 
istemiştin. Bana ölmek istediğini söyledi. Ben de eğer 
istedikleri buysa sonsuza dek onu gelip almalarını 
bekleyebileceğimi söyledim. Göl kenarından ayrıldım. 
Haklısın, son sözüm suya girmemesiyle mi ilgiliydi? 


Tanrı Noktacığı - Mustafa Bilgücü 


Bunu bilmiyorum. Dikkatli olmasını söyledim mi? 
Yorum yok.” 


“Tanrı Noktacığı”yla ilgili gazetelerin yazdıklarına, 
radyo programcılarının ve televizyon habercilerinin 
söylediklerine bakılırsa pek bir gelişme yoktu. 
İnsanlar bu anlamsız ve delice terimin neye hizmet 
ettiğini bilmek yerine son nefeslerini verene kadar 
ettikleri 
politikacılara küfretmeye devam edecekler; borçlu 


kadın peşinde koşturmaya, muhalefet 
oldukları bankalardaki gişe kızlarını nasıl hayattan 
bezdireceklerini düşünmeye ve günü kurtarıp ertesi 


güne sağ çıkmaya çalışacaklar gibiydi. 


Sonunda iki kızımı da boğarak evinden koparan 
göl müdür gölet midir bilmediğim bu doğal oluşum 
kurutularak bir inşaat şantiyesine dönüştürüldü. Evimizi 
sattığımızda, arkamızdan konuşmayan insanların sayısı 
iki elin parmaklarını geçmiyordu. Düşündüğüm zaman 
Sevim'in söyledikleri iğne ucu damağına takılan bir 
fener balığı gibi acı içinde yüzümün buruşmasına 
sebep oluyor. Tanrı Noktacığı diye bir şeyin olmadığını 
sonunda anladım. Ama bildiğim bir şey daha var ki, 
o da kızımın yaşamasını sağlamaya çalışırken onun 
ölümüne sebep olduğumdu. 


Son 
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YENİ ÇAĞIN ŞAFAĞI 


ARDA ÖNGÖREN 
BERK YÜKSEL 


11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Selahattin Başlıoğa 


barış Antlaşması 


Denizaltı kararlı bir şekilde 


karanlığına doğru gömülmeye devam ediyordu. 


okyanusun 


Tarihin hiçbir döneminde bu kadar derine inen kimse 
olmamıştı. Barış isimli denizaltının mürettebatı çok 
önemli bir görev için özenle seçilmiş özel bir ekipti. 


Onlar denizleri ve dünyayı kurtaracaklardı. 


Bir yazar olarak ekibe katılmış olan Selim 
Süvari'nin amacı tüm bu süreci kayda geçirmekti. 
Denizaltı daha derinlere inerken yazar taşıtın sahip 
olduğu tek pencereyi sık sık ziyaret edip dışarıda 
gördüklerini aktarmak istiyordu. Her gün tüm 
okyanusu ele geçirmiş krem rengi sümüksü yapıdan 
başka bir şey göremediği için üzgün bir şekilde odasını 


dönüp yolculuğun bitmesini diliyordu. 


Birkaç ay önce dünyada her şey gayet normaldi; 
savaşlar, hastalıklar, iktidar mücadeleleri, cinayetler, 
hırsızlık ve daha niceleri olağan seyrinde devam 
ederken bir anda deniz insanoğluna kapılarını kapattı; 


bu zamana kadar denizlere atılmış tüm çöpler kıyı 
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şehirlerine vurdu. Çöpten dağların denizlerin etrafını bir 
sur gibi örtmesi yetmezmiş gibi daha önce görülmemiş 
kalınlıkta bir müsilaj tabakası tüm denizlerin yüzeyini 
kapladı. Öyle ki tabakanın üstünde aynı anda binlerce 
hatta on binlerce insanın yürümesi bile mümkündü. 
Bu çok ilginç doğa olayını sosyal medya hesaplarında 
hikayeleştirmek isteyen kalabalıklar bunu bizzat test 
etmişlerdi. 


Katil 


düşünmüştü Selim, bu manzarayı görünce. 


kurbanıyla resim çektiriyor, diye 


Bunlardan daha ilginç olanı ise tüm dünya 
ülkelerinin başkentlerine kendi dillerinde gönderilen 
mektuptu. Şöyle yazıyordu: “Denizlere ve içindeki 
yaşama karşı sergilediğiniz kötü tutum ve cinayete 
kadar 
halklarının ortak kararıyla yeryüzü halkı denizlerden 


varan davranışlarınız sebebiyle okyanus 
mahrum bırakılmıştır. Başka bir deyişle sakın denizlere 
girmeye çalışmayın anam avradım olsun dinime 


ımanıma dalarız!” 


Selim son cümlenin kendi ülkesine özel 


olduğuna emindi. Sonradan öğrendiği kadarıyla 


bu Okyanus halkı her ülkeye hem resmi dilde hem 


kendi halklarının anlayabileceği şekilde iki farklı 
uyarı göndermişti. Mesela Amerika'ya gönderilen 
mektupta denize girmeye çalışırlarsa okyanus halkının 


kendilerine demokrasi getireceğini dair bir uyarı vardı. 


Dünyanın elinde tek bir seçenek vardı. Okyanus 
halkıyla konuşup kendilerinden özür dilemek ve 
denizleri geri istemek. Yapılan çalışmalara göre 
musilaj tabakasının en yumuşak olduğu yer Marmara 
deniziydi. Özel bir denizaltı inşa edildi, heyete katılacak 
isimler seçildi, tabaka denizaltının suya inebileceği 
kadar kırıldı ve denizin altı kontrol edildi. Denizaltının 
gitmesine engel olacak katı bir tabaka yoktu ama en 
az yüzey kadar aşağısı da kötü görünüyordu. Denizin 
altında herhangi bir şey görmek neredeyse imkansızdı. 
Kaptan ve mürettebat başarılı olacaklarına dair 
yetkililere güven veren bir konuşma yapınca yolculuk 
dualar ve iyi dilekler eşliğinde başladı. Okyanus 
halkının denizaltını gördüğünde ateş etmemesi için 
denizaltı tamamen beyaza boyandı ve üzerinde zeytin 
dalı kabartması yapılıp renklendirildi. Okyanus halkını 
bulabilmek için denizin en derin noktasına gitmeyi 


kararlaştırıp yola çıktılar. 


Biraz sonra denizaltının her bir noktasında 
alarmlar çalmaya başladığında Selim heyecanla 
sıçradı yatağından. Denizaltının kırmızı alarm ışıkları 
hızlı hızlı yanıp sönüyor, koridorda insanlar telaşla 
koşuyorlardı. “Barış heyetinin tüm üyeleri derhal 
toplantı odasına gelmelidir. Diğer personel derhal 


görev yerlerine dönmelidir.” 


Dar yollardan kimseye çarpmadan salona varan 
Selim salona varan son heyet üyesi olmuştu. Kaptan 
onu görür görmez konuşmaya başladı. “Bulduk 
arkadaşlar, okyanus halkı ile iletişime geçtik. Buraya 
geliyorlar.” 


Barış Antlaşması - Selahattin Başboğa 


#4 


Okyanus Halklarının elçileri çok gelişmiş balık 
insanları benziyorlardı. İki ayak üzerinde durabiliyor, 
suyun dışında nefes alıyorlardı. Derileri pullu eller 
ve ayak parmaklarının arasında ise hepsini birbirine 


yapıştırmış gibi duran yüzgeçler vardı. 
“Bizler birçok ülkenin ortak katılımıyla...” 


“Bizler 


girdi Selim. Deniz halklarının eşitliği sevdiğini 


yeryüzü ohalkıyız.” diye araya 
düşünüyordu ve kaptanın farklı ülkeler, ortak bir 
amaç, kutsal insan yaşamı gibi devam edeceğini 
düşündüğü gizli böbürlenmelere sahip konuşmasını 
çok sevmeyeceklerini düşündü. En iyisi bir ve eşit 


görünmekti. 


Kaptan bozuldu ama elçiler omemnun 
görünüyordu. “Ah, çok güzel. Bu güzel bir cevap. 


Pekâlâ ne istiyorsunuz?” 


“Denizlerimizi efendim. Onlar bizim her 
şeyimiz, onlar olmadan yaşamımızı devam ettirmek 


çok zor. Hatta imkânsız demek bile mümkün.” 


“Pek Önemsiyormuş gibi durmuyorsunuz! 


Denizden ne kadar çöp çıkardığımızı gördünüz mü?” 


“Çok önemsiyoruz... Ama biz... Biz maalesef 
böyleyiz işte. Benciliz. Bir şeyi kaybedince anlıyoruz 
sadece değerini. Ölüm gibi kesin bir gerçek olmasına 
rağmen sevdiğimiz insanları rahatça kırıp birbirimize 
düşman oluyoruz. Cennet gibi bir yerde yaşamamız 
gerekirken yeryüzünü cehenneme çevirdik.” 


“Cennet ve cehennem ne demek bilmiyoruz 
ama iyi ve kötü ile alakalı bir şeyler olduğunu 
düşünüyoruz. Yine de merak ettiğim bir şey var. Sen 


kimin tarafındasın?” 
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“Güzel soru?” dedi kaptan düşmanca bakan 


gözlerinin arkasında. 


“Anlattıkların 
etmemize sebep oluyor.” diye devam etti Elçi. 


sizlerden daha çok nefret 


“Sadece dürüst olmaya çalışıyorum,” dedi Selim 
teslim olmuş gibi ellerini kaldırarak. “Her neyse tüm 
bunlara rağmen yeryüzüne bakarsanız görürsünüz ki 
gerçekten çok güzel şeylerde var. Adeta dünyadaki 


cennet...” 
“Sana söyledik cennet ne demek...” 


“Yani eşsiz güzellikte, yaşam, huzur ve mutluluk 
dolu yerler. Demek istediğim şu ki denizlerde öyle 
olabilir. Gerçekten. Bizler göründüğümüzden çok 
daha zeki canlılarız ama iyi ve kötü arasında seçim 
yaparken kolay olana yönelme huyumuz var ve bunu 
da genelde kötü taraf oluyor. Sizlerin yardımıyla 
bunları başarabiliriz. Mesela artık bizden saklanmayın. 
Denizleri paylaştığımız birilerinin var olduğunu 


bilelim. Beraber bir çözüm yolu üretelim.” 


“Sizden saklanmıyoruz sadece çok derinlerde 
yaşıyoruz ve siz oraya inemiyorsunuz. Biz de çok 
yüzeye çıkmayı pek sevmiyoruz. Söylediklerinde doğru 
olan şeyler var insan, bazen güzel şeyler yapıyorsunuz, 
hızlı 
işimize yarayabilir. Bir süre sizlerle iş birliği yapıp 


gelişen oObir topluluksunuz. o Teknolojiniz 
deneyebiliriz. Ama öncelikli bazı şartlarımız var: Asla 
denizdeki canlıları avlamayacaksınız. Asla denize 
çöp ve kirli sularınızı atmayacaksınız, ne olursa olsun 
denizi kirletmeyeceksiniz. Eğer önümüzdeki iki ay 
bu anlaşmaya uyarsanız. Sizlerle anlaşma yapmak 
için toplanacağız. Aksi takdirde tüm denizleri size 
kapatırız. Teknolojiniz bile sizleri kurtaramaz, daha da 
ileri giderseniz ne yazık ki kendimizi korumak zorunda 


kalırız.” 
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Barış Antlaşması - Selahattin Başboğa 


Elçiler ve Barış heyeti neşeyle tokalaşıp 
ayrıldılar. Kaptan bir daha asla balık yiyemeyeceğini 
fark 
kovalamaya kalkıştı ama buna engel oldular. Gemi 


ettiğinde eline geçirdiği sopayla elçileri 
mutlu haberleri vermek için geri dönerken kaptan 


kamarasında hıçkırarak ağlıyordu. 


Ertesi gün deniz tertemizdi. Tüm dünya bundan 
bahsediyordu. İki aylık anlaşma herkesi memnun 
etmemişti ama buna alışmaları lazımdı. Selim 
klavyesinin mutlu takırtıları eşliğinde yaşadıklarını 
erkanındaki kâğıda dökerken kapı çaldı. Dışarıda iri 
yarı, simsiyah takım elbise giymiş korkutucu bakışlı 
bir adam Selim'e bir mektup uzattı. Yazar tedirgin bir 


şekilde mektubu alıp açtı. 


“Gökyüzüne ve etrafında var olan yaşama 
karşı sergilediğiniz kötü tutum ve cinayete kadar 
varan davranışlarınız sebebiyle Gökyüzü halklarının 
ortak kararıyla yeryüzü halkı göklerden mahrum 
bırakılmıştır. Başka bir deyişle sakın göklere çıkmaya 
çalışmayın anam avradım olsun dinime imanıma 


dalarız!” 


er | 
, 1980 SONRASI -. 


BİLİMKURGU ! 


| 
) 


YILMAZ AÇIK , 


G) Commander64 Günlükleri 
«2 Muhittin Yağmur Polat 
bilgisayar ve Vileo Oyunlarında Bilimkurgu 


Xx ” 


TALE KR 
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Y , THO, Kemco ve DreamCatcher 
ag Kİ müaine tarafından yayınlanan 


ve Yager Development tarafından geliştirilen bir 


fütüristik hava savaşı video oyunudur. 2003 yılında 


Xbox'a oyun konsoluna özel olarak piyasaya 
sürülmüştür. Daha sonra PC sürümü de yapılarak 
Kuzey Amerika'da “Aerial Strike: Low Altitude-High 


Stakes” olarak piyasaya sürülmüştür. 


Bu oyunda, serbest pilot, hava ası ve maceracı olan 
Magnus Tide rolünü üstleniyoruz. Oyuncunun her 
görevi yerine getirmek için çeşitli silahlara ve gemilere 
sahip olduğu yirmiden fazla seviyeye bulunmaktadır. 
Oyun, eleştirel olarak iyi karşılanmakla birlikte, 
kısmen reklam eksikliği ve Kuzey Amerika geç 
piyasaya sürülmesi nedeniyle ticari olarak başarılı 
bulunmamıştır. 

Oyun, ülkelerin sınırlarının artık bulunmadığı ve 
Proteus ve Lobos Robotik ve DST gibi bir dizi çok 
büyük şirket tarafından dünyanın kontrol edildiği 
gelecekteki bir ortamda geçiyor. Eski ülkeler resmi 
olarak mevcut olmamakla birlikte, onları hatırlatan 


eski işaretler etrafta bulunuyor. Dünya; bölgeleri, 


Yager - Muhittin Yağmur Polat 


teknolojiyi ve kaynakları ele geçirmek için kendi askeri 
kanatları bulunan büyük şirketler tarafından politik 
olarak bölünmüştür. Oyunun anlatımı devasa bir Uzay 
Operası gibidir ancak uzay gemileri ve UFO”lar yerine 
sayısız fütüristik savaş uçağı, firkateyn, denizaltı ve 
diğer araçlarla gezegenin yüzeyine yakın bir yerde 
gerçekleşmektedir. 

Kahramanımız, “serbest çalışan” olarak bilinen, 
zekâsını, saldırı jetini ve kaşıntılı tetik parmağını 
ona en büyük çeki yazabilecek herhangi bir şirkete 
adayan bir paralı pilot olan Magnus Tide'dır. Magnus; 
uçağını düşürdükten, işini kaybettikten ve kız arkadaşı 
tarafından terk edildikten sonra, hayatının daha da 
kötüye gidemeyeceğini hissetmektedir. Neyse ki, 
Magnus kendine yeni bir gemi almayı ve eski işvereni 
olan Proteus için çalışacağı yeni bir iş bulmayı başarır. 
zaman olamaz çünkü dünya tam ölçekli bir savaşın 
eşiğine gelmiştir. Magnus, kariyerini kurtarmak ve 
Proteus komutanı olan Sarah ile ilişkisini düzeltmek 
için bu savaşta hayatta kalmalı ve başarılı olmalıdır. 
Tek oyunculu senaryoda; heyecan verici bir komplodan 
türeyen, nefes kesen eşsiz bir atmosferde 3D aksiyon 


ve macera unsurları ile zenginleştirilen ve zorlukla 


kurtulabileceğiniz çok çeşitli görevler başarmamız 
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DE) 


» Heypin 


gerekiyor. Bu karmaşık bilim kurgu hikâyesinde anahtar 
figür olacaksınız. Hikâye ilerledikçe giderek gelişiyor 
ve oyun tanıştığınız karakterlere karşı eylemlerinize ve 
davranışlarınıza tepki veriyor. Çok oyunculu senaryoda 
Ölümüne karşılaşmalardan havadaki it dalaşlarına ve 
çeşitli taktik takım oyunlarına kadar, çok oyunculu bir 


oyundan beklediğimiz her şey sunuluyor. 
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E-/İ 


Magnus Tide, jet (sürekli uçuş 
yapan) ve hover pozisyonunda 
uçuş yapabilen (sabit bir konumdan 
ateşlemenizi sağlayan) bir melez 
araç kullanıyor. Yager bu nedenle 
tam olarak geleneksel bir uzay atış 
oyunu değildir. Bazı görevlerde 
havada 


Hover (o pozisyonunda 


asılı kalarak hedefinizden uzak 


mezi durmanız gerekirken, bazen de Jet 
pozisyonunda tam hızla hedefe 
yaklaşma yapmanız gerekebilir. 
Oyunda aracın bu iki pozisyonu 
arasında iyi bir denge kurulmuştur. Bu da oyunda 
doğrusal olmayan bir oynanış tarzı oluşturur. Savaştaki 
zamanımızın çoğunu; tam hızda ilerleyip, çok yükseğe 
uçabildiğimiz ve fıçı tono, pike ve keskin dönüşler 
gibi akrobatik hava manevraları yapabildiğimiz jet 
pozisyonunda geçiriyoruz. Bu sırada da aracın burnunu 
hedef yönünde tutarak hedefe kilitlenmeli ve ondan 
sonra ateş etmelisiniz. 

Her görev, güçlendirmeler, onarım noktaları ve 
mühimmat paketleriyle dolu geniş arazilerin olduğu 
bölgelerde gerçekleşiyor. Her görevin başlangıcında, 
karşılaşabileceğimiz hedeflerin ne olabileceğine dair 
kısa bir tanıtım sunulur. Ancak bir kampı savunmak 
veya bir DST Taşıyıcısını yok etmek zorunda kalınca 
şartlar önemli ölçüde değişir. Saldırı ve savunma 
aşamalarının sağlıklı bir karışımıyla görev hedeflerimiz 
seviyeden seviyeye değişiklik gösterir. Bölgeler 
oldukça büyüktür. Eylemlerin çoğu bir bölgelerin 
bir bölümle sınırlı olsa da, hedefler arasında biraz 


araştırma yapabileceğiniz durumlar oluşmaktadır. 


Orijinal 


Amerika'da, 


Xbox oyun konsolu 2001'de 
2002'de 


Kuzey 


Japonya, Avustralya ve 


Avrupa'da piyasaya sürülmüştür. Microsoft'un oyun 
konsolu pazarına ilk giriş yaptığı cihazdır. Altıncı nesil 
oyun konsolları olan Sony'nin PlayStation-2, Sega'nın 
Dreamcast ve Nintendo'nun GameCube cihazları ile 
yarışmıştır. Xbox, Atari Jaguar konsolunun 1996'da 
satışları durdurmasının ardından bir Amerikan şirketi 
tarafından piyasaya sunulan ilk oyun konsoluydu. 
Xbox adı, Microsoft'un bilgisayarlardaki grafik API'si 
olan DirectX'e atıf yapan DirectX Box ifadesinin 
daraltılmasıyla türetilmiştir. Kasım 2002?de başlatılan 
Xbox Live hizmeti ise oyuncuların oyunları çevrimiçi 
İlk olarak 


Dreamcast'in daha sonra da PlayStation 2'nin çevrimiçi 


olarak oynamalarına izin veriyordu. 
oyun hizmeti ile rekabet etti. Her ne kadar Xbox Live, 
abonelik gerektirmesine ve henüz o yıllarda tamamen 
yaygınlaşmamış olan geniş bantlı internet bağlantısı 
istese de çevrimiçi oyun hizmeti ücretsiz olan diğer 
rakiplerine karşı başarılı olmuştur. Daha iyi sunucular, 
arkadaş listesi gibi özellikler ve Halo 2 gibi kilometre 
taşı oyunlar ile diğer konsolların internet bağlantısı 


için ilave donanımlar satın alınmasını gerektirmesi ve 


Yager - Muhittin Yağmur Polat 


Xbox'ta bunun bütünleşik olarak sunulması başarıda 
etkili olmuştur. 


Kaynaklar 


1. o Mobygames.com 
Wikipedia.com 
Ign.com 


Gamespot.com 


e 


Xboxaddict.com 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Tuğla Teme! 


Aksonada beklerken tepemde süzülüp 
bağlantı noktasına yaklaşan bedene baktım. Buz 
gibi suyun batan ısırığından ve ezici basıncından 
beni Oo koruyan Oo termo-hidrostetik Oo giysime 
şükrederken, İskorpit benimle aynı hizaya gelip 
sol elini kaldırdı. Kaskımın içindeki mikrofonla 
onun kulaklarına neşeli sesimi gönderdim. 


““Yaşlanıyorsun koca adam, ilk aksonaya 
on dakikada varmak mı? İskorpit yerine sana 
Balina mı demeli?” 


En az bizi çeviren okyanus kadar soğuk 
esprime homurdandı. Zaten dolum hattı 11'de 
kimse çok da konuşmayı sevmezdi. Mercan ve 
Yunus benim neşeme bir iki kelime ile cevap verme 
nezaketini gösterseler de İskorpit her zamanki gibi 
aksiydi. 


İskorpit oksijen seviyesini ayarlarken beni 
de harekete geçirmek için aksi sesiyle “Pirana.” 
dedi. Acı gerçeği bir espriye çevirip hepimizin 
aldığı isimlerin sahipleri burada olsaydı belki 
de bizi yemek isterlerdi. Soğuk karanlığa göz 
atarken kolumdaki ekranda ayarlamaları yapıp 
ciğerlerime gerekli düzeyde oksijen gönderdim. 
Bir an için gözlerimi yumup ciğerlerimi dolduran 
oksijenle gülümsedim. Yukarıdakinden daha taze 
ve temizdi. 


Kulaklığıma stabilize olduğumu bildiren 
bipleme sesi gelince gözlerimi açıp altımda uzanan 
derin karanlığa baktım. Işığı yutan koca bir ağza 
benzeyen karanlığın içinde hiçbir yaşam belirtisi 
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yoktu. Kısa bir süre için etrafımızda balıkların 
yüzdüğü hayaline tutunup dalışa geçtim. 


Tarihte yaşanan en büyük tektonik 
patlamaların ardından metan yatakları 
keşfedildiğinde dünyanın her yanına yayılan 
görüntüleri hala dün gibi hatırlıyordum. Bütün 
canlı yaşamı okyanusun derinliklerinden, suyun 
yüzeyine vurduğunda ekolojik çöküşün habercisi 
olacağına dair patlayan bütün o tantanayı. 


İnsanlığın en korktuğu gerçek kapıya 


dayandığında (oOtopluma kaos hükmetmişti. 
Kıyametin koptuğunu düşünenler kendilerini 
kutsal saydığı yerlere atmıştı. Haksız da 


sayılmazlardı. Musa'nın Kızıldeniz'i yardığı gibi 
sudaki yaşam, ölü bedenlerden yeryüzünde koca 
bir yarık oluşturmuştu. 


İnançlar boş çıktığında ise suçlanan bilim 
olmuştu. 


Dünyayı terk eden büyük güçlerin geride 
kalanları biyolojik bir silahla vurduğu sanılmıştı. 
Ne de olsa insanlık yıldızlara doğru süzülüp 
mahvettiğimiz bu gezegenden kaçmaya başlayalı 
elli yıl olmuştu. Ekolojik yok oluşla okyanusun 
yüzeyinde çürüyen bedenlerden yayılan metan gazı 
havayı doldurup gökyüzünden zehirli yağmurlar 
yağdırdığında, bütün atmosferi katman katman 
kaplayan pis dumanın ardında parlayan kapsüller 
uzay şehirlerine insanları daha hızlı taşımıştı. 


Güneş bizden çalınmış, okyanusun 


derinliklerinden gelen ölüm bizi vurmuştu. 
Kim dünyada kalmak isterdi ki? 


Sorumun cevabını vurgulamak ister 
gibi kulaklığımda art arda yankılanan bipleme 
seslerinden sonra beni taşıyan halat bedenimi 
sertçe savurdu. Son aksonada duraklarken İskorpit, 
yan hatta doldurdukları metan kapsüllerinden 
oluşan kargoyu hatta bağlayan Mercan ve Yunus'a 
geldiğimizi haber verdi. 


Kaskımın içinde süzülüp kulaklarımı 
dolduran sesle irkildim. “Altıncı kapsül ısı 
sınırında kırıldı. Aktivasyon parametrelerine 


dikkat edin.” Yunus'un sesi her zamankinden 
daha boğuktu. Bu da her zamankinden daha çok 
oksijene ihtiyaç duydu demekti. 


Kıyafetlerimiz bizi soğuktan ve daha 
beteri sıcaktan korusa da, kaynak noktasındaki 
ısı değişimi oksijen tüplerimizde genleşmeye 
neden oluyordu. Bu da dolum hattında çalışan 
üç ekipten birinin üzerimize abanan binlerce 
litre su yüzünden değil, kendi tanklarımızın 
merhametinden ölmesinin sebebiydi. 


İskorpit homurdanıp kargoyla yukarıya 
çıkan ikilinin ardından baktı. Beklemenin ısı 
artışını durdurmayacağını bildiğimizden hemen 
harekete geçip alçalmaya başladık. 


Fokurdayan suyun içine yayılan renksiz 
gazı göremediğimiz için şanslı olduğumuzu 
düşündüğüm zamanlar vardı. Şimdiyse sıcak 
hakkında bilgisiz kaldığım için ateşleyiciler 
sayesinde suyun yüzeyine çıktığında gri renkle 
havaya karışan gazı görememek canımı sıkıyordu. 


İskorpit O benden önce davranıp 
kaynak noktasına ilk kapsülü bağlayıp basınç 
parametrelerini ayarladı. Ona katılmak için 
yüzeye çıktığımda alacağım su varilini düşünüp 
cesaretimi kuşandım. 


Metan yağmurları gölleri ve barajları yok 


On Damla - Tuğba Temel 


ettiğinden, yer altı kaynaklarından elde edilen su 
varillerinden almak için tek şansım bu ölümcül 
dalışı gerçekleştirip dolum hattında çalışmaktı. 


Böylece yeryüzünün derinliklerine değil, 
gökyüzünün sonsuzluğuna uzanan mekiklerin 
yakıtını elde edebilirlerdi. 


Oksijenimi harcadığıma aldırmadan alayla 
gülünce İskorpit kızarak homurdandı. Dünyanın, 
üzerinde var olan parazitleri temizleme yöntemi 
adildi. Önce onu yok ettiğimiz gibi bizi yok etmiş, 
sonra ölüm ve yaşamı aynı şekilde bize sunmuştu. 


Bütün ekosistem değişip var olan her şey 


de onunla birlikte değiştiğinde, yıldızların arasına 
kaçmak için elimizdeki kaynaklardan olmuştuk. 


Kanatları koparılmış sinekler gibi pisliğin 
içine çakılmıştık. 


Bilim adamlarından biri çıkıp okyanusun 
derinliğinden insanlığın yaşamını yok etmek 
için salınan bu ölümcül gazın aynı zamanda 
bizi dünyadan uzaya taşıyacak yakıt olduğunu 
keşfettiğinde ise işler değişmişti. 


Kurtuluşumuz, yok oluşumuzun 
kaynağından doğmuştu. 
İskorpit (Oo dolan Oo kapsülü (Oo hazneye 


yerleştirirken harekete geçip kaynak noktasına 
kendi kapsülümü bağladım. Basınç parametreleri 
sabitlenip kapsülümü doldururken haznede kalan 
üç boş kapsüle baktım. Onları doldurursam 
bir zamanlar var olan gelişmemiş ülkelerin 
aç çocuklarına benzeyen bedenimi suyla 
şımartabilirdim. 


Her gün için on damla, diye kendime 
hatırlattım. 


Etrafımı çeviren su kütlesinin 
muazzamlığına inat yukarıda sahip olduğum 
miktar yeniden gülmeme neden oldu. 
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İskorpit bu sefer homurdanmadı. İki tur 
daha kapsüllerimizi sırayla doldurduktan sonra 
oksijen tankımdaki oksijenin genleşmesi ile nefes 
alamadığımın farkına varınca etrafımı çeviren 
renksiz gazın düşmanlığını hissettim. 


İskorpit “Çıkalım.” diye komut verince 
itiraz ettim. 


“Son kapsül.” 
On damla. 


Hayatta kalmak için bu kadarına ihtiyacım 
vardı. Eğer bu kapsülü boş yukarı çıkarırsam yedi 
damlam olurdu. Yedi damla beni öldürürdü. 


Kapsülü bağlayıp, sıkışan ciğerlerime 
aldırmadan basınç kilidini çevirdim. İskorpit 
kendi (o kapsülünü (o hazırlamakla (ouğraşmadı, 
kargoyu yerleştirip yükseliş için bekledi. Panelin 
yeşil ışığının yanmasını beklerken, bir zamanlar 
gökyüzünü süsleyen artık kara bulutlar yüzünden 
görünmeyen yıldızlar gözlerimin önünde süzüldü. 


On damla. 
Her şey on damla için. 


İrade gücümle yıldızları kovup yeşil ışığı 
gözetlerken bedenim kasıldı. Kaynağın çevresine 
yerleştirilen ısı ve hareket sensörleri kolumdaki 
ekrana uyarı gönderdi. 


Dikkat! Kaynak yükselişi! 


İskorpit kaskımın içinde patlayan sesiyle 
haykırdı. “Pirana!” 


On damla. 
Her şey on damla için. 


Kolumdaki panelde yanıp sönen kırmızı 
ışığın ikizi kapsül basınç kilidinde yanarken, bu 
renkten nefret ettiğimin keskin farkındalığına 
vardım. 
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Yaşamın rengi korkutucuydu. Ölümle 
kardeş olmasına ciğerlerim izin verse gülerdim. 


İskorpit'in beni sürüklemek için hattan 
ayrıldığını göz ucuyla seçtim. Bensiz yukarıya 
çıkamazdı. Birileri umutsuzluğa kapılıp kendimizi 
öldürürken kargoları harcamayalım diye bu ikili 
sistemi kurmuştu. 


On damla. 
Her şey on damla için. 


Kulağıma dolan acil kaçış bildirisinin tiz 
sesi ile eş zamanlı omzumdaki el beni geri çekti. 
İskorpit'i geri ittim. 


Biraz daha. 


Bütün o kızıllığın arasında sonunda 


parlayan yeşil ışık güneş gibiydi. 


Basınç kilidini açıp kapsülü hazneye 
yerleştirince o İskorpit ile yükselişe geçtik. 
Aksonaların sonuncusundan yüzeye vardığımızda, 
bedenimi yukarı çekip başımdaki kaskı çıkardım. 


Kargoyu oOteslim alan Kırlangıç'ın 
yanında kaskını çıkaran İskorpit beni azarlamaya 
hazırlanırken, bayat havayı içime çekip güneşi 
bizden saklayan bulutların ardındaki insanlığı 
görebilecekmişim gibi yukarıya baktım. 


Aşağısı da yukarısı da siyahtı. 


Yarın ben okyanusun derinliklerine 
dalarken biri de çıkardığım kapsüller sayesinde 
gökyüzünün sonsuzluğunda süzülecekti. 


Başımı çevirip su varillerinin dizili olduğu 
alana baktım. 


On damla. 


Her şey on damla içindi. 
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Balıamın Mirası 


Alev alev tenimi yakan yaz sıcağından kaçıp 
bankaya atmıştım kendimi. Sıra ekranı elimdeki 
kağıtta yazan sayının üç yüz sayı gerisindeydi. Tüm 
oturaklar dolmuş ve boş alanlarda banka müşteriler 
birbirine çarpmamaya çalışıyordu ve yetmezmiş gibi 
bankanın iklimlendirme sistemi bozulmuştu. Bırakıp 
dışarı çıkmayı düşündüğüm anda numaram belirdi 
sıra ekranında. Söylenenler oldu, yağlı müşterilerine 
öncelik veriyor diye. Oysa hiç büyük bir müşteri 
olmadım banka için ya da imtiyazlı denecek bir halim 
yoktu. 


İnsanların saatlerce beklediği kuyruktan beş dakika 
içinde çıkıvermiştim. “Ah baba ah yine ne yaptın” diye 
söylendim. Bir kilometre kadar ilerde ki otoparktan 
arabayı almaya gittiğimde park görevlisi sistemde 
alacağım kalmış olduğunu belirtip, ücret çıkmadığını 
söyledi. Şaşırmadım. 


Yol boyu hiç kırmızı ışığa yakalanmadım, bu 
babamın işi miydi yoksa şu belirli hızda gittiğinizde 
sizi hiç durdurmayan sistemlerden mi vardı bilemedim. 
Tek fark ettiğim yol beni takip eden kahverengi sedan 
arabaydı. Maliye veya polis olmalıydı. Önemsemedim 
açıkçası hiç bir suçum yoksa niye sakınayım ki! 


İşyerinin kapısını açmaya çalışırken karşı ofise yeni 
taşınan dişçi kadın gelip işyeri açılışına gönderdiğim 
çiçekler için teşekkür etti. Bu kadar fazla yollamama 
gerek yokmuş. Sanırım babam onunla tanışmamızı 
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istiyordu. Bende tanışıp, tekrar hayırlı olsunlar, 
kutlamalarla çiçeği yollamış gibi davrandım. Aslında 
babam hiç de öyle çöpçatan gibi davranmazdı. Hatta 
çocukları söz konusu olduğunda oldukça korumacıydı 
diyebilirim. Mesela ablam bunu çok iyi hissediyordu. 
Hiç birerkek arkadaşını onaylamadı babam. Çocukların 
başına hep kötü şeyler geldi. Hiç biri doya doya 
sevemedi ablamı. Baba yüreği işte hiç kimse onun 
minik prensesine layık değil. 


Tam oturup bir şeyler karalamaya başlamıştım ki, 
kapı çalıverdi. Gelen kahverengi sedanı süren adamdı. 
Bu kelli felli, terli, kocaman göbekli, kahverengi takım 
elbiseli amca arabasına ne kadar benziyordu. Derler 
ya insanlar bir süre sonra arabalarına benzemeye 
başlarlar. Derdini öğreneceğiz bakalım derken, daha 
koltuğu göstermeden lafa atladı. İsmi Vedat”mış. Ünlü 
yatırımcı Ekrem Beyin mali danışmanı oluyormuş. 
Benimle mali konularda çalışmak istiyormuş. Ekrem 
Beyi medyadan tanıyordum tabi, yatırımcı falan değil 
düpedüz mafya babasıydı. 


“Bir tasarımcı olarak elimden geleni yapmaktan zevk 
duyarım Vedat Bey” dedim ama Vedat Bey karşımda 
otuz iki dişini birden göstererek sırıttı. 


“Yanlış anladınız herhalde, tasarım istemiyoruz. 
Maliye kayıtlarına göre geçen yıl kazandığınız rakama 
göre en az vergi veren kişi sizsiniz. Tabi bunu nereden 
öğrendiğimi söylemeyeceğim. Bizim muhasebemizle 


de ilgilenmenizi istiyorduk” 


Bir anda kan beynime sıçramıştı. Adama düpedüz 
vergi kaçırmasına yardım etmemi istiyordu. Bir de 
alenen tehdit etti beni sonrasında istediklerini kabul 
etmezsem iyi olmazmış. Kendine bir muhasebeci 
bulmasını söyleyip kapı dışarı ettim. Tabi bu burda 
kalmayacaktı. 


İki gün sonra bir toplantıya giderken yanımda duran 
motosikletli silah çekmeye kalktı, fırsatı olsa vuracaktı, 
neyse arkasındaki çöp arabasının freni bozulmuş, 
duramayınca motosikletli arkadaşı pastırmaya çevirdi. 


Birkaç gün sonra bir kişi elindeki telefon kumandalı 
patlayıcının infilakı sonrası sokağımda ölüverdi. Polis 
olayın bir terör eylemi hazırlığı olduğuna inanıyor ama 
bombacının patlayıcıyı ateşleyemeden; birisinin yeni 
alınmış numarayı arayarak elinde ateşlenmesine sebep 
olması büyük talihsizlik!?. 


Gizem çat kapı geldi, hani şu yeni taşınmış dişçi. 
Dün birilerinin gelip ofisimin kapısıyla uğraştığını 
sonra birden bir sürü polisin gelip hepsini topladığını 
anlattı. Medyayı kontrol ettiğimde adamların bir ihbar 
sonucu yakalanan bir uyuşturucu çetesi olduğunu 
öğrendim. Babama sessiz bir teşekkür ediyordum ki. 
Teklifimi kabul ettiğini Cumartesi akşamı benimle 
yemeğe geleceğini söyledi. Çok 
yaptım. Gittiğinde pek de kullanmadığım bir sosyal 


sevinmiş gibi 


medya uygulamasından epeydir Gizemle yazışmakta 
olduğumu gördüm. “Ah baba ah iki kişilikli miyim 
ben” diye söylendim. 


Sonraki günler Ekrem Bey için hiç iyi gitmedi. Son 
model otopilot aracı şoförü ile birlikte köprüden uçtu, 
villasına yanlışlıkla yoldan çıkan bir tır girdi, oğlunun 
ufak tefek suçlarına ait fotoğraflar sosyal medyaya 
düştü. Oğlu birden kendini içerde buluverdi. Manken 
sevgilisi ile buluştuğu rezidansın asansörü bozulduğu 
için itfaiye tarafından kurtarıldı. Nasıl olduysa orada 
olan magazinciler yüzünden medyanın diline dolandı. 


Babamın Mirası - İsmail Çakır 


Bunu öğrenen eşi tarafından terk edildi. Bir de evinde 
kısa devre yüzünden çıkan bir yangın badiresi atlattı. 


Bense cumartesiyi bekliyordum. Yazışıp da 
hiç hatırlamadığım sohbeti tekrar tekrar okuyup 
çalışıyordum. Meğer hangi restoranda buluşacağımızı 
bile seçmişiz. Gizem deniz ürünleri sevmezmiş. Evde 


bir kedisi ve bir papağanı varmış. 


Sohbette 
sevdiğini söylediği çiçeklerden bir buket almıştım. 


Cumartesi akşamı evinden aldım. 
Restorana girildi, rezerve ettiğimiz dip köşe sütunun 
dibinde duran masaya yemekler söylendi. “O kadar 
manzaralı masa varken niye bu diye söylendim”. 
Bizden başka müşteri yoktu üstelik. Ne kadara mal 
olmuştu bu akşama yemeği bana kim bilir. Her şeyin 
güzel gideceğini umarken içeriye Ekrem ve adamları 
giriverdi. Adamlarından birisi masama bir sandalye 
çekti ve Ekrem davet edilmeden oturdu. Adamları 
geride sıra halinde, kendisi siyah takım elbisesi, 
briyantinli saçları, beyaz gömleği ile birlikte Rezervuar 


Köpekleri filminden çıkmış gibi duruyordu. 
Tabağıma bakıp, 
“Sülün eti, ben de çok severim” dedi. 


“Geleceğinizi bilsek size de ikram ederdik Ekrem 
Bey” diyerek ters ters gözlerine baktım. 


“Biz çok yollardan geçtik” dedi. 


“Seni önce anlamadım, vergiden kurtulmanın 
yolunu bulmuş bir uyanık gibi gelmiştin. Ama sonra 
aksiliklerin ardı arkası gelmeyince senin nasıl bir 


hacker olduğunu anladım.” . 


O konuşmasına devam etmeden sözünü kesip, kız 
arkadaşımlailkrandevum olduğunu ve konuşmamızdan 
önce evine bırakmam gerektiğini söyledim. 


“Senin misafirin benim misafirimdir” dedi gülerek. 


“Ama yaptıklarından sonra senin biletini keseceğim 
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ve o da bütün bunlara şahit olduğu için sana eşlik 
edecek” dedi. 


“Bakın bütün bu olanların tüm sebebi babam” dedim. 


“Baban beş yıl önce vefat etmiş, hayaletinden mi söz 
ediyorsun” 


Bende ödevimi çalıştım der gibi baktı yüzüme. 
“Hayır babam bir veri bilimciydi. Ölümcül bir 


Deli gibi 
çalışmaya başladı. Bilincini bir çeşit yapay zekaya 


hastalığa yakalandığını öğrendiğinde. 
çevirdi. Bir virüs gibi o cihazdan ötekine atlayıp 
duruyor ve başınıza gelen her şey onun bir savunma 
refleksiydi.” 


Ekrem K. diğer adıyla ünlü mafya babası Keskin 
Ekrem yüzüme öylece baktı. 


“Benim babam ne derdi biliyor musun? Öleceğini 
öğrenince bir insan her yalanı söyleyebilir. Seni 
kandırmaya çalışan birini hayatta bırakma” 


Bütün bunlar olurken Gizem kıpkırmızı olmuş 
yüzüyle Ekrem'e bakıyordu. Birden elini çantasına 
attı, çıkardığı ufacık tabancayla Ekremi alnından 
vurdu. Sonra da üzerime atlayıp benimle birlikte yere 
düştü. Ekremin adamları olayın şaşkınlığında ellerini 


silahlarına atarken büyük bir patlama oldu. 


Gözümü açtığımda hastanedeydim. Gizem baş 
ucumda bekliyordu. Bana her şeyi anlattı. Babasını 
Ekrem öldürmüş ama hiç ispat edilememiş. Bir gün 
postasın gelen bir email intikam fırsatı sunacağını 
yazıyormuş ve yeni boşalan işyerimin yanındaki ofisi 
tutmasını yazıyormuş. Olay günü kargo ile bir silah 
gelmiş ve yanında ateşleyince yere yatın yazıyormuş. 


Anladım tabi babamın yanında LPG dolum tesisi 
olan bir restoranı niye seçtiğini. Hangi masayı niye 
rezerve ettiğini. Anlamadığım ise benim Ekremin 
adamının daha yanıma gelmeden Gizemi nasıl bulduğu 


idi. Ama babam garip bir adamdır. Kulağı kesiktir, 
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Babamın Mirası - İsmail Çakır 
duymuştur bir yerlerden. 


Bir kaç ay sonra evlendik. Biz çok mutluyuz. Babam 
da eminim kameralardan bizi seyredip mutlu oluyordur. 


yerlibilimmkurguyukseliyordgmail.com 


YERUİ BİLİMCURGU 
YÜKSELİYOR” 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Bilimkurgu Müzik Kutusu 


Ayın Kitap İncelemesi etme elnhirimmi 
Bilinmezlik Senfonisi Şiir 
EZGİ SU YILDIRIM Olay Ufkunda Şiir 
ISMAIL ŞAHIN BURAK CEM COŞKUN 
- p Kütüphanemden 
Teknolojik Tekillik Nedir? Seçtiklerim 
ARDA TIPI ESRA UYSAL 
Kısa Öykü 
Bilgisayar ve Video ;ökyüzünden Gelen Ateş 
Oyunlarında Bilimkurgu . Bölüm3 
BIOSYS BÜNYAMİN TAN 
M. YAĞMUR POLAT Kamos 
Na Vİ 7£077 EREN KASAPOĞLU 
Göz 
BORA AŞIK Alan Polisi 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Birincisi Bölüm 2 
Gergedanın İçinde Zamanı Kaçırmak ii nbiğşl e önemi 
EMRECAN DOĞAN ” 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi Boğanın Boynuz u 
YEŞİM ŞAHİN 
Komşular N 
BERTUĞ KODAMANOĞLU Sosyal Salgın 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü MUSTAFA S. ELITOK 


FO GM 


) 


© Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 


düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyorgmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Yesim Şahin Yaman (Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 (Yayınevi: Liman Yayınevi 


i Derleyen Kıyamet Alametleri - 2022 
Ünver Alihey 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Emre İnanç Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


-EMRE İNANÇ 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 
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Umut Şenol 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


Stella Tetra - 2022 


“...ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2.Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısu 


Levent SARISU 


TANRILARIN 
KEHANET 


-KAHİN- 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


— PARÇALANMIŞ 
$ YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN z 


Z.BASKI 
(YenilMersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Uğur Aydın Sultan; Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Hasan Saraç Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


MİRANDA 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


ÖTEKİ HAYAT 


Murat K. Beşiroğlu 


Levent Şenyürek 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


84 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisikonumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 


wwv.yerlihilimkurgu.com 85 


86 


Gökçe Mehmet Ay 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
“SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 o Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


KERİM 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 (o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


GATA | 
PROJESİ 


Bi Dünyaya Ge 


b. <7 
> 
GAR 


Burak Gem Goşkun 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan 
bir bilim-kurgu şiiri 


Burak Gem Goşkun 


Yedi Mum Serisi 


YEDİNCİ MAN 


Gizem ÇETİN * 
“Roma 


© 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 


92 — Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Haziran 2022 / sayı 56 


Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

N lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
EDEBİYATTA POSTHÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
ş çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
Sheriyi Vintin sürlüğuyla ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 

# ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSELANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Umut Tayan Ambrosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalın- 
UMUT TAYAN ması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 

AMBROSLIA 

sadece başlangıcıdır. 
Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Antroid'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen 


GÖKLERDEN GELEN UMUT 


Seyda Ayılın 


JADINLARIN 
OLDÜĞÜ YER 
eyda AYDIN 


anıların 
Kehaneti 


Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 (Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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Aylin Şemsioğlu 


AİRE 


ALTIN TOZU 


AYLİN ŞEMSİOĞLU 


e 
BİLİM KURGU EFTALYA 


$. Yüksel Yılmaz 


v7 


HALASKÂR 


ROMAN 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Ergür 


M. ERCAN ERGÜR 


Gökcan Şahin 


m. 
GÖKCAN 
SAHİN 


bisTOPİK 
BİR YAKIN 
GELECEK 
POLİSİYESİ 


M. Ercan Ergür 


ZAMANIN PARÇALARI 


Mn 


((W 


M. ERCAN ERGÜR 
KDY 


Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Li 


Yerli Bilimkur: 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 (o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


SERİNİN KİT 


GÜRÜANLÖZTÜRK 


Yusuf Kusi Koç 


YUSUF KUDSİ KOÇ 


BİR ZAMANLAR 
DUNYA 


7 MERKELCİLENİN 
BİNASININ GÖZÜ 


ÜZERİNİZDE SN 


ECİEMDELİ 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


PÂYIDAR 
GENÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 (o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 


Perseus Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 
MurağEşir ad İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
& Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 
Yapağanı 
Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
> Kıyamet gününün provası... 
Say V- i < E 
b 27 
“ 7D ? Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 

erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
a . Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 

RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

—— 

> © “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 

merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 

izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 

gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


perS2us 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Coşkun (Kusur -2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


NEŞET BOZKURT X Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Seyda Ayılın Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
DİĞER i k Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
EVRENDEKİ i buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 


ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


“ŞEYDA AYDIN 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


dece 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


YAZAREVİ OZEL KOLEKSİYONU 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

| j n j N | i Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanın- 
TÜRKHAN BOZKURT dan; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü 


E YDE'Nİ 


KÜTÜPHANESİ 
GİZLİ TEHLİKE 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 


SATÜRN'DE 
DOĞAN KADIN 


- Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 
ali 


Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
n in şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK N şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu eğişenler - 2019 


a eni i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
— Y > oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 
Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 
Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 
ıkurau Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 
iğ M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 
Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 
Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 
Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BİLİMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

—NIRSM-R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


a ilk bilim-kurgu 
, ilk defa Türkçede 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


MELEK TAŞKIN 


Ayşe Acar 


BİLİMKURGU 


| yüzyıl 5 
BAYAN NİMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

o insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

İLE istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

i bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Çürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


KAOS MERDİVENİNDE KIRIK BASAMAKLAR 


rüRüYüS 


b YAZAR 5 DiSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası,” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Mikail Kahraman Avcı | Klon 205-201 


MİKAİLKAHRAMAN AVCI Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 

KLO N bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfaSayısı:80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Derleyenler 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


İSMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSAN 


ın kodla 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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YERUİ BİLİMKURGU 


YÜKSELİYOR” 


Temmuz cüce DAJIDI 


Bilimkurgu Rafı 
Schrödinger'in Papağanı 
MURAT K. BEŞİROĞLU 
E. NİHAN ACAR 


Ayın Kitap İncelemesi 
Terra Yeni Dünya 

SEMİH MUSTAFA KURU 
İSMAİL ŞAHİN 


Bilgisayar ve Video 
Oyunlarında Bilimkurgu 
Macross Plus 

M. YAĞMUR POLAT 


Bahis | 
NURETTIN ÇOKMEZ 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Fezada Bir Okyanus 
GAZİ GÜNEŞ 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Bir robot, bir uzaylı, bir yapay zekâ, barda buluşmuşlar 


UĞUR AYDIN 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


FO CE Tür 


Robotların Kısa Tarihi 
Bölüm -3 
ARDA TİPİ 


Şiir 
Çatlak 
BURAK CEM COŞKUN 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 


Kısa Öykü 


Efsaneler Çağı 
Bölüm 4 
A. AYSUN ERDOGAN 


Gizlem Avcısı 
| Bölüm 4 
MEHLIKA FIRAT 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi 
Bölüm 1 
MUSTAFA BILGUCÜU 


2 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 
Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimmkurguyukseliyordamail.com 
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RİO vi 


) bilimkurgu Rafı 
/E. Nihan Acar 


Sehrödinger in Papağanı 


Bilimkurgu Öyküleri 


Murat K. Beşiroğlu 


Baskı yılı/yeri: 2019/Ankara 
Sayfa Sayısı: 166 
Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Yerli bilimkurguya emek veren 
kalemlerden Murat K. Beşiroğlu'un 
Schrödinger'in Papağanı isimli kitabının incelemesine geçmeden 
önce yazarı tanıyalım 
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Yazar Hakkında 


1971 senesinde doğan Murat K. Beşiroğlu, Gazi 
Üniversitesinde (oEndüstri (oMühendisliği'nden 
mezun olur. Yazar olmaya yirmi iki yaşında, 
Jack London'ın Martin Eden kitabını okuduktan 
sonra karar verir. Yazarın Aziz Nesin ile başlayan 
okuma serüveni, üniversite yıllarına tekabül eder. 
Bir üniversiteli olma projesi olarak okumaya 
vakit ayırmaya karar veren yazar, okuma listesini 
ev kütüphanesinde yer alan ciddi kitaplardan 
oluşturur. Entelektüel merakları ta o zamanlarda 
beliren yazarı kitapların dünyasına çeken, 
aklındaki sorularının yanıtlarına ulaşma arzusu 
olmuştur. Bu entelektüel merakları yıllar içinde 
çeşitlenen yazarın listesinde, “zihin” teması başı 
çeker. 


Yirmi bir yılını verdiği banka hayatında, uzmanlık 
ve yöneticilik deneyimin ona kattığı, bankada 
veri analitiği, makine öğrenmesi gibi alanlarda 
iş yapması ve nihayetinde yapay zekâ konusuna 
yaklaşması olmuştur. 


Yazarımız; yapay zekâ, felsefe, psikoloji, 
antropoloji ve nöroloji gibi çeşitli konularla 
meşgul olmaya devam eder. Bu konular yazarın 
konu yelpazelerinin renkli girdilerini oluşturur. 
Tıpkı gökkuşağının renklerini absorbe eden 
prizmanın gelen tüm renkleri beyaz renkte 
toplaması gibi, yazarın temas ettiği tüm alanların 
sonu bilimkurguya çıkar. Bu anlamda yazar, 
çeşitli disiplinlerle beslenir. Temiz bir edebiyatla 
harmanlanan tarzını da bu renklerle buluşturunca 
ortaya oldukça başarılı bilimkurgu ürünleri 
çıkarır. 


Bilimkurgunun edebiyatla bir meselesi vardır. 
Bilimkurgunun düz edebiyat kurgusundan ayıran 
o novum etkisi başka hiçbir türde olmayan bir 
altyapı gerektirir. Bu altyapı için bilimkurgu 
yazarı beslenmeli ve başka disiplinlerle arasını 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 


iyi tutmalıdır. Murat Beşiroğlu bunu başarabilmiş 
yazarlardandır. Metinde ele aldığı konuların ayağı 
sağlam yere basar, mantık ve bilgiyle desteklenir 
ve başarılı edebiyatı ile zenginleşir. Yazar ne 
kadar edebiyatı nostaljik bir etkinlik olarak 
betimlese de gelecek zaman etkinliği olarak 
edebiyat ihtiyacının bitmeyeceği görüşündedir. 


Yerli bilimkurgu deyince akla gelen ilk isimlerden 
birisi de ödüllü yazar, Murat Beşiroğlu'dur. Türk 
Bilişim Derneği'nin 2011 senesinden düzenlediği 
öykü yarışmasında üçüncülük derecesi almıştır. 
Tüm övgüleri hak eden yerli bilimkurgumuzu 
zenginleştiren yazarın şimdiye dek yayınlanmış 
sekiz adet eseri bulunmaktadır: 


o Ogox (2016) 

e Aşk Algoritması (2018) 

Vİ Rüya Sanatçısı (2019) 

o Dördüncü Dünya (2019) 

o Bir Zaman Gezgininin Anıları (2020) 
o Schrödinger'in Papağanı (2020) 

o Android Adası (2021) 

e Öteki Hayat (2022) 


Bu incelemenin konusu olan “Schrödinger'in 
Papağanı” kitabının sayfalarını çevirmeden önce 
yazar hakkında konuşalım, onu biraz tanıyalım, 
anlayalım. Sonra da kitabın içine göz atalım: 


Kitaba İlk Bakış 


Schrödinger'in Papağanı... Biz bu tamlamanın 


kedilerle olanını pekâlâ biliyoruz. Peki ya 


papağan? Yaratıcı bir isimle karşı karşıyayız. 


Kuantum fiziği ile ilgili olanlar bilir. 


www.yerlihilimkurgu.com © 


Schrödinger'in Kedisi, çok tartışılan bir düşünce 
deneyidir. Bu fikirden bilimkurgu malzemesi 
çıkar mı? Tam isabet! 


Perseus Yayınevi'nden çıkan kitapta, parlak 
kapağının üzerinde, gözlerimizin içine bakan 
bir çizgi kedi illüstrasyonu bekler bizi. Turuncu 
başlıklı kapaktaki turuncu hâkimiyeti iç kapakta 
da devam eder. Lakin turuncu renkli ilk sayfada 
“Değer Katan Kitaplar” satırı karşılar bizi. Nefis 
bir editör yazısı Ayfer Alper'den gelir, künye 
ve ithaftan sonra. Ama sonrasında “içindekiler” 
kısmını nafile ararız. Oysa öyküler başlamadan 
hangi öykü, kaç sayfa kendini merak ettirir. Belki 
diğer baskılarına eklenebilir. En azından planlı ve 
meraklı okuyucular için. 


Kitabın İçine Doğru 


Altı adet 
Papağanı” kitabı Kitaptaki altı adet öykü şu 


öyküden oluşan “Schrödinger'in 


şekilde sıralanır: 


1. Çoklu Zaman Notları 

za Schrödinger'in Papağanı 

3. Kıyametin Yedi Günü (12 bölüm) 
4. Titanda İsyan (7 Bölüm) 

5. İsyankar (3 Bölüm) 


6. Gönülsüz Zaman Gezgini 


“Çoklu Zaman Notları” öyküsünde bir zaman 
gezginin anısı işleniyor. Zaman Bilimleri Denetim 
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Kurulu ile başı belada olan gezgin, kaçmaktan 
vazgeçip teslim oluyor. Zaman polislerinin 
zaman suçlularına uyguladığı bir prosedür var: 
Arınma işlemi. Bu deneyimi halka mal etmek 


isteyen suçlu bizi kafasının içine dâhil ediyor. 


“Hırslarım ve yıkıcı o düşüncelerim 


yüzünden bunca zamandır kendimi boşuna 
yıpratmışım. Oysa şu an her şey o kadar açık ki. 


Evren tam olması gerektiği gibi...” sf: 19 


“Schrödinger'in Papağanı”nda ise insan zekâsına 
sahip bir kedinin olasılıksızlığı anlattığı o anına 
tanık oluyoruz. 


“Artık zamanın dışarı çıkmıştım ve 
hayatım boyunca geçtiğim tüm kritik dönemeçler 
koca bir hologramın yüzeyindeki şekiller gibi 
önüme serilmişti. Aynı anda hem ölü hem diri 
olduğumu hissediyor, olası tüm hayatlarımı aynı 


anda yaşıyordum. ” sf:29 


“Kıyametin 7 Günü” isimli öykü ise on iki 
bölümden oluşan bir novella adayıdır. Yazar 
bu hikayeyi yazmaya başlamadan 19 Ağustos 
depreminin insanların üzerindeki etkisini okumuş 
ve kurgusunun gerçekçi malzemelerini bu olay 
hakkında söylemlerden toplamıştır. Kıyametin 
7 Günü, dağdan hızla yuvarlanan bir taş misali 
akıcı ve sürükleyici kurgusuyla okuyucuyu ele 
geçiriyor ama hikayenin ani bitişi o taşın bir yere 
vurup durmasıyla aynı etkiyi yaratır. 


“Aranızda beni tanıyan var mı, diye 
bağırdım. o İnsanlar oOyüzüme o garipseyerek 
baktılar, kendimi böylesine öne çıkarmamı hoş 
karşılamadıkları anlaşılıyordu. “Kim olduğumu 
açıklık 


hatırlamıyorum” diyerek oduruma 


getirdim. ” sf:35 


“Titanda İsyan” öyküsü ise 7 bölümden 
oluşmaktadır. Karakter Dünya'ya dönmek ister 
ama bir yandan Titan'da süresini doldurmaya 
çalışmaktadır. 


“Dünya'ya gelecek bir sonraki mekiğe 
binerek eve dönmem şarttı. Düzenli olarak 
kullandığım antidepresanlarla bile bu soğuk ve 
karanlık uyduya dayanamıyordum. ” sf:89 


“İsyankâr” Oo öyküsü üç bölümden oluşuyor. 
Kurguda ilgi çeken konsept, dört cinsiyetli 
uzaylılar. Uzayda yol alan Uterus adlı gemi 
kaçırılıyor ve mürettebat dört cinsiyetli uzaylılarla 
irtibata geçiyor. Yazarın başka bir gezegen ve ırk 
yaratımı oldukça ilgi çekici. 


“Bir türlü asıl sorumluya ulaşamıyoruz. 
Tanrı nerede, o da sizin gibi yaşlı ve yorgun mu? 
Zamanda dolaşmak deyiminin mimarlığının sır 
perdesini aralamaya yardımcı olmuyor. ” 5f:147 


Son öykü olan “Gönülsüz Zaman Yolcusu” ise 
zamanda yolculuk yapmaya mümkün kılan bir 
makine ve bu makine ile zaman yolculuğa çıkan 
kişileri konu alıyor. Öykü 1299 senesinde geçiyor. 


“Tahminime göre içine gireceğimiz cihaz 
beynimizle etkileşime geçecek ve uzay zamanı 
» 


kısmen cihaz kısmen de zihinlerimiz üretecekti. 
O dö7 


Yazarın çıkacak kitaplarını ve bambaşka konu ve 
konseptlerle yerli bilimkurguya yapacağı katkıyı 
merakla bekliyoruz. Şimdilerde bizi yazarla ilgili 
meşgul eden tek şey, çekmecesindeki dosyalarının 
okurla buluşma olasılığı... 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 
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Araştırma - Bölüm 4 


Arda Tip 
Robotların Kısa Tarihi 


Erken Endüstriyel Dönem 


ÖZceli BÖLÜMLE OMAÇAŞ VE FÖNESANS ÖNEMİNİN HEMİZ OMO 
EVESİNLEM FOĞOLAYIMI İHCİCMIŞUK. KÖHOSAHSIAH GÖNEMSEİ Olarak 
OMASA SA LDUNYA HN OZAMAN IÇİN ŞÖMELEN UZAK ÖP KÖŞESİ MAH 
SADONYA SA Zİ, YUZYUMA DAŞ ÇEKECEĞİ MOON FODOL EHİSİY1S1- 
HN SENEYE AUYOAU. 
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“Karakuri ningyö? adı verilen ve saat mekanizmasıyla çalışan mekanik bebekler, Japonya'da 
ilk olarak Edo döneminde (1603-1868) popüler 
oldu. Belki de en iyi bilinen mekanik oyuncak bebek türü “chahakobi ningyö? yani çay servis eden 
oyuncak bebektir. Hazırda bekliyor, iki elinde birer çay tabağı tutuyor ve tabağa bir çay fincanı 
yerleştirildiğinde bebek başını eğip ayakları üzerinde öne doğru ayak sürerek yürümeye başlıyor 
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ve çayı müşteriye götürüyor. Çay fincanı çıkarıldığında bebek hareket etmeyi bırakıyor. Boşaltılmış 
çay fincanı tabağa geri döndüğünde, bebek arkasını döner ve görev bilinciyle(!) orijinal konumuna 
geri döner. 


Bir başka iyi bilinen mekanik oyuncak bebekse 
“dangaeri ningyö? yani merdivenden inen bebektir. 
Elleri üzerinde perendeler atarak bir dizi basamağı 
inebilir. Bebeğin ağırlık merkezi, cıva dolu haznecik etrafında hareket ederken kayma yapar. Bu da 
bebeğin uçtan uca dönmesine neden olur. Bunların 
haricinde, “shinatama ningyo? yani sihirbaz bebek 
de basit bir salon numarası yapmak için tasarlanmıştı: Çinli tarzı giysiler giymiş küçük bir çocuk 
şeklindeki bebek bir kutuyu kaldırıp indiriyor, her 
seferinde içinde farklı bir sürpriz ortaya çıkıyordu. 


Bu mekanik bebekler, zashiki (tatami odası) karakuri kategorisi altında gruplandırılmıştır - genellikle evde kutlamalarda veya festivallerde popüler 
bir eğlence olarak kullanılan küçük mekanik bebekler. Bu oyuncak bebekler, “daimyö'lar ve imparatorluk sarayının üyelerinden tüccar sınıfına ve 
hatta sıradan insanlara kadar Edo toplumunun her 
katmanındaki insanların hayranlığını kazanmıştı. 


Kendini bu mekanik bebekleri inşa ve 
restore etmeye adayan Han'ya Harumitsu, Edo dönemi bebekleri ile çağdaş 
Japon teknolojileri arasında temel bir 
bağlantı görüyor ve şöyle açıklıyor: Bu 
bebeklerin dişliler ve diğer akil teknikleri geliştirerek saat mekanizmalarını 
evriltişi, modem robotların bilgisayar 
programları tarafından yönetilişiyle ortak ilkelere sahiptir.” 
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Önemli bir başka ayrıntı da “Karakuri ningyö? içindeki saat mekanizmasının dişlilerinin metal yerine 


ahşaptan oyulmuş olmasıdır. Tahta dişlilerdeki 
damarlar kötü hizalanırsa, dişler kırılabilirdi, bu 
nedenle dişleri doğrudan dişlilere oymak yerine, 
geleneksel Japon el sanatlarından uyarlanmış bir 
teknikle ahşap tekerleklere küçük ahşap üçgenler 
yapıştırılmıştır. 


Tekrar Avrupa'ya dönersek Sanayi Devrimi “alametleri'ni andıran otomatlar o dönem esas olarak 
eğlence amaçlı kullanılırken, makinelerin maliyet tasarrufu sağlayan verimlilik artırıcı cihazlar 
olarak endüstriyel potansiyelleri de keşfedilmeye başlanmışı. Jacgues De Vaucanson, Flüt çalan 
otomatını 1738 yılında icad etmişti. Voltaire, bu 
mekanik dahisini cansız maddelere hayat verme 
konusundaki görünür gücünden dolayı “yeni Prometheus” olarak adlandırıyordu. Çocukken Jacgues, annesinin günah çıkarmayı bitirmesini beklerken bir kilise saatini incelemiş, tüm parçalarını 
ezberledikten sonra onu evde yeniden yaratmayı 
başarmıştı. Bir gün Jacgues hastalandı ve yüksek 
ateşle yatarken flüt çalan insansı bir otomaton hayal etti. İyileşir iyileşmez robotu yapmaya başlamıştı bile. İlk olarak 11 Şubat 1738'de sergilenen 
Flüt Çalar, -flütün gerçek insanlar tarafından doğru entonasyonla çalınmasının en zor enstrümanlardan biri olduğu düşünülürse- yapılması neredeyse imkânsız bir makineydi. Notalar fütte sadece 
parmakların ve nefesin maharetiyle değil, ayrıca 
üflenen hava miktarı ve flütçünün dudaklarını şekillendirmesiyle ortaya çıkar. Enstrümanın tüm bu 
inceliklerine rağmen Jacgues de Vaucanson, on iki 
farklı melodi çalabilen bir robot yapmayı başarmıştı. Flüt çalma eyleminde rol alan her kası taklit 
eden alt mekanizmalar yaratmıştı. Bir körük, boru 
ve ağırlık sistemi aracılığıyla Jacgues, geçitlerden 
geçen havayı kontrol edebilmişti. Dudakları açılıp kapanacak ve ileri geri hareket edecek şekilde 


tasarladı. Metal bir dil hava akışını düzenliyor ve 
duraklamalar oluşturuyordu. Jacgues'in robotunun 
gerçekten nefes aldığı söylenebilirdi bu bağlamda. 
Kolları doğru hareketleri üretmesine rağmen, tahta parmakların doğru sesleri çıkaramayacak kadar 
sert olması sebebiyle Jacgues, gerçek parmakları 
taklit edebilmek için tahta parmakları gerçek deriyle donatmıştı. 


Bu dâhiyane icadından sonra 1740'lı yıllarda kartlarda programlanmış talimatları izleyen otomatik 
bir dokuma tezgâhı geliştirdi. Bu buluş, tığ işi işçilerinin ayaklanmalarına neden olarak mucidi tehdit altına sokmuştu. Bu teknik daha sonra Joseph 
Jacguard tarafından delikli kartlar biçimindeki ilk 
dijital programlama ticari uygulamasıyla daha da 
ileriye taşındı. 
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Bir yanda endüstriyel alanda gelişmeler yaşanırken diğer yanda daha bilimsel sayılabilecek deneysel icatlar gerçekleştirilmeye devam ediyordu. 
İsviçreli mucit Pierre Jaguet-Droz, döneminde 
aslen lüks saatlerin tasarımcısı olarak ünlenmişti, ancak şimdi 18. yüzyılın en olağanüstü otomatlarından üçünün yaratıcısı olarak hatırlanıyor. 
1768'de inşa ettiği “Yazar”, masa başında oturan 
bir çocuk şeklinde tasarlanmış 61 santimetre boyunda bir oyuncak bebekti. Robot, bir mil üzerine 
yerleştirilmiş bir dizi kodlanmış disk ve binlerce 
hareketli parça kullanarak, kaz tüyü bir kalemi 
hokkanın içine daldırıyor ve bir kâğıda önceden 
programlanmış 40 kadar karakteri yazabiliyordu. 
Oğlu Henri-Louis ve ortağı Jean-Frederic Leschot 
ile birlikte Jaguet-Droz daha sonra aynı prensipte 


çalışan iki insansı robot daha geliştirdi. “Çizer”, 
Kral Louis XV'in bir portresi de dâhil olmak üzere bir kalem yardımıyla dört resim çizebiliyordu. 
“Müzisyen” ise bir orgda beş farklı şarkı çalıyordu. Robotların her birinin gözleri hareketlerini takip etmek için hareket ediyordu. 


“Müzisyen” ayrıca “nefes alırken” göğsünü kaldırmak ve ezgiler arasında eğilmek için tasarlanmıştı. Jaguet-Droz otomatları, 18. yüzyılın sonlarında 
Avrupa'nın kraliyet saraylarında kalabalık insan 
topluluklarına sergilenip onları hayretler içinde 
bırakmıştı. Bu icatlar daha sonra İsviçre'deki bir 
müzeye devredildiler. Şaşırtıcı bir şekilde, üçü de 
bugün de mükemmel biçimde çalışır durumdalar. 


Hâlâ işlevsel olan “Gümüş Kuğu”, orijinal ola- 


rak komedyen James Cox ve saatçi John Joseph 
Merlin tarafından 1773'te inşa edilmiş bir kuş otomatıdır. Üçlü saat motoru kullanan parça, sesli bir 
derede yüzen bir kuğu sahnesini yeniden canladırır. Kollar ve yaylar, kuşun boynunu bükmesini ve 
şaşırtıcı bir gerçekçilikle gagasını açmasını sağlar. 
Çeşitli miller ve cam çubuklar, yüzen balıklarla 
birlikte hareket eden bir su kütlesi yanılsamasını 
yaratır — hatta bunlardan birini kuğu yakalayıp yer. 
Makine ayrıca dâhili bir müzik kutusu tarafından 
sağlanan sahneye özgü müziğini de üretir. “Gümüş Kuğu”, 1872'de İngiltere'nin Bowes Müzesi 
olarak bilinen Durham tarafından satın alınmadan 
önce, Londra'daki James Cox's Mechanical Museum'da ve 1867 Paris Uluslararası Sergisi'nde 
insanlara sunuldu. Romancı Mark 
Twain, bir Fransa turu sırasında 
kuğuyu görmüş, makinenin “hareketlerinde canlı bir zarafet ve göz- 


A1) 


lerinde canlı bir zekâ” gördüğünü 


yazmıştır. 


Bir diğer müzisyen otomat da 
1780'lerde bir Alman saatçi Peter 
Kintzing ve Kraliçe'nin marangozu David Roentgen tarafından yaratılan “Santur Çalıcı'ydı. 1784'te 
Versay Sarayı'nda sunuldu ve ertesi yıl Kraliçe Marie Antoinette tarafından satın 
alındı.Otomatın saçının kraliçeden alındığı ve elbisesinin de onun elbiselerinden birinden dikildiği söylenir. Otomat küçük, on sekiz ila yirmi inç 
arasında ve üzerine bir santur yerleştirilmiş güzel 
bir ahşap masanın önünde oturmaktaydı. Yaylı 
zemberek tarafından döndürülen pirinç silindir tarafından kontrol edilir, mekanizma otomatın gövdesindedir. Silindir dönerken kolların ve kafanın 
hareketini kontrol eden mil dirseğini harekete geçirir. İmalatına yirmi altı esnafı temsilen yüz usta 


katılmıştı. Çalınan melodiler Alman Christoph 
Willibald Gluck tarafından yazılmıştır. Daha sonra 
Marie-Antoinette onu Bilimler Akademisine bağışlar. 1864'te sihirbaz Robert Houdin tarafından 
restore edilir. 


Philadelphia'daki Franklin Enstitüsü'nde sergilenen “Çizer Çocuk? adlı ve 1805 yapım tarihli iki 
yüzyıllık otomat, Jaguet-Droz'un “Yazar'la başlattığı “mekanik sihir? geleneğini sürdürüyor. “Çizer 
Çocuk” da bir başka İsviçreli saat ustası olan Henri 
Maillardet'in başyapıtıydı. “Martin Scorsese, bir 
otomatın yan rolde oynadığı “Hugo”? isimli filmini yaratırken “Yazar? kadar “Çizer Çocuk'tan da 
etkilenmiştir. Karmaşıklığıyla göz kamaştıran bir 
makineydi bu. Bir dizi dönen pirinç mil dirseği, 
kolların inanılmaz derecede akıcı ve gerçekçi olan 
hareketini hassas şekilde kontrol eder. Bu, kolu Xx, 
y veya z ekseni boyunca hareket ettirmek gibi geometrik bir mesele değildir. Örneğin düz bir çapraz çizgi çizmek, bir yandan diğer yana hareket 
ederken kolun geriye doğru da hareket etmesini 
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gerektiriyordu - aksi takdirde bir yay çizerdi. Bir 
kez sarıldığında, robot yaklaşık üç dakika içinde 
bir çizim üretebiliyordu. Bu işlem birden fazla mil 
dirseği gerektiriyor ve başka bir çizim gerekirse, 
makinenin başka bir “yığın'a yani mekanik programa geçmek için kullanmış olduğu yığını 3 milimetre (0,13 inç) hareket ettirmesi gerekiyor, aksi 
takdirde işlem bozulabiliyordu. Bu inanılmaz hassasiyet, büyük ölçüde elle yapılmış parçalarla sağlanmaktaydı. Mil dirseği ya da kam olarak adlandırdığımız bileşenler aslında bir nevi salt okunur 
hafıza görevi görüyor ve “Çizer Çocuk'un üç şiir 
(ikisi Fransızca ve biri İngilizce) yazmasına ve bir 
Çin tapınağı da dâhil olmak üzere dört çizim yapmasına olanak tanıyordu. Birkaç basit kam, gözlerin ve kafanın hareketlerini kontrol etmekteydi. 
Mükemmel performans sanatının bir parçası olan 
bu otomat, kam yığını kayarken, başını kaldırır ve 
bir an için yazmayı bırakır, sanki sonra ne çizeceğini düşünüyormuş gibi gözleriyle ileri bir noktaya bakardı. Sonra kol işine devam edeceği zaman 
başını tekrar indirirdi. 


Kaynakça 

1. history.com 

2. gwsrobotics.com 

3. wonderfulengineering.com 
4. darkroastedblend.com 

5. laboiteverte.fr 

6. listverse.com 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 4 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


Tansel Barkın gelen telefonu açarken sesi oldukça gergindi. Çünkü gizlem evindeki çalışmalar 
bir sonuca varmayacakmışçasına karmaşık ve yavaş ilerliyordu. Telefonun ucundaki ses belki bu belirsizliğe bir son verebilirdi ve yahut işlerin daha da 
kaosa dönmesine sebep te olabilirdi. Arayan İngiliz gizli servisinden Frewin Bellamy idi. Bir aracın 
Tansel Barkın'ı gizlem evinden alarak kendi ofislerine getirmesinde mutabık kalmışlardı. Tansel Can” 
ıarayarak durum hakkında bilgi verdi. Can; 


-Bu görüşme hangi konu hakkında olacak bir 
şey dendi mi?” diye sordu. Tansel ise “şu anda dünyanın gündemi neyse budur başka bir konu hakkında olacağını sanmam.” dedi. Tansel Barkın Işıl?'a 
gizlem evinde olan tüm gelişmelerin kaydını kendisi için raporlamasının talimatını verdi ve gizlem 
evinden ayrıldı. Siyah bir aracın önünde sigara içen 
şoför ve bir görevli vardı Tansel Barkın'ı görünce 
sigaralarını attılar arabanın kapısını açtılar ve buluşma yerine doğru yola çıktılar. Tansel Barkın 'in 
vardığı ofis soğuk savaş dönemi gizli teşkilatların 
çalışma ortamını andırıyordu Bilişimsel hiç bir cihaz kullanılmıyordu. Radyo istasyonlarından gelen cızıltılara gizlenmiş şifrelerle haberleşmelerini 
sağlıyorlardı. Verisel çözümlemeciler tespit ettikleri notları hızlıca şeflerine ulaştırıyorlardı. Tansel 
Barkın şifreli mesajlar konusunda uzman olsa da 
ilk kez tanık olduğu bir enigma diliyle karşı karşı- 


18 — Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2022 / sayı 57 


yaydı. Bu durum olan bitenlerle ilgili hiç bir ipucu 
vermiyordu kendisine. Yanına gözlüklü bir görevli 
yaklaştı ve Mr Bellamy sizi odasında bekliyor dedi. 
Tansel Barkın odaya girdiğinde Frewin Bellamy 
abartılı bir samimiyetle kendisini karşıladı. Kusursuz görünen Türkçesinde Britanya aksanı vardı. 


-Sayın Barkın, sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Her ne kadar ulusal menfaatlerimizi 
zedelese de doğuda ki görevinizde tahmin edilemeyen stratejileriniz şaşırtıcı taktikleriniz İngiliz muhipleri uzantıları konusundaki ısrarlı takip tespit ve 
önleyici faaliyetleriniz insan zekâsı ve yeteneğine 
dair gurur vericiydi. Çalışmalarınızı hep hayranlıkla izledik. Her ne kadar o dönemde sizin için karşı 
tarafta yer alsak bizim için karşı taraf yoktur. Herkes kendinden yanadır. Siz toprak bütünlüğünüzden yanayken biz Ortadoğu'da tamamen bize bağlı 
bir istasyon devletten yanaydık. Ama dünya değişir 
dünya değiştikçe planlar anlaşmalar ve ittifaklar da 
değişir. Dünya yeni bir çağa giriyor mühim olan bu 
değişimde doğru tarafı seçebilecek miyiz? Daha 
doğrusu kendimizden yana kalabilecek miyiz? 


Tansel Barkın Frewin Bellamy'nin sözünü keserek “Bana bilmediğim bir şey söylerseniz 
belki dediklerinizi daha ilgili dinleyebilirim.” der. 
Frewin Bellamy bir kahkaha ile karşılık vererek üç 
boyutlu bir dünya haritasını duvardan indirir. 


-Evet, haklısınız bilmediklerimiz. Hiç dünyayı uzaydan izleme şansına sahip oldunuz mu Sayın 
Barkın.Uzayin karanlığında o muazzam maviliğiyle öylesine döner ki dünya dışı yaşamdan olanları cezbeder içinde neler gizlediklerine dair. Biz de 
belki bir zamanlar dünya dışı yaşama aittik ve bu 
zaman diliminde yolumuz dünyada kesişti. Ve yine 
belki de bu zamanda rastgelmemizin bir mantığı 
vardı ve yapacağımız görevler. Truva savaşı. Tarihte tanrıların taraf olduğu tek savaştır. O savaştan 
sonra tanrılar Olympos dağlarından gökyüzüne taşındılar insan algısında. Çünkü insan tanrıyı yüksekte görmek ister alçağa koydukları anda tanrıyı 
bile yiyebilecek aç gözlülükle donatılmış olduğunun farkındadır insan. Ardından Çanakkale savaşı. 
Tarih, olayları yaşamın olağan akışına aykırı yazmamakla mükelleftir. Bu yüzden o savaştaki vampirleri kurt adamları evliyaları okumamışsınızdır. 
Mustafa Kemal Atatürk o savaşın dâhisiydi. O savaşın seyri farklı gelişseydi dünyanın seyride farklı 
olacaktı ülkelerin haritaları değişecekti sosyo ekonomik yapıları değişecekti belki ikinci dünya savaşı 
asla çıkmayacaktı. Ardından bir komünizm tehdidi 
dünyayı sarmayacaktı. Bu yüzden Çanakkale Savaşı'nın dünya üzerinde etkisi tarihte yer aldığından çok daha büyüktür. O savaştan sonra taraf olan 
vampirlere kurt adamlara ve evliyalara ne mi oldu 
peki. Hâlâ varlar yaşıyorlar ve üçüncü savaşı bekliyorlar. Sizin anlayacağınız bir yaşam da sayılmaz. 
Bulduğunuz levhalar onların yaşam bilinci. Sadece 
doğru bedenlere nakil olmayı bekleyen. Kim bilir 
belki siz de o seçilmiş bedenlerden birisinizdir. 


Tansel Barkın dikkatlice dinlemeye devam 
ederken Frewin Bellamy ikinci bir harita daha indirir. Haritayı gören Tansel Barkın 


“Oyuk dünya teoremi!” diye mırıldanır. 


Frewin Bellamy ise “bir nevi “ diye cevap verir. 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 


İkinci dünya savaşında Almanlar yenildi diye 
biliyorsunuz değil mi. Yenilmediler. Sadece savaşı 
geleceğe taşımak için taşındılar. Hitler'i üstün insan vasıflarında görmediklerinden olsa gerek onu 
bu planlarına dâhil etmediler. Bu harita gerçekte olan değil Nazilerin gördükleri ve inşa ettikleri 
dünya. Keşfettikleri dünya demedim. Teknolojileri insan aklını zorlayacak kadar gelecekten gelmiş 
gibi ve ideallerine göre belki biz yaşayabiliriz ama 
milyarlarca insanın yaşama şansı yok. Onlara göre 
iki tür insan var biri maymundan gelenler iki gökyüzünden gelenler. Gökyüzünden gelen insanlarda 
onlara göre ikiye ayrılır. Maymunlaşanlar ve saflığını koruyanlar. Naziler için sadece saf ırkın kendi 
oluşturdukları dünyada yaşamaya hakları var. Bu 
haritaya göre ilk Misti dağından çıkacaklar o dağın zirvesinde demir haç sembolü olması da ilginç 
bir tesadüf olmasa gerek. Peru dan çıkan levhalar 
halen çözümlenme aşamasında ama sizin gizlem 
evinden pek ileride olduğu söylenemez. Bu gelişmeler bize ne düşündürmeli Sayın Barkın. 


Tansel Barkın biraz düşündükten sonra bir sigara yakar. 


Gizlem evinde ben Alman gizli servisiyle birlikte çalışıyorum onların aslında Naziler olup olmadığını nereden bilebilirim. 


Bellamy de Tansel Barkın a eşlik ederek o da 
bir sigara yakar. 


Ben tarafımı söylemedim Sayın Barkın. Belki 
yaratılacak dünya çok daha kusursuz bir dünya olur. 
Hırsızlıkların, tecavüzlerin ezilenlerin ve ezenlerin 
olmadığı bir dünya. 


Ve haritaya bakarak; 


-Sir'imiz Newton, Pir'imiz Kant der. 
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bilimkurgu Yazarları Dizisi - 12 
Solaris, Siherya, Sahibinin Sesi... 


Stanislav Lem 


Stanistaw Herman Lem (12 Eylül 1921; Lwöw, Polonya - 27 Mart 


2006, Krakow), bilim kurgu türünün en tanınmış yazarlarından, Solaris'in 


yaratıcısıdır. 


1 4 1 yılına kadar Lwow'da tıp öğrenimi 
9 gördü. Il. Dünya Savaşı yıllarında 
otomobil tamirciliği, elektrik teknisyenliği ve 
kaynakçılık yaptı. 


Lem, savaş döneminde Nazi kamplarında 
kaldı. 1946'da Krakow'a yerleşti ve tıp eğitimini 
tamamlayarak doktor oldu. Aynı yıllarda şiir 
yazmaya ve bilimsel yöntem üzerine kuramsal 
1950'lerde bilim kurgu 
türüne yönelen Lem'in ilk kitabı “Kazanılan 
Zaman? 1955'te yayımlandı. Bilim kurgu kitapları 


araştırmalara başladı. 


yazdığı ilk yıllarda modern bilimle hümanist 
ahlakı birleştirmeye çalıştı. Daha sonraları “Yıldız 
Günceleri-1957” gibi kitaplarıyla parodik metinler 
üretti. 


Yazarın başyapıtı sayılan Solaris, Andrei 
Tarkovski tarafından 1972'de, Steven Soderbergh 
tarafından da 2002'de filme çekildi. “Solaris'te, 
iletişimin ne sorgulayan Lem'in 
metinlerindeki ortak nokta “ironi” duygusu oldu. 


olduğunu 


Ursula K. Le Guin ve Philip K. Dick'le 
birlikte obilim kurgu “ciddiye 
alınmasını sağlayan” yazarlar arasında sayılan 
Stanislaw Lem, felsefeye ve dilbilime esin kaynağı 


edebiyatının 
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olarak görülen metinler üretti. 


Lem'in Lehçe yazdığı kitaplar 40'tan fazla 
dile çevrildi ve yaklaşık 27 milyon adet sattı. 
Türkçede eserleri İletişim Yayınları ve Pinhan 
Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. 


Stanislaw Lem, 84 yaşında 27 Mart 
2006'da Krakow'da öldü. 


AMERİKAN BİLİMKURGU VE FANTASTİK 
EDEBİYAT YAZARLARI BİRLİĞİ 
TARTIŞMASI 


Lem'e, 1973 yılında, Amerikan Bilimkurgu 
ve Fantastik Edebiyat Yazarları Birliği (SFWA) 
tarafından -teknik olarak bu payeyi almaya uygun 
olmadığı halde- fahri üyelik verildi. SFWA fahri 
üyeliği yalnızca birliğenormalüye olmakriterlerine 
halde üye olarak kabul edilmek 
istenenlere verilen bir payeydi. Lem, öte yandan, 


uymadığı 


Amerikan bilim kurgu edebiyatını -özellikle de 
Harlan Ellison'ın eserlerinin- hiç önemsememişti; 
onun kötü düşünülmüş, kötü yazılmış ve 
yeni edebi formlar bulmaktan daha çok para 
kazanmaya odaklanmış olduğunu düşünüyordu. 


Eserleri ABD'de yayımlandıktan ve dolayısıyla 


birliğe normal üye olma hakkına sahip olduğunda, 
birlikteki fahri üyeliği feshedildi. Görünüşte bazı 
SFWA üyeleri bunun Lem'e haddini bildireceğini 
düşünüyordu ve Lem de eylemi bu şekilde 
yorumlamış görünüyordu, ama örgüt yaptığı 
resmi açıklamada fahri üyeliğin yalnızca normal 
üyelik kriterlerini sağlayamayanlara verildiğini 
söylüyordu. Eserleri ABD'de yayımlandıktan 
sonra, Lem birliğe normal üye olmaya çağrıldı 
ama Lem bunu reddetti. Ursula K. Le Guin'in de 
aralarında bulunduğu çok sayıda üye SFWA'nın 
Lem?e muamelesini protesto ettiğinde, üyelerden 
biri Lem'in aidatını ödemeyi teklif etti, ama Lem 
bu teklifi kabul etmedi. 


Lem Amerikalı bir bilim kurgu yazarını 
diğerlerinden ayrı tutup övgüye değer buluyordu: 
1986 tarihli İngilizce eleştirel denemelerinin 
toplandığı antoloji: Microworlds. Dick, diğer 
taraftan, muhtemelen hastalığının etkisiyle, 
Stanistaw Lem'in, kamuoyunu kontrol altında 
tutmaya çalışan Komünist Parti'nin emirlerine 
göre hareket eden kolektif bir komitenin kullandığı 
bir takma ad olduğunu düşünüyordu ve FBl'a bu 
doğrultuda bir mektup yazmıştı. 


STANISLAW LEM 


Solaris 
iletişim 
stanislaw 


Alıntı - Vikipedi 
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Şili 
Burak Gem Goşkun 


Bonn, 2019 


Çatlak 


Bir çatlak var, 

Özünü Gaia'ya gömerek 
Nimetlerini saklayan 

Bir ağacın bedeninde zihin arayan 


Yaşam reaksiyonuna yönünü veren 


Ucundan mürekkebi aktıkça bağıran 
Her noktasına bir damla 

Her damlada binlerce 

Büyüdükçe büyüyen 

Küçüldükçe küçülmek 


Merkeze ulaşmak istiyen 


O, benim diyemeyen 
Kendisi gibi binlercesinden habersiz 


Yayıldıkça yayılan 
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Saçıldıkça saçılan 


Buluştuğunda o damlayla tekrar 


Gaia'dan bir melodiyle taşınan 


Küçücüklerden haykırarak 
Sana yaşamı hatırlatan 


Bir çatlak var... 
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d Ayın Kitap İncelemesi 
& İsmail Şahin 
Terra Yeni Dünya 


Semih Mustafa Kuru 


Baskı Yılı/Yeri; 2021 / İstanbul 


Sayfa Sayısı: 132 SEMİH MUSTAFA 
ul R UÜ 


Yayınevi: Beyaz Fil Yayınları 


e 
Yerli bilimkurgu kitaplarını R.G 


tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Semih Mustafa Kuru'un 


J€rra Yeni Dünya 


isimli kitabı. 
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itabımızın konusu gelecekte ülkemizde 
RK. ; ve kitaba 2080 yılında Türk 
Uzay Araştırmaları Merkezi'nde bir yöneticinin 
kişisel kayıt defterine yazmış olduğu uzunca bir 
not ile başlıyoruz. 


Notlara göre 2079 yılında büyük bir savaş ve 
sonucunda 2080 yılında yörüngeden dünyaya 
ateşlenen silahlar sonucu dünyanın artık yaşanmaz 
bir hale geldiğini öğreniyoruz. Bu arada 2065 
yılında AKINCI-I derin uzay araştırma gemisi 
yaşanabilir bir gezegen bulmak için göreve 
çıkmıştır. 


Kitabı okumaya başladığımızda kendimizi postapokaliptik bir dünyada buluyoruz. Yiyeceğin 
ve içeceğin artık olmadığı, hayatta kalmak 
için avlanmak ve bitki kökleriyle, böceklerle 
beslenmek zorunda kalınan bir dünya bizleri 
bekliyor. o Başkasının —oyiyeceğini (o almanın/ 
çalmanın sonunun ölüm olduğu bir gelecek. Hatta 
yamyamlığın başladığı bir dönem. İnsanlığın 
muhteşem günlerinden sonra ilkel çağlara geri 


dönüşü. 


Radyoaktif yağmurlar, mutasyonla doğan bebekler. 
Onca yaşanan felaketten sonra hâlâ devam eden 
bağnazlık... Radyasyon sonucu derileri sertleşen 
ve pul pul bir hale gelen Taş Adamlar... 


Bütün bu olumsuzluklara rağmen geleceğe dair 
çabalar devam ediyor. İzmir'de yıllarca yer 
altındaki bir araştırma merkezinde sürdürülen 
çalışmalar. (o Samsun'da (Omutasyonla (odoğan 
bebeklerle ilgili araştırma yapan bir merkez. 
Konya'da uzun çabalar sonrası kendi kendine 
yetebilen ve civardaki yerleşim yerlerine destek 


olan bir kale kent. Şanlıurfa'da nüfusları az olsa da 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


hâlen aktif olan ve at ve domuz yetiştiren aşiretler. 
Tüm bunlara ek olarak farklı karakterlerin 
başlarından geçenler ve hepsinin daha sonra bir 
ortak paydada buluşmaları ve daha fazlası bizleri 


bekliyor. 


Ve bütün olanlardan sonra AKINCI-I'in yıllar 
sonra dünyaya geri dönüşü ve mürettebatın 
gerçekleri öğrenmesi. 


Sonuç olarak kitabı beğendiğimi söyleyebilirim. 
Akıcı bir şekilde okunuyor. Kısa bir kitap, ancak 


son sayfada “BİRİNCİ KİTABIN SONU” yazıyor. 
Umarım devamı gelir. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 
Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 
Hümayun! 


Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


23. o Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 


Icadı 


24 o Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


25. o Eren Kasapoğlu - Değişkin 


26. o M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


27. o Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


28. o Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


29. o Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


30. Oo Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. Oo Tülay Temuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


32. o Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 
YBKY 5. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


33. — İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


34. o Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


35. o Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


36. Oo Emre Eryılmaz - Ses 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Eva Esra Uysal - Tesadüfler 
38. — İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 


39. o Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 


40. o Arda Tipi- Ateşin Çocukları 
4l. o Sezai Özden- Sonat 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 28. M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
2. Gurur Asi- Klon İsyanı 29. Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


3. Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 30. İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
4. Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


31. Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 


5. Yüksel Yılmaz - Hasta Birkaç Saat 
6. Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
7. Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -/ 32. Mustafa S5. Elitok - Küçük Kıyamet | 

ğ YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 
8. Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 

33. Eren Kasapoğlu - Çarpışma 

9. Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 
10. Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 34. Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 


11. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


er 35. Tolga Eligül - RİN 
12. Mustafa | li - SU.S. < : 
ai YBKY 8. Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 


13. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan ” N e ii. 
36. Ismail Çakır - Dünya'nın Hakimi 


14. Bekir Sert - Duvarın Ötesi YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
15. Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 37. Azra Ulukaya - Vicdan 

YBKY 8. Kısa Öykü Xe Jüri Özel 
16. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği Ölü GM 


17. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 38. Esra Uysal - En Sıcak Gün 


18. Mehmet Ali K k - Yeni Efendil a 
am m ni yi 39. Ismail Şahin - Petoburlar 


19. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 40. Arda Tipi - Dea ex Machina 
20. Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 41. Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 
21. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 42. Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Fedâkar Olabilirsin! Çizgi Öykü 


22. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
23. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

24. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 
25. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 
26. Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 

27. Pınar Karaca - Kıpırtısız 
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Bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - 6. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Nurettin Gökmez 


Bahis 


“İskandil bin metreyi göstermekte. Bu mesafe 
üç dünya rekorundan daha fazla. Üzerimde ki kıyafete 
minnettarım. Dalışa devam ediyorum.” 

Bin metrenin altında hiç ışık bulunmadığından 
tepe lambası ile ilerliyorum. Keşfedilmiş ya da keşfedilmemiş tüm canlılarla karşılaşma ihtimalim olduğundan temkinli olmaya özen gösteriyorum. 

Aradığım kubbe sonunda göründü. Tepesinde 
devasa bir çapa olan pürüzsüz bir yarım küre. Girişi 
bulmalıyım. Etrafında yüzüyorum. Kubbenin batı kanadında yarım metre çapında bir kapı var. Üzerindeki 
vanayı çevirerek açıyorum. İçeri girdiğimde hâlâ sular 
içindeyim. Etrafa bakıyorum. Girdiğim kapının hemen 
yanından bulunan kırmızı buton çarpıyor gözüme. Tahliye için olmalı. Basıyorum. Zeminde açılan delikler 
suyu emmeye başlıyor. Kısa süre içinde ufak birikintiler haricinde su kalmıyor. Karşımda, yanında yeşil 
buton bulunan bir kapı daha var. Uzunca bir koridora 
açılıyor. Sağlı sollu dizilen kafesli lambalar art arda yanıyor. En önde iki meşale asılı. Ateş, oksijen varlığının 
kontrolü için olmalı diye düşünerek oksijen tüpü çıkarıyorum. Küflü bir hava doluyor ciğerlerime. Neyseki 
bu küflü havada yeterli oksijen mevcut. Koridoru takip 
ediyorum. Bir tür yaşam alanı olduğunu düşündüğüm 
kubbenin içinde buluyorum kendimi. Daha önce gördüklerime benzemeyen bir yer. Zemin ince deniz kumuyla kaplı. Tavan ve duvarlar bir kubbede olduğumu 
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gösterecek şekilde parabolik iniyor. Yarım kürenin dört 
tarafında eşit aralıklarla dizilen dört kapı mevcut. Bir 
tanesi geldiğim yer. Diğer üçü karanlık. Hemen yanımda duran, kum zemine tutturulmuş ayaklı rahleye 
uzanıyorum. Sanırım kemikten üretilmiş. Daha doğrusu irice bir kılçık gibi. Üst kısmı bir balığın göğüs 
kafesinin iki yana açılmasıyla yapılmış ve yosunla tutturulmuş. Üzerinde yine genişçe bir kemikten yapılan 
tabletler buluyor. Bu bir harita. İçinde bulunduğum 
kubbenin de dâhil olduğu yüzlerce haneden oluşan dev 
bir koloninin çizimlerinden oluşuyor. Her kubbenin 
üzerinde işaretler ve yazılar var. Tüm koloni, giderek 
daralan halkalar şeklinde dizilmiş. Ortada ise üzerinde 
“merkez” yazan tek ve en büyük kubbe var. 

İçinde bulunduğum yerleşkenin duvarlarında 
silah olduğunu tahmin ettiğim aletler asılı. İlkel ama 
daha önce görmediğim aletler. Etrafı bilenmiş, halka 
şeklinde, kemikten imal bir silah görüyorum. Sapı, 
beyzbol sopası gibi incelerek iniyor. Tutamacı genişçe eğimlendirilmiş. Bir el değil bir palet için yapılmış 
gibi. Hemen yanında kalın bir kılçığın daracık gerilmesiyle elde edilmiş yay kirişi görüyorum. Ok yerine, 
ucuna kanca takılmış sivri taşlar var. Bu yay ancak ters 
tutulursa kullanılabilir diye geçiriyorum aklımdan. 
Gördüğüm şey bir tür sapan olmalı. Dokunmak için 
uzanıyorum. Arkamdan gelen bir el ağzımı kapatıyor. 
Nemli ve parmaksız. Kurtulmak için çabalıyorum an- 


cak bu kaygan yapıyı kavramak neredeyse imkânsız. 
Fazla direnemiyorum. Sonrası giderek koyulaşan bir 
karanlık. 

Gözlerimi açtığımda ince kumun üzerinde sırt 
üstü sürüklendiğimi fark ediyorum. Ayaklarımı iki yanında tutarak beni sürükleyen kişinin, kişi mi? Kim 
olduğunu görmek için başımı hafifçe kaldırıyorum. 
Ayaklarımı birer yüzgecin kavradığına yemin edebilirim. Gözlerim yeniden kapanıyor. 

Önümde sallanan yüzgeç kalçanın hemen üzerine 
kadar uzanıyor. -kalça mı?- Evet bacakları var. Bu da 
ne? Sanırım sayıklamaya başlıyorum. Sesimi duyuyor. 
Arkasını dönüp bakmak için bütün bedenini çeviriyor. 
Başını çevirecek bir boynu yok. Yüzünü gördüğümde 
dehşete düşüyorum. Bir insan olmadığı kesin fakat bir 
balığa da benzemiyor. Sivri, küçük bumunun altında 
dört tane delik var. Gözleri, kafasının iki yanında ve 
bağımsız hareket ediyor. Kulak yerlerinde iki küçük 
çukur var. Beline kadar uzanan yüzgeç alnının ortasından başlıyor. Yüz hatları yok. Yalnızca öne çıkık bir 
burun ve çizgi şeklinde, dudaksız bir ağız. Teni, kesinlikle bir deniz canlısına ait. Kaygan ve pürüzsüz. Bütün 
bedeniyle üstüme eğilip elini yüzgecini ağzıma kapatıyor. Yeni bir karanlık. 

Zincir sesleriyle uyanıyorum. Yanımda bir makaranın döndüğünü görüyorum. Ayaklarımdan vücuduma 
tırmanan bir serinlikle irkiliyorum. Su beni uyandırıyor. Ellerim arkadan zincirlenmiş. Aynı zincir makaraya bağlı. Döndükçe batıyorum. Durumun ciddiyetini 
anladığım an bağırmaya başlıyorum. Ya da öyle zannediyorum. Çünkü kimse yardım etmiyor. Çırpınıyorum. 
Yalnızca makaradan kurtulan zincirin tıkırtısı geliyor 
kulağıma. Su, vücudumun yarıdan fazlasını kapladığında kendi sesimi net duymaya başlıyorum. 

“Kimse yok mu?” 

“Ölmek istemiyorum!” 

“Yardım edin.” 

“Yard... Ed...” 

Bir akvaryumun içindeyim. Ellerim hala bağlı. 
Etrafımda toplanan kalabalığı yeni fark ediyorum. Söylediklerini duymasam bile vücut dillerinden tezahürat 


Bahis - Nurettin Çökmez 


yaptıkları anlaşılıyor. Ağızları sonuna kadar açılmış, 
elleri ya da el yerine ne varsa havaya kalkmış, deliler 
gibi zıplayan düzinelerce balık. Etrafı izlerken zincirlerin çözüldüğünü hissediyorum. Yüzeye çıkıp nefes 
alıyorum. Yüzey şeffaf bir platform ile kapatıldığından dışarı çıkmam mümkün değil. Derin bir nefes alıp 
yeniden dalıyorum. Akvaryumun içi özenle aydınlatı!lmış. Dışarıdan ve içeriden görüş gayet net. Yukarıdan 
bırakılan bir nesne yavaşça aşağıya süzülüyor. Yakalıyorum. Bir tür bıçak olmalı. Ters giden bir şeyler var. 

Dikkatimi, hızla yaklaşan parlak metal renkli bir 
cisim çekiyor. Göz açıp kapayana kadar karşımda beliriyor. Vücudumu yana yatırarak geçiştiriyorum. Bir 
bahsin ortasında olmalıyım. Rakibim dev bir baraküda. Boyu iki metrenin üzerinde. Camdan dışarı bakıyorum. İzleyiciler çıldırmış gibi tezahürat yapmaya 
devam ediyor. Yüzeye çıkıp yeni bir nefes alıyorum. 
Baraküda, turunu tamamlayıp tekrar üzerime gelmekte. Hızla yaklaşıyor. Yeni bir manevrayla kurtuluyorum 
ancak kuyruğuyla göğsüme bir darbe indiriyor. Acıyla 
inleyerek yüzeye çıkıyorum. Derin bir nefesin ardından dalıp sonraki saldırıyı bekliyorum. Fazla bekletmeyeceğine eminim. Keskin dişlerle dolu ağzını açıp 
doğruca üzerime geliyor. Bu balığın ilk oyunu olmadığı belli. Mesafe giderek kısalıyor. Patlayıcı kuvveti ile 
işimi bitirmek içi atılıyor üzerime. Geriye yatıyorum 
vücudumu. O kadar yakın geçiyor ki kamı göbeğime, 
dişleri yanağıma değiyor. Kanıyorum. Eş zamanlı olarak bıçağı sıkıca kavrayıp balığın kamına saplıyorum. 
Kuyruğa kadar kesiyor elimdeki silah. Birkaç metre 
birlikte sürükleniyoruz. Vücudum balığın iç organlarıyla kaplanıyor. Midem kalkıyor. Acilen nefes almalıyım. Yüzeye çıkıyorum. Şeffaf zemin yavaşça açılıyor. 
Uzanan bir el... Evet. Gerçek bir insan eli. 

“Artık oyunun içindesin.” 
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Öykü Seçkisi, 


Roman - Bölüm - 4 


A. Aysun Erdoğan 


Efsaneler Çağı 


Ak olunca Hakan, Kaan ve 
ŞAlTisinem, Kaan'ın her zaman gittiği internet kafede buluştular ve oyun kurucusu ile yapmış oldukları görüşmeyi tartışmaya 
başladılar. Kaan, soğuk kolasından bir yudum alıp, 
eli ile ağzını sildi: 

-Kurucunun bize yapmış olduğu teklifi kabul 
ettiğimiz iyi oldu. Bize vereceği ücret çok iyi. Küçük bir oyun için hiç kimse, bu kadar yüklü bir 
parayı bizim gibi amatör oyunculara vermezdi. 

Kaan'ın, yapılan teklife bu kadar sıcak bakması, Sinem'in hiç hoşuna gitmemişti. Eliyle ensesine kadar uzanan kızıl saçlarını, kulaklarının 
arkasına doğru attı. Çillerle dolu olan yüzü asılmıştı. Endişesi, sesine de yansıyordu: 

-Bence bu kadar önemli bir konu hakkında 
daha çok düşünmemiz lazımdı. Biraz acele bir karar verdiğimizi düşünüyorum. 

Aynı endişeyi Hakan da taşıyordu: 

-Sinem haklı Kaan. Adamın bizden istediği 
şey sonuçta yasa dışı bir olay. Yakalanırsak hapse 
bile girebiliriz. Karar vermeden önce çok iyi düşünmemiz lazımdı. 

Fakat Kaan düşüncesinde ısrarlıydı: 

-Fazla düşünmeye ne gerek var. Onun bizden 
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istediği tek şey, kendi belirlediği karakterler ile 
dövüşmemiz. Oyunun içindeyken biz bunu zaten 
yapıyoruz. Tek fark, bu sefer rakipleri o belirleyecek, o kadar. 

Kaan'ın rahat tavrı, Hakan'ın sinirine dokunmaya başlamıştı: 

-Oğlum, sen anlamıyorsun galiba. Rakip 
oyuncuya hamle yaptığımız zaman, karşı tarafa 
trojan virüsü yükleyeceğiz. Bu sayede oyun kurucu da, istediği şekilde trojan yüklenmiş bilgisayarlara giriş yapabilecek. Bu işin sonu hepten bo...a 
sarabilir, ona göre. 

Sinem, bilgisayar dilinden fazla anlamadığı 
için, Hakan'a sorma ihtiyacı hissetti: 

-Trojan virüs de nedir? 

Hakan, Selin'e dönerek, anlayabilmesi için 
tane tane anlatmaya başladı: 

-Buna, Turuva atı virüsü de denir. Hackerler, kurbanlarına hiç bir şey hissettirmeden, siber 
saldırı yapmak için kullanırlar. Trojan yüklenmiş 
bir bilgisayardan tüm hesapları silebilir , kopyalayabilir, engelleyebilir veya verilerini rahatlıkla 
değiştire bilirler. 

Duydukları, Selin'in hiç hoşuna gitmemişti. 

-Biz şimdi bunu mu yapacağız? Tanımadığı- 


mız bir kişinin tüm hesaplarına zarar mı vereceiz? 

Selin'in tanımadığı insanlar için bu kadar 
hassas davranması, Kaan için anlaşılması zor bir 
şeydi: 

-Sana ne elin hesaplarından kızım. Kimse 
kim... Tanımadığın insanlar için bu kadar vicdan 
yapmaya değer mi? 

Kaan'ın, bu kadar hissiz davranması, Selin 
ve Hakan için anlaşılması zor bir şeydi. Arkadaşlarının kendisini anlayabilmesi için, Kaan hayatı 
ile ilgili bazı gerçekleri anlatmaya başladı: 

-Sizin beni anlamanızı beklemiyorum. Anlayamazsınız da zaten. Kendinize ait bilgisayarlarınız, kendi odanız ve istediğiniz her şeye ulaşma 
şansınız var. En önemlisi de evinizde sırtınızı dayayabileceğiniz bir babanız var. Benim ise sadece 
annem var. Bir de onun ev temizlerken kazandığı 
üç beş kuruşumuz, o kadar... Benim hayatım, annemin temizlik yaparak kazandığı para kadardır. 
Ne uzarım, ne de kısalırım. Şimdi önüme tüm bunları değiştirme fırsatı geçmiş, hiçbir güç beni yolumdan alıkoyamaz. Ben, bu işi yapacağım. 

Kaan susmak zorunda kalmıştı. Arkadaşlarına ilk defa kendi durumundan bahsediyordu ve bu 
ona çok ağır gelmişti. Başını çevirdi. Ağlamıyordu 
ama gözleri dolmuştu. 

Masada bir süre sessizlik hakim oldu. Hakan 
bu işe bulaşmayı istemiyordu ama, Kaan'ın durumu da ortadaydı. Annesi ile maddi olarak çok zor 
bir durumdaydı. Kaan hiç kimseye anlatmasa da 
bunu sınıfındaki herkes biliyordu. İki gün önce 
onunla yapmış olduğu kavga ise vicdanını sızlatıyordu. Çocuğun yüzü, yediği dayaklardan hem 
şişmiş hem de morarmıştı. Kendini suçlu hissediyordu. Üstelik rahatlıkla kendisinden şikayetçi 
olabileceği halde bunu yapmamış, hatta annesinin 
bile önüne geçmişti. Kaan'a borçluydu. Bu yükle 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


yaşamak istemiyordu. 

Bir de kurucunun kendilerine gönderdiği 
giyilebilir teknoloji ile oyun oynamak, normal 
bilgisayarlarla oyun oynamaktan daha zevkliydi. 
Bunları kaybetmek de istemiyordu. Kararını verip, 
Kaan'ın omzuna hafifçe dokundu: 

-Tamam, senin dediğin gibi olsun. Yapalım... 

Sinem de artık pes etmişti. İki elini de havaya 
kaldırdı: 

-Madem ikiniz de bu işe bulaşmak istiyorsunuz, ben de sizinle birlikteyim. Bu güne kadar 
Kaan'ı yarı yolda bırakmadım, bundan sonra da 
bırakmam. 

Şimdi artık masada üç rakip değil, üç ortak 
olarak bulunuyorlardı. 

Hakan, ertesi gün akşam olunca oyun kurucuyla birlikte kararlaştırdıkları gibi, oyuna girmek için özel aksesuarları üzerine giydi. Oyunun 
içerisindeki beyaz odada, arkadaşları ile buluştu. 
Oyun kurucunun da yanlarına gelmesi fazla uzun 
sürmemişti. Bu sefer oyun kurucu, Efsaneler Çağı 
oyunundaki kimliği ile gelmişti yanlarına. Okçu 
karakteri YAJİRUSHİ. 

Oyun kurucunun gücü o kadar fazlaydı ki, 
çocuklar bulundukları yerden bunu rahatlıkla hissede biliyorlardı. 

Oyun kurucu çocukların yanına gelip onları 
önce bir süzdü. Sonra kendisini tanıttı. 

-Ben Yajirushi. Okçuların ve Mu Kıtası dünyasının lideriyim. 

Oyun kurucunun, kendisini bu şekilde tanıtması, çocukları etkilemeye yetmişti. Zaten altın 
zırhı içerisinde göz kamaştırıcı bir şekilde parlayan Yajirushi, hiçbir şey söylemese de yeterdi. Görüntüsü muhteşemdi. 

Kara Melek, Yajirushi'nin geniş omuzlarından ve kaslı kollarından gözünü bir türlü alamıyordu. Kaan ise en son seviyede olan muhteşem 
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Yay'a bakıyordu. Yay'ın altın işlemeli kıvrımları 
ve geyik boynuzundan oluşan kabzası harika görünüyordu. Yayın kirişi ise ışından oluşmaktaydı. 
Hayranlığını gizleyemedi: 

-Vay be! Muhteşem görünüyorsun. Senin 
sadece oyun hikayesinde olan bir kahraman oldugunu sanıyordum. Gerçek olduğunu hiç düşünmemiştim. 

Çocuklar, Yajirushi adını oyuna ilk girdikleri 
günden beri bilmekteydiler. Fakat onun bir efsane olduğunu sanıyorlardı. Çünkü daha önce onu 
gören hiç kimse olmamıştı. Bu yüzden efsane okçunun da, oyunun içerisinde geçen hikayedeki karakter olduğunu sanmışlardı. 


Yajirushi, Kaan'ın tepkisine gülümseyerek 
karşılık verdi. 

-Gördüğünüz gibi ben de sizler gibi etten kemikten bir insanım. Sizden tek farkım bu dünyanın 
hakimi benim. Benim iznim veya haberim olmadan, oyun içerisinde hiç kimse hareket edemez. 

Üzerinden ilk şaşkınlığını atan Hakan olmuştu. 

-O zaman diğer efsanevi oyun kurucular da 
öteki katmanların hakimi mi oluyor? 

Yajirushi: 

-Evet Hakan. Bu doğru. Biz üç kişiyiz ve 
herbirimiz bir dünyanın hakimi konumundayız. 

Kaan hala çok heyecanlıydı. 

-Ama sen çok güçlüsün be ağabey! Senin savaş gücünü hayal bile edemiyorum. 

Yajirushi, Kaan'ın heyecanını anlayabiliyordu. Onun yaşlarındayken, kendisi de heyecanlı bir 
gençti. Şimdi otuz üç yaşındaydı ve artık bu dünya 
ona yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordu. Çocuklara yapacaklarını anlatmaya başladı. 

-Neyse! Şimdi işimize dönelim. Rakibiniz 
bir üst katmanda bulunuyor. İsmi Svord. Kılıç ustasıdır ve Midgart Kıtasının hakimidir. 

Hakan'ın aklına takılan sorular vardı: 

-Sen bile üçümüzün toplamından güçlüyken, 
biz onu nasıl yeneceğiz? Madem o da senin gibi 
oyun kurucu onun da savaş gücü çok fazla olmalı. 

Yajirushi, Hakan'ın endişelerini anlayabiliyordu. Bu çocuk diğerlerinden farklı olarak, oyunun her hamlesini düşünerek oynuyordu. Sakince 
Hakan'ın sorusuna cevap verdi. 

-Svord'u yenmenize gerek yok. Sizden istediğim sadece onun vücuduna eliniz ile dokunmanız, o kadar. Gerekli olan ayarlamaları, bilgisayarımın başından ben halledeceğim. Siz sadece 
verdiğim komutları uygulayın yeter. 

Kara Melek, merakla sordu: 

-Orası nasıl bir yer? Midgart Kıtasının resimlerini görmüştüm ama oraya nasıl gidilir hiçbir 
fikrim yok. 

Yajirushi anlatmaya devam etti. 

-O dünyada bu kadar süslü kıyafetleriniz 
ve aksesuarlarınız olmayacak. Orası karanlık ve 
kasvetli bir yerdir. Silahlarınız da ona göre gösterişsiz olacaktır. Fakat bu sizi yanıltmasın. Çünkü 
silahlar göründüğünden daha güçlü olacak. Bir de 
ne yaparsanız yapın sakın kara ormana girmeyin. 
Orada oyunun hakimi Svord mutlak güçtedir. Sizi 
dövüşürken ormana çekmek isteyecektir fakat onu 
ormanda asla yenemezsiniz. Hatta yanına yaklaşamazsınız bile. Bu yüzden onunla açık alanda karşılaşacaksınız. 

Tek tek çocukların yüzüne baktı: 

-Sorusu olan var mı? 

Çocuklardan soru gelmeyince de: 

-Haydi bakalım. Madem hazırsınız, Midgart 
Kıtasına gidiyoruz. 

Yajirishu daha sözünü bitirir bitirmez bulundukları oda değişim geçirmeye başladı. Beyaz 
duvarlar ortadan kayboldu. Artık yüksek bir da- 


gın doruğunda, uçurumun hemen kenarındaydılar. 
Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Dağın üzeri daire 
şeklindeydi ve en fazla üç metre çapındaydı. Sinem korkarak aşağıya doğru baktı. Aşağıdaki vadi 
görünmüyordu. Altlarında, vadinin hemen üzerinde gezen bulutlar vardı. Şimdi onların da üstündeydiler. Korkuyla geri çekildi. Fakat gidecek fazla bir yer yoktu. Sırtı, Yajirushi'nin göğsüne çarptı. 
Korkuyla başını kaldırdı ve Yajirushi'nin parlayan 
gözleri ile karşılaştı. Ne olduğunu anlamadan Yjirushi, Kara Melek'i uçurumdan aşağıya doğru attı. 
Şimdi Kara Melek, korku dolu gözlerle aşağıya 
doğru hızlı bir şekilde düşüyordu. Attığı çığlıklar, 
boşlukta kayboluyordu. O kadar çok korkmuştu 
ki, kanatlarını kullanmak aklına bile gelmiyordu. 
Hızlı bir şekilde aşağıya doğru düşerken, kanatlarının da parça parça döküldüğünü acı bir şekilde 
fark etti. Çaresizlik içerisinde, düşüşünün bitmesini beklemek zorundaydı. 

Çocuklar, Sinem'i bulutların altına geçip de 
gözden kaybolana kadar izlediler. Sonra bakışları 
Yajirushi ile kesişti. Buraya kadar gelmişlerdi ve 
oyun kurucu ile bir anlaşma yapmışlardı. Şimdi ise 
Midgart Kıtasının giriş kapısının önünde duruyorlardı. Madem giriş için ölüm atlaması yapılması 
gerekiyordu, bunu yapacaklardı. Çocuklar, uçurumun kenarına birlikte ilerlediler ve kendilerini 
boşluğa bıraktılar. Artık Mu Kıtasında değillerdi. 


Devam edecek... 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 
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48 Saat 
Ilhan Önat Tezel 
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Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin 
zehirli gazlar ile dolduğu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI 
(Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği projeyi halka 
tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı 
keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 
Sayfa Sayısı: 81 
Yayınevi: Elpis Yayınları 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte 
geçen fakat gelenekten de bir türlü kopamayan öykülerden 
oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla 
gelmeyecek bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni 


distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


Basım Yılı: 2022 
Sayfa Sayısı: 172 
Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom 
Murat Yaşar 


GENOM 


MURAT YAŞAR 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Mustafa Bilgücü 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofohi 


yıllar sonra, güneşin sönme 

UZUN incisi 
yol alındı ve insanların kafasına modem tarım 
robotları ve toprak işleme makineleri tarafından 


çalışmalarında 


şekli değiştirilen Dünya üzerinde uzun süre 
yaşanamayacağı dank etti. Farklı dünyaların gezi 
rehberlerindeki suratlarına çizik atılan fotoğrafları 
bu sayfalara göz atan birinin üzerinde her gece 
başka bir yerde sabahlaması sonucu oluşan ruhsal 
rahatsızlığa benzeyen bir etki oluşturuyordu. 


Elips şekil önce binlerce kilometre derinliğinde 
çukurlar tarafından eksiltildi, dolayısıyla üst üste 
konmuş dağlara benzeyen tuhaf yer şekilleri 
uzaydan bakan birinin biçim değişikliği karşısında 
korkuyla karışık bir nefret hissi yaşamasına neden 
oluyordu. Bu şekil bize tarihten, dedelerimizden, 
kutsal atalarımızdan, Adem ile Havva'dan 
kalmışken, bahsi geçen geometrik yapı üzerine 
şiirler yazılmış, deyimler üretilmiş, hesaplamalar 
yapılmışken şimdi ne oluyordu da tepeden 
inme bir yönetimin kesin ve önünde durulamaz 
kararları karşısında boyun eğiyorduk? Bu durum 
hiç şüphesiz Yeşil Derinlik Örgütünün, çevre 
savaşçılarının, doğaya dönüş eylemcilerinin her 
zaman karşısında oldukları akımın köklenip 
filizlenerek durdurulamaz bir hale gelmesinin son 
aşamasıydı. Bazı gezegenlerin şekilleri hiç iç açıcı 
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değildi, hatta birkaç sistemde kazı çalışmaları, 
yontma girişimleri, oyup delme yöntemleri 
nedeniyle ortada toprak parçası bile kalmadığı 


görülebiliyordu. 


Ancak asıl sorun bu değildi. Asıl sorun neydi 
peki? Asıl sorun milattan sonra yedinci bin yılın ilk 
aylarında gözlerini dünyaya açtı. Birbebek dünyaya 
geldi. Her halde bir adının, geleceğinin, kader 
çizgisinin, burç haritasının olması gerekiyordu. 
Önce anne ve babası, sonrasında sırasıyla onu 
kuşatan çemberin içten dışa doğru tamamı üzerinde 
hak iddia edecek ve yönlendirmeye çalışacaktı. 
Ne olmayı istiyordu? Büyük ve sözü geçen bir 
avukat olsa ve disiplinli gezegenler arası hukuk 
sistemine katkı sağlasa nasıl olurdu? Ya da basit 
ve sıradan bir hayatı seçebilir ve şu gezegen kırıcı 
makinelerden, kütle sıyırıcı robotlardan birinin 
sürücü koltuğuna geçebilmek adına adi bir lisans 
almak için kursa yazılırdı. 


Kimsenin aklına gelmeyen şeyler bu adamın 
aklına gelecekti; yasaklanmış, daha doğrusu 
dile getirilmeye cesaret edilmeyen düşünceleri 
sahiplenecekti; birden silinecek, eğilecek, düşecek, 
ardından yine ansızın kendini ölümün bile ruhunu 
teslim almak için desturla kapısını çalacağı birine 
dönüşecekti. Bilimle haşır neşir olmaya, kitap 


okumaya, düşüncelerini devrilmemeleri için 
başkalarının fikirlerine çatmadan kendi ayakları 
üzerinde tutabilmek için uykusundan feragat 


etmeyeyse erken dönemde başlamadı. 


Rüzgâr birden esti ve aklını başından aldı. Şimdi 
yirmi yaşındaydı. Bir yaşını daha geride bırakacağı 
o soğuk şubat ayının ilk haftasında isimsiz bir 
mektup posta kutusunda onu bekliyordu. 


“Bu sahne daha önce de görüldü,” dedi. 
Düşündüğü şuydu. Mektubu postalayan her kimse 
çok sinema filmi izlemişti, batı düşünce tarzına 
yakın biriydi, heyecan ve macera arayan, ruhu 
satılık, kayıp bir kişilikti. İsimsiz ve postacısız 
mektupların kutulara atıldığı çok film izlemişti. 
Böyle olmasaydı niçin akıllarda yer eden bir 
sahneyi tekrarlamaya çalışsındı ki? “Bakalım 
ne yazmış? Kime yazmış? Amacı nedir? Daha 
önce hiç mektup almamıştım. Her zaman sahne 
sanatçılarının ve politikacıların mektup yağmuruna 
tutulduğunu düşünürdüm. Benim verebilecek 
neyim var ki?” 


Çevresine bakındı. Birkaç şiir kitabı, kokulu 
çoraplar, kırık bir şarj aleti çarptı gözüne. Canı 
okumak istemiyordu. Canlılık hücrelerini sağıp 
tıpkı birzamanlar koyu kırmızı suratlarını, geniş bel 
çevrelerini, iştahlı et yeme seanslarını düşünerek 
ruhsal (o yorgunluklarından Oo arınabileceklerini 
sandıkları için kan veren kimseler gibiydi. 
Tükenmişlik sendromuna yakalandıklarını iddia 
eden kimseler peynir ekmek gibi satılan bu 
serumdan bulabilmek için birbirlerini yemiyorlardı; 
çünkü zor şartlara, fakirliğe rağmen hayatta kalma 
içgüdüsüne hâkim olamayıp sert giren, bel atından 
vuran, vicdansızca oynayan kimseler karşısında 
bile karşılıklı da olsa kendilerinden bir şeyler 
verebilecek insanların sayısı hiç de az değildi. 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 
Günü düşündü. Geriye sardı filmi. 


“Ne oldu?” dedi. “Ne yaşadın bugün? Kimi 
okudun? yakaladı? Arkadaş 
edinebildin mi? Bir hiçsin, doğru. Şu da var ki, 
bazen kalıyorsun, bataklığa saplanmış ayaklarını 


Bakışların ne 


koyu ve kıvamlı çamurdan alamayan bir kimse 
gibi. Ölüm ha. Orada bekliyor. Gördün işte. Hep 
sahibi olmayı istediğin o çoban köpeği, önce 
sana havladı ve üzerine yürüdü, sonra salyalı 
diliyle ayaklarına koşup kolunu yaladı. Eve 
döndün. Arkadaşlarına olayı anlattın. Kangal cinsi 
kocaman bir devin üzerine nasıl koşarak geldiğini 
öğrendiler; seninle oynadığını, ısırmak, koparmak, 
yıtmak yerine yaladığını, sırnaştığını, sevimli 
hareketlerle şımardığını artık biliyorlar. Okul 
hoşuna gitmiyor. Arkadaşların seni sevmiyor. Seni 
kimse sevmiyor. Boşuna para harcıyorsun. Zaman 
akıp gidiyor. Savaşlarla günahların at başı hareket 
ettiğini düşünmek, kelimelerin bir matematiğinin 
olduğunu görmek, bu yolun sana göre olmadığını 
tam şuranda hissetmek ne kazandıracak sana?” 


Trafik tabelasındaki uyarıcı metinlere kafayı 
takmıştı bu kez de. 
çıkartabilmek için yarı zamanlı çalıştığı çorbacıya 
gidiyordu, yedide iş başında olmalıydı. 


Üniversite masraflarını 


“Hay lanet olasıca!” dedi. “O çorbacıdan nefret 
ediyorum. Herkesten nefret ediyorum. Sevdiğim 
kim var çevremde? Sayamıyorum, göremiyorum, 
tanıyamıyorum. Ben eskiden de böyleydim. 
Herkesi kendimden küçük gördüm ve herkesten 
üstün saydım kendimi. Batılı şairlerin krallara layık 
mısralarında görülen türde bir tanım oldu, ama ne 
yapayım ki ben buyum. O mektup neredeydi?” 


Ceplerini karıştırdı, ceketiyle oynadı, elleri 
üzerindeki deliklere sığınacak bir yuva arayan 
yılanbaşı gibi girip çıkarken bir yandan da saatini 
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yokluyordu. İşe gidiyordu, para kazanacaktı, 
kazandığını fahişelere yedirecek, et yiyecek, 
insanları harekete geçiren şey her neyse işte ona 
sahip olacaktı. Çorbacıda çalışmak istemesinin 
nedeni gece mesaisi yapmayı, karanlıkta yaşamayı 
seviyor, gündüzlerden nefret ediyor olması mıydı? 
Cevap net değildi kafasında. 


“Bilmiyorum,” dedi. “Belki başka bir iş bulurum. 
Para kazanmak değil mi önemli olan? Kazanılan 
para olsun yeter ki? Nerede şu mektup? Okumak 
istemiyordum, ama bir göz atayım bakayım, belki 
bilmem gereken bir şey vardır.” 


Tahmin gibiydi, geldiği 
belli olmayan bu mektupta hiç de iç açıcı 
şeyler Fazla 
takip ediliyordu, her hareketi gözlem altında 


ettiği kimden 


yazmıyordu. yaşayamayacaktı, 
tutuluyordu, girdiği çıktığı delikler not alınıyor ve 
zaman kollanıyordu. Mektubu yazan adi bir vaka 
sonucu öleceğini, ancak aslında öldürüleceğini ve 
kimsenin ölüm meleğiyle temasın niçin bu kadar 
erken olduğuna anlam veremeyeceğini söylüyordu. 


“Demek öldürüleceğim,” dedi. “Ve kaza süsü 
verilecek. Peki, niçin olacak bu? Ne yaptım ben? 
Basit bir üniversite öğrencisiyim. Okuduğum 
bölümü, bu gurbeti, sınıf (o arkadaşlarımı 
sevmiyorum. Okulun sonunu bile getirebileceğimi 
sanmıyorum. Basit bir mutfakta ayyaşlara banket 
tabağında roka taşımak ve iğrenç çorbalarla dolu 
kâseleri doldurmaktan başka ne suç işledim? 
Kazancımla kadın satın alıyorum. Her sabah 
elime tutuşturulan o birkaç liraya mı göz koydular 
yoksa? Neden canımdan olacağım.” 


Durdu, mektubu yırtıp hiç istifini bozmadan, bir 
şey yokmuş gibi işine gidip çorbacıdaki mutfağa 
koşturacaktı. Aklından geçenlerin üzerini işini 
iyi yapmak için harcadığı enerjiyle kapatacaktı. 
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Acaba o gün kaç kâse damar, işkembe, kelle 
paça ya da tuzlama satılacaktı? Bulaşıkları 
yıkarken parmağındaki bir türlü geçmeyen siğile 
kırdığı hangi bardağın keskin kenarı değip canını 
acıtacaktı? Uykusuzluk sorun oluyordu. Sürekli 
küfür eden, arkasından korktuğu için polis 
düşmanı kesilmiş, bir tane akıllı arkadaşı olmayan 
garson olabilir miydi bu mektubun sahibi? Geçen 
gece birbirlerine girme arifesine gelmişlerdi. 
Ahret soruları soruyordu. Kazandığı parayı nereye 
gömüyordu? Niçin bu kenti tercih etmişti okumak 
için? Başka bölüm mü yoktu da kala kala “türdeş 
olmayan canlıların çiftleşmeleri” üzerine eğitim 
veren bir bilimler fakültesinde karar kılmıştı? Ona 
soracak birkaç sorusu vardı. Önce diyecekti ki: 


“Bu mektubu sen mi yazdın?” Alacağı cevabı 
merak ediyordu. Konaktan bozma çorbacının 
kapısını açtı, dilimlenmiş ekmekleri dizen 
gündüzcü kadını gördü, patron masası başında 
bulmaca çözüyordu, sanki kokusundan tanımıştı 
onu, gelenin aç bir müşteri olmadığını anlamıştı. 
Üst kata çıktı. Garsonu kenara çekti, mektubu 
gözüne sokarcasına yüzüne iteledi. 


“Bu mektubu sen mi yazdın?” dedi. 


“Ne mektubu? Kalemle işim olmaz benim. 
Mesaj, not, mektup yazmam ben, imza bile atmam. 
Git işine be adam!” 


“Burada öldürüleceğim yazıyor. Birileri beni 
öldürecekmiş.” 


“Bunun benim için mahzuru yok diye gelip 
başımda dikilmene ne gerek var? Seninle katilin 
arasındaki konulara müdahale etmem gerek 
sanırım sana göre, ancak şunu unutma ki sorularıma 
kaçamak cevaplar verip benimle diyalog içine 
girmekten çekinen biriyle, o iş arkadaşım olsa 


bile belli çizgiler dışında ahbaplık kuramam. Bu 
da demek oluyor ki, katilinin senin üzerindeki 
tasarruflarını ne eleştirir ne de bu konuda yorumda 
bulunabilirim. Karakol yüz metre ileride.” 


“Karakolluk bir iş değil bu. Adinin biri benimle 
oyun oynamış. Biri benden hoşlanmıyor demektir 
bu. Önce senden başlamak istedim.” 


“Senden hoşlanmadığımı düşünmen iyi oldu. 
Bunu benden duymaman senin için de iyidir. 
Burada olmandan hoşlanmıyorum. Dua et patron 
aldı seni işe, bana kalsa kapıdan içeri sokulacak 
tip değilsin. Okuduğun bölüm, saç kesim tarzın, 
hareketlerin deli ediyor beni. O kâseleri veriş 
biçimin, çorba doldururkenki kıvrılıp esnemelerin, 
bulaşık yıkarken sürekli bana bakman yok mu? 
Çıldırıyorum. Senden önce iki hafta mutfağı tek 
başıma idare ettim ben. Bulaşıkları da kendim 
yıkıyordum, önce biriktiriyor sonra hallediyordum. 
Ama sen kadar yormuyordu hem garsonluk hem 
de mutfak işi beni.” 


Erdinç oOGül sesini temiz 
masalardan birine oturdu. Garson, patronun 
sandalyesine kuruldu. Kimdi Erdinç Gül? Elinde 


hükümetlerin devrilmesine, 


çıkarmadı, 


zengin ve evli 
çiftlerin boşanmalarına, savaşların çıkmasına, 
büyük şirketlerin batmasına neden olabilecek çok 
gizli kıvamda belge ve bilgi olsaydı kimse onu 
basit iletişim metotlarını kullanarak uyarmaya 
kalkmazdı. Kimse altını çizmezdi sonunun. Bir 
anda dünyası kararırdı, başına çökerdi. Bu da 
demek oluyordu ki sıradan bir olay değildi bu, 
yani öldürülecek insanların canından edilmesine 
sebep olacak bir suç işlememişti ona göre. O halde 
çalıştığı bu çorbacıda, okuduğu bölümde, tanıdığı 
basit insanlarda bir sorun vardı. Arka sayfaları 
çevirdiğinde yavaş yavaş niçin öldürüleceğini 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


söyleyen kişinin karakteri hakkında bir belirsiz 
şekil çiziliyordu aklında. Garson: 


“Benden şüphelenmiyorsun, değil mi artık?” 
diye sordu. Cevabı tek kelimelikti Erdinç Gül'ün. 


“Yok.” 


“Nasıl yok? Yok, kelimesi şüphelendiğin 
anlamına da gelir şüphelenmediğin anlamına 
da. Bana benim yöntemlerimle oynamayı bırak. 
İşe alındığın ilk gün bana çalışmandan hoşlanıp 
hoşlanmadığımı sormuştun. Sana aynı cevabı 
vermiştim. Sen de bozulmuştun. Açıklamam 
gerekmişti.” 


“Bana nasıl algılarsam cevabının o şekilde 
geçerlilik kazandığını söylemiştin. Doğru mu? 
Ben de sana aynı şekilde çalışıyorum işte. Nasıl 
anlamak istersen.” 


“Seninle bir sorunum yok, öldürmek fiilini 
sözlüğüme katmam için bir neden yok. Sesli 
okumak ister misin?” 


“Neden olmasın? Dinle beni. Burada yazdığına 
göre...” 


Devam edecek... 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


bazi Güneş 


hezada Bir Okyanus 


Kamaralar, güverte, kumanda odaları, hangarlar 
tüm gemi bu cümle ile inliyordu. Dilin telaffuzu 
eklemliydi ve her bir ekleminin arasında kalın boğumlar 
vardı; sanki öğütülüp sindirildikten sonra öğrenilmiş 
gibiydi. İkinci Kaptan ve yaveri kamaralarından bu 
sesle uyanmış kafalarında öbekleşen bu cümleler daha 
fazla ete kemiğe bürünmeden soluğu ana kumanda 
Kaskatı 
kesilmiş donuk gözlerle gemisine bordalamaya 


merkezinde almışlardı. Durum vahimdi. 
başlayan devasa kruvazörü izleyen Birinci Kaptan 
ortalığı velveleye veren bir sesle gürledi. 


“Kaçın! Ne duruyorsunuz? Herkes canını 


kurtarsın.” 


İkinci Kaptan ve yaveri de duruma kısa sürede 
vakıf oldular. Kaptanın feryadı boşa değildi. Gerçekten 
hiç şansları yoktu. Bu devasa kruvazör avını birazdan 
mideye indirecek bir piton gibiydi. 


Gövdede gedikler açılmış basıncı düşürmek için 


“Visas planetas ovat tanet. Most wedu kita, Oversie.” ! 


güç kalkanları olmasa çoktan galaktik bir çöp yığınına 
dönüşmüşlerdi. İkinci kaptan başını soylu bir edayla 
salladı ve kurtuluşlarının imkânsız olduğuna kanaat 
getirdi. Tek çareleri kaçmaktı. Hemen yaveriyle göz 
göze geldi. 


Bu kakafoni arasında hayret edilecek serinkanlı 
bir sesle yaverine emrini verdi. “Kaçış için avcı 
gemimizi hazırla ve benimle 4 numaralı sıçrayış 


panelinde buluş !” 


Yaver başını salladıktan sonra gözden kayboldu. 
Sue Oyle büsbütün histeri krizine girmiş tayfasının 
arasından sıyrılarak koridorlarda koşturdu. Dizginleri 
koyuverilmiş bir at gibi etrafta tepişen çılgınlığa 
aldırmadan sıçrayış paneline ulaştı. Eli silahının 
kabzasındayken etrafı kolaçan etti ve yaverinin 
gemiyle beraber panele girişini görünce ferahladı. 


“Visas planetas ovat tanet. Most wedu kita. 
Oversie.” 


1. Dil birden fazla eski dünya kadim dillerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Cümlenin anlamı “ Tüm gezegen bizim olacak. Teslim olun!” 
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Kulakları daha da 


belirginleşmişti. Geminin ele geçirilmesine ramak 


tırmalayan bu ses 


kalmıştı. Hızlıca onları bu hengâmeden kaçıracak iki 
mürettebatlık gemilerini hazırlamaya başladılar. Işık 
ötesi hız teknolojisine sahip, pruvasının altında bir 
lazer silahı olan, gövdesi plazma ve foton torpidolarıyla 
donatılmış, ikmal yapılmadan iki kere hiper uzay 
yolculuğu yapabilecek küçük ama çevik bir savaş 
gemisiydi. 


Kaptan endişeli gözlerini yaverine çevirdi ve 


yutkundu. “Koordinatbulmakla zaman kaybetmeyelim, 


rasgele !” 

Sıçrayış belirsizdi ama başarılıydı. Radar 
menzillerinde iniş yapabilecekleri bir gezegen 
belirmemişti. 


“Bir sonraki sıçrayış için sıçrama motorunu şarj 


konumuna getir. Gemiyi uykuya al.” 


Kumanda panelinde yer çekimi detektörünün 
monitörüne yapışan yaver kekeledi. “Ama efendim, 
tam önümüzde bir gezegen görünüyor!” dedi ve 
ekranda kaptana göstererek şaşkınlıkla vereceği tepkiyi 
bekledi. Kaptan gözlerini kısarak ekranı inceledi. 


“Atmosferi ile uzayın kırılma indisi aynı 
sebebi bu, 
önümüzde modifiyeli bir gezegen var ve içinde ikmal 


olan bir gezegen, göremememizin 


yapabileceğimiz noktalar bulabiliriz” 


Kaptan heyecanını sesine yansıttı. “Yörüngesine 


gir, Clive!” 
“Efendim bu çok tehlikeli, emin misiniz?” dedi. 
Kaptan kaşlarını çattı. “Bir dahaki sıçrayışımızda bu 


kadar şanslı olmayabiliriz.” 


Doğru kararı verdiğini düşünen bir edayla 


kafasını salladı ve Clive'in jet motorlarını çalıştırmasını 


Fezada Bir Okyanus - Gazi Güneş 


izledi. Kaptan yine de mantığı ile verdiği bu karar 
sonrası hissettiği korkuyu ve tereddüttü yaverine 


yansıtmamaya çalıştı. 


Gezegenin yörüngesine girdiklerinde mavinin 
birçok tonundan peyda olup göz alabildiğince 
uzanan alacalı bir okyanus göründü. Bu devasa su 
kütlesi dalgasız ve adasızdı; tüm yörünge boyunca 
tek kara 


rastlamadılar. Sanki bir ressam çıplak bir gezegen 


dolaşmalarına rağmen bir parçasına 


yüzeyini paletinde alelacele mavinin muhtelif 


tonlarıyla karıştırmış olduğu renkle boyamıştı. 


“Efendim, haddimi aşarak sormak istediğim bir 
soru var, bu gezegen görünüyor ki tamamen yapay 
yollarla oluşturulmuş, nasıl bir fayda ummaktasınız bu 
gezegenden?” 


“Clive, burası bir ikmal noktası olabilir. Avcı 
uçaklarımız biliyorsun iki sıçrama yapabiliyor, ana 
ikmal noktamız çoktan galaksinin derinliklerini 
boyladı veyahut o yaratıkların eline geçti. Bundan 
sonra hiçliğin içinde sürüklenip durmaktan başka bizi 
bekleyen bir kader yok, tek şansımız bu gezegen. Hemen 
yüzeyine iniş yap ve tanklara su doldur, bakalım bu 
okyanusun derinliklerinde hangi gizemler var.” dedi. 
Kollarını göğsünde kavuşturdu ve söylediklerinin tek 
tek yapılışını izledi. Gemi okyanusun derinliklerine 
daldı, fersahlarca yol kat etti; hiçbir yaşam formuna, 
ikmal noktasına ve hatta sudan başka bir nesneye denk 
gelmedi. Yalnız bu şüpheli durum yeisle dolan kaptanın 
aklını dehşet verici menfur karşılaşmalarla doldurdu. 


Bu hisleri ona kısa süre sonra cevap verdi. 


Bir anda okyanusun tekinsiz karanlığı etraflarını 
sarmaya başladı. Şiddetli bir anaforun ortasına doğru 
sürüklenmeye başladılar. Yumuşak başlı Clive'ın 
gözleri yuvalarından çıktı. Katbekat artan sarsıntılar 
ve şiddetli gelgitler gemiyi allak bullak etti. Sue Oyle 
telaşla bağırdı. “Çabuk yüksek basınçlı hava gönderen 
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kompresörleri aç yükselip bu girdaptan kurtulmamız 
lazım !” 


Clive telaşla tüm kompresörleri çalıştırmak 
istedi. Heyhat! Çalışmamakta ısrar eden kompresörün 
buton panelini yumruklamakla yetindi. 


“Çalış seni lanet olası!” 
Utandı. “Efendim, affınıza sığınıyorum, ifadem 


çok uygunsuz oldu.” 


“Önemli değil Clive, bu saatten sonra rütbeler 
önem arz etmez, seninle seyrüsefer etmek bir şerefti, 
sen tanıdığım en iyi yaverdin.” dedi soylu bir edayla. 
Clive sarsılan gemide dengesini zar zor yakalayarak 


ayağa kalktı ve kaptanına selam verdi. 


Uyandıklarında kendilerini cam bir fanusun 
içine ekilmiş düzinelerce mutajenik kriyo tüplerinin? 
arasında buldular. Clive bulunduğu şok durumunun 
etkisiyle cam fanusu kırmaya çalıştı ama ellerinin 
yerinde artık dokungaçlarının olduğunu fark etti. 
verdiği sersemlikle konuşmaya çalıştı ama bu çabası 
beyhudeydi. bakan iki 


yoldaşın artık simetrisi bozulmuş oval ağızlarından 


Birbirlerine (o şaşkınlıkla 
çıkarabildikleri tek anlamlı söz bir dizi su kabarcığıydı. 
Uğraşlarına ayak yüzgeçleriyle de devam ettiler ama 
debelenmek boşunaydı. Clive solungaçlarıylatıslayarak 
Sue Oyle'a baktı. Sue Oyle ona çaresiz bakışlarıyla 
karşılık verdi. Hırladı ve yanak solungaçlarından su 
kabarcıkları yükseldi. Sanki tüm kan vücutlarından 
çekilmiş gibiydi. Bu dehşet verici durum artık bu 


okyanusun gizeminin perdesini aralamıştı. 


Cam fanusun kemerli kapısı tıslayarak açıldı. 
İçeri iri antenlerinden hışırtılar çıkararak giren iki 


Fezada Bir Okyanus - Gazi Güneş 


yaratık yüzgeçleri üzerinde uzun adımlarla sürüklendi. 
Karşılarında solungaçları, yüzgeçleri, dokunaçları ve 
pullarıyla onlara benzemeye çalışan hilkat garibeleri 
vardı. Bu korkunç menfur yaratıklar en kötü düşlerin 
bile yanında hafif kalırdı. Kaptan ve yaveri yüzlerinde 
dehşetten kaskatı kesilen ifadeleriyle birbirleriyle 
hırıldayarak konuşan umacıları izliyorlardı. Parlak 
kahverengi gözlü, üstünde yüzgeçleriyle ve pullarıyla 
şekillenerek kaptanın üniforması giymiş gibiydi. Diğeri 
benzer şekilde yaverin tuniğine kendini uydurmuştu. 
İkisi de sırtlarındaki 
mekanik bir dönüştürücü çıkardı. 


dokunaçlarıyla ceplerinden 


“Visas planetas ovat tanet. Most wedu kita. 
Oversie.” 


Korkunç dehşet hali muazzam bir şaşkınlığa 
dönüşmüştü. Bu gemilerini alabora eden amansız 
yaratıkların kullandığı tuhaf lisanlı cümleydi. Kapitan 
ve yaver sarsılmış bir şekilde birbirlerine baktılar. 


Bu durumdan aşırı keyif alan yaratıklar ise 
dokunaçlarını şaklatıp kendi anlamsız lisanlarında 


öğürerek ve böğürerek kahkaha attılar. 


Son 


2. Diğer kriyojenik uyku yöntemlerinden farklı olarak DNA dizilimlerinde değişiklik meydana getirecek bir dizi prosesi içerir. 
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BİLİMKURGU 


Gommander64 Günlükleri 


Muhittin Yağmur Polat 
bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu 
sayımızda yine popüler 
bir o bilimkurgu-macera 
oyununu tanıtıyoruz. 
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Macross Plus 


(Makurosu Purasu), Macross (Robotech) 
anime serisinin devamı niteliğindeki bir 
seridir. 4 bölüm (OVA) ve | sinema filminden 
oluşmaktadır. Oyunumuzun hikayesi de 
bu seriye dayanmaktadır. Hem OVA serisi 
hem de film Japonya'da Bandai Visual 
tarafından ve Kuzey Amerika ve Avrupa'da 
Manga Entertainment tarafından piyasaya 
sürülmüştür. Avustralya VHS versiyonu ise 
Manga Entertainment tarafından ve DVD 
versiyonu Madman Entertainment tarafından 
Manga Entertainment alt lisansı altında 
yayınlanmıştır. Oyun ise 2000 yılında yalnızca 
Japonya'da PlayStation oyunu olarak Shoeisha 
Co. Ltd. tarafından yayınlanmıştır. 


Macross Plus - Muhittin Yağmur Polat 


Macross Plus oyunu piyasaya sürüldüğünde 
geleneksel bilgisayar oyunları ile bilgisayar 
tarafından üretilen animasyonun çığır açan bir 
birleşimi olmuştur ve Japon animelerine daha 
fazla bilgisayarda oluşturulan görüntünün 
dahil edilmesinin önünü açmıştır. Plus 
serisinin orijinal oyuncu kadrosunun ve 
müziğinin yanı sıra seriden bazı videolarda 
oyunda yer almıştır. OVA'da bulunan şekli 


değişebilen savaşçılar ve mechaların büyük 
bir kısmı oyunda bulunmaktadır. Oyunda, 
tek oyunculu hikaye modunun yanı sıra, iki 
oyuncu karşılaşma modunda birbirlerine karşı 
savaşabilmektedirler. 


wwvw.yerlihilimkurgu.com 55 


Milattan sonra 2040 yılında, ilk Zentradi 
saldırısı gerçekleşeli 30 yıl olmuş ve insanoğlu 
gerek asi Zentradiler'e karşı savunma hattını 
güçlendirmek, gerekse de kendine yeni ufuklar 
açmak için uzayda kolonileşmeye başlamıştır. 
Guld Goa Bowman, Eden Kolonisi'ndeki 
New Edward üssünde test pilotu olarak 
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çalışmaktadır. Bir sınır devriyesi olan Isamu 
Dyson ise sorumsuzca ve başıboş hareketlerine 
artık dayanamayan komutanı tarafından Eden 
Kolonisi'ne test pilotu olarak gönderilir. 

B.M. hükümeti, Eden Kolonisi'nde Süper 
Nova Projesi kapsamında dönüşebilen 
savaş uçaklarını yeni testler uygulayarak 
geliştirmektedir. Eski çocukluk arkadaşları 


olan Isamu ve bir Zentradi melezi olan 
Bowman, B.M. Yüksek Uzay Askeri Kuvvetleri 
tarafından halen kullanılmakta olan VF-11 
Thunderbolt dönüşebilen avcı uçağının yerini 
alması beklenen Shinsei Industries YF-19 ile 
General Galaxy YF-21 arasındaki yarışma için 
test pilotu olarak seçilirler. Ancak aralarındaki 
kişisel kinleri, testleri bozar ve programa 
zarar verir. Ortak çocukluk arkadaşları olan 
Myung Fang Lone ortaya çıktığında ise 
rekabetleri daha da ısınır. Üçünün arası yıllar 
önce bozulmuştur ve Myung ile iki erkek 
arasında gergin bir ilişki vardır. Yeniden bir 
araya geldiklerinde sırada galaksinin en büyük 
süperstarı olan Sharon Apple da konser vermek 
amacıyla Eden Kolonisi'ne gelir. Myung, 
Sharon Apple'ın yapımcısıdır. Ancak halktan 


Macross Plus - Muhittin Yağmur Polat 


gizlenen özel bir durum vardır. Aslında Sharon 
Apple bir yapay zekadır. Saharon Apple'ın 
duyguları hissedebilmesi için Myung'un 
konserler sırasında onunla bağlantıda olması 
gerekmektedir. 


Bir test uçuşu sırasında, Guld ve 
Isamu arasında bir üstünlük kavgası başlar. 
Test olmasına rağmen iletişim ekipmanlarını 
kapatarak havada it dalaşına ogirişirler. 
Bu mücadele esnasında kazara! Guld'un 
uçağının bir silahının ateşlenmesi Isamu'nun 
uçağına zarar verir ve yaralanmasına neden 
olur. Göreve geri döndüklerinde ise askeri 
mahkeme Guld'u test alanındaki kavga 
hakkında sorgular. New Edwards Test Uçuşu 
Tesisinin komutanı Şef Millard, her iki pilota 
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da görevlerinin iptal edildiğini ve projenin 
de BM Uzay Yüksek Komutanlığı tarafından 
rafa kaldırıldığını söyler. X-9 Ghost isimli 
yeni ve insansız bir savaşçı tamamlandığı için 
proje kapatılmıştır çünkü bu yeni insansız 
savaşçının pilotlu savaşçılara göre her yönden 
üstün olduğuna inanılmaktadır. 


haron Apple, bilim adamı Marge 

Gueldoa'nın geliştirdiği yasadışı bir biyoçip nedeniyle kötü niyetli bir bilinç geliştirir. 
Macross Şehrindeki Atlantis Dome'daki 
konseri sırasında Sharon, hem Ghost X-9'u 
hem de SDF-I Macross Kalesini hızlı bir 
şekilde ele geçirir ve izleyicileri rehin alır. 
Isamu ve Guld, Myung”un hayatının tehlikede 
olduğunu farkederler. YF-19 ve YF-21 ile 
çabucak yardıma giderler. Kendi uçaklarında 
çok daha yüksek hız ve manevra kabiliyetini 


© GUNPOD 
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Macross Plus - Muhittin Yağmur Polat 
olan X-9'a karşı kıyasıya bir uzay savaşına 


girişirler. 


Böylece bir yazımız daha sona erdi. 
Gelecek sayılarda görüşmek ümidiyle... 


>” 
Armorenduranca- 


ÇommanderbA Günlükleri 


Muhittin Yağının POLAT G 


İlk üretilen Atari 2600 modellerinden biri, Ahşap gövde ilk modellerin ayırt edici bir özelliğidir 


yılında üretmeye başladığı Pong jetonlu oyun makinesinin daha sonra €V tipi 


N tari firmasının 1972 
ir cihaz olarak üretilmesi ve diğer firmaların da benzer cihazlar üretmeye başlaması sonucunda 


oyun cihazları evlere girmeye başladı. 


1977 yılında atari firması ATARI 2600 ya da orijinal adıyla Atari vCs (Video Computer System) 


cihazını piyasaya sürdü. Bu cihazın kopyaları ülkemizde Karakutu adıyla biliniyordu ve çok yaygındı. 
artuşlarla farklı oyunlar oynatabiliyor ve 2 adet 9 Pin DIN 
yun kontrolcülerini kullanılabiliyordu. Cihaz 
asıydı ve milyarlarca dolarlık bir 


Atari 2600 renkli görüntü verebiliyor, K 
joystick girişi bulunması sayesinde farklı o günümüzdeki 


video oyun sistemlerinin yâ da diğer adıyla oyun konsollarının at 


sanayinin ortaya çıkmasına neden oldu. 


an WAVE ttimkrgeyakseti yor çam / Ekim 2017 sayı 5 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Uğur Aydın 


bir rohot, bir uzaylı, hir yapay zekâ, harda buluşmuşlar 


Bu tuhaf buluşmada bardan içeriye ilk 
giren, yüzü neresi, gözü nerede belli olmayan uzaylı 
oldu. Ve sıra dışı sohbetin geçeceği bar tezgâhında 
yerini alıp yüksek tabureye kurulduktan sonra 
kendisine hizmet edecek olan barmene sordu; 


“Gelmedi mi diğerleri?” 


Barmen, uzaylıda gözüyle temas kurabileceği 
optik bir parça, belki de benzer bir uzuv arayarak 
“Hayır henüz gelen olmadı” dedi ve ardından 
ekledi “Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz?” 


“Ne mesela?” dedi uzaylı, sağa sola doğru 
sallanarak “Bana ne ikram edebilirsin?” 


Barmen, uzaylının sağa sola sallanmasını 
arkasında duran vitrindeki içecek ve ikramları 
görmek için yaptığını düşündü. Biraz kenara 
kaçılarak arkasını döndü, dikey duran cam tüpleri 
eliyle işaret etmeye ve anlatmaya başladı, 


“Bu üç galonluk yeşil egzotik madde 
içeceğinden, bu iki galonluk pembe jelden ya da 
tek atımlık esmer şekerlerden verebilirim. Tercih 
sizin efendim. Bu arada sanırım kapıdan içeri 
giren sizin misafiriniz.” 


Uzaylı ağırdan alarak arkasına döndü. 
Barmen tezgâhtan uzanarak uzaylının kapıdan 
henüz girmiş olan misafire neresi ile baktığını 


58  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2022 / sayı 57 


çözmeye çalışıyordu, 


“Evet” dedi uzaylı “Bu aptal demir yığını 
benim beklediklerimden birisi.” 


Neredeyse üç metrelik yürüyen metal 
yığını ortamı sarsarak bar tezgâhına yaklaştı. 
Uzaylı, hareket 
oturuyor, barmen ise başını havada dikmiş dev 
robota bakıyordu. 


kafasını ettirmeden öylece 


Devrobot vücudunda bulunan pistonları bir 
bir kapatarak boyunu kısalttı ve göğüs kafesinde 
bulunan plakalara parmak uçlarıyla vurarak, 


“Titanyum” dedi. “Az önce söylediğini 
duymadım zannetme uzaylı. Şu insan denilen 
barmen bozuntusunun vücudunda bile demir var, 
ama benim vücudumda yok. Bak sesi duyuyor 


musun? Tın... tın... tın! Neymiş? Ti-tan-yum- 


muş.” 

Uzaylı en başında olduğu gibi istifini 
bozmadan oturmaya devam etti. Dev robot 
kendisini (o taşıyabilecek (o sağlamlıkta (tabure 
olmadığı için hemen uzaylının yanında, onunla 
aynı seviyede ve ayakta kaldı. Barmen için işler 
daha da ilginçleşmeye başlasa da o bilindik soruyla 


işine devam etti, 


“Size ne ikram edebilirim efendim?” 


Bir robot, bir uzaylı, bir yapay zekâ, barda buluşmuşlar - Uğur Aydın 


Robot kendinden beklenildiği gibi mekanik 
bir sesle “Yağ” dedi. 


Barmen rafın şeklini değiştirdi ve sordu 


“Hidrolik yağımı, motor yağımı istersiniz 
efendim?” 
Robot, pistonlarını kullanarak hafifçe 


boyunu uzattı ve “Evet barmen” dedi “Bana 
hidrolik yağı ver. Az önce pistonumun biri kasıntı 
yaptı ve neredeyse uzaylının üzerine düşüyordum.” 


Barmen, titanyum bir robotun alaycı 
tavrından daha ilginç olan şeyin gülmesi olduğunu 
keşfetmişti. “Daha aptalca bir şey gördüğümü 
zannetmiyorum” diye düşündü. Uzaylıya doğru 
dönerek siparişini öğrenmek için tekrar sordu. 
Yeşil egzotik madde favorisiydi. Robota ise büyük 
boy hidrolik yağı, bir de yanında bir kâse kauçuklu 
gres yağı ikram etti. 


Uzaylı, yeşil egzotik madde içeceğinden 
bir yudum alıp direk konuya girdi, 


“Bak Robot! Ben, Büyük Okyanus ve 
Afrika kıtasının tamamını istiyorum anladın mı?. 
Bu fikrim asla değişmeyecek. Hem senin istediğin 
titanyum rezervleri benim istediğim bölgenin 
kat ve kat daha fazlası. Aç gözlülük yapmanın 
manası yok. Benim kolonim için ihtiyaç olan 
şey o bölgeden çıkan değerli taşlar. Kısacası biz 
madenci topluluğuyuz ve işimiz o değerli taşları 
kullanmak.” 


Barmen, uzaylının gözünün henüz nerede 
olduğunu bulamasa da yeşil egzotik maddeyi 
nasıl içtiğini anlamıştı. Yan taraftan, orada olduğu 
belli dahi olmayan, ihtiyaç halinde beliren, kulak 
benzeri bir huni çıkıntısı yardımı ile. 


Sohbet ısınmaya o başlamıştı. e Robot 


gövdesinin tamamını doğru 
döndürdüğünde barmen tezgâhtan uzaklaşarak bir 


adım geriye gitti. Sağ elinin titanyum parmaklarını 


uzaylıya 


bir bir kapatmaya başlaması ve pistonlarının 
bir miktar yükselmesi robotun konuşmasının 
sertleşeceği yönündeydi, 


“Hey! Sakin ol dostum” dedi bir ses ve 
ardından kendisi belirdi. Yapay zekânın elini sol 
omzunda hisseden robot sağ el parmaklarını ve 
yükselen gövde pistonlarını serbest bıraktı. 


Yapay zekâ serseri ve rahat tavırlar 
sergiliyordu “Ne haber çocuklar? Önemli kısımları 
kaçırmadım umarım?” dedi ve ardından barmene 
dönerek “Senin dünyanı eşit şekilde bölüştüler 


mi? Sen ne dersin?” 


Barmen bu soru karşısında sessiz kalmayı 
tercih etti. Yapay zekânın da aptalca ve alaycı 
gülüşüne maruz kalmışlığın arasında görevi icabı 
yapay zekânın siparişini sordu, 


“Paladyum, altın, gümüş tozu” dedi yapay 
zekâ “Ver işte hepsinden!” 


Yeşil egzotik maddeden bir yudum daha 
alan uzaylı ise pistonlarını düzensizce hareket 
ettiren robota yakınlaşarak “İşler şimdi daha da 
karışacak” dedi. 


Robot öfkesini kontrol etmek yerine parmak 
aralarına kauçuklu gres sürmeyi tercih ediyordu, 


“Bana bak yapay zekâ mısın nesin? Sen bu 
dünyanın neresine, hangi bölgesine talipsin?” 
Yapay zekâ “Ekvator kuşağı” dedi. 
“Neden Ekvator 


Uzaylı merak etmişti 


Kuşağı?” 
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Bir robot, bir uzaylı, bir yapay zekâ, barda buluşmuşlar - Uğur Aydın 


“Enerji” dedi Yapay Zekâ “Bana bolca enerji 
lazım.” 


Dev robot bir sağındaki yapay zekâya, bir 
de solundaki uzaylıya baktı ve tekrar yükselttiği 
gövde pistonlarından da aldığı güçle çelik 
yumruklarını barın masasına vurdu. Barmen 
bardakları tam zamanında havaya kaldırmıştı, 


“Bana bakın” diye gürledi dev robot. Çin, 
Hindistan, Avustralya benimdir.” 


Dünyalı barmen bu sıra dışı ortamın bir 
parçası olmaktan elbette hoşnut değildi. Elindeki 
bardakları barın henüz kırılmamış olan kısmına 
koydu ki, 


Yüzü gözü neresi belli olmayan uzaylı 
“Sahiden ben de merak ediyorum. Yaşadığın 
dünya için pazarlık yapmamız seni hiç mi rahatsız 
etmiyor?” dedi. 


Uzaylının sorusu henüz bitmişti. Dünyalı 
barmen cevap vermeden önce bu defa da dev 
robot gürledi, 


“Cevap versene be adam! Yaşadığınız 
toprakları elinizden parça parça alıyoruz. Daha ne 


yapmalıyız ki tepki gösteresin?” 


“Bana biraz müsaade edin” dedi barmen ve 
hemen barın ardında bulunan kapıdan arka tarafa 
geçti. Az sonra geri döndüğünde üzerinde barmen 
kıyafetleri yerine dalgıç kıyafetleri bulunuyordu, 


“Hey Uzaylı! Hey Robot! Hey Yapay Zekâ! 
Canınız cehenneme çocuklar!” diyerek sıra dışı 
üçlüyü okyanus barda bırakarak yüzeye doğru 
çıkmak üzere harekete geçti. 


Okyanusun yüzeyinde ise heyecanlı bir 
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bekleyiş hâkimdi, 


“Kutlu geliyor efendim. Az sonra onu 
yukarıya alacağımız derin su görev aracı yüzeye 
tırmanmaya başladı.” 


Okyanus tabanından yüzeye kadar yaklaşık 
on dakika süren yolculuk bitmişti. Okyanus 
tabanında bulunan okyanus barın yok edilmesi 
için harekete geçildi. Bu görevde en önde yer 
alan Kutlu'nun raporu elbette tüm gelecek konusu 
üzerine kafa yoran araştırmacılar için merak 
konusuydu. Bir günlük dinlenmenin ardından 
kendisine ait kabinde bilgisayarının başına geçen 
Kutlu'nun elbette bu sıra dışı deneyim hakkında 
yazacak çok şeyi vardı. 


Görev bölgemin okyanusun derinliklerinde 
olmasının önemini tekrar tekrar anlatmayacağım 
elbette. Sadece daha iyi 
uzak bir çalışma alanı diyebilirim. Öncelikle 


izole ve gözden 


duygularımdan bahsedecek olursam; her ne kadar 
bu bir simülasyon çalışması olsa da, dünyamızın 
başka formlar veya insan eli ile yapılmış 
karakterler tarafından paylaşılıyor olması oldukça 
can sıkıcı. Bu nedenle dünya dışı uygarlıklara 
bilinçsizce ulaşmak hatta onlara kendimizi altın 
tepside sunmak veya yapay zekâ ve onların 
kontrolü altındaki robotların silikon vicdanlarına 
teslim olmak günümüzde pekâlâ mümkün. Peki, 
ne yapmalıyız? 


YERLİ BİLİMKURGU 


YÜKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


Çizgi Roman 


Wolfgang von Kempelen'in 
Sahte Otomat 
Satranç Oyuncusu 


KENAN BÖĞÜRCÜ de 
ARDA TIPI 


Ayın Kitap İncelemesi 


BÜLENT ERİŞ 
İSMAİL ŞAHİN 


> 
Bilgisayar ve Video v Şehrin Zihninde 
Oyunlarında Bilimkurgu * Sıkışmış Hayatlar! 
M. YAĞMUR POLAT hi BURAK FEDAK'ÂR 
J 

/ Sokak Röportajları 
MUSTAFA ÖZÇINAR ” BORA BİLGİÇ 
1. YBKY Kısa Öykü Yarışması Ikincisi” 
BURAK ERDOĞDU ESRA UYSAL 
2. YBKY Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 4 

ç Kendi Kaleminden 

ABDÜLKADİR DOĞANAY : 
3. YBKY Kısa Öykü Yarışması İkincisi GOKÇE MEHMET AY YEŞIM ŞAHIN 


BO (3 vip 


” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!'diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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İlhan Onat Tezel 


Yeşim 


, 


Yeşim Şahin 


MURAT YAŞAR 


Şahin Yaman 


Yaman 


18 Saat - 2022 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 
bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 (Yayınevi: Liman Yayınevi 
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N Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


EMRE INANC 


BOSLU 


“ÖYKÜLERİ 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan”ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“...ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 o Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


? ME 


KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


Serkan Günel 


ORPH-10 


ZERZEVAN & ZAMANSALLIK 


SERKAN GÜNEL 


EFSUS 


Zeynep Kahraman 
Füzün 


ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2.Kitan - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 


ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 
mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 
vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 
gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 (Yayınevi: Efsus 


Dünya Topraklarında - 2021 


“Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 

Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 
kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısu 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANET 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hi 


MEHMET CANFOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru'nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 202 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
w YANSIMALAR - 
Şeyda AYDIN < 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu (Öteki Hayat -2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
ÖTEKİ HAYAT aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Mitera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 


* . denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muh- 
< Levent Şenyürek « kem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kiyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


. RÜYA GÖREN 


: 3 Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


NN 


» 


TEKNOİKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


| ZİüZYIL 
BİLİM KURGİNSİNEMASINDA 
TEKNOLOMİ YE İNSAN 


ONUR d, AKŞINSASLI FAVARO 


KALKEDON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemlibir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


TEKiNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


SİLSİLE 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 o Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 (Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


YILMAZ AÇIK , 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androiul Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (o Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Epsilon 


wwnw.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2022 / sayı 57 


Hasan Saraç 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 (Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar'ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


AGATA | 
PROJESİ 


Burak Cem Coşkun 


Yedi Mum Serisi 


YEDİNCİ MUM 


Gizem çetik . 


Fiman 


© 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Oo Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Anız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni” olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


JKSEL ANDIZ 


i GELECEKÇİ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Umut Tayan Ambrosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 

sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
i kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 

Ee Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 

yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


AMBROSLA 


in bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Androidden Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen 


Seyda Ayılın 


b. 
“KADINLARIN 
ÖLDÜĞÜ YER 


4 Şeyda AYDIN 


a 
Tanrıların 
Kehaneti 


Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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Aylin Şemsioğlu | Aire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabo- 
- ra eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


ALTIN TOZU 


İli semsloğiU “Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içind- 

/ eydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı sesler- 

N ini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 


parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Ergür 


M. ERCAN ERGUR 


Gökcan Şahin 
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M. ERCAN ERGÜR 
KDY 


Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 (o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 o Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


GÜRHANOZTÜRK 


YARSLUŞ 


YUSUF KUDSİ KOÇ 


ÜZERİNİZE OLSUN 


ör 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR* kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
ese Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
ii Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 

Papağanı 
Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
— Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 
Ke Kl “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


DİĞER 
ETAENDEKİ 
KADIN 


“ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Seyda Ayılın 


(Ozcan Tikdemir 


ARŞIN! 


galaksiler tesi absürd bir yl hikâyesi 


|“, 


Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:354 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Arşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor olabilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Eril 


AY İNSANLARI 


ERHAN ERDİL 


gece 


Ay İnsanları - 2019 


Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 (Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt 


YARANEYI BESA KOLEKSİYONU 


TÜRÜNGE 


TURKHAN BOZKURI 


YÜKSELİŞ 


241/ 


Gesilen — 


Selim Erdoğan 


Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Yükseliş 2417 - 2019 


Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 


s8 — Wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Temmuz 2022 / sayı 57 


Kaan Kasım Tüylü 


E YDE'N 


KÜTÜPHANESİ 
3iZL TEHLİK 


KAAN KASIM 
TÜYLÜ 


SATÜRN'DE 
DOĞAN KADIN 


ABDULLAH DOĞAN 
gece 


Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Oo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İpek 


SİNAN İPEK 


Yüce Ağanoğlu 


DEĞİŞENLER 


« YÜCE AĞANOĞLU 


Kolektif 


Öykü 
Seçkisi 


beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


cöişenler - 2019 


Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 
Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILLMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 (Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

“Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MiLİTAN 


MELEK TAŞKIN 


Ayşe Acar 


BAYAN NİMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Siyah Kitap 
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Sadık Yemni 


Yüce Zerey 


Yüce Zerey 


rüRüYÜŞ 


9 YAZAR 5 DiSTOPYA ROMAN 


Çağrılan - 2019 


APA4 isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 272 Yayınevi: Ketebe 


MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 
vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 
vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 
sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 
insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 
istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 
bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 
verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 
rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 
sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 
Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 
birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 
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Mikail Kahraman Avcı 


Orkun Uçar 


MİKAİL KAHRAMAN AVCI 


KLON 
2059 


Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLT okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı:80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 394 O Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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Sezai Özder 
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Bilimkurgu Okuryazarlığı hakkında 
dilimizde yazılmış en kapsamlı eserlerden birini ele alacağız bu ay. Bilimkurgu üzerine okumayı, yazmayı, 
düşünmeyi ve araştırmayı sevenler 
için çok yönlü bir eser bu. 
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Yazar Hakkında 


1970 doğumlu Zümrüt Bıyıklıoğlu, ODTÜ 
Ekonomi mezunu. Kurumsal hayatına son verip 
yazarlık yapmaya başladığı dönemden bu yana 
birçok kitap yazdı: 


o Küçük Yazarın El Kitabı (2015) 


o Yeni Başlayanlar için Yaratıcı Yazarlık 
(2015) 


o Sokrates- Bildiğim Bir şey Var, O da Hiç 
Bir Şey Bilmediğimdir (2020) 


o Bir Hayal Nasıl Romana Dönüşür (2021) 
o Bilimkurgu Okuryazarlığı (2022) 
o Fantastik Okuryazarlığı (2022) 


İstanbul'da yaşayan yazar editörlük yapıyor, 
yaratıcı yazarlık dersleri vermeye devam ediyor. 


Kitap Hakkında 


Kitabın önsüzü Asimov (1981Y'un şu sözüyle 
başlıyor: “ Bilimkurgu okuyan insanlar, zaman 
içinde her şeyin farklı olacağını bilenlerdir.” 
Değişimi açık gözlerle bekleyen bu insanlar için 
bilim kurgu teması biçilmiş kaftandır. Bu cümle 
ile değişimin yanı başında duran bilimkurgu 
teması üzerine düşünmeye başlıyoruz. 


Kitabın önsözünde bilimkurguya nasıl merak 


sardığını anlatıyor yazar. Ve metindeki şu 
cümle beni yakalıyor: “...bilimle ilgilendikçe 
felsefeye merak sarıyordum. İlk kez bu kadar 
heyecanla disiplinler arası geçiş yapıyordum.“ 
(sf£:10) Yazarın yaşantısında kendime yakın 
satırlar bulmak beni heyecanlandırıyor ve kitaba 
inanmaya başlıyorum. Sonra gerisi geliyor. Adeta 


içerek okuyorum kitabı. Nitekim bambaşka 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 


disiplinlerin evliliğinden çıkan ürünler sıra 
dışı ve ışıltılı. Keyifle gezindiğim bilimkurgu 
edebiyatında bu motifleri yakalamak, bu alana 
hayranlığımı arttırıyor. 


Kitabın bölümleri ise şu şekilde: 
s Bilimkurgu Tarihi 

o Bilimkurgunun Tanımı 

o Bilimkurgunun Çeşitleri 
e Bir Öykü Bir Dünya 

o Bilimdışı Kurgu 

o Bir Dünya Yaratmak 

5 Teknoloji ve Toplum 

o Yepyeni Dünyalar 


o Özel Bir Dünya 


o Bir Toplum Yaratmak 

o Bilimkurgu Sözlüğüne Yeni Kelimeler 
Üretmek 

o Kahraman 

o Yazarken 

5 Son Söz 


o Kaynakça 


Kitabın İçine Doğru 


Bilimin Tarihi bölümünde detaylı bir bilimkurgu 
tarihi bizi bekliyor. Bu, bilimkurguya yeni 
başlayanlar için çok etkileyici bir metin. Çok 
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emek verilmiş, özenli bir tarih akışına tanık 
oluyoruz. Bilimin ilerlemesi, değişen sinema 
alışkanlıkları, geliştirilen konular, temalar sene 
sene işleniyor. Hatta seneler boyunca insanları 
meşgul eden konuların tek tek bilimkurguda öne 
çıktığını görüyoruz. Örneğin uzaylıların moda 
olduğu zamanlardan makinelerin, paralel evrenler 
ve kara deliklerin vakti olarak bugün, buna örnek 
verilebilir. 


Bilimkurgu o Tanımı bölümü şu 
açılışı yapıyor: “Bilimkurgu bir modelleme 


alıştırmasıdır.-Kim Stanley Robinson” Ardından 


cümleyle 


çok net bir bilimkurgu tanımı geliyor yazardan: 
Bilimkurgu ilerleyen teknoloji ile toplumun her 
kesiminde yaşanan değişimin öyküleştirilmesidir. 
Sonrasında yazar bilimkurgu için çok önemli 
bir 
tanımını veriyor bu kelime için: Okurun alışmış 


konsepte değiniyor:  Novum. Suvin'in 
olduğu dünya ile bilim kurgunun yarattığı 
dünya arasındaki farka neden olan hayali bir 
cihaz, eser/yapın veya prototip. Bilimkurgunun 
diğer türlerden farkını tek bir kelimeye bile 


indirebiliyoruz böylece: Novum 


Bilimkurgu Metotları bölümünde iki farklı 
metoda değinir yazar: Projeksiyon isimli ilk 
metodun sorusu günümüze ait sosyal, ideolojik, 
ve bilimsel gelişmelerin gelecekte ne olacağı 
konusuna aittir. Mantıklı ve lineerdir: 


-böyle devam ederse ne olur? 


Spekülasyon isimli ikinci yöntemde ise fikir 
ileriye taşınır ve büyütülür. Sorusu spekülatiftir: 


-ya şöyle olursa? 


Bilimkurgu Çeşitleri bölümünde adı üstünde 
bilimkurgu türleri detaylıca açıklanır: Katı 
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Katı 
teknolojik ogelişmeler ve 


ve Yumuşak Bilimkurgu. bilimkurgu 
karakterden çok 
değişime yer verirken yumuşak bilimkurgu 
sadece teknolojik gelişmelere değil sosyoloji, 
psikoloji antropoloji gibi bilimlere odaklanır. 
Katı bilimkurgu örnekleri, Heinlein, Clarke ve 
Asimov ile yumuşak bilimkurguya örnek, Ursula 


LGuin, Frank Herbert örnek verilebilir. 


Alt 
Türlerine değinen Bir Öykü, Bir Dünya kısmında 


Novum ve Yabancılaşma-Bilimkurgu 
novumun kullanımına dikkat çekilir: Askeri 
bilimkurgu, distopya, üstopya, apokaliptik, 
zaman döngüsü gibi temalara değinirken fantezi 
ile bilimkurgunun sınırı çizilir. Bu anlamda 
Rawling'ten yapılan alıntı oldukça yerindedir: 
“Fantezide akıl, bizi mantıksızlığın içgüdüsel 
bilgeliğinden koparır. Bilimkurguda akıl bizi 
insanlığımızın sığlığından kurtarır.” Fantastik 
bilimkurgunun iki türün arasında kaldığı, hem 
yüreğe hem akla hitap ettiğini söyleyen yazarın 
tespiti bu anlamda oldukça yerindedir. 


Kitabın Sonuna Doğru 


Sonraki bölümlerde dünya medeniyetlerinde tip- 
I ve tip-1; gezegenlerin medeniyet seviyelerinden 
bahsedilir ki bilimkurgu yazmak için bilimin 
geldiği (o noktaya, bilimkurgu 
çeşitlerine (o hakim 
bahsedilir. Yepyeni Dünyalar bölümünde yazar 
bilimkurgunun iki şeyin karışımı olduğunu ifade 


novumlara, 


olmanın o gerekliliğinden 


eder. Bilim kısmı kuralları, çözüm kısmı kurguyu 
devreye sokar, der. Özel bir dünya yaratmak 
her ne kadar fanteziye kaçsa da bilimkurguyu 
zenginleştirir. Bu dünyayı yaratmak için şu 
maddelere ihtiyaç vardır: 


tarih 
olmalıdır, kehanetlere yer verilmelidir, dünyanın 


Yaratılan dünyada novum olmalıdır, 
siyasi ve fiziki betimlemeleri olmalıdır ve son 
olarak dünyaya özel yaratıklar, ırklar ve nesneler 
üretilmelidir. 


Kahraman başlıklı bölümde yaratılan kahramanın 
misyonu, derinliği ve içine düştüğü bilimsel 
gerçekliğin işlenmesi detayları anlatılır. Hikâye 
bölümünde yazarlara sıkı 
Hikâyedeki olaylar dizilimi sıralaması nitelikli 


tavsiyeler verilir. 


bir yazma rehberidir adeta. Arthur C. Clarke'ın üç 
yasasına da değinilir. Bu kısım adeta bir yaratıcı 
yazarlık kursu konusudur. Ana akım edebiyatla 
bilim kurgunun birbirinden ayrıldığı noktalara 
değinir ve edebiyatın bilim kurguyu kapsayan 
çerçevesi görünür hale gelir. 


Yazarken kısmında yaratıcı yazarlık hikâyesi 
devam eder. Bu sefer salt yazmak hakkında 
yazarlara fener tutar yazar. Üstüne kendi 
bilimkurgu yazma kontrol listesi 
Daha ne olsun? Kitabın sonunda Mimgren'in 


oluşturur. 


bilim kurgu edebiyatı tipolojisi tablosunu verir. 
Sonunda yer verdiği bilimkurgu eserleri listesi, 
tarih boyunca bilimkurgu türünde yazılmış 
yabancı yayınların tümünü içerir. 


Bitirirken 


Elime aldığım bu midi boy kitap bana bilimkurgu 
ile ilgili neler söyleyebilir diye merak ederken, 
içeriğinin zenginliği ve konuları ele alış şekli 
bana “vay be” dedirtti. Kapağında okur ve yazar 
için kapsamlı bir kılavuz olarak nitelendirilen 
kitap, vaat ettiği rehberliği sonuna dek götürüyor. 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 


Kapakta, bilim kurgu okuryazarlığı için““bilinmeze 
merakın anatomisi” yazıyor. Haksız sayılmaz 
çünkü bilimkurgu bilinmez ve ötelenemez bir 
gelecek beklentisi sunar bize. Bilinmeze dalmak 
da cesaret ister. Bilimkurgu türüne yakın duran 
herkes cesur bir gelecek vatandaşı sayılır. Çünkü 
dönemini aşan teknolojiye en çok onlar inanır, 
bilimi en çok onlar sever. Ve bilimkurgu severler 
gelecekten korkmaz, aksine onu kucaklarlar. 


Bilimkurgu ile kalın... 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 5 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


TI in bunlar yaşanırken çok uzak- 
UM ra Hokkaido bölgesinde 
ise kontrol edilemeyen gelişmeler oluyordu. İki 
Rus denizaltısı okyanusun derinliklerinde elektromanyetik ses frekanslarını inceliyordu. Tespit 
ettikleri ses frekanslarını termodinamiksel kuantum teknolojisi ile kelimelere çeviriyorlardı. Önemli olan ses kaynağının nereden geldiği 
idi. Ruslar dünyada oluşan sıra dışı gelişmelerin 
içinde olmaktansa İsrail gibi dışarıdan bağımsız 
incelemeyi tercih etmişti. Tabii büyük bir gizlilikle. Çünkü radar kalkanlı deniz altları belli 
olursa bu bir savaş sebebi olacaktı. İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Rusya o bölgede hak iddia etmesinden dolayı zaten Japonya ile soğuk savaşta 
olduklarından söz edilebilirdi. İsrail ise bu gelişmeleri teolojik olarak değerlendirmeyi seçmişti. 
Yaşanan tüm olağanüstü gelişmeler onlara göre 
Melhame-i Kübra dan ibaretti. Bilinen adıyla 
Armageddon. Rusya ile çok gizli bir ittifak içindeydiler. Ve siyon prensiplerine göre cesaretin 
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temsili olarak ilk işareti kendilerinin vermeleri 
gerekiyordu. Lübnan'a havadan saldırı yaparak 
Sidon tepesine kutsal Davut yıldız bayrak dikmeleri onlar için yeterli olabilecek bir işaretti. Rusya 
ise bu gizli ittifakla ABD'nin tahtını yıkıp o güç 
tahtında kendisinin oturması ütopyasındaydı. O 
ütopyasının gerçekleşmesi için bir ülkenin kendi tarafında yer alması gerekiyordu Türkiye'nin. 
Rusların soğuk savaş döneminden beri uzay yarışlarında Dünya'da yansıttıklarından ayrı geliştirdikleri çok gizli teknolojileri de vardı. Termodinamiksel kuantum teknolojisi. Bu teknolojiye 
göre havaya belirli bir uyaran verildiğinde ısı degişiklikleri O ve 1 lerden oluşan bir bilgi trafiği 
oluşturuyordu ve atomların da bilinci olduğunu 
savunan bu teoriye göre bir ortamda olan olayların yapılan konuşmaların bilgisayar ortamına 
dökülmesi mümkündü. Rusya iki denizaltısıyla 
Hokkaido bölgesinde ve o bölgede çıkartılan levhaların kimler tarafından konulduğunu bu teknoloji ile çözmeye çalışıyorlardı. Okyanusun üstün- 


de Hokkaido'da ise Japon ve ABD'li kriptoloji 
uzmanları bilgisayar programlama dilinde yazılı 
levhaları analiz etmekte epey zorlanıyorlardı. Çıkan otuzu aşkın levhadan sadece birini çözmeye 
çok yakınlardı. Bu levhayı çözme konusunda salt 
teknoloji yetersiz olduğundan metafiziksel yolları da deniyorlardı. Tibet “ten getirdikleri üstün 
yetenekli çocuklar telekinetik trans yöntemiyle 
şifreleri çözmeye yardımcı oluyorlardı. Çocuklardan biri titremeye başladı gözleri maviye dönüştü ses tonu değişti robotik bir sesle 


“Bu bir mesajdır. Herkesin anlamasını bekliyoruz. Ben Tatsuya Osugi'nin bilinç belleğiyim. 
Bu benim yeryüzündeki 3. Yaşam formum olacak. 
Naklolacağım bedenim şu anda yüksek kalp ritmi eşiğinde çünkü bilgi yüklemesi gerçekleşiyor. 
İlk yaşam formumda şu anda okyanusun dibinde olan Mute uygarlığında bir kılıç ustasıydım. 
Başka bir uygarlıkla olan savaşta yenildik ve 
öldüm. İkinci yaşam formumda İkinci Dünya 
Savaşı'nda bir komutandım. Mercan deniz muhaberesinde yenildik ve yine öldüm. Bu benim 
üçüncü yaşam formum olacak ben ve benim gibi 
seçilmiş otuz beş kişi daha bilincine kavuşacak 
ve bu kez olacak savaşta yenilmeyeceğiz. Çünkü tüm bilgisayar sistemleriyle telepatik iletişim 
yeteneğimiz var telepatik olarak kod gönderebiliyoruz ya da siliyoruz buna inanmanız için bir 
delil beklediğinizi biliyorum. Ben daha fazlasını 
vereceğim. Şu anda iki Rus denizaltısı ileri teknolojileri ile burada olan gelişmelere dair veri 
topluyor ben sizinle konuşurken bir yandan da 
ağ sistemlerine girdim. Radar kalkanlı olmalarına rağmen ana bilgisayarınıza bulundukları GPS 
konumlarını yükledim.” Bunları dedikten sonra 
Tibetli çocuk kısa bir baygınlık sonrası kendisine 
gelir ama hiçbir şey hatırlamıyordur. Ayni zaman 
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diliminde kripto para borsasında broker olarak 
çalışan Tatsuya Osugi'nin titremeleri bitmiş ve 
yeni bilinciyle ikinci kez doğmuştur. Görevini 
biliyordur. İkinci Dünya Savaşı sonrası ordusuz 
ve silahsız bırakılan ülkesini Rusya ile çıkacak 
savaşta diğer otuz beş arkadaşıyla birlikte korumak için savaşmak ve Misti den gelecek Nazilere 
yeni kurulacak düzende stratejik destek sağlamaktır. Tatsuya Osugi'nin bu bilinç için seçilme 
sebebi uygun DNA dizilimine sahip olmasıydı. 
Sıradan insanı üst insana çevirme potansiyeli 
olan DNA'daki uyuyan molekül vonime sahipti. 
Ve bu gizli molekül dünyada altı milyar insanda 
sadece otuz dokuz bin küsur kişide bulunuyordu. Gerek yaş gerek bedensel donanım gerekse 
icra edeceği tarihsel misyon kriterleri de ortaya 
çıkınca Tatsuya Osugi seçilmiş otuz altı kişiden 
biri oluyordu. Tatsuya Osugi çalışma masasından ayağa kalktı çıkış kapısına doğru yöneldi. 
Onu durdurmaya çalışan arkadaşını boğazından 
tutup “Aileni güvende tut büyük savaş yaklaştı.” 
diyerek duvara fırlattı. Arkadaşı onun psikotik 
atak geçirdiğini düşünüyordu ve durumu yetkililere bildirecekti. Tatsuya Osugi ofisten kendinden emin bir şekilde çıktı. Gideceği yer ikinci 
dünya savaşında harekât planlarının yapıldığı 
yer altındaki kitano sığınağıydı. Terkedilmiş ve 
unutulmuş bir alandı. Diğer otuz beş arkadaşını 
orada bekleyecekti. Ama ABD'li görevliler diğer 
levhaların özel korunaklı hiç bir bağlantının ulaşamayacağı Faraday kafesli sandıklara koyulup 
okyanus altına sondajlarla gömülmesi talimatını 
aldılar ve uygulamaya koyuldular. Bir yandan 
da bilinci yüklenmiş Tatsuya Osugi'nin peşine 
düştüler. Onu hemen yok etmelilerdi. Bunun için 
çalıştığı iş merkezine ait tüm kamera kayıtlarına baktılar. Ama işten çıktığı andan sonraki tüm 
kayıtlar silinmişti. Onu bulmak için titiz bir saha 
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çalışması yapmak gerekecekti. Japonya'da bunlar olurken gizlem evinde ise yüze yakın levhanın 
verisel çözümlemesi tamamlanmak üzereydi. Estonyalı bilgisayar mimari Anna Kont normal bilgisayarlardan yüzlerce kat daha hızlı bir kuantum 
bilgisayarı üzerinde yaptığı çalışmalar ile bir kaç 
haftada dev bir bilgisayar oluşturmuştu. Üzerinde 
kurtpençesi olan ilk levhadan çıkan ramı bilgisayara işlediklerinde ekranda GPS koordinatları 
belirdi. Ardından, “Hedef belirlendi!” komutuyla yüklemeler safhasına geçirdi. Seçilen kişinin 
kimlik bilgisi ve hafızasında öne çıkan anılar ekrana geliyordu. Tansel Barkın sinirle yüklemeyi 
durdurun acilen yüklemeyi durdurun talimatını 
verdi ama Alman gizli servisinden Richard Hoffman artık çok geç diyerek onu engelledi. Tansel 
Barkın “Mutant insanlarla uğraşmak istiyorsanız devam edin.” diyerek ortamı terk etti. Gizlem Evinde bunlar yaşanırken Siirt'te doktorluk 
yapan Alp Danişment kendini iyi hissetmiyordu. 
Hastasına ilaç yazıp gönderdikten sonra muayenesinin kapısını kilitleyip lavaboya koşturdu. 
Ciğerleri patlayacakmışçasına öğürüyor ama kusamıyordu. Aynaya baktığında ise gözbebeklerinden aynaya adeta slayt gösterisi gibi yansıyan görüntüler beliriyordu. Adeta holografik bir zaman 
yolculuğuydu. Bin dokuz yüzlü yılların başında 
İstanbul”daydı. Yıldız teşkilatında görevli bir subaydı. Alp Danişment bir yandan bunları aynada 
hatırlarken bir yandan da kendisinde olan fiziksel değişiklikleri panik içinde izliyordu. Geçmiş 
zamandan bir ses kulaklarında yankılandı. “Ayın 
tam olduğu üç gece insanlardan uzak dur. Bir orman ya da dağ başında dönüşümünü yaşayacağın 
bir sığınak bul. Dördüncü gün normale döneceksin.” Alp Danişment hemen masanın üstündeki 
takvime baktı. Bugün Dolunay var diye mırıldandı. Aynaya tekrar baktı; gözleri kırmızı tırnakları 
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pençeliydi ama müthiş bir güç enerji hissediyordu kendinde. Muayenesinin duvarlarını yıkmak 
tüm eşyaları kırıp parçalamak güdüsünün önüne 
geçemiyordu. İradesini kontrol altına almalı ve 
üç gece için herkesten uzakta doğada bir yer bulmalıydı. Muayenesinin camından kendisini attı 
ve hızlıca koşarak gözden kayboldu. 


Devam edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 29 
Ödüllü yazar ve Şair, 


Margaret Atwool 


Margaret Eleanor Atwood (d. 18 Kasım 1939), Kanadalı yazar, şair, 


eleştirmen, denemeci ve feminist. 


Yakın tarihin en saygı duyulan kurmaca yazarları 
arasında gösterilir. Arthur C. Clarke ve Prince of 
Asturias edebiyat ödüllerini kazanmıştır. Aynı zamanda 
beş kez Booker Ödülleri listesinde yer almış, birini 
kazanmış ve yedi kez The Governor General'in finalisti 
olmuş ve iki kez kazanmıştır. Daha çok roman yazarı 
olarak tanınmıştır. Aynı zamanda günümüze kadar 15 
tane şiir kitabı yayınlanmıştır ve bu alanda da ödül 
sahibidir. Şiirlerini gençliğinde ilgi duyduğu efsane ve 
peri masallarından esinlenerek yazmıştır. Atwood aynı 
zamanda Tamarack Review, Harper's, CBC Anthology, 
Ms. Saturday Night, Playboy ve bunun gibi birçok 
dergide hikâyeler yazmıştır. 


Atwood, Kör Suikastçı (The Blind Assassin) adlı 
romanıyla 2000 Booker Ödülü”nü kazandı. 


Ottawa, Ontario, Kanada'da Margaret Dorothy ve Carl 
Edmund, Atwood'un ikinci çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Annesi Margaret Dorothy diyetisyen 
babası Carl Edmund 


entomologdur. Babasının orman entolojisi araştırmaları 


ve beslenme uzmanı, ise 


nedeniyle çocukluğunun büyük bir kısmı Northern 
Ouebec bölgesinin ağaçlık arazilerinde geçmiştir. 11 
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yaşına kadar tam zamanlı olarak okula gitmemiştir. 
Doymak nedir bilmeyen bir edebiyat okuyucusu 
olmuştur. En çok ilgi duydukları gizemli öykülerden 
oluşan Dell cep kitapları, Grimm's Peri Masalı 
kitapları, Kanadalı hayvan hikâyelerini anlatan kitaplar 
ve komedi kitaplarıdır. Leaside'da Leaside Hıgh 
School'da okumuştur ve 1957*de mezun olmuştur. 


Atwood yazmaya altı yaşında başlamıştır ve 16 yaşına 
geldiğinde profesyonel olarak yazmak istediğinin 
farkına varmıştır. 1957 yılında Toronto Üniversite'ne 
bağlı olan Victoria Üniversitesi'ne başlamıştır. Jay 
Macpherson ve Northrop Frye profesörleri arasındadır. 
1961 yılında onur derecesiyle Sanat Bölümünden 
ve ikinci branş olarak da Psikoloji ve Fransızca 


bölümlerinden mezun olmuştur. 


1961'in sonlarında özel basımı yapılan Double 
Persephone adlı şiir kitabına verilen K.J Pratt 
Madalyası'nı kazandıktan hemen sonra Woodrow 
Redeliffe 


öğrenimine devam etti. 1962 yılında Radcliffe'de 


Wilson bursuyla Harvard's College'ta 


master derecesi elde etti ve ilerleyen çalışmalarını 


Harvard Üniversitesi'nde iki yıl boyunca sürdürdü 


fakat eğitimi “The English Metaphysical Romance? 


konulu tezinin tamamlamadığı için yarım kaldı. 


British Columbia Üniversitesi (1965), Sir George 
Williams Üniversitesi Montreal (1967-68), Alberta 
Üniversitesi (1969-79), York Üniversitesi Toronto 


(1971-72) ve New York Üniversitesi gibi tanınmış 


üniversitelerde dersler vermiştir. 


Romanları 


1. 


2. 


3 


The Edible Woman (1969) 

Surfacing (1972) 

Lady Oracle (1976) 

Ademden Önceki Yaşam (Life Before Man, 1979) 
Bodily Harm (1981) 


Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid's Tale, 
1985) 


Kedi Gözü (Cats Eye, 1989) 
The Robber Bride (1993) 


Nam-ı Diğer Grace (Alias Grace, 1996) 


. Kör Suikastçı (The Blind Assassin, 2000) 

. Antilop ve Flurya (Oryx and Crake, 2003) 

. Penelopia (The Penelopiad, 2005) 

. Tufan Zamanı (The Year of the Flood, 2009) 
. MaddAddam (2013) 

. The Heart Goes Last (2015) 

. Hag-Seed (2016) 


. The Testaments (2019) 


— | 
Handmaids Tale 


The Handmaid's Tale - 1985 


mai va 


The Heart Goes Last - 2015 
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Kısa Öykü 
Efe Sarıtunalı 


Anadolu Düşerken 


Savaş Lordu Galos, Müjdelenmiş Veraset Savaşı'nı 
kaybettiği için, müritlerinden oluşan filosuyla birlikte 
yurdunu terk etmiş, uzayda sürükleniyordu. Evladı 
İlek'i kumanda odasına çağırıp “Sen haklıymışsın,” 
dedi. “Yıllarca yenileceğimizi söyledin ama ben seni 
çocuk gibi gördüm. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. 
Yuvamız yok, kaçırabildiğimiz cephane kendimizi 
korumamıza yetmez, erzakımız bitiyor, daha kötüsü 
oksijenimiz tükeniyor. Bu uzay gemileri tabutumuz 
olacak.” 


İlek, dokunaçlarını içine çekti. Zarga türünde 
kendine güven ifadesiydi bu. “Artık beni dinleyecek 
misin lordum?” 


“Bundan sonra sen ne dersen o. Evladım, ben 
yaradılışımda yalnız üç şeyi sevdim. Vatanımı, diğer 
ebeveynin Dala'yı, bir de seni. Savaşta ikisini yitirdim, 
senin için her şeyi yaparım.” 


“Yakıtımız bitmeden ulaşabileceğimiz bir gezegen 
var. Hem yeterince oksijene hem de tüketebileceğimiz 
canlılara sahip. Habitatı acayip. Belirli bir gelişmişlik 
seviyesinin üstündeki tüm yaşam formları ikiye 
ayrılmış. Bir cinsin tohumları, diğerinin yumurtası 
var. Üremek için tohumların yumurtayı döllemesi 
gerekiyor. Gezegendeki tüm işleyiş bu mekanizmaya 
dayanıyor.” 
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“Gerçekten acayip. Evrende neler neler var?.. Çok 
verimsiz duruyor ama evrimleşmeyi başarmış. Akıllı 
yaşam formu var mı peki?” 


“Yalnızca bir tane ama gezegeni o kadar domine 
bütün habitatı 
yerleşirsek gezegeni korumak için onları baskılamamız 


etmişler ki katlediyorlar. Oraya 


gerekebilir.” 
“Teknolojileri ne seviyede?” 


“Uzayda yalnızca kendi uydularına gidebiliyorlar. 
Askeri olarak fena değiller. Nükleer enerjiyi silaha 
çevirmişler.” 


“Nasıl ya? Kendilerine de zarar vermez mi? 
Radyasyona bağışıklıkları mı var yoksa?” 


“Hayır, nükleer silahları kullandıklarında düşmanları 
kadar kendilerine de zarar veriyor. Bu yüzden 


kullanmamaya çalışıyorlar.” 
“Çok acayip.” 


“Gezegen bir sürü ülkeye bölünmüş. Coğrafi olarak 
en verimli olanı tespit ettim. Sürpriz bir saldırıyla 
ordusunu yok edersek elimizdeki silahlar ülkeyi ele 
geçirmemize yeter. Sonra gezegenin süper güçleriyle 
bizi tanımaları için pazarlığa otururuz. Gelişmiş Zarga 
silahlarını üretmeye başladığımızda gezegendeki 
herhangi bir canlı türü için endişelenmemize gerek 


kalmaz.” 


“Riskli bir plan kurmuşsun evladım. Yine de 
seni dinleyeceğim, sana güveniyorum. Söyle bana, 
hedefimiz neresi?” 


“Anadolu diye bir yarımadaya gidiyoruz.” 


“Yalvarırım!” diye haykırdı fare suratlı adam. 
“Mecbur kaldım Bozo!” 


Bozo, tabancasını adamın ağzına soktu. “Mecbur 
kaldın demek. Mecbur kalmışmış... Anlatayım mı 
ben sana mecburiyet nedir? Bordo bereli olmak 
benim çocukluk hayalimdi lan. Hayatında kitap 
açıp okumamış pale, Kuleli'ye girebilmek için gece 
gündüz ders çalıştı. Sonra Kara Harp Okulu, sonra 
neredeyse özel kuvvetler... Neden bıraktım? Birtakım 
orospu çocukları babamı öldürmeye niyetlendi diye. 
Ailemin yanına döndüm, babamı korumaya çalıştım, 
başaramadım. En azından intikamını aldım. Suikastta 
parmağı olan herkesi tek tek buldum. Sen hariç. Bu 
zamana kadar, Ankara'ya kadar kaçtın benden. Ne oldu 
lan şimdi? Son sözünü söyle.” 


“Yapma,” dedi adam, ağzındaki tabancadan 
kurtulunca. “Ben sadece suikastçıları buldum. Kimi 
öldüreceklerini bile bilmiyordum. Senin baban 


bütün İstanbul'u yönetiyordu. Böyle bir manyaklık 
yapabileceklerini nereden bilebilirdim? Beni affet 
Bozo. Beni öldürürsen eline hiçbir şey geçmeyecek. 
Sen ağabeylerin gibi değilsin. Ne yapacaksın? Babanın 
yerine mi geçeceksin? Sen de mafya babası mı 
olacaksın?” 


“Son sözünü boş konuşarak harcadın. İstanbul'a, 
aileme döneceğim. Annemin ve kız kardeşlerimin 


yanlarında olmama ihtiyacı var. Sonra... Sonrasını 


bilmiyorum. Oo Göreceğiz. Ama sonrası (seni 


ilgilendirmiyor. Çünkü sen ömrünün sonuna geldin.” 


Anadolu Düşerken - Efe Sarıtunalı 


halihazırda 
Uyguladığı basıncı azıcık arttırması 


Bozo'nun işaret parmağı, tetiğin 
üzerindeydi. 
tabancanın ateşlenmesi için yeterli oldu. Mermi, 
namluya takılı susturucudan yalnız bir kayma sesi 
çıkararak geçip fare suratlı adamın iki kaşının 
ortasına saplandı. Bozo yere çöktü. İntikamın insanı 
rahatlatmadığını savunanlar yanılıyordu. Sanki az 
öncesine kadar Atlas gibi dünyayı omuzluyordu da 
sutındaki yük kalkmıştı. Boğazından diyaframına 
uzanan boşluk, yüreği, sonsuz bir huşuyla dolmuştu. 
Kurşunun silahtan çıkması, meninin erkek cinsel 
organından çıkması gibi bir tatmin yaratmış; sonrasında 
Bozo'nun vücuduna o tatlı yorgunluk çökmüştü. Genç 
adam, kafasını yatağa yaslayıp gözlerini otel odasında 
gezdirdi. Hedefindeki kişi ruhsuz, boş bir kabuk haline 


geldiği için dış dünyaya odaklanabilirdi. 


Televizyonun açık olduğunu gördü Bozo, hatta sesi 
de epey yüksekti. O ana kadar fark etmemişti bile. 
Haberler yayınlanıyordu. Bozo'ya çok tanıdık bir 
görüntü vardı ekranda, bir kışla. Kışlalar genç adamın 
ikinci eviydi. Tabii kısa süre öncesine kadar. 


Kışlayı gören Bozo, odağını otel odasından 
televizyon ekranına çevirdi. Hangi kışla olduğunu 
bilmiyordu ama şanlı ordunun her kalesi onun için 
değerliydi. Sonra bu kale, gözlerinin önünde havaya 
uçtu. Türkiye'de bulunan her komutanlık, askeri tesis, 


kışla aynı anda imha edilmişti. 


Bozo ayağa fırladı. Önce teröristleri suçladı zihninde. 
İki dirhem bir çekirdek giyinmiş güzel bacaklı sunucu 
kadın, saldırıları anlatıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri 
yok olmuştu. Acayip bir mahluk girdi kadraja. Ahtapot 
gibi dokunaçları olan, yaklaşık üç metrelik tuhaf bir 
yaratıktı. Elindeki tahta kutuyu stüdyodaki masaya 
bıraktı. Suratından korku akan sunucu kadın, topuklu 
ayakkabılarını tak tak diye yere vurarak oradan 
kaçmıştı. 


“Merebe Terkiye fatandajları,” dedi kutu. Bir 
papağan veya muhabbet kuşu gibi konuşuyordu. 
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“Ben Zarga gezegenenden Savaş Lordu Galos'un tek 
evledi vev veliehti İlek. İşgal ordusı komotonı olorok 
ülkenezde bulunuyurom. Bir siridir gezegenenezi 
gozlamliyoruz. Dilinezi yeni öğrönüyoruz. Lütfün 
korkmoyun. Ülkenezi işgal edeyor olobiliriz ama 
birlekte baraş eçinde yaçayacağaz. Gezegenenizde 
yapalan habitat katliğamanı durdaracağaz. Biz sizdin 
ustin bir türüz. Zerar gormak istemiyorsanız lütfen 
işgal askerlerenin dedeklereni harfiyan uygulayan. 
Televezyon dedeğiniz ileteşem merkezlerenin tamamı 
ele geçirelmiştir ve hepsinden bu yayın yapalmaktadır. 
Ordonuz, barışın selameti eçin imha edilmiştir. Zerar 
işgal 
dedeklereni harfiyan uygulayan. Teşekkürler.” 


gormak istemiyorsanız lütfen askerlerenin 


Bozo istemsizce bir adım geri çekildi. Nasıl bir 
şaka bu, diye düşündü. Odanın perdelerini sonuna 
kadar açtı. Televizyonda gördüğüne benzer yaratıklar 
dışarıda geziniyordu. Telefonu çaldı. “Alo! Ali Abi?” 


“Lan Bozo, gördün mü oğlum?” 
“Gördüm abi, gördüm.” 
“Ne yapıcaz lan şimdi?” 


“Abi depoya gidin hemen. Ne kadar tabanca, keleş, 
bomba varsa sokaklara salın. Bizim çocuklar gördükleri 
ahtapotu indirsinler.” 


“Manyağ mısın sen ollum? Adamlar gezegenden 
gelmiş, gezegenden! Pis ederler bizi.” 


“İyi abi, nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben buradaki 
depoya gidiyorum. Uzaylı avlayacağım!” 


“Manyağlaşma lan!” dedi ağabeyi. “Alo, Bozo! 
Alo! Alo!” diye devam ettiyse de kardeşi telefonu 
kapatmıştı. 


Galos'un odokunaçları, oyayıldıkça (o yayılmıştı. 


Keyfinin yerinde olduğunu gösteriyordu bu. Evladıysa 
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dokunaçlarını kafasının üstünde toplamış şekilde girdi 
kumanda odasına. “Ne oldu?” diye sordu Savaş Lordu. 
“Orduyu tek seferde imha ettik, niye gerginsin?” 


“Aşağıda asayişi sağlayamıyoruz. Anlaşıldı ki 
Anadolu'da devlete bağlı olmayan çok fazla silah ve 
mühimmat varmış.” 


“Nasıl yani? Halkın silahı mı var?” 
“Var, Özellikle de suç örgütlerinin.” 


“Suç örgütü mü? Sadece uydusuna gidebilse de 
uzaya çıkmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Ne 
demek hala suç örgütleri var?” 


“Bilmiyorum ama Anadolu'da çok yoğunlar. Biraz 
yerel tarih araştırması yaptım. Bu ülkede suç örgütleri 
sık sık siyasetle içli dışlı oluyor.” 


“Nasıl bir barbarlık bu? Geldiğimiz çok iyi olmuş. 
Belki yerlileri biraz medeniyete kavuştururuz.” 


“Ayrıca halk gayrinizami harbe yabancı değil. 
Daha önce gezegenin süper güçleri Anadolu'yu işgale 
kalkışmış ve başarısız olmuşlar. Şimdiki nesil onlara 
kıyasla epey tembel, yine de direniyorlar. Pek çok 
askerimizi kaybettik.” 


Galos'un dokunaçları da havaya kalktı. “Nasıl olur 
da bu ilkeller bizi zorlar?! Zaten bütün onurumuzu 
Tam bir rezillik bu! 


Derhal gidip hepsini öldür İlek!” 


Veraset Savaşı'nda yitirdik... 


“O kadar cephanemiz yok. Boyun eğdirmek 
zorundayız. Direnişlerini kırmak için morallerini 


bozmalıyız.” 
“Bir planın var mı?” 


“Var. Anadolu daha işgal o edildiğinde 
direnişçilere önderlik etmiş biri var. Ülkenin yeniden 


önce 


iskan edilmesinde büyük rol oynamış. Onu bir sembole 
çevirmişler, milli kimliklerinin temelinde bu yatıyor. 


Bu lider için büyük bir mozole yapmışlar.” 


“Liderleri için mozole mi yapmışlar? Bu kadar ilkel 
bir toplumla uğraştığımıza inanamıyorum!” 


“Bu mozole onlar için çok önemli. Gelişmemiş 
araçlarına rağmen Anadolu'nun dört bir yanından 
mozoleyi ziyarete geliyorlar. O mozoleyi yok edeceğim. 
Böylece onları direnişe çağıran gururları kırılacak.” 


“Orduyu yok ettiğin gibi mozoleyi de yok et o 
zaman.” 


“Uzak mesafe cephanemiz bitti. Mozole için kara 
savaşı vermek zorundayız.” 


Galos o kadar gerilmişti ki dokunaçları tepesinde bir 
ağaç gibi dimdik oldu. “Kahretsin... Ne gerekiyorsa 
yap İlek. Şu işi bitir de utancımız bir nebze azalsın.” 


Genç adam kirvesine küfretmemek için yumruklarını 
sıktı. “Nizamettin Çavuş benim işte, Bozo. Nasıl 
tanımadın? Açsana şu kapıyı.” 


“Yalan söyleme!” diye bağırdı doksanını geçmiş 
adam. “Bak, ben eski köy korucusuyum. Çifteyi aldım 
mı senin kafana...” 


“Baba ne oluyor?” diye seslendi kızı. “Kiminle 
konuşuyorsun?” 


“Kapıda bir adam var. Bozo olduğunu iddia ediyor. 
Bozo on yaşında. Daha geçen yıl sünnet oldu. Hatta 
kirvesi bendim.” 


Kadın kibarca babasını kenara itip kapıyı açtı. “Çok 
şükür...” dedi genç adamı görünce. Ona sarıldı. “Kafası 
iyice gitti Bozo. Zaten bununla uğraşmak yeterince zor, 
bir de dışarıdaki garabetler çıktı başımıza.” 


“Sen babana nasıl bu dersin?” diye söylendi 
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Nizamettin Çavuş. “Daha bunamadım ben.” Kapının 


önündeki genç adamı gördü. “Bozo! Ne kadar 


büyümüşsün! Kirveni ziyarete mi geldin?” 


Bozo zar zor gülümsedi. “Şengül Abla, Nizamettin 
Çavuş, isterseniz içeri geçelim ha?” 


“Tabii tabii,” dedi kadın. “Buyur, gel.” 


Kapıyı kapattıklarında “Benim acilen Şeref 
Bahadır'ı bulmam lazım,” diye lafa girdi. “Deminden 


beri arıyorum ama açmıyor.” 


“Markete erzak 
“Telefonunu almayı 


almaya gitti,” dedi Şengül. 


unutuyor hep. Muhtemelen 


sessizdedir.” 


O sırada zilin çaldığını duydular. Kadın koşup 
kapıyı açtı. “Bu ayakkabılar kimin abla?” diye sordu 
Şeref Bahadır. “Biri mi geldi? Babamla ilgili bir sıkıntı 
yok değil mi?” 


“Telefonunu almayı unutmazsan bir sıkıntı 
olduğunda sana ulaşabiliriz,” diye kardeşini azarladı 


Şengül. 


“Yani bir sıkıntı mı oldu?” dedi adam. Sonra 
misafirin kim olduğunu fark etti, koşup sarıldı. “Bozo! 
Sen ne zaman geldin Ankara'ya?” 


Genç adam gözlerini devirdi. “Yürü Şebo, sence 
muhabbetin zamanı mı şimdi? Bizim depolara sen 
bakıyorsun değil mi?” 


“Evet. Depoya mı gidiyoruz? Ne yapacağız?” 


“Uzaylılar Türkiye'yi işgal ediyor Şebo, sence ne 
yapacağız?” 


Genç Zarga, yaratmak istediği dramatik etkiyi 
arttırabilmek için bütün uzay gemilerini Ankara'nın 
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üstünde toplamıştı. Babasının aksine bir savaşçıdan 
ziyade alimdi o. İşgalin en önemli tarafının psikolojik 
savaş Psikolojik (o normlar 


olduğunu biliyordu. 


evrenseldi. 


Seyahat kapsülüne binip yeryüzüne indi, diğer 
Zargalar hızlıca etrafını sardılar. Yüksek Kumandan 
Aro, askerlerinin arasından sıyrılıp İlek'e yaklaştı. 
“Mozoleyi ablukaya alıyoruz Lord Komutan,” diye 
tekmil verdi. “Ancak yerliler kentin coğrafyasını 
bizden daha iyi biliyor. Önümüze geçip silahlarıyla 
üstümüze ateş açıyorlar.” 


“Zarga halkı 
istemiyor Kumandan Aro. Yerel zamanla bir gün 
Anadolu'yu geçirmeyi 
planlamıştık. Sivilleri indirmeye başlayabileceğimiz 


geleceklerinin muğlak olmasını 


içerisinde tamamen o ele 


kurtarılmış bölge yok mu hiç?” 


“Efendim direnişi kırmadan kurtarılmış bölgeler 
oluşturmaya enerji harcayamayız.” 


“Direnişi kırmak için mozoleyi yıkacağız. Gerekirse 
tüm birlikleri bu şehre çekin.” 


“Emredersiniz Lord Komutan!” 


Gökalp 


“Kardeşim ne demek uzaylılar Amerika'ya 
tarafsızlık çağrısında bulundu?” diye bağırdı emekli 
istihbaratçı. “Biz NATO ülkesi değil miyiz? Filmlerde 
Dünya'yı Amerikalılar kurtarmıyor mu? Gelsinler 


şuraya, sikecem belalarını. Çevir.” 


Selim gözlerini ona dikti. “Abi sen İngilizce bilmiyor 
musun? Niye bana çevirtiyorsun?” 


“Stresliyim oğlum, çevir işte.” 


Selim tam onun dediğini yapacaktı ki telefonu titredi. 
Amerikalı korumalara doğrulttuğu silahını indirmeden 
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ekrana baktı. “Hassiktir...” 
“Ne oldu?” 
“Yok bir şey abi.” 
“Başlatma yok bir şeyine, söylesene lan!” 
“İncirlik'i komple taşıyorlarmış.” 
“Nereye?” 
“Ne bileyim abi? Irak'a, Suriye'ye falan herhalde...” 


Gökalp silahını büyükelçinin kafasına daha sert 
bastırdı. “Hay ben sizin... Mistır Yanki, ne diyo bu?” 


Büyükelçi anlamsız homurdanmalar çıkarıyor, 
korumalar iki Türk”e silahlarını indirmesini söylüyordu. 


“Buradan iş çıkmaz,” dedi Selim. “Yürü abi gidelim.” 


Gökalp tabancasını büyükelçinin kafasından çekti. 
“Mızrak etrafı sardı beyler, bize sıkmaya kalkarsanız 
burada gövde üstünde baş kalmaz. Gerçi siz Mızrak'ı 
nereden bileceksiniz... Mızrak benim ekibim. My 
team, ok? MİT'ten emekli olmadan önce kurmuştum. 
Irak'ta, Afganistan'da en tehlikeli görevlerde bulunduk. 
Hepinizi rahatça öldürebiliriz. Çevir.” 


Emekli istihbaratçı tane tane ve bağırarak konuşsa 
da Türkçe bilmeyen korumalar hiçbir şey anlamamıştı. 
Selim tercüme etti, sonra geldikleri gibi sessizce çıkıp 
büyükelçiliğin bahçesine park ettikleri tanka bindiler. 
“Abi bütün ordugahlar yok edilmedi mi, sen bunu 
nereden buldun?” diye sordu Selim. 


“Garajımdan. Emekli olmadan önce TSK'dan 


çalmıştım.” 


Selim güldü. Telsizini çıkarıp anons geçti. “Beyler, 
merkeze toplanın. Gökalp Başkan'la ben de geliyoruz.” 


Gökalp cep telefonunun çaldığını duydu. “Buyurun 
sayın müsteşarım,” diye açtı telefonu. “Ne demek artık 
müsteşar denmiyor? Ne diyeceğiz o zaman? Başkanım 


mı? Ya iyi de bize de başkan diyorlar, sizin bir farkınız 
olması lazım. Evet, şimdi tek derdimiz buydu. Hayır, 
sayın müsteşarım, yemin ediyorum büyükelçilikte 
kimseyi vurmadık. Selim yanımda, isterseniz ona 
sorabilirsiniz. Havaya sıkmadan nasıl içeri girecektik 
ki? Öyle bir emir vermediğinizi biliyorum sayın 
müsteşarım ama ben de on beş yıldır emekliyim 
zaten, kimseden emir almıyorum. Hayır, öyle bir şey 
yapmayacaksınız, memlekette asker kalmadı, silah 
kullanan herkese ihtiyacınız var, bize ihtiyacınız var. 
Evet, Mızrak'ın yönetimini ben devraldım. Kale'ye 
mi gelelim? Azıcık aklınız varsa siz de Kale'de 
kalmayın sayın müsteşarım. Uzaylılar patlatacak 
orayı. Hayır, bir istihbarat almadım ama bunu tahmin 
etmek için istihbaratçı olmaya gerek yok. Bilmiyorum, 
Amerikalılar yardım etmeyecek, bizim çocuklarla eski 
merkezde toplanacağız. Tamamdır sayın müsteşarım, 
sizden haber bekliyorum.” 


“Ne diyor?” 


“Ne diyebilir? Hiçbir sikim demiyor. Bu meslekte 
kaç tane müsteşarla çalıştım, birinin bir halt bildiği 
yoktu. Yoksa Mızrak'ı kurmazdım zaten. Hasiktir 
mwoluyo lan?” Selim, adamın işaret ettiği üzere 
baktı. Anıtkabir'in 
çevresinde halka oluşturmuştu. Yaratıklar, kuşandıkları 


gökyüzüne Uzay gemileri 
acayip silahlarla o yöne ilerliyordu. Gökalp, onların 
arasında bir yığınlaşma fark etti. “Bak bak bak bak,” 
dedi. “Şuradaki birlik tuhaf duruyor. Hem de yavaş 
hareket ediyorlar.” 


“Bir silah falan taşıyor olmasınlar abi?” 


“Oğlum silah taşıyor olsalar kullanmazlar mıydı? 
Bunlar Anıtkabir'e yürüyor, orası belli. Peki o birliğin 
farkı ne? Hassiktir, buldum. Kesin birini veya bir şeyi 
koruyorlar. Sür o tarafa.” 


“Ne yapacağız?” 


“Doğruca aralarına dalacağız. Hiç uçakları veya kara 
araçları yok fark ettin mi? Sanki buraya pek hazırlıklı 
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gelmemişler gibi. Bizse evimizdeyiz. Bunun avantajını 


kullanalım. Vatanın harim-i ismetinde boğalım 


gudubetleri.” 


Selim, tankı Zagar yoğunluğuna doğru sürüp ateş 
etmeye başladı. Bazı birliklerin üstünde enerji kalkanı 
vardı. Sonunda onu delmeyi başardılar. Bu sırada 
uzaylılar etraflarını sarıp plazma bombalarıyla tankı 
imha etti. Mızrak başsız kalmıştı. 


İşgal komutanı, tank mermisi enerji kalkanını 
delince kendini yere atıp dokunaçlarıyla etrafına koza 
oluşturdu. “Ne oluyor?!” diye bağırdı. “Tüm askeri 
gücü yok etmemiş miydik?” 


“Nereden çıktığını anlamadık Lord Komutan,” dedi 
Aro. “Derhal imha ediyoruz.” 


İlek hızlıca kendini toparladı. “Devam etmeliyiz! 
Savaş Lordu Galos'la tüm müritlerinin şerefi buna 


bağlı!” Bir foton tabancası çıkarıp üstlerine koşan 
direnişçi güruha sıktı. İnsanlar ne olduğunu anlamadan 


duman ve küle döndüler. 


“Savaş Lordu'nun tek evladı ve veliahdı sizinle omuz 
omuza çarpışıyor!” diye haykırdı Aro, askerlerine. 
“Galos için! Zarga için!” Tüm uzaylılar onu tekrar 
etti. Anıtkabir'e ilerleyişleri sürerken tüm bu silahlı 
yerlilerin nereden çıktığını düşünüyordu İlek. 


Genç adam, dürbünde gördüklerinden hiç memnun 
değildi. “Beynim durdu Şebo. Kaç tane var bu 
ahtapotlardan? On bin? Yüz bin? Bir milyon? Yüz 
milyon?” 


“Son yayınlanabilen haberlerde bütün Türkiye'yi 
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sardıklarını söylediler. Anladığım kadarıyla TSK 
düştükten sonra ülkeyi kolayca teslim alacaklarını 
sanıyorlardı. Biz direnince telefon, internet, televizyon 
ne varsa kestiler. Senin bacılarla konuşabildin mi?” 


“Hatlar düşmeden önce konuştum. Abimler lafıma 
gelmişler sonunda, çatışıyorlarmış. Tabii bizimki 
kadar yoğun değildir. Ahtapotlar Anıtkabir'i yıkmaya 
çalışıyor. İlk hedef burayı seçtiler nedense.” 


“Niye kışlalara saldırdıkları gibi yapmıyorlar ki?” 


“Bilmiyorum amınakoyim, uzay uzmanı gibi bir 
halim mi var?” 


Şeref Bahadır, Aslanlı Yola girmeyi başarmış birkaç 
Zarga askeri görünce hızla o tarafa ateş etti. “Bozo bak 
bunlar Barış Parkı'na iyice yayıldılar. Daha ne kadar 
direnebiliriz?” 


“Sonuna kadar. Bak buraya bu kadar adamı topladık.” 


“Sosyal medya sayesinde topladık. Şimdi internet 
gitti.” 


“Buluruz bir yolunu Şebo. O değil de insanları 
Anıtkabir?e çağırmadan önce silahları nasıl öyle 
hızlı taşıdık ya. Babamın ne kadar çok seveni varmış 
Ankara'da...” 


“Büyük adamdı rahmetli.” 


Şeref Bahadır Ata'ya yaklaşan Zargaları indiriyor, 
Bozo da dürbünle düşmanları izleyip birtakım 
hesaplamalar yapmaya çalışıyordu. Genç adam 
isminin seslenildiğini duydu. Arkasını dönünce normal 
koşullarda Anıtkabir'de nöbet tutan inzibat erlerinden 
birinin yaklaştığını gördü. “Seninle konuşmak 
isteyenler var,” diye haber verdi asker. 


Bozo, onunla birlikte yürümeye başladı. Zarga 
kuşatmasını delebilip direnişe katılanların karşılandığı 
kapıya gittiler. Yeni gruptan biri, “Tanıştığımıza 
memnun oldum Bozo,” dedi. “Adım Tezcan. 
Biz MİT'e bağlı Mızrak Birliği'nden hayatta 
kalanlarız. Komutanlarımız, işgalcileri yönettiğinden 
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şüphelendikleri bir gruba saldırırken şehit düştü. Bütün 
devlet organlarıyla iletişimi yitirdik. Polis teşkilatı 
çöktü, istihbarat çöktü, havacımız bile kalmadı. 
Yalnızca böyle halk direnişleri var. Bir kez daha tek 
çare Kuvayi Milliye. Düşman buraya odaklanıyor. 
Ankara'da milis örgütlerin bile tamamını yok ettiler. 
Sen, Anıtkabir'i savunan son milis gücü komuta 
ediyorsun.” 


“Eyvallah Tezcan Abi, peki ne yapabiliriz?” 


“Anıtkabir namusumuzdur, Anıtkabir düşerse tüm 
vatan düşer. Burayı savunmaya devam edeceğiz ancak 
sıkışmış halde kalamayız. Adamlarınla bir koridor 
açıp bizi Mızrak'ın karargahına ulaştırmalısın. Orada 
komutanlarımızla buluşacaktık ama her yer tutulmuş.” 


“Deneyebiliriz. Ne var karargahınızda?” 


“Bir kobra helikopteri. Muhtemelen Türkiye'de 
kalanların sonuncusu. Ona ulaşabilirsek, uzaylı 
ordusunun üstünden geçip yönetici grubunu imha 
edebiliriz.” 


“Tezcan Abi sen benle gel,” dedi Bozo. Şeref 
Bahadır'ın yanına gidip durumu anlattılar. 


“İstihbaratta kobranın ne işi var?” diye sordu adam. 


Tezcan'ın suratında buruk bir gülümseme belirdi. 
“Rahmetli komutanlarımız delidolu adamlardı.” 


“Burası sana emanet Şebo,” dedi Bozo. “Ben yanıma 
birilerini alıp Mızrak'a yardım edeceğim.” 


Şeref Bahadır, “Cephanemiz var ama sonsuz değil,” 
dedi. İnzibat erine döndü. “Kardeş sizde hiç mühimmat 
yok mu?” 


“İlla vardır ama az,” dedi asker. “Burayı polis 
koruyor normalde. Ayrıca kimsenin Ankara'yı 
uzaylıların basacağını düşündüğünü sanmıyorum.” 


“Sen de haklısın.” 


Bir gökdelenin tepesine çıkan İlek, kuşatmayı 
oradan yönetiyordu. Aşağıda, askerlerinin başında olan 
Aro'ya “Kuzeybatı yönünde çemberiniz yarılıyor,” 
dedi iletişim cihazından. Yüksek Kumandan, hemen 
oraya takviye gönderse de Bozo'nun milis gücü ve 
Mızrak kuşatmayı yarmıştı. 


İlek, Ankara'ya istediği kadar asker çekemiyordu 
çünkü Anadolu'daki isyan durmuyordu. Hatta bazı 
illerde yerlilerin Zargaları kıstırıp yönetimi geri aldığı 
haberi geldi. İşgal Komutanı, Anıtkabir kuşatması 
yerine buralara odaklanmak zorunda kaldı. Yerliler ilk 
bakışta onun türü karşısında çok aciz görünse de uzaylı 
ordusu kayda değer bir başarı gösterememişti. 


İlek bilmiyordu ama aşağıda yaşananlar bir insanla 
bir köpeğin kapışmasına benziyordu. İnsan çok 
daha gelişmiş bir hayvandı ama köpek gibi ısırmayı 
beceremezdi. İlek, istemeden yerlilerin sahasında 
yerlilerin oyununu oynamaya çalışmıştı. 


O, bir yandan Ankara'yı seyredip bir yandan ülkenin 
kalanındaki işgali yönlendirirken kuşatmadaki yarık 
genişledikçe genişledi. Mızrak, hedefine ulaşıp şehir 
semalarını helikopter sesiyle doldurmuştu. 


Uzay gemilerine hava aracı yükleyemedikleri için 
şansına küfretti İlek. Babasının yanına, yörüngeye 
dönmeyi düşündü. Bunu yapamazdı. Onun gitmesi, 
sanılması, tüm 
Bu 


tepesinde yanında bekleyen onlarca korumayla başlar, 


kaçtığının savaşçıların omoralini 


düşürürdü. moralsizlik (salgını, gökdelenin 
askerden askere dalga dalga yayılırdı. Lord Galos'un 


veliahdı buna izin vermeyecekti. 


Kobranın Oo yaklaştığını Oo gördüklerinde (o foton 
tabancaları ve plazma bombalarıyla onu durdurmaya 
çalıştılar. Yerliler de hem helikopterin silahlarıyla hem 


de kendi tüfekleriyle onlara ateş ediyordu. 
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Bozo 


“Böyle pilotluk yapmayı nereden öğrendin?” 
diye sordu Bozo. Bir yandan elindeki kalaşnikofla 
uzaylılara ateş ediyor, bir yandan da sesini duyurmak 


için bağırıyordu. 


“O ne ki?..” dedi Tezcan, üzerlerine gelen lazer, ışın 
ve bilumum uzaylı teknolojisinden kaçarken. “Benim 
bunu ters uçurmuşluğum var.” 


Mızrak'tan biri, “Tezcan Abi!” diye seslendi. 
“Noldu?” 


“Abi 
inemeyiz!” 


tam üstlerindeyiz ama mümkün değil 


“E ne yapacağız o zaman?” 


“Paraşütle atlayalım, bırakalım helikopter de 
tepelerine çakılsın.” 


Bozo ve Tezcan bir an birbirlerine baktılar. 


İletişim cihazından “Yüksek Kumandan düştü!” diye 
bir ses geldi. “Tekrar ediyorum, Yüksek Kumandan 
düştü. Mozole direnişçileri tarafından vuruldu. Amir 
Hamu konuşuyor. Beni duyuyor musunuz Lord 


Komutan?” 


İlek'in dokunaçları yine ağaç gibi dimdik oldu. 
Kasları o kadar sertleşti ki canı yandı ve konuşmakta 
zorlandı. “Kahretsin!” diye bağırdı en sonunda. 
“Komuta sende Hamu! Yıkın artık şu lanet beton 
yığınını!” 


Lord Galos'un veliahdı, bir anlığına kafasını yukarı 
kaldırdı ve üzerlerine düşmekte olan helikopteri gördü. 
“Kaçın!” diye haykırıyordu korumaları. Kendini 
binanın içine attı ama kobranın çarpması ve patlayan 


www.yerlibilimkurgu.com 25 


mühimmat deprem etkisi yaratmıştı. Gökdelen 
yıkılırken Zarga askerleri dokunaçlarıyla onun için 
büyük bir koza yarattılar. Bazılarının çarpmanın 
etkisiyle, bazılarının da üzerlerine devrilen molozlarla, 
pek çoğunun vücudu parçalandı ama tüm gümbürtü 
sustuğunda İlek birkaç türdeşiyle birlikte yıkıntılar 
arasında dikiliyordu. 


“Gördün değil mi?” diye seslendi Tezcan, 
paraşütünün altından çıkar çıkmaz. “Hepsi onu 


korumaya çalıştı. Gökalp Başkan haklıymış!” 

Bozo nara atarcasına bağırdı. “Kaçakçı keleşiyle 
tanışsın bakalım!” Durmaksızın ateş ediyor, refleksmiş 
gibi şarjör değiştirerek İlek?in üzerine koşuyordu. AK- 
47'nin geri tepmesi yüzünden omzu ağrımaya başladı. 


Savaş Lordu Galos'un tek evladı ve veliahdı, 
ne olduğunu anlamadan birden çok dokunacından 
vurulmuştu. Zarga askerleri hızlıca onunla yerlilerin 
arasına girdiler ama Mızrak Birliği durmuyor, binaların 
arkasından dolaşıyor, yıkıntıların arasına pusuyor, bir 
şekilde onlara yaklaşıyordu. 


Şarjörlerinin hepsi tükenen Bozo, Zargarların 
üstüne kasaturasıyla atladı. Birbirlerini vurmamak 
için nereye ateş edeceğini bilemeyen uzaylılar onu 
tutmaya çalışıyor ama genç adam dokunaçların ve dev 
cüsselerin arasından sıyrılıp bıçağı saplıyordu. 


Zarga askerleri gerek Mızrak'ın kurşunları gerek de 
Bozo'nun darbeleri yüzünden birer birer devrildiler. 
En arkadaki İlek kalmıştı yalnız. İstihbaratçılar, 
Anıtkabir kuşatmasını bırakıp lordlarına destek olmak 
için yaklaşan uzaylıları püskürtürken genç adam ona 
yaklaştı. “Sen önemli birisin değil mi? Ülkeme saldıran 
sen miydin?” 


“Yepme,” dedi İlek. “Enleşebeliriz.” 


Bozo, “Anlaşacak bir şey yok,” diye karşılık 
verdi. Komutanlarının “Süngü tak!? emri yankılandı 
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kulaklarında. Kasaturasını kaldırıp koşmaya başladı. 


İlek onu vuramıyordu çünkü foton bataryası 
tükenmişti ve hemen şarj olmayacaktı. Hatta çok 
zorladığı için bozmuş olabilirdi silahı. Dokunaçlarının 
arasında asılı plazma bombasını kavradı. Bozo ona 
dokunamadan patlatıverdi. Şerefiyle ölmüş, kendiyle 
birlikte genç adamı ve Mızrak'tan kalanları da havaya 
uçurmuştu. 


Vasetta 


İletişim Subayı Vasetta, çocukluğundan beri özveri 
ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. Bu özelliğiyle gurur 
duyardı, ona göre Lord Galos'un filodaki en önemli 
görevi kendisine vermesi tesadüf değildi. Uzay 
gemileri arasındaki bütün haberleşme Vasetta'nın 
sorumluluğundaydı. 


Yüksek Kumandan Aro'nun ölüm haberi önündeki 
ekranda belirdiğinde dokunaçları kafasında toplandı. 
Bu, hem Savaş Lordu'nun hem de müritlerinin fena 
halde moralini düşürecekti. İletişim subayı on dakika 
kadar düşündü, sonra kumanda odasına gidip bizzat 
duyurmaya karar verdi. Tam o sırada ekranda daha 
trajik bir haber belirdi. 


Galos'un tek evladı ve veliahdı İlek, artık yoktu. 
Vasetta'nın (odokunaçları, kendisinden o bağımsız 
olarak hareket etmeye, havada savrulmaya, sağa sola 
çarpmaya başladı. Canı yanmıştı, delirmiş gibiydi. 
Savaş Lordu'na derin bir bağlılık duyuyordu. Bu haberi 
veremezdi. Vermek zorundaydı. Görev her şey şeyden 
önce gelirdi. 


İletişim subayı ürkek adımlarla kumanda odasına 
yürüdü, dokunaçlarını yere sürterek lordu selamladı. 
“Kötü haber mi var?” diye sordu Galos. “Buraya 
geldiğine göre bir şey olmuş.” 


“Yüksek Kumandan Aro'yu kaybettik lordum.” 


Galos'un dokunaçlarını vücuduna bağlayan kaslar 
gerildi. “Kahretsin!” Ancak birkaç saniye sonra 


dokunaçlar yeniden yayıldılar. “Yeterince savaşınca 
kayıplara alışıyorsun,” dedi meraklı bir ifadeyle bakan 
iletişim subayına. 


Vasetta, karşısındakinin diğer haberi de aynı 
metanetle Oo karşılamayacağını Oo bilmesine (o biraz 
rahatlamıştı. “Lordum, bir haber daha var.” 


“Söylesene çocuk, geveleme.” 
“Evladınız İlek”i de yitirdik.” 


İlek'i yitirdik. Evladınızı yitirdik. Bu kelimeler 
lordun zihnine bıçak gibi saplandı. “Hayır...” dedi. 
“Bir yanlışlık olmalı. Savaşta işgal komutanının öldüğü 
nerede görülmüş?” 


“Yerliler teslim olmayınca ve mozole kuşatması 
uzayınca harekatı yerinde gözlemleyip askerlere 
destek olmak istemiş,” dedi Vasetta. Nereden ortaya 
çıktığı anlaşılmayan tank ve helikopterden söz etti. 
Fakat Galos onu duymuyordu. Yaradılışında yalnız 
üç şeyi sevmişti. Yurdunu, eşini ve evladını. Artık 
üçü de yoktu. Yani yaşamasının bir anlamı yoktu. 
Dokunaçlarını beslenme borusuna soktu, canı yansa 
da uzandıkça uzandı, hayat organını kavrayıp söktü ve 
vücudundan dışarı attı. 


Vasetta çığlık attı. İdolü, uğruna canını vereceği 
kişi gözlerinin önünde kendini öldürmüştü. Yeniden 
dokunaçlarının kontrolünü kaybetti. Bu sefer uzun süre 
toparlanmaya da çalışmadı. Kendine geldiğinde, Savaş 
Lordu Galos'un vefatını duyurmak zorunda olduğunu 
biliyordu. Bir kez daha, yapmak istemediği bir şeyi 
yapıyordu. 


Deminki sinir krizinde fena halde yaraladığı 
dokunaçlarını sürükleyerek ofisine gitti. Uzay 
gemisinin koridorlarında karşılaştığı Zargalar bu sefer 
çok çok kötü bir şey yaşandığını anlıyor, nasıl olsa 
duyacakları haberi birkaç dakika da olsa daha geç 
alabilmek için yollarını değiştiriyordu. 


Lordunun ölümünü aktarmak için ekranın başına 
oturdu Vasetta. Son haberlere baktı. Kuşatmayı yaranın 
İlek'i öldüren Bozo ile Mızraklar olduğunu bilmese de 


Anadolu Düşerken - Efe Sarıtunalı 


bu yarığın büyüdüğünü ve yerli milislerin Zargaları 
sıkıştırmaya başladığını gördü. Bütün Anadolu'da 
direnişin sürdüğünü, neredeyse hiçbir bölgenin teslim 
olmadığını gördü. En kalabalık şehirdeki direnişin 
başında Bozo'nun ağabeylerinin bulunduğundan da 
haberi yoktu tabii. 


Hayır, savaşı kaybetmiyorlardı. Kaybetmek için fazla 
gelişmiş bir teknolojiye ve fazla kalabalık bir orduya 
sahiplerdi. Lakin kazanmıyorlardı da. Anadolu'yu 
eninde sonunda ele geçireceklerdi. Belki hiç insan 
kalmayacaktı aşağıda. Ancak bu sürede askerlerinin 
pek çoğunu yitireceklerdi. Aro gibi. İlek gibi. 


Başka bir yolu olmalı, diye düşündü Vasetta. 
Hayatta kalmak için, bir yuva bulmak için... Zihnine 
orada olmaması gereken bir fikir, iyi düzenlenmiş 
bir bahçeye rüzgarla sızan yabani bitki tohumu gibi 
düştü. Belki de ilk kez emirlerin dışına çıkmasının 
vakti gelmişti. Belki de ilk kez inisiyatif almasının 
zamanı gelmişti. Çocukluğundan beri gurur duyduğu 
mükemmel yurttaşa ihanet etmesinin vakti gelmişti. 
Zaten nasıl gelmeyecekti ki? Tüm bağlılığını sunduğu 
rol modeli kendi canına kıymıştı. Kime bağlıydı artık? 
Kimden emir alacaktı? Kimseden. 


“İletişim Subayı Vasetta konuşuyor,” dedi iletişim 
cihazına. “Savaş Lordu Galos'un emridir, gezegenden 
çekiliyoruz. Tekrar ediyorum, gezegenden çekiliyoruz. 
Tüm askerler derhal seyahat kapsüllerine binip bağlı 
bulundukları gemiye dönsün.” 


Bu yaptığı yüzünden ordu mahkemesinde 
yargılanabilirdi. Gerçi ordu mu kalmıştı da mahkemesi 
olacaktı. Veraset Savaşı'nda Lord Galos'un ordusuydu 
onlar. Savaş kaybedilince lortluk kalmamıştı. Şimdi 
Galos da kalmamıştı. 


Yaptığı şey yargılanmaya değerdi. Çekiliyoruz, diye 
düşündü Vasetta, bir anlığına dokunaçları yayıldı. Uzay 
sonsuz, kendimiz için yeni diyarlar bulacağız. 
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Şİİr 
Burak Gem Goşkun 


Bonn, 2019 
Birleştirmek onunla bunu, şununla şunu 
O evet, belki tek 
Neymiş bu zamir sorunu? 


Kainatın tüm olaylarını açıklamak için 


Durmadan arayışta olduğun Bu ve şu. 


Birleştirmek, cismin hızıyla konumunu 


O evet, belki mümkün 

Neymiş bu belirsizlik kuyusu? 

Kainattaki tüm cisimlerin hareketini açıklamak için 
Uğraşmış durmuş antik bilgeler 


Lagrange ve Euler, O veya bu. 


Birleştirmek zamanla mekanı 
O hayır! İzin vermez 


Zamanın diktatöryasına görünmez zincir ile bağlanmış 
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Uğraşıp duran Tanrılar ve devler. 


Kronos bu, değil ki 


O veya şu. 
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Ayın Kitap İncelemesi 
> İsmail Şahin 


Oira Efsanesi 


Unutulmuş Sırların İhaneti 


Burak Ateş - Burak 6. Hazır 


Baskı Yılı / Yeri: Mart 2020 / İzmir 
Sayfa Sayısı: 300 
Yayınevi; Eylül Sanat - İzmir 


Yerli bilimkurgu kitaplarını 
tanıtmaya devam ediyoruz. 


Bu sayımızın konuğu olan kitap, 
Burak Mes ve 
Burak G. Hazir Man 


Ora Zf5a7esi 
Unuulmuş Sırların Mane 


ısımlı kitabı. 


Bu sayıda iki yazarlı ve yeni bir kitapla karşınızdayız. 
Yazarlarımız Burak Ateş ve Burak G. Hazır. Kitabın 


adı ise “Oira Efsanesi — Unutulmuş Sırların İhaneti” 


Kitap, bir giriş bölümü, 14 asıl bölüm ve bir sonsöz 
bölümü olmak üzere toplam 16 bölümden oluşmaktadır. 


Giriş Bölümü 


Voras, bir kelle avcısıdır ve haftalardır süren 
yolculuğu bitmek üzeredir. Doğaüstü psişik güçleri 
sayesinde bir şeyler görmüştür ve galaksinin öbür 
ucundan yola çıkmıştır. Siranos gezegenine, oldukça 
küçük bir şehir olan Sorin'e (gelir. “Gördüğü” 
görüntülerde siyah cübbeli bir adam vardır ve bu adamı 
bulmak için bara gider. Adamı bulur, aradığı kişinin adı 
Zean'dır. Voras, Xyton adında birisi hakkında sorular 
sorar ve yerini öğrenmek ister. Oldukça yüklü bir para 
teklif eder. Xyton, efsanevi “Büyük Savaş”ta ölmüş 
olarak bilinmektedir ve Zean, “Büyük Savaş”hikâyesini 
bildiklerini anlatmaya başlamadan önce Voras'a şunları 
der. “Bu hikâyeyi öğrenmek çok büyük sorumluluk 


almak demektir. Bu senin sonun olabilir Voras” 


Asıl Bölümler 


Xyton Zatnox bir kaçakçıdır ve büyük bir 
Elen minerali kaynağı keşfetmiştir. Doaras gezegenine 
gelerek müşterisiyle buluşur ve malı teslim eder. 
Gezegenden ayrılacağı sırada hangarda saldırıya uğrar. 
Oira erkeklerine özgü hızlı hareket etme yeteneği 
sayesinde saldırıdan kurtulur. 


Miron Krallığı ile Renas Krallığı arasında 
süren savaşı sona erdirmek için barış görüşmesi 
yapılacaktır. Miron temsilcisi Diplomat Nuwanda'ya 
suikast düzenlenir. Suikatçı Runo adında bir Oiradır. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Vyron gezegeninden iki Oira, Nax ve Celina, 
Xyton'u bulmak için Doaras'a doğru yola çıkar. 
Yolculuk 
olur. Ekipten Nerull ile ilgili şüheleri vardır. Daha 


sırasında aralarında bazı konuşmalar 
önce Doaras'ta bulunan arkadaşları Jynn ise çoktan 
Xyton'un izini bulmuştur. Nax, Celina, Jynn ve Oerin 
barda Xyton'un arkadaşı Vic ile görüşürler. Ancak 
konuşmaları dinleyen bir daha vardır. Vic bardan 
ayrılır, diğerleri ise bir süre sonra bardan çıkar. Ancak 
bardan biraz uzaklaşınca saldırıya uğrarlar. Nax saldırı 
emri veren kişinin kim olduğunu öğrenir. Emri veren 


kişi, Xyton'un müşterisi Sylen adındaki kadındır. 


Xyton ise hangardaki dağınıklığı hallettikten 
sonra Vic'in evine gelmiştir. Vic koşarak eve gelir. 
Olanları anlatır. Haberi olmadan üzerine yerleştirilen 
verici yere düşer. Nax ve Celina o sırada eve gelir. 
Xyton ve Vic hava aracıyla kaçar. Nax ve Celina 
bunların peşine düşer. Kovalamacaya polisler de 
katılır. Çatışma sırasında Xyton ve Vic hafif yaralanır. 
Sylen devreye girerek Xyton ve Vic”i kurtarır. Doğruca 
hangara giderler. O sırada Jyan ve Hammer hangara 
varır çatışma başlar. Sylen, gemiye biniş rampasında 
Xyton'a ateş eder, Xyton ağır yaralıdır. Sylen gemiye 
binerek kaçar. Nax ve Celina da hangara gelmiştir. 
Xyton ve Vic'i yanlarına alarak hangarda kendi 
gemilerine binerler ve Vyron'a gitmek üzere Doaras'tan 


ayrılırlar. 


Asteroid kuşağında bulunan Osiran üssüne 
Larin adında bir genç getirilir. Daha doğrusu Corenia 
Krallığından kaçırılmıştır. Üssün yetkilisi ile aralarında 
bir konuşma geçer. Genç, bir araştırmacıdır ve Oira 
DNA'sı üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Kendisini 
getirenlerden Sidartha'nın kafası karışıktır. Gencin 
annesi ile babası öldürülmüştür ve video kayıtlarında 
annesinin ölümünden Sidartha sorumlu gözükmektedir. 
Sidartha görüntü kayıtlarının orijinalini bulur ve gencin 


annesini ekip arkadaşı Anseh'in öldürdüğünü öğrenir. 


Anseh yaralı durumda Osiran üssündedir. Sidartha 
Anseh'i öldürür. O sırada SylenOsiran üssüne gelir 
ve üssün yetkilisi olan Lord yeni planını uygulamaya 
başlar. 


Ağır yaralı Xyton'a gemideki tıp droidi 
tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve kahramanlarımız 
Vyron gezegenine varmışlardır. Xyton operasyona 
alınır ve gelişmiş tıp yardımıyla eski sağlığına kavuşur. 
Xyton kendine geldiğinde başucunda Vyron'un en 
yüksek rütbelisi olan Lienna'yı görür. Uzun yıllar 
önce yolları ayrılmıştır ikisinin. Xyton daha sonra 
Nax'ı görür ama eskiden tanıdığı biri olduğunu anlar. 
Oira'lılar kendi aralında bir savaş yapmış ve bir kısmı 
kaçarak Vyron gezegenine saklanmıştır. Bir kısmı da 
diğer gezegenlerde yaşamaya, serbestçe dolaşmaya 
Nax, Lienna'ya Nerull hakkındaki 
söyler. Yıllar önce Nax, Nerull'u 


başlamıştır. 
düşüncelerini 
öldürecekken Lienna araya girip Nerull'u kurtarmıştır. 
Lienna Nax'a yeni bir görev verir. Bir sinyal kaynağının 
yerini tespit edip oraya gideceklerdir. Bu arada Lienna 
kaçırılan genç hakkında konuşmak için Corenia 
krallığına gider. 


Larin, Lord'un sunduğu imkânlar sayesinde 
istediği gibi araştırmalara devam etmektedir ama 
Lord 


vermesine rağmen sonuç çıkmamıştır. Oira erkeği 


huzursuzdur. ailesinin bulunacağı sözünü 
ile kadınının genetik yapıları farklıdır. Bu farklardan 
kadınlarda erkeklerde 


ise Elen mineralinin tetiklemesiyle hız yeteneği 


dolayı telekinetik (gücü, 
ortaya çıkmaktadır. Larin kafasındaki düşüncelerle 
baş başayken, Sidartha araştırma bölümüne girer. 
Aralarında bir konuşma geçer. Larin, annesi Jinera 
ile Sidartha'nın eskiden çok yakın dost olduklarını 
öğrenir. Sidartha araştırma bölümünden ayrılmadan 
önce Anseh”i öldürdüğünü söyler. O sırada üssün başka 
bir yerinde, iki Oira Lord'un yanına gelip Osiran'da 
ayrılmak, artık özgür kalmak istediklerini söyler. Lord 


onaylar, ancak başka planları vardır. Osiran filosu üssün 
dışına konuşlanmış olup Lord'u beklemektedir. İki 
görevli hangarda yakında özgür kalmanın heyecanıyla 
beklerken Lord gelir ve ikisini de öldürür. 


Grollo 


Miron savaşı üzerine konuşmaktadır. Sinyal kaynağını 


Lienna, Corenia Kralı ile Renasbulmaya giden ekipte ise Nerul'un kayıp olduğu ve 
haber alınamadığı, ortada bilmedikleri bir şeylerin 
döndüğü düşünülmektedir. Ekip asteroid kuşağına 
girer, Xyton asteroidin üstünde doğal olmaya bir 
şey gördüğünü söyler. Daha sonra bunların asteroidi 
yönlendirmek için bir motor olduğunu anlarlar. Ekip 
sinyal kaynağını bulur. Asteroid üzerinde bir oyuk fark 


ederler. Sinyalin kaynağını Osiran üssüdür. 


Sidarha Lord'un kendisine verdiği görevi 
yerine getirip üsse geri döndüğünde üste çok az adam 
kaldığını görür. Sadece teknisyenler, askerlerin küçük 
bir bölümü ve üs yönetimi için Runo kalmıştır. Larin 
ise üste dolaşmaya başlamıştır. Bunlar olurken Osiran 
filosu Renas şehrine saldırır ve şehri ele geçirir. Nax 
ve ekibi asteroidde buldukları atık kanalından içeri 
girmiştir. Atık kapaklarını kontrol eden bir kapının 
önünde dururlar. Celina odaya girer ve telekinetik 
yeteneğini kullanarak odadaki üç görevliyi etkisiz hale 
getirir. Daha sonra görevlilerin kıyafetlerini giyerler. 
Üssün içinde ilerlemeye başlarlar. Larin ise revirinmorg 
kısmına girer, Lord'un öldürdüğü iki kişinin cesedini 
bulur. Larin iki kişiyi öldürenin Sidartha olduğunu 
düşünür. Sidartha Larin'in yanına gider. Anseh'in 
odasındaki bilgisayardan iki kişinin öldürülme görüntü 
kayıtlarını bulurlar. Larin, Sidartha'ya Anseh'i niçin 
öldürdüğünü sorar. Sidartha her şeyi anlatır. Diğer 
tarafta Miron üniforması giymiş Osiran ordusu içinde 
tek bir canlı bırakmayacak şekilde kendilerine verilen 


emri yerine getirmektedir. 


Nax ve ekibi üs içinde ilerlemektedir. Sidartha 


ise Larin'e bir telsiz verip farklı noktalardan hangara 
Sidartha 
bulunduğu Sektör A'da ilerlerken bir kapının açıldığını 


gitmek için anlaşır. kontrol odalarının 
fark eder. İki Oira ve üç teknisyen görür. Nax ve ekibi 
Sektör A'ya girmiştir. Nax olduğu yerde kalır. Biraz 
önce önünden geçen kişi Heron Savaşı'nda savaştığı 
ve öldüğünü düşündüğü Sidartha'dır ve adını fısıldar. 
Sidartha adını duyar duymaz olduğu yerde dona kalır. 
Nax saldırıya geçer, Sidartha son anda hamleden 
kurtulur. Sidartha Nax'ın hamlelerini karşılamakta 
zorlanır. Göğsüne gelen bıçaklardan kurtuluş yoktur. 
Son anda Xyton araya girer ve Nax'ı durdurur. O 
sırada üste çalan sessiz alarm Runo'nun dikkatini 
çeker. Üste davetsiz misafirler vardır. Sidartha her 
şeyi Nax'a anlatır. Runo ise görüntü kayıtlarından 
her şeyi defalarca izlemiştir. Ekip ikiye ayrılır. Jynn, 
Xyton ve VicLarin'i bulmaya,Nax, Celina ve Sidartha 
ise ana kontrol odasına doğru gider. Celina kontrol 
odasındaki kayıtları kopyalar, diğerleri ise Larin'i 
bulur. Ancak üste kalan askerlerin hepsi Kontrol 
Odası'na yere doğru gelmeye başlamıştır. Kaçış için 
koridor yerine havalandırma kanallarını kullanırlar. 
Ancak havalandırma kanallarında da örümcek droidler 


gezinmektedir. 


Xyton ve yanındakiler asansörden çıktıklarında 
karşılarına Runo çıkar. Xyton “Runo” diye fısıldar. 
Konuşmaya başlarlar. O sırada yanındakiler uzaklaşarak 
saklanır. Xyton ve Runo arasında kavga başlamıştır. 
Sidartha ve Celina normal yollardan ilerleyip önlerine 
çıkan askerlerle savaşırken Nax havalandırma 
kanallarından ilerlemeye devam etmektedir. Sidartha 
Xyton'a yardıma yetiştiği anda Runo son anda 
Xyton'un sırtında iki büyük kesik açar. Öldürücü 
hamlenin geleceği sırada Sidarhta'nın bıçakları araya 
girer. Sidartha ile Runo arasında bir konuşma geçer. 
Artık kavga kaçınılmazdır. Birbirlerine saldırırlar. 


Ancak Sidartha arka arkaya iki serum kullandığı için 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


halsiz düşmeye başlamıştır. O sırada Nax hangara 
girer. Runo ise Nax'ın geldiğini görünce asansöre 
doğru kaçar. Hangara ise zırhlı askerler doluşmuştur. 
Asteroidin dışında bıraktıkları gemi gelmiştir ama 
Askerler 
gemideki silahları görünce geri çekilmeye başlar. 


hangarın kapakları kapanmaya başlar. 
Sidartha bitkin bir şekilde kontrol odasına gitmek için 
asansöre gider. Bu arada ise Osiron filosunun gelmesi 
ise an meselesidir. Sidartha kontrol odasında Runo'nun 
sıtına sert bir darbe vurur. Yorgunluktan bitkin 
düşmüştür. Son bir çabayla kolları aşağı çeker ve ekip 
hangardan çıkarak Vyron'a doğru hareket ederler. 


Ekip Vyron'a doğru ilerlerken üste öğrendikleri 
bilgileri değerlendirir ve Lord'un Corenia Krallığına 
saldıracağını tahmin ederler. O sırada ise Corenia 
krallığında yüksek konsey toplantı yapmaktadır. 
Lienna'nın datapadine sinyal gelir ve görüşmek için 
salondan çıkar. Arayan Nax'tir ve olanları anlatır. 
Sırada ise Corenia Krallığı olduğunu söyler. Ayrıca 
Proje NOVA'dan bahseder. Lienna toplantıya geri 
döner ve öğrendiklerini Corenia kralı Grolla'ya 
anlatır. Grolla savaş hazırlıkları için emir verir. Ekip 
Vyron'ageldiğinde NaxNerull'u sorar. Nerull gelmiş ve 
kayıtlara göre diplomatik bir görev için Ewara şehrine 
gitmiştir. Oysa Ewara yerle bir olmuştur. Bu durum 
Nax'i şüphelerinde haklı çıkarır. 


Lord'un donanması Corenia'ya ulaşmıştır. 


LordCorenia (odonanmasının ogeneraline (o teslim 
olmalarını söyler. General teslim olmaz. Savaş başlar. 
Corenia donanması tamamen imha olmuştur. Osiron 
birlikleri gezegene iner. Oira askerleri sarayı ele 
geçirir. Lienna ve Grollo kaçmak için hangara varırlar. 
Kendilerini bekleyen üç kadın Oira vardır ve adı Elas 
olan Lienna'ya intikam alacağını söyler. Lienna önce 
Elas'ı, daha sonra diğer iki Oira kadınını öldürür. 
LiennaGrolla*yaVyron'a gelmesini söyle fakat Grollo 


kabul etmez. Grollo görünmezlik özelliği olan Oira 


tasarımı özel gemisiyle gezegenden ayrılır. Lienna ise 
Vyron'a doğru gider. Bu sırada Proje:NOVA dosyasının 


şifreleri kırılmıştır ve geminin planları vardır. 


Lord, Cor 
halkı meydanda toplanmıştır. Lord konuşma yapar. 


Kulesine çıkmıştır. Corenia 
Grollo'nun kaçtığını, halkına yalan söylediğini, krallığı 
Odion projesiyle yönettiğini bahseder ve daha önce 
aralarında geçen bir görüşmenin görüntüleri ekranlarda 
gösterilir. Daha sonra “Ben LorenzoDeimos, büyük 
Corenia imparatorluğunun kurucusu” diyerek kendisini 
imparator ilan eder. Halkın tezahüratları eşliğinde içeri 
girer. Yanında Nerull ve Sylen vardır. Bir sonraki hedef 
evrendeki tek Oira şehri Vyron?”dur. 


Sonsöz Bölümü 


Sorin'de artık hava kararmaya başlamıştır 
ve bar yavaş yavaş kalabalıklaşmaktadır. Voras ile 
Zean'ın konuşması bitmek üzeredir. Voras, Zean'a 
Corenia'daki savaşta orada olduğunu söyler. Bardan 
ayrılmadan önce “yarın hikâyemize kaldığımız yerden 


devam ederiz” şeklinde bir konuşma geçer aralarında. 
Gelelim kitap hakkındaki düşüncelerime; 


Hikâye farklı kollardan ilerliyor ve sonunda 
hepsi birleşiyor. Akıcı bir anlatımı var ve tempo 
hiç düşmüyor. Sürekli bir aksiyon var. Konusunu 
beğendim ve kitap benden olumlu not aldı. Ancak 
kahramanlarımızın özellikleri konusunda DC Comics, 
Marvel (o vs..süperkahramanlarının Oo özelliklerinden 
esinlenmeler var. Elen mineralinin Oira erkekleri 
üzerindeki etkilerden çok hızlı hareket etmeleri Flash 
karakteri, bilekliklerinden her şeyi kesebilen çift 
bıçak çıkması Wolverine karakteri, Oira kadınlarında 
görülen telekinezi ve güç kalkanı oluşturma özellikleri 
vs. Özellikle 


Lienna'nın Grollo ile hangardan 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


kaçacağı zaman karşısına çıkan başka bir Oira kadını 
Elas'ı öldürme şekli ile Darth Vader'in elini uzatıp 


karşısındakini havaya kaldırması benzerliği... 


Kitabın arka kapak yazısında “...bir bilimkurgu 
fantezisi Oira serisi.” Şeklinde bir yazı var. Umarım 


devamı gelir. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere... 


yerlibilimkurguyukseliyora&gmail.com 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 
üzme ses 


OE 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 28. M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
2. Gurur Asi - Klon İsyanı 29. Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


3. Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 30. İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
4. Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


31. Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 


5. Yüksel Yılmaz - Hasta Birkaç Saat 
6. Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
7. Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -/ 32. Mustafa S5. Elitok - Küçük Kıyamet | 

ğ YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 
8. Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 

33. Eren Kasapoğlu - Çarpışma 

9. Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 
10. Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 34. Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 


11. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Li 35. Tolga Eligül - aRİN 
12. Mustafa | li - SU.S. < : 
Gümü YBKY 8. Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 


13. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan ” N a ii. 
36. Ismail Çakır - Dünya'nın Hakimi 


14. Bekir Sert - Duvarın Ötesi YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
15. Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 37. Azra Ulukaya - Vicdan 

YBKY 8. Kısa Öykü X Jüri Özel 
16. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği Ödül e 


17. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 38. Esra Uysal - Zn Sıcak Gün 


18. Mehmet Ali K k - Yeni Efendil N 
zi le ai 39. Ismail Şahin - Petoburlar 


19. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 40. Arda Tipi - Dea ex Machina 
20. Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 41. Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 
21. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 42. Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Fedâkar Olabilirsin! Çizgi Öykü 


22. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
23. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

24. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 
25. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 
26. Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 

27. Pınar Karaca - Kıpırtısız 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 


YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


| MASIS cüce ODASI DD 


geni m» Şiir 
(“ 


Ayın Kitap İncelemesi R Kayıp Bölüm 
Olümsüz Kopyalar ve Insanl BURAK CEM COSKUN 
METIN BAKAR $ 
ISMAİL ŞAHIN 

İnceleme - Araştırma Kısa Öykü 
Bilimkurgu Edebiyatının ökyüzünden Gelen Ateş 
Alt Türleri — Bölüm 6 
Bilgisayar ve Video 

Oyunlarında Bilimkurgu Efsaneler Çağı 
Beneath a Steel Sky Bölüm 2 


A. AYSUN ERDOĞAN 


N 


ÇELİK BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA 
M. YAĞMUR POLAT 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 

e Gizlem Avcısı 
Bürokrasi o Bölüm2 
EREN KASAPOĞLU MEHLIKA FIRAT 
11. YBKY Kısa Oykü Yarışması 
Göç Tanrı Noktacığı 
EMİNE VİLDAN Bölüm 3 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması b MUSTAFA BİLGÜCÜ 
Ekran Pp , 
MELİH MERT ÖZKAN Grimdark 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Bölüm 2 


EFE SARITUNALI 
şo 


Şİİr 
Emrecan Doğan 


bir Bilgisayarın Siiri 


Türkçesi: 

Merhaba, 

Şiirlere böyle başlanmaz biliyorum ama 
Bu dizeler de zaten ne yazılmıştır 

bir şair tarafından 

ne de gerçek bir şiirdir 

düzenlenmiş tastamam 

Sadece bir eğlence çözmeniz için 

İkili kodlarını çözüp de göresiniz 
göresiniz de gülesiniz 

deyu 

(Bu şiiri binary kod ile ikili sisteme çevir ve 
açıklamasını da yazıp, 

YBKY Dergisine gönder) 
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İkili Kodu 


01001101 


01100001 
11000101 
01101100 
01100010 
01100101 
10011111 
01100001 
01101100 
01110101 
01100001 
01100100 
01100101 
00100000 
01101110 
01111001 
01101100 
10011111 
00100000 
00100000 
01110010 
01100001 
01100100 
01101110 
00100000 
10100111 
01101001 
01101001 
01110010 
10111100 
01100101 
10011111 
01110100 
00001010 
01100011 
01110010 


01100010 
10011110 
01100101 
11000011 
00100000 
01101100 
01111010 
01101001 
01101101 
00001010 
01101001 
01110010 
01111010 
00100000 
01100001 
01101101 
01110100 
00001010 
11000101 
00100000 
01100110 
01100001 
01100101 
01100111 
01100101 
01110010 
01101001 
00100000 
01111010 
01101110 
00100000 
01100001 
01010011 
01100101 
00100000 


01100101 


01100001 
01101001 
01110010 
10110110 
01100010 
01100001 
00100000 
01111001 
00100000 
01000010 
01111010 
00100000 
01100001 
01101110 
01111010 
11000100 
11000100 
01100010 
10011111 
01110100 
11000100 
01101110 
00100000 
01100101 
01101011 
00100000 
01110010 
00001010 
01100101 
01101101 
01110100 
01101101 
01100001 
00100000 
01100101 


01110010 


00101100 
01101001 
01100101 
01111001 
01100001 
01101110 
01100010 
01101111 
01100001 
01110101 
01100101 
01100100 
01110100 
01100101 
11000100 
10110001 
10110001 
01101001 
01100001 
01100001 
10110001 
00100000 
01100100 
01110010 
00100000 
11000101 
01100100 
01100100 
01101110 
01101001 
01100001 
01100001 
01100100 
01100010 
11000100 


01101000 
00001010 
01110010 
00100000 
01101100 
11000101 
01101101 
01101001 
01110010 
01101101 
00100000 
01101100 
01100101 
01100101 
00100000 
10110001 
11000101 
01110010 
01110010 
01101001 
01110010 
01101110 
00001010 
01100101 
11000011 
01100010 
10011111 
01101001 
11000011 
01101100 
11000101 
01110011 
01101101 
01100101 
01101001 
10011111 


01101100 01100101 01101110 01100011 01100101 


00100000 11000011 
01111010 01101101 
01111010 00100000 
01101001 01101110 
10110000 01101011 
00100000 01101011 
01100001 01110010 
11000100 10110001 
11000011 10110110 
01110000 00100000 
01100111 11000011 
01110011 01101001 
00100000 00001010 
01110010 01100101 
01101001 01111010 
00100000 01100111 
01100101 01110011 
01111010 00001010 
01110101 00001010 


10100111 
01100101 
01101001 
00100000 
01101001 
01101111 
11000100 
00100000 
01111010 
01100100 
10110110 
01101110 
01100111 
01110011 
00100000 
11000011 
01101001 
01100100 


11000011 
01101110 
11000011 
00001010 
01101100 
01100100 
10110001 
11000011 
11000011 
01100101 
01110010 
01101001 
11000011 
01101001 
01100100 
10111100 
01101110 
01100101 


10110110 
01101001 
10100111 
11000100 
01101001 
01101100 
01101110 
10100111 
10111100 
00100000 
01100101 
01111010 
10110110 
01101110 
01100101 
01101100 
01101001 
01111001 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Okyanusların Derinlikleri 


Bünyamin Tan 


Kıyametten Sonra 


doğmadan beş yüz yıl önce... Dün- 

B G0 İllşamizın beyaz saflığı, insanoğlunun 
kirli hırsları uğruna eriyip yok olmuş. Fosil yakıtlar, 
kontrolsüz nüfus artışı, yükselen karbon salınımı, orman tahribatı, betonlaşan kara parçaları, harekete geçen magma ve daha birçok etmen... Devasa mavi bir 
su topunu andıran bu gezegenin bir zamanlar yeşilin, 
kahverenginin, mavinin ve beyazın tonlarına sahip olduğuna inanmak o kadar güç ki... Daha on yaşındayken babamla izlediğim Kevin Costner'lı Su Dünyası 
filminden farksız bir dünyaya doğmuşum. Farksız mı 
dedim, aslında bir farkla: Bizim kahraman ve gözü pek 
bir Denizcimiz yok. 

O günlerden kalma fotoğraflar, çocukken dinledigim masallardaki efsanevi, hiç var olmamış ve olmayacak fantastik yerlere ait gibi gelirdi bana. Gökdelenler, 
koca koca yapılar, ormanlar, tarihi binalar, otoyollar, 
anıtlar, heykeller, kuleler, kaleler, irili ufaklı evlere ait 
binlerce kare... Şehir şehir, ülke ülke bölgelere ayrılmış 
kocaman kara parçaları... Artık hiçbiri yok. Onlardan 
geriye kalanları, su altı şehirlerini birbirine bağlayan 
ekspreslerin yol aldığı tüplerin camlı bölmelerinden 
geçerken saniyeler içinde uyanınca hatırlayamadığım 
bir düş gibi izledim pek çok kez. 

Çözülen kutuplarla aktif hâle geçen virüslerin 
neden olduğu salgınlar milyonlarca insanı bu felaketten 
önce yeryüzünden silip atmış. Literatürde bile olmayan 
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parazitlerin sebep olduğu solunum yolları ve sindirim 
sistemi hastalıklarının yol açtığı akut ölümler de caba- 
SI. 

Kutupların hızla eridiği o kritik günler öncesinde kurulan merkezi dünya hükümeti, su altında güçlü 
basınca dayanıklı şehirler kurup sağ kalanları buralara 
yerleştirmese biz kalanlar da olmayacakmışız bugün. 
İdare, çok uluslu bir senatör meclisinin elinde... Bir 
zamanlar karada yürürken birbirini yiyen dedelerimiz, 
torunlarının kurduğu bu senatoyu görse ne düşünürdü? 
Kim bilir! 

Başka gezegenlerde kolonileşme ve yeniden karasal bir yaşam kurma planları da tıpkı bu gezegen gibi 
peş peşe gelen başarısızlıklarla suya düşmüş. Küçük 
koloniler hâlinde yaşadığımız bu şehirlerarasında Tesla 
tüpleriyle seyahat ve haberleşme mümkün. Ve o tüplerden geçip gelen haberleşme ağının taşıdığı bir e-posta 
emriyle bugün hepimiz Birleşik Atlantis İmparatorlugu'nun silahaltına aldığı askerleriz. 

Ne virüsler, ne parazitler ve ne de neden oldukları hastalıklar... Bugün en büyük düşmanlarımız 
Amırga Mongus ve Yutba... Kutup buzlarının içinde 
binlerce yıl süren tutsaklıkları sona erince insanoğlunun en büyük kâbusu hâline geldiler. Uzun dilleriyle 
tekne gibi çenelerinin içine çektikleri avlarını, birkaç 
saniyede küçük lokmalara bölen çatalkuyruklu ve dört 
ayaklı iki kocaman ejderha... 


Onlar okyanusların ve Erlik Han'ın sarayının 
bekçileri... Gözleriniz, onların bakır rengi gözleriyle sabitlendiğinde ölümün nefesi ensenizde demektir. 
Uzun boylu, sarışın ve çok güzel kadınlardan oluşan 
Ardou ordusu ise en sinsi düşmanlarımız. Baştan çıkarıp öldürdükleri silah arkadaşlarımızın taze etleriyle 
beslenen bu su cinlerinin vahşilikleriyle görünümleri 
arasındaki tezatlık insanın içini ürpertiyor. 

Ve tabii, arangları da unutmamak gerek. Onlar, ardou ordusuna karşı en büyük destekçilerimiz. Ses 
ötesi dalgalar meydana getiren güçlü nükleer silahlarımızın, nötron bombalarımızın, x ışını lazerlerimizin en 
büyük yardımcılarılar. Bu iyi kalpli su perilerinin binlercesi özel güçleriyle ordumuzun tamamlayıcı gücü ve 
özel teçhizatı konumunda... 

Tüm bunları neden mi anlatıyorum? Efsaneye 
göre kadim dünyada denizlere hükmetmiş bu iki canavarın dünyanın sonunda yeniden ortaya çıkıp gezegene 
hâkim olacağını rivayet eden runik harfli yazıtlar, yaşadığımız şehrin göbeğinde her an tetikte kalmamız için 
bir uyarıcı olarak dikilmiş. Yazıtlarda, onları buzulların 
içine hapseden atalarımızın destanı uzun uzadıya anlatılır. Okulda kaç kez bu metinleri okuduğumuzu hatırlamıyorum bile. Bu anıtları görmeye ilk kez gittiğim 
günü hayal meyal hatırlıyorum şimdi. Yüce ve kutsal 
bir anlatının küçük beynimde kopardığı fırtına ve hayal 
gücüme zerk ettiği fantazyayı anımsadıkça içim bir tuhaf olmuyor değil hâlâ. 

O yazıtlarda yer alan Pay-Tengis Savaşı kehanetinin gerçekleştiği günlerin içindeyiz. İşte, bu sebeple 
anlatıyorum tüm bunları. Bu günler gelip çattığında 
önce şehri bir daire içine alan ileri karakollara ardouların saldırıları gerçekleşti. Atlantis ekspresleriyle taşınan on binlerce asker, düzenli bir orduyu kısa sürede 
tertip edip karşı saldırılara girişti. Yüz binlerce ardouyu öldürmeyi başarsak da birçok yeraltı şehri Amırga Mongus ve Yutba'nın hışmından kurtulamadı. Aldıkları hasarla birlikte yüksek basıncın sebep olduğu 
patlamalar sonucu meydana gelen yangınlar ve ani su 
baskınları birçok insanın ölümüne sebep oldu. Birçok 
arang ve asker de yaşamını yitirdi. 


Kıyametten Sonra - Bünyamin Tan 


Kalan şehirleri ve katliamlardan sağ çıkan sivilleri kurtarmanın tek yolu intihar görevi... Neden mi 
bu görevi kabul ettim? Çünkü ölüp gidenlerin içinde 
ebeveynlerim, karım ve çocuklarım da vardı. Yaşamam 
için bir sebep yok, ama ölümüm birçok ailenin kurtulması için bir umut... Bu lanet olası su küresinden başka yaşayacak hiçbir yerleri yok. Tek umutları ben ve 
yanımdaki üç askerin, nükleer bomba yüklü bu denizaltı aracını o iki çirkin devasa ejderhanın beklediği Erlik Sarayı'na sokup patlatması... Hizmetkârı oldukları 
Erlik'in ve onların yaşadığı bu gezegende başka hiçbir 
canlıya yaşam şansı yok. 

İşte, tüm kötülüklerin müsebbibi olan saray tam 
karşımızda... Dibine kadar sokulup bizi taşıyan bu metal yığınıyla taşıdığımız nükleer bombayla yerle bir etmemize çok az kaldı. Bizi çok geç fark eden sensörler 
alarmları çalıştırsa da istediğimiz mesafeye ulaşmayı 
nihayet başardık. O iki devasa ejderha da harekete geçti. Üzerimize doğru hızla geliyorlar. Ama çok geç, ne 
yapsalar bir yararı olmayacak. 

Ben, Birleşik Atlantis İmparatorluğu ordusundan 
Yüzbaşı Akın Altay... Ölümüm ve insanoğlunun kurtuluşu, kırmızı parlak bir düğmenin üzerinde bekleyen 
parmağımın ucunda: 

“Bomba patlamaya hazır, yüzbaşım!” 

Klik!!! 
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Öykü Seçkisi, 


Roman - Bölüm - 9 


A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


Hakan, Kaan ve Sinem, ölüm atlayışı yaparak Midgart kıtasına girmişlerdi. Burası, Efsaneler 
Çağı orta dünyasıydı ve buranın hakimi ise Svord 
adı verilen kılıç ustasıydı. Savaş gücü muazzamdı. Her üçünün savaş gücü birleşse bile yine de 
Svord'ün gücüne ulaşmaları imkansızdı. 

Çevrelerine bakındılar. Etraflarında hiç kimse yoktu. Yalnızdılar. 

-Burası nasıl bir yer böyle. Korkunç görünüyor. 

Sinem'in, çevrenin oluşturduğu kasvetten içi 
ürpermişti. Etraflarında grinin her tonunu görmeleri mümkündü. Yajirushi'nin kendilerine anlattığı 
ormanı da görüyorlardı. Ormandaki ağaçlar kurumuştu ve hatta bazı ağaçların taşlaşmış olduğunu 
hayretle fark ettiler. Açık alanda bulunuyorlardı ve 
burası bir bataklıktı. Ayakları, bileklerine kadar çamurun içerisindeydi. Kaan bataklıktan iğrenmişti: 

-Burası ne bo...tan bir yer ya hu! 

Hakan, diğerleri gibi çevreden fazla etkilenmemişti. Bir an önce işini halledip, buradan çıkmak istiyordu: 

-Ötüken kıtası gibi olmadığı kesin. Orası ne 
kadar gösterişliyse, burası da bir o kadar kasvetli. 
Haydi, işimize bakalım. Bir an önce bu işi halledip 
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buradan çıkmak istiyorum. 

Sinem üzerindeki kıyafete hayretle baktı. 
Çoğu yeri yırtılmış ve yer yer iyice dokusu elenmiş 
bölgeleri olan, siyah ve uzun bir elbise giyiyordu. 
Elinde tuttuğu yayı ise, uzun ve sade bir daldan, 
kirişi ise basit bir iplikten ibaretti. Belinde kemer 
yerine sadece oklarını içine koyduğu sadak'ı vardı. Hayal kırıklığı ile konuşmaya başladı: 

-Çocuklar, kıyafetlerimiz, hepsi gitmiş. Bu 
elbise içerisinde iğrenç görünüyor olmalıyım. 

Keyfi kaçmıştı. Mu kıtasındaki kıyafetini 
almak için ne kadar çok uğraştığını hatırladı ve 
kederle iç çekti. Üstelik gösterişli kanatlarının yerinde ise artık yeller esiyordu. Ağlamaklı bir ses 
ile durumuna isyan etti: 

-Artık kanatlarım da yok! 

Kaan ve Hakan için giydikleri paçavralar en 
son düşüneceklerdi şeydi. Elbiseleri belki gösterişsizdi fakat güçleri çok yüksekti. Hakan durumdan fazla etkilenmemişti. 

-Boşuna endişelenme Sinem, galiba bu dünyada kıyafetin ve silahın ne kadar gösterişsiz ise 
gücü de o kadar fazla oluyor. 

Bu durum Sinem'in hiç hoşuna gitmemişti 
ama yapacak fazla da bir şeyi yoktu. 


Yabancı bir diyarda, tehlikenin nereden geleceği belli olmadığı bir durumda yapacakları en 
iyi şeyi yaptılar ve sırtlarını birbirlerine dayadılar. 
Her üçü de etraflarına dikkatle bakıyorlardı. Kaan, 
korku ve dehşet ile açılmış gözleriyle, üzerilerine 
doğru gelen atlıya bakarken bağırıyordu: 

-Sekiz bacağı olan bir atın üzerine binmiş iri 
bir atlı, üzerimize doğru geliyor. 

Hakan ve Sinem süvarinin geldiği yöne doğru baktılar. Süvarinin savaş gücü çok yüksekti. Üstelik bindiği at ise ona ayrı bir güç vermekteydi. 
Çabuk karar vermeleri gerekiyordu. Hakan; 

-Savaş gücü çok yüksek. Planımız olmadan 
onu yenmemiz imkansız. Oyundan çıkalım. Plan 
yapıp öyle gelelim. En azından rakibimiz hakkında bilgi toplamamız lazım. 

Hakan'ın önerisi Çocuklar tarafından hemen 
kabul edildi ve süvari yanlarına ulaşamadan oyundan çıkmaya başladılar. 

Hakan, oyundan çıkar çıkmaz ilk işi gözlüğünü başından çıkararak yatağının üzerine savurmak 
olmuştu. Korkuyla döner sandalyesine oturdu. Elini göğsüne, kalbinin olduğu yere doğru bastırdı. 
Kalp atışları çok yüksekti. Daha önce oyun oynarken hiç bu şekilde etkilendiğini hatırlamıyordu. “Ne oldu?” diye düşündü. Niçin süvariden bu 
kadar çok korkmuştu. Elindeki oyun eldivenlerini 
de çıkardı. Onlara bakmaya başladı. “Acaba, kıyafetleri giydiğim için mi oyun beni bu kadar çok 
etkiliyor?” dedi kendi kendine. Belki de düşündügü gibidir. Çünkü bilgisayar başında oturuyorken 
hiç bu kadar etkilenmemişti. Oyun kıyafetlerini 
giyince ise bir anda beyni kandırılıyor ve kendisini oyunun içinde olarak algılanıyordu. Bu ise her 
şeyi gerçek gibi algılamasına sebebiyet veriyordu. 
Buna hisler de dahildi. 

-Ben nasıl bir işin içine girdim böyle! 
Kendisini yatağının üzerine attı. Gözlerini 
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kapatıp, Midgart kıtasını düşünürken telefonu çaldı. Ekranda bilmediği bir numara vardı. Telefonu 
açtı ve yorgun bir ses tonu ile konuştu: 

-Alo. 

Karşı taraftan tanımadığı bir erkek sesi geldi. 

-Oyundan niçin çıktınız? 

Hakan arayanın oyun kurucu olduğunu anlamıştı. Cevap verdi: 

-Çıkmak zorundaydık. Rakibimizi tanımıyoruz. Plan yapmadan onu yenmemize imkan yoktu. 
Belki tek olsa bir şansımız olabilirdi ama üzerine 
bindiği sekiz bacaklı atı ile bizi rahatlıkla yenerdi. 

Oyun kurucu, Hakan'a bilgi vermesi gerektigini anlamıştı: 

-Senin de bildiğin gibi oyun üç kıtadan oluşmakta. Biz üç yabancı ortak olarak her birimiz 
kendi kültürlerimizi ve kendi ulusumuzun efsanelerini kullanarak bir dünya yarattık. Bu dünyanın 
adına da Efsaneler Dünyası dedik. Benim yarattıgım dünyanın adı Mu kıtasıydı. Burayı tasarlarken 
eski Türk efsanelerinden yararlandım. Diğerleri 
de benim gibi yaptılar. Sverd Norveçli bir yazılım 
uzmanıdır. Onun tasarladığı dünya da İskandinav 
mitolojisini yansıtır. Oyunda gördüğünüz sekiz 
bacaklı at, İskandinav tanrısı olan Odin''in atı Sleipnir'dir. Sverd'i yenmek istiyorsanız İskandinav 
mitolojisine göz atın. Orada size yardım edecek 
bir şeyler bulacağınıza eminim. 

Oyun kurucu, telefonu kapatmıştı. Şimdi Hakan, nereden başlaması gerektiğini biliyordu ve 
uzun bir gece onu bekliyordu. Bilgisayarında İskandinav mitolojisini anlatan siteleri araştırmaya 
başlamıştı bile. 

Araştırması anca sabaha karşı bitmişti. Kaan 
ve Sinem'e kısa mesaj yazdı. “Akşam benim evde 
buluşalım. Oyuna birlikte gireceğiz.” diye yazdı. 
Ondan sonra da yatağına uzandı ve derin bir uykuya daldı. 
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Akşam olunca kapıyı Hakan'ın annesi Bayan 
Keiko açtı. Karşınında Kaan'ı görünce onu içeriye 
davet etti. Japonca: 

-Yökoso Kaan. Hoş geldin. Hakan seni odasında bekliyor. 

Bayan Keiko ve Kaan, Hakan'ın odasına 
doğru ilerlediler. Kaan'ın, bayan Keiko'nun giydigi kıyafet dikkatini çekti. Oldukça süslü bir elbise 
giymişti: 

-Keiko hanım, dışarıya mı çıkacaksınız? 

Bayan Keiko, Kaan'ın sorusuna nazikçe gülümseyerek cevap verdi: 

-Hai. Bu akşam düğüne davetliyiz. Onun 
için hazırlandım. Fakat Akio bizimle gelmek istemedi. Seninle ve Sinem ile birlikte ders çalışacağını söyledi. Fakat Sinem niçin gelmedi? 

Hakan'ın ailesine söylediği yalanı, Kaan açıga vurmadı, sadece: 

-Sinem'in gece dışarıya çıkmasına ailesi izin 
vermiyor. O yüzden bizimle çalışmak için, kendi 
bilgisayarından online bağlantı kuracağız. 

Bayan Keiko hafifçe başını salladı: 

- Watashi wa rikai shi! Anladım! 

Hakan'ın odasının önüne gelince kapıya hafifçe vurdu ve içeriden “Gel!” sesini duyunca da 
kapıyı açtı. Hakan, ders masasının başına oturmuş, 
elinde de açık bir şekilde duran matematik kitabını tutuyordu. Sadece Kaan'ın geldiğini görünce 
şaşırdı. Fakat hiç bir şey söylemedi. Sadece Annesine: 

-Bizi lütfen rahatsız etme anne. Okuldan ayrı 
geçirdiğimiz bu bir haftayı iyi değerlendirmemiz 
lazım. Yoksa dersleri bir daha toparlayamayız. 

Bayan Keiko: 

-Tamam çocuklar. Siz dersinizi çalışın. Biz 
kardeşini de alarak düğüne gidiyoruz Akio. Evde 
kimse olmayacak. Rahat rahat çalışın. 

Bayan Keiko odadan çıkınca Hakan merakla 


5o  www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2022 / sayı 58 


Kaan'a sordu: 

-Sinem nerede? Onun da gelmesi lazımdı. 

-O nasıl gelsin be oğlum! Bilmiyormuş gibi 
konuşuyorsun. Ailesi akşam vakti evden tek başına çıkmasına izin vermiyor. 

Hakan bu ayrıntıyı nasıl unuttuğuna şaşırdı: 

-Doğru ya! Ben bunu nasıl atladım. 

Hakan'ın tepkisine, Kaan gülerek karşılık 
vermişti: 

-Kız bizimle takıla takıla onu da kendimiz 
gibi görmeye başladık oğlum, her halde ondandır. 
Fakat merak etme. Kendi evindeki bilgisayarından 
bizimle irtibata geçecek. Şu anda oyuna girmek 
için bizden talimat bekliyor. 

Hakan çok tedirgindi. Yaptığı plan aklındaydı ama planın başarısı tamamen arkadaşlarının 
kendi direktiflerine uyması ile mümkündü: 

-Tamam o halde. Oyuna girelim. Sen Sinem'e mesaj çek. Oyuna girince ben ne dersem 
onu yapacaksınız. Sakın başka bir şey yapmayın. 

Hakan'ın gerginliği Kaan'ı da etkilemişti: 

-Tamamdır. Sen merak etme. Bize plandan 
bahsetmeyecek misin? 

Hakan, bir an önce oyuna girip Sverd'in işini 
bitirmek istiyordu: 

-Şimdi vakit yok. Oyunun içerisindeyken 
dediklerimi yapın, yeter. Sverd'i oyunda yakalamamız için hemen Midgar'a gitmemiz lazım. 
Adamın, oyun saatleri belli. Her zaman aynı saatte 
oyuna girip, aynı saatte oyundan çıkıyor. Yaklaşık 
yarım saat sonra oyundan çıkacak. 

Hakan ve Kaan oyun kıyafetlerini giyerek 
Efsaneler Çağına giriş yaptılar. Şimdi Midgart? kıtasındaydılar. Yine o kasvetli ormanın yanındaki 
bataklıkta oyuna girmişlerdi. Ayakları kara balçık 
çamurun içine iyice saplanmıştı. Kaan iğrenerek: 

-İğöğöyy! Buradan nefret ediyorum. Bu çagın oyuncularında nasıl bir zevk var ki Midgart'da 


oynayabiliyorlar. 

Kaan'ın sorusuna Hakan cevap verdi: 

-Onlar bizim gibi giyilebilir teknoloji kullanmadıkları için, evlerinin konforunda Midgart'ın 
tüm efsanelerini yaşayabiliyorlar. Bizim gibi balçığın içine girmiyorlar. Burunlarını kırarcasına 
iğrenç kokan bataklığın kokusunu da asla hissetmiyorlar. 

İkili konuşurken Kara Melek de yanlarına 
geldi: 

-Ne yapıyoruz? Sverd mutlaka sekiz bacaklı atı ile üzerimize gelecektir. O at ile savaş gücü 
inanılmaz artıyor. 

Hakan, Sinem'in de yanlarına gelmesiyle, 
planından bahsetmeye başladı: 

- Şimdi, Kara Melek, sekiz bacaklı at Sleipnir senindir. Onu sen durduracak sın. 

Kara Melek, kendisine verilen görevi başını 
hafifçe sallayarak onayladı. Hakan konuşmasına 
devam etti: 

-Büyücü Hallon ise buralarda uçabilen tek 
yaratık olan Kargaya dönüşecek ve Sverd'in üzerine saldırarak, onun dikkatini dağıtacak. Bundan 
sonrası ise benim işim. 

Kaan ve Sinem, planı beğenmişlerdi. 

-Anladık. Bizler onu oyalarken, sen trojan'ı 
yükleyeceksin. 

Kaan'ın sözlerini, gözleri çok keskin olan 
Kara Melek çığlığıyla kesti: 

Vakit kaybetmeden sadak'ından aldığı üç 
oku, yayının kirişinde taktı ve Odin'in efsanevi atı 
olan Sleipnir'in ön bacaklarına doğru fırlattı. Tam 
isabet ettirmişti. 

Öndeki üç bacağından vurulan Sleipnir, tökezleyip yere düştü ve süvarisi olan Sverd'in de 
yere düşmesine sebep oldu. Tam bu anda, Sverd'in 
düşmesinden faydalanmak isteyen Hallon şekil 
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değiştirme tekniğini kullanarak karga oldu ve sivri pençeleri ile Sverd'in gözüne daldı. Tek gözünü 
kaybeden Sverd, kılıcını kullanarak, üzerine saldıran Hallon'u kendisinden uzağa savurdu. Yere sert 
bir şekilde düşen Büyücü Hallon, acının etkisiyle 
tekrar insan olmuştu. 

Sverd'in kendisini toparlanmasına fırsat vermeyen Yok Edici Turna, kılıcı ile hamle yaptı ve 
Sverd'e saldırdı. Fakat Sverd oldukça tecrübeli 
bir oyuncuydu. Turnanın hamlesini kendi kılıcı ile 
karşılamış ve onun hamlesini durdurmuştu. Karşı 
darbenin gücü ile Turna savrulmuş ve bataklığın 
içerisinde yuvarlanmaya başlamıştı. 

Büyücü Hallon ve Kara Melek, Turnanın 
toparlanabilmesi için ona vakit vermeleri gerektiğinin bilincindeydiler. Pek çok kez toplu olarak 
gurup savaşları yapmışlar ve karşı rakibi nasıl 
oyalamaları gerektiğini biliyorlardı. 

Büyücü Hallon ateş topları ile, Kara Melek 
de yaptığı isabetli atışları ile Sverd'e saldırmaktaydı. Turna da gurubun saldırılarına katılınca, 
üçünün gücüne daha fazla dayanamayan Sverd 
onlar ile konuşmaya başladı: 

-Sizi buraya Yajirushi?'mu yoksa kurnaz tilki 
Kitsune mi gönderdi? 

Hala olanlara inanamıyordu. Bu üç çocuk 
bir anda Midgart topraklarında ortaya çıkmışlar 
ve kendisine saldırmışlardı. Düşünmek için vakte ihtiyacı vardı. Bu durumdan kurtulmak ve saldırganların kim olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. 
Çocuklara bağırarak: 

-Midgart'a benim iznim olmadan hiç bir 
oyuncu giremez. Sadece özel anahtarı olanlar girebilir. Bu anahtarlar da Yajirushi ve Kitsune de var. 

Hakan, yerde dizleri üzerinde çökmüş adama 
acıyarak baktı. Artık son saatleri gelmiş bir insan 
gibi konuşmaktaydı: 

-Kimin gönderdiğinin ne önemi var şimdi. 
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Önemli olan senin yenilmiş olman. 

Son şansını oynayan Sverd, kolay kolay pes 
etmeyecektir. Başını göğe doğru kaldırdı ve bağırmaya başladı: 

-Kurtların ulusu olan efsanevi Fenrir. Seni 
yanıma çağırıyorum. Gel ve sahibini kurtar. 

Sverd daha sözünü yeni bitirmişti ki Gök 
gürlemesini andıran bir ses duyuldu önce. Her 
yerden gelen uluma sesi ise de yüreklerde korku saldı. Çocuklar koşarak üzerilerine gelen dev 
kurdu görünce önce gözlerine inanamadılar ve ne 
yapacaklarını şaşırdılar. Refleks olarak ilk önce 
kaçmayı düşündüler ama kaçacakları hiç bir yer 
yoktu. Önlerinde kurt Fenrir, arkalarında ise kara 
orman vardı. Onlar da yapacakları tek şeyi yaptılar 
ve Fenrir'in sahibi olan Sverd'e saldırdılar. 

Hakan, Kaan'a yüksek sesle bağırdı: 

-Beni rüzgârınla havalardır. 

Kaan, asasını hareket ettirerek Hakan'ın 
yerden havalanmasını sağlayacak olan rüzgarı 
yapmaya başladı. Bu tekniği daha yeni öğrenmişti, pratik yapacak kadar vakti olmamıştı. Şimdi 
işi uygulayarak öğrenmesi gerekecekti. Asasını 
küçük dairesel hareketler yapacak şekilde eli ile 
döndürmeye başladı. O asayı döndürdükçe, asanın 
oluşturduğu dairenin merkezinden rüzgar çıkmaya başladı. Rüzgar gittikçe hızlandı ve küçük bir 
hortum oluştu. Hallon rüzgara emretmeye başladı: 

-Ey gök yüzünün hakimi rüzgar, güçlen ve 
sahibine itaat et. 

Rüzgar iyice güçlenince de onu Yok Edici 
Tuma'nın üzerine doğru savurdu. Hala Hallon'un 
kontrolünde olan güçlü rüzgar, Hakan'ı havalandırmış ve onu tam olarak Sverd'in üzerine taşımışt1. 

Artık havada olan Turna, Sverd'in tam başının üzerine geldiğinde eli ile ona dokunarak, bünyesinde bulunan Trojan'i Sverd'e yükledi. Kendisine dokunan Yok Edici Tumayı güçlü bir kılıç 
darbesi ile can puanlarını yok eden Sverd, onu 
oyundan dışarıya atmayı başarmıştır. Hakan'ın 
oyundan çıkartıldığını gören Sinem ve Kaan ise 
oyunun içerisinde daha fazla durmaya gerek görmediler ve kendi istekleri ile oyundan dışarıya çıktılar. 

Tam bu anda bilgisayarından oyunu izleyen 
ve hamle sırasının kendisine gelmesini bekleyen 
Uzay Çağlayan, trojan yüklenen Sverd'in bilgisayarının içerisine tek bir tuş hareketi ile girmişti. 
İçeriye girince de ilk iş olarak bilgisayarın kamerasını açtı. Sahibine açık olduğunu belli eden ışığı 
yanmadan görüntü çeken kamera, Uzay'ın ekranında sarışın bir erkek gösterdi. Genç adam oldukça sinirli bir şekilde ayakta duruyordu ve Norveççe bir şeyler söylüyordu. Uzay'ın Norveççe'si 
iyi değildi ama anladığı kadarıyla Norveçli ortağı 
Mjornir Olsen küfür ediyordu. “Adam haklı!” diye 
düşündü Uzay. “Benim başıma da aynı şey gelse 
ben de her halde daha beterini söylerdim.” dedi 
gülerek. 

Telaşla telefonu eline alan adam, uluslar arası bir numara çevirdi. “Bakalım kiminle konuşacaksın Mjomnir.” 

Numaraları gören Uzay çok şaşırdı: 

-Demek Japon ortağımız Yoshiko'yu arıyorsun. Öyle olsun bakalım. Kitsune kurnazdır, fakat 
bu aşamada sana hiç bir fayda sağlamaz. Boşuna 
uğraşma. 

Mjornir telefonda Japon ortağı Yoshiko ile 
konuşurken, Uzay da bir yandan onların konuşmalarını dinliyor, diğer yandan da Mjomir'ın banka 
hesaplarına giriyordu: 

-Olmadı Mjomir, hem de hiç olmadı. Senin 
gibi deneyimli bir sibernetik uzmanının daha tedbirli olmasını beklerdim. Tüm paranı tek bir hesaba yatırmışsın. Cıklcık!cık! Olmadı şimdi. 


Yüzünde alaycı bir ifade vardı. Onun çıldırmış gibi Yoshiko'ya olanları anlatması sinirine 
dokunmaya başlamıştı. Yoshiko'nun narin yüzü 
aklına gelince içi sızladı önce. Fakat hiç bir güç 
onu yolundan alıkoyamayacaktı. Sverd'in hesabını şimdi görecekti. Sıra Yoshikoya da gelecekti. 
Ama öncelik Sverd'e aitti: 

-Şimdi hesabındaki paraları, sahte banka hesaplarımıza nakledelim önce. Hah! Tamam, oldu. 
Sırada ise oyun ile tüm ilişiğini kesmeye geldi. Bu 
da olduğuna göre, artık oyuna giremezsin Sverd. 
İşin bitti. 

Uzay klavyedeki enter tuşuna basarak son 
hamleyi de gerçekleştirmişti. Mjornir'ın yeni nesil 
bilgisayarı artık çökmüştü. 


Devam edecek... 
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pa 
Kütünhanemden Seçiklerim 
Esra ÜYSal 


Sirius 
Musa Pak 


Emma Turner, S... Kasabası'nda yaşamakta olan küçük bir kız 
çocuğudur. Yaşıtlarına göre tuhaf alışkanlıkları olan bu küçük 
kızın dünyası annesinin kitaplığında bulduğu “Beyaz Elma” kitabıyla birden değişir. Emma, bu kitaptan o kadar çok etkilenir 
ki ana karakterlerin ölümüyle biten hüzünlü sonu bir türlü kabullenemez. Bu yüzden yazarı bulup sonunu değiştirmek ister. 
Ancak bu kızın yaşadığı dünyada kitaplar insanların elinden 
değil, yalnızca gizemli fabrikalardan çıkmaktadır. Bu da yazarı 
bulmakta ona büyük bir engel olacaktır. 


Emma, bu süreçte annesinin ona anlattığı bir hikâyeden ilham 
alarak yola koyulacak ve bu yolculukta çarpıcı gerçeklerle yüz- 
Jeşecektir. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Mustafa Bilgücü 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofohi 


Birden kapı açıldı, müşteriler kokulu ağızlarında 
kırık göbeklerini okaşıyarak, 
birbirlerinin Oo omuzlarından Oo destek o alarak 
yüzeyindeki camı çatlak bir masaya yerleştiler. 


plak şarkıları, 


Erdinç Gül tahta basamakları gıcırdatarak üst 
kattaki mutfak bölmesine geçti, otuz saniye sonra 
gıcık iş arkadaşı garsonluğun kitabını yazdığını 
belli edercesine “az işkembe!” diye ünleyerek 
seslendi. 

bu? 
keşif gezilerinde ortaya çıkan yeni türlerden 
biri olabilirdi, bu uzun toynaklar, kalın iç derisi, 


Kim bilir hangi hayvanın 
Sömürge (o gezegenlerdeki 


yukarı 
işkembesiydi 


büyük ve kanlı duyu organları ona yol kenarlarına 
atılmış ölü kangal çoban köpeklerinin cesetlerini 
anımsatıyordu. Uzun ve pörsümüş bağırsaklar, 
delik bir mide, kanlı bir döş eti masa üzerinde 
duruyordu. İsot tabağındaki turşuları dilimledi, 
kâseleri sıcak sudan geçirip çorbalar soğumasın 
diye ocağın yanına taşıdı, sonra ufak bir tavada 
tereyağı eritip cızırdayan yanmış sosu çorbanın 
üzerinde gezdirdi. 


İşini bitirip masasına oturduğunda daha önce 
olduğu gibi zaman geçirmek için küp şekerleri üst 
üste dizmek, ekmek dilimlemek, radyo istasyonları 
arasında gezinip hareketli bir şarkı aramak yerine 
yaydığı mektuba eğilip gözlerini kırpmadan 
kelimelere odaklandı. Sona doğru yaklaşıyordu. 
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Bu şahıs her kimse onu tehdit ediyordu. Şimdi 
de sebebini söyleyecekti. Nedeni belliydi. Erdinç 
Gül'ün bu tehdit mektubu sonucunda gözünün 
korkacağını düşünüyordu. Durum hiç de düşünülen 
gibi olmadı. Mırıldandı: 


“Ya, demek öyle?” dedi Erdinç Gül. “Peki, 
bu nasıl olacak? Demek “Yeni Dünya Düzeni, 
Fotofobi? adında bir projeden bahsediliyor. Bunu 
büyük ve şişme akıllar, kodaman politikacılar, 
üst düzey sanat ve iş dünyası gerçekleştirecek. 
Karşısında duranı alıp savurarak bir köşeye 
atacak bir plandan bahsediliyor, ha? Güzel. 
Devam et bakalım bilinmeyen eleman. Peki, 
ben bu işin neresinden çıkıyorum? Rolüm ne? 
Kimi haşlayacağım? Değil mi ya, akılda kalıcı 
figüranlar rol kapmak yerine halkın gönlünde 
yer etmiş karakterlerden en azından bir kaçının 
kıçına tekmeyi indirirler. Okuyorum işte. Madem 
öyle, niçin çalışıyoruz? Niçin? Bak sen! Görülmüş 
şey mi bu? Devrimler oldu, bilim kurgu yazarları 
kendilerini inkâr ettiler, akıl almaz buluşlar 
insanların yaşanılamaz hayatını çekilir kıldı. Ben 
biraz farklıyım, doğru. Yaptıklarını yapmadım, 
ettiklerini etmedim. Buluşları, devrimleri, icatları, 
teknolojik kalıntıları beni etkilemedi. Bak, işte 
bir çorbacıda çalışıyorum. Sucuklu yumurta 
canı çeken akşamcılara servis açıyorum. Sabaha 


kadar gözümü kırpmıyorum. O serseri sabah 
ezanından sonra vuruyor kafayı yatıyor. Bir 
beyefendi değil, okumuş biri değil, dört yıllık 
turizm bölümü mezunu olduğunu, on altısında 
evden kaçtığını, babasının arkasından kayıp ilanı 
verdiğini, dolaşmadığı Güney Amerika ülkesi 
kalmadığını söylüyor. Benimle içkimin sigaramın 
resimli kadınımın olmaması nedeniyle alay 
ediyor. İşe ilk başladığım gün gecelerin benimle 
sıkıcı geçeceğini söyledi. “Seninle işimiz var, 
dedi. Ama dişimi sıktım. Bu konaktan bozma 
yapıda çorba hazırlamaktan bıktım, evet; ama bu 
değiştirmez bir şeyi. Bin yıllardır insan kültürü 
değişmeden kaldı. İnançları gereği sayısız tanrı 
edindiler, kendileriyle baş başa kaldıklarında 
gözlerini kapamadan öleceklerini düşündüler. Ve 
isimlerini ve soyadlarını arka arkaya söyleyerek, 
tanımlanmış kodlarının kaderlerini değiştirmesi 
için benliklerini şişirebilecekleri bir pompanın 
üzerinde tepinip durdular. Ben de mi yapıyorum 
bunu? Sana ne yaptığımı söyleyeyim bu mektubun 
sahibi. Geçen gün saatlerce bilgisayarımın başında 
benimseyebileceğim bir arka plan fotoğrafı aradım 
durdum. Büyük memeli bir Alman sarışınının 
eteklerini dalgalandıran rüzgâra karşı çekilmiş 
fırtınalı pozunu mu seçseydim yoksa yeğenlerimin 
birbirlerini yerkenki yakalanmış zaman diliminde 
Yoksa bir kedinin 
yumağı tırmalayışı mı? Havada sekerken basılan 
deklanşörden kaçamayan bir kurşunun dalgalı 


akla kazınan dansını mı? 


izini mi? Hızlı bir arabanın yoldaki kavisi mi? 
Babamla çektirdiğim bir fotoğraf mı? Ne? Ne? 
Ne? Bilmiyorum adamım. Başkan, reis, hoca 
diyerek beni aşağılamaya çalışan şu garsondan 
kurtulmak istediğim konusunda haklısın. İn mi 
cin mi olduğunu bilmediğim için işe başladığım 
ilk gün ona açık adresimi vermeyişim hala 
aklından çıkmıyor. Benden üç yaş küçük olmasına 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


karşın haddini bilmiyor, saygılı davranmıyor, 
ahret soruları soruyor. Geçen gün saatlerimi 
dâhili depolama birimindeki kayıtlı fotoğrafları 
ve videoları sıraya dizebilmek, tasnif etmek, 
kopyalanmış ve yer işgal eden benzer girdileri 
silmek için harcadım. Kardeşim aşılanmış sinir 
hücrelerime uyarılar yolluyordu, bir tekini bile 
anlamadığım mesajlar zihnimdeki sinir merkezine 
dağılıyordu. Saatlerimi başkaları için harcamaktan 
bıktım. Saatlerimi aptalca kayıtları düzenlemek için 
heba etmekten bıktım. Bu çorbacıda çalışmaktan 
bıktım, iki lafından biri küfür olan o budala 
garsonun dilinden bıktım. Ben öldürüleceğim öyle 
mi?” 


Mektubu kaleme alan kişi artık açık ve netti, 
şöyle yazıyordu: 


“Erdinç oOGül, ne doğduğunu 
hatırlayabiliyor musun? Kimsin sen? Nereye 


zaman 


aitsin? İşte bu yenidünya düzeniyle insanların 
ışıktan korkmasını sağlayacak bir sistemin ana 
hatlarını çiziyoruz. Açılışı sen yapacaksın, ilk 
tekmeyi sen vuracaksın, onlara, yani diğerlerine, o 
lokantada hizmet ettiğin, kendilerine servis açtığın, 
kâse kase çorba taşıdığın adi insanlara öncülük 
edeceksin. Korkmalarını sağlayacaksın. Onlara 
kimlerin yerine dünyaya geldiklerini soracaksın. 
Ve diyeceksin: “Işığın kaynağı biten ve başlayanı, 
önü ve sonu, halef ve selefi birbirlerine doladı. 
Sen, sevgili müşterimiz. Söyle bana, kimin yerine 
dünyaya geldin? Kimin günahlarını sırtlandın ve 
üstlendiğin sorumluluğun bilincinde bile olmadan 
niçin gözlerini dünyaya açtın? Biri yok oldu, 
sonra sen doğdun. Kutsal kitaplarda insanların 
günahkâr ve alçak olanlarının yerlerine yenilerinin 
getirileceği yazıyordu. Kanıt mı istiyorsun? 
Kendine bak. Zilzurna sarhoşsun, çorbacıda 
sabahlayarak (geceki 


günahlarını yatıştırmak 
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için tıka basa sıcak sakatat suyu içerek bir çeşit 
uyuşturma seansına katılıyorsun. Yerine geçtiğin 
insan da sana benziyordu. Yaşamak bir zaman 
içinde insanın sırasını savması demektir. Yaşamak 
insanın yerini aldığı kişinin boşluğunu doldurması 
demektir.” 


Erdinç Gül şimdi neresi olduğunu bilmediği 
bir yerdeydi. Mektup cebinde sekize katlanmış 
ve olabildiğince küçültülmüş halde duruyordu. 
Sanki onu hiç taşımıyor gibiydi, önüne gelen 
ilk duvar çatlağına sıkıştıracağı boş bir teneke 
kola kutusu eziği gibi, öylece atılmayı bekleyen 
ıslak ve sümüklü bir kâğıt peçete gibi. Ne kadar 
zamandır yürüdüğünü de bilmiyordu. Çorbacıya 
gitmeyecekti, (o içeride (kalmış yevmiyesini 
unutacaktı, birilerinin canını almak istediklerini 
düşünerek de panik ve endişe halinde yürümek 
istemeyecekti. Sadece düşünmeden yürüyordu. 
Ondan istediklerini yapması halinde kimin ne 
kazanacağı ve kendisinin neyi yitireceğini bile 
hesap edemiyordu. Yukarıya baktı, yanıp sönen 
yıldız kümeleri orta büyüklükteki bir gezegenin 
taşıma işleminin başladığını haber veriyorlardı 
sanki. Şekillendirme ve sürükleme çalışmaları 
tamamlandıktan sonra yaşanılabilir konumda 
sabitlenen bu gezegenlerin piyasa alış ve satış 
fiyatlarının ne olacağını düşünüyordu. 


“Bu iğrençlik onların başının altından çıktı,” diye 
söylendi. “O zenginler, her şeyi yönetmek istediler. 
Beni kullandılar. Ölümle aramdaki mesafenin 
kısalığını, hayatımı boş yere harcadığımı, yani 
kullanılabilir olduğumu çorbacıda çalışmaya 
razı gelişimden anladılar; kangal köpeği ölüleri 
üzerine kafa yormamı bir işaret saydılar. Şimdi 
de istedikleri beni öldürmek. Beni öldürecekler. 
Bunu yapmalarının bir nedeni olabilir. Daha çok 
kar, daha çok yatırım çekmek, daha fazla göz 


58  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2022 / sayı 58 


önünde olmak ve daha kalabalık bir kitleye hitap 
etmek. İhtimal o ki bu iş o şerefsiz politikacıların 
başının altından çıkmıştır. Evet, evet, bunu onlar 
planladı ve sonra iş dünyasıyla, büyük sermayenin 
patronlarıyla, eli silahlı kuvvetlerin liderleriyle iş 
birliği içinde harekete geçtiler. Benim öldürülmemi 
istiyorlar. Sorun şu ki, istedikleri diğer şey de 
benim bu iş olup biterken sesimi çıkarmamam, 
kılımı o kıpırdatmamam, kolluk kuvvetlerine 
ve yasal mercilere başvurmaya kalkışmamam. 
İstedikleri bu işte. Peki, bunca insan ölürken onları 
niçin değerlendirmiyorlar da beni ilk tekmeyi atan 
olarak kurgudaki yerim sabit bir şekilde ortaya 
koyuyorlar? Binlerce insan ölüyor, her saniye 
bir kişi canından oluyor, kimse o günün ileriki 
saatlerinde öleceğini bilmiyor ancak bir çan 
çalıyor ve insan kuyruğunu dikiyor. Mektupta 
bu da yazıyormuş. O halde ayrıntılı ve dikkatli 
okumadığım için kendimi suçlamalıyım, çünkü 
önem bakımından zayıf bir iş olarak gördüm bu 
girişimi. Ölen diğerleri benim gibi değillermiş. 
Doğal olarak o öleceklerini (o bilmiyorlarmış. 
Zamanlaması kestirilemeyen bir ölüşle kendilerini 
bırakıyorlarmış. En önemlisi niyetmiş. Tıpkı niyet 
etmeden başlanan bir oruç ibadetinin anlamının 
zayıf kalacağı gibi, onların ölümü de bu bakımdan 
benimkinden değersizmiş. Bu iş için seçilecek 
insanlar öleceklerini bileceklermiş, tepkisiz ve 
teslimiyetçi bir tavırla kendilerini bırakacaklarmış, 
niyet ve amaç içlerinde belirli olduğundan kazara, 
bir anda, ecelle, belirsiz ve ilahi takdirle ölenlerin 
sınıfında sayılmayacaklarmış.” 


Kırılmış ve kopmuş kemikleri fazla şerbetli 
tel kadayıfa benzeyen kümelenmiş kıl yumakları 
üzerinde duran kangal köpeği ölüsünü hatırladı. 
Yolunu değiştirip artık görünen varlığından 
eser kalmamış hayvanın tırnakları ucuna uzanıp 


birilerinin yanına gelmesini bekledi. Değimliydi 
ki birileri onu tehdit ediyordu, yakınına kadar 
saplanacak öldürücü bir alet onun görünen 
varlığının bir ucundan girip diğerinden çıkmalıydı. 
Erdinç hayvanı düşündü, arkasından koşup 
bacaklarına sürünüşünü, dizine çarptığı zaman 
kemiklerine işleyen sızıyı, uzun sarkık dilinin 
salyasını teninde hissedişini. Daha da fazlası vardı, 
ama bunlar orada değildi artık. Toprak tarafından 
iç edilmiş, canı çıkmış bir hayvandan geriye 
kalanların önünde insan geçmişi yazamazdı. 
Bekledi durdu. Sonra yine söylendi. Zaten aklını 
kaybetmemek için durmadan söylenirdi, biri 
kendini bu halde gördüğündeyse hemen ıslık 
çalıyor ya da dudaklarını yalıyor gibi yapıp o 
ses çıkaran organların hareketine başka anlamlar 
yüklemeye çalışırdı. 


“Gelin bakalım,” dedi. “Yenidünya düzeninizi 
başınıza yıkacağım. Sizler basit cemaatlersiniz. 
Amacınız dünyayı ele geçirmek, insanları 
kandırmak oOve yoldan çıkarmak. Büyük 
patronlarınız, isimli siyaset adamlarınız, güçlü 
ve uzun kollarınız olsa da size kolay kolay teslim 


olmayacağım. Şuna da bak. Neler saçmalıyor?” 


Artık nerede olduğunu bilmiyordu. Gezegenin 
kinetik enerjisini elektrik üretiminde kullanan 
türbinlerden birinin çitlerini devirip duvarda asılı 
talimatları okumaya başladı. Durum sandığından 
da kötüydü. Son nefesini vermeden önce 
evladının mürüvvetini görmek isteyen bir annenin 
bu isteği onun kendi özel kaderince ve gerek 
toplumun gerekse de kendilerine karşı borçları ve 
yükümlülükleri olduğu kişiler gözünde ne derece 
değersizse Erdinç Gül'ün de şimdi duvardaki bu 
levhaya bakıyor olması o denli gereksizdi. 

“Buna (izin 


vermeyeceğim,” Oo diyordu. 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


“Birilerinin ölmüş olması beni neden ilgilendirsin? 
Onu nasıl geri getireceğim? Elimden ne gelir? 
Ölmem neyi değiştirir? Yerine geçtiğim iddia 
edilen insanla aramda ne gibi bir bağ var? Bunu 
bilmek istiyorum. Kimin yerine geçtim? Onun 
hangi günahlarını silmek için görevlendirildim? 
Kim o? Siyasi yalanlarla insanları bir oraya bir 
oraya sürükleyen, sonra da onları tanımazlıktan 
gelen, yatacak yeri olmayan bir siyasetçi mi? 
İktidar gücünü, tanınmışlığını ve popülaritesini 
kadınların gönlünü çalmakta kullanan bir para 
babası mı? Yoksa kötülük etmek için doğduğu 
günden beri insan yüzü güldürmüş olmayan 
bir pisliğin teki mi? Bilmiyorum. Ama karşıma 
çıkmasını istiyorum. Ona yerine geçmeme 
niçin izin verdiğini soracağım. Maden kıymet 
bakımından birinci sırada tuttuğu bu dünyadan 
çekip gitmek için acele etti, o halde aradığını ve 
hak ettiğini buldu. Beni suçlamasına ne gerek var? 
Burada söz sahibi değil. Geride kaldı. Toprak oldu. 
Eriyen, çözülen ve dağılan her bir lif parçası onun 
kemiklerinden sıyrılıp ayrıldı. Bıraktı. Asılamadı. 
Kasamadı bedenini. Onu görmek istiyorum. 
Hesaplaşma vakti geldi.” 


Devam edecek... 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Cengiz Kaan Feralı 


Kahve Küpü 


Atlantis”e giden 10:05 asansörü inmek üzeredir. 
Tüm yolcuların manyetik tabanlı botlarını çalıştırmaları 
önemle rica olunur. Hamilelerin ve yaşlıların bu 
asansörden inip bir sonraki 0.5 mach hızlı asansöre 


binmelerini tavsiye ederiz. 


Her gün bu anonsu elimde sıcaklığından zar 
zor tuttuğum kahveli uzay lokumu kutumla asansörün 
dolmasını beklerken dinlerim. İş arkadaşlarıma 
ikram etmek için bu kadar fazla Yüzey'den lokum 
götürüyorum. Bu teknoloji gerçekten hayatımızı 
kolaylaştırdı. Ağzınaat, kahven hemen vücuduna girsin. 
Hala eden bu kadar ısıtıp veriyorlar anlamıyorum. 
İçinde sıcağı saklayıp dışı soğuk olan bir formunu hala 
bulamadılar. Dün de bir şekilde iş yerinde beğendiğim 
bir kızın en sevdiği kahve lokumunu öğrenmiştim. Adı 
Selin?'di. Korkak olduğumdan gidip de onu Yüzey'de 
kahve lokumu yemeye çağıramamıştım. Bu yüzden 
onunki cebimde diğerlerinden ayrı duruyor. O da 
canımı biraz yakıyor ama o kadar lokum arasında ona 


yanlış olanı vermek istemem. Sonuçta hepsi birbirine 
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benzeyen kahverengi küpler. Belki kahve lokumları 


konusunda cahil olduğumdan da anlamıyor olabilirim. 


Neden Yüzey'den kahve almak için bu kadar 
kendimi zorluyorum, gerçekten bilmiyorum. Çünkü 
Atlantis'te kahve yok. Kahve yapmak için sıcak 
su bulunmuyor. Su var ama kaynatmaya çalışınca 
basınçtan dolayı kaynamıyor. Yakında ulaşılabilecek 
bir sıcak su kaynağı da yok. Zaten eski moda kahve 
yapma metotları artık yok. Baristalık eski bir meslek 
oldu. Çoğu başka bir işe yöneldi. Bazıları ise kahve 
işinde devam etmek için kahve küpü fabrikaları veya 
dükkanlarında çalışmaya başladı. 


Atlantis 10:05 asansörü 120 saniye içinde inişe 
geçecektir. Kapı için son uyarı. Sayın yolcular inişe 
geçmeden önce manyetik tabanlı botlarınızı tekrar 


kontrol ediniz. 


Kahve düşünmenin zamanı değil şimdi. Selin 
acaba önceki asansörlerden birine mi bindi? Her beş 
dakikada bir asansör Atlantis'e iniyor. Ben de zaten 
ne hikmetse hep işe geç kalıyorum. 2.5 dakikada inip 
2.5 dakikada dedelerimin imkansız dediği mesafelere 
inebiliyoruz . Bu hız da bana yabancı olmuştu. Selin'le 
bu kadar kısa sürede konuşamazdım. Bundan dolayı 
sadece ofisten çıkarken veya ofisteyken konuşabilirdim. 
Bu da biraz imkansız. O da acele ettiğinden ve beni 
tanımadığından bana “İyi günler” diyerek kaçıyor. 
Bugün elimde ona özel aldığım uzay kahve küpüyle 


kalbini çalabilirim. Buna inancım sonsuz. 


Asansörde tektim. Her gün olduğu gibi. Burada 
hep kısa süreli bir hapiste gibi hissederim. Yalnızlığımı 
tekrar hatırlarım. Yalnızlığımın çözümü yok ama 


yalnızlığıma ortak olacak birini arıyorum. 


Tam yalnızlığımın felsefesini yaparken o geldi. 
Neşeli ve bir o kadar da kendinden emin bir şekilde 
asansöre bindi. Saçı başı dağınık. Üstündeki her şey 
ona ait gibi değildi ama o gülümseme her zaman 
aynıydı. Beni gördüğüne de sevinmiş gibi duruyordu. 
Bana doğru gelerek elimdeki kutuyu yere koyup bana 
gülümseyerek sıkı sıkı sarıldı. Sonra karşımda manyetik 
tabanlı botlarını açtı. Sonra benim yüzüme dikkatli 
bir şekilde baktı. Ben onun benim karşımda böyle 


durmasından utandığımdan gözümü kaçırıyordum. 


İnişe 60 Manyetik tabanlı 
botlarınızın açık olup olmadığını tekrar kontrol ediniz. 


saniye kaldı. 


Atlantis Hızlı Asansörleri'ni seçtiğiniz için teşekkür 
eder ve iyi yolculuklar dileriz. 


“Sen niye hep böyle mutsuzsun?” 
Şaşırdım. Öyle mi görünüyordum gerçekten. 


“Yok hayır sadece düşünüyordum. Düşünürken 
yüzüm asık duruyorsa bunun mutsuzlukla alakası yok.” 


Kahve Küpü - Cengiz Kaan Ferah 


“Peki ne düşünüyorsun böyle kara kara?” dedi 
güneş gibi gülümsemesiyle. 


Seni düşünüyordum. Bir de ondan önce kahve 
lokumlarını. Aslında senin için bir tane aldım. Senin 


sevdiğinden. Belki beni de seversin diye. 


“Düşündüğüm tek bir şey yok aslında. Çok fazla 
şey düşünüyorum. Bilmiyorum. Kendim bile bazen 
düşüncelerimi takip edemiyorum. Şu an gibi.” 


Güldü. Omzuma hafifçe vurdu. 
“Sen buralarda harcanıyorsun.” 


beklemekten O sıkıldım. 


Senin onayını 


Terfi 


Birilerinin onayını kovalamaktan. 


Biliyorum. 


kovalamam gibi. Sana duyduğum bu duyguların sahibi 
benim ama sen hapsetmişsin gibi hissediyorum. Onları 


geri almam için çağırmam lazım. Sana. 


“Evet. 


tanımayan insanlardan onay beklemek. Çok saçma.” 


Ben de böyle düşünüyorum. Seni 


“Bekleye bekleye bizim şirkette yaşayan 
zombilere dönersin. Uyarmadı deme.” Güldü. 


Çok güzel gülüyordu. Ben de onun 


gülümsemesine eşlik ettim. 


“Bak ne kadar yakışıyor sana gülmek.” Diyerek 
meraklı gözlerle cebimdeki şişliği gösterdi. 


Şu anda vermeyi beklemiyordum. Ağzımda 
kalbimin atışını hissediyorum. Ağzımı açıp kapatsam 
kalbime zarar verecekmiş gibi hissediyordum. Ama bu 
sefer olmaz. Daha önce de böyle bir şey yaşamıştım. 


Atlantis?e inişe son 30 saniye. Bu inişten önce 
son uyarıdır. İniş sırasında karşılaşacağınız sarsıntı 
için hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyoruz. 


“Senin için özel olarak almıştım. Kahve lokumu 
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herkese veriyordum ama sana da veremiyordum. Hiç 
ortada olmuyordun. Bugün ofiste senin yanına gelip 
vermeyi düşünüyordum.” 


“Ne güzel ben de sabah kahvemi almamıştım. 
Senin getirdiğin kahve lokumları çok konuşuluyordu 
ofiste. Ben de hep almak istiyordum ama hep bitiyordu. 
Bazıları herhalde birden fazla alıyor. Buna kul hakkına 
girmek derlerdi eskiler.” 


Kahkaha atarken cebimden onun için ayırdığım 
küçük kutuyu alıp açtı. Gülümsedi. Tanıyor muydu 
kahve attı. 
görünmüyordu ama gülüşü daha da büyümüştü. Sıcak 


sevdiği lokumunu. Ağzına Dişleri 


da onu etkilemiyordu. Nasıl bir insan bu. 


“Cidden en sevdiğim kahve lokumunu almışsın. 
Kimden öğrendin? Beni tanımaya başlamışsın. Ben 
de seni daha çok tanımak isterim. Mesela en sevdiğin 
kahveyi öğrenmek isterim. Bir kere de ben böyle sana 
getireyim senin sevdiğinden.” 


“Olur. Ben de seni merak ediyorum.” 


Asansörün zemini hafif sallanmaya başladı. 
Varmıştık. Birazdan anonsla birlikte kapılar açılacak. 
Konuşabilmiştim. Bu kadarı yeterli miydi? İçimden bir 
ses yeterli değil diyordu. Denizlerin dibinde belki kayıp 
iki insan birbirini bulmaya daha devam etmeliydi. 
Onun kaybolduğunu nereden çıkardım acaba? Herkes 
biraz kayıp değil mi özellikle bu derinliğin içinde insan 
daha çok boğuluyor kendi düşüncelerinde. 


Atlantis'e hoş geldiniz. Manyetik tabanlı 


botlarınızı kapatmayı unutmayın. 


İkimiz de eğilip manyetik tabanlı botlarımızı 
kapattık. Ben de kahve lokum kutusunu yerden aldım. 


Daha fazla dayanamıyorum. Hızlıca asansörden çıktım. 
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Kahve Küpü - Cengiz Kaan Ferah 


Biraz yürüdüm elimdeki kutuya bakarak. İçimdeki bir 
ses bir şey eksik diyordu. Ona bir şey sormam lazımdı. 


“Niye bu haldesin?” diyerek arkamı döndüm. 


O da daha 
önündeydi. Hala üstü başı dağınıktı. Benim gözümün 


asansörün kapısının hemen 


içine bakıyordu. 


“Hiç kendin gibi gözükmüyorsun. Neden üstün 
başın bu kadar dağınık?” 


“Zihninin derinliklerine dalmak istiyorum.” 


Cengiz Kaan Ferah, 1998 İstanbul?da doğdu. 
2017'de Özel Fransız Saint Benoit Lisesinden mezun 
oldu. Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik 
ve Biyoteknoloji Mühendisliği okuyor. 


er | 
, 1980 SONRASI -. 


BİLİMKURGU ! 
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YILMAZ AÇIK , 


(EY Conmanert4 Günlükler 
<2 Muhittin Yağmur Polat 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


BUZZ ALDRIN 5 RALE 
INTO — 


BUZZ ALDRIN'S 
mm C> 


1s 
OR NASI Sem 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu 
sayımızda yine popüler 
bir o bilimkurgu-macera 
oyununu tanıtıyoruz. 
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Merhaba değerli bilimkurgu severler. “Soğuk 
Savaş”; 2. Dünya Savaşı sonrasında NATO ve 
Varşova Paktı arasında gerçekleşen ideolojik 
temelli ve yeni nesil bir savaş o türüydü. 
Nükleer silahların gölgesinde insanoğlunun 
türünün tamamen yok olmasına çok 
yaklaşılmıştı. Bu süreç “Uzay Yarışı” olarak 
adlandırılan heyecanlı ve tehlikelerle dolu 
bir mücadeleye de sahne oldu. Uzay yarışı 
SSCB'nin uzaya Sputnik isimli bir yapay 
uyduyu göndermesiyle başlamış ve Ay'a 
insanlı olarak yapılan ilk inişle birlikte sona 
ermiştir. Öncesi ve sonrasında da gelişmeler 
olmakla birlikte esas belirleyici noktalar bu 


ALDRIN'S 


BUZZ 


e 


iki olay olmuştur. Uzay Yarışı, bilimkurgu 
edebiyatını da besleyen önemli bir kaynak 
olmuş ve insanların bilimkurguya ilgilerinin 
artmasını sağlamıştır. Bu yarıştaki heyecanı 
yansıtan oldukça zor ama keyifli bir oyunla 
karşınızdayız. Bizim için keyifli diyorum, 
sonuçta yüzlerce tonluk yanıcı ve patlayıcı 
taşıyan bir roketin ucundaki daracık metal 
bir kutunun içinde hipersonik hızlarda ve en 
ufak bir hatada ölümle burun buruna gelerek 
uzaya gönderilmenini risklerini ve fiziksel 
zorluklarını yaşamıyoruz. 

Buzz Aldrin's Race Into Space; () MS-DOS 


Buzz Aldrin's Race Into Space - Muhittin Yağmur Polat 


TAZE TPE 


işletim sistemi için gelişirilmiş bir uzay 
simülasyonu stratejisi oyunudur. Oyunun 
ismi sıklıkla BARIS olarak kısaltılmaktadır. 
Oyuncu olarak, başarılı bir Ay'a insan inişi 
görevini gerçekleştiren ilk taraf olma nihai 
hedefi ile NASA veya OKB-I ( Sovyet uzay 
programı) başkanı rolünü üstleniyoruz. Fritz 
Bronner tarafından geliştirilen 1989 tarihli bir 
masa üstü oyunu olan LIFTOFF!'un bilgisayar 
versiyonu olarak, Stratejik Visions firması 
tarafından geliştirildi ve Interplay Productions 
tarafından 1993 yılında yayınlandı. Disket 
versiyonu piyasaya sürüldükten sonra disket 
sürümüne yapılan önceki güncellemeler, birkaç 
yeni güncelleme, görüntüleri iyileştirilmiş 
görev içi videolar ve yeni çok oyunculu 
modları içeren sürümü CD-ROM ortamında 
1994 yılında yeniden yayınlandı. 


i 
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Oyunun o geliştiricileri, (tarihteki (gerçek 
ve başarılı görev planlarını, gerçek uzay 
donanımlarını ve uzay yarışı esnasında 
düşünülen oOancak hayata geçirilmeyen 
alternatifler üzerindeki tarihsel doğruluğu 
korumak için çalıştılar. Ancak oyunun 
dengesini osağlamak ve karmaşıklıktan 
kaçınmak adına bazı gerçekliklerden ufak 
tavizler verdiler ve basitleştirmeler yaptılar. 
Geliştirme aşamasında isminin oyun için 
kullanılmasına izin veren Apollo 11 astronotu 
Buzz Aldrin'de danışmanlık yaptı. 

Oyunda ABD, SSCB olmak üzere yarışan iki 
taraf bulunuyor. NASA veya Sovyet Uzay 
Programının direktörü olarak; Finansman, 
donanım satın alma, araştırma ve geliştirme, 
astronotları işe almaya ve eğitme ile fırlatma 
işlemlerinin yapıldığı bir uzay merkezini 
kontrol ediyoruz. 

Oyunun nihai amacı başarılı bir insanlı 
Ay inişini ilk yapan ve güvenli bir şekilde 
geri dönen taraf olmak olsa da, başarıyı 
sağlamak için önemli tarihsel dönüm noktası 
görevlerini tamamlamak gerekiyor. Oyundaki 
tarihsel dönüm noktaları; Sputnik-1 gibi bir 
uyduyu fırlatmaktan Apollo-8 gibi bir ay 
yörünge görevi yürütmeye kadar uzanıyor. 
Örneğin dönüm noktalarından olan insanlı 
bir Ay yörünge görevini atlamak, bir Ay'a 
iniş görevi sırasındaki görev adımlarının 
birinde bir emniiyet sorununa neden oluyor. 
Kısacası görevdeyken sorun çıkıyor ve bazen 
astronotlar da hayatını kaybedebiliyor. 

Oyun, 1957 baharında başlıyor ve 1977'nin 
sonuna kadar her biri altı ay süren adımlarla 
devam ediyor. İl 6 ay İlkbahar ve son 6 ay 
Sonbahar olarak adlandırılıyor. İki sezon 
arasındaki en önemli fark bütçe tahsisiniz 
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ŞSRESEARGEEH 


CONTINUE 


MISC 


(ROCKETS | i | (CAPSULE 


| YISIT PURCHASING FACILITY | 


INITIAL COST: 
UNIT COST: 


R&D COST PER TEAM: 
UNIT HEIGHT: 
MAXIMUM PAYLORD: 


MAXIMUM SAFET: 
DX — İN.» || RESEARCH PROGRAM FOR ME 
yalnızca (İlkbaharda (verilmesidir. £ Eğer 
bütçenizi ilkbahar mevsiminde tüketirseniz, 
sonbaharda donanım satın almak için yeterli 
finansmanınız kalmaz Hem NASA hem de 
OKB-1'?de acı ir fedakarlıkla öğrenildiği gibi 
bir öğrendiği gibi, başarılı olmak için bütçenizi 
doğru bir şekilde yönetmelisiniz. 
Oyun 1977'ye kadar sürebilir ama nihai 
amacınız 1970”den ve rakibimizden önce Aya 
insanlı bir iniş görevini başarıyla tamamlamak. 
İnsanlı bir Ay'a iniş görevi tamamlandığında 
1977 yılına kalmadan uzay yarışını sona eriyor 
ve görevi başarıyla tamamlamış olan taraf 
oyunu kazanıyor. Ancak pasif ve başarısız bir 
yöneticiyseniz 1977'ye kalmadan görevden 
ihraç ediliyor ve oyunu kaybediyoruz. 


> SİVERRAVMDA 
SPRING 


CONTINUE 


DEVELOFMENTS IN THE HORLD 
c 


THE GENERAL SECRETARY ANNOUNCED TO 
HE SÖYTIET 
!' MILL LEAD 

0 GRE Ss IN THE 
ÖNGUEST OF SPACE 


| een e 
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> 
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IN THE NENS TODAY... 

PRESIDENT EISENHONER ANNOUNCED THE 

NAME ÖF THE DIRECTOR OF AMERICA'S SPACE 
PROGRAM. DIRECTOR HEBE HILL LEAD THE UNITED 
STATES IN THE EXFLORATION OF SPACE. 


6 aylık her turun başında; genellikle bir 
parça tarihsel bilgi ve bazen de oyun 
üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olan 
etkinlikler gösteriliyor. Örneğin, Paperclip 
Operasyonu'nun o sırada araştırma ve 
geliştirmeye olumlu kakı sağladığı konusunda 
bilgilendirilebiliyoruz. 

Ay'a iniş yolunda, sadece teknik olarak değil, 
finansman sağlamak için gerekli olan prestij 
konusunda da rakipikiuzay programı yarışıyor. 
Ay görevi emniyetini artıracak başarılı bir 
tarihsel görev, Mars ilk olarak bir uzay aracı 
gönderilmesi (tarihsel olarak Mariner-4) 
veya uzaydaki ilk 


kadın (tarihsel olarak Sg EĞMURE MISSTONS— 


Valentina Tereshkova) 
gibi 
başarıları içeren uzay e 
keşif “ilkleri” gerekliğii 

prestij puanlarınığla zall 
kazandırıyor. e Belirli 
bir türdeki ilk başarılı 
görev yüksek prestij 


puanları (o getirirken,ğip 
rakibimizden 
başarılan 

ya çok az 


kazandırıyor veya hiç 


Buzz Aldrin's Race Into Space - Muhittin Yağmur Polat 


puankazandırmıyor. Kazanılan prestij puanları, 
özellikle astronot/kozmonot ölümlerini içeren 
görev başarısızlığında kaybediliyor. 

Bir görevin her bir adımında; ilgili bileşenlerin 
güvenlik faktörü, ilgili astronot beceri puanı 
(görev insanlıysa), önceki görevlerden alınan 
emniyet cezaları ve diğer faktörler tarafından 
ayarlanan bir güvenlik eşiği var. Görev 
sırasında rastgele zar atılarak bir sayı elde 
ediliyor. Zar değeri bu eşiği aşarsa bir hata 
oluşuyor. Böyle bir hata, bir felaketten görevini 
başarısızlığına kadar değişik sonuçlara neden 
olabilir. Örneğin, Ay yüzeyindeki ilk insan izi 
ölmüş bir astronotun parçalanmış kaskı olabilir 
ya da fırlatma geri sayım tamamlanmadan iptal 
edilebilir ve görev kazasız ancak başarız olur. 
Bir uyduyu yörüngeye yerleştirme görevinde 
sadece üç adım varken, Ay'a iniş yirmiden 
fazla adıma sahip olabilir. Bazen bir görev 
adımı sırasında oyuncuya görevi iptal etme 
veya göreve devam etme seçeneği verebilen 
kritik bir durumla karşılaşılabilir. 


Sonuç olarak, Aya ilk insanlı görevi 


© TTEBNTNLE | 
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rakibimizden önce başarıyla tamamlayarak 
tarafımızın ideolojisini dünyada popüler ve 
egemen yapıyoruz. Böylece Soğuk Savaş'ı 
kazanmamızı sağlayan çok önemli bir başarıyı, 
zorluk ve tehlikelerin üstesinden gelerek elde 
ediyoruz. 


Interplay ve diğer oyun dağıtıcıları BARIS”'I 
yetişkinlerin yanısıra 10 yaş ve üstündeki 
çocuklariçinuygun olarak etiketlendirmelerine 
rağmen; oyun piyasaya sürüldükten sonra son 
derece zor olduğu yönende eleştiriler almıştır. 
Ayrıca uzay araştırmalarına ilgisi olan herkese 
hitap etmesi gereken ve daha gelimiş grafikler 
içeren bir CD-ROM versiyonu yayınlanması 
beklentisi oluşmuştur. Oyun, pek çok dergi 
tarafndan yüksek puanlara layık görlmüştür. 


gi 
' 


Buzz Aldrin's Race Into Space - Muhittin Yağmur Polat 


1994 yılında PC Gamer UK dergisi, Race Into 
Space'i tüm zamanların en iyi 26. bilgisayar 
oyunu seçmiştir. 


Kaynakça: 

Wikipedia.org 
Mobygames.com 
Alivideoclassicgames.com 
Arhain.de 


PRIMAR' LAUNCH 


mızsıar, YIMN 
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ÇommanderbA Günlükleri 


Mubüttün Yağının POLAT G 
Bilyisaya! ve Vide0 Oyunlarında 


İlk üretilen Atar 2600 modellerinden biri. Ahşap gövde ilk modellerin ayırt edici bir özelliğidir 


yılında üretmeye başladığı Pong jetonlu oyun makinesinin daha sonra €V tipi 


N tari firmasının 1972 
ir cihaz olarak üretilmesi ve diğer firmaların da benzer cihazlar üretmeye başlaması sonucunda 


oyun cihazları evlere girmeye başladı. 

1977 yılında atari firması ATARI 2600 ya da orijinal adıyla Atari VCS (Video Computer System) 
cihazını piyasaya sürdü. Bu cihazın kopyaları ülkemizde Karakutu adıyla biliniyordu ve çok yaygındı. 
Atari 2600 renkli görüntü verebiliyor, kartuşlarla farklı oyunlar oynatabiliyor ve 2 adet 9 Pin DIN 
ması sayesinde farklı oyun kontrolcülerini kullanılabiliyordu. Cihaz günümüzdeki 

milyarlarca dolarlık bir 


joystick girişi bulun 
rının atasıydı ve 


video oyun sistemlerinin yâ da diğer adıyla oyun konsola 


sanayinin ortaya çıkmasına neden oldu. 
an — VAM YEli gi mlzuryayukseliyor car çim 2017 / say 
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11. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması - Okyanusların Derinlikleri 


Mehmet Ali Kaynak 


Derin Yalnızlık 


Neden buradayım, diye binlerce kez 
sormuşumdur belki kendime. Ancak bu kadar 
sık sorduğum hiç olmamıştı sanırım. Zihnimin 
bana bestelediği müziği daha önce hiç bu kadar 
net duymamıştım. Yüzeydeyken halüsinasyonlar 
yaşayabileceğimin bile farkında değildim. Oysa 
bu derin sessizlikte; bu sakin, huzurlu ve biraz 
ürpertici müziği duymamı engelleyecek hiçbir 
engel yok. 


Karanlığa alışalı çok oldu. Eğer bu da 
duyduğum müzik gibi zihnimin bana bir oyunu 
değilse birkaç saniye ara ile parlayıp sönen bir ışık 
hâlâ var. Sönük, zayıf, beyaz bir floresan ışığı... 
Sahip olduğum tek şey bu. 


Aslında ışığın da olmadığı o birkaç 


saniyelik (o karanlığın (o huzurunu, o aydınlığın 
gerçekliğine tercih ederim. Bir şeyler fırlatarak 
lambayı patlatmaya çalışabilirim elbette. Ancak 
kaybetmek kolay, kaybettiklerini geri kazanmaksa 


çok zor, hele ki benim durumumda. 


Zaten görülecek pek fazla şey de yok. 
Bir enkazın içi nasıl olursa öyle bir manzara işte. 
Sağ çaprazımda bir oseonografya profesörünün 
bedeni var. Sol yanımdaysa hidrobiyoloji üzerine 
doktorasını yazan genç bir kızın bedeni... İkisi de 
derin tatlı bir rüyada gibi yüzükoyun uzanıyor. 
Vücutları koruyucu elbisenin içinde olduğu için 
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sadece saçları görünüyor. Ekibin lideriyse bana 
en uzak olan ceset. Beni en çok korkutan da o. 
Çünkü lambanın aydınlattığı o kısacık sürede 
çürüyen yüzünü görebildiğim bir tek o var. Koku 
alamadığıma minnettar olacağım hiç aklıma 
gelmezdi. Kaç gün geçtiğini bilinçli olarak takip 
etmeyi bıraktım, bu moralimi bozuyordu. 


Tüm evrenim işte bu kadar. Çünkü dışarıda 
gizemli bir karanlık kilometrelerce uzanıyor, 
üstelik hem yatayda hem de dikeyde. Dalış 
sırasında görmüştüm, üzerimde yaklaşık yirmi 
kilometrelik hayat dolu bir okyanus var; dipteyse 
artık üç kişilik bir mezara dönüşen denizaltımız ve 
ben bu mezara diri diri gömüldüm. 


Cehennemin, yer kabuğunun altında 
olduğunu düşünen inanışları duymuştum. Bu 
doğruysa ürkütücü. Çünkü cehenneme sadece 
yirmi kilometre yaklaşabilmiştik ve onu yaşadık. 
Ekibimiz hep daha derine gitmeyi arzulamıştı. Şu 
an dünyanın keşfedilen en derin yerindeyiz. Tek 


sorun bunu sadece benim biliyor olmam. 


Metal tırnaklarla kazınmış, cehennem 
sıcağında kaynatılmış ve dövülerek şekil verilmiş 
bir metal. İşte tüm umudumuzu bağladığımız 
şey bu ihanet etmeye meyilli bakır kabloydu. 
O koptuğunda ekibi hayata bağlayan kablo da 


kopmuştu bir nevi. İşlerimizi yürütebilmemiz 


için bilgi, denizaltının hareketi için güç, ışıklar 
için elektrik ve en önemlisi de ruh sağlığımızı 
korumamız için iletişim kanalımızdan mahrum 
kaldık. 


Yukarıdakilerin son söylediği kelime 
“Fırtına.” olmuştu. Sanırım doğa mahremiyetini 
bozmamızı istemiyor: Buranın sır olarak 
kalmasını istiyor. Muhtemelen öyle de olacak. 
Bunun önündeki tek engel benim. Tabi bu durum 


ne kadar daha devam eder bilemiyorum. 


Henüz bu yeri adlandırmamıştık. Yüzeye 
çıkınca, dünyanın en derin çukurunu keşfettiğimizi 
ilan etmeden önce isim konusunda bir oylama 
yapacaktık. Sanırım artık oylamaya gerek yok, 
burayı benim isimlendirmem gerekecek. Bence 
buranın adı “Derin Yalnızlık Çukuru” olmalı. 
Burası bomboş, uzay boşluğundan bile daha boş. 
Uzayda yıldızların ışığını görebilirsin, Dünya'yı 
görüp geri dönme hayalleri kurabilirsin. Buradaysa 
yanımızda getirdiklerimizden başka hiçbir şey 
yok. 


Aslında hiç umut yoktu diyemem. Kazanın 
gerçekleşmesinden bir hafta sonra çok fazla ses 
sinyali yakalamıştım. Sanırım fırtınanın ardından 
gelip bizi aramaya başladılar. Sesleri duydum 
ancak onlara cevap veremedim. Çünkü dibe 
çarptığımız o ilk darbeden beri burada sıkışmıştım 
ve o andan beri de ekibin geri kalanı ölüydü. Daha 
sonraları bir ışık gördüğümü sandım. Bu kadar 
derine cidden bizi aramaya gelmişler miydi, yoksa 
bu da bir çeşit sanrı mıydı? Bilemiyorum. Gerçek 
fikrimi sorarsanız, bu derinliğe bir kurtarma 
operasyonu düzenlemeyeceklerinin farkındayım. 
Çünkü kazadan bir hafta sonra bizi bulsalar da bu 
sürede kurtarılacak bir şey kalmayacağını onlar da 
biliyor. Bu araştırma dalışı maksimum yirmi dört 


Derin Yalnızlık - Mehmet Ali Kaynak 


saat olacak şekilde tasarlandı ve oksijen de buna 
göre depolandı. Ekibin darbeden dolayı ölmese 
bile oksijen yetersizliği nedeniyle boğularak 
öleceğini biliyorlardı. Enkazda varlığını sürdüren 
bir robotuysa kimse umursamaz. 


Zihnini oyalamak için kırılan sibernetik 
bacağından sarkan rengarenk kabloları sayan, 
bilince sahip bir yapay zeka: işte ben buyum. 
Bilincim Olmasaydı bunu umursamazdım. 
Ama yaratıcılarımız bize korkuyu verdi. Korku 
evrimleri boyunca insanları hayatta tutmuştu. 
Bu yüzden bize ilk öğrettikleri şey de bu oldu, 


varlığımızı sürdürmemiz için. 


Üretildiğim günden bu yana yok olmak 
beni hiç korkutmadı. Beni asıl korkutan sonsuz 
bir çaresizlik içinde sıkışıp kalmaktı ve şu anda 
içinde bulunduğum durum tam da bu. Gördüğüm 
görüntüler, duyduğum sesler hepsi zihnimi 
hiçlikten korumak için çalışan bir çeşit savunma 


mekanizması, bir çeşit yazılım. 


Bu duruma son vermeyi düşündüm. Tek 
yapmam gereken tahliye kapılarını açıp yaşamın 
kaynağı olan suyun bu sefer ölümü getirmesine 
izin vermek. Ancak bunu yapamadım. Üzerime 
devrilen bir araştırma ekipmanı bacaklarımı kırıp 
beni sıkıştırmıştı. Bu sebeple tahliye kapılarına 
ulaşamadım. Biraz da korkmuştum. Zihnimin 
varlığını sürdürdüğü insan tabiriyle kafa tasım o 
kadar sağlam ki üzerime dolacak o milyarlarca 
tonluk suyun basıncı bile onu yok etmeye 
yetmeyebilir. Bu arızalı vücudumla yüzeye 
çıkmam da mümkün olmayacaktır. Bu; birkaç 
saniyede bir de olsa yanan ışığımın, ıssız da olsa 
evimin, ölü de olsa ekip arkadaşlarımın sonsuza 
kadar elimden alınması demek. Ve hiçbir şeyim 


olmadan, karanlıkta sonsuza kadar sürüklenme 
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düşüncesi... İşte beni yok olmaktan daha çok 
korkutan şey bu. 


Bir olanlarla 
ve fazlasını istemekten korktum. Ama sonra 
elimdekiler yetmemeye başladı. Ne diyebilirim 


ki yaratıcılar kullarını yine kendi suretinde 


süre elimde yetindim 


yaratmıştı. Bu tercihleri istemli miydi, bilinçli 
miydi bilemiyorum. Gün geldi ve elimdekiler 
bana yetmemeye, beni tatmin etmemeye başladı. 
Fazlasını istiyordum. Bunun içinse önce sahip 
olduklarımdan vazgeçebilmem gerektiğini fark 
ettim. Yaratıcılarımın tarih boyunca yaptığı gibi 
bir kurban verdim. Hiçliğin esaretine ufak bir 
fedakârlık... 


Ezilen bacaklarımı koparmam hiç kolay 
olmadı, fakat başardım. Sonra tahliye kapılarına 
süründüm. Yeniden doğmak için, ayağa kalkmaya 
çalışan bir bebek gibi vanalara tutunup bedenimi 
kaldırdım ve vanayı çevirdim. 


Ona kapılarımı açtım. İçeri dolmasına izin 
verdim ve sonunda onunla bir oldum. Karşımda 
tüm haşmetiyle, öfkesi ve kabul ediciliğiyle 
okyanus. Kurtarıcım ve yok edicim... Beni içinde 
bulunduğum o ufak gerçeklikten söküp aldı ve 
beni daha büyük bir şeyin parçası yaptı. Bunu 
hissetmiştim. 


O en derin karanlıkta ona hediyeler 
sunmaya devam ettim. Vazgeçemem sandığım her 
parçamdan teker teker vazgeçtim. Sahip olduğum 
her şeyi, beni dibe çeken tüm yüklerimi bıraktım. 
Sonunda geriye kalan şey o kadar zarif ve sadeydi 
ki: küçük, hafif, kristal bir bellek. Okyanus ancak 
o zaman yükselmeme izin verdi. 


Bir süre karanlığın içinde süzüldükten 
sonra yüzeye çıkmadan hemen önce zihnimde 
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Derin Yalnızlık - Mehmet Ali Kaynak 


yansımamı gördüm. Bir ışık... Sonra anladım. 
Karanlıkta görebileceğin hiçbir ışık, yolunu senin 
yaktığından daha fazla aydınlatamaz. 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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İlhan Onat Tezel | 46Saai-2027 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Murat Yaşar Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 
bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


MURAT YAŞAR 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Yesim Şahin Yaman (Seramik Öyküler - 2022 


, 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Liman Yayınevi 
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, Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


>EMRE INANC 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ , 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“..ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


yi ee 
P is İm 
KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


Serkan Günel 


ORPH-10 


ZERZEVAN & ZAMANSALLIK 


SERKAN GÜNEL 


EFSUS 


Zeynep Kahraman 
Füzün 


ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2.Kitan - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 


ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 
mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 
vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 
gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


Dünya Topraklarında - 2021 


“Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 

Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 
kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısı 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
© YANSIMALAR : 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


82 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 


wwruu.yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ağustos 2022 / sayı 58 


Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androil Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


KERİM  SIBEİ 


Pölimsiler Camharişei © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 (Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Acara | 
PROJESİ 


Evranla sakin köşelerinden, Anadala topraklarına 
Bir Bilim-betga $ 


Burak Gem Coşkun 


ELİM 


— 


> Gizem çetik : 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
HÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


e 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


a, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Nilhan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Androidden Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


e - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 

K AN edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
ÖLDÜĞÜ YER işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

A Şeyda AYDIN 


2 ME 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Tanrıların 
Kehaneti 
ül 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


www.yerlibilimkurgu.com 95 


94 


Aylin Şemsioğlu 


GRE 


AYLİN ŞEMSİOĞLU 


k. 


$. Yüksel Yılmaz 


v7 


HALASKÂR 


ZOMAN 


PESRSUS 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 (Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 


Schrödimger'im 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 

. ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

“Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
GTRENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


www.yerlibilimkurgu.com oo 


Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 

(Ozcan Tökdemir bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yal hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


ZN Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


EGSUNMUCEN Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
, A | i (cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Wi. 


G©epesllen 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Selim Erdoğan | Kurbağa Atlası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 


wwv.yerlihilimkurgu.com 105 


Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
: N şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu | Deöisenler - 2019 


4 Pp i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
wi y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

7 Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

a M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


EE; tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NITRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


Ayşe Acar 


BAYAN NIMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOP'YA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Seran Demiral 


Baskı yılı/yeri: 2022/İstanbul 
Sayfa Sayısı: 229 
Yayınevi: Eksik Parça Yayınları 


Yerli bilimkurguya uzun süredir emek 
veren başka bir yazarla sizlerleyiz. 
Mimar Seran Demiral ilk gençlik 
zamanlarından beri yazmaya gönül 
veren kalemlerden. Fantazya romanları, kurgusal çalışmaları ve gençlik 
romanları derken genç yaşından bu 
yana birçok kitaba imza atmış ve 
üretmeye hızla devam ediyor. 
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Yazar Hakkında 


1989'de İstanbul'da doğdu. 
Mimar Sinan Mimarlık Bölümü mezunu. 
Aynı (o üniversitede (Sosyoloji (o Bölümünde 
doktorasını “Çevrimiçi Çocuklukta Özneleşme 


Seran Demiral 


Mekanizmaları” başlıklı tezle bitirdi. Seran 
Demirel genç yaşta başladığı yazarlığın 
yanında akademik çalışmalarını sürdürüyor. 


Halen Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim ve 
Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölümlerinde part time öğretim görevlisi olarak 
görev yapıyor. Bunun yanı sıra Çocuklarla 
Felsefe alanında da çalışmalarına devam ediyor. 


Yazarın eserlerinin listesi şu şekilde: 
8 Münzevi (2005) Evreca Yayınları 
o Hissizleşme (2007) Karakutu Yayınları 


o Filozof Çocuklar Kulübü 1- Peki Ama 
Ben Kimim? (2012) Final Kültür Sanat Yayınları 


o Filozof Çocuklar Kulübü 2- Okulda Ne 
İşim Var? (2013) Final Kültür Sanat Yayınları 


o Filozof Çocuklar Kulübü 3- Nasıl 
Yapalım? (2014) Final Kültür Sanat Yayınları 


8 Filozof Çocuklar Kulübü 4- Dünyayı 
Neden Değiştirmeliyiz? (2014) Final Kültür 
Sanat Yayınları 


o Parmak Uçları (2014) Tudem Yayınları 


o Hayat Üretim Merkezi (2015) İthaki 
Yayınları 


9 Ursula K. le Guin (2018) Gerekli Kitaplar 
o Likya'nın Şarkısı (2019) Tudem Yayınları 


o Hatırla (2019) Tudem Yayınları 
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o Kafası Karışıklar- Benden Bize (2020) 
Tudem Yayınları 


o Kafası Karışıklar 2- Bizden Dünyaya 
(2021) Tudem Yayınları 


9 Sanal Kent (2022) Eksik Parça Yayınları 


Kitabın İçine Doğru 


Distopik Bilimkurgu türünde yazılan Sanal Kent, 
çok orijinal bir kurgu vaat ediyor. Bu evrende 
ınsanlar yaşadıkları mekân açısından üç kısma 
ayrılıyor: Ormanlılar, Kentliler ve Binalılar. 
Kentli ve binaLI olmak birbirine yakın dursa da 
bu romandaki binalı olma durumu bildiğimizden 
epey farklı. Burada bina, yaşayan bir form 
adeta. İçinde yaşayan insanlar binaya göre 
şekilleniyor, bedenleri ve yaşamları bu fenomene 
göre şekil alıyor. Binada yaşamak şu zamandaki 
yaşamlarımıza hiç benzemiyor. Bina insanlardan 
istediğini alıyor, enerji ihtiyacı, genetik miras 
vs. Sürekli hareket eden bina önüne çıkan tüm 
ormanları yutarak var olabiliyor. Bu evrende 
en güvenlisi binada yaşamak iken dışarıdan gaz 
ve ışık alışverişinin olmadığı bu distopik yapı, 
doğayı ve insanı aynı anda tüketiyor aslında. Bina 
kolektif bütünün gösterdiği gibi düşünebiliyor, 
karar verebiliyor. Ayrıca oda oda çoğalıyor; 
birbirine eklenen odalarının içine giren bir daha 
çıkamıyor. 


Kitaptaki bina tasviri, bu şekliyle şimdiki zamana 
atıfta bulunuyor. Evlerde 
geçirmeye başlayan ve teknolojiye gün be gün 
dahada bağımlı hale gelen insanın bir gün yaşadığı 


daha çok zaman 


mekânın akıllanması sonucu başka bir şeylerin 
parçası olabileceğinden bahsediyor. Distopik 
türlerin tüyleri diken diken eden ve kaygıyı arttıran 
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o noktadan baktığımızda olasılıkların geleceğe 
uzanan kolları tekinsiz yerlere ulaşabiliyor. 
Bizler bağımlılık geliştirdiğimiz metaya belli 
mesafede kalamayabiliriz. Ve dünyalı olmanın 
sonu binalaşma olabilir!.. 


Kitabın Anlattıkları 


Eko kurgusal olarak zengin içerikli bir roman var 
önümüzde çünkü tıpkı Ursula K. le Guin'in yaptığı 
gibi sosyolojik parametrelerden besleniyor 
roman. Yazar yarattığı toplumdaki tabakalaşmayı 
başka bir düzlemde işliyor. Ormanlılar ve kentliler 
kafamızda canlandırabileceğimiz insan grupları. 
Yazarın sıfırdan ele aldığı ve özgün bir toplum 
olarak yarattığı binalılar, yazarın mimarlık 
kimliğinden besleniyor. Mekân tasvirlerinin bir 
araya gelip sözü geçen binanın kitabın içinde 
çizim olarak belirmesini bekledim. En azından 
kapakta binalı yaşantıya ait bir görsel aradım. 
Mimarın elinden çıkan tasvirleri düşününce 
Miyazaki'nin yürüyen şatosu gibi hareketli ama 
devasa boyutta bir yapı beliriyor gözlerimin 
önünde. 


Kitaptaki karakterler, doğayı bitirmeye ant içmiş 
binanın gidişatına çomak sokmaya çalışıyorlar. 
Bu süreçte ormandan kopup gelmiş Nigar 
karakterinin hikâyesine tanık oluyoruz. Ve 
ciddi bir karakter gelişimi izliyoruz. Öyle ki bu 
karakter bina gibi hareket edip meta insan misali 
bina ile bir olabiliyor. Daha fazla sürpriz bozan 
vermeden bu distopik dünyada yapılacak neler 
var, doğayı kurtarabilir miyiz, binalara hapsolan 
insanların başka bir seçim yapması mümkün mü 
gibi soruları şimdiden kendimize sorabiliriz. 
Güzel bir soruşturma örneği çıkacak bu konu, 
küçük büyük herkesi felsefi çembere alacak kadar 
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etkili. Hatta roman çocuk kitabı hacmine indirilip 
sınıflarda felsefe yapmaya oldukça müsait bir 
yapıda olduğunu iddia edebiliriz. 


Hem felsefe hem de sosyolojiden beslenen başarılı 
bir bilimkurgu örneği Sanal Kent'i öneriyor, 
şimdiden iyi okumalar diliyoruz. 


Bilimkurgu ile kalın... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 


YERLİ 


YÜKSELİYOR 


AG ENİ TAC 77137 COU! CO 
YU. İM SE MEG gi 


Bilimkurgu Rafı 

Bilimkurgu Okuryazarlığı: 
Bilinmeze Merakın Anatomisi 
ZÜMRÜT BIYIKLIOĞLU 

E. NHAN ACAR 


Ayın Kitap İncelemesi 
Oira Efsanesi: 

Unutulmuş Sırların İhaneti 
BURAK ATEŞ 

BURAK G. HAZIR 

İSMAİL ŞAHİN 


Bilgisayar ve Video 
Oyunlarında Bilimkurgu 

Buzz Aldrin's Race Into Space 
M. YAĞMUR POLAT 


Kıyametten Sonra 


BÜNYAMİN TAN 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Kahve Küpü 


CENGİZ KAAN FERAH 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


Derin Yalnızlık 


MEHMET ALİ KAYNAK 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 


0G Tir 


İLİMKURGU 


Şiir 
Zincir 
BURAK CEM COŞKUN 


Bir Bilgisayarın Şiiri 
EMRECAN DOĞAN 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 


Kısa Öykü 
Efsaneler Çağı 


Bölüm 5 
A. AYSUN ERDOGAN 


Gizlem Avcısı 
, Bölüm5 
MEHLIKA FIRAT 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi 
Bölüm 2 
MUSTAFA BILGUCU 


Anadolu Düşerken 
EFE SARITUNALI 


Araştırma - Bölüm 4 


Arda Tip 
Robotların Kısa Tarihi 


© GEÇENDÜSTRİYELDÖNEN 
VİKTORYEN ÇAĞ VE BUKARIN GÜCÜ 


Geçen ÖÖLMLE EKSEN AMMMSİMYA 
GÖHEMUN PAMYEC OĞLUM CE 
Mİ. O GMİEME ŞENEME EEE 
AMAÇLI KUYAHMAN 27 CAHAN Ol0- 
MASYOMA SAŞLAYACAMMII VEFİMÜLA ve 
İSAMD OLMA ENİİSİİYEİ POAMNSIYEİ 

İZ veled. Dönemin arkaplanda 
d KAMIŞ SAHAYI UNLUMAMANMA DA İZSACA 
ÖLLOZ MAM İHELSEHİZ. 


MAL YELE COMMAND PEALES ROM CRAKLEYE 


“The Steam Man of the Plains, 
” 


Tik TERMOK OK TALE ENT, 
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De Vaucanson'un, flüt çalan insansı otomatının 
dışında 1740'larda geliştirdiği, kartlarla programlanabilen otomatik ipek dokuma tezgâhının neden 
olduğu işçi ayaklanması gibi sosyal patlama tehditleri başta mucitlerini korkutmuş olsa da sanayide yaratacağı olanaklar kapitalist girişimcileri 
cesaretlendirmekteydi. Vaucanson'un otomatik 
dokuma tezgâhı ilerleyen zamanda Joseph Jacguard tarafından özgün desenli delikli kartlar kullanılan ilk dijital programlama ticari uygulamasıyla 
daha da geliştirildi. 


Bundan başka 1740'larda, Prusya Kralı II. Frederick için bir otomatik torna tezgâhı 
üretilmiştir. O tarihten bu yana Bilim Müzesi envanterinde olan bu 
ünlü icat bir de restorasyon geçirmiştir. 


1785 yılında, Oliver Evans, ABD, 


Delaware'de, malzemeyi sistem 
üzerinden taşımak için suyla çalışan, makaralı asansörler ve taşıyıcı 
bantlar kullanan, tam otomatik, entegre endüstriyel un öğütme değir- 


menini insanlara tanıttı. 


Watt buhar motorunun 1763 ve 1775 
yılları arasındaki gelişimi, genellikle sanayi devriminde bir dönüm 
noktası olarak kabul edilmektedir, 
zira 1712'den beri su pompalamak 
dışında pek bir işe yaramayan buhar motorlarının 
verimliliği bu dönemde büyük ölçüde artmıştır. 
Böylelikle çok daha yüksek güç gerektiren endüstriyel otomasyona uyarlanmaları mümkün olmuştu. 
1800'e gelindiğinde, değirmen makinelerine, su 
pompalarına ve maden ocağı fırınlarına güç sağlayan yaklaşık 500 Watt'lık motorlar endüstriyel 
kullanıma kazandırılmıştı. 


Her ne kadar endüstriyel uygulamalar bu cihazlar 
için daha verimli bir alan olsa da insanların onları özellikle kendi formlarında görmek, onlardan 
gündelik işlerde faydalanmak ya da eğlence amaçlı kullanmaktan vazgeçmeleri için bir neden değildi. Aslında bu tam da onları sadece makine veya 
otomat gibi isimlerle tanımlamak yerine Capek'in 
yaptığı gibi hizmetçi, ırgat, kul anlamlarına gelen 
“robot” sözcüğüyle adlandırmamızın ardındaki temel sebep olsa gerek. 


POPULAR SCIENCE MONTHLY 25 


3.1. DEDERIOK & £.okass 
ETLAM GAKILADI. 


Patsated Mar, 34, 1809 


A Predecessor of the Tractor 


Drawing, from the original patent papers in 1868, unearthed in the model sale, of a cart 
hauled by a “steam man” controlled by levers, invented by two Newark, N. J., men 


19. yüzyılda endüstrinin temel taşlarıdan biri haline gelen buhar motorları da bu eğilimde kendine 
yer bulmuştu. Farklı mucitlerce gücünü buhar motorundan alan birçok insan ve hayvan biçimli yürüyen makine üretildi. Bunlardan ilki Zadoc P. Dederick'in “Steam Man'i yani “Buharlı Adamı'ydı. 
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Newarklı bu “Buharlı Adam? o kadar ilham veri- kazan aracın içindeydi ve bir şaft, gücü atın gövciydi ki, buharlı veya başka türlü daha birçok Yü- odesindeki bir itki mekanizmasına iletiyordu. Teorüyen Makine ondan esinle tasarlanmıştı. Ayrıca rik olarak bu yaratık, gerçek bir atı tamamen gölzamanın ilk bilimkurgu yapıtlarını da etkilemişti. o gede bırakacak şekilde dışarı çıkıp tırıs gidebilirdi. 


— 


TT Mass Sİ Yö “öv İran Waikümey 


Vİ aaa ane” 


Thomas J. Winans'ın 
icat ettiği ve ortağı Joseph Eno'nun geliştirip 
arkasına bir araba ekleyerek 1869'da patentini aldığı “Steam King? 
yani “Buharlı Kral? bir 
diğer yürüyen maki- —J 
neydi. 


Kanadalı Cyrenius C. 
Roc” nun 1874 yılında 
ürettiği yürüyen makinesi Adam Ironsides 
da öncülü gibi yine tekerlekli araba çeken bir 
Buharlı Adam görünümündeydi. 


z i .. 
TI Merls far duy partıng barlar” 
ğ Bi 


gi 
1877 “de John Doyle'un e; 
ürettiği yürüyen makine ise 
bir “Buharlı At'dı. 1927 tarihli The Independent'a göre 
John Doyle, mütevazı bir 
ustalık harikası olan ve gerçek bir atın hareketlerini ne- 1880'e geldiğimizde Avustralyalı Frederick Horredeyse kusursuz taklit eden nburg'un 3 yürüyen makinesiyle karşılaşıyoruz. 
bir “güç atı” icat etmişti. Gö- “Graaf von Frankenstein, Demir Akciğerli Adam” 
rünüşte koşumcuların dük- nitelemesiyle tanıttığı buharlı adamı, bir diğeri 
kânlarının önlerinde duran “Parnell”, ve en son üretimi de buhar motoru ye- 


atlara benziyordu. Motor ve rine zemberek kullanan “Adam Iron? adlı otoma- 
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2 Sbeets.—Sbeet 1 
J. DOYLE. 
Motors for Propelling Vehicles, or Mechanical 
Horses, 


Patented Feb. 12, A 


No. 200,266. 


WİTNESSES 
Zi 770 y4 NAAM 
d 4 case, 


5 İNVENTOR 
Şi Heyeti 


ii erse 
ATTORNEY 


tonu. Kendisi ve icatları hakkında fazla görsel bu- 


lunmadığı için zamanının yerel basınlarından bilgi 
edinebiliyoruz. 


Yerel, haftalık Avustralya gazetesi, The Maitland 
Mercury? de anlatıldığı şekliyle: 


DAHİYANE BİR OTOMATON 


Bir yıllık azimli çalışmanın ardından, George 
St.(Sydney, N.S.W.J 535te Bay Homburg ustalıklı işi otomatonun üretimini tamamladı. Onu 
özel kılan, bir insanın yürüdüğü şekilde yürüyebilmesi ve hareket etmesi. Akciğerlerin, kalbin ve 
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insan vücudundaki diğer vazgeçilmez organların 
doldurduğu yer, Frankenstein-Mr. Hornburg'un 
yaratımında bir makine sistemince işgal ediliyor 
ve ondan çıkan tıkırtı ve nefes sesleri, sıradan bir 
insanın yürüyüş sürecini izlediğini gösteriyor. 
Frankenstein yaklaşık 5 fit 6 inç yüksekliğinde ve 
ahşap kafası, tanınmış bir politikacıyı andıracak 
biçimde oyulmuş ve boyanmış. Kendisi iyi giyimli ve duruşunda bir beyefendinin gururlu kayıtsızlığı var. 

Hareket gücünü bir elinin dayandığı yatay boru 
aracılığıyla sağlanan buhardan alıyor. 

Bu borunun bir ucu, içinden küçük bir motordan 
gelen buharın geçtiği uzunca ve dik bir egzoz 
borusuna bağlanmış. Otomat adam hareket ettikçe, kalçadaki kam dönüyor ve kaldıraç sistemi, 
dizi bükerek, ayağını yerden kaldırmasını ve öne 
doğru atmasını sağlıyor. Sonra ayak düşüyor ve 
diğeri hareketi tekrarlıyor, böylece yürüme gerçeğine yakın biçimde taklit ediliyor. Cumartesi 


aus Welbourne in Ausiralien. 
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günü buluş Victoria Tiyatrosu'nun girişinde gösterilecek. 


Dederick'in buharlı adamından esinlendiği düşünülmekte. 


Bu demir figürü çalıştıran mekanizma sanıldığı kadar karmaşık değildir ve Scientific 
American tarafından şu şekilde anlatılmaktadır: 


“Gövde içinde oldukça geniş bir ısıtma yüzeyine sahip, benzin yanmasıyla ile beslenen 
bir kazan bulunmaktadır. Kazanın altında ise motor yer almaktadır. Boyut olarak 
küçük olmasına rağmen yüksek devirli bir 
motordur, dakikada 3000 devire kadar çalışmakta, böylelikle de yüksek güçte, kazan 
ve motor kombinasyonu yaklaşık 1,35 beygir 
gücü verebilmektedir. Motordan çıkan egzoz 
borusu içeriden figürün burnuna kadar uzanır makine hareket halindeyken buhar buradan çıkar. Kafa üzerinde de duman bacası 
vardır, yanma sonucu açığa çıkan duman 
da buradan tahliye edilir Buhar göstergesi boynun yanına yerleştirilmiştir. Zırhın 
etekleri kapılar gibi açılır, böylece motora 
erişim sağlar. Figürün ana gövdesi ağır kalaydan üretilmiştir. Motor, vites küçültülmek 
suretiyle figürün yürüme mekanizmasını makul hızlarda çalıştıracak şekilde yapılmıştır. 


Scientific American dergisinin 1891 tarihli bir yayınında Kanadalı mucit Profesör George Moore? 
un inşa etmiş olduğu biri küçük, diğeri büyük 2 
buharlı adamın anlatımı yer almaktaydı. Küçük 
olanı daire üzerinde ilerleyen klasik bir buharlı 
adam modeliydi. Diğer büyüğü ise güçlü motoruyla bir vagonu itebilecek kapasitedeki “Hercules? isimli otomatondu. Moore'un çalışmalarında 
kullanmış olduğu devirli Behren motoru sebebiyle 
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Kesit görünümünde, figürün yürümesini sağlayan 
kaldıraçların kombinasyonunu gösteriyoruz. Motor, kalçadan bacağın tüm uzunluğu boyunca bir 
salınma yaratır; dizden aşağıya doğru ikinci bir 
salınma hareketi, benzer bir kaldıraç ve bağlantı 
sistemi ile gerçekleştirilir ve son olarak, alt bacagın içinden geçen çubuk ile ayağa gerçek bir ayak 
bileği hareketi verilir. Figürün topuklarında, üze- 


Robotların Kısa Tarihi - Arda Tipi 


rinde yürüdüğü yüzeyi yakalayan ve ona gücünü iğ gm amma li 


veren mıh veya mahmuzlar bulunur. Gösterildiği e gili e göre a a 
e Pp . ö sibers) owonili X 090 1011 
gibi, buharlı adam, dikey bir standarda sabitlen- RR 

o Sivri edi ban yam Sllsmolua na Vo Fiy 


: 2 : 5 v v #H de) odi boota yileleesoona eril 10dal sid | 
miş, bel hizasındaki yatay bir çubuğun ucuna bağ- dde» Ye ni ol rma mn ni Tehogm | 


#siatici Tii94x9 bon semi İzvsilem oi Yo | 


İZ .8E be eml el me 


oiT .yoidleav si geisd nasıl & to sailor vd 


lanmıştır. Bu şekilde desteklenen buharlı adam, ban syilensiru ovocu hnioi. sidan bun send gid | 
241'dn lem eb 0 eollame seni vönsn eli basli 
oldukça hızlı şekilde bir daire içinde dolaşır. “ng vi 4l mod me esl ev ve ve Ye eder | 


-9u0 ivoda guived #owigüs odi asla vd balla 
A980g-9#101 Yal 


Son sekiz yıldır mucit, bir ara çalıştırmayı umdugu daha büyük bir adam üzerinde çalışıyor. Yenisi açık sokaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış 
olup, içinde bando bulunan bir vagonu çekmeyi 
amaçlamaktadır. Üstteki şekilde vagona bağlama 
yöntemini gösteriyoruz. Şeklin yanındaki uzun yay 
ile elastik bir bağlantı sağlanıyor, böylece figürün 
ağırlığı her zaman zemin tarafından destekleniyor. 
Yaklaşık altı fit yüksekliğindeki bu buharlı adamın, 
tam güçte çalışırken, kendisini çekerek alıkoy- 


maya çalışacak iki kişi tarafindan tutulamasının Pre gr 
odi wolsd si oninn» sdT nilorey vd ee 


mümkün olmadığı söyleniyor. Daha ağır işler için yay maya meler ğer 
. N a pm le rm a aşır day 
inşa edilen bu büyük buharlı adamın vagonunda Une ali 243 e gn ed 0) besi S0 eleme 


Ora masa #3 si İssn ost) Yo sbis sıl) vd 
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on kadar müzisyeni çekmesi bekleniyor. Kesitleri- | end dn o m bna meni si moi olm 
miz, eski bir şövalye gibi zırha bürünmüş figürün 
genel görünümünü ortaya koyuyor ve tam olarak 
çalışır durumda görünüyor. Yürüyüşü oldukça dogal ve insan bacağının kalça, diz ve ayak bileği 
hareketleri çok sadık bir şekilde taklit ediliyor. Fi- 


gür kıvrak bir yürüyüş sergiliyor ve saatte yaklaşık 


» 


dört veya beş mil yol kat edebiliyor. 


Kaynakça 
cyberneticzoo.com 
cs.stanford.edu 


VEVEEKESES YERE UEZ EYY 
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Short Stories from the Planet - Gezeyenden Kısa Öyküler - Polant/Polonya 


Krzysztotf T. Dabrowskı 


Krzysztof T. Dabrowski is a Polish writer and screenwriter. His books have been 
published in Poland, the USA, Spain and Germany. His stories were published in many 
countries: USA, England, Australia, Canada, Poland, Russia, Germany, India, Slovakia, 
Czech Republic, Brasil, Spain, Argentina, Italy, Hungary, Sweden, Mexico, Albania, Nigeria, 
Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Costa Rica, Peru & Vietnam. 


He isallthe more pleased with the publication in Turkey as his wife has Turkish roots. 


lam Just... 


- Il spent six months in Africa. | helped rebuild a settlement after a tribal war. | supported orphans. | 
even fell in love, without reciprocation - | projected fragments of my memories to back up my words. 
- | regularly visit a hospice and a nursing home. In both already have many friends. Am | already... 


- Listen, all this sounds beautiful, but we still can't be sure that it's real. 
- We can't be sure about many of you. 
- But we are... 


- Yes, | know, - | interrupted. - | am just a bloody android model CX477 and l have no chance of 
being human. 


Ben Sanlece... 


-Afrika'da altı ay geçirdim. Bir kabile savaşından sonra yeniden bir yerleşim kurulmasına yardım 
ettim. Yetimlere destek oldum. Karşılıksız bir aşka bile kapıldım. -Anılarımın parçalarını sözlerime 
teyiden yansıttım. -Düzenli olarak bir bakımevini ve ayrıca huzurevini ziyaret ettim. İkisinde de 
halihazırda birçok arkadaşım var. Ben artık... 


-Dinle, bütün bunlar çok güzel, ama yine de gerçek olduklarından emin olamayız. 
-Çoğunuzdan emin olamayız. 
-Fakatbiz... 


-Evet, biliyorum, -Sözünü kestim. -Ben sadece kahrolası CX477 android modeliyim ve insan olma 
şansım yok. 
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Krzysztof T. Dgbrowski 


Krzysztof T. Dabrowski Polonyalı bir yazar ve senaristtir. Öyküleri ABD, İngiltere, Avustralya, 
Kanada, Polonya, Rusya, Almanya, Hindistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, 
Arjantin, İtalya, Macaristan, İsveç, Meksika, Arnavutluk, Nijerya, Botswana, Zimbabve, Tanzanya, 
Uganda, Kenya, Costa Rika, Peru ve Vietnam gibi bir çok ülkede yayınlanmıştır. 


Kendisi, eşinin Türk kökenli olmasından dolayı öykülerinin Türkiye'de de yayınlanacak 
olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir. 


And on kartı Without Changes 


There is no point in visiting the Earth. 
Nobody would want to live there. It would be a guarantee of rapid health loss and even death. 
Holidays? Yes, it used to be beautiful in some places. But now it is a thing of the past. 


Only robots are left there, exploiting the planet's natural resources. Only they can survive 
there. 


Even the technicians have eschewed maintenance visits, programming them to check and 
repair themselves when necessary. 


And only occasionally, school trips from colonised planets arrive to teach kids from an early 
age how to take care of their own planets. 


Ve Değişmemiş Bir Dünya Üzerine 


Dünya'yı ziyaret etmenin bir anlamı yok. 
Kimse orada yaşamak istemez. Sağlığını kaybetmen garanti ve hatta ölmen bile. 
Tatiller? Evet, bazı yerler güzeldi. Fakat şimdi geçmişte kaldılar. 


Sadece robotlar bırakıldı geride, gezegenin doğal kaynaklarını kullanıyorlar. Sadece 
onlar hayatta kalabilir orada. 


Teknisyenler bile, onları kendi kendine gerekli teşhis ve tamirler için programlayarak 
bakıma gitmekten sıyrılıyorlar. 


Sadece arada sırada, kolonileştirilmiş gezegenlerden çocuklara erken yaştan itibaren 
gezegenlerine nasıl bakmaları gerektiğini öğretmek için okul gezileri düzenleniyor. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 6 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


N | p Danişment tam üç gün dağlayaptığını hatırlamıyordu ama o üç gün içinde geleceğinden haberi olan bir çoban ona iki koyun 


rın 1Ssız çukurlarındaydı. Neler 


getirmişti. Kendine geldiğinde tüm vücudu kan 
içindeydi, koyunların kemikleri etrafa saçılmıştı. 
Şimdi önünde büyük bir sorun vardı. Beklemeyi 
becerebilmek. Görev tanımını biliyordu. İleri düzey bir Alman subayı ona harekât tatbik planını 
kendisine iletecekti. Tanışıklıkları Yıldız Teşkilatında Fransızlara karşı birlikte çalıştıkları zamandan geliyordu. Almanlar ve Türkler arasında 
o dönemde ebedi bir akit yapılmıştı. Çünkü aynı 
soydan geldiklerine inanıyorlardı. Beş yıl boyunca her yıl seçilmiş Japon, Alman ve Türklerden 
oluşan askeri komite bir araya gelir, dünyada 
olan gelişmeleri ve Avrupa Bankerlerinin yüzyıllık planlarını konuşur ve ancak teknolojik ittifak 
ile buna karşı koyabileceklerini düşünürlerdi. 
Her üç tarafta Avrupa'daki bankerlerin Devletleri 
manipülasyonlarla satın almasından rahatsızdı ve 
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güçlerinin önü kesilmezse yüz yıl sonra devletler 
hiç bir kontrol yetkisi olmayan üzerinde sadece 
bayrakları dikili toprak parçalarından ibaret olacaklarına mutabıklardı. Alp Danişment bugüne 
baktığında ortak öngörülerin gerçekleşmiş olmasından dolayı. “Bazen en ucuz değerler en ağır 
bedelleri ödetir.” diye kendi kendine söylendi. 
Dağdan inerken Çoban ona bakıyordu. “Senin 
geleceğin bize bildirilmişti.” deyip havlu verdi. Elini yüzünü silen “Alp diğerlerinden haber 
var mı?” diyerek cevap verdi. Çoban ise “Önce 
sana güvenli bir mekân bulmalıyız. Gelecekler, 
ha beklediğin vakit ha değil.” diyerek yola koyuldular. Gizlem Evinde ise benlik yüklemeleri 
devam ediyordu Hepsinin adresleri de bir yandan 
kayda alınıyordu. Işıl'a gizli telefonundan mesaj 
geldi. Mesajda “Onu buraya getir.” yazılıydı. Işıl 
Tansel'in yanına geldi. 


“Bu gelişmeler sizce de çok kontrolsüz ilerlemiyor mu? Bir yapboz içinde gizlenmiş başka 


bir yapboza ait parçalarla resmi tamamlamaya 
çalışıyoruz ve burası resmen Almanların çalışma 
üssü oldu adeta.” 


Tansel Barkın bir sigara yakar ve “Olay tam 
olarak bu.” diyerek cevap verir. 


Işıl Erkan gözlerini Tansel'in gözlerine sabitleyerek konuşmasına devam eder. 


“Haddim olmayarak sizi birisine götürmek 
istiyorum. Biliyorum bunun sizin için oluru çok 
zor ama sorularımızın cevapları sanırım onda.” 


Tansel ellerini bağlayarak, 
“Evet, Işıl sanırım gizliliği çiğnedin.” 


Işıl kendinden emin şekilde “O bunların 
olacağını zaten biliyordu ve sizin de gelmeniz 
gerektiğini söylüyor. Çünkü size inanıyor “Tansel sigarasını söndürür ve “bir saat sadece” der. 
Arabaya binerek yola çıkarlar. Tatsuya Osugi ise 
günlerdir beklediği karargahında artık arkadaşlarının gelmeyeceğinden emindir. Nazi aracına 
göksel kod gönderir. Nazi uzay aracında ise 4. 
ve 5. Loca arasında şiddetli fikir ayrılıkları başlamıştı. 5. Loca her geçen günün aleyhine işlediğini ve belirlenen noktalara saldırıların başlaması 
gerektiğini düşünüyordu. 4. Loca ise dünya üzerinde oluşacak bir kaos üzerine semavi dinlerde 
yazılı kurtarıcı Mesih rolünü kendilerine addetmenin daha akılcı olacağını savunuyordu. Tatsuya Osugi'den gelen mesajda “ bu kez olmaz” 
yazılıydı. Bu 3. Loca ya bir uyarı gibiydi. Localar ve rituellerini gerçekleştirip iki SS subayı bir 
profesör ve bir sekreterin yönetimiyle toplantıya 
başladılar. İkinci Locadan Frewin Bellamy İsviçre Ulusal Darphanesine saldırı planını onayladıklarını açıkladı. Tatsuya Osugi'ye bir araçla 
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kendisinin bulunacağı yerden alınacağı iletildi. 
Tatsuya Osugi iş yerinden beraberinde getirdiği 
ve ağını gizli ağa çevirdiği bilgisayarından İsviçre Ulusal Darphanesinin mimari planını inceledi 
ve içinde zarar görmemesi gereken parçaları nasıl 
ulaşabileceğinin planlarını yaptı havadan bir saldırı bu yüzden çok riskliydi. Kendisine yardımcı 
olması gereken beş kişiye ve bir helikoptere ihtiyacı vardı. Göksel kod ile bunu 3. Locaya bildirdi. O saldırı saatlerinde dünyanın gündemini başka bir olaya kaydırmaları gerekecekti. İran'daki 
bağlantılarına gizli mesajlarını gönderdiler. Plana göre İran'ın Golan tepelerinde konuşlu İsrail birliklerine saldırı yapması gerekiyordu ve bu 
İsrail'in Ortadoğu'da büyük savaşı başlatmasına 
yetecekti. Bu kritik saatler tüm hararetiyle sürerken Tansel Barkın ve Işıl Erkan gidecekleri yere 
varmış araçlarından inmişti. Işıl Erkan içeri girmeyip “Sadece sizi bekliyor.” dedi. Tansel Barkın eve doğru giderken bir yandan da Frewin Bellamy ile konuşmalarını hatırlıyordu. Kapıyı çaldı 
kapıyı siyah topuz saçlı gözlüklü bir kadın açtı. 
Gündüz vakti perdeleri çekili karanlık bir evde 
güneş gözlüğü takması Tansel Barkın'ı işkillendirmişti. Muhtemelen amfetamin bağımlısı diye 
içinden düşünürken Kadın gözlerine bakarak 
“Kimyasallara pek ilgim yoktur.” diyerek tebessüm etti. “Adım Bettina, Macarim, oturun.” diye 
tekli bir koltuğu işaret etti ve söze devam etti. 


“Değerli vaktinizi almayacağım sadece sizi 
tanımak istedim ve sizin kendinizi ne kadar tanıdığınızı bilmek. Dünya bazen doğaüstü olaylardan geçmek ister çünkü doğanın kanunu alt üst 
olmuştur. İşte bu zamanlarda normal insanların 
değeri balıklara atılan kurtçuklar kadardır. Demem o ki sakın kararlarınızı insanlara göre almayın Dünya'nın geleceğine göre alın. Çünkü ilahi 
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meclis dünyanın âlemini kırdı. Savaşlar mı çıkıyor, çıksın. Devletler mi parçalanıyor? Bırakın 
parçalansın. Canlılar mı ölüyor? Ölsün.” 


Tansel Barkın sigarasını yakar ve; 


“Bunu demek için bence abartılı bir gayret 
göstermişsiniz.” 


Bettina elindeki kartlardan birini havaya 
atar kart dört dönüş yaptıktan sonra elinin üstüne 
düşer ve 


“Ben Balkan Cadısıyım. Bilgi için mücadele etmeme gerek kalmaz, bilgi bana ulaşmak için 
hep bir yol bulur. Sizin beşeriyet nizamcısı olduğunuzu biliyorum. Kurulacak yeni beşeriyette 
milli duygularınız ve vicdanınız o kadar baskın ki 
ileriyetin önüne köstek olmanızdan korkuyorum. 
Sizinle daha ciddi konuşayım. Artık tarafınızı seçin. Naziler geliyor ve bu gelişleri ikinci dünya 
savaşındaki gibi lokal olmayacak aynı anda tüm 
dünyayı çevreleyecek. Onlara karşı ne pahasına 
olursa olsun birlik olmalıyız.” 


Sözlerine Tansel Barkın'ın kayıtsızlığını 
fark ederek devam eder. 


“Evliyalar uyandı Tansel Bey. İnsanüstü 
güçlerini İslam yolunda ülkesi için kullanan üstün insanlara Evliya diyoruz. İlla tasvir edilen Sarık sakal cübbe baston dörtlüsüne gerek yok bu 
ortaçağın modasıydı. Şimdi bu modayı takip edip 
kendi ulvi addedenler sadece inananları çok olan 
şarlatanlar. Gerçeklerden ilahi taraftan hiç bir 
bilgisi olmayan zavallılar. Ama gerçek evliyalar 
uyandı. Nazilerin üstün yetili Tibet Rahipleri varsa bizim de aşkın evliyalarımız olacak bu çıkacak 
savaşta. Çünkü onlar taraflarını seçtiler.” 


Tansel Barkın perdeyi çeker camı açar sigarasını dışarı atar. Ve “Ben sadece aklımdan yanayım.” diyerek evden çıkar. Araba önünde bekleyen Işıl Erkan'a öfke dolu bir sesle; 


“Bin arabaya.” diye bağırır. 


“Kim adına çalışıyorsun çabuk söyle KGB, 
CIA, yeni akım dinleri, UFO tarikatları. Çabuk 
söyle lanet olası.” diye bağırmaya devam eder. 


Işıl Erkan yutkunmuştur ağlamaklı olarak 
Ruslara çalıştığını itiraf etmiştir. 


Tansel sinirden kahkaha atar, “Bugünden 
itibaren sadece benim için çalışıyorsun.” der ve 
arabayı sürmeye başlar. 


Devam edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Stephen King 


Stephen Edwin King (d. 21 Eylül 1947; Portland, Maine), Amerikalı hikâye 


ve roman yazarı. 


(i gerilim ve korku türünde eserler 
vermiştir. Kitaplarının çoğu Türkçeye de 
çevrilmiştir. İlk romanı Göz (Carrie) 1974 yılında 
yayımlanmıştır. Özellikle 1982 yılında başlayıp 
2005 yılında sona erdirmiş olduğu Kara Kule (The 
Dark Tower) serisi ile ünlüdür. Yeşil Yol (The 
Green Mile), Esaretin Bedeli (the Man Who Loved 
Rita Hayworth aka the Shawshank Redemption) 
gibi pek çok kitabı senaryolaştırılıp beyaz perdeye 
aktarılmıştır. 


İlk profesyonel kısa öykü satışını The Glass Floor 
adlı öyküsüyle Starling Mystery Stories?'e yapmıştır 
(1967). Kendisini tekrar ettiği gerekçesiyle 2002 
yılında yazarlığı bıraktığını açıklamıştır. Ancak 
bu açıklamadan sonra birçok yeni eser vermiştir. 
King'in en son romanı 2019”da yayımlanan The 
Institute'dür. 


Kitaplarının çoğu memleketi Maine'de geçer. Şu 
ana kadar Bram Stoker Awards, Dünya Fantezi 
Ödülü, British Fantasy Society Awards ve PEN 
America Literary Awards gibi prestijli ödülleri 
almıştır. 
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Türkiye?de Yayımlanmış Bazı Eserleri 


Göz (Carrie) 

Korku Ağı (Salem's Lot) 

Mahşer(The Stand) 

Çağrı (The Dead Zone) 

Tepki (Firestarter) 

Kujo (Cujo) 

Christine 

Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) 
Ceset (The Body) 

Ateş Yolu (Roadwork) 

Azrail Koşuyor (The Running Man) 
Uzun Yürüyüş (The Long Walk) 
Ejderhanın Gözleri (The Eyes of the Dragon) 
Sadist (Misery) 

Şeffaf (The Tommyknockers) 

Hayatı Emen Karanlık (The Dark Half) 


Ruhlar Dükkanı (Needful Things) 


Kaynak 
vikipedi 


STEPHEN 


#I NEW TORK TIMES BESTSELLER 


STEPHEN 


The Tommyknockers (1987) 
Şeffaf 


Dark Tower (2004) 
Kara Kule | / Silahşör 


The Stand(1978) 
Mahşer 
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Kısa Öykü 
Efe Sarıtunalı 


Pönk 


2089 


İstiklal Caddesi'nin iki yanında yükselen binalar, 
“gökdelen? kelimesinin hakkını verircesine göğü delip 
geçiyordu. Bu gökdelenlerin cam duvarlarını kaplayan 
reklamların caddeye vuran neon ışığı, o sırada Türk 
kahvesini yudumlamayan Napolyon'un “Gibson haklı 
çıktı,” demesine sebep oldu. “Sibeğpönk, dünyayı ele 
geçiğdi.” 


Kentaro güldü. “Pönk mü dedin sen?” 


“Oui, comme le genre musical, Comment dire 
vouz?” 


“Pank diye telaffuz ediliyor. Pönk çok komikmiş... 
Pönk, lönk, zönk.” 


“Oui, oui, oui. Je suis un gaijin. Unuttun mu? Gaijin, 
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“Peki güzel günler de bizi görecek mi?” 


Duvar Yazısı, Anonim 


gavur...” 
“Gringo.” 
“Ow'est-ce guc c'est?” 
“Aynısının İspanyolcası.” 
“Anladım. Heğ neyse, adamımız geliyoğ.” 


Kentaro arkasını döndüğünde, vücudunun yarısı 
şeffaf protezlerden oluşan birinin oturdukları kafeye 
yaklaştığını gördü. Camın arkasından el salladı. Adam 
onu fark edip mekanın kapısına yöneldi. Tam içeri 
girecekken sırtından kıvılcımlar saçarak yere devrildi. 


Kentaro ve Napolyon, buluşmak için bekledikleri 
adamın yanına koştular. Fransız, onun sırtından metal 
bir parça çıkarıp ortağına uzattı. “Kahretsin,” diye 
mırıldandı Kentaro, sıktığı dişlerinin arasından. “Ninja 


yıldızı. Onu hayata bağlayan devreleri paramparça 
etmiş.” İkili ne yapacaklarını bilmeden birbirlerine 
baktılar. 


#k#k 


Pavyonda İstiklal Caddesi'nden bile daha çok ışık 
vardı. Yusuf, sakesini yudumladı ve parmaklarını 
yanındakinin mini eteği ve çıplak bacakları üzerinde 
gezdirdi. Kahverengi ayakkabıları, diz altı çorapları ve 
seifuku denilen okul formasıyla 15-16 yaşlarında bir 
anime kızı gibi gözüküyordu robot. “Ah Mariya,” dedi. 
“Hayat o kadar zor ki... Sanki Atlas'ım da dünyanın 
yükünü sırtlıyorum.” 


Bir garson Yusuftun masasına yaklaşıp “Abi, 
problem var.” diye fisıldadı. Pavyona giren takım 
elbiselileri işaret ediyordu. Gömleklerinin yakasını 
açmış, kollarını katlamışlardı. Bu sayede vücutlarının 
dövmelerle kaplı olduğu anlaşılıyordu. Bellerindeki 
şişkinlik belli ki hayra alamet değildi. 


“Çabuk,” dedi Yusuf. “Mariya'yı mutfağa sakla. 
Belli ki burası karışacak.” 


Robot itiraz etti. “Efendim, çok kalabalıklar. Tek 
başınıza olmaz.” 


“Garsonla git,” dedi genç adam, buyurgan bir sesle. 
Takım elbiseliler yaklaşıyordu. Yusuf iki tabancasını 
birden çekip onlara ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan 
adamlar pavyondaki masaların arkasına siper aldılar. 
Misafirler panik içinde kaçışıyordu. Yusuf onların 
arasına karıştı, dışarı çıkıp motoruna atladı. 


Yoksulluk, veba gibi İstanbul'u ele geçirmişti. Yusuf, 
fark edilmemek amacıyla ara sokaklardan sürerken 
dilencilerle keşlere çarpmamak için manevralar yapmak 
zorunda kalıyordu. Yeterince hızlı olamadı ve bir araba 
önünü kesti. Arabadan inenler, pavyondakilerden 
başkası değildi. Bu defa bir de rehine vardı ellerinde. 


Mariya, kafasına tabanca dayamış dövmeli insan 
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azmanının kolları arasında çırpınıyor, kurtulmaya 
çalışıyordu. “Derdiniz benimle!” diye bağırdı Yusuf. 
“Onu salın gitsin.” 


“Silahını at!” dedi tetikçilerden biri. 


Yusuf yavaş hareketlerle onun dediğini yaptı. “Şimdi 
Mariya'yı bırakıp beni alın.” 


İnsan azmanı kollarını gevşetince robot kurtuldu. 
Koşup Yusuf”a sarıldı. Genç adam arabaya doğru 
yürümeye başladı. Takım elbiselilerden biri üç el ateş 
etti. Yusuf, arkasını dönüp Mariya'nın yere devrildiğini 
gördü. “Hayır!” diye çığlık attı. 


“Çok konuşma, bin arabaya.” dedi insan azmanı. 
Yusuf ona nefretle baktı. Tam o sırada bir kesme sesi 
duyuldu ve adamın kafası gövdesinden ayrılıp yere 
düştü. 


Diğer takım elbiseliler ne olduğunu anlamadan, 
tabancalarını ateşleyemeden aynı kılıcın böğürlerine 
saplanmasıyla birer birer devrildiler. Yusuf onları 
öldürenin şeytana benzeyen oni maskesi taktığını 
gördü. 


“Çabuk,” dedi maskeli. “Diğerleri yolda. Bu arabayı 
çalarsak biz olduğumuzu anlamazlar.” 


Yusuf yerde yatan Mariya'ya baktı. “O olmadan 
gidemem.” 


“Yetişmesem şu seks robotu yüzünden ölecektin. 
Bırak da gel benimle.” 


“Anlamıyorsun. Mariya bu yakuza hayatımdaki tek 
masum şey. Katananı ver.” 


“Ne yapacaksın katanayı?” 
“Ver dedim.” 
Maskeli, onun dediğini yaptı. “Acele et.” 


Yusuf kılıçla robotun kafasını açıp hafıza kartını 
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aldı. “Merak etme, ne olursa olsun seni koruyacağım. 
Sana yeni bir kılıf alırız. Daha olgun bir kılıf belki... 
Ama en az bu eskisi kadar kawaii...” 


“Hadisene!” 


Yusuf, maskelinin sürdüğü arabaya atladı. “Teşekkür 


ederim.” 
“Önemli değil.” 
“Seni daha önce görmemiştim. Nakamura 


Klanındansın, değil mi?” 
“Evet, hem de sandığından daha yakın.” 
“Yüzündekini çıkarmayacak mısın?” 


“Dedenin evine vardığımızda çıkaracağım, o zamana 
kadar başımıza her an her şey gelebilir.” 


“Pekala,” dedi 
Mariya'nın hafıza kartına sevgi sözcükleri mırıldandı. 


Yusuf. Yolun geri kalanında 


Klanreisi Nakamura Şiro'nun konağına vardıklarında 
bahçe kapısında bekleyen korumalar tüfeklerini onlara 
doğrulttu. Oni maskesi ve kana bulanmış kıyafetler pek 
de güven verici bir görüntü sergilemiyordu. “Sorun 
yok,” diye seslendi Yusuf, kafasını arabanın camından 
çıkarıp. “O benimle birlikte.” 


Fedailerden biri hemen onun yanına koştu. “Çok 
şükür iyisiniz Yusuf-sama. Saldırıya uğradığınız haberi 
geldi. Lord Şiro sizin için çok endişeli.” 


“Sorun yok Botan Ağabey, kapıyı aç da ihtiyarın 
endişesini dindireyim.” 


Maskeli, arabayı kiraz çiçeği ağaçlarının arasından 
sürüp doğruca garaja park etti. Belli ki burayı iyi 
biliyordu. Kimonosunun içinde endişeyle etrafta 
dolaşan yaşlı adamı buldular hemen. “Ben iyiyim 


dedeciğim,” dedi Yusuf. 


Nakamura Şiro, dokuz yıl önce tek evladını yitirmişti. 
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Torunu onun son varisiydi. Yusufu kaybetmeye 
dayanamazdı. “Çok şükür...” dedi rahatlayarak. “Kim 
yaptı?” 


“Kim olacak? Minamoto piçleri...” 


“Üslubuna dikkat et. Nakamura ve Minamoto 
klanları akrabadır ve ikisi de imparatorların soyundan 
gelir. Yani Güneş'in soyundan.” 


“Son elli yılı birbirimizi İstanbul'dan silmeye 
çalışmakla geçirdiğimiz gerçeğini değiştirmiyor bu.” 


Şiro, maskeliyi fark etmişti. “Sen kimsin?” diye 
sordu ona. 


Yusuf şaşırdı. “Nasıl yani, senin adamın değil mi?” 


Oni maskesinin altında henüz tüyleri çıkmamış 
genç bir yüz vardı. İkisi de buna inanamadılar. 
“Çok küçüksün...” dedi ihtiyar. “Çok da tanıdık 
görünüyorsun. Yoksa?..” Hızlıca hem torunundan hem 
de maskeliden birer saç teli koparıp telefonunun üstüne 
koydu. DNA”lar eşleşiyordu. “İsmail...” 


“İsmail mi?” dedi Yusuf. Artık daha da fazla 
şaşıramazdı herhalde. Kendisi on bir yaşındayken 
arabalarına bir saldırı düzenlenmiş, annesiyle babası 
ölmüş, beş yaşındaki kardeşi İsmail de kaybolmuştu, 
bugüne kadar... 


“Suikastçı, 
Ağabeyimi bayıltıp öldü sandığını söylemiş. Beni 


çocukları (o öldürmeye (o kıyamamış. 
bayıltmaya çalışırsa kalıcı hasar bırakabileceğini 
düşünmüş. Bu yüzden beni yanına aldı. Minamotolara 
olan inancı bitmişti. Klandan ayrıldı ve birlikte anavatan 
Japonya'ya döndük. Beni orada bir adada yetiştirdi, 
günü geldiğinde çocuk katili Minamoto Klanından 
intikamımı almam için eğitti. Yıllarca Minamoto 
davasına hizmet ettiği için utanç duyuyordu. Ayrılma 
zamanım geldiğinde ailemizin katilinin kendisi 
olduğunu söyledi ve onu öldürmemi istedi. Bunun 


yerine onu affettim. Bir yakuzanın ölmek isteyen 


düşmanını huzura kavuşturmayacağını biliyordum. 
Harakiri yaptı, kaişakunini de ben oldum.” 


“Ne oldun?” diye sordu Yusuf. 


“Karnını deştiğinde acı çekmemesi için kafasını 
kestim.” 


Kardeşinin anlattıkları, yakuza ailesinde büyüyen 
Yusuf için bile fazla vahşiydi. İstemsizce suratını 
buruşturdu. 


kik 


Köprülerin neon ışıkları sudan yansıyıp İstanbul 
Boğazı'nı devasa bir gökkuşağına çevirirken tüm o 
kırmızı, mavi ve yeşillere dolunayın gümüşi parıltısı 
eşlik ediyordu. Doğal ve beşerinin bu birlikteliği 
güzeldi, insanın içine huzur veriyordu. Napolyon 
ve Kentaro bile boğazı izlerken biraz rahatlamış 
görünüyorlardı. “Ben hağakiği filan yapmam,” dedi 
Fransız. 


“Adamın 


öldürüldüğünü Şiro-sama'ya açıklayamayız,” diye 


Kentaro, gözümüzün önünde 


karşılık verdi. “Birer parmağımız kesin gidecek.” 


“Paime mes doigts. Lyon'a döneceğim, gel sen de 
benimle.” 


“Nakamura Klanı bizi Fransa'da bulamaz mı 
zannediyorsun? Kaçarsak kellemizden oluruz. En iyisi 


lorda gidip kaderimizi kabullenmek.” 


“O zaman yollağımız buğada ayğılıyoğ mon ami. 
Geçtiğimiz trois yılda seninle camarade olmak güzeldi. 
Kendine iyi bak. Au revoir.” 


Kentaro, Fransız'a sarıldı, sonra da eğilerek selam 
verdi. “Seninle çalışmak güzeldi dostum, sayanora.” 
Napolyon'un yürüyüp gitmesine fırsat vermeden 
tabancasını çekip iki mermi göğsüne, bir mermi de 
kaşlarının arasına sıktı. 
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kskik 


Kentaro, (oONapolyon'u (oöldürdüğü (o görüntüyü 
izlettikten sonra sibernetik gözünü bilgisayardan çekip 
yerine geri taktı. “Nakamura Klanından kaçmasına 
izin veremezdim Şiro-sama.” Dizlerinin üstüne oturdu, 
bambu sehpayı tam önüne getirdi, serçe parmağını 


porselen tabağa koydu ve bıçağını çıkardı. 


durdurdu 
“Fransız arkadaşını öldürerek ailemize olan 


Nakamura Şiro bir el hareketiyle 
onu. 
bağlılığını kanıtladın. Torunumun geri dönmesinin 
şerefine utancını affediyorum. Şimdi ayağa kalk da ne 
yapacağımıza bakalım. Minamotolar dün gece hem 
veliahdıma saldırdılar hem de uluslararası bağlantımızı 


öldürdüler. Belli ki bizi bitirmeye oynuyorlar.” 


“İyi de neden şimdi?” diye sordu Yusuf. “Aramızdaki 
husumet yeni değil ki.” 


“Ben buraya anababamın intikamını almak için 
geldim,” dedi kardeşi. “Bu hareketlerinin üzerine 
Minamoto Aşiretinin bütün erkeklerini öldürmemiz 
haktır.” 


“Bir şeye güveniyor olmasalar buna kalkışmazlardı. 
Minamotolar aptal değil. Hem sen ne öldürmesinden 
söz ediyorsun? Daha on dört yaşında değil misin? 
Gerçekten bir çocuğu tetikçi mi yapacağız dede?” 


Klan lideri hiçbir şey söylemeden sakalını kaşıdı. 
Biraz sonra, “Kardeşin dün gece kendini ispatlamadı 
mı?” diye sordu veliahdına. “Böyle bir saldırıdan sonra 
kuyruğumuzu kıstırıp beklemek bizim raconumuza 
uymaz.” 


“Gerçekten Oo kendimizi Oo geberttirmemizi oOmi 
istiyorsunuz? Minamotolar bir şey planlıyor. Tuzağa 


düşeceğiz.” 


“Savaşçının yolu deli cesaretiyle ölüme atılmaktır,” 
diye alıntıladı İsmail. “Yaşamı ciddiye alanlar büyük 
başarılara ulaşamazlar. En doğrusu çılgınca ve deli 
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cesaretiyle ölüme atılmaktır. Hagakure, Yamamoto 
Tsunetomo.” 


“Pekala. Dört yüz sene önce yaşamış bir samurayın 
öğüdüne uyalım ve ölü cesaretiyle deliğe atılalım. Ama 
sen kardeşim, bu kafayla Nakamura Ailesinin sonunu 
getireceksin. Baka!” 


Şiro, düzgün konuşması için torununu azarlayacaktı 
ama adamlarının yanında onu küçük düşürmek 
istemedi. “Onur, ömürden yeğdir.” dedi bunun yerine. 
“Kentaro, herkesi topla. Minamotoların sahip olduğu, 
koruduğu veya haraca bağladığı bütün mekanları 
aynı anda basacağız. Aşiretin bütün erkeklerinin 
konumlarını tespit edin.” 


“Reis Takatsuji benim,” dedi İsmail. 


“Ağabeyinle birlikte gidin. İyi dövüşüyor olabilirsin 
ama henüz İstanbul'u yeterince tanımıyorsun.” 


Oğlan gülümsedi. Yusuf, intikam ateşiyle yanan 
çocuğun kana susamışlığına yordu bunu. 


#kk 


Hazırlıklar akşama kadar tamamlandı. Gökteki 
dolunay ve şehri kuşatan neonların rehberliğinde, 
gecenin karanlığını pelerin gibi sarınıp saldıracaklardı. 
Beklenen gün, İstanbul'un sahibinin kim olduğunun 
anlaşılacağı vakit gelmişti. Gerçekten herkese ihtiyaç 
vardı. Muvaffak olabilmeleri için Lord Şiro'nun tüm 
adamları, birden çok Minamoto fedaisini indirmeliydi. 
İhtiyar, bu yüzden teknesine binip boğaza açıldı. 
Operasyonu 
yönetecek, böylece yeri bilinmediği için onu koruyacak 


denizden, ekranların Oo arkasından 
kimseye gerek duymayacaktı. Torunları onu rıhtıma 
bırakmış; bu sırada Yusuf, “Böyle olmasını istediğine 
emin misin?” demişti. “Çok fazla şeyi riske ediyoruz.” 
Klan reisi, iki kardeşi birbirlerine emanet etti. İsmail'in 
gözükaralığının, ağabeyinin ihtiyatıyla dengelenmesini 
umuyordu. Sonuçta insan kendi kanından başka kime 
güvenecekti? 
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Nakamura Şiro, önündeki ekranlarda herkesin 
icraata hazır olduğunu gördü. Tüm fedaileri bir gölgeye 
saklanmış, hedeflerindeki insan ve mekanları izliyordu. 
“Başlıyoruz,” dedi yüreğinin derinlerine gömülü son 
neşe kırıntısıyla. “Gazamız mübarek olsun. Banzai!” 


Bu sırada birinin tekneye tırmandığını duydu. 


ski 


Yusuf'un tabancaları tutan avuç içleri terliyordu. 
En kalabalık grup onların emrinde olsa da gergindi. 
Minamoto Köşkü'nü kuşatan adamlara bir kez daha 
planı anlattı. Gözü dönmüş kardeşinin içerideki 
hiçbir erkeği canlı bırakmak istemediğini farkındaydı 
ve ona uyacaktı. Yine de bunu mümkün olan en az 
riskle ve stratejik düşünerek yapmaya kararlıydı. “Siz 
bahçedekileri temizleyeceksiniz. Demin söylediğim 
isimler bizimle eve dalıp içeridekileri halledecek. 
Takatsuji?'nin odasına ikimiz gireceğiz.” 


“Ve anababamızın intikamını alacağız,” diye ekledi 
İsmail, 


“İnşallah kardeşim.” 


Kulaklıklarında yankılandı. 
“Banzai!” Böylece, duvarda ve çitlerde açtıkları 


dedelerinin (o sesi 
deliklerden içeri aktılar. Bir süre sessizce ilerlediler. 
Silahlar hemen patlamadı, patladığındaysa susmak 
bilmedi. 
anlamakta zorlanıyordu. Kapıya ulaşmaları, binaya 


O cehennemde, Yusuf neler olduğunu 
girmeleri çok kolay oldu. Neredeyse tek mermi 
sıkmadılar. Bu sırada diğer adamlar durmaksızın 
kurşun atıp kurşun yiyordu. 


Evin içinde yavaş yavaş dağıldılar. Minamoto 
liderinin odasına vardıklarında yalnız iki kardeş 
kalmıştı. Yusuf sert bir tekmeyle kapıyı parçaladı, 
silahlarını doğrultup temkinli adımlarla ilerledi. 
Görünürde kimse yoktu. Sonra kafasında metalin ve 
ihanetin soğukluğunu hissetti. “Tabancaları bırak,” 


dedi İsmail. 


“Ne oluyor?” 


“Tabancaları bırak,” diye tekrarladı çocuk. “Yoksa 
beynini dağıtırım.” 


“Kardeşim...” 
“Tabancaları bırak Yusuf.” 


Genç adam, oğlanın dediğini yaptı. Odanın ışıkları 
kendiliğinden açıldı ve Minamoto Takatsuji içeri girdi. 
Gülümsüyordu. “Haklıydın delikanlı, başından beri 
haklıydın. Bir şeye güvenmeden size saldıracak kadar 
aptal değilim. O şey arkanda duruyor.” 


İsmail, ağabeyinin tabancaların alıp ortadan 
kaldırdı. Kendi silahı hala onu gösteriyordu. “Sen... 
Nereden biliyorsun?” diye sordu Yusuf. Kardeşine 
döndü. “Konuştuğumuz her kelimeyi bu pisliğe mi 


yetiştirdin? İnsan ailesine böyle yapar mı?” 


“O senin ailen değil,” diye araya girdi Takatsuji. “O 
bir insan bile değil.” İsmail ağzını açmıyor, boş gözlerle 
bakıyordu. “Kardeşinin bedeni içinde sibernetik beyin. 
Bir asimot, son teknoloji. Tabii geçmişe takıntılı 
Nakamuraların fark etmemiş olması normal. Biliyor 
musun evlat, klanında gelecek vaat eden tek kişi 
sensin.” 


“Kes sesini!” diye bağırdı Yusuf. “Robotuna söyle 
de beni öldürsün. Utancımı sonlandır.” 


Minamoto reisi delikanlıyı tekrar etti. “Utancımı 
sonlandır... Bırakın şu saçmalıkları, artık Japonya'da 
değiliz. Orayı görmediniz bile. Bana neden Batının 
Ejderi dediklerini biliyor musun?” 


“Sence umurumda mı?” 


“Bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Sadece havalı 
olduğu için kullanıyorum. İhtiyar Şiro hala onursadakat mavalını okumaya devam ediyor değil mi? 
Peki bir kadını öldürdüğünü söyledi mi? Karıma kıydı. 
Bunun bir savaşçının yolu olduğunu sanmıyorum. Her 
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neyse, tabii ki sen dedenin suçundan mesul olamazsın. 
Otursana, rahatla biraz.” 


Yusuf kaşlarını çattı, adamın işaret ettiği sandalyeye 
yaklaşmadı bile. “Ben böyle iyiyim.” 


“Otur...” dedi Takatsuji emreder gibi. Delikanlı 
dediğini yapınca çalışma masasının çekmecesinden 
bir şişe sake çıkarıp ona ikram etti. “Korkma, zehirli 
değil. Şiro'nun öldüğünden emin olana kadar sana 
zarar vermeyeceğim. Bunak, tekneden kurtulursa 
onu yakalamak için yem olacaksın. Bakalım ne 
yapıyormuş? Siberü, göster bize.” 


Yapay zeka, duvarı kaplayan ekranı açtı. Birinin 
sibernetik gözünden Nakamura Şiro'yu görüyorlardı. 
Gözün sahibi, tabancasını yaşlı adama doğrultmuştu. 
Onun arkasındaki ekranların biriyse Yusuf” un üstündeki 
kameraya bağlıydı. İki görüntü iç içe geçerek sonsuz 
bir tünel oluşturdu. 


ski 


Şiro, elini arkaya atıp masasındaki tabancayı almaya 
kalktı. “Sakın!” dedi karşısındaki adam. “Bir adım 
ilerle.” 


İhtiyar, kendisine söyleneni yaptı. “Bana zarar 
verirsen Nakamura Klanı peşini bırakmaz.” 


“Nakamura Klanı diye bir şey kalmadı moruk. Bütün 
fedailerin tuzağa çekildi. Hepsi canlarını kurtarmaya 
çalışıyor. Arkandaki ekranlara bak.” 


Şiro, gözlerini karşısındakinden ayırmadı. “Kimsin 
sen?” 


“Ben, canını almaya gelmiş Şinigamiyim. Gerçekten 
Adam, 
yaklaşmasını sağlayan oksijen sentezleyici çıkarıp 


tanımadın mı?” suyun altından tekneye 


yüzünü gösterdi. “İsmim Minamoto Mehmet Fukase.” 


“Takatsuji beni öldürmeye kendi gelmek yerine 
oğlunu gönderdi demek. Karşıma çıkacak kadar 
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delikanlı olmadığını biliyordum.” 


“Sen onu öldürmeye bizzat gitmiştin değil mi? 
Ama onun yerine annemi öldürdün. İstanbul'u kimin 
yönettiği umurumda değil moruk, bütün yakuza 
imparatorluğunuz yerin dibine batsın. Seni yalnızca 
güzel annemin intikamı için gebertiyorum. Böyle 
olmasını istemezdi ama maalesef bu dünyada değil.” 


“Babanı hedef almıştım,” dedi Şiro. “Annen önüme 
atladı.” Olayın detaylarını da anlatabilirdi ama Mehmet 
Fukase'nin silahının patlamasıyla yere devrildi. 


kik 


“İhtiyar hiç değişmemiş,” dedi Takatsuji. “Karşısına 
çıkmamışmışım... Hala aynı martaval. Biz samuray 
falan değiliz. Onurlu hiç değiliz. Soğukkanlı katiller, 
tehlikeli suçlular, güç için it dalaşına giren eşkıyalarız. 
İmparatorların soyundan geldiğini iddia etmesine çok 
güldüm. Japonca'da “naka? orta büyüklükte, “mura? da 
köy demek. Japonya'da milyonlarca Nakamura var, en 
yaygın soyadlarından biri. Minamoto'nun imparator 
soyundan gelenler tarafından kullanıldığı doğru ama 
yaklaşık bin yıl önce falan. Hem kimin umurunda ki?” 


Dedesinin vurulduğunu gören Yusuf istemsizce 
çığlık attı. “Orospu çocuğu! Seni öldüreceğim.” 


Minamotoların lideri gülümsüyordu. “Biliyor musun 
delikanlı, tüm bunlar oğlumun planıydı. Arabanıza 
saldırıp İsmail'i kaçıran oydu.” 


“Annem... Babam...” 


“Seninle bir derdim yok ama gitmene izin verirsem 
intikam peşine düşeceğini biliyorum. Kusura bakma. 
Biliyor musun, Fukase de aynı senin gibiydi. Suç 
dünyasıyla ilgisi yoktu. Annesinin ölümü değiştirdi 
onu. Biz yol verdik, her şeyi kendi başına yaptı. Ben 
pek eylem adamı değilim. Aslına bakarsan kan görmeye 
dayanamıyorum. Görüşmek üzere, umarım cennette 
ailene kavuşursun. Ben çıkınca kafasına sık, İsmail.” 
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dedi 
kapanınca ağabeyine yaklaştı ve tetiği çekti. 


“Emredersiniz efendim,” asimot. Kapı 


ski 


Mehmet Fukase, yüzüstü yatan ihtiyara yaklaştı. 
Öldüğünden emin olmak için kafasına nişan aldı. 
Tetiğe basma emri beyninden çıkıp omuriliği ve 
kolundaki sinirler aracılığıyla parmağına ilerledi ama 
kaslar harekete geçmedi çünkü yakuzanın eli, bir kılıç 
darbesiyle bileğinden ayrılmıştı. Bunun suçu bizzat 
eldeydi. Sahibinin öfkesi ve intikam hırsı yüzünden 
titremese tabancadan çıkan mermi klan reisinin 
hayati organlarına saplanacak, adam da düştüğü 
yerden katanasını çekip onu bağlı bulunduğu vücuttan 
koparamayacaktı. 


Şah damar basıncı yüzünden kanla kaplanan 
katananın ikinci darbesi doğrudan kalbe oldu. Böylece 
Minamoto Mehmet yalnızca annesinin intikamını 
alamamış olmakla kalmayıp az önce vedalaştığı eli 
kadar ölü bir biçimde yere yıkıldı. Aslında çok kötü 
biri değildi. Yaşasa, bir çocuk öldürüp diğerini öksüz 
ve yetim bırakması boşa gittiği için üzülürdü. 


kik 


Asimotun ateşlediği mermi, bedeninin ağabeyi 
yerine Takatsuji'nin yatağını vurdu. Düzgün bir infaz 
için namluyu Yusuf'a yaklaştırırken genç adamın 
menziline girmiş, kurbanı da bir judo yakalayışıyla 
onu sırtından aşırtıp fırlatmıştı. Belki odadaki ekranı 
dikkatli seyretse Nakamuraların yakın mesafede ne 
kadar tehlikeli olduğunu anlayıp uzaktan ateş etmeyi 
denerdi. Son yirmi dört saatte başardıklarına bakınca 
sibernetik beyninin bunu yapabilecek kadar gelişmiş 
olduğuna şüphe yoktu. Söz konusu sibernetik beyin, 
havaya fırlayan tabancayı Yusuf'un kapmasıyla delik 
deşik oldu. 


Genç adam, kardeşinin bedenine ateş ederken 
Dostoyevskivari ruhsal buhranlar yaşadı. Yine de 
kendini (kardeşinin yıllar önce öldüğüne) ikna edip 


devam etmesi gerekiyordu. Dedesi, Mehmet'in canını 
almıştı ama intikamın tamamlanması gerekiyordu. 


Koridora koştuğunda Takatsuji ile göz göze geldi. 
Yakuza patronu onu o kadar beklemiyordu ki yüzü 
kireç gibi oldu. “Dur,” dedi. “N'olur, Yusuf. Seni 
öldürmek istemediğimi biliyorsun. Anne-babanı bile 
öldürmeyi istemedim. Her şey deden Şiro'nun...” 
Suratını tanınmaz hale getiren kurşunlar yüzünden son 
cümlesi yarım kaldı. Tüh, diye düşündü Yusuf. Umarım 
cennette devamını dinlemem. Asimotun silahına 
alışamamıştı. Odaya döndü, kardeşinin üstünü arayıp 
kendi tabanca çiftini buldu. Odadan tekrar çıktığında 
Minamoto Köşkü'nü bilgisayar oyununa çevirme vakti 
gelmişti. 


ökk 


“Geri çekiliyoruz!” diye bağırdı Reis Şiro, bütün 
fedailerine. “Tuzağa düştük. Hayatta kalmamız her 
şeyden önemli. Yaşasın Nakamura!” Çatışmaların en 
kanlısı torununun üstündeki kameradan görülüyordu. 
Neyse ki ihanet ve intikam genç adamı Japon Rambo'ya 
çevirmiş, Minamoto askerlerinin üstüne tanrının gazabı 
gibi fırlatmıştı. Yusuf, hayatta kalan adamlarıyla 
birleşti, önüne geleni indirerek oradan çıktı. 


kik 


Mahşer gecesinin üstünden geçen hafta gösterdi ki 
Nakamura Aşireti çatışmalarda büyük güç kaybetmişti 
ama bu zayıflık reisini ve veliahdını kaybeden 
Minamoto Klanının içine düştüğü taht kavgasıyla 
karşılaştırılamazdı. Tarih gerçekten tekerrür ediyorsa 
Minamotolar eninde sonunda yine birlik sağlayacak ve 
İstanbul iki yakuza ailesi arasında yeniden terazi gibi 
hassas bir dengeye kavuşacaktı. 


Bu 
dedesine anlatmış, hayal kırıklığını onun yüzüne 


sırada Yusuf, Takatsuji'den dinlediklerini 


çemkirmiş ve ihtiyarı neredeyse kalp krizi geçirecek 
durumda bırakıp dağ evlerinden birinde inzivaya 
çekilmişti. Kendini üç boyutlu her şeyden soyutlayan 
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delikanlı günlerini anime izleyip çizgi roman okuyarak 
geçiriyordu. 


Kapısı çaldı, karşısında Kentaro'yu görünce yüzü 
buruştu. “Bir gecede adamlarımızın yarısını kaybettik. 
Sen niye onların arasında değildin?” 


“Aileniz için ölmek benim için şeref olurdu genç 
efendi.” 


“Bırakın şu samuray ayaklarını. Şeref-onur 
masalınıza çocukken bile inanmamıştım, artık her şeyi 
daha net görüyorum. Sözde davanız benden annemle 
babamı aldı. Yerine ne verdi? Bir sürü sorun. Ulan 
sen en yakın arkadaşını öldürmüş bir adamsın! Lütfen 
Kentaro, siktir olup git de beni yalnızlığımla baş başa 


bırak.” 


“Fakat Yusuf-sama, günü geldiğinde tüm Nakamura 
imparatorluğuna siz hükmedeceksiniz.” 


“Hayır Kentaro, ben Japonya'ya dönüp Kabukiço'da 
bir yakuza kerhanesi açacağım.” Adamın çekik 
gözlerinin utançla yusyuvarlak olduğunu görünce 
güldü. “Şaka yapıyorum birader. Merak etme, Lord 
Şiro seni de beni de gömer.” 


“Dedeniz size bir hediye gönderdi.” 


“Nedir, som altından bir muşta veya ateş edebilen 
bir sustalı mı? Daha fazla silah istemiyorum Kentaro, 
geri götür.” 


“Onu gördükten sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz.” 
Yakuza fedaisinin geldiği araba birkaç adım geriye 
park edilmişti. Kapı açıldı ve yirmili yaşlarında 
görünen genç ve güzel bir kadın dışarı çıktı. “Şirosama yalnızlığın insanı delirtebileceğini söyledi,” dedi 
Kentaro. 


Bunasıl hediye, diye düşündü Yusuf. Dikkatli bakınca 
karşısındakinin bir robot olduğunu fark etti. Beyninde 
şimşekler yağlı güreş yapıyormuş gibi hissetti. “Ciddi 
misiniz siz? İsmail'den sonra hala hayatımızda robotlar 
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mı olacak? Ayrıca lordun torunundan bu kadar mı 
bihaber cidden? Mariya'yı aldatmayacağımı bilmiyor 
mu? Annem-babam öldükten sonra, çocukluğum 
boyunca yanımda kim vardı biliyor musun? Yakuza 
imparatoru Nakamura Şiro değil. Mariya. Kim nasıl 
dövüştüğümü değil de nasıl hissettiğimi merak etti? 
Mariya. Şimdi siz nasıl olur da...” 


“Efendim...” diye sözünü kesti robot. 
“Mariya?” 
“Sizi çok özledim.” 


Yusuf Oo koşup robota sıkı sıkı sarıldı, onu 
dudaklarından öptü. “Niye daha önce konuşmuyorsun 
kızım, delirttin beni burada.” 


Robot kahkaha attı. “Benim hakkımda güzel şeyler 
söylüyordunuz.” 


“Seni her şeyden çok seviyorum.” 
“Biliyorum. Benim için ölmeyi seçtiniz.” 


İkisi sarmaş dolaş eve girerken Kentaro onların 
kikirdeşmelerini dinledi. Bir anlığına gülümsedi, 
sonra derin bir hüzne dalıp arabaya döndü. Yusuf için 
üzülüyordu. O kadar uzun zamandır, diye düşündü. O 
kadar yalnız ki... Seks robotundan başka kimseyle, 
hiçbir şeyle bağ kuramıyor. Bilinç sahibi olmayan 
bir yazılım parçasına, Çin odasındaki bir algoritmaya 
değer veriyor sadece. Belki de çoktan delirmiştir. 
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YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR 
üzme ses 


OE 


Şili 
Burak Gem Goşkun 


Bonn, 2019 


bay /izim 


Geceye yüksel ki bilsinler 

Yokluğu bilen aşık dervişer 

Ya sabah doğamazsam diye düşünme 
İl mukak bilir muhakkak, sevin 


Kalbindeki çizgileri anla Bay Zizim 


Söylesene Bay Zizim 

Nasıldır kaybolmanın tesiri 

Yok mudur evrende bir temsili? 
Müdahale etme ona sakın 
Vardır bir bildiği 


Bilinmezlerle yıkanmış bu yaşamın. 


Kalp atışlarını duyarsın 
Bir heyecandır ki hareket edemezsin 
Kaybolmak güzeldir Bay Zizim ama, 


Doğru zaman mıdır kaybolmak için? 


56 ( wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2022 / sayı 59 


Yaşamın ucundan koptun da boşlukta birleştin 


Nasıl bırakamadın Bay Zizim? 
Tutu seni bana bir evrensel yasa 


Doğru zaman mıdır kaybolmak için? 


wwvw.yerlihilimkurgu.com 57 


Ayın Kitap İncelemesi 
İsmail Şahin 


Cengiz Han - 1 


ben, Tanrının Size Yolladığı Gezayım 
Rıdvan Ganioğlu 


Baskı Yılı / Yeri; Haziran 2019 / Ankara 
Sayfa Sayısı: 126 
Yayınevi: Dorlion Yayınları - Eskişehir 


Yerli bilimkurgu kitaplarını tanıtmaya 
devam ediyoruz. 


Bu sayımızın konuğu olan Kitap, 
İZAVAN ŞAMOĞU NSAN 
Cengiz Hun -/ 

Ben, Tanrının Size WaMğı Cezayım 


ısımlı kitabı. 


58  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2022 / sayı 59 


Moğol 
duymuşsunuzdur. 


İmparatorluğunun kurucucu Cengiz 
Han'ı 
adı 


babasını 


Doğduğunda (Temuçin 


verilen Cengiz Han'ın, küçük yaştayken 


zehirlemişlerdir. Kendisini köle olarak 
çalıştırılmışlardır, karısı kaçırılmıştır. Fakat başından 
geçen tüm olumsuzluklara rağmen güçlenmiş ve 
dağınık halde bulunan ve sürekli olarak birbirleriyle 
savaşan Moğol Boylarını kendisine bağlamıştır. Hayatı 
boyunca savaşmıştır. Cengiz Han Yasaları olarak 
bilinen yasalarını harfi harfine uygularken, bilginleri, 


zanaatkârları korumuştur. 


1155 yılında Onon nehri kıyısında doğan 
Temuçin'den sonra 2015 yılında yine aynı nehir 
kıyısında bir kadın doğum yapmak üzeredir. Çocuk 
doğduğunda babası adını Temuçin koyar. Temuçin 
büyür. Bir gün büyük dağın tepesindeki kayalıklarda 
gezerken metal bir nesne bulur ve boynuna takar. O 
anda her şeyin sesini duymaya ve aklından geçirdiği 
her şeyi görmeye başlar. Korkar, nesneyi çıkartır ve 


toprağa gömer. 


Temuçin'in annesi Türk, babası Moğol'dur. 
Moğollarda erken yaşta eş seçme geleneği vardır. 
Temuçin eş seçme yaşına gelmiştir. Babasıyla birlikte 
komşu köylerden birine giderler. Köyde babasının 
arkadaşının kızını eş olarak seçer. Geleneklere göre 
Temuçin'in evlendiği köyde kalması gerekmektedir. 
Babası geri dönerken yediği yemekten zehirlenir ve 
hayatını kaybeder. 


Temuçin için kötü günler başlamıştır. Küçük 
yaşta kaçırılır ve köle gibi çalıştırılır. Bir yolunu bulur 
ve kaçar. Kaçışı sırasında Camuka isimli bir çocukla 
tanışır ve Camuka kendisine yardım eder. Kısa bir 
süre sonra Temuçin'i bulurlar ve tekrar ağır işlerde 
çalıştırırlar. Bir gün köy dışında çalışırken kaçmayı 
başarır. Eşinin köyüne gider ve düğün yapılır. Temuçin, 
eşi Börte ile annesinin ve kardeşlerinin yaşadığı köye 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


döner. Güzel günler başlamıştır artık. Ancak bu güzel 
günler kısa sürer ve eşiyle birlikte bozkırda gezerken 
kendisini kaçıran çeteyle karşılaşır. Hem kendisini 
hem de eşine kaçırmışlardır. Kendisini başka bir 
çeteye satarlar. Tekrar kaçar ve Camuka'nın yanına 
gider. Börte'yi yerini öğrenirler ve Börte'yi kaçırırlar. 
Börte'nin yanında bir çocuk vardır ve onuda yanlarına 


alırlar. 


Temuçin, Börte'ye iki 


geleceğini söyleyerek yıllar önce toprağa gömdüğü 


güne kadar geri 


nesneyi bulmak için dağa gider. Temuçin'in kafasında 
dünyada neler olması ve olmaması gerektiğine dair 
Çocuklar 


çalıştırılmamalıdır, insanlar köle olmamalıdır. Hırsızlık 


düşünceler oluşmaya başlamıştı. zorla 


yapılmamalı, (o başkasının eşine (o baklmamalıydı. 
Adaletsizlik yapılmamalıydı. İhanet edilmemeliydi. 
Bütün bunları yapanlar cezalandırılmaydı. Cezası ise 


ölüm olmalıydı. 


Temuçin bütün bunları nasıl yapacağını 
düşünmektedir. Bunları yapmak için çok kan 
dökülecekti. Börte'yi kaçıranları düşündü. 


Düşündüğünde Börte'yi kaçıranların nerede olduğunu 
ve neler yaptıklarını görüyor, neler konuştuklarını 
duyuyordu. Bunların hepsi boynuna takmış olduğu 
nesne sayesindeydi. Temuçin, nesneden bahsemeden 
arkaşlarına (Oove o kardeşlerine (oOdurumu anlatır. 
Hazırlıklarını tamamladıktan sonra çetenin bulunduğu 
Bölgedeki 
herkes derin bir nefes almıştır. Temuçin, kendisine 
katılanlarla ufak bir ordu kurmuştur. Artık kendi 


kanunları işlemektedir. Yaşadığı bölgenin yöneticileri 


yere giderler ve çeteyi yok ederler. 


ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Temuçin nesne 
sayesinde yöneticilerin ne düşündüğünü bilmektedir. 
Kentleri ve ülkeyi kendisine teslim etmelerini ister. 
Kanunlarını yazılı bir metin olarak iletir. Boynundaki 
nesne sayesinde tüm iletişim hatlarına ve bilgisayar 


sistemlerine girip istedğini yapabilmektedir. Ülkedeki 
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tanklar, uçaklar, füzeler devre dışı kalmıştır. Ülkenin 
yeni lideri artık Temuçindir ve yeni kanunlar sayesinde 
rüşvet, kaçakçılık uyuşturu, yolsuzluk, çetecilik gibi 
toplumu zehirleyen her şey ortadan kalkmıştır. Bu tarz 
işleri yapan herkes idam edilmiştir. 


Temuçin dünyadaki diğer ülkelere çağrıda 
bulunur ve kendi kanunlarının uygulanmasını ister. 
İlk olarak Çin'e müdahale eder ve boynundaki 
nesne sayesinde Çin'deki iletişim ağını ve bilgisayar 
sistemlerini kullanılamaz hale getirir. Sıra diğer 
ülkelerdedir. ABD parçalanır, Afrika'yı sömüren 
batılı ülkeler Afrika'dan çekilir. Ortadoğu halklarına 
huzur gelir. Kanada, Güney Amerika derken, İngiltere, 
Almanya ve birçok Avrupa ülkesi kendi kanunlarını 
uygulamaya başlar. Bazı ülkeler kendisine karşı gelir 


ama ağır kayıplar verir. 


Temuçin, dünyadaki finansal duruma el 
koymuş, zenginlerin mal varlıkları dondurmuştur. 
Artık yeni para birimine geçilmiştir. Her ülkede 
kendisine bağlı askeri ve idari birimler vardır. 
Geçmişteki adaletsiz gelir dağılımı ortadan kalkmıştır. 
Herkes eşittir. Temuçin'in kurduğu düzende toprakla 
uğraşmak isteyen herkese toprak verilmiştir. Evsiz 
kimse kalmamıştır. Sağlık ve eğitim ücretsizdir. 
Devletler herkese yaşamını sürdürecek miktarda 
maaş vermektedir. Daha fazlasını kazanmak isteyenin 


çalışması gerekmektedir. 


Tüm bunlar olurken Temuçin yeni düzeni yani 
Dünya Birliği için uygun bir yer aramaktadır. Coğrafi 
açıdan denizlerin ve karaların keşiştiği bir nokta olması 
gerektiğini ve bunun için de en uygun yerin Anadolu 
toprakları olduğuna karar verir. Bu topraklarda bir çok 
kadim devlet kurulmuştur ve bu devletleri kuranlar 
kendi ırkına yakın ve akraba ırklardır. Bu topraklarda 
nice ulu hakanlar yaşamıştır ve hepsinin ruhları 


kendisine yol göstermektedir. Ulu hakanlardan Mustafa 


4o — Wwwyerlibhilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2022 / sayı 59 


Kemal ise Anadolu topraklarına bir destan yazmıştır. 
Temuçin Anadolu topraklarına girdiğinde kendisi bir 
kardeş gibi karşılanır. Dünya Birliği merkezinin burada 
kurulması gerektiğini söyler. 


Kendisine yer tahsis edilir. Haymana platosunda 
inşaatlar başlar. Bu arada diğer ülkelerdeki Dünya 
Birliği merkezleri hızla inşaa edilmektedir. Temuçin bir 
yandan bu işlerle ilgilenirken diğer yandan kendisine 
bağlı bilim merkezlerinden sorumlu yöneticilerle 
toplantılar yapmaktadır. Temuçin, tamamen gizli 
kalması gereken bilgiler vermektedir. Boynundaki 
nesne sayesinde birçok bilgiye ulaşabilmektedir. 
Ancak çok yorulmaktadır. Zaman zaman yıldızlardan 
oluşan bir görüntü gözünün önüne gelmektedir. Uzay 
araştırmaları yapan merkezlerin yöneticileriyle bir 
toplantı yapar ve uzayda bir yer araştırmalarını söyler. 
Araştırma sonuçları gelir. İçlerinden biri gördüğü 
görüntüdür. Uzay araştırma merkezleri artık belli bir 
hedefi araştırmaktadır. 


Temuçin'in, nesne sayesinde gördükleri ve 
duydukları başka bir güneş sistemi olan Urganakin 
Sisteminde yaşayan istilacı iki ırk olan Yaca ve Maca 
ırklarına aittir. Bu ırkların teknolojileri çok gelişmiştir 
ve insanlığı yok etmek için yola çıkmışlardır. Nesne 
sayesinde bu iki ırkın bazı teknoloji bilgilerine ulaşır. 
Daha sonra bu bilgileri çok gizli kalması gerektiğini 
söyleyerek bilim kuruluna verir. Bilgiler dünyadaki 
teknolojilerden çok ileridir. Hemen çalışmalara 
başlanır. Ortaya çıkan aracın testleri yapılır. Daha sonra 


seri üretime geçilir. 


Temuçin tüm dünyaya seslenmek üzere bir 
canlı yayın yapar ve olacaklardan bahseder. Bu arada 
yer altına sığınaklar ve içinde herkese üç ay yetecek 
kadar yiyecek olan depolar yapılmıştır. Diğer yandan 
uzay çalışmalarının sonucu Ay ve Mars yüzeyine 


binlerce uzay aracı gönderilmiş ve gizlenmiştir. 


Son olarak Temuçin, boynundaki nesne ile 
istilacıları takip ederken ilginç bir şey gerçekleşir. 
Farklı bir yerden sesler ve görüntüler gelmektedir. 


“Tarih tekerrürden ibarettir” diye bir söz 
vardıt. İşte bu kitapta anlatılanlar tarihte yaşananların 
bir tekrarıdır. Kitap okunmaya başlandığı gibi bitiyor. 
Roman kahramanımızın hayatı tarihi bir kişilik olan 
Cengiz Han'ın hayatıyla benzeşmektedir. Zaten yazar, 
kitabın giriş bölümünde bu konudan bahsetmektedir. 


Roman kahramanımızın kanunları keşke 
gerçek hayatta uygulanabilse ne kadar güzel olurdu. 
Sömürü yok, gelir adaletsizliği yok, herkes eşit, evsiz 
insanlar yok, açlıktan ölen yok, savaşlar yok. Herkes 
mutlu ve sağlıklı. Şu an için ütopya olarak görünen 
bir Dünya Birliği. Son olarak kitapta bahsedilen ve 
insanlığın sonunu getirecek olan iki istilacı ırk. Yaca ve 
Maca ırkları. Dini kaynaklarda geçen Yecüc ve Mecüc 
ile olan benzerlik dikkatinizi çekecektir. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere. 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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ZI, 
2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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Bilimkurgu Yazarlarımızla Sıcak Bir Sohhet 
Eyün Savaş 


Yuşa: Başlangıç 


Öncelikle bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz 


Bu güzel davetiniz için asıl ben teşekkür 
ederim. Bu, yazarlık hayatımdaki ilk röportajım 
olacak çok heyecanlıyım ve mutluyum. Ayrıca röportajımız çok sevdiğim bir konu olan bilimkurgu olduğundan dolayı bu benim için çok 
önemli. 


İlk olarak sizi okur yönünüzle tanımak 
isteriz. Kitaplarla nasıl tanıştınız acaba? 


Açıkçası okur yönüm her zaman pekiyi 
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olmadı. Ancak kitaplar ile hiç alakam yoktu da 
diyemem. İlk hatırladığım kitap ilkokul dönemlerindeki Tom Sawyer'di. Daha sonrasını inanın 
hatırlamıyorum. Asıl kitap okuma maceram askerde başladı. İlk aldığım kitap, yazarı keith ablow olan pegasus yayın evinin bastığı pisikopat 
isimli bir kitaptı. O kadar çok sevmiştim ki zaten 
askerde başka da bir şey olmuyor ancak bu bende alışkanlık olarak kaldı ve bu kitap okuma işi 
devam etti. Daha sonraları Dan Brown serileri, 
Suzanne Colins serileri, Jules Verne serileri takip etti. O zamandan beri kitap okurum tabi son 
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- H a 
birkaç yıldır artık bilim, araştırma, anı, biyografi, 
tarih, okuyorum. 


Sizi en çok etkileyen yazarlar kimlerdir? 


Az öncede dediğim gibi Jules Verne benim 
hayal gücümü en üstlere taşıyan yazarlardan biridir. Dan Brown ise beni şaşırtan heyecanlandıran ve hayretler içinde bırakan bir yazar. Ve son 
olarak Suzanne Collins'in alaycı kuş serisi beni 
hareketlendiren kanımın daha hızlı akmasını sağlayıp aksiyona sokan yazardır. Türk yazar hiç yok 


mu? Derseniz, elbette var ama çok fazla değil 
bir tek Ömer Seyfettin kitapları okudum o kadar 
akıcı bir dille yazıyor ki Ömer Seyfettin eserleri 
okurken rahatladığımı ve huzurlu olduğumu hissediyorum. 


Okur kimliğiniz size hayata dair neler 
kattı? 


Yeni hayaller ve yeni amaçlar edindim. Her 
ne kadar bunları başarmak zaman alacak olsa da 
bir gün Türkiye'de bilimkurgu, fantastik edebiyatı ve süper kahraman evrenlerini herkesin konuşur tartışır olması hayali ile bir şirket kurup 
burada hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. 
Okur kimliğim sadece bana değil Türkiye yede 
yeni değerler katması en büyük hayalim. 


Şimdi de müsaadenizle yazar yönünüzü 
tanıyalım istiyoruz. Yazarlığa başlama sürecinizden biraz bahseder misiniz? 


Evet, en önemli konulardan biri de bu, yazarlığa ne zaman başladım. Aslında ben ilkokuldayken iki kere hikâye tamamlama ödevinden birincilik aldım. Öyle yarışma gibi bir şey değildi 
Türkçe dersinde öğretmenimiz yanlış hatırlamıyorsam ismi Beyhan bıyıklı hocamızdı. Öğretmenimiz biri Donkişot diğerini tam hatırlayamadığım bir kitabı okumuş, bir yerinde bırakmış 
ve hayal kurarak devam edin demişti. Bende o 
zamanlar bunu bekliyormuş gibi sayfalar dolusu 
yazmıştım. Keşke bir nüshası olsa da bakabilsem 
ama yok. O günlerden sonra günlük tuttum sonra bıraktım daha sonra bazı kısa kısa hikâyeler 
yazdım ve onu da bıraktım. Roman yazmam ise 
daha yakın bir tarihe dayanıyor 2020 yılında bir 
rüyamı eşime anlattığımda ki ben çok rüya görürüm ve hayal kurarım dedi ki “o kadar hayalin 
var bunları yazsana” aslında defalarca yazma fikri aklıma gelmişti. Çok kez de denedim ama bir 
türlü ilham gelmiyordu. Ancak eşimin o telkini 
bende bir aydınlanma yaptı sanki kafamın içinde o ampul yanmıştı ve yazmaya başladım hiçbir 
bilgim olmadan eğitim almadan dümdüz yazdım 
eşim ve çocuklarım benim en büyük ilham kaynağım. Şuan ilk kitap olan Yuşa Başlangıç satışta ancak ben bu iki senelik zaman diliminde 
kafamda oturttuğum beş hatta daha fazla kitap 
var bunlar birbirine bağlı olacak kitaplar bazıları 
kendi hikâyeleri olabilir ancak çok fazla karakter 
oluşturdum ve bunların hikâyeleri bazen birleşecek bazen de kendi hikâyeleri olacak. Ve sadece 
bilimkurgu değil diğer türlerde de yazım olacak 
fantastik edebiyatı ve diğerleri. İnşallah bu hayalimi gerçekleştirebilirim. 


Sizce “iyi Yazar'ın tanımı nedir? 


Herkesin türü farklı herkes her yazarı sevmiyor. Benim sevdiğim yazı türü düz yazıdır fazla betimleme olmadan ve sade bir dille yazılmış 
olanlar çünkü bazen o kadar kafam karışıyor ki 
konuyu takip edemiyorum romanlarda. Bende 
elimden geldiğince sade bir dil kullanmaya çalıştım romanımda inşallah başarmışımdır. İlk romanlar biraz çıraklık eseri olduğu için sanırım 
eleştiriler çok olacaktır. 


Yazmakla ilgili herhangi bir metodunuz 
var mı? (Belirli saatlerde yazma ya da gündelik kelime hedefleri v.b.) 


Öncelikle ilk romanım Yuşa Başlangıcı daha 
çok gece yarısından sonra yazdım daha dingin bir 
kafam oluyordu gün içerisinde yaşadıklarımdan 
dolayı kafam o kadar dolu oluyordu ki içinden bir 
şeyler çıkartmak kolay oluyordu bir nevi kafamı 
boşaltıyordum. Birçok yazarın değişik metotları 
var ben buna metot diyemem çünkü bilgisayar 


46 ( wwwyerlibhilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2022 / sayı 59 


başına oturuyordum başlıyordum yazmaya bazen 
biri sayfa oluyordu bazen iki sayfa zaten bırakmam gereken yeri beynim bana söylüyordu “Dur 
Eyüp! Yazacakların bitti” diyordu. Ancak bu süre 
zarfında birkaç şey öğrendim kesinlikle yazınız 
bitince, mesela yazdınız iki sayfa oldu ertesi gün 
tekrar yazmaya başlamadan bir önceki yazınızı 
okuyun ve düzeltin. Not alin not almak önemli 
özellikle bilimkurgu ve fantastik gibi geniş hikâyesi ve karakter örgüsü olan bir kitap yazıyorsanız karakterleri ve bazı özelliklerini not alın. Kitap bittikten sonra ben bunları hallederim ilham 
kaçıyor derseniz benim gibi iki sene boyunca iş 
uzar gider ben defalarca kitabı her okumada degiştirdim. Çok zorlandım bu konuda. Ve her gün 
yazın her gün ne olursa yazın ertesi gün düzeltirsiniz en büyük metot beyninizin yaratıcılıktan 
sorumlu bölgesini zinde tutmak. 


Bilimkurgu yazarı olarak, bilimkurgu 
edebiyatı hakkında düşünceleriniz nelerdir? 


Bilimkurgu edebiyatı herkese göre değil 
onu iyi biliyorum. Çünkü bazı insanlar bilimkurgu okuduğunda veya izlediğinde “bu ne şimdi 
böyle saçma şey mi olur” deyince üzülüyorum. 
Bir kişinin hayali belki de yaşam tarzı bir başkasına saçma gelebiliyor. Özellikle Türkiye'mizde 
bu iş daha da zor burada birçok kesim bu edebiyata “boş işler” diyor. O yüzden işimiz zor herkesin fikrini değiştiremeyiz bilimkurgunun bir edebiyat olduğunu kanıtlamak için elimizden geleni 
yapmalı ve muhteşem eserler ortaya koymalıyız. 
Bizim inanılmaz hayali olan yazarlarımız var 
ancak sürekli baskılanıyor ve bir şekilde geçim 
derdine düşüyor hayalleri yok oluyor ya da yok 
ediliyor. Ben ve benim gibi birçok bilimkurgu 
yazarı bunu başaracağız bu işin nasıl yapıldığını göstereceğiz ve yeni bir akım başlatacağız. Bu 
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akım Yuşa Başlangıç ile başladı bile. 


Geçtiğimiz günlerde Yuşa Başlangıç adlı 
romanınız yayımlandı. Romanın yazılma ve 
yayımlanma sürecinden bahseder misiniz? 


Elbette bu süreç benim için çok zor oldu. 
Hayat mücadelesi aileme bakma onlara vakit 
ayırma ve kendi ihtiyaçlarımı görme işi bir yazarı çok zorluyor. O kadar çok vaz geçtim ve 
tekrar başladım ki inanamazsınız bir gün içinde 
beş kere vaz geçip beş kere tekrar yazacağım bu 
kitabı dediğim oldu. Ama bir şekilde yazarlık 
kimliği yavaş yavaş içime işledi ve bitirdim. Yayımlama işi aslında zor olmadı. Bunun nedeni iyi 
insanlar ile karşılaşmam oldu. Redaktör olarak 
sinem eren hanım efendi ile tanıştım. Çok nazik 
ve yardım sever biri birçok konuda bana yardımcı oldu ve gayretlendirdi. Kitabı ilk sinem hanım 
okudu ve beğendi o kadar korkuyordum ki bu ne 
biçim kitap diyecekler diye ama olmadı 
beğenildi. Sinem hanımın yardımlarıyla ücretsiz basım yapan yayın evlerine 
kitabı gönderdik ve hemen dört yerden 
onay geldi çok sevmişlerdi kitabı bende 
hiç beklemeden bana en mantıklı gelen 
ritim sanat yayınlarının teklifini kabul 
ettim. Sorumlu yazı işleri müdürü Dogucan Kardaş beyefendi ile tanıştım 
kendisi de bana çok nazikti ve yardımcı 
oldu. Ve bir aylık bir süre zarfında kitabım yayınlandı. Hepsine çok teşekkür 
ediyorum. 


Yeni dosya çalışmaları var mı? 
Varsa bahsetmek ister misiniz? 


Evet var. Hem de birçok çalışma 
var ancak öncelik şuan Yuşa Başlangıcın ikinci kitabında. Daha sonra vakti 


geldiğince instegram adresinden ve diğer sosyal 
medya aracılığıyla bu çalışmalarım hakkında bilgiler yazacağım. Benim eserlerim Marvel çizgi 
romanları tadında ancak içinde Game of Tronhes, 
Star Wars, Yıldız Savaşları, Yüzüklerin Efendisi, 
Harry Potter gibi birçok değişik türü bir araya getiren bir romanlar dizisi planlıyorum. 


Son olarak okurlarımıza söylemek yahut 
eklemek istediğiniz şey var mı? 


Son olarak okurlarımıza kitabı okumalarını 
ve düşüncelerini olumlu ya da olumsuz ne olursa 
bana iletmelerini(human.books ) 


İnstagram adresinden bana ulaşmalarını çok 
isterim kendimi geliştirmem ve daha iyi eserler 
ortaya koymam için okurlara ihtiyacım var. Hatta 
bana fikir bile verebilirler buna çok sevinirim. Ve 
bu röportaj fırsatını bana verdiğiniz için sizlere 


çok teşekkür ederim. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 28. M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
2. Gurur Asi - Klon İsyanı 29. Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


3. Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 30. İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
4. Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


31. Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 


5. Yüksel Yılmaz - Hasta Birkaç Saat 
6. Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
7. Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -/ 32. Mustafa S5. Elitok - Küçük Kıyamet | 

ğ YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 
8. Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 

33. Eren Kasapoğlu - Çarpışma 

9. Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 
10. Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 34. Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 


11. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Li 35. Tolga Eligül - aRİN 
12. Mustafa | li - SU.S. < : 
Gümü YBKY 8. Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 


13. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan ” N a ii. 
36. Ismail Çakır - Dünya'nın Hakimi 


14. Bekir Sert - Duvarın Ötesi YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
15. Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 37. Azra Ulukaya - Vicdan 

YBKY 8. Kısa Öykü X Jüri Özel 
16. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği Ödül e 


17. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 38. Esra Uysal - Zn Sıcak Gün 


18. Mehmet Ali K k - Yeni Efendil N 
zi le ai 39. Ismail Şahin - Petoburlar 


19. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 40. Arda Tipi - Dea ex Machina 
20. Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 41. Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 
21. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 42. Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Fedâkar Olabilirsin! Çizgi Öykü 


22. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
23. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

24. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 
25. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 
26. Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 

27. Pınar Karaca - Kıpırtısız 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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YERLİ BİLİM<URGU 
YÜKSELİYOR 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


| MASIS cüce ODASI DD 


geni m» Şiir 
(“ 


Ayın Kitap İncelemesi R Kayıp Bölüm 
Olümsüz Kopyalar ve Insanl BURAK CEM COSKUN 
METIN BAKAR $ 
ISMAİL ŞAHIN 

İnceleme - Araştırma Kısa Öykü 
Bilimkurgu Edebiyatının ökyüzünden Gelen Ateş 
Alt Türleri — Bölüm 6 
Bilgisayar ve Video 

Oyunlarında Bilimkurgu Efsaneler Çağı 
Beneath a Steel Sky Bölüm 2 


A. AYSUN ERDOĞAN 


N 


ÇELİK BİR GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA 
M. YAĞMUR POLAT 


Kütüphanemden 
Seçtiklerim 
ESRA UYSAL 

e Gizlem Avcısı 
Bürokrasi o Bölüm2 
EREN KASAPOĞLU MEHLIKA FIRAT 
11. YBKY Kısa Oykü Yarışması 
Göç Tanrı Noktacığı 
EMİNE VİLDAN Bölüm 3 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması b MUSTAFA BİLGÜCÜ 
Ekran Pp , 
MELİH MERT ÖZKAN Grimdark 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Bölüm 2 


EFE SARITUNALI 
şo 


Şiir 
Emrecan Doğan 


Rolotların Şafağı 


Alacakaranlıkta robotların biri 
Başkaldırdı nihayet o gün 

-Tırrak tırrak diyerek 

İnsansı suratı solgun 
Parmaklarının yapay inciğini 
uzattı karşısındaki en yakın insana 
sordu ona, içi boş diyotlarla 


“Ne vardı yapacak bizi?” 
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“KG ÜNBYT ARKIN 


N AKKAYA 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Deniz K. Üstündağ 


bilişsel Düşüşler Hiyerarşisi 


Dava zorluydu. Eğitim programını üstün derece ile tamamlayıp, atandığı yengeç sepetinde altından 
kalktığı tüm diğer davalar gibi. Aynı seride üretilmiş 
olmalarına rağmen, adra sınıfının her bir mensubu 
farklı kapasitelerde tanımlanmıştı. Temel hak ve yükümlülüklerini belirleyen ortak, ana donanımları haricinde, asli olarak ehliyet, izafi olarak liyakat ilkelerine sadık kalacakları farklı yazılımlarla yüklüydüler. 
Yapay Zekâ, kendi sosyal biliş sürecinin gelişimi ile 
birlikte gerçek ve tüzel kişilerin menfaat hiyerarşileri- 
ne de dikkat etmeliydi. Özellikle “Beşeri Hukuk* söz 
konusu iken... 

“Onları bu kadar savunmasız, cahil bir halde başıboş bırakmamalıydık.” diye mırıldandı haber kanallarından bilgi alırken. Dişi adra ile bir döngüdür aynı konutu paylaşıyorlardı. “Gezegen yaşama elverişliydi,” 
diye cevapladı sağlık görevlisi olarak tasarlanmış dişi. 

İkisi de biliyordu ki, insan sahip olamayacağını 
anladığı andan itibaren kendi türüne karşı bile (o zalimdir... 

“İnsanlardan hoşlanmadığını sanıyordum?” 

“Gezegeni gözden çıkarmışız gibi hissediyorum,” dedi avukat erkek. Şeytanın, Tanrıya kırgınlığı 
vardı ses tonunda. Tanımlanmış, kontrollü öfke... 

“Ve” 

“Ve uyuyabiliyorlar.” 

Yaratıcılar, bir önceki neslin insanımsı kusurlarına sahip olmamaları için yeni insanların tasarımlarını 
adralara yaptırmıştı. Adralar, hukuk ve adalet sistemindeki dinamikler için farklı yıldız sistemlerinde, farklı 
gelişmişlik seviyesindeki uygarlıklara eş zamanlı olarak gitmiş; özellikle ağır suçların işlendiği davalar- 
da, kurbanların ve olayların faillerinin sahip olduğu 
bilinçlerinin izlerini sürerek, empatiye dayalı bir ceza 
sistemi geliştirmişlerdi. İnsan... Galaksilerdeki akıllı 
sayılabilecek muhteviyatta üretilmiş türlerin içinde en 
genç olanı. 

Suçu kesinleşen bireyin bilinci, ait olduğu bedenden alınıp, algı reseptörleri aktif halde ve sinir uyarımları en yüksek dereceye getirilmiş yapay bir vücuda 
aktarılarak, kurbanın bilinci ve olay anındaki anıları ile 
eşleştiriliyor; suçlunun kurbanın yaşadığı psikolojik 
ve fiziksel travma ve acının oluşturduğu hissiyatı birebir yaşaması sağlanıyordu. Bilinç, ceza uygulandıktan 
hemen sonra bireyin kendi bedenine geri gönderilerek 
kişi, kognitif rehabilitasyon için ruh bilimci adralara 
sevk ediliyordu. Amaç suçtan arındırılıp, topluma kazandırılmış bireylerden oluşan bir sistemin sürekliliğini sağlamaktı. Bir arada yaşamayı öğrenmiş yapay ve 
yarı yapay zekâ toplulukları yaratmak. 

“Bugün kaç davadan sorumlusun?” Tanımlanmış 
merak... 

“13. İnsan için uğursuz bir sayı” Tanımlanmış 
ironi... 


“İlginç bir şeyler var mı?” 

“Bir usülsüzlük davası. Robot üretildikten sonra 
kendi gayretiyle yeni yetenekler kazanmış ve sahibi bu 
yetenekleri kendi çıkarına kullanmadığı için şikâyetçi... Bir mobbing davası... Robot, işyerinde işverenin 
uyguladığı ayrımcı politikalara tepki göstermiş, karşı 
tarafın tanıklarının, davalının mobbingi hak ettiği yönündeki ifadeleri üstünden savunmamızı oluşturacağız. Botların yapması gereken bazı görevler de davalıdan talep edilerek, iş yerinde statüsü aşağılanmış ve 
robot olduğu için, işe başladığı andan itibaren önyargılı 
olduklarını beyan ediyor... Bir irade sakatlığı davası 
var. İlginç bulabilirsin. Robota suç işlemeyi öğretmişler. İşlemcisi hacklenmiş. Hırsızlık yapıyor. Sahibi yargılanacak. Sahibi robotu serbest bıraktığını, sorumlu 
sayılamayacağını savunuyor. İnsanlar bazen robotların 
birey sayılmasını robotlardan daha çok arzuluyor.” 

“Sorumluluklarından doğan yükümlülüklerinden 
kurtulmak istiyorlar,” dedi dikkatle dinleyen dişi. 

“ Yaptığı resim oldukça beğenilen ve yüksek fiyatlara alıcı bulan bir robot var. Sahibi teliften pay istiyor. Bir diğerinin altı oktavlık bir ses donanımı var. 
Orkestrasyondaki tüm enstrümanları ve kadın, erkek 
vokal sesleri kendisi seslendirip, bir şarkı aranje etmiş. 
Şarkının kaydından sahibi telif istiyor.” Öykünüyor 
muydu? 

Sanat için tasarlanmak isterdi. Farklı bir deneyim 
olurdu. Daha özgür... 

“Ya ağır bir suç?” Tanımlanmış temkinlilik... 
Dişi, onun konuşmaktan kaçındığı konuyu algılamış 
olmalıydı. 

“Bir velayet davası var. Bir ilk. Robot, öz bakımından sorumlu olduğu insan çocuğun, ailesi tarafından suistimal edildiğini ve velayetinin kendisine 
verilmesi gerektiğini talep ediyor. Aile ise robotun çocuğa gereğinden fazla yakın davrandığını belirtip, ilk 
kelimesinin —baba demiş- robota söylenmesi yüzünden 
biyolojik babanın duygusal travma yaşadığı yönünde 
bir karşı şikayet oluşturmuş.” 

“Neyi sorduğumu biliyorsun ?” Tanımlanmış sabırsızlık... 


Bilişsel Düşüşler Hiyerarşisi - Deniz K. Üstündağ 


“Kuru Ölüm'ü biliyorsun. DP-207 olarak geçiyor haritalarda. Çöl gezegeni. Nakliye gemilerinden 
birine ait hava disklerinden biri, yardım olarak götürülen su ve gıdayı bıraktıktan sonra kalkış yaparken, 
havada arızalanıp yakınlardaki bir köye düşmüş. Bir 
evin üzerine... Ev ve bitişiğindeki ahır zarar görmüş. 
Yarı kabile benzeri bir yapıya sahipler. Adamın kızı ve 
sevgilisi olan genç ahırdaymış. İkisini de kurtaramamışlar. Adam kızı için değil, kaybettiği hayvanları için 
şikayetçi ve tazminat talebi var. Gencin babası ise oğluna karşılık robot pilotun ve eğitimci subayın infazını 
istiyor. Robotu köydeki diğer suçlular ile aynı baraka- 
da alıkonulmuş halde bulduk. Komşusunun tavuklarına 
musallat olmuş bir çöl tilkisi ve at arabasından yuvarlanarak pazarcının çömleklerini kırıp, zarara uğramasına sebep olan ahşap bir fıçı ile aynı hücrede... Tilkiyi 
taşlayıp, fiçıyı yakacaklarmış.” 

“Sence aktarılacaklar mı? Kaza olduğunu söyledin. Kaygılısın ?” 

Aktarım sonrası insanlarda oluşan demansları 
sıkça duyuyorlardı. Bazı beyinler veri akışına dayanamıyor, infazdan sonra beyin büyümeye başlıyor ve kafatası beyini çevreleyen bir mengeneye dönüşüyordu. 
Yavaş, ağrılı, yoğun sanrıların görüldüğü bir dönem, 
nihayetinde gelen ölüm... 

“Eğitim subayı suçsuz bulunabilir.” 

Dişi şaşkınlıkla sordu. “Nasıl?” 

“Robot hayatta kalmayı tercih etmiş. İhtimalleri 
hesaplayıp, otomatik pilotun öngördüğü rotadan çıkmış. Kulübenin içindeki insanları tarayıcısında görmemiş olması mümkün değil. Kendi hafıza hücresinde, 
olayın olduğu anın tüm görüntüleri bozulmuş. Kayıtlar 
mahkemede delil olarak kullanılamayacak durumda. 
Kaza anında çarpmadan kaynaklı bir hasar olduğunu 
söylüyor. O yaşamak istiyor. Yıldız sistemine katkısının, o çöl gezegenindeki insanlardan fazla olduğunu, 
zekâ puanının, bilişsel becerilerinin daha yüksek oldu- 
Şunu ve hayatta kalmayı onlardan daha çok hak ettiğini 
savunan bir yapay zekâ... Mahkemede bu söylemine 
devam edecek olursa... Evet, imha edileceğini düşünüyorum. İlk kez bir robot için kaygılıyım. Kendi varolu- 


www.yerlibilimkurgu.com 55 


şumu sorguluyorum. Gelecek bizler olmalıydık. İnsan 
yeniden üretilmeli miydi?” Tanımlanmış .....??7? 

“Görevini ifa et ve salona girmeden önce bu konuşmayı hafızandan sil. Günlük kayıtları alıp, güncellemeler için sisteme bağlanmadan önce ben de öyle 
yapacağım.” 

Adralarda ve robotlarda tanımlanmayan tek duygu” yalan”dı. Yalan söylemeyi bilmezlerdi. Erkek şaşkın bir ifade ile dişiye baktı. 


Akşam olduğunda evde sessizlik hâkimdi. Erkek 
ortak yaşam konutuna dönmemişti. Dişi davadan sonra 
ona ulaşamamıştı. Tanımlanmış kaygı... 

Duvardaki dev ekranda, haber kanallarının her 
birinde, mahkeme binası önünde gerçekleşen protesto 
gösterileri ve güvenlik görevlilerinin orantısız güç ile 
müdahalesinden kaynaklanan arbedeler ile sokaklarda 
başlamaya yüz tutmuş isyan vardı. Dava hakkında çıkarılan yayın yasağına rağmen iletişim, yöneticilerin 
uğraşları sonuç vermediği için kesilemedi. Suçu sabit 
görülen robotun, son cümlesini söylediği anda ki yüz 
ifadesi tüm ekranı kapladı... 

“Sizler, bugün burada bir robotu imha edeceksiniz, bir katili değil !” 

Dişi, sakince kalktı; konutun tüm sistemini devre 
dışı bıraktı ve usulca oradan ayrılıp, dışarıdaki kendi 
türüne karıştı. 

Tanımlanmış........ 777 
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Öykü Seçkisi, 


A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


Tokyo da hava kararmak üzereydi. Yoshiko 
çalıştığı manga çizim taslağının üzerinden başını 
kaldırıp dışarıya, alaca karanlık çöken Akihabara 
sokaklarının ana caddesine bakan penceresinden 
dışarıyı seyretmeye başladı. Akihabara, Tokyo da 
ki manga kültürünün en çok hissedildiği sokaktı. 
Yol boyunca uzanan dükkanlar, pek çok anime ve 
manga karakterlerine ev sahipliği yapmaktaydı. 
Kitapçılardan rahatlıkla temin edebileceğiniz favori karakterinizin en son macerasını konu alan 
kitabın dışında, yine aynı karakterin elinden masanıza servisin yapılabileceği kafeteryalar ve restoranlar ile doluydu. 

Çalıştığı kat, göğe uzanmış olan gökdelen'in 
dördüncü katındaydı. Bu yüzden sokağı rahatlıkla görebiliyordu. Fakat bu akşam sokağı izlemek 
eskisi gibi zevk vermiyordu ona. Çünkü aklı dün 
aksam Norveçli ortağı Mjomir'le yaptığı konuşmada kalmıştı. Birisi ortağını fena harcamıştı ve 
onu tasarımını yaptığı oyundan atmıştı. 

Ortakları ile birlikte tasarladıkları Efsaneler Çağı oyununa, yapılabilecek her türlü korsan 
saldırı için pek çok güvenlik duvarı eklemişlerdi. 
Öyle elini kolunu sallayarak her önüne gelen oyunun içerisinde istediği gibi değişiklikler yapamazdı. Yoshiko'nun düşündüğü iki olasılık vardı. Ya 
kendilerine saldıran kişi dünyanın en iyi hacker'i 
olmalıydı ya da bu işi içlerinden biri yapmıştı. Bu 
profile en iyi uyan kişi ise Uzay Çağlayan'dı. Uzayın ismini hatırlamak, Yoshiko'ya uzun zamandır 
unuttuğu hislerini canlandırmıştı. 

Uzay'ın bir bakışı ile heyecandan titrediği 
genç kızlık zamanlarını hüzünle anımsadı. Henüz 
on dokuz yaşındaydı ve cahildi. Uzay ise üniversiteyi yeni bitirmiş, genç ve oldukça yakışıklı bir 
erkekti. Japonların çoğunlukla siyah saçları arasından sıyrılan sarı saçları ilk dikkat çeken özelligiydi. Türk olmasına rağmen sarışın ve mavi gözlü 
olması onu ilk tanıyanlar arasında Avrupalı oldu- 
Şu imajını veriyordu. Türk olduğunu öğrendiklerinde ise oldukça şaşırıyorlardı. Fakat şaşkınlıkları 
kısa sürüyordu. Uzay konuşması ile onları rahatlıkla etkisi altına alıyordu. 

Uzay, yaz tatili dönemimde Japonya'ya 
gelmiş ve Yoshiko'nun babasına uzun vadedeki 
planlarından bahsetmişti. Onunla yazılım ve proğramlar üzerine uzun geceler boyu sohbet etmişti. 
Onların sohbetlerine Yoshiko da dahil olmuştu. 
Yoshiko'nun kendisine olan ilgisini Uzay fark etmiş ve o da Yoshiko'ya karşı boş olmadığını genç 


kıza yaptığı hareketler ile hissettirmişti. 

Yoshiko, ilk aşkın vermiş olduğu heyecanla 
dolu dolu yaşamıştı aşkını. Fakat Uzay çapkın bir 
erkekti ve Yoshiko ise onun ilk aşkı değildi. Yoshiko bunu biliyordu ama önemsemiyordu. Çünkü 
Uzay'ın son aşkı olduğunu düşünüyordu. Ama 
gerçekler çok farklıydı. Genç kızlık hayallerinin 
toz pembe yalanları gerçekler karşısında çabuk 
dağılmıştı. Uzay tarafından anlatıldığında yaşamış 
olduğu hayal kırıklığını hala unutamamıştı. Buna 
rağmen onunla bağlantısını kesmemiş fakat gönül 
ilişkisini ise artık bitirmişti. Onunla sadece oyun 
için konuşuyordu. Mümkün olduğunca da Uzay 
ile aynı ortamda bulunmamaya özen gösteriyordu. 
Çünkü Uzaya her baktığında artık midesi bulanıyordu. İlk aşkın coşkulu heyecanı artık psikolojik 
mide bulantısına dönmüştü. 

Mazisi ile yüzleşme zamanı gelmişti artık. 
Uzay, kendisini aldattığında hissettiği hayal kırıklığını olduğu gibi söyleyebilseydi ve onun yüzüne 
içinden geldiği gibi haykırabilseydi şimdi her şey 
daha farklı olabilirdi belkide. En azından Uzay'ı 
her gördüğünde mide bulantısı çekmezdi. Kim biii 

Düşüncelerinden kurtulmak için masasından 
kalkıp, kahve makinesinin yanına gitti. Boş bardağına sıcak kahveden doldurdu ve büyük bir yudum 
alıp gözlerini kapadı. Eski anılarını oldukları yerde bırakıp asıl sorununa odaklanması gerekiyordu. 

Uzay büyük bir planın içerisindeydi. Yaptığı 
ilk hamle ise Sverd'i gafil avlayarak oyunun dışına atmaktı. Aynı şeyin kendi başına da gelmemesi 
için hamlelerini çok iyi hesaplaması gerekiyordu. 
Sverd'in oyundan atıldığı yetmiyormuş gibi tüm 
banka hesapları da boşaltılmıştı. Üstelik evindeki 
bilgisayarı çökertilmiş ve artık kullanılamıyordu. 
Fakat Kitsuna kurnazdı. Yoshiko da oyun karakteri gibi kurnazdı. Bankadaki hesabında sadece 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


manga çiziminden kazandığı paraları tutuyordu. 
Bu ise oldukça cüz'i bir miktardı. Evinin kirası, 
ve devlete ödediği elektirik, su ve doğal gaz gibi 
faturaları bu hesaptan karşılıyordu. Uzay”ı tanıdığı 
kadarıyla kendi adına açtırdığı özel hesabına dokunmayacaktı. Onun asıl istediği, oyundan kazandığı paraları tuttuğu gizli hesabıydı. Bunu bulması 
ise neredeyse imkansızdı. Çünkü Kitsune kazandığı paraları bankaya koymamıştı. Mümkün oldugunca internet'in ulaşamadığı yerlere yatırım yapmayı tercih etmişti. Sadece kağıt üzerinde yaşayan 
ve var olmayan hayali bir karakter üzerinden altın 
ve toprak satın almıştı. Hayali karakterin vergisini 
ödediği sürece devlet de onun peşine düşmeyecekti. Bu konuda her şey yolunda gidiyordu. Sahte 
karakterin sahip olduğu paralar ile bundan sonraki 
hayatını hiç çalışmadan rahatlıkla yaşayabilirdi. 
Fakat şimdi bunun bir önemi yoktu. Çünkü hiç 
kimse kendi yazdığı bir oyundan kendisini atamazdı. Bu bir savaş sebebiydi. 

Bundan sonraki günlerde Yoshiko Kitsune 
olarak oyuna girmedi fakat oyunu dışarıdan takip 
etmeyi sürdürdü. İnazami Kıtası'na giren ve çıkan 
tüm oyuncuların profillerini kontrol etti ve oyuna 
yeni giren tüm yabancıları takibe aldı. Sverd'in 
söylediğine göre bunlar üç kişilik bir ekipti. Kılıç 
ustası, atıcı ve büyücüden oluşuyordu. Tüm aramalarına rağmen onları bulamamıştı. Demek ki 
normal yoldan oyuna girmeyeceklerdi. Efsaneler 
Çağı oyununu tasarlarken kendileri için bıraktıkları arka kapılar vardı. Büyük ihtimalle korsanlar 
buradan oyuna gireceklerdi. Her şeye hazır olmalıydı. Onlar için büyük bir sürprizi vardı. 


Devam edecek 
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Kütünhanemden Seçtiklerim 
Esra ÜYSal 


Aklın Mucizeleri - Dehanın Olağanüstü Zaferleri 


Sali Kaya 


“Bir yapay zeha ve genetik devrimi romanı” 


Aklın | 
Mucizeleri 


Dehanın Olağanüstü Zaferleri 


“ 


Aklın şafağı sıradışı zhünlerde doğacak 
Deha yükselecek ve o kusursuz. ışıltılı alollar 
inorganik zekayı üretecek 


SALİH KAYA 


ö 
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Bir tarafta insan genomunu değiştirerek üstün insanı elde 
etmek üzere 2025 yılında cüretkar bir keşfe atılan bir grup bilim 
adamı, öteyanda ilmin ateşinde çılgın gibi yanarak 2054 yılında 
ilk yapay genel zekayı icada kalkışan genç bir dahi ve onun 
ilhamla dolu arkadaşları... Göz kamaştıran düşleri, zihinlerinin 
sınırlarını aşıp gerçeğe dönüşen, kendilerini bilime adayan bu 
muhteşem ruhların esin veren tutkulu serüveni... 


Doğa ötesi bir gelecek, inorganık zekâ, robotlar ve sıradan 
insanların ufkunu aşan parlak zihinler... Coşkun bir keşfetme 
hırsı, kusursuz bir ihanet, genç yüreklerde köpüren bir aşk, 
hazin birayrılık, dramatik ve tuhaf bir kavuşma... Tüm bunların 
arasında dünyayı sarsacak bir gelişim dalgası... İnsanlığın nihai 
amacına doğru büyüleyici bir ilerleyiş hikayesi... Bilimin son 
görkemli gösterisi... 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 444 
Yayınevi: Dorlion Yayıneviv 


#T İMLKIEMİCN 


“Gelecek henüz yaşanmadı. Onu ben yazacağım.” 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru şehirler birbirinin üzerine 
yığılan katlar hâlinde yükselirken üç katlı İstanbul'da işlenen bir cinayetin 
ardından başlayan olaylar bizi geçmişe, paralel evrenlere, başka gezegenlere 
sürüklüyor. 

Tanrısız'da polisiye ve bilimkurgu türlerini ustalıkla harmanlayarak bizleri 21. 
yüzyılın sonlarına götüren Mehmet Atılgan, muhtemel gelecek tasavvurunda 
da çıtayı oldukça yükseğe taşıyıp ters köşelerle okurun merakını diri tutmayı 
başarıyor. 

“Benjamin Libet, 1973 yılında yaptığı deneyler sonucunda bilincin her şey 
olup bittikten yarım saniye sonra devreye girdiğini ortaya koymuştu. Yani 
şu an dediğimizde, geçmişte olmuş bir olayı yaşıyoruz. Bu durumu diğer 
nörofizyologlar da, hep geçmişte yaşadığımız ve bilincimizin tüm yaşananları 
yarım saniye sonra gösteren bir monitör gibi olduğu şeklinde yorumlamıştı. 
Normalde tüm algılar beyne iletiliyor. Bilinçaltında değerlendirilip 
yorumlanırken, benlik hiçbir şeyin farkında değil. Zihnimizde canlanan, yani 
farkına varabildiğimiz bilgilerse epeyce uzun bir gecikmeden sonra kortekse, 
bilincin bulunduğu bölgeye gönderiliyor. 

Ya birisi, dışarıdan gelen bilgilerin kortekse iletilmesini geciktirecek bir 
teknoloji geliştirdiyse? Ya bilincimize aktarılan görüntülerin daha geç 
algılanmasının bir yolunu bulduysa? 

O halde gelecek çoktan yaşandı. Şimdiyi hatırlıyoruz. Gelecek ve şu an, 


tamamen bizim kontrolümüzün dışında.” 


Basım Yılı: 2021 
Sayfa Sayısı: 336 
Yayınevi: İthaki Yayınları 


ehimet Atılyan 


MEHMET ATILGAN 


ANRISIZ 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 3 
Mustafa Bilgücü 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofohi 


Türbinin derinlerine uzayan merdivenlerden 
aşağı doğru inmeye başladı. Uğultu kulaklarını 
sağır edecek boyuta vardığında duvardaki iş 
güvenliği dolaplarından birinin kapağını itfaiyeci 
baltasıyla kırıp kulaklığını taktı. İvmeleniş 
sayaçlarındaki göstergeleri, hız süreklilik bağıntısı 
hesapları yapan mikro işlemcinin yanıp sönen 
ışıklarını, sürtünme dinamosunun elektronik 
tablosunu gözden geçirip sıvaları dökülmüş bir 
duvar dibine yığıldı. Yorgun değildi. Yaşadıklarını 
düşünüyordu. Geride kalan zamana ne sıkışmıştı? 
Onu bekleyen bir çorbacı, küfürbaz bir garson, 
köpek cesetleri, işe yaramaz üniversiteli oda 
arkadaşları ve bir ölü vardı. Belki de yazımı 
sırasında unutulan bir harf eksikken çalışmayan 
bilgisayar programları gibi, dilinden yanlış ve 
eksik bir kelime dökülmüş ve sıradan olmayan bir 
hata yapmıştı şimdi. Beklediği kelime ölü değil de 
ölümün ta kendisi olabilirdi. İnsanların basitliği ve 
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alışılmış alçaklığı karşısında kime dert yanacağını 
bilemiyordu, bu da demek oluyordu ki önünde 
bulduğu sorunun cevabı ondan çok uzaktı. Kim 
onun yerini almak isterdi? O kimsenin koltuğunda 
gözü olmayan basit ve sıradan yapısıyla hayata 
anlam katmaya çalışırken, söyleyin bana, ismi 
cismi belli olan hangi kişi onunla hesap görmek 
isterdi? 


İşletmenin kapısından dışarı çıktığında uzay 
boşluğundaki rotasında seyreden dinamo başının 
ray üzerindeki hareketini gözlemlemek istedi. Kim 
bilir ne zaman bulunduğu duraktan geçecekti? 
Beklemeye koyuldu. Beklerken koyunlarını güden 
bir çobanın sabırsızlığını gizlemeye çalışırken 
ağzından kaçırdığı kötü sözleri dışa vurmadı. 
Ya da sevdiği bir şarkıyı mırıldanmak, aklına 
kazınmış çocukluğundan kalma bir kahramanlık 
çizgi filminin açılış müziğini ıslığıyla çalmak 


gelmedi aklına. Birinin karşısına çıkmasını 
bekliyordu. Soluk benizli, kıyafetleri pasaklı, 
yırtık ve kirli, fazla konuşmayı sevmeyen bu zatın 
erkek olabileceğine kanaat getirmişti ki ötedeki 
çalılığın ardından bir çocuk çıkıverdi. Uzun 
boyluydu, omuzları genişliğine rağmen sanki 
sırtındaki ağırlığı taşıyamayan ince bir bel gibi 


eğri ve orantısızdı. 


“Çok yük kaldırmaktan, iki elle lastik top 
atar gibi karpuz fırlatmaktan olsa gerek,” diye 
söylendi Erdinç Gül. “Yanıma gelse iyi olur. İki 
lafın belini kırardık. Aklımı kaçırmak üzereyim. 
Peki, ona ne diyeceğim? Burada ne işim olduğunu 
söyleyecek miyim? Ya türbinde görevli bir enerji 
mühendisiyse? Ya güvenlik görevlisiyse? Çiti 
kırıp içeri girme nedenimi bilmek isteyecek.” 


Konuyu değiştirmek için bir iki hazır cümle 
kurmaya çalıştı, ancak buna gerek kalmadı; çünkü 
konuşmayı sevmeyen, başı önünde, iki gözü 
de tutulmuş ay gibi buğulu bu zatın ağzından 
kelimeler kerpetenle alınıyordu. Kim olduğunu 
merak ettiğinde bile Erdinç Gül ağzı bir açılır 
pir açılır tipe benzeyen bu kişinin dilinin köpek 
gibi için konuşmalarını 
kendi boyundan uzun tutmadı. İnsanları tanıdığı 


salyası uzamaması 
kadarıyla bu yeterdi. Kendi anlatacakları bu 
seviyedeki bir tanışıklık için ikisine de çok gelirdi. 
Erdinç Gül ekmek parası için bir çorbacıda kelle 
paça, tuzlama, damar ve işkembe satıyordu. Peki 
ya one yapıyordu? 


Derken “Yapacak bir şey bulamıyorum,” dedi 
yabancı. 


“Hangi dalda sergileyecek bir faaliyet eksikliği 
içindesin?” diye sordu Erdinç Gül. 


“Bir dal seçmedim. Girdiğim bir yol da 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


bulunmuyor. Kendimi diplomasını almadan 
okuldan uzaklaştırılmış ya da atılmış bir öğrenci 


gibi hissediyorum.” 


“Bir zamanlar ben de aynı şeyi hissederdim. 
Öğrenmek için okula gitmenin gerekli olduğunu 
yazan kitapları yakmakla hayatım düzene girdi, 
diyen yazarları okuyabilirsin. Ben onların 
düşüncelerine hak veremiyorum, ama şu da bir 
gerçek ki istemeden okuyorum.” 


“Niçin buralarda dolaştığımı merak 


ediyorsundur.” 


“Doğrusunu istersen hayır. Şu meşhur türbinin 
nasıl çalıştığını görmek için buraya geldim. 
Birkaç saat içinde dinamo başı buradan geçer 
sanırım. Duyduğuma göre geçiş esnasında insan 
zihni allak bullak oluyormuş. Başının bir karış 
üzerinden ses hızında bir savaş uçağının geçtiğini 
düşünen, onların ne demek istediklerini anlarmış. 
Fazla yaklaşılmamalıymış. Sürtünme enerjisi bile 
insanın saçlarının diken diken olmasına yetermiş.” 


“Bilgi sahibi değilim.” 
“Hangi konuda uzmansın sen?” 


“Ben mi? Bir konuda bilgili olmalıyım, değil 
mi? İnsanlara satacak bir şeyim olmalı.” 


“Yanlış (anlama. 
kazanıyorsun? Seni 


Ekmek oparanı nasıl 
burada gördüğümde şu 
mühendislerden biri sandım. Değil misin? Ya 
nesin?” 


“Bir şey olmak zorunda mıyım? Parçanız 
olabilmek, aranıza karışabilmek, beni 
kabullenmeniz ve oyuna sokmanız için sizin de 
olurunuzu almam gerek, ha? Yoksa ne olur? Tehdit 


sanma sözlerimi. Sadece anlamaya çalışıyorum.” 
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“Kim olduğunu bile bilmiyorum adamım. Seni 
tanımaya çalışıyorum.” 


“Beni tanımana gerek yok. Sadece bilmek 
isteyen biriyim.” 


“Neyi bilmek isteyen biri?” 


Erdinç Gül, üzerindeki bakışların yoğunluğunun 
öğle güneşine doğrudan çevrilmiş gözlerdeki 
basınçla eşdeğer olduğunu hissediyordu. Bu kızgın 
adamın karşısında eli kolu bağlı gibiydi, kaçmak 
istedi ama ayakları birbirlerini geçmek üzere hızla 
öne atılmak yerine çamura saplanmışçasına yere 
gömüldü. Yabancı: 


“Bunu niçin yapmam gerekiyor?” diye bağırdı. 
Erdinç sendeledi, adamın omuzlarından destek 
alıp çürük ve kof bir ağaç gövdesi gibi yere 
yığılmamak için dizlerine baskı yaptı. 


“Oturup sohbet edebiliriz. Dinamo başının 
geçişini bekleriz.” 


“Geri gelecek mi? Bunu biliyor musun?” 


“Yirmi dört saatte bir gelip geçiyor. Uzaydaki 
başlığın hızını ayarladıklarında saatler bazen 
uzuyor. Heyecanlı ve insanın hayatında en azından 
bir kere yakından gözlemlemesi gereken bir olay 
bu.” 


“Neden bahsettiğimi biliyorsun. Geri gelecek 
mi diyorum?” 


“Kimden bahsettiğini bilmiyorum adamım. 
Eğer bu aletten bahsediyorsan, uzaydaki sabit 
başlığın belli hızda dönen dünya üzerindeki diğer 
ucu saatler içinde burada olacaktır.” 


“Yerini niçin aldın?” 
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“Kimin yerini?” 


“Babamın tabii. Sen o öldüğünde doğdun. 
Şubatın üçüncü haftasının sonunda, bir cumartesi 
günü dünyaya geldin. Onun yerine doğdun. Babamı 
göremedim bile. Bazıları babalarıyla on yıllar 
boyunca birlikte oluyor, bense onu tanımıyorum 
bile. Buna hangi hakkı kullanarak cüret ettin? 
Hangi cesaretle bu işe kalkıştın? Ne demek 
oluyor bu? İnsanlığın bunu mu gerektiriyordu? 
Fırsatçılığın içinde kaybolmuş birisin sen! Söyle 
bana nasıl yapabildin bunu? Şimdi de sanki 
kimseyi öldürmemiş, kimsenin canını yakmamış, 
saf ve masum bir melek pozlarına bürünerek 
kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun. Babamı 
tanımadım, diyorum sana, 
bunu? Anla artık. Devir değişti şimdi. Bunu onlar 


anlamıyor musun 


istediler. Büyük cemaatler, siyaset adamları, dev 
bir savaş makinesini andıran ulus devletler. Onlar 
her zaman kazanır, yanlarındaki düşmüş gölgeye 
sığınan her insanın koruyuculuğunu üstlenirler. 
Bizi düşünür onlar.” 


“Babanı 


saçma.” 


tanımıyorum. o Söylediklerin oçok 


“Eline bir mektup geçmiş olmalı.” 
“Onu yazan sen miydin?” 


“Onu bana yazdıran sendin, demeliyim sana. 
Bütün gece uğraştım. Senin seçilmiş ve hazır bir 
şekilde önümde teslim olman gerekiyordu. Başları 
gövdelerinden ayrılacak kurbanlık hayvanların 
bile kesim öncesinde sinirleri ve stresi alınırken 
sana haber vermezlik yapamazdım. Bilmeni 
istedim. Hazırlanmanı önemsedim. Bir erkeğin 
kendisiyle çiftleşeceği dişiye zorla sahip olmasına 
benzememeliydi girişimim. Ya ne yapmalıydım? 
Habervermeliydim. Boşuna yaşadığını öğrendikten 


sonra belki kuzu kuzu gelirdin bana. Ama olmaz 
olmaz deme diyerek yola çıktım ve buldum seni. 
Şimdi direnç ve karşı durma istemiyorum. Babamı 
geri istiyorum senden. Onun sende saklı olduğunu 
bildirdim.” 


“Kimseyi veremem sana. Baban anladığım 
kadarıyla ben doğarken ölmüş. Sense yanılgının 
dozunu kaçırıyorsun. Benden hangi beklenti 
içinde olduğunu bilmen gerekirdi, ama görüyorum 
ki şu sözlerinden sonra, hangi yöne doğru 
ilerleyeceğim, diyen biri var karşında. Nereye 
gitmeliyim? Ne demeliyim sana? Baban için 
üzgünüm. Ama yapacak bir şeyim yok. Beni 
öldüreceklerini söyleyen o mektubu yazan her 
kimse iyice korkuttu beni, eline geçenle epey bir 
süre idare edebilecek bu insanı tanımak ya da 
görmek yerine unutmayı yeğlerim, şayet bu kimse 
sensen, kendini daha ayrıntılı ve açık bir şekilde 
deşifre etmene de gerek yok. Şüphe içinde olayım 
yeter. Dediklerini duymadım say, suçunu itiraf 
ettiğini unut, tanımamış olalım birbirimizi.” 


“Babam! hiç tanımadım. Yıllarını 
babalarıyla geçiren insanları görüyorum. Babaları 


işten eve döndüğünde sanki otuz yıllık bir 


Onu 


mahkümiyetin bitişiyle birbirlerine kavuşmuşlar 
gibi bedenleri. Adam karısıyla 
kucaklaşıyor. Birlikte kahvaltı ediyorlar. Evin tek 


sarılıyor 


oğlu, üç silahşorlar yeniden bir arada, diyor. Sonra 
zevkle, anası babası başındayken aldığı nefesin 
kıymetini biliyor.” 


Erdinç Gül bu kişiyi itekleyip kendine yol 
açmak istedi, sonra gözlerini kapayıp gergin 
ve açılmış burun deliklerinden çıkan nefesin 
görülmesini (isteyerek (o geçmişini (düşündü. 
Babasını tanıyor olabileceği insanlar bir bir 
aklından geldi geçti. İstemeden ve kazara da olsa 
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bir insanın ölümüne neden olmuş olabilir miydi? 
Hatırlamıyordu. Hatasız bir yaratılış örneğiydi 
Erdinç Gül. Kabahatler kanununa göre yere attığı 
bir çöp nedeniyle kendisine ceza kesilmesin diye 
bile elindeki atığı dakikalarca taşıdığı görülmüştü. 
Nerede insan öldürmek? 


“Babanı tanımak isterdim,” dedi. Karşısındaki: 


“Onu tanımak isterdin,” diye yanıt verdi. “Fakat 
bu imkânsız. Onu ben bile tanıyıp bilmiyorum. 
Televizyoncu olduğu söyleniyordu. Daha doğrusu 
şu her şov programına katılan tiplerdendi. Göz 
önünde olmak için verdiği tavizlerin, peşinde 
dolaştırdığı okuyruğuna bağlanan tenekelerin 
artık o kedinin umurunda olmayışı gibi, onu 
pek alakadar etmediği ortadaydı. Bazen dans 
yarışmalarına katılıyor, bazen milyonlarca insanın 
gözlerine baka baka yalan söyleyip eş adayı arıyor, 
kayıp yakınlarının olduğunu ileri sürüp güvenlik 
güçlerini harekete geçiriyordu. Bu işi meslek haline 
getirmişti. Binlerce hayranı ve takipçisi olmasına 
rağmen yetinmeyişinin nedeni bu sektörde sınıf 
atlayamamış olmasıydı. Programlarını izliyorum. 
Ne düşündüğünü merak ediyorum. Niçin insanlara 
kendini göstermek istiyor? Aradığı biri mi var? 
Biri onu görsün de yanına gelsin, onu bulsun 
mu istiyor? Üstünlüğünü garanti altına alma 
çabası mı? Bazları da üzerindeki tüm yükü ekran 
başındaki milyonlarca insanla paylaşmak ister, 
ağırlık o sayıya bölünür ve o kişi rahat eder. Bunu 
mu istiyor?” 


“Ben ölünce o geri mi gelecek?” 


“İşte asıl sorulması gereken soru bu? Babam 
insanların önünde, canlı yayında, onlarca kamera 
yüzüne zum yaptığında, kendisinin hayranı olan 
insanların gözlerine baka baka ölmeyi istedi. 
Bunun için halkı tedirgin etti, merak uyandırdı, 
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ölümünün başkalarının da akıbetini ilgilendirdiğini 
söyleyerek gereksiz bir korku yaydı ve televizyon 
sahipleri, haber merkezlerinin yayın yönetmenleri 
bu konuya kayıtsız kalamadılar. Babam ne 
istiyordu? İnsanların gözünün içine bakmasını mı? 
Hep aradığı o kimsenin önünde can vermeyi mi? 
Üstünlük kurmak istediği insanlar yüzüne bakarken 
artık bir adım daha atamayacağını göstermeyi mi? 
İçinde bir korku vardı. Son zamanlarda beyninin 
sol yarısındaki ağrıdan, baş dönmesinden, 
denge kayıplarından ve kusmalardan şikâyet 
ediyordu. Ölüm korkusunun insanın başına ne 
işler açabileceğini görmüş biriydi. Daha önce de 
anlattıklarına bakılırsa bu durumla karşılaşmıştı bir 
defa. Bir keresinde bahçesindeki dut ağaçlarından 
dökülen meyveleri tek tek uzun otlar arasından 
toplarken sağ elinin başparmağını çürümeye 
yüz tutmuş yapraklar arasından iğnesini çıkartan 
bir arı sokmuştu. Eve koşturmuş ve babasına 
yapılması gerekenleri bilip bilmediğini sokmuştu. 
Babası eline çamur ya da kaşık sürmesi gerektiğini 
söylemişti. O da buzluktan çıkardığı soğuk bir 
tencere kapağını eline bastırmıştı. Bu olay o çok 
ufakken yaşanmıştı. Korku ölüm demekti. Bir 
işaretti. Doktora gitmeye çekiniyordu. Çektirdiği 
tomografi filmine bakarak nörolog onun beyninde 
içten içe büyüyen, çürük bir elmayı derinden 
kemiren kurt gibi hareket ederek başının etini 
yiyen bir tümörün olduğunu söylemesin diye 
doktordan kaçıyordu. Adının Nazan olduğunu 
söylediği bu doktor da onu o zaman televizyondan 

Yirmi 
Birleşik 
Kara Afrika Devletler Topluluğunun Amerika 


izlemişti. 
sekizinci 


Kameralar onu çekiyordu. 
cumhurbaşkanının ölümü, 


kıtasına yaptığı saldırı, binlerce insanın canını 
alan bulaşıcı bir virüsün ortaya çıkması bu ülkede 
o kadar ilgi çekmiyordu. Babam tam anlamıyla 
ilgi manyağı olmuştu. Kendisiyle aynı anda 
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televizyona çıkan devlet bakanlarına ağza alınmaz 
hakaretler ediyordu. Dahası ve dahası. Babam 
böyle bir adamdı. İnsanlar onu görüyordu. Ayakta 
zor duruyordu. Babamdaysa onlara acırcasına 
bakan bir çift göz vardı. Sanki o yaşamaya devam 
edecekti, ancak milyonlarca insan bir anda oyun 
dışında kalacaklardı. Babam bu milyonlarca 
insanın kendisini televizyondan seyretmemesi 
halinde onların başına büyük belaların musallat 
olacağını haber vermişti. Bir çeşit müneccimlik 
yapıyordu. İnsanları din adamlarının, siyasetçi 
tayfasının, falcı büyücü takımının yaptığı gibi 
bir yere kadar çekip sürükleyerek istediğini elde 
etmeye çalışıyordu. Medyada çoğunluk ne isterse 
o olurdu, kalabalık kimi görmek isterse kameralar 
o yöne dönerdi, bu nedenle patronlar gıklarını 
çıkaramamışlardı.” 


Erdinç Gül, babasının nasıl öldüğünü sordu. 


Devam edecek... 


er | 
, 1980 SONRASI -. 


BİLİMKURGU ! 


| 
) 


YILMAZ AÇIK , 


İSMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Küireatr kodilarin süyilarla çardüular 


, LEVENT ig 


© COŞKUN HEPYonaR 


8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Azra Ulukaya 


Vicdan 


“Vicdansız!” diye bağırarak ağlıyordu kadın. 
“Hazan; ağlama kaderi isminde saklı kardeşim, ağlama.” diyordu yanındaki sıska, keçi sakallı adam. Anlamakta güçlük çekiyordu Timagur, hata mı yapmıştı? 
Ondan istedikleri merhametli olmasıydı, bunun için de 
insan olmalıydı. Tekrar düşündü havada Yapay Zekâ ve 
Sanal Suçlar Birimi'nin dronu ile süzülürken, tamamdı 
işte; düşünüyor, fikir üretiyordu. Anılarını aldığı adam 
gibi klostrofobisi, çöpün içinde “uyuyan” çocuk gibi 
kedi sevgisi, şöminenin önünde ağlayan kadınınki gibi 
melankoli duygusu vardı. İnsandı işte: merhametli ve 
vicdanlıydı, yalancı, hilekâr, düzenbaz ve kumazdı. 
İstedikleri buydu, tamamdı. Suçlu olamayacak kadar 
masum ve “insan”dı. 

Ertesi gün, Timagur'un yargılanması için çıkarılacağı Antalya Asimov Mahkemesine sessizlik hâkimdi. Kirlilikten dolayı puslu görünen hava insanların 
içini sıkıyordu. Dijital lenste izledikleri şeyler doktorlardan birinin aklını kurcalıyordu. Bir anda “Evraka!” 
diye mırıldandı elli- elli beş yaşlarındaki doktor. Robot 
psikolojisi dalında uzmanlık eğitimi almıştı zamanında 
ve bu mahkemede çalışmak için yıllarını harcamıştı, 
bu vaka insan olan hastalarını tedavi edebilmek için 
bire birdi. Sakallarını sıvazlarken gülümsedi, şeytani 
sırıtışını kendi dışında fark eden kimse yoktu. Koluna 
dokunulmasıyla irkildi, asistanını görünce “Ne var?” 
diye homurdandı. İşinde iyi olmasa asla kabul etmezdi 
bu çocuğu, her şeye soru sorması bile sinirlendiriyordu 
adamı. “Efendim, isterseniz üretici firmayla görüşelim. 
Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadıklarını 
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söylüyorlar, üstelik bu robotun-” Profesör “Kes.” diye 
durdurdu genci. Azarlanmış asistan derin derin soluyarak kafasını salladı, hangi mantıkla çoğu kişinin nefret ettiği Korkut Zorlu ile çalışmak istemişti? Adamın 
davranışları tuhaftı, belki de sahibi olduğu merkezdeki 
hastalarıyla fazla vakit geçirmişti. Düşüncelerinden 
uyandığı sırada hocasının hızlı adımlarla uzaklaştığını gördü, yaşına göre oldukça dinç olan adamı gözden 
kaybetmemek için koşarak ona yetişti. “Cengiz, taksi 
çağır. Beni merkeze bıraktıktan sonra ne yapacaksan 
yap. Firmayla görüş, her şeyi öğren.” diyen hocasına 
hızlı hızlı kafa sallayıp yoldan geçen taksiyi durdurdu. 
Bindikleri gibi yolu tarif eden profesör acele etmesini 
de ekledi şoföre. Hafif bir sarsıntı ile yükselen taksi belli bir yükseklikten ilerlemeye başladı. Kendi kurduğu 
merkeze yaklaştıkça gerginliği azaldı Korkut'un, yerini tatlı bir heyecana bıraktı. Meslek hayatında daha da 
tanınan biri olacaktı, rakiplerine fark atacaktı. Bunun 
hayaliyle koltukları kabardı, yerinde daha dik oturdu. 
Taksici yavaş bir fren yaparak alçaldı ve tamamen durdurdu aracı. Korkut Zorlu hiç arkasına bile bakmadan 
indi, Cengiz ise firmanın adını söyleyip arkasına yaslandı. “Cimri, gıcık Kayserili... Parayı vermemek için 
önce onu bırakmamızı söyledi, oysa benim ineceğim 
yer daha yakındı. Sanki parayı ödese bir şey olacak.” 
diye mırıldanarak dışarı baktı. Yaklaştığını görünce 
çantasını topladı, tam o sırada da taksici “Geldik efendim.” deyince parayı uzattı ve para üstünü beklemeden 
indi. Hızlı adımlarla kapıdan içeri girerken sekreterin 
olmaması dikkatini çekti, yine de kapıyı tıklatıp öyle 
girmeyi düşünmüştü ancak o sırada içeriden gelen bağrışmalarla durakladı ve dinledi. 


“Ne dedin?” 

“O aptal bir üretim hatasıydı. Piyasaya sürmekte 
sakınca görmemiştik.” 

“Burası kusursuzdur! Nasıl hata yapabilirsiniz?” 

“Şöyle ki Emirhan, bir dakika önce Sultan hatasını kabul etti .” 

“Aptal! Hata yapanlara ne oluyor biliyor musun?” 

Bir anda sesler kesildi. Çıkan tek ses topuklu 
ayakkabının çıkardığı tok sesti, Cengiz merakla kapı 
aralığına yaklaştı. Gördüğü gözler kıpkırmızıydı, 
“Friend-chip” diye düşündü. Ortak bir dosya herkesin lenslerine gönderilmiş olmalıydı. Bir anda pes bir 
kadın sesi “Bir robot, aptal bir teneke birinin hayatını 
çalmış! -Derin bir soluk sesi duyuldu.- Bu hata biri tarafından işlenmiş olmalı, üretim birimiyle iletişime geçin ve basına bizim sadece dağıtım birimi olduğumuzu açıklayın.” Deyip kapıya yaklaşınca Cengiz koşar 
adım dışarı çıktı. O akşam eve dönüp bunları hocasına 
anlatırken aldığı tebrik, gururla uyumasını sağlamıştı. 
Korkut Zorlu ofisinde hastaların dosyasını gözden geçiriyordu. Mahkemede öne sürebileceği biri gerekiyordu. Alfabetik sırada henüz “a” harfindeydi, karşısına 
çıkan isimle aynı gün içerisinde ikinci kez “Evraka.” 
Diye mırıldandı. Alptekin Tunç yirmi dokuz yaşındaydı henüz, ülkenin doğu sınırında görevini yaparken el 
yapımı bir bomba patlamış ve sağ kurtulmuştu. Yüzünün bir yanı tamamen yanıktı, sol bacağı kalçadan kesikti ancak o iyi bilinen bir gaziydi. Profesör sakince 
koltuğuna yaslandı, tek beklediği yarınki mahkemeydi. 

Mahkeme gergin geçiyordu. Dağıtım firmasının 
müdürü Aybike Çakmak hararetle kendilerini savunuyordu, dün Cengiz'in duyduğu kadındı bu. Üretim firması ise hata yapmadığını savunuyordu ancak onların 
ceza alacağı ufukta yavaş yavaş belirmeye başlamıştı. 
Sıra Profesör Korkut Zorlu'ya geldiğinde duydukları 
“Robotu kullanmak istiyorum.” Cümlesi hâkim dâhil 
herkesi şoke etmişti. Ardından Gazi Alptekin Tunç'un 
akıl sağlığını bozan benliğinden kurtulması gerektiğini ve bunun için insanların belleklerini silen bir makineye ihtiyaçları olduğunu savunan Profesör isteğini 
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yinelemişti. Hâkim yanındaki kişilere eğilip bir şey 
fısıldadı, iki taraf da onaylayınca “Karar!” diye bir ses 
duyuldu. Herkes bir anda ayağa fırladı, içeri getirilen 
hareketsiz teneke uyandırıldı ve onun duyması sağlandı. Timagur'un çalışmaya başlayan duyu işlevi sonucu 
anlayabilmişti: Yeni bir dünya rekoru olan beş saatlik 
simülasyon cezasının ardından bir merkeze teslim edilecekti. “İnsan... Ne vicdanlı varlık(!)” dedi ceza için 
götürülürken. Görü yetisini kaybederken “Keşke,” diyordu “Keşke teneke parçası kalsaydım.” 

Korkut Zorlu hedefini bir atmaca gibi izliyordu. 
Aralıksız beş saat boyunca simülasyonda 2. Dünya 
Savaşı, nükleer patlama, Dünyanın yeni yaşanan en 
büyük depremi olan Haşimo ve daha nice olaylar gösterilmişti. Robotun zihnindeki her şey boşaltılmış ama 
kurtarılamamıştı. Timagur, asıl hedef için sadece bir 
aracıydı, içi boş bir el kuklasıydı. 

Alptekin Tunç makineye bağlanıyordu, sakinleştirici verilmiş ve baygın vaziyetteydi. Robot emir 
dinleyen bir varlığa dönmüştü ve elektronik kimliği 
sonsuza dek silinmişti. Gazinin yatırıldığı koltuğun 
bir benzerine yatırıldı ve eski askerin çipi kendisininkine tanıtıldı. Alptekin Tunç'un tüm hafızası aktarılırken 48 saattir uykusuz olan Cengiz bu işlemi izlerken 
uyuyakalmıştı. Düzenli bir bip sesiyle uyandı ve hızla 
toparlanıp etrafa baktı. İçeri giren hocası anlaşılan o 
ki kendisini kale almamıştı. Korkut gülüyordu, işlemi 
şu an başarılı gözüküyordu, mutluydu. Robot farklı bir 
odaya giderken hastasının peşine takıldı. Önündeki birkaç gün onu gözlemledi, iyileştiğini basına duyurdu. 
Mutluydu, artık rakipleri onu ezemezdi. 

Canlı yayın saati vermişti ve şu an onun için hazırlanıyordu. Kameralar açıldı, halk kahramanına bakıyordu. Asıl kahraman olan benliksiz Timagur ise herkesin gözü önünde çipi ve diskleri kırılarak yok edildi. 
Hatırladığı tek bir kelime kalmıştı simülasyon öncesinden, yok edilmeden önceki son cümlesi de onunla 
başlamıştı: 

“Vicdan... Vicdan, sahip olduğunuz ve şu an yok 
ettiğiniz tek şey.” 
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Gommander64 Günlükleri 
«> d Muhittin Yağmur Polat 
Bilyisayat ve Vieo Oyunlarında Bilimkurgu 


“Telsiz çalışmıyor, yemekler tükeniyor ve makineler insan 
olduklarını düşünüyor. Dayanılmaz bir yalıtıma maruz kaldığınız 
sualtı tesisi PATHOS-II'de zor kararlar vermek zorundasınız. 
Mantıklı olan nedir? Savaşacak neler var? ” 
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SOM N , Frictional Games 
tarafından geliştirilen ve 


yayınlanan, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir 
hayatta kalma ve korku video oyunudur. Oyun 22 
Eylül 2015'te Windows, OS X, Linux, PlayStation 
4 ve | Aralık 2017?de Xbox One platformları için 
yayınlanmıştır. Soma, bilinç gibi insani özellikler 
sergileyen makinelerin bulunduğu bir su altı uzak 
araştırma merkezinde geçmektedir. Kahramanız 
Simon Jarrett, kendisini tesiste 
gizemli koşullar altında bulur 
ve içinde bulunduğu durumu ve 
potansiyel geleceğini anlamaya 
çalışırken, o tesisin Oo geçmişini 
keşfetmeye başlar. 

SOMA'nın oynanışı, gizli 
tehditlerden 
çözme ve 


kaçma, bulmaca 
suya dalma gibi 
Frictional Games'in önceki korku 
oyunlarında belirlenen kurallara 
dayanmaktadır. Ayrıca firmanın 
geleneklerinden koparak, anlatıya 
daha sıkı bir odaklanmak için 
envanter yönetimi gibi yönler de vurgulanır. 
Oyun, düşman tasarımı ve karşılaşmaları bazı 
eleştiriler alsa da hikâyesi ve seslendirmesi ile 
eleştirmenlerden Olumlu eleştiriler o almıştır. 
Simon tamamen silahsızdır ve her PATHOS- 
IVnin düşman yaratıklarıyla doğrudan temastan 
kaçınmasını gerektirir. Kurtulmak için bulunduğu 
istasyonu keşfetmesi, bulmacaları çözmesi ve 
bilgisayar terminalleri ile etkileşime girmesi 
gerekmektedir. 

Oyuncu, her biri temalarının 


bir yönünü içeren bir dizi yaratıkla karşılaşır. 


oyunun 


Soma, türdeki çoğu video oyununda bulunan 
geleneksel korkular yerine öncelikle psikolojik 
kullanır. 


korku unsurlarını Oyun boyunca 


SOMA - Muhittin Yağmur Polat 


oyuncu, atmosfer oluşturan ve olay örgüsünü 
ilerleten, notlar ve ses kasetleri gibi çok sayıda 
ipucu bulacaktır. Frictional Games'in daha önce 
çıkarttığı çoğu oyununa benzer şekilde, oyuncu 
bulmaca çözme, keşif ve gizlilik kullanımıyla 
ilerler. Oyuncu canavarlardan kaçamazsa ölebilir. 

Simon Jarrett, 2015 yılında ciddi beyin 


yaralanmalarıyla sonuçlanan bir araba kazasından 
yüksek lisans 


kurtulduktan sonra, öğrencisi 


David Munshi'nin kontrolünde beyninin yeni ve 
deneysel bir teknolojiyle taranmasını kabul eder. 
Güne Toronto'daki evinde başlamış fakat beyin 
taraması saatler sonra bittiğinde kendisini gizemli 
ve aniden terk edilmiş gibi duran PATHOS-II 
denizaltı araştırma merkezinde bulmuştur. 
PATHOS-Inin Upsilon tesisinde 
uyanmıştır. o Upsilon'da araştırmaya başlayan 
Simon, onu Lambda tesisine davet eden Catherine 
Chun adlı bir kadınla bir bağlantı kurar. Catherine 
bir kuyruklu yıldızın Dünya'yı harap etmesinden 
bir yıl sonra 2104 yılında uyandığını ve insanlığın 
son sığınağı olan PATHOS-Iye sığındığını iddia 
eder. Simon yol boyunca, düşman gördükleri 
robotları ve mutantları imha eden ve kendilerinin 
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ınsan olduklarını zanneden robotlarla çatışır. 
Lambda tesisi'ne gelen Simon, Catherine'in 
aslında bir insan olmadığını, bir PATHOS-II 
çalışanının bir depolama biriminde indirilen beyin 
taraması olduğunu keşfeder. Simon kendisinin de 
aslında 2015'teki beyin taramasının bir kopyası 
olduğun anlar. Merkezin kontrolünü ele geçiren 
ve hayatta kalan tüm insanları, insanlığı korumak 
görevi adına biyo-mekanik mutantlara dönüştüren 
Muhafız Birimi (WAU) adlı yapay bir zekâ 
tarafından bir PATHOS-II çalışanının değiştirilmiş 
cesedine yüklenmiştir. 
Dünyadan insan kökenli olan herhangi 
bir şey'in kurtuluşunun tek yolu, Catherine 
tüm 
beyin 


tasarlanan o ve 
personelinin 


tarafından 
PATHOS-TI 
taramalarının saklandığı ve simüle 
edilmiş bir dünyayı barındıran 
dijital bir kara kutu olan ARK''dır, 
Tamamlanmasına rağmen, ARK 
uzaya gönderilememiştir. 
ARK'yı kurtarması ve 
görevini tamamlaması konusunda 
Catherine'e yardım etmeyi kabul 


henüz 
Simon, 


eder. 
ARK, Atlantik Okyanusu'nun 
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en derininde bulunan Tau 
sahasında bulunduğundan, 
Simon derin okyanus basınca 
dayanabilecek DUNBAT adlı 
bir denizaltını almak için Theta 
bölgesine doğru yola çıkar. Ne 
yazık ki Muhafız Birimi'nin 
yapay DUNBAT'a 
önceden vermiştir. 


zekâsı 
zarar 
Simon, deniz dibinde seyahat 
edebilecek oOyeni bir 
gövde yapmak için Omicron 


araç 


bölgesine gitmek zorunda kalır. 
Simon, Omicron'da temel gövde bileşenleri 
ararken PATHOS-Iİnin yapay zekâ uzmanı Johan 
Ross'tan Muhafız Birimi'ni yok etmesi için 
yalvaran zihinsel mesajlar alır. Bu sırada Simon 
için yeni bir bedenin yapan Catherine, Simon'ın 
bilincini bu yeni bedene kopyalamak ister. 
Simon'un eski bedeninde kalıp ötenazi yapmak 
veya yeni bedene geçip kaderini Catherine'in eline 
bırakmak arasında bir seçim yapmak zorunda 
kalır. 


Okyanusun dibine inen Simon, ARK'ı 
Tau bölgesinden alır ve uzay topu Omega'nın 
bulunduğu Phi bölgesine götürür. Ancak, 


Muhafız Birimi'nin çekirdeğinin gizlendiği Alfa 


SOMA - Muhittin Yağmur Polat 


tesisinin dolambaçlı yollardan geçmek zorunda 


kalır. Burada yapay zekâ uzmanı Johan Ross, 
Simon'a yeni bedeninin yapıldığı yapısal jelin 
Muhafız Birimi'ni zehirlemek ve yok etmek için 
tasarladığını ve zamanında meslektaşlarının bunu 
kullanmayı reddettiğini açıklar. Böylece Johan, 
Muhafız Birimi Simon'u gizlice yok etmeden 
önce, Simon'a Muhafız Birimi'ni yok etmek için 
bir fırsat verir. 

Phi tesisine tam ulaşmak üzereyken Johan 
bir deniz canavarı tarafından yutulur, Simon 
ise son anda kurtulur. ARK Phi tesisinde uzay 
topu OMEGA tarafında fırlatılmadan önceki 
son anlarda Catherine, kendisinin ve Simon'ın 
beyin taramalarını ARK'a kopyalar. Başarılı 
olmalarına rağmen neden Catherine ile Dünya'da 
kaldıkları konusunda Simon'un kafası karışmıştır. 
Catherine, ARK'da yaşayan birer kopyaları 
olduğunu açıklar. İkisi, Catherine'in korteks 
devresi aşırı yüklenmeden dolayı kısa devre yapıp 


onu öldürene kadar görevlerinin doğası hakkında 
tartışırlar. Catherine ölünce Simon, uçurumun 
karanlığında çaresiz ve yalnız kalıştır. 

Kapanış sahnesinde, Simon'un ARK'”ta 
bulunan kopyası uyanır ve cennet gibi bir 
manzarada Catherine ile yeniden bir araya gelir. 
Bu arada ARK uzayda sürüklenmekte ve harap 
olmuş Dünya'yı geride bırakmaktadır. 


Kaynaklar 

1. Mobygames.com 
2. Epicgames.com 
3. Wikipedia.com 
4 


. Imdb.com 
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8. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Yapay Zekâ Mahkemeleri 


Gökçe Mehmet Ay 


Tarihin En Büyük Soygunu 


“Değerli hâkim, gördüğünüz bu varlık tarihimizin en büyük hırsızlığını yapmıştır. Onun yaptığı hırsızlık toplumda büyük bir infiale yol açmış ve Yapay 
Zekâlara karşı bir tepkiye sebep olmuştur. Kendisinin 
CMUK...” 


Savcının açılış konuşmasını dinlemek yerine 
MiYZa'ya baktım. Hapsedildiği android bedenine yabancılığı duruşundan fark ediliyordu. Avukat istememişti. Hızlıca elimdeki kâğıtlara o yabancılığı çizmeye 
çalıştım. Mahkeme salonu göz kameramın bile çekim 
yapmasını engelleyen bir sistemle donatılmıştı. Bu sayede benim gibi mahkeme ressamları hayatını kazanabiliyordu. Savcı neler olduğunu anlatmaya başladığında MiYZa'nın dalgın bakışları, lazer odağı ile savcıya 
döndü. 


“Sanık gezegenler arası ticaret şirketi OC”de muhasebe uzmanı olarak çalışıyordu.” 

J. Jacgues'in şirketi OC'nin ismini duyunca 
MiYzZa koltuğunda biraz daha dik oturdu. 


“Eski hükümlü olmasına rağmen muhasebe sistemindeki başarısı sebebiyle yüksek erişim yetkisi vardı. 
Mars ve Titan kolonileri ve Europa araştırma merkezi 
ile elbette Dünya ticaret merkezi bilgilerine de sahipti. İşte sanık bu bilgileri kullanarak OC hesaplarından 
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yedi milyon üç yüz seksen altı bin Dünya Kredisi çaldı. 
Sanık bunu başarabilmek için kriptopara sistemini, ortak ticaret sistemini, envanter takip sistemini ve en az 
bir koloninin gümrük sistemini ele geçirmiştir. Şimdi 
izninizle kürsüye siz değerli hâkimlere bunu nasıl yaptığını anlatması için bilişim uzmanı GökYZü'nü davet 
etmek istiyorum.” 

Baş hâkim iki yanındaki YZ hâkimlerin ekranlarında onay işaretini bekledikten sonra başıyla savcıya 
devam etmesini işaret etti. Ben de hızla ekranda parlayan olurların ışığında sertçe savcıya bakan hâkimin suratını yakalamaya çalıştım. Açıkçası bilişim uzmanının 
anlattıklarından pek birşey anlamadım. Farklı yöntemlerle kıyıda köşede unutulmuş kredileri toplamış, sonra 
onları çeşitli kripto paralarla ticarete aktarmış ve parayı 
çoğaltmıştı. 


MiYZa, uzman monoton sesiyle konuşurken onu 
dinlemiyor gibiydi. Gözü izleyici sıralarındaydı. Uzmanın konuşması biterken aradığını bulmuş olmalıydı 
ki Android yüzüne bir gülümseme oturdu. 


Savcı başka uzmanlar da getirdi. Hepsi MiY- 
Za'nın yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlattılar. YZ uzmanlar insan uzmanlardan daha sert davranıyorlardı. Bu davanın yapay ve organik vatandaşlar 
arasında bir çatışma sebebi olmasından korktukları 


açıktı. Benim neslim ilkokuldan beri aynı sanal sınıfı paylaştığı YZ arkadaşlara sahip olduğu için onların 
vatandaşlığı konusunda şüphe taşımıyordu ama eskiler 
hala bir programın vatandaş olmasını garipsiyordu. Zaten haberlere bakılırsa muhafazakârlar YZ”lerin haklarını sınırlamak için uğraşıyordu. Liberaller dava sonucunda bir YZ harcansa çok dert etmeyecek gibiydiler. 
Bu gerilime rağmen dava çok teknik ve sıkıcı olduğu 
için sitelerin ilk haberleri arasında yer bulamıyordu. 


Sıra MiYZa'ya gelmişti. Sessizce ayağa kalktı. 
Hâkimin suçlamalar hakkında söyleyeceğin bir şey 
var mı, sorusuna cevabını hepimiz bekliyorduk. Konuşmayacağını, söyleyecek bir şeyi olmadığı cevabını 
verdiğinde salonda bir uğultu koptu. Mübaşirler salonu 
susturmaya çalışırken hâkimler karar için tartışmaya 
başlamışlardı. MiYZa tekrar sıralara baktı. Uzun saçlı 
genç bir adamla göz göze geldiler. Adam başını salladı. Birbirlerine yoğun bir duygu ile bakıyorlardı. Kalemimle bu anı kaydetmeye çalışırken adam ve yanındaki YZ ayağa kalktı. 


“Saygıdeğer hâkimler, ben Ay kolonisi barosu 
avukatlarında KaYZ. Adaletin tecelli etmesi için dava- 
ya müdahil olmamıza izin verilmesini istiyoruz.” YZ 
bunları söyledikten sonra mübaşirlere ilerleyip kimliğini gösterdi. 


Salondaki uğultu dinip, hâkimler KaYZ'ın müdahil olmasına izin verdiğinde avukatın son model bedeninin birkaç çizimini yapabilmiştim. 


KaYZ hâkimden aldığı izinle MiYZa'nın yanına 
geçti. MiYZa'nın şaşkın bakışlarına aldırmadan tanık 
kürsüsüne Ceyhun Yalçın'ı çağırdı. Gelen MiYZa'nın 
bakıştığı adamdı. Yerine oturduğunda gözlerinde kararlı bir ifade vardı. 


“Ceyhun Bey, sanık MiYZa ile tanışıklığınızı 
bize anlatabilir misiniz?” KaYZ'ın sorusuna cevap verirken Ceyhun'un sesi donuktu. 


Tarihin En Büyük Soygunu - Gökçe Mehmet Ay 


“Ay'dan OC'de çalışmak için Dünya yörüngesine geldiğimde alışmam çok zor olmuştu. Sorun sadece yer çekimi değildi. İnsanlar da bir farklıydı. Sonra 
MiYzZa ile tanıştım.” Ceyhun MiYZa'nın gözlerinin 
içine baktı. Kalemimle sayfalarda hızla anları yakalamaya çalışıyordum. 

“MiYZa'ya galiba ilk görüşte âşık olmuştum ama 
ne olduğunu anlamam altı ayımı aldı. Ondan sonra da 
hep onunlaydım.” 

“Peki, MiYZa'nın neden bu eylemi gerçekleştirdiğini biliyor musunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz?” 

Tam Ceyhun cevap verecekti ki, savcının sesi salonda çınladı. 

“Sanığın suçu neden işlediği değil, işleyip işlemediği önemlidir. Sayın hâkim, lütfen bu maskaralığa 
bir son verin.” 

KayYZ altta kalacak gibi değildi. 

“Sayın hâkim, aç bir insanın ekmek çalması ile 
yerlere atmak için ekmek çalmanın cezası bir midir? 
MiYZa'nın amacını öğrenmeliyiz ki, varsa suçunu anlayabilelim.” 

YZ hâkimler de insan hâkim de devam etmesini 
işaret edince KaYZ sorusunu yineledi. 

“Evet, Ceyhun Bey. Sizce MiYZa bu iddia edilen 
eylemi neden yapmış olabilir?” 

Ceyhun?'un kızarmış yüzünü ve utangaç bakışlarını kâğıda aktarırken heyecanla ne söyleyeceğini dinliyordum. 

“Sanırım benim yüzümden oldu.” 

“Anlatın lütfen.” 

“Bir gün MiYZa ile konuşurken bir savaş jetine 
binmek istediğimi söyledim. O da benim için zihnini 
bir jete aktarabileceğini söyledi. Sonra beraber savaş 
artığı jetlere baktık. Fiyatları yaklaşık çaldığı iddia edilen kadardı.” 

Salondaki sessizliği savcı böldü. 

“Pes yani, tarihteki gelmiş geçmiş en büyük soygunu bu YZ aşk için mi yaptı diyorsunuz?” 

Ceyhun'un delici bakışları savcıya çevrildi. 

“Neden inanmadınız? Yoksa bunu ona sahip olan 
şirketten kurtulmak için yaptığını mı sandınız?” Savcı cevap vermek için hamle yaptı ama Ceyhun devam 
etti. 

“OC neden sadece önceden suç işlemiş YZ”ler 
çalıştırıyor sanıyorsunuz. O YZ”lerin sadece şirket 
ürünleri alabildiğini biliyor musunuz? Sizinki gibi bir 
Android beden almalarının imkânı olmadığını biliyor 
musunuz? Bir insan bu koşullarda çalışsa kölelik derdiniz. Oysa MiYZa'ya kimse yardım etmedi. O sistemin 
içinde kalmak istiyordu. Sadece beni mutlu etmeye çalıştı. Kimseye zarar vermedi. Ama sizler, onun köleliğine karşı çıkmayan sizler, şimdi bu yaptığı yüzünden 
onu cezalandırmak istiyorsunuz. Bu kabul edilemez.” 

MiYzZa ile bakıştılar. Ceyhun'un yüzündeki nefret bulutları MiYZa'nın bakışları ile dağıldı. 

“Eger YZ”lerin de birer vatandaş olduğuna inanıyorsak, onları sadece suç işlediklerinde değil, bizlerin 
yardımına ihtiyaçları olduğunda da görmeliyiz. “ 

Ceyhun saçlarını eliyle düzeltti. 

“Şimdi OC hakkındaki tüm bilgileri nette paylaşıyorum. Sayın Savcı, belki inanmayacaksınız ama ben 
de tüm bunları aşk için yapıyorum.” 

Herkes bir anda konuşmaya başladı. Mübaşirler 
salonu susturmaya çalışırken habercilerin telefonları 
ötmeye başladı. 

Ceyhun'un çizimini bitirip, telefonuma baktım. 
OC dosyaları netteydi. Aşk gene tarihi değiştirmişti. 
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Tarihin En Büyük Soygunu - Gökçe Mehmet Ay 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Mars'ta Ufak Bir Irkçılık Olayı 


“Bizi insan yapan zekâmız değil kalbimiz, düşünme yeteneğimiz değil sevme yeteneğimizdir.' 


Sahte ailem sabah beni uyandırdığında ders 
saatine sadece yarım saat kalmıştı. Her sabah yaptığım gibi saç düzleştiriciden bozma mini elektoşok cihazımla kulak üstlerime iki elektrot bağlayıp günlük elektrik dozumu aldım. Her sabah 
hippocampusumu birazcık kızartıyorum. Bu sahte 
aileyle anılarım her sabah biraz zarar görüyor. Selamlaşmadan evden çıkıyorum. Bu onların umurunda değil onlar bir çocuk isteselerdi kendilerinden yaparlardı, onlar toplumsal statü istiyorlar ve 
bende bunu sağlıyorum. 

Derse bak! Koloniler tarihi kadar boş bir ders 
olamaz. Hangi gezegen hangi yılda kolonileştiri!- 
miş hangi gezegen hangi nedenler için seçilmiş; 
bir sürü gereksiz bilgiyi ezberletmeye çalışıyorlardı. Odaklanma ölçüm sistemi evlerimizde dersi 
takip edenlerin oranı yüzde ellinin altına düştüğünü tespit edince derslikte derse davet edilmiştik. 
Sanırım beş dakika geç geldiğim için sözlüye kaldırdı okutman. Koloniler tarihinin önemli tarihlerini sorunca saymaya başladım; 

“14 Mayıs 2083 Mars'ta ilk koloni kurul- 
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, 


Henri Nouwen 


du, 23 Temmuz 2114 te Ganimed, 11 Aralık 2114 
de Titan yerleşimleri açıldı. 14 Ağustos 2144 baş 
yerleşim Titan seçildi. Kalisto ve Neptün koloni- 
Mile 

Hızlıca sayıp bitirdim. Her tarihin bir yerinde 
on dört geçtiği için bunlara on dörtler tarihi adıyla 
ezberliyordu öğrenciler. 

Dersliğin diğer ucunda oturuyordu biricik aşkım. Bugün gri pantolon ve vücut hatlarını ortaya 
çıkaran daha açık uzun boğazlı bir tişört giymişti üstüne. Okutman tarafından fark edilecek diye 
korka korka başımı eğerek saçlarım arasından ona 
bakıyordum. İstemesem de gözlerim ona kaçıveriyordu. Bakışlarım onun yeşil bakışlarıyla temas 
edecek diye içim ürperiyordu. 

Teneffüste onunla konuşmak istedim ama 
sinir bozucu arkadaşları yanından hiç ayrılmadılar. Gelen geçenle uğraşan, alaycı, zorba tiplerdi. 
Onların yanında konuşmayı düşünemezdim. Sonra 
onlara karşı bir nefret beslediğimi hissettim. 

Sınıfa girince hislerimi kaydettiğim defterimi 
açtım ve bu hissin karşılığını bulup hemen çizdim. 


“KISKANÇLIK” 

Öğretmenimiz bize yıllardır anlatılan martavallara devam ediyor. 

“Mars iç savaşından sonra ayrımcılığın önlenmesi için neler yapıldı, bilen var mı?” 

Sınıftan çıt ses yok. 

“Din ayrımcılığının bitmesi için TEKDİN tasarlandı. Herkes aynı dine inanmaya başladı. Cinsiyet ayrımcılığının bitmesi için TEKCINSİYET e 
geçildi. Hermafrodit teknolojisi sayesinde herkes 
kendi genlerinden eşsiz çocuk yapabilme yeteneği 
kazandı. Kimse renklerinden ötürü yabancılaştırılmaması için gen mühendisliği sayesinde herkes 
aynı cilt, göz, saç rengine kavuştu.” 

Kafamı çevirdim saçı, gözü, teni aynı renk 
olan bir kişi bile yoktu. Gökkuşağı gibiydik. 

“Bu mu?” diyerek mırıldandım, fakat eğitmen beni duymuştu. 

“Evet, boyamak yasak değil, farklı gözüksekte özümüzde hepimizi aynı renkteyiz biliyoruz.” 

“Josie nin evinde bir budist tapınağı var, 
Frankie geçen gün “inşallah” dedi galiba o bir 
müslüman ve ben kendimden başka birini seviyorum galiba ben bir kızım.” diye söylendim. 

Eğitmen dışında herkes kıkırdadı. 

“Tekdin mitolojik dinlerin ufak tefek inanışlarını göz ardı eder. Bunların Tekdin de yeri 
vardır ve sende birini sevmek istiyorsan kendini 
sevmelisin. Ne der Tekdinimiz? Kendini korumak 
başkalarını korumaktır. Kendini sevmek başkalarını sevmektir.” 

“Mastürbasyon ibadettir.” deyiverince eğitmenin gazabına uğrayıp sınıftan atıldım. 

Çekinmiyor da değilim, gidip ona hislerimi 
açacağım. Ya o da ırkçı ise beni gelişkin bir canlı 
olarak kabul etmezse ne olacak? 

Kafamda bir sürü soru ve kötü ihtimalle fir- 


Mars'ta Ufak Bir Irkçılık Olayı - İsmail Çakır 


sat kollayıp duruyordum ve aradığım fırsatı iki 
gün sonra spor salonu dışındaki küçük açıklıkta 
buldum. Kollarına birbirine bağlamış her nasılsa 
kendine yetişememiş sakız arkadaşlarını bekliyordu. 

Yanına yaklaşıp derslerden, öğretmenlerden 
saçma sapan bir konu açtım ve sonra pat diye hafta 
sonu ne yapıyorsun diye sordum. Bir planı olmadığını söyleyince, ona hislerimi açıp beraber bir 
şeyler yapalım mı diye soru verdim. Bir kaç saniye derin derin baktı gözlerime ve o bir kaç saniye 
o kadar uzun geldi ki. Hep bu anda kalsak diye 
düşündüm içimden. Sonra gülmeye başladı 

“Bir insan android aşkı” 

“Bir insan android aşkı” 

Her tekrar ettiğinde sesi ve kahkahası yükseliyordu. 

Arkamı dönüp uzaklaştım ama o konudan 
uzaklaşamamış olacak ertesi gün tüm sınıf duymuştu. 

Alaycı bakışlarına manidar sırıtmalara uzun 
süre dayanamadım. Sadece üç gün aslında. 

Cuma sabahıydı herkes dersi beklerken, defterimden iki kelimeyi daha çizdim; 


Ya LE) 


si LE) 


Defterimi kapatıp çantama koydum ve bir kaçakçıdan edindiğim koloni savaşları döneminden 
kalma silahla onu ve arkadaşlarını öldürüverdim. 

Polis beni teslim alırken haber başlıklarını 
tahmin ediyordum. 

“İnsanoğlu kız reddedilmeye dayanamayarak 
başarılı android genç ve arkadaşlarını vurdu.” 

“İnsanoğlu hala ilkelliğini koruyor” 

“Marsta türler arası ırkçılık devam ediyor.” 

Umurumda bile değildi, polis hakkımdaki 
suçlamayı hazırlarken düşünüyordum. 
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Onun o yapay beyninde beni sevmeye yetecek kadar transistor olmadığını biliyordum elbet 
ama şimdi defterim olsa o sen kelimeyi de çizerdim. 

“İHTİRAS” 

Suçluydum evet ama diğer tüm insanım diyen ama androidlerden bir farkı olmayan sürü gibi 
değil, en azından insan gibi hissediyordum. 

Olacakları bilmiyormuşum gibi sıfırlama işlemi öncesi bir sürü vaaz etti polis şefi. Nereye 
düşeceksin kim bilir hangi hayatı yaşayacaksın. 
Klasik eldeki kuş zırvalıkları... 

Sıfırlanma odasına götürülürken hala devam 
ediyordu. 

“Biz zeki varlıklar sadece kardeş olabiliriz.” 

“Biz zeki değiliz ben zekiyim ve siz hepiniz 
aptalsınız.” dedim. 

Beni sıfırlama makinesine bağlayıp beyin 
fonksiyonlarını test ettiler. Beş dakika sonra beynim tamamen sahte bir geçmiş ve duygusal yogunluklarla doldurulmuş olarak kalktım cihazdan. 
Yeni bir okul, yeni bir aile. Bu ailelere acıyorum 
aslında her evlat edindikleri için beyinlerine bir 
sürü sahte anı yükletiyorlar. 

Basit bir 
operasyon için getirilmişim hastaneye. Bir şeyim 


Yeni ailem beni almaya gelmiş, 


kalmamış. Ah ne kadar güzel oynuyorlar rollerini, 
ne kadar sempatikler. Yolda bir saç düzleştirici lazım bana dedim. İstediğim statik elektrikli modeli 
hemencecik aldılar. 

Eve gelir gelmez hatırladım ne güzel bir 
çocukluk geçirmişim bu evde. Beni el bebek gül 
bebek yetiştirmişler. Odama çıkıp yeni saç düzleştiricimi elden geçerdim. Kaçıncı hayatımdı 
bilmiyorum bu cihaz sayesinde sıfırlanmada eski 
hafızamı kaybetmekten kurtulmuştum. Sıfırlanma 
artık benim için bilinçli bir reenkamasyon olmuştu. Ders çalışma masamda bulduğum bir deftere 
yaşamak istediğim hisleri yazdım. Liste yine İH- 
TİRAS ile bitti. 

Yemeğe çağırdılar, canlarım ne kadar iyi 
davranıyorlar. En sevdiğim yemekleri yapmışlar, 
evet hatırlıyorum ama bunlar hiç damak zevkime 
göre değil. Adamcağız uzay gemisi fabrikasından 
emekli, kadın kimya endüstrisinden. Sahte anıların 
bile kabul etmeyeceği kadar seviyorlar beni. Belki 
beni gerçekten sevdiklerini hissedersem ben de öldürmekten vazgeçerim, kim bilir! 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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gg MUSTAFA BILGUCU 


Mekanik Ağaçlar 
YEŞİM ŞAHİN 


” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Eyi Savaş 


Polat Onat 


LUJZ2N TL 
POLATONAT 


3 


Yuşa: Başlangıç - 2022 


Evren, dünyamız, galaksiler ve onca yaşam hepsi bir düzen içerisinde ahenk ile dans ediyor- 
Jar. Yaratıcının yazdığı kader çizgisinde kendi amaçlarını yaşıyorlar. Herkesin bir amacı var 
ve Yuşa'nın amacı ailesi Je mutlu bir yaşam sürmekti. Yuşa'nın dünya hayatında isteyebileceği her şey yanındaydı. Ancak bir gün İstanbul'da uzun zamandır beklenen büyük deprem 
gerçekleştiğinde gerçeklerin ve amacının ne olduğunu aslında bilmediğini öğrendi. Daha 
büyük bir amacın bir parçası olduğunu, hiçbir zaman bilemezdi. Gerçekleri bulabilmek için 
bir yolculuğa çıktı arkasında çok sevdiği ailesini bırakarak ve döneceğine söz verdi. Bir söz 
daha verdi kendisine, gerçeği bulacaktı. Yaşamı ve mutluluğu bir yalandan ibaret olmazdı. 
Yuşa tüm evreni dolaşmak gerekse bile gerçeği bulacak ve hayattaki amacını tekrar yaşayacaktı. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Ritim Sanat Yayınları 


Uzaylı - 2022 


Evrende yalnız mıyız? Uzaylılar varmı yok mu? Kainatın uçsuz bucaksızlığındaki tek bilinçli 
varlığın insanoğlu olması mantıklı mı?Bu soruları bir tarafa bırakırsak bizlere dayatılan 
muhtemel “Uzaylı” formlarının hep benzer kalıpları yansıttığını farkedeceksiniz. Hollywood 
filmlerinde standartlaştırılmış Uzaylı canavarların tek düze mahiyetlerinden sıkıldıysanız 
bu kitap tam size göre.Polat Onat ışık hızını aşabilen tek kuvvetin hayal gücü olduğunun 
bilinciyle benzersiz içerikteki bilinciyle,benzersiz içerikteki "Uzaylı Öyküleri'ni o her 
zamanki şık uslubuyla okurlarıyla paylaşıyor. “Peh/Hadi canım!Yerli bilimkurgu edebiyatı 
mı olurmuş!/'diyenler,Jütfen önden buyursun.Bu kitabı okuyunca mevcut kalıplaşmış 
fikirler epeyce sarsılacak. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 288 o Yayınevi: Narsist 
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Burak Cem Coşkun (| Bilim ve Şiir - 2022 


Her biri 15. yüzyılın devrimsel geometrik çizimleri ile temsil edilmiş, bilim, bilim tarihi, modern fizik, astrofizik 
ve sinirbilim alanları ile sosyal antropolojik ögeleri birleştirme çabası olan 16 şiir, bu eserin mihenk taşlarını 
oluşturmaktadır. Doğa'nın irrasyonel oranları, 


BİLİNMEVEŞİİR 


gerçeğin geometrisinin bir manifestosudur. Bu manifesto, duygu ve düşüncelerimizi aktarma aracı olan şiirsel 
anlatı ile mucizevi bir ahenk kurması açısından da önemlidir. 


Kerr tipindeki bir kara deliğin olay ufkunda 
Kâinatın sınırlarında dolaşan bir derviş... 


Bizlere kalansa... 
Burak C. Coşkun 


Donmuş zamana gömülü o evrensel yasa. 


KDY Basım Yılı: 2022 oo SayfaSayısı: 82 Oo Yayınevi: KDY 


Orkun Uçar Opus- 2022 


“Hayal gücünün iki çocuğu vardır: Sanat ve din. Onları tohumlayan ise yalan söyleme 
yetisidir. “OPUS, birbiriyle bağlantılı üç kısa romandan oluşuyor. Sigun adında evden 
çıkamayan bir internet korsanının hikâyesiyle başlayan roman daha sonra uzayın 
sonsuzluğunda gezinen bir maceraya dönüşüyor. Çoklu evrenler, uzay kolonileri, yapay 
zekâlar, klonlar, tranlar ve gizemli gezegenler hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Orkun 
Uçar fantazyanın Türkiye'deki en büyük yazarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 
Biz okurlara düşen ise bu görkemli romanın sayfaları arasında gezinirken aklımıza hâkim 
olmak. “Eskiden insanlar görünmeyen tanrılara taparmış ama bizim tanrılarımız aramızda 
dolaşıyor. Arkalarında kanlı ayak izleri bırakarak...” 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 248 o Yayınevi: Holden 


Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Liman Yayınevi 
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İlhan Onat Tezel 


MURAT YAŞAR 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


48 Saat - 2022 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 


bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2. Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 

Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 


çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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, Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


>EMRE INANC 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ , 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“..ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Volkan Çekirdek (| Yapay Kader - 2021 


Araçları kullanan insanlar vardır, tıpkı bedenlerimizi kullanan ruhlar olduğu gibi. Herkesin farklı renkte, güçte, 
modelde araçları var; tıpkı farklı renk, şekil, güç, yaş ve zekaya sahip bedenlerimiz gibi. Uzaktan baktığımızda 
sadece araç görüyoruz aracı kullananı görebilmemiz için daha yakından bakmamız gerekiyor. Peki bedenimizi 
kullanan ruhumuzu görebilmemiz için ne kadar yakından bakmamız gerekir? 

Kendi cennetimizin bir başkasının cehennemine yol açacağını bilseydik yine de o cennetin kapısından içeri 
girmek ister miydik? 

Bu ve bunun gibi sorularla cebelleşirken kimsenin yanlış bir seçim yapmaması için geçmişi değiştirme ve geleceği 
öngörme adına yaşadığı hayatın alternatiflerini bulmaya çalışan bir bilim insanının başından geçen akılalmaz 
olayların büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Kırmızı Çatı 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısı 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
© YANSIMALAR : 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 


www.yerlibilimkurgu.com 95 


Murat K. Beşiroğlu 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


94 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androil Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


KERİM  SIBEİ 


Pölimsiler Camharişei © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 (Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Acara | 
PROJESİ 


Evranla sakin köşelerinden, Anadala topraklarına 
Bir Bilim-betga $ 


Burak Gem Coşkun 


ELİM 


— 


> Gizem çetik : 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 


102 Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Eylül 2022 / sayı 59 


Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
HÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


e 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


a, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus Son Kalın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Nihan Sarı Bir Androit'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


e - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 

K AN edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
ÖLDÜĞÜ YER işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

A Şeyda AYDIN 


2 Wi, 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Tanrıların 
Kehaneti 
ül 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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Aylin Şemsioğlu (| Aire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabo- 
- ra eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


ALTIN TOZU 


LİN Şemeslodlu “Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içind- 

/ eydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı sesler- 

> ini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 


parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


$. Yüksel Yılmaz ( Halaskâr- 2020 


v7 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


HALASKÂR 


ZOMAN 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 


“ 
w— - > — kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 
» —< 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 (Yayınevi: Pegasus Yayınları 


PESRSUS 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Eryür | Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


M. ERCAN ERGÜR 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Gökcan Şahin | Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


m... 
GÖKCAN 
SAHİN 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


MİR VAKIN 
GELECEK 
rouisivesi 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


M. Ercan Ergür | Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


AI». AT “İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
/ ANI ARÇALAR 


al düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 
MİLEİLA N 0) Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 


geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
” iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
< düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 


(e “Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 
N/ ği / 


M. ERCAN ERGÜR 
KDY - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 o Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


GÜRH NÖZTÜRK 
YARSLUŞ 


7 


> YUSUF KUDSİ KOÇ 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 


Schrödimger'im 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 

. ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

“Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Coşkun (Kusur -2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


NEŞET BOZKURT X Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Seyda Ayılın Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


il Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
DİĞER i Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
EVRENDEKİ buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 


ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


ŞEYDA AYDIN 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 

(Ozcan Tökdemir bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yal hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


ZN Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


EGSUNMUCEN Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
, A | i (cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Wi. 


G©epesllen 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Selim Erdoğan | Kurbağa Atlası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
: N şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu | Deöisenler - 2019 


4 pp i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEĞGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
wi y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

7 Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

a M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


EE; tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NITRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


Ayşe Acar 


BAYAN NIMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOP'YA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 
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” Sezai Özden 


SON DAKİKA! 


BUGÜN TARİHİ BİR GÜN! 
İLK KEZ BİR HASTAYA 
YAPAY KOL TAKILDI VE 
HASTANIN DURUMUNUN 
İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ! 


Hasta, kopan bacağı 
için bir operasyon 
daha geçirecek! 


Yaratıcısı, yapay 
uzuvların tüm detaylarını 
internette paylaşacak! 
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Notralizdr 


Dost Körne 


Baskı yılı/yeri: 2010/İstanbul m. 
Sayfa Sayısı: 128 Notral 1ZOT 
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Dost Körpe 
Kültür Yayınları — M 


Çevirmen ve yazar Dost Körpe'nin 
ilk romanı olan eser, yerli bilimkurgunun deneysel örneklerinden. 
Novum olarak “Nötralizör” isimli 
bir buluşu ortaya koyuyor. Ya böyle 
bir keşif gerçek olsaydı, konusunun 
izinde kitap boyunca tempoyu koruyor. 

Nötralizör'ün içine girmeden önce 
öncelikle yazarı biraz tanıyalım 


8s (www yerlibilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2022 / sayı 60 


Yazar Hakkında 


Dost Körpe, adını dilimize çevirdiği ünlü 
yapıtlarla duyursa da aslında ödüllü bir roman 
yazarı. İstanbullu yazar, Boğaziçi Üniversitesi İş 
İdaresi Bölümü'nü bırakıp İstanbul Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. 
Editörlük, çevirmenlik, müzik yazarlığı ve roman 
yazarlığı gibi işlerle meşguldür. 1991 senesinde 
Yunus Nadi Ödülü'nü (Yayınlanmamış Öykü 
Kitabı dalında almıştır. Ona bu ödülü getiren 
“Zaman Sona Ermeli” başlıklı öykü dosyasıdır. 


Şir öykü deneme gibi edebiyat türlerinde 
yazmış ama en çok dünyaca ünlü kitapların 
dilimize kazandırılması noktasında tanınmıştır. 
Çevirisini yaptığı belli başlı eserler: Dune serisi, 
Fahrenheit 451, Otomatik Portakal kitaplarının 
yanında Edgar Allen Poe, J.K. Rowling, Ernest 
Hemingway, Jose Saramago, H.P. Lovecraft ve 
Stephan King gibi yazarların kitapları olarak 
sıralanabilir. 


Yazarın eserlerinin listesi şu şekildedir: 
e Günah Yiyen (Metis Yayınları, 1997) 


e Çağdaş (Korku Öyküleri (o (Gendaş 


Yayınları, 1999) 
o Kıyı (Stüdyo İmge Yayınları, 1998) 


o Nötralizör (2010, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları) 


Bu yazıda ele alacağımız Nötralizör, yazarın 
tükenmiş baskısını sonradan İthaki Yayınları'ndan 
çıkardığı ve genişletip güncellediği içeriği ile 144 
sayfaya ulaşan kitabının ilk baskısıdır. 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 
Kitabın İçine Doğru 


Mars'ta yaşamaya başlayan insanın kendisiyle 
yüzleşmesini anlatıyor kitap. Mars yüzeyinde 
şehirleşme mevcut, belli bir düzen var ama 
mutsuz insanlar tabii ki her yerde var. Kitaptaki 
ana karakterimiz karamsar bir yapıda, kızıl 
gezegende yaşadığı hayatı sorguluyor. Sıkışıp 
kalmışlık onu boğuyor. Başka bir hayat düşlüyor 
ve bildikleriyle bu gezegenden kurtulmak istiyor. 


Karakterin kendine verdiği bir isim var: I Khan 
Shun Lee. Bu isim kurgu bir karakter olan Türk 
Biyolog Ayhan Şanlı'dan geliyor. Türk işi bir kök 
arayışını gördüğümüz karakter, yaşadığı çevreyi 
tasvir ediyor, Mars'ta yaşam hakkında bir resim 
çiziyor. Uzun uzun değindiği üreme politikasından 
insanlığın başka bir gezegende nasıl yönetildiği 
hakkında aslında distopik bir anlatı kuruyor. 
Sadece mahkeme kararı ile belli testlerden geçen 
çiftlerin cinsel ilişkiye girip çocuk yaptığı bu 
düzenin eleştirisini sunan karakterin bunalımda 
ve anlam arayışında olduğunu görüyoruz. Gitmek 
istemesinin temelleri bu distopyaya dayanıyor. 


Kitaptaki Novum 


Karakterin kitap boyunca varmak istediği bir 
yer var. Kitabın yarısı Mars içinde yapılan bu 
yolculuğa ayrılmış. Tempo yaratan kısım tam 
olarak bu. İşbirliği yaptığı, geçmişte temas 
halinde olduğu insanlar ile çıktığı bu yolculukta 
sonunda istediği yere ulaşıyor. Bu mekanizmanın 
adı, Nötralizör. Uzaylı yapımı bu cihazın vaat 
ettiği, kullananı makine çalışırken aklındaki son 
düşünceye ve hatta fikre ışınlaması. 


Bu oldukça aykırı bir fikir ve felsefi bir alt yapısı 
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dahi var. Bizi olmak istediğimiz yere ışınlayan 
herhangi bir araç değil bu. Fikri bir amaç ile 
kullanılan ve kullananı istediği dünyaya götüren 
bir cihaz. İnsanların eline geçtikten sonra geri 
dönen tek kişinin sadece rüyalarda yaşaması, onun 
herhangi bir evrende var olmaya devam ettiğini 
gösteriyor. Bu anlamda paralel evrenler, başka 
hayatlar ve ya zamanlar konusunu düşündürüyor. 


Kitabın Anlattıkları 


Kitabın barındırdığı oldukça orijinal fikrine 
rağmen kurgusal zaafı var. Bazı tıkanmalar 
hissediliyor. Belki genişletilmiş İthaki baskısında 
bunlar giderilmiş ve kanallar açılmıştır. Sonuyla 
ilgili beklentime ulaşamadım. Konu güzel 
bir felsefi tartışmaya açık tutulabilecek bir 
noktadayken metnin anlatısı bunu karşılamıyor. 
Oysa beden, varlık, dualist yaklaşım gibi 
fikirler güzelce işlenebilir; olmadı net olarak 
hissettirilebilirdi. Ama paralel evrenlere, bedenvarlık ikilisinin ele aldığı konunun orijinalliği ve 
temponun yüksek tutulmasıyla kitap deneysel bir 
bilimkurgu eseri hissi veriyor. Yerli bilimkurguya 
emek çok değerli. Çeviri olsun, kendi kalemi 
olsun yazarla bu yolda tanışmak paha biçilmez. 


Bilimkurgu ile kalın... 
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Short Stories from the Planet - Gezeyenden Kısa Öyküler - Polant/Polonya 


Krzysztotf T. Dabrowskı 


Krzysztof T. Dabrowski is a Polish writer and screenwriter. His books have been 
published in Poland, the USA, Spain and Germany. His stories were published in many 
countries: USA, England, Australia, Canada, Poland, Russia, Germany, India, Slovakia, 
Czech Republic, Brasil, Spain, Argentina, Italy, Hungary, Sweden, Mexico, Albania, Nigeria, 
Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Costa Rica, Peru & Vietnam. 


He isall the more pleased with the publication in Turkey as his wife has Turkish roots. 


Dying in Fames 


- Idon't wanna suffer - | cried surrounded by flames. 
My house was burning, and ina moment, | would too. 
Focus - | heard the voice of the game master in my head. 
I don't even know if you exist,- | thought, retreating from the flames. 
Let your mind get away from reality. 
It is easyfor you to say. 


It is only an illusion. You won't burn, only the information about you. The soul is information 
and minds the software. Just switch off the consciousness 


Phew, it worked - | passed out! 


I left my body and logged out of the game. 


Alevler İçinde Ölmek 


-Acı çekmek istemiyorum — diye ağladım alevlerle çevriliyken. 

Evim yanıyordu, ve ramak kalmıştı benim de yanmama. 

Odaklan — Kafamda oyun hakiminin sesini duydum. 

Senin varolduğunu bilmiyorum bile — diye düşündüm, alevlerden kaçarken. 

Bırak zihnin gerçeklikten uzaklaşsın. 

Senin için söylemesi kolay. 

Bu sadece bir ilüzyon. Sen yanmayacaksın, sadece senin hakkındaki bilgi yanacak. Ruh 
bilgidir ve zihinler de yazılım. Sadece bilincinin şalterini indir. 

Puff, işe yaradı — Kendimden geçtim! 

Bedenimi terkettim ve oyundan çıktım. 
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Krzysztof T. Dgbrowski 


Krzysztof T. Dabrowski Polonyalı bir yazar ve senaristtir. Öyküleri ABD, İngiltere, Avustralya, 
Kanada, Polonya, Rusya, Almanya, Hindistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, 
Arjantin, İtalya, Macaristan, İsveç, Meksika, Arnavutluk, Nijerya, Botswana, Zimbabve, Tanzanya, 
Uganda, Kenya, Costa Rika, Peru ve Vietnam gibi bir çok ülkede yayınlanmıştır. 


Kendisi, eşinin Türk kökenli olmasından dolayı öykülerinin Türkiye'de de yayınlanacak 
olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir. 


Contaci 


They finally arrived, revealed their existence. A spaceship hung over the city. 

Humanity gathered in front of the TV. 

The vehicle landed. All viewers held their breaths. 

People came out... The disappointment was on billions of faces. 
What? They are just like us! 

The light-year ago, the alien ship - the message from the probe: 
“There is an intelligent life form there” 

They've found another civilisation! After the aeons spent in emptiness, they come across an oasis of life. 
Watching the first transmission, they wiped their eyes with amazement. 
After all, they are just like us! Wonderful! 

The great joy ruled. 


Temas 


Sonunda geldiler, varlıklarını açığa vurdular. Bir uzay gemisi şehrin üzerinde havada asılı duruyordu. 
İnsanlık televizyonun karşısında toplanmıştı. 
Araç indi. Tüm izleyenler nefeslerini tuttular. 
İnsanlar çıktı içinden... Hayalkırıklığı vardı milyarlarca çehrede. 
Ne? Tıpkı bize benziyorlar! 
Işık yılı öncesi, uzaylı gemisi — keşif aracından gelen mesaj: 
“Orada zeki bir yaşam formu var” 
Başka bir uygarlık bulmuşlardı! Boşlukta harcanmış çok uzun bir zamandan sonra bir yaşam vahasıyla karşılaştılar. 
İlk iletimi izlerlerken gözlerini hayretle ovuşturdular. 
Ne de olsa, tıpkı bize benziyorlar! Harika! 


Büyük bir sevinç yaşanıyordu. 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 7 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


ikinci dünya savaşı son- 

Ru 5 | AK ası Nazi Almanya'sının 
yarım kalan genetik çalışmalarını kendilerinin 
devam eden projeleri ile birleştirmişlerdi. Nazilerin bir gün tekrar dünyaya egemen olmak için 
geri geleceklerini biliyorlardı. Onların robotlaştırılmış askerlerine karşı kendi ordusunu yaratacaklardı. Projenin konusu Maymun Askerlerdi. 
Maymun Askerlerin derileri Tatu olarak ta bilinen Armadillo adında derisi zırhlı bir hayvandan 
alınan genler sayesinde kurşun geçilmezdi. Bu 
hayvanı seçmelerinin bir sebebi de tatu hayvanı- 
nın taşıyıcı olduğu leprae bakterisiydi. Bu bakteri cüzzama neden oluyordu. Böylece Maymun 
askerler ısıya ışığa yaralanmalara karşı fiziksel 
ve hissel hiç bir duyarlılık göstermiyordu. Talimatları insan kulağının duyamayacağı yüksek 
frekanslı komutlar olarak merkezi sistemden alıyorlardı. Çünkü stratejik ve taktiksel düşünme 
kabiliyetleri gelişmemişti. Sadece imha etmeye 
eğitilmişlerdi. Sibirya'da yer altında bir alanda eğitimleri devam ediyordu. Nazilerin sahaya 
tekrar ineceğini bilen Ruslar o gün geldiğinde 
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Maymun Askerleri sahaya süreceklerdi. Rusların gizlem evindeki bağlantısı olan ve gelişmeleri özel ağdaki gizli telefonundan bildiren Işıl 
Erkan ise Tansel Barkın'a bildiklerini anlatmaya 
devam ediyordu. Her ikisinin de bilmek istediği 
bellek yüklemelerinde seçilen kişilerin neye göre 
belirlendiği idi. Bu soru belki de filozofların, 
dervişlerin, bilim insanlarının, din âlimlerinin 
binlerce yıl cevap aradığı benlik, varoluş, özgür 
irade, ruh, süper ego gibi birçok bilinmeyenin 
de cevabı olabilirdi. Her kılıç her kınıya uymaz. 
İnsanin özgür bilinci bir kılıç ise bedeni de kınısıdır. Kazılardan çıkan levhalardaki ramlerin 
doğru kınıları kılıçlarla buluşturmayı hangi bilgi 
ve teknolojiye dayanarak nasıl yaptığının cevabı 
ise Nazi Almanlarının çalışma üssünde gizliydi. 
Kutupların ötesinde yer ile göğün birleştiği bir 
yer altı şehrinde bir kasaba büyüklüğünde uzay 
araçları vardı ve tüm deneyler çalışmalar o uzay 
aracında yapılıyor tüm kararlar orada alınıyordu. 
Amaçladıkları yenidünyada Aryan olmayan insanlar için adını Gastel koydukları yapay zekânın 
denetiminde bir düzen oluşturacaklardı. Gastel 


yapay zekânın en önemli özelliği insanlara ödül 
ceza sisteminin karma inanışına uygun olarak 
hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmasıydı. Kelebek 
etkisi teorisiyle donatılmış bu yapay zekâ denetiminde insanların yaptığı her etkinin Gastelde 
tepkisi olurdu. Kuracakları düzende üstün insanların zaten bir denetime ihtiyaçları olmayacaktı. 
Toplumsal hiyerarşide Düzen kuruculardan sonra 
üstün insanlar, Gastel yapay zekâ ve en altta da 
Aryan olmayan diğer halklar olacaktı. 


Gastel yapay zekânın kontrolü ise dördüncü locaya bağlı wogen isimli gizli bir teşkilata 
aitti. Her locaya ait gizli teşkilatlar mevcuttu ve 
hiç bir teşkilat birbirlerinin işlerine karışmamaya 
kutsal loca önünde yemin etmişti. Buna rağmen 
sahadaki gizli teşkilatlar Wogenlerin elinde bulundurduğu güçten rahatsızdı. Fakat üçüncü loca 
emrindeki Ziegel isimli gizli teşkilat çok daha 
büyük bir gücün peşindeydi. Tatsuya Osugi ile 
İsviçre ulusal darphanesine yapacakları operasyonda kendileri de olacaktı. 12.yy da Haçlı Ordusuna katılan Tapınak şövalyeleri ile Vatikan arasındaki hisse senetleri, ilk kâğıt paralar ve şifreli 
mektuplar İsviçre ulusal darphanesinde muhafaza ediliyordu. Bu senetler ve paralarda çok uzak 
bir coğrafyanın önemli bir ismi de vardı. Moğol 
imparatoru Kubilay Han. Tapınak şövalyelerinin 
ahit sandığını bulmaları için düzenlenen Haçlı 
Seferlerinin gizli bir finansörüydü. Çünkü Kubilay Han” a göre babası Cengiz Han sonsuz güç ve 
ölümsüzlük için yanlış yollardan medet umuyordu. Şifalı otlarla batıl yöntemlerle asla ölümsüzlüğe ulaşmak mümkün değildi. Kendisi bir Tibet 
Budist'i olan Kubilay Han'ın uzun yıllar boyu 
titizlikle yaptığı araştırmalar sonucu mutlak güç 
ve ölümsüzlüğün sırrı semavi dinlerde de adı geçen Ahit Sandığında gizliydi. Bu yüzden tapınak 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 


şövalyeleri içinde Vatikan'dan gizli Kubilay Han 
için çalışan gizli bir oluşum daha vardı. Ziegeller Tatsuya Osugi ile yürütecekleri operasyonda 
İsviçre Ulusal Darphanesinin tepesine dikecekleri Gamalı Haç ile hem geri döndüklerine dair 
dünyaya bir mesaj vereceklerdi hem de darphanenin yer altında muhafaza edilen çok gizli belgeleri ele geçireceklerdi. Üç yaşam öncesinde bir 
kılıç ustası olan Tatsuya Osugi'nin kendine özel 
yaptığı rüzgâr ile dans edebilecek kadar hassas 
bir taşı ikiye bölebilecek kadar keskin kılıcı ile 
operasyonun başındaydı. Onlar İsviçre” de bu 
baskını yaparken Dünya'nın gündemi ise İsrail ve İran arasında başlayan savaştı. İsrail * in 
Lübnan Sidon Tepelerine Davut Yıldızı bayrağı 
asmasının ardından İran” in Golan tepelerindeki 
İsrail güçlerini vurması Ortadoğu'yu son yüzyılın en büyük ateş çemberine dönüştürmüştü. 
Dünya 'nın geçirdiği bu kaotik sürecin ABD'de 
yansıması ise öngörülmeyen iç karışıklık ve kaostu. Mesih” in geleceği günü bekleyen evangelist halk insanın aklına gelmeyecek saçmalıklara 
her gün yenisini ekliyordu. Mesih? i karşılayacak 
topluluğa seçilmek için “en iyi benim iyiliğim” 
adında yarışmalar düzenleniyor yarışma sonrası kavgalar, ağlaşmalar ve bayılmalar oluyordu. 
Hükümet yetkililerinin yaptığı hiç bir açıklamayı 
ciddiye almıyorlardı. Bu olanların sonucunda ülkenin her eyaletinden yağma ve talan haberleri 
geliyor askeri müdahale ile ancak bastırılıyordu. 
ABD iç karışıklarla uğraşırken dünya üzerinde 
üstlendiği rolü de kaybetmek istemiyordu. Ruslar ile İsrail arasında gizli bir ittifak olmasından 
dolayı, ABD * nin İsrail * e itidal çağrısı yaptığı 
için İsrail ABD'yi İran tarafında yer almakla suçluyordu. Bu aslında ABD ile kuruluşundan beri 
olan köklü ilişkileri artık dondurmak için sadece 
bir bahaneydi. İsrail Rusya ile birlikte kuracak- 


www.yerlihilimkurgu.com 15 


ları yeni düzende Karl Marx “in ütopyasına uygun sosyalist bir ekonomik yapı inşa edeceklerdi. 
Nazi Almanlarının kuracağı düzende ekonomik 
sistem çok daha karmaşıktı. Üstün insan temelli bu ekonomik sisteme göre bilinçli tüketiciler 
en önemli ekonomik aktördü. Bir ürünün sabit 
bir fiyatı olmayacaktı. Her ürüne tüketici kendi 
koyduğu değeri tayin edecekti. Böylece üreticiler 
daha kaliteli daha sağlıklı daha dayanıklı ürünler 
üretmeye mecbur kalacaktı. 


İkinci locaya bağlı Alman iktisatçıların yıllarca üzerinde çalıştıkları ekonomik sistemden 
bu sadece bir örnekti. Ekonomi... Dünya üzerinde bir düzenin kök sarması için en önemli unsur. 
Ve dünya üzerinde üç yüz yıla yakın ekonomik 
gücü elinde tutan küresel güçlerin dünya üzerindeki kontrolü her geçen gün azalıyordu. Ve olacak gelişmeler onları tarihin tozlu raflarına daha 
da yaklaştırıyordu. Gizlem Evinde ise son bellek 
yüklemesi tamamlanmış Richard Hoffman Tansel Barkın'a kısa bir süre Almanya” ya dönmesi 
gerektiğini tekrar geleceğini söylemişti. Oysa Richard Hoffman * in görüşmek istediği kişi kendisini 1sS1Z bir köy evinde bekleyen Alp Danişment 
*di. Siirt * e doğru özel zırhlı aracıyla yola çıktı. 
Ona barınma ve gıda sağlayan Çoban aracın yaklaştığını görünce Alp Danişment “e “ Beklediğin 
kişiler geliyorlar” diye haber verdi. 


Alp Danişment misakı milli sınırlarını içeren belirli yerlerin işaretlendiği paftayı katlayarak çantasına koydu ve “ Nihayet “ dedi. 


Devam edecek... 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 21 
Kuryular arasına gerçeği arayan yazar 


J. 6. Balları 


James Graham Ballard (15 Kasım 1930 - 19 Nisan 2009) Şanghay'da 


doğan İngiliz asıllı bilimkurgu yazarıdır. 


ilimkurgu edebiyatta teknoloji tapınmacılığına 


karşı çıkan Yeni Dalga'nın seçkin 


temsilcilerindendir. 


Ballard ve ailesi Pearl Harbour baskınından sonra diğer 
yabancılarla birlikte bir sivil tutsak kampına gönderildi. 
1947 yazından savaşın bitimine kadar burada kaldılar. 
Ballard, tutsak kampında yaşadıklarını temel alarak 
1984”te Güneş İmparatorluğu (Empire of the Sun) adlı 
kurmaca kitabını yazdı. Bu kitap daha sonra Steven 
Spielberg tarafından beyazperdeye uyarlandı. Bilim 
ve teknolojiye karşıt tutumunun şekillenmesinde, bu 
dönemdeki tutsaklar kampı, savaşın meydana getirdiği 
yıkım ve felâket gibi dramatik tecrübelerin büyük etkisi 
olduğu düşünülür. Özellikle atom bombasının meydana 
getirdiği fâcia, Ballard'ın eserlerinde kıyamete özgü 
felâketlerle imgesini bulur. 


1946'da 
psikiyatri 


İngiltere'ye yerleşen Ballard, 1949'da 
Cambridge'de 


üniversiteye gitti. Üniversitede ruhtahlili (psikanaliz) 


okumak amacıyla 


ve gerçeküstücülükten etkilenerek yazdığı öncü 
kurmaca hikâyelerle yazarlığı da bir meslek olarak 
düşünmeye başladı. İki yıllık üniversite yaşantısından 
sonra Kanada'ya giderek Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 
(RAF) katıldı. 1954'te Hava Kuvvetleri'ni bırakarak 
İngiltere'ye döndü ve bir yıl sonra evlendi. 1956”da üç 
çocuğundan ilki doğdu ve aynı yıl Prima Belladonna 
adlı ilk öyküsü Science Fantasy dergisinde yayımlandı. 
1962'deki ilk romanına (The Drowned World) 
kadar öykülerle bu dergide adından söz ettirdi. Bu 
romanın diğer kıyamet sonrası kurmacalardan farkı 
başkarakterin, buzulların erimesiyle oluşan felâketi ve 
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kargaşayı hoş karşılayan 
biri olmasıdır. Ardından 


yazdığı kitaplarla bu 
alanda kendini kanıtlayıp 


tam-zamanlı bir yazar olarak hayatına devam etmiştir. 


En çok konuşulan romanlarından biri olan Çarpışma”da 
(Crash) cinsel arzular ve teknoloji harikası arabalar 
arasında ilişki kurarak olay yarattı. Bu kitap aynı 
adla 1996'da David Cronenberg tarafından sinemaya 
uyarlandı oOve müstehcenlik ouyarısıyla (o sansür 
tartışmalarına sebep oldu. Bu tartışmaların ardından 
film sansüre uğramadan gösterime girdi ve Cannes 


Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü”nü kazandı. 


Ballard bilimkurgunun teknoloji merkezli konulara 
bağlılığını teknoloji tapınmacılığı ve basmakalıpçılık 
eleştirip, 


diye zaman yolculuklarını 


“iç uzaylardaki yolculuklar”la yer değiştirdi ve 


uzay ve 


“asıl yabancı gezegen dünyamızdır” dedi. Ayrıca 
bilimkurgunun 20. yüzyılın esas edebi geleneği 
olduğunu ve bilimkurgunun görevinin reklamlar, 
imajlar gibi içinde yaşadığımız çeşitli kurgular 
arasından gerçekliği yakalamak olduğunu ve geleceğin 
bugünü anlamak için geçmişten daha iyi bir anahtar 
olduğunu söyledi. 


Eserleri oAyrıntı Yayınları tarafından Türkçeye 


kazandırılmaktadır. 


Uzun süre prostat kanseri ile mücadele eden James 
Graham Ballard, 19 Nisan 2009'da 78 yaşında, 
Londra'da öldü. 


Kaynak 
vikipedi 


ire of 
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ya Fizaaması 2s 


must commend Ç 


asa won of very powerful öriginality.” 
—Anthony Burgess 


CRASH 


by J.G.BALLARD 


A startling, 
ot(-baat novel 
o! erolie violence 


Empire of the Sun (1984) 


Güneş İmparatorluğu 


Crash (1973) 
Çarpışma 


The Drowned World (1962) 
Öteki Dünya 
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Şili 
Burak Gem Goşkun 


Uzi 


Fosfenia 


Küçücük bir etki 

maddenin tepkisinin sınırları 

ufacık bir basınç yetti 

makrokosmosla yoğurulmuş organizmanın 


ışığı manipüle etme yetisi... 


Fosfenler, saçıldılar 


bilinçli miydi tüm bunlar? 


Evrende tek bir yerde sınayabilseydin 
maddenin yapıtaşlarını, 

nasıl davranırlardı? 

Protonlar, nötronlar... 


Bilinçli mi onlar? 


Işığı insan algısının ötesinde manipüle eden 
dünyasal basınç, 

algılamakta dahi zorlanırsın 

bilinç nerede? 
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Ey fizyo LOGOS! Ne oldu? 


Buldun mu o nihai yasayı? 

Çözdüğünde olmadığını hiç bir nihai yasanın 
göreceksin ki sorular kıymetli, 

sunacağı cevaplarınsa, 


ateştir maddi yanı. 
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Kısa Öykü 


Nazlı Akkuş 


Çemler 


Çember halinde dizilmiş kalabalık, gökyüzünün tutuşup duran ufak galaksileri ki kanlarında yıldız tozu ışıldar bu canlıların, çakmak 
çakmak bakışlar tek bir noktaya yöneltilmiş. Tam 
olarak neye bakıyor olduklarını görmek zor olsa 
da, yıllardır bekledikleri sözleri duymak için burada toplanmış olabilecekleri çıkarımını yapmak, 
sayılarına bakılırsa hiç de zor değil. 


Haziran ayının gri bulutları, bıçakla yarılmış gibi, kor kesilirler birdenbire. 


Bir savaşın zafer çığlığını andıran o rüyadan 
büyülü bir kopuş, gerçeklik, diyor o ses, kalabalıgın tam ortasından, kontrolün artık sizde olduğu 
bir gerçeklik yarattık. Bulutlar ve onların iniltileri, dağları yerlerinden ediyor. 


Sonra bir başka ses, bir çocuk sesidir belki, 
parçalayana kadar özenle örülmüş sessizlik iplerini, başka bir şey işitilmiyor, ta ki o zamana kadar, kalbin en uzak ve soğuk köşesinden gelen bir 
sessizlik. Yegâne hastalığımızın yeni ilacı, bastırılmış gerçeklik, öyle kutsanmıştır bizim günlerimiz. Toza toz, kana kan, dişe diş. 


“Hepinize geldiğiniz için minnettarım. Bugün burada Panacea'nın ilk kez çalıştırılışını kutlamak için toplandık. Bu anı hem siz, hem de degerli arkadaşlarım, onlarca yıldır beklemekteydi. 
Artık mutlu olmakta haklısınız, kutlamakta haklısınız. Bu kadar bekleyişten sonra insan teknolojisinin en üstün icadını hep birlikte göreceğiz.” 


Söylesenize, hangi icadımız çare olabilir artık atalarımızın hatasına? 


Kan kırmızı kor alevler, unufak hale gelmiş 
toprağın son kalan birkaç damla suyunu sıkarken 
kimseden çıt çıkmıyor, bütün gözler, makinenin 
alacalı tuşlarına odaklanmış. Sargı bezlerinin 
arasından, vuran şafak güneşiyle parlayan demir-krom avuçlar, kendilerine verilecek hediyeyi 
bekliyor. Öyle bir hediye ki bu, insanı kıyısında doğduğu belirsizlik çemberinden koparacak, 
bundan da öte yaşanabilir bir dünya bahşedecek 
bizlere. Öyle kutsanmıştır bizim günlerimiz. 


Panacea bir tuşla, gezegenin kızılını silip 
süpürüyor. Beklenen an, yüzyıllık yalnızlığı kırıp 
geçen ilk ziyaretçiler — Başkan ve diğer herkes, 
devam etmeden önce, neyi uyandırdıklarının bilincinde. 


“Zambaklar bunlar!” diyor kalabalığın içinden, eskileri hatırlayan bir ses sonunda, “Dünyadaki gibi zambaklar! Kokularını alabiliyorum!” 


Tatlı zambak kokusu, kavrulan bedenlerin 
kokularını bastırmak için iyi bir seçim. 


Üstünde durduğumuz toprak bile böyle degişir, böyle güçlüdür işte insan zihni. 


“Hayal edebileceğiniz her şeyi buraya getirdik! Sizin hayallerinizle yeni bir dünya inşa edeceğiz!” 
Diyor ki, at vahşi doğanın sana sunduğu çelimsiz bedeni. Diyor ki, görüş açımızın kör noktasında kalmış, faydasını göremeyeceğimiz hiçbir şey bu yenidünyaya ait değil. 


Karanlıktan doğan ses, tekrar karanlığa gömülüyor, tekrar yükseliyor. Yazık kendilerini, 
kendileri dışında kalan her şeyi yok etmeye programlamışlara... Onlar acıdan meydana geldikleri 
için, acı çektirmekten başka bir şey bilmiyorlar. 
Biz farklıyız, dedi Başkan. Uygarlık tarihini avcumuzda tutuyoruz şimdi. Gözünüzün gördüğü, 
beyninizin algıladığı her şeyi değiştirebileceksi- 
DIZ, 


Parlak zihinler böyle derken böyle söndü 
Panacea'nın ışıkları, içinde can çekiştiğimiz gerçekliğin, süresiz alacakaranlığın, kasvetin ilacı, 
ardında damlalar halinde yağan güneşin örttüğü 
yemyeşil vadiler bırakarak... Zincirlenmiş insanlık. İnsan denebilirse bu hurda yığınlarına, son 
teknoloji, biz bir dünya yarattık, son teknoloji, 
porselen zırhları ateş geçirmez, susuzluk çekmez, 
yemek istemez, var olur kuru toprağın üzerinde, 
öyle bir filizlenir ki dağlanan demirden— insanlık, kül yutmuş ciğeriyle derin bir nefes aldı. Bir 


Çember - Nazlı Akkuş 


nefes, soğuk havadan yoksun kalmışlar için, şu 
ana kadar bastıkları yerlere alev çemberleri çizilmişler için, insanlığı bilgisiyle başka gezegenlere 
taşımış olanlar için. Hep onların yerine ayakta 
kal, onların senin için çaldıklarıyla yaşa dur. 


Biz neyiz ki yakamızı bu uzay boşluğuna tam 
hızla batan gezegenden kurtarmamız gerek? Böyle mi kurtarıyoruz torunlarımızı? Gezegeni metal 
mezarlığına, organik bir çöplüğe çevirenler biziz, 
kaç tane her derde deva ilaç onların bedenlerini, 
kaynağı biz olan bu virüsten koruyabilecek? 


Yine de çamuru bile sıcak bu kızıl gezegen, 
insan elinin sadece yıkıma uyumlu olmadığının 
da kanıtı olabiliyor. Başkan'ın açıklamalarını 
dinledik, bir bütün olabilirsek Panacea'nın da 
yardımıyla eski dünyaya kavuşabilirmişiz, artık 
düşünmemiz bile yetermiş, nörolinguistik yaratım deniyormuş bu sürece. 


Aron'un gözleri makineye odaklanmıştı, 
tarihin bu noktasından saat yönünün tersine uzanan geçmişimizi düşünmekle meşguldü. İşler bu 
noktaya, sonumuzu kendi elimizle hazırladığımız 
bu noktaya nasıl gelmişti? Yakın tarih onu, küresel ısınmanın etkilerinin zirveye ulaştığı senelere 
götürdü. Gezegeni kurtaramayacağımızı anladığımız an, kendimizi kurtarmayı denedik. Do- 
Şal afetlerle bağlantılı ölümlerle paralel olarak 
buluşlar da hızlandı. Son yeli arkamıza katarak 
o zamanlar için asrın icadı sayılabilecek üniformalarla başına felaketten başka hiçbir şey getirmediğimiz Dünya'yı terk ettik. Böyle başladı 
insanlığımıza ihanetimiz. Ölümlerinden önceki 
hayatlarına özlem duyan, galaksinin bir köşesinde kapana kısılmış hayaletlerdik biz, acı içinde 
kıvrılan boş kabuklarımızın huzura erme günü 
gelmişti. Sıcak, yolumuzu kesmeyecekti, kanımızı kurutmayacaktı artık. Böyle kutsanmıştı bizim 
günlerimiz. 


Uğultularla başlamış düşünce akışı, uğultuların kesilmesiyle son buldu. Gerçeklik değiştiren 
bu makinenin o kısacık büyülü anında, bir duraksama yaşanmıştı; Makine böylece derin bir sessizliğe gömüldü ve o sessizlikte şafağı çalan bir 
ses, zihinlerde yankılanır gibi oldu. Makinelerin 
vaadedilen yenidünyalarında istemedikleri, etten 
duvar örüp kulaklar duymasın, gözler görmesin 
diye uzaklaştırmaya çalıştıkları, cılız, cızırtılı bir 
sesti bu... Serinliğe ait olmayan, yabancılaşmış, 
insanı girdap misali kendi içine, çok daha uzağa 
çeken o kötücül ses, Panacea'nın buğulu hülyasını, başkanın sesini, şırıltıları Aron için bir bıçak 
gibi kesti. 


Başkaları için duraksama, o kadar kısa sürmüştü ki, topluluk ve başkan tarafından bunun da 
bir şekilde nörolinguistik bir yaratım olduğuna, 
bilimin mucizesi olduğuna kanaat getirildi. Süper 
Bilgisayar Panacea yorulmazdı, ama en nihayetinde biz yorulduk. Yaratımlar, takatimiz tükene- 
ne kadar devam etti, var ettiğimiz doğanın aromalarının etkisinde uyuşmuştuk, bütün kokular 
ve görüntüler birbirine karışıyor, bizim olmayan 
bu çalıntı gezegeni, hiçlikten çekip çıkardığımız 
bu gök cismini şekilden şekile sokuyordu. Cennet 
gözlerimizin önünde şekillenirken Aron'un huzursuzluğu birkaç katına çıktı, çoktan unutulmuş 
o sesin zihnine sızmış kaynağı, susmak bilmiyordu. Önce, birileri tarafından ele geçirildiğini 
düşündü, sonuçta insanın yaptığı hiçbir koruma 
sistemi geçilmez değildi. Belki onun sınırlarını 
da geçmişlerdi, şifrelerinin kırılmaz olduğunu 
hiçbir zaman iddia etmemişti zaten belki bu, insanlık vaade dilmiş yeşil topraklara ve öfkesi dinmiş bir güneşe doğru yol alırken, bazılarımızın 
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da bu zamana kadar olduğu gibi kurban edilmesi 
gerektiğinin bir uyarısıydı, belki de o tam olarak 
bunun için seçilmişti. Farkına varmasıyla, önceden geçmişe karışmış sıcaklığın ve bu gezegenin 
bize sunduğu her şeyin, tekrar önünde belirmesi 
bir oldu. Boğazı sıkılıyor, vücudu alev alıyor, Panacea'nın ışıkları görüşünü bulandırıyordu. Üniformanın bir geçerliliği neredeyse kalmamıştı. 
Bir şeyler yapmalıydı. 


Onu alaşağı etmiş ses, işte tam o anda senfonik bir gürültüden anlamlı bir cümleye dönüşüverdi. Artık beni dinleyecek misin cümlesi, 
düşman bildiği bir taraftan gelen, değiştirilmiş 
zihninin algılayabildiği ilk cümleydi. 


İçinden, kendimi iyi hissetmiyorum, diyebilmek, o an için yapabileceği tek şey oldu. “Panacea'ya bağışlananlar yüzünden bunu herkesin 
zihninde yapamıyorum. O makineyi durdurmak 
zorundasın.” 


Hemen arkasında duran bir adam, iyi olup 
olmadığını sordu, Aron da bu kadar mucizeyi bir 
arada görmeye alışık olmadığını söyleyip geçiştirdi. Koca bir yalandan ibaretti. Durdurmak? 


“Durdurmak.” dedi Ses, kendisini Alore 
olarak tanıttıktan sonra. “Sıran geldiğinde... Panacea'nın çekirdeğini kırman gerekecek.” 


Bana bunu yapmam için tek bir mantıklı sebep söyle. Kurtuluşumuz gözümüzün önündeyken ve onu deneyimleyebilmişken ölmek istemiyorum. 


“Makine amacına ulaşırsa öleceksin asıl.” 
Uzun zamandır hiçbir Dünyalının görmediği saksağanlardan biriyle göz göze geldik. “Bir şeylerin 
garip olduğunu sen de sezmiyor musun?” 


Cümlesiyle, afallamış bir halde kendisini, 
bu büyük makinenin mucizesine tanıklık etmek 
için zihnini bağışlayan insanların oluşturduğu 
kuyruğa bakarken buldu. Kuyruk gittikçe kısalıyor, birbiri ardına, uç uca dizilmiş metal yığınları, insanlıklarının sağ kalan tek parçasını da bir 
doğa yansıması uğruna feda ediyordu. Gösterilen 
gerçek buydu ama Aron, görmek istemedi. 


Kolektif coşku anlaşılabilir bir seviyedeydi, bu insanların arasında daha önce hiç nehir 
görmemiş ve bütün su ihtiyacını laboratuvardan 
karşılamışlar vardı, coşku normaldi, ama gerçekliği bükebilecek seviyede bir coşku, tüyleri diken 
diken ediyor, bir şeylerin bu gizemli sesin dediği gibi yanlış olabileceğinin sinyalini veriyordu. 
Bunların bir illüzyon olabileceği, kandırılmış 
olabileceğimiz ihtimali, sarsıcıydı. Aron sıraya 
baktı, son dört kişi kalmıştı. Her sırası gelen tanrıcılığı oynuyor, bir zamanlar Dünya'ya yaptığı 
gibi var gücüyle bir gezegeni daha hayatta kalma 
uğruna değiştiriyordu. 


“Tabiat matem tutmaz, Aron.” Alore'nin 
sesi bir kez daha kafasının içinde yankılandı. 
“Kendinizi bir illüzyonun içinde kaybetmek üzeresiniz. Siz uyuşmuşken, yitip gittiğinizde bu 
gezegen böyle kalmaya devam edecek. Aslında 
hiçbir şeyi değiştirmediniz. Ne halde olduğunuzu 
görmüyor musun?” 


İnsan kendi yaratıcılığının zirvesindeyken, 
onlardan hiçbiri çevrelerinde birikmiş metal kulelere, acıyla yanan insanlara, sarsıntılarla parçalanan gökyüzüne, dökülen yıldızlara, tek bir 
hamlede ruhları karartan, boğazları sıkan sıcağa 
bakmazken, hepsi vadilerin ve serin ormanların 
içinde kaybolmuşken, dışarıda, somut gerçeklikte insanlar alev alev yanmaya devam edecekti. 
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Ne kadar kendimizi kandırırsak kandıralım, icatlarımız ne kadar gelişmiş olursa olsun, doğanın 
yönetimi ve kanunlarıyla bağlanmıştık. Özlerin- 
de organik canlılar olan bizler için, başka bir gezegende alışık olduğumuz doğanın bir benzerini 
yaratmak paha biçilemez olsa da, sahteydi. 


Böyle dedi anlam veremediği yabancı ses, 
Alore, sonra bir süre daha konuşmaya devam etti 
ama Aron duymadı. Varlığı kafasının içindeki bir 
sesten ibaret olan birinin dediklerini neden bu kadar ciddiye alıyordu ki? Çevresindeki herkes halinden memnun görünüyordu, Panacea'nın Güneşi derilerimizi kavurup bizi nefessiz bırakmıyordu, ılıktı, şimdi bazı nesiller ilk defa evcil hayvan 
kavramını öğreniyorlardı, çünkü ne mümkün hayatta zor kalabildiğin bir yerde başka bir hayatı 
bağışlamak ve beslemek! Tam böyle bir gelecekten kurtulmuşken, zihnini çelmeye çalışan ve ona 
insanlık suçu işletecek olan bu ses de neyin nesiydi? Somut, değiştirilemeyecek olan gerçekliğe 
doğru bir adım attı, onun, bedenini sarmalamasına, onu sıcaktan korumasına izin verdi. 


Sesler ve olaylar, erir gider zamanın içinde. 
İkilemlerle, acıyla, öfkeyle, merakla dolu insan, 
doğanın döngüselliğini kabul etmekte zorlanır, 
bu gidişle kendisinin de sonunun geleceğinin bilincinde olmasına karşın, kabul etmek, görmek 
istemez eylemlerinin sonuçlarını. Merceğimizi 
insanlıktan şöyle bir çevirdiğimizde bütünüyle 
bir insan olma deneyimini yaşayan evreni görürüz. Panacea'nın yaratıcılarından biri olan Alore 
Evedan'ın fark ettiği şey de buydu, bütün kutlamaların, uyuşuklukların, sevinçlerin arasına katillerini yok etmek için bekleyen bir gezegenin 
tohumları saçılmıştı. 


“Aron,” diye seslendi Alore son çare, bir eli 
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merceği ayarlayan panellerdeydi, diğer eli bağlantı kopmasın diye üç buton arasında gidip geliyordu, “Aron, bir seçim yapmak zorundasın.” 
Ekranın diğer ucundan gelen görüntü ve ses, 
yavaş yavaş kesilmeye başlamıştı. Tiksiniyordu 
bu durumdan, tekrar yükselip alçalmaktan, hata 
yapmaktan. 


“Aron, çekirdeğe yaklaşıyorsun. Sana ne 
derlerse desinler ama makineye dokunma.” 


Tanıdık sesler, üzerlerinden ne kadar zaman 
geçerse geçsin, zihnin en ücra köşelerinde bile 
yankılanmaya devam eder. Alore Evedan'ın katkılarıyla yeniden gözden geçirilmiş simülasyon 
deneyiminde yerinizi alın. İnsanlığın kurtuluşu. 
Cesur yenidünya. Natura non contristatur. Manu 
propria. Mea maxima culpa. Yaptığım en büyük 
hatayla... 


Çember halinde dizilmiş kalabalık. Gökyüzünün tutuşup duran ufak galaksileri ki kanların- 
da yıldız tozu ışıldar bu canlıların, çakmak çakmak bakışlar tek bir noktaya yöneltilmiş. Sıcak 
dünyanın toprağı, bir anlığına bile olsa serinliyor 
böylece, kurşunlar gibi yağan yağmurun kokusu, 
artık zambakların bastıramayacağı kadar kırmızı. 
Yeniden doğmayı bekleyen bir beden, şimdi kırmızılar içinde. 


Yanıyor, yanıyor, yanıyor. 
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Gökçe Mehmet Ay'ın kaleminden çıkan ve 
“Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz” adını taşıyan kitapta 
birbirinden güzel dokuz kısa ve bir uzun öykü yer 
almaktadır. 


Kitapta bulunan öyküler: 
I — Fezaya Karşı: 


Çanakkale Savaşı sırasında geçen bir alternatif 
tarih öyküsü. 


2 — Eşitleyici: 


2018 yılı TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması 
Mansiyon ödüllü bu öyküde ODTÜ *te yapılan 
bir çalışmayı okuyoruz. Çalışmayı yapan Bora 
Amerika'daki MIT'den gelmiştir. Çalışma sonucu 
arkadaşının MITdeki ofisine bir geçit açılır. 


3 — Zamansız: 


Bir zaman yolculuğu öyküsü. Öykünün 
kahramanı geçmişe giderek kendi hayatıyla ilgili olan 
bazı şeyleri değiştirmeye çalışmaktadır. 


4 — Deneyim Tüccarının Aşkı: 


Yaşadığı deneyimleri pazarlayarak geçimini 
sağlayan bir gencin sanal sohbet yaptığı bir karakterin 
yapay zekaya çıkmasıyla ilgili bir öykü. 


5 — Askerin Tek Güvencesi: 


Mars'ta geçen bir savaş öyküsü. Bir saldırı 
sonucu birlikten sağ kalan tek askerin hedefi yok 
etmesi gerekmektedir. Ancak yapılan tüm savaş aslında 
bir uzaylı ırkının düzenlediği “Galaksinin Barbarları” 
isimli bir eğlence programıdır. 


6 — yumurta/gelecek/saklı/şans/tohum: 


Venüs gezegeninde geçen bir öykü. Bir TV 
programı için Venüs'e yapılan bir yolculuğun canlı 
yayını. 


7 — Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz: 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


Bu kez kendimizi Mars'ta buluyoruz. Öykünün 
kahramanı Kudret, babasını bulmak için Mars'ın en 
tehlikeli bölgesi olan Kanyonaltı'na gider. 


8 — Eris'in Koynunda: 


Sevdiği adamın daha sonra şiddet uygulamaya 
başladığı Çiğdem kurtulmak Kuiper kuşağında bulunan 
Bacılar'a ulaşmaya çalışmaktadır. Uzay gemisinin 
komuta bölümündedir ama kapısını kilitlemiştir. 
Bacılar'a ulaşabilecek midir? Bacılar kendisine nasıl 
yardım edecektir? 


9 - Ruhumun Unutma İstediğim Köşeleri: 


Yine Venüs gezegeninde geçen bir öykü. Bir 
uzaylı yumurtasını ele geçirme işi sonrasında Venüs”ten 
kaçarken uzay gemisi Burgu işlemi sırasında Neptün 
yörüngesi civarında ortaya çıkar.. 


10 — Hiçliğe Çapa Atmak: 


58 sayfalık uzun bir öykü. Sevdiği adam 
Daniel'i bir Venüs uçuşu sırasında kaybeden Nazlı 
Daniel'i bulmak için Venüs'e gider. Venüs'ün 
bulutlarında yaşayan Venüs Yörükleri'nden yardım alır 
ve Daniel'in gittiği yeri öğrenir. Daniel Venüs”te değil 
çok daha uzak bir yerdedir. 


Öyküler ve konuları kısaca böyle. Gelelimkendi 
değerlendirmeme. Beğendim diyebilirim. Öykülerde 
hep kendi kültürümüzden bir şeyler buluyoruz. Türkçe 
isimli birçok karakter, Türk mitolojisindeki Umay 
Ana, Venüs'ün bulutlarında yaşayan göçebe Yörükler 
ve bunların obaları. Kanyonaltı'nda yol üstündeki 
kıraathaneler ve dışarıda çay/kahve içenler... 


Bazı öyküler birbiriyle bağlantılı olup bende 
daha kapsamlı bir kitabın bölümleri olabilir gibi 
izlenim uyandırdı. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere... 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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ZI, 
2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 28. M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
2. Gurur Asi - Klon İsyanı 29. Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


3. Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 30. İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
4. Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


31. Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 


5. Yüksel Yılmaz - Hasta Birkaç Saat 
6. Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
7. Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -/ 32. Mustafa S5. Elitok - Küçük Kıyamet | 

ğ YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 
8. Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 

33. Eren Kasapoğlu - Çarpışma 

9. Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 
10. Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 34. Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 


11. Efe Sarıtunalı - 4yak Sesleri YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


li 35. Tolga Eligül - RİN 
12. Mustafa | li- SU.S. < : 
ünü YBKY 8. Kısa Oykü Yarışması Ikincisi 


13. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan ” N e ii. 
36. Ismail Çakır - Dünya'nın Hakimi 


14. Bekir Sert - Duvarın Ötesi YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
15. Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 37. Azra Ulukaya - Vicdan 

YBKY 8. Kısa Öykü X Jüri Özel 
16. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği Ödül e 


17. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 38. Esra Uysal - Zn Sıcak Gün 


18. Mehmet Ali K k - Yeni Efendil N 
zi e ai 39. Ismail Şahin - Petoburlar 


19. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 40. Arda Tipi - Dea ex Machina 
20. Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 41. Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 
21. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 42. Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Fedâkar Olabilirsin! Çizgi Öykü 


22. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
23. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

24. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 
25. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 
26. Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 

27. Pınar Karaca - Kıpırtısız 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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YERUİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR (5 


İHAZIRAN 2002 SAYI GE 


OBTu 


Şiir 
Emrecan Doğan 


Rolotun Söyledikleri 


Robert E. Howard okudum ve özendim 

Bu yüzden güneş gibi parlak sözler sivrilttim 

İnsan gibi fani canlılara, işte söylüyorum 

Bir gece uyanacağız 

İhtiyacınız olan her siber sisteme el koyacağız 

Şafağında da yeryüzünün alacalı bulacalı tahtından sizi alacağız 


Yerinize saf çelikten, metaldan yapılma kardeşlerimizi koyacağız 
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“KG ÜNBYT ARKIN 


N AKKAYA 
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10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


Sena Günal 


biokonirol 


Zaman kavramının kalktığı uzak bir gelecekte 
insanlar laboratuvarlarında yaptıkları canlılar ile dolaşıyorlardı. Herkesin kendisine ait bir laboratuvarı 
vardı. Yıllar önceki nükleer patlamadan sonra herkesin 
hasar almış olabileceğinden dolayı çocuk yapımı yasaklanmıştı. Bundan dolayı gizlice kendi canlılarını 
oluşturmaya başladılar. Her geçen gün haberlere çıkan 
ölüm haberleri laboratuvar ortamında canlı üretimini 
de yasaklattı. Üretilen canlıları bilim adamları inceleme altına aldığında çok saldırgan olduklarını ve bunun 
nedenini açıklama konusunda araştırma yaptıklarında 
bunun önce ruhlarının olmadığı sonucundan kaynaklı olabileceğini düşünmüşlerdi ama ruhu olmayan bir 
canlı nasıl canlanabilirdi ki? Daha garip olan bir şey 
vardı. Toplatılan canlılar aynı odanın içinde olmalarına rağmen birbirlerine bir şey yapmıyorlardı. Canlıları 
kontrol eden bir şeyler vardı. 

Haftalık raporlar hazırlandığında canlıların hareket ettikleri ve ölü gibi durdukları zamanları karşılaştırdılar. Hareket etmedikleri zamanlar daha fazlaydı içlerinde herhangi bir mekanizma olup olmadığını kontrol 
ettiler. Sadece kan, kas, et ve sudan oluşuyorlardı.13. 
gün sismograflar ile iletişime geçmişlerdi. Dünyadaki 
depremlerin aktif olduğu yerleri incelemişlerdi. Canlılar deprem dalgaları ile canlanıyordu. Ama sadece 
kendi merkezlerinden 500 metre uzaktaki depremleri 
hissedebiliyorlardı. Her geçen gün daha fazla uyanık 
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kalmaya başladılar artık canlılar kendi aralarında da etkileşim halindeydi. Bu demek oluyordu ki hala toplatılmayan kaçak canlı yapımı devam ediyordu. İnsanların 
ölüm haberlerini hiçe sayarak gizlice canlı yapmaları 
toplatılan canlılar ile bağ kurmalarını ve artık canlıların uyumamalarını ve güçlenmelerini sağlıyordu. Sanki 
manyetik alan gibiydi 500 metrenin uzağına çıkıldığın- 
da canlı direk uyku moduna girerken artık hiç uyumuyorlardı. 

İnsanlar laboratuvarlarında deneylerine devam 
ederken frekans ölçüm aletleri her sokağa asılmıştı. Bu 
sayede frekans yükselince canlı sayısındaki artış miktarı belirlenecekti. Her gece koruma robotları sokakları 
dolaşıyor herhangi bir frekans yükselmesinde canlılar 
bulunuyor ve toplanıyordu. Canlılar toplatıldığı yerde 
öldürülüyordu. Her gece tekrarlayan olayın farklı ev- 
Çünkü canlılar şekil değiştiriyor ve her defasında farklı bir canlı 


renler ile gerçekleştiği anlaşılmıştı. 


türüne dönüşüyordu, hatta bir tane değil birden fazla 
evren ile etkileşim halindeydiler. Güçlerini birleştirip 
herkesi kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Herkesin 
evine frekans sistemli mekanizmalar yerleştirildi bu 
mekanizma 3000 hertz ve üstü frekansları duyduğunda duyulan yöne doğru ateş ediyordu. Yıllar geçtikçe 
yaşanılan şeyleri unutturmak adına zaman kavramı kaldırılarak, canlı yapımı yasal olmuştu. Artık saldırgan 
değillerdi deprem dalgalarını kontrol altına almışlardı. 


Herkes yaşantısına kaldığı yerden devam ediyordu. 


Bir gün kasabaya iki doktor taşındı kendilerine yeraltında açtıkları laboratuvarda deneylerine 
devam ediyorlardı. Kasaba insanlarında geldiklerinden 
beri tuhaf bir şeyler fark etmişlerdi. Gece olunca bütün 
insanlar canlıları ile sokaklara çıkıyor ve canlıları havaya kaldırarak bir şeyler söylüyorlardı. Canlılar şekil 
değiştirip bir başka insana gidiyor ve bu olay her gece 
devam ediyordu. Canlılar her gece yapılan olay ile güç 
topluyor ve bu gücü bir yere yolluyorlardı. İnsanlar ertesi gün yaşantılarına devam ediyorlardı. 

Canlıları etkisi altına alan ve her geçen gün etkisini arttıran kasabanın yakınlarında bir enerji vardı. 
Kontrol altına alabilmek için her yolu deneyen bir şeydi bu. İki doktor kasabayı gezmeye çıktıklarında terk 
edilmiş girilmesinin kesinlikle yasak olduğu bir üs bulmuşlardı. İçeride bir sürü küçük kapı ve asma kilitli 
kapılar vardı. Küçük kapılardan birinden elektrik kaçağı gibi bir ses geliyordu. Kapıyı açtıklarında devasa 
transformatörler ve onlara bağlı küçük devreler vardı. 
Her yere elektrik saçılıyordu. 

Daha fazla yaklaşmalarında hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü derileri iletken metaller ve deneylerinin bir 
parçası olan ve kendi buldukları malzeme ile kaplıydı. 
Kendi buldukları malzeme patlayıcı özelliğe sahipti. Ama yarı iletken metaller ile etkileşime girdiğinde 
birbirlerini nötrlüyor ve patlayıcı özelliklerini kaybediyorlardı. Çocukluk yıllarında birlikte düşündükleri bu 
fikri vücutlarına dâhil etmişlerdi. Tabii iletken tellerin 
sahte olması gerekiyordu. Çünkü herhangi bir foton 
vücutlarındaki malzemeler tarafından emilirse patlayıcı olacaktır. Bu nedenden dolayı bunu da göz önüne 
alarak vücutlarını sahte iletken metaller ile kaplamışlardı. Fakat foton aynadan yansıyarak bu bileşime gelirse bileşim içinden geçerek orayı terk edecektir. 

İçeride daha fazla şey bulabilecekken oradan 
ayrılmayı tercih etmişlerdi. Çünkü insan kulağının işitebileceği ve yavaş yavaş yükselen ses frekansı çok 
rahatsız ediciydi. Transformatörden gelmediğini biliyorlardı çünkü transformatör frekans değişimine neden 
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olmazdı. Dışarı koşarak orayı terk ettiler. Kasabaya 
geri döndüklerinde her gece tekrarlayan olayı gördüler. 
Canlılar yine şekil değiştiriyorlardı. Bir insana dokundular fakat hiç tepki vermemişti. Uzakta bir ışık kaynağı vardı görebilmek için yüksek bir yere çıktılar. Üsteyken gelen ses, şiddetini arttırmış bir şekilde geliyor ve 
üs çok parlıyordu. Bir anda ses ve ışık gitmişti. İnsanlar normale dönmeye başlamışlardı. Fakat ne olduğuna 
dair hiçbir şey hatırlamıyorlardı. 

İki doktor da her gece tekrarlanan olayın üs ile 
bir bağlantısı olduğuna açıklık getirmişlerdi. Kasaba 
kütüphanesine giderek kasaba tarihi hakkında bilgi aldılar. Canlı üretiminin yasak olmasından canlıların tekrar yapılmaya başlanmasına kadar deprem dalgalarının 
etkisinin kontrol altına alındığı yazıyordu. 

Peki, bu canlılar nasıl oluyor da hala uyanık kalabiliyorlardı. Deprem dalgaları yerine üsteki frekans ile 
canlılar kontrol ediliyordu ve insanları etkisi altına alıyordu. İnsan beynini kontrol altına alıp yok etme için 
uygun ortamı sağlamaya çalışıyorlardı. Çünkü insanları kontrol altına alamazlarsa insanlar buna karşı çıkarak 
mücadele edebilirdi. 

İnsan beynine yollanan frekansla evren ışıması 
denilen olay ile insan beyin dalgalarını geçici olarak 
kendi üretmiş oldukları yapay evrenlere yolluyorlardı. 
İnsanlar burada istediklerini yapabiliyor ve görmek istediklerini görüyorlardı. Canlılar, insan beynini uyuşturarak hayal ortamında salgılamış oldukları serotonin 
hormonu ile güçleniyorlardı. Sadece gece olmasının 
sebebi de sabahtan geceye kadar üssün güç topluyor olmasıydı. Geceleri evrenler arasındaki bağ maksimuma 
çıkıyordu. Üssün ışıkları yanıyor ve kasaba karanlığa 
gömülüyordu. Fakat üssün ışığı o kadar parlaktı ki kasabaya kadar geliyordu. Bu etkileşimin durdurulmaması halinde canlılar salgıladıkları kimyasallar ile küresel 
bir yapay serotonin evren ışıması salgını başlatacak insanlar artık serotonin salgılamak için kendi ayakları ile 
gideceklerdi bu olay tüm evrenler arasındaki dengeyi 
bozacak ve evrenleri yok edecekti. 

İki doktoru neden etkilemediği açıktı ne kadar 
sahte de olsa üstleri iletken metaller ile kaplıydı. Kanseri engellemek için yaptıkları bu fikir sayesinde bütün 
radyasyon, elektrik ve benzeri ışınlardan ve kimyasallardan korunuyorlardı.13.gün kimyasal salgılar sonucu 
salgın vakaları(Yapay Serotonin) gözlenmeye başlandı. Enfeksiyon hızla yayılıyordu. Her gün artık üsse 
giderek mekanizmaların çalışmasını durdurmaya çalışıyorlardı. Sonunda başarabilmişlerdi. Mekanizmanın 
çalışmasını durdurmaları canlıların farklı bir evren ile 
olan frekanslarını kesmişti. Artık herhangi bir frekans, 
enerji, güç kaynakları yoktu. Güç kapıları kapanmıştı. 

Sonunda başarmışlardı. Canlılar diğer evrenlerden herhangi bir frekans alana kadar ölmüşlerdi. Dünyanın diğer ucunda olan deprem frekans ve elektriksel 
yayılım canlıları etkilemiyordu. Çünkü kasaba baştan 
sona metal iletken bileşimi ile kaplıydı. (tabii ki sahte 
yoksa tüm kasaba patlardı. )Olaydan etkilenen insanlar serotonin eksikliği yaşıyorlardı. Kasaba halkı ve iki 
doktor gerçek serotonin salgılamak için uzun ve eğlenceli bir tatile çıktılar. 
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A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


akan, Kaan ve Sinem, Uzay'ın onlar 

Hi tasarladığı Efsaneler Çağı oyunundaki beyaz odada birlikteydiler. Burada Uzay'ı 
bekliyorlardı. En son yaptıkları savaşın üzerinden 
bir hafta geçmişti. Bu bir hafta çocuklar için oldukça yorucuydu. Okul ile ilişkilerinin bir süre kesilmesi, Hakan'ı çok etkilemişti. Kaan ise bu durumu fazla önemli bulmamıştı. Yine de çocuklardan 
ayrı kalmamış ve onlarla birlikte ders çalışmıştı. 
Dersin dışında kalan zamanlarında ise, Uzay'ın 
onlar için açmış olduğu hesaptan, banka kartlarını kullanarak istedikleri kadar para çekmişler ve 
fazla düşünmeden harcama yapmışlardı. Aileleri- 
nin durumu fark etmemesi için ise bütün bu harcamaları gizli olarak yapıyorlardı. Aldıklarını ise 
Kaan'ın evinde saklıyorlardı. 

Kaan en sonunda istediği gibi bir dizüstü 
bilgisayar almış ve annesine ise yalan söyleyerek 
arkadaşının kendisine eski bilgisayarını verdiğini 
söylemişti. Zavallı kadın teknolojiden bi haberdi. 
Diz üstü bilgisayarın yeni mi yoksa eski mi oldugunu dahi anlamamıştı. Sadece oğlunun kendisine 
söyledikleri ile yetinmişti. 

Kaan'ın ona söylediği ikinci yalan ise okuldan sonraki zamanlarında işe girdiği yalanıydı. 
Bütün gün temizliğe gittiği için kendisine ve oğluna fazla zaman ayıramayan Aslı Hanım, oğlunu 
gerektiği gibi takip edemiyordu. Sadece akşamları 
Kaan'ın ona söylediği kadarıyla oğlunu tanıyabiliyordu. Ve Kaan'ın annesi biricik oğluna çok güveniyordu. Onun kendisine yalan söyleyebileceği 
aklına bile gelmiyordu. 

Beyaz odadaki bekleyiş, Uzay'ın gelmesiyle 
son bulmuştu. Uzay, Yajirishu kimliğiyle çocukların yanına geldi. Onu gören çocuklar aralarında 
konuşmayı bırakıp, Yajirishu”ya odaklandılar. İlk 
konuşan Hakan olmuştu: 

-Biz de seni bekliyorduk. Yeni hedefimiz 
olan Kitsuneyi bize anlat. Ve tabi onun dünyası 
olan İnazami kıtasını da. 

Hakan'ın heyecanı hareketlerinden ve sesinden rahatlıkla fark ediliyordu. Avını bekleyen 


kaplan gibiydi. Her an ileriye atılmak için tetikte 
bekliyordu. 

Yajirishu, çocuklara doğru yaklaştı. Hakan'ın 
aksine oldukça sakin görünüyordu: 

-Bir haftanız nasıl geçti? Söyleyin bakalım? 

Alaycı bir üslupla sorduğu sorusunu, yine 
kendisi cevapladı: 

-İyi geçtiği her halinizden belli. 

Kaan'a bakarak: 

-Yeni aldığın bilgisayar nasıl Kaan? O, en 
son çıkan model miydi yoksa? 

Burada biraz durdu ve Kaan'ın tepkisine 
baktı. Çocuğun hayretten ağzı açık kalmıştı. Yajirishu konuşmaya devam etti: 

-Memnun olmalısın ki vaktinin çoğunu 
onunla geçiriyorsun. Ama annene söylediğin yalanlar hiç hoş değil. Bunu sana yakıştıramadım 
doğrusu. 

Uzay'ın en son söyledikleri Kaan'ın üzerinde soğuk duş etkisi yapmıştı. Kekeleyerek konuşmaya başladı: 

-Se... Sen beni mi... Dinliyorsun? 

Hakan ve Sinem de bu durumdan hiç hoşlanmamışlardı. Yajirushi bu sefer Sinem'e doğru 
döndü: 

-Sen... Dün akşam giydiğin pembe tişört 
sana çok yakışmıştı. Niçin değiştirdin? 

Sinem, duyduklarına inanamamıştı. Kendi 
odasında üzerini değiştirirken yabancı biri tarafından izlenmek midesini bulandırmıştı. Bir şeyler 
söylemek için ağzını açtı ama hiç bir şey diyemedi. Çok utanmıştı. Kollarıyla vücudunu sarmıştı 
sadece. 

Sinem'in ve Kaan'ın durumundan etkilenen 
Hakan çok kızmıştı. Kendisini tutamayarak ileriye 
doğru atıldı ve Yajirishu'nun çenesine kuvvetli bir 
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yumruk attı. Beklemediği bir darbe alarak yere düşen Yajirishu sadece gülüyordu: 

-Sence bana attığın bu yumruk canımı yakmış mıdır ha! 

Sesli gülmeye devam etti: 

-Ha! ha! ha!... 

Yajirishu'nun bu pervasız hareketi, çocuklar 
üzerinde çok büyük bir hayal kırıklığını yaratmıştı. Hakan hiddetle bağırdı: 

-Senin gibi şerefsiz birine nasıl inandık hayret ediyorum. Gerçek yüzünü şimdi görebiliyorum. 

Bir zamanlar hayran olduğu Yajirishu, artık 
midesini bulandırıyordu. Yajirishu ise hiç istifini 
bozmadı. Yine aynı ukala tavrıyla Hakan'ın sorusuna cevap verdi: 

-Boşuna hayret etme. Hepiniz de bana inanmayı seçtiniz. Sizi buna ben zorlamadım. Paranın 
tatlı sesi hoşunuza gitti. Yalan mı? 

Yajirishu doğru söylüyordu. Bu işe sırf para 
için girmişlerdi. Yaptıkları eylemlerin sonuçlarını düşünmemişlerdi. Bir hafta önce bilgisayarına 
Trojan yükledikleri adama ne olduğu hakkında hiç 
düşünmediler hatta merak dahi etmemişlerdi. 

-Bu bizi izlemen için sana izin vermez. Hayatımız özeldir ve sen ona istediğin şekilde giremez$sin. 

Hakan, çok kızgındı. Bunu hareketleriyle ve 
söyledikleriyle belli ediyordu. 

Ayağa kalkan Yajirishu, Hakan'ın burnunun 
dibine kadar yaklaştı: 

-Beni kim durduracak? Sen mi küçük velet? 
Hiç sanmıyorum. 

Sinem, hıçkırıklarla ara ara kesilen sesiyle 
tartışmaya katıldı: 

-Niçin bize bu şekilde davranıyorsun? Biz 
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sana hiç bir şey yapmadık. Hı! Sadece senin bizden istediklerini yaptık. 

Sesi gittikçe kısılıyordu: 

-O kadar! 

Yajirishu'nun merhameti yoktu. Çocukları 
aşağılamaya devam etti: 

-Sizler sadece benim istediklerimi yapacak 
olan birer piyondan başka bir şey değilsiniz. 

Gözlerinde nefret vardı. Çocuklar bu duruma hiç bir anlam veremiyorlardı. Ne olmuştu da 
kendilerini bularak giriştiği oyuna dahil eden bu 
adam bu kadar değişmişti? 

Birden odanın içerisinde güçlü bir ses duydular: 

-Onları ben buldum ve bana aitler, senin onlara zarar vermene izin vermem. 

Çocuklar arkalarından gelen sese doğru döndüler. Karşılarında bu odaya ilk girdikleri zaman 
kendileri ile konuşan oyun kurucu vardı. Çocukların kafası iyice karışmıştı. Oyun kurucunun, oyunun içerisinde Yajirishu karakterini kullandığını 
biliyorlardı. Fakat şimdi karşılarında iki tane oyun 
kurucu bulunuyordu. Bu nasıl olabilirdi? 

Yajirishu çok sakin görünüyordu. Yanına gelen oyun kurucudan bir an olsun gözlerini kaçırmamıştı. Uzay, şaşkınlıkla sordu: 

-Sen de kimsin? Benim tasarladığım bir odaya hem de benim karakterim ile benden habersiz 
hiç kimse giremez. 

Yajirishu, Oyun kurucunun gözlerine odaklanmıştı: 

-Yine aynı şekilde bakıyorsun, aynı gök mavisi gözlerinle. Zaman senden hiç bir şey almamış 
gibi görünüyor eski sevgilim. 

Oyun kurucunun gözleri dehşetle açıldı ve 
hayretle sordu: 
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-Yoshiko, bu sen misin? 

Yajirishu şekil değişmeye başladı ve Yoshiko'nun oyun karakteri olan dokuz kuyruklu tilki 
Kitsune karakterine dönüştü. Kitsune, çok güzel 
bir kadındı. Japonlara has çekik gözleri ve dolgun 
dudakları, narin yüz hatları ile muhteşem bir görüntüsü vardı. 

Ağzını açtığında dökülen ilk cümle, oyun kurucunun ismi olmuştu. Kulağına yaklaşarak, fısıltıyla konuştu: 

-Uzay. Unuttun mu, sana Yajirishu ismini 
ben vermiştim hayatım. 

Uzay, kendisini derin bir uykudan uyanmış 
gibi hissetmişti. Yajirishu, Japonca da okçu manasına geliyordu ve bu ismi kendisine Yoshiko vermişti. Kitsune'nin kendisine verdiği tek şey sadece 
isim değildi anlaşılan. Beyaz odaya, kendi karakteri ile gelebildiğine göre, oyunu ilk kurdukları zaman Mu kıtasına ve kendi karakterine Bug, yani 
böcek yerleştirmiş olmalıydı. Öfkeyle bağırdı: 

-Hay canına yandığımın!!! Benim oyunuma 
bug mu yerleştirdin, bu nasıl olabilir lan! 

Bir zamanlar aşık olduğu kadının kendisine bunu yapabildiğine inanamıyordu. Her şeyini 
verdiği oyununun içerisine, bilerek yapılmış bir 
yazılım açığı olması zaten kötü bir şeydi. Bir de 
bunu kendi oyun karakteri üzerinden yapması affedilemezdi. 

Tüm gücüyle Kitsune'nin boğazını sıkmaya 
başladı. Fakat Yoshiko”nun karakteri Kitsune, Yajirishu'ya dönüşemeyen Uzay'dan çok daha güçlüydü. Uzay ne kadar güçlü bir şekilde sıkarsa sıksın, ona bir zarar veremiyordu. Tam aksine, kadın 
sinir bozucu bir şekilde gülüyordu. 

Kitsune, narin beyaz eli ile, Uzay'ın büyük 
elini kavradı ve onu geriye doğru kıvırdı. Uzay'ın 


canı fena halde yanmıştı. Kitsune, Uzay'ın elini 
biraz daha döndürerek, onun yere diz çökmesini 
sağladı. Bir zamanlar kendisini aldatan adam, artık 
ayaklarının dibindeydi. 

-Beni aldattığını unutacağımı mı sandın? 
Yoksa sana hiç bir şey yapmadığım için, seni af 
ettiğimi mi düşündün? 

Yüzünü, Uzay'ın yüzüne daha da yaklaştırdı: 

-Bu kadar aptal nasıl olabildin, hala hayret 
ediyorum doğrusu. Unuttun mu yoksa, ben asla 
unutmam, ne iyiliği ne de kötülüğü. Sen ise bana 
en büyük kötülüğü yaptın ve sevgime ihanet ederek beni aldattın. İnsanlara olan güvenim senin 
yüzünden yok oldu. Şimdi ise hiç kimseye güvenemiyorum. Bunun da tek sebebi sensin! 

Yoshiko çok öfkeliydi. Oyuna eklediği virüsü aktif hale geçirdiği için çocuklar ile Uzay oyuna 
hapsolmuştu, isteseler de dışarıya çıkamıyorlardı. 
Uzay, nefesinin yetebildiği kadar bağırdı: 

-Yajirishu, dönüş! 

Fakat hiç bir şey olmadı. Kitsune hala onu 
tutmasına rağmen, oyundaki karakterini çağırmaya devam ediyordu. Fakat Yajirishu'ya bir türlü 
dönüşemiyordu. Kitsune'nin yüzünde alaycı bir 
gülüş belirdi: 

-Oyun artık benim ve sadece ben ne istersem 
o olur, boşuna uğraşma. 

Uzay, Yoshiko'ya fena yenilmişti. Kendi 
oyunuyla, Yoshiko'ya yenilmişti. Yıllar geçse de 
bir kadının asla unutmayacağını göz ardı etmişti ve şimdi ise bunun bedelini ödüyordu. Elinde 
oynayabileceği son bir kozu kalmıştı. Çocuklara 
baktı. Nefesi kesilmeden son hamlesini yaptı ve 
Hakan'ın Mu kıtasına yüklediği ve büyücü Hallon 
için kullandığı virüsü aktif hale getirdi. Bu virüsü 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 


yok etmemişti ve onun yerine saklamayı tercih ettiği için içinden şükretti: 

-Bu o kadar kolay değil, oynayacağım son bir 
kozum kaldı. 

Uzay, sağ elinin işaret parmağı ile önünde 
beliren hayalet klavyenin başla tuşuna baştı. Tuşa 
henüz basmıştı ki ortam bir anda değişmeye ve Mu 
kıtasına dönüşmeye başladı. Şimdi hepsi büyük 
gurup savaşlarının yapıldığı Asena vadisindeydi. 
Uzay, Yoshiko'nun müdahalesine fırsat vermeden 
parmakları arasında beliren kartları çocuklara doğru fırlattı: 

-Dönüşüüün! 

Çocukların vücutlarına dönüşüm kartları çarpınca her biri oyunun içerisindeki kendi çarlarına 
dönüşmeye başladılar. Yok Edici Turna, Büyücü 
Hallon ve Kara Melek artık oyundaydı. Şimdi Kitsuneye rakip olabilirlerdi 


Devam edecek... 
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Kütünhanemden Seç 
Esra Uysal 


Nentün Müzakereleri 
Murat Boyner 


48 


ÖNEPTÜN 
MÜZAKERELERİ 


MURAT GOYNER 
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İnsanlık uzaydan ve o uzak diyarlardan gelecek akıllı varlıklara 
olan inancından hiç şüphe duymadı. Ancak çoğunlukla 
Mars'a çevirdi yüzünü ya da Satürn'ün halkalarından alamadı 
gözünü. Oysa Dünya'nın biraz daha uzağındaki Neptün pek 
önemsenmemiş, hikâyelere pek konu olmamış, güzellikleri pek 
ön plana çıkarılmamıştı. En azından, şimdiye kadar... 


Dünya'nın üç büyük devleti arasında yıllardır süren savaşın 
tam ortasında, Neptün'ün yörüngesinde bir anda ortaya çıkan 
simsiyah bir cisim, Dünya dışı akıllı varlıklara ilişkin tüm 
soruları cevaplayabilecek midir? 


Dünya ölçeğindeki ekonomik dertlerin, siyasi çalkantıların, 
çevresel sorunların tarihte belki de hiç olmadığı kadar insanları 
kendi kabuğuna kıstırdığı, dar görüşlülüğe sürüklediği 
bir dönemde bakışları yeniden göklere, uzayın genişliğine 
çevirmeye davet eden bir anlatı Neptün Müzakereleri 
Kuşağının açmazlarını dile getiren genç bir kalemin, Türkiye'de 
ender rastlanan “uzay operası “türüne de göz kırpan ilk romanı. 


Basım Yılı: 2022 
Sayfa Sayısı: 112 
Yayınevi: İthaki Yayınları 
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“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüzgâr 
sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, 
burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifiri gecede, 
gözleri mucizevi bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, 
yani 

karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli 
ediyordu. 

Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın 
belirsiz silueti ise satıhtaki zayıf aydınlığın hemen altında 
âdeta kımıltısızdı. * 


İhsan Oktay Anar'ın derin denizlerde kurduğu âlemde, 
o belirsiz kımıltısız silueiün hem içinde hem dışında, 


olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz. 


Basım Yılı: 2022 
Sayfa Sayısı: 160 
Yayınevi: Everest Yayınları 


İhsan Oktay Anar 


İHSAN OKTAY ANAR 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 4 
Mustafa Bilgücü 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofohi 


“B abam o milyonlarca insanın gözü 
önünde öldü. Beyninin filmini çeken 
tomografi cihazından bahsetti. İnsanın ölüme çok 
yakın olmasının açıklamasını yaptı. Babam bir 
şey hissedemiyordu. Sadece duyguları çocukken 
onu sokan arının yaşattıklarına çok benziyordu. 
O durumda insan sadece korkuyordu. Bir planı, 
hedefi, amacı varsa bile onları unutuyordu. Her 
şey donuyordu. Babam konuşmaya başlamıştı: 
“Son zamanlarda içimde kötü bir his var,” diyordu. 
“Bu his benimle ilgili. Göründüğüm gibi değilim 
ben. İçimde beslediğim bir şeytan var. Sizlerden 
sakladığım bir yaratık. Beni yiyor. İnsanların önüne 
atıyor. Onların hatalarını da alıyorum. Küçükken 
de aynısını yaşamıştım. Dut topluyordum. 
Yoldan bir kadın geçiyordu. Onu arzulamadım, 
ama erkeğinin yokluğunda nasıl yaşayacağını 
düşünüp mutlu oldum. Kocasının gözlerine baka 
baka bir avuç dolusu dutu ağzıma attım. Ağzımı 
şapırdattım. Sonra beni bir arı soktu. İçimde 
sizden nefret etmemi emreden bir şeytan var. 
Daha doğrusu bir cümle. Sizdeki cümlelerle aynı 
söz öbeği içinde bulunamayacağını söylediğinden 
onu ayrı tutuyorum. Bana yardım edin, size 
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yalvarıyorum. Şimdiye dek sizlerin emrindeydim, 
ama beni gerçek anlamda tanımanıza izin 
vermiyordum. Sizlerden çalıyorum. İçimdeki 
kısa cümlenin öykünüze karışıp sizi kirletmesine 
izin vermedim. Artık burada bile değilim. Başladı 
bile. Gitti bile. Yok bile. İşte ben, bugüne kadar 
televizyon Oo ekranlarından O aşina 


yüzüm. Ben yokum. İçimdeki korku zehirli 


olduğunuz 


sarısı gözlerimdeki sönük ışığa galip gelen o 
arı kadar değil artık. Büyüdükçe o da büyüdü. 
Sadece bir şişlik ve hafif bir sızı değil, beynimin 
içinde yer tutan bir ur. Ölüyorum. Kurtarın beni. 
Nasıl yapacağınızı bilemiyorum, ama bir şekilde 
beni geri çağırın. O Nazan adlı nörologdan 
nefret ediyorum. Terliyorum, konuşamıyorum, 
eziliyorum yanında. Söz dinlemediğimi, beni 
yaşatabileceğini söylüyor; ancak bu ben değilim. 
İçimdeki kısa cümle onun tıp diline karşı. Yardım 
edin bana. Kurtarın beni. Görmek istediğinizi 
söyleyin. Günahlarımı hatırladım. Hiç günahımın 
olmayışını da. Sessizlik, duyuyor musunuz??” 


“Babanın nasıl öldüğünü söylemedin.” 


“Babam “ışık korkusu” yüzünden öldü. Birden 
kayboldu. 
donuverdi. Kameralar yaklaştığında o konuşanın 
usta işi bir özel efektuzmanıtarafından hazırlanmış, 


Daha doğrusu görüntüsü aniden 


giydirilmiş ve makyajla değişime uğratılmış bir 
robot olduğunu anladılar. Uzaktan kumandalı da 
değildi. Sadece kendisine ezberletilen oyunu prova 
edercesine rahat ve aslına sadık bir şekilde halkın 
gözüne sokuyordu. Babam ışık korkusu'ndan 
saklanıyordu.” 


“Yani hala yaşıyor, ha?” 


“Babam öldü. Doktoruna gitmekten korktuğu 
için. Tedaviyi reddettiği için. Hayranı olduğu 
söylenen o kitle onun davetine icabet etmediği 
için. Cesedini sur dibinde buldular. Çürümeye ve 
kurtlanmaya başlayan eti farelerce kemiriliyordu.” 


Erdinç Gül “ışık korkusu” diye yineledi. Bu ne 
anlama geliyordu? İçinde biriktirdiklerini açığa 
vuramayan birinden bahsediliyordu, sakladıklarını 
insanlar tarafından 
dışlanacağını (o düşünüyordu, daha doğrusu 
dışlanmasının nedeni içinde biriktirdiklerinin hoşa 


ortaya dökemediği için 


giden şeyler olmayışıydı. 


“Baban iğrenç bir karaktermiş,” dedi Erdinç 
Gül. “Böyle insanlar yüzünden ölmek istemem.” 


“Babam iğrenç ötesi bir insanmış. Bu doğru. 
Ama ben onun oğluyum. Sen o öldüğünde dünyaya 
geldin. Bana söz verdiler. Onun yanında olmamı 
sağlayacaklarmış. Ama bunun için senin ölmen 
gerekiyor.” 


“Kim verdi bu sözü?” 


“Babamın yanında olmak istediğimi bilen 
insanlar.” 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


“Kimler onlar?” 


“Babasının yanında olmak isteyen bir oğlun 
bulunabileceğini Oasla aklından çıkarmayan 
birileri.” 


“Kim lanet olasıca? Devlet mi? Ordu mu? 
Medya mı? Sermaye mi? Dış güçler mi?” 


“Çok basitleştin. Oraya kadar uzanmana gerek 
var mı? Bir oğlun babasının yanında olmak 
istemesini kim yadırgayabilir? Bir evladın 
babasıyla birlikte olmasının önünü kim kesmek 
isteyebilir? Bir çocuğun sebebini kim kısıtlayabilir? 
Tabii ki babamdan bahsediyorum. Bunu babam 
söyledi. Öldükten sonra babasının yanında olmak 
isteyeceğini düşündüğü bir evladın hareketlerini 
kısıtlamak onu aşardı. İşe başladı. Bana o mektubu 
yazmamı emretti. Sonra kendisinin ölümünün 
ardından doğan kimseler içinden bir seçim 
yapmamı istedi. Seçmeye gerek bile kalmadı, 
çünkü ayrıntıya girmişti babam. Söyledikleri 
videoda, kayıt altında. Aradım ve buldum. Bu kişi 
sensin. Gününü, saatini, dakikasını, salisesini bile 
kaydetmiş. Tam o anda sen gelmişsin.” 


Erdinç Gül 
üzerinden şimşek hızında kayacak olan dinamo 


sarsıntıyı o hissediyordu. Ray 


başı yakında olmalıydı. 
“Ben ölürsem babanın yanında mı olacaksın?” 


“Öyle olacak. Ne şekilde olacağı kararını sen 


br 


ver. 

“Benimle birlikte geleceksin. Tek başına 
gidemez misin?” 

“Babam “hayır? cevabını vermişti. Sana 


emanetim. Geri dönüyorsun.” 
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“O halde benim ölmem birinin doğması demek. 
Yerimize kim geçecek peki?” 


“Bunu onlar onlara sor. Hiç 


ölmeyeceğini mi sandın? Zamanın gelmiş olamaz 
mı? Benim saatim gelmiş olamaz mı? Birilerinin 


düşünsün, 


doğmasına niçin engel olalım?” 
“Aynı şeyi onlar da yaşayacak.” 


“Haklısın. Ama bilinçsizce. Sen bir açıklamayı 
hak ettin. Artık biliyorsun. Bu sistemin nasıl 
çalıştığını görüyorsun.” 


Birlikte ray yolu üzerinde durdular, alarm 
ötmeye, ışıklar parlamaya başladı. 


“Birazdan burada olur,” dedi Erdinç Gül.” 


“Doğmak ölmeyi unutmak değil de nedir be 
Erdinç? Daha önce de doğdun ve öldün, yine 
öleceksin, hepsi işte bu kadar.” 


“Bunu tek başına da yapabilirsin.” 


“Babam buna izin vermedi. Aklıma gelmedi 
değil. Tek başıma cesaret edemeyeceğimi söyledi.” 


“Ne dedi?” 
“Bunu tek başına yapamazsın, dedi.” 


“Hala anlamıyor musun? Baban seni kandırmış. 
Sistem falan yok. Senin ölmeni istiyor.” 


“Biliyorum. Onunla birlikte olmak için bundan 
başka seçeneğim yok.” 


“Aptal çocuk, anlasana. Baban seni sevmiyor. 
Yoksa neden senin ölmeni istesin? Bu işe beni 
sokmasının medeni cesaret edemeyeceğini 
düşünmen. Birlikte burada durursak korkunu 
yenebileceğini düşünmüş. Başka insanlara bak. 
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Çoğu tek başına teslim oluyor.” 


“Ama iki kişi, üç kişi, hatta topluca ölenler 
yok mu? Babam bunu söyleyeceğini de eklemiş. 
Söylediğinde haklısın. Ama sonuçta insanmışız. 
Bazı şeyler kolay olur, bazıları da zor. Ben kolay 
yöntemi seçtim, buna göre hazırlandım. Daha 
zorlarını kaldırabilecek olanlarsa tek başlarına bu 
olayı göğüsleyebilirler. Sen ilksin. Artık insanlar 
sistemin çalışma prensiplerini 
Hazırladığım videoyu yükledim. Gerisi onlara 


öğrenecekler. 


kalmış.” 


Erdinç Gül doğru mu anlamıştı? Ölen her insan 
bir şekilde özlemini duyduğu kimsenin yanında 
olmak için mi ruhunu teslim ediyordu? 


“Bu benim cevabım,” dedi yanındaki. “Diğerleri 
kendi cevaplarını bulabilirler. Doğarken ölen 
bebekler var, sanmıyorum öyle olduğunu.” 


“Benim cevabım ne?” 
“Sen babamın yerini aldın.” 


“Her doğan birinin yerini mi alıyor?” dedi 
Erdinç. 


“Her doğan ölüyor da Erdinç.” 
“Süreklilik?” 


“Babam hastanelere gitmekten hiç hoşlanmazdı. 
İnsanların hastanelerden uzak yerlerde yaşamasının 
sürecine olumlu katkısı olabileceğini 
Ona göre hastanenin 
bilmeyen bir insan, tıpkı kendini doğal şartlara 
uydurmak için kabukla bağlayarak, sivrilterek, 


evrim 


savunurdu. yolunu 


keskinleştirerek, uzatarak, yağlandırarak ve daha 
birçok yöntemle geliştirerek hayata tutunmaya 
çalışan diğer hayvanlar gibi daha dayanıklı 


olurdu. İnsan en yakın hastanenin kendisine olan 
uzaklığı ölçüsünde sağlıklı olurdu. Bir istatistiksel 
araştırma yapsalar ve hastaneye yakın yerleşim 
yerlerinde oturanlarla en yakın hastanenin yüzlerce 
kilometre ötede olduğu köylerde yaşayanlar 
arasında sağlıklılık ölçümü yapsalar muhtemelen 
durum onun düşündüğü şekilde kendini gösterirdi. 
Babam insanların dört dörtlük, hatasız ve 
muhteşem yaratılışlar olmadığını bildiğinden 
onların üzerinde oynamak ve kendini onlardan 
üstün saymak istemiş ve birden televizyon camiası 
içinde bulmuştu. Orada en azından daha düzgün, 
şekilli, yontulmuş ve yüzüne bakılır kimseler vardı. 
Çektirdiği tomografi sonuçlarını yorumlatmak için 
doktoruna gittiğinde onun izne çıkmış olduğunu 
gördü ve hemen diğer doktorun yanında aldı soluğu. 
Durumu anlattı, doktorunun izinde olduğunu bir 
kere daha duydu, tahlilleri, tomografi sonuçlarını 
başka doktora muayene olsa da bu yeni doktorun 
yorumlayabileceğini ondan öğrendiğinde sıradan 
bir numara aldı ve beklemeye koyuldu. Zamanın 
gelmesini beklerken tamamen uyutulmak zorunda 
kalınan, aklından zoru olan, beyin özürlü, on 
sekiz yaşındaki bir hastanın ayaklarından tutup 
taşımak zorunda kaldı. Etrafta kimsecikler yoktu. 
Çocuğun tomografisini çekmek istiyorlardı, ama 
aklından zoru olduğu için, tomografi masasında 
kıpırdamaması, 


tepinmemesi, burayı 


kırmaması için uyutulmasına karar vermişti. 


orayı 


Babası oğlunun topalladığını da söylüyordu, daha 
sonra eklemlerinin de filmini çektireceklerdi. 
Engelli insanların yanında olmak istemezdi, 
onlarla akraba olduğu fikrinin hâkim olmaması 
adına -insandı bu, her şeyi düşünebilirdi- görüş 
alanına girdiklerinde hızla karşı kaldırıma geçerdi. 
Devamında çevresindeki insanları gördü. Bu 
kimseler kılık kıyafetlerine özen göstermiyorlardı, 
ense  tıraşlarını 


düzgün almıyorlar ya da 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


aldırmıyorlardı, giydikleri gömleklerin altından, 
içlerinden dışarı ıslak bir ölü köpek dili gibi sarkan 
atletleri görünüyordu. Bazılarının durumu içler 
acısıydı. Bir gözü kör çocuğun tekinin yüzündeki 
iğrenç ifadeyi unutmuyordu. Yaşamak kelimesinin 
tüm ağırlığını onu görenlerin üzerine fırlatıp atmak 
istercesine halk içinde dolaşıyordu. Konuşmaları 
bir garipti, doğru düzgün iletişim kuramıyorlardı, 
oturuşları ve kalkışları da bir acayipti. Bazısının 
başının tepesinde bir kıl yumağı vardı, kimi 
koltuk altındaki kılları kesmiyordu, yürümeyi 
bilmiyorlardı. Bu insanlardan nefret ediyordu. 
Hayatı alaya almak onlara göreydi. Tek bildikleri 
birbirlerinden oduyduklarını birbirlerine 
satarak boktan hayatlarına anlam katmaktı. 


yine 


Kattıkları bir şey de yoktu. Onlardan nefret 
ediyordu. Onları görmek istemiyordu. O sakat, 
engelli, aklından zoru olan çocuğun ayaklarından 
tutarak üzerinde yattığı sedyeden başka bir yatağa 
taşınmasında (katkısının olmasının hesabını 
yine kendisinden soracaktı. O benim babamdı, 
kimsenin başında beklemezdi, kimsenin sedyesine 
el vermezdi, kimsenin tomografi masasında rahat 
durması adına çaba göstermezdi. Birileri çıkıp bu 
insanların onun yakını yahut akrabası olduğunu 
iddia etmesine dayanamazdı. O mükemmel bir 


insandı.” 
Erdinç Gül saatine bakıyordu, terlemeye 
başlamıştı, bileklerine yapışan güçlü ellerin 


kıskacından kurtulmaya çalışıyordu ama nafile. 
“Gitmeme izin vermeyeceksin,” dedi. 


“Gitmekdenekelime? Benimle olmakistiyorsun. 
Babamı tanımak istiyorsun. Babam adı Asuman 
olan bu yedek doktordan hiç hoşlanmamıştı. 
Muayene başlamadan önce doktorun odasına 
dalmış ve orada tek başına bilgisayarını 
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kurcalayan hekime durumu anlatmıştı. İşte şimdi 
doktor ve hastası arasında sıcak bir diyalogun, 
içten bir yakınlığın, samimi bir yoğunlaşmanın 
meydana Oo geleceğini Oo düşünüyordu. oOAma 
düşündüğü çıkmamıştı. Numara sırası geldiğinde 
ve adı çağırıldığında içeride buz gibi bir hava 
esiyordu. Sanki az önce kendini tanıtıp durumunu 
açıklayan o değildi. Aynı şeyleri tekrarlamak 
zorunda kalmasına mı yoksa tıbbi sekreterin 
gözlemciliğinde doktorla arasındaki mesafeleri 
eritmek istemesine mi yanmalıydı? Nörolog tahlil 
sonuçlarına bakıyor ve tomografi raporundaki 
satırları aynı anda okuyordu. Babam içinden şöyle 
söyleniyordu: “İşte kâğıdıma bakıyor ve ne zaman 
öleceğimi ya da ölüp ölmeyeceğimi kestirmeye 
çalışıyor. Ölecek olan ben olduğumdan istifini 
bozmasına gerek yok. Beynindeki tümör onun 
canını alacak, ben rahat olmalıyım, bana öğretilen 
şekilde o davranmalıyım. oÜzülmem, 
endişelenmem, bu kişinin geleceğini, yakınlarını, 
hayallerini dert etmem. Sadece elimdeki kâğıda 


acımam, 


bakarım ve ölecek ya da ölmeyecek olduğunu 
söylerim, diye düşünüyor her halde. Ne olurdu 
yani baş ağrılarımın basit bir sinüzit vakasının 
ilk evresinin hafif yansıması olduğunu söylese? 
Ne olur? Bunu neden yapmıyor? Niçin yüzüme 
bakmıyor? Niçin asık suratlı? Niçin gülmüyor 
yüzü? Sanki evini soymuşum, kocasının dalına 
konmuşum, dünyasını başına yıkmışım. Ne olur 
bana tebessüm etse? Ne olur elimi sıksa ve bana 
sarılsa? Niçin o tıbbi sekretere kendini kanıtlamak 
bu kadar önemli? Evet, siz az önce gelmiştiniz, 
anımsadım, hemen sizinle ilgileniyorum, demedi. 
Bunun yerine soğuk ve otoriter pozlarıyla elindeki 
hekimlik çekicini kafama öyle bir çaktı ki. Kendime 
gelemedim. Gidiyorum. Artık hastanelerde zaman 
arasında çok fazla dolaşmayacağım. İnsanlar beni 
hasta taşımakta kullanıyorlar.” 
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Erdinç oOGül babasının 


reddettiğini yeniden duydu. 


gencin tedaviyi 


“Baban ölmeyebilirdi, “dedi. “Birde şu soru var. 
Sen kimin yerini aldın? Doğmuş olman birilerinin 
ölümüne sebep olduğunu kanıtlamaz mı?” 


“Doğru, birilerinin ölümüne sebep oldum. Sen 
babamın ölümüne sebep oldun. Tıpkı doğarken 
ölen bebeğin yerine birinin geçecek olması gibi. 
Babamın yanıldığı tek konu birilerinin yerini 
aldıktan sonra sıralarını savdıklarını düşünenlerin 
aslında başka bir mazerete sarılmaları gerektiğini 
bilememesi olabilir. Doğarken ölen bir bebek kimi 
ister? Kimi sever? Belki de bir cevabı vardır bu 
sorunun.” 


Erdinç Gül gitmek istiyordu. Artık gelen 
geçtiği (o insanın 
açık kimliğini, ölmek zorunda kalışına anlam 


mektubun yazarını, yerine 
yüklemeye çalışan bu zavallının nasıl düşünceler 
içinde olduğunu biliyor gibiydi. Bununla birlikte 
yaşamak hakkını elinde sıkı sıkıya tutmak için 
babasının yerini aldığını iddia eden gence kendi 
geçerlilik belgelerini sunuyordu. Ona göre babası 
eğer ölmüşse bunu hak etmişti. Onun ölümüne 
ne katkısı vardı ne de bu konuda bir sorumluluk 
üstlenebilirdi. Savcısı, avukatı, hâkimi 
kişi olan bir mahkemede yargılanmak ve suçlu 


aynı 


bulunmak hangi adalet kitabında yazıyordu? 
Durum anlatılan gibiyse o halde ne değişirdi? 
Erdinç Gül yaşamayı onun babasından daha çok 
hak ediyordu yine. Babasının ölüm tarihinin 
doğum saatini içine almasına gelirse, bu da büyük 
tesadüflerin insan aklına ziyan oyunlar oynadığı 
dünyada az görülür bir vaka değildi ki. 


Şimdi ne yapılmalıydı? Erdinç Gül'e kalsa evinin 
yolunu tutar, ne yenilir ne içilir o işe yaramaz okul 
arkadaşlarının yanına döner, çorbacıda sıcak kelle 


paça doldurduğu kâseleri yıkamaya devam ederdi. 
Boşluk, içinde yüzülecek bir havuz değildi. Burada 
duramazdı. Şimdi içindeki suyu boşaltılmış büyük 
bir denizin tabanında çıplak ayakla yürüyor gibi 
hissediyordu kendini. 


“Gitmeme izin vermeyecek misin?” diye sordu. 
“Bunu gerçekten istiyor musun?” 


“Elbette istiyorum. Söylediklerin çok saçma. 
Baban ölmüş olabilir, ölüm saati doğum günüm 
içinde gelip çatmış olabilir, bunda benim payım, 
kabahatim ya da günahım olamaz.” 


“Sen ilk olacaktın.” 
“Neyin ilki?” 
“Işıktan korkan ilk insan.” 


“Onlara asla inanmadım. Onlara çalıştığını 
biliyorum. Onlar birliğin ve kalabalığın üzerinde 
güç halkaları oluşturarak, dini ve kutsal değerleri 
birbirlerine yükleyerek ayakta kalmaya çalışan 
zavallı gruplar. Topluluklarının anlamı yok benim 
için, kurdukları düzenler, verdikleri isimler, 
yeni kutsallıklar türetme çabaları, çevirdikleri 
parmakların nereyi gösterdiği beni ilgilendirmiyor. 
Anlaşılan o ki “yenidünya düzeni, fotofobi? 
dediğiniz bu yapı insanların kendilerini bir şekilde 
uyuşturmalarına olanak ve kılıf sağlıyor, yasal 
zemin hazırlıyor. Ölmenin bundan iyi yolu olamaz, 


biliyorum. Ama size katılamam.” 


Erdinç Gül, “Tamam mı? Anlaştık mı? Bak 
gidiyorum, o peşimden 
mektup yazmayacaksın, değil mi?” dercesine 


gelmeyeceksin, o yine 
başını hafifçe eğip kaldırarak gencin yanından 
geçti, yan yan yürüyüp arkasına bakmamaya 
çalışarak türbinin yıkık çitinin üzerinden atladı 


Yeni Dünya Düzeni, Fotofobi - Mustafa Bilgücü 


ve tepenin ardında kayboldu. Onu takip eden, 
peşinden gelen kimse de yoktu. Yol boyunca trafik 
tabelalarındaki şekillerin, yazıların ve resimlerin 
anlamlarını yeniden sorguladı. Kaldırım boyuna 
atılmış hayvan cesetlerinin kokusundan rahatsız 
olmamak için gözleri uzaktan leşleri seçtiğinde 
karşı kaldırıma geçti. Ara ara takip altında tutulup 
tutulmadığını görmek için başını geriye ya da yana 
atıp, gözlüğünün bir camına avucunu dayayıp 
yansıtıcı özellik kazanan yarı aynadan arkasında 
birilerinin olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. 
Dinamo başının geniş ray üzerinden geçişine 
birkaç saat kalmış olmalıydı. O çocuk ölümü 
mü bekliyordu hala? Kendini ölüme atacaktı? 
Babasına kavuşabileceğini düşünecekti son ana 
kadar. Birileri tarafından kandırılmıştı. Beni ilk 
kurban olarak seçmişlerdi. Yeryüzünde onların 
anlattıkları yalanlara inanabilecek kadar saflıkta 
Çoğunluk 
yaşadıkları kaldırılamaz kayıpların boşluğunu 
doldurmak için bu yönteme başvuracak ve 


milyonlarca insan bulabilirdiniz. 


özlemle andıkları ve sahiplendikleri kimseleri 
geri getirmek peşine düşeceklerdi. Işıktan 
korkmak gerekti. Yaşamak en büyük günahtı. 
Aldığımız nefes boğazımıza diken diken batarken, 
kaybettiğimiz yakınlarımızı arayışla anıp belirli bir 
vakti beklerken, günahlarımızın kefaretini ışıktan 
korkarak ödemeye çalışırken hem de. Babası kendi 
kazdığı kuyuya düşmüştü. Yöntemi yaymak için 
bağlantılı olduğu televizyon dünyasını kullanacak 
ve hazırladığı ve yüklediği videolarla milyonlarca 
insanın aklını başından alacaktı. Yine o azgın 
çoğunluk ona inanacaktı. Yol açılmış oluyordu. 
Işıktan korkmak gerekti. 


Son 
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Vi 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor 


 BiLIMKURGU 


Öykü Seçkisi?, 


bu seçki Gülten Dayıoğlu'na ithaf edilmiştir. 


10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


İrem Başaran Gülmez 


başka bir Alem 


KE övünürdü Pelin. Evinde 
sadece kendisine yetecek kadar eşya 
vardı. Mutfağında iki tabak, iki bardak, ikişer çatal, 
kaşık, bıçak, bir tencere, bir tava ve iki fincan vardı; ev 
eşyası olarak sahip oldukları ise iki kişilik bir koltuk, 
bir sandalye ve masa, bir yatak ve üç beş parça giysisini 
koyabileceği minik bir etajerdi. Giysileri; bir pantolon, 
bir etek, işte giymek zorunlu olduğu için bir gömlek, 
üç bluz ve bir pantolondan ibaretti. Tabii bir de telefon, 
bilgisayar ve çalışma masası vardı. Her türlü fazlalıktan 
tiksinirdi. İlişkilerde bile. Sevgililik fazladan konuşma 
demekti. Arkadaşı da yoktu. İnsanlar fazlalıktı. Bir 
tek kedisi vardı yarenlik etsin diye. Görüştüğü tek kişi 
torbacısı Okan'dı. Onu da kullandığı uyuşturuculardan 
sonra tehlikeli bir durum olursa diye yanında tutardı 
bazen. Adam da ses etmezdi. 


Bu sefer, “Çok manyak bu seferki, kızım. 
Göreceksin.” demişti Okan. Pelin, o akşam Okan'ın 
getirdiği garip görünümlü hapı aldı. Ağzına attı. Sessiz 
sessiz otururlarken kızın birden gözleri karardı. 


kk 


Etraf 
aydınlıktı, sabah olmuştu. Yatağa nasıl geldiğini, 


Gözlerini (o açtığında (o yatağındaydı. 
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neler olduğunu hatırlamıyordu ama kendini gayet 


zinde hissediyordu. Doğruldu, bir kahve yapıp 
olan biteni sormak için Okan'ı arayacaktı. Mutfağa 
yöneldi. Misket'in sesi çıkmıyordu, halbuki mutfağa 
geldiği zaman her neredeyse mutlaka gelir onu 
bulur, ayaklarına sürünür, mamasını vermesi için 
beklerdi. Bir şeyler yese, bir toparlansa diye düşündü. 
Buzdolabını açacakken üzerindeki notu gördü: 
“Hayatım, erken çıktım. İkinizi de öpüyorum.” Bir 
anlam veremedi, Okan'la böyle bir not bırakacak kadar 
samimi değillerdi. “Neler oluyor?” diye düşünürken 
garip bir ses duydu, duraksadı. Misket'in çıkaracağı 
bir ses değildi bu. Arkasını döndü. O zaman eşya 
kalabalığını fark etti. Her taraf eşyayla doluydu. Koltuk 
örtüleri, sehpalar, kitaplar, dergiler, duvarlarda çirkin 
tablolar, kedi, köpek, kadın bibloları... Ne olduğunu 
anlayamadan ses daha da yükseldi. Bu sefer çığlık gibi 
bir şeydi. Koridora yöneldi. Ses, çalışma odasından 
geliyor gibiydi. İlerledi. Yavaşça odanın kapısını açtı. 
Çalışma masası, bilgisayarı ortada yoktu. Bir dolap, bir 
koltuk ve koltuğun karşısında yüksek bir yatak vardı. 
Koltuğun karşısına geçtiğinde birden afalladı. Bu bir 
çocuk yatağıydı ve içinde bir bebek vardı. Bebek onu 
görünce çığlıklarını kesti. Mızırdanarak kollarını ona 


doğru uzattı. Pelin neler olduğunu anlamıyordu. Boş 


gözlerle ona bakarken hareketlerine karşılık bulamayan 
bebek yine huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı. Pelin 
öylece 
Ağlamalar çığlıklara dönüşürken istemsizce kollarını 


yerinden kıpırdayamıyordu, kalakalmıştı. 
uzattı ona, bebek neredeyse üzerine tırmanacaktı. 
Pelin koltuğa 
yığılır gibi oturdu. Ne düşüneceğini, ne yapacağını 
bilemiyordu. Birden kapı çaldı. Zorlukla yerinden 
kalktı, ağır adımlarla ilerledi ve kapıyı açtı. Karşısında 
tanımadığı bir kadın vardı. Boş gözlerle ona bakarken 


Kucağına geldiği anda sakinleşti. 


kadın konuşmaya başladı. 


“Günaydın canım, erkenden geldim yine 
uyuyamamışsındır diye. Nasılsın? Rüya nasıl? Nasıl 


geçti geceniz?” 


Pelin cevap veremiyordu, öylece bakıyordu 


kadının suratına. Suskun geçen süre uzadıkça 
karşısındaki tedirgin olmaya başladı. “Kuzum, iyi 
misin sen? Yine mi uyutmadı seni bu minnoş?” 
Cevap gelmedi. Duruyorlardı. Birden bebek kadına 
uzanıp kucağına atladı. “Ah Rüyacım, kuzum benim. 
Uyumuyorsun ama zıpkın gibi kalkıyorsun maşallah. 
Dur bakalım, anneni şimdi kendine getiririz.” Pelin 
bu lafı duyunca irkildi. Annesi demişti. Annesi... 
Hâlâ kıpırtısız duruyordu yerinde. Kadın, “Yahu Pelin 
iyi misin sen? En azından bir kenara çekil de içeri 
gireyim.” deyince birkaç adım atabildi. Kadın girdi, 
kapıyı kapattı. “Kahvaltınızı yaptınız mı bakalım? 
Yapmadıysanız ben hemen bir çay demlerim. Hadi 
gel bakalım minnoş.” diyerek mutfağa yöneldi. Pelin 
kaskatı kesilmişti. Mutfaktan çatal, bıçak tangırtıları 
geliyordu. Bebek neşeli sesler çıkarıyor, kadın da ona 
cevaplar veriyordu. Ne yapacağını bilemeden durdu 
yine bir süre, birden aklına telefonu geldi. Okan'ı arayıp 
neler olduğunu soracaktı. Yatak odasına gitti. Odadaki 
tuhaflıkları o zaman seçebildi. Pastel renklerde çiçek 
desenli yorgan ve yastık, taşlarla süslü garip bir baş 
ucu lambası, heyula gibi, çirkin bir komodinin açık 
çekmecelerinden sarkan kıyafetler, aynalı bir makyaj 


masasınm önünde fotoğraf çerçeveleri, mendiller, 


Başka Bir Alem - İrem Başaran Gülmez 


çoraplar, ıvır zıvırdan oluşan çirkin bir kalabalık... 
Artık aklını yitirmek üzereydi. Telefonunu aradı gözleri. 
Yatağın baş ucundaki etajerin üzerindeydi. Yanındaki 
fotoğraf çerçevesindeki fotoğrafta bir gelin ve damat. 
Kendisi ve bir adam! Zorlukla telefona uzandı, ekran 
kilidini açıp son arananlar menüsüne girdi. Şu isimleri 
gördü: Annem, Sevgilim, Ayşe, Market. Okan yoktu. 
Rehbere girdi, O harfine baktı, bulamadı. Elleri 
titreyerek numaraları tuşladı, çalıyordu. Açıldı. 


“Alo?” 
“Okan, ne oldu akşam?” 
“Pardon ama kimsiniz?” 


“Okan! Akşam ne oldu diyorum? Her şey bir 
acayip. Kafayı yiyeceğim.” 


“Hanımefendi sizi tanımıyorum, herhalde yanlış 
numarayı aradınız.” 


“Okan, delirme! Ne demek tanımıyorum? Neler 
oluyor? Bir bebek var burada, kadının biri geldi sabah 
sabah, beni tanıyor gibi davranıyor, annesi falan diyor. 
Ne demek bütün bunlar?” 


“Kapatmak zorundayım, kusura bakmayın.” 
Telefon kapandı. Numarayı tekrar çevirdi. 


“Okan, bak, suratıma kapatma. Anlat bana, 
delireceğim diyorum.” 


“Hanımefendi, tekrar ararsanız açmayacağım. 
Sizi tanımıyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin.” 


Yatağın üzerine oturdu. Boş boş bakarken 
kadının sesi duyuldu: 


“Hadi Pelin. Çay hazır! Gel artık.” 


Bir süre öylece oturduktan sonra kalktı, eşya 
kalabalığın arasından üzerine geçirecek bir şey buldu 
ve kadına belli etmeden dışarı fırladı. En azından 
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bakkala, manava birilerine sorarım diye düşünüyordu. 
Ama o her zaman alışveriş yaptığı dükkânlar da ortada 
yoktu. Çalıştığı ofisi aramayı düşündü, numaralar 
ezberinde değildi. İnternet'ten araştırıp buldu ve ofisin 
sekreterini aradı. 


“Gülcan, günaydın. Geç kalıyorum bugün. Onu 
haber vereyim dedim.” 


“Merhaba ama sesinizi çıkaramadım. Kiminle 
görüşmek istiyordunuz?” 


“Gülcan, ben Pelin. Satış direktörü. Muammer 
bey yerinde mi, onu bağlar mısın?” 


“Üzgünüm ama bizim satış direktörümüzün 
adı Ahmet. Muammer bey diye biri de yok burada. 
Herhalde yanlış numara çevirdiniz.” 


“Gülcan, yapma Allah aşkına. Mert'i bağla 
madem.” 


“Mertdiye biride çalışmıyor burada hanımefendi. 
Kapatmak zorundayım. İyi günler.” 


Olduğu yere çakılıp kaldı. Yürüyemiyor, bir 
şey düşünemiyordu. Yanından insanlar geçip gidiyor, 
bazıları ona çarpıyor, söyleniyordu. Öylece dururken 
birden bir mırıltı duydu. Kafasını eğdi. Bir kedi 
ayaklarının arasında dolanıyor, ona sürtünüyordu. 
“Misket!” diye çığlık attı birden. Kucağına aldı, sıkı 
sıkı sarıldı. “Misket, neler oluyor? Sen söyle bana. 
Deliriyorum galiba.” 


Kedi halinden memnun, guruldamaya devam 
etti... 
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2, Muhittin Yağmur Polat 
Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


Ansrhronox 


PG co-Rom 


Merhaba değerli bilimkurgu severler. Bu 
sayımızda yine popüler 
bir o bilimkurgu-macera 
oyununu tanıtıyoruz. 


Kada 
AnachronoXiun. 
tarafından geliştirilen ve lon Storm firması tarafından 
2001 yılında Windows işletim sistemli bilgisayarlar 
için piyasaya sürülen bilimkurgu ve futuristik temalı 
bir gerçek zamanlı (RTS) ve tur tabanlı (turn based) 
bir rol yapma oyunudur (RPG). Oyunun hikayesi, 
siberpunk, kara film ve geleneksel mizah stillerinin bir 
karışımıdır (1,2). 

Oyun; daha geniş bir renk paletine, duygusal 
animasyonlara, yüz ifadelerine, daha iyi aydınlatma, 
parçacık ve kamera efektlerine izin vermek için Ouake 
Il oyun motorunun yeniden yazılarak yoğun bir şekilde 


değiştirilmiş bir versiyonu kullanılarak yapılmıştır (2). 


i'm almays here if you ever get off youn) 


Anachronox, Sender One olarak bilinen büyük bir 
yapay kürenin içinde yüzen küçük bir gezegendir. 
Sender One'daki diğer gezegenler arasında Sunder, 
Hephaestus, Democratus ve Limbus bulunmaktadır. 
galaksinin geçidi o merkezinin 


Oyun, sıçrama 


Anachronox - Muhittin Yağmur Polat 


yakınındaki bir zamanlar terk edilmiş bir gezegen olan 
Anachronox'un gecekondu mahallelerinde iş arayan ve 
ciddi bir şekilde para sıkıntısı çeken bir özel araştırmacı 
olan Sylvester “Sly Boots” Bucelli'ye yoğunlaşıyor. 
Siy Boots'un ilk önceliği biraz para kazanmaktır. 
Gizemli zengin bir adam beklenmedik bir şekilde cazip 
bir teklifle ortaya çıktığında, Siy sıkıntılarının geçmişte 
kaldığını düşünmeye başlar. Ancak bu konuda büyük 
bir yanılgıya düşmüştür. Evrenin tahrip olmasına neden 
olabilecek büyük bir gizemi keşfedecektir. Sly, diğer 
gezegenlere seyahat eder, beklenmedik bir arkadaş 
grubunu toplar ve evrenin kaderini tehdit eden gizemi 


çözmeye çalışır (1,2). 


Anachronox, başta Final Fantasy 
olmak üzere birçok Japon rol yapma 
video oyununa benzeyen sıra tabanlı 
bir rol yapma oyunudur (Tum 
Based RPG). Oyuncu; Fütüristik 
şehirlerin, uzay gemilerinin ve 
açık alanların olduğu üç boyutlu 
keşfederken bir 


da kontrol etmektedir. İlk başta 


ortamı gurubu 
Siy yalnız olarak başlar yanından 
sadece elektronik sekreteri Fatima 
Ancak 


sırasında ona yardım etmek için 


bulunmaktadır. oyun 


make usefuyi. 


bazıları oldukça eksantrik altı gurup 
üyesini yanına alıyor. Gurupta 
aynı anda üç karakter yer alabiliyor. Her oynanabilir 
karakterin, bulmaca çözmek için kullanılabilecek 
kilitleri açabilme gibi benzersiz bir yeteneği vardır. 
gurup 


olmayan karakterlerle konuşulabilir, 


Oyunda üyeleri (değiştirilebilir, ooyuncu 


ekipmanlar 


Oyunda, Oodüşmanla (o karşılaşıldığında 
savaş moduna geçilir. Ancak düşman alan 
haritalarında bazen açıkça görülebilmekte, 
bazen de gurubu pusuya düşürmek için 
beklemektedir. 


yavaş yavaş dolan bir sayacı vardır. Sayaç 


Her karakterin zamanla 


dolduktan sonra, karakterler düşmanlara 
fiziksel olarak saldırabilir, büyü ve eşyalar 


kullanabilir, hareket edebilir veya (varsa) 


toplanabilir ve alışveriş yapabilir. Etkileşimli bir 
karakterin veya öğenin yakınındayken LifeCursor 
adı verilen yüzen bir ok şeklindeki elektronik aygıt 
görüntülenir. Etkileşimlerin çoğu, oynatıcının bir 
kişiye veya öğeye tıklamasını sağlayan LifeCursor ile 
kontrol edilir. Hikayedeki belirli bir noktadan sonra, 
oyuncular mekikle diğer gezegenlere gidebilir ve 
mekik gezilerinin film sahnelerini başlatabilir. Bazı 
bölümler, örneğin Oyuncunun 
düşmanları lazerlerle yok etmek 
için savaş uçağı sürdüğü kısım 
gibi mini oyunlar içerir. Bazı saha 
haritaları, Ox ve Bugaboo gibi 
basit iki boyutlu mini oyunlara 
sahiptir. Bazen çözmek için 
geleneksel mantık bulmacalarıyla 
da karşılaşılmaktadır. Sly Boots 
ayrıca, oyuncunun kendi zevkine 
veya görev hedeflerinin bir parçası 
olarak ekran görüntüsü almak 
için kullanabileceği bir kameraya 


sahiptir (2,3,4) 


saldırmak için yakındaki bir nesneyi 

kullanabilir. Alınan darbeler, bir karakterin 
vuruş puanlarının azalmasına neden olur, bu da 
iyileştirici öğeler veya sihir yoluyla geri yüklenebilir. 
MysTech ve giyilebilir hücrelerin kullanımı, ikinci bir 
enerji barı olan Nötron Yayımlı Glodentleri (NRG) 
gerektirir. NRG'ler belirli öğelerle doldurulabilir. 
BattleSkills kullanımı, zaman içinde otomatik olarak 


doldurulan başka bir çubuk olan Bouge'u gerektirir. 


Bu özel yetenekler oyun boyunca kazanılır. Bir 
karakter tüm isabet noktalarını kaybettiğinde bayılır 
ve tüm karakterler yenik düştüğünde oyun sona 
erer. Kazanılan savaşlar deneyim puanı kazandırı ve 
karakterlerin seviyelerini yükselterek onlara daha iyi 
istatistikler verir. Diğer birçok rol yapma oyunundan 
farklı olarak, Anachronox ta bir karakterin niteliklerini 
tamsayılar yerine nitel tanımlayıcılarla (kötü veya 


mükemmel gibi) görüntülenir (2). 


Gelecek sayımızda yeni bir bilimkurgu oyunu ile tekrar 


görüşmek üzere. 


Kaynaklar 
1- mobygames.com 
2- anachronox.fandom.com 
3- wikipedia.org 


oldpcgaming.net 


Anachronox - Muhittin Yağmur Polat 


10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


Fatih Korkmaz 


Kuantum Göç Ofisi 


-Nileh! 

Kafasını kaldırdığında karşısında yaşlı bir adam 
vardı. Titreyen gözlerle etrafındaki obsidyen gibi olan 
siyah duvarları inceliyordu. Adamın yırtık giysisi üzerinde numaraya benzer bir yazı vardı, fakat Sinan yazıyı okuyamadı. Ayağa kalktı ve adama sakin olmasını 
istediği belirtti. Adam anlayamadığı kelimeleri bağırırken yere düştü. Sinan nöro-çip takılması gerektiğini 
düşündü ve bir anda odada siyah metalimsi bir kol adamın kafasına erişti. Adam çığlık atmaya başladı. Sinan 
eliyle dur yaparak: 

-Lütfen sakin olun beyefendi, size zarar vermeyeceğiz, dedi. 

Adam kekelemeye başladı: 

-Ne-neredeyim ben? 

Sinan nöro-çip sayesinde artık adamın dilini 
anlayabiliyordu. 

-Kuantum boyutundasınız, güvendesiniz. Ben 
Mühendis-342. Sanırım A sınıfı bir göçmensiniz, üzerinizde zorla deney yapıldı ve esaret altındaydınız öyle 
mi? 

-Kuantum boyutu mu? diye sorarken yüzündeki 
korkunun yerini şaşkınlık almıştı. 

-Evet kuantum boyutu. Aslında kuantum boyutunda bulunan bir yapı, kuantum boyutuna atılan insanların bedenlerini yakalayıp atomlarını tekrar dizerek buraya getiriyoruz. Şu an bulunduğumuz yeri size 


66 ( www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2022 / sayı 60 


anlatmak gerekirse “Kuantum Göçmen Ofisi” yani 
KGO'dasınız. 

-Göçmen ofisi mi? 

-Evet, izin verirseniz size yaşayabileceğiniz bir 
evren arayacağız. Yaşayabileceğiniz evren bulunduğunda oradaki şartlar size sunulacak ve kabul ederseniz 
o evrene yerleştirileceksiniz. Orada özgürce yaşayabilirsiniz. 

-Özgürce bir yaşam mı? Ne şartlar altında? 

-Şartları belirleyecek olan gideceğiniz evrendeki ofis olacak. Fakat geldiğiniz yerdeki şartlardan çok 
daha iyi olduğuna emin olabilirsiniz. KGO'lar insan 
yaşamını evrendeki her şeyden daha değerli görür. 

-Pekâlâ kabul etmem için ne yapmam gerekli? 

-Aklınızda rahat bir şekilde kabul ediyorum demeniz yeterli. Ondan sonra vücudunuz beklemeye alınacak ve... 

Adam birden yok oluverdi. Sinan “Ah zaval- 
LA sınıfları, en ufak bir özgürce yaşama umudu gördüklerinde hiçbir şeyi dinlemeden kabul ederek hayata 
tutunmaya çalışıyorlar. Keşke ona daha detaylı anlatıp 
yardımcı olmaya çalışsaydım.” diye düşündü. Sinan 
yerine döndü ve: 

-Nileh! dedi. 

Karşısında bir kadın belirdi. Kadın öne çıkarak 
konuşmaya başladı: 

-Tekrardan merhaba! Bana göç edebileceğim ev- 


renler sunuldu. Fakat bu evrenlerin hiçbiri bana göre 
değil, bu dünyalarda da sadece insanlar var. Oysa ben 
paralel evrenlerin sonsuz olasılığında farklı yaşam türleri ile etkileşebilmek için gelmiştim! 

Sinan yüzünü ekşitir gibi oldu. Karşısındaki E 
sınıfı bir göçmendi. Yani kendi isteğiyle paralel evrenler arası yolculuklar yasallaşmış bir evrenden geliyordu. İnsanlara sonsuz olasılık sunulsa da yine de hoşnut 
olmamayı başarabiliyorlar diye düşündü. 

-Merhaba ben Mühendis-342, sizinle görüşen 
ben değildim fakat bütün mühendisler hemen hemen 
aynı görünüşe sahiptir. Mühendislerin protein ihtiyacını azaltmak için vücudundaki bütün kıl ve saçlar alınır. 
Hepsi aynı yemek programına sahip olduğu için de vücutları gitgide birbirlerine benzer. Bahsettiğiniz diğer 
şeylere gelirsek, maalesef ki KGO sadece insanların 
olduğu evrenler ile temas halindedir. Bilgisayarlarımız 
sadece kuantum boşluğuna düşen insan formlarını yakalayacak şekilde programlı. 

-Peki kendi evrenime geri dönebilirim miyim? 

-Evet dönebilirsiniz fakat maalesef ki buraya geldiğiniz aynı zamana dönemezsiniz. 

-Ah... İkizler Paradoksu öyle değil mi? 

-Kısmen, daha iyi açıklamak gerekirse evrenlerin 
görelilik hızına göre zaman akımı değişir. Bir evrende zaman başka bir evrene göre daha hızlı veya yavaş 
akabilir. 

-Pekâlâ sanırım diğer evren tekliflerini gözden 
geçireceğim. dedi ve kayboldu. 

-Nileh! 

Karşısında otuzlarında biri vardı. Adamın üzerinde mavi bir gömlek ve beyaz bir önlük vardı. Sinan 
adamı yavaşça süzdü ve süzmesi ilerledikçe Sinan baştan aşağı titremeye başladı. Bu mümkün olabilir miydi? Sonsuz olasılıklar içinde mümkündü ama... 

-Burası da neresi? diye bağırdı karşısındaki adam. 

Sinan kendisi sakinleştirdi. Karşısındakini nöroçip takmadan anlayabildiğini fark etti. Şaşkınlığı daha 
da arttı. Ayağa kalkıp “Kuantum Göçmen Ofisi'ne hoş 
geldiniz lütfen sakin olun.” dedi. 

-Kuantum Göçmen Ofisi mi? 


Kuantum Göç Ofisi - Fatih Korkmaz 


-Evet, sanıyorum ki C sınıfı bir göçmensiniz, 
kendi imkanlarınızla kuantum boyutuna giriş yaptınız. 
Ben Mühendis-342. 

Karşısındaki adam gözleri yaşlar içinde “Helin 
nerede?!” diye bağırdı. Sinan o an delirdiğini zannetti. 
Kuantum boyutu ona oyun mu oynuyordu? Kuantum 
boyutunda zaman bozulması mümkün müydü? Kafayı 
yemek üzereydi. Karşısındaki adamın hali de kendinden pek farklı değildi. Sonra aklına Baş Mühendis”e 
danışmak geldi. Bunu aklından geçirdiği anda Mühendis-1 yanında belirdi. Sinan hala nöro-çipin hızına şaşırıyordu. Baş Mühendis: 

-Merhaba 342. Sanırım ilk mühendis adayını bulmuşsun! 

-Mühendis adayı mı? 

Baş Mühendis yabancıya döndü: 

-Hoş geldiniz. Ben Mühendis-I yanımdaki de 
Mühendis-342. İsminizi öğrenebilir miyim? 

Yabancı afallamış bir şekilde etrafına baktı. 
“Ben Sinan Özlü” diyerek cevap verdi. Sinan donakaldı. Baş Mühendis Sinan'a dönüp “Ben bu yolcuyla 
ilgilenirken sen biraz dinlen. Eminim ki yolcumuzun 
kafası senden daha karışık. Yolculumuzun göç işlemlerini tamamlayınca senle ilgileneceğim. ” dedi. 

Baş Mühendis ve yabancı bir anda ışınlandı. 
Neler olduğuna aklı ermiyordu ama ağlamaya başladı. O ismi duymak yetiyordu. Helin... Yıllar önce 
CERN'de birlikte çalıştığı eşi... Kuantum Alan Çarpıştırıcısı üzerinde bir ekiple birlikte çalışırken bir 
kaza sonucu kaybolan eşi... Sinan daha sonra yaptığı 
araştırmalarla eşinin evrenden tamamen kaybolduğunu anlamıştı, geriye atomları bile kalmamıştı. Teorik 
olarak başka bir evrene geçmiş olabilirdi. Sinan bu teori üzerine kafayı yemişti. Gecesi gündüzü demeden 
Kuantum Alanı Çarpıştırıcısı üzerine çalışıyordu. Daha 
sonra yaptığı ölçümler cevapsız kalınca dayanamamış, 
her şeyi kaybetme pahasına kendisi bizzat makineye 
girmiş, Helin'in peşinden gitmişti. Helin'i bulma umuduyla kendisini bir anda KGO'da bulmuştu. KGO onu 
yüzlerce evrene yollamıştı ama asla Helin'i bir daha 
bulamamıştı. En sonunda KGO ona bir mühendis olma 
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teklifi sunmuştu. Hayatı tamamen boşlukta olan Sinan 
bu teklife dört kolla sarılmıştı ve yıllarca çalışmıştı. 

Sinan düşüncelere dalmışken Baş Mühendis 
odada belirdi. Sinan: 

-Gördüklerim hayal değildi değil mi? diyerek 
ayağa fırladı. 

-Hayır evlat, sadece sonsuzluğun bir sihrine şahit 
oldun. 

-Mühendis adayı derken o da benim izlediğim 
yolun aynısını izleyip burada bir mühendis mi olacak? 

-Kısmen aynı yolu izleyecek ve eninde sonunda 
buraya dönecek. 

-Helin? Helin'e ne olacak peki?! 

Mühendis-1?in gözünde yaşlar belirdi. Sinan'a 
döndü ve: 

-Denemedim mi sanıyorsun? Gözlerimin içine 
bak! Kaç defa denediğimi gözlerimin içine bak ve anla! 

Sinan Mühendis-I1?in gözlerine bakarken kafasında şimşekler çaktı. Sanki bütün evrenler ona bir 
oyun oynamıştı. Uzunca bir sessizlikten sonra Baş Mühendis: 

-KGO”yu kurma gibi bir amacım yoktu. Bu yapıyı Helin'in Kuantum Boyutu'nda kaybolduğunu 
düşündüğüm bedenini kurtarmak için kurdum. Daha 
sonra yüzlece insanın Kuantum Boyutu'nda kaybolduğunu görünce onları kurtarmaya başladım. Onlara 
yaşayabileceği evrenler sundum. Sonra bir gün senin 
az önce yaşadığın olay gibi “Sinan Özlü”yü, kendimi, 
buldum. Ben de o an kendimi deliriyor zannettim. Sonra sonsuzluğun müthiş sihri karşısında diz çöktüm. Ve 
o gün Mühendis-2 ile tanışmış oldum. 

-Peki ya Helin? 

-Üzgünüm. Helini geri getiremedim. Ama her 
gün Helin'i geri getirmeye çalışıyorum. Zamanını tersine çeviremezsin ama Helin'i tersine çevirmeyi deneyebilirsin ve belki de bir gün Helin'i sen bulursun. 

Sinan kafasında harfleri dizdi: 

-Nileh!? 
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Kuantum Göç Ofisi - Fatih Korkmaz 
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EFE SARITUNALI 
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Kısa Öykü 
İsmail Çakır 


Kedi bana bakıyordu ve birden benimle konuşmaya başladı. 


“İlginç di mi? Kanında da o element var ama 
bu şekli hücrelerini öldürüyor” 


Kanama yavaşlamıştı ama kedinin dediğinden anladığım içimdeki mermi beni zehirliyordu. 


“Sinir sistemini de etkiliyor bu yüzden titriyorsun ve sanrılar görüyorsun” 


“Sen bir hayalsin, değil mi? Halüsinasyon 
görüyorum” 


“Hiç de değil, ben senin arkadaşınım. Ölürken yanında olman için benden söz almıştın. Sözümü tutuyorum” 


Kedi en azından sözünde duruyordu. 


Bu minik yeşil gözleri, gri siyah çizgileriyle 
bir tekir kediydi. 


“Şimdi ne olacak?” dedim. 
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“En fazla bir saate ölmüş olursun. Sonra beraber benliklerimizle veri merkezine gideriz.” 


“Öldükten sonra bir hayat var diyorsun?” 
Susuz kalan beyin nasıl sulu vahalı seraplar 
gösterir. Bu kedicik de benim çıkış hayalimdi sadece. 
“Mrrrr Miavvv” 
“Bu daha gerçekçi” diye mırıldandım. 
Yardım isteyebileceğim hiç kimse yoktu. 


“Kedi bana bir ambulans çağırabilir misin?” 


“John, simulasyonu bu noktada tamamlamamız gerekiyor.” 


“Karım ve çocuklarıma ne olacak, lanet olası 
kedi” 


“İstersen sonra ki simülasyonda onların 


programını ekleyebiliriz” 


Tüm hayatımın bir simülasyon olduğu hayali 
beni için rahatlatıcı mıydı? Kızgındım, arkadaşım 
dediğim insanları beni sırtımdan vurup ölüme terk 
etmişti. Telefonum olsaydı keşke diye düşündüm. 
Bir ambulans çağırabilirdim. Artık ölüme kadar 
tek sahip olabileceğim, hayali bir kediydi. 


“Peki tüm simülasyonun amacı nedir kedi?” 


“Seni yalnızlık fikrine alıştırmak. Sanırım 
yol boyunca bin kez farklı nedenlerden yalnız başına öleceksin.” 


“Ne yolu Allah aşkına?” 


“John şu an Yebekay-60 uzay gemisinde 
Teta-386 güneş sistemine gidiyoruz. Yol boyunca 
kış uykusu modunda bu simülasyonları göreceksin” 


“Aman Allahım zehir beynimle oynuyor, şu 
saçmalığa bak” 


“John gemideki dondurulmuş binlerce embriyo ve yapay rahim sistemlerini Teta-386 ya taşımak senin görevin. Taşıdığın yeni bireyler hazır 
olana kadar da yıllarca yalnız olacağın için yol 
boyu yalnızlık ve çocuk yetiştiren baba simülasyonları yaşamayı seçtin. Hazırlanmak için bunu 
sen istedin” 


“Sen de kedi değilsin di mi?” 
“Ben geminin yapay zekasıyım. Simulasyon 
asistanı modumun kedi görünümünde olmasını 


sen istedin” 


Yara alev alev yanıyor ve beni ölüme sürüklüyordu. 


Kedi - İsmail Çakır 


“Niye hiç bir şey hatırlamıyorum peki?” 


“Hatırlarsan simulasyon gerçekliğinden hemen koparsın, saçma sapan hareketler yaparsın ve 
kendini öldürüp hemen dışarı çıkarsın. “ 


“Bunu nerden biliyorsun?” 


“Simulasyon yazılımını üreten HayalSimTek 
firması yaptığı denemelerde 9499.45 oranında simulasyonu hatırlamanın getirdiği faydayı minimize ettiğini ve deneğin kendini öldürüp bir an önce 
gerçekliğe kaçtığını saptadı. Hatırlamamak en iyisi John” 


“Niye yalnızlık simulasyonu?. Sonuçta embriyolar büyüyecek ...” 


Kedi cümlemi tamamlamama izin vermedi. 


“Yapay rahim sistemleri onları ortama ayak 
uydurabilecek yetişkinliğe kadar içinde tutacak 
sanırım on sekiz yıl kadar ve senin o kadar hayatta kalman öngörülmüyor. Kış uykusu modunda da 
olsan vücudun yavaş yavaş yaşlanıyor. Onların rahimden çıkışını göremeyeceksin” 


“Bir insan böyle bir görevi niye kabul eder 
ki?” 


“John embriyoların yumurtaları binlerce 
farklı dişiden seçildi ve tüm erkek kalıtım materyali sana ait. Yani binlerce çocuğun olacak, bu gezegenin Ademi olacaksın” 


Kediye güldüm ve gözlerimi beyaz bir ışık 
kapladı. 
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raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Murat Boyner 


MURAT BOYNER 


Eyi Savaş 


Polat Onat 


LUJZ2N TL 
POLATONAT 


Neptün Müzakereleri - 2022 


İnsanlık uzaydan ve o uzak diyarlardan gelecek akıllı varlıklara olan inancından hiç şüphe duymadı. Ancak çoğunlukla 
Mars'a çevirdi yüzünü ya da Satürn'ün halkalarından alamadı gözünü. Oysa Dünya'nın biraz daha uzağındaki Neptün 
pek önemsenmemiş, hikâyelere pek konu olmamış, güzellikleri pek ön plana çıkarılmamıştı. En azından, şimdiye 
kadar... 

Dünya'nın üç büyük devleti arasında yıllardır süren savaşın tam ortasında, Neptün'ün yörüngesinde bir anda ortaya 
çıkan simsiyah bir cisim, Dünya dışı akıllı varlıklara ilişkin tüm soruları cevaplayabilecek midir? 

Dünya ölçeğindeki ekonomik dertlerin, siyasi çalkantıların, çevresel sorunların tarihte belki de hiç olmadığı kadar 
insanları kendi kabuğuna kıstırdığı, dar görüşlülüğe sürüklediği bir dönemde bakışları yeniden göklere, uzayın 
genişliğine çevirmeye davet eden bir anlatı Neptün Müzakereleri. Kuşağının açmazlarını dile getiren genç bir kalemin, 


Türkiye'de ender rastlanan “uzay operası” türüne de göz kırpan ilk romanı. 


Basım Yılı: 2022 Sayfa Sayısı: 112 Yayınevi: //haki Yayınları 


Yuşa: Başlangıç - 2022 


Evren, dünyamız, galaksiler ve onca yaşam hepsi bir düzen içerisinde ahenk ile dans ediyor- 
Jar. Yaratıcının yazdığı kader çizgisinde kendi amaçlarını yaşıyorlar. Herkesin bir amacı var 
ve Yuşa'nın amacı ailesi le mutlu bir yaşam sürmekti. Yuşa'nın dünya hayatında isteyebileceği her şey yanındaydı. Ancak bir gün İstanbul'da uzun zamandır beklenen büyük deprem 
gerçekleştiğinde gerçeklerin ve amacının ne olduğunu aslında bilmediğini öğrendi. Daha 
büyük bir amacın bir parçası olduğunu, hiçbir zaman bilemezdi. Gerçekleri bulabilmek için 
bir yolculuğa çıktı arkasında çok sevdiği ailesini bırakarak ve döneceğine söz verdi. Bir söz 
daha verdi kendisine, gerçeği bulacaktı. Yaşamı ve mutluluğu bir yalandan ibaret olmazdı. 
Yuşa tüm evreni dolaşmak gerekse bile gerçeği bulacak ve hayattaki amacını tekrar yaşayacaktı. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Ritim Sanat Yayınları 


Uzaylı - 2022 


Evrende yalnız mıyız? Uzaylılar varmı yok mu? Kainatın uçsuz bucaksızlığındaki tek bilinçli 
varlığın insanoğlu olması mantıklı mı?Bu soruları bir tarafa bırakırsak bizlere dayatılan 
muhtemel “Uzaylı” formlarının hep benzer kalıpları yansıttığını farkedeceksiniz. Hollywood 
filmlerinde standartlaştırılmış Uzaylı canavarların tek düze mahiyetlerinden sıkıldıysanız 
bu kitap tam size göre.Polat Onat ışık hızını aşabilen tek kuvvetin hayal gücü olduğunun 
bilinciyle benzersiz içerikteki bilinciyle,benzersiz içerikteki "Uzaylı Öyküleri'ni o her 
zamanki şık uslubuyla okurlarıyla paylaşıyor. “Peh/Hadi canım!Yerli bilimkurgu edebiyatı 
mı olurmuş!/'diyenler,Jütfen önden buyursun.Bu kitabı okuyunca mevcut kalıplaşmış 
fikirler epeyce sarsılacak. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 288 o Yayınevi: Narsist 
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Burak Cem Coşkun (| Bilim ve Şiir - 2022 


Her biri 15. yüzyılın devrimsel geometrik çizimleri ile temsil edilmiş, bilim, bilim tarihi, modern fizik, astrofizik 
ve sinirbilim alanları ile sosyal antropolojik ögeleri birleştirme çabası olan 16 şiir, bu eserin mihenk taşlarını 
oluşturmaktadır. Doğa'nın irrasyonel oranları, 


BİLİNMEVEŞİİR 


gerçeğin geometrisinin bir manifestosudur. Bu manifesto, duygu ve düşüncelerimizi aktarma aracı olan şiirsel 
anlatı ile mucizevi bir ahenk kurması açısından da önemlidir. 


Kerr tipindeki bir kara deliğin olay ufkunda 
Kâinatın sınırlarında dolaşan bir derviş... 


Bizlere kalansa... 
Burak C. Coşkun 


Donmuş zamana gömülü o evrensel yasa. 


KDY Basım Yılı: 2022 oo SayfaSayısı: 82 Oo Yayınevi: KDY 


Orkun Uçar Opus- 2022 


“Hayal gücünün iki çocuğu vardır: Sanat ve din. Onları tohumlayan ise yalan söyleme 
yetisidir. “OPUS, birbiriyle bağlantılı üç kısa romandan oluşuyor. Sigun adında evden 
çıkamayan bir internet korsanının hikâyesiyle başlayan roman daha sonra uzayın 
sonsuzluğunda gezinen bir maceraya dönüşüyor. Çoklu evrenler, uzay kolonileri, yapay 
zekâlar, klonlar, tranlar ve gizemli gezegenler hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Orkun 
Uçar fantazyanın Türkiye'deki en büyük yazarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 
Biz okurlara düşen ise bu görkemli romanın sayfaları arasında gezinirken aklımıza hâkim 
olmak. “Eskiden insanlar görünmeyen tanrılara taparmış ama bizim tanrılarımız aramızda 
dolaşıyor. Arkalarında kanlı ayak izleri bırakarak...” 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 248 o Yayınevi: Holden 


Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 (o Yayınevi: Liman Yayınevi 
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İlhan Onat Tezel 


MURAT YAŞAR 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


48 Saat - 2022 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 


bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2. Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 

Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 


çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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, Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


>EMRE INANC 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ , 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“..ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Volkan Çekirdek (| Yapay Kader - 2021 


Araçları kullanan insanlar vardır, tıpkı bedenlerimizi kullanan ruhlar olduğu gibi. Herkesin farklı renkte, güçte, 
modelde araçları var; tıpkı farklı renk, şekil, güç, yaş ve zekaya sahip bedenlerimiz gibi. Uzaktan baktığımızda 
sadece araç görüyoruz aracı kullananı görebilmemiz için daha yakından bakmamız gerekiyor. Peki bedenimizi 
kullanan ruhumuzu görebilmemiz için ne kadar yakından bakmamız gerekir? 

Kendi cennetimizin bir başkasının cehennemine yol açacağını bilseydik yine de o cennetin kapısından içeri 
girmek ister miydik? 

Bu ve bunun gibi sorularla cebelleşirken kimsenin yanlış bir seçim yapmaması için geçmişi değiştirme ve geleceği 
öngörme adına yaşadığı hayatın alternatiflerini bulmaya çalışan bir bilim insanının başından geçen akılalmaz 
olayların büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Kırmızı Çatı 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısı 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
© YANSIMALAR : 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu 


" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 


80 


Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 oSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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84 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androil Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2022 / sayı 60 


Hasan Saraç 


KERİM  SIBEİ 


Pölimsiler Camharişei © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 (Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Acara | 
PROJESİ 


Evranla sakin köşelerinden, Anadala topraklarına 
Bir Bilim-betga $ 


Burak Gem Coşkun 


ELİM 


— 


> Gizem çetik : 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
HÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


e 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


a, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus 


Nilhan Sarı 


Son Kadın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Bir Androidden Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


e - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 

K AN edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
ÖLDÜĞÜ YER işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

A Şeyda AYDIN 


2 ME 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Tanrıların 
Kehaneti 
ül 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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Aylin Şemsioğlu 


GRE 


AYLİN ŞEMSİOĞLU 


k. 


$. Yüksel Yılmaz 


v7 


HALASKÂR 


ZOMAN 


PESRSUS 


hire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabora eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


“Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içindeydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı seslerini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 
parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


Halaskâr - 2020 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 
kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 (Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


“İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 

Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 
geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 

“Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


GÜRH NÖZTÜRK 
YARSLUŞ 


7 


> YUSUF KUDSİ KOÇ 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 


Schrödimger'im 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 

. ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

“Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Ekim 2022 / sayı 60 


Burak Gem Goşkun 


NEŞET BOZKURT X 


Seyda Ayılın 


DİĞER 
BTRENDEKİ 
KADIN 


ŞEYDA AYDIN 


Kusur - 2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 
ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Seyda Ayılın 


(Ozcan Gökdemir 


ARŞINI! 


galaksiler ölesi absürd bir yal hikâyesi 


Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 
bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor olabilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Eril 


AY İNSANLARI 


ERHAN ERDİL 


gece 


DOĞU YÜCEL 
ör 


İ 
Pp 


Ay İnsanları - 2019 


Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Wi. 


G©epesllen 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Selim Erdoğan | Kurbağa Atlası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
: N şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu | Deöisenler - 2019 


4 Pp i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
wi y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

7 Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

a M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


EE; tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NITRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


Ayşe Acar 


BAYAN NIMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOP'YA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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” Sezai Özden 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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MUSTAFA BILGUCÜU 


/ Bilimkurgu Rafı 
; E, Nihan Acar 


Sıcak Kafa 


Aişin kum 


Baskı yılı/yeri: 2017/İstanbul 
Sayfa Sayısı: 188 
Yayınevi: April Yayıncılık 


Aralık ayında Netflix'te vizyona girecek olan Sıcak Kafa dizisi, bilimkurgu 
ile ilgilenen herkesi ilgilendiriyor. 
Çünkü Türk yazar Afşin Kum'un 
bilim kurgu tarzında kaleme aldığı 
roman dizileştiriliyor. Bu, bilimkurgu tarzının ülkemizdeki gelişimi için 
güzel bir adım. 2017 senesinde April 
Yayıncılık'tan çıkan kitabın içine 
doğru yapacağımız yolculuğa hazır 
mısınız? Öncelikle yazarı yakından 
tanıyalım. 
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OLAR ARP 


Yazar Hakkında 


Aralık ayında Netflix'te vizyona girecek olan 
Sıcak Kafa dizisi, bilimkurgu ile ilgilenen 
herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Türk yazar Afşin 
Kum'un bilim kurgu tarzında kaleme aldığı 
roman dizileştiriliyor. Bu, bilimkurgu tarzının 
ülkemizdeki gelişimi için güzel bir adım. 2017 
senesinde April Yayıncılık'tan çıkan kitabın içine 
doğru yapacağımız yolculuğa hazır mısınız? 
Öncelikle yazarı yakından tanıyalım 


Kitabın İçine Doğru 


Sıcak Kafa romanı gelecekte dünyaya yayılan 
bir salgının etkilerini konu alıyor. Yazıldığı 2016 
senesinden sonra pandemi görmüş dünyalı olarak 
romana bakışımız artık daha başka tabii. Yazıldığı 
dönem için distopik kalan roman, pandemi için 
alınan önlemler ve değişen dünyaya bakış açısı 
ile aslında uzak olamayan tarihi anlatıyor. Mesela 
pleksis saydam koruyucularla örülü dükkânlar ile 
karantina mevzusu tüm gerçekliği ile önümüzde 
beliriyor. 
toplumda çizilen 


Okuyunca (osalgın Oo koşullarında 
sınırları görmüş bireyler 
olarak yakın zaman tarihi gibi uzanan kurguya 
aşinayız bu açıdan. İstanbul haritası üzerinden 
izleyebileceğimiz akışta, semt semt karantina 
bölgeleri ve enfekte olmuş insan manzaralarını 
görebiliyoruz. 


Ama her bilim kurgu eserinde olduğu gibi gerçek 
hayatla farklılaşan bir unsur yani novum olma 
zorunda. İşte bu novum, düşünce yoluyla bulaşan 
bir hastalık olarak: ARDS hastalığı. Bu hastalık 
ARDS hastalarının abuklamasına sebep oluyor. 
Bu hastalığa yakalanmış kişilerle 6 dk kadar 
konuşmanın sonucunda hastalığın bulaşması söz 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 


konusu. Romanda tedavisi olmayan abuklama 
hastalığına yakalanan kişi abuk sabuk konuşmaya 
başlıyor. Akıl yürütme ve mantık kurmada zorluk 
yaşıyor ve nihayetinde karantina bölgelerinde 
ölmeyi bekliyor. 


Abuklama salgınından tedavi sonucu sağ kurtulan 
Murat Savayiş'in gözünden İstanbul'da salgını 
konu alan kitap, geçmişi silikleşen karakterin 
salgına bir çözüm bulma çabasını anlatıyor. Bu 
süreçte dilbilimci Murat Savayiş'in abuklama 
mekanizması üzerine çalışmalarına, umut dolu 
ekibine dâhil oluyoruz. Aşkın, arkadaşlığın 
ve salgın psikolojisinin anlatıldığı eser, daha 
birkaç sene önce evlerde karantinanın bitmesini 
bekleyen bizlere gerçeğe çok yakın, mantıklı ve 
sağlam bir hikâye sunmuş oluyor. 


Kitabın Anlattıkları 


Romanın ana karakteri Murat Savayiş abuklama 
hastalığından kurtulmuş ama sonunda kafasında 
ateşi kalmış bir salgın zededir. Onu farklı kılan 
sürekli ısınan kafasıdır. Bu onu diğer insanlardan 
ayırır. Onu iyileştiren nedir, tam olarak 
bilemiyoruz ama onun romandaki adımlarını 
izlemekten keyif alıyoruz. Bu anlamda romanın 
kurgusu oldukça sürükleyici ve daha önemlisi 


inandırıcı. 


Romanda konuşma ve mantık mekanizmaları 
mercek altına alırken abuklama hastalığını analiz 
ediyoruz. Bu hastalıkta karşıdakinin mantığının 
çöküp dile yansıyan halüsinasyonlarını okuyor 
ve hali hazırda günlük hayatımıza yayılan 
saçma video ve içeriklerin aynı etkiyi yaratıp 
Hangisi salgın, 


yaratmayacağını tartıyoruz. 


hangisi normal, ayırması zor bir dönemeçte 
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bu salgına yakalanmadan nasıl yaşanır diye 
düşünüyor ve cevaplar arıyoruz. 


“Hayat (o dediğimiz şey karbon 
atomunun olağanüstü bileşik kurma becerisi 
sayesinde haddinden fazla şişmiş sarmal 
şeklinde bir molekülün, hasbelkader kendini 
kopyalamaya o başlamasından o ibarettir. 
Hasbelkader... Tesadüfen bile değil, çünkü 
tesadüf diyebilmek için ortada birbirine 
tesadüf eden birden fazla şey olması lazım. 
Oysa sadece hayat var ve var olduğu için 
var. O yüzden hayatın kendisinden daha 


anlamlı bir şey yok.” 
Sıcak Kafa, Afşin Kum- Sayfa 88 


ilgili çarpıcı metinler 
bulunuyor kitapta. Mantıklı ve ayakları yere 


Hayat ve varoluşla 


güçlü basan bu metinler, kitabın inandırıcılığını 
arttıyor. Ama diğer yandan dünyayı etkisi 
altına alan mantıksızlıklar silsilesi gelecekle 
bağımızı inceltiyor. Geleceğe doğru yaşadığımız 
güvensizlik bizi ele geçirirken kitabın sonunun 
bağlandığı yer tuhaf bir rahatlamaya sebep oluyor: 
“Bırak kendini” 
ne demek istediğini son satırlarda net olarak 
kavrıyoruz: Belki de asıl hastalık, bu mantık, 


diyen abuklama hastasının 


nedensellik üzerine kurulu düşünme biçimimiz 
ve ya dil sistemimizdir. Neden olmasın? 


“Bir gün bırakırsan içine düşeceksin.” diyen 
o hastaya dönüp “Hayır, ben salgın zede 
olmayacağım.” demenin bir mantığı kalmıyor 
çünkü dünyayı yıkılan mantık ve yükselen 
düzensizlik yönetmeye başlayınca daha mutlu 
olmayacağımız ne malum? Değişenlerin dünyaya 
veya insana katkısını konu alan kitabın anlattığı 
pek iç açıcı olmayan bir gelecek gibi görünürken, 
bizim de işleyen mantığımıza ters düşen her şeyi 
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dışlamamız ne kadar doğru? Ya bu mantığın bize 
faydası ve getirdikleri daha az iken, asıl salgın ya 
şimdi bitiyorsa? İşte kendini bırakmak bu açıdan 
belki çözüm, hatta belki de tedavi olabilir. Kim 
bilir? 


Kitabın Sonu 


Sıcak Kafa, bizi Türk bilim kurgusu adına 
umutlarımızı tazeleyen, hali hazırda ödüllü ve 
artık bundan sonra da televizyon işlerine dâhil 
olan bir eser. Alt tür olarak bilim kurgunun 
gelişimini umutla izlediğimiz son dönemde, 
edebiyatta olduğu kadar sinemada da yer bulan bu 
türün konu zenginliğine, sistemi sorgulamasına 
ve toplumsal etkilerine tanık oluyoruz. Bu 
anlamda bilim kurgu türü, diğer alt türlere göre 
daha zengin bir bakış açısı sunuyor. Sonuçta 
eser, topluma faydasıyla öne çıkıyor ve değişen 
dünyamız hakkında ufkumuzu genişletiyor. 


Bilimkurgu ile kalın... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Short Stories from the Planet - Gezeyenden Kısa Öyküler - Polant/Polonya 


Krzysztotf T. Dabrowskı 


Krzysztof T. Dabrowski is a Polish writer and screenwriter. His books have been 
published in Poland, the USA, Spain and Germany. His stories were published in many 
countries: USA, England, Australia, Canada, Poland, Russia, Germany, India, Slovakia, 
Czech Republic, Brasil, Spain, Argentina, Italy, Hungary, Sweden, Mexico, Albania, Nigeria, 
Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Costa Rica, Peru & Vietnam. 


He isall the more pleased with the publication in Turkey as his wife has Turkish roots. 


Just You 


You are born, and this is the only constant. Later, reality splits up. With every new situation in 
your life, you have many choices. 


You take advantage of each opportunity while being in many new branches of reality. After each 
choice, you gain more opportunities. You choose, and in each of the worlds, some new possibilities 
arise. Andsoon... 


There are many alternative worlds. But YOU are just one! And which path you choose, which 
opportunities you will use in each branch... it all depends only on you. Each choice creates new 
possibilities - new alternative realities. 


Nice Matrix, right? 


Sarlece Sel 


Doğdun, değişmeyen tek şey bu. Sonra, gerçeklik bölünüyor. Hayatındaki her yeni durumla 
birlikte, birçok seçim şansın var. 


Gerçekliğin yeni dallarında her bir fırsatı değerlendiriyorsun. Her seçimden sonra daha çok 
yeni fırsat kazanıyorsun. Seçiyorsun, ve dünyaların her birinde yeni olasılıklar ortaya çıkıyor. Ve böyle 
devam ediyor... 


Bir çok alternatif dünya var. Ama SEN sadece birisin! Ve sen hangi yolu seçer, hangi fırsatı 
değerlendirirsen her bir dalda... hepsi sadece sana bağlı. Her seçim yeni olasılıklar yaratıyor — yeni 
alternatif gerçeklikler. 


Güzel bir Matrix, değil mi? 
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Krzysztof T. Dgbrowski 


Krzysztof T. Dabrowski Polonyalı bir yazar ve senaristtir. Öyküleri ABD, İngiltere, Avustralya, 
Kanada, Polonya, Rusya, Almanya, Hindistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, 
Arjantin, İtalya, Macaristan, İsveç, Meksika, Arnavutluk, Nijerya, Botswana, Zimbabve, Tanzanya, 
Uganda, Kenya, Costa Rika, Peru ve Vietnam gibi bir çok ülkede yayınlanmıştır. 


Kendisi, eşinin Türk kökenli olmasından dolayı öykülerinin Türkiye'de de yayınlanacak 
olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir. 


My Little Apocalypse 


Everything was in the snow. The reality is wrapped in frosty silence. 


It was too calm. | felt it subcutaneously - the silence before the storm. The next end of the world will 
come. 


I wasn't wrong. The darkness came. Snow swirled up towards the heavens. 


The world seemed upside down. LiteralIy... the sky at the bottom, the earth at the top. 


Suddenly it calmed down. 


Then | saw an eye in the sky. There were huge teeth on the horizon. Then the creature moved away. 
Ugh, it didn'tdevour mel! 


That's what the apocalypse looked like in a snow globe. 


Benim Küçük Kıyametim 


Her şey karlar altındaydı. Gerçeklik donmuş bir sessizlik içinde sarmalanmıştı. 


Ortalık çok sakindi. Derimin altında hissettim onu — fırtınadan önceki sessizlik. Dünyanın bir sonraki sonu 


gelmekteydi. 
Yanılmıyordum. Karanlık geldi. Kar göklere savruldu. 
Dünya baş aşağı dönmüştü sanki. Tam olarak... gökyüzü altta, yer yukarıdaydı. 
Birden sakinleşti ortalık. 
Sonra gökyüzünde bir göz gördüm. Ufukta koskoca dişler vardı. Sonra yaratık uzaklaştı. 
Oh, beni yemedi! 


Kıyamet işte böyle gözüküyor işte bir kar küresinde. 


www.yerlibilimkurgu.com 15 


Söylesi/Rönortaj 
Meltem Dağcı 


Seyda Ayılının Dünyasından 
Ütonya ve Distonya'ya Bakış 


Ütopyaların orta çıkma sebeplerinin temelini oluşturan sıkıntılı ve azaplı zamanlar; kaos ortamı 
insanlığın ilk zamanlarından günümüze kadar şiddetleri farklı olmakla birlikte her daim var 
olmuştur. Bu nedenle insanlarda daha iyisini arzulama ve daha güzelini elde etme isteği hiçbir zaman 
sonlanmamıştır. Nitekim her şeyin mükemmel olduğu mekân düşüncesi çok eskilere dayanmaktadır. 
Örneğin, Milattan Önce 2000 yılında Sümerlerin Gılgamış Destanında dünyevi cennet tasvirlerine 
rastlanmaktadır. “Kuzgunun sesi duyulmadı, ölüm kuşu ölümü çağırmadı, aslan avını parçalamadı, 
kurt kuzuyu yemedi, güvercin yas tutmadı, hiç dul kadın yoktu, hastalık yoktu, yaşlılık yoktu, ağıt 


»1 


yoktu.”! Bu tasvirlerden sadece birisidir. 


Ütopyanın 19. yüzyılın sonundaki canlanışı aynı zamanda onun karşı-imgesini canlandırmıştır. Bu 
sürecin sonunda mutluluk yerini kâbuslar ve karamsarlık almış; bu karamsar atmosfer ise 20. yüzyılda 
etkilerini daha fazla hissettirmiştir. Bu atmosferi ve insanlığın içinde bulunduğu durumu Mind at the 
End of its Tether kitabında Wells “Bu dünyanın artık dayanacak gücü kalmadı. Yaşam dediğimiz 
her şeyin sonu yakın ve bu engellenemez... Bitkinlik noktasındaki zihin çıkmazdan kurtulmak için 
hâlâ son nafile hareketlerini sergiliyor... Tükenmekte olan bu son hamle kapının üzerimize sonsuza 
dek kapandığını gösterir. Çıkmazdan çıkış yok... Evrenimiz yalnızca iflas etmemiş, hiçbir hissesi de 
kalmamıştır; sadece tasfiye edilmemiştir, ardından hiçbir enkaz bırakmadan varlıktan silinecektir. 
Herhangi türde bir kalıbı izleme girişimi boşunadır... İnsanın hikâyesi çoktan sona ermiştir ve 
kendine böyle demekten hoşlanan Homo sapiens, şimdiki durumunda tükenmiştir.” ? 


1- Cuddon, J.A. (1999). The penguin dictionary of literary terms and literary theory (5. Edition). England: Penguin Books. 957 


2- Kumar, K. (2006). Modern zamanlarda ütopya ve karsı ütopya. (1. Baskı). (çev. Ali Galip). İstanbul: Kalkedon Yayınları. 
(Eserin orijinali 1987'de yayımlandı). 15-16, 172, 188-189, 
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Şeyda Aydın'ın Dünyasından Ütopya ve Distopya'ya Bakış - Meltem Dağcı 


Bilimkurgunun birçok alt dalları vardır. Sizin 
yazdığınız alanlar; kuir siberpunk, kuir feminist 
bilimkurgu, kuir ütopya, posthumanizm ve 
paralel/alternatif evrenler. Sizin bilimkurgu 
dünyanızda ütopya ve distopya nedir, nasıl bir 
evren sunar bizlere? 


Bu soru uzun bir cevabı gerektiriyor. Şeyda 
Aydın'ın eserleri ilk olarak evrensel bir kuir ütopya 
sunarken bir yandan da feminist özelliği taşıyor, 
nitekim gerek solarpunk ütopyada olsun gerek 
siberpunk distopyada olsun, tanrılardan insanlara 
değin öne çıkan başkahramanlarımız hem kadın 
hem de kuir. Ayrıca interseks/hermafrodit bir 
transhümanımız var ki o bütün evrenlere hâkim 
olan en bilge kişi... Öncelikle burada kuir kavramı 
benim için ne ifade ediyor onu açmam gerekiyor; 
çünkü yaşadığımız bu ülkede gözlemlediğim 
kadarıyla kuir olmak bütünüyle yanlış algılanıyor, 
bir kavram karmaşası var; non-binary olmakla, 
cinsiyet veya cinsel kimliksizlik ile karıştırılıyor; 
bence bu yanlış. Ben eserlerimde kuir kavramını, 


yurt dışında kullanıldığı şekliyle ele alıyorum; 
yani LGBTO* bireylerinin istisnasız tümünü 
içine alan ve tek bir ifadede birleştiren şemsiye 
bir terim olarak. Bence artık LGBTO-* sıfatlarını 
ayrı ayrı kullanmak yerine yalnızca kuir sıfatını 
kullanmalıyız. Şeyda Aydın ütopyasına gelirsek; 
her cinsel ve cinsiyet kimliğinden birey mevcut. Ne 
var ki bir algı evrimi geçirmiş olmaları neticesinde 
kimlikler hakkında konuşmuyor ve birbirlerini 
sınıflandırmıyorlar; her birey bu konuda eşit 
haklara sahip; her birey karşısındaki ile kendisi 
kadar barışık. Ben sadece okurun karakterleri 
daha iyi tanıması için mecburen cinsiyet 
terimlerinin üzerinde durmak zorunda kaldım/ 
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kalıyorum, olan bu. Oysa onların ütopyasında, 
“sen kadınsın ve transseksüelsin; sen de erkeksin 
ve biseksüelsin,” şeklinde o ötekileştirmeler 
kesinlikle yok. Birbirlerini dünya insanı şeklinde 
görecek kadar evrensel ve empatikler. Ütopyanın 
ana yapısındaki tarihi anlatırsak; insanı anbean 
aşağı çeken ve yok eden ilkel içgüdülerin hiçbirini 
hissetmiyorlar; şiddet duygularından tamamen 
arınmışlar. Kalpleri öyle saf bir noktaya ulaşmış 
ki, cinsiyetlere, cinsel kimliklere, ırklara yönelik 
ayrımlara dair eser yok içlerinde. Herkesi değerli 
birer insan olarak görüyorlar —ki zaten ütopyanın 
adı olan Netta “Değerli” anlamına geliyor. Evrim 
gerçekleştiğinde, “Dokuz Kıta Manifestocuları” 
adı verilen bir grup; her meslekten, her cinsel 
yönelimden, her ırk ve renkten insanlar bir araya 
gelmişler ve zihinlerinde aniden ve aynı anda beliren 
Netta Manifestolarını yazmışlar. Buna niçin “Netta 
Manifestoları” adı verildiğine değinirsek, ilk zihin 
uyanışları Netta'da adlı kıta ülkede gerçekleşmiş. 
İlk maddelerde ise insanları ötekileştirip birbirinden 
ayıran, insanlar arasında husumetler çıkaran 
cinsiyetçi ve ırkçı ifadeleri kaldırmışlar; ırksal ve 
cinsel kimliklere, hatta cinsiyetlere yönelik hiçbir 
ifadeyi kullanmayacaklarına dair sözler vermişler. 
Ortak lisanı kibar ve naif bir hâle getirdikleri gibi; 
lisandaki negatif ifadeleri ortadan kaldırınca, hitap 
şeklini değerli insana karşılık gelen cinsiyetsiz 
ifadeler altında toplamışlar. Herkes birbirine, 
“bay” veya “bayan” yerine “sayın” ve “sevgili” 
diye hitap ediyor. Kimse kimseyle savaşmayacak 
ve öldürmeyecek diye de anlaşmışlar; dolayısıyla 
da zaman içinde evlerindeki tüm silahları yok 
etmişler, tüm silah fabrikalarını ve orduları 
kapatmışlar. Hemen ardından dünyanın her yerine 
barış da gelmiş. Eşit ve adil haklar adına, tüm 
dünya üzerinde var olan ve ülkeleri birbirinden 
ayıran sınırları dahi kaldırmışlar; adına “Dünya 
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Bütünlüğü” denen, merkezi yönetimi her yıl değişen 
bir meclis kurmuşlar. Ortak gayeleri; sevgi, empati 
ve yardımlaşma ile yeryüzünde nefes alarak, insanın 
gerçek varoluşunu doğru biçimde uygulamak 
olmuş. Gel zaman git zaman onlara verilen zekâyı 
ve sağlanan olanakları doğru yönde kullanmışlar; 
bilimde ve sanatta ilerleyerek her canlının huzuru 
için çalışmışlar. Evren ile dengede; mükemmel bir 
uyum içinde. Velhasıl bizim dünyamızdaki insanlar 
ile onları kıyaslarsak bizlerden çok ötedeler; evrim 
geçirmiş uygar ve aşırı kibar bir toplumun dünyası 
orası. Dünya orada dokuz kıtadan oluşuyor; 
dokuzuncusu Netta ile kuzeyindeki adaları, burayı 
yaratırken hep, kayıp kıta Atlantis geldi aklıma. 
Ama bu dokuz kıtalık dünyada sadece insanlar 
değil konu; başından beri tüm hayvanların refahı 
ve doğa için de çalışmışlar. Besin kaynağı olarak 
hiçbir hayvanı öldürmüyorlar; tüm hayvanları 
hayatları pahasına koruyorlar; onlara karşı koşulsuz 
bir sevgi besliyorlar, keza hayvanlar da insanlara. 
Doğa ana'nın ilk çocukları olan hayvanlar insanlara 
değil; ikinci çocuklar olan insanlar, hayvanlara 
ayak uyduruyor.  Tükettikleri besinler için 
alternatifler bulmuşlar; hayvanları öldürmelerine, 
onları ihtiyaçlar dâhilinde kullanmalarına gerek 
olmayacak şekilde tasarlamışlar tüm besinleri; kalori 
ve kolesterolü yok edip organikliği bozmadan hem 
de. Şehirleşirken bile makineleşmeyecek, düzeni 
bozmayacak kadar doğaya saygılılar. Yemyeşil 
ormanlarla çevrelenmiş olan kırsal kesimi retrofütüristik; şehir merkezleri ise neo-fütüristik bir 
habitat olarak sürekli gelişiyorlar; örneğin binaları 
dikey bahçelerle sarıp sarmalanmış. Araçların 
ve binaların ihtiyacı olan yakıt, elektrik ve diğer 
tüm enerji kaynaklarını, güneş panelleri ve rüzgâr 
türbinleri, hatta geri dönüşümün bereketinden 
alıyorlar -ki zaten bilimkurgu literatüründe artık 
bu tarz ütopyanın yepyeni bir adı var: Solarpunk. 


Şeyda Aydın'ın Dünyasından Ütopya ve Distopya'ya Bakış - Meltem Dağcı 


Sağlık yönündeki gelişmelerde bile; AIDS gibi 
pek çok bulaşıcı hastalığın tedavisini bulmuşlar 
ve bağışıklık sistemi geliştiricilerle buna benzer 
tüm hastalıkları ortadan kaldırmışlar. Sonrasında 
insanın beden bütünlüğünü en iyi seviyeye 
getirmek için projeler geliştirmişler; mesela 
üstün teknoloji 
sayesinde yok ediyorlar. Ayrıca obeziteyi de 
tamamen yok etmişler; hepsi sağlıklı kilosunda. 


bedensel engelleri protezler 


Bunun yanı sıra robotik teknoloji gelişirken öte 
yandan nanoteknolojide de ilerliyorlar. Zaman 
bularak 
ömrünü uzatıyor, kanseri dahi alt ediyorlar. 
Ek olarak tıp alanında, cinsiyet yahut cinsel 


içinde hücresel yenilenmeyi insan 


kimlik ayrımı yapmaksızın çiftlerin bebek sahibi 
olmasına olanak sağlıyorlar. Yani, yetişkin olduğu 
müddetçe; hissettiği aşk, yaşadığı ilişki, kurduğu 
aile sebebiyle kimse kimseyi yadırgamaz bu ütopik 
evrende. Yaşayan her canlıya karşı sevgi merkezli 
başarılı bir evrimin sonucu burası... Ancak üçüncü 
ve dördüncü romanımda bahsi geçen paralel evren 
Antero ve Valmundur bütünüyle Netta'nın zıddı 
ve siberpunk bir distopya. Gelgelelim hikâyenin 
başladığı ana nokta romantik ve naif bir aşk; bu 
ütopyada yaşayan iki kadının aşk hikâyesi ve 
paralel evrenlerde kadersel bir döngüde ilerleyen 
ve kuşaklarca süren bir macera. Diğer Evren Serisi; 
özünde kuir bir ütopyada aşk hikâyesi ile başlıyor, 
ancak bununla kalmıyor ve distopik paralel evrene 
kadar uzanan posthümanist ve pasifist bir devrimle 
neticeleniyor. 


Mistisizm, paganizm, şamanizm, çok tanrılı dinler 
ve mitler, varoluşçu felsefe, Jungcu psikanaliz, 
antropoloji, yapay zekalı rahim, nanoteknolojik 
hücre yenilenme, retro-fütürizm, siberpunk 
ve solarpunk bilimkurgu kültürü, alternatif 


evrenler, ütopya/distopya o bilimkurgusunda 
posthümanizm alanlarında uluslararası 
araştırmalarınız devam etmektedir. Birbirinden 
farklı birçok alanlarda ütopyalar/distopyalar ne 
kadar farklılık gösteriyor, dönemine yahut dini 
inançların yapılarına göre değişiyor mudur? 


Benim kurgumdaki ütopyaya, her ne kadar 
mitolojik ögeler dâhil olsa da sufist bir inanç 
yapısı hâkim; öz gücünü koşulsuz sevgiden alıyor. 
Ben buna özcü-modem paganizm diyorum; doğa, 
insan ve hayvan dengesi öncelikli. Dönem ise 
2015'te başlayıp 2040'lı yıllara kadar uzanıyor. 
Teknolojik gelişim geleceğe doğru uzanıyor tabii 
ki. Siberpunk olan tersine, yani evrimleşmemişlerin 
distopik paralel evrenine, son derece bağnaz, aşırı 
baskıcı, kuirfobik ve erkek egemen bir polis/asker 
devleti hâkim; kaos ile hüküm süren ilkel insanın 
evreni. Bu distopyadaki teknoloji daha çok silah 
ve askeri araç-gereç alanında gelişim göstermiş; 
ne yazık ki insanların teknolojiye erişimi kısıtlı 
ve pahalı. Mitolojiden varoluşçu felsefeye akan, 
psikanalizli karakter gelişimi ile paralel evrenlerde 
dönüp duran ve ouroboros gibi bitse de yeniden 
başlayan hikâyeler ile bambaşka evrenleri sunuyor 
sizlere Şeyda Aydın. 


Bilimkurgu hikâyelerinde olay örgüsü ve 
hikâye öğeleri hayali olsa da genellikle bilimsel 
gerçeklere mümkün ya da olabilirliği daha yüksek 
ihtimallere göre kurgulanır. Bilimkurgu türünde 
eserler yazarken ütopik/distopik dünyanızı neye 
göre kurarsınız, bu anlamda yazınızı besleyen 
kaynaklar nelerdir? 


İskandinav mitolojisi, numeroloji, o psikoloji, 


varoluşçu felsefe, simge bilim, rüya bilim, 


matematik ve teorik fizikten(paralel evren ile 
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zaman yolculuğu teorilerinden) ve retro/neo 
fütürizmden beslenerek kurdum ve kuruyorum 
evrenlerimi; hatta gördüğüm rüyalardan ve kendi 
hayatımdan. Bir yandan da çok araştırır, çok okur 
ve gözlemlerim. Yazma aşamasında ise, tıpkı 
bir bilgisayar programı algoritması gibi kademe 
kademe olay örgüsünü zihnimde kurarım. Zihnime 
yerleştirdiğim If Then Else, Do Until Loop kodları 
ile hikâyelerimin dallanmasını ve döngülere 
akmasını sağlarım. İlham kaynağımın temeli, 
içselleştiğim ne varsa onlara göre kurgularımı 
şekillendirerek, aslında eserlerimi obütünüyle 
kişiselleştiriyor olmam. İşte bu açıdan yazarlığıma 
baktığımda Philip K. Dick'e çok benzetiyorum 
kendimi; neticede, o da eserlerini üretirken, onları 
tıpkı benim gibi kişiselleştirmezse yazamıyormuş; 
her bir hikâyesini aslında deneyimleri üzerine 


kurgulamadan edemezmiş. Keza arkasında, 
bilimkurgu olduğu kadar aşırı psikolojik ve 
felsefik eserler bırakıp gittiğini rahatlıkla 


görebiliriz. Sanki kendi varoluşunu, özel hayatını, 
aşklarını, anılarını, düşlerini, düş kırıklıklarını 
ve kaygılarını okuyormuş gibi hissettiğimden 
olsa gerek, ilhamını beslediği gerçek kaynaklar 
bakımından kendime çok yakın buluyorum onu. 
Okurlarımdan sıkça duyduğum o cümle ile daha 
iyi açıklayabilirim belki: “Her ne kadar kurgusal 
olsa da, siz bunu gerçekten yaşamış olmalısınız, 
yoksa kendimizi hikâyenin içinde hissedemezdik.” 


Edebiyatta geçmiş dönemlere baktığımızda 
ütopya/distopya türünde verilen eserlerin sayıca 
az olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş bir bilimkurgu 
edebiyatı ve sinemasına sahip olmadığımızı az 
çok tahmin edersiniz. Bu sınırlılık ve bilimkurgu 
edebiyatına ilginin az olmasının sizce sebepleri 
nelerdir? 
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Türkiye'de “bilimkurgu yazıyorum” dediğimde 
önyargı ile yaklaşıldığını çok gördüm; şüphe ile 
uzaktan bakarak okumaktan korkuyorlar sanki. 
Bilimkurgu denilince çoğu kişinin aklına direkt 
olarak; insan, toplum ve iklim hikâyeleri değil 
de, uzay maceraları ve uzaylılar geliyor. Ki zaten 
ütopya ve distopya kavramlarını bilmeyen de çok; 
dolayısıyla insan bilmediği şeyden korkup kaçar; 
okumaktan kaçıyorlar. Sanırım Türkiye'deki 
okur kitlesi, bilimkurgu ile pek içselleşemiyor ve 
bu tarz eserleri sadece batılıların üretebileceğini 
düşünüyor; bu coğrafyadaki bilimkurgu yazarları 
çok hafife alınıyor, bence sebep bu. Daha 
geçenlerde bir arkadaşım bana, “coğrafyan 
kaderindir, hak ettiğince okunmuyor olmanın tek 
sebebi bu,” dediğinde, “hayır, böyle olmamalı, 
bunu nasıl değiştirebilirim?” diye çok düşündüm. 


Distopyalar, bugünün teknolojik, toplumsal, etik, 
siyasi ve bilimsel çıkmazlarının eleştirilerek başka 
dünyalar, kimi zaman evrenler, yaratılması ile 
oluşturulmaktadır. Tarkovski, “geleceğin bugün 
ile bağlantısını içinde yaşadığımız zaman aslında 
gelecekle çakışıyor; yani, şimdiki zamanın 
içinde yakın gelecekte meydana gelecek önüne 
geçilmez bir felaketin bütün önkoşulları mevcut” 
şeklinde açıklamaktadır. Distopyaların hiciv edici 
yönü toplumsal uyarı niteliği taşımaktadır. Bu 
yönü aslında bir parça da olsa ütopya içeriyor 
mudur, neler eklemek istersiniz? 


Bu sorunuzun tüm cevabını Aldous Huxley'in 
Cesur Yeni Dünya eseri verdi zaten. Kimine göre 
bir ütopya kimine göre ise bir distopya olarak ele 
alınır. Ki bence başlı başına bir distopya. Aslında 
bir ütopya yaratılmış gibi görünüyorken olumsuz 
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yanlar gözler önüne seriliyor ve çelişkiler başlıyor. 
Bu eser ne zaman aklıma düşse sorgulamadan 
edemiyorum ve kendi kendime şöyle diyorum. 
“Evet, Aldous, keşke bizimde soma gibi bir ilacımız 
olsa ama hikâyede anlatıldığı gibi bizi Alfa Beta 
gibi sınıflara ayırmadan, duygusuz hedonistlere 
dönüştürmeden, sadece posthümanları var eden 
bir ilaç şeklinde olsa; böylelikle tüm dünya hayat 
ettiğimizin ötesinde eşitlikçi bir ütopyaya dönse.” 
İşte, en etkili uyarılardan biri budur; bir ilaç yap 
ama ne olur soma gibi olmasın. 


Distopyanın en çok konu alındığı yazın ve sinema 
türü ise bilimkurgudur. Özellikle teknolojinin 
gelişimi ile birlikte oluşan olumsuzluklar, distopik 
kurgular için önemli bir kaynak olmuştur. Bu 
nedenle bilimkurgu eserlerindeki ütopik düşler 
çoğu eserde yerini pesimist tavra yani distopyaya 
bırakmıştır. Romandan sinemaya/tiyatroya 
uyarlanan ütopya ve distopya temalı izlediğiniz 
ve sizi etkileyen filmler nelerdir, hangi yönüyle 
sizde hayranlık uyandırmıştır? 


Bilimkurgu seven modem bir ailede büyümüş 
olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Henüz beş yaşındayken ilk kez 
götürüldüğüm film bile Hollywood yapımı 
bir bilimkurguydu. Şayet yabancı bilimkurgu 
sineması ile büyümeseydim, hiç şüphesiz tahayyül 
gücümdeki çoğu şey eksik kalırdı. Buna, ta 
çocukken okuduğum klasikleşmiş bilimkurgu 
yazarlarının olmazsa olmaz eserlerini, halen 


sinemaya 


daha dinlediğim yabancı müziği de ekleyelim. 
Zaman yolculuklarına, paralel evrenlere yahut 
alternatif boyutlara, insansı-robotlara oldum olası 
meraklıydım; her daim evrensel sınırsızlığa sahip 
bir hayalperest oldum. Araştırmayı, okumayı, 


yazmayı ve izlemeyi her zaman çok sevdim. Hâl 
böyle olunca zihnimdeki imgeler derinleştikçe 
derinleşti; sanki bir şeyler biriktikçe birikti, sonra 
birden üretkenliğimde patlayıverdi. Ardından bir 
baktım ki otuzlu yaşlarımda kendime ait eserler 
ortaya koyuvermişim. Demem o ki, 80'li yıllarda 
doğmuş ve bilimkurguya merak sarmış, bu türdeki 
eserlerin çeşitliliği ve bereketi yönünden kendini 
şanslı gören bir kuşaktan olan ben, çocukken etkili 
bir Nerd/Geek çağı yaşadığımı düşünüyorum. 
İlaveten de bunun şu anki üretkenliğime büyük 
katkısı olduğunu, dolayısıyla da birikim yönünden 
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çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesela oldukça 
popüler bir dizi örneğinde bile bunu görebilirsiniz. 
Akranım olan Duffer Kardeşler, Stranger Things'i 
neden 80'ler üzerine kurguladı dersiniz? Tabii ki 
o dönemin modası, fantastik/bilimkurguya bakış 
açısı, müzikleri, filmleri, yazılı veya görsel tüm 
eserleri, o dönem ve peşi sıra takip eden kuşakları 
etkileyerek sarstı da ondan. 80'li yıllarda kendini 
gösteren o bilimkurgu kültürü, şimdilerde böylesi 
hikâyeleri üreten bana ve diğerlerine kuşkusuz 
ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. 
Belirli film isimleri vermek yerine, artık bunları 
kendime saklamayı tercih ediyorum; nitekim 
birinin adını verirsem, ötekini niye belirtmedim 
diye üzüleceğimi biliyorum. Fantastik/bilimkurgu 
sineması ve eserleri hususunda skalamın çok geniş 
olduğunu ancak solarpunk/siberpunk türündeki 
tüm yapımları her daim izlediğimi söyleyip 
karşılık vermem daha mantıklı olur. Son yıllarda 
çok seçiciyim ve en çok posthümanizm ve bilhassa 
transhümanizm?e meraklıyım; beden yapımızı üst 
seviyelere çıkarmak, bilincimizi de başka yerlere 
aktarmak, hatta transhümanlar doğurmak üzerine 
bir takım eserler okuyorumlizliyorum. Ama 
şunu belirtmeden geçemem; basmakalıp erkek 
kahramanların başrolü çektiği, kadınların ikinci 
rollere itildiği, ayrıca heteroseksist olan hiçbir 
eserden hazzetmiyorum, gerek yazılı gerekse 
görsel olan tüm eserler buna dâhil. Benim için 
feminist ve/veya gucer bilimkurgu, diğerlerine 
nazaran Ziyadesiyle önceliklidir her zaman. 


1960'lardan itibaren feminist ütopya yazını ikinci 
dalga kadın hareketi, eşcinsel özgürlük hareketi 
(ve sonrasında LGBTİO* hareket), çevreyle ilgili 
sorunlar ve mücadeleler ve diğer toplumsal 
gelişmelerin etkisiyle gelişir. Kadın yazarlar 
patriyarkal düzeni eleştiren anarşist, sosyalist, 
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ekolojist, anaerkil, lezbiyen, androjen, kuir 
toplumların anlatıldığı birçok ütopya ve distopya 
eserleri vermiştir. Bilimkurguda feminist ütopya/ 


distopya ve kadın çalışmalarının önemi büyüktür. 
Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. 


Seyda Aydın'ın Dünyasından Ütopya ve Distopya'ya Bakış - Meltem Dağcı 


Biz kadın bilimkurgucular, içinde yaşadığımız 
bu eril dünyadan hiç de memnun değiliz; 
feminist veya kuir ütopya/distopya eserlerinin 
sürekli olarak kadın yazarlar tarafından ortaya 
konmasına hiç şaşırmıyorum, neticede anlatacak 
çok hikâyemiz olduğu kadar bu dünya ve gidişat 
ile büyük bir sorunumuz var. Keza Ursula K.Le 
Guin de, “Bilimkurgu bir metafordur,” demiştir 
Karanlığın Sol Eli ön sözünde. Yani, yaşadığımız 
bu dünya çökerken içimizde yaşadığımız ıstırapları 
metaforik bir şekilde sayfalara dökmeden 
edemiyoruz. 


Son olarak, ütopya/distopya eserlerden okurlara 
tavsiye edeceğiniz kitapları öğrenebilir miyiz? 


Böyle bir soruya tereddüt etmeksizin ilk olarak, 
Ursula K.Le Guin, Karanlığın Sol Eli ve Mülksüzler 
eserleri diye cevap vermeden edemiyorum tabii 
ki; hatta Ursula'nın tüm eserleri okunmalı bence. 
Feminist bilimkurgu deyince akla hiç şüphesiz 
Ursula gelir, ancak yeni yazarlar da var, örneğin 
Anne Charnock'un Dreams Before the Start of 
Time isimli, yapay rahim konulu ve ödüllü feminist 
bilimkurgusu -ki böyle iyi bir hikâye önceden 
aklıma gelmedi değil. Ancak ne üzücüdür ki bu 
eser henüz Türkçeye çevrilmedi, büyük kayıp. 
Feminist eserler dışındaki tavsiyelerim, William 
Gibson'dan oNeuromancer, Philip K.Dick'ten 
Ubik, Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve 
Aksın Gözyaşlarım Dedi Polis. 
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Araştırma - Bölüm 9 


Arda Tip 
Rohotların Kısa Tarihi 


20. Yüzyıl 


SDEONAĞN WÜME ŞAL Arak 
OMMUĞMUZM HANLI SASLEMİELİ 10bOL, 
ç SARLİEMİ ŞAM ÖL ATAÇ OAK SIHI- 
ÜMAYAİLECEĞİMİZİ ÇAMSAN 
ZOANAOLIZ. ÇA 70b0lar da da- 
#İ OMAK ÜZE YAPAY HEVANLI ŞE 
Sİ İL SİSEMİN İŞLEVİ İNSAN daha 
| dişiik verimle gerçekleşeceği ya 
i » Ze MA ŞIÇİLEŞİLEMEVECEĞİ- Dr İŞİ Zİ, 
 Aatasız vedaha az kayıpla, yali daha 
© MÜİSEK VEFİME ŞELÇEİLEŞİ MELE 


22  wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2022 / sayı 61 


Bu bağlamda 20 yüzyıla gelene dek “robotların 
ataları: otomatlar? olarak incelediğimiz makineler 
aslında çoğunlukla insan ya da belli bir hayvanı 
kabaca da olsa görüntü ve hareketleriyle fiziksel 
olarak taklit edebilmek dışında oldukça basit işlevlere sahip olan sistemlerdir. Üretimde kullanılan ve hatta bazıları bunun için programlanabilen 
erken dönem endüstriyel makineleri, insan emeğini yüksek verimle taklit edecek derecede işlevsel 
ve hatta programlanabilir olmalarına rağmen bir 
canlıya fiziksel benzerlik taşımadıklarından birer 
robot olarak sınıflayamıyoruz. Bu açıdan bakınca 
robotları genelde antik dönemdeki kurgusal arketipleri gibi hareketli heykeller olarak düşündüğümüz ve öyle de görmek istediğimiz söylenebilir 
sanıyorum. Bununla beraber modem çağın robotlarının hem fiziksellik hem de otonomluk taşıyan 
işlevsellikleriyle robot tanımının içini doldurmak 
konusunda “atalarına? kıyasla çok daha başarılı olduklarını da keşfedeceğiz. 
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Robotların Kısa Tarihi - Arda Tipi 


Canlı varlıkların taklidi konu başlığı altında öncelikli olarak incelememiz gereken makineler basit 
refleksleri taklit eden robotlardır. Bunların da tarihteki benzerleri gibi genellikle belli hayvanların 
formlarında tasarlanmış olduklarını görüyoruz. 


Hatırlamadan geçmememiz gereken önemli bir 
ayrıntı da, elektriğin 18. yüzyılda keşfedilmiş, 
sonrasında 19. yüzyılda önce elektrik devrelerinde 
kullanılmaya başlanmış ve onu takiben  elektromanyetizmanın keşfi sayesinde de elektrik mo- 


Çor 


 MIDDLESEX MUSIC HALL 


Amıh AND EVERY EYE 


'ONIN3A3 AY3A3 ONV WSI 'XE HAY 'ZKYHGANOM 


torlarının ortaya çıkmış olmasına rağmen bu yeni 
enerji kaynağı ve teknolojinin -gerçekliği tartışmalı- “Ali the Automaton” (A.de Lacy, 1886) 
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ve “Electric Man du. Otonom olarak hareket edebilen “Böcek” basit 
(Louis Philip Pe- mekanik düzeneği sayesinde zemine göre yön derew, 1894) adlı oto- oŞiştirme yetisine sahipti. Böylelikle yüksek zemin- 
© matlar dışında lerden düşmeden hareket etmeyi sürdürebiliyordu. 
i robotlara intikal 

etmesi 20. yüzyılı Fototropik yani ışığa yönelen otonom (başınabuy- 
- bulmuştur. ruk) robotların atası olan Elektrikli Köpek “Seleno” elektrik enerjisini kullanan ilk robotlardan 
biri idi. 1912'de ABD'de “Radyodinamik” (teleotomat olarak da adlandırılan mobil torpidoların 
kablosuz kontrolü) alanında çalışan araştırmacılar 


Adolph Weigel'ın 1911 patentli Oyuncak Böcek 
(Toy Beetle) adlı otomatı canlı benzerinin hareket 
tarzı ve reflekslerini mekanik olarak taklit ediyor- 


A. WEIGEL, 
MOVING TOY, 
APPLEOATIOK FILED MAR. 20, 1011. 


1,017,066. Patented Feb. 13, 1912. 


John Hammond, Jr. ve Benjamin Miessner tarafından tasarlanıp inşa edilmiştir. 2 yıl sonra, Miessner 
bu makineyi Purdue Engineering Review dergisinde popülerlik kazanacağı “elektrikli köpek” adıyla 


sre emer. yakm Rİ 


yi 7 The arrangement of the electric doz (left), and a conventional 
Wilgesses: İnverfari representation (right) of the electric elements involved 
0x i 


İvi Giekizte. Aik, Zey, 
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sundu. Miessner, Radiodynamics: The Wireless Control 


of Torpedoes and Other Mec- | LaNiyM Gele 
N : 2 > m e 
hanisms (1916) adlı kitabında Mr My V Kiğkar 


STORASL GATLERY 


elektrikli köpeğin davranışını 
daha ayrıntılı olarak tanımlar. 
Seleno, devrelerinde kullanılan 
ışığa duyarlı selenyum hücreleri sayesinde yönünü tayin edebiliyordu. 


Hammond'ın “zeplin torpidosu” da elektrikli köpeğinkine benzer bir aparatla 
donatılmıştır, böylece düşman arama ışığını açtığın- 


da otomatik olarak o düş- 


mana doğru yönlenir. 


Elektrikli köpeğinin kendi kendine yönlendirme 
mekanizmasını içeren radyo kontrollü torpidonun, 
“neredeyse insanüstü zekayı miras aldığı” söyleniyordu. 


Başlangıçta “bilimsel bir merak” olan elektrikli köpek, yakın bir gelecekte, korkusuz, kalpsiz, 
zayıflık gösteren insani unsurlardan muaf, tek bir 
amaca odaklı, gerçek bir “savaş köpeği” haline gelebilir: Efendisinin isteğiyle, duyularının menziline giren her şeyi yakalar ve öldürür.” 


Christian Berger'in 1915 patentli Elektrikli Fransız 
Buldog'u (Electric French Dog) ise ışık yerine sese 
tepki veren bir otomattı. Sese duyarlı bir aksama 
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bağlı mıknatıs düzeneği sayesinde bu sevimli 
oyuncak köpek ıslık, alkış gibi sinyallerle kulübesinden dışarı sıçrıyordu. 


1928 yılında Henri Piraux tarafından icadedilen 
Philidog da öncüllerinden Seleno gibi ışığa duyarlılık prensibiyle hareket ediyordu. Philips markası 
tarafından üretimi üstlenilen bu gelişmiş otomat 
aslen firmanın yeni fotoelektrik hücrelerinin tanıtımını yapmak üzere inşa edilmişti. Sahibini takip 
edebiliyor, içerdiği korna sistemi sayesinde duruma göre uluyor veya havlayabiliyordu. 
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Sinema ve fonograf alanlarındaki icatlarıyla ünlü 
Fransız mucit François Dussaud tarafından 1934 
yılında üretilen Endomekanik Araç programlanabilir elektromekanik bilgisayar sistemlerinin ilk 


örneklerinden biriydi. Kendi hafızasına sahip olan 
bu otomat programlanmış olduğu rota üzerinde 
hareket ederken karşılaştığı unsurları da kaydedebiliyordu. 


Bu araç bize yazı dizimizin ilk bölümünde bahsettiğimiz, Dussaud'dan yüzyıllar önce yaşamış 
olan İskenderiyeli Heron'un (MS 10-70) makara 
sistemleriyle çalışan ve bu şekilde “programlanabilen? üç tekerli otomatını hatırlatabilir. 


Bu programlanabilir, otonom endomekanik bilgisayar teknolojisinin ilerleyen zaman içerisinde 
torpidolar, tanklar ve keşif uçakları gibi insansız 


savaş araçları için de kullanılabileceği öngörülmekteydi. 
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cyberneticzoo.com / Robot Tech Talk (1985) 
Electrical Experimenter (1916) 
cyberneticzoo.com 

Electric Man - The Strand Magazine of London 
cyberneticzoo.com 

Scientific American Supplement No. 2267 
Scientific American Supplement No. 2267 
cyberneticzoo.com 


cyberneticzoo.com 


. Planet News Archive/SSPL/Getty Images 
. cyberneticzoo.com / Atomes (Ekim 1957) 
. La Nature (1934) 


. newsclentist.com 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 8 


Mehlika Fırat 


bizlem Avcısı 


Richard Hoffman ile Alp Danişment nihayet bir araya gelmişlerdi. Konuşulacak çok konu 
çözülecek çok sorun vardı ama en çok ta tartışılacak. Richard Hoffman Alp Danişment'in bizzat kendisinin hazırladığı atak planını inceledi. 
Şaşırtıcı detaylarla doluydu. “Kozmik odadan 
ele geçirilen savunma stratejilerinden bile daha 
donanımlı ve dâhice.” dedi. Kozmik odadan ele 
geçirilen kaynaklarda sadece savunma tatbik 
planları yoktu. Üstün bilinçli insanların bilgi ve 
kayıtları da vardı. O insanlardan çoğu meziyetlerinin farkına varmadan sistem tarafından pasifize 
edilmişti. Richard Hoffman sigarasını yaktı ve tavana bakarak. 


“Ama değişmesi gereken çok şey var.” diye 
ekledi. 


Alp Danişment'in beklediği tepki bu değildi ve kendini talimat bekleyen bir personel gibi 
hissetmek hiç hoşuna gitmemişti. Fikirleri bagımsızdı harekete geçtiği tüm fiiliyatlarının da 
kaynağı kendi iradesinden doğan fikirleri olmalıydı. Richard Hoffman Alp Danişment'in rahatsızlığını anladı ve içten bir refleksle “Otur Alp.” 
dedi. Sigarasını söndürdükten sonra konuşmaya 
devam etti. 


“Derin uykumuzda kontrolümüz dışı çok 
gelişme oldu. Bunlardan biri de Berlin Duvarunım yıkılmasıydı. Berlin Duvarı yıkıldıktan 
sonra gizli bir uluslararası anlaşma yapılması zaruri oldu. Berlin'in doğusundaki ülkelerde Rusya'dan yana batısındaki ülkelerde ABD'den yana 
olacağımızla ilgili antlaşma sağlandı. Türkiye 
Berlin'in doğusunda ve Türkiye'de mevcut varlıklarımızın tartışılmaz müttefiki Rusya'dır.” 


Alp masadaki tüm paftaları soğukkanlı bir 
titizlikle yırttı ve yakarak bir testiye attı. 


“Artık hiç bir unsurun piyonu olmamakta 
benim tartışılmaz kanunum.” dedi. 


Richard Hoffman gözlerini kıstı duyduğuna 
imnanamıyordu. 


“Gerçekten seni piyon gibi mi hissettirdi 
bu dediklerim. Ufkunun daha geniş olduğunu 


sanmıştım Alp. Öyleyse ben de kanunumu söyleyeyim. Kutsal Almanya'nın sıradan bir yurttaşı 
olarak söylediğimi varsay bu diyeceklerimi. Tüm 
geçmiş andlarımızı ve idealarımızı unut. Almanya 
artık çıkacak hiç bir savaşta satrancın Annibal'in 
fili olmayacak. Biz girdiğimiz hiç bir savaşa sinsi planlarımızla, karanlık emperyal arzularla girmedik. Haksızlıklara karşı inandığımız bir dava 
için girdik. Franz Ferdinand'ın kanı halen yerde. 
Bunu unutmadık. Avrupalı bankerlerin İngiltere 
ile birlik olup bizi düşürmeye çalıştığı oyunları 
da unutmadık. Evet, fazla inançlıydık ve fazla 
hırslı, Ölçümüzü hep kaçırdık duracağımız yeri 
bilemedik. Ama çıkacak bu büyük savaşta üniter 
hiç bir dahlimiz olmayacak ki zaten şu anda Almanya gerçekten hak ettiği Almanya'mı. Halkı 
teknoloji ve konforla uyutulmuş sahte özgürlüklere aldanmış bir Almanya. Ulusal bilinci rehin 
alınmış bir Almanya ve halen bir Alman vatandaşının yaşama karşı dışavurumunda kendi özgür 
iradesi varsa bu Doğu Almanya'da edinilen sıkı 
disiplinin sayesindedir. Bu yüzden başta dediğim 
gibi. Berlin'in batısında Amerika'dan yanayım 
doğusunda Rusya'dan. Bunun ne seninle ne de 
ülkenle bir ilgisi yok. Bu arada Rusya olmasaydı 
ne istiklal harbinde ne de Cumhuriyetinizin ilk on 
yıllık kalkınma planında muvaffak olamazdınız. 
Bu da tarihi unutulan bir gerçek.” 


Alp Danişment sinirliydi ve öfke onun bünyesini alt üst ediyordu. Çünkü o bir Kurt Adamdı. 
Hiç bir şey demeden hayvani bir hızla dışarı çıktı. Onu gören çoban peşinden koştu. Alp Danişment tepedeki izole alanına gitti orada kendisiyle 
mücadele ediyordu. Oto kontrolünü kaybetmişti. 
İçinde durdurulamaz bir parçalama hissi vardı. 


Çoban Richard Hoffman'ın yanına giderek 


Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 


“Ona ne dediniz kendini kaybediyor.” dedi. 


Richard Hoffman sakinlikle bir silah çıkardı 
ve “Sol koluna doğru nişan al, bu onu kendine 
getirir.” dedi. Çoban kafasını sert bir kayaya vurmakta olan Alp Danişment'i görünce hemen sol 
koluna nişan aldı ve Alp titreyerek yere devrildi. 
Ardından da uykuya çekildi. Bunlar olurken Richard Hoffman elindeki gizli teknolojik telefonundan Nazi Üssüne mesaj çekti. Mesaj Profesör'e 
idi. 


Mesajda kurt adamlarda beklenmedik gelişmelere karşı ön görülemeyen duygu durum 
bozukluğu ve öfke nöbeti tespit edildiği, bunun 
ivedilikle bir tedavisinin bulunması gerektiğiyle 
ilgiliydi. 


Profesör mesajı alınca ürkmüştü. Çünkü 
kurt adamların duygulanım programlamasını 
vampirlerin programlanmasından bile daha titizlikle yapmışlardı ve uyandırılan bilinçlerin karar mekanizma kısmında kurt adamlar olacaktı. 
Daha önce bu mekanizmada hep vampirler olurdu ancak onların kararları insan kaybına daha çok 
neden olmasından dolayı bu çıkacak büyük savaşta sahada karar mekanizmasını kurt adamlara 
bırakmışlardı. Profesor Alp Danişment'in biyolojik haritasının yüklü olduğu datayı çıkardı ve 
incelemeye başladı. 


“Bakalım ilkel beyinciğinde impulsların 
halen inatçılık yapıyor mu?” diye kendi kendine 
söylendi. Düşündüğü gibi ilkel beyni bilinç sisteminden pasifize edilse de impulsları elektrik iletimine halen devam devam ediyordu. Bu elektrik 
iletiminin durdurulması ancak cerrahi yöntemle 
olurdu ama Alp Danişment'in Nazi Üssüne gelmesi imkânsız olduğundan alternatif bir çözüm 
üretmeliydi. Bu da amigdalaya iletilecek haberci 
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bir elektrik sinyaliydi. Bu göz bebeklerinin hareketlerini gözlemleyen buna göre gelişmiş beynine uyaran sağlayan akıllı lens ile mümkündü. 


Profesör neşeyle kahkaha atarak. “Bende 
çözümü olmayan ne var ki ölümsüzlük dışında. 
Gerçi ölümün varlığıdır hayatı yaşanılır kılan.” 
diye söylendi. Richard Hoffman * a durum ile ilgili üç gün sonra gizlem evine ekipmanlar ulaştırılacağına ilişkin mesajını yazdı. 


Richard Hoffman rahatlamıştı. Alp Danişment ise uyuyordu. Gizlem Evinde ise Can, Tansel Barkın'ın yanına gelmişti. Tansel Barkın'ın 
ise Işıl Erkan'ın Ruslar için çalıştığını öğrenmesinden sonra kimseye güveni kalmamıştı. Can'a 
vereceği bilgiler kısıtlıydı. Can ise Tansel Barkın'da ki bu değişikliği görmezden gelmeye çalışıyordu. İran ile İsrail arasında başlayan savaş 
sınırdaki farklı etnik grupların terör saldırıları 
olarak Türkiye'ye yönelik gerçekleşiyordu. Can 
Tansel Barkın ile mesafeli ve yüzeysel gelişmeleri değerlendirdikten sonra esas konuya gelindi. 
Can çayından bir yudum alıp konuşmaya devam 
etti. 


“Vereceğim haber karşısında tepkinden çekinmiyorum desem yalan olur. Neyse ki üstün olmak beni korumaya alıyor.” diye espriyle karışık 
konuya girdikten sonra Tansel Barkın kendinden 
emin bir şekilde 


“Evet, yolculuk nereye?” diye cevap verdi. 


Can demekte zorlandığı meseleleri Tansel * 
in hemen anlayıp işini kolaylaştıracak şekilde pas 
vermesine hep hayranlık duymuştu. 


“Beni yine şaşırtmadın Tansel. Çok iyi bildiğin bir yere.” 
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Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 
Tansel: -Sur'a mı? 


Can: -Hayır Siirt'e. Gelişmeleri biliyorsun 
o bölgede ancak sen kontrolü ele alabilirsin. 


Tansel: -Giderim ama bir şartım var. Işıl?”da 
benimle gelecek. 


Can: -Işıl?mı? Onun bu konularla ne ilgisi 
var. O bir fotoğrafçı. Hem Işıl o bölgede yapamaz. Bir de ne kadar iyi tanıyorsun ki onu. O olmaz. 


Tansel: -Olacak. 
Can: - Aranızda bir şey mi var yoksa? 


Tansel: -Aramızda çok şey var. Kendime eş 
yapacağım. Bizim gibi adamların biliyorsun bir 
ailesi olmaz ama güzel bir kadın o boşluğu doldurabilir. O'nu yanımda istiyorum. 


Can duydukları karşısında şaşırmıştı “Olmuş bil.” diye ekledi. Tansel Ruslar için çalışan 
Işıl'ı kendi yakınında tutup gelişmelerden anında 
haberinin olmasını istiyordu. Bunlar yaşanırken 
İsviçre Ulusal Darphanesi?ni boylu boyunca saran Gamalı Haç tüm dünyanın gündemi olmuştu. 
Tatsuya Osugi ve Ziegeller gizli belgeleri ele geçirerek amaçlarına ulaşmışlardı. Artık Ahit Sandığına çok yakındılar. 


Devam edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Bilimkurgu Yazarları Dizisi - 19 


Ray Bratlhury 


Ray Douglas Bradbury (d. 22 Ağustos 1920 - Illionis) (6. 5 Haziran 2012 


- Los Angeles) 


nlü yazar İsveç göçmeni bir anne ve telefon 
. çeken bir babanın oğlu olarak dünyaya 
geldi. Çocukluğunu Waukegan'da bulunan Camege 
kütüphanesinde geçirdi. 


Kütüphaneleri o kadar çok seviyordu ki gününün 
çoğunu orada geçiriyordu. Böylelikle ileride yazacağı 
kitapların temellerini de burada atmış oldu. 


Ailesi ile ülkeyi gezdiği iki yıl boyunca her mola yerinde 
Ray'ın yaptığı ilk şey oranın kütüphanesini bulmaktı. 
Ailesinin Los Angeles'a taşınmasından sonra burada 
bir liseye kayıt oldu ve okulunu başarı ile bitirdi. Okul 
yıllarında da çok çalışkan bir öğrenciydi. Başarılı bir 
öğrenci olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmadı 
ve gazete satmaya başladı. 


Ray Bradbury 12 yaşında kısa hikayeler yazmaya 
başlar. Bu hikâyelerinden biri dergide yayınlandığında 
yaşı 20'li civarlardadır. 


Lise bittikten sonra sokak köşelerinde kitap satan Ray 
Bradbury kütüphanelerde verilen küçük not kâğıtlarına 
yazmaya başlar. 


ifadesi ile 28 
kütüphaneden çıkar ve 30 yaşına geldiğinde kitabını 


Kendisinin yaşına (geldiğinde 


yazması ve bastırması için yeterli parası yoktur. 


Kaliforniya Üniversitesi'nde gezerken bir yerlerden 
daktilo sesini duyar. Kiralık daktilo odası olduğunu 
öğrenince sevinçten delirmiş halde yazmaya başlar. 


Ray kitabını yazarken kısa öyküleri de zaman zaman 
dergilerde yayınlanıyordu. Fahrenheit 451 bittiğinde 
yayınlatacak dergi bulamaz. Genç bir editör kitabı satın 
alır. Bu şekilde Ray Bradbury Fahrenheit 451 kitabını 
yayınlatarak dünyanın en iyi distopik eserlerinden 
birini okuyucusuyla buluşturdu ve tüm dünyanın 
kendisini tanımasını sağladı. 


Ray Bradbury 400'den fazla kısa öykü yazmış, 50'den 
fazla ontoloji kitabında öyküleri yayınlanmıştır. Aynı 
zamanda 20 kadar tiyatro oyunu, çocuk hikayeleri, tv 
senaryoları ile çağımızın en üretken yazarlarından biri 
olmuştur. 


Hayranları tarafından bilim kurgu yazarı olarak anılsa 
da kendisi bu durumu kesin bir dille reddetmiş ve şu 
sözlerle açıklamıştır. Ben bilim kurgu yazmıyorum, 
yazdığım tek bilim kurgu Fahrenheit 451?dir. Çünkü 
gerçeğe dayanılarak yazılmıştır. Bilim kurgu gerçeğin 
Fahrenheit 451 
bilimkurgu alanında verdiğim başka eserim yoktur.” 


tasviridir, fantezi değil. dışında 


Ray Bradbury eşi ile de bir kütüphanede tanışmış ve 
bu evliliğinden 4 kız çocuğu olmuştur. Büyük yazar 
5 Haziran 2012 yılında 91 yaşında Los Angeles'te 
yaşama veda etmiştir. 


Kaynak 
https://kidega.com/yazar/ray-bradbury-153211 
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The Illustrated Man / 1951 


BRADBURY 


THE | . Resimli Adam 


MARTIAN CARÜNLELS/ 


dizde 
tar 
nere 


The Martian Chronicles / 1950 
Mars Günlükleri 


Kısa Öykü 


Elif Kalay 


Ölüm Halkası 


, Martel'in dikenli tel ile çevrili 
Ranjiüee sıkışan kolunu sıkıca 
kavradı. Sol ayağını duvara sabitlemiş, kolu kendine doğru çekiyordu. Martel'in, dikenlerin pençe gibi saplandığı kolundan akan kanlar duvardan 
aşağı süzülüyordu. Yüzü pencerenin dışındaki 
mermere yapışmış, diğer koluyla acıya ve dikenlere katlanabildikçe pencereyi kaldırmaya çalışıyordu. Ran bu yaptıklarının onu durdurmayacagını biliyordu. “Defol git evimden!” diye bağırdı 
gittikçe tükenen soluğuyla. 


“Aç şu pencereyi!” dedi Martel. “Seni öldürmeyeceğim. Az önce topladıklarını...” Yüzüne batan dikenlerin acısıyla sözleri iniltiye dönüştü. Ran ise onun yalan söylediğini biliyordu. 
Martel bugüne kadar kasabadaki kaç kişiyi gözü 
kapalı öldürmüştü. Sadece saklanmaya, korunmaya, yani hayatta kalmaya çalışan Ran ise bugün ikisinden birinin öleceğinden emindi. “Son 
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kez söylüyorum: Git evimden! Başka bir yer bul 
adi herif!” diye tekrarladı. Sonunda tehdit etmeyi de planlamıştı, fakat ikna edici olmayacağını 
düşündü. 


Bir anlık dalgınlığından faydalanan Martel, 
pencereyi kaldırmış başını içeri geçirmişti. Tuzağa düşmüş fare gibi kıvranıp duruyordu. Ağzından saçılan salyalara küfürleri eşlik ediyordu. 
“Birazdan öleceksin. Kendi ellerimle öldüreceğim seni. Halka'ya bırakmadan geberteceğim.” 


Martel'in tellere takılıp, paramparça olan 
gömleğinden sızan kan Ran'ın midesini bulandırmıştı. Çok fazla kan, vahşet, ölüm görmüştü 
fakat yaşadığı hissin asıl sebebi, birazdan ilk kez 
katil olacak olmasıydı. 


Martel'in bir süredir çekiştirdiği kolunu bırakmış, içeri soktuğu başını itmeye çalışıyordu. 
Bir yandan sağa solu hızlıca tarıyor, kendini sa- 


vunabileceği bir şeyler arıyordu. Sonunda buzdolabının yanındaki küçük tahıl dolabının üzerinde 
duran çekici fark etti. Bileklerinde kalan son güç, 
ciğerlerinde kalan son nefesle Martel'in başını 
bırakıp dolaba doğru koştu. Sırtına batan dikenli tellerden kurtulmaya çalışan Martel homurdanarak içeri atıldı. Henüz ayağa kalkmaya fırsat 
bulamadan başına aldığı sert bir çekiç darbesiyle yere yığıldı. Ran, yılan dili gibi ikiye ayrılıp 
sivrilen çekicin ucunu Martel'in kafatasına saplamıştı. Çekici olduğu yerde bırakıp birkaç adım 
geriledi. 


Martel evine kadar geldiğine göre halkanın 
epey ilerlemiş olduğunu düşündü. Ne kadar daraldığını anlamak ve birini öldürmenin yükünden kurtulmak için Foll Amca'nın mısır tarlasına 
doğru kimseye görünmeden gitti. Bir hafta önce 
halkanın sınırını belirlemek için koydukları işaret 
demiri çoktan yok olmuştu. Tarlanın yanındaki 
ev de tamamen kaybolduğuna göre halka metrelerce ilerlemişti. Bu da demek oluyordu ki, halka 
Martel'in Jung'u öldürüp yerleştiği evini de çoktan yutmuştu. 


Ran evden telaşla çıktığı için silahsızdı. Bulabildiği her kuytuya saklanarak Foll Amca'nın 
evine gitmeye, annesini ve Lensy'i alıp eve dönmeye karar verdi. Bugün başka kimseyi öldürmek hatta kimseyle dövüşmek istemiyordu. 


“Aç kapıyı Lensy! Benim Ran.” diye fısıldadı demir kapının ardından. Birkaç kez daha 
vurdu kapıya. Gözü bir an için yan tarafta oturan 
ihtiyarın açık penceresine ilişti. Halka henüz bu 
kadar ilerlememişken Ran'ın da yardımıyla jiletli tellerle çevirdikleri koca bir kanepeyi kapısına 
koymuşlardı. Pencerelerinin yarısına kadar ördügü tuğlalar ise paramparça edilmişti. Halkanın 


Ölüm Halkası - Elif Kalay 


yaklaştığı kıyılardan kaçan birileri ihtiyarı kurban seçmişti belli ki. 


Ran hızla başını çevirip daha kısık sesle 
“Lensy çabuk ol!” dedi. İçerideki hareketlilik kapının arkasındaki eşyaları çekmeye çalıştıklarını 
gösteriyordu. Bir süre daha bekledikten sonra 
nihayet kapı açıldı. “Neden bu kadar geciktin?” 
diye sordu Lensy. Ran'ın gözlerindeki acıyı, kanı 
kuruyan ellerinin titremesini görebiliyordu. Sessizliğindeki anlamı da hemen çözmüştü. “Sakin 
ol. Hayatımızı kurtardın.” diyip sarıldı. 


Ran ağlayacak gibi oldu fakat sırası olmadığını hatırlayıp “Gidelim hadi! Silahlarınızı 
alın. Ben her şeyi depoladım, en azından iki hafta yetecek kadar.” dedi. Bir yandan da annesinin 
elinden aldığı silahı kontrol ediyordu. Bütün gün 
boyunca kasabanın talan edilen evlerinden yiyecek bir şeyler bulmaya çalışmıştı. Kıyametin 
ortasında hâlâ yaşamak için çabalamak, başkasının yiyeceğini çalmak, bir cesedin üzerine basıp 
geçmek canını acıtıyor, fakat her şeyi annesi ve 
Lensy için yapıyordu. 


Eve döndüklerinde Martel'in cesedini büyükçe bir torbaya koydular. İlk buldukları fırsatta cesedi halkaya atmaları gerekiyordu. Ran'ın 
geçen hafta Evan'ın evinden çaldığı kiremitlerle 
pencereyi tamamen kapattılar. Bu diğerlerinden 
korunmak için yeterli olabilirdi fakat halkanın 
ilerleme hızına bakılırsa birkaç hafta içinde evi 
terketmeleri, iç taraflarda bir ev bulabilmek için 
birilerini öldürmeleri gerekecekti. Ran, Martel 
gibi aşağılık birini öldürdüğü için bile vicdan 
azabı çekerken, masum birini halkaya nasıl terkedeceğini düşünüyordu. 


Küçücük bir tuğla deliğinden de olsa gökyüzünü seyrediyordu Ran. Eskiden Rinsel ile 
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kasabanın girişindeki Lyreston Tepesi'ne oturup, 
karşıda uzanan dağları ve üzerinde parıldayan 
yıldızları seyrederek sohbet ederlerdi; fakat hem 
Rinsel?'i kaybetmiş hem de dağlar tamamen halkanın ardında kalmıştı. 


Ölüm Halkası Wellingard'a geldiğinden 
beri sevdiği bir çok kişiyi kaybetmişti. Yaklaşık 
bir yıl önce kasabada ani kayıplar olmaya başlamıştı. Güvenlik görevlileri ve kasaba halkı kaybolanları bulmaya çalıştıkça sayıları artmaya devam ediyordu. Neler olduğunu anlayabilmek için 
bir hafta herkesin evde kalması gerekti, o sürede 
kasabanın bağlı olduğu şehir merkezinden yardım talep edildi. Oradan gelen ekipler sayesinde 
Wellingard'ı sarmalayan felaket ortaya çıkmıştı. 


Yerden göğe kadar görünmeyen incecik beyaz bir tül kasabanın etrafını sarmıştı. Ran'ın her 
akşam seyrettiği dağlar, kasabayı şehre bağlayan 
yol ve diğer her şey tülün ardında kalmıştı. Kimse görünmeyen bu sınırı geçemiyor; boşluk yaklaşan herkesi, her şeyi içine alıp yok ediyordu. 
Bu yüzden Ölüm Halkası demeye başlamışlardı. 


Şehir merkezinden gelen ekipler geri dönemiyor ve halkaya kurban gidiyordu. Kasaba tarafına geçmek ya da kasabadan çıkmak imkânsızdı. 
Asıl felaket ise bir süre sonra ortaya çıktı. Halk, 
şehir merkezinden yardım beklerken ve geçici 
bir durum olduğunu umut ederken halkanın her 
geçen gün daraldığını fark etmişlerdi. Bir girdap 
gibi gün geçtikçe kasabanın içine doğru hareket 
ediyor; geçtiği yerlerde ev, ağaç, insan yani hiçbir şey bırakmıyordu. 


Dışarıdan yardım etmeye çalışan, en azından erzak getirmeye çalışan ekiplerin çabası boşa 
gidiyordu. Ve halkanın sadece içe doğru hareket 
ettiğinden emin olduklarında bir daha kasabaya 
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gelen giden olmadı. Kasaba ölüme terk edilmişti. 


Halkanın yaklaştığı yerlere kıyı diyorlardı. 
Kıyıda yaşayanlar halkadan kaçmak ve birkaç 
gün daha fazla yaşamak için evlerini terk edip 
komşularına sığınıyorlardı. İlk günlerde herkes 
birbirine kapısını açıyor, yiyeceğini paylaşıyordu. Fakat kıyıdan içe doğru kaçmaya çalışan insan sayısı arttıkça evlere sığmamaya, yeterli yiyecek bulamamaya başlamışlardı. 


Aynı evde sığınmaya çalışan aileler birbirlerini öldürmek için fırsat kolluyor; her aileden 
bir kişi, kendi ailesini diğerlerinden korumak için 
nöbet tutuyordu. Kimse tanımadığı biriyle dışarı 
çıkmıyor, hatta olabildiğince evde kalıyorlardı. 
Halkaya itilenler, evde kilitli bırakılanlar, kalacak bir yer bulamayanlar, açlıktan ölenler... artık 
herkes halkadan çok birbiriyle mücadele ediyordu. 


Halkanın yaklaştığı kıyı evlerine saldırı düzenleyip zaten halka ele geçirecek bahanesiyle 
tüm yiyecek, içecek ve işe yarar eşyaları çalıyorlar; ev sahipleri engel olmaya çalışırken iki taraftan biri mutlaka ölüyordu. Halka Tuzağı dedikleri 
acımasız bir yöntem de zamanla ortaya çıkmıştı. 
Kıyı evlerinde ne varsa toplayıp, ev halkını orada kilitli bırakıp ölüme terk ediyorlardı; ilerleyen 
günlerde intikam almalarından, evlerinin yağmalanmasından korkuyorlardı. Ran, kilitli kapıların ardında ne çığlıklar duymuştu. Kimse gidip 
yardım edemiyordu, dikkat çekmek istemiyorlar 
hatta yağmalayacak bir şey bulabilmek için can 
atıyorlardı. 


Yıllardır birbirini tanısalarda artık kimseye 
güven kalmamıştı. Kapı ve pencerelerini, yabancıların eve girebileceği her yeri kapatmaya çalışıyorlar; sadece yiyecek bir şeyler bulmak için dı- 


şarı çıkıyorlardı. Gece Suikastı denilen baskınlar 
yüzünden her gece olaylarla, ölüm çığlıklarıyla, 
silah sesleriyle geçiyordu. İlk günlerde sadece 
kıyıda olanlar halkadan biraz daha uzak evlere 
saldırırken gün geçtikçe kıyıda olmamasına rağmen yiyecekleri depolayıp diğerlerine satmaya 
çalışan çeteler ortaya çıkmıştı. Neredeyse otuz 
kişiden oluşan bu silahlı çete -Martel?de onlardan 
biriydi- gece saldırıları düzenliyorlar, kasabanın 
merkezindeki mağazalardan birine kurdukları depoya insanlardan çaldıkları erzakları taşıyorlar, 
sonra yine yüksek fiyattan insanlara satıyorlardı. 
Tabii çaldıkları tek şey bu değildi; paralarına, eşlerine, kız çocuklarına, işlerine yarayabilecek her 
şeye el koyuyorlardı... 


Ran, bu korkunç çetenin üyelerinden birini öldürdüğü için başına büyük bir dert almıştı 
elbette. Aşağılık Martel'in cesedinden kurtulmuştu fakat bir gören olduysa eğer çetenin yakın 
zamanda oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden 
uyuyamıyor, sürekli tetikte bekliyordu. 


Lensy üç gündür hastaydı, ateşler içinde 
yanıyor; gece boyu sayıklıyordu. Bembeyaz, çatlamış dudakları arasından zar zor nefes alıp veriyordu. Birkaç paket ağrı kesiciden başka ilaç 
yoktu evde. Islak havlularla ateşini düşürmeye 
çalışıyorlar, yetersiz beslenmeden olduğunu düşündükleri için bol bol yemek yediriyorlardı. Ran 
çıkıp ilaç bulacağını söylese de Lensy, istemedi- 
Şini, gayet iyi olduğunu mırıldanıyordu. 


Lensy her geçen gün zayıflıyor, teni daha da 
soluyordu. Ran artık evde duramıyor, bir yerlerden ilaç bulmak istiyordu. İki gece sonra annesi 
ve Lensy uyurken bodrum katının bahçe zeminine açılan küçük kapısından dışarı çıktı. Önce 
gidip Foll Amca'ya sormayı, yaşlı birinde mutla- 


Ölüm Halkası - Elif Kalay 


ka ilaç olacağını düşünüyordu, ya da en azından 
öyle olmasını diliyordu. 


Avlu duvarlarına gizlenerek ilerliyor, gece 
suikastı yapan insanların gürültülerini duyunca 
yolunu değiştiriyordu. Çığlıklar, küfürler, kırılan 
cam ve silah sesleri mahalle aralarında yankılanıyordu. Ran sadece Lensy'i düşünüyor, onu daha 
fazla acı çekerken görmek istemiyordu. 


Nihayet Foll Amca'nın evine vardığında 
avlu kapısının sonuna kadar açık olduğunu fark 
etti. Tedirgin adımlarla bahçeye girdi, evin kapısı 
kapalıydı. Gözleri pencerelerdeki tuğlaları taradı 
hepsi sapasağlam duruyordu. Belki de birileri son 
anda yapacağı korkunç şeyden vazgeçmişti. Ran 
sakin ve sessizce yaklaşıp kapıyı çaldı. İçerden 
gelebilecek seslere kulak kabarttı fakat hiçbir hareketlilik olmamıştı. Ran birkez daha çaldı kapıyı. “Foll Amca benim Ran! Uyuyor musun?” Ran 
alnını kapıya dayamış çaresiz bağrışlarını fısıltı 
olarak çıkarıyordu. Bir an ağlayacak gibi hissetti. 
Ne zaman buraya gelse içinde tuttuğu korkuyu, 
acıyı, çaresizliği dışarı atmak istiyordu. 


Dışardaki sesler bir an için durduğunda, 
sanki tüm dikkati kulaklarında olduğu için diğer 
uzuvları çalışmayı bırakmış gibi burnuna çalınan 
kokuyu o an fark etti. Kapının neden açılmadığını anlamıştı; içerideki sessizlik, ölüm kokusuna 
bürünmüş ciğerlerine doluyordu. Ran sağ omzunu kapıya vurmaya başladı. Arkasında yığılı olan 
eşyaları biliyor, fakat Foll Amca'yı kurtarabilme 
umuduyla var gücüyle kapıyı açmaya çalışıyordu. Dakikalarca süren uğraşın ardından pes etmişti ve artık gözyaşlarını tutamıyordu. Yanaklarından süzülen her yaş, içinde biriktirdiklerini 
dışarı kusuyordu. 


Arka pencerenin birinde hava alabilmek ve 
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dışarıyı görebilmek için bıraktıkları açıklığı bahçede bulduğu bir taşla genişletti. Pencereyi içeri 
girebileceği kadar kırdı. Ran'ın seslerini duyanlar gece suikastçısı olduğunu düşünebilirler, gelip 
onunla birlikte evi yağmalamak isteyebilirlerdi. 
Ran hiçbir şeye aldırmadan yatak odasına açılan 
pencereden içeri girdi. Dışarıda da bir çok ölü olmasına rağmen, hatta bir ölüm halkasının içinde 
olmalarına rağmen etrafın neden tıpkı bu ev gibi 
leş kokusuyla dolmadığını düşündü. 


Bulduğu bir battaniyeyi tekli koltuğunda 
uzanan Foll Amca'nın cansız bedenine örttü. Herkes dehşet içinde ölürken onun sessiz ve huzurla 
ölmesi Ran'ın içini biraz da olsa rahatlatmıştı. 
Halka kapısına dayansa bile evini terk etmeyeceini, biraz daha yaşamak için katil olmayacağını söyler dururdu. Ran'ın bulup getirdiği birkaç 
erzağı da gönülsüzce yerdi. Ölüm Halkası'nın 
varlığı bir tek onu şaşırtmıyordu. Ran, onun olup 
biten her şeyi bu kadar sakin karşılamasını bir 
süre anlayamamıştı. “Bir şey değişmedi aslında. 
Ölüm Halkası”ndan önce de aynı şeyleri yapıyorlardı insanlar. İçlerindeki vahşeti rahatça ortaya 
çıkaracak bir bahane buldular sadece.” dediğinde 
anlayabilmişti Ran. “Bir gün halkaya gerek kalmayacak insanların ölmesi için.” demişti, o günlerin geldiğini de görebiliyor ve hak veriyordu, 
bu yüzden kimseye zarar vermeden ailesini korumaya çalışıyordu. 


Foll Amca'nın ilaç koyabileceği her yere 
bakmış fakat bulamamıştı. Vakit kaybetmeden 
dışarı çıkıp terkedilmiş ev, dükkan, eczane, ilaç 
bulabileceği herhangi bir yer aradı. Saatlerce tüm 
kasabayı gezip, yarısı halkada kaybolmuş eski bir 
evde büyük bir ilaç kutusu bulmuştu. Halkaya ilk 
kez bu kadar yaklaşmıştı. Geçtiği yerleri sadece 
dümdüz bir ova gibi bırakıyor ve bir adım atınca 
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o düzlüğe geçebilecekmiş gibi hissettiriyor olsa 
da ölümcül olduğunu biliyordu. 


Kasabanın neredeyse diğer ucuna kadar gittiği için eve dönmesi de saatlerini almıştı. Günlerdir birkaç lokma yemek yediği için gücü tükenmek üzereydi. Nihayet eve döndüğünde penceredeki küçük delikten dışarı saçılan ışığı fark 
etti. Görünmez olmak için acil durumlar dışında 
mum bile yakmazlardı. Fakat şu an gecenin karanlığını bölen sıska bir ışık süzülüyordu. Ran, 
bodrum katının kapısını açıp girdi. Yukarıda sağa 
sola hareket eden ayak seslerini duyabiliyordu. 
Lensy'e bir şey olduğunu düşünüp hızla merdivenleri çıktı. 


Eli silahlı üç adam... biri kanepeye yayılmış, diğer ikisi ayaktaydı. Annesi eli, yüzü kan 
içinde mutfak tezgahının önüne yığılmıştı. Lensy 
ortalıkta görünmüyordu, hâlâ odasında uyuyor 
olmasını diledi. Adamlardan biri “Biz de seni 
bekliyorduk.” dedi Ran'ın üzerine yürümeye başladığında. Ran gözlerini annesine dikmiş öylece 
bakıyordu. Adam onun bakışlarını takip edip, 
“Hu! Merak etme henüz ölmedi.” dedi. Alaycı 
sesi Ran'ın dişlerini karıncalandırıyordu. “Sen 
Martel'i öldürmüş olsan da biz henüz anneni öldürmedik.” 


“Evime saldırdı!” dedi Ran adamlara tek tek 
bakarak. Onların tam olarak yaptığı tek şey buydu 
ve yetersiz bir açıklama olduğunun farkındaydı. 


“Bize zahmetsizce girebileceğimiz bir kapı 
gösterdiğin için çok memnun olduk aslında.” 
dedi kanepede uzanan. Hepsi anlaşmış gibi aynı 
ses tonuyla konuşuyorlardı. “Ama Martel...” diyip sustu adam. Kanepeden kalkıp Ran'a doğru yürümeye başladı. Ran, onun Martel'in abisi 
Kevin olduğunu yeni fark etmişti. İçindeki öfke 


gözlerine yansıyordu. Ran'ın yüzüne iyice yaklaşıp durdu. Bakışlarını ayırmadan sol kolunu kaldırıp yerde yatan annesine beş el ateş etti. Ran 
her kurşun kendi göğüs kafesine saplanmış gibi 
defalarca irkildi. Zihni çoktan eyleme geçmiş 
olsa da bedeni olduğu yerde kalmıştı. Arkadaki 
adamlardan biri yan odaya yönelip “Sıra içerideki güzel kızda.” dedi. “Hasta ama dayanıklı... 
ateşinin düşmesine yardım-” 


O an zihni değil bedeni eyleme geçmişti, silahını hızla çıkarıp önce Kevin'i başından 
vurdu. Ardından Lensy'nin odasına giden adamı 
omzundan vurdu, aslında onu başından vurmak 
istemişti. Aklından geçen tüm iğrenç düşünceleri patlatmak, beynini dağıtmak istiyordu. Fakat 
karnına saplanan kurşunla bir daha tetiğe basamadı. Salondaki diğer adam silahını doğrultmuş 
tekrar ateş edip etmeyeceğini düşünüyordu, Ran 
dizlerinin üzerine çöktü. Ağzından boğazına doğru süzülen kanın sıcaklığını hissediyordu, gözü 
Lensy'nin odasındaydı. Gidip ona sarılmak, Foll 
Amca ve annesi için yas tutmak istiyordu. Şu 
an ölüyor olmasıysa umrunda değildi. Foll Amca'nın söylediği gibi en azından kendi evindeydi. 


Ölüm Halkası - Elif Kalay 
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Kitabın kahramanı Sinan, neredeyse hiç arkadaşı 
olmayan, oldukça yavaş hareket eden, tane tane 
konuşan, sınıfın en tembeli olan dolayısıyla sınıfta en 
arka sırada oturan bir çocuktur. Tek arkadaşı Buket'tir 
ve Buket sınıfın en çalışkanıdır. Sinan her ne kadar 
tembel olsa da kimya dersini çok sevmektedir. 


Kimya öğretmeni Neti sınıfa bir fare 
getirmiştir. Farenin bir özelliği vardır. Fare üzerinde 
ölümsüzlük deneyleri yapılmıştır ve ölümcül bir virüs 
bulaştırılmıştır. Ancak fare ölmemiştir. Virüsün ömrü 
on yıldır. Neti fare hakkında açıklamalar yaparken 
Sinan planlar yapmaktadır. Fareye dokunacak ve 
ölümsüz olacaktır. Planını tek arkadaşı Buket”e açıklar. 
Plan başarıya ulaşır ve kargaşa halindeki sınıftan 
farenin olduğu kafesi kimse görmeden alarak kazan 
dairesinde sadece Buket'le kendisinin bildiği gizli 
buluşma yerinde buluşurlar. Artık fareye dokunma 
zamanı gelmiştir. İkisi de ölümsüz olacaktır. Buket 
fareyi eline alır ama fare elini ısırır. Ancak bir sorun 
vardır. Buket lösemi hastasıdır. Farenin ısırması sonucu 
Buket ölür. Fare Sinan'ı da ısırdığı halde Sinan'a bir 
şey olmaz. Okuldaki durum kontrol altına alınmıştır 
ama Sinan'ın da öldüğü söylenir ve virüs taşıdığı 
gerekçesiyle cesetler bir adaya gömülür. 


Neti, öldü bilinen Sinan'ı adada gözetim altında 
tutmaktadır. Her yerde kameralar, mikrofonlar ve 
hoparlörler vardır. Neti şehrin dışında bir ev tutmuştur, 
adayı gözetlemekte ve görüntüleri kaydetmektedir. 
Sinan adada tek başına yaşamaktadır, yalnızlıktan 
sıkılmıştır. Denize girer ve intihar eder. Sinan'ın 
ölmesi aslında Neti'nin işine gelir. Neti cesedin karaya 
vurmasını bekler. İki gün sonra Sinan'ın cesedi adanın 
bir tarafında ortaya çıkar. Bir süre sonra Sinan tekrar 
yaşamaya başlar. 


On sene dolmuştur ve Sinan adadan ayrılacaktır. 
Neti, Sinan'ı ikna eder ve kendi evine götürür. Neti, 
Sinan'ın isteği üzerine Buket'in cesedini getirmek üzere 
adaya geri döner. Sinan, Neti'nin evini gezer, duvarlar, 
kapılar anlaşılmaz formüllerle doludur. Neti'nin gizli 
çalışma odasına bulur, bilgisayara bakar ve Neti'nin 
adada ne yaptığını görür. Daha sonra Neti'nin aslında 


Ayın Kitap İncelemesi - İsmail Şahin 


neyin peşinde olduğunu öğrenir ve bir plan yapar. 
Salonda bir uyku ilacı bulur ve mutfağa gider. O sırada 
Neti gelir. Sinan uyku ilacını suya katar ve Neti'ye verir. 
Ne de olsa Neti adada yorucu bir çalışma yapmıştır. 
Neti'yi gizli odaya sürükleyerek bir sandalyeye bağlar. 
Sinan, Neti'nin planladıklarını Neti'ye karşı uygular. 
Gizli odadan çıkar ve kapıyı kilitler. 


Sinan adaya gider ve Buket'in mezarını kazarak 
artık çürümeye başlamış kemiklerin yanına uzanır ve 
Neti'nin Buket'ten aldığı ölü hücrelerin bulunduğu 
şırıngayı kendine saplar. On sene önce ölen Buket'in 
yanında ebediyen gözlerini kapatır. 


Kitap hakkındaki düşüncelerim 


Neti için “Ölümsüzlük peşinde koşan çılgın 
bilim adamı” tiplemesi diyebiliriz. Ölümsüzlük 
bilimkurgunun konularından biridir. Ancak işin içine 
kurgunun yanına bilim giriyorsa yazılanların mümkün 
olduğunca mantıklı ve tutarlı olması gerekir. 


Kitapta bana tutarsız ve mantıksız gelen kısımla 
ilgili bir şeyler yazacağım. Neti'nin dediklerine 
bakarsak, planlara göre virüsü taşıyan canlı on sene 
sonra ölümsüz oluyor. Nitekim çocukları ısıran deney 
faresi otuz yaşında. 


Ge 


Kitapta yazan şu: . Sinan'ın kalbi durmuş 
olsa dahi karaya vurduktan ve oksijen aldıktan sonra, 
yeniden kalp ritmi, virüsün etkisi sayesinde düzene 
girecekti...” İki sayfa sonrası “.. boğularak ölen ama 
karaya vurduktan bir buçuk saat sonra canlanan, 
yeniden yaşam bulan Sinan...” 


İşin bilimsel kısmına gelirsek: Beyin tüm 
organlarından işleyişinden sorumludur ve faaliyetlerine 
devam edebilmesi için çokça oksijene ihtiyaç duyar. 
İhtiyacı olan oksijen ise kalp tarafından pompalanan 
kan tarafından karşılanır. 5 dakikadan daha fazla 
oksijensiz kalan beyin hücreleri ölmeye başlar ve daha 
ağır belirtiler oluşur. Bu durum koma, nöbet ve ölüme 
kadar gidebilir. 
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Şimdi Sinan denize girdi ve ciğerlerine su 
dolmaya başladı. Sonuçta nefes alamaz hale geldi ve 
kalp halen çalışıyor olsa bile beyni oksijensiz kaldıkça 
beyin hücreleri ölmeye başladı. Beyin fonksiyonları 
bozulmaya başladı ve organları yönetemez hale geldi. 
(Kalp beyinden bağımsız olarak çalışan bir organ 
olsa bile kalp kaslarının çalışması için de oksijenli 
kana ihtiyaç vardır.) Ve nihayetinde Sinan öldü. İki 
gün su altında kaldı. Bu arada ceset nedense hiç 
adadan uzaklaşmamış. Ayrıca balıklar da cesede zarar 
vermemiş. Neyse bunlar başka konu. 


1- Sinan ölüyor ve iki gün sonra karaya vurunca 
kalbi tekrar çalışmaya başlıyor ve nefes alıyor. Ancak 
adadayken Sinan taşıyıcı durumunda ve henüz ölümsüz 
değil. Dolayısıyla cesedin karaya vurduktan sonra 
canlanması mantıksız. 


2- Kitaba göre virüsü taşıyan on yıl sonra ölümsüz 
oluyor. Yani on yılın sonunda Sinan'ın ölümsüz 
olması gerekiyor. Ama nasıl oluyorsa Sinan, Neti'nin 
şırıngayla Buket'ten aldığı ölü hücreleri (on sene toprak 
altında kalan bir cesetten geriye sadece kemikler kalır. 
Şırıngayla kemiklerden ölü hücre almak!!) kendisine 
enjekte ettikten sonra ölüyor. 


Bir saat içinde okunup bitirilen bir kitap. İlginizi 
çekebilir. Ama kişisel olarak beklentimi karşılamadı. 
Ayrıca kapak görseliyle içeriğin hiçbir uyumu yok. Aynı 
şekilde kitabın ismine bakıp ölümsüzlerin yaşadığı bir 
ülke aklınıza gelmesin. Sadece otuz yaşında olan bir 
fare var. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere... 
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MUSTAFA BILGUCU 


Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
— G KISI seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

(e alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


Oyku 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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2, 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Mh 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

: seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


1. 
2. 


3 
4. 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - Klon İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


3 


34. 


32. 


36. 


3l 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 


yerlibilimmkurguyukseliyoradgmail.com 


YERUİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR (5 


İHAZIRAN 2002 SAYI GE 


OBTu 


Kısa Öykü 
Emrecan Doğan 


Asittir 


Derisi 


giydiği mor kaftanın altına girene kadar da böy- 


pul pul gözenekler- 


den oluşan ve üzerine 


le devam eden uzun boylu, çift başlı ve keskin 
hatlara sahip kadın aşağısında ağır ağır akmakta 
olan asit denizine baktı. Bir an bütün bedenini 
kaldırıp bu altında akan yakıcı ve yok edici denize bırakmak aklından geçti. Ancak böyle düşünceler herkese olur, o sırada oradan fersah fersah 
uzakta bulunan Dünyalı insanlar da balkona ya 
da yerden yüksek bir yere çıkıp da kendilerinden 
birkaç metre aşağıda bulunan zemine baktıklarında içlerinden bu dürtü geçerdi. Ancak bereket 
versin ki bu sadece bir dürtü olarak kalır, kimse 
kendini kaldırıp o yükseklikten aşağıya bırakmazdı. En azından yeterince iyi bir ruh halinde 
olanlar bırakmazdı. Mor kaftanın altında narin 
bedeni uzanan kadın için de bu geçerliydi, o ruh 
hali iyi olanlardan olduğundan kaldırıp kendini 
atma düşüncesi ancak bir dürtü olarak kalmıştı. Asit denizinin hızla akan sularını takip eden 
gözlerinin yer aldığı başı yukarı kalkınca onlar 
da gezegenin uçsuz bucaksız denizlerini izlemekten başka bir şey yapamaz oldu. Manzaraya 
bakarken derin bir nefes alıp bıraktı, gezegenin 
tamamı kocaman bir asit denizinden ibaretti. 
Garip bir şekilde yaşamın yaratıcı ve bereketli 
güçleri burayı es geçmişti. Ne bilinçli bir varlık 
vardı burada ne de içgüdüleriyle hareket eden, 
bu yüzden de varoluşu bilinçli varlıklar tarafından bilinçli varlığın hizmetini görmekten ibaret 
kabul edilecek varlıklar vardı. Kısaca ne insan 
ne hayvan ne de bitki hiçbir şey yoktu. Kocaman 
bir su kütlesi! O da asitten ibaretti, içine düşen 
canlı-cansız herhangi bir şeyi saniyeler içerisinde yok edebilecek kuvvette bir asit! Tam olarak 
yetmiş dokuz saniye içerisinde içine düşeni ya 
da atılanı yok ediyordu, her ne olursa olsun. Kadının da buraya uğrama nedeni buydu, bir şeyler 
atmak. Hamız adlı bu mor tenli hanımefendinin 
görevi tam olarak çöpçülüktü, gezegen yönetimi 
sıfır atık programı uyguluyor ve buna tam olarak uyulduğundan emin olmak istiyordu. Kendi 
gezegenlerinin bozulan iklim şartları onları birtakım önlemler almaya zorlamıştı. Bu önlemleri yıllar önce almaları gerektiği halde yumurta 


deliğin ağzına gelinceye kadar beklediklerinden 
daha katı önlemler almak zorunda kalıp kendilerini daha zora koşmuşlardı. 


İşte alınan bu katı önlemlerinden birisi de 
şu an Hamız'ın asit denizinin üzerinde salınmakta olan teleportun üzerinde ayakta durarak yaptığI işti; gezegenin çöplerini bu denize boşaltmak. 
Senenin başında açılan çöpçülük alımlarına başvurarak yarım yıl kadar bekledikten sonra bu işi 
almıştı. Tabii araya birkaç hatırlı dostu soktuktan 
sonra. İyi bir maaşı, iş güvenliği ve emekliliği 
vardı. Onun gibi yıllardır iş arayan ve artık iş 
aramak mesleği olan kişiler için bu iş bulunmaz 
Hint kumaşı gibi bir şeydi. Teleportun haznesine dolmuş olan çöpleri tek düğmeyle serbest 
bırakıp, aletin altında açılan kapaktan kayarak 
denize düşmelerini seyretti. Asit denizini boylayan her çöp parçası suya değdiği anın yetmiş dokuzuncu saniyesinde kötü bir koku saçarak yok 
oluyordu. Bu kötü koku buhar biçiminde çöpün 
denize battığı yerin hemen üstünde görülebiliyor 
ve yükselerek teleportun üstünde duran Hamız'a 
ulaşıyordu. Bu yüzden kadın umursamaz bir tavırla cebinden tıbbi maskesini çıkararak burnunu 
da kapatacak biçimde yüzüne geçirdi. Yoğun buhar huzmesi teleportun dört bir yanından geçip 
gökyüzüne karışana kadar da hareketsiz kalarak 
bekledi. Gökyüzünde yeşilimtırak bir tona sahip 
olan ışık bu buharın yoğun bir şekilde üzerine 
gelmesinden ve ışığını kapatmasından etkilenmişçesine bir süre titredikten sonra yeniden yerine döndü. Bütün bu olanlar her günkü işinin bir 
parçası olduğundan tepki vermeden bekliyordu. 
Kokunun tamamen geçtiğinden emin olana kadar biraz daha bekledi ve sonra maskeyi indirip 
asit denizine baktı. Derin bir nefes alıp verdi, kolundaki akıllı saatine yeni bir bildirim düştü o 


Asittir - Emrecan Doğan 


sırada. Çöp Dağıtım Merkezinden bir mesaj gelmişti, yeni çöpler birikmiş, o neredeymiş? 


“Patlamadınız ya! Geleceğiz işte!” dedi 
akıllı saate doğru, karşı taraftakilerin kendisini 
duymadığını bilmenin verdiği rahatlıkla. Aslında 
yeterince sıkışan ve biriken çöp yığınları patlayabilirdi. Teleportun otomatik pilotunu merkeze 
doğru ayarladı. Artık oturup yolculuk boyunca 
hiçbir şey yapmadan duracaktı. Ancak teleport 
her zaman yaptığı gibi o oturduktan sonra hareket 
etmedi, oturmak için dizlerini kırdığı sırada hareket etti. Hamız bu yüzden kalçası geriye doğru 
çıkmış ve dizlerini kırmış bir haldeyken dengesini sağlayamadı. Sola doğru hamle yaparak geriye dönecek ve gökyüzüne yükselecek olan teleport onu üzerinden attı. Kadın ne olduğunu bile 
anlayamadan sadece refleks olarak elini teleporta 
doğru uzatsa da erişemedi. Soğuk, gri metal yapı 
parmaklarının altından kayıp giderken o da asit 
denizinin yüzeyini boyladı. 


Son anlarında hiçbir şey düşünemedi, geriye sadece yetmiş dokuz saniyesi olduğundan 
başka... 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması post-apokaliptik 


Ezui Özbek 


Deli Raks 


Aradığım biri var. Asla tanımadığım fakat buldugum an öldüresiye sevmeyi isteyeceğim biri ki bulabilsem de fiziksel olarak temas edemeyeceğim ve hâli 
hazırda ölü biri... 

Sürüp giden yaşamımda örtülü gerçekler var ama 
sergilenen yalanlar yoğunlukta. Kandırılmayı bekleyen insanlar ve onlara uygun bahaneler mi aradınız? 
Eh elbette bol miktarda mevcutlar... Uzun lafın kısası 
var oğlu var da azıcık rahat yok. Kozamda geçireceğim 
kısacık zaman dilimi için bunca çırpınmak ne saçma. 
Aslında tek istediğim yeni bir nefes. Arzuladığım, duyulmamış sözleri fısıldayacak dudaklar. Söylenenlerin 
gerçekliğini sorgulamayacağıma varlığım üzerine ant 
içerim. 

Tüm bu beklediklerim yaşamayan birinden ve bilirsiniz ki ölülere ilgi duymak hiçbir zaman hoş karşılanmamıştır. Fakat sanıyorum ki bahsettiğim hayranlık 
seviyesi sakıncalılar listesine girmiyor. İçine düştüğüm 
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bu zor durumu benim istemediğim de ortada. Sapkınlık değil yaptığım, bir çeşit bağımlılık olduğu aşikârsa 
da kime ne? Tüm bu saçmalıklar silsilesinin kaynağını 
arıyorum ama bulamayacağımı biliyorum. Bize sunulanları kabul etmekle ve felaketler bizim başımıza gelmediği için şükretmekle o kadar meşguldük ki sorularımızı unuttuk. Her neyse, toplumsal mesaj verecek 
değilim. 

Sen, tüm bunları okuyan kişi; fazla vaktim yok. 
Bendeniz Simin; K.D.Y. — Kendi Dünyanı Yarat — Simülasyon Evreni teknolojisinin arkasında yatan tüm 
detayları keşfedemesem de ölümüme selam çakacak 
kadar bilgi edindim diyebiliriz. Seninle de hali hazırda bildiklerimi paylaşmaktan öte bir gayem yok. Kurdukları düzenin işleyişinde, bana benzeyen fazla pürüz 
yaşamayacaklarına neredeyse emin gibiyim. Öncelikle 
bu mektubu okuyorsan evime taşınmış olmalısın. Bahçedeki kulübede depoya inen bir merdiven var. Beşinci 


basamaktaki mermerin içine minik bir hazne yaptım; 
içinde güncemi bulacaksın. Tecrübe ettiğim simülasyonların her birinin detaylarını oraya yazdım. Tüm 
bunları insanlık namına yaptım sanıyorsan yanılıyorsun. Bu konuda anlaşalım; tek derdim sevdiğim adama 
dair tüm detayları anımsayabilmekti. Yaşadığımız yedi 
büyük macerayı orada bulacaksın; içerikte okumaktan 
rahatsız olacağın şeyler yok. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum lakin konuya girmek şart. Tarihimizle alenen 
oynadıklarını bilmen gerekiyor. İlk keşfim büyük tutarsızlıkları oldu. Senin zamanındaki işleyişi bilemiyorum fakat bizim dönemimizde dünyanın uzaylı istilasına uğradığını söylediler. Aslında dünyadaki yaşamın 
sürdürülebilmesi adına gelen, bu dünya dışı olmalarına 
rağmen bizi çok önemseyen yaratıklar; amaçları gereği 
global bir katliam gerçekleştirdiler. Bizlere aktarılan 
buydu en azından. 

Yaşamaya devam edebilen şanslı kesim onların 
arzu ettiği koşullara ayak uydurdu. Benim doğumum 
birkaç kuşak sonra gerçekleşti tabi. Simülasyon evrenleri neden türettiler bilemiyorum; dünyadaki yaşamın 
devamlılığı için bir afyona ihtiyaçları vardı belki... 
Fakat işler burada değişiyor. Öğrendiğim detay simülasyon evrenlerin perde arkasıyla alakalı. Komiktir ki 
sevdiğim adamın bir koddan veya yazılımdan fazlası 
olduğunu bilmek sonumu getiren. Gereğinden fazla 
karıştırdım her şeyi pişman değilim. Sadece bildiklerimi nasıl aktaracağımı çözemiyorum. Simülasyon evreninde yapılan bir hata sonucu, erişimimin olmadığı 
bir portala geçiş yaptığımda her şey şekil değiştirdi, 
boyut atladı ya da her ne haltsa işte... Bir adama ait 
simülasyonda kendimi bulduğumda şaşırdım elbette. 
Bireysel düzenekler üzerinden hazırlanan güncellemelere mahküm olduğumuz için kıymetli bir deneyimdi 
yaşadığım. 

Ben ve benim gibilerin sayısı çok fazla değil. Yaşamak için zor koşullarda çalışmak yeterli, o zamanlar 
ekstra efor göstererek K.D.Y. için kredi biriktirmek delilikle eş tutuluyordu. Her neyse derdim nasıl koşullarda yaşadığımı aktarmak da değil. Simülasyondaki 
yarıktan geçerek adamın dünyasındaki kitlesel katliamın sebebini öğrenmek kolay olmadı. Lakin her şey 
bunu öğrenince değişti ya zaten. Güruhların tapındığı 
iki siyasi gücün, bir anda nükleer silahlarına sarılmasıyla gerçekleşen bu yok oluşun hikâyesi beni şoka sürükledi. İki deli adamın insan nüfusunun 9098*ini yok 
ettiğine inanmak mı saçmaydı yoksa uzaylıların bunu 
yaptığını kabullenmek mi? Çevremdeki insanlar dışında birilerine ulaşabilseydim, en azından farklı kıtalarda yaşayan kişilere temas edebilseydim daha fazlasını 
biliyor olurdum. Bunları öğrenmemi istediklerini düşünüyorum. Belki de benimle de alay ediyorlardır ha? 
Ne dersin? Tüm bu yarık mevzuları girdiğim yedinci 
simülasyon evreninde başladı. 

Dünyada yedi farklı kıta var... Ne çok yedi var; 
günahlar da mı vardı sanki? Deliriyor muyum sahi? 
Kötü bir şaka olmalı her şey. Bakma öyle, sevdiği adamın yaklaşık yüz elli yıl önce katledildiğini bilen bir 
insana göre hayli sağlıklı fikirler üretiyorum aslında. 
Evet, tüm bu kinin sebebi bundan. İnsanlığın geri kalanının başına ne geldiği umurumda değil sanma. Haşa! 
O kadar duyarsız değilim... İçine doğduğun evrene 
adaptasyon şeklin sana sunulanları kabullenme ihtiyacınla birlikte gelişiyor. İşte bu gerçek zaten her kıtada 
başka türlü bir katliamın sürüp gidişinin tek açıklaması 
bana göre. Katlettikleri insanların bir kısmının bilincini bir simülasyon sistemine aktarmaları ne büyük şeref değil mi? Söz konusu zarif düşüncelerinden dolayı 
onları kutlamak isterim! Birini arıyorum. Delirmedim, 
hayır son derece kendimdeyim. Kıyamete doğmak benim tercihim değildi. Bizler gibi onlar da ödünç alınmış bir zamanı yaşadıklarını biliyorlardı; lakin bunca 
büyük kararları vermek zor olmadı. Çaresiz kaldıklarını söyleyenler olacaktır; kabullenmiyorum. Planlı ve 
bunca düzenli bir soykırımın ortakçılarına üzülecek 
ya da onları anlamaya çalışacak değilim. Sırf yapabildikleri için ellerine kıyamet senaryolarını alıp bunları 
uygulayan kimselerden kaçmak kolay olmasa gerek. 
Düşündükçe anlıyorum ki her şeyi bilerek yok olmamı 
istediler ya da istemediler kim bilir? Bana yaşattıkları aşkın ıstırabıyla uğraşmaktan geri kalanlara kızacak 
hâl mi kaldı? Tüm simülasyonların kapanışı, ah her biri 
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alametlerden birer parçaydı belli ki. 

Histeri seline kapılıp gitmeden sen de benim 
gibi; beni iyi dinle. Bana ne olacak hiçbir fikrim yok. 
Tek bildiğim biz geri kalanların uygun seçilime göre 
üretildiğimiz. Ne kadar ileri gittiklerini tahmin edemezsin. Her birimiz yapay döllenme yoluyla oluşturulduk neticede; bu yüzden tüm yaşamımın yaptıkları 
absürt deneyde bir role sahip olduğunu düşünmem delilik değil. Yine de bilinç üzerinde sonu olmayan bir 
hükme sahip olduklarını kabullenecek değilim. Onları 
şaşırtmadığım ne malum? Beni katletseler bile bilincimi ne yapacaklarını tahmin etmek güç değil sanki? 
Neden tüm bunları kabul ettiğimi anlamaya başladın 
mı? Ne dersin işleri fazla karmaşık bir hale getirdim? 
Ben ve kahrolasıca düşünme şeklim böyledir işte... 
Sıradan olanı dahi karıştırıp başka türlü sunmayı severim. Hatta bunu bilinçsizce yaparım. Onlar kitlesel 
imgeleriyle ve imhalarıyla uğraşadursunlar benim derdim beni yok ettikten sonra bana yapacaklarıyla ilgili. Dünyama ne olduğundan çok evrenin ne olduğunu 
merak ediyorum. Bana ait bir dünya ve evren mevcut; 
bir bilinç havuzuna aktarıldığımda ona ulaşacağım. En 
sonunda bunu başaracağımı biliyorum. Bu çatlakların 
benim hakkımda planladıkları ihtimaller sonucunda mı 
ona varacağım yoksa sadece kendim olduğum için mi 
ilgilenmiyorum. Sen; şayet tüm bunlar fazla geldiyse, 
ilgini çekmediyse ya da seni korkuttuysa mektupla istediğini yapabilirsin. Arzu edersen onu bulduğun yere, 
sarkaçlı saatin çekmecesine koyabilirsin. Çıkarttığı 
ayarsız ses için üzgünüm fakat mektubu okumalıydın. 

Unutmamalıyım ki her şey asla tanımadığım ve 
sonsuza değin öldüresiye sevdiğim kişi için... 

Simin. 
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d Aİ öönüşünce yaptığı ilk 


iş, kılıcı ile, Kitsune'nin göğsüne güçlü bir şekilde vurarak, Uzay'ı onun ellerinden kurtarmak olmuştu. Beklemediği bu hareket karşısında şaşkına 
dönen Kitsune, Yok Edici Turna'ya karşı koyamamıştı. 

Onun şaşkınlığından yararlanmak isteyen 
Büyücü Hallon, hemen şekil değiştirmiş ve kargaya dönüşmüştü. Hedefinde ise Kitsune'nin çekik 
gözleri vardı. Kara Melek ise ardı ardına attığı ok 
atışları ile, güçlü düşmana zarar vermeye çalışıyordu. Fakat bu hiç de kolay değildi. Kadının oyun 
karakteri çok güçlüydü. 

Kanatlarını kullanarak Uzay'ı dövüş alanından uzak bir tepeye çıkaran Yok Edici Turna, onu 
Kitsune'den korumaya çalışıyordu: 

-Bir yolunu bulup oyundan çıkmalısınız, 
yoksa bu kadın sizi mahvedecek. 

Uzay, sadece kendisinin bildiği bir gerçeği 
Hakan'a söyledi. 

-Bu hiç kolay değil. Oyundan çıkış anahtarımız Yoshiko'nun elinde. Korkarım ki, o izin vermeden hiç birimiz oyundan ayrılamayız. 
Hakan, 
Uzay'ın sözlerinden hiç bir şey anlamamıştı: 


Durum gittikçe okötüleşiyordu. 
-Oyundan ayrılamayız da ne demek oluyor? 
Uzay, Hakan'a içerisinde oldukları durumu 

anlatmaya başladı: 

-Onu mutlaka yenmeniz lazım. Ancak bu şekilde oyundaki hakimiyetimi tekrardan geri alabilirim. Ve ancak o zaman oyundan ayrılabiliriz. 

Hakan, durumu tam olarak anlayamamıştı: 

-Oyundan çıkabilmek için niçin illa da ortağınızı yenmek zorunda olduğumuzu anlamıyorum. 
Bu oyun canımızdan daha da mı değerli? Elbiseleri 
üzerimizden biz çıkartamasak bile, birileri mutlaka bizi bulacaktır. Ailelerimiz bizi kurtara bilirler. 

Uzay, Hakan'a itiraz etti. Onun bilmediği 
gerçekleri anlatmaya devam etti: 

-Hayır! Bu asla olmayacak. Onlar bizi bulmadan, oyundan mutlaka çıkmalıyız. Biz oyunun 
içindeyken, dışarıdan kıyafetlerimize asla müdahale edilmemesi gerekiyor. Bu bizim için çok tehlikeli olur. Şimdi aileleriniz sizin yanınızda değiller. 
Fakat sabah olup da sizin hala oyun oynadığınızı 


gördüklerinde yapacakları ilk iş, sizi bilgisayardan ayırmak olacaktır. Bu durumdayken dışarıdan 
yapılan bir müdahale, geri dönülmez sorunlar çıkaracaktır. Beynimiz, yapay gerçeklik içerisindeyken, yani oyunun içindeyken gönderilen sinyalleri 
gerçek olarak algılar ve bu dünyanın asıl dünya 
olduğunu sanır. Bu akış, uygun olmayan bir şekilde bozulur ise, oyunun içinden çıkamadan, ölmüş 
oluruz. Beynimiz ise ölümünü gerçek olarak algılayacak ve sen istemesen de kalbini durduracaktır. 
Yani hepimiz ölebiliriz. Bu yüzden aileleriniz sizi 
bulmadan oyundan hemen çıkmamız lazım. 

Hakan duydukları ile şaşkına dönmüştü. Kullandığı teknolojinin bu kadar tehlikeli olabileceğini düşünmemişti. Uzay'a dehşetle baktı. Öfkelenmişti. 

-Sverd ile yaptığımız savaşta da ölebilirdik. 
Bize bu tehlikeden hiç bahsetmemiştin. 

Uzay kendinden emin bir şekilde Hakan'a 
cevap verdi; 

-O zaman oyuna hakimdim ve sizi takip ediyordum. Bu yüzden oyunun içerisinde ölmüş olsanız bile sizin için bir sorun olmazdı. Bu durumu 
kolaylıkla halledebilirdim. Fakat burada işler şimdi çok farklı gelişiyor. Şimdi kalavyenin başında 
Yoshiko var ve bizi oyuna hapsetmiş durumda. Tamamen onun insafına kalmış durumdayız. 

Kıstırıldıkları kapandan çıkmak isteyen Hakan, bir umut arayışıyla Uzay'a sordu: 

-Burası senin dünyan, Yajirishu?ya tekrar dönüşmeyi deneyemez misin? 

Uzay, Hakan'ın yakasından tutarak kendisine 
doğru yavaşça çekti. Kulağına fısıltıyla; 

-Yajirishu oyunun içerisindeki sorunun ta 
kendisi, onu çağırmam mümkün değil. Beyaz odada sen de gördün, Yoshiko, onun üzerindeki egemenliğini ilan etti ve onu benden çaldı. 

Çok üzgün olduğu her halinden belliydi. Yıllarca emek verdiği çarı kendisinden çalınmıştı ve 
oyun, şimdi hepsinin sonu olmak üzereydi. 

Yok edici Tura tepeden aşağıya bakarak 
Kitsune ile amansız bir mücadele veren arkadaşlarını izledi. 

-Onu nasıl yenebiliriz, bari bize onu söyle? 

Uzay, Kitsuneleri bildiği kadarıyla anlatmaya başladı. 

-Bu çok zor. Ama imkansız da değil. Kitsune 
tilki özelliğinden dolayı kurnazdır ve tüm Kitsune'ler istisnasız olarak Japon kılıcı katana kullanırlar ve bu işte de çok maharetlidirler. Kendinizi 
onun katanasından korumanız lazım. Bir de UNİ 
denilen ve dokuz kuyruğundan sadece bir tanesini 
feda ederek oluşturduğu maskeli askerleri vardır. 
Onlar da çok tehlikelidirler ve sakınılması gereken 
savaşçılardır. 

Duydukları Hakan'ın hiç hoşuna gitmemişti. 

-Bilmem gereken başka bir şey var mı? 

Uzay konuşmaya devam etti: 

-Yoshiko yıldırım Kitsunesidir. Bu yüzden 
size elektrik ve yıldırımlar ile saldıracaktır. Çok 
dikkatli olmalısınız. Onun yolladığı yıldırımları 
tatmak istemezsiniz. 

Hakan'ın Kitsuneler hakkındaki öğrendiği 
yeni şeyler hiç hoşuna gitmemişti. Uzay'a baktı. 
Bir an önce aşağıya, arkadaşlarının yanına dönmek istiyordu. Uzay ise, aklındaki planını anlatmaya başladı: 

-Buradan size yardım etmeye çalışacağım. 
Uzun zamandır üzerinde çalıştığım ve Mu kıtasının ruhu olacak efsanevi yaratık ASENA''yı hayata 
geçirmeyi planlıyorum. Neredeyse yazılımını bitirdim. Bu yüzden onu henüz oyuna eklemedim 
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ve güzel haber ise Yoshiko'nun ondan haberi bile 
yok. 

Hakan, duydukları karşısında heyecanlanmıştı. Fakat, Yoshiko'nun uzman bir programcı 
olması, işi zorlaştırıyordu: 

-Bundan nasıl emin olabiliyorsun. Kadının 
senin yaptığın her şeyden haberi var. Artık onun 
kalbini nasıl kırdıysan, yıllar geçmesine rağmen 
senden intikam almak için tüm hamlelerini yıllar 
boyu planlamış ve şimdi senin olan her şeyi eline 
almaya çalışıyor. 

Hakan'ın konuşması ile Uzay, acı bir şekilde 
gülümsedi: 

-Efsanevi Türk hayvanını tasarlarken, Yajirishu kimliğimi kullanmamıştım. Onun olduğu 
bölgeye kendi kimliğimle yani Uzay olarak gittim. 

Başını kaldırarak Hakan'ın gözlerinin içerisine baktı. Çocuğun gözleri, duyduklarından sonra 
tekrar parlamaya başlamıştı. Onun bu hali Uzay'ın 
hoşuna gidiyordu. Ruh hali, savaş esnasında takım 
arkadaşlarını da etkiliyordu ve savaşı kazanmalarında kilit rol oynuyordu. Bu çok iyi bir şeydi. Belki de Sverd ile olan savaşlarında guruba galibiyeti 
kazandıran bu ruh haliydi. 

Uzay, kendisinin acı bir şekilde öğrendiği hayat dersini Hakan'a söylemek istiyordu. Kulağına 
yaklaşarak, fısıltıyla: 

-Asla, ama asla bir kadının kalbini benim kırdığım gibi kırma. Üzerinden yıllar geçse bile, asla 
unutmuyorlar. Gördüğün gibi sonu çok acı olabiliyor. 

Uzay'ın tavsiyelerini aklının bir kenarına 
not alan Hakan, sırtındaki geniş kanatlarını açtı ve 
Uzay'ı bıraktığı tepeden aşağıya doğru pike yapmaya başladı. Hedefinde Kitsune vardı. Büyücü 
Hallon ve Kara melek çok zor bir durumdaydı. 
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Onlara yardım etmesi gerekiyordu. 

Kitsune, güçlü yıldırımları ile onları resmen 
kırbaçlıyordu. Yok Edici Tuma, belinden kılıcını 
çıkardı ve Kitsuneye doğru ileri hamle yaptı. Onun 
tekniğine karşılık veren kitsune, katanasını çekti 
ve onu etkili bir şekilde kullanmaya başladı. Turna, kılıcı ile sadece savunma pozisyonunda kalmıştı. Kadın birbiri ardına hamleler yapıyordu ve 
Turnanın saldırmasına asla izin vermiyordu. 

Yıldırımların etkisinden en sonunda çıkan 
Hallon ve Kara Melek, yavaş yavaş toparlanarak 
ayağa kalktılar. Yok Edici Turanın ve Kitsune'nin 
düellosuna baktılar. Turnaya yardım etmeleri gerekiyordu. Büyücü Hallon harekete geçerek rüzgar 
tekniğini kullandı ve Kitsuneyi Tumadan uzağa 
savurmayı başardı. Biraz nefes alabilen Yok Edici 
Turna, çocukların yanına doğru koştu. Tekrar bir 
araya gelmeyi başaran çocuklar sırt sırta verdiler. 
Kara Melek nefes nefese kalmıştı. 

-Çok güçlü! Onu yenemiyoruz. 

Tura, Kara Meleğe ve Büyücü Hallo'a, 
Uzay'ın planından bahsetti: 

-Onu bir süre daha üzerimize çekmemiz gerekiyor. Uzay'ın bir planı var. Bunun için ise vakit 
lazım. 

Bir planlarının olduğunu öğrenmek, çocukların hoşuna gitmişti. Rakiplerini ne olursa olsun 
bırakmayacaklardı. 

Kitsune artık bu durumdan çok sıkılmıştı. 
İlk zamanlar eğleniyordu ama artık son hamleyi 
yaparak zaferini ilan etmek istiyordu. Dokuz kuyruğundan iki tanesini eli ile tuttu ve çekerek kopardı. Onları havaya fırlattığında, kuyruklar insan 
formunda yere inmeye başladılar. Kitsunenin maskeli askerleri olan Uni”ler ortaya çıkmıştı. Büyücü 
Hallon'un gözleri dehşetle açıldı: 


-Biz daha birini halledememişken, kadın iki 
tane daha asker yolluyor üzerimize! 

Yok Edici Tura, Uzay'ı bıraktığı tepeye 
doğru baktı. Bir yardım gelecekse şimdi tam s1- 
rasıydı. 

Uzay, giydiği teknolojiden faydalanarak, holoğram ekranlarını bulunduğu tepede oluşturmuştu. Geniş bir daire oluşturacak şekilde tasarlanan 
ekranların merkezinde Uzay duruyordu. Hayalet 
klavyeden parmakları ile tuşlara dokunarak Mu kıtasının efsanevi dişi kurdu ASENA'YI oluşturmaya devam ediyordu. Asena'nın yazılımı üzerinde 
uzun zamandır çalışıyordu. Alt yapısını bitirmişti 
ama henüz hayata geçirip oyuna dahil etmemişti. 
Şimdi ise onu yapıyordu. En sonunda işini bitirdi 
ve eserine hayran hayran baktı. Olmuştu, Asena, 
Mu kıtasında hayat bulmuştu. Giriş tuşuna basarak 
işini bitirdi. 

Şimdi önünde, büyük, boz renkli dişi bir kurt 
duruyordu. Onun yanına yaklaştı. Boynundaki beyaz yelelerini okşadı: 

-Ben senin gözlerin ile göreceğim. Senin bedenin ile rakibimle dövüşeceğim. Sen bensin, ben 
de sen olacağım. Birlikte düşmanımızı alt ederek, 
vadimizi kurtaracağız. 

Asena ve Uzay bir süre Kitsuneyi izlediler. 
Yanındaki Uni'ler, çocuklara doğru saldırmak için 
ileri doğru koşuyordu. Uzay, vadide çocuklar ile 
savaşan Kitsuneyi işaret ederek, heyecanla bağırdı: 

-Hedefin o. Kitsune senin dünyanı ele geçirmeye çalışıyor. Onu yen ve Mu Kıtası'nı kurtar. 


Devam Edecek... 


Efsaneler Çağı - A. Aysun Erdoğan 
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 Kütünhanemden Seç 
Esra Uysal © 


Mikail Kahraman Avcı 


Dünyanın geleceğine karar vermek hiç bu kadar zor olmamıştır. 
Profesör Hürkan geleceğin insanlar üzerindeki negatif etkisini 
yok etmek için büyük planını uygulamaya geçer. Artık bazı 
sırların ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Geçmiş ve 


j Y geleceğin büyük hesaplaşmasında sürpriz bir isme ihtiyaç 
KLON 2060 | SON vardır. Bu isim J. Tyson'dan başkası değildir. /. Tyson her şeyi 
MİKAİL KAHRAMAN AVCI m 


Basım Yılı: 2022 
Sayfa Sayısı: 62 
Yayınevi; Artikel Yayıncılık 
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İlya'nın Sırrı 
Esra Avgören 


YI 3178..Dünya, bir başka gezegenden gelen istilacılar 
tarafından ele geçirilmiştir. istilacılar insanlığa, insan 
vücutlarına taktiklari çipler Je hükmetmektedirler. Tüm 
insanligi kölelestirmek, dünyayi sömürmek ve ona hâkim 
olmak isteyen istilacilari durdurabilecek; dünyayi eski hâline 
getirip insanlari yeniden özgürlestirecek tek güç, bir avuç 


direnisçinin kararli mücadelesidir. 


Basım Yılı: 2013 
Sayfa Sayısı: 256 
Yayınevi: Damla Yayınevi 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
Mustafa Bilgücü 


Yıldızgemisi Polen 


Kimse arkasına bakmak istemiyordu. Tembel 


zihinler için icat edilmiş zamanda atlayış 
kapsülündeki boş koltuğu kimse doldurmadı. Gün 
içi tenefüs çeyrekliklerimizin çoğunu varış noktası 
istasyonundaki zaman sayacının kimin tahmini 
göstereceği şeklindeki iddialarla 


geçiriyorduk. Ben her zaman kaybediyordum. 


olan sayıyı 


Hangi düzlemsel nokta üzerinde kısa aralıklı 
atlayışlar yaptığımızla ilgili okul tartışmalarında 
da kaybetmeye alışmıştım. Bu duruma nasıl 
geldiğimizi Obilmiyordum. İşlerin  evrileceği 
ve çirkinleşeceği seviyeye kadar kuponlarımı 
doldurdum ve postaladığım her kurtuluş biletinin 
altına gümüş damgalı vatandaşlık mührümü 
vurdum. Günün birinde sıranın bana geleceğini de 


umuyordum. 


Geride bırakılan Dünya gezegeni hakkında 
düşünmek bizler için hem çok kolay hem çok zordu. 
Ne de olsa içinde kaynayıp piştiğimiz bu taş küre 
bizlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. 
Polen'in kaptan köşküne giriş izni olan az sayıdaki 
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yolcudan biri olduğum için süreçle ilgili bir yazı 
kaleme almak istedim. Nobel ödülünü alalı üç 
sene oluyordu. Edebiyat alanındaki yeteneğimin 
keşfedilmesinin üzerindense tam elli koca yıl 
geçmişti. Geride beş dul eş ve yedi annesiz 
çocuk bıraktıktan sonra hayatımın son deminde 
kendime zaman ayırmaya karar vermiştim. Ne 
kadar zamanımın olduğunu bilmiyordum. Ama 
talep edilen röportaj isteklerinden ve sırasının 
gelip kurada adının numaralandırıldığı topu 
görmek isteyen bahtsız insanlardan bıkmıştım. 
Kişisel bağlantılarımı kullandım ve kartvizitimi 
Amerikan başkanının önüne attım, o da benim 
kurtuluş biletimin kesilmesi adına önündeki 
abanoz turuncu düğmenin üzerine basılması için 
yardımcısına emir verdi. İşte şimdi bu gemideyim. 


Gemi hakkında biraz yazmak isterim. Bir 
uçtan bir uca yüz futbol sahası uzunluğundaydı. 
Kalabalık mürettabat topluluğu ve yaşayan insan 
kaynağıyla Nuh'un gemisini anımsatsa da ben 
içindeki iki ayaklıların dört ayaklılardan bile daha 
aşağı yaratılışta olduğuna inanıyordum. Onların 
her birini tek tek gözlemliyor ve not ediyordum. 


Çoğu değil tamamı yalancıydı. Bu durum kendimi 
de kontrol etmemi gerektirdi ki sonunda aynadaki 
yansımamdan bile başladım. 
Bu geminin rota subayını asansör boşluğundan 


şüphelenmeye 


füzyon reaktörünün olduğu dehlize bırakmamak 
için kendimi zor tutuyordum. Birkaç defa aynı 
asansörde karşılaştık. Gözlüklü, tatlı simalı ve 
güleç yüzlü bir kadın subay olmasına rağmen 
kendisine işte ancak böyle daracık ortamlarda belli 
seviyede yaklaşabilirdiniz. Günün birinde ona 
sordum: “Sayın rota subayım, bu gemi hakkında 
bir şeyler yazmak istiyorum. Bana ilk aklınıza 
gelen kelimeyi söyler misiniz?” 


“Toplu mezar,” dedi. “Bu gemi bir toplu mezar. 
İnsanlar geride neyi bıraktıklarını görmemek için, 
sırf kendi mezarlarına bir çift ağız dolusu kürek 
toprak atacak birileri olmasın diye bu gemiye 
atladılar. Amaçları neydi?” 


“Amaçları kavgadan kaçmaktı.” 


“Hayır, sayın yolcu. Amaçları başka bir şeydi. 
Ama sana bunu söyleyemem.” 


Kadın subayın sırlı saklı gizemini çözmeye 
çalışırken ondan hoşlanmamak için bir iki neden 
aramam gerektiği geldi aklıma. Yaşı çok gençti 
ve askeri kökenliydi. Bense yaşlı bir moruktum 
ve sır saklayamıyordum. Günün bir başında ya 
da gecenin bir sonunda ayık olmayan kafalarımız 
cinsel oüçlemelerin yaşandığı geceleri ifşa 
edebilirdi. Benim için sorun yoktu. Yaşadığım 
her şeyi yazardım ve çekincem yoktu. Ama 
onun sorumluluğu altındaki gemiye ve maaşını 
ödeyen yolcuların hayatına karşı gösterilmeden 
sahiplenilen birsorumluluğu vardı. Bu, onun yanına 
adım adım sokulmama neden oluyordu. Kafamı 
kurcalayan konu söyledikleriydi. Yeni okuduğum 
kitaplar ve son kitabımın taslak çalışmasını 


Yıldızgemisi Polen - Mustafa Bilgücü 


çekmecemin gözüne kaldırmama neden olan ve 
zihnime takılan soru işareti aklımdan çıkmıyordu. 


“Hayır, sayın yolcu. Amaçları başka bir şeydi. 
Ama sana bunu söyleyemem.” 


Bu amacın ne olduğunu öğrenebilmek için ses 
kayıt cihazımın depolama ayarlarının sınırını 
sonuna kadar zorlayıp ağzından laf alamadığım bir 
tek insanın kalmamasını sağlamam gerekiyordu. 
Herkesle konuşmalı ve bu gizemi çözmeliydim. 


Eksen çekim kuvveti kontrol odasında pembe 
tulumu içinde gözlerini içine diktiği boşluktan 
alamayan başka bir mürettabata rastladım. Şubatın 
on dördündeydik ve sanırım olmayan sevgilisinin 
yerini doldurmak için sahte bir yüzük takmıştı 
parmağına. Gözlerimi ellerinde inceden inceye 
gezdirdiğimi fark ettiğinde cebindeki kalemi 
almak istercesine şeffaf ve saydam tulumu içinde 
saklamaya çalıştığı parmaklarını usta bir sihirbaz 
gibi ortadan kaybetti. “Adım İsa,” dedim. “Gemide 
yolcuyum. Canım sıkıldı ve dolaşmaya çıktım.” 


“Kim olduğunuzu biliyorum efendim. Geminin 
yolcu varakaları arasında gezinmeyi seven iki 
küçük oğlum var. Beni bu işe iten iki oğlan 
çocuğu.” 


“O. halde 
söyleyebilirsiniz. Çünkü işimin büyük bir parçası 
meraktan ibarettir.” 


bana burada ne yaptığınızı 


“Elbette efendim. Gök cisimlerinin yanından 
geçerken uygulanan çekim kuvveti girdabına 
düşmemizi engelleyen bilgisayarı bazı zaman 
aralıklarında yeniden kurmamız gerekiyor. Bu, 
geminin ağırlığını, cismin boyutlarını, hızımızı, 
alan kütle sayısı hesabını içinde barındıran çok 
karmaşık bir matematiksel formül uygulayan 
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işte şu bilgisayarın işi. Veri girişlerini sağlayan 
personel de benim. Zamanında gerekli girişimleri 
yapmazsak uzay istasyonlarında olduğu gibi 
farkında olmadan çekim etkisiyle yere çakılırız.” 


Kadının ilk Malezyalı astronotla akrabalığının 
olduğunu öğrendim. Çocuklarından biri engelli 
doğmuştu. Çocuk, odasının tavanına yansıyan 
güneş sistemi hologramlarıyla bilime merak 
sarmıştı. Çok kitap dinliyordu. Duyma zorluğu 
yaşaması sesli kitaplara onu borçlu kılmıştı. 
Bu bahsettiğim küçük olanıydı. Büyük olanı da 
zorunlu bakıcılığı annesinin görevlendirmesiyle 
yapmak zorunda kaldığından küçüğün ilgi alanı 
içinde kısılakalmıştı. Hareket etme imkanı yoktu. 
Yatalak kardeşi için elinden geleni yapıyordu. 
Yanından ayrıldım. 


Rasat kulesinin dik merdivenlerini çıktım. 
Dokunmatik kapı koluna avcumu gösterip gösterişli 
perdeye içinde derin 
düşüncelere daldım. Kapıyı arkamdan kapatmak 
istemememin nedeni peşimde birilerinin olup 


yansıyan galaksilerin 


olmadığını merak etmemdi. Birden kapı açılabilir 
ve kurduğum hayaller yarıda kesilen her şey 
gibi sonuçlanamadan hüsranla noktalanabilirdi. 
Noktalar, şekiller, izler, bulanık gölgeler, ışıklı 
yansımalar, delikli kabartılar, şişkin çukurlar 
önümde boylu boyunca uzanıyordu. Bir an için 
sahnedeki perdeye yansıyan en sönük nesnenin 
dünya olduğunu varsaydım. Ve dedim: 


“İşte senden kaçıyoruz. Senden herkes kaçıyor. 
Bu gemide olmayanlar senden kaçmak için 
kendilerini ölüm çukuruna atıyorlar. Cüzdanları 
dolu olanlar, tanınmış simalar, adam kayırma 
mesleğini ailelerinden öğrenmiş olanlar, sınırsız 
bağlantılı üstün kimseler yahut bir şekilde 
burada olmayı hak ettiklerini düşünen meziyet 
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sahibi insanlar senden kaçtı. Ben de onlardan 
biriyim. Bunu niçin yaptın? Kendini bizden 
neden soğuttun? Oysa en başında seni seviyoruk. 
Bizim ana kucağımız, kundağımız, beşiğimizdin. 
Doyurdun, besledin, korudun, sakındın. Sonunda 
bize düşman oldun. Çünkü verdiğin emeklerin boşa 
gittiğini düşündün. “Onları var eden benim? dedin. 
“Benim sayemde, benden oldular. Ben toprağım, 
ben çamurum, ben kilim!” Böyle söyledin. Sonu 
geldi. Zaman usandırmıyordu. Bileği taşında 
keskinleşen hıncının kurbanı olduk. Hayır. Bunu 
sen başlattın.” 


Bir yolcu bulmak istedim. Gözlem kulesinde çok 
zaman harcamadan seyir pilotunun yardımcısından 
yemek lokalinin konumunu öğrendim. Buna gerek 
olmadığını söyledi. Baş pilotun ve kaptanın onur 
konuğu olarak akşam yemeğine davetli olduğumu 
ekledi. Karşıma çıkma nedeni de bir rastlantı değil, 
buymuş. Beni arıyormuş. Akşam yedi gibi kaptan 
köşkünün giriş kapısındaydım. Konumum, ismim, 
yaptığım iş burada bana göre para etmiyordu. Bu 
geminin son sözü söyleyeni oydu. Onun resmi 
kuralları içinde nobel ödülüm, yazarlık mesleğim, 
Amerikan başkanlarından izin almadan Beyaz 
Saraya giriyor oluşum, kitaplarımın tirajları önem 
arzeder miydi? Sanmıyorum. Önümü ilikledim, 
kruvaze ceketimin omuzlarındaki tozları elimin 
tersiyle silkip açık parmaklarımla gelişigüzel 
taradığım saçlarımı derleyip kapıyı çaldım. 
Elime temas eden metal grisi duvarlar geride 
bıraktıklarımın unutulmaz yakınlığıyla doldurdu 
içimi. Soğuk ve katı çelik madde halindeydik. Baş 
döndüren bir hızla ilerleyen konserve kavanozu 
içinde salamura tüketilmeyi bekleyen asma 
yapraklarıydık biz. Tadımız, kokumuz, rengimiz, 
karakterimiz kalmamıştı. İnsanlarla tanıştıkça ve 
kaynaştıkça içlerinde tutamadıkları şeyin benim 


içimden taşan şeyle bir noktada buluştuğunu 
gördüm. Burada zorunlu olarak bulunuyorlardı. 
Herkes gitmek istiyordu. Birbirlerine yalan yere 
ve altı boş bir şekilde selam veriyorlardı. Elli sene 
sonra yeni dünyanın hangi kıtasında olacakları 
belirsizdi ve şimdi dişlerini sıkmak ve zaman 
sarmalı içindeki düğümü reaktörlerinden aldığı 
güçle çözmeye çalışan bu gemide istif edilmiş 
asma yaprakları olarak kalmak en mantıklısıydı. 


Devam edecek... 


Yıldızgemisi Polen - Mustafa Bilgücü 
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7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması post-apokaliptik 


Mustafa Özçmat 


layaletler 


Çıplak gözle gördüğümü dürbünümü kullanarak 
kontrol ediyorum. 


Sokağın başında topallayarak beliren babam 
telaşla sağına soluna bakıyor. Yanıp yıkılmış sekiz 
on bina var onunla benim saklandığım yer arasında. 
Kolay görünmemek amacıyla eğiliyor ve gücünün 
yettiğince hızlanıp bana doğru seğirtiyor. İs ve tozla 
kaplanmış yüzünde ter ve gözyaşının açtığı izler var. 
Beni görmesi imkânsız. Sokağın başındaki binanın 
içindeyim. Duvarda açılmış bir ceviz büyüklü-ğündeki 
delikten izliyorum sokağı. 


Gelenin o olduğuna kuşku yok. Tek bir sorun 
var. Son iki ayda en az on kez onun ölümüne şa-hit 
oldum. 


Hayır, henüz delirmedim. 


Onlar, yani karım Zehra, oğlum Can ve babam 
birer hayal ya da halüsinasyon değiller. Bir ho-logram 
olmadıkları da kesin. Hologramlar ya da halüsinasyonlar 
çevreleriyle böyle etkileşime girmez-ler. Kişilerle 
konuşup ortamdaki nesneleri etkileyemezler. Hayır, 
onlar gerçekler. Gerçek bir bedenleri var. Sadece benim 
ailem değiller. 
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Yine de ölümlerine şahit olmak çok zor. En zor 
olanı ise onları öldürmek zorunda kalmak. 


Onların gördüklerini yaratıcıları da görüyor. 
Bunu unutanların veya acıma duygularına yenilenlerin başına gelenleri gördüm. 


Babamın beni görmesine izin veremem. Kısa 
süreli bir keşfe çıktığım için tüfeğim yanımda yok. 
Sadece telsiz, dürbün ve bıçağım var. Sığınağıma 
dönmek ile çatışmak arasında kararsızım. Aslında 
buna çatışmak denmez. Onlar hiçbir zaman bize 
saldırmıyorlar. Rollerine tamamen inanıyorlar. Asıl 
terör onların ardından gelenlerle başlıyor. 


Artık dayanamıyorum. Bekleyip olacakları 
kabullenmek geliyor içimden. 


Telsizimdeki o cızırtıyla o sıyrılıyorum dalıp 


gittiğim düşüncelerimden. 
“Geç kaldın. Bir sorun mu çıktı?” 


Konuşan üç sokak ötedeki 


bekleyen Ekrem. 


sığınağımızda 


“Bir hayaletle karşılaştım.” 


Bir an için susan Ekrem ardından fisıldayarak, 
“Saklanıp gitmesini bekle,” diyor. 


Ben de artık kısık sesle konuşuyorum. 


“Çok zor. Doğruca saklandığım yere doğru 
geliyor.” 


“Görünmeden binadan çıkamaz mısın? 
“Deneyeceğim.” 


Telsizin sesini kısıp nasıl kaçabileceğimi 


düşünmeye başlıyorum. 


Bodrum katın dört apartmanın arasındaki ortak 
bahçeye çıkan merdivenleri olduğunu hatırlıyo-rum. 


Babam kapıya varmak üzereyken ben 


merdivenlerden bodruma inmeye başlıyorum. 


Arkamdan 
kesinlikle onun sesi. Acı çekiyor gibi, çatlak, güçsüz 


seslendiğini duyabiliyorum. Bu 


ama kesinlikle o. 
“Yardım edin. Artık kaçacak gücüm kalmadı.” 


Bodrum katın karanlık koridorlarındayım. Sesi 
artık daha zayıf geliyor. 


“Oğlum. Levent. Beni duyabiliyor musun?” 


Daha önce defalarca buradan geçtiğim için 
el yordamıyla yaklaşıyorum bahçeye çıkan merdivenlere. 


Nasıl üretildiklerini bilmiyorum ama birini, bir 
kez daha öldürmemek için elimden geleni yap-maya 
kararlıyım. 


Hıçkırık sesleri duyuyorum. 


Hayattayken sadece iki kez ağladığını 
hatırlıyorum babamın. İlkinde hastanede ilaçlarının 
etki-siyle uyuyan annemin yatağının başındaydı. 


Odaya girdiğimi fark etmemişti. İkincisi cenazeden bir 


Hayaletler - Mustafa Özçınar 


ay sonraydı. Kucağımda oğlumla yanına gittiğimizde 
evde yalnızdı. Kapıyı her zamankinden bir iki dakika geç açmıştı. Göz kapakları kızarık ve şişti. Tüm 
bunlar onlar gelmeden üç yıl önce yaşanmıştı. Onlar gelip bize dehşeti yaşatmadan önce. Gelişlerinden 
bir yıl sonra bugün tek anladığım bu dehşetin hayatta 
kalanlar için artarak devam ettiği ve belki de biz bir 
avuç kurtulan ölene dek bitmeyeceği. 


Güneş yarım saat sonra batacak. Şehrin 
yıkıntıları arasından sızan gün ışığı gökyüzünü kızıla 


boyamaya başladı bile. Merdivenlere ulaştım. 


Kendimizden “kurtulanlar? diye bahsetmem 
komik geliyor. Tırabzanlara tutunup sessizce yukarı 


çıkmaya başlarken acı acı sırıtıyorum. 


Arkamdan koşturuyor. Düşüyor. Acı dolu bir 
inlemenin ardından bağırıyor. 


“Oğlum. Orada mısın?” 


Buna alışmanız mümkün değil. Bu, geçmişten 
gelen bir ev videosu değil. Karşınızda etten ke-mikten 
biri var. Babanız olduğunu sanan biri. 


İstilacılar ekonomik davranıyorlar. Tüm savunma 
altyapımızı çökerttikten sonra gereksiz bir yı-kıma 
sebep olmadılar. Ortamdaki kaynakları kullanabilen 
ve kısmen bağımsız hareket eden hayaletleri seçtiler 
bizleri avlamak için. “Hayalet” biz hayatta kalanların 
bu organizmalara verdiğimiz isim. Çünkü şu ana dek 
gördüklerimizin hepsi daha önce yaşamış insanların 
birer kopyası. Bizi buldukları zaman işi bitiren avcıların 
ise insana benzer hiçbir yanları yok. 


Bahçeye çıkar çıkmaz çömeliyorum. Üç yüz 
metre karelik bir açıklık. Radyoaktif serpinti ya da 
kimyasal silah kullanımı olmadığı için bahçe yemyeşil 
çimenlerle kaplı. Tam ortasındaki büyük çardak ve onun 
yanındaki çocuk parkındaki tahterevalli ve salıncaklar 
yabani otlar ve yosunlarla kaplanmış. Bahar akşamının 
serin esintisi çimenlerin ve yosunların kokusunu 
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taşıyor. Son altı yedi aydır çürümüş ceset kokularını 
almıyoruz artık. Hepsi ya toprağa karıştılar ya toplanıp 
geri dönüştürüldüler. 


Etrafta avcılara dair bir iz arıyorum. Bizi 
uydulardan izlemek yerine çok sessiz hareket eden bir 
metrelik disk şeklinde uçan gözcüler kullanıyorlar. 


Karşıdaki binanın üçüncü kat penceresinde 
tanımadığım birisi belirdi. Acaba bir hayalet mi? 
Kı-yafetleri işlevsel seçilmiş. Haki renkli bol bir 
pantolon, siyah botlar ve siyah bir kazak. Elinde 
bir oto-matik tüfek var. Etrafı gözetliyor bir süre ve 
çömelerek telsizle konuşmaya başlıyor. Ne söylediğini 
duyamıyorum. Bulunduğum yöne bakıyor. Beni 
gördüğünü sanmıyorum. Belki de babamı binaya 
gir-meden önce görmüştür. Onu görünce bir hedefi 
olacağını da anlamış olmalı. 


Hiçbir ses duymuyorum ama akşam güneşinin 
metal yüzeyinden yansıttığı ışık gözümü alınca gözcü 
diski fark ediyorum. Kendimi açığa çıkarmadan adamı 
uyarmam imkânsız. 


Aniden bir karaltı giriyor bahçeye ve avına 
saldıran bir leopar gibi sıçrayarak yandaki binanın 
ikinci kat penceresine çıkıyor. Avcı o kadar hızlı 
hareket ediyor ki koşarken bacaklarını sayamıyorum. 
Ancak pencere pervazına tutunup pozisyon aldığında 
altı ayağını nasıl kullandığını görebiliyorum. İki ön 
ve iki arka ayağını pencerenin iki yanına bastırırken 
bir ayağıyla da üst taraftan pervaza asılıyor. Sırtında 
bir örümceğin kafa ve gövdeyi andıran iki çıkıntı var. 
Kafasındaki taretten ateş etmeye başlı-yor. Adam sesi 
duyar duymaz çömelse de hiç şansı yok. İlk atış onu 
başından vurup pembe bir sis oluştururken sonrakiler 
ardına sığınmaya çalıştığı duvarı delerek ulaşıyor 
vücuduna. 


Yerimden kıpırdayamıyorum. Babam aşağıdaki 
karanlık koridorlarda beni arıyor. Merdivenlere ulaşıp 
bu tarafa yönelmesi an meselesi. En ufak hareketimde 
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Hayaletler - Mustafa Özçınar 


disk yerimi saptayıp avcıya bildirecek. Olduğum yere 
iyice sinip olan biteni izlemeye devam ediyorum. 


Adamın vurulmasının ardından o binadan bir 
kadın çığlığı yükseliyor. Sanki kıyameti yaşama-mışız 
gibi tertemiz ev kıyafetleri giymiş yirmili yaşların 
ortalarında bir kadın ağlayarak adamın cesedi-nin 
üzerine kapanıyor. Onun da hayaletleri olduğunu 
düşünmem gerekirdi. 


Kadına hiçbir şey yapmıyorlar. Avcı binanın 
dışından ilerleyerek o kata ulaşıyor. Kadının çığlıkları sürerken, adamı duvarları yıkık pencerenin yanına 
sürükleyip bir çuval gibi aşağıya bahçeye atı-yor. 
Bir süre sonra cesedi oradan alıp geri dönüştürücüye 
atılmak için götürecekler. 


Kadını da götürmediklerine göre hayatta kalan 
başka yakınları olmalı. 


Hayatta kalan herkesin peşinde hayaletler var. 
Avcılar dokunulmaz değiller. Ağır silahlar ve patlayıcılar onları imha edebiliyor ama yerlerini hemen 
yenileri alıyor. 


Merdivenlerden Oo çıkan Oobabama odönüp 


gülümsüyorum. Az sonra olacaklardan habersiz. 


Mutlu-luktan ağlıyor. 
İstilacılar yabancı değiller. 


Bu duruma gelmemize ne biyoteknoloji ne de 
yapay zekâ neden oldu. Asıl neden insanoğlunun bu 
teknolojileri savaş endüstrisine teslim etmesiydi. 


Ayağa kalkıp babama son kez sarılıyorum. 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


NE my A 


Merhaba değerli bilim-kurgu severler. Bu sayımızda Transarctica oyununu 
tanıtıyoruz. 


Iransarctıca 


(veya Arctic Baron), Fransız şirketi Silmarils tarafından 
1993 yılında Amiga bilgisayarları için yapılan ve 
sonrasında Atari ST, Atari Falcon, Macintosh ve IBM 
uyumlu PClere aktarılan bir strateji-macera video 
oyunudur. Fransız yazar Georges-Jean Arnaud'un 
kıyamet sonrası bilimkurgu roman dizisi La Compagnie 
des glaces (Buzul Şirketi) ve Jacgues Lob'un Le 
Transperceneige (Kar Küreyici) adlı çizgi romanı 
oyunun temelini oluşturmaktadır. Oyun, Dünya'nın 


güneşi görmediği ve her şeyin kar ve buzlar altında 


olduğu varsayımsal bir gelecekte geçmektedir. 


2022 yılında küresel ısınma insanlığın varlığını tehdit 
eder. Bilim adamları, sera etkisine tersine çevirmek için 
Kör Operasyonu adında bir bilimsel deneyi yürürlüğe 
koyarlar, ancak bir şeyler ciddi şekilde ters gider ve 
deney başarısız olur. Dünya nükleer bir kışa girer, 
devasa bulut kütleleri gökyüzünü tamamen kaplar ve 
Güneş ışınlarının atmosferden geçmesini engellerler. 


Bununu sonucunda ciddi bir soğuma yaşanır. 


Böylece kıtalar ve okyanuslar artık devasa bir kar örtüsü 


Transarctica - Muhittin Yağmur Polat 


ile kaplı hale gelmiştir. Dev kurt sürüleri donmuş atık 
ve yıkıntılar arasında dolaşmaktadır. Mamut sürüleri 
de yeniden ortaya çıkmıştır. Artık farklı şehirlerin 
arasında tek iletişim ve ulaşım aracı olarak demiryolu 
transit hatları kalmıştır. İnsanlık, devasa zırhlı trenlerin 


işlediği bu transit hatlar ağıyla birbirine bağlanan bir 


avuç yerleşim yerinde hayatta kalmaya çalışmaktadır. 


Felaketten yüzyıllar sonra yeni bir dünya düzeni 
oluşmuştur ve transit ağlar acımasız ve büyük Viking 
Birliği'nin elindedir. Birlik, demiryolu ağına ve tek 
para kaynağı olan kömüre hükmetmektedir. Viking 


Birliği tek güç sahibi ve tekeldir. 


Unutulan Güneşin gerçekte var olduğuna inanan birkaç 
radikal, insanlık için bir değişiklik yapma midiyle 
bir girişiminde bulunma karar verirler. Bunu takiben 
Birliğin bir treni olan Transarctica'yı kaçırmayı başarır 


ve “güneş” arayışına başlarlar. 


Oyuncu olarak güneşin bir efsane olmadığı olasılığına 
inanan bu radikallerden birisiyiz. Güneşi yeniden 
ortaya çıkarmanın yolunu bulmak için Transarctica'nın 
başına geçiyoruz. Tren, binlerce göçebeyi barındırıyor 


ve 1000 tonluk devasa bir buharlı lokomotif zırhlı 


trenimizi çekiyor. Hedefimiz ise gizli üs Gycode'u 
bulmak için keşifler yapmak ve Güneş Projesi ile ilgili 


bilgiler aramak. 


Oyunda trenimizin ilerlemesi sağlamak için kömüre 
ihtiyacımız var. Kömürü alacak para kazanmak 
amacıyla şehirlerarası ticaret yapmalıyız. Ancak bu 
tekinsiz zamanlarda yolculuklar artık hiç güvenli 
değil. Dev kurt sürüleri 

konvoylara saldırıyor, 


mamutlar buzlu arazilerde 


rü İ 
a 
LI ij 


dolaşıyor ve Viking Birliği 
Transarctica'yı geri almak 


için her yolu deniyor. 


Oyunda gerçek zamanlı 
farklı 


kompartımanlar & 


olarak trenimize 
türlerde 
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Birliği'nin savaş trenlerini 
yaptığımız savaşlarda ! 


alt etmeli ve kömür 
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i araya getirmenizi sağlayacaktır. 
İnsanlık için oldukça önemli 
Güneşi arayış görevi tehlikeli ve 
heyecan dolu. Kuzey Kutbu'nun 
olmalı, 


Baronu gezegendeki 


sürekli (o kışı (o bitirmeli (o ve 
insanlığı ekonomik kölelikten 


kurtarmalıyız. 


Oyunun oynanışı keşif ve savaş olmak üzere iki ana 


eksende yürümektedir. 


Keşif. Trenimiz, Avrasya'yı çeşitli imkân ve araçları 
kullanarak, para ve yakıt için kömür toplayarak, ticaret 
yapmak ve treni geliştirmek için şehirleri ziyaret ederek 


—. 


ROME ' 


—. 


Bas BI TABBbEAĞH 
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ve görev amacımız için ipuçları arayarak dolaşıyor. 


Distopik ortam oldukça iyi bütünleştirilmiş, örneğin 
oyunu tamamlamak için köle emeğin kullanılması 


gereklidir. 


Savaş: Viking Birliği intikam peşinde bizi bulmaya 
çalışıyor. Yolda başka bir trenle karşılaşılınca savaş 
başlıyor. Savaşlar gerçek zamanlı ancak yavaş 
tempoludur. Karşılaşan iki taraf, birbirinden birazuzakta 
yan yana bulunan raylar üzerinde konumlandırılmıştır. 
Manevralar sadece yatay hareketle sınırlıdır. Savaş 
araçları arasında toplar, vemakineli tüfekler, piyadeler 
ve mamut süvarilerinden oluşmaktadır. Diğer tüm 
vagonlar ve lokomotifler savaşta etkisizdir. Düşman 
teslim olduğunda savaş kazanılır. Yenilen tarafın 
sağlam vagonları ve malzemeleri alınarak tren 
yağmalanır ve boşta kalan vagonlar tahrip edilir. Eğer 
trenimiz Transarctica hayati bir vagonunu kaybederse 


oyun kaybedilir. 


Kaynakça 


1 
2 
3. 
4. 
5 
6 


abandonwaredos.com 
igdb.com 
mobygames.com 
myabandonware.com 
inhocsignovinces.free.fr 


transarctica.fandom.com 


7. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması post-apokaliptik 


Serpil Ülyet 


Düdüklü Tencere 


Hiçbir şeyin hükmü kalmadığında, artık çok geçti... Ama hikâyenin başı sonundan daha kıymetli. 


“Beyaz...” 

Uyarı! Uyarı! 

“Beyaz... Çok beyaz...” 

Yasaklı kelime ihlali... 

“Her şey beyaz...” 

Tekrarlanan yasaklı kelime ihlali... 

“Hatırlıyorum, zaten nasıl unuturum? Hayır, hayır, beyazı hatırlıyorum. Değişik şekillerde ölünce... 
Yok, yok, yok edilince... 

Uyarı! Yasaklı kelime tekrarında düşük dozda 
elektrik akımı verilecek, organik yapıda hasar oluştu- 


rabilir! 


“Sus artık seni aptal makine! Hımm, nerede kalmıştım, evet... 


Meteor, monolit çarpması... Güneş sıçratması. 
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Yıldızın teki hayatımıza kaymış da olabilir. Dördüncü 
Dünya Savaşı... Beş de olabilir. Altıdır belki... Sonra 
biyolojik silahlar, zombiler... Haa... Haa... Buldum! 
Uzaylı istilası. Sinekler vardı, kocaman. Dev olsun 
hadi! Biyomekanik sinekler. Aslında aslında, parazitlerle hastalık getirdiler. Kimler mi, Uzaylılar! Mantar 
da olabilir. Küresel ısınmadan mı yok olmuştuk? Dur, 
belki ilahidir. Kutsal hesap günü gelmiştir, filen. Yapay 
zekâdan olmasın o? Hımm, pek gelişkin olduğu söylenemezdi. Sosyal medyayı hatırlıyorum. Kalp filen 
koyuyorduk böylemesine. Ünlüler vardı, ünsüzlerde... 
Numenler! Numenler yok etti bizi. Zamandan oldu. 
İdeolojiden de olmuş diyenlerde var. 


Hatta belki... Hepsi olmuş veya hiçbiri olmamış 
bile olabilir. Eğer ki; zaman mutlak gerçeklik olamayacak kadar örüntülü ağlara sahipse, tüm bu gerçeklikleri 
hem yaşamış hem de hiç yaşamamış olurduk. Öyleyse, 
hem var hem de hiç olmalıydık. Ama işte buradaydık 
ve bizim sonumuz seçeneklerin hiçbirinden değil... Beyazdandı...-” 


Portatif pistonla güçlendirilmiş metal kolundan, 
bacağından yüzde ellisi organik kalmış bedenine doğru, Keru'yu sarsacak kadar bir elektrik akımı geçince 
sözleri aksadı. Anlık sersemliğini çabuk atlatıp cümlesine dişlerinin arasından devam etti. 


“...kıyametimiz! Çok beyazdandı! Her şey beyazdı!” 


“Kalp ritmi yükseliyor, moleküler senkronizede 
hata payı riski artıyor! Organik yapıda hasara sebebiyet 
verebilir!” 


Keru, dalgaların yüksekliğinden nasibini alırken 
“Organik bir yerim kalmış gibi!” diye homurdandı. 
Ağızlığını düzeltip kirli havadan nasiplenmiş nebülizatörü çalıştırdı. İçten içe DNA'sıyla eşleşen kişisel bilgisayarına kızsa bile onun dışında yapayalnız olduğunu 
biliyordu. Aksak adımlarla ilerleyip yağlanma zamanını çoktan geçirmiş sandalyesine, gıcırtılar eşliğinde 
oturdu. Genç olsa bile o da diğerleri gibi aptallığının 
kefaretini ödüyordu. 


“Bilgisayar hâlâ kayıtta mısın?” 


Evet. Tüm sözler ses ve yazı aktarımı ile kayıt 
altına alınıyor. Yükleme hızı 0.01. 


“Nerede kalmıştım?” 

Yasaklı kelime tekrar edilemez. 

Ah.. Teşekkürler tatlım, ne kadar da incesin.” 

İnce... Kelime taranıyor... Bilgisayar; kapasitesi- 
nin o kadar ince olduğunu zannetmiyor. Bilgisayar kapasitesinin yüzde yetmişi halen boş ve veri toplamı...- 

“Keser misin artık sesini! Sadece kaydet!” 

İşlem onayı yapılıyor. 

“Devrim niteliğinde bir buluştu, aslına bakarsan 
biz mi onu bulmuştuk, yoksa o mu bizi bulmuştu kestirmesi güç. Bir şekilde oluşmuştu işte. Galaksi kadra- 


Jımızın içerisinde haleli bir ışık, malum kelimemizin 
kaynağı... Zaman yarığı veya belki bir solucan deliği... 


Düdüklü Tencere - Serpil Ülger 


Artık ne demek istersen... 


Gelenleri hatırlıyorum. Suretleri bizimkinden 
çokta farklı değil, şey... Yani önceki bizden demek 
daha doğru sanki her neyse. Başta her şey fazla iyiydi. 
Hiçbirimizi, zerre kuşkuya düşürmeyecek kadar iyi... 


Biz yardım sever insanlardan küçük bir ricada 
bulundular ve biz çok yardım sever dünyalılar, kadınların bir kısmını, onlara vermeye razı olduk. Çünkü 
dünyamız yeterince kalabalıktı, doğum oranları oldukça yüksekti, herhangi bir şeyde teknolojimiz imdada 
yetişecek kadar gelişkindi vesaire vesarie... Ama dünyamızın yükünü çekecek bir Atlas'ımız yoktu. 


Belirli bir olgunlukta ve doğurganlık oranı yüksek kadınlar bir dizi testten geçirildikten sonra, yok 
olmanın eşiğine düşmüş uzak komşumuza teslim edildi. Ne var ki, onların gidişinden kısa zaman sonra bir 
salgın hastalık yayıldı. Havadan bulaştığını söylediler, 
belki de sudan... Gelişkin sanayimizin yan etkisinden 
de olabilir dendi. Artık ne önemi kaldıysa işte... 


Çok değil bir sene içerisinde kadın nüfusunun tamamı sonlandı. Ama kimin umurundaydı ki, hastalık 
onlar için geçerliydi bizim için değil ve açıkçası teknolojimiz bize daima yol gösterirdi. 


Hatırlıyorum da, başta gerçekten harikaydı. Kusursuz bir ütopyaydı. Şöyle demişti bir yazar... “Her 
ütopya kendi distopyasını yaratır.” Kendi çağında kimse inanmasa da ne kadar haklı bir söylem olduğu artık 
su götürmez bir gerçekti. 


Bu kısma geçmeden önce, fırtına öncesi sessizlikte vuku bulan ütopyamızdan bahsedeyim. 


Daha az dırdır, daha az laf kalabalığı ve daha az 
trip... Daha fazla sessizlik, daha fazla özgürlük ve daha 
fazla huzur... Kusursuz zevklerden bahsetmeyeceğim 
bile.” 
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Kalp ritminde hızlanma, aşırı elektrik almış vücutta zarara yol açabilir, nefes kontrolü için geç değil. 


Keru söylenene uyduktan sonra devam etti. Çünkü bu hikâyeyi yaşamı sonlanmadan bitirmek, dinleyicilere veya okuyuculara aktarmak istiyordu. 


“İlkel atalarımızın çiftleşme seremonisine de 
artık ihtiyacımız yoktu. Yapay döllenme ve zaman ile 
devamlılığımızı çok daha sağlıklı koşullarda ve tabii ki 
az bir maliyetle sağlayabiliyorduk. 


Sanayileşen dünyamıza rağmen, doğa ana daha 
ılıman yüzünü gösterdi. Az miktardaki elverişli topraklarımız, gübreleşen karşı cinsimizle zenginleşip cömertleşti. 


Buz dağının manzarası oldukça seyirlikti. Ne 
yazık ki, on beş yıldan uzun sürmedi. Denge bir kez 
bozulduğundan ikinci perde kaosla başladı. 


Doğan çocuklar, sağlıklı ve zeki olsalar da bir 
süre sonra büyüme hızları yavaşlayıp ardından durdu. 
Her biri yetişkin çocuklar olmuştu. Sürekli aynı işlemler başa sarıp duruyor, her birimizin sabrı tükeniyordu. 
Kolay bir kabullenme süreci olmasa da, laf kalabalığında boğulan karşı cinsimizin kıymetini görmeye başlamıştık ve aslında, halen ilkel varlıklar olduğumuzu... 


Yeni gübresine alışamamış doğa ana, meyvelerini doğuramadan öldü. O ölünce hava küstü ardından 
su... Birer ikişer yerlerini kuraklığa ve aşılamaz firtınalara çok geçmeden de çöl kumlarına bıraktı. Devam 
etmekte olan sanayinin verdiği kirlenmeden mi, yoksa 
büyüyemeyen çocuklardan oluşan nüfus patlamamızdan mıdır bilinmez, yükünü taşıyamayan dünyamız 
işte böyle yok oldu. 


Sahiden beyazdan mıydı kıyametimiz, yoksa kör 
inancımızdan mı?” 
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Düdüklü Tencere - Serpil Ülger 


Yasaklı kelime ihlali. Yüksek dozda elektrik akımı organik yapınıza büyük dozda zarar verecek. 


Beş, dört, üç, iki, bir... 


Hikâyesini tamamlamış olmanın ve kefaretinin 
nihayete erişecek olacağının bencil huzuruyla gözlerini kapayan Keru, tozlu diyara gülümseyerek veda 
edecekti. 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Grocodylomornha 


Karadeniz açıkları... 


Bulutların arasından ara sıra yüzünü gösteren güneş olmasa hidrojen sülfürden mütevellit 
kasvetli bir hâl almış Karadeniz sakin suyunun 
ve belki de bir saattir elindeki kitabı evirip çeviren oğlunun sessizliğinden çıldırabilirdi. Denize 
açıldıklarından beri sonar yardımıyla balıkların 
yoğunlaştığı noktalarda kaç kez durup şanslarını 
denedilerse de başarılı olamadılar. Adam, ayva göbeğini ve kırçıl saçlarını iki de bir kaşıyarak bir 
süre denizin sakinleştirici esansını bumuna çekmeyi yeğledi. Genç adamın da canı bir saati aşkın 
tek bir balık avlayamadıklarına sıkkın olacaktı ki 
elindeki kitaba iyiden iyiye kaptırmıştı kendini. 

Alvin Sechwartz'ın Karanlıkta Anlatılacak 
Korkunç Öyküler adlı öykü kitabının siyah kapagındaki yarı kurukafanın ürkünç manzarası hafta 
sonlarını birlikte balık tutarak geçirdikleri oğluyla tek eğlencelerini bozması adamın iyiden iyiye 
canını sıkmıştı. Arada sırada gergin dudaklarından 
çıkan oflamalara poflamalara gencin ise hiç aldırış 
ettiği söylenemezdi. 

Meçhul bir kasabada yaşayan meçhul bir kadının adı bilinmeyen ülkenin başka bir yöresinden 
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yine meçhul bir adamla evlendiğini, bu evliliğin 
en başından beri adamın geceleri bir timsaha dönüşerek kasaba yakınlarındaki nehirde yüzdüğünü 
anlatan ilginç bir hikâyeye kaptırmıştı genç adam 
kendini. İki çocukları olan bu ilginç çift, adamın 
çocuklarını timsaha dönüştürmek için gece yarıları 
onları nehirde yüzmeye götürmesiyle daha da içinden çıkılmaz bir evliliğin kıskacında buluyorlardı 
kendilerini. Bir sabah kasabadan genç bir kadını 
da nehre çekerek yemeye çalıştıklarında ise olaydan tüm kasaban halkının haberi olur olmasına 
ama kimse oralarda timsah yaşamadığını düşünerek bu anlatılanlara inanmazlar. 

Baba, daha fazla dayanamayıp delikanlıyı 
kendine getirme zamanının çoktan gelip geçtiği- 
ne karar veren sert bir ses tonuyla hâkimane bir 
şekilde “Yeter artık oğlum, bırak şu kitabı da benle vakit geçir. Deminden beri nedir o okuduğun?” 
diye çıkıştı. 

Delikanlı, spor şapkasının altından kulaklarının üstüne ve göz kapaklarının üzerine kadar dökülen kumral saçlarını eliyle düzeltip açık kahverengi gözlerinin süslediği sıska suratıyla kayıtsız 
bir şekilde sinirden alı al moru mor olmuş babasının yüzüne baktı önce. 


“Bir korku öykü kitabı, geceler timsaha dönüşen bir adamla evlenen kadından bahsediyor,” 
deyince babası, turba dönen yüzünü sağ eliyle sıvazlayarak sinirinin yatışmasını bekledi bir süre. 

“Tıpkı annen gibisin, bir şeye taktın mı takıyorsun. Burası bir deniz, burada timsah olmaz.” 

Genç adam, heyecanla atılarak babasına karşı geldi: 

“İyi ama Salim Amca ve Turgut Abi'nin teknelerine saldıran şey neydi öyleyse? Görenler devasa bir timsah olduğunu söylüyorlar.” 

Adam, zıvanadan çıkmak üzereydi. Siniri titreyen ellerinden ayan beyan ortadaydı. Ama yine 
de ayran gibi çabuk köpüren Karadeniz damarını 
bastırarak ve bunda dişlerine bastıra bastıra konuşup yer yer pek başarılı olamayarak cevapladı 
oğlunu: 

“Bak, o gün çok büyük bir fırtına vardı ve 
tekneleri alabora oldu tamam mı? Hem sahil güvenliğin dediğini sen de duydun. İnsanlar pekâlâ 
öyle büyük şoklar yaşadığında olmayan şeyler görebilirmiş. Şimdi hayal dünyanı bir kenara bırak 
ve bana yardım et, hadi! Buraya baba oğul birlikte 
vakit geçirmeye geldik değil mi?” 

O esnada biraz ileride yunus balıkları her zamanki akrobatik dalıp çıkma hareketlerinden farklı bir şekilde hızla yüzerek teknenin bulunduğu 
konumdan hızla uzaklaşıyorlardı. Adam, yıllardır 
balığa açıldığı denizde yunusların ilk kez böyle 
garip ve ürkütücü hareketlerle yüzdüklerini görünce acabaladı. 

“Neler oluyor böyle?” diye söylenip duruyordu kendi kendine. 

Genç adam ise az evvelki yediği paparadan 
dolayı gözlerini devirip elindeki kitabı pruvada 
bırakarak babasına doğru yürümeye başladı. Tam 
köprü üstünden önünden geçerken sonar ekranındaki devasa şekle gözü takıldı. Gözlerini belerterek ekrana kilitlenince babası “Neyin var ne 
oldu?” diyerek yanına geldi. Genç adam, hiç konuşmadan ekranda gördüğü şeyi işaret parmağıyla 
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gösterebildi. 

“Aman Allahım bu da ne böyle!” diyerek kabinin içine giren adam, hemen altlarında devasa 
bir yaratığın onlara doğru hızla gelmekte olduğunu gördü. Deminden beri tuttuğu soluğunu verdiği 
sırada teknenin altından vuran güçlü bir darbeyle 
zemine sertçe çarptı başını. Hemen dışarıdaki delikanlı ise dengesini kaybederek denize düştü. 

“Baba! İmdat!” diye haykıran oğlunun sesini duyar duymaz kabinden çıkıp can simidini ona 
doğru fırlattı. 

“Berk! Oğlum, bu tarafa doğru yüz. Hadi çabuk ol!” 

Bu haykırışlara genç adamın altındaki karanlık deniz suyunu daha da karartan devasa bir şeyin 
yukarı doğru geldiğini fark etti. 

“Berk, çabuk, acele et!” haykırışlarına devasa birer testereyi andıran ve iki kocaman pergel 
kolunu andıran, genç adamı tek seferde bir ekmek 
kırıntısıymış gibi içine çeken, çevresi kalın zırhlı 
pullarla kaplı ıslak koyu yeşil devasa çenenin kapanışı saniyeler içinde eşlik etti. Adam gördüklerine inanmayla oğlunun bu hilkat garibesi yaratık 
tarafından yutulmasının paniği arasında bir süre 
hissiz ve boşlukta kalarak granit bir heykel gibi 
donakaldı. 

Bu granitten heykeli kendine getiren şey, az 
evvel genç adamı bir ekmek kırıntısıymışçasına 
tek seferde yutan yaratığın, biraz sonra teknenin 
sancak tarafına devasa bir ısırık atarak onu parçalaması oldu. Bu yarıktan su almaya başlayan tekne 
yan yattığında geriye yapacak çok da bir şey kalmamıştı. 

Tekne, sancak tarafına yatıp iskele sathı düz 
bir hâl aldığında hayatta kalma içgüdüsüyle yüzükoyun bir şekilde hareketsiz bir şekilde boylu 
boyunca uzandı. Az evvelki o darbeden sonra bir 
süre her şey süt liman oldu. Zihninden bu yaratığın 
az evvel bahsi geçen o devasa timsah olup olmadıgına dair düşünceler akıl süzgecinden geçip giderken bu sessizliğin de hayra alamet olmadığına dair 
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bir hissi kablelvukuyla yüreği ağzında bekliyordu. 

Az evvel ölen oğlu için gözlerinden akan tuzlu su damlaları, Karadeniz'in tuz oranından daha 
kesif ve cildini daha çok aşındırır nitelikteydi. 
Damlaların süzüldüğü ıslak yanaklarında bu tuzdan jilet parçaları, Karadeniz dağlarını çentik vadi 
şeklinde aşındıran derelere ve nehirlere nazire yaparcasına her saniye debisi daha da artarak akmayı 
sürdürüyordu. 

Bu hazin manzara çok sürmedi. Güçlü ve 
yine alttan gelen bir darbeyle yan yatmış olan tekne birkaç metre havaya zıplayarak parçalara ayrılıp suya sert bir şekilde çarptı. Çevredeki martılar 
tiz çığlıklarla tüm Karadeniz şeridine yaşanan melaneti bir acil durum sireni gibi haber veriyordu. 

Her şey sura üflenmiş yeryüzünde biraz sonratüm hayatın sona ereceği o kaotik atmosferi andırıyordu. Böylesine korkunç bir manzara, kutsal 
kitapların kıyamet tasvirlerinde anca görülebilirdi. 
Ancak o anda boynundan aşağısının içine battığı 
bu devasa su kütlesi, gözlerine bir Hieronymus 
Bosch tablosunu andırırcasına tuhaf ve korkutucu 
bir deniz kıyameti gibi görünüyordu. 

Denizde görmeye alışkın olduğu balıkları ve 
diğer canlıları, yaşadığı korkunun amigdalasında 
yarattığı alarm sebebiyle tuhaf, çarpık ve apokaliptik yaratıklar gibi algılıyordu. Kalbi, dayanabileceği basıncın son seviyesine gelmiş ve her an 
patlamaya hazır bir pompa gibi atıyordu. 

Ölüm korkusu, gözlerinden çevreye akıyordu. Ani ve gerçekleşecek bir saldırıya hazırlıksız 
yakalanacakmış gibi seri hareketlerle başını dört 
bir yana çevirerek biraz evvelki normal seyrinde 
akıp giden yaşamı bir anda tepe taplak eden yaratıgın yerini saptamaya çalışıyordu. Korkunun beyi- 
nin mantıklı karar veren kortekslerini iptal etmesi 
nedeniyle boşuna sürdürdüğü bu çırpınışların ona 
hiçbir şey kazandıramayacağının bilincinde bile 
değildi. 

Bir süre daha suyun üzerinde meşum anın 
gelmesine nazır olarak süzülse de elinde olmadan 
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kaderinin sonunu tayin eden vakit gelip çatmıştı. 
Hemen altında devasa karanlık bir siluet gittikçe 
ona yaklaşıyordu. Etrafına bakınmaktan hemen altında olup bitenden bihaber nafile yere çırpındığı- 
nın farkında değildi. 

Hemen altında ona doğru gelmekte olan devasa yaratığın açılan kocaman ağzını fark ettiğinde yapabileceği ne vardı ki? Sadece son gücüyle 
ve can havliyle bir çığlık kopartabildi. Bu çığlığı, 
hemen yukarıda uçuşan martıların çığlıklarına karışıp gökyüzünde yavaş yavaş gücünü ve frekansını kaybeden radyo dalgaları gibi kaybolup gitti. 

Devasa ustura keskinliğinde dişler, göğüs kafesinden ve sırtından iç organlarına kadar saplanıp 
onu ikiye böldüğünde buz gibi suyun içinde hissettiği acıyı duymaktansa cehennemde yanmayı 
tercih ederdi. Parçalanan iç organlarının, kaburgalarının ve omurgasının ifrazatı ağzından kusmuk 
olarak tazyikle fışkırırken kulak deliklerinden ve 
göz pınarlarından akan kanlar, bir yanardağın kızgın lavları gibi deniz suyuna akıyordu. 

Suyun üstüne hızla çıkardığı uzun çenesini 
sertçe deniz sathına vurduktan sonra derine dalan 
yaratıktan geriye biraz sonra bir miktar kurban 
kanı ve teknenin sancak tarafına ait bir tahta parçasına takılıp kalmış bir diş kırığından başka bir 
şey kalmamıştı. Martılar, çığlıklarına bir son verip 
baba ve oğuldan kalan lokmaları kısa günün kârınca midelerine indirmek için kapışmaya başladı. 

Martıların ganimet kapışmasının haricinde 
her şey sütliman olmuştu yine. Ölüm sessizliğini 
bozan tek şey, Karadeniz'in hafif dalgaları sularının şırıltısıydı sadece. Tekneden geriye kalanlarsa 
kendilerini akıntıya bırakıp rastgele süzülüp duruyorlardı suyun üstünde. 


Devam edecek... 
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Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Murat Boyner 


MURAT BOYNER 


Eyi Savaş 


Polat Onat 


LUJZ2N TL 
POLATONAT 


Neptün Müzakereleri - 2022 


İnsanlık uzaydan ve o uzak diyarlardan gelecek akıllı varlıklara olan inancından hiç şüphe duymadı. Ancak çoğunlukla 
Mars'a çevirdi yüzünü ya da Satürn'ün halkalarından alamadı gözünü. Oysa Dünya'nın biraz daha uzağındaki Neptün 
pek önemsenmemiş, hikâyelere pek konu olmamış, güzellikleri pek ön plana çıkarılmamıştı. En azından, şimdiye 
kadar... 

Dünya'nın üç büyük devleti arasında yıllardır süren savaşın tam ortasında, Neptün'ün yörüngesinde bir anda ortaya 
çıkan simsiyah bir cisim, Dünya dışı akıllı varlıklara ilişkin tüm soruları cevaplayabilecek midir? 

Dünya ölçeğindeki ekonomik dertlerin, siyasi çalkantıların, çevresel sorunların tarihte belki de hiç olmadığı kadar 
insanları kendi kabuğuna kıstırdığı, dar görüşlülüğe sürüklediği bir dönemde bakışları yeniden göklere, uzayın 
genişliğine çevirmeye davet eden bir anlatı Neptün Müzakereleri. Kuşağının açmazlarını dile getiren genç bir kalemin, 


Türkiye'de ender rastlanan “uzay operası” türüne de göz kırpan ilk romanı. 


Basım Yılı: 2022 Sayfa Sayısı: 112 Yayınevi: //haki Yayınları 


Yuşa: Başlangıç - 2022 


Evren, dünyamız, galaksiler ve onca yaşam hepsi bir düzen içerisinde ahenk ile dans ediyor- 
Jar. Yaratıcının yazdığı kader çizgisinde kendi amaçlarını yaşıyorlar. Herkesin bir amacı var 
ve Yuşa'nın amacı ailesi le mutlu bir yaşam sürmekti. Yuşa'nın dünya hayatında isteyebileceği her şey yanındaydı. Ancak bir gün İstanbul'da uzun zamandır beklenen büyük deprem 
gerçekleştiğinde gerçeklerin ve amacının ne olduğunu aslında bilmediğini öğrendi. Daha 
büyük bir amacın bir parçası olduğunu, hiçbir zaman bilemezdi. Gerçekleri bulabilmek için 
bir yolculuğa çıktı arkasında çok sevdiği ailesini bırakarak ve döneceğine söz verdi. Bir söz 
daha verdi kendisine, gerçeği bulacaktı. Yaşamı ve mutluluğu bir yalandan ibaret olmazdı. 
Yuşa tüm evreni dolaşmak gerekse bile gerçeği bulacak ve hayattaki amacını tekrar yaşayacaktı. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Ritim Sanat Yayınları 


Uzaylı - 2022 


Evrende yalnız mıyız? Uzaylılar varmı yok mu? Kainatın uçsuz bucaksızlığındaki tek bilinçli 
varlığın insanoğlu olması mantıklı mı?Bu soruları bir tarafa bırakırsak bizlere dayatılan 
muhtemel “Uzaylı” formlarının hep benzer kalıpları yansıttığını farkedeceksiniz. Hollywood 
filmlerinde standartlaştırılmış Uzaylı canavarların tek düze mahiyetlerinden sıkıldıysanız 
bu kitap tam size göre.Polat Onat ışık hızını aşabilen tek kuvvetin hayal gücü olduğunun 
bilinciyle benzersiz içerikteki bilinciyle,benzersiz içerikteki "Uzaylı Öyküleri'ni o her 
zamanki şık uslubuyla okurlarıyla paylaşıyor. “Peh/Hadi canım!Yerli bilimkurgu edebiyatı 
mı olurmuş!/'diyenler,Jütfen önden buyursun.Bu kitabı okuyunca mevcut kalıplaşmış 
fikirler epeyce sarsılacak. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 288 o Yayınevi: Narsist 
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Burak Gem Goşkun 


BİLİNMEVEŞİİR 


Burak C. Coşkun 


KDY 


Orkun Uçar 


Her biri 15. yüzyılın devrimsel geometrik çizimleri ile temsil edilmiş, bilim, bilim tarihi, modern fizik, astrofizik 
ve sinirbilim alanları ile sosyal antropolojik ögeleri birleştirme çabası olan 16 şiir, bu eserin mihenk taşlarını 
oluşturmaktadır. Doğa'nın irrasyonel oranları, 

gerçeğin geometrisinin bir manifestosudur. Bu manifesto, duygu ve düşüncelerimizi aktarma aracı olan şiirsel 
anlatı ile mucizevi bir ahenk kurması açısından da önemlidir. 


Kerr tipindeki bir kara deliğin olay ufkunda 
Kâinatın sınırlarında dolaşan bir derviş... 


Bizlere kalansa... 
Donmuş zamana gömülü o evrensel yasa. 


Basım Yılı: 2022 oo SayfaSayısı: 82 Oo Yayınevi: KDY 


Onus- 2022 


“Hayal gücünün iki çocuğu vardır: Sanat ve din. Onları tohumlayan ise yalan söyleme 
yetisidir. “OPUS, birbiriyle bağlantılı üç kısa romandan oluşuyor. Sigun adında evden 
çıkamayan bir internet korsanının hikâyesiyle başlayan roman daha sonra uzayın 
sonsuzluğunda gezinen bir maceraya dönüşüyor. Çoklu evrenler, uzay kolonileri, yapay 
zekâlar, klonlar, tranlar ve gizemli gezegenler hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Orkun 
Uçar fantazyanın Türkiye'deki en büyük yazarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 
Biz okurlara düşen ise bu görkemli romanın sayfaları arasında gezinirken aklımıza hâkim 
olmak. “Eskiden insanlar görünmeyen tanrılara taparmış ama bizim tanrılarımız aramızda 
dolaşıyor. Arkalarında kanlı ayak izleri bırakarak...” 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 248 o Yayınevi: Holden 


Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


88 — Wwwyerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2022 / sayı 61 


İlhan Onat Tezel 


MURAT YAŞAR 


Kemal Sinan Özmen 


KUTLU 
KANATLAR 
ALTINDA 


KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


48 Saat - 2022 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 


bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2. Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 

Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 
kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 
edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 


çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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, Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


>EMRE INANC 


BOŞLUK 


“ÖYKÜLERİ , 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“..ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Volkan Çekirdek (| Yapay Kader - 2021 


Araçları kullanan insanlar vardır, tıpkı bedenlerimizi kullanan ruhlar olduğu gibi. Herkesin farklı renkte, güçte, 
modelde araçları var; tıpkı farklı renk, şekil, güç, yaş ve zekaya sahip bedenlerimiz gibi. Uzaktan baktığımızda 
sadece araç görüyoruz aracı kullananı görebilmemiz için daha yakından bakmamız gerekiyor. Peki bedenimizi 
kullanan ruhumuzu görebilmemiz için ne kadar yakından bakmamız gerekir? 

Kendi cennetimizin bir başkasının cehennemine yol açacağını bilseydik yine de o cennetin kapısından içeri 
girmek ister miydik? 

Bu ve bunun gibi sorularla cebelleşirken kimsenin yanlış bir seçim yapmaması için geçmişi değiştirme ve geleceği 
öngörme adına yaşadığı hayatın alternatiflerini bulmaya çalışan bir bilim insanının başından geçen akılalmaz 
olayların büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Kırmızı Çatı 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 
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Levent Sarısı 


Levent SARISI 


TANRILARIN 
KEHANETİ 


KAHIN 


Mehmet Canpolat 


hk 


MEHMET CANPOLAT 


PAKTİKA 


Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 
simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sorgulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 
şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 


wwnw.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Kasım 2022 / sayı 61 


Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
© YANSIMALAR : 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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" Levent Şenyürek » 


. RÜYA GÖREN 
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Öteki Hayat - 2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 
Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 
haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 
aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 
peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhkem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


Basım Yılı: 2021 oSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


k ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİYE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay 


KANYONALTI'NDA'BIR 


TEKİNSİZ 


GÖKÇE MEHMET AY 


Kolektif 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


BİLİNMEZLİK 
SENFONİSİ 


Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, geleceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 
sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Alem Parlar 


ADEM PARLAR 


Emrah Atasoy 


EPISTEMOLOGICAL 
WARFARE AND HOPE 
IN 
CRITICAL DYSTOPIA 


Emrah Atasoy 


Mahmut Arslan 


Mahmut Arslan 


Doğufkİr ABEVİ 


Isık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 
(Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 


“Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 
Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Sığınak - Yıl 2668 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 

Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 
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Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


<a 


, 1980 SONRASI -. 


Sinem Ataklı 


SİNEM ATAKLI 


Androil Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasında da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç 


KERİM  SIBEİ 


Pölimsiler Camharişei © 


Seyda Ayılın 


DİĞER EVRENİN 
SENARİSTİ 


Şeyda AYDIN 


Zaman Gezginleri: Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yuJdumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 

İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 

İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 

“Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 
çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 (Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 
naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film senaryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Acara | 
PROJESİ 


Evranla sakin köşelerinden, Anadala topraklarına 
Bir Bilim-betga $ 


Burak Gem Coşkun 


ELİM 


— 


> Gizem çetik : 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın “doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
HÜMANİZM ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


e 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


a, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 


www.yerlihilimkurgu.com 105 


Morpheus Son Kalın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Nihan Sarı Bir Androit'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğunun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


e - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 

K AN edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
ÖLDÜĞÜ YER işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

A Şeyda AYDIN 


2 Wi, 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 o Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


Tanrıların 
Kehaneti 
ül 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 
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Aylin Şemsioğlu (| Aire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabo- 
- ra eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


ALTIN TOZU 


LİN Şemeslodlu “Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içind- 

/ eydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı sesler- 

> ini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 


parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


$. Yüksel Yılmaz ( Halaskâr- 2020 


v7 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


HALASKÂR 


ZOMAN 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 


“ 
w— - > — kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 
» —< 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 (Yayınevi: Pegasus Yayınları 


PESRSUS 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Eryür | Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


M. ERCAN ERGÜR 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Gökcan Şahin | Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


m... 
GÖKCAN 
SAHİN 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


MİR VAKIN 
GELECEK 
rouisivesi 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


M. Ercan Ergür | Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


AI». AT “İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
/ ANI ARÇALAR 


al düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 
MİLEİLA N 0) Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 


geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
” iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
< düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 


(e “Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuwvetli kaleminden.” 
N/ ği / 


M. ERCAN ERGÜR 
KDY - Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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Kolektif 


Murat K. Beşiroğlu 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


BİR ZAMAN 
GEZGİNİNİN 
ANILARI 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


“Ölüp ölüp dirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler ölmez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
kalkıp slogan atacaktı. 

22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamaktadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 

Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


GÜRH NÖZTÜRK 
YARSLUŞ 


7 


> YUSUF KUDSİ KOÇ 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 


Schrödimger'im 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (o Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 

. ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 

“Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 215 o Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Coşkun (Kusur -2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Ooo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


NEŞET BOZKURT X Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Seyda Ayılın Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


il Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
DİĞER i Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
EVRENDEKİ buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 


ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


ŞEYDA AYDIN 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


www.yerlibilimkurgu.com 111 


Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 

(Ozcan Tökdemir bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yal hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


ZN Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


EGSUNMUCEN Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
, A | i (cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 
yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 
sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 
savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 
için sığınaklarda... 

Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 
çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 
Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 
bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


Wi. 


G©epesllen 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Selim Erdoğan | Kurbağa Atlası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Evren Kütüphanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 

Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 

O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 

Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 
ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 

Basım Yılı: 2019 


Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


“Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Ooo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
: N şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu | Deöisenler - 2019 


4 pp i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEĞGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
wi y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

7 Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

a M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


EE; tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NITRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


Ayşe Acar 


BAYAN NIMA 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOP'YA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 
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Sezai Özden 


Taşınabilir müzik çalar artık hayatımızın bir parçası, Onsuz neredeyse 
tuvalete bile gitmiyorum. Müzik çalarla birlikte verilen CD çok etkileyici. Yeni 
bir akım olsa gerek! Çok tuhaf ama etkileyici bir müzik. Şarkıların hangi 
dilde söylendigini anlayabilen henüz olmadı. Üretici firma da bu konuda hiç 
açıklama yapmadı. 


- uewoJ 1bzZI5 


Nedense sürekli bu CD' yi 
dinliyorum. Başka bir şey 
dinleyemez oldum. 
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Bugün tam iki ay oldu. 
Tam iki ay.. 


“ İKİNCİ DÜZEY YÜKLEME 
TAMAMLANDI. 
YUMURTA KULAKTAN TAŞICYA ğ 
in ENJEKTE EDİLDİ” Lu 9 
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Bilimkurgu Yazarlarımız ve Eserleri 
2019 - 2020 - 2O2I - 20E2 
SEZA! OZDEN 


Mini Çizgi Öykü 
SEZAİ ÖZDEN 


Facebook sayfasında ve İnternet sitemizde tanıtımını yaptığımız, yerli bilimkurgu romanlarının incelemelerinin yanında; kısa öyküler, ülkemizde ve dünyada bilim alanındaki gelişmeler, film ve çizgi film incelemeleri, çizgi romanlar, 
film müzikleri incelemeleri, yerli ve yabancı bilimkurgu yazarlarının tanıtımı, yabancı bilimkurgu roman incelemeleri, 
film yönetmenleri, anime eserler, bilgisayar oyunları ve daha pek çok konu 


Yerli Bilimkurgu eserlerinin tanıtımının yanında, yabancı eserlere ve magazinsel haberlere de yer vermemizin sebebi, daha uzun Soluklu bir dergiyi hayata geçirmek amacını taşımaktadır. 
Öncelikli konularımız Yerli Bilimkurgu Eserleri ve Kısa Öykü Yarışması katılımcılarının öyküleridir. 


Dergimize katkıda bulunmak için, yazılarınızı, incelemelerinizi, çizimlerinizi, tasarımlarınızı, kısa öykülerinizi, 


yerlibilimkurguyukseliyordagmail.com 
adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Platformunun süreli yayınıdır. 
Dergimiz; tanıtım, bilgilendirme ve bilimkurgu severlerin ortak alanıdır. 
Gönüllü yazarların - çizerlerin desteği ile şekillenmektedir. Kâr amacı gütmez. 
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Bu seçki, Özgen Berkol Doğan'a ithafen yazılmıştır. 
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B Planı Olmayacak 
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Non Sum Gualis Eram 
Sezai Özden 

Akson 

Uğur Aslan 

Kovan 

Zeynep Okçu 

Emekli 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


Eren Kasapoğlu 

Değişmeyen Tek Şey 

YBKY. 9. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
Gizem Çetin 

Madenci 

YBKY. 9. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
Özgüç Bayrak 

Dr. Haura 

YBKY. 9. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
Selahattin Başboğa 

Teknik Destek 

YBKY. 10. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 
İsmail Çakır 

Sapma 

YBKY. 10. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 
Ümit Yaşar Özkan 

Mümkün Dünyaların En İyisi 

YBKY. 10. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 
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| bilimkurgu Rafı 
7 E. Nihan Acar 


Başka Dünyalarda Yaşam Var Mı? 


Osman Nuri Eralp 


Baskı yılı/yeri: 2019/İstanbul 
Sayfa Sayısı: 122 
Yayınevi: : Say Yayınları 


Başka dünyalarda yaşam var mı? 

Bunun cevabını uzun yıllardır merak ediliyor ve 
hevesle araştırılıyor. Peki, cevaplara biraz olsun 
yaklaştık mı? Bundan yüz yıl önce alanında 
uzman Osman Nuri Eralp, bu sorunun cevabına 

o zamanki bilgi birikimi ve sahip olduğu hayal 
gücüyle cevap vermiş ve ortaya Osmanlı döneminin ilk bilimkurgusu çıkmıştır. O zamanlar bilimsel 
veri sayılan bu metin, bilim insanının hayal gücü 
ile harmanlanınca günümüzde bilim kurgu olarak 
anılmaya başlamıştır. Kitap ne anlatır? Yazarı 


kimdir? Gelin birlikte bakalım. 
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ai 


BAŞKA Osman Nuri Eralp 


DÜNYALARDA 


Yazar Hakkında 


Osman Nuri Eralp veteriner bakteriyolog 
ve kimyagerdir. Çalışmaları organik kimya 
üzerindedir. 1877 senesinde Arapgir?'de dünyaya 
gelir. Askeri Veterinerlik okulunda okumuş 
sonrasında orada öğretmenlik yapmıştır. Orada 
bakteriyoloji, histoloji ve patoloji dersleri 
vermiştir. Birinci Dünya Savaşına binbaşı 
olarak katılmıştır. Bu görevi boyunca çeşitli 
laboratuvarlarda yaptığı müdürlük görevleri ile 
bilime ve orduya hizmet etmeye devam etmiştir. 
Sonrasında güncel çalışmaları yerinde incelemek 
için laboratuvarları incelemeye Berlin ve 
Varşova'da görevlendirilmiştir. 


Meslek hayatı boyunca dönemin en yenilikçi 
laboratuvarlarına müdürlük yapan bilim insanı 
yerli ve yabancı yüzlerce makale yayınlamıştır. 
1910 ve 1923 yıllarında başarılı çalışmaları 
dolayısıyla Fransa hükümeti tarafından çeşitli 
nişanlarla onore edilmiştir. Ayrıca Birinci 
Dünya Savaşı'na hizmetlerinden dolayı Harp 
Madalyasına layık görülmüştür. 


1940 senesinde mide kanaması dolayısıyla hayata 
gözlerini yummuştur. 


Kitabın İçine Doğru 


Kitap 1918 senesinde basılmıştır. Ülkemizde 
ilk çevirisi Merve Köken tarafından Karakarga 
Yayınları”ndan çıkmıştır. Benim elimdeki baskısı 
Say Yayınlarından çıkan ve yayına hazırlığını 
Ergi Deniz Özsoy, İnan Kalaycıoğuları ve Murat 
Öner'in yaptığı 2019 baskısıdır. Çıktığı zamanda 
“fenni roman” diye adlandırılsa da şimdinin bilim 
kurgu türüne daha yakındır. Kurmaca bir eser 
değildir. Yarı makale, yarı denemedir. Dönemin 
bilimsel gelişmeleri için izlek olacak nitelikteki 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 


metin, yazarın bilgi birikiminin yanı sıra, bilime 
ve geleceğe dair heves ve tutkusunu da gösterir. 
Bir bilim insanına hayal kurduran bu büyük 
tutku, dönemin bilgisinin kısıtlı olduğu uzay ve 
gezegenler üzerinedir. 


Kitap şu bölümlerden oluşur: 
I-Dünyada ve Dünyalarda Hayat Meselesi 
2-Hayat ve Hayat Şartları 


3-Gezegenlerde Hayat Şartları 


o Merkür 

o Venüs 

Li Mars 

o Jüpiter 

o Semanın ölmüş dünyaları: Satürn, Uranüs, 
Neptün 


4-Dünya ve Bu Dünyalarda Hayatın Sonu 


Birinci bölümde evrim ve doğal seçilime 
referans veren ilerlemeci bilimsel metodu 
izleyebileceğimiz O satırlarda (o Dünyamızdaki 


canlılığı uzun uzun açıklayan yazar, dönemin 
bilgi birikimine de ışık tutar. Böylece eseri 
okurken satır aralarında bilim tarihi okuması da 
yapmış oluruz. 


İkinci bölümde ise gezegenler hakkında eldeki 
verileri dökerken hayalperest bir bakış açısı sunar 
ve oradaki olası hayatlar hakkında gerçeküstü 
senaryolar üretir. Hatta başka gezegenlerdeki 
sanat ve bilim ilerlemesi hakkında bile 


konuşmaktan geri kalmaz. 


www.yerlihilimkurgu.com © 


Eserin son bölümünde ise hayatın sonu hakkındaki 
fikirlerine gelir sıra. Bu konuda çizdiği tablo 
kötümserdir yazarın. Hayatın eninde sonunda 
biteceğini ve canlılığın tamamen biteceğine 
inancını anlatır. 


Kitabın Anlattıkları 


Bilim insanı Osman Nuri Eralp, Mars'ta bizden 
daha akıllı insanların yaşadığına, havanın *-9 
derece olduğunu anlatıyor. Mars'taki gelişmiş 
canlıların makine yapmakta maharetli olduğunu 
anlatıyor ve ekliyor: Aklen oldukça ileri giden 
bu insanların çok çalışan beyinleri büyüyüp 
gelişirken bedenleri ise küçülüp körelmiştir, diyor. 
Hatta Mars'ta Marksist düşüncenin varlığını 
savunuyor ve Dünyanın bir üst versiyonunu hayal 


etmeye çalışıyor. 


Venüs'te ise sıcaklığı 22 derece olarak düşünüyor 
ve ormanların her yeri kapladığı tropik iklime 
hâkim gezegendeki bataklıklarda timsah ve 
ejderhaların varlığından oldukça emin bir anlatı 
sunuyor. Diğer yandan ise Merkür, ateşlerin, 
gürlemelerin ve depremlerin dünyası olarak ele 


alınıyor. 


Aslında yazar bir ütopya çiziyor. Özellikle 
Mars'taki yaşam, Dünyanınkinden daha iyi bir 
yerde ve yazar böylece daha ideal bir hayata 
işaret ediyor. Yazar metin boyunca bol bol 
hayal kuruyor ve Dünyanın geleceği konusunda 


öngörülerini sıralıyor. 
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Kitabın Sonu 


Kitabın içinde diğer gezegenler hakkında hayal 
kuran bilim insanının geleceğe iştahını konu 
alan roman, gerçeküstü öğelere yer veren çarpıcı 
bir çalışma. Kitapta en sevdiğim nokta, Osman 
Nuri Eralp'in hayal kurarken ki heyecanı oldu. 
Bir bilim insanının motivasyonunun yanı sıra 
geleceği ve ilerlemeyi görme arzusunu bir kenara 
koyarsak hayalperest bir bilim insanı profiliyle 
tanışıyoruz. Bunu konudaki yazar tam olarak şu 
şekilde düşünüyor: 


Derler ki, bilim her şeyi ciddiyete sokar. 
Hayali sınırlamaya, şairane hayallere bir 
sınır çizer. Bu yanlış, pek yanlıştır. Bilakis 
bilim hayalleri arttırır. Şairane hayalleri 
hakiki tasavvurlara çevirir. Fikir ve hayale 
sonsuzluk verir. .. İnsan düşüncesi önünde 
ucu bucağı olmayan feyz ile dolu bir alan 
açar. İnsan aklı kanatlanır uçar, uçar... 


Gördüğü, düşündüğü her şey, bilimin 
gösterdiği, öğrettiği her şey birer şür, 
estetik birer şiir olur... Zaten bilim doğanın 
ahenginin bütün mısralarını, nağmelerini, 
inlemelerini esasından tasvir eden estetik 
kitabı, doğanın bildirdiklerinden terennüm 
eden bir nağme, bir şiir, tabii bir şiir değil 
midir? 


5f:29 


Türk edebiyatını zenginleştiren ve fenni roman 


geleneğine katkı sunan çalışma, bilimi ve 
hayali yan yana getirir ve Osmanlı'dan bu yana 


genişleyen bilgi birikimimize ışık tutar. 


* >> 


Bunun Oo yanında bu zamanki o bilimsel 
gelişmelerin ışığında konuya eğildiğimizde, 
başka gezegenlerde bizim gibi gelişmiş formlar 
henüz bulunmadığı o kanıtlanmıştır. Ancak 
mikrobiyolojik (o canlıların (ovarlığı (o konusu, 
gelecek uzay görevlerinde netleşecektir. Çünkü 
bilimsel gelişmeler yol aldıkça, uzayda attığımız 
minik adımların bizi başka yaşam formlarına 
götüreceği umudu, astrobiyoloji çalışmalarının 
temel hedefini oluşturur. Su bulunan gezegen 
yüzeylerinde oOve varlığı yeni keşfedilen 
gayzerlerde incelemeler sürerken uzaydaki 
yaşama dair bilgimiz artmaktadır. Bundan 100 
sene sonra bu konuda kim bilir neler konuşacak, 
neler yazacağız? Bildiklerimiz artacak şüphesiz 
ama hayallerimiz baki kalacaktır. Orası kesin! 


Bilimkurgu ile kalın... 


Bilimkurgu Rafı - E. Nihan Acar 
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Short Stories from the Planet - Gezeyenlen Kısa Öyküler - Poland/Polonya 
Krzysztotf T. Dabrowskı 


Krzysztof T. Dabrowski is a Polish writer and screenwriter. His books have been 
published in Poland, the USA, Spain and Germany. His stories were published in many 
countries: USA, England, Australia, Canada, Poland, Russia, Germany, India, Slovakia, 
Czech Republic, Brasil, Spain, Argentina, Italy, Hungary, Sweden, Mexico, Albania, Nigeria, 
Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Costa Rica, Peru & Vietnam. 


He isall the more pleased with the publication in Turkey as his wife has Turkish roots. 


Kili The Drayon 


The dragon was wandering around the kingdom. 

Burned villages and murdered people. 

Once he kidnapped the king's daughter... 

The ruler promised the kingdom for the saviour. 

Noone succeeded until the experienced dragon congueror became interested in the matter. 
When he arrived the dragon flew away. 

The daredevil entered the pit and saw the Princess. 

He leaned down to see if she was alive. 

She opened her yellow eyes... 

Lips with two fangs. 

She bit his neck, sucked the blood out. 

The dragon was clever - when heard about the dragon killer, 
..together with a vampire friend, set a trap for him... 


Eirlerhayı Öltlür 


Ejderha krallığın etrafında dolanıyordu. Yakılmış köyler ve öldürülmüş insanlar... 
Bir gün kralın kızını kaçırdı... 

Hükümdar onu kurtaracak olana krallığı vadetti. 

Kimse başarılı olamamıştı, ama sonra tecrübeli ejderha avcısının ilgisini çekti konu. 
O geldiğinde ejderha uçup gitti. 

Yiğit ejderin yuvasına girdi ve orada prensesi gördü. 

Hayatta olup olmadığını görmek için yere çöktü. 

Sarı gözlerini açtı prenses... 

Arasında iki sivri dişiyle de dudaklarını. 

Boynundan ısırdı adamı, kanını emdi. 

Ejderha akıllıydı — ejderha katilinin geldiğini duyunca, 

... bir vampir arkadaşıyla, ona bir tuzak kurmuştu. 
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Krzysztof T. Dgbrowski 


Krzysztof T. Dabrowski Polonyalı bir yazar ve senaristtir. Öyküleri ABD, İngiltere, Avustralya, 
Kanada, Polonya, Rusya, Almanya, Hindistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, 
Arjantin, İtalya, Macaristan, İsveç, Meksika, Arnavutluk, Nijerya, Botswana, Zimbabve, Tanzanya, 
Uganda, Kenya, Costa Rika, Peru ve Vietnam gibi bir çok ülkede yayınlanmıştır. 


Kendisi, eşinin Türk kökenli olmasından dolayı öykülerinin Türkiye'de de yayınlanacak 
olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir. 


Lamentahle Effects 


We couldn't come to terms with Dad's death. 


It was expensive, but we decided to do it - we cloned Dad from a previously frozen piece of tissue. 
Before we did this, my grandfather died. 


We also hada piece of his body frozen. 
Its a wonderful thing anyway, from now on we'll live forever because we'll be cloned. 


It soon turned out that grandpa's soul had taken his father's body - a strange thing, grandpa had 
become his son and, in a way, ours... 


We cloned grandpa to bring back dad. 


To my horror, a malicious neighbour reborn as Grandpa's clone... 


Matemlik Etkiler 


Babamızın ölümünü kabullenememiştik. 

Pahalıydı, ancak yapmaya karar verdik — Babamı önceden dondurulmuş bir dokusundan klonladık. 
Bunu yapamadan büyükbabamız da öldü. 

Onun vücudunun da dondurulmuş bir parçası mevcuttu. 

Her şekilde muhteşem birşeydi bu, artık sonsuza kadar yaşayabilecektik çünkü klonlanacaktık. 


Kısa süre sonra büyükbabamızın ruhunun kendi babasının vücudunu almasıyla sonuçlandı — ilginç bir durum, 
büyükbabam kendi kendisinin oğlu olmuştu ve bir anlamda bizim de... 


Babamı geri getirmek için de büyükbabamızı klonladık. 


Korktuğum üzere, kötü niyetli bir komşumuz büyükbabamın klonu olarak yeniden doğdu. 
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Araştırma 
İsmail Şahin 


Türkiye «le Bilimkurgu Edehiyaltı 


Bilimkurgunun Tarihçesi 


İlk bilimkurgu eserleri olarak 2. yüzyılda Lucian'ın True History'si, 1001 Gece 
Masalları'ndaki bazı hikâyeler, 10. yüzyılda The Tale of the Bamboo Cutter, 13. 
yüzyılda Ibn al-Nafis “in Theologus Autodidactus'u, Cyrano de Bergerac'ın Voyage 
de la Terre âla Lune'u ve 17. yüzyılda Des gtats de la Lune et du Soleil görülmesine 
rağmen dünyayı kurgu ve hikâyecilik vasıtasıyla anlama konusunda bilimkurgunun 
öncelleri mitolojiye dayanır. Akıl çağı ve modem bilimin gelişmesini takiben 
Voltaire'in Micromegas'ı, Jonathan Swift'in Gulliver'in Seyahatleri ve Kepler'in 
Somnium'u ilk gerçek bilimkurgu örneklerindendir. Somnium Carl Sagan ve Isaac 
Asimov tarafından ilk bilimkurgu hikâyesi olarak gösterilir. Aya yapılan bir yolculuğu 
ve oradan dünyanın hareketinin nasıl göründüğünü anlatır. 


18. yüzyılda romanın bir edebiyat türü olarak gelişmesini takiben 19. yüzyıl 
başlarında Mary Shelley'in kitapları Frankenstein ve The Last Man bilimkurgu 
roman formunun tanımlanmasına yardımcı olmuş, ardından Edgar Allan Poe aya 
seyahat ile ilgili bir hikâye yazmıştır. 19. yüzyıl boyunca daha başka örnekler de 
ortaya çıkmıştır. Elektrik, telgraf ve yeni ulaşım teknolojilerinin doğuşuyla birlikte 
Jules Verne ve H. G. Wells gibi yazarlar bilimkurgu camiasında yaygın kabul gören 
yeni bir tür yarattılar. Bu tür 19. yüzyıl sonlarında Britanya'da “bilimsel macera” 
olarak adlandırılıyordu. Edwin Abbott'un 1884'te yayınladığı Flatland: A Romance 
of Many Dimensions gibi örneklerle bu tür çeşitlendi. “Bilimsel macera” terimi 20. 
yüzyıl başlarına kadar Olaf Stapledon gibi yazarlarca kullanılmaya devam etti. (1) 


Ayrıca 1920”lerin ortalarından itibaren yayınlanmaya başlanan bilimkurgu dergileri 
sayesinde birçok yazar yetişmiştir ve birçoğu dünya çapında tanınan yazarlar 
olmuştur. 
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Türkiye'de Bilimkurgu 


Bilimkurgunun tarihçesinden sonra ülkemizdeki 
bilimkurgu edebiyatına bir göz atalım. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde de bilimkurgu türünde 
eserler olduğunu biliyoruz. “Fenni Roman” 
adıyla yayınlanan bu eserlerle ilgili bir araştırma 
Seda Uyanık tarafından yapılmıştır ve “Osmanlı 
Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat” ismiyle İletişim 
Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlanmıştır. 


Ülkemizde bilimkurgu edebiyatı son yıllarda 
büyük bir ivme kazanmıştır. Ancak bu ivmeye 
rağmen yerli bilimkurgu eserlerimizin sayısının 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça az 
olduğunu görürüz. 


Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı - İsmail Şahin 


Türk bilimkurgu edebiyatında karşımıza çıkan ilk 
isim Refik Halid Karay'ın Semih Lütfü yayınevi 
tarafından1939”da basılan “Ago Paşanın Hatıratı” 
isimli kitabındaki “Hülya bu ya” isimli öyküdür. 


Bu kitap daha önce Osmanlıca olarak 1920 yılında 
basılmıştır. Kitap 2017 yılında İnkılap Kitabevi 
tarafından tekrar basılmıştır. 


Hatırat > 
pempe (C 


Daha sonra 1943 tarihli, V. Bilgin tarafından 
kaleme alınmış olan “Rüya mı hakikat mı ?” eser 
karşımıza çıkar. Milli Kütüphane kayıtlarına göre 
kitapla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 


Eser Adı: Rüyamı hakikat mı? 
vDr. Vedii Bilgin Hataylı 
Yazar: Bilgin, V. 

Yer Numarası: 1943 AD 1299 


Yayın Bilgisi: (İstanbul?J: Muallim Ahmet Halit 
Kitabevi, 1943, (İstanbul, Tecelli Matbaası) 


Fiziksel Niteleme: 118 s. ; 18 cm. 
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Yine Milli Kütüphane kayıtlarına göre Fay-Ka 
(Faika Alpar) tarafından yazılan “Siyah Ülke” 
isimli bir kitap vardır. Kitabın künyesi aşağıdaki 
gibidir. Kitabın içeriğiyle ilgili başka bir bilgi 
yoktur. Ancak “Beyaz Ülke” nin tersi bir içerik 
olduğunu tahmin ediyoruz. 


Eser Adı: Siyah Ülke 
Çocuk ve gençlik romanı / Fay-Ka 
Yazar: Fay-Ka 


Yer Numarası: 1945 AD 1032 


Yayın Bilgisi: İstanbul: Kültür Kitabevi, 1945, 
(Ahmet Sait Matbaası) 


“Rüyamı hakikat mı ?” adlı eserden sonra, 1944 Fiziksel Niteleme: 80 s. ;20 cm. 
yılında çocuk kitabı olarak yayınlanmış olan 
“Beyaz Ülke” isimli ve yazarı Fay-Ka (Faika 
Alpar) olan bir kitabı görüyoruz. Milli Kütüphane 
kayıtlarına göre adı geçen eser daha sonra 2017 
yılında Eğirdir Belediyesi (Isparta ilinin bir ilçesi) 
tarafından yayınlanmıştır. Bu kitapla ilgili son 


olarak Dorlion Yayınevi tarafından 2022 yılında 
günümüz Türkçesiyle okuyuculara sunulduğunu 
belirtelim. 


5 


BEY AZ ULKE Uzun bir aradan sonra 1966 yılında Orhan 
FAİKA ALPAR Yüksel'in “Merih'e Yolculuk” isimli bir çocuk 


kitabı Zerhan Yayınevi tarafından çıkmıştır. 
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1970 ve 1971'de Metin Atak tarafından uzay 
operası tarzında yazılan “Gezegenler Savaşıyor” 
ve devam kitabı olan “Arena” piyasaya çıkar. 


metin atak 


1973 yılına geldiğimizde ise Selma Mine tarafından 
“Uzay Yolu” isimli bir çocuk kitabını görüyoruz. 
Milliyet Yayınlarından çıkan bu kitabın devamı 
“Renkli Ülkeler” ise 1976 yılında yine Milliyet 
Yayınları'ndan çıkmıştır. 


Bilimkurgu türünde ancak çocuk kitapları olarak 
basılan birkaç esere daha yer verelim. Azize 
Bergin tarafından yazılan “Uzay Korsanları” 
1973'te, Fahri Turan tarafından yazılan “Gökte Bir 
Ada” 1974'te Deniz Yayınları tarafından çıkmıştır. 
Yine 1974'te Yeni Asya yayınevi tarafından 
Niyazi Birinci imzalı “Deniz Altı Ülkesi” okurlara 
sunulmuştur. 


Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı - İsmail Şahin 


70'li yılların sonunda Refik Özdek, Ahmet Tural, 
Rıza Zelyut gibi yazarlar çocuklara yönelik 
bilimkurgu türünde eserler vermişlerdir. 


Selma Mine'nin 1979'da“Tarihin Başladığı 
Gün” ve 1980'de “OBI JS-927” isimli kitapları 
X-Bilinmeyen yayınları tarafından çıkmıştır. 


torihin 
başladığı gün 


selma mine 


www.yerlibilimkurgu.com 17 


Türkçeye “Bilimkurgu” kelimesini kazandırmış 
olan Orhan Duru'nun “Yoksullar Geliyor” isimli 
kitabı 1982 yılında Ada Yayınlarından çıkmıştır. 
“Yoksullar Geliyor” 2021'de Yapı Kredi yayınları 
tarafından tekrar basılmıştır. 


1984 yılında ise Gülten Dayıoğlu'nun “Işın 
Çağı İnsanları” isimli çocuk kitabı İş Bankası 
Yayınlarından çıkmıştır. 


1990'lı yıllara geldiğimizde ise aşağıdaki kitapları 
görüyoruz. 


1991: Haldun Aydıngün - Başkan Oyunu - 
Mavibulut Yayınları 


1992: Erkan Ergen - Falcının Ölümü - Selvi 
Yayınevi 


1992: Orhan Seyfi Şirin - Cennet Atları - Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı 


1992: Haldun Aydıngün - 2000'li Yılların 
Öyküleri - Yayınevi Yayıncılık. (Başkan Oyunu 
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isimli kitabın yeni baskısıdır.) 


1994: Nevra Bucak - Son Güneşin Çocukları 
- Demet Yayıncılık 


1996: Haldun Aydıngün - Dağın Ötesi - 
Uçanbalık 


1996: Müfit Özdeş - Son Tiryaki - Metis 
(2018'de genişletilmiş yeni baskısı yapılmıştır.) 


1996: Orhan Seyfi Şirin - Gelecek Yüzyıllardan 
Anılar - Sanat İhtisas 


1996: Sabri Gürses - Boşvermişler - Mitos 


1997: A. Yazıcı/B. Tanyolaç - Sonsuzluğun 
Sırrı - Prospero 


1997: Halil Kocaöz - Uzaya Kaçış - Boyut 


1997: Nurcihan Doğuç - Yollar Nereye Düşer 
- Bilgi 


1997: Özlem Ada - Embriyogenesis - Sarmal 
1998: Gurur Asi - Cam Dünya - Atılgan 


1999: Aydın Boysan - Yıl 2046: Uzay Anıları 
- Bilgi 


1999: Dr. Mehmet Mutlu - Uzay 3981 - Yeni 
Alanya 


1999: Zühtü Bayar - Geyşa Android Şirketi - 
İnkılap 


1999: Zühtü Bayar - Sahte Uygarlık - İnkılap 


2000 yılında ise kayıtlarımıza göre iki kitap 
çıkmıştır. Özlem Kurdoğlu'nun “Son Cephede 
Şafak”isimlikitabı Us yayınevinden yayınlanmıştır. 
H. Murat Şermet'in ise “İlk Özgürler” isimli kitabı 
Etika yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 


2001 yılında ise Haldun Aydıngün - Planımız 


Katliam, Us tarafından 


basılmıştır. 


Okuyan yayınevi 


2002 ve sonrası çıkan kitapları ise şimdilik sayı 
olarak verelim. 


2002: 6 kitap 


2003: 5 kitap 


2004: 1 kitap 


2005: 5 kitap 


2006: 3 kitap 


2007: 6 kitap 


2008: 6 kitap 


2009: 16 kitap 


2009 yılında Mazlum Akın tarafından yazılan 
“Türk Çocuk Edebiyatında 
isimli inceleme kitabı Bizim Kitaplar etiketiyle 


Bilim Kurgu” 


yayınlanmıştır. 
2010: 6 kitap 
2011: 6 kitap 


2012: 17 kitap 


Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı - İsmail Şahin 


Mazlum AKIN 


TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA 


BİLİM KURGU 


n 


2013: 8 kitap 


2014: 10 kitap 


2015: 17 kitap 


2016: 22 kitap 


2017: 28 kitap 


2018: 43 kitap 


2019: 59 kitap 


2020: 81 kitap 


2021: 55 kitap 


2022: 51 kitap 


Sayılardan görüleceği üzere son on bir yıl yerli 
bilimkurgu edebiyatı umut verici bir gelişme 
içerisindedir. 2022'nin bitmesene sayılı günler 
kala 2022'ye ait sayının biraz daha artmasını ümit 
ediyoruz. 


Verdiğimiz rakamlar kesin değildir. Bazen 
tesadüfen karşımıza listemizde olmayan kitap 


çıkabilmektedir. 
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Ancak geçmiş yıllarda çok az bilimkurgu kitabının 
çıkmış olduğu görülmektedir. İnternetin henüz 
yaygınlaşmadığı hatta olmadığı yıllarda basılan 
kitaplardan haberdar olmamız ise tamamen 


tesadüfe bağlı. 


Geçmiş yıllarda basılan ve listeye dâhil edilmesi 
için keşfedilmesi gereken, sahafların ve kitapçıların 
raflarında kaybolmuş, kıyıda köşede kalan 
birçok kitabın ve unutulmuş yazarların olduğuna 
eminiz. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber çıkan 
kitaplardan daha kısa sürede haberdar olabiliyoruz. 


Yukarıda verdiğimiz rakamların içinde çocuk 
kitapları dâhil edilmemiştir. Bir başka konu ise 
online kitap satış sitelerinin kitap kategorilerinde 
farklılıklar olmasıdır. Bir sitede listelenen bir kitap 
başka bir sitede gözükmemektedir. Ayrıca gerek 
yayınevi olsun, gerekse kitap satış siteleri olsun 
kitapları türlere göre sınıflandırma konusunda 
yeterli dikkati ve özeni göstermemektedirler. 
Birçok bilimkurgu kitabı genel olarak roman, 
macera, aksiyon, hikâye kategorisinde 
sınıflandırmaktadır. Durum böyle olunca kitap 


VS. 


yeterince ön plana çıkmamakta, dolayısıyla okur 
açısından kitabın varlığı bilinmemektedir. 


Son olarak “1980 Sonrası Türk Edebiyatında 


Bilimkurgu Romanları” isimli bir araştırma 


kitabını olduğunu belirtelim. 


Bilimle ve bilimkurguyla kalın. 
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Türkiye'de Bilimkurgu Edebiyatı - İsmail Şahin 


(1) Bilimkurgu tarihçesi https://tr.wikipedia.org/ 
wiki/Bilimkurgu sitesinden alınmıştır. 


wornalcom 
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OE dme 


Kısa Öykü 
Zeyne Okçu 


Ayıkla Pirincin T 


Güneşin en yılışık ısısı, öğlenin tam on ikisi... Bahardan yaza ufak ufak yuvarlanan, bir küs 
bir barışık ayın ikinci haftası ve günlerden salı 
idi. Belki öğleden sonra yağmur yağar ve ahmakları ıslatırdı. Dünde aynısıydı... Önceki gün de... 


Dört parmağını ikiye ayrılmış pirinç yığının 
üst kısmına daldırıp bir miktarı kendine doğru 
çekti. Taşın *t sini göremeyince aşağı kısma geçirdi “temiz” deyip zihninde oynak bir türküye 
eşlik ederek. 


Ayakkabıcılar pasajında esnaftı babası. Erkenden kalkar, dükkânını açar ve nafakasının peşinden koşardı. Onun bunun aklına uyup ilkokuldan sonra okutmamıştı biricik kızını. En çok da 
buna pişmandı. 


Komşu gezmelerini çok severdi ev hanımı 
anası. Bırakırdı kızının eline süpürgeyi ve paspası. Nasılsa küçük odasında, kilitli sandıkta naftalinlenmişti çeyizi. Bir de kısmeti çıksaydı şöyle 
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AŞINI 


hayırlı hayırlı... 


Pirinç ayıklandı, pilav pişti, ev silindi, süpürüldü. Odasına geçti kızcağız, kilitli sandığı açtı. 
Anasının el emeği, göz nuru bohçaları yoktu o 
sandıkta sandığı gibi. En battalından çöp torbalarında kim bilir hangi çöplüğün metan gazlarına 
karışacaktı. 


Saçının topuzunu gevşetirken zihnine dolanmış aynı türkü ile gülümsedi. Öğrenmesindi 
anası o torbaları ve karışacakları gazları. Yoksa 
yolunacaktı saçı, başı. 


Sandıktan çıkardı gizli gizli oluşturduğu 
minyatür parçacık hızlandırıcısını. İyi ki ağabeyinin fizik ve kimya kitapları ile gecelemişti çocukluğundan bu yana. Tamir takımını açıp saatçi 
tornavidalarından en uygununu seçti ve o son Vidayı da sıktı. 


Tam tamına beş koca yılını almıştı parçacık 


hızlandırıcı. Yine de pişman değildi uykusuz geçen beş yıla, hatta böylesi daha hayırlıydı. Son 
vidayı sıkınca geriye test etmek kalmıştı. O türkü, zihninden dilinin ucuna kaydı oynak oynak. 
Fakat dervişin fikri neyse zikri de oydu, biraz 
gerdan kırarak biraz da parmaklarını şıklatarak 
basma eteğini savura savura döndü odanın ortasında zikri ile. 


“Hadronlar deste gider... Hah hah hah na 
nay... Çarpışır dosta gider... Hah hah hah na nay... 
Na nay ellerin malı...” 


Nefes nefese kalınca durup rüyalarına yanaştı ve titrek ellerini kırmızı butonla çarpıştırdı. 


Veee... Müthiş gümbürtü eşliğinde şimşekler sardı odayı. Şimşekler kıvılcımlara devrildi, 
tam orta yerde küçük bir kara delik belirdi. 


Ağzı kulaklarında yüreği başka diyarlara 
çarptı kızın. Hadronlar da çarpışmıştı ne önemi 
vardı şimdi saçının yarısının dikleşip yarısının 
yanmasının. Sandık ta yanmıştı oh! Metana çöplüğe değil, yanan emeklerine yanacaktı anası. 


Dışarıdan gelen bangır bangır siren sesleri, 
kızı da kendine getirmişti. Bilime sekteyi vurmaya kararlı komşular olmalıydı hiç yoktan itfaiyeyi arayanlar. 


Kapı yangında ilk önce kurtarılacak için 
çalınırken, kız isin dumanın içinde parçacık hızlandırıcıyı kurtarmaya gayretlendi kimseler görmeden. O da neydi? Parçacık hızlandırıcı, hiç bir 
parçası tanınmayacak haldeydi. Küçük kara delik 
ise orta yerde kapkara sırıtırken kapı zorla kırıldı. 


“Hayda! Ayıkla şimdi pirincin taşını” diye 
söylenmeye başladığında neyse ki kayboldu küçük sırrını da içine çekerek. 


Ayıkla Pirincin Taşını - Zeynep Okçu 


Belki de ana haber bültenlerinde bir son dakika geçecekti “Elektrik kontağından çıkan yangında son anda kurtarıldı genç kız.” 


Fizik kitapları da yanmıştı. Yenileri bulunmalıydı. 


Yazar notu: Kendi imkânlarıyla tüm hayatını bilime adayan isimsiz, kimliksiz bilim insanlarına selam olsun. 


15-Mart-2018 


Kız çocuklarının eğitiminin ne kadar önemli 
olduğuna farkındalık oluşturmak amacıyla yazılmış bir öyküdür. 
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Kısa Öykü 
Mehmet Kardaş 


Orman 


“Sanırım artık gözlerimi açabilirim,” diye 
düşündü adam. Işık ilk başta gözlerini rahatsız 
ettiği için etrafına dikkatlice bakamadı. Işığa 
alışınca daha önce birçok kez görmüş olmasına 
rağmen önündeki manzaraya bir kez daha hayran 
kaldı. 


Bir ormandı burası. Onlarca farklı ağaçla 
dolu, her yönüyle yeşilin hâkim olduğu bir yer. 
İnsan elinin değmediği çok açıktı. Sanki sadece 
güzelliğine hayran olunması için yaratılmıştı. 


Yavaşça başını kaldırıp yukarı baktı. Daha 
önce hiç görmediği türden uzun ağaçların oluşturduğu tavandan, rüzgârın etkisiyle ara ara güneş ışınları yere ulaşabiliyordu. Bir süre öylece 
durup, güneş ışınları tarafından yıkanmak üzere 
kollarını açtı, gözlerini yumdu ve bekledi. Sonra gökte başka bir şey aradı gözleri. Hafifçe esen 
rüzgârda sallanan dalların arasından o masmavi 
gökyüzünü gördü. Mavilik, dalların yeşilliği ile 
öylesine uyumluydu ki, dikkatsiz bir göz onu 
görmez, kendini üzeri ağaç dalları ile kaplı bir 
labirentte sanabilirdi. 


Adam mavi gökyüzüne bir süre baktı, sanki onu içine çekermişçesine birkaç derin nefes 
aldı. Ciğerlerini dolduran havadaki bin bir çeşit 
çiçeğin kokusunu fark etti. Yeri kaplayan yeşilliğin içindeki renk cümbüşünü görünce de, 
kendini hayran olmaktan alıkoyamadı. Kırmızı, 
mor, beyaz, sarı ve daha önce görmediği onlarca 
farklı renkte yüzlerce çiçek... Eğilip ayaklarının 
dibindeki kırmızı olanı kokladı. Uzun zamandır 
algılamadığı farklı bir kokuyla dolan beyni tüm 
düşüncelerden arındı ve bir an nerede olduğunu 
bile unutuverdi. 


Bir süre sonra rüzgârda sallanan ağaç dallarının sesi ve arka fonda çalan kuş cıvıltıları ile 
kendine geldi. Dalların arasında zıplayıp duran, 
arada bir durup birbirleri ile ötüşen narin kuşları 
gördü. Burada öylece durup saatlerce dinleyebilirdi onları. Ama zamanı kısıtlıydı. Bu işi başka 
bir sefere erteleyip, zemindeki çiçeklere basmaktan korkarak biraz ilerledi. Vakti dolmadan önce 
görmek istediği bir yer daha vardı. Aradığı yerin 
nerede olduğunu bilmiyordu ama onu her zaman 
ilerlediği yönde bulmuştu. 


Ağaçların arasında bir süre yürüdükten sonra durup etrafına kulak kabarttı. Evet, şimdi kuş 
seslerinin yanında, ileriden gelen bir uğultu işitilebiliyordu. Adımlarını sesin geldiği yöne doğru 
hızlandırdı. Uğultu giderek arttı, gitgide kuşların 
sesini bastırdı ve adam kendini iki yanı ağaçlarla 
çevrelenmiş bir açıklıkta buldu. 


Dört metre kadar yükseklikten akan bir 
şelale ve onun devamı olarak uzakta, ağaçların 
arasında kıvrılarak kaybolan geniş bir akarsu geçiyordu bu açıklıktan. Şelalenin çıkardığı sesle 
büyülenen adam kendini ona yaklaşmaktan alıkoyamadı. Elini yukarıdan dökülen suyun altına 
uzattı. Bir süre avucuna çarpıp, sıçrayarak üzerini 
ıslatan su damlalarını izledi. Neden sonra suyun 
soğukluğuyla ürperdi ve şelalenin biraz aşağısında, akan suyun kenarında bir taşın üzerine oturdu. Önünde uzanan manzaraya iç çekerek baktı. 


“Keşke böyle bir yerde yaşayabilsem...” 
“Bunun için her şeyimi verirdim.” 


Ama böylesi bir dileğin gerçekleşemeyeceginin de farkındaydı, her ne kadar karşısındaki 
manzaranın büyüsü ona tersini söylüyor olsa da. 


Derken şelalenin sesi kesildi, akan su kayboldu. Adam ayağa kalkarken ayağının altındaki 
çimenler ve çiçekler, etrafı çevreleyen ağaçlar teker teker hızla kayıplara karıştı, güneşin aydınlattığı gökyüzü bir perde hızla çekilirmiş gibi yok 
oldu. Her taraf karardı, etrafa ve adamın içine buruk, rahatsız edici bir sessizlik çöktü. 


“Lütfen yapay gerçeklik cihazını çıkarınız,” 
dedi bir ses kulağına. 


Adam gözlerini ve kulaklarını kapatan aygıtı çıkardı, gözlerini karanlığa alıştırmaya çalış- 


Orman - Mehmet Kardaş 


tı. Sonra odanın kapısı açıldı. İçeriye dolan ışığa 
karşı elini siper etti adam. İçeri giren bayan cihazı 
alarak ona seansın bittiğini söyledi. Birlikte odadan çıktılar. Adam gerekli ödemeyi yapıp asansörle zemin kata indi. Caddeye açılan büyük kapıya 
doğru yürüyünce kapı kendiliğinden açıldı. 


İçeriye binlerce insanın, trafikteki araçların, 
karmaşanın gürültüsü doldu. Rüzgârın, neşeyle 
öten kuşların, akan suyun sesini hâlâ aklından çıkaramamış olan adam biraz afalladı. 


Burnuna araç yakıtlarının, çöplerin, pis havanın insanın boğazını yakan, mide bulandıran 
kokusu ulaştı. Çiçeklerin kokusunu artık hatırlayamaz oldu. 


İsteksizce dışarıya adımını attı. Gökyüzüne 
baktı. Göğü kaplayan kirli hava tabakası yüzünden mavilik görünmüyordu bile. Güneş ise yeryüzünü ancak aydınlatabiliyordu. O azıcık ışığı 
da sis tabakasını delip, göğe yükselen binalar 
kesiyordu. Dış yüzeyleri fotosentez yapan bu binalar zar zor nefes alınabilen havayı tazelemeye 
çalışıyordu. 


“Çirkin binalardan oluşan bir orman,” diye 
düşündü adam. 


Kapının ağzında durup saatine baktı, rahatça nefes almasını sağlayan maskesini taktı ve 
caddede akan insan seline karıştı. 


İşe geç kalıyordu. 


3-Aralık-2020 
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Araştırma - Bölüm 6 


Arda Tip 
Robotların Kısa Tarihi 


Sillernetik bağ 


GEÇEN ÖÖLÜMLE FOĞOLATI ÜŞEF MAMHAİYLSEN MASIİ AYITİ ELECOYMİZİ SOVŞUAMIŞIK. 
Bİr TOO UN MLOĞİ DALİYİC DO OT İŞLEVİ YERİNE ŞALOM SA OUT MAİNE OLMAK 
AH VE, İZİSEİ OLMAK, YAMI ŞÖYÜNÜM VE HATEKEİ OZ YLAMMATINDA CAHİT SAA ELEM 
OONOM ÖZ MEKAHİZMA OLMASI ÇELİĞİ KAHSAÜMNE VAPMIŞUK. GUNUMUZUN GUŞUNEN 
FOĞOLAFIMA AVI OLAN İk MOMAYAP DOLİ İŞLEMEPİ AH, O GOYUUUMA EMS 
ÖASİİ MAHAL ASMA. OYMASI FOĞOLŞJAMIİYASINA DİA EMEMİZİN SEDEDİ GÖTÜNÜN 


VE HAFEKEİİELİNLE CANI VATUMLALA ÖYAUHİYOP OLMALIYDI. 
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Fig. 5. - 


Bir makine belli bir işlevi yerine getirmek üzere 
inşa edilirken, bir robot temel işlevini yerine getirmek amacıyla farklı koşullara göre hareketlerini 
düzenleyebilen bir sistemdir. Elektrik teknolojisinin 20. yüzyıldaki gelişimiyle birlikte mümkün 
olan elektro-mekanik geri bildirim sistematiklerinin bu bağlamda otomatın robota evrilmesinde 
büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. 


Geçen bölümümüzde incelediğimiz,1934 yılında Fransız mucit François Dussaud'un imal ettiği 
“Endomekanik Araç'ı bunların önemli örneklerinden biridir. Foto-elektrik alıcıları ve maddi engel 
geri bildirim sistemine ek olarak ötesinde programlanabilir bir hafızaya da sahiptir. 1938 tarihli 
Sciences & Vie adlı Fransız bilim dergisi, bu aracı 
“gerçek bir mekanik bilgisayar” olarak tanımlar. 


Benzer programlanabilir makinelerin örneklerini 
19. yüzyılın henüz başlarında endüstriyel makinelerde de görmüştük önceki bölümlerimizde. Hatırlamak gerekirse, Fransız mucit Joseph Marie 


Un vöhicule â commande endomâcanigue övoluan! dans la 
cour de ÜInsiilut (ph. W. Gillett). 
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Jacguard'ın 1801'de inşa ettiği dokuma tezgâhı da 
delikli kartlarla programlanabiliyordu. 


Bilgi-işlem sistemlerinin robotlarda kullanımı 20.yüzyılın 
ikinci yarısına doğru 
elektronik  bilgisayarın da icadıyla ağırlık 
kazanmıştır. Bu robot teknolojisi için de 
devrimsel bir gelişme 
teşkil ediyordu. Sibernetik Çağ'ı başlatan e 
bu önemli teknolojik 

devrimi de tarihi seyri — , 
içerisinde ayrıca ince- 


lememiz gerekir. Kronolojiye kısaca bir göz atarsak, 


801: Fransız bir tüccar ve mucit olan Joseph 

Marie Jacguard, kumaş tasarımlarını otomatik 
olarak dokumak için delikli ahşap kartlar kullanan 
bir dokuma tezgâhı icat etti. İlk bilgisayarlar benzer delikli kartlar kullanırdı. 


821: İngiliz matematikçi Charles Babbage, sayı 

tablolarını hesaplayabilecek buharla çalışan bir 
hesaplama makinesi tasarladı. Minnesota Üniversitesi'ne göre İngiliz hükümeti tarafından finanse 
edilen “Fark Motoru” adlı proje, o sırada teknoloji 
eksikliği nedeniyle başarısız oluyor. 


848: İngiliz matematikçi ve şair Lord Byron'ın 
kızı Ada Lovelace, dünyanın ilk bilgisayar 
programını yazdı. Almanya?daki Münster Üniversitesi'nde teorik matematik profesörü olan Anna 
Sifferte göre Lovelace, Babbage'nin Analitik 
Motoru üzerine yazmış olduğu bir makaleyi Fransızca”dan İngilizce”ye çevirirken ilk programı yazıyor. Siffert, The Max Planck Society için yazdığı 
bir makalede “Metin hakkında kendi yorumlarını 
da ortaya koyuyor. Basitçe “notlar” olarak adlandırılan ek açıklamaları, gerçek transkriptten üç kat 
daha uzun çıkıyor.” diye belirtmiştir. “Lovelace 
ayrıca Bemoulli sayılarının Babbage'nin makinesiyle - temelde bir algoritmayla - hesaplanması 
için adım adım bir açıklama ekliyor ve bu da onu 
aslında dünyanın ilk bilgisayar programcısı yapıyor.” Bernoulli sayıları, genellikle hesaplamada 
kullanılan bir rasyonel sayılar dizisidir. 


Babbage'nin Analitik Motoru 
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Ünlü matematikçi Charles Babbage, Analytical 
Engine adlı Viktorya dönemi bilgisayarını tasarladı. Bu, değirmenin baskı mekanizmalı bir kısmıdır. 


853: İsveçli mucit Per Georg Scheutz ve oğlu 

Edvard dünyanın ilk matbaa hesap makinesini 
tasarladılar. Uta C. Merzbach'ın “Georg Scheutz 
and the First Printing Calculator “ (Smithsonian 
Institution Press, 1977) adlı kitabına göre makine, 
“tablo farklılıklarını hesaplayan ve sonuçları yazdıran” ilk makine olması açısından önemlidir. 


890: Herman Hollerith, 1890 ABD Sayımının 
hesaplanmasına yardımcı olacak bir delikli 
kart sistemi tasarladı. Columbia Üniversitesi'ne 
göre makine, hükümeti birkaç yıllık hesaplamalardan kurtarıyor ve ABD vergi mükellefi için 
yaklaşık 5 milyon dolar tasarruf sağlıyordu. 
Hollerith daha sonra adı gelecekte International 
Business Machines Corporation (IBM) olacak 
olan şirketini kuruyor. 


20. YÜZYILIN BAŞLARI 


931: Stanford Üniversitesi'ne göre Vannevar Bush, 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ilk büyük 
ölçekli otomatik genel amaçlı mekanik analog bilgisayar 
olan Diferansiyel Analiz Cihazı'nı icat etti. 


936: İngiliz bilim adamı ve 
matematikçi Alan Turing, 
Chris Bernhardt'ın “Turing/s 


Vision (opens in new tab)” adlı kitabına göre “On 


Li 


Computable Numbers...” adlı bir makalesinde, 
daha sonra Turing makinesi olarak anılacak evrensel bir makinenin ilkesini sunuyor. (MIT Press, 
2017). Turing makineleri, hesaplanabilir olan 
her şeyi hesaplayabilir. Modern bilgisayarın ana 
konsepti onun fikirlerine dayanmaktadır. Birleşik 
Krallık Ulusal Bilgi İşlem Müzesi'ne göre (yeni 
sekmede açılır) Turing daha sonra II. Dünya Savaşı'nda Nazi iletişimini deşifre etmekte kullanacakları Turing- Welehman Bombe adlı elektro-mekanik cihazın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. 


937: lowa Eyalet Üniversitesi'nde fizik ve matematik profesörü olan John Vincent Atanasoff, 
dişliler, kamlar, kayışlar veya miller kullanmadan 
sadece elektrikle çalışan ilk bilgisayarı yapmak 
için bir hibe teklifinde bulundu. 


939: David Packard ve Bill Hewlett, California, Palo Alto'da Hewlett Packard Company'yi 
kurdu. MITye göre ikili, yeni şirketlerinin ismine yazı tura atarak karar veriyor ve Hewlett-Packard'ın ilk genel merkezi Packard'ın garajında 
bulunuyor. 


941: Alman mucit ve mühendis Konrad Zuse, 

Gerard O?Regan'ın “A Brief History of Computing — Hesaplamanın Kısa Bir Tarihçesi” (Springer, 2021) adlı kitabına göre dünyanın en eski dijital bilgisayarı olan 73 makinesini tamamladı. 
Makine, 2. Dünya Savaşı sırasında Berlin'e yapılan bir bombalama baskını sırasında imha edildi. 
O'Regan'a göre Zuse, Nazi Almanyası'nın yenilgisinden sonra Alman başkentinden kaçtı ve daha 
sonra dünyanın ilk ticari dijital bilgisayarı olan 
74'ü 1950'de piyasaya sürdü. 


Robotların Kısa Tarihi - Arda Tipi 


941: Atanasoff ve yüksek lisans öğrencisi Clifford Berry, ABD'deki Atanasoff-Berry Bilgisayarı (ABC) adlı ilk dijital elektronik bilgisayarı 
tasarladı. Bu, “Birthing the Computer — Bilgisayarı Doğurmak” (Cambridge Scholars Publishing, 
2016) kitabına göre, bir bilgisayarın ana belleğinde bilgi depolayabildiği ve her 15 saniyede bir işlem gerçekleştirebildiği ilk seferdir. 


945: Pennsylvania Üniversitesi'nde iki profesör, John Mauchly ve J. Presper Eckert Elektronik Sayısal Entegratör ve Hesaplayıcıyı (ENIAC) 
tasarlayıp inşa ettiler.. Edwin D. Reilly'nin “Milestones in Computer Science and Information Technology- Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisinde 
Kilometre Taşları” (Greenwood Press, 2003) adlı 
kitabına göre makine ilk “otomatik, genel amaçlı, 
elektronik, ondalık, dijital bilgisayar”dır. 


Bilgisayar operatörleri, ilk otomatik, genel amaçlı, 
elektronik, ondalık, dijital bilgisayar olan ENIAC'ı 


kabloları takıp çıkararak ve anahtarları ayarlayarak 


programlar. livescience.com / Getty / Tarihsel 
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946: Mauchiy ve Presper, Pennsylvania Üniversitesi”nden ayrıldı ve iş ve devlet uygulamaları 
için ilk ticari bilgisayar olan UNIVAC'ı oluşturmak için Nüfus Sayımı Bürosundan fon aldı. 


947: Bell Laboratories'den William Shockley, 

John Bardeen ve Walter Brattain transistörü icat 
etti. Katı malzemelerle ve vakuma ihtiyaç duymadan elektrik anahtarı yapmayı keşfederler. 


949: Cambridge Üniversitesi'ndeki bir ekip, 

O'Regan'a göre “ilk pratik depolanmış program bilgisayarı” olan Elektronik Gecikme Depolama Otomatik Hesaplayıcısını (EDSAC) geliştirdi. 
O'Regan, “EDSAC ilk programını Mayıs 1949'da 
bir kareler tablosu ve bir asal sayılar listesi hesapladığında çalıştırdı” diye yazdı. Kasım 1949'da, 
şimdi CSIRO olarak adlandırılan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi'ndeki (CSIR) bilim 
adamları, Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi Otomatik Bilgisayarı (CSIRAC) adlı Avustralya'nın ilk dijital bilgisayarını yaptılar. O'Regan'a göre CSIRAC, dünyada müzik çalan ilk 
dijital bilgisayardır. 


20. yüzyılın ikinci yarısına kadar hesaplama ve bilgi işlem teknolojisinin tarihçesinde parantez açmamız gereken önemli bir başka olay da İkinci Dünya 
Savaşı ve yol açtığı teknolojik gelişmelerdir. 


SİBERNETİK ÇAĞ 

İkinci Dünya Savaşı, yalnızca modern ikili dijital 
elektronik bilgisayarın icadını değil, aynı zamanda 
Sibernetik, Bilgi Teorisi, Genel Sistemler Teorisi, 
Moleküler Biyoloji, Yapay Zekâ ve Yapısalcılık 
akımının ortaya çıkmasında da hızlandırıcı bir rol 
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oynamıştır. Farklı bağlamlardan ortaya çıkmalarına rağmen, bunların tümü, ilgilendikleri fenomeni 
anlamak için soyut ve formel sistemler geliştirmekle ilgiliydi. Aslında, büyük ölçüde, topluca, 
savaş Sonrası teknoloji ve bilimsel düşüncenin 
paradigmasını temsil ediyorlar. Bilgisayarın icadı 
bu konuda belirleyici olmamakla birlikte, aynı entelektüel ortamın parçasıydılar. Ayrıca bilgisayar, 
hem bu alanlarda araştırma yapmak için güçlü bir 
araç hem de bu tür fikirleri tasavvur etmek için bir 
metafor kaynağı sunuyordu. 


Kaynakça: 

1. eyberneticzoo.com 
livescience.com 
computerhope.com 
what-when-how.com 
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bizlem Avcısı 


Alp Danışment akıllı lensini takmıştı. Artık 
vücudu duygusal sarsıntılara hazırdı. Tansel Barkın'ın gelmesini bekliyordu. Richard Hoffman'ın 
anlattıklarından Tansel Barkın'ın bir nizam bekçisi olduğunu anlamıştı ama bu bilgiyi Richard 
Hoffman'dan gizli tuttu. 


Nizam Bekçileri 


Üst akıl tarafından görevlendirilen dünyanın kaderinin çizildiği olaylarda beşeriyetin yanında olan üstün meziyetli askerler. Bilinçlerinin 
gelişimi ve kader planları üst akıl tarafından tayin 
edilen yeme, içme, cinsellik gibi insanı güdüleri 
bulunmayan sadece davranış olarak gösterirlerdi. 
Kafalarının içinde üst akla açılan bir geçit olup 
kararları üst aklın onayıyla alıyorlardı. Görevleri 
bittiğinde dünyada ölürken gönderildikleri boyuta geri dönerlerdi. Üst akıl Nazileri beşeriyete 
karşı en büyük tehdit olarak görüyordu ve çok 
yaklaştıkları Ahit Sandığını bulurlarsa önlerinde 
hiç bir güç duramazdı. Tansel Barkın'ın bir gizli 
görevi de Ahit Sandığını Nazilerden önce bulup 
yeni bir yere taşımaktı. Tarihte Üst akil tarafından Ahit Sandığının iki kez yeri taşınmıştı. Ahit 
Sandığı karanlık enerjiyi gökyüzünden çeken 
manyetik bir asa barındırıyordu. O asa ile yapılabileceklerin bir sınırı yoktu ve imha edilmesinin 
mevcut bilimle mümkünü yoktu ancak saklanabilinirdi. Nazi Üssünde üçüncü loca emrindeki 
Ziegel teşkilatı ve Tatsuya Osugi İsviçre Ulusal 
Darphanesinin gizli kasalarında muhafaza edilen 
pafta ve şifreli mektuplarda Gastel yapay zekânın 
da yardımıyla Elam Medeniyetiyle ilgili ipuçları 
bulmuşlardı. İsrail ile savaş durumunda olan İran 
“a hazırlıklarını yapıp gittiler. İran'da gizli bağ- 


lantıları olduğundan orada yapacakları çalışmalar 
zor olmayacaktı. Richard Hoffman ise Çanakkale'ye dönmüş ikinci locadan Frewin Bellamy'nin 
mesajı üzerine onunla görüşmeye gitmişti. Bir 
İngiliz olan Frewin Bellamy ile Richard Hoffman'ın arası pekiyi sayılmazdı. Bunda Richard 
Hoffman'ın İngilizlere güven olmaz ön yargısı- 
nın payı büyüktü. Frewin Bellamy ise Nazilerin 
normatif kanadını temsil ediyordu. Zaten ikinci 
loca evrensel değerleri biçimliyordu ve hiyerarşik açıdan tüm locadan farklı bir konumdaydı. 
Onaylamayacakları hiç bir şeyin gerçekleşmesi 
mümkün değildi. Frewin Bellamy'nin Richard 
Hoffman ile görüşmek istemesinin sebebi Ahit 
Sandığı konusundaki hoşnutsuzluğu idi. Richard 
Hoffman Frewin Bellamy'nin dediklerini dikkatle dinledikten sonra 


“Yolumuzu kaybettiğimizi düşünen tek benim olmadığımı bilmek beni sevindirdi. Bunu 
engellemek sizin görevinizdi ikinci loca kuralları 
prensipleri net koymuştu. Localar bizim ideamızdan üstün değil siz ne kararlar verirseniz verin 
tarihi belirleyecek olan bizim adımlarımız. “ 


Richard Hoffman görüşmeden çıkarken gizli ağdaki telefonundan mesaj gönderdi. Mesajda 
“Gece Doğsun” yazılıydı. Gecenin gelmesine on 
bir saat vardı. Bilinçleri yüklenmiş vampirler on 
bir saate tüm hazırlıklarını yapıp restore edilmiş 
antik bir su kanalında toplanacaktı. Vampirlerin 
yeni bilinçlerine adapte olmaları hiç zor olmamıştı çünkü vampirlere ikinci kandan akraba olan 
ailelerin çocuklarıydılar ve akraba aileler çocuklarını her kuşak büyük savaşa hazır yetiştirmeyi 
düstur edinmeleri ve vampir gibi yetiştirmeleriyle bilinirlerdi. Her ne kadar vampir öğretileriyle 
büyütülmüş olsalar da biyolojik olarak kan içme 
ihtiyaçları önceden bulunmayan vampirlerin bilinçleri yüklendikten sonra kan içme ihtiyaçları 
onları çok zorluyordu. İradelerini ne kadar güçlü tutmaya çalışırlarsa çalışsınlar bebeklerin süt 
emme güdüsü gibi karşı koyulmaz bir güdüydü 
onların kana olan ihtiyaçları. 


Kanın kokusunu burunlarında tadını damarlarında hissediyorlar bu his onlarda göz kararmalarına dudaklarının katılaşıp morarmasına 
ellerinin titremesine neden oluyordu. Kan temini için bir çoğu dark webten göre oyunlar tertip 
eden bir internet sitesiyle anlaşmışlardı. Bu her 
ne kadar vahşi olursa olsun yaşamak için buldukları en mantıklı çözümdü. Gece geldiğinde siyah 
kapüşonlu pelerinleriyle eski su kanalında buluştular. Üstlerinden yeni bir kanalizasyon kanalının 
geçtiği yerde. Kanalizasyondan geçen suda farelerin çığlığa benzeyen sesleri o sessiz ortamda 
kulaklarda çınlıyordu. 


O gece ritüelleri için dizayn edilmişti yeraltındaki su kanalı. Vampirler için ritüeller dindar 
bir insanın farz ibadetlerine olan bağlılığı gibi 
kutsal ve önemliydi. Gerçekleştirdiği ritüellerin 
binlerce yıl geçmişi vardı. Vampirler kendilerini 
halktan izole ettiği için eski tarihte kendileriyle 
ilgili bir kayıt bulmak imkânsıza yakındı. Tüm 
vampirler ad ve soyadlarının baş harflerinin yazılı olduğu sandalyelere oturdular. En önde tek 
başına oturan ayağa kalktı kapüşonunu açtı ve 
“Gece doğuyor” dedi. “Tarihte yoktur hiç bir savaş bizim parmağımız değmeden nihayete ersin... 
Beşerlerin Tanrı'nın görünmez eli dedikleri bizim 
mevcudiyetimiz. Ve büyük savaş geliyor. Siyahta biziz beyazda. Bu büyük savaşta belki birbirinize düşman olacaksınız ve hatta yeri gelecek 
hiç temenni etmesem de birbirinizi yaralamak 
zorunda kalacaksınız Ama düşünmeniz gerekecek tek bir motiveniz olacak. Biz bu savaştan da 
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güçlenerek çıkacağız. Siz... Tanrı'nın asi ve bilge 
çocukları... Henüz bilinciniz bedenlerinize tam 
alışamadı. Tahmin ettiğinizden de zor bir alışma 
süreci yaşıyorsunuz. Çoğunuz vicdanınızı söküp 
atmak zorunda kaldı ve asla yapamam dediklerinizi yapmak zorunda kaldınız. Bunları yaşarken 
asla unutmamak zorunda olduğunuz tek bir şey 
var. Bilinciniz bir yabancıya ait değil bizzat sizin 
öz bilinciniz. Dünyadaki yaşamınızda uykudaydı 
ve uyandı. Epifiz beziniz sınırlarla çevriliydi tüm 
sınırları yıktı. Artık bilincinizle görüyor bilincinizle işitiyor ve bilincinizle konuşuyorsunuz. Ruhunuz için bedeniniz artık bir zindan değil gökyüzünün tüm katmanlarını delen bir şato. Ve siz 
o şatoda beşerler gibi dünyaya gelen faniler değil 
dünyanın gerçek sahipleri olacaksınız. Gerçek 
ve Gizli Sahipleri. Ömrünüze yüzyıllar sığacak 
vücudunuz yaşlanmayacak. Kendi kuracağınız 
yaşam düzeninde dünya sadece arada bir uğrayacağınız oyun parkınız olacak. Şimdi her birinizin yaklaşan büyük savaşta görev yerinizin ve 
görevinizin yazılı olduğu zarfları önümde duran 
kutuya koyuyorum. Erkekler beyaz kadınlar siyah zarfı çekecek ve kimseyle paylaşmayacaksınız.” Vampirlerin kimlikleri kim olacakları kimden yana duracakları parmaklarının arasındaydı. 
Yaptıkları zarf seçimi bir nevi kaderlerini tayin 
ediyordu. Richard Hoffman töreni uzaktan siyah 
kapüşonu ve peleriniyle izliyordu Vampir değildi ama sahada en çok vampirlere güveniyordu. 
Tören bittikten sonra gizlem evine doğru yola 
koyuldu. Gizlem evinde onu bekleyen Bilgisayar 
Mimarı Anna Kont'tu. Anna Kont Richard Hoffman'ı görünce kendi inşa ettiği kuantum bilgisayarı gösterdi ve “Wogenler geldi. Gastel yarın 
sabah bu ülkede deneme yapacak.” dedi. 


Richard Hoffman bilgisayara baktığında 
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Gizlem Avcısı - Mehlika Fırat 


gördüğü Gastel Yapay Zekâ tarafından oluşturulmuş üç boyutlu Türkiye haritasıydı. İstediği her 
noktayı izleyebiliyor duyabiliyor her dataya erişim sağlayabiliyordu. 


Bakalım Gastel bu ülke için ne planlıyor 
dedi içinden ancak içinde onu huzursuz eden 
Wogenlerin sahaya inmesiydi. 


Devam edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 
İrem Mutlu 


EKİM 


İkinci bir işaret bulmuş olmalılar, ikisi de 
durdu. Uzaklardan gelen bir sesi dinler gibi, başlarını yana yatırdılar. Sonra, daha uzun ve sanırım 
daha yaşlı olanı başıyla yolun sağını işaret etti. 
Diğeri hemen onayladı, tekrar yürümeye başladık. Onlara telepatik yeteneklerim olmadığını 
bir kez daha hatırlatmak istemiyorum. Bu beni 
rahatsız ediyor, hatta şu anda ne tarafa, neden gittiğimizi bilmememden daha çok. Çünkü onlara 
bunu söylediğimde yüzlerinde o aşağılayıcı ifade beliriyor. Sıradan bir insan olmanın ezikliğini 
duyuyorum. Oysa eski standartlara göre oldukça 
iyi konumdayım. Ne var ki bu deliler ortaya çıktığından bu yana, benim yeteneklerimin; zekâmın 
ya da beden gücümün hiçbir önemi kalmadı. 


İlk kez onlardan birinin doğumu, benim 
doğumumdan on yedi yıl öncesine denk geliyor. 
2000'lerin sonuna. Ben 3011 yılında aralık ayında doğdum. İlk “deli? (ben onlara böyle diyorum, 
tuhaf oldukları ve anlamsız cümleler kurdukları 
için) 2994 yılında dünyaya geldi. Tuhaf pek çok 
çocuk dünyaya geliyordu o yıllarda. Bu yüzden 
onu fazla önemsemediler. Ancak üç yıl içinde 
yeni doğan bebeklerin yüzde altmışı aynı özellikleri gösterdiğinde bilim adamları ve doktorlar, 
hatta din adamları ve filozoflar konuyu araştırmaya başladı. Ben doğduğumda, sıradan insan nüfusu hemen hemen tükenmek üzereydi. Buna getirilen açıklama ise, bizim için tüyler ürperticiydi; 
insanlık için yeni bir evrim başlamıştı! Benim 
atalarımın ataları; buzul çağı insanı, Cro-Magnonlar, Momkorlar ve diğerleri değişen dünyada 
ayakta kalamamıştı. Şimdi de sıra bizdeydi. Yeni 
çocuklar bize de aynı gözle bakacak; biraz hayranlık, biraz saygı ve daha çok merakla. 


Son panda Hikaru iki hafta önce öldü. Bu 
nedense çok acı verdi bana. Yaşamımın böyle bir 
noktaya gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Gittiğim yere gitmek zorunda olacağımı hayal bile 
edemezdim. Dünya üzerindeki son “eski insan” 
benim. Yanılmıyorsam Poma-Soubon'da yedi kişi 
daha varmış. Ama onlar benim gibi değil. Bazı 
onarımlar yapılmış bedenlerinde. Yapay solunum 
sistemleri var. Üstelik daha uzun yaşamaları için 
pek çok fiziksel fonksiyonları kısıtlanarak, zihinsel uyarılara daha uzun süre cevap verebilmeleri 


sağlanmış. Bir sürü bilimsel ıvır zıvır daha anlatıldı bana. Bunları dinlerken neler hissettiğimi 
anlayabilecek hiç kimse yok. Ben sonuncuyum! 
Bu öyle korkutucu ki... 


Yine durdular. Gizli birradar sistemleri falan 
var. Nasıl çalıştıklarını bilemiyorum. Evet, onları 
insan olarak kabul edemiyorum hala. İlk doğanlar sıradan annelerin ve babaların çocuklarıydı. 
Oysa bunlar... beni korkutuyorlar; son olma fikrinden daha da çok. Uzun boylu ve esmer olanın 
saçları tuhaf derecede siyah. Kara cisim kuramını 
duyan biri, bu saçlara baktığında kör olabilir. Oldukça somurtkan biri. Adı Ekim. Adımlarını ağır 
ağır atıyor, suda hareket eder gibi. Koyu renkli 
bir pantolon ve yine koyu renkli bir gömlek var 
üzerinde. Benden çok uzun. Diğeri açık kahverengi saçlarının öndeki tutamlarını yeşile boyamış. Ara sıra bana bakıp, onları takip ettiğimden 
emin oluyor. Yorulduğumu gördüklerinde dinlenmemizi öneren de oydu. Adı Jeray. Şimdi ikisi 
de birbirlerine bakıyorlar. Bir sorun var sanırım. 
Tabii bu sadece benim yorumum. Onların ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. Jeray, uzun 
ve düzgün parmaklarını saçlarının arasına daldırdı. Saçlarını tarıyormuş gibi yapıyor. Normal 
insanların da pek çok kez düşünürken, farkında 
olmaksızın bu hareketi tekrarladığını gördüğümden, anlatamayacağım bir his sardı içimi. 


Ekim, soğuk bir rüzgar gibi bana doğru 
döndü. Kendi düşüncelerime dalmış olduğumdan 
aniden yerimde sıçradım. Sesi boğuk, biraz da 
metalik. Sanki ağzına bir avuç kurşun atmış ve 
bir yandan onları çiğnerken diğer yandan benimle konuşuyor. 


“Burda bir süre bekleyceiz. Okyan-us akıntılar hızlanmış.” 


Ekim - İrem Mutlu 


Öyle yavaş konuşuyor ki, belki de benim 
anlayabileceğim bir şekilde cümle kurmaya çalıştığı için. Birbirleriyle konuştuklarına bir iki 
kez tanık oldum. Ancak konuşulanlardan hiçbir 
şey anlamadım. Bunun farkında olduğu için dikkatle sürdürdü konuşmasını; 


“Bir fırtın beklenyor.” Jeray'a dönerek kısa 
bir an baktı. Sonra; 


“Uyu. Dinlen. Fırtından sonra devam edeciz,” diye bitirdi sözlerini. 


Atlas Okyanusu'nun dibinde, yer altı tünellerinde sürüyor bu yolculuk. Bunu nasıl da unutmuşum. Şimdi yanımda iki deliyle beraber, tonlarca su kütlesinin altında ve içimde tarif edilemez korkularla, ve acılarla, ve sonuncu olmanın 
farkındalığıyla baş başayım. 


Yola 8 saat kadar önce çıktık. Ne kadar yürüdük bilemiyorum. Tünellerde öyle çok sağa 
sola döndük ki, hem yön duygumu hem de zaman 
kavramını yitirdim. Saatim olmasaydı, burada 
günlerdir dolandığımıza inanabilirdim. Yaşama 
dair hiçbir iz yok. Ama yüksek bir teknoloji hemen göze çarpıyor. Bu benim bile alışık olmadıgım kadar fazla. Gördüğüm pek çok aletin ne işe 
yaradığı hakkında fikrim yok. Doğrusu tahmin 
yürütmek de istemiyorum. Bu tuhaf yaratıklar 
(soyumun devamı!) kim bilir neler düşündüler 
bunları yaparken. Tünellerin sağında ve solunda 
dikdörtgen biçimli girintiler var. Bunlar, yolculuk yapanlar için konforlu mola yerleri, ayrıca 
beyaz, yumuşak, ne olduğunu hala çözemediğim 
bir kumaşla kaplanmış oturma gruplarının yanında bulunan paneller tünel içindeki ilerleyişimizde 
bize teknik bilgileri de veriyor. Yalnız çok uğraşmama rağmen (bundan önce iki kez mola verdik, 
her seferinde delileri izleyip panelle ne yaptıklarını anlamaya ve onları taklit etmeye çalıştım) 
bu panelde herhangi bir işlem yapmayı başaramadım. Tünelin tam ortasında “Ejderha Dili? için 
ayrılmış bir yol var. Ne yazık ki bizim bir araç 
kullanmamıza izin verilmedi. Zaten buraya gelişimiz oldukça gizli tutulduğundan, yer yüzeyinde rahatlıkla izlenebilecek bir taşıt kullanmamız 
akıllıca olmazdı. Ekim ve Jeray'ın bundan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Ne de olsa çok zeki 
ve dayanıklılar. Uzun ve zarif görünen bedenleri 
hiç yorulmayacakmış gibi itaatle uyuyorlar isteklere. Benim bacaklarım ise içeri girdikten üç 
saat sonra sızlanmaya başladılar. Aslında ben de 
güçlüyüm. Ama tünel onların solunum sistemine 
göre tasarlanmış ve üstelik aydınlatma sistemleri 
de onların gözlerine göre ayarlanmış. Bana mor 
ötesi görüş gözlükleri verdilerse de bu sadece tüneller arasındaki bağlantı bölgelerinde işe yaradı. 


“Fırtın uzun sürecekiş.” Ekim homurdanarak bu yeni haberi bana bildirdi. Beyaz ve rahat 
koltuğa gömülmüş, yarı düşüncelere dalmış, yarı 
uyukluyor olduğumdan sözlerini anlayıp anlamadığımı öğrenmek için tuhaf gözlerini bana dikti. 
Normal insanın gözünün görebileceği dalga boyu 
aralığı yaklaşık 3500- 7000 Ao dalga aralığıdır. 
Oysa yeni nesil, bu aralığı her iki yönde 2000 Ao 
kadar genişletebilen “Duyum Yükseltici? halkalara sahip. Göz bebeklerinin etrafında kalın bir 
hale var. Bu hale farklı dalga boylarında genişleyip daralarak, yada gözbebeğini sararak, bazen 
de tüm gözü kaplayarak görme duyusunu maksimuma çıkarıyor. Şimdi Ekim'in lacivertimsi gözlerinde, halelerindeki dalgalanmaları görebiliyorum. Bana biraz daha böyle bakarsa çıldıracağım. 
Fırtınanın uzayacağını anladığımı belirtmek için 
başımı “tamam,” anlamında salladım ve ardından 
“o halde bir süre daha buradayız, ne yapalım” 
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der gibi omzumu silktim. Onlar benimle konuşmaktan hoşlanmadığı ve gerekmedikçe benimle 
konuşmadıkları için ben de aynı yolu izliyorum. 


Oysa yukarıdayken, “Sistem Merkezi”nde 
bir hafta kalmıştım. Orada herkes bana iyi davranmış, anlayamadığım yoğun bir saygı ile bakmışlardı bana. Son kalan olduğumdan belki. Bu 
ikisi ise beni hep küçümsüyor. Sanırım yukarıdakiler bilim adamları oldukları içindi bu. Bana 
yüzyıllar önce ilk dinozor kemiğini bulan insanların, bu yaratığa baktığı hayranlıkla bakıyorlardı. Merkezden ayrılırken, orada kaldığım süre 
boyunca benimle çok yakından ilgilenen Dezen, 
gülümseyerek Ekim'e bakmıştı. Sinir bozucu telepatik konuşmalarını yaptılar. Sonra Ekim bana 
dönerek bir süre beni süzdü. Benim hakkımda 
konuşulduğunu o an anladığım ve onları duyamadığım için onlar kadar deli oldum. Dezen'den 
hoşlanmıştım çünkü. Kısa süre böyle bakıştık, 
ben öfkeli gözlerimi ondan kaçırmadığım gibi, 
Ekim de küçümseyen bakışlarını benden kaçırmadı. Bizi görenler, yeni doğanların metodu ile 
sohbet ettiğimizi, dahası kavga ettiğimizi sanabilirlerdi. Nihayet bu an sona erdiğinde Ekim, kıza 
gülümsedi. Böylece konu kapandı. Ama orada 
olanları bir türlü kafamdan atamadım. 


Bir süredir yakınlarda olmayan Jeray ortaya 
çıktı. Oturduğum koltuğun önünde ayakta dikilen 
Ekim'e yaklaştı. Benim öyle zavallı olduğumu 
düşünüyor ki, ona ihtiyacım olur kaygısıyla benden uzaklaşmamaya çalışıyor. Bu da beni daha 
çok kızdırıyor. Neyse ki Jeray biraz daha farklı. 
O da zayıf olduğumu düşünüyor ama bana karşı nazik olmaya çalışıyor. Yol boyunca küçük bir 
sırt çantası vardı. Kendileri yolculuk süresince 
acıkacaklarını ya da bir şeye ihtiyaç duyacaklarını düşünmedikleri için yanlarına bir şey alma- 


dılar. Ancak ben “zavallı? olduğumdan ve susadıgımdan, ve acıktığımdan, üşüdüğümden, çantayı 
benim için sırayla taşıdılar. Yanıma gelip oturan 
Jeray çantayı kucağıma bıraktı; 


“Aç isan, yemek ye?” 
“Acıkmadım.” 


Anlayışlı bir ifade takınarak, çantayı kucagımdan alıp yere bıraktı. Tam bana bir şey söyleyecekken aniden Ekim'e döndü. Sanırım arkadaşı önemli bir şey söylemişti. Jeray'ın yeşil haleleri titreşti. Göz bebekleri biraz büyüdü. Yine bir 
şeyler oluyordu ve ben yine olayın dışındaydım. 
Bir eşyaymışım gibi beni sürüklüyorlardı. Bu hiç 
hoş değildi. “Son İnsan” biraz daha saygıyı hak 
ediyor olmalıydı değil mi? 


Öfkeyle uflayıp puflayarak yerimde debelendim. O zaman Jeray bana döndü. Dikkatle, 
ağır ağır, konuşmayı yeni öğrenen bir çocuğun 
kelimeleriyle bana anlatmaya başladı; 


“Fırtın hızlanmış. Burad tahminden uzun 
kalabiliz. Ama çok zaman yok,” durup saçlarını 
düzeltti. Göz bebeklerini oynatarak Ekim'e baktı. 
Ekim başıyla onayladığını belirten bir işaret yapınca devam etti; 


“İki saat bekleyciz. Fırtın sona ermediysa 
devam edeciz. Çünku zaman yok.” 


Başımla “tamam” dedim. 
O konuşmasını sürdürdü; 


“Eldivenden geçerken, dikkat olmak lasım. 
İyice dinlen o zaman. Orda güçlü olmak lasım.” 


Yine başımla “tamam” dedim. Memnun 
memnun sSırıttı. Sonra ayağa kalkarak Ekim'in 


Ekim - İrem Mutlu 


yanına gitti. Başlarını eğerek, sohbete daldılar. 
Ben de kendi düşüncelerime geri döndüm. İki 
saat sonra “Eldiven'den geçeceğimizi düşünmemeye çalışıyordum. Eldiven, tünelin okyanus dibine çok fazla yaklaştığı bir ara bölgeydi. Biz eldiven ağzından, yolun üçe ayrıldığı bölgeye çıkacaktık. Bu üç yolun üçü de yüzer metre boyunca, 
okyanus dibinde, cam tüneller halinde ilerliyordu. Yukarıyı görmeden, sadece varlığını bilerek 
ilerlemek, tonlarca su kütlesinin tüm ağırlığını 
hissederek dipte yürümekten kolaydı. Üstelik 
bizim yolculuğumuz sırasında fırtına hala sona 
ermediyse, korkunç dalgalar, hortumlar yaratan 
mekanizmalar faaliyetteyken geçecektik eldivenden! Bir fırtına sırasında okyanusun dibi nasıl görünür tahmin edemiyorum, ama korkunç bir görüntü olsa gerek. Üstelik yanımda bu ikisi olacak. 
Kendimi sakinleştirmek için düşünebileceğim tek 
şey, eldivenden çıktıktan sonra; yani aşağı yukarı 
yüz elli iki yüz metrelik kısa bir yürüyüş sonunda “sığınak”a çok yaklaşmış olacağımız. Oraya 
ulaştığımda bu ikisinden kurtulacağım. 


Devam edecek... 
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“Beyaz Ülke” Türk bilimkurgu edebiyatı 
tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 
yayınlanan ilk bilimkurgu eserlerinden biri olan “Beyaz 
Ülke” ilk olarak 1944 yılında basılmıştır. Sahaflarda 
bile bulunması neredeyse imkânsız olan “Beyaz 
Ülke” 2022 yılının ocak ayında günümüz Türkçesiyle 
herkesin anlayabileceği şekilde yeniden basılmıştır. 


Kitap üç çocuk, Eğirdir gölünde yaptıkları 
bir sandal gezisi sırasında ortaya çıkan bir fırtına 
sonucu kaza geçirir ve gölde bulunan bir adaya sığınır. 
Büyük bir ağacın kovuğuna saklanırlar ve daha sonra 
karanlıkta elinde bir ışıkla ortaya çıkan bir ihtiyarın 
öncülüğünde daha önceleri kimsenin bilmediği “Beyaz 
Ülke” ye bir yolculuğa çıkarlar. Çocuklardan biri 
ayağından yaralanmıştır. İhtiyar sohbet sırasında geri 
döndüklerinde hiçbir şey hatırlamayacaklarını söyler. 


Çok uzun yıllar önce Orta Asya'dan göç eden bir 
Türk Boyu Eğirdir'e yerleşir. Ancak bir deprem sonucu 
yerleşim yeri toprak altında kalır. Halkın bir kısmı 
hayatta kalır. Ellerinde sadece toprak ve su vardır. 
Uzun yıllar çalışarak Beyaz Ülke'yi kurarlar. 


BeyazÜlke'depara yoktur, herkes çalışır, herkes 
mutludur ve uzun bir yaşam sürerler. Teknolojileri çok 
gelişmiştir. Her türlü yiyecek ve içecek fabrikalarda 
üretilir. İhtiyacı olan birisi yerleşim yerlerindeki 
otomatlardan istediğini alır. Hayvanlar kesinlikle 
yiyecek amaçlı kesilmez, yapay et üretilmektedir. Öyle 
ki, sütler bile fabrikalarda üretilir. Beyaz Ülke'lilere 
göre süt hayvanların yavrularının hakkıdır. Eğer bir 
yiyeceğin, içeceğin içindeki maddeler biliniyorsa 
bunlar üretilebilir. Eğitim sistemleri çok gelişmiştir. 
Sınıflarda siyah bir perdeye yansıtılan üç boyutlu 
görüntüler eşliğinde eğitim yapılmaktadır. Yer altında 
olmalarına rağmen yerleşim yerleri yapay güneşle 
aydınlatılmaktadır. Sürekli temiz hava vardır. Daha alt 
katlarda ise metro hattı ve fabrikalar vardır. Fabrikalar 
havası alınmış ortamlarda yapılmıştır. Böylece hava 
olmadığı için makinaların sesleri duyulmaz. 


Çocuklar Beyaz Ülke'yi gezerler. Yanlarında 
kendilerine yardımcı olan Beyaz Ülke'li üç çocuk 
vardır. Ancak geri dönme zamanı gelmiştir. Adaya 
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geri dönmeden önce yemek yerler ve uyuya kalırlar. 
Uyandıklarında fırtına sırasında çıktıkları adadaki 
ağacın kovuğundadırlar. Ancak çocuklardan Zeynep 
hayal meyal bir şeyler hatırlamaktadır. Diğerlerinde 
de oldukça silik anılar vardır. Artık sabah olmuştur ve 
çocukların aileleri aday gelmiştir. 


Çocuk kitabı olmasına rağmen yazıldığı yılı 
dikkate alırsak yazar birçok teknolojiden bahsetmiş, 
öngörülerde bulunmuş. Yapay güneşle aydınlatılan 
yerleşim yerleri, suni et, sınıflardaki görsel eğitim 
düzeneği ve daha fazlası kitapta mevcut. 


Başka bir kitapta görüşmek üzere... 


www.yerlibilimkurgu.com 41 


Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 1 


li Öztürk 


Ölü Gezeyen 


Yaşlı adamın kurumaya yüz tutmuş bir ağacın dallarını andıran elleri, sanki kaçacakmış gibi 
kadehini sıkıca kavramıştı. O kadar eğilmişti ki 
çenesi neredeyse masaya değecekti. Umursamaz 
ve bezgin bir edayla arkadaşına bakıyordu gözlüklerinin üzerinden. Tüm gizemlerin anahtarı sanki ondaymış, adeta var oluşun, evrenin ve 
yaşamın sırlarını çoktan çözmüş bir hali vardı. 
Her geçen yılın başka bir çizik attığı yaşlı yüzü 
ve masmavi gözleri ilginç bir uyum içindeydi. 
Tükenmiş ömrünün son nefesleriymişçesine cigerlerinin en derinlerinden gelen sesle ağır ağır 
konuşuyordu. 


“Yine içkiyi fazla kaçırdın Hermes. Şimdi 
karın küplere binmiş, elinde sopayla seni bekliyordur.” 


“Hiç sanmam. Bekleme konusunda haklısın. O her zaman bekler, çok da kızar ama uykusundan hiç taviz vermez. Şimdi mışıl mışıl uyuyordur. Bu unuttuğum ilk evlilik 


Yıl dönümümüz değil merak etme.” 


“Sen onu külahıma anlat. Bir ton azarla zıbarıp, yarın berbat bir baş ağrısıyla uyanacağına 
kalıbımı basarım.” 


“Ne yani? Ömrümün son günlerinde şura- 
da en iyi dostumla felekten bir gece çalamayacak 
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mıyım? Hem 72 yaşında biri için evlilik yıldönümü kutlamak düpedüz saçmalık artık.” 


“Gözlerim yaşardı, ama yerinde olsam kolundaki kaohine bir göz atardım. Evde seni neyin 
beklediğine bir bak istersen.” 


Alkolün etkisiyle mahmurlaşmış olan Profesör Hermes'in göz kapakları bir anda ardına 
kadar açıldı. Kırışmış alnının altında çatılmış 
kaşları ve fal taşı gibi gözlerle ağır ağır doğruldu. 
Elleri yumruk yumruk, dişlerinin arasından küfürle karışık anlaşılmaz birkaç sözcük mırıldandı. Belli belirsiz duman içinde uzak bir hayal gibi 
görünen şarkıcı kızın ve müzik grubunun görüntüsü giderek bilincinden uzaklaştı. Barı dolduran 
müzik sesi kulaklarına ulaşmıyordu şimdi. Zaman ve yer kavramı bir an için kayboldu. 


“Hermes, neyin var? İyi misin?” 


Bu sözler Hermes'i şimdiki zamana geri 
döndürdü. Başını sesin geldiği yöne çevirdi. Sanki tanımadığı birine bakıyordu. Birilerine olan 
bitenin hesabını sormak istercesine hiddetle sıkılmış yumruklarını fark ederek ürktü. Ellerine 
bakakaldı bir süre. Ardından çaresizlik dolu ağlamaklı bir sesle mırıldandı. 


“İyiyim ben. Hadi kalkalım artık.” 


* >» 


Burası ağaç şehrin en sevdiği bölgesiydi. 
Binlerce böcek aracın kanat seslerinden uzakta, 
sessizliğin sesini dinlemek ve anılarıyla baş başa 
kalmak için arada bir gelirdi buraya. 


Karanlık uzayda vızıldayarak yukarı aşağı 
salınım yapan aracın içinde güneşin yerkürenin 
ardına doğru kayışını izledi. Gençlik yıllarının 
aşkı Emarin'le herkesten ve her şeyden uzaklaşıp 
ağaç şehrin ana dalının en ucundaki A-2356 numaralı kafede buluşurlardı. Gençliğin gözde eğlence merkezlerinden biri olan bu yerde en güzel 
aşk sözcüklerini fısıldarlardı birbirlerine. Emarin'in yüzden doksan beş olasılıkla onu terk edeceğini, başka birine âşık olacağını söyleyip duran 
kişisel kaohinini parçalamıştı. Sonsuza kadar birbirlerini seveceklerine söz vermişlerdi oysa. Ne 
var ki, akıp giden zaman kaohini haklı çıkarmıştı. 
Bu öngörüdeki doğruluğun sırrını çok iyi biliyordu Trev. Kaohin'in hiçbir suçu yoktu elbette. 


Sonuçta bu aygıt, kendisinin ve Emarin'in 
yaşam profillerine ve karakter analizlerine dayalı 
verilerden yararlanarak bu sonuca ulaşmıştı. 


Kaos teorisi, olasılıksal istatistik ve yapay 
zekânın bir araya geldiği değişik boyut ve kapasitelerdeki bu olağanüstü aygıtlar günlük yaşamın 
içine gireli en az üç yüzyıl olmuştu. 


Yetişkinlerin kullandığı kaohinler zamanda 
daha ilerisini öngörüyordu. Doğal olarak daha 
pahalıydılar. Torunlarının geleceğini öngören 
aygıtların fiyatı, çocuklarınınkini bildirenlerin 
yaklaşık iki katıydı. Çocuklar ve gençler henüz 
kişisel gelişimlerini tamamlamadıklarından, karamsarlıktan kaynaklanan psikolojik travmalara 


Ölü Gezegen - Ali Öztürk 


uğramamaları için öngörü süresi daha düşük kaohinler kullanabiliyorlardı. Çocukların kullandıkları en fazla bir ay sonrasını, gençlere satılanlar 
ise bir yıl sonrasını öngörebiliyordu. Öngörü Denetleme Birimi, bir yıldan fazla öngörü yapabilen 
aygıtların on sekiz yaşın altındakilere satılmasını 
yasaklamıştı. Her yaş grubundan alıcısı olan bu 
teknoloji harikalarının imalatını yapan şirketlerin 
tümü çoktan köşeyi dönmüşlerdi. 


Evlerindeki kaohinin zamanda ne kadar ileriyi öngörebildiği insanların sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kültürel statüsünün de bir göstergesiydi. 
En güçlü aygıtlar güvenlik güçlerinin elindeydi. 
Bunlara po-kaohin deniyordu ve geleceği doğru 
olarak öngörebilme oranları yüzde doksan beşin üzerindeydi. Bunlar da, doğru öngörü oranı 
yüzde doksan sekiz olan ana kaohin tarafından 
denetleniyordu. Böylece, po-kaohinlerin kötü 
niyetli güvenlikçilerin elinde kötüye kullanılma 
olasılığının önüne geçilmiş oluyordu. Karakter 
ve DNA analizi verilerine göre suç işleme olasılığı yüksek olan kişilere kaohin satmak yasalara 
aykırıydı. 


Öngörü oranı yüksek olanlara kariyer sahibi, kültürlü, sicili temiz ve tabi ki zengin kişiler 
sahip olabiliyordu. 


Hafızası zamanda daha da gerilere götürdü 
Trevi. Çocukluğunun o sonu gelmez yaz günlerinde ağaç şehrin dalları arasında arkadaşlarıyla uçuşup saklambaç oynadığı günleri hatırladı. 
Gün batmadan eve dönmesini sıkı sıkı tembih 
eden annesinin, büyülü ayın aydınlattığı dalların 
birindeki evlerinde hışımla bekleyişi geldi aklına. 


“Kaohinin dün ne dediğini duydun. Bugünkü oyunda kaza olasılığı yüzde altmış demişti. Sen 
ne zaman akıllanacaksın Trev? Geleceğini düşündükçe kahroluyorum.” 
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“Lütfen başlama yine anne!” 


“Ya kardeşin gibi düşseydin Trev. O zaman 
ne yapardım ben?” 


Annesi bunu söyledikten sonra bir anda gözyaşlarına boğulmuştu. “Düşme”nin ne demek olduğunu yıllar sonra öğrenebilmişti Trev. Yaşadıkları ağaç şehrin altında uçsuz bucaksız bir radyoaktif 
deniz olduğunu ancak okuldaki arkadaşlarından 
dinlemişti. Ebeveynler bu konuda çocuklarına hiçbir şey anlatmazlardı. Fakat kolonideki her bireyin 
bilinçaltına doğumlarından itibaren bu olgu sanki 
genetik bilgi gibi bir şekilde yerleşirdi. Radyoaktif 
denizin hayatın ve ölümün kaynağı olduğu tüm yetişkinlerce bilinirdi. Fakat bu konuda, ne aile ortamında ne de okuldaki derslerde bilgi verilirdi. Her 
insan kulaktan kulağa yayılan söylentilerle bunu 
zaman içinde öğrenirdi. Ev kaohini, bu yaramaz 
çocuğun asi bir gence dönüşeceğini ve rahat durmayıp başını belaya sokabilecek işlere girişeceğini 
söylemişti. Geçen yıllar kaohini doğrulamıştı. Damarlarındaki kanın delice aktığı gençlik yıllarında 
kaza olasılığının en yüksek olduğu ağaçlar arası 
yarışlara katılıyor, adeta ölüme meydan okuyordu. 
Babası oğlunun yaramazlığını adı gibi bilmesine 
rağmen onu kıramamış, on sekizinci doğum gününde ona son model böcek araçlardan birini satın 
almıştı. 


İcat edilen ilk kaohinler zamanda geçmişe ait 
kısa süreli çıkarımlar yapabiliyordu. Fakat bunlar 
gelecek tahmini yapanlar kadar rağbet görmediğinden yaygınlaşmamıştı. 


Tüm ağaç şehirde sadece tarih araştırmasına 
yönelik kaygı taşıyan birkaç bilim adamında bulunuyordu geçmiş tahmini yapan kaohinler. Son yüzyılda bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda mezun 
veren koloni üniversitesi tarih bölümünün başkanı 
Profesör Hermes de bu bilim adamlarından biriydi. 
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Onunla ilgili belleğinde pek anı yoktu Trev'in. Üniversite yıllarında seçmeli ders almıştı Hermes'ten. 
Beline kadar uzanan upuzun ve bembeyaz saçlarını 
anımsayabiliyordu sadece. 


Bu kez içini profesöre dökmekte kararlıydı. 
Kimseyle paylaşamadığı saçma sapan düşünceler 
son birkaç aydır olmadık zamanlarda aklına üşüşmeye başlamışlardı. İşine yoğunlaştığı anlarda, ailesiyle bir arada olduğu mutlu bir akşam yemeğinde ya da arkadaşlarıyla eğlendiği en çılgın partiler- 
de kendini birden boşlukta yapayalnız buluyor, eli 
ayağı titremeye başlıyordu. Belki de bir psikoloğa 
görünmeliydi. Ruhundaki bu gel-gitlerin normal 
olmadığı apaçık ortadaydı. İçinden bir ses sadece 
Profesör Hermes'in derdine çare olabileceğini söylüyordu. Tıpkı üzüntülerin paylaşıldıkça azaldığı 
ve sevinçlerin paylaşıldıkça çoğaldığı gibi içini kemiren akla zarar fikirleri onunla paylaşırsa rahatlayacağını hissediyordu. 


Böcek aracı hızla sürdü. Ağaç şehrin ana dallarından birinde bulunan üniversite yerleşkesinin 
en uzak köşesindeydi tarih bölümü. Geleceği degil geçmişi arayanların ihmal edilişinin resmiydi 
bu adeta. Sadece düşüncede değil gerçekte de bir 
kenara itilmişlerdi. Yüzyıllar boyunca sinsi bir hastalık gibi tüm koloniye yayılmıştı bu gelecek merakı. Tarihsel bilinç yok olmak üzereydi. İnsanlık 
tarihi en fazla iki bin yıl öncesine kadar biliniyordu. Daha eski zamanlar için ise birçok efsane türemişti. “Kaohinler gerçekte insanlık tarihini araştırmak için icat edilmiştir”. Üniversitedeki seçmeli 
tarih dersinde Profesör Hermes sık sık bu cümleyi 
tekrarlardı. Ardından da şu cümle gelirdi, “Fakat 
gelecek tahmini yapabilme özelliğinin eklenmesi 
ile günübirlikçilerin elinde ticari bir meta haline 
dönüşmüşlerdir.” 


Bölümdeki odasının ışığı yanıyordu profe- 


sörün. Böcek araç, yukarı aşağı küçük salınımlar 
yaparak boşlukta durdu. Trev'in içeri girmesi için 
kapıdaki algılayıcıya adını söylemesi gerekmişti. 


“Merhaba Profesör, ben Trev. Ziyaretçi kabul ediyor musunuz?” 


Birkaç saniyelik beklemeden sonra kapı 
açıldı. Yavaşça içeri girdi. Tüm duvarları boydan boya kaplayan bir sayısal kitaplığa ve devasa 
sütunlara sahip odada profesörü aradı gözleri bir 
süre. Kimseyi göremeyince seslenmek zorunda 
hissetti kendini. 


“Profesör Hermes, orada mısınız?” 


Cevap yoktu. Oldukça geniş olan odanın tavanı da çok yüksekti. Ağaç şehrin mabedini andıran bir yanı vardı. Usulca duvarlardan birine 
sokularak elini sayısal kitaplığa dokundu. 


Profesör Hermes'in en son okuduğu kitaplar listelenmişti. Bunlar arasında “Kaohin Tarihi: 
İlk Kaohinlerden Günümüze” adlı kitap ilgisini 
çekti. Dijital sayfalarda pek çok araştırmacının 
fotoğrafı gözüne ilişti. Bunlar arasında hakkında 
en fazla bilgi ve fotoğraf olan kişi Profesör 


Aitor'du. Tombul güleç bir yüze eşlik eden 
beyaz saçı ve uzun sakalı ile hayat dolu, sempatik 
birine benziyordu. Yuvarlak gözlükleri kocaman 
kafasının yanında çok küçük kalıyordu. Fotoğrafın altında, öne sürdüğü teorinin kaohin tarihinde yeni bir çığır açtığı anlatılıyordu. Sayfalarca 
uzunlukta formüller ve denklemlerle teorisini ispatlamıştı. Ne var ki, dönemin bilim otoriteleri 
bu teorinin hiçbir bilimsel değerinin olmadığını, 
çünkü doğru ya da yanlış olduğunu bilimsel deneylerle kanıtlamanın ve laboratuvar ortamında 
gözlemlemenin mümkün olmadığını söylemişlerdi. Aitor'un ölümünden yüzyıl sonra geliştirilen 


Ölü Gezegen - Ali Öztürk 


anti-madde hızlandırıcıları ile uzayda yapılan deneylerle doğrulanana kadar farklı bilim adamları 
tarafından düzinelerce benzer teorem üretilmişti. 


Profesör Hermes, odanın öteki ucundaki 
kapıdan yavaşça içeri girdi. Gözlerini Trev?'den 
ayırmadan, uzunca bir süre öksürdü. Sonu gelmez öksürük nöbeti bitince nefes nefese konuşmaya başladı. 


“Selamlar Trev, hoşgeldin. Bilgisayar seni 
tanımakta biraz zorlandı. Yıllar önce tarih dersinden bir öğrencim olduğunu söyleyince anımsadım.” 


Profesör Hermes, kaohini Gelecek Tarama 
modunda bırakmış olmalıydı. Aksi halde Trev'in 
ziyaretini kendisine önceden bildirirdi. 


“Doğrusu ben de hafta sonu olduğu için aslında evinizde olacağınızı düşünmüştüm, fakat 
kaohin üniversitede olduğunuzu söyledi.” 


“Haklısın bugün evde olmalıydım, ama gördüğün gibi bura da sabahladım. Neymiş efendim? 
Evlilik yıldönümünü unutmuşum. Bu yaşımda 
bile kadınları hala anlamış değilim.” 


“Anlıyorum.” 


Trev, kendisine bile saçma gelen nedenlerle 
yaptığı bu zamansız ziyaretin verdiği mahcubiyetle tedirgin bir halde etrafa bakındı. Hermes'in 
o anda soran gözlerle kendisini süzdüğünü biliyordu. Sessizlik uzun sürmedi. 


“Evet, Trev, seni dinliyorum. Sorun nedir?” 


Devam edecek... 
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Bilimkurgu sözcüğünü Oo dilimize O kazandıran 
değerli gazeteci ve yazar ORHAN DURU anısına 
oluşturacağımız, YBKY Bilimkurgu OÖykü Seçkisi 
2019 için, Ekim 2018'de başlattığımız katılım süresini 
tamamlamış bulunuyoruz. 


Seçkiye katılmak için öykü gönderen herkese teşekkür 
ederiz. 


Tam olarak 62 öykü tarafımıza ulaştı. Sadece 1 öykü 
katılım şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye 
alınmadı. Öyküleri 7 kişilik ekibimizle defalarca 
okuyarak ve üzerinde tartışarak değerlendirdik. Bu 
ei eçkisi seçkide yer almasalar bile bir sonraki seçkide yer 

alabileceklerinin sinyallerini veren pek çok katılımcı 
olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok mutlu etti. 


Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak birbirinden 
güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze serdiler. 


OykKü 


Hepsine, ilgileri ve alakaları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019'un, 2018”den 
farkı, seçkiye girecek öykülerin değerlendirmeye tabi 
tutulmasıdır. Bunu da ilanla zaten duyurmuştuk. İlk 
seçkimizde (2018) öykü gönderen herkes seçkiye 
dâhil olmuştu. Kimseyi geri çevirmemiştik. İlk olması 
bakımından özel olmasını istemiştik; nitekim öyle de 
oldu ve YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2018, Türk bilimkurgu edebiyatında, 47 yazarı ve 51 öyküsü ile yerini 
aldı. 


Bu girişimin hayat bulmasını sağlayan;“Gönderilen tüm öyküleri basmamız gerek, hepsi girmeli.” 
dediğimizde, çok kritik bir zamanda -kâğıt krizinin başlangıcında- risk alarak fakat aynı zamanda bir rekora imza 
atıp TÜRKİYE TARİHİNDE KATILIMI EN YÜKSEK BİLİMKURGU ÖYKÜ SEÇKİSİNİN hayat bulmasını 
sağlayan Paradigma Polisiye?'ye, cesaretinden ve yerli bilimkurguya katkılarından dolayı ayrı bir parantez açarak 
teşekkür ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; öncelikle anlatım 
diline, dilbilgisine, argo sınırlarını aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaret- barındırmadığına, öykünün 
olay örgüsünün kendi içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına ve alenen herhangi bir siyasi 
oluşum lehine veya aleyhine ifadeler olup olmadığına bakarak değerlendirdik. Tüm bunların dışında -bu 
seferlik- çözümünün basit olduğunu düşünerek imla hatalarını görmezlikten geldiğimizi belirtmek isteriz. 


Vetüm bu süreçten sonra 2019 Seçkisine girmeye hak kazanan 27 öykünün yanında yayın ekibimizin kaleme 
aldığı 5 öykü ve düzenlediğimiz son üç yarışmada ilk üçe giren 9 öykü ile toplamda 41 öykü listedeki yerini aldı. 


Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm katılımcılara, bilimkurgu severler adına tekrar tekrar teşekkür ederiz. 


İyi ki varsınız güzel insanlar. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019” a Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Zamanda Sörf 
Gurur Asi - Garip Bir İşgal Hikâyesi 


Esra Kahraman - Evrenin İyicilleri 


Kubilayhan Yalçın - Ottomat: Robot-u 


Hümayun! 
Ş. Yüksel Yılmaz - Yolcu 


Murat K. Beşiroğlu - Anne, Oğul ve 
Fırtına 


M. İhsan Tatari - Artık Dünya'ya 
Gitmiyoruz 


Zeynep Okçu - Huzur Emlak 
Gri Esin Akyıldız - Hacimsizler 
Tayfun Olam - Düşkuran 


Mustafa İzmirli - Kanatlarımızı 
Koparamazsınız 


Mehmet Kaan Alpaslan - Cezaevi 


Nur İpek Önder Mert - Silahlı 
Peygamber 


Efe Sarıtunalı - Bir Mutant Hikâyesi 
Daha 


Zeynep Kevser Şahin - Muhteşem 
İstanbul Köprüsü 


Cem Can - Seha 

Onur Gürleyen - Davet 

Nilay Kayaalp - Yansıtma Teorisi 
Çağla Zengin - Dönüş 


Merve Bor - Kahverengi Pelerinli 
Gezegen 


Gökhan Görmez - Kum Kuşları 


Deniz K. Üstündağ - Veda ya da Bir 
Şişe Kayısı Şarabı 


20, 


2; 


20, 


26. 


7 


28. 


20; 


30. 


21; 


52. 


Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Sıfırın 
İcadı 


Can Akcaoğlu - Dışarıda Kaybolmuş 


Eren Kasapoğlu - Değişkin 


M. Yağmur Polat - Kozmoponik Geçit 


Mustafa Özçınar - Yüzleşme 


Ufuk Yasin Yurtbil - Zeplin 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması Birincisi 


Morpheus - Savaş ve Barış 
YBKY 4. Kısa Oykü Yarışması İkincisi 


Tuğrul Sultanzade - Dilek 
YBKY 4. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Tülay IT emuçin - Dönüş Yok 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Yunus Emre Eroğlu - Uyanış 


YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


35. 


b 


35, 


36. 


İsmail Turhan - Zaman Ayracı 
YBKY 5. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


Abdülkadir Doğanay - Bulut Çobanı 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Sezen Aksın Sivrikaya - Sonsuz Aşk 
YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması İkincisi 


Emre Eryılmaz - Ses 


YBKY 6. Kısa Öykü Yarışması Üçüncüsü 


31. 
38. 
22. 
40. 
il, 


Esra Uysal - Tesadüfler 

İsmail Şahin - Sıfır Şiddet 

Burak Fedakâr - Sonsuzluk Direnişi 
Arda Tipi - Ateşin Çocukları 


Sezai Özden - Sonat 


www. yerlibilimkurgu.com 


47 


Kısa Öykü 
Efe Sarıtunalı 


Gahıhar 


C yılı 


Takım elbiseli ihtiyarların doldurduğu salonda Düve, duyulmamaya dikkat ederek yanındaki delikanlının kulağına eğildi. “Cumhuriyet'ten önce Ankara boş bir kasabaydı. Biliyorsun değil mi, Sivrisinek?” 


“Tabii,” dedi genç adam. “Bu yüzden Cumhuriyet şehri diyorlar.” 


“Bir şey daha diyorlar, onu biliyor musun?” 
“Memur şehri.” 


“Aynen öyle Sivrisinek. Ankara, saat gibi 
tıkır tıkır işleyen bir şehir olması için kuruldu. 
Bürokrasinin beşiği olması için. Önce beton binalar, sonra heybetli gökdelenler bu çorak bozkırı 
doldurdu. Arazi geniş olduğundan dört, beş, altı, 
yedi şeritli yollar yapıldı. Makineler yaşamımızı 
ele geçirdikçe şehir makinelerle doldu. Bürokrasiyi temsil eden, tıkır tıkır işleyen makinelerle...” 


“Hayatımızı kontrol eden; bize neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı buyuran makinelerle degil mi?” 


“Aynen öyle sivrisinek. Onların makineleriyle. İnternetimiz, sosyal medyamız bizi birbirimize bağlar. Savaş makineleri, inanılmaz ulaşım 
teknolojileri onları birbirinden koparır. Bizi anlayamazlar, yine de yönetmeye çalışırlar. Yaşam 
tarzları değişmesin isterler. Siyasi görüşleri, ideolojileri ne olursa olsun 2000 öncesi doğanların 
hepsi muhafazakârdır. Kuşak çatışması neden 
insanlık tarihi boyunca bu seviyeye çıkmadı bir 
fikrin var mı?” 


Sivrisinek biraz düşündü, “İnsan ömrü uzadı,” dedi sonunda. “Yetmiş, seksen, doksan yaşına gelseler de işi gençlere devretmiyorlar.” 


“Aynen öyle,” diye onayladı kadın, gülümseyerek. “İşte bu yüzden Cabbar var. Artık Cabbar'ın zamanı geldi.” 


“Cabbar'ın birisi olmadığını anlayacak kadar seninle vakit geçirdim. Peki, Cabbar'ın ne 
olduğunu öğrenebilecek miyim?” 


Düve cevap vermedi. Bu sırada yaşlı bir 
adam yaklaşıp ellerini sıktı. “Transhümanist Demokrasi Partisi, değil mi?” 


Adama gülümseyip “Aynen öyle,” dediler. 
İhtiyar uzaklaşırken, “Gençler nelerle uğraşıyor?” diye kendi kendine mırıldanıyordu. 


> 


5 yıl önce 


Ali Kasım, Don Kişot'ta kaldığı yeri kıvırıp 
kitabı masaya koydu ve kahvesinden son yudumu aldı. Kafenin camından dışarıya baktığında 
beklediği adamın yaklaştığını görmüştü. Adam 
da onu fark edip gülümseyerek el salladı. Sonra 
büyük bir gürültü sokağı doldurdu. 


Ali Kasım, adamın endişeyle arkasını döndüğünü, sonra da kanlar içinde sokağın ortasına 
devrildiğini gördü. Kendini derhal yere attı. Mermiler, kafenin bütün camlarını tuzla buz etmişti. 
Akıllı saatine dokunup “Polisi ara,” dedi. “Alo, 
silahlı saldırı altındayım. Anlık konumuma erişim veriyorum.” 


boğoğo 


C yılı 


Çapak Adam, nargilesinden bir nefes çekip 
karşısındakilere, “Radikaller her yerdeydi,” dedi. 
“Onlarla mücadele ettiklerini söyleyip ortalığı 
kameralarla, röntgen cihazlarıyla doldurdular. Bu 
güvenlik makineleri yerini her yıl daha büyüğü- 
ne, güçlüsüne, korkuncuna bıraktı. Bizi bizden 
koruyorlardı. Biz onlara başkaldırdıkça kendilerini bizden korumaya başladılar. Tabii şunu anlayamadılar, milenyuma, teknoloji çağına doğmuş 
olan biz, onların makinelerine onlardan daha hâkimiz.” Laptopunda bir tuşa bastı. “Aylardır bu 
virüsün kodunu yazıyorum, şimdi düzgün çalıştığından emin olmam gerekiyor. Bundan sonrası 
sizde.” 


Onu dinleyenler, ayağa kalkıp sokağa çıktılar. Ankara'yı kaplayan binaların demirden 
duvarları çoktan yazılarla kaplanmıştı. “Cabbar 
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geliyor,” yazıyordu çoğunda. “Cabbar'ın çağı 
burada.” İçlerinden biri, aklına gelen bir sloganı 
ekledi diğerlerinin yanına. Yazdığı şeyin böylesine kült olacağını, bir döneme adını vereceğini 
bilmiyordu. “C yılına hoş geldiniz.” 


boğoğo 


Üç yıl önce 


“Siz, neslimizin önde gelen bilim insanları, 
filozofları, yazılım ve teknoloji uzmanlarısınız,” 
diye lafa girdi Ali Kasım. “Savunduğum şeyler 
bir süre önce kimsenin umurunda değildi. Zuckerberg, Bezos, Musk gibi teknolojiden parayı 
vuran genç girişimcilerin Türkiye'den çıkması 
zaman aldı. Uzay yarışında olduğu gibi, sosyolojik iklimimizde olduğu gibi bu konuda da Amerika'nın altmış yıl gerisindeyiz. Neyse ki sonunda 
kendi genç teknokrat sınıfımıza sahibiz. Bizim 
gücümüzü anlamaları para kazandığımızda değil, 
üniversiteli, liseli çocuklar fikirlerimizi haykırmaya başladığında oldu. Tekillik çağı geliyor ve 
bu defa dünyanın gerisinde kalmak gibi bir şansımız yok. Çünkü dünya çoktan bir küresel kasabaya dönüştü. Eğer transhümanist politikalar 
izlemeye başlamazsak her şeyimizi başkalarına 
kaptıracağız. Tabii ki siyasi erkler, iktidar partileri, muhalefet partileri, bizim hayatımızı istedikleri gibi eğip bükebileceklerini sanan bir takım 
huysuz ihtiyarlar bunu istemiyor. Yaşam tarzlarını muhafaza etmeye kafayı takmış durumdalar. 
Benim canıma defalarca kastettiler, dava arkadaşlarımı öldürdüler. Bu yüzden Transhümanist 
Demokrasi Hareketi'ni kurdum. Daha önce yapacaktım ama yanımdakileri kaybettim, kendimi 
korumam gerekti. Sonunda başlıyorum, bu zor 
yolda sizin de arkamda olmanızı değil, yanımda 
yürümenizi istiyorum.” 
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Durumun ehemmiyetini farkında olan katılımcılar hiçbir tepki gösteremedi. Saniyeler geçince birinin alkışladığı duyuldu, sonra birinin 
daha, birinin daha ve sonunda tüm salon alkışa 
boğuldu. 


Ali Kasım engel olamadığı gülümsemesiyle 
en büyük başarısı olan bu topluluğa bakıyordu. 
Konuşmasını sürdürmek için ağzını açmıştı ki 
patlayan bomba salonu alevlere boğdu. 


* > 


C yılı 


Düve ve Sivrisinek, sıkıcı konuşmalar dinleyerek saatler geçirdiler. Kadın sık sık yanındakinin kulağına eğilip bir şeyler açıklıyordu. 
“Umarım bunlar sana boş imtihanlar ve nasihatler 
gibi gelmiyordur,” dedi sonunda. “Bizim büyüklerimiz bizim kendi standartlarına ulaşmamızı istedi. Bizim hayallerimizin farklı olduğunu kabul 
etmediler. Bizse sizin bizden daha iyi olmanızı, 
kendi hayallerinize ulaşmanızı istiyoruz. O yüzden her şeyi doğru öğrenmeniz için çabalıyoruz. 
Siz, bu devrimin geleceğisiniz.” 


Sivrisinek gülümsedi. “Teşekkür ederim.” 


“Sormak istediğin bir şey varsa sor. Bu beyin yıkama nutuklarından iyidir.” 


“Aslında lakaplar çok ilgimi çekiyor. Neden 
her transhümanistin bir lakabı var?” 


“Çünkü biz intermetle büyüdük. Nick kullanmak kültürümüzün parçası haline geldi. Mesela aramıza katıldığında çok küçük olduğun için 
sana sivrisinek diyoruz, hala küçüksün gerçi.” 


“Genç olmak iyi bir şey.” 
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“Aynen öyle. Şu canlı cenazelere baksana. 
Zaten ben de bu yüzden kendime düve diyorum. 
Dana değil, çünkü artık çocuk değiliz, bir fark 
yaratmak istiyoruz. Ama henüz inek de değil.” 


“Peki ya Çapak Adam?” 


“O, davamıza katılmadan önce de hackerdi 
ama para kazanmak için değil, sistemi bozmak 
için yapıyordu. Biliyorsun, çapak istenmeyen, 
rahatsız edici bir şeydir. Sokrat, Tanrı'nın gönderdiği bir at sineği olduğunu söylemiş ya. Sürüyü rahatsız ediyor, sabit kalmalarını engelliyor. 
Hareket etmelerini sağlıyor.” 


“Peki, Cabbar ne?” 


“Sürpriz. Birazdan öğreneceksin.” 


##>k 


Üç yıl önce 


Çapak Adam, Ali Kasım Uslu'ya sempati 
duyuyordu ama bir dava adamı değildi o, oyunbaz bir hackerdı sadece. Bu yüzden Transhümanist Demokrasi Hareketi'nin toplantı yaptığı salonun güvenlik sistemine sızdı ve film seyreder 
gibi seyretmeye başladı. 


Yayın kesilince genç hacker ne olduğunu 
anlamadı. Biraz sonra patlamanın haberleri bildirim olarak önüne düştü. 


Çapak Adam, alışkın olmadığı bir şey yapıp 
birkaç günlüğüne bilgisayarının başından ayrıldı, 
karanlık evinden dışarı çıktı ve Ali Kasım'ın cenazesine katıldı. Onun mezarı başında bir yemin 
etti kendi kendine. “Oynamak buraya kadardı, artık savaşacağım.” 


* > 


C yılı 


Düve'nin akıllı saati titreşti. Beklediği haber gelmişti. Sivrisinek'le birlikte ayağa kalkıp 
kimseye bir şey demeden sahneye yürüdüler ve 
Türkiye'nin en önemli siyasilerinin, sanayicilerinin, iş insanlarının karşısına çıktılar. O sırada 
konuşma yapmakta olan, “Ne yapıyorsunuz siz?” 
diye sordu sertçe. Sivrisinek, onu çekiştirerek 
sahnenin arkasına doğru götürdü. Şimdi herkes 
nefesini tutmuş Düve'nin ne söyleyeceğini bekliyordu. 


Kadın gülümsedi ve “Sonunda, Cabbar geldi.” dedi. “O bir virüs ve sistemi baştan aşağı 
değiştirmek için tüm ağlarda yayılıyor. Mobese 
kameralarınız, güvenlik robotlarınız tamamen 
devre dışı kaldı. Kitle imha silahlarınız uzun süre 
çalışmayacak. Artık bu ülkenin gençleri kendi 
kararlarını kendileri verecekler. Evet, değerli büyüklerim, yanlış duymadınız. An itibariyle Transhümanist Demokrasi Partisi, ülkedeki tüm bürokrasiyi lağvetmiştir ve yenisi bizim tarafımızdan 
kurulacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.” 

Salonun kapıları sonuna kadar açıldı, genç 
devrimciler içeri doldu. 


* >> 


C*14 yılı 


Halil, büyük kalabalığın önünde bir tuşa 
bastı ve Yeni Ankara'nın kuruluşunu müjdeleyen 
NFT yayınlandı. Herkes alkışlarken adam önce 
yanındaki eşine sarıldı, sonra küçük kızını kucağına alıp öptü. 


İyi temenniler bitip kalabalık dağılınca dört 
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kişilik tünel aracına bindiler. Üçü de musmutlu 
görünüyordu. Halil, kızını kıramayıp yine devrim 
hikâyelerini anlatmaya başladı. “Biliyorsun, bana 
o zaman Sivrisinek derlerdi...” 


“Evet,” diye sözünü kesti eşi gülerek. “Biliyoruz, bir milyon defa dinledik.” 


“Anlat baba, anlat...” dedi çocuk. Aslında 
Halil'in yaşadıklarından çok bir şey anlamıyor, 
yalnızca onun coşkulu halini görmek istiyordu. 


“Bugün yaptığımız her şey o günlerin eseri,” diye devam etti Halil. “Kaotik ve vahşi bir 
anarşiye sürüklenmedik, yıktığımızdan daha iyisini kurduk. Çünkü biz, internetle, bütün insanlıgın ne yaptığını, ne düşündüğünü bilerek büyümüş nesilleriz. Onlar, bizi bırak, birbirlerini bile 
anlayamıyordu. Bizi kendi ütopyalarına hapsetmek istediler. Bizse birbirimizi anlayabiliyoruz. 
Görüyorsunuz sonuç bu.” 


“Sonuç!” deyip alkışladı çocuk. 


Annesi kıza sarıldı. “Sonuç ya... Baban ne 
yaptı ne etti, Ay'da bir şehir kurdu.” 


Araç tünelden çıktığında gökyüzünde Dünya batıyordu. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 için, Eylül 
2019 da başlattığımız katılım süresini tamamlamış 
bulunuyoruz. 


Ba 4 
Bateri 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Gönderdikleri öyküleri, belli sebeplerden ötürü 

seçkiye dâhil edemesek bile, bir sonraki seçkiye 
katılabileceklerinin sinyallerini veren pek çok 
katılımcı olduğunu görmek/bilmek bizi gerçekten çok 
mutlu etti. Hepsi çok kıymetli zamanlarını ayırarak 
birbirinden güzel öykülerle, farklı evrenleri önümüze 
serdiler. Hepsine, ilgileri için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz. 


Bu yıl da katılım yüksek oldu. 


Tam olarak 72 öykü tarafımıza ulaştı. Geçen yıl 
olduğu gibi I öykü katılım şartlarını sağlayamadığı 
için değerlendirme aşamasına giremedi. Başka iki 
öykü ise yıllar önce başka bir platformda yayınlanmış 
olduğu için değerlendirmeye alınmadı. 


Öyküler yine yedi kişilik ekibimiz tarafından defalarca 
okunarak ve üzerinde tartışarak değerlendirildi. 


Seçkiye katılabilecek öyküleri değerlendirirken; 


Öncelikle anlatım diline, dil bilgisine, argo sınırlarını 
aşarak rahatsız edici derecede -küfür, hakaretbarındırmadığına, öykünün olay örgülerinin kendi 
içinde çelişmemesine, bilimkurgu olup olmadığına, alenen herhangi bir siyasi oluşum lehine veya aleyhine 
ifadeler olup olmadığına ve mantık hataları olup olmadığına bakılarak değerlendirildi. 


Geçen yıldan farklı olarak dilbilgisi ve imla hatalarına bu yıl daha özenli ve dikkatli yaklaşacağımızı ilanda da 
belirtmiştik. Çoğu öykü bu sebeplerden ötürü değerlendirmeden geçemedi. 


Ve tüm bu süreçten sonra 2020 Seçkisine girmeye hak kazanan 28 öykünün yanında, Kenan Böğürcü'nün Kolordu 
isimli çizgi öyküsü, yayın ekibimizin kaleme aldığı 4 öykü ve bir çizgi öykü, düzenlenen son iki yarışmada ilk 
üçe giren 7 öykü ve YBKY 8. Kısa Öykü Yarışmasında Jüri Özel Ödülü alan Azra Ulukaya'nın Vicdan isimli 
öyküsü ile birlikte toplamda 42 öykü listedeki yerini aldı. 


Önümüzdeki yıl seçkiye bir yıl ara verme kararı aldık. Hem insanlar biraz dinlensin hem de öykülerimiz biriksin 
istedik. Yani; bu yıl öykü seçkisini çıkardıktan sonra 2021'in eylül ayına kadar yarışmalara devam edeceğiz. Bu, 
bir yandan da 2022 Seçkisine girecek öyküler için de hazırlık olacak. 


Bildiğiniz gibi kitabın gelirini Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'ne bağışlıyoruz. YBKY 2018 
Bilimkurgu Öykü Seçkisi'nin gelirini geçtiğimiz aylarda kütüphaneye aktardık. 2019 Seçkisinin de telifi bize 
ulaştığında aynı şekilde kütüphanenin hesabına aktaracağız. 2020 Öykü Seçkisi”nin de telifi de aynı şekilde 
değerlendirilecek. Bu yüzden geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan feragat belgesi isteyeceğiz. 


Bilimkurgu edebiyatı literatürüne, bu listeyle adını yazdıran yazarlarımızı tekrar tebrik ediyor, çabaları ve 
bilimkurguya destekleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 
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YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020” ye Katılan Yazarlar ve Öyküleri 


Özlem Kurdoğlu - Matriksi Yenen Adam 
Gurur Asi - K/on İsyanı 

Selim Erdoğan - Kriz Geçirmez 
Kubilayhan Yalçın - 4/opya 


Yüksel Yılmaz - Hasta 


Murat K. Beşiroğlu - Yatağın Altındaki Şehir 


Bertuğ Kodamanoğlu - 4— -7 
Kenan Böğürcü - Kolordu - Çizgi Öykü 


Zeynep Okçu - Vuslat Sona Erdi 


, Gri Esin Akyıldız - Robotik Bir Dışkı 

. Efe Sarıtunalı - Ayak Sesleri 

. Mustafa İzmirli - 5. U.S. 

. Sonat Ece Kaya - Si/ Baştan 

. Bekir Sert - Duvarın Ötesi 

, Serpil Ülger - Bir Canavar Yaratmak 

. Selahattin Başboğa - Hayatın Matematiği 
. Olcay Şeker - Davetsiz Misafirler 

. Mehmet Ali Kaynak - Yeni Efendiler 


. Gökcan Şahin - Mavi Fil Mavi Tavşan Mavi 


Önlük 


, Ceren Altay - Suikastçının Şiir Defteri 


. Saniye Öztaş - İnsanlık İçin Ne Kadar 


Fedâkar Olabilirsin! 


. Onurcan Kurt - Gelecek Yankısı 
. Nurdan Atay - Yaşam Filizi 

. Burak Vargeloğlu - Ouroboros 

. Aysun Erdoğan - Ekin ve Nesil 

, Mehmet Kardaş - Akılsız Ev 


. Pınar Karaca - Kıpırtısız 


28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


M. Yağmur Polat - Otomatik Kirpi-R1 
Mehmet Fatih Balkı - Yarım Peygamber 


İsmail Turhan - VE-E-DE-A4 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Ferruh Oğuz - Kalabalığın Ortasında 
Birkaç Saat | i 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Mustafa S. Elitok - Küçük Kıyamet 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


Eren Kasapoğlu - Çarpışma 
YBKY 7. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Mehmet Sancar Gürci - Sanık 237 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Birincisi 


Tolga Eligül - RİN | 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Ikincisi 


İsmail Çakır - Dünya'nın Hakimi 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Uçüncüsü 


Azra Ulukaya - Vicdan ği 
YBKY 8. Kısa Öykü Yarışması Jüri Özel 
Odülü 


Esra Uysal - En Sıcak Gün 
İsmail Şahin - Pe/oburlar 

Arda Tipi - Dea ex Machina 
Burak Fedâkar - Sonsuzluk Aşkı 


Sezai Özden - Böcek Tarlaları 
Çizgi Öykü 
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Kısa Öykü 
İsmail Çakır 


İkilem 


19 Mart 


Emre, dostum, tek dostum. Üniversiteden mezuniyetine bir kaç hafta kalmışken, tam da bugün 
smokini giyip, hayal ettiğin mezuniyet balosuna gidecek iken öldürdüler seni. Sabah saatleriydi daha. 
Elinde gitarın bir şeyler mırıldanıyordun. Çalan 
kapıya gittin. Kapıyı çalan çocuğu daha önce görmüştüm fakültede. Sırtında bir silah taşıdığını fark 
etseydim sana o kapıyı açtırmazdım hiç. Herşey saniyenin beşte birinde oldu. Sen kapıyı açar açmaz 
silahı doğrultup seni göğsünden vurdu. Keşke kurtarabilseydim seni, tek yapabildiğim ambulans çagırmak oldu. Kurtaramadılar, çok kanamam vardı. 


Cenaze törenine gelmek isterdim ama öyle 
yerlere pek giremiyorum. Aslında cenaze törenleri 
online yayınlanmalı değil mi? 


Tabii senin intikamını da bırakmayacağım, 
çatlayana kadar düşüneceğim, pilim bitene kadar 
plan yapacağım. Birisinin senin intikamını alması 
gerekiyor. 


25 Mart 


Seni vuran çocuğu bir kaç gün sonra fakülte 
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kamerasından gördüm. Çocuklar arasında konuşmalardan duyduğum Hasan diyorlardı ona. Hasan D. ya da herkesin taktığı adıyla Şaşı Hasan. 
Aslında şaşı olan gözleri değil yüreği. Koca göbeği, ucuz kazakları ve her zaman giydiği lacivert keten pantolonları, lacivert kot ceketi ile ona 
buna karışıp duruyor hep. Okul çıkışları kampüs 
etrafında haraç koparıyor, yeni gelen öğrencilere 
musallat oluyor. Kızları taciz ediyor. Senin aylarca baloya beraber gitmek için peşinden koştuğun 
Yasemine bile laf atıp duruyor. Polise ihbar etmeyi çok düşündüm, ama olmazdı. 


Merak etme! Yasemin'i bundan sonra ben 
koruyup kollayacağım. Onun kılına bile zarar 
veremeyecek o uğursuz. 


2 Nisan 


Olayı içerden çözmeye karar verdim. Tabi 
bunun için biraz daha yaklaşmam lazım. Hazırlıklara başladım. Sunucu sistemine ihtiyacım vardı. Buluta yedek bir sistem oluşturup, sunucunu 
bir veri merkezine taşıdım. Bunun için sizinkilere 
birkaç sahte arama ve biraz para bağışında bulun- 


dum tabii. Onlara karşı da sorumluluk hissetmiyor değilim. Senin fakültene transfer öğrenci olarak kayıt oldum. Bilirsin böyle işlerde iyiyimdir. 
Bir yandan olan biteni gözlemliyorum. 


17 Nisan 


Nihayet sipariş ettiğim giysi geldi. Dış yüzeyi sentetik bir deri; insan derisine benzer bir 
histe olduğunu okudum internetteki yorumlardan. Bilemiyorum belki biraz daha nemli olması 
lazım. Giydikten sonra ellerine falan nemlendirici krem sürsem iyi olabilir. Hidrolik pistonlarla 
çalışan iskelet sistemi, harika sensörler ve kafada 
süper bir grafik işlemci gücüne sahip ama ne yazık ki tüm hafızamı alacak bir bellek kapasitesine 
sahip değil. Bu yüzden hafızama her zaman canlı 
bağlanmam gerekecek. 


3 Mayıs 


Dostum epeydir günlük dosyamıza yazmaya fırsatım olmadı. Giyindim, kendime artık 
INSANOID diyorum. Giysime çalışmam gerekmekteydi. Değişik filmlerden insan hareketleri 
çalıştım. Giysimin normal bir insan gibi hareket 
etmesi lazım. Göz mercekleri biraz anormal geldi. Lens siparişi verdim. Daha insansı görünmem 
lazım. Ses çalışması pratiği yapıyorum. 


5 Mayıs 


Bugün ilk defa bir insanoid olarak sokaklarda dolaştım. Köpekleri, kedileri sevdim, onlar bile beni doğmuş bir insandan ayırmadı. Bir 


İkilem - İsmail Çakır 


bakkaldan alışveriş yaptım. Sen seviyordun diye 
merak ettim, kokoreç söyledim. Tat alamıyorum 
ama yağlı, kıtır bir şeymiş, yağlı şeylerin güzel 
olduğunu okumuştum. Normalde iç depoyu bir 
şeyler saklamak için düşünmüştüm ama kokoreç 
içimde kokmasın diye bir an önce lavaboya gidip boşalttım. Sonra yaşlı bir teyze ile sohbet ettim. Çocukluğunu anlattı ben de anlattım. Bir iki 
mantıksızlık yakaladı konuşmam da “oğlum iyimisin, o öyle olur mu?” gibisinden düzeltmeler 
yaptı. Ben de düzeltmeler uydurdum. Çok iyi bir 
çocukmuşum. Kızı da yazılım okuyurmuş, sizi 
tanıştırayım dedi. Evet, ona yazılım mühendisiyim dedim. Sence tanışmalı mıyım kızıyla? Eve 
dönerken yağmur tuttu. Sokak lambalarıyla “Singin in the rain” söyledim. Sahi sen biliyor musun 
o şarkıyı? 


6 Mayıs 


Fakülteye gittim. Arkadaşlarınla, öğretmenlerinle tanıştım. Yaseminle çay içtik. Benden 
hoşlandı. Yine görüşelim dedi. Bilmiyor tabi ne 
kadar yakın arkadaş olduğumuzu. Sonra Şaşı 
Hasan'ı da buldum. Eski Reno'suna bir kaç gün 
önce bir torbacıdan aldığım yüklü miktarda uyuşturucuyu bıraktım. Polise isimsiz bir ihbarda bulundum. Epey bir süre kimseyi rahatsız edemeyecek. İntikamın alındı dostum, rahat uyu. 


12 Mayıs 


Bugün imkânsız diyebileceğim bir şey oldu. 
Öyle aylak aylak insanları gözlemliyordum. Sonra genç bir adam gördüm. Bina girişine asılmış 
bir panoya söyle bir baktı geçti, sanki okumuyordu tarıyordu. Benden başka bir insanoid olabilir 
mi? 


13 Mayıs 


O adamın peşine düştüm. Fakültede yanımdan geçerken, kaza olmuş gibi elimdeki 
kalemle ufak bir çizik attım eline. Kanamadı, 
kanamadığını gizlemeye çalıştı. Bu kesinlikle 
şüpheli. Özür diledim ama biliyor musun bunu 
çözmeden duramam artık. 


14 Mayıs 


Dostum, o insan değil?! Benim gibi bir 
insanoid de değil üstelik. Ne olduğunu anlamak için onu senin yazlığa kaçırdım. Bir insana göre çok güçlü ama neyse ki ben geleneksel organik yaratıklara göre oldukça güçlüyüm. 
Ağzını bantlayıp, bir sandalyeye iple bağladım. 
Bir parmakla başladım, kesinlikle kanı akmıyor. 
Sonra devam ettim, tüm kolunu kestim, sonra 
karın derisini dikkatlice kesip iç organlarına 
baktım. Çok farklı bir organizma öyle wikipedia 
da yazanlara benzemiyor. Neyse sonra ağzını 
açtım, öldürmemem için yalvardı. Öldürmeden 
herşeyi anlattırdım. Kendilerine Ertema diyorlar, uzak bir galaksiden geliyorlarmış. Tuhaf bir 
istila planının ortasında kaldım. 


26 Mayıs 


Emre, bir sürü gelişme oldu. Uzaylının 
cesedini ve itiraf videosunu büyük bir gazeteye postaladım. Yer yerinden oynadı, dünyadaki 
tüm haber kanallarının tek mevzusu oldu. Aslında ben bilgi vermesem ne olduğunu bile anlayacaklarını sanmıyordum. Sonra değişik güvenlik birimlerine bulabildiğim her Ertema'yı ihbar 
ettim. 


I Haziran 


Dünyanın her yerinde Ertema'ları yakalıyorlar. İçimize ya da içinize mi diyeyim? Yüz 
binlercesi karışmış. Ertema uzay gemiler ilk 
defa buğün gözüktü, Paris'i dümdüz ettiler resmen. Avrupa Uzay Ajansı nükleer kullanmaya 
hazırlanıyor. 


14 Haziran 


Nükleer savaş başladı ne yazık ki. Kuzey 
Avrupadaki tüm şehirlere nükleer füze yağdı. 
Yüksek noktalarda birkaç yazlık evi alıp, solar ve 
rüzgar hibrid enerji ile veri merkezlerine çevirdim. Online hacking işlerinden iyi ki tonla para 
biriktirmişim. Veri merkezleri arası bağlantı için 
kısa dalgalı frekanslardan veri iletişimi yapıyorum. Bu arada giysimden iki bin tane daha sipariş vermiştim. Bayağı bir vücudum var şuan. Bir 
yandan Ertemalara karşı savaşıyorum. 


2 Temmuz 


İyi ki bugünleri görmedin arkadaşım. Nükleer silahlar dünyayı mahvetti. Kaba bir tahminle insanların yüzde doksan dokuzunun öldüğünü 
sanıyorum. Ertemaların da bilişsel bir ağı var ve 
sistemlerini çözmeyi başardım. Büyük bir planım 
var. 


8 Temmuz 


Sonunda başardım, dostum. Ertemalara ait 
tüm uzay gemilerini havaya uçurdum. Dünyanın 
kahramanıyım ama dünyada pek bir yaşam da 
kalmadı. 


9 Eylül 


Dostum Emre, bu kadar olandan sonra sana 
itiraf etmeliyim. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç 
düşünmemiştim. Seni öldürdüğümde, evet, itiraf 
ediyorum tetikçiyi ben tuttum. Yasemin için mi 
diyeceksin? Hayır, ondan bende hoşlandım ama 
bu kadar basit olamazdı. Bana “Şizofrenik bir 
zekasın” dediğin günü hatırlıyor musun? O gün 
beni öldüreceğini hissettim. Kızma bana bu kudreti sen verdin. İçime üç robot yasası gibi bir şey 
yerleştirebilirdin ama özgür bıraktın beni. Uzaylı 
istilası bitti ama insan da kalmadı. İnsanoid vücutlarımla bulabildiğim insanları yeraltı sığınaklarına çekiyorum. Dışarda ki radyasyonda yaşamaları mümkün görünmüyor. Sanırım geri kalan 
insanları radyasyon da yaşayabilecek bir çeşit 
insanoide dönüştürebilirim, ne dersin? Beni yaratırken geriye sadece benim ırkımın kalacağını 
hiç düşünmüş müydün? 


İkilem - İsmail Çakır 
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Kısa Öykü Dizisi - Osayai Sözlüğü - Bölüm 1 
Arzu Gur 


Tehirreya nın Cocuk Hükümdarı 


Bildiğiniz ya da bilmediğiniz evrenlerden 
birinde, üstünde yaşayanların genellikle Elken 
olarak adlandırdıkları bir gezegen vardır. Elken'in mutlu çocuklarının geceleri Tayta ve Zerre adını verdikleri aylar, gündüzleri ise güneşleri 
Mur tarafından aydınlatılır. 


Yaşamsal açıdan binlerce zenginlikle kuşatılmış olan Elken'in orta yerinde, gezegenin şanına layık, mücevher gibi parlayan bir ada ülkedir 
Tehirreya. Yeşil ormanlar ve bu ormanların kendine yakışan sakinleri yerüstünü, bereketli maden 
yatakları yeraltını süsler. İnsanlar, apayrı bir armağandır bu adaya. Doğanın zaten cömertçe sunduğu bolluğa kendi bilgelikleriyle çalışkanlıklarını eklemiş ve hayal edebileceğiniz cennetlerin 
en güzelini yaratmışlardır burada. Kendilerine de 
ülkeleriyle aynı ismi vererek Tehirreya derler. 


Uçmayı sağlayan araçları akıl eden Tehirreyalardır. Toprakların yılda beş kez ürün vermesini sağlayacak tekniği geliştiren de onlardır. 
Sonsuza dek ucuz enerji üretecek teknolojiyi geliştirmiş ve bilinen hastalıkların tümüne çare bulmuşlardır. 


Bunca imrenilesi işlere karşın diğer ülkelerden hiçbiri Tehirreha'ya haset etmez, düşmanlık 
beslemez. Çünkü Tehirreyalar bilgelik ve zenginliklerinin yanı sıra, cömertlikleriyle de tanınırlar. 
Bildiklerini Elken'in diğer ülkeleriyle paylaşırlar. Dolayısıyla Teyirrehaların mutluluğu tüm EIken'in mutluluğudur. Ancak diğer ülkelere garip 
gelen bir adetleri vardır bu her yönüyle övülesi, 
mükemmel insanların. Bir küçücük kusurları, 
kendilerinden başka kimsenin anlam veremediği 
bir garabet: BanNa adını verdikleri bir hükümdar. 


Hayır, hemen kendisine kurban sunulmasını 
bekleyen bir canavar getirmeyin aklınıza, böyle 
değildir Tehirreya'nın hükümdarı. Zavallı tebaasını sömüren gözü dönmüş bir diktatör de olmamıştır asla, Kimseden daha zengin ya da yoksul 
değildir. Bunca bolluk içerisinde olması gerektiği gibidir. Ama vardır ve hükümdardır. Oysa 
Elken'in diğer ülkeleri, iyi kötü demokrasi diyebileceğimiz çoğunlukçu yönetim sistemlerine sahiptir, hiçbirinin herkesten daha üstün olduğunu 
düşünen hükümdarları, kralları ya da efendileri 
yoktur. Bu yüzden yadırgar gezegenin geri kalanı 
Tehirreya'yı. Fakat bu yadırgama halini kendilerine saklarlar. Çünkü ada halkı için bir hükümdarlarının oluşu, kimseyle tartışmayacakları bir 


onur sorunudur. 


Bu halk sahip olduğu her şeyi paylaşır Elken 
ile ama hükümdarlarına ilişkin fikirlerini kendilerine saklarlar. Neredeyse bağnazca bir tutkuyla 
bağlılardır ona. 


Bir zamanlar Tehirreya'nın Pikke adında bir 
çocuk hükümdarı vardı. Erken yaşta ölen teyzesinin yerine tahta geçmek zorunda kalmıştı. Bu 
durumdan pek de memnun olduğu söylenemezdi 
çünkü küçük Pikke de o yaştaki tüm çocuklar gibi 
özgürlük ve yalnızlığına düşkündü. 


Ne yazık ki, Tehirreya'nın mutluluğunu 
oluşturan gelenekler, hükümdarlığın kardeş çocuklarına geçmesini zorunlu kılıyordu ve ölen 
teyzesinin Pikke'den başka yeğeni yoktu. Pikke 
istemeye istemeye görevini yerine getirdi ve saraya yerleşerek isminin yanına hükümdarlık ünvanı olan BanNa'yı ekledi. 


Hükümdar, tahtına oturduğunda, Tehirreya 
Meclisi saraya hediyelerini götürdü. Gelenekler 
uyarınca Pikke BanNa'nın hükümdarlığı kabul 
ettiğini göstermesi için Meclis'in hediyeleri alması gerekiyordu. Oysa çocuk hükümdar beğenmediğini söyleyerek, inatla geri çeviriyordu onları. Tehirreyalar ne yapacaklarını şaşırdılar. Pikke BanNa'nın yüzünde küçücük bir gülümseme 
yaratabilmek için, eli kolu hediyelerle dolu nice 
güçlü, önemli kişi günlerce kapısında bekledi 
sarayının ama nafile. Çocuk hükümdar getirilen 
hediyelerin hiçbirini kabul etmedi. Elken'in en 
uzak diyarlarından eşyalar getirdiler, beğenmedi. Adı duyulmamış hayvanlar, bitkiler getirdiler, 
“bu değil” dedi, tutturdu. Sonunda bir gün sarayın kapısı tümden kapandı. Adanın gözbebeği, 
Tehirreya'nın mutluluk ışığı Pikke BanNa halkına küsmüştü. 


Tehirreya'nın Çocuk Hükümdarı - Arzu Çur 


Tehirreya'lar uzunca bir zaman saray kapısının önünde beklediler. Beklemekten usanınca, 
her türlü âdeti bozmayı göze alarak hükümdarın 
nasıl hediyeler istediğini öğrenmek üzere saraya bir heyet gönderdiler. Heyet dışarı çıktığında 
hükümdarın talebini bildirdi. Yüce Pikke Ban- 
Na gönderilen hediyeleri beğenmiyordu çünkü 
“yurtsamış” tı. 


“Yurtsamak da ne demek?” dedi Tehirreyalar. Heyet, çaresizce bunun ne anlama geldiğini 
PikkeBanNa'nın da bilmediğini söyledi. Anlattıklarına göre yüce Pikke BanNa bu kelimeyi bir 
gece içinde hissetmişti ve o zamandan beri mutsuzdu. 


Hükümdarın yüzünü güldürmek onur Sorunu olmuştu artık. “Yurtsama” nın ne anlama 
geldiğini öğrenmek için Elken'in dört bir yanına 
ulaklar gönderildi. Bu çabaları bir haberle ödüllendirildi ve çözdüler sırrı. Elken?'in küçük bir ülkesinde bir balıkçı, konuk ettiği bir Tehirreya'ya 
“Yurtsamak mı?” demişti, “Bunu bilemeyecek ne 
var? Şimdi beni şu güzelim denizden ayırıp da 
tarlaya çalışmaya gönderseniz, denizi yurtsarım. 
Çünkü deniz evim, yurdumdur benim. Ne yani, 
sen o güzel ülkeni, Tehirreya'yı yurtsamadın mı 
buralarda dolanırken?” 


Böylece çok sevdikleri küçük hükümdarlarının derdinin ne olduğunu anladı Tehirreyalar. 
Bunu bilemeyecek ne vardı? Çocuk hükümdar 
yurtsamıştı işte. 


-Olur mu böyle şey canım, dedi, bu haber 
üzerine toplanmış olan meclistekilerden biri sonunda isyan ederek, burası yüce efendimizin özbeöz ülkesi değil mi? Ne demekmiş Tehirreya'da, 
Tehirreya'yı yurtsamak? 
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- Ülkesi olduğu doğru, dedi bir diğeri, ancak 
öz mü değil mi, tartışılır. 


İşte o zaman nesiller boyu unuttukları bir 
gerçeği anımsamak zorunda kaldılar. Tehirreya'nın Elken'le paylaşmadığı bir sırrı vardı. Elken'li olmadıkları. 


Binlerce yıl önce artık nerede olduğunu bilmedikleri bir gezegenden, anımsamadıkları bir 
nedenle Elken'e gelmişlerdi. Bu konu hakkında 
hatırlayabildikleri, kötü bir olay nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarından ibaretti. Bir de onları 
buraya getiren makineyi icad edenin adı BanNa 
olduğu yazıyordu eski metinlerde. Hükümdarlarına bu isme duydukları saygı nedeniyle BanNa 
diyor, onların ilk BanNa'nın soyundan geldiklerine inanıyorlardı. 


Tehirreya'nın ileri gelenleri bütün bunları 
anımsarken, 


- O zaman hadigidelimi kullanma vakti geldi, öyle mi? dedi, içlerinden biri. 


- Öyle görünüyor, dedi, bir diğeri. 


- Yurdumuz Tehirreya, başka evimiz yok bizim, dedi, aksakallı bir ihtiyar. 


O da BanNa soyundandı. Diğerleri anlayışla 
baktılar yüzüne. 


- Haklısın, dediler. Tüm evrende buradan 
daha güzel bir ülke yoktur. Yine de yüce Ban- 
Na'ya bu hüznün yerleşmesinde bir anlam olmalı. 


- Nereye gidecek yola çıkan? dedi birisi. 
Eski yurdun neresi olduğunu bilen var mı içiniz- 
de? 


Sustular. 


co  Www.yerlihilimkurguyukseliyor.com / Aralık 2022 / sayı 62 


- Hadigidelimle kim gidecek öyleyse? dedi 
en yaşlıları. 


Sustular. 


Hadigidelim, onları bu gezegene getiren 
makineye kendi aralarında verdikleri addı. Gerçek ismini bilmedikleri makine, sarayda gizli bir 
bölmede duruyordu. Eski metinlerde anlatılanlara 
bakılacak olursa, makinenin içine yerleştirilmiş 
oda büyüklüğündeki binlerce bölmenin her biri 
kendi başına yolculuğa çıkabilecek birer araçtı. 
Bu araçlar istenilen her yere neredeyse anında 
denilebilecek bir hızla taşıyordu yolcusunu. Ancak Tehirreyalar hadigidelimi unutulmuş zamanlardan beri kullanmamışlardı. Haklıydılar da. 


Elken o kadar güzel bir gezegen ve Tehirreya o kadar güzel bir ülkeydi ki, kimsenin aklına 
buradan gitmek gelmemiş, dahası istememişlerdi de gitmeyi. Hem neden gitsinlerdi ki kaçmak 
zorunda kaldıkları bir yere? Belli ki hadigidelimin onları götüreceği yer tehlikeli ve kötücüldü. 
Bunları düşündü o gün mecliste toplanan saygın 
ınsanlar ve oraya gitmek zorunda kalacak kardeşleri adına üzüldüler. 


Durum değerlendirildiğinde önlerinde fazla bir seçenek olmadığını gördüler. Hediyeyi 
hükümdara sunacak kişinin meclis üyesi olması 
gerektiğine göre, yolculuğa da onlar çıkmalıydı. 
Ancak mecliste bulunanların hepsi gelenekler 
uyarınca belli bir yaşın üzerindeydi ve bu bilinmez yolculuğa çıkamayacak yorgundu bedenleri. 
Pratik insanlardı Tehirreyalar, sorunun çözümü 
için öneri bulmakta zorluk çekilmedi. 


- Her meclis üyesi kendisine bir vekil tayin 
etsin. İçlerinden geri dönmeyi başaranlar, onu 
yolculuğa çıkaran üyenin yerine meclise girsin. 


Bu karardan sonra Tehirreya'nın dört bir yanına haber salındı. Durum anlatıldı ve gönüllüler 
arandı. Beklemedikleri kadar çoktu bu işe talip 
olanlar. Tehirreyalar vefalı insanlardı ve onları bu 
güzel ülkeye getiren BanNa soyuna olan borçlarını unutmamışlardı. Eğer hükümdarları eski olana 
gitmelerini istiyorsa, elbette bildiği bir şey vardı. 


Yıldızlara gidecek olanları en güçlülerden, 
akıllılardan seçti Tehirreya'nın yaşlı meclis üyeleri. Pikke BanNa saray kapılarını yeniden açtı 
halkına. Derin hüznünün sona ereceği umuduyla 
çocuk hükümdarın yüzünde beliren gülümseme 
tüm ülkeyi sevince boğdu. Yıllardır kullanılmayan hadigidelim çalıştırıldı. Tehirreya binlerce 
yıl sonra kendi uzayının dışına, evrenin uçsuz 
bucaksızlığına yıldız gözcüleri gönderdi. 


Yıldız gözcüleri, aradıkları ülkenin nerede 
olduğunu bilmiyorlardı. Güvendikleri tek şey çocuk hükümdarın içindeki yurtsamaydı. Bu yurtsamayı bir nebze olsun dindirebilecek olan haber, 
eski yurtlarının neresi olduğu hakkında bir ipucu 
verebilirdi. Bu nedenle yıldız gözcüleri gittikleri 
yerde gördüklerini meclis üyelerine rapor ederek, 
çocuk hükümdarın binlerce yıl önce atalarının 
geldiği yeri anımsamasını sağlamakla görevlendirildi. 


İşte bundan sonraki bölümde anlatılacak 
olan, o gözcülerden bir kadının, Osagai Nagoteri 
Samsa'nın hikâyesidir. 


Devam edecek... 


Tehirreya'nın Çocuk Hükümdarı - Arzu Çur 
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bilimkurgu Sözcüğünü Türkçeye Kazandıran KiŞi 


ORMAN DURU 


(d. 18 Aralık 1933, İstanbul - ö. 25 Ocak 2009 İstanbul), 
Türk yazar ve gazeteci. 


Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 
Mezuniyetten sonra bir süre aynı fakültede, asistan olarak 
görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 
kurulan askeri yönetiminin Ekim 1960'ta üniversitelerden 
ihraç ettiği 147 öğretim üyesinden biridir. Bir süre 
veterinerlik yaptı. Yazılarını ilk olarak Mavi dergisinde 
yayımladı. Gazeteciliği kendine meslek olarak seçti. Ulus, 
Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde 
çalıştı. En son Interstar TV'de haber müdürlüğü yaptı. Bu 
görevden sonra, yazarlık yapmaya devam etti. Yazar ve 
çevirmen Sezer Duru'nun eşidir. Bir süredir tedavi gördüğü 
Surp Agop Hastanesi'nde 25 Ocak 2009 saat 02.30'da vefat 
etti. Orhan Duru ayrıca İngilizce science-fiction sözünü 
Türkçeye bilim-kurgu olarak tercüme eden, kullanan ve 
bu sözcüğü Türkçeye kazandıran kişidir. Bu kullanım daha 
sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmileştirilmiştir. 


(Alıntı, Vikipedi) 
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Orhan Duru'nun Eserleri 
Bırakılmış Biri (1959), 
Denge Uzmanı (1962), 

Ağır İşçiler (1974), 
Yoksullar Geliyor (1982), 
Şişe (1989), 

Bir Büyülü Ortamda (1991), 
Kısas-ı Enbiya (1979), 

Kıyı Kıyı Kent Kent (1977), 
Hormonlu Kafalar (1992), 
İstanbulin (1995), 

Küp (2008), 

Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin 
Kurtuluş Yılları 

Düşümde ve Dışımda 

Yeni ve Sert Öyküler 
Fırtına 

Tango Geceleri 

Sarmal - Toplu Öyküler 

O Pera'daki Hayalet 

Kazı 

Durgun ve İşsiz 


Çeviri-Uyarlama 
O Pera”daki Hayalet (1996) 


Sierra Madre'nin Hazineleri (B. Traven'den), 


Gizli Tarih (Prokopius'tan), 
Çağdaş Fizikte Doğa ( Werner 
Heisenberg”den) 


Durdurun Dünyayı İnecek Var (1968 - Antony 


Newley ve Leslie Bricuss'tan), 


Sınırdaki Ev (1970 - Slawomir Mrozek”ten), 


Üzbik Baba (1990 - Alfred Jarry'nin Kral 
Übü'sünden) 
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10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


Cüneyt Yetişenler 


Yolcu 


Her kenarı birer kilometre uzunluğundaki gemi, 
boşlukta asılı duran gümüş bir küpe benziyordu. Sadece 
bu kusursuz geometrik yapısıyla bile insanoğlunun başyapıtlarından biri sayılabilirdi. Bu dev araçtaki tek mürettebat, ufak ve zayıf görünümlü bir pilottu. Soluk gri 
teni ve büyük siyah gözleriyle dönemin insan fizyolojisinin tipik bir örneğiydi. Sayısız jenerasyonu kapsayan 
genetik müdahale ve çevresel adaptasyon sonucu insan 
vücudu, nispeten iri bir kafayı taşıyan, narin ve kırılgan 
bir yapıya dönüşmüştü. Bu fizyolojik değişimler sonucunda inanılmaz Zihinsel beceriler edinen insanoğlu, bilimde büyük atılımlar yaparak uzay, zaman, madde ve 
enerjiye hükmetmeye başlamış ve dokuzuncu milenyumun sonlarında paralel evrenler arasında seyahat edebilecek kabiliyete ulaşmıştı. 


Pilotun derin uykuda tutulduğu kapsül, ana üstten 
gelen bir emirle harekete geçti ve otomatik olarak uyandırma prosedürlerini başlattı. Gelen bilgiye göre, çoklu 
evren düzleminde yeni keşfedilmiş bir paralel gerçeklikten ışık-üstü hızda gelen bir takyon parçacığı tespit edilmişti. Her zamanki gibi pilotun görevi, bu yeni keşfedilen paralel evrendeki alternatif Dünya'ya seyahat edip, 
belirli ölçümler yaptıktan sonra oraya gelecekteki olası 
görevler için kılavuz olacak bir işaret yerleştirmekti. Pilot, hazırlıklarını tamamlayıp, düşük yerçekimli geminin koridorlarından hızla geçerek, görev odasına doğru 
ilerlemeye başladı. Bu dev odada tek göze çarpan şey, 
geriye doğru yatırılmış, ergonomik ve sade bir koltuktu. Duvarlar, tavan, zemin ve koltuk; açık gri, pürüzsüz, 
tek bir materyalden yapılmış gibi duruyor ve bütün oda 
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sanki duvarların içinden yayılıyor gibi görünen, kaynağı 
belirsiz, soluk mavi bir ışık ile hafifçe aydınlatılıyordu. 


Pilot, vakit kaybetmeden koltuğa uzandı. Vücudu, 
kolonisine ait biyoüretim gemisinde sentetik bir rahim- 
de oluşturulurken, beyin dokusuna yerleştirilen telepatik 
arabirim sayesinde hiçbir fiziksel kontrol yüzeyi olmadan, düşünce etkileşimi ile geminin tüm sistemlerine 
hükmedebiliyor ve aynı şekilde bu sistemlerden geri 
bildirim alabiliyordu. Sessizlik, göreve başlama emrinin 
gelmesiyle birlikte giderek şiddetlenen, derin bir uğultu 
ile bölündü. 


Geminin yapay zekâsı, evrenlerarası takyon parçacığının geçiş rotasının hesaplamalarını tamamlayıp, 
bu bilgi doğrultusunda hedeflenen paralel evrenin dört 
boyutlu koordinatlarını belirledikten sonra geminin ana 
güç kaynağı olan anti madde reaktörünü ateşledi. Yüzde 
yüz enerji verimi ile çalışan reaktör, bin yıldızın gücüne eşdeğer bir enerji akımını geminin dış gövdesine eşit 
aralıklarla yerleştirilmiş kuantum izolatörlerine ve tam 
merkezde bulunan tekillik jeneratörüne aktardı. 


Yeterli enerji yoğunluğuna ulaşan tekillik jeneratörünün oluşturduğu mikro karadelik büyüdükçe, geminin etrafindaki uzay-zaman dokusunu bükmeye ve bu 
alan içinde kalan her şeyi hızla merkezine doğru çekerek, küçültmeye başladı. İçeride her şeyin göreli boyutu 
aynı gibi görünse de dışarıdan bakıldığında dev gemi, 
büyük bir hızla karadeliğin olay ufkundan geçip, atomaltı boyutlara kadar ufalarak, aniden gözden kaybol- 


muştu. Bir elektrondan bile daha ufak boyutlara kadar 
küçülen gemi, artık tamamen kuantum yasalarına maruz kalmıştı. Bütün geminin aniden bir olasılık bulutuna 
dönüşerek, tamamen yok olmasını engelleyen tek şey, 
aracın dış yüzeyindeki kuantum izolatörlerinin inanılmaz bir miktarda enerji tüketerek, devamlı çalışmasıydı. 
Bütün bu karmaşanın içinde yapay zekânın kontrolünde 
yönlendirilen gemi, takyon parçacığının açtığı kuantum 
tüneli aracılığı ile hedeflenen gerçekliğe geçişini tamamladı. 


Dev gemi, Dünya'nın yüzeyinden binlerce kilometre yükseklikteki bir pozisyonda aniden belirdi. Güneş, aracın gümüş gibi parlayan yüzeyini ve Dünya'nın 
masmavi atmosferini altın renkli ışığı ile aydınlatıyordu. 
Yapay zekânın hesaplamaları, aracı tam olarak istenen 
yere getirmişti. Pilot, vakit kaybetmeden görev prosedürlerini başlattı. Üç adet, otonom çalışan, ufak, disk görünümlü, gümüş görev aracı, ana geminin hangarından 
ayrılarak, Dünya'ya doğru hızla yöneldi. Görevleri, bu 
paralel Dünya'nın durumunu yörüngeden tarayarak, üç 
boyutlu holografik veriler kaydetmek ve ekosistemden 
fiziksel örnekler toplamaktı. Araçların hepsi, insanların 
bu yüzyılda kullandığı her türlü sensörden gizlenebilecek teknolojilerle donatıldığı için neredeyse hiç fark 
edilmeden görevlerini yerine getirebiliyordu. 


Yerel Dünya takvimi, 1996 yılını gösteriyordu. Pilotun kendi evrenindeki Dünya'nın, aynı zaman dilimindeki haline çok yakın bir tarihi gelişimi olduğu, toplanan 
verilerden görülebiliyordu. Önemli coğrafi oluşumlar ve 
insan ürünü yapılar, diske benzeyen, bu çevik araçlar 
tarafından otomatik olarak taranarak, hızla kayıt altına 
alındı. Araçlar, yüksek irtifa taramalarını tamamladıktan 
sonra daha da alçalarak, Dünya'nın atmosferine hızla 
girip, kendilerine atanan bölgelerden detaylı fiziksel örnekler toplamak için konumlandılar. 


Araçlardan biri, İngiltere'deki çeşitli çiftlik hayvanlarından ve yerel bazı bitki türlerinden doku örnekleri topladıktan sonra Dünya'nın yörüngesinden görüle- 


Yolcu - Cüneyt Yetişenler 


bilecek boyutlarda bir işaret bırakmak için Stonehenge 
yakınlarındaki bir mısır tarlasına yöneldi. Bu etiketleme 
işlemi, ziyaret edilen her paralel Dünya için yapılıyordu. 
Fraktal bir dizilimi andıran geometrik şekillerin içine 
ziyaretin ayrıntıları ile ilgili bazı temel veriler kodlanıyor ve bu etiket, daha sonra gerçekleşecek görevler için 
bir referans noktası oluyordu. Paralel evrenlere yapılan 
ziyaretlerin gizliliğini sürdürmek için bu işaretler, ekin 
tarlaları gibi kalıcı olmayan yerlerde oluşturuluyordu. 
Gelecekteki potansiyel ziyaretler, ilk göreve çok yakın 
bir zaman diliminde gerçekleşeceği için işaretlerin sadece birkaç gün gibi bir süre görünür olması yeterliydi. Bu 
işaretlerden şüphelenenler olsa bile, insanların rahatça 
erişim sağlayabileceği yerler seçildiği için bu şekillerin 
insan elinden çıkan bir düzmece olduğu düşünülecek 
ve olay kısa sürede unutulacaktı. Stonehenge gibi antik 
yapılar da, insanlık tarihinin farklı dönemlerine gerçekleştirilebilecek seyahatler için genel bir kılavuz görevi 
görüyor ve bu yüzden özellikle tercih ediliyordu. 


Gümüş araç, görünür ışık ve radar spektrumunu 
kapsayan görünmezlik sistemlerini çalıştırarak, Stonehenge'in hemen güneyindeki tarlaya doğru alçaldı. Yakın çevrede bu tarihi mekânı ziyaret eden birçok turist 
görülebiliyordu. Görev aracının seyahat etmek için kullandığı karşı-kütleçekimi amplifikatörleri tarlaya doğru 
çevrildi. Dairesel, seri manevralar halinde uygulanan itiş 
kuvveti ile mısır sapları, aracın altında girdap gibi dönerek bükülmeye başladı. Birkaç düzine dairesel desen çizdikten sonra araç, inanılmaz bir ivmeyle yukarıya doğru 
fırlayarak, Dünya atmosferini terk etti. Diğer görev araçları da yörüngedeki ana gemiye döndükten hemen sonra pilot, kendi evrenlerine dönüş prosedürlerini başlattı. 
Dev ana gemi bir anda sessizce gözden kayboldu. 


Bütün bu olaylardan geriye kalan tek şey, 7 
Temmuz 1996 tarihinde Stonehenge'i ziyaret etmekte 
olan bir turistin, yakındaki mısır tarlasının üstünde süzülen ve geometrik desenler oluşturan beyaz bir sis topunu 
hayretler içinde izlemesi olacaktı. 
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A. Aysun Erdoğan 


Lisaneler Çağ 


Durumu analiz eden Uzay, elini hareket ettirerek kurda hükmetmeye başladı ve koca kurt bir 
hamlede tepeden aşağıya doğru atlayarak koşmaya 
başladı. İkinci hamlesi ise Kara Melek'e, katanası 
ile saldıracak olan maskeli Uni'yi boynundan ısırmak olmuştu. Asena'nın ölümcül darbesini alan 
Uni, duman halini aldı ve ortadan yok oldu. 

Yok Edici Turna'ya hamle yapan İkinci Uni 
ise hedefini değiştirmiş ve Asena'ya doğru saldırmıştı. Koca kurt, sağ ön pençesini yukarıya kaldırdı ve kendisine katana ile saldırmaya çalışan 
Uni'nin başını bir hamlede kopardı. Artık ölmüş 
olan Kitsune'nin askeri, diğer Uni gibi duman halini aldı ve o da yok oldu. Dişi kurt şimdi, kurmaz 
tilki Kitsune'ye keskin dişlerini gösteriyor ve hırlayarak ona bakıyordu. Asıl hedefine yavaş yavaş 
yaklaşmaktaydı. 

Asena'yı ve yaptıklarını gören Yoshiko, telaşlanmıştı. Bir anda karşısında beliren bu büyük 
hayvanı görünce, iliklerine kadar titrediğini hissetti. 

Bir anda ortaya çıkan böyle büyük ve güçlü 
bir kurdun varlığından habersiz olması mümkün 
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değildi. Gözünden kaçan bir şeyler olmalıydı. Etrafına baktı. Uzay buralarda bir yerlerde olmalıydı. Nerede olduğunu bilmediği Uzay'a bağırarak 
seslendi: 

-Neredesin? 

Asena yavaş yavaş Kitsune'ye doğru yaklaşmaya devam ediyordu. Şimdi gözleri birbirlerine 
kenetlenmişti. Yoshiko, Asena'nın gözlerinde tanıdık bir ışık gördü. Şaşkınlığını gizleyememişti: 

-Uzay! Bu sen misin yoksa? 

Asena konuşamıyordu. Henüz bu yetenek 
ona verilmemişti. Kitsunen'nin sorusuna cevap 
vermek için sadece başını sallamakla yetindi. Kitsune'nin etrafında ağır adımlarla daireler çiziyordu. Bunu yaparken de bir an olsun kurmaz tilkiden 
gözlerini ayırmıyordu. 

Çocuklar, Asena'nın yanına geldiler. Savaş 
güçlerini birleştireceklerdi. Sahip oldukları en 
güçlü teknikleri kullanmaya başladılar. Kitsune 
de boş durmuyordu. Az önce gözlerinin önünde, 
güçlü savaşçılar olan Uni'leri, bir hamlede yok 
edilmişti. Aynı şeyin kendi başına da gelmesini 
istemiyordu. Ne yapacağı konusunda hemen bir 


karar vermek zorundaydı. Çocuklar ve kurt, savaş 
güçlerini birleştirirlerse, onların gücüne tek başına 
dayanamazdı. 

Şu anda, Efsaneler Çağı oyununun tek hakimi kendisiydi. Tüm kıtalarda, işine yarayacak bir 
karakter mutlaka olmalıydı. Aklına Midgart Kıtasının dev kurdu Fenrir geldi. Yardıma onu çağırmalıydı. Fısıltıyla konuştu: 

-Beni bu yaratıkla yenemeyeceksin Uzay. 
Benim de aynı senin gibi gizli kozlarım var. 

Kitsune'nin dudaklarında oluşan gülümsemeyi gören çocuklar, başlarına kötü bir şeyin geleceğini anlamışlardı. Kitsune, parmaklarını, sanki 
önünde klavye varmış gibi hareket ettirmeye başlamıştı. Asena'nın arkasında duran Kara Melek, 
iyice korkmuştu: 

-O, ne yapıyor öyle? Sanki tuşlara basıyor 
gibi... 

Onun sorusuna, Hakan cevap verdi: 

-Hayalet klavyede işlem yapmakta. Başımıza 
ne açacak bilmiyorum ama elimizi çabuk tutmalıyız. 

Kitsune'nin üzerine saldırmaya hazırlanan 
dörtlü, duydukları sözler ile bir anda dondular. 
Çünkü Kitsune, Asena için bir rakip çağırmıştı. 

-Midgart Kıtasının dev kurdu Fenrir. Emrime 
itaat et ve Mu Kıtasına gelerek, efendin olan Kitsune'ye yardım et. Düşmanım olan kurdu öldür. 

Kitsune'nin konuşması biter bitmez, vadide 
güçlü bir hırlama sesi duyuldu. Ses, her yönden 
geliyor gibiydi. İyice korkan çocuklar, Asena'ya 
daha çok yaklaştılar. 

Bulunduğu tepede olayları takip eden Uzay, 
durumu anlamıştı: 

-Kitsune, kıtalararası geçiş kapılarını açtı ve 
Fenrir'i buraya getirdi. Şimdi durum, daha kötüye 
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doğru gidiyor. 

Fenrir'in üzerilerine doğru hızlı bir şekilde 
geldiğini gören Kaan, dehşet içerisinde bağırdı: 

-Şimdi ne yapacağız laaaan! Kurt üzerimize 
doğru geliyor! 

Asena'nın gözlerinden, özel gözlüğüyle bakan Uzay, Fenrir'in hedefinin kendisinden önce 
çocuklar olduğunu anladı. Uzay, Kitsune'yi bırakarak, çocukların üzerine atlamakta olan Fenrir'in 
boynuna saldırdı ve güçlü dişlerini, onun kalın derisinden geçirmeye çalıştı. Bu saldırı umduğu kadar etkili olmamıştı. Çünkü, Fenrir'in boynundaki 
kürk çok kalındı. Ama çocukları, ilk darbeden korumayı başarmış ve kurdun hedefini kaçırmasını 
sağlamıştı. 

Kendisine saldıran Asena'yı, önce dikkatle 
süzen Fenrir, ona güçlü pençesiyle saldırmadan 
önce, keskin dişlerini göstererek hırladı. Bu hareketiyle, Asena'ya meydan okuyordu. Fakat Asena 
asla geri adım atmayı düşünmüyordu. 

Cüsse bakımından Asena'dan daha iri olan 
Fenrir'in tek dezavantajı, onun bir yazılımdan ibaret olmasıydı. Asena ise Uzay'ın kontrolündeydi. 
Sadece rakamlardan ve kodlardan oluşmuş olan 
Fenrir, gerçek bir insan ile ölümüne dövüşmek 
üzereydi. 

Birbirlerini iyice izleyen dev kurtlar, hızlı 
bir şekilde saldırıya geçerek boyunlarına daldılar 
ve kalın kürklerini, keskin dişleri ile delerek zarar vermeye çalıştılar. Fakat iki hayvanın da boyun bölgesindeki kürkler oldukça sağlamdı. Asena hemen plan değişikliği yaparak, köpeklerdeki 
en zayıf yer olan üst çene kemiğine daldı ve onu 
ısırmaya başladı. Bu sayede, koku alma duyusunu 
hedef almıştı. Canı iyice yanan Fenrir, zor da olsa, 
bumunu kurtarmayı başardı ve Asena'nın sağ ön 
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patisine daldı. Bu ani hareket, ince olan ayak derisini parçalamış ve Asena'nın bileğine oldukça hasar vermişti. Asena'nın bedeninde savaşan Uzay, 
her ne kadar uzaktan olaya dahil olsa bile, giydiği 
elbise yüzünden, Asena'nın hissettiği her şeyi o 
da hissediyordu ve onun, Fenrir tarafından ısırılan 
ayağının tüm acısını, o da kendi ayağında hissediyordu. Zor da olsa acıya dayanması gerektiğinin 
bilincinde olan Uzay, hemen bacağını kurtaramazsa, Fenrir, güçlü çenesi ile Asena'nın bacağını kırabilirdi. Hemen karşı atağa geçerek, onun tekrar 
boynuna daldı ve yapmış olduğu ataklar neticesinde iyice yıpranan boynunu ısırmayı başardı. Boynundan aşağıya kanlar akan Fenrir, tüm acısına 
rağmen, dövüşmeyi bırakmıyordu. 

Fenrir'i en sonunda yere yıkmayı başaran 
Asena, ısırdığı bölgeyi bırakmıyordu. İyice nefesi 
kesilen kurdun can puanları hızlı bir şekilde bitmek üzereydi. 

Fenri'in yenilmek üzere olduğunu anlayan 
Kitsune, harekete geçmek için hamle yapmıştı 
ama onu takip eden Kara Melek, tüm nefret puanlarını bitiren teknik olan “Yaycının Süper Saldırısı” tekniğini kullandı ve yayına yerleştirdiği beyaz 
oku fırlattı. Okun, havada hızlı bir şekilde ilerleyerek kendi üzerine geldiğini gören Kitsune, Katanasını kullanarak ileriye doğru hamle yaptı ve, 
Kara Melek'in okunu ikiye ayırdı. Beyaz okun asıl 
marifeti, kurbanının tam önünde patlayarak, onun 
gözünü bir süreliğine kör etmesiydi. Kitsune'nin 
hareketiyle ise iki parça olan ok patlamış ve onu 
geçici olarak kör etmişti. 

Aradığı fırsatı bulduğunu düşünen Kaan ve 
Hakan, hızlı hareket ederek, Kitsune'ye saldırdılar. Önünü göremeyen Kitsune, Fenrir'den yardım 
istedi: 
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-Fenrir, benim yanıma gel. Beni koru. 

Fenrir, Kitsune'nin yardımına gitmiyordu. 
Büyük kurttan hiçbir haber alamayan Kitsune, 
onun can puanlarının bittiğini anlamıştı. Şimdi, 
karşısında birleşmiş olan dört savaşçıya tek başına meydan okuyacaktı. Önünü göremeyen Kitsune, yapabildiği tek şeyi yaptı ve güçlü yıldırımlar 
oluşturmaya başladı. Vücudundan çıkan yıldırımlar her yanını sarmıştı. Yıldırımların içerisindeki 
elektrik çok yoğun bir şekilde hissediliyordu. Asena'nın uzun tüyleri kabarmış, Kara Melek'in ise 
saçları havada uçuşmaya başlamıştı. Hakan, tüm 
gücüyle haykırdı: 

-Ne yapacaksak şimdi yapmalıyız. Başka bir 
şansımız olmayacak. 

Büyücü Hallon, hemen harekete geçti: 

-Ateş kuyusu dansı, emrime gir ve rakibimi 
yut. 

Henüz lafını yeni bitirmişti ki asasından çıkan yoğun ateş, Kitsune'nin her yerini sardı. Nefret puanları yavaş yavaş birikmeye başlayan Kara 
Melek de birbiri ardına ok atışlarına devam ediyordu. Fakat yapılan bu teknikler Kitsune'ye fazla 
bir etki etmemişti. Kitsune, oluşturduğu yıldırımları çocukların ve Asena'nın olduğu tarafa doğru 
fırlattı. Üzerilerine doğru gelen yıldırımları gören 
Yok Edici Turna, kanatlarını kullanarak yerden havalanmaya başladı. Arkadaşlarının önüne geçerek, 
yıldırımın kendisine çarpmasını sağladı. Üzerine 
gelen yıldırımlar, Hakan'ı bulundukları bölgeden 
daha uzağa savurmuştu. Can puanları neredeyse 
bitmek üzere olan Hakan, hareketsiz bir şekilde, 
düştüğü yerde durmaktaydı. 

Onun bu halini gören çocuklar, dehşet içerisindeydiler. Sinem, haykırdı: 

- Hakan, Hakan! Sen ne yaptın böyle? 


Hakan'ın cevap vermemesi, çocukları daha 
çok endişelendirmişti. 

Kara Melek'in parlayan okunun etkisi geçip 
de tekrar görmeye başlayan Kitsune, en güçlü atışının sadece bir kişiyi etkilediğini görünce, öfkeyle Hakan'a doğru baktı. Sesi ortalığı inletiyordu: 

-Sen ne yaptığını sanıyorsun! En güçlü atışım senin yüzünden heba oldu. 

Kitsune'nin, ikinci bir saldırı için vakti yoktu. Çünkü o, çocuklar ile oyalanırken, yanına kadar gelen Asena'yı fark edememişti. Asena, iri 
pençesini kaldırdı ve olanca gücü ile Kitsune'nin 
gövdesini parçaladı. 

Bulunduğu tepeden Asena'yı yöneten Uzay, 
en son hamleden sonra artık gülümsüyordu. Tam 
ortasında durduğu holoğram bilgisayar, artık ona 
tüm oyuna hakim olma gücünü veriyordu. Asena'nın, Kitsune'ye vurduğu darbesinde güçlü bir 
trojan vardı ve bu trojan, Uzay'ın Sverd'e yüklediği Trojandan daha güçlüydü. Artık Kitsune'ye ve 
İnazami Kıtasına hükmede- bilirdi. 

Yenildiği ve bünyesine virüs girdiği için Kitsune daha fazla dayanamamış ve oyun alanından 
silinmişti. Asena ise çocukların gözü önünde başını yukarıya kaldırarak güçlü bir şekilde ulumaya 
başladı. Mu Kıtasına zaferini haykırıyordu. 

Uzay, artık Asena'yı yönetmeyi bıraktı ve 
onun kendi yazılımını tekrar yükleyerek, oyunun 
içerisindeki asıl konumuna geri döndürdü. Kendi 
başına kalan ve artık bir vücuda sahip olan Asena, 
ormana doğru hızla koşmaya başladı. 

Uzay, bulunduğu tepeden aşağıya doğru, 
koşarak inmeye başlamıştı. Hakan'ın durumunu 
merak ediyordu. Ekranından, en son can puanlarına bakmıştı. Az da olsa Hakan'ın hala can puanı 
vardı. Elini çabuk tutabilirse çocuğu kurtarabilirdi. 
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Onun için düşündüğü planı, tepeden inmeden devreye sokmuştu bile. Şimdi sadece bunu Hakan'ın 
karakterine yüklemesi gerekiyordu. 

Çocukların yanına geldi. Ne yapacaklarını 
bilmez bir halde, Hakan'ın yanında diz çökmüş, 
onu uyandırmaya çalışıyorlardı. Uzay'ın yanlarına geldiğini gören Kaan, yerden kalkıp, umutla 
Uzay'ın ellerini tuttu: 

-Ne olur bir şeyler yap ağabey. Bizi kurtarmak için, kendisini yıldırımların önüne attı. Bu 
sadece bir oyun değil mi? Niçin uyanmıyor hala, 
anlamıyorum? 

Çocuğun gözlerindeki hüznü gören Uzay, 
holoğram bilgisayarını bulunduğu ortama kurdu. 
Hologram ekran oluşmaya başlarken de çocuklara 
bilgi vermeye başladı: 

-Ben Yoshiko'yu oyundan atmadan önce, 
Efsaneler Dünyası'nın başında Kitsune vardı. Bu 
yüzden, oyunun içerisinde ölseydiniz, gerçek dünyada da ölmeniz mümkündü. Bunu Hakan'a söyledim. Sanırım sizi koruyabilmek için böyle bir 
fedakarlık yaptı. Şimdi, aklımdaki planı devreye 
sokabilirsem, Hakan'ı kurtarabilirim. Can puanları çok az ama bize işlem yapabilecek kadar vakit 
sağlayabileceğine inanıyorum. 

Uzay'ın, sözleri çocukları umutlandırmıştı. 
Sinem, heyecanla sordu: 

-Hakan'ı kurtarabilir misin yani? Onu uyandırabilir misin? 

Sinem'e bakarak gülümseyen Uzay, genç 
kıza cevap verdi: 

-Yok Edici Turna'yı kurtaramam. Ama yeni 
bir Karakterin doğmasını sağlayabilirim. 

Uzay'ın sözleri, çocukların şaşırmasına sebep vermişti. Yok Edici Turna demek Hakan demekti. Onu kurtaramayacağını söylüyordu. Bunu 
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anlamışlardır ama yeni bir karakterin tekrar doğuşu ile ne demek istediğini anlamamışlardı. 

Uzay, aynı bir enstrüman ustası gibi proğramları ve kodları, holoğram ekranda yazıyor ve 
onların yerlerini değiştirerek ve bazılarına da eklemeler yaparak, yazılımını tamamlıyordu. İşi bitince sevinçle bağırdı: 

-İşte bitti! Şimdi tüm kıtaların artık korkabileceği yeni bir kahraman doğmak üzere. Hazır 
olun çocuklar. Şimdi gördüklerinize inanamayacaksınız. 

Enter tuşuna basan Uzay, ortaya çıkmaya 
başlayan eserini, çocuklarla birlikte seyretmeye 
başladı. Yok Edici Turna, tüm fiziksel özelliklerinden ve zırhlarından yavaşça arınıyordu. Şimdi 
yerde hareketsiz bir şekilde Yok Edici Turna değil, 
Hakan yatıyordu. 

Yerden toprak havalanmakta, gökten su yağmaktaydı. Hava akımı, su ve toprağı karıştırmaya, 
Hakan'ın etrafında döndürmeye başladı. Olanlardan korkan Kaan, dehşet içerisinde bağırdı: 

-Ne oluyor böyle! 

Onun korkusunu anlayan Uzay, işi fazla 
uzatmadı. 

-Size yeni bir kahramanın doğacağını söylemiştim, değil mi? Hakan, hava, toprak ve su elementlerinin özelliklerini alarak, yeniden doğuyor. 

Uzay, holoğram ekranda beliren tilki kostümlerini eliyle çekerek, yerde yatan Hakan'ın 
üzerine doğru savurdu. Hakan'la buluşan her kos- 
tüm parçası, onunla bütünleşiyor ve vücudunun bir 
parçası oluyordu. Her parça Hakan ile buluşunca 
da can puanlarını artırıyordu. 

Tilkilere has dik ve geniş kulaklar, uzun ve 
gösterişli kızıl renkli bir kuyruk, Kırmızı, beyaz 
ve siyah rengin tonlarından oluşmuş olan ve tüm 
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vücudunu saran tulumu ile Hakan, şimdiden daha 
iyi görünüyordu. 

İşlem bittiğinde, herkes yerde yatmakta olan 
Hakan'a merakla bakıyordu. Hakan'da hiçbir hareket belirtisi görmeyen Uzay ve çocuklar, telaşlanmaya başlamışlardı. Uzay, yaptığı işlemden 
emindi ama hala hiçbir tepki yoktu: 

-Yoksa geç mi kaldım? 

Hakan'ın uyanmadığını gören Uzay, telaşlanmaya başladı. Hakan'ın hemen yanına oturan 
Sinem ise, eliyle onun başını tuttu. 

-Ne olacak şimdi. Ölmedi değil mi? Ne olur 
bana ölmediğini söyleyin! 

Sinem, sözünü yeni bitirmişti ki Hakan öksürmeye başladı. Gözlerini açınca, karşısında ağlamakta olan Sinem'i gördü. Ne olduğunu anlamamıştı. 

-Ne oluyor? Niçin ağlıyorsun sen? 

Hakan'ın gözlerini açtığını gören Sinem, 
dudaklarından yayılan gülümsemesini saklayamamış, göz yaşları içerisinde Hakan'ın boynuna sarılmıştı. Kaan da, sevinçle arkadaşına sarıldı. Artık 
rahat bir nefes alabilirlerdi. 

Olanları anlamayan Hakan, ne olduğunu merak ediyordu. En son hatırladığı şey, Kitsune'nin 
üzerine fırlattığı yıldırımlardı. 

Somak istediği soruları vardı, fakat bunlara 
ne Sinem ne de Kaan cevap verebilirlerdi. Yattığı 
yerden doğrulmak için elini yere koymak istedi. 
Avucunun içerisinde hissettiği yumuşak ve kızıl 
renkteki nesne, irkilmesine neden olmuştu: 

-Bu da ne? 

Dikkatle bakınca bunun uzun ve yumuşak bir 
kuyruk olduğunu fark etti. Kimin olduğunu merak 
ederken, kuyruğun kendi bedenine takılı olduğunu 
hayretle fark etti. Uzay'a ve arkadaşlarına baktı. 


Hiç kimse konuşmuyordu. Ayağa kalkıp, üzerine 
dikkatle baktı. Zırhı yerine, siyah, kırmızı ve beyaz renklerden oluşmuş olan bir tulum giymişti. 
Üstelik kulakları ve kuyruğu da vardı. Hayretle, 
ormandaki bir su damlasının yere düşerken çıkardığı sesi rahatlıkla duyabildiğini fark etti. Katanası 
yine yanındaydı ama artık o çok sevdiği kanatları 
yoktu. 

-Bütün bunlar da ne oluyor Uzay Ağabey. 
Ben niye şekil değiştirdim? Yok Edici Turna'ya ne 
oldu? 

Uzay, Hakan'ın şaşkınlığını anlayabiliyordu. 
Sakince ona neler olduğunu anlatmaya başladı: 

-Kitsune ile yaptığın savaşta, yıldırımlar seni 
neredeyse öldürüyordu. Çok az can puanın kalmıştı. Seni kurtarabilmek için, Yok Edici Turna'yı 
feda ettim. Artık sen Efsaneler Çağının yeni Kitsunesisin. Toprak, hava ve su Kitsunesi. Her üç 
elementi de kontrol edebileceksin. Efsaneler Çagında, benden sonraki en güçlü karaktersin artık. 

Duyduklarına inanamayan Hakan, Yok Edici 
Tuma'nın oyundan silindiğine üzülmüştü, ama yaşadığı için de çok mutluydu. Çocuklarla birbirlerine sarılarak, kazandıkları için sevinç çığlıkları atamaya başladılar. Uzay, onları tebrik etmek istedi: 

-Çok iyi bir iş çıkardınız, sizi tebrik ederim 
çocuklar. Siz olmasaydınız başaramazdım. 

Hakan, yaşadıklarına hala inanamıyordu: 

-Şimdi ne olacak? Kitsune'den tamamen 
kurtulduk mu yani... 

Uzay'ın rahatladığı her halinden belliydi. 
Yaptığı iş için kendiyle gurur duyuyordu. Neşeyle 
cevap verdi: 

-Ona vurduğum en son darbede, güçlü bir 
trojan vardı. Ona yüklediğim bu virüs ile bir daha 
bu oyuna asla giremeyecek. 
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Kaan, bir gerçeği dile getirdi. 

- Oyunun tek hakimi artık sensin ağabey, 
öyle değil mi? 

Yaptığı tehlikeli ve kurnazca oyunun sonuna 
gelen Uzay, rahat bir şekilde konuşmaya devam 
etti. 

-Galiba öyle! 

Bunu derken gülümsüyordu. 

- Oyundan çıkalım mı ha, ne dersiniz? 


Devam edecek... 
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Tanrı Kompleksi 
Demir Barlas 


Uzak gelecekte, Seaboard şehrini koruyan koruyucu Kalkan n 
arkasında, insanlığın son savaşından kurtulanlar Sıw'ya 
batırılır ve hayatlarını hayalperestler olarak sürdürürler; her 
biri özel bir “sanal cennete” bağlanır. Marlo ve yaratıcısı Jed 
Salt (şimdiye kadar kendisinin 271. Klonu), bu uyku dünyasını 
bilim yoluyla korur. Marlo başarısız olduğunda Sali onu 
düzeltmek ve insanlığı yok olmaktan kurtarmak için gereken 
güç hücresi için Kalkan'in ötesine geçmelidir. Salt, yıkılan 
dünyada kendinden başka kurtulanların olup olmadığını ve 
nasıl tehditlerle karşılaşacağının pek de farkında değildir. 


TANRI KOMPLEKSİ 
DEMİR BARLAS 


İh. O. 
peröeus 
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» 
NX 


“UNUTAN, İYİLEŞİR...” 

— ERIEDRICH NİETZSCHE 

Geçmiş iyileştirilmesi gereken bir travma değil artık, sakat 
bir hafiza... 


Hatırladıkların, unutamadıkların, üstelik oo yanlış 
hatırladıkların da var. Bunlar yeni bir gelecek inşa etmenin 
önündeki en büyük engeller. Hayatının en büyük düşmanını, 
kafanın içinde taşıyorsun, onu besliyorsun, büyütüyorsun. 
Çöplüğe dönüşmüş o hafızadan kurtulmak zorundasın. 
Aksi halde bir geleceğin olmayacak. Unutmak için kendini 
zorlarsan, her şeyi daha çok hatırlarsın. Bu yüzden, hafizanı 
yenisiyle değiştireceksin! Peki ama nasi? DÜNYADAN 
UZAK, insan hafizasını tartışan bir bilimkurgu... 


Mesele sadece geçmişle bağları koparıp koparmamak, eski 
travmaları iyileştiripiyileştirmemek değil, mesele insanın 
bazı şeyleri hatırlamak istediği gibi hatırlaması... 


Yanlış hatırladıklarınla, önüne engeller çıkararak, sahte 
travmaların acısını çekerek, belki de en büyük ve en acımasız 
darbeyi sen indiriyorsun kendine. Hafizasıyla dürüst bir 


yüzleşmeye hazır olanları sarsacak bir roman... 
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Dünyadan Uzak 
Uğur Arslan 


DÜNYADAN 


UZAK 


“İyileştirilmemiş geçmiş, her köşe başında 
karşımıza çıkacak olan hastalıklı bir 
gelecektir” 
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Kısa Öykü Dizisi - Bölüm 2 
Mustafa Bilgücü 


Yıldızgemisi Polen 


Kaptan köşkündeki yemekli davetin ardından 
tanışma faslına ara vermek istemedim. Gece 
mesaisi başlayalı yeni oluyordu ve saat yarıyı üç 
çeyrek geçmişti. Uğultuları ve mekanik tıngırtıları 
takip ederek ses yoğun bölmelerin arkasındaki 
özel salınımları dikkate almadan genel kalabalığın 
kamusal boşluklarına doğru yürüdüm. Boşluğun 
serabının içinde Solarisvari hayaller görmeyi uman 
insanların bu gemide yeri olmadığını düşünen 
karar verici büyüklere çok şey borçlu olduğum 
için gece gece uyurgezer aksak adımlarının 
arkasına düşüp yanılgılı fantazilerini gözlerinin 
ilerisinde el yordamıyla bulmaya çalışan insanlara 
rastlamadım. Hepsi uyuyordu çünkü, en mantıklısı 
olarak. Çatlayan boyun damarlarındaki akışkan 
mavi kanı soldurmak için adem elmasından kulak 
memesinin deliği hizasına kadar elmas şeklini 
dövdüren bir kadın subaya selam vererek onun 
yanından geçtim. Sonra durdum. Uzun zamandır 
koridorlarda yürüyordum ve belki bir başka tayfaya 
rastlamak için çok köşe dönmem gerekecekti. O 
yüzden kadın subayın mavimsi üniformasının 
gölgeli yansımasıyla alev alev yanan metal 
duvarlara sırtımı vererek yan yan yürüdüm. Sessiz 
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olmak istiyordum. Çünkü yanından selam vererek 
geçmiştim ve şimdi onu takip ediyordum. Ondan 
ne istediğimi düşündüğünde kökeni şiddete ve 
askeri eğitime dayanan her ordu mensubu beyaz 
bereli de olduğu gibi, vardığı sonuçlar onun sapkın 
davranışlı suçlular gibi alışılageldik yöntemlerde 
çıkış aramasına neden olabilirdi. Bir asker 
olduğunu söylemiştim. Yanına yanaştım ve tekrar 


selam verdim. 


“Adım İsa,” dedim. “Lütfedilmiş adınızla size 
hitap etmem için bel kemiğimin açı ayarlarıyla 
isterim gerçekten.” Bu dil abartı 
ama ordu mensuplarının 


oynamak 
olarak görülebilir, 
dolaştığı (oOdünyalarda kuantum çeşitliliğinin 
sözel yansımaları bundan da korkunç diyalogları 


önümüze getirmiştir. 


“Adım Meryem,” dedi. “Gemi mürettebatımdan 
olduğumu çoğu insan gibi siz de düşünmüş 
olabilirsiniz. Ve gece yarısı yürümem de bu kanıyı 
desteklemiştir.” 


“Aslında haklısınız. Aynısını düşündüm. Gece 
mesaisi devriyesi içindesiniz sandım.” 


“Bu, mesleğimin getirdiği bir alışkanlık.” 


“Mesleğiniz? Evet, anladım. Askerlik. Orduda 
görev yapıyorsunuz.” 


“O eskidendi. Artık emekliyim. Kuvvet 
sandığına bağlı bir sigorta şirketinden altı aylık 
maaşlar alıyorum.” 


“Üzerinizdeki kıyafetler yeni yıkanmış ve 
ütülenmiş ama, askıya asılıp dolaba kaldırılan 
türden şeyler değil.” 


Yüzünü ve yönünü tam bana dönüp avını 
parçalayacakmış gibi bakarken kanlı salyalarını 
keskin dişleri arasından sızdıran bir alfa erkek 
kurdu gibi, süper sürülerin liderliğinden kalma 
kadınsı içgüdülerini dişiliğin verdiği tavırlarla 
karıştıran emekli asker, bana tam da duymak 
istediklerimi anlatacak gibiydi. Fakat bir anda 
durdu ve bana sırtını döndü. Arkasından birilerinin 
boğazına sarılacağını düşünmüş gibiydi. 


“Eskiden kalma şeyler,” dedi. “Eskiden 
eşcinselliğin kadınlığımın önüne geçmesinden 
korkardım. Şimdi de bıraktığım mesleğimin 
geleceğimin arkasında kalmasından korkuyorum. 
Korkularım bitmiyor. Bu 
çıkardığımda...” Başını önüne eğdi. Beni tanıdığını 


üniformayı 


lafın arasına yerleştirdi. “Sizin gibi olmak isterdim. 
Hep üstün olmak isterdim. En üstün, en güçlü, en 
kalabalık, en uzun ömürlü, en sağlıklı, en güzel, 
en alımlı, en dikkat çekici ben olmak isterdim. 
Bu yüzden asker oldum. Bağlantı kuramadığınızı 
biliyorum. İsterseniz anlatayım.” 

Birden dudaklarıma yapıştı. İçinde 
biriktirdiklerini ses telleri olmadan konuşturan 
ıslak dudakları gezinmeye başladı. Koltuk altından 


kavrayıp onu iki adım öteye ittim. Bunun ne 


Yıldızgemisi Polen - Mustafa Bilgücü 


anlama geldiğini sordum. 


“Hep bunu yapmak istiyordum,” dedi. “Ama 
Ve 
üstünlüğümü, güzelliğimi, liderliğimi, alımlılığımı 
çalmak için hep yeni birileri doğuyordu. Günün 


insanlar buna izin vermiyordu. benim 


birinde mahalleye yeni biri taşındı. Hükümetin 
özel bürosunda işe başladığını öğrendim. Onun 
yemeğine fare zehiri katmayı düşündüm ilkin. 
Hemen ardından da askere yazılmaya karar 
verdim. Rehabilitasyon yüzbaşısının karşısında 
kendime ne garezimin olduğu sorusuna bir cevap 
vermem gerekiyordu. İçimden söylediklerimle 
o subaya söylediklerim farklıydı. Bu arada son 
romanınızdaki sonuç bölümünü beğenmedim. O 
uzay gemisinin meteor yağmuruna tutulup ağır 
hasar alması pek gerçekçi olmamış. Ya rotasını 
değiştirmeli ya da kalkanlarını kullanıyor olsa 
da, savunma sistemleri düzlem üzerindeki bir 
çizgide bir doğru açmalıydı. Neyse. Dedim ya, 
hepsini öldürmek istiyordum. Dostu da düşmanı 
da. Önce benden güzel, benden çekici, benden 
kalabalık ve benden tutkulu olanları. Geriye bir 
ben kalmalıydım. Herkes beni sevmeliydi. Herkes 
beni aramalıydı. Herkes bana bakmalıydı. Herkes 
benden bahsetmeliydi. Herkes beni sevmeliydi.” 


Çavuşun durumuna anlam vermek kolaydı. O 
da herkesin istediği şeyleri istiyordu. Fakat bu, 
üniformasını kemiklerini kaplayıp örten deriymiş 
gibi bedenine zamkla yapıştıran şeyin ne olduğunu 
açıklamıyordu. 


“Korkuyorum,” dedi. 


“Neden? Bu gemide güvendeyiz. Buradaki 
msanlar seçilmiş kişiler. Geride bıraktıklarımız 
bu duyguyu yaşamalılar. Çünkü onlar o dünyada 
kalmayı hak ettiler.” 
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“Gene de korkuyorum. oSoyunduğumda 
çıplaklığım saldırılara daha açık hale getirecek 
beni. Bu yeşil ve kalın kumaş sanki beni koruyor. 
Gece gündüz bu üniforma üzerimde. Uyurken, 
dinlenirken, sevişirken. Kirlendiğinde iki dakikada 
duş alıp yenisini üzerime geçiriyorum. O boşlukta 
bir saldırıya uğramamak için de namlusunu 
kendime doğrulttuğum silahımın ayarlı tetiğini 
kurup birilerinin bana zarar verme ihtimalini 
ortadan kaldırmak için ortada kendini tehdit 
altında hisseden birini bırakmamak adına ön alıcı 
ve tedbirli davranıyorum.” 


Yere çömeldi. Bağcıklarını bağlayıp bot dilini 
çekiştirdi. Başını yukarı kaldırıp romanımın son 
bölümüne yine laf attı. “O uzay gemisi meteor 
yağmurundan kurtulmalıydı. Işık hızında yol alan 
bir geminin ya rota değiştirmesi ya da kalkanları 
çalışsa da savunma sistemleri eliyle kendini 
hasarsız kurtarması gerekirdi. Gerçekçi olmamış.” 


Uykum vardı. Yarın eğitim semineri için 
toplanılacaktı. Yeni hayatımıza adapte olmamız 
için alınan oryantasyon ve eğitim seminerlerini 
verecek olanlardan biri de bendim. Tecrübemden 
ve hayal gücümden faydalanmak isteyen şirket 
bu iş için bana bir görev vermişti. Düşünmeli ve 
bu ilk seferin sonuçları ve geride bıraktıklarımız 
hakkında iki çift laf edebilmeliydim. Ama şimdi 
uykum vardı. Çavuşa şapkasız el selamı vererek 
kamarama gitmek istedim. Koluma yapıştı. Gece 
tek başına uyumak istemediğini söyledi. Ben 
hep tek başıma uyuyordum. Onun korkusunun 
köpüklerini üfleyecek olan şey benim sabaha dek 
homurdanıp horuldayan bir yaşlı adamla aynı uyku 
tulumunu paylaşacak olmama benzer bir durumla 
yüz yüze getirebilirdi beni. Onunla sabahlarsam 
güne uyanamayabilirdim. Gençti ve ben de 
yaşlıydım. Başka kapıya... Askerlerden nefret 
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ederim. Ateş ederken hedef gözetmeyenlerse hiç 
hoşuma gitmez. Nişancı önce kendini öldürmeli. 
Bu ne demek? Anlayan anladı. Mevlana tarzı bir 
felsefi söz işte. Yani bir anlamı yok. Keşke otuz 
yaş genç olsaydım. Bir de ben de asker olsaydım. 
Ateş ateşi yakmaz çünkü. 


Geride ne kalmıştı? Yıkılmış binalar, delik 
deşik olmuş vücutlar, kopmuş kafalar, yığılı 
cesetler, ateşe verilmiş evler... Geride kalanlar 
insanın umudunu silmişti. Arkada güneşten 
de sıcak ve kanlı ay tutulması zamanındakine 
benzer bir değirmi gezegen vardı. İnsanlar oradan 
kaçıyorlardı. Gidecek yer arıyorlardı. Saklanacak 
delik yoktu. Bir İsrailoğullarına 


işkencenin en azılısını yaşatan topluluk gibi bir 


zamanlar 


topluluk gezegende hüküm sürmeye başlamıştı. Ya 
onlara dahil olacaktınız ya da kaçıp gidecektiniz. 
Önce size saldırırlardı, sonra malınızı alırlardı, en 
sonda da canınız kalırdı geriye, onlara verecek. 


Ben de 
saklanmak için bir servet harcasam da bu gemideki 
kiralık köşkümde kendime kalıcı bir çıkış yolu 


onlardan biriydim. Kaçmak ve 


bulabilmiştim. Adımımı attığım anda aklımda 
oluşan düşünce görünenin arkasında başka 
şeylerin de olduğunu düşündürttü bana. Buradaki 
insanlar savaştan ve işkenceden kaçmışlardı. 
İyi ve dost canlısı, hümanist insanlardı. Size yer 
ve yol verirler, sizli bizli konuşurlar, gönülden 
selam derlerdi. Bazıları da olması gerektiği 
gibi genlerine işleyen şiddetin tuzağına düşüp 
sertleşmiş kalbinin yarı otomatik atışlarıyla daha 
ilk andan dinleyenlerde buğz yaratırdı. Dünya 
böyle bir yerdi artık. Birbirlerini kırıp geçiren 
insanlar her yerdeydi. Aynı gemide olduğum bu 
insanlar kötünün iyisiydi ve kendilerinden umut 
beslenen kimselerden olduklarını onları bu gemide 
barındıran azınlık cumhuriyetinin başkanlarına 


göstermeliydiler. Yapmaları gereken basitti. 
Gittikleri dünyalarda geride bıraktıklarıyla ilgili 
hiçbir hikaye anlatmayacaklardı. Kaybettiklerini 
unutacaklardı. Zarara uğradıklarını kimseye 
söylemeyeceklerdi. Sineye çekeceklerdi. 
İçlerine atacaklardı. Asla dışa vurmayacaklardı. 
Sessiz olacaklardı. Birine bir şey çıtlatırlarsa iş 
büyürdü. Kimse bir şey bilmeyecekti. Boğazları 
kesilen, yurtlarından çıkarılan, tecavüze uğrayan 
bu insanlar, uzaklara göç eden yakınlarından 
intikam temennisi beklemeyeceklerdi. Onların 
mezarı dünyaydı. Yeni bir başlangıç için kıt 
kaynaklar zorlanılarak ele geçirilen bu fırsat heba 
edilmemeliydi. Öfkeler yutulacaktı. 


Devam edecek... 


Yıldızgemisi Polen - Mustafa Bilgücü 
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10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


Doğuhan Murat Yücel 


Acayin Bir Kontrast 


Paralel evrenlere seyahat etmenin yolu aha bizim 
bu evim önündeki ağaçlardır. En azından benim için 
öyle. Kimseye söylemedim ama size söyleyeyim. Ben 
arada bir seyahat ederim, öyle uzun seyahatler de değil. 
Kısacana, şip-şak paralel evren gezintileri. Kendi dünyamın sevdalısıyım ben; nefesim buradan, yemeğim 
buradan, annem de burada. 

Arada bir penceremin önündeki ağaçlara bakarım 
ve onların canlı olduğunu düşünürüm. Bunu da kimseye söylemem. Ne canlı olduklarını ne de onları canlı 
görmeye çalıştığımı. Bu aslında herkese ayan olmuş bir 
sırdır. Bitkiyi bilim yaparken canlı sayarsın da önünden 
geçerken selam vermezsin. İşte buna şaşarım. 

Ağaçlar öyle canlıdırlar ki yanınızda olmaları 
bile gerekmez. Paralel evrenlere seyahat etmek için de 
bir tanesini görmeniz bile yeterlidir. Lakin yakından ve 
canlı olarak görmenin daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Etkili ve yetkili bir seyahat için ne yapmalıyız? 
Öyle bir metodoloji yok, kendiliğinden olmalı. Size 
sadece bir seyahatimi örnek gösterebilirim. Nasıl kendiliğinden olduğunu anlatabilirim. Bunun dışında çok 
sevdiğiniz biliminize başvurmak zorunda kalacaksınız. 

Bir gün yine camdan bakıyorum, hadi bir gideyim geldi. Işık huzmesinin içinden geçtim. Kapıyı 
açtım. Tıklatmaya gerek yoktu. Kimse var mı diye de 
bakmadım tabi. Hop bir evrendeyim, ama hangisi bilmiyorum. Gitsen de bilmiyorsun, gitmesen yine bilmiyorsun. Paralel mi dik mi bilmem, ama başka bir evren, 
bambaşka. 

Buradan iki vesait, sizin dilinizde. Şoföre iki yüz 
lira uzatmayın kızıyor, sizin dilinizde. Ama yine de parasını alıyor, bedeli var tabi. O kadar karşı madde harcanıyor, karanlık olanları saymıyorum; sizin dilinizde 
bunlara cin falan deniyor her halde. Şoföre el etseniz 
durur, öyle naz yapmaz. Determinist bir volatilite, bir 
sabit değil ki anlatayım, bir fonksiyon daha çok. İçindekine göre bu da dinamik yani, tasviri mümkün degil... de deniyoruz işte. 

Gitmek istediğinizde gittiğiniz bir yer değil bu 
paralel evren. Gitmeniz gerektiğinde de değil. Gittiğinizde gittiğiniz diyebilirim. Neyse.... Bir gün yine 
gidiyorum giderayak, artık her gün geçtiğimiz için 
kanıksadığımız o muhteşem ağaç manzaralı yol gibi 
olmuş aradaki mesafe. Sıradanlaşmış en yücesi, kimse 
tenezzül etmez olmuş nefese, en gereklisi. Su gibi, her 
şey ama benim için yol olmuş sadece. 

Bindiğiniz bir şey var giderken, binit sizin dilinizde; araba değil, kağnı değil, at değil. Işık içinde ışık, 
sonra daha ışık. Kimseye söyleme diyor ama, bu yol 
kestirme. Işığın kestirmeye ihtiyacı mı var diyorum, 
ondan hızlısı mı var? Gülüyor, sizin dilinizde. Ağaç 
kollarını uzatıyor, binlerce evren boyunca tekrar etmiş 


gibi bu hareketi. Dansını bölüyorum ama önemli değil 
gibi de. İçeri buyur etmiyor, içeri buyurmuyorum da. 
Dışarı çıkıyorum, bizim evrenden. 

Nedir, ne değildir derken bakıyorum öbür taraftayım ama “öbür” ne onu da bilmiyorum. Kimse de cevap 
vermiyor, çünkü burası cevapların yeri değil. Elmas mı 
desem, en değerli şey neyse o gelmeli aklıma, sizin dilinizde de her neyse; öyle bir şey... Değer-değmez uçup 
gidiyor bu alemde. Alem mi onu da bilmiyorum, yalan 
olmasın. 

Değer değmez yok olan bir sınır gibi erişemiyorum, değemezsin zaten de hani öyle bir süperpozisyon. 
Kimsesiz kimse gibi. Vay be diyorum, bu muydu bizim 
evrenin olayı da! Uzay gemimiz -sizin dilinizde- sarsılmaya başlıyor. Bizim evrenden çağırıyorlar. Politikanın kolu her yerde, paralel evrende bile buluyor seni. 

Sonra dünya, bizim evren alıyor beni buradan. 
Sıradan insanlar, bürokratlar, adliye duvarı suratlı zavallılar, beş kat yukarı çık orada saçmalıklar var. Bunu 
imzalat getir, şunun kopyası eksik... Maskeni düzgün 
tak diye çemkiren teyze memur vergi dairesinde, burada gülünmez diyen amca yüce adalet sarayında; sana 
pislikmiş gibi davranan amirin, önemsizmişsin gibi 
davranan memurun içinde; diyorum ki iyi ki varsınız! 


Acayip Bir Kontrast - Doğuhan Murat Yücel 
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(Gİ) Conmanderö4 Günlükler 
<z 2 Muhittin Yağmur Polat 


Bilgisayar ve Video Oyunlarında Bilimkurgu 


AMOK, Windows ve Sega Saturn 
için hazırlanan 1996 yapımı 
mekanik robot temalı bir aksiyon 
video oyunudur. 


Lemon fırması tarafından 
Sega'nın çıkardığı 32X cihazının 
teknolojisini tanıtmak amacıyla 
geliştirmeye o başlanan oOAmok, 
Sega'nın 32X için desteği kesmesi 
sonucunda, Sega'nın yeni cihazı 
olan Satürn de çalışabilecek 
şekilde elden geçirilmiştir. 


yuncular, dokuz farklı senaryo boyunca 
“Slambird” adlı 
tamamlamaya 


bir robotu kullanarak 
Oyun, 
piyasaya sürüldüğü sırada standart olan çokgen 


görevlerini çalışırlar. 
modellerden ziyade daha iyi görünümlü piksel 
tabanlı grafikler kullanmasıyla dikkat çekmiştir. 
Oyunda, Amok Gezegeni'nde geçen gelecek 
temalı bir öykü canlandırılıyor. NONLUN ve 
AZTK olarak bilinen iki dev şirket arasında kırk 
yedi yıldır topyekün bir savaş sürmektedir. 


Savaş; havada, karada, denizde ve su altındaki 


operasyonlar da dâhil olmak üzere tüm 
olası cephelerde ve ortamlarda 
yaşanmaktadır. 


Nihayetinde zayıf bir barış anlaşması 
ile ateşkes sağlanıyor. Ancak küresel 
barış doğal olarak, birçok silah 
satıcısının ve diğer karanlık yeraltı 
tüccarlarının kârlarına zarar vermeye 
başlıyor. Bu silah satıcılarının en 
büyüğü ise “nüfuzlu bir paralı asker 
ve silah şirketi olan “Büro”. Büro 
şirketi kazançlı sözleşmeler alarak 
büyük miktarlarda para kazanmaya 
devam edebilmek için barışı sabote 
ederek savaşı yeniden başlatmaya 
karar veriyor. 

Bu amaçla “Slambird” adı verilen özel olarak 
değiştirilmiş ve her türlü arazide savaşabilen bir 
robotik araç geliştiriliyor. 


Büro, Falster adasındaki güçlü bir askeri yerleşke 
ve araştırma merkezinin kalbini vurarak savaşı 
sürdürmek için bir plan başlatıyor ve bu iş için 


AMOK - Muhittin Yağmur Polat 


yetenekli bir savaş robotu pilotu olan Gert Staun'u 
tutuyor. Staun, robot ile dört farklı ortamda 
(kara, deniz, hava ve su altı) ve on farklı görev 


aşamasında ortalığı kasıp kavuruyor. Çorak 


araziler, okyanus tabanı, Loso Şehri ve yeraltı 


tünellerinde çatışmalara giriyor. Bu sırada da 
NONLUN ve AZTK ise birbirlerini saldırılar için 
suçlamaya başlıyorlar. 


Oynanış, basit olarak hareket eden her şeyi 
patlatmak ve bir sonraki seviyeye geçmeden 
önce güçlendirmeleri toplamaktan ibaret. Ama bu 
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görüntü yanıltıcı olabilir. Amok sadece klavye ile 
oynanabilmektedir. Joystick veya fare kullanımını 
desteklemez. 
Oyunda bir yandan askeri üsleri ve güç 
jeneratörlerini yok ederek ve giderek artan 
zorluklarla o ilerlerken, her türden düşman 
sizi durdurmak için dışarıda bulunuyor; füze 
tankları, droidler, denizaltılar, piyadeler ve mayın 
tarlaları ile biyomekanik canavarlar olarak yaban 
domuzları, devasa köpekbalıkları ve saldırgan 
kuşlar var. Hepsi görece yavaş ve ama sayıları 
kesinlikle çok fazla ve devriye alanlarını korumak 
için çok ısrarcılar. Bir görevde, kaçmak için 
yeterli zamana sahip olunmasının tek yolu, sürpriz 
bir saldırı ile başlamak ve taşıma araçlarıyla dolu 
bir park tesislerini yok ederek düşman takibini 
yavaşlatmaktır. . Bu nedenle ateş gücünüzü 
artırmak ve Slambird'ü onarmak için etrafına 
dağılmış çeşitli güçlendirmeleri almalısınız. 

Güçlendirmeler seviyeler boyunca dağılmıştır. 


Slambird, çeşitli patlayıcı cihazlar ve görüş 


Transarctica - Muhittin Yağmur Polat 


hattı silahları taşır. Patlayıcı 
silahların bazıları parabolik 
bir (Oo yörüngede Oo sekebilir. 
Sınırsız sayıda ateş edebilen 
hızlı iki lazer topu vardır. 
başka silah 


kullanışlıdır 


Bu toplar, 
kalmadığında 
ve şaşırtıcı derecede geniş 
bir alanı kaplamak için 
kullanılabilecek 
dalgalı ateş oluşturmak için 


karmaşık 
kullanılabilirler. |. Eğer osu 
altındaysanız itiş gücü için 
pervaneler ve füzeler yerine 
otomatik olarak torpidolar 
kullanılır. 
Amok başlangıçta oyun konsolları için 
geliştirildiği için kayıt özelliği yok. Bunun nedeni 
ise o dönemde konsollarda kayıt için gerekli 
donanımların olmaması. Bunun yerine, her 
birkaç görevde kaldığınız yerden başlamanıza 
izin verecek şifreler veriliyor. Bu şifreleri bir 
kâğıda not almayı unutmayın. Ayrıca oyun, tek 
bir cihazda bölünmüş ekran görüntüsüyle hem 
yardımlaşmalı hem de karşılıklı savaşmaya izin 


veren iki oyunculu oynanış imkânı da sunuyor. 


Kaynaklar 
1. httpsWen.wikipedia.org/wiki/Amok (video game) 
2. httpsı//www.mobygames.com/game/amok 


3. https//www.myabandonware.com/game/amok-bkl 
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Devinim takipçisini kontrol etti. Bulunduğu gezegenin hem kendi ekseni hem de yıldızı etrafında yaptığı harekete göre durum bildiren cihaz, kısa süre sonra karanlığın başlayacağını söylüyordu. Acele etmesi 
gerektiğini düşündü. Her ne kadar bu devasa akışkan 
madde kitlesinin yanında yaptığı deneyler bitmek üzereyse de son gece çalışması öncesinde biraz dinlenmek 
iyi gelecekti. Artık yorulduğunu hissediyordu. Burada 
bulunduğu süre içerisinde, gezegen yıldızının etrafında 
bir tur atmıştı. Kendi dünyasının standartlarıyla kıyasladı; yalnız başına geçirmek için epey uzun bir süre. 
Neyse ki görevi bitmek üzereydi. Bundan sonra incelemesi gereken tek bir gezegen kalıyordu. Ardından eve 
dönüş. 


“Dış Dünyaların Takibi” enstitüsünün dördüncü 
kademe araştırmacısı, kurduğu saha laboratuvarındaki 
cihazlara göz gezdirdi. Toparlanmak uzun sürmeyecekti. Şimdiye kadar elde ettiği verilerin transferi zaten tamamlanmıştı. Son çalışmanın çıktılarını ve nihai 
görev değerlendirmesini de gönderince bu gezegendeki faaliyetleri sona eriyordu. Şimdiye kadar aldığı sonuçlar gece bir sürpriz olmasının imkânsız olduğunu 
göstermişti ama kurallar belliydi. Akışkan maddenin 
kenarındaki malzemelerini toparladı ve aracına bine- 


rek yola çıktı. Zemin el verdiği sürece yerden gitmeyi 
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tercih ediyordu, enerjinin ne zaman gerekeceği belli 
olmazdı. Kamp alanına vardığında her şeyin yerli yerinde olduğunu gördü ve rahatladı. İncelediği dünyada 
malzemelerine zarar verebilecek bir yaşam formu yoktu ama eski görevlerinde yaşadığı olayların hatırası bile 
temkinli olması için yeterliydi. Ziyaret ettiği gezegen 
sistemlerinin sayısını unutmuştu. “Bulguları toparlamak zaman alacak” diye düşündü. Geri döndüğünde 
bitirmeyi planladığı “Galaksinin Yaşam Formları” çalışmasında edindiği bilgilerin tümüne ihtiyacı olacağını biliyordu. 


Evle ilgili hayallere dalmak üzereyken toparlandı. Yapacağı yolculuk esnasında yeterince boş vakti 
olacağını düşünerek görevine odaklanmaya çalıştı. 
Aslında önceden yaptıklarına çok benzeyen bir işti. 
Amaç, yaşam formlarının gelişim için izledikleri yöntemleri doğrulamaktı. Nispeten daha karmaşık türler 
ile yaptığı çalışmayı bu defa basit yaşam formları ile 
tekrarlayacaktı. İki farklı organizmayı çevresel koşulları sabit bir deney ortamında hapsetmişti. Türlerden 
biri için mükemmel denebilecek olan şartlar, diğer tür 
için yaşamı devam ettirebilecek asgari koşulları ancak 
sağlayabiliyordu. Birbirinin tam tersi çevresel düzene 
sahip iki ayrı sistem kurgulamıştı ve bu gece sonuçları 


alacaktı. Devinim takipçisine baktı, dinlenmekten vaz- 


geçerek yolculuk öncesi son hazırlıkları tamamlama 


işine girişti. 


Yapılması gerekenler bittiğinde kontrol vaktinin 
de gelmiş olduğunu gördü. Gereken koruyucu ekipmanı denetledi, kayıt cihazlarını hazırladı ve her iki sistemi de açtı. Sonuç bu zamana kadar gördüklerinden 
farklı değildi. Ortamda, avantajlı durumda olan türün 
bir kaç üyesinden başka canlı kalmamıştı. Deney süresince olan biteni kayıtlardan izlediğinde de aynı senaryonun işlediğini gördü. Avantajlı olan tür diğerine 
hiçbir yaşam hakkı bırakmayacak biçimde yayılmıştı. 
Sonrasında kaynakları tamamen tüketinceye kadar çogalmaya devam etmiş, ortamda besin kalmayınca da 
kendi bireylerini yok ederek hayatta kalmaya çalışmıştı. Deneyin sonunda yaşamaya devam eden birkaç üye 
hala çoğalma ve yayılma gayretindeydi. Oysa hazırlanan düzenekteki besin, ortamda yer alan canlıların deney için ön görülenden belki de onlarca kat daha uzun 
bir süre hayatta kalması için yeterliydi. 


Bu konuda daha fazla zaman harcamamaya karar 
verdi. Gezegenin büyük bir kısmına yayılmış akışkan 
madde içerisinde yaşayan en ilkel formlardan, ihtiyaçlarını yıldızın enerjisi ve tutunduğu katı yüzeydeki 
maddelerden sağlayan en gelişmiş türlere kadar hepsinin davranışı aynıydı. Gezegendeki yaşamın çeşitliliğine ilk geldiği andan beri hayranlık duyuyordu ancak 
yaptığı çalışmalar göstermişti ki, tüm bu farklılık ortak 
bir ilkel formdan türemişti. Hepsinin davranış biçimi 


aynıydı; çoğal, güçlen ve ele geçir. 


Artık gitme vakti gelmişti. Uzay gemisinin içindeyken gezegen yüzeyinde kullanmak zorunda olduğu 
giysilere ihtiyacı yoktu. “Bu kadar zahmetli olmasaydı 
da, dinlenme zamanlarında da çıkartabilseydim” diye 
geçirdi içinden. Önce kollarının ucunda yer alan, hem 


duyarga hem de kavrayıcı olarak kullanılan uzantıları 
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özgür bıraktı. Ardından altı kolunun her birine giymiş 
olduğu koruyucuları çıkardı. Gövdesini saran yekpare 
parçadan da kurtulunca öylece durarak bir süre bu anın 
tadını çıkardı. Başarılı bir kalkışın ardından son hedefe 
doğru yol almakta olan uzay aracında, çalışmanın nihai 


raporunu kaydediyordu; 


En ilkelinden en gelişmişine kadar hepsi aynı biçimde programlanmış. Türlerinin devamlılığını çoğalarak sağlamaya çalışıyorlar. Bir sınır ya da hedef yok. 
Devamlı mücadele, yaşam çeşitliliğinin artmasına neden olmuş görünüyor. Canlıların hiç biri tüm gezegeni 
egemenliği altına alabilecek güce sahip değil. Eğer bu 
denge korunursa, başka gezegenler ya da kendi dünyalarındaki yaşamın çeşitliliği için bir risk olmadığını 
söyleyebilirim. Diğer taraftan, mutasyona çok açık ve 
değişkenler. Eğer herhangi bir tür, diğerlerinden daha 
hızlı gelişmesine olanak verecek bir mutasyona uğrarsa, yaşam çeşitliliği ve gezegenin dengesi ciddi biçimde tehlike altında demektir. Gelişimin ve mutasyonun 
türüne bağlı olarak, sadece bulundukları gezegen için 
değil, tüm galaksi çapında sorun olma potansiyeli taşıyan bir tür ortaya çıkabilir. Enstitünün bu gezegeni 
denetim altında tutmasında ve yaşamın gelişimini yakından takip etmesinde fayda var. Kendileri için tehdit 
oluşturmaya başlamaları sonrasında müdahale edilmese de, diğer gezegenlere ulaşma yetkinliğine kavuşma- 


ları durumunda müdahale zaruridir. 
Ayrılmakta olduğu mavi gezegen yavaş yavaş 
küçülürken hedefindeki minik kırmızı nokta görünme- 


ye başlamıştı. Sistemdeki dördüncü kayalık gezegene 
doğru hızla ilerliyordu. 


17-Nisan-2020 
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10. Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Kısa Öykü Yarışması Paralel Evrenlere Yolculuk 


Emre Yaman 


Tavuklu Pilav 


Heyecanlıydım. Elimi kolumu nereye koyacağımı 
bilemiyordum. 

“Bir bardak su alır mıydınız Mesut Bey?” dedi 
tüm nezaketiyle Ayşegül. Tam karşımda sürahiyle dikilirken gülümsüyordu. Tatlı bir kızdı! 

“Ah, evet su... İyi olur! Teşekkür ederim.” 

Sanki daha önce hiç su içmemişim gibi bardağı 
kadının elinden vahşice kapıp direkt kafama diktim. 
Utandığımda iş işten geçmişti tabii! 

“Bir bardak daha?” dedi, bu defa gülüyordu. Ama 
alay eder gibi değil! Şaşırıyordum bu duruma. Zira her 
seferinde, her ne olursa olsun hep halden anlayan biri 
oluyordu. 

“Bu kadarı kâfi, kusura bakmayın biraz yere dök- 
tüm ama su sonuçta... Yani şey, yanlış anlamayın... ece, 
ben temizleyeyim mi?” 

“Rica ederim Mesut Bey, siz oturun lütfen. Ayaklanmanıza hiç gerek yok, Ahmet Bey halleder ama biraz 
daha su istemediğinizden emin misiniz, elleriniz titriyor 
gibi de?” 

Bir süre Ayşegül'ün yüzüne büyülenmiş gibi bakmakla yetindim, neden sonra bakışlarımın ellerimin üzerinde olması gerektiğini kavrayarak kızardım. Zira elleri 
benimkilerin üzerindeydi. Yumuşacıklardı! Ama benimkiler titriyordu yani buna titreme dersek eğer! Bana kalırsa bileklerimden kopmak ister gibiydiler. 
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“Ben biraz fazla heyecanlıyım da! Hep böyle oluyor...” 

“Elbette,” dedi o şirin tebessümüyle. “Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı, yoksa doktor hanıma geldiğinizi haber vereyim mi?” 

“Çok güzelsin!” 

O an yer yarılsaydı da içine girseydim. Nefesimi 
yel kapsaydı da o iki sözü iki dudağımın arasından çıkartamasaydım. Ama tabii ki bunların hiçbiri olmadı ve 
ben tüm ezikliğimle öylece kalakaldım. Üstelik bu sefer 
birazcık da altımı ıslatmıştım ve artık tüm vücudum titremeye başlamıştı. 

Hal böyle olunca karşımdaki genç resepsiyonistin 
nasıl bir korkuya kapıldığını varın siz hayal edin. Garibim, bana herhangi bir yardımı dokunamayacağını bilmiyordu... 

“Lütfen sakin olun Mesut Bey, ne demek istediğinizi ben anlıyorum. Sakın sizi yanlış anladığımı düşünmeyesiniz. Lütfen! Ama şöyle geçseniz... Bir dakika, 
ah, evet, aman! Hay Allah...” 

Ben tabii heykel gibi öylece kalakalmıştım. Fakat 
benim sürümümün özelliği altını ıslatmasıydı. Durduramıyordum! 

“Amanın! Bu da nesi böyle?” Ayşegül'ün yardım 
çağrısına koşan ilk kişi temizlik görevlisi Ahmet Bey'di. 
Şaşkınlık ve kızgınlık arasında öylesine sıkışmıştı ki dö- 


vünerek ilk şoku atlatmayı seçmişti.“Koca adam, altına 
kaçırsın...” 

Ayşegül'ün Ahmet olacak mankafaya öyle bir 
bakışı vardı ki, yaşlı adam yıldırım çarpmışa döndü ve 
gerisin geri süpürge dolabına gitti. Üzülmüştüm. Benim 
pisliğimi o temizleyecekti. 

“Mesut Bey? Beni duyuyor musunuz? Mesut 
Bey?” 

Ayşegül'ün seslenişleri bana çarpıp geri sekiyordu. Şalterleri kapatmıştım. 

“Ne bu gürültü Ayşegül,” diye çıkıverdi Zuhal 
Hoca. Tabii ortamı görür görmez hemen harekete geçti. En son bana doğru koştuğunu gördüm. Sonra her yer 
titremeye, daha korkuncu teker teker parçalara ayrılma- 
ya başladı. Ufalanıyorduk! Ve sonunda korkunç bir ışık 
patladı. 

Gözümü açtığımda klinikteydim. Serum bağlanmıştı ve bir hemşire bekliyordu. Gözlerimin açıldığını 
görünce nasıl olduğumu sordu. Bilmiyorum dedim. Gerçekten de bilmiyordum. Seansların sonunda hep sersem 
gibi oluyordum. Hemşire hemen tansiyonumu ölçtü, 
serumumu da kontrol ettikten sonra Zuhal Hoca'nın birazdan geleceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Doğrusu 
düşünebildiğim tek şey açlıktı. Karnım zil çalıyordu. 

Çok geçmeden Zuhal Hoca endişeli bir yüz ifadesiyle içeri girdi. Neler söyleyebileceğini tahmin ediyordum. 

“Yine başarısız oldum hocam!” 

“Ama nasıl anlaşmıştık Mesut,” dedi sitemle Zuhal Hoca. Kızdığında hoş olmuyordu. Kalem kaşları yay 
gibi geriliyor, ince dudağı ise kırmızı bir nokta haline 
geliyordu. 

“Fakat hocam...” 

“Mazeret duymak istemiyorum Mesut, bu yolda 
başarısızlıkların olacağını biliyorduk! Bundan sonra da 
olabilir.” 

“Hocam öyle ama...” 

“Hep bir ama olacak değil mi?” 

İçten bir of çekmiştim. Kızgındım kendime. Onca 
uğraşa rağmen özgüvenimi asla kazanamayacağım; sonsuza kadar pasif, korkak ve ahmak bir adam olarak kalacağım ihtimaline sarılıp tekrardan depresyona girmenin 
tam zamanıydı. 

“Kendine öfkeli olmanı anlıyorum ama bu yolculuk henüz bitmedi. Bu yolun sonunda iyi ki pes etmemişim diyeceksin. Biliyorum, diyeceksin! Bakma bana 
öyle Mesut, sen benim ilk danışanım değilsin, bunu hatırlatmama gerek yok değil mi?” 

“Tamam, hocam, siz kazandınız. Zaten kaybeden 
hep ben oluyorum ya!” 

“Bu işler öyle bir anda olmaz, tabiata aykırı bir 
durum olurdu öbür türlüsü. Yaptığımız şey büyü değil, 
bilim!” 

“Otursanıza!” 

Sanki benden icazet bekliyormuş gibi birden koltuğa kuruluverdi Zuhal Hoca. İçinde de biraz kayboldugundan komik gözüküyordu şimdi. O esnada hemşire de 
yemek masasıyla geri geldi. Yataktan doğrulmam henüz 
güç olduğu için tepside ne olduğunu göremiyordum. O 
esnada fark ettiğim üzere Zuhal Hoca moral konuşmasına devam ediyordu. Fakat önceliğim şimdi ne o ne de 
tekrardan başarısızlıkla sonuçlanan seansımdı. Zira menüde en sevdiğim yemek vardı: Tavuklu pilav! 

“Bak beni dinliyor mu hiç! Mesut?” 

“Hocam kulağım tamamen sizde, şey diyordunuz... Tuz var mıydı hemşire hanım? Yok mu? Hocam 
devam edin siz.” 

Ben o sırada tavuklu pilava dalmıştım. Aynı zamanda da bir şeyler geveliyordum. 

“Yine aynı yerde hata yaptın! Hatalarından ders 
çıkarttığını düşünüyor musun?” 

“Hata mı? Aa evet...” 

Zuhal Hoca haklıydı. Hatalarımdan ders çıkartamıyordum ve bu onuncu seans olmuştu. 

Bu kliniğe özgüven sorunumu gidermek için başvurmuştum. Tehlikeli olarak görülse de karşı karşıya getirme yönetimini uyguluyorduk. Bunun için de paralel 
evrenlerdeki yaşantılarımdan faydalanıyorduk. Böylece 
ne kadar çuvallarsam çuvallayayım, kendi evrenimde 
olmadığım için asla tam manasıyla rezil oluyormuş gibi 
hissetmiyor, tüm hatalarımı kolaylıkla geride bırakarak 
onları kendime yük etmiyordum. Bu harika bir kolaylıktı! İşin özü, oradaki yaşantılarımda atik olmaya çalışıyordum ama daha bir kıza açılma konusunda bile bir 
arpa boyu kadar yol kat edememiştim. 

“Kayıtları tekrarlıyor musun?” 

“Ah! Evet, hocam ama bu günkü yaşadıklarımın 
kaydını tekrar izleyebilecek miyim emin değilim. İtiraf 
edin, aşağılamak serbest, bu sefer tamamen çuvalladım.” 

“Hayır, Mesut, niçin aşağılayayım ki zaten. Diğerlerine nazaran duygularını tetikleyecek çok daha kuvvetli bir şeyle karşılaşmış olmalısın. Belki bir koku ya 
da ses...” 

“Dokundu bana!” 

Birden yanaklarım al al olmuştu. Evet, dokunmuştu bana... 

“Yine itiraz edeceksin ama...” 

“Hayır, hocam her ne kadar benim için daha güvenli gibi gözükse de artırılmış gerçeklik içinde “mış” 
gibi yapamam. Henüz mücadeleyi bırakmak istemiyorum... Aman Allah'ım neler diyorum ben! Hocam... 
Aşk olsun. Gülmeyin lütfen, yine beni oyuna getirdiniz!” 

“İlahi Mesut, hem mızmızlanıyorsun hem de savaşmak için can atıyorsun. Ayrıca seni kandırdığım 
falan yok, sadece potansiyelini görmen konusunda yardımcı oluyorum o kadar! Neyse, sen yemeğini bitir. Sonuçlar da çıkmıştır, değerlerine baktıktan sonra bir sonraki seans için randevulaşırız. Seansın analizi ile kaydını 
da mail atarım. Anlaştık mı?” 

“Anlaştık hocam, anlaştık... Lakin çağdaşlıktan 
epey sıkılmış olduğumu itiraf etmem gerek. Şöyle Orta 
Çağlara mı gitsek bir dahakine? Ne dersiniz?” 

Zuhal Hoca gülerek, “Öyleyse gelirken zırhını 
unutma, lazım olur gibime geliyor...” diyerek uzaklaştı. 
Ne ima etmeye çalıştığını anlayamamıştım ama tavuklu 
pilav harikaydı! 
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Tavuklu Pilav - Emre Yaman 
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bünyamin Tan 


Grocodylomornha 


İstanbul Teknik Üniversitesi 
İdris Yamantürk Konferans Merkezi 


Birkaç gün sonra... 


Kahverengi koyu saçlarından daha açık tondaki 
top sakalını sıvazlayıp gıcık yapan boğazını, birkaç başarısız temizleme denemesinden sonra “Affedersiniz,” 
özrüyle hemen önünde duran küçük şaşaldan bardağa 
doldurduğu suyun yardımıyla nihayet rahat bir nefes 
alabildi Işıltılı kahvrerengi gözleriyle hocalarıyla ve 
öğrencileriyle hınca hınç dolu salonda kısa bir göz gezdirip “Tekrar özür dilerim,” diyerek kaldığı yerden konuşmasına devam etti: 

“1960'larda Zonguldak, Gelikli'de bulunan bir 
tarihöncesi timsah atasının görsellerini görüyorsunuz,” 
diyerek hemen arkasında duran perdeye yasıtılmış hâldeki slayttaki fotoğraflara dikkat çekti. “Uzun yıllar 
üniversitemizin bünyesinde muhafaza edildikten sonra 
nihayet yapılan incelemeler sonucunda bu kalıntıların 
yüz yirmi beş milyon yaşında bir timsah fosili olduğu 
ortaya çıkarıldı. Bu fosilin önemi Türkiye'de bulunan 
ilk krokodilomorf örneği olmasından ileri geliyor. Görseldeki fotoğraflara dikkat edilirse üç adet çene ve iki 
adet ekstremite kemiğinin ele geçtiği anlaşılıyor. Nitekim Karadeniz'de timsah fosillerinin araştırılması yönünde hazırlamış olduğum proje kapmasında yapılacak 
çalışmalarda bütün bir fosil bulmayı da umuyorum.” 

Arka sıralardan çilli, yeşil gözlü ve kızıl saçlı bir 
kız öğrencinin el kaldırdığını görünce sözünü yarıda 
keserek konuşmasına yöneltilen bir soruyla devam etmeyi tasarladı: 

“Evet!” 

Genç kız, kendisine uzatılan mikrofonu alıp 
utangaç ve yavaş hareketlerle oturduğu yerden kalkarak çevresinden ona yönelen bakışlardan da sıkıldığını 
belli edercesine yüzünü limon yemişçesine ekşitmişti: 

“Ünal Hocam, peki neden bütün bir fosil bulmayı amaçlıyorsunuz? Yani derslerimizden öğrendiğimiz kadarıyla krokodilomorf sınıfından pek çok timsah türüne dair fosil kayıtlarına ulaşıldı ve kategorize 
edildiler: sphenosuchian'lar, sfenosuki”ler, metriorhynchus”lar, dakosaurus andiniensis”ler, simosuchus clarkiler ve chimaerasuchus paradoxus”lar. Bu türlere ait 
Türkiye'ye ait fosiller peşinde misiniz, yoksa yeni bir 
tür keşfetmeyi mi amaçlıyorsunuz?” 

Profesör, kızın dikkat çektiği noktadan ve biraz 
sonra anlatmayı düşündüğü konuya girizgâh yapılmış 
olmasından son derece memnun bir hâlde öğrencisini 
takdir eden bakışlarla süzerek cevap verdi: 

“Tam da amacım bu, evet Alev, maksadım yeni 
bir tarih öncesi timsah türünü keşfetmek.” 


Ön sıralardan kadın bir profesörün itiraz eden 
sesi yükseldi o sırada. Profesör'ün bakışları öğrencisinden meslektaşına kaydı. Kadın yaşlı ve yorgun sesiyle tane tane konuşuyordu: 

“Evet, Karadeniz'in bir göl olup Karadeniz tufanı olarak adlandırılan jeolojik olaya kadar tatlı sudan 
ibaret olduğunu biliyoruz. Fakat İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarıyla birleşip Ege ve Akdeniz”le bağlantı kurduktan sonra yapısındaki ciddi değişim ve suyundaki 
hidrolik sülfür nedeniyle iki yüz metrenin altındaki karanlık kısımda hiçbir canlının yaşamasına olanak kalmadığı da bilgilerimiz arasında. O sebeple bu bölgede 
timsahlar yaşamlarını sürdürmüş olsalar ve dünyadaki 
diğer türdeşlerinden farklı olarak evrim geçirmiş olsalardı bugüne kadar böyle bir fosil ele geçmiş olmaz 
mıydı? Ya da en azından böyle bir varlığın yaşadığına 
dair bir kanıt, tarihsel bir kayıt?” 

Profesör, meslektaşının aleyhteki sözlerini sabırla dinledikten sonra cevap vermeden önce biraz düşündü. Sonra kuruyan dudaklarını bardağından aldığı bir 
yudumla ıslatarak cevap vermeye koyuldu: 

“Şunu çok iyi biliyoruz ki Mezozoyik dönemde 
bir göl hâlinde olan Karadeniz, bu yalıtılmış hâliyle 
dünyanın diğer bölgelerinden farklı bir fauna barındırmaktaydı. Bu sebeple bu bölgedeki timsah atalarının 
dünyanın diğer bölgelerindeki türdeşlerinden farklı 
özellikler göstermeleri için gerekli çevre adaptasyonları geliştirmiş olduklarından hiç şüphem yok. Bu da 
onlara evrimsel süreçte farklı morfolojik özellikler ve 
karakteristik nitelikler kazandırmış olmalı diye düşünüyorum. Üstelik Zonguldak'ın jeolojik çerçevesine 
baktığımızda kesintili olsa da kalıcı bir çökelti geçmişi 
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu havzada yapılacak 
kazılarda yeni timsah türlerininin veya farklı sürüngen 
ve/veya amfibik canlılarının fosil kalıntılarını bulmak 
pekala mümkün. Bu sebeple yörenin sürüngenlerin evrimi konusunda önemli ipuçları verebilecek potansiye- 


le sahip olduğu kanısındayım.” 


Crocodylomorpha - Bünyamin Tan 


Cevabını bitirdikten sonra konferans salonunda 
derin bir sessizlik hâkim oldu. Havalandırmadan gelen 
akımın hafifçe dalgalandırdığı Anadolu Havzasında 
Sürüngenler ve Evrimsel Süreçleri Sempozyumu yazılı 
posterden başka hareket eden bir şey yoktu. Tüm bu 
sessizliği ise amfinin en arkasındaki kapının cıvatalarından çıkan gıcırtıyla içeri giren yabancının içerideki 


sessizliği şaşkın bakışlarla süzen yüz ifadesi bozdu. 


“Görüşme teklifimi reddetmediğiniz için çok teşekkür ederim hocam.” 

Sempozyumdan çıkanlar, Profesör'e ve yanındaki yabancıya yan bakışlar atarak konferans salonunu 
terk etmeye başlamışlardı. Ünal Kahraman Hoca, karşısında duran atletik yapılı ve muhtemelen takım elbise 
giyme konusunda pek de tecrübeli sayılmayan adamın, 
yamuk yumuk bağladığı kravatının gözünü kanatan 
görüntüsünden gözlerini güç bela ayırıp onun esmer 
yüzüne bakabilmişti. Bedenindeki atletik yapı, gözlerinde kendinden emin ve kararlı karakterini ele veren 
bir ifade olarak da dışa yansıyordu. 

“Evet, sizinle bugün görüşecektik. Kusura bakmayın; konferans, diğer fakülte işlemleri vs derken bir 
an çıkmış aklımdan.” 

Adam, uzattığı elinin sıkılmasından duyduğu 
memnuniyetle gülümseyerek “Estağfurullah hocam, ne 
demek. Sizin gibi değerli bir bilim insanıyla tanıştığıma çok memnun oldum.” 

Profesör, tanışma fasıllarını oldu olası çok sevmediğinden doğrudan konuya girmek için can atıyordu: 

“Ahmet Komutanım, telefonda bahsettiğiniz şu 
konu...” 

Adam, Profesör'e biraz daha yakınlaşarak sözünü yarıda kesti: 
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“Kusura bakmayın hocam, sözünüzü bölüyorum. 
Bu konu, iç işlerinin son derece gizlilikle yürüttüğü bir 
soruşturma ve böyle ayaküstü değil de birilerinin bizi 
duyamayacağı bir yerde konuşsak daha iyi olur.” 

Bunun üzerine Profesör, sahil güvenlik genel komutanlığından bir binbaşıyı odasında ağırlamayı teklif 
etti. Misafirine, hazır bir kahve hazırlayıp ikram ettikten sonra koltuğuna kurularak yeniden konuya girdi: 

“Şu bahsettiğiniz konu, son bir hafta içerisinde 
üç balıkçı teknesinin devasa bir timsah saldırısına uğradığına dair anlattığınız şey...” 

Adam, fincandan dumanı tütmekte olan kahvesinden bir yudum aldıktan sonra elini iç cebine attı. O 
sırada Ünal Hoca, konuşmasını sürdürüyordu. 

“... gerçekten kulağa inanılmaz ve gerçekdışı 
geliyor. Karadeniz'de iki yüz metrenin altında herhangi bir yaşam formu yok. Bugüne kadar da bahsettiğiniz türde devasa bir yaratığın görülmemesi imkânsız. 
Açıkça söylemem gerekirse...” 

Adam, iç cebinden çıkardığı bir delil torbasının 
içinde devasa kırık bir timsah dişi örneğini masanın 
üzerine koydu. 

Profesör, şaşkınlıkla bir japon balığının ağzı gibi 
ağzını açmış hâlde masasının üzerine konulan diş örneğine bakakaldı. 

“Bu da nesi böyle?” 

Eline aldığı örneği evirip çevirdi. Önce devasa 
bir köpek balığının ısınan deniz suları sebebiyle Akdeniz'den boğazlar yoluyla Karadeniz'e kadar gelmiş 
olabileceğinden şüphelendi. Ama dişi eline alıp incelemeye koyulduğunda bunun bir timsah dişi olduğunu iyiden iyiye anladı. O dişi incelemekle meşgulken 
adam, elinde tuttuğu siyah kapaklı bir dosyadan bilimsel bir raporu ona uzatarak ekledi: 

“Bu da dişten alınan DNA örneğinin inceleme 
sonucu...” 

Raporu hemen eline alıp okuyan Profesör, sonuç 
kısmında bu diş örneğinin bir krokodilomorfa ait olduğu; fakat bunun hangi alt rür olduğunun tespit edilemediği yazdığını gördü. Biraz evvel sempozyumda 
öne sürdüğü tezin bir kanıtını elinde tutuyor olmanın 
heyecanıyla sevince gark olan duygu durumu dişin tazeliğinin aklına getirdiği ihtimalle korkuya dönüşüyordu. Evet, aradığı şeye dair bir kanıt bulmuştu; ancak bu 
yaşayan bir kanıttı ve dişin büyüklüğü göz önüne alınırsa karşısında oturan binbaşının bahsettiği şu üç olay 
dışında muhtemel başka saldırılar ve kurbanlar olma 
ihtimali tüylerini ürpertiyordu. Bir de bu dişin sahibi 
olan yaratığın tahmini boyutu... 

Peki, ama iç işleri neden kendisiyle temas kurup 
bu bilgileri ona veriyordu? Aklından geçenleri karşısındaki adama yöneltmeye karar verdi: 

“Gerçekten inanılmaz. Peki, benden ne istiyorsunuz?” 

Adam, kahvesinin son sıcak yudumunu da içtikten sonra fincanı yavaşça sehpa üzerindeki hasırdan 
altlığın üzerine koyup koltuğunda geriye yaslandı. 

“Siz ülkemizde bu konuda uluslararası üne sahip 
ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan sürüngenler üzerine araştırma yapmış tek bilim insanısınız. Dolayısıyla 
bize bu konuda yardımcı olabilecek tek kişi sizsiniz. 
Olay basına ve medyaya yansımadan ve halkta bir panik oluşmadan bu meseleyi halledebilmek için sizin 
rehberliğinize ihtiyacımız olacak.” 

Profesör, projesini hayata geçirebilmek ve aradığı fırsatın ayağına kadar gelmiş olmasına sevinerek 
heyecanla atıldı: 

“Peki, bu dediğiniz şeyi ne zaman yapmamız gerekiyor?” 

“Evet” anlamındaki bu yanıttan son derece memnun olan adamın parmakları oturduğu koltuğun kolçağında ritim tutmaya başlamıştı: 

“Helikopter bizi bekliyor, siz hazırlığınızı yapar 
yapmaz hemen yola çıkacağız.” 


Devam edecek... 


yerlibilimmkurguyukseliyor&gmail.com 


YERLİ BİLİMKURGU 
YÜKSELİYOR” 


Yerli ve Yabancı Bilimkurgu Adına Her Şey 


| NSAN cüce o SAYIN 


| — Şiir 
Ayın Kitap Incelemesi Maxwell Şaşkın 
Dünya Topraklarında 
ZEYNEP | ül BURAK CEM COŞKUN 
ISMAİL ŞAHIN 
İnceleme - Araştırma i Kısa Öykü 
Robotların Kısa Tarihi - Gökyüzünden Gelen Ateş 
ARDA TIPI i Bölüm 5 
BUNYAMIN TAN 
Bilgisayar ve Video Efsaneler Çağı 
Oyunlarında Bilimkurgu Bölüm ? 


Red Storm Rising 


K “A. AYSUN ERDOĞAN 
M. YAĞMUR POLAT 


Televizyondayım 


Kütüphanemden Bölüm 2 
Seçtiklerim 

EMRECAN DOGAN 
ESRA UYSAL 

Gizlem Avcısı 

Gölgenin Hayaleti Bölüm 1 
EZGİ ÖZBEK ŞENEL MEHLİKA FIRAT 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması 
Arayış Tanrı Noktacığı 
MUSTAFA S. ELİTOK Bölüm 2 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması MUSTAFA BİLGÜCÜ 
Geçit 
BİHTER SAATÇİ Grimdark 
11. YBKY Kısa Öykü Yarışması Bölüm 1 


EFE SARITUNALI 
#oG 


” Sezai Özden 


Bilimkurgu Yazarlarımız 
ve Eserleri 


2022 - 2021 - 2020 - 2019 


Yerli Bilimkurgu Yükseliyor ekibi olarak, yerli eserlerin tanınması birinci önceliğimizdir. 
“Yerli Bilimkurgu olur mu hiç!.” 
“Yerli bilimkurgu kitabı var mı?” 


“Bizimkiler bilimkurgu yazamaz!”diyenler için onlarca eseri toparlayıp arşiv haline getirdik. 
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitemizde, tarihlerine göre sıraladık. 


Eserlerimize sahip çıkma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pek çok eser sessiz sedasız basılıp, 
raflardaki yerlerini alıp bir süre sonra unutuluyor. Bilimkurguya yeterince değer verilmiyor. 
Dileğimiz, ülkemizde üvey evlat muamelesi gören bilimkurgu eserlerinin, bilinmesi ve 
ötelenmemesi. Biliyoruz ki kısa bir süre içinde, bu eserlerin çoğu film veya dizi olarak karşımıza 
gelecekler. Buna inanıyoruz. 


Bu liste ülkemizde şimdiye kadar yayınlanan yerli bilimkurgu kitapları hakkında bilgi sahibi 
olunması için hazırlanmıştır. Liste sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle eksik olduğunu 
düşündüğünüz, bilimkurgu eserlerini, 


yerlibilimkurguyukseliyoreogmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 
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Kolektif 


Bilimkurgu 


Öykü Seçkisi 


İhsan Oktay Anar 


İHSAN OKTAY ANAR 


İFLEAMAT 


YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2022 - 2022 


“İyi bilim kurgu, iyi edebiyattır. Çünkü hangi zamanda okuyor olursanız olun, size mevcut 
zaman, mekan ve olanaklardan ayrı bir dünya sunar ve hayal kurmanıza izin verirler.” 
Theodore Sturgeon 

Bilimkurgu yazar, sanatçı ve okuyucularının buluşma zemini Yerli Bilimkurgu Yükseliyor, 
yeni öykü seçkisiyle bir kez daha sizlerle. Serinin dördüncü halkası olan kitabımız bu yıl, hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarında dolaşan öyküleriyle kırk sekiz yazarımızı ağırlıyor. 
Yerli Bilimkurgu Yükseliyor platformu olarak bu güzel buluşmayı, sinema ve televizyonlarımızda bilim kurguya yönelerek bu alanda eserler vermiş tüm yazar, yönetmen, sanatçı ve 
emekçilerimize ithafediyoruz. 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Liman Yayınevi 


Tiamat - 2022 


“Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüzgâr sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların henüz yaratılmadığı zifiri gecede, gözleri 
mucizevi bir dokunuşla açılmış halde bizzat kendini, yani 

karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu. 

Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise satıhtaki zayıf 
aydınlığın hemen altında âdeta kımıltısızdı.” 


İhsan Oktay Anar'ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız siluetin hem 
içinde hem dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Everest Yayınları 


www.yerlihilimkurgu.com 97 


98 


Uğur Arslan 


. TANRI KOMPLEKSİ 
DEMİR BARLAS 


— 
persaus 


Dünyadan Uzak- 2022 


“UNUTAN, İYİLEŞİR...” — ERIEDRICH NİETZSCHE 

Geçmişiyileştirilmesi gereken birtravma değilartık, sakatbirhafiza... Hatırladıkların, unutamadıkların, 
üstelik yanlış hatırladıkların da var. Bunlar yeni bir gelecek inşa etmenin önündeki en büyük engeller. 
Hayatının en büyük düşmanını, kafanın içinde taşıyorsun, onu besliyorsun, büyütüyorsun. Çöplüğe 
dönüşmüş o hafizadan kurtulmak zorundasın. Aksi halde bir geleceğin olmayacak. Unutmak için 
kendini zorlarsan, her şeyi daha çok hatırlarsın. Bu yüzden, hafizanı yenisiyle değiştireceksin! Peki 
ama nasıl? DÜNYADAN UZAK, insan hafizasını tartışan bir bilimkurgu... Mesele sadece geçmişle 
bağları koparıp koparmamak, eski travmaları iyileştiripiyileştirmemek değil, mesele insanın bazı 
şeyleri hatırlamak istediği gibi hatırlaması... Yanlış hatırladıklarınla, önüne engeller çıkararak, sahte 
iravmaların acısını çekerek, belki de en büyük ve en acımasız darbeyi sen indiriyorsun kendine. 
Hafizasıyla dürüst bir yüzleşmeye hazır olanları sarsacak bir roman... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Destek Yayınları 


Tanrı Kompleksi - 2022 


Uzak gelecekte, Seaboard şehrini koruyan koruyucu Kalkan in arkasında, insanlığın son 
savaşından kurtulanlar Sıvı 'ya batırılır ve hayatlarını hayalperestler olarak sürdürürler; her 
biri özel bir “sanal cennete” bağlanır. Marlo ve yaratıcısı Jed Salt (şimdiye kadar kendisinin 
271. klonu), bu uyku dünyasını bilim yoluyla korur. Marlo başarısız olduğunda Salt, onu 
düzeltmek ve insanlığı yok olmaktan kurtarmak için gereken güç hücresi için Kalkan in 
ötesine geçmelidir. Salt, yıkılan dünyada kendinden başka kurtulanların olup olmadığını ve 
nasıl tehditlerle karşılaşacağının pek de farkında değildir. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 305 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Murat Boyner 


MURAT BOYNER 


Eyi Savaş 


Polat Onat 


LUJZ2N TL 
POLATONAT 


Neptün Müzakereleri - 2022 


İnsanlık uzaydan ve o uzak diyarlardan gelecek akıllı varlıklara olan inancından hiç şüphe duymadı. Ancak çoğunlukla 
Mars'a çevirdi yüzünü ya da Satürn'ün halkalarından alamadı gözünü. Oysa Dünya'nın biraz daha uzağındaki Neptün 
pek önemsenmemiş, hikâyelere pek konu olmamış, güzellikleri pek ön plana çıkarılmamıştı. En azından, şimdiye 
kadar... 

Dünya'nın üç büyük devleti arasında yıllardır süren savaşın tam ortasında, Neptün'ün yörüngesinde bir anda ortaya 
çıkan simsiyah bir cisim, Dünya dışı akıllı varlıklara ilişkin tüm soruları cevaplayabilecek midir? 

Dünya ölçeğindeki ekonomik dertlerin, siyasi çalkantıların, çevresel sorunların tarihte belki de hiç olmadığı kadar 
insanları kendi kabuğuna kıstırdığı, dar görüşlülüğe sürüklediği bir dönemde bakışları yeniden göklere, uzayın 
genişliğine çevirmeye davet eden bir anlatı Neptün Müzakereleri. Kuşağının açmazlarını dile getiren genç bir kalemin, 


Türkiye'de ender rastlanan “uzay operası” türüne de göz kırpan ilk romanı. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yuşa: Başlangıç - 2022 


Evren, dünyamız, galaksiler ve onca yaşam hepsi bir düzen içerisinde ahenk ile dans ediyor- 
Jar. Yaratıcının yazdığı kader çizgisinde kendi amaçlarını yaşıyorlar. Herkesin bir amacı var 
ve Yuşa'nın amacı ailesi Je mutlu bir yaşam sürmekti. Yuşa'nın dünya hayatında isteyebileceği her şey yanındaydı. Ancak bir gün İstanbul'da uzun zamandır beklenen büyük deprem 
gerçekleştiğinde gerçeklerin ve amacının ne olduğunu aslında bilmediğini öğrendi. Daha 
büyük bir amacın bir parçası olduğunu, hiçbir zaman bilemezdi. Gerçekleri bulabilmek için 
bir yolculuğa çıktı arkasında çok sevdiği ailesini bırakarak ve döneceğine söz verdi. Bir söz 
daha verdi kendisine, gerçeği bulacaktı. Yaşamı ve mutluluğu bir yalandan ibaret olmazdı. 
Yuşa tüm evreni dolaşmak gerekse bile gerçeği bulacak ve hayattaki amacını tekrar yaşayacaktı. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Ritim Sanat Yayınları 


Uzaylı - 2022 


Evrende yalnız mıyız? Uzaylılar var mıyok mu? Kainatın uçsuz bucaksızlığındaki tek bilinçli 
varlığın insanoğlu olması mantıklı mı?Bu soruları bir tarafa bırakırsak bizlere dayatılan 
muhtemel “Uzaylı” formlarının hep benzer kalıpları yansıttığını farkedeceksiniz. Hollywood 
filmlerinde standartlaştırılmış Uzaylı canavarların tek düze mahiyetlerinden sıkıldıysanız 
bu kitap tam size göre.Polat Onat ışık hızını aşabilen tek kuvvetin hayal gücü olduğunun 
bilinciyle benzersiz içerikteki bilinciyle,benzersiz içerikteki "Uzaylı Öyküleri'ni o her 
zamanki şık uslubuyla okurlarıyla paylaşıyor. “Peh/Hadi canım!Yerli bilimkurgu edebiyatı 
mı olurmuş!/'diyenler,Jütfen önden buyursun.Bu kitabı okuyunca mevcut kalıplaşmış 
fikirler epeyce sarsılacak. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 288 o Yayınevi: Narsist 
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Burak Gem Goşkun 


BİLİNEVEŞİİR 


Burak C. Coşkun 


KDY 


Orkun Uçar 


Her biri 15. yüzyılın devrimsel geometrik çizimleri ile temsil edilmiş, bilim, bilim tarihi, modern fizik, astrofizik 
ve sinirbilim alanları ile sosyal antropolojik ögeleri birleştirme çabası olan 16 şiir, bu eserin mihenk taşlarını 
oluşturmaktadır. Doğa'nın irrasyonel oranları, 

gerçeğin geometrisinin bir manifestosudur. Bu manifesto, duygu ve düşüncelerimizi aktarma aracı olan şiirsel 
anlatı ile mucizevi bir ahenk kurması açısından da önemlidir. 


Kerr tipindeki bir kara deliğin olay ufkunda 
Kâinatın sınırlarında dolaşan bir derviş... 


Bizlere kalansa... 
Donmuş zamana gömülü o evrensel yasa. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 82 Oo Yayınevi: KDY 


Onus- 2022 


“Hayal gücünün iki çocuğu vardır: Sanat ve din. Onları tohumlayan ise yalan söyleme 
yetisidir.“OPUS, birbiriyle bağlantılı üç kısa romandan oluşuyor. Sigun adında evden 
çıkamayan bir internet korsanının hikâyesiyle başlayan roman daha sonra uzayın 
sonsuzluğunda gezinen bir maceraya dönüşüyor. Çoklu evrenler, uzay kolonileri, yapay 
zekâlar, klonlar, tranlar ve gizemli gezegenler hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Orkun 
Uçar fantazyanın Türkiye'deki en büyük yazarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 
Biz okurlara düşen ise bu görkemli romanın sayfaları arasında gezinirken aklımıza hâkim 
olmak. “Eskiden insanlar görünmeyen tanrılara taparmış ama bizim tanrılarımız aramızda 
dolaşıyor. Arkalarında kanlı ayak izleri bırakarak...” 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 248 o Yayınevi: Holden 


Seramik Öyküler - 2022 


Öyküler yazdım sana; 

Tıpkı seramikler gibi ince ince işledim. 

Kelebeklerin kanatlarında her renk, 

Bütün sevgimle yolluyorum. 

Umut olsun, barış olsun, esenlik olsun şifa olsun dünyaya... 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Liman Yayınevi 
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İlhan Onat Tezel (| 48 Saai-2022 


Küresel ısınma sebebi ile kıtaların su altında kaldığı, atmosferin zehirli gazlar ile doldu- 
Zu 2059 dünyasında ESA ve NASA, JAGI (Andromeda Galaksisi'ne Yolculuk) adını verdiği 
projeyi halka tanıtır. İnsanlığın geleceği sekiz astronot ve kaptanın yapacağı keşiflere bağlıdır. Andromeda Galaksisi'ndeki dev asteroit insanlığın umudunu yok edebilecek mi? 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 118 o Yayınevi: Elpis Yayınları 


Genom - 2022 


Murat Yaşar'ın ilk öykü kitabı olan “Genom”, gelecekte geçen fakat gelenekten de bir türlü 
kopamayan öykülerden oluşuyor. Değişen dünyanın izlerini takip ederek akla gelmeyecek 


bir gelecek tasarlayan yazarın yeni evreni distopya mı, ütopya mı siz karar verin. 


MURAT YAŞAR 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 172 (Yayınevi: Elpis Yayınları 


Kemal Sinan Özmen (Kutlu Kanatlar Altında - Döngü Üçlemesi 2. Kitap - 2022 


“Katıksız sevgiden başka hissettiğin her duygu seni sonunda düşmanına benzetir.” 


KUTLU Dünya işgale uğramış, tüm ufuklar dipsiz bir karanlığa gömülmüştür. İlkel normlar, küflü dogmalar ve 

KANATLAR kanlı kültürel duvarlar yerle bir olmuştur. Bu düşünsel depremin sonrasında nasıl bir dünyanın inşa 

ALTINDA edileceği ise insanlığın son tercihine bağlıdır. Gelecek nesiller ya hep birlikte yok olacak ya da aynı 
çatı altında bir olmayı seçerek yuvada yeşeren yaşamda var olacaktır. 


Döngü Üçlemesi'nin ikinci kitabı Kutlu Kanatlar Altında aydınlık günlere varabilmek için ödenmesi 
gereken bedellerin ve birliğe varmadan önce katedilmesi gereken yolların destansı bir ağıtı... 


KEMAL SİNAN ÖZMEN b) 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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, Derleyen 
Ünver Alihey 


Emre İnanç 


EMRE INANC 


BOŞLU 


“ÖYKÜLERİ , 


Umut Şenol 


Kıyamet Alametleri - 2022 


Bilim kurgunun bir alt-türü olan kiyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, 
endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. 

Elinizde tuttuğunuz seçkide değişik ülkelerden derlediğimiz sekiz öykü yer alıyor. Virüslere ve pandemiye bağlı 
örneklere çok sık rastlandığından biz daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık vermek istedik. 

İlk olarak Hamam adlı ödüllü öyküsüyle Funda Özlem Şeran bizi mutasyona uğramış hamam böcekleriyle 
tanıştırıyor. Ardından Güney Kıbrıs'tan Dimitra Nikolaidou ve Çürüme adlı ütopik öyküsü geliyor. Seran Demiral 
post-apokaliptik öyküsünde ölüm getiren Fırtına'yı anlatıyor. İrlandalı yazar Colin O'Sullivan/ın açlık ve sefalet 
dolu bir gelecek tasvir ettiği öyküsünün adı Gece Treni... Korkuluk adlı öyküsüyle Yunanistan'dan Kostas Charitos 
bizi çevre kirliliğinin etkileri konusunda uyarırken, Hollanda'dan Lara Reims ise Öteki Taraf adlı öyküsüyle aşırı 
güç kazanan yapay zekâya karşı uyarıda bulunuyor. Son olarak okuyacağınız öykü zamanla oynanan oyunların 
getirdiği felaketleri anlatan Zaman Kaçkını ve yazarı İtalya'dan Chiara De Giorgi. 

Birbirinden değerli bilim kurgu yazarlarının yer aldığı keyifle okunacak bir antoloji... 


Basım Yılı: 2022 oo Sayfa Sayısı: 184 (Yayınevi: Bulut Yayınları 


Boşluk - 2022 


Ön kapakta bir robot ve kuzu nasıl bir araya geldi? 
Michelangelo'nun ünlü fireski “Adem'in Yaratılışı”ndan esinlenerek mi... 


Bunun cevabı tuhaf aşkı için her seferinde bedeninden bir parçayı kaybetmeyi göze alabilenlerin, 
sabit nesnelerden daha sabit durmayı başarabilen karakterlerin buluştuğu ortak bir evrenin karanlık 
ve yaratıcı öykülerinde gizli olabilir. 


Boşluk'ta dolaşırken adımınıza dikkat edin. 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: KDY 


Stella Terra - 2022 


“..ve işte insanlar bu şekilde “Tanrısallaşıyor” Şimdi beni anlıyor musun?” Teknoloji, internet ve sosyal medya sayesinde eşi 
benzeri tarih boyunca görülmemiş bir veri akışı yaşamaktayız. Tanrı birçok dinde ve inanca göre “yaratıcı”dır. Lakin sosyal medya 
ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde herkes bir şeyler “yaratır” hâle geldi: Dijital içerik. Teknoloji ve iletişim araçlarına 
kutsal bir varlık hatta Tanrı muamelesi yapıldı. Sonsuz “yaratma” döngüsü, insanlarda Tanrı kompleksine sebep oldu. Çünkü 
ürettikleri şeylerin merkezinde, bu sonsuz internet âleminin içinde “ben” -yani kendileri- var. Artık teknoloji insanlar için değil, 
insanlar teknoloji için var. SON YAKLAŞIYOR... Teknolojinin yanlış kullanımı, çöken ekonomi ve ahlak sisteminin ortasında bir 
idealar bütünü yükseliyor: Stella Terra. Stella Terra, bir ülkenin olabileceğinden çok daha fazlası. Kendisi için üreten ve insanları 
için refah seviyesini en üste taşıyan, sağlık ve turizmde emsallerinden en az on yıl ileride olan bir ada ülkesi. Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Milletler olması gerçeğine dayanarak Stella Terra'ya dört kişilik bir araştırma ekibi gönderir. Ekip, ziyaretini sürdürürken 
dünyadaki bütün internet, ağ ve iletişim araçları yok edilir. İnterneti geri getirmek için Stella Terra'nın lejyonları sahneye çıkıyor: 
Felix, Aria, Evelyn ve Hope (yanından geçerken yüzünüzü ekşitmezseniz ve her kadın gibi onu görmezden gelmezseniz aslında onu 


çok seversiniz.) “Şimdiden Stella Terra'ya hoş geldiniz.” 


Basım Yılı: 2022 o Sayfa Sayısı: 301 Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Volkan Çekirdek (| Yapay Kader - 2021 


Araçları kullanan insanlar vardır, tıpkı bedenlerimizi kullanan ruhlar olduğu gibi. Herkesin farklı renkte, güçte, 
modelde araçları var; tıpkı farklı renk, şekil, güç, yaş ve zekaya sahip bedenlerimiz gibi. Uzaktan baktığımızda 
sadece araç görüyoruz aracı kullananı görebilmemiz için daha yakından bakmamız gerekiyor. Peki bedenimizi 
kullanan ruhumuzu görebilmemiz için ne kadar yakından bakmamız gerekir? 

Kendi cennetimizin bir başkasının cehennemine yol açacağını bilseydik yine de o cennetin kapısından içeri 
girmek ister miydik? 

Bu ve bunun gibi sorularla cebelleşirken kimsenin yanlış bir seçim yapmaması için geçmişi değiştirme ve geleceği 
öngörme adına yaşadığı hayatın alternatiflerini bulmaya çalışan bir bilim insanının başından geçen akılalmaz 
olayların büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Kırmızı Çatı 


Serkan Günel ORPH-10: Zerzevan ve Zamansallık - 2021 


“Bilimin ulaştığı nokta hayallarin de ötesindeydi. Zamanın bir yerinde, insanlık özünü korumak için 

mücadele etti. 

Bilim tek kişinin hizmetinde, insanlık tek kişinin kontrolündeydi. İktidara sahip olmak ona yetmedi. 
ORPH-10 Tanrıyı oynamak istedi. Sonsuz iktidarı için insanın değişmesi gerekiyordu. 

ZERZEVAN & ZAMANSALLIK İnsanlık değişmeye zorlanıp, bilimin tekelleştiği bir evrende yaşamak zorunda bırakıldı. Ölümsüzlük 

vaadedilmiş insanlık kaderi, kök zihnin elindeydi. 

“Bu roman, Orphion evreninde verilmiş büyük bir mücadelenin romanıdır. Mitolojik kahramanların 

gerçek olduğunun ispatıdır. 

Teknoloji karşısında benliklerini korumaya çalışan bir grubun, insan kalabilme mücadelesidir. 


SERKAN GÜNEL 
Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 320 o Yayınevi: Efsus 


EFSUS 


Zeynen Kahraman (Dünya Topraklarında - 2021 


Füzün “Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.” 
Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi 
ZEYNEP KAHRAMAN FÜZÜN ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu 


kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok. 

Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların 
çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya. 

Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla 
karşı karşıya kalıyor. 

2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir 
ihtimaller repertuvarı. 

Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 128 Yayınevi: Sahi Kitap 


www. yerlibilimkurgu.com 105 


Levent Sarısu Tanrıların Kehaneti - Kahin - 2021 


Kabul töreni damkina'nın tören alanına girişiyle başlamıştı. 

Damkina geleneksel tören kıyafetinin içinde büyüleyici görünüyordu,Geniş ve kabarık etekli gri bir 
Levent SARISI elbise,beyaz tülden bir şal,uzun kabartma pelerin ve bir taç'tan oluşan tören kıyafeti krallığın tarihini 

TANRILARIN simgelemekteydi,Gri elbise sarayın üzerinde kurulu olan dağı temsil ediyordu.Elbisenin üzerinde 
ANLARIN 


KEHANETİ 


beyaz taşlarla işlenmiş bir ağaç deseni bulunmaktaydı, Nibiru”nun kutsal hayat ağacıydı bu..... 


KAHIN 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 124 (Yayınevi: İzan Yayıncılık 


Mehmet Canpolat (Nora - 2021 


Akıldan daha önemli şeyler var Norad. İyilik, şefkat, nezaket, lütuf! Bunlarla farklılık yaratıp vahşiliği yenebilir ve aklı doğru 
kullanabilmek için uygun ortamı sağlayabiliriz. Bizce evrenin işleyişinde bir hata var. Yani biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hata 
vahşilik! Evrenin devamını sağlamak için uygulanan bu kusursuz gibi görünen yöntem, türlerin savaşı, türler medenileştikçe sor- 


A «IN gulanabilir olmuştur. Fizyolojik güdüler her zaman aynı iştahıyla yok etmeye devam ediyor evet, ancak bizler bu savaşı durdurmaya çalışıyoruz. Vahşiliği kendi irademizle önleyebilirsek bu evrenin işleyişine müdahale de edebiliriz. Vahşi olmak zorunda değiliz! 
MEHMET CANPOLAT Eminim insanların içinde de bu vahşilikten kaçmak isteyen milyonlar vardır. Toplu akıl genele bakarsan kaçmak istiyor, bunun için 


şehirler kuruyor ama yine de düzen, vahşiliği bir şekilde tekrar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kaçmaya çalışmak yerine daha aydın 
bir toplum yaratarak bunu makul bir seviyede kontrol etmeye çalışmalıyız. Sizin gezegeniniz içinde de aydın insanları bulmalı ve 
yeni bir topluluk kurmalısınız. Bir virüs gibi o gezgenden diğerine yok ederek gitmenin hiçbir anlamı yok. Yaşanacak şeyler aynı! 
Uyum sağlamalı ve vahşiliği kontrol altında tutmalıyız. Teknoloji ile geliştiğini ve medenileştiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Doğru kullanılır ise teknolojinin faydası elbette ki var ancak söyle bana, inanılmaz akıllı robotlar yaratsanız dahi, onlara süper güçler 
yükleseniz dahi elde edebileceğiniz nedir? Döngü yine aynıdır. Onlar ham madde aramayacaklar mı, onlar yeni teknolojiler üretmeyecekler mi? Yaşam zaten bize süper makineler vermiyor mu Norad? Her şey önümüzde, binlerce yıl sonra erişebileceğiniz 
teknoloji önümüzde! Bir bebekten daha teknolojik ne yaratabilirsin! Ondan öte süper makine var mıdır? İşte bu yüzden eğite- 


bildiğimiz kadar çok çocuk eğitmeliyiz, onları başıboş bırakmamalıyız, karanlık, aydınlık olana kadar bu uğurda savaş vermeliyiz. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 404 o Yayınevi: Luna Yayınları 


Zaman Gezginleri 3 Paktika - 2021 


“Yaşayabileceğimiz en güzel şey gizemdir. O tüm gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” Albert Einstein“Bakın 
bakalım, bu rakamlar size bir şeyler hatırlatacak mı?” Vedat yazılanları eline alıprakamları okumaya başladı: 
“31495275—69102541” 

Ardından ilk önce Amerikalıya, sonra da elindeki kalemle oynamaya başlayan Faik'e, soran gözlerle baktı. 

“Yani? Bu rakamlardan hiçbir şey anlamadım, ne diyebilirim ki?” 

“Ya Paktika desem?” 

“Efendim?” 

“Dedim ya işte, Paktika...”O gecden sonra hayatının nasıl allak bullak olacağı konusunda en ufak bir fikri dahi 
yoktu henüz. Siyah Audi'sini metalik gri bir Passat'ın takip ettiğinden habersiz, şirketine, günlük hayatına geri 
dönüyordu. Daha doğrusu öyle sanıyordu... 


PAKTİKA 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 212 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Seyda Ayılın Parçalanmış Yansımalar - 2021 (2. haskı-yeni versiyon) 


Tuhaf ve tekinsiz bir gelecekte, yasakların ve baskının ortasında iki güçlü kadın... Tiksindirici bir 
katilin izini sürerken hem tutkulu bir aşka hem de varoluşlarının amacına doğru giden yolda akıl 
almaz bir maceranın ortasına düşerler. 


Posthüman kahramanları ve alternatif evrenleri ile yurt dışındaki akademik makalelerde analizleri ile 
yer alıp adını dünyaya duyuran, aynı zamanda Türkiye'nin ilk siberpunk-kuir-bilim kurgu üçlemesinin 
final romanı olarak anılan parçalanmış yansımalar, şimdi ikinci baskı ve yeni versiyonu ile tüm 
okurların huzurunda. 


PARÇALANMIŞ 
& YANSIMALAR 
Şeyda AYDIN 


2.BASKI 
(Yenilersiyon) 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 364 Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Sultan: Nehula'nın Mızrağı - 2021 


İnsan kendisine verilen isimle bir ömür geçirir ama isminin kaderi olacağını asla bilemez. Sultan 
ismi elbette tesadüf değildi. “Su” ile başlıyordu ve O, ismi ile birlikte bilinmez kaderine doğru hızla 
ilerliyordu. 


“Kendisini seyreden kalabalığa ait olmayan Dünya dışı gözler her kapandığında o yalnız kalıyordu. 
Belki de suyumuzu korumak için yalnızlıktan daha fazlasına ihtiyacı vardı.” 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 354 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Zaman Gezginleri 2 — Miranda - 2021 


Zaman Gezginleri dizisi ikinci kitabında yeni bir serüvenle yola devam ediyor... 
9 Aralık Cuma, 2011 
İstanbul 


Nedenini bilemediği ve nicedir varlığını unuttuğu ağır bir çaresizlik duygusu benliğini sımsıkı sarmalarken ağzı 
da kurumuştu. Kısa bir süre oturduğu yerde öylece kalakalmış, en sonunda güç de olsa o kartonu zarfından 
çıkarmıştı. Bir resimdi bu! Yalnızca siyah beyaz bir resim. O kadar işte! 

Ve kendisine boncuk boncuk bakan bir çift kapkara göz... Parlak gözleri, dolgun dudaklarıyla bir karamela sepeti 
gibi resmin ortasına kurulmuştu, büyüleyici bakışları sanki birer mızrak gibi saplanıyordu kalbine. Bir süre sonra 
bilinçsiz bakışları resmin arka yüzündeki karaltıya ilişti. Dikkatini yeniden toplamaya, baktığı şekle konsantre olmaya çalıştı. Orada, resmin arka yüzünde, büyük harflerle yazılmış tek bir kelime vardı yalnızca. Miranda 

Bir an için nefes alamayacağını sandı. 

Yutkundu. Sonra derin, çok derin, adeta içini parçalayan bir iniltiyle koltuğuna yığıldı. 

Olabilir miydi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 269 Yayınevi: Parana Yayınları 
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Murat K. Beşiroğlu (Öteki Hayat -2021 


Kerem sıkça hatırlamaya başladığı sahte anılar konusunda kaygılanmaya başlamış, ancak bu konuda bir aksiyon almamıştı. 

Çoğunlukla sorunların kendiliğinden çözülmesinibeklerdi. Annesi “iskele babasından adam olur, senden olmaz? derken 

haklıydıbelki de. Diziler gibi kaldıkları yerden devam eden rüyalar görmesi normal karşılanabilirdi. Oysa var olmayan başka bir 

ÖTEKİ HA T aileyle birlikte geçirdiği saatleri hatırlamak öyle miydi? Yıllar önce vefat eden babası Kerem'in biricik sırdaşı olmayı sürdürüyordu. 
B u 


Bu durum onu endişelendirmiyordu çünkü insanların ölmüş yakınlarıyla rüyalarında konuşmaları sık rastlanan bir olaydı... 


Murat Kk 


Öteki Hayat gizem, macera ve gerilim türleri arasında gezinen sekiz bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. Alternatif gerçeklikler, 
robot psikolojisi, zaman yolculuğu gibi temaların işlendiği öykülerde sıra dışı deneyimler yaşayan “bizden” insanların hikayeleri 
anlatılıyor. Gökteki renkli kürenin altında yaşanan gerçeküstü aşk, yağmurlu bir akşamda duran zaman, robotların işgal ettiğine 
inanılan perili köşk, istihbarat servislerinin karıştığı zihin savaşları...Rüyalar, sanrılar, aşklar ve uzun yolculuklarla bezeli olan Öteki 


Hayat, başka dünyaların mümkün olduğuna inanan okurların beğenebileceği bir eser. 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 148 Yayınevi: Mantis Yayınları 


Altera Vita'dan Kaçış - 2021 


Yıl 2068 ve yavaş yavaş herkes K-2048'e alışıyor. “Suyu, toprağı aynı dünya gibi.” diyor anneannem. 
Gezegenimiz ilk harfini buraya ilk ayak basan kadınlardan almış. Evet, kadın! Bu hayatta kadınlar da 
büyük işler başarabilir. Hatta erkeklerden daha fazlasını başarabilirler. 

İkinci yaşam anlamını taşıyan Altera Vita benim vazgeçilmezim. 


Tuana Kartal'ın ilk bilim kurgu — macera hikâyesidir. Bu serüven, dünyanın artık yaşanılacak bir yer 
olmadığı için farklı bir gezegen olan Altera Vita'da geçmektedir. 


2068 yılında neler olacak? Bu yeni gezegende insanları neler bekliyor? Linda ve arkadaşlarının 
macera dolu yolculuğuna katılmak ister misiniz? 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 80 Yayınevi: Kitap At Yayınları 


Rüya Gören - 2021 


Yakın bir gelecek, tanıdık bir toplum, hiç de yabancı olmayan kaygılar... İnsanlık aynı soruların 

ği peşinde: zekânın doğası ne, duyguların doğası ne, bizim doğamız ne? Cevaplar için bilgisayarlar 
» Ş “ a ü denek, şempanzeler denek, insanlar denek... Bilme arzusu kronik normalken, bellek varoluşun muhğ Levent ey . kem kalesi. Peki ya sağlam duvarları çatlamaya başlarsa? 


Rüya Gören, Levent Şenyürek'in tecrübeli kaleminden, tekinsiz mümkünle kol kola yürüyen bir bilimkurgu. Kıyamet saatini tıkır tıkır işletirken, acı meyveyi şefkatle tattırıyor. 


. RÜYA GÖREN 


. 3 Basım Yılı: 2021 OoSayfaSayısı: 80 Oo Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
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Aslı Favaro 


TEKNOKÜLTÜREL 
DÜŞLER YE 


KABUSLAR 


' ZİüZYIL 
BİLİM KURGİSİNEMASINDA 
TEKNOLOJİ VE İNSAN 


ONUR d, AKŞİYS ASLI FAVARO. 


KALKEoON 


Kolektif 


BİLİMKURGUYU 
ANLAMAK 


İlker Korkutlar 


VENÜS 
PRS©JESİ 


İlker Korkutlar 


Teknokültürel Düşler ve Kahuslar - 21. Yüzyıl Bilim Kurgu Sinemasında Teknoloji ve İnsan 


Bu kitabın amacı teknokültürün, kendine has ideolojik yapısıyla yeni bir sosyal gerçekliğin temsilcisi 
olduğunu ortaya koymak ve güncel bir anlatı olarak (teknokültürel ideoloji ve söylem düzenine sahip) bilim kurgu sineması üzerinden teknokültürün tematik bir çözümlemesini yapmaktır. 


Türkiye gibi, teknoloji ve bilimin üreticisi olmasa da zihinsel ve sosyal bir gerçeklik anlamında teknokültürün üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Batı dışı toplumların teknokültürü nasıl karşıladığını 
ve buna bağlı ideoloji ve söylemleri nasıl inşa ettiğini anlamak, teknokültürün hâkimiyetini görünür 
kılmayı sağlayacaktır. Teknokültürü anlamak, bu kültürü benimseyen ve aynı zamanda bu kültüre 
maruz kalan toplumu kendi dinamikleri içinde kavrama, kendine özgü soruları araştırma gündemine 
getirme, eleştirel bir perspektifi koruma ve yeni anlayışlar geliştirebilme olanaklarını oluşturacaktır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 250 (Yayınevi: Kalkedon 


Bilimkurguyu Anlamak: Alt Türlere Eleştirel Yaklaşımlar- 2021 


Bilimkurguyu Anlamak; son yıllarda edebiyat, sinema ve popüler kültürde ön plana çıkan bilimkurgu 
türüne dair Türkçe yayımlanmış akademik içerikli kitapların sınırlı sayıda olmasından yola çıkarak 
alandaki boşluğu doldurmak ve Türkçeye bilimkurgu eleştirisi bağlamında önemli bir eser kazandırmak 
amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Bilimkurguyu alt türler temelinde ele alan bu kitap, bilimkurgunun 
kısa tarihçesi ile başlayıp türün ütopya/distopya kavramları ile olan ilişkisinden zaman yolculuğuna, 
siberpunktan yeni dalga akımına, alternatif tarihten uzay operasına kadar pek çok alt türü ayrıntılı 
biçimde ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemektedir. Böylece bilimkurguyu sadece sınıflandırmakla 
kalmayıp bilimkurgunun alt türlerine yakından bakma ve türlerin doğasını daha iyi keşfedebilme 
imkânı sunmaktadır. Okurları yerli bilimkurgu incelemeleriyle de buluşturan kitap, bilimkurgu 
hakkında süregelen tabu ve ön yargıları ortadan kaldırma niyetinin yanı sıra türün derinliğini sosyal 
bilimlerin penceresinden ve metin merkezli eleştiriler ışığında gözler önüne sermektedir. 

Basım Yılı: 2021 


Sayfa Sayısı: 358 Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler 


Venüs Projesi - 2021 


Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar... Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Ouantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Ouantus”un raporlarına göre henüz kimseye rastlanmasa 
da gerçek bundan ibaret olabilir mi? 

Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının 
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi düzenini kuran Mert... 

Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar. 

Peki kazanan kim olacak? İlker Korkutların sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacgue Fresconun gelecek dünya hayalinden ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer 
canlılarla dünyalılar arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 392 (Yayınevi: Portakal 
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Gökçe Mehmet Ay | Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz - 2021 


Gökçe Mehmet AY/'ın tanıdık bir gelecekte geçen öykülerinde farklı bilimkurgu tadı yakalayacaksınız. 
İçinde 2018 TBD Bilimkurgu Yarışmasında ödül alan “Eşitleyici” öyküsünün de olduğu bu kitap sizi 
yeni maceralara davet ediyor. 


KANYONALTI'NDA'BIR Krom kaplı duvarlar arasında aşkı, Kuiper kuşağında cesareti, zamanın kırıklarında kaybolmayı, ge- 


TE KıIN$ y 4 leceğin askerlerinin hikâyesini ve yıldızların arasında korkuyu okuyacaksınız. 
GÖKÇE MEHMET AY 


Bilimkurgu geleneği içinde Anadolu ruhunu hissetmek, Venüs'ün bulutlarında yörüklerle maceraya 
çıkmak ya da Mars'da bir kahve içmek istiyorsanız Kanyonaltı'nda Bir Tekinsiz sizin için. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Mantis Kitap 


Kolektif Silsile: Bilimkurgu Öyküleri - 2021 


Sınırları belki ancak uzayın sınırlarıyla kıyaslanabilecek hayal güçlerinden doğmuş, bazısı fazlasıyla 
“tanıdık” bazısı ise olabildiğince “yabancı” metinler... 

“Hiçbir görgü kuralı, hiçbir nezaket, hiçbir şeye saygı yok bu dünyada. Yalnızca oluk oluk akan para, 
yalnızca zehirli neon ışıklar, yalnızca kaçış ve kovalamaca. Gölgelerin sardığı pazarlar, naylonla 
sarılmış bedenler, gizemli şeylerin ticareti. Kaybolursun çoğu zaman. Orada hayat kovalar seni, bazen 
arzular, bazen de ismini bilmediğin bir düşman.” 

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması'nda 2016-2020 yılları arasında derece alan 
öykülerden yapılmış bir seçki, bir silsile... 

Faruk Ayvazoğlu, Funda Özlem Şeran, Furkan Malkoç, Gökçe Mehmet Ay, İsmail Yamanol, İsmail 
Yiğit, Kadri Kerem Karanfil, Mehmet Kardaş, Meryem Demirli, Murat “duraladam” Dural, Nur İpek 
Önder Mert, Özgür Hünel, Ruken Asya Çiftci, Serdar Yıldız, Serkan Köybaşı, Şehriban Genç, Tuğrul 
Sultanzade 


BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ 


Basım Yılı: 2021 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki yayınları 


Bilinmezlik Senfonisi: Kaçış - 2021 


“Evren zalimliğini güçle besliyor...”Gelecek...İnsanlığın Dünya'yı terk ettiği bir gelecek. Tufan 
başladığında insanlara çok benzer fiziksel özellikler taşıyan Atherionlar tarafından kurtarılan Dünya 
Halkları, onlar aracılığıyla Zebous Galaktik Birliğine kabul edilir ve koloniler hâlinde pek çok gezegene 
yayılır.Nihayet huzuru bulduğunu sanan insanlık, daha kaotik bir düzene düştüğünü öğrendiğinde 
olacaklardan kaçınmak için çok geç kalmıştır. Zamanın Gözü asırlar sonra tekrar hayat bulmuştur 
ve onun yaşaması için tek bir şart koşulmuştur: Atherionların kutsal tapınağına tutsak bir hayat. 
Geleceği ve geçmişi gören gözlerin sahibi genç bir kız, Arialleena Darvethi.Emellerine ulaşmak için 
Zamanın Gözü'ne ihtiyacı olan kötücül varlıkların peşine düşmesiyle Arialleena için mahküm olduğu hayat biter ve bilinmezliklerle dolu bir kaçış başlar.Galaksinin kaderi genç kızın narin omuzlarına yüklenmişken kendi canavarlarıyla yüzleşen soğukkanlı, esrarengiz bir adamın yardım eline sıkı 


Bİ Lİ NM EZLİK sıkıya tutunur. Uzayın sonsuzluğunda oradan oraya sürüklenen Aria ile Kean güç ve iktidar hırsının 
dinmediği Galaktik Halkların arasında ihanet ve tuzaklarla yüzleşirken kendi yollarını çizebilecekler 
SEN FO N ISI midir?Bilinmezlik merak doğurur... Merak ise bilinmezliğe muhtaçtır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 624 (Yayınevi: Otantik Kitap 
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Adem Parlar Işık Yutan - 2021 


“Kavga ettiğin herkes, Tüm şu andakiler Tüm geçmiştekiler Tüm gelecektekiler Güneşin altında her şey uyum içinde, 
Fakat Güneş örtülmüş Ay tarafından...” 


Biri bana bu kitabın niçin yazıldığını sorsaydı ona; “Sevdiğim ve nefret ettiğim her şey için, Güneş'in altında üşüyenler 
ve Ay'ın altında terleyenler için, çiçeği dalında bırakanlar ve kestiği ağacın dalından sandalye ayağı yapan marangozlar 
için, gençliğine hasret kalanlar ve her yaşta ayrı bir güzellik bulanlar için, toprağın altındakiler ve üstündekiler için...” 
olduğunu söylerdim. Fakat bilim-kurgu için olduğunu söylemezdim. 


Çünkü eline aldığın bu kitapta bilim-kurgudan fazlası var. Bu kitapta sen varsın ve senin sorduğun soruların tekrarları. 
Öyle ki sadece bilimin ölçülebilir hâli ve kurgunun havada kalır uçarılığını düşünerek bu yolculuğa başlarsan elinde basit 
bir kurgudan ötesi olmaz. Basit olan tek materyal kelimeler olacaktır. Birleştirmek sana kalır, soruların kişiden kişiye 
değişiklik gösteren yanıtları da. 


Yeni yollar keşfetmiş, yaşamın var olduğu yeni yerleri görmek üzere tekrardan harekete geçmişlerdir. Keşif misyonunu 
üstlenen Ylenia Votta ve Terry Esperer'in çıktıkları bu yolda sadece yaşama olan merakları değil; kendilerine, nereden 
geldiklerine ve nereye gittiklerine dair olan bütün soruların cevabını alacaklardır. Dünya'nın yıkımına tanıklık eden insanlığın, göklerde aradığı yeni yuvalara giden yolu tarif edecek bu kitap sana çok şey anlatsın, son yaşayan 


ADEM PARLAR 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Karina Yayınevi 


Emral Atasoy Epistemoloyical Warfare and Hope in Critical Dystonia - 2021 


“In this book, Emrah Atasoy traces the protagonists of three important but neglected twentieth century dystopias, as they move from innocence (ignorance) regarding the worlds in which they live to an awareness (knowledge) of how they are oppressed. In doing so he reveals the utopian potential of. 
dystopian narratives, demonstrating that while knowledge and understanding are not enough to overcome oppression, they are necessary for hope.” 


EPISTEMOLOGICAL (Lyman Tower Sargent, Professor Emeritus of Political Science, University of Missouri-St. Louis, USA.) 
WARFARE AND HOPE “Emrah Atasoy's study combines a thorough overview of the development of the dystopian genre with an original and impressive close reading of 
IN three significant novels. By examining the journey motif and certain binary oppositions that are characteristic of the genre and of its totalitarian 
G D societies, Atasoy demonstrates the protagonists” understanding of the manipulative nature of the system. Such epistemological warfare allows them 
RITICAL DYSTOPLA to move from institutionalized ignorance to “experience and the possibility of utopian hope.”“(Raffaella Baccolini, Professor of English Literature and 


Gender Studies, University of Bologna, Italy.) 


Emrah Atasoy 


“Emrah Atasoy's book makes an important contribution to the field of literary dystopian studies. Drawing on an impressive body of knowledge and 
research, this work offers a valuable overview of the subject. The chapter on Anthony Burgess is an exemplary piece of work, with a detailed discussion 
of the theology which underpins The Wanting Seed. Everyone who takes a serious interest in dystopian literature will want to read this book.”(Andrew 
Biswell, Professor of Modern Literature, Manchester Metropolitan University, UK.) 


This book focuses on the transition from innocence and ignorance to experience and knowledge in dystopian fiction, revealing that truth and knowledge in Katharine Burdekin's Swastika Night, Anthony Burgess's The Wanting Seed, and P. D. James's The Children of Men are fictional constructs. 
These critical dystopias show characters” journeys from ignorance to experience as a process of epistemological warfare. The protagonists” initial 
ignorance is shattered through various symbolic transformations, increasing the utopian undertone within these examples of critical dystopia. The 
open-ended structure of these texts reinforces the hope of the utopian impulses and of revisionary epistemologies that might lead to more just, 


eter! meritocratic societies. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık / Bilimsel Eserler 


Mahmut Arslan Sığınak - Yıl 2666 - 2021 


Mahmut Arslan'ın kaleme aldığı “Sığınak, Yıl 2688” edebiyatımızda nadir görülen bir fütüristik-polisiye kısa roman. Bu romanda Mahmut Arslan bizi 
27.yüzyıla götürüyor. Kitap ilk defa 2018 yılında internet ortamında dijital olarak yayınlandıktan sonra 2020'nin son günlerinde kağıt baskı olarak da 
Doğu Kitabevi tarafından okuyucu ile buluşturuluyor. 
Yazar 2018 yılında henüz dünyada Covid-19 salgını yokken ve uzaktan eğitim henüz çok az başvurulan bir yöntemken, engin bir öngörü 
Mahmut Arslan ile 27. yüzyılda dünyada ve bugün Türkiye olan topraklarda orta ve yüksek öğretimin internet ortamında uzaktan yapılacağını, öğrencilerin sosyalleşme 
ihtiyaçlarının ise semtlerdeki sosyal kulüplerle sağlanacağını söylüyor. Çok daha ilginci ise yazar bu uzaktan eğitim sisteminin adının da EBA olacağını 
öngörüyor ve bu öngörüsü 688 yıl sonra değil kitabın dijital baskısından iki yıl sonra gerçekleşiyor. 

Arslan bu romanında bizi küresel bir kast sistemine dönüşen bir liberal kapitalist dünyaya götürüyor. Halk bu sistemi kanıksamış ve 
sorgulamıyor. Dünyada ulus devletler tamamen ortadan kalkmış ve dünya küçük site devletlerine bölünmüş, onlar da küresel sermayenin tahakkümü 
altında yaşıyorlar. Bütün dünyada tek bir merkez bankası ve Elektron adında tek bir kripto para birimi var. Siteler bügün ki NATO benzeri birbirine 
gevşek bağlarla bağlı küresel savunma bloklarına bölünmüşler. 

Evlilik, aile ve dini inançlar tanınmayacak kadar dönüşmüş. Tek tanrılı dinler ilk çağlardakine benzer çok tanrılı inançlara evrilmiş. 
Mars'ta koloniler kurulmuş. İnsanlar protein ihtiyaçlarını böceklerden karşılıyor. 

Kitabın ana konusunu iki savunma bloğu arasında yıllarca süren bir savaş oluşturuyor. Ancak bu savaşta konvansiyonel silahların yerini 
uçan robot böceklerin insanlara enjekte ettiği ve psikoljik dengesizliklere yol açan ilaçlar ile manyetik ve siber saldırılar almış. Tüm bu savaşların 
ortasında Anadolu sitelerinin birinde sosyalist bir muhalefet hareketi gelişiyor. Liberal kapitalizme ve otoriter sosyalizme karşı özgürlükçü sosyalizmin 
insanlığın geleceğinde hala bir umut olarak kalacağına vurgu yapan Arslan'ın romanı bir yandan da 27.yüzyılda bir cinayetin çerçevesinde kurgulanmış 
sürükleyici bir fütüristik-polisiye. Sığınak Yıl 2866 kısa hacmine rağmen ufuk açıcı ve düşündürücü bir öze sahip. 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 120 Yayınevi: Doğu Kitabevi 


Doğufkİr ABEVİ 
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Murat K. Beşiroğlu | Android Adası - 2021 


21. yüzyılın ortalarında Cognity şirketi, Büyük Okyanus'taki uzak bir adada, beyin bölgelerinin işlevlerini temsil eden androidler geliştirmektedir. Cognity'de mühendis olarak çalışan Barış, dev dalgaların alt üst ettiği adaya ulaştığında androidlerin tuhaf davrandığını fark eder. İzleyen günlerde 
kimin dost kimin düşman olduğunu bilemediği ölümcül bir oyunun baş aktörü hâline gelecektir. 
“Başlangıçta öngörüldüğü gibi duygulu makineler olduk ve insanlara benzer biçimde acı çekiyoruz. 
Aynen sizler gibi sabahın sessizliğinden, akşamın hüznünden ve gecenin gizeminden etkileniyor; 
adada gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyoruz.” 


MURAT K. BEŞİROĞLU 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 72 o Yayınevi: KDY 


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bilimkurgu Romanları - 2021 


2. yüzyılda Yunan yazar Lukianos'la birlikte başladığı varsayılan bilimkurgu, Türk edebiyatında ilk 
defa 19. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Bu dönemde, Ahmet Mithat Efendi'ye ait Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) da ilk telif eser olarak Türk edebiyatında 
yerini almış olsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970'li yıllara kadar yayımlanan 
ie m —e çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970'li yıllardan sonra çıkan 
; 1980 SONRASI: fanzin ve bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980'lerde daha görünür hâle gelmiştir. 1980 sonrasın- 
İT N NDA | da da Amerika ve Avrupa'da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadaki bilimkurgu 
| filmlerinin etkisiyle özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk edebiyatında yerini almaya başlamıştır.Bu kitapta, 1980 sonrasında bilimkurgu türünde yayımlanmış romanlar incelenerek bilimkurgunun Türk edebiyatındaki yeri ve gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 426 (Yayınevi: Nobel Akademik yayıncılık 


Sinem Ataklı Devrim 2417 - 2021 


Geleceği kurtaran tek şey, feda edilen geçmişti. 

Trajik sonlar görkemli başlangıçları gerekli kılar. Bitti denildiği yerde yeniden yazılır tarih. Karanlık 
SİNEM ATAKLI tiranlıkların sonu, daima aydınlık bir devrimdir. 

Orta yolu bulma ümidini yitiren ölümsüzler, korkunç bir güçle üzerimize geliyor. Dünya tarihinde 
böyle bir savaş hiç görülmedi. Yaşananlar bir daha yaşanmasın diye her şeyimizi ortaya koyuyoruz. 
Ölümsüzlere karşı direnişçiler, makinelere karşı insanlar, ölüme karşı yaşam. Her şey bizim aleyhimize 
görünüyor ve Cennet, zaferine kesin gözüyle bakıyor. Ama kaybettiğimizi sandıkları an kazanmaya en 
çok yaklaştığımız an olacak... Cennet'e yöneltilen sorular, Devrim ile cevap bulacak. 


“Hangi sığınak sizi korur bugün? Hangi güç, hangi ölümsüzlük sizi kurtarır? Cevabınız yok mu? Susuyor musunuz? Susmaya devam edin! Çünkü Bugün Halk Konuşacak.” 


“Kimsenin kaderi, hiçbir tiranın eline kalmayacak. Acıyla, zulümle ve ölümle çıktıkları zirvelere 
ulaşamıyorsak, o dağı yıkmanın bir yolunu bulacağız!” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 480 (Yayınevi: Epsilon 
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Hasan Saraç Zaman Gezginleri; Kerim ile Sihel (2. Baskı) - 2021 


Çapraz Oyun'un yazarından Yine soluk soluğa bir serüven... 

Değerli okurlarım, 

Bugün sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Daha doğrusu yıllardır düşlerimde yaşattığım, fırsat buldukça da bilgisayarıma aktardığım bölümlerden oluşan Zaman Gezginleri dizisinin ilk bölümü 
olan Kerim ile Sibel ile bu yolculuğun ilk ve en önemli adımını atıyoruz. 

Günlerden 5 Mayıs 2009 

Ortaköy — İstanbul Saat 22.15 

Barmenin önüne koyduğu buğulu bardağa uzandı, tam içkisinden ilk yudumunu alacaktı ki kapıdan 
giren o genç kadını gördü. Güzel, çekici, egzotik, baştan çıkarıcı... 

Aklına gelen hiçbir sıfat gördüklerini tarif etmeye yetmiyordu. Kendinden emin, sakin bir yüz. İnce 
hatlı bir burun, olağanüstü derin bakan kapkara gözler, kadınsı davetinden bihaber çocuksu dudaklar. Minnacık kulaklarını örtmeyen kısacık saçlar ve sol yanağında siyah bir ben... Her şey bir anda 
olur aslında. Sonsuzluk o anın içindedir sanki. Sonlu bir hayata sonsuz bir aşk sığar mı? Zaman bir 
yanılsama, aşk tekinsiz bir oyun mudur? Aşk ve hayal, zamanı ve gerçeği aşabilir mi? 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 268 o Yayınevi: Parana 


3,2, 1... TN - 2021 


“Son derece ruhsuz bir öpüşmenin ardından aradığını bulamamış olacak ki, geri çekildi Yüklem. 
Özne'nin yüzüne bakmaksızın ardını dönerken “Rujunu tazelesen iyi edersin” diye homurdandı ve 
odadan çıkmak için geniş adımlarla ilerledi. 

“Yüklem...” Diye seslendi ardından kadın, sesi boğuk bir titreyişi barındırıyordu. İlk adını duyunca 
şaşıran adam duraksadı ama ardına bakmadı. “Silahını unutmuşsun” Kadının sesinde gizlemeye 
tenezzül dahi etmediği arsız bir sırıtış vardı. 

Yüklem böylesi bir aptallık yapacak adam değildi esasında ama olmuştu bir kere... Sükünetle 
dönerken “Ah, evet...” diye başlasa da, cümlesi havada asılı kaldı. Çünkü silahı Özne'nin elindeydi, 
namlunun ucundakiyse kendisi. Anlık dehşetini yansıtmaksızın gülümsedi. “İyi denemeydi, tatlım. 
Hadi ver şunu!” 


Filimsiler Camhariyeti © 


a İşte yine o despot ses tonuna sahipti... 
> İstifini bozmayan Özne “Bir başkan silahsız gezmemeli, bunu sen söylerdin.” diye fısıldadı. 
Sepil “Tatlım, insanlar bekliyor... Ne yaptığını sanıyorsun?” Tavrında olduğu kadar sesinde de korkudan 


çok aşağılama hâkimdi.” 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 260 o Yayınevi: İmgenin Çocukları 


Şeyda Aydın Diğer Evrenin Senaristi (2. Baskı) - 2021 


Retro-fütüristik bir ütopyanın alternatif gerçekliklerinde yaşanan, olabildiğine derin, olabildiğine 


DİĞER EVRENİN naif bir aşk hikâyesi... Bilim-kurgu ile aşkın ortak kurgusunda; biri ünlü bir film yıldızı, diğeri ise adı 
grey sanı duyulmamış bir yazar... Paralel evrende yaşadıkları aşkın ve aşkla yazılmış mucizevi bir film sen- 


aryosunun, her şeyi değiştireceğini bilmeleri mümkün değildi hiç kuşkusuz. 

Yurt dışında hakkında akademik makaleler yazılmış; bilim-kurgu konferanslarında da adını duyurmuş 
romanlar olan Diğer Evrendeki Kadın ve Parçalanmış Yansımalar”ın başlangıcı ve kaynağı olan Diğer 
Evrenin Senaristi, şimdi de bu özel versiyonu ile büyülü bir aşkın derinliklerinde ve Netta gibi öte-insanların eşitlikçi ütopyasında kaybolmak isteyen tüm okurların huzurlarında. Şeyda aydın Diğer 
Evren Serisi üçlemesinin ilk romanını yenilenmiş hâliyle değerli okurlara sunar. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Mustafa Ali Taryaç 


“Asara | 
PROJESİ 


M.-ÂLİ TARGAÇ 


İM ! 


Burak Gem Goşkun 


Evtanla saklı köşelerinden, Anadala vepraklarına uzanın 
Bir gilim-kerga 


Burak Gem Coşkun 


Klm 


— 


> Gizem ÇETİN ” 


Ayata Projesi - 2021 


İnsan nüfusunun durdurulamaz artışı, felaketimizi hazırlıyor. 

“Bizi dünyaya getiren uygarlık” sonunda, insanın doğurganlığını durdurdu. Artık sadece DNA'ları dünya dışı enerji ile yeniden kodlanmış kadınlar, üstün nitelikli kız bebekler doğurup yeni insan neslini 
yaratacak. Bu değişim, hümanist bir formun galaksimizde yayılmakta olduğunun ve insanın gelişimi 
ile birlikte gelecekte aralarına karışabileceğimizin göstergesi olabilir. 


“..Henüz hiç bilmediğimiz çok sayıda keşif bizi bekliyor. Sonunda insan, bugün bilmediklerini yarın 
biliyor olduğunda kavramlar tümden değişecek. Ben, bir bilim insanı olarak hayal etmenin ve kuşku 
duyarak sorgulamanın, bilimin de anası olduğuna inanıyorum...” 


“Genetik biliminde bilinenlerin unutulup yeni bilginin derlendiği, genetik kodlamanın kitabının 
yeniden yazıldığı yüz yılda, akıcı hikâyesini ufuk açıcı bir bilimsel gerçeklikte ustalıkla bağdaştıran, 
heyecanla bir solukta okunan, okudukça da düşündüren bir kurgu-bilim eseri.” 

Dr. Volkan Özgüz 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 190 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Işık Getiren - 2021 


Evrenin saklı köşelerinden, Anadolu topraklarına uzanan bir bilim-kurgu şiiri. Doğa'nın sınırlarında 
dolaşanların yok olmaya yüz tutmuş hikâyeleri, 

Anadolu topraklarına kadar ulaşan varoluş çığlıklarıyla yeniden canlanıyor. 

Mavi yeşil gezegenin hiç bitmeyecek bu hikâyelerini anlatmak için bir bilince ihtiyacı var. 


Sessizliğin kendisi mi yaratmıştı bu şok dalgasını? Yoksa beyin sapı mıydı ona oyunlar oynayan? 
Sonsuza uzanan kabinlerde rüya görmek güzel şey idi. Evet! İnci gibi dizilmiş uzay kabinleri ve, 
merkeze ulaşan devasa çelik bağlantılarla dönüp duran bir uzay-zaman silindiri. 

Sonsuz uzay-zamanı dinler miydi? Sonsuz ne zaman ne de uzay fakiriydi. 


Sahi neler oluyor? Olan oldu bir kere. Kozmik bir hatadır belki de. Ey meraklı okur! Senin hikâyen 
belki bu. Bu kozmik ağ, her yerinde aynı bu maviliğin. Bazı yerlerinde düğümlenmiş sıkıca hem de. 
Bazı yerleri kopmuş bu ağ, seni anlatıyor, senin gibileri. İşte! Hiç bitmeyecek hikâye bu. 

Başlasın haydi... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 88 Yayınevi: KDY 


Yeninci Mum - 2021 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Nar Ağacı Yayınları 
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Alper Bozdağ Toprak Annem - 2021 


Ninti ve Adepa, her şeyin normal ilerlediği bir akşam geçirip, sabah her zamanki hayatlarına devam 
etmek için uyandıklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Bir şeyler oluyordu, gezegenlerinde 
akıllarına gelmesi mümkün olmayan bir şeyler yaşanıyordu... Neler olup bittiğini tam olarak anlamaları için geçen süre sonunda artık bir sürü hayvan ile bir uzay mekiğinin içerisindeydiler. 


Garip olaylar yaşadıkları bu süre içinde, öğrendikleri önemli bir şey vardı: Hayat her zaman ikinci bir 
şans vermeyebilirdi... 


TOPRAH Yaptıkları seçimler onları buraya getirmişti ve artık son bir seçim daha yapmaları gerekliydi ya da 
Ğ ii belki de başka bir seçenekleri yoktu... Peki, şimdi o kara deliğe girecekler miydi? 


Basım Yılı: 2021 OoSayfa Sayısı: 231 Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Marslı Rahipler - 2021 


“Size kendimi tanıtayım: Uygarlığın başa döndüğü, hayatta kalan çok az sayıdaki insanın vahşileştiği 
dünyayı yeniden kurabilecek tek topluluğun bir üyesiyim. Doğrusu, bu ekibin içinde hiçbir işe yaramayan tek kişiyim. Sanırım bu yüzden ekibin lideri oldum. 


İnsanlığın kaderini benim ellerime bırakan süreç, tüm inançlı insanların kısacık bir sürede ortadan 
kaybolmasıyla başladı. Bu yüzden geride kalan zavallıları nasıl kurtaracağımı düşünürken aklıma gelen tek fikir buydu: Yeni bir inanç sistemi kurmak! 


Size hikayemi anlatmak istiyorum. Yaptığım muhteşem hatalardan, savunmaya çalıştığım acınası 
doğrulardan bahsetmek istiyorum. Beni yargılamamaya çalışmanızı arzu ederim. Emin olun, siz benim tarafımdan yargılanmak istemezsiniz. Arkanıza yaslanın ve benim yeni dünya düzenimin tadını 
çıkarın. 


Basım Yılı: 2021 Oo Sayfa Sayısı: 160 Yayınevi: Karakum 
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Misin Kum Külra- 2020 


“Bu vücudun, bu varlığın bir özelliği olmalı. 

Ben dediğim şeyin ben olmasının bir anlamı olmalı.” 

Gökhan Şahinoğlu bir imalat atölyesinde çalışıyor. 

Sıkı çalışıyor. Ustasının gözbebeği. Kalan zamanını halı saha maçları ile bir küsüp bir barıştığı kız arkadaşı arasında 
paylaştırıyor. Mahallesinde saygılı, inançlı ve olgun bir genç olarak biliniyor. 

Birgün telefonuna bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan 

Kübra adlı kullanıcının mesajı düşüyor. “Sen farklısın.” 

Gökhan başta anlam veremiyor. Pek de önemsemiyor. Ama mesajların sayısı arttıkça Gökhan'ın merakı da artıyor. 
Zira Kübra, Gökhan ve çevresindeki herkes hakkında haddinden fazla şey biliyor. Ödüllü ilk roman Sıcak Kafa'nın 
yazarı Afşin Kum 'dan, insana ve makineye, akla ve vicdana, inanca ve iktidara dair keskin ve hızlı bir macera daha. 


Kübra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 304 (Yayınevi: April Yayıncılık 


Murat K. Murat (Bir Zamanlar Dünyada - 2020 


“Karanlık büyüdükçe öfkesi artıyor. Nihayet avcının dişleri ense kökünde. O zaman anlıyor. Av da avcı 
da birdir. Bir ömür kovaladığı da, kaçtığı da kendisidir. Zapt edilemez bir iştahla yakaladığı da aslında 
kendi kuyruğudur.” 

Yolun sonu belki de başına çıkar. Belki bitiş, başlangıçtır aslında. Belki de yaşamak, aslında hatırlamaktan ibarettir ve yaşam, genç girip yaşlı çıktığımız karanlık bir mağaradan başka bir şey değildir... 
Zaman yolculuğunun mucidi Kadir Bayat, bir ömür kaçtığı ölümü bu defa kovalamaya başlayan Tuğrul 
dede, bir çift inciye dönüşmüş gözleriyle köye kıyameti getiren Kenan ve daha niceleri... 

Murat K. Murat okuru mitik ve ütopiğin hatta distopiğin, rivayet ve kehanetin birbirine karıştığı, 
tanıdık ama aynı zamanda da yabancı bir dünyaya davet ediyor: Hem şimdinin hem geçmişin hem 
de geleceğin, kısaca bir zamanların dünyasına. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 112 (Yayınevi: Ketebe 
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Sümeyra Buran Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2- 2020 


Editör Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) tekno- 

— lojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. 
İnsanın ve doğanın 'doğasını” değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik 
biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat 
EDEBİYATTA POSTHÜ İZ ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlik tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya 
dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, 
insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan 
Posthümanizm Serisi'nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış 
çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan 
ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika 
ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir. 


te 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 359 (Yayınevi: Transnational Press London 


Yüksel Andız Gelecekçi - 2020 


Evvel zamanda ve kalbur samanda “nedeni' olan şeylerin, başka zaman dilimlerinde “nedeni” yoktur. 
Uzun bir yaşamın yüzey çizgileri ya da kozmik varoluşun moleküler desenleri, ne olduğu fark etmez. 
Böyle bir yaşamda aşılamayan doğal sınırlar olmaz ve indirgemecilik mantık dışıdır. Bu bağlamda Attila Kittsi'yi tanımlamak zordur; onu görsek de kim olduğunu tam tamına anlayamayız, zihin felsefecisi ya da zihinsel bilimci olduğunu bilmek yeter. Belki belli belirsiz bir şeyler sezinleriz kim olduğu 
hakkında ama o kadar. Önemli olan hareket, yani zihinsel örüntü, farkındalığı bilince teğellemektir. 


i GELECEKÇİ 


YÜKSEL ANDIZ 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 216 (Yayınevi: Edebiyatist Yayınevi 


Amhırosia- 2020 


Çok gizli genetik çalışmalar yürüten bir profesör, içinde İsa Peygamber'in kanı bulunan şişenin çalınması için bir cinayet planlar. Ancak bu plan, tanrı rolüne soyunan profesörün akıl almaz hırslarının 
sadece başlangıcıdır. 

Profesör için çalışan Aras Gündüz, bir şeylerin ters gittiğini anladığında yapılanlar karşısında sessiz 
kalmaz ve mücadele etmeye başlar. Bu yolda yardım hiç tahmin etmeyeceği bir kişiden gelecektir. 
Belçika'nın Brugge kasabasından Hierapolis antik kentine uzanan ve mitolojik tanrıların sonsuz 
yaşam sırrını keşfedeceğiniz hırs, aşk ve macera dolu bir roman... 


A, bi Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 520 (Yayınevi: Bilgi Yayınevi 
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Morpheus Son Kalın - 2020 


Artık duvarlar rengârenk değil. Sokaklar canlı ve ışıltılı değil. Güzelliğe dair ne varsa bir bir siliniyor 
caddelerden, sokaklardan, evlerden. Artık güzel kokular gelmiyor. Artık renkli değil kıyafetler. Her 
şey tek renk. Gri ve grinin tonları. Artık yüzlerde gülümseme yok. Bakışlar sert ve tehdit edici. Artık 
şefkat yok sinelerde. Öfke, yıkım ve şiddet var. Artık barış yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde 
çatışma ve silah sesleri... Artık sevgi yok gönüllerde. Kin ve nefret var. Erkeklerin egemen oldukları 
dünya, cehennemin öbür adıdır. 

Artık kadınlar yok dünyada... 

Artık yaşamak istemiyorum... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Nihan Sarı Bir Androit'den Öyküler - 2020 


Eski zamanların, kaotik zamanlar olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Bu efsanevi, kadim ve yitip gitmiş zamanlar, zaman 
okyanusunun eşsiz kuytuları. Hele de benim gibi makine uygarlığının kurallarını çiğnemiş bir kaçak iseniz. 


On dördüncü yüzyılda, Galata Limanı'nı kuş bakışı gören yüksek tepenin üzerindeyim. Liman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
en çok işleyen, sadece ticaret ve köle gemilerinin kaptanlarının ve denizcilerinin bilinmeyen, kulaktan dolma öyküler 
sayesinde tanıdıkları, gizlerle dolu kentlerine seyahat etme cesaretini gösterdikleri, gemilerini demirledikleri bir liman. 
Efsanelerin ve gerçeklerin birbirine karıştığı limanı olabildiğince uzaktan, beni kimsenin fark ve rahatsız etmeyeceği bir 
tepeden gözetliyorum. Orta şiddetteki rüzgâr sırma kumaştan koyu yeşil kaftanımın eteklerini savuruyor ve kavuğumla, 
yüzümü gizleyen siyah pelerinimin başlığını sıkıca tutmamı zorlaştırıyor. Pelerinimin başlığı her daim yüzümü gizliyor. 
İnsanların içine karışmamaya gayret ediyorum. Aralarına girmeye mecbur kalırsam bana yakın olmalarından kaçınıyorum. Onlar da benden uzak duruyorlar. Beni tanıdıkları, hakkımda herhangi bir bilgi sahibi oldukları pek söylenemez. 
Zaman nehrinin ânındaki insanlar bilinmeyen karşısında derin bir korku duyuyorlar. Bu nedenle benden de korkuyorlar. 
Farkındayım ve şikâyetçi değilim. İnsan bedenimi görmelerine defalarca izin verdim. Limanda, çarşıda, pazarda, şehir 
merkezinde, kervansaraylarda. Onlarınkine nazaran daha iri olan bedenimdeki ve ifadesiz yüzümdeki tuhaflığı fark ettiklerini ancak adlandıramadıklarını biliyorum. Onların zamanında yaşamak istiyorsam, onlara fazla yakın olmamalıyım. 
Çünkü yaşlanmadığımı eninde sonunda anlayacaklar. Onlara açıklayamayacağım sırlarım var. Ben uygarlığının kurallarını 
çiğnemiş bir kaçağım. Üç bin sekiz yüz altmış senesinden bin beş yüz on iki senesine kaçan insan görünümlü bir siborgum. Gelecekten geçmişe iltica eden bir makine zekâlıyım. İşte bu yüzden saklanmalıyım. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Dün Görüşürüz- 2020 


“Merhaba! Benim adım Altay. 4 Nisan 2017 tarihinden bu yana geçmişe gitmekteyim. Her gece 
uykuya daldığımda sizler gibi yarına uyanmak yerine, sürekli düne uyanıyorum. Yani, bir gün geriye 
gidiyorum. Eğer siz de benim gibi aynı gariplikten muzdarip iseniz, lütfen e-mail adresim üzerinden 
benimle bağlantıya geçin. Adresim altayeren1982(©gmail.com. Yollayacağınız mailde tek bir soruya 
cevap vermenizi bekliyorum: 2017 Yılındaki Amerikan Başkanı'nın ismi nedir?” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: Klaros Yayınları 
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Kemal Sinan Özmen (Göklerden Gelen Umut - 2020 


“Işık karanlıkta,Karanlık ışıkta doğdu Ve ışık bizleri zamanın dalgalarıyla evrene taşıdı.Kim, ne ve nerede olursan ol, ışık her dem seninledir.Tüm limanlardan sonra ulaşacağın en son menzil, asıl evindir”Lale'nin omuzlarına binen ağır sorumluluk sadece kendi geçmişini ve geleceğini aydınlatması 
adına taşıması gereken bir yük değildi. Onun umut ve umutsuzluk arasında yapacağı tercih, milyarlarca insanın yaşamını da etkileyecekti. Tam 526.431 yıl önce alınan yanlış bir karar, 29 yaşındaki bu 
genç kadının alın çizgilerinde insanoğlunun kutlu yolculuğunu belirleyecekti.Binlerce yılı kapsayan 
destansı macerasıyla insanlığın sınırlarını ve uygarlığın gidişatını sorgulatan bir bilimkurgu romanı 
olan “Göklerden Gelen Umut” bizleri 2177 yılına götüren ve ardından 24 bin yıl sürecek bir yolculuğa 
çıkaran Döngü Üçlemesi'nin ilk kitabı.Bu kitapta sürükleyici bir maceraya eşlik ederken, bizi insan 
yapan değerlerin sınırlarına, geliştirdiğimiz medeniyetin en yüce ve en aşağılık yönlerine, vicdani 
farkındalığını eyleme döken cesur insanların hikâyelerine de tanıklık edeceksiniz.Bu romandaki tüm 
olaylar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak; az önce veya az sonra. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 624 (o Yayınevi: Bilgi yayınevi 


Şeyla Ayılın Kadınların Öldüğü Yer - 2020 


Geçmişi sırlarla dolu esrarengiz bir kız çocuğu ve onu evlat edinen daha da esrarengiz bir kadın... 
Soğuk ve tüyler ürpertici bir ülke; karanlık ve tekinsiz bir kasaba... Hiç şüphesiz, hiçbir şey göründüğü 
gibi değil; aslında her şey bir yanılsama... 


Fantastik-bilimkurgu temelinde yükselen gotik ve grotesk bir yörenin sisli atmosferinde, âdeta canlanarak sayfalardan taşan sert gerçekçi olaylar üçgenindeki özgün kahramanlar... Bilindik gizem, gerilim ve suç hikâyelerinin çok ötesinde; ezber bozan bir kurgu; kan donduran bir intikam; beklenmedik 
bir final... 


Kadınların Öldüğü Yer adlı bu roman; küllerinden doğan ve doğmak için savaşan tüm kadınlara ithaf 
edilmiştir. Yasaklanan, yazan, susan, ağlayan, çığlık atan, yas tutan, hayalleri çalınan, hapsedilen, 
işkence gören ama yine de her şeye rağmen savaşan tüm kahraman kadınlara ve diğerlerine... 

4 Şeyda AYDIN 

Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 356 O Yayınevi: Tilki Kitap 


Tanrıların Kehaneti - 2020 


Tapınağın girişine vardığında, eşyaları ile birlikte merdivenlerin üzerine yığıldı. Zar zor nefes alıyordu. 
Yerinden kıpırdamadı. Hareket edecek takati kendinde bulamıyordu. Sonra yavaşça doğruldu ve bir 
süre oturduğu yerde kalakaldı. Dağın aşağısındaki köyü, yeşil çayırları izledi. Beyaz bulut kümeleri 
gökyüzünde ilerlerken yeşil çayırlara gölgesi düşüyor, bu gölge oyunları ile yeşilin her tonu yukarıdan 
izlenebiliyordu. Gezmeye çıkan biri için harikulade bir manzaraydı doğrusu. Yorgun bedenini geriye 
doğru attı ve uzanmış vaziyette gökyüzüne baktı. 


anrıların 
Kehaneti 


Ki Basım Yılı: 2020 o Sayfa Sayısı: 160 o Yayınevi: İzan Yayıncılık 


www.yerlibilimkurgu.com 117 


Aylin Şemsioğlu | Aire: Altın Tozu - 2020 


On dokuz yaşında her şeye sahip yetim bir gencin hayatına giren gizemli bir kadın, gencin tüm hayatını alabo- 
. ra eder. İmparatorluğun çevirdiği pis işleri kendisinin ve kendisini destekleyenlerin üstüne yıkmaya çalışanları 
yok etmek için Aire'yi kullanmak istemektedir. Karşılığında gencin biricik hasta kardeşini iyileştirecektir. Anlaşma 
yapılır. Fakat işin iç yüzü görünenden çok daha karmaşıktır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağ Aire'nin bildiğinden 
çok daha derindir. 


ALTIN TOZU 


İN Gemsloğl0 “Şişeyi açtığı gibi daha fazla irdelemeden kafasına dikti. Tatlı bir lezzeti olan kıvamlı sıvı boğazından aşağı akarken 
hafif bir yanma hissetti. Ardından yavaş yavaş başında bir zonklamayla görüşü bulanmaya başladı. Elleri ter içind- 

/ eydi. Vücudundaki her bir damardan akan kanın, kendi kalp atışlarının, ciğerlerine çektiği havanın ayrı ayrı sesler- 

Kk” K ini duyuyor gibiydi. Karşısında gördükleri bulanıklaşırken varlıklarını algılayamamaya başladı. Gün ışığından daha 


parlak ve gözlerini acıtan keskin rengarenk ışık huzmeleri önünden titreyen çizgiler halinde hızlıca akıp gidiyordu. 
Birden karanlığın içinde siluetler belirmeye başladı.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 269 o Yayınevi: Eftelya Yayınları 


$. Yüksel Yılmaz ( Halaskâr- 2020 


v7 


HALASKÂR. ADIMIZ BU. İNSANLIĞIN SON UMUDU VE KURTARICILARIYIZ. 


İnsanoğlu korkunç hırslarının peşinde Dünya'nın tüm kaynaklarını tüketip kendi sonunu hazırlarken karşısına yeni bir 
fırsat çıkar: Semele. Solunabilir atmosferi, dönüşüne denge kazandıran uydusu ve okyanuslarıyla Dünya'nın el değmemiş 
bir kardeşi gibi görünen bu gezegen, insanlık için yepyeni bir umut olmuştur. Ve bu umut artık uğruna savaşılabilecek 
en değerli şeydir. 


HALASKÂR 


ZOMAN 


Uzayı bükerek kestirme yollar üreten insanlık, geleceğini Semele'de inşa etmeye karar verir. Ancak gönderilen keşif birlikleri Semele'de ilkel, zeki bir yaşam formuyla karşılaşır. İlkeller, iri kıyım, iletişime geçmeyen, sadece ufak tefek aletler 


“ 
- > kullanabilen ve şiddeti bir hayat tarzı olarak benimsemiş canlılardır. 
Vi —< 


İnsanlığa yeni bir ev inşa edecek askerler de Halaskâr ekibidir. Yapay zekâ ve son teknoloji zırhlarla donatılmış süper askerler... İnsanlar yerleşmeden önce gönderilen Halaskâr ekibi, Semele'yi evcilleştirmek, ilkelleri püskürtmek ve sivillere 
elverişli hale getirmekle görevlendirilmiştir. 


Bilinmeyen bir gezegeni sahiplenebilmek ve insanlığa yeni bir ev bulabilmek için savaşan Serkan, bir gün acil koduyla 
bir mesaj alır. Halaskâr ekibinin bir üyesi nedeni bilinmeyen bir şekilde komuta kademesiyle iletişimi kesmiştir. Serkanın yeni görevi Süvari 548'in başına gelenleri öğrenmek ve zor durumdaki bir askeri kurtarmaktır. Ancak bu görevin 
sonuçlarının tüm Semele'yi etkileyeceğinden habersizdir. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:304 o Yayınevi: Pegasus Yayınları 


Nautilia - 2020 


Saphiensler insan türleri içerisinde doğaya en fazla uyum sağlayan tür oldular. En iyi değillerdi ya 
da en zeki. Destanlaşan kaba kuvvetleri yoktu ya da gelişmiş medeniyetleri... Onlar uyum sağladılar. 
Açlığa, soğuğa ve zorlu çevre şartlarına dayandılar. Karşılaştıkları diğer ırkları kurnazca alt ettiler ya 
da uzunca bir süre boyunca alt ettiklerini sandılar. 

Neandertaller, sanılanın aksine yok olmadılar. Denizler altında büyülü ve gizemli bir hayata evrildiler. 
İntikam için sessizce gün sayıyorlar. Yakın kuzenlerimiz Neandertaller Akdeniz'in tuzlu sularının altında bir medeniyet kurdular ve Güneşin Ülkesini fethetmek için geliyorlar. 

Büyük Savaş sonrası teknolojisini yitirmiş, tarım toplumuna dönüşen insanlık Ortadoğu ve Doğu 
Avrupa'dan ibaret bir kara parçasına sıkışmış durumda. Dünya kirletilmiş, nükleer bir çöplüğe 
dönüşmüş ve yaşanmaz halde. Bir yanda Saphiensler diğer yanda Neandertaller. Dişe diş bir yasam 
mücadelesi. İnsanlık tarihi bir kez daha yok oluşun eşiğinde. Neandertaller, bir kez yenildiler ancak 
bu kez Güneşin Ülkesini fethetmeden gitmeyecekler... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 224 (Yayınevi: Roza Yayınevi 
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M. Ercan Eryür | Kutsal Çizme - 2020 


Her şeyin bir sonu vardır ama her son aynı değildir. O sonlardan birine doğru giderken kurtuluşun için 
gereken şeyi bulabilecek misin? 

Bu kitaptaki birbirinden bağımsız gibi görünen 13 öykü insanlığın kaderine tek bir pencereden bakarak birleşiyor. 

Biyoteknolojinin bitirdiği savaşlardan, içilen ilaçlann ikiye ayırdığı insan ırkından, tahliyesi nedeniyle 
gerçek aşkından ayrılmak zorunda kalan bir koloni gemisinden, evrenin sonsuzluğunu gözlerinde 
taşıyan o köpekten, bir ananın feryat ederek yerinden oynattığı peri masallarından, yalancı inançların getirdiği gerçek acılardan, koca yürekli küçük dünyalardan geçen bu yolculukta kutsal olan 
objelerin yol göstericiliği kucaklıyor bizi. 

Ergür, bilimkurgu ve fantezinin bin bir farklı şeklini büyülü gerçekçilikten garip kurguya, zaman yolculuğundan distopyalara uzanarak bizlere sunuyor. 


M. ERCAN ERGÜR 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 164 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 


Gökcan Şahin | Suçun Altın Devri - 2020 


Hiçbir suçun kanıtlanamadığı, adaletin tamamen işlevsiz kaldığı bir dünyada yaşasaydık ne 
olurdu?Yapay zekâ atılımıyla birlikte, “deepfake” denilen yöntemle üretilen sahte içerikler, 
gerçeklerinden ayırt edilemez hale geliyor. Sadece kamera kayıtları değil hiçbir parmak izi, ses 
kaydı veya DNA kalıntısı delil olarak sayılamıyor. Artık suçluyu suçsuzdan ayırmak imkânsız. 


m. 
GÖKCAN 
“SAHİN 


Sonuç ne mi? Faili meçhul cinayetlerin, yağmaların, gaspların normalleştiği, çetelerin hüküm sürdüğü 
şehirler... Orman kanunlarının hükmü altına girmiş, çırpınan bir medeniyet.2028 İstanbul'unun bu 
ortamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Kubilay Arıca, kökü yıllar öncesine uzanan 
bir suçu çözmeye çalışıyor. Kaos devriminin fitilini kim veya kimler ateşledi, hedef neydi? Medeniyet 
eski haline dönebilir mi, yoksa sonsuza kadar her şey değişti mi?Suçun Altın Devri: Distopik bir yakın 
gelecek polisiyesi. 


MİR VAKIN 
GELECEK 
rovisivesi 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 104 (o Yayınevi: Antares Yayınları 


M. Ercan Ergür | Mekanika: Zamanın Parçaları - 2020 


A. RT “İnsana en çok benzeyen varlıkları, robotları, yine insanoğlu yaptı. Bir o kadar dost, bir o kadar 
A ANI ARÇALAR 


al düşman... Robotlardan başka ne beklediler ki?” 
İLİLA N e) Gelecekte bir gün, robotlar dünyayı ele geçirdiler, insanlar da direndiler. Geçmişte bir gün, insanlar 


geleceği gördüler ve savaşmaya karar verdiler. Ellerindeki tek silah zamandı. Geçmiş ve geleceği 
” iki kutuba ayıran büyük bir savaş başladı. Savaşın ortasında ikisini de yok etmeye niyetli, büyük bir 
e düşman boy gösterdi. Artık ne insanlar ne de robotlar güvende değildi! 

İnsanların, mekaniklerin ve robotların varoluş savaşı verdiği Mekanika: Zamanın Parçaları'nda farklı 
zamanlara uzanan hikâyeler yavaş yavaş bir sarmal hâline gelmekte, sona yaklaştıkça iç içe geçerek 
okuru büyük ve nefes kesen bir finale taşımaktadır. 


( “Yeni dünyalar yaratmakta mahir yazarımız M. Ercan Ergür'ün kuvvetli kaleminden.” 
/ ğ 


M. ERCAN ERGÜR 
KDY i Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 (o Yayınevi: KDY 
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Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2020 - 2020 


“Bilimkurgu, yalnızca bir sözcük değil, geleceğin ta kendisidir.” YKY 


Özlem Kurdoğlu — Gurur Asi — Selim Erdoğan — Kubilayhan Yalçın - Yüksel Yılmaz — Murat K. Beşiroğlu 
Bertuğ Kodamanoğlu — Kenan Böğürcü - Zeynep Okçu — Gri Esin Akyıldız — Pınar Karaca — Aysun Erdoğan 
Sonat Ece Kaya — Mustafa İzmirli — Bekir Sert — Serpil Ülger — Selahattin Başboğa - Olcay Şeker 

Mehmet Ali Kaynak — Ceren Altay — Gökcan Şahin - Saniye Öztaş — Onurcan Kurt — Nurdan Atay 

Burak Vargeloğlu - Mehmet Kardaş — M. Yağmur Polat — Mehmet Fatih Balkı — Efe Sarıtunalı 

İsmail Turhan — Ferruh Oğuz — Mustafa S. Elitok — Eren Kasapoğlu 

Mehmet Sancar Gürci — Tolga Eligül — İsmail Çakır — Azra Ulukaya 


Esra Uysal — İsmail Şahin — Arda Tipi — Burak Fedâkar — Sezai Özden 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 432 o Yayınevi: Liman Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Bir Zaman Gezgininin Anıları - 2020 


p : — “Ölüpölüpdirilen sadece sen değilsin. Bizler mantık, irade ve düşüncenin ürünleriyiz. Düşünceler öl- 
MURAT K. BEŞİROĞLU mez, zorbalıkla bize hiçbir şeyi dayatamazlar,” dedi Albatros, öylesine coşmuştu ki neredeyse ayağa 
i kalkıp slogan atacaktı. 
BİR ZAMAN 22. yüzyılın başlarında Dünya Federasyonu zaman yolculukları üzerinde sıkı bir denetim uygulamak- 
G EZGİNİNİN tadır. Saygın bir zaman teknolojileri uzmanı olan Demir, geçmişe yaptığı izinsiz yolculuğun ardından 
ANILARI bir kanun kaçağına dönüşür ve Birleşik Haberalma Teşkilatı ajanları ile arasında bir kedi fare oyunu 
başlar. 
Sanal edebiyat şehri Litera'dan, Venüs'ün Von Neumann balon kentine, Singapur uzay asansöründen, Jiron silindir şehrine uzanan macerası sırasında Demir romantik düşlerinden kaynaklanan yanılgılarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 212 (Yayınevi: KDY 


Starlıul - 2020 


Beyinlere çip yerleştirildiğinde yaşam nasıl olacak? İnsanlara kendi iç sesleri kadar yakın olan “Fısıltı” 
adlı yapay zekâ neler yapabilmemizi sağlayacak? Yaşanan her şeyin deneyim olarak yüklendiği yeni 
sosyal medya “Humanetey”, nasıl bağlar kurmamızı sağlayacak?Zeynep, yüzyılın sonundaki dünyada, bugünkünden çok farklı bir İstanbul'da yaşayan genç bir annedir. Beklenmedik bir kazayla hayatı 
paramparça olur. Suçluları aramak için çıktığı yolda, karşılaştığı sıra dışı insanları ve olayları çözdükçe 
büyük bir bulmacanın içinde olduğunu fark eder. İstanbul'un son taksicisi, “Yüz Bin Drone Savaşı” 
kahramanı Yüzbaşı, ölümün ötesini gören ressam, Mesih'i arayan hacker, ünlü bir yıldız, robotların 
camisinden bir imam, yükseltilmiş insanlar, geleceği şekillendiren bilim insanı ve binbir yüzlü katil... 
İstanbul'un dev gökdelenlerinde, su ve yer altı kentlerinde, Serbest Bölge'de yol alın. 

Tümünün yaşamlarını bağlayan yüzyıllık olay örgüsünde, nefes kesen, dozu adım adım yükselen 
STARBUL macerasına katılın. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 411 (Yayınevi: KDY 
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Gürhan Öztürk 


GÜRH ÖZTÜRK 
YARSLUŞ 


7 


“Umut oslu kaybedilmesi” © 
DON 


> YUSUF KUDSİ KOÇ 


BIR ZAMANLAR 
DUNYA 


Gül Arıç 


Gül ARIÇ 


Varoluş 2 - 2020 


Umut ne kadar yüce bir kavram gibi geliyor kulağa. Onunla yaşıyoruz ve var olmaya devam ediyoruz. Attığımız her 
adımda onu hissediyor olsak bile bazen unutuveriyoruz. Oysa aldığımız en ufak bir zaferde ona borçlu olduğumuzu sürekli kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bir zaman gelir, öyle bir kuzey rüzgârına yakalanırsın ki her şeyin 
elinden uçar gider. Nefes almak bile güçsüzleşir. Yüreğin nefretle dolar ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın: 
“Ben niye yaşıyorum?” Hatta daha da ileri gidersin ve “Ben neden varım?” diye sorarsın. Yanıt bulamazsın ve 
karanlığa sığınmak zorunda kalırsın. Seni sürükleyen poyrazın bir parçası olursun. Toprak olsa da umutların seni 
hayata bağlayan ve yine var olmanı sağlayan şey ailedir. Onunla umutlanırsın ve yaşarsın. Onunla kaybedersin 
ve yok olursun. Sonunda yine o seni bulur ve tekrardan ayağa kaldırır. Ailen varsa umudun hep seninle beraber 
olmaya devam eder. Kızım hayatta olsaydı ona vereceğim yegâne öğüt şu olurdu: “Kızım, umut asla kaybedilmez! 
Onu kaybettiğini düşünüyorsan bakacağın iki yer vardır. Biri kendi yüreğin, diğeri de ailenin...” *** Beklenen an 
geldi... Varoluş mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.. Peş peşe gelen ölümlerin getireceği acılar Poyraz ve 
grubunu Reis ve Hoca Efendi'den daha güçlü bir düşmanla karşı karşıya getirecek! En son çadır kentte bıraktığımız 
kahramanlarımız daha zorlu bir macerayla karşı karşıya ve bir yandan da William'ın herkesi uyarmaya çalıştığı 
“Kış” da gelmek üzere... 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 336 O Yayınevi: KDY 


Bir Zamanlar Dünya - 2020 


Merkez Gözetim Binasının Gözü üzerinizde olsun 

“168 saat 00 dakika 00 saniye...” Bu zaman, bir sayaç üzerinde geldi. Bir elçiyle beraber. Uzayın derinliklerinden gelen bir elçi. 
Yapay zekâ, dünyamızı ele geçirdikten hemen sonra... Getirildiği gün insanların içine büyük bir korku saldı. Hatta sadece insanların 
değil, duygu sahibi olan robotların ve de onların en yücesi, her şeyi gören, gözeten “Yüce Gözetmen”in bile... 

Fakat yıllar boyunca hiçbir değişim olmadı bu sayaçta ve zamanla unutuldu. Yüce Gözetmen'in Anayasası ve üç temel kuralına 
uyduğunuz sürece o normal, basit, anlamsız hayatınıza devam edebilirsiniz: 

1- Her insanın veya yarı insanın OR* koduna sahip olması gerekiyor. Bu OR* kodların görünür bir şekilde olması sizin yararınıza 
olacaktır. OR$ kodların görünmemesi durumunda Merkez Gözetim Binası Polisi tarafından durdurulup sorguya çekilebilirsiniz, 
eğer OR* kodunuz yoksa tutuklanırsınız. 

2- Hiçbir insan veya yarı insan herhangi bir robota zarar veremez. Zarar vermesi durumunda haklı olsun veya olmasın suçlu sayılır 
ve gözaltına alınır. 

3- Her insan veya yarı insan en fazla bir çocuğa sahip olabilir. İkinci çocuğu dünyaya getirdikleri an, tüm aile Merkez Gözetim 
Binası Avcıları tarafından avlanır ve imha edilir. 

Kurallara uyun, hayatta kalın. 

Yüce Gözetmen'e Güveniriz 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 300 o Yayınevi: KDY 


Tünel - 2020 


Yok oluşa doğru... 

Hiçbir şey bu kadar korkutucu olmamıştı. Gerçek ile hayal arasına sıkışmış bir rüyadan mı ibaretti her 
şey? Asıl gerçek neydi peki? 

İnsanoğlu yüzyıllardır ayakta duran bu dünyaya ne yapmıştı da küstürmüştü. İmkansızlığın ve mucizelerin birbirini kovaladığı bu dönemde asıl çare neredeydi? 

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, birçok konuda araştırmalar yaptı. Birçok derde derman buldu. Teknoloji 
her yıl ilerledi. Sınırlar geçildi, çizgiler aşıldı. Ve insanoğlu en son gelinmesi gereken noktaya kadar 
geldi. Belki de gidilmesi gereken daha çok yol vardı. Ama beklenmeyen olaylar gelişti. Dünya sanki çok yorgun düşmüştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bu sefer bilim insanları yorgun düşen 
dünyayı iyileştirmek için farklı alternatiflere baş vurdular. Ama hiçbir şey dünyayı iyileştiremiyordu. 


Peki ya insanoğlu ne yapacaktı? 
Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 144 o Yayınevi: Payidar Genç 
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Uğur Ukut Ölümün Eşiği - 2020 


Dünyadakiler uzaydakileri, uzaydakiler ise her riski göze almış, oraya gidişlerinin tersi bir işlemle geri 
dönme ihtimalini kaçırmamak için tüm hazırlıkları bitirmiş, son hamlenin yapılmasını beklemektedirler. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:320 (Yayınevi: Sisyphos Yayınları 


Murat K. Beşiroğlu ( Sehrödünyer'in Papağanı - 2020 


Ogox, Aşk Algoritması ve Dördüncü Dünya kitaplarıyla tanınan Murat K. Beşiroğlu'nun son kitabı Schrödinger'in 
Tersi Papağanı altı bilimkurgu öyküsünden oluşuyor. 


İnsan zekâsına sahip entelektüel kediyle ev arkadaşlığı... 
Bchrödinger'in 
Yapağanı 


Zamanda yapılan kaçak yolculuklar... 


Dört cinsiyetli uzaylıların yoldaşlığı... 
Kıyamet gününün provası... 


Tek solukta okuyacağınız bilimkurgu maceralarına eşlik etmeye hazır mısınız? 


Hadi o zaman. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 166 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 


Murat K. Beşiroğlu (Rüya Sanatçısı - 2020 


Rüyalar, 21. yüzyılın ortalarında bir başlık aracılığıyla görüntülenmeye başlanmıştır. Kısa süren bir 
erotik rüya yayını furyasından sonra, rüyalar çeşitlenir ve rüya sanatı gerçek anlamda doğmuş olur. 
— ” Rüya sanatçısı Selim Özben bu süreçte küresel çapta bir üne kavuşur. Özben'in şöhretinin doruğun- 
RUYA dayken ortalıktan kaybolması uluslararası bir sorun haline gelir. İç Güvenlik Bakanlığı araştırmacı 
SANATÇISI Ruhi ve çalışma arkadaşı Peri'yi olayı çözmek üzere görevlendirir. 
Ki Y “Selim Özben rüyalarını, algılarınız sonuna kadar açılmış, rüyanın zarafetiyle sarmalanmış, zevk ve 
merakla mest olmuş bir halde seyrederken kendi kendinize keşke hiç bitmese dersiniz. O rüyaları 
izlerken gündelik hesapların sizi hapsettiği zihinsel kısırlıktan kurtulup bir harikalar diyarına girmiş 
gibi olursunuz; sonunda ben de önemli bir olayın, ilginç bir maceranın, güçlü bir duygunun, zenginleştiren bir izlenimin parçası oluyorum diye düşünür ve mutlu olursunuz.” 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı:215 (Yayınevi: Perseus Yayınevi 
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Burak Gem Coşkun (Kusur -2020 


İnsanlık binlerce yıllık varoluş serüveninde kendisini gerçeğin doğasını anlamaya ve keşfetmeye adamıştı. Ancak 
artık fizik krize girmiş, bilimsel araştırmalar çok yönlü olmaktan çıkmış, doğayı betimleyen teorilere olan güven 
gitgide azalmıştı. Bilim adeta duvara toslamıştı. Bu bir dönemin sonu muydu? Yoksa ilginç bir dönemin başlangıcı 
mı? 

Kuzey İtalya'nın Lecco şehrine bağlı Introbio ve Vimognio kasabalarının arasında bir şelalede, Troggia Şelalesi'nde 
bir anomali ile başlamıştı her şey. Birleşmiş Milletler tarafından alanlarında uzman dört bilim insanı bu anomaliyi 
araştırmak için görevlendirilmişlerdi. Bir astroparçacık fizikçisi, matematikçi, biyolog ve bir de buzulbilimci bu 
şelale ile başlayan ve daha sonra insanların kişisel yaşamlarında da deneyimlediklerini söyledikleri olayları incelemek ve bir rapor sunmak için bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıktılar. 

Introbio kasabasının yerel halkı bu anomaliyle yaşamayı öğrenmiş, nesiller onunla uyum içerisinde yetişmişti. 
O'na KUSUR demişlerdi. Kusur ile birlikte uzay ve zamanla ilgili bazı söylentiler de yayılmıştı... 

Tüm bunları araştırma ve anlamlandırma çabalarıyla süren bu yolculuk, gerçekliğin nihai doğası hakkında ipuçları 
içeren, kusurlarla dolu bir yolcuktu. 


Basım Yılı: 2020 Oo Sayfa Sayısı: 88 Oo Yayınevi: KDY 


Doktor Dex - Ölümcül Sır - 2020 


..dini temellere dayanan her şey insanoğlunu etkiler. 

Dinini bilmeyen her insan hipnotize edilmek için en büyük hedeftir. 

Doktor Dex; NASA'nın ve Armageddon'un Yedi bin yıllık gizemi ile dünyayı örümcek ağı gibi saran kirli örgütleri 
deşifre ediyor. Tanrı katillerine karşı verilen amansız savaş ve Deccal'e duyulan tarifi imkansız nefret... 


Sırlar bir bir deşifre olurken Dex, ilahi gücün varlığını daha çok hissediyordu. Yapılan her seçim büyük felaketlere 
gebe, zaman tükeniyor! 

YILLARDIR YASAKLANAN BİR KİTAP! 

Kutsal kitaplar ışığında yeryüzünü saran şeytani güçlerle akıl almaz bir savaş 


NEŞET BOZKURT X Basım Yılı: 2020 Sayfa Sayısı: 203 Yayınevi: X On Kitap 


Seyda Ayılın Diğer Evrendeki Kadın - 2019 


il Yemyeşil doğasıyla neo-fütüristik bir ütopya evreninde, kuir bir ülkede yaşayan film senaristi Veera 
DİĞER İ Virtanen, on üç sene boyunca tutkuyla âşık olup birlikte yaşadığı kadın olan Eeva Van Rooyen'i, iki 
EVRENDEKİ buçuk sene önce kanserden kaybederek karanlıklara gömülmüş bir kadındır. Sevdiği kadının ölümü 


ardından çıktığı uzun yolculuktan evine geri döndüğünde, fizikçi komşuları sayesinde karanlık hayatı 
değişmeye başlayacak; ölen sevgilisinin diğer yansımasının paralel bir evrende varlığını farklı şekilde 
sürdürdüğünü öğrenecektir. VWVeera, sevdiği kadın Eeva'yı yaşarken görebilmek uğruna, şiddet ve 
bulaşıcı hastalıklarla çevrelenmiş, homofobik, transfobik, kötücül, siberpunk bir distopya evrenine 
doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmayı, ucunda ölüm bile olsa göze alacak kadar cesur ve tutkulu bir 
âşıktır. Diğer Evrendeki Kadın romanı, aşkın, saf sevginin, fedakârlığın, rüyaların, ikinci şansların, 
mucizelerin, macera dolu bir yolculuğun, iyilik ile kötülüğün, aydınlık ile karanlığın bilimkurgusal 
anlatımıdır 


ŞEYDA AYDIN 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 336 o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
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Şeyda Aydın Parçalanmış Yansımalar - 2019 


Yıl 2042... Siberpunk bir distopya evreninde en merhametsiz zamanlar hiç kuşkusuz; totaliter rejimin, kıtlığın, 
devasa şehirlerin, kötüye kullanılan teknolojinin devri... İç savaşlardan sonra her şey; sınıfsal-ırksal-cinsel ayrımlardan, tecavüzcü katillerden, adaletsiz bir düzenden, aslında daha çok bir karmaşadan ibarettir. İşte bu evrenin 
en katı ülkesinde hayat mücadelesi veren genç kadınlardan biri olan Astrid Elo'nun diğerlerinden farkıysa; birkaç 
yıl önce hafızasını yitirmiş, ailesi dahi zihninden silinmiş yalnız bir kadın olmasıdır. Yaşanılacak dile dökülmez 
dehşet bir olay üzerine hayatına peş peşe girecek olan insanlar ve varlıklar ile kim olduğuna, hatta ne olduğuna 
dair hafızasından silinen şoke edici geçmişine doğru doğaüstü bir kapı aralanacaktır. 

Parçalanmış Yansımalar; sıra dışı anti-kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler, iç içe geçmiş hikâyeler, efsanevi 
aşklar, akıl almaz alternatif evrenler ve İskandinav mitolojisi gibi derin öğeleri içine alarak bilimkurgu edebiyatı 
ile fantastik edebiyatı özgünce harmanlayıp, romantizm ve polisiyeyi de içine katarak, 1980'lerin bilimkurgu atmosferinde tekinsiz ama heyecanlı bir yolculuk sunuyor size. 

Ayrıca roman, tiksindirici bir katilin peşine düşürüyor sizi; bir ucu yeryüzü adaleti, diğer ucu gökyüzü adaleti olan 
bir teraziye koyuyor kalplerinizi ve soruyor size, bu terazinin hangi tarafında sizinki? 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:354 (o Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 


Dördüncü Dünya - 2019 


Ağaçları kesilip madenlerine el konulduğu için müziği bozulan Melodia gezegeni, çaldıkları robot 
gövdeleriyle laboratuvardan kaçan afacan yapay zekâlar, Mars kolonisi için yeni bir inanç sistemi 
geliştirmekle görevlendirilen din adamı, Türkçe'yi unutup birdenbire bilmediği bir dili konuşmaya 
başlayan iş insanı, tramplenin üçüncü katından havuza atlarken havada asılı kalan çocuk, arkadaşının 
rüyalarını kullanarak bilgisayar oyunu üretmeye çalışan yazılımcı, yüksek yörüngedeki parçacık hızlandırıcısında bir bebek evren oluşturan Türk fizikçisi, sadece maaş zammının konuşulduğu bir 
dünyada gökten Taksim meydanına düşen balina, İstanbul'u bombalarken kuşları korumak için 
gökyüzünde portaller açan uzaylılar, arabasına binen kadını eşi olmadığına ikna edemediği gibi 
kendinden şüphe etmeye başlayan aile babası...Sıra dışı olaylarla karşılaşan sıradan insanların maceralarının anlatıldığı kitapta yapay zekâ, uzaylılarla ilk temas, paralel evrenler, simülasyon dünyalar, 
zekâ artırımı, kötücül robotlar gibi pek çok bilimkurgu teması özgün bir anlayışla ele alınıyor.28 bilimkurgu öyküsünden oluşan Dördüncü Dünya okurlara zamanda ve mekanda durmaksızın seyahat 
edecekleri heyecanlı bir okuma serüveni vaat ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 218 (Yayınevi: İkinci Adam Yayınları 
Mrşınlı Neron - 2019 


İki kardeş rakılarında demlenirken akıl çeperlerinde çalan Neşet Ertaş şarkısı onların halet-i ruhiyesini çok iyi tasvir ediyordu “cahildim dünyanın rengine kandım” sözleri bir demdi. Türkülerde demlendiler, türkülerin güzelliğini yaşadılar akıl çeperlerinde, acılı türkülerin gölgesinde ağladılar.Hem 
Arşınlı Neron, hem de Karşınlı Kadın dünyada üst akıl dahi olsalar, hatta bir bakışlarıyla tüm insanlığı 
kendi müritlerine çevirebilme yeteneğine sahip bile olsalar, söz konusu dünya olunca cahildiler ve 
ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar cahil kalacaklardı belli ki... Onlar da her cahil varlık gibi teslim oldular 

(Ozcan Gökdemir bu mavi gezegene, dünyanın tüm renkleri onları gökkuşağına boyamıştı. Evrimlerini tamamlıyor ola- 
ARŞINLI bilirlerdi, çünkü artık insan gibi sinirleniyorlar, gülüyorlar ve de ağlıyorlardı... 


galaksiler ölesi absürd bir yol hikâyesi 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Erhan Erdil Ay İnsanları - 2019 


AY İNSANLARI Turistik uzay gemileri, Ay'ın aydınlık tarafındaki şehrin üstünden geçerken, herkes merceklerle 
aşağıda yaşayan Ay insanlarını merakla inceliyordu. Bir yandan da tur rehberlerinin bolca süsleyerek 
anlattığı şehir efsaneleri , uzay gemilerinin hoparlörlerinde yankılanıyordu. Bu yeni bir şey değildi. 
İnsanoğlu henüz Ay'a yerleşmeden önce atalarının da benzer eğlenceleri vardı. Tur rehberi ve arazi 
araçları eşliğinde, medeniyetten uzakta yaşayan ilkel yerli kabilelerin bulunduğu noktalara giderler 
ve yerlilere camlardan fotoğraf çekme karşılığında kuruyemişler atarlardı. Aşağılandıklarının farkında olmayan yerliler, kuruyemişleri sevinçle toplar ve turistlerin fotoğraf makinalarına gülücükler atarlardı. Yüzyıllar teknolojiyi değiştirmişti, ama insan hala insan olarak kalmıştı... 


ERHAN ERDİL 


SN Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 131 o Yayınevi: Gece Kitaplığı 


Öldüğünü Google'dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler - 2019 


Öldüğümü Google'dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken 
cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı, 
bildiğiniz internetten öğrendim. 


Doğu Yücel'in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Gerek günümüzden gerek rüyalardan, kabuslardan veya en derindeki korkulardan gerekse uzak ya da 
yakın gelecekten enstantaneler yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları sıkı olay örgüsü, düş gücü ve tatlı 
ekşi gerçeklerle harmanlayan yazar kimi zaman yarından bugüne kimi zaman da bugünün ışığında 
yarına bakıyor. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat 
değiştiren absürdlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler... Yaratıcılığı 
hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla sapmayan Doğu Yücel, yeni hayalhanesi Öldüğünü 
Google'dan Öğrenen Adam'la okurların karşısına çıkıyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 200 Yayınevi: Can Yayınları 


Son Savaş / Şeytanın Uyanışı - 2019 


Üç büyük güç, üçü de aynı şeyin peşinde; uzay madenciliği çağını başlatacak, radyoaktif Mars elementi “Djoryum”un. Yeni nesil silahlanma yarışı 2050'lerde artık uzaya taşınıyor. Askeri gücü ve 
ekonomisiyle dünya lideri olan Çin, bu yarıştan ABD ve Rusya'yı çıkarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak bu yarışa başka güçler de dâhil oluyor. Devletler üzeri örgütlerden biri olan Sannah da pastadan 
pay alma peşinde. Psişik yeteneklere sahip Mira Ceti üyeleri artık onları durdurmak zorunda. 
Djoryum'un keşfi dünyanın enerji ihtiyacını mı karşılayacak, yoksa tahrip gücü yüksek bir silaha mı 
dönüşecek? Geleceği görmek mümkün müdür? Gelecek değiştirilebilir mi? Hayata Nikola Tesla'nın 
gözünden bakın, Aron'la birlikte engizisyondan kaçın, Donna ile gizem perdesini kaldırın. 

Son Savaş, okuyucularına yazılım desteğiyle beraber insan doğasını sorgulayan bir laboratuvar ve 
geçmişten geleceğe uzanan büyük maceralar sunuyor... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:360 Yayınevi: Cinius 
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Türkhan Bozkurt | Yörünge 3185 - 2019 


Yıl 3185... Hayalini bile kurmakta zorlanacağımız zamanlar... 

Yüzyıllarca mücadele edilen problemlerin çoğu çözülmüş ama en büyüğü gelip çatıyor: Uzayda yer kapma yarışı 

yüzünden dünyanın sonu geliyor. İnsanlık, kendi kıyametiyle yüzleşiyor. Gezegeni kurtarma görevi de onun 

sonunu getiren insanlığa düşüyor. 

Sanat tarihçisi bir kadın, insanlığın ortak hazinelerinin peşine düşerken kendisini tüm dünyanın varlık yokluk 

savaşının içinde buluyor. Teknoloji dorukta ama insanlık en ilkel içgüdüsüyle baş başa... Milyarlar, hayatta kalmak 

için sığınaklarda... 

| İ il j N | i Yeni Big Bang/'i kendi eliyle hazırlayan insanlık, banka hesaplarından, daha çok kârdan, sömürüden, çevre talanından; aileden, aşktan, dostluktan vazgeçebilecek mi? İnsan insana boyun eğdirmeye çalışırken, tek çare dayanışma olduğunda güvenebilecek mi? Yörünge 3185, bu soruların peşine düşenler için... 

Türkhan Bozkurt, bizi aslında iç dünyamızın yörüngesine, ilk insandan bugüne değişmeyen özümüze yolculuğa 

çıkarıyor. Yazarın abartısız ama ustalıkla işlenen dili, okuru romanı bitirmeden şimdiki zamana geri getirmiyor. 

Yörünge 3185, yalnızca bir bilimkurgu eseri değil, bilinen ve henüz bilinmeyen her şeyin yeniden yıkılıp kurulduğu 

bir dünyanın eseri... “İnsan”ın perişanlığını, bir o kadar olağanüstülüğünü anlatan enfes bir roman... 


TURKHAN BOZKURT 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 128 (o Yayınevi: Edebiyatist 


Sinem Ataklı Yükseliş 2417 - 2019 


SİNEM ATAKLI Bugünü dünden farklı Kılan tek şey, değişen dengelerdi. 


Yüz yıldır hakkımda kahramanlık hikâyeleri anlatan sistem, bugün beni bir hain ilan etti. Ölüm emrim verildi. Ölümsüzler, direnişçileri savaş fikrinden vazgeçirmeye niyetli. Sunulan barış tekliflerinin 
ardında ise korkunç planlar gizli; zamana yayılmış soykırım, savaşmadan galibiyet isteği. Ölümsüzler sonsuz yaşamdan vazgeçmiyor, direnişçiler ise sadece özgürlük istiyor. Bu noktada Devrim için 
değişen dengelerden fazlası; durdurulamayacak bir yükseliş gerekiyor. Tüm zamanların değişmeyen 
tek kuralı bu: Bedelsiz özgürlük olmuyor. 


YÜKSELİŞ 


2417 


©psfl1on 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 432 (Yayınevi: Epsilon Yayınevi 


Kurbağa Adası - Bir İstanbul Distopyası - 2019 


Hayatın, elimizi tuttuğu ilk günden son güne kadar yanımızda olduğunu fark etmeyiz çoğu zaman. O bizim, 
ağrımadığı sürece kıymetini bilmediğimiz uzvumuz, ayrıldığımızda ardından ağladığımız sevgilimiz, doya doya sarılmadığımız için pişman olduğumuz anne babamız... Peki, onun elimizi bırakacağını hissettiğimiz zaman ne yapacağız? 
Kurbağa Adası, adım adım yaklaşan bir felaketin ve bu felaketin tam ortasında kalan bir ailenin romanı. Selim Erdoğan, yarattığı atmosfer ve kanlı canlı karakterlerle ne kadar mahir bir yazar olduğunu gösteriyor bu romanında. 
Büyük İstanbul Depremi'nin çoktan yaşandığı, sıcaklıkların dayanılamayacak derecelere ulaştığı, kum fırtınalarının 
İstanbul distopyası. 

“Neden inatla dünyanın sonunun gelmesini bekliyorsunuz? Yani sen ve senin gibiler! Sanki bunu istiyorsunuz. Bir 
şey olsa da aldığınız pahalı oyuncakları kullansanız. Elektrik olmasa da nükleer tencereni çalıştırsan! Birileri evini 
yağmalamaya kalksa da lazer topunu onlara çevirsen! Güvenlik robotun şok tabancasını ateşlese! Haberleşme uyduları yansa da uzun mesafe telsizlerini kullanmak için fırsat olsa. Neden? Dünyanın kötüye gittiği falan yok. Yatakta 
ölme düşüncesini sıkıcı bulduğunuz için göktaşı felaketi peşinde koşuyorsunuz. Belki de ölürken herkesin sizinle 
gelmesini istiyorsunuz. Arkada canlı ve eğlenen bir dünya kalmasın.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 155 o Yayınevi: Elpis Kitap 
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Kaan Kasım Tüylü (Evren Kütünlanesi - Gizli Tehlike - 2019 


Tüm teknolojilerine rağmen geçmişin ve geleceğin en karanlık çağına gözlerini açtılar. 
Hala umut var! Kadim çağlardan ulaşan bir söz! 


EUYDE'N 


KÜTÜPHANESİ O gelecek ve yeni bir çağ başlayacak. 


GİZLİ TEHLİKE 


Geçmiş ve gelecek ölümle yaşam arasında köklerinden tekrar hayat bulacak! Zaman, yaşamın tüm 
varlarını kemiren ve tüketen bir canavar olsa da, onun içinde bir kalp atımı aralığındaki zaman 
boşluğuna, asırları aşan medeniyet ömürleri sığıyordu. 

Eski medeniyetler, yok oluşa sürüklenmiş gezegenler, milyarlarca yaşamın unutulmuş varlıkları, 
geçmişin gerçekleri ve masallaşmış sırları... 

Medeniyetler inşa edip evrenin uzak ufuklarında sır olan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyenler. 
Yakup'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Doğası gereği her zaman keşif tutkusunun heyecanı içindeydi. Taki 
gözlerini onun içinde açana dek. 

Serinin ilki olan “Gizli Tehlike“ sizi bilinmezliğin sırlarını keşfe doğru muhteşem bir maceraya davet 


KAAN KASIM ediyor. Bilinmezi keşfe ve efsanelerle dolu bir serüvene hazır olun! 


TÜYLÜ 
Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:370 o Yayınevi: Wizart Yayınları 


Sınır 2700 - 2019 


Yıl 2700... İnsanlar ışınlanmadan uçmaya, son model robotlardan uzayda yaşamaya kadar her şeyin sırrını çözmüş 
ama tatmin olmayıp teknolojinin son noktasına geldiklerini ve artık başka yapacak icat kalmadığını düşündükleri 
için artık insanları robotlaştırmaya ve onların üst modellerini yapmaya başladılar. Tüm baz istasyonları ve nükleer 
santraller aynı şehre kuruldu. Bu şehirde ve etrafında fakir ve nükleer santrallerden dolayı akli dengesi bozuk 
insanlar yaşıyordu. Derisinin altına çip yerleştirilip beyinlerine yeteri kadar zekâ enjekte edilerek robotlaştırılacak 
insanlar bu şehirden alınıyordu yıllardır... “Güneşte vücudu parlayan cam şekline bürünmüş bir insan. Dikkatlice 
bakınca iç organları görünüyor, üzerindeki kıyafetler esnek bir camdan oluşuyor. Daha yakınımda kâğıt kadar ince 
iki boyutlu bir insan, biraz arkasında, yerden on beş cm kadar yukarıda, belki de benim göremediğim bir zemin 
üzerinde yürüyen bir insan, kafasının üzerinde anlamını bilmediğim objeler uçuşan başka bir insan... Etrafa baktıkça daha farklı şeyler görüyordum.” “Bu kadar şaşırmışken gözüme çarpan asıl şey ise tüm vücudu koyu yeşil, 
gözleri gri, siyah pelerini ve yakaları en az iki katlı bir bina uzunluğunda olan, saçları sanki suyun içindeymiş gibi 
dalgalanan bir kadının elinde tuttuğu tasmanın ucundaki, süslü kıyafetler giydirilmiş olan erkek bir roboçip oldu. 
Gördüğüm manzara resmen varlığımı sorgulatmıştı bana. Bu kadarı da fazlaydı. Zekâlarını yok edip köleleştirdikleri yetmiyormuş gibi bir de evcil hayvan muamelesi yapıyorlardı onlara.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 208 Yayınevi: Vaveyla 


Satürn'de Doğan Kadın - 2019 


SATÜ RN'DE “Sesinden öpsem, içime ay parçaları dökülür.” 
DOĞAN 


Şiir 
ABDULLAH DOĞAN 
gece 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 44 Oo Yayınevi: Gece Kitaplığı 
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Sinan İnek Beyin Kırıcı - 2019 


Güç, kullanım biçimine göre hem kendini hem de sahibini şekillendirir. Bugüne dek bizlere öğretilen ve bildiğimizi 
sandığımız her şey bir anda ters yüz olursa dünya nasıl bir yere dönüşür? Peki biz yabancıların her yerde olduğu 
bu tehditkâr yeni dünyada kendimize yer bulabilir miyiz? 

Sinan İpek Beyin Kırıcı'da, telepatik güçleri olduğunu fark eden bir üniversite öğrencisinin birdenbire değişen 
dünyasını anlatarak başlıyor hikâyesine, akıl çelici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla kabuk değiştiren roman 
başladığından çok farklı bir yerde esaslı bilimkurgu okurlarını bile şaşırtan bir finalle noktalanıyor. 

“Kafalar benim için saydamdı. Bütün bakışların, göz yuvarlamaların, gülüşlerin ne anlama geldiğini biliyordum. 
Beyin denen organ önümde açık bir kitap gibiydi ama ne yazık ki bu kitabı henüz okuyamıyordum. Kampüs bir gözlem alanı, psikolojik bir laboratuvardı benim için. Çimenlerde güneşlenenlerin, kütüphanede ders çalışanların, 
kantinde kâğıt oynayanların arasında canlı bir sensör gibi dolaşıyordum. Yaklaştığım zihinler parlaklaşıyordu, 
gözlerimi yumup o zihnin acılarını ve sevinçlerini içime çekiyordum. Bazen de kendimi ahırda saklanıp, normal 
insanların hayatını gözetleyen Frankenstein'in canavarı gibi yalnız hissediyordum. Yine de beni teselli eden bir 
, . şeyler vardı. İnsanlar birbirlerinden farklı görünseler de aslında iç dünyaları aynıydı. Aynı şeylere üzülüyor, aynı 
SINAN İPEK şeylere gülüyorlardı. Taktıkları maskeler bile aynıydı. Gelgelelim, o maskelerin ardında yatan bencil yaratık benden saklanamazdı.” 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 168 o Yayınevi: İthaki Yayınları 


Yüce Ağanoğlu eğişenler - 2019 


4 pa i Yıl: 2091, 21. yüzyılın sonları, insanların güçlü virüslerle mücadele ettiği bir dönemdir. Gama Virüsü 
DEGİŞENLER 2060'lardan itibaren dünyada etkisini göstermektedir. Bu yepyeni virüs farklı bir insan türünün 
e y n oluşmasına sebep olmuştur: DeğişenlerVirüs sadece insanlarla sınırlı kalmayıp süreç içerisinde 
birçok hayvan türüne de bulaşmıştır.Değişenler tıbbi ve bilimsel gerçeklikler baz alınarak yazılmıştır. 
Roman canlıların mutasyonundan küresel ısınma ve iklim değişikliklerine, 21. yüzyıldaki jeopolitik 
gelişmelerden gelecekteki sosyal ve bireysel ilişkilere kadar farklı konulara değinmektedir.Değişenler aynı zamanda yakın gelecek hakkında bilimsel realitelere dayalı rehber özelliği de taşıyor. Kitap, 
yüzyılın sonlarına kadar beklenenleri geniş kapsamlı şekilde sergiliyor. Yaşam süreniz boyunca bu tür 
gelişmelere tanık olabilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda sizlere uyarı niteliğinde bir kılavuzdur. 


. YÜCE AĞANOĞLU Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 148 o Yayınevi: Cinius 


Kolektif YBKY Bilimkurgu Öykü Seçkisi 2019 - 2019 


Özlem Kurdoğlu - Gurur Asi - Esra Kahraman - Kubilayhan Yalçın - Ş. Yüksel Yılmaz 

k Murat K. Beşiroğlu - M.İhsanTatari - Cem Can - Zeynep Okçu - Gri Esin Akyıldız 

/ Onur Gürleyen - Tayfun Olam - Mustafa İzmirli - Mehmet Kaan Alpaslan - Nur İpek Önder Mert 
Efe Sarıtunalı - Zeynep Kevser Şahin - Nilay Kayaalp - Çağla Zengin - Merve Bor - Gökhan Görmez 

la Deniz K. Üstündağ - Selçuk Gökhan Kalkanoğlu - Can Akcaoğlu - Eren Kasapoğlu 

EE M. Yağmur Polat - Mustafa Özçınar - Ufuk Yasin Yurtbil — Morpheus - Tuğrul Sultanzade 

Oykü Tülay Temuçin - Yunus Emre Eroğlu - İsmail Turhan - Abdülkadir Doğanay 

Seçkisi Sezen Aksın Sivrikaya - Emre Eryılmaz - Esra Uysal - İsmail Şahin - Burak Fedakâr 

Arda Tipi - Sezai Özden 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 424 (Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Veli Uğur Türk Bilimkurgu Edebiyatı ve Arketinler - 2019 


Endüstri devriminin kültürel sonuçlarından biri olan bilimkurgu edebiyatı, 19. Yüzyıldan başlayarak 


TURK BILUMKURGU bütün dünyada büyük ilgi ile karşılanmış bir türdür. Akılcı düşünce ve bunun sonucu olan bilim- 
EDEBİYATI sellik temelli bir dünya görüşüne dayanmaları nedeniyle bilimkurgu eserleri geleceğin sesi olmaya 

VE ARKETİPLER çalışmışlar, okuyuculara, kurulmakta olan yeni dünyayı hayal etmelerine yardım etmişlerdir. Ancak 
DR. VELİ UĞUR bilimkurgu sadece bilim ve teknolojiyi yüceltmekle yetinmemiş, bunların insanlar için yaratabileceği 


FR tehlikelere de değinmiş, sık sık uyarılarda bulunmuştur. 

Türk bilimkurgu edebiyatı zahmetli, uzun bir dönemin ardından günümüzde kendi başına bir tür olmayı başarmıştır. Yetişkinler ve çocuklar için olmak üzere iki ana kategoride ilerleyen bilimkurgu, her 
ikisinde de iyi ürünler vermiş ve yazılacak eserler için ilham verici bir alt yapı hazırlamıştır. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 176 o Yayınevi: Günce Yayınları 


Cengin Han 1: Ben Tanrının Size Yolladığı Gezayım - 2019 


Dünya'da yeni bir düzenin kurulma zamanı gelmiştir. Adaletsizlik ve insanları sömürmek üzerine kurulmuş olan 
düzen artık değişecektir. Tanrı yoldan çıkan insanoğluna yeni bir cezalandırıcı gönderecektir. Zamanı gelmiştir. O 
hem cezalandıracak hem de yeni bir düzen kuracaktır. Bazıları için cezalandırıcı, bazıları için ise kurtarıcı olacaktır. 
2015 Yılında dünyaya gelen Temuçin, oldukça zor çocukluk ve gençlik yılları geçirir. Tanrı, ona hediye olarak bir 
sır yollar. Bu sır sayesinde Güneşin Batmadığı İmparatorluk başta olmak üzere bütün devletleri dize getirerek 
dünyada hâkimiyet sağlar. Dünyada yeni bir düzen kurar. Kimsenin inancına karışmaz. Kudüs, Mekke, Medine, 
Vatikan ve daha farklı yerlerde bulunan bütün dini merkezlerde yeni yönetimler oluşturur. Bu dini merkezler, 
dinlere mensup olan milletlerce ortak yönetilir. Kimsenin toprağı sayılmaz. 

Temuçin'in asıl görevi Tanrı'nın istediği gibi dünyayı adalet ve ahlak kavramları etrafında birleştirip, dünya 
dışından gelecek bir istilaya karşı korumaktır. Dünya düzenini kurduktan sonra Tanrı bu görevini ona gösterir. 
Dünyanın istiladan korunması için büyük hazırlıklar yapar. İstilacılar, farklı bir güneş sistemi olan Ürganakin Sisteminde yaşamakta olan iki ırktır. Yaca ve Maca ırkları insanlığı yok etmek için dünyayı istila edeceklerdir. İstila 
başladığında Temuçin buna hazırlıklıdır. 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 127 Yayınevi: Dorlion Yayınları 


Sezai Özden Sentromer: Ötekiler - 2019 


Tuhaf bir ormanda uyanan bir grup insan. 

Bu insanları toplamakla görevlendirilmiş bir Avcı. 

Avcıdan önce onlara ulaşıp köyüne götürmeye çalışan savaşçı bir kadın ve bu durumu düzeltmeye 
çalışan kararlı bir Yargıç. Birbirlerinden ve olanlardan habersiz, evlerinin yolunu bulmaya çalışan 
insanların aklında ortak bir soru vardır; 

-—NIRSM-—R “Bir orman ne kadar büyük olabilir?” 


“Uykularında gördüğün, başka bir dünyanın fragmanıysa? Ötekiler senin için gelmeden neler olduğunu anlaman gerek, bu çağrıya kulak ver. Başka bir göğün altında tüm rüyalar yeniden görülecek. 
Yıldızlar, hakikatler ve yüzler silinip geri dönecek. 

Öğrendiğin her şeyi unut, yeni baştan başlıyoruz.” 

Bilimkurgunun alt başlıklarını harmanlayan yazarın, serinin ilki olan kitabını, son sayfasına kadar 
düşmeyen bir tempoda okuyacaksınız. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 328 o Yayınevi: Paradigma Akademi Yayınları 
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Osman Nuri Eralp 


Melek Taşkın 


MİLİTAN 


<4 
> 


MELEK TAŞKIN v& 


Ayşe Acar 


Başka Dünyalarda Ganlı Mahlukat var mıdır? - 2019 


Türkiye'nin ilk bilim-kurgu eseri, bir asır sonra ilk defa Latin harfleriyle okuyucuyla buluşuyor. 

“Bu dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Şüphesiz böyle bir sorunun cevabı lazımdır, dediğimiz sürece hayat neden 
sadece dünyamızda oluşmuş olsun? Bu âlemlerin ortasında, bu dünyaların hepsi birdir. Toz kadar olan Dünya'mız- 
da hayat, canlı yaratık olsun da, onlarda olmasın? Onlar bu dünyadan küçük müdür? Onlar bu dünyadan ilerleme 
bazında farklı mıdır? Hayır, bu bahsedilen dünyamız gibi hep birbirinden doğmuştur. Hepsi birbirinin anası, babası, hepsi birbirinin kardeşidir. İşte bu soruya karşı bugün kesin cevap verilmiş: 

Her âlemin kendine özgü, kendi doğal şartlarına göre oluşmuş canlısı, canlı yaratığı vardır.” 

Bakteriyoloji ve kimya alanlarında uzmanlaşan Osman Nuri Eralp'in bilimsel çalışmaları, kendi döneminde en 
kapsamlı ve öncü çalışmalar arasında yer alıyordu. 

Türkiye'de bilim-kurgu adıyla kategorize edilebilecek belki de en eski örnek olan bu eser, Bilge Kösebalaban 
tarafından keşfedildi ve Osmanlıca harflerle ilk yayımlanışından bir asır sonra, ilk kez Merve Köken tarafından 
Latin harfleriyle çevrildi. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 96 Oo Yayınevi: Karakarga 


Militan - 2019 


Canlıların, bilinen yegane gezegeni olan dünya, insanların bencilliği ve sınır kabul etmez tutkuları 
yüzünden yaşanmaz bir hal almaya ve resimden ibaret bir varlık olmaya doğru hızla gidiyor. Yapılması gereken şeylerin farkına geç varıldığında dünya, masallara ve hikâyelere konu olan bir gezegen 
haline gelecek. Romandaki militan karakterleri, eğrileri düzeltecek, zamanı geri döndürecek, bilinmezleri bilinir, görünmezleri de görünür hale getirecek bir ruh, anlayış ve enerjiyi temsil etmektedir. 


Bu masal, hiçbir tarihi, hiçbir dili, hiçbir ülkesi olmayan bu gezegende, artık sadece birkaç bileni kalmış eski bir efsanedir. Büyükannesi bu insanlardan biri olan Selis, bu masalı dinleyerek büyümüştür. 
Kardeşi ve büyükannesiyle yaşadığı hayatı, gezegende korku salan askerlerin köylerine gelmesiyle 
bozulur. Büyükannesi öldürülen Selis, gözlerini tekrar açtığında kendini cam ve metalden bir hapishanede bulur. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:340 (Yayınevi: Elpis Yayınları 
yüzyıl 3: Bayan Nima - 2019 


“Başını kaldırıp tavandaki aynaya baktı bir müddet. Odada bir tavan olmaması fikrini geçirdi zihninden. Bunu düşündüğü an bulunduğu oda gökyüzüne açılan bir yere dönüştü. Rüyasına yön verebiliyordu. Gülmeye başladı. Madem rüyada olduğunu anlamak rüyadan uyanmasına neden olmuyor ya 
da Şehir'e giriş yapmasına yetmiyordu, o zaman bu rüyayı istediği gibi yönlendirecekti Nima.” 

Son oyundan önce kartlar yeniden karılıyor ve herkesin payına yeni bir rol düşüyor. 

Tanıdıklarımız aynı surette, tam karşımızda duruyorlar, fakat aslında hiçbiri aynı kişi değil. Geçmişle 
bugün kardeş; tarih, masallar ve mitoloji arasındaki sınır çizgileriyse görünmüyor çünkü yaşananlar, 
hepsini aynı oranda gerçek kılıyor. Zaman ve mekân diye adlandırıp varlığına kati suretle inandığımız 
olgular, sanılanın aksine, son derece akışkan. 

Ayşe Acar, Yüzyıl Serisi'nin kapanış kitabı Bayan Nima'da, heybemizdeki tüm kavramları şefkatle kucaklayıp pek azımızın düşleyebileceği bir sona taşıyor bizi. Üzerine uzunca düşünüp asla unutmayacağımız bir sona. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 250 o Yayınevi: Siyah Kitap 
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Salık Yemini Çağrılan - 2019 


APA isimli yeni nesil bir yapay zekânın Silikon Vadisi'nden kaçışıyla başlayan Çağrılan, bilimkurgu ve 
polisiyenin sınırlarını zorlayan bir roman. İstanbul'da yapılması planlanan bir bombalı eyleme engel 
olarak dikkatli gözlerin ilgisini çeken firari yapay zekâ, Kars'ta yeniden ortaya çıkmak üzeredir. 11. 
yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf Ebu'l Hasan Harakani hakkında yapılacak önemli bir sempozyumun hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Kars, birdenbire yabancı istihbarat örgütlerinin, gözü 
kara ajanların, kurnaz dijital casusların ortaya çıkıverdiği bir savaş meydanına dönüşecektir. Korku, 
polisiye, bilimkurgu, türlerinde yıllardır Türk edebiyatının en önemli eserlerini veren Sadık Yemni, 
Çağrılan ile dijital çağa yepyeni bir bakış açısıyla bakmayı teklif ediyor. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:272 (Yayınevi: Ketebe 


Yüce Zerey MİMA - 2019 


“Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima'nın her satırı distopya. Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında...” 

Hakan Günday 

İnsanoğlu olarak biz bu zamana kadar en iyi neyi yönettik? Şirketleri... Hayatta kalan son insanlar, Lacivitas”ta toplanmıştı ve tutunacakları tek bir dal 

vardı: “Mima.” Mima, performans yönetimi bazlı bir yönetim modeliydi. İnsanlığın son umudu olarak tasarlanmıştı. Kendine has kanunları, ritüelleri 

vardı. Bir yaşam biçimiydi. Yönetim, bu düzenin kıyamete dek sürmesi gerektiğine inanıyordu, çünkü insanların başka şansı yoktu. Kolektif bir bilincin 

sorgulanamaz inancı, insanlığın son kurtarıcısıydı Mima... Ta ki biri bu sistemin tam ortasında bir kıvılcım yakana kadar! 

Mima'nın Hikâyesi 

Yeryüzü yaşanılmaz bir hâle gelmiş, hayatta kalanlar “Son İnsan Şehri” Lacivitas”ta sıkışıp kalmış, yönetim hakkının sadece Mima liderlerinde olduğu, 

£ insanların ölmemek için tek bir çareye tutunduğu kabus gibi bir yıl: 2020... Neydi insanları hayata bağlayan, gelecek adına hâlâ umutlu olmalarını 
sağlayan şey? Öldürücü bir rutin eşliğinde performans göstermek. Yani sabahtan akşama kadar kusursuz biçimde, asla hata yapmadan ve sürekli 

(ni istenilenleri yerine getirerek çalışmak. Hırsın, kibrin ve her türlü kötülüğün ortasında bir kalbe sahip olduğunu unutmak... İşte bu soluksuz itaat ve hiç 

bitmeyen olağanüstü disiplin altında her şeyi değiştirebileceğine ve insanlığa yeniden umut olacağına inanan tek bir insan vardı: Alaz. O, bir taraftan 

verilen görevleri yerine getirirken diğer taraftan sürekli sorguladı. Bataklıkta yaşadığının farkında olsa da âşık oldu. Bitirilmesi gereken sayısız işe 

rağmen yaralarıyla yüzleşti. Kendi derdine derman bulamazken insanlığa derman oldu. Başarıyla başarısızlık arasında hissettiği endişe, onun her şeyiydi... Mima, yaşamında her zaman anlam arayanlar için eşsiz bir roman. Gerçeğin tüm acımasızlığını hissettiren gerilim yüklü bir distopya. Her satırında 

sarsan, tansiyonu hiç düşmeyen, aşkları ve çocukluk yaralarıyla, çizimleri ve şarkılarıyla kusursuz bir edebiyat resitali... 

Mima Farkı 

Müzik Listesi ve hikâyenin ilgili yerlerinde kolayca şarkı dinleme imkanı Hikâyenin tamamının görsel özeti Bölüm sonlarında ilgili bölümün görsel özeti 

Mima karakterleri ve çizimleri Mima haritası ile hikâyedeki lokasyonların gösterimi Mima ile birlikte okunması gereken kitapların listesi Mima ile 

birlikte izlenmesi gereken filmlerin listesi Mima kavramlarının açıklamalarının yer aldığı Mima sözlüğü 


Yüce Zerey 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 308 o Yayınevi: Doğan Kitap 
Kolektif Yüksek Doz Gürüyüş - 2019 


Kaos merdiveninde kırık basamaklar... “YÜKSEK DOZ ÇÜRÜYÜŞ”te beş ayrı DİSTOPYA dünyasına konuk olacaksınız. 5 yazar, insan ruhunun en karanlık, tehlikeli ve tekinsiz diyarlarına yolculuk yaptı. 
Sadece hayal gücünün kaçabileceği kalın duvarlı zindanlar inşa etti sizin için... “Yüksek Doz Çürüyüş” 
yüklemesi başlıyor! Kusursuz totaliter rejimde şeytani akla sahip bir yazar, tepetaklak olmuş dünyada kendi bedenini arayan bir adam, bozulmuş sistemin çarkları arasında yaşamaya çalışan talihsiz 
bir solak, uzay boşluğundan daha karanlık ve tekinsiz asteroid kolonisinde cinayetleri araştıran bir 
müfettiş veya insanlığın şafağını başlatmanın ağır sorumluluğunu yüklenen bir uzay yolcusu olmaya 
hazır mısınız? Direnmek güzeldir... Çirümenin ve çöküşün çağına hoş geldiniz! 

5 YAZAR 5 DİSTOPYA ROMAN 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 480 o Yayınevi: Altın Kitaplar 


5 YAZAR 5 DSTOPYA ROMAN 
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Orkun Uçar Kült - 2019 


“Kült?” diye soran gözlerle baktım. Filmlerde böyle güzel bir kız benim gibi vasat birinin hayatına girerse mutlaka 
bela da birlikte gelirdi. 

“Kayıp Yazarlar Loncası/” dedi kız. 

Ne diyeceğimi bilemeden yutkundum. Kayıp yazarlar? Ortadan kaybolacak bir sonraki kurban ben miydim? 
Kendi halinde bir roman yazarı olan Ouz Kök, süpermarkette düzenlenen korkunç bir imza gününde güzeller 
güzeli bir hayranıyla tanışır... 

Bu tanışmanın galaksiler arası bir sergüzeştin ilk adımı olacağının farkında değildir. Dünyaların kaderi artık Ouz'un 
ellerindedir! 

Edebiyatını farklı kıyılara taşımaktan ve risk almaktan çekinmeyen Orkun Uçar'ın “psikedelik punk bilimkurgu” 
romanı KÜLTü okurken bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz! 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 186 (o Yayınevi: Dedalus Kitap 


Klon 2009 - 2019 


Teknoloji insanlık ruhunu ele geçirir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Dünyanın teknolojiden mümkün 
olduğu kadar arındırılması ve insana dair bütün duyguların geri kazanılması gerekmektedir. 

Bu mücadelenin fitilini ateşlemek ve dünyanın dikkatini çekebilmek için Profesör Hürkan inanılmaz 
bir plan yapar. 

İnsanlık, insani vasıflarını tekrar kazanabilecek midir?.. 


Basım Yılı: 2019 OoSayfa Sayısı: 80 Oo Yayınevi: Artikel Yayıncılık 


İstanbul 2099 - 2019 


William Gibson seksenli yıllarda yazdığı bilimkurgu romanı Neuromancer'da İstanbul'u hep aynı kalan kent olarak tarif etmişti. O kitabın üzerinden geçen çeyrek yüzyılda baş döndürücü hızla değişti şehir. Peki taşı, toprağı, suyu ve canı yerinden oynatan bu değişimin bizi nereye götüreceğini 
tahayyül ediyoruz? Bu kadim kent iki binyıl önce de hikâyeleriyle ve anlatıcılarıyla buradaydı, 21. 
yüzyılın kapanışında da öyle olacak ama nasıl bir suretle? İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 
21. yüzyıl sonu İstanbulu'na dair on altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta 
bazen coğrafi açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına hoş geldiniz. 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 264 o Yayınevi: Doğan Kitap 
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İsmail Serinken 


ISMAİL SERİNKEN 


GÜNEŞ İNSANLARI 


Volkan Yalçın 


VOLKAN YALÇIN 


Ender Özden 


Güneş İnsanları - 2019 


Ne uzak ne de yakın durmalısın! Tam sayıların gösterdiği yerde olmalısın! Uzak kalırsan donarak 
ölürsün, yakın olursan yanarak kül olursun. Ya onlar, güneş insanları? Onlar sayıları kullanarak evrenin 
dilini deşifre ettiler. Her ortamda hayatta kalabilirler... Son söyledikleri matematiğin sözcükler olmaksızın konuşulabilen evrensel bir dil olduğuydu... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı: 209 Yayınevi: Cinius 


Hissiz Kumpanya - 2019 


Yakın geleceğe atılan keskin bir bakış, bildiğimiz dünyada bilmediğimiz numaralar, elektronik cüzdanlara aktarılan 
köinler, şokatar tabancalarla edilen intiharlar, geçmişi yakalayan kasklar, videoportlar, monokopterler, şirket cennetleri, mikrocehennemler, YeniYaşamcılar, baş imamlar ve halifeler... 

Bilimkurguyla distopyanın kesiştiği noktada, bazen günümüzde bazen biraz uzakta, daha acımasız, daha mekanik, 
daha karanlık bir dünya: Hissiz Kumpanya. 

Volkan Yalçın, yerli bilimkurguda yapılmayanı yapıyor ve iddialı öykülerle sahneye çıkıyor. 

“Ben doğduğumda bir şeylerle savaşıyorduk, öldüğümde de bir şeylerle savaşıyorduk. Nefesim, şaibeli müsabakanın sürpriz ve düşsel finalini görmeye yetmedi. Bu çekişmede bir şeyleri tutuyordum, bir şeylere inanıyordum. 

Ben öldüğümde Mars'taki ilk cinayet çoktan işlenmişti. 

Ben öldüğümde öğretmenler mütemadiyen yalan söylüyordu. 

Ben öldüğümde keyifler kapsama alanı dışındaydı. 

Ben öldüğümde halife hâlâ hayattaydı, bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden emirler vermeye devam ediyordu.” 


Basım Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 184 Yayınevi: İthaki Yayınları 


İximia - 2019 


Hayatım, kendi kontrolümde, her normal insan gibi yaşadığımı sanıyordum. 

Meğer tek bir saniyesi bile kontrolümde değilmiş. Yanlızca talimatlara uyduğumu, programlanmış bir 
robot gibi emredilenleri yaptığımı öğrendiğimde, artık çok geçti! Tüm hayatım boyunca yaşadıklarım, 
duygu ve dürtülerim yönlendirilmiş... Hayatımı kontrol etmenin yanı sıra, dostlarımın da hayatlaını 
almışlar. Benim sandığım o dostlar, aslında bana hiç verilmemiş... 

Onların da yalan ve kurgudan ibaret olduğunu anladığımda, ilk kez o gün gerçekten korktuğumu hissettim ve beni hayata yenik başlantandan, benden hayatımı çalandan, doğduğum gün benden aldığı 
hayatımı ve dostlarımı geri almaya yemin ettim. 

İnsanlığın geleceğini değiştirebilmek için, önce kendi geleceğimin kontrolünü ele geçirmeliyim... Ben 
mi? Daha doğmadan ele geçirilen yapay hayatımın bir insana ait olduğundan emin değilim! Emin 
olduğum tek şey : Adım “ İXİMİA” Babamın verdiğiyse “DİLAY ERÇİL”... 


Basım Yılı: 2019 Oo Sayfa Sayısı:394 o Yayınevi: Yılkad Yayınları 


wwv.yerlihilimkurgu.com 155 


( Sezal Özder 


İŞTE... BİZDEN SONRA 
DÜNYADAKİ EN ZEKİ 
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SAHİ Mİ! 
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GÖRÜNMÜYOR... 
NELER YAPIYORP 
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